PROF. STEPHEN MEYER- TANRI HİPOTEZİ BİLİME GERİ DÖNDÜ 
MuratS -https://bilimvemedeniyet.com/-(e.t: 02.04.2021) 


Allah Kavramının Bilim Dünyasına Geri Dönüşü- Profesör Stephen Meyer ve Son Kitabı 


Akıllı Tasarım hareketinin dünya çapındaki en popüler taraftarlarından biri olan Prof. 
Stephen Meyer harika bir kitap ile yine tartışmaların fitilini ateşledi. ”Tanrı Hipotezinin Geri Dönüşü” başlığını taşıyan kitap 30 marttan itibaren satışta olacak ancak daha şimdiden kitaptan kısa özetler ile bilim dünyası bu konuda tartışmaya başlamış durumda. 


Fransız devrimi ile hızlanan sekülerleşme süreci sırtını hep bilime dayıyordu. Aslında bugün çok daha iyi anlıyoruz ki sırtını bilime değil insanoğlunun cehaletine dayamış. Şimdi insanoğlu Allahın kendisine verdiği akıl nimetini kullanmaya devam ettikçe Allahın zatını, bıraktığı izlerde çok daha güçlü şekilde görebilmektedir. 


Not; Profesör Meyer'in yaşadığı ülke ABD bu yüzden örnekleri yada incelemelerinde ABD'ye ait lokal unsurlar bulunmasının nedeni bu, kendisi de bir hristiyan bu sebeple örneklerini kilise yada incil özelinde seçmesi şaşırtmamalı. Ancak kitapları yada makalelerinde hristiyan kimliğinden eser yoktur. Onun için kitaplarında konuşabilecek tek şey kanıtın kendisidir. 


Biz onları yalnızca hak ile yarattık. Ancak onların çoğu bilmezler. Duhan 39 


Bu yazı https://evolutionnews.org/202 1/03/meyer-interview-in-world-magazine-big-bang-as- the-first-effect-the-first-event/ adresindeki röportajın kısmen çevrilmesinden ibarettir. Daha fazla bilgi için ilgili adres ziyaret edilebilir. Worldmagazine dergisinde orjinal hali bulunabilecek olan röportajı aynen yayınlandığı şekliyle çevirdim. 


Allah varlığının kanıtlarını düzenli olarak karşımıza çıkarmaktadır. Artık bu kanıtları bir an olsun dahi pas geçemiyoruz. 
Bigbang İlk Etki idi, İlk Organizasyon 


Worldmagazine|1)J dergisinde yayınlanan Stephen Meyer'in son kitabı ”Tanrı Hipotezinin Geri Dönüşü” ile ilgili röportaj çok sade bir görüntü içermektedir. Kitabın kısa bir özeti ile alakalı sayılabilecek röportaj C. Derrick tarafından gerçekleştirilmiş. ( Burdan sonrasında kalın fontlanmış sorular dergi editörünün sorduğu sorular verilen cevaplar ise Profesör Meyer'in cevaplarıdır. ÇN) 

Tanrı Hipotezi Nedir ? 


Bu görüş Allahın varlığını bilimsel olarak savunur ve biyoloji ve kozmolojideki dikkat çeken pek çok fenomenin teistik bakış açısı çok daha iyi açıklanabileceğini savunur. Ben Tanrı 


hipotezinin keşfettiğimiz en kilit argümanlar için öneriyorum. Evrenin kökeni, hayatın kökeni ve gezegenimizdeki yeni yaşam formlarının kökeni. 


Neden Geri Dönüş Kelimesini Kullanıyorsunuz da Sadece Tanrı Hipotezi Demiyorsunuz 
9 


Bunu geri dönüş olarak adlandırıyorum çünkü bilimsel devrim kabaca 1300'lü yıllarda Hristiyanlığın bir kurumu gibi gerçekleşmeye başladı bunun ardından gittikçe daha da fazla bilim adamı bilimi incildeki terimler ile isimlendirmeye ve ilişkilendirmeye başlamıştır. En kilit fikirler ise sistematik incelemenin yenilikler getirebilmesi ve bizim doğayı anlamamıza yardımcı olmasıdır. Çünkü biz zekayı ön planda tutan bir yaratıcının yarattıkları idik, böylelikle zekayı ve mantığı idrak edebildik buna ek olarak tasarımı ve yaratıcının doğanın içerisine yüklediği kanunları anlayabildik. Teizm bilim yapmak için bir çerçeve sağlamaktadır ve bilim adamları bu çerçevenin bilimsel temelde sağlam olduğunu gösteren kanıtları keşfetmeye devam etmektedirler. 


Bilim Dünyası Bahsettiğiniz Vakıf Özelliğinden İleri Gidebilmişmidir ? 


Az önce bahsettiğim o bilimsel çerçeve 19. yüzyılda bilimadamlarının artan sayıda ve oranda bilime materyalist bir görüntü ile yaklaşmasıyla seküler bir görüntüye kaymaya başlamıştır. 
Onlar kendilerini güneş sistemini, hayatın kökenini, canlıların kökenini vb. tamamen yönlendirilmemiş kör süreçler ile açıklayabileceklerine dair ikna etmişlerdi. 19. yüzyılın bitiminden önce batılı bilimadamlarının ezici çoğunluğu materyalistik yada naturalistik olarak isimlendirebileceğimiz sekülerliğin etkisi altına girmişlerdi. Tanrı Hipotezinin Geri Dönüşü işte tam bu noktada 3 bilimsel olağanüstü keşfin nasıl da Tanrı görüşünü tekrar bilimin içerisinde soktuğunu açıklamaktadır ve bunun teizme nasıl güçlü destek sağladığını da açıklamaktadır. 


Bigbang Stephen Meyer'ın argümanlarının temelini oluşturmaktadır. Bana öyle gelmekteydi ki hiç kimse Bigbang gibi bir argümandan yaratıcının varlığına dair bir meydan okuma çıkarabilsin ama görünüşe göre bazıları bunu yapıyor; 


Pek Çok Hristiyanın Görmezden Geldiği Bigbang Gerçekten Görmezden Gelinebilir mi 
9 


Pek çok hristiyan Bigbang in ne olduğu ile alakalı yanlış anlamalara sahip. Konferanslarda, kişisel görüşmelerimde, okullarda pek çok hristiyan ile bunu konuştum. Onlar bilimadamlarının Bigbang görüşünü Tanrı kavramı yerine koyduklarına inanıyorlar ama bu doğru değil. Bigbang ilk hareket, yaratılışın ta kendisi, uzay ve zamanın yaratılışının ta kendisi. 


[1] Bir yayın grubu. Daha fazla bilgi için https://world.wng.org/2021/03/secing the mind behind the universe Erişim tarihi; 28/03/2021 


ROCKEFELLER, ROTHSCHİLD VE TÜRKİYE! 
Cezmi Orkun-Doğru Parti Genel Başkan Yardımcısı-02 Mart 2021 / Özgür İfade - ozgurifade.com.tr/ 


Dünyanın zengin birkaç aileden birisinin Rockefeller olduğu ve Kontrol ettikleri paranın 5 
trilyon dolarla 15 trilyon arasında olduğu tartışmasız kabul edilir. New York'ta Aile şirketleri üzerinde 1 trilyon dolarlık mülk yatırımı olduğu bilinmektedir. Ailenin CIA ile organik 


bağları bulunmaktadır. 


Rockefeller ABD merkez bankasının, Rothschild ise İngiltere merkez bankasının sahibi olup Rockefeller ve Rothschild şirketleri arasında finans, enerji ve sanayi sektörleri arasında bir paylaşım içerisindedirler. Genelde birlikte hareket eden bu şirketler rekabet ortamında 


menfaatleri doğrultusunda karşı karşıya da gelmektedir. 


Dünyanın birçok bölgesinde yaşanan savaşların arka planında bu rekabetin yansımalarını görmek mümkündür. Örneğin ABD'nin Irak”ı işgal nedeni, Irak'ın nükleer, kimyasal, biyolojik silahları ya da sahip olduğu zengin enerji kaynakları değil doğrudan ABD'nin finans krizi ile ilgilidir. Saddam Hüseyin'in petrol birim fiyatı olarak dolardan Euro'ya geçtiğini açıklaması, bugün Irak'ta yaşananları tetiklemişti. Euro'nun tedavülde Irak ve Ortadoğu'da dolar dolaşımının yerini alması, ABD'nin dış borçlarını ödeyebilmek için Euro satın almak 


zorunda kalacağı şeklinde değerlendirilmiştir. 


Amerika dolarının yerini, Euro'ya bırakması durumunda ABD ekonomisinin çökmesi kaçınılmaz olacağı gerçeğinden hareketle Doların dolaşımdaki yerini koruması için çözümü 


ABD'nin Irak Devletini işgal etmesinde bulmuştur. 


İran'da Musaddık darbesi, Guatemala darbesi ve Küba Domuzlar Körfezi çıkartması operasyonlarına imza atan CIA'in finansmanını sağladığı ortaya çıkmıştır. ABD'nin süper güç olarak dünyayı yönetmesinin arka planındaki organizasyonlarda yer alan isim David 


Rockefeller olup Küresel güçlerin başkanı olarak bilinmektedir. 


Ortadoğudaki gelişmelerde parmağı olan bu ailelerin Türkiye için din üzerinden hareketle “İslamiyet'i yıkmak istiyorsak önce Türkiye'den başlamalıyız.” Sözleri nedeniyle Türkiye 


dostu oldukları söylenemez. Ülkemizin stratejik bir konumda olması ailenin ilgisini çekmekte 


ve ele geçirmek için uğraş verdiği aşikardır. David Rockefeller'ın; “Atatürk yüzünden, planlarımızı yarım yüzyıl ertelemek zorunda kaldık.” dediğini hatırlayacak olursak bu 


arzunun çok önceki zamana dayandığı görülmektedir. 


2020 yılında Rockefeller Aile Fonu (Rockefeller Family Fund), çevresel etkenlere ve iklim 
değişikliğine vurgu yaparak toplam 50 milyar dolarlık fonu fosil yakıtlar dışındaki alanlara yönlendireceklerini açıklamıştır. Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde ve uzakdoğu ülkelerinde bankalar kuran Rothschildler, Alman kökenli Yahudi bir aile olup Yahudi topluluklarının en üst organı sayılan ve Yahudi İhtiyar Meclisi'nin günümüzdeki devamı olarak bilinen Yahudi 


Ajansı Kurulu yöneticilerindendir. Bu yapının; 


* Amerikada altın için yerli katliamları, 

- Ortadoğuya Petrol yataklarını ele geçirme çalışmaları, 

“ Filistin topraklarının satın alınması için finans desteği vermesi, 

- Alman şirketlerine Almanya'nın yeniden inşası için finans desteği, 

- Afrikada elmaslar için iç savaşları desteklemesi, 

: Türkiye'de geleceğin enerji ve uzay teknolojisi için kaynak olarak bilinen bor ve toryum 


yataklarını ele geçirme çalışmaları, 


Gerçekleştirdiği ve/veya gerçekleştirmek istediği faaliyetlerin bir kısmıdır. 

Eylül 2016'da paranın ve politikanın patronları Henry Kissinger ve Rothschild ailesi üyesi James Rothschild, Birleşmiş Millet Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmiştir. Bölgemizde yaşanan anlaşmazlıklar, krizler ve savaşlar din görünümlü sermaye savaşları olup Irak ve Türkiye, Rothschild hanedanının payına düşmüş gibi bir görüntü vermektedir. Türk-İngiliz ortaklığıyla kurulan Genel Energy PLC şirketi Türkiye-İngiltere işbirliği çerçevesinde Kuzey Irak'ta petrol arama ve üretimi gerçekleştirmek üzere İngiliz Vallares PLC ile birleşerek Genel Enerji 


Plc adını almıştır. Bahse konu bu şirket Londra Borsası'na giren ilk Türk şirketi olmuştur. 


Rockefeller ailesinin CIA ve benzeri istihbarat ve askeri kurumlar üzerindeki etkisi dikkate alındığında ülkemiz ve ortadoğudaki birçok oyunun ulululararası sermaye ayağında bu şirketlerin olduğu görülecektir. İlluminati; siyasal ve komplo teorileri ile ilgisi olduğu düşünülen bir yapılanmadır. Bu yapılanmanın en büyük destekçilerinden birinin ünlü 


Rothschild ailesi olduğu konusunda hemen hemen herkes hemfikirdir. 


AKP iktidarı döneminde, Rothschild ailesinin Türkiye'de açtığı bir yatırım bankası 2005— 
2007 yılları arasında özelleştirme aşamasında ilgili şirketlere 15,3 milyar Euroluk bir işlem 
hacmine imza atmıştır. Bu ailenin AKP ve Erdoğan'la yapılan işbirliği sonucu kurulan Bu bankanın başında 2007 yılından itibaren Yönetim Kurulu Başkanı olarak Dr. Yılmaz Argüden bulunmaktadır. Argüden'in web sitesinde Rothschild Bankası ile AKP hükümeti arasındaki ilişkileri anlatan çok ilginç bir bölüm bulunuyor. Burada; Rothschild Bankasının, Türk 


hükümetinin, General Electric gibi yabancı yatırımcıların ve bazı “seçkin” Türk ailelerinin 


danışmanı olduğunu ilan etmiştir. Kim bu seçkin aileler ? kim bu yabancı yatırımcılar ? 


Uluslar arası borsalar üzerinde spekülasyonlar yaratarak para kazanma konusunda oldukça becerikli olan ve Avrupa'da bir çok hükümeti yüksek faizli borca bağlayan Rothschildler, Savaşlar sayesinde Uzakdoğu ile tanışmıştır. Çin'in mağlubiyeti ile biten savaşın ardından Rothschild ailesi, İngiliz hakimiyetine geçen Hong Kong'un kontrolünü de ele geçirerek Burada kurdukları HSBC (Hong Kong Shangai Bank Corporation) Rothschild'lerin para baronluğunun Dünya üzerinde tescillenmesi yanında afyon ticareti de Rothschild'lerin eline 


geçmiştir. 


Rothschild'ın Türkiye'de 

* Yapılması düşünülen Nükleer Santrallerin finansmanı, 

“ Bor, Toryum v.b. maden tesislerinin işletilmesi, 

- Stratejik öneme haiz bölgelerden arazi (AOÇ, İstanbul'a yeni yapılan havaalanı ile kanal İstanbul güzergahı) satın alınması, 

- Toplumun tepkisini minimize etmek için yerli firmalarla şirket evliliklerinin yapılması 


İlgi duyduğu alanlar olup çalışmalarını tüm hızıyla sürdürmektedir. 


Emperyalist güçlerin, Osmanlı döneminde olduğu gibi bugün de stratejik öneme haiz maden kaynaklarımız üzerindeki oyunları devam etmektedir. Finasman açısından oldukça zor durumda bulunan ülkemiz, sahip olduğu geleceğin enerji kaynaklarını dış güçlerin kullanımına açmamalı, bu kaynaklarımızı sahiplenme çabası içerisindeki şirketlere hiçbir şekilde fırsat vermemelidir. Bor ve Toryum kaynaklarımız asla üçüncü şahıslara verilmemeli, 


devlet eliyle işletilmelidir. 


Sonuç olarak; Ülkemizin geleceğini İPOTEK etmek isteyen güçlere fırsat verilmemelidir. 
UYANIK OLMALIYIZ yoksa AYDINLIK Geleceğimiz yok edilecektir. 


DÜNYAYI VE İNSANLARI BEKLEYEN YENİ VİRÜS ‘ÇİP’ 

27 Ocak 2021 / Abidin Sarı-Özgür İfade 

“Genetiği ile Oynanmış Gıdaların İnsan Sağlığına Verdiği Zararları, Virüs Genleriyle Oynamanın Sonuçlarını Yaşadığımız Şu Günlerde; İnsanların Derisi... 

Film yapımcısı Aaron Russo, bir dönem dünyanın en büyük zenginlerinden Rockefeller ailesiyle yakın ilişki içine girmişti. Ancak Rockefeller ailesinin iç yüzünü öğrenen Russo, aileyle görüşmeyi kesti ve bu ailenin gerçek amacını kameralar önünde anlatmıştı. Russo'nun iddiasına göre ailenin en büyük amaçlarından biri insanlara RFID çipi takarak dünyayı kontrol 


altına almak. 


Amerikalı Rockefeller ailesinin yakın dostu iş adamı, film yapımcısı Yönetmen Aaron Russo 
24 Ağustos 2007 de ölmeden önce “insanlara çip takacaklarını ve kontrol altında tutacaklarını” 


söylemişti. 


Başta suç ve suçluları denetim altında tutmak diye lanse edilen sistem daha sonra anahtarından banka kartına uzanacak yeni düzeni kurmaya başladılar. Nitekim artık sistem 


insanların bütün özel hayatlarını kontrol etme noktasına getirildi. 


Russo'nun dediği gibi asıl amaç bütün insanların vücuduna çip takmak, böylelikle her insan bir navigasyon cihazına dönüştürülerek kontrol edile bilinecek. Vücudumuzda ki çip yardımıyla; kan akışımızdan, hormon salgılarımızı, göz bebeklerimizden, topuk dikenimize 


kadar her şeyi kontrol altına ala bilecekler. 


Kendi irademizle aldığımızı sandığımız kararlar aslında vücudumuzda ki çipin beynimize gönderdiği sinyaller sayesinde gerçekleşirken; bizlere ikna yoluyla yaptırılamayanlar bu 


küçük alet yardımıyla yaptırılacak ve hepimiz birer robota dönüşeceğiz. 


Hiç kimse böyle bir çipin vücudunda olmasını istemez, ancak korku yaratarak ve insanlara sizi bu korur güvende olursunuz, başınıza bir şey gelirse müdahale ederiz, koruruz, kurtarırız popülizmiyle yarattıkları korku dağları vasıtasıyla (Örneğin 11 Eylül gibi sansasyonel terör saldırısı, Virüs saldırıları, soygun, hırsızlık, tecavüz vs. gibi) insanlara bir bir bu çipi öyle veya böyle takacaklar. Böylelikle ele geçirilen vücudumuz, beynimizi komuta eden “Dijital 


şeytan? tarafından yönetilecek. 


Her Türlü Bilgi Birilerinin Elinde Olacak! 


Kredi kartı, bilet, anahtar yerine geçen çipler İsveçlilerin sağlık verilerini de depoluyor. 
İngiliz bilim adamı Ben Libberton, sağlık ölçümleri de yapan çip için tehlike çanlarının da çaldığını ifade etti. Libberton, kişisel verilerin nasıl kullanılacağının önemli olduğunu ifade ederek, “Asıl problem, bu verilerin sahibi kim olacak. Sigorta şirketlerinden hasta olduğumu bilmeden primlerimin yükseldiğini gösteren bir mektup alır mıyım? Öğlen yemeği, spor ve işe gidiş saatlerimi bu çipe kaydedersem birileri bunu kullanabilir mi? Endişesi olabilir” 


ifadelerini kullandı. 


Mikrobiyolog Tehlikeyi İşaret Etti 

Karolinska Enstitüsü'nde çalışan mikrobiyolog Ben Libberton ise, deri altına yerleştirilen çip ile kişilik haklarının kolayca ihlal edilebileceğini ve başta sağlık olmak üzere birçok gizli bilgiye ulaşılabileceğini ifade ediyor. Çip taktırmanın riskleri konusunda uyarıyor. Kişilerin hareket profilinin çıkabileceğini vurgulayan uzmanlar, kişilerin kobay gibi kullanıla bileceği 


riskinin bulunduğuna dikkat çekiyor. 


Çiplenmiş İnsan Sayısı 10 Bini Geçti 


Dünya genelinde, vücuduna çip enjekte edilmiş “cyborg” sayısının 10 bini geçtiği tahmin ediliyor. En çok mikroçip şirketinin bulunduğu İsveç, 4 bin kişi ile “çiplenmiş” en fazla 


insana sahip ülke konumunda. 


STOCKHOLM — İsveç'te kart, kimlik, kredi kartı, bilet taşıma dönemi sona eriyor. Ülkede, şırınga ya da çeşitli yollarla deri altına enjekte edilen pirinç tanesi büyüklüğünde çipleri kullananların sayıları arttı. İsveç'te deri altına enjekte edilen pirinç tanesi büyüklüğündeki çipler ile halk kimlik kartı, kredi kartı ve anahtarı artık cebinde değil elinde taşıyor. Ülkede, 


deri altına çip enjekte edenlerin sayısı 4 bini geçti. 


Trene Bilet, Kapıya Anahtar 
İsveç”te 4 binden fazla kişi kimlik kartı, tren bileti ya da anahtarı derilerinde taşıyor. Günlük hayatı kolaylaştırması amaçlanan çipleri deri altına enjekte ettiren İsveçliler, bu çiplerle 


kapıyı açabiliyor, çipleri tren bileti yerine kullanabiliyor. 


Banka Kartının Yerini Alacak Diye Müjdeleniyor 

Deri altına çip yerleştiren şirket Biohax International CEO'su Jovan Österlund, “Teknoloji yeni fakat önemli şekilde arttı” dedi. Österlund, “Bu teknoloji anahtarların, banka kartlarının yerini alabilecek ve sağlık amaçlı kullanabilecek. Ancak şu ana kadar toplum bu teknolojiye tam olarak ayak uyduramadı. Buna rağmen şirketimiz tarafından en az 3 bin 500 kişiye çip enjekte edildi. 2018'de başlayan teknolojiye ilgi ise giderek artıyor” ifadelerini kullandı. 


Şunu Bilmekte Yarar Var: Aaron Russo 2007 yılında öldü, bu sistemin Avrupa'da tartışılmaya başlandığı tarih 2013 ve şuan bu sisteme dahil edilmiş insan sayısı 10 bini aşmış durumda. Aynı Rockefeller ailesine ait Rockefeller Vakfının bu gün tüm Dünyayı saran Koronavirüs salgınını bundan 10 yıl önce 2010 da senaryo olarak harfi harfine raporlamış olduğu düşünülecek olursa; gelecekte çip konusunda insanlığın nasıl bir belaya bulaşacağını kestirmek güç olmasa gerek. 

Bu gün yaşananlar karşısında ülkeleri ve toplumları yöneten söz, karar ve yetki sahipleri tarafından sarf edilen "YENİ BİR DÜZEN KURULACAK” söylemi düşünüldüğünde ve bu 


yazıda anlatılanlar göz önünde bulundurulduğun da manidar olsa gerek. 


BU AYRINTIYA DİKKAT!... ROCKEFELLER VAKFI 10 YIL ÖNCE 
KORONAVİRÜSÜ SENARYO OLARAK RAPORLAMIŞ 

Rockefeller Hakkında Dehşete Düşürecek Ayrıntı; 10 Yıl Önce Harfi Harfine 2020'yi Yazmışlar: (NOT: aşağıda ki ayrıntılar 22 Mart 2020 de gazeteci M. Şakir Saraç tarafından 


ortaya çıkartılış ve Yeni şafak gazetesinde yayınlanmıştır) 
Rockefeller Vakfı Koronavirüs Salgınını 2010 Da Raporlamış 


Rockefeller ailesine ait Rockefeller Vakfı'nın 2010 yılında yayınladığı bir raporda adeta günümüzdeki salgının birebir anlatılıyor oluşu dikkat çekiyor. “Gelecek bilimci” Peter Schwartz'ın, Rockefeller Vakfı'na bağlı olarak kurduğu Global Business Network (GBN) tarafından yayınlanmış “Teknoloji ve Uluslararası Kalkınmanın Geleceği için Senaryolar? 
başlıklı raporda çarpıcı ifadeler var. 2010 Mayıs'ında servis edilen rapor, 2030 yılına kadar olacak gelişmeler hakkında bir çerçeve sunuyor, “Senaryo Anlatıları” bölümünde ise “ölümcül 


küresel bir virüs salgınının ortaya çıkacağını? öngörüyor. 
Gelişmiş Ülkeler Çok Zorlanacak 


Geleceğe ilişkin olası senaryolara yer vermesine rağmen “olaylar olup bitmiş gibi? geçmiş zaman ifadeleri kullanılan Rockefeller metninde “gelişmiş ülkelerin bile virüsle savaşmakta zorlanacağı” söylenerek aynen şu cümle yazılmış: “Yıllardır öngörülen küresel salgın geldi. 


Hızla yayılan virüs, salgınlara en hazırlıklı ülkeleri bile altüst etti.” 
İlk Çin Kurtulacak 


Vatandaşlarını virüsten korumak için hükümetlerin “olağanüstü önlemler? alacağını belirten rapor, “Küresel salgın sırasında tüm dünyada liderler yetkilerini genişletti. Yüz maskelerinin kullanımının zorunlu hale gelmesinden, tren istasyonları ve süpermarketler gibi toplumsal alanlara girişlerde vücut ısısı kontrollerine kadar çok sıkı kural ve kısıtlamalar uygulandı” gibi şimdilerde gördüğümüz çok tanıdık uygulamaları anlatıyor. Ülkelerin virüsle nasıl mücadele ettiklerine de yer veren rapor, virüsten ilk olarak Çin'in kurtulmayı başaracağı kehanetinde bulunuyor: “Salgın tüm dünyayı sardı. Tedbirlerin uygulanması gelişmiş ülkeler için bile büyük sorun oldu. Fakat birkaç ülke üstesinden daha iyi geldi; özellikle Çin. Çin hükümetinin tüm vatandaşlar için zorunlu karantinayı hızlı bir şekilde koyup uygulaması ve tüm sınırları anında kapatması milyonlarca can kurtardı. Ve virüsün yayılmasını diğer ülkelerden çok daha 


erken durdurmaları salgın sonrası hızlıca toparlanmalarına imkân verdi.” 
Bomboş Kalacak 


Virüsün sadece insanları öldürmediği ifade edilen raporun devamında, “Küresel salgının ekonomiler üzerinde ise ölümcül bir etkisi oldu. Hem insanların hem de malların uluslararası 


hareketliliği durma noktasına geldi, turizm gibi zayıf endüstriler ve küresel tedarik zincirleri 


etkilendi. Yerelde bile, normalde en hareketli olan dükkânlar ve ofis binaları hem çalışanlar 


hem de müşterilerden yoksun şekilde aylarca boş kaldı” denildi. 
“Gıda Kıtlığı” 


Gelecekte teknoloji alanındaki olası eğilimlere değinilen Rockefeller raporunda, “Korumacılık ve ulusal güvenlik kaygılarıyla hareket eden ülkeler, Çin'in güvenlik duvarlarını taklit ederek kendi bağımsız, bölgesel tanımlı teknoloji ağları oluştururlar. 
Hükümetler internet trafiğini denetlemek konusunda çeşitli derecelerde başarıya sahiptir ancak bu çabalar yine de ‘dünya çapında” internetin etkisini kıramadı” ifadeleri bulunuyor. 
Ekonomide sektörel ve devlet düzeyinde büyük değişimlerin yaşanacağını öngören raporda ayrıca şöyle deniliyor: “Küresel gıda ve kaynak kıtlığı karşısında ülkeler iç piyasalarını ithalata karşı korumak ve tarımsal ürün ve diğer emtia ihracatını azaltmak için ticaret bariyerlerini yükseltti. 2016 yılına gelindiğinde, ülkeler Berlin Duvarı'nın yıkılışı sonrası dünyaya damgasını vuran küresel işbirliği ve birbirine bağlılığın en zayıfladığı döneme girdi.” 
2016 yılında ABD'de Donald Trump seçimleri kazanarak başta Çin ve Avrupa olmak üzere 


ticaret savaşlarının fitilini ateşlemişti. 
Yayından Kaldırdılar 


Tartışmalı rapor, Rockefeller Vakfı'nın yayımlarının yer aldığı resmi sitesinde 25 Mayıs 2010 
tarihinde “www.rockefellerfoundation.org/news/publications/scenarios-future-technology” adresinden paylaşıldı. Birkaç yıl boyunca erişime açık olarak kalan yayın sonra bilinmeyen bir nedenle siteden kaldırıldı. Yeni Şafak, raporun yayımlanma tarihini ve orijinalliğini doğrulamak için sözkonusu rapora ve web adresine web sitelerinin belirli tarihlerdeki 


imajlarının kayıtlarıyla ulaştı. 


KORONAVİRÜS İLE İLGİLİ ULUSLARARASI KOMPLO TEORİLERİ 

Yazar: nomenclature25/03/2020-jonturk.tv/koronavirus-ile-ilgili-uluslararasi-komplo- teorileri/ 

Dünya, tarihi boyunca en şiddetli tehditlerden biriyle karşı karşıya... 

Tehdidin boyutlarının nerelere varacağının kestirilememesi, hem devletler hem insanlık için tam bir açmaz. 

Ölüm korkusu, dünyayı tamamen sarmış durumda. 

Hâl böyleyken, komplo teorileri de fırsattan istifade ayyuka çıkmış durumda. 

Çin, Ekim 2019'da Vuhan'da düzenlenen Dünya Askeri Oyunları'na katılan ABD ordusu mensuplarının, ekonomisini baltalama amacıyla virüsü Çin'e taşımış olabileceğini iddia etti. 
Rusya'da da, Çin'e destek çıkarcasına virüsün yayılmasının arkasında ABD'nin olduğu 


yolundaki iddiaların ardı arkası kesilmiyor. 


ABD ise virüsün Çin tarafından insanlığın başına musallat edildiğini resmi ağızlardan ortaya attı. ABD Başkanı üstüne basa basa “Çin Virüsü” adlandırmasını yaptı.Arap ülkelerine göre ise koronavirüsü İsrail işi. 

İlluminati'nin de (özellikle Rothschild ailesinden yola çıkılarak) de dünya nüfusunun azaltılmasına yönelik olarak işin arkasında olduğuna ilişkin teoriler de komplo ağırlıklı medyanın manşetlerinde. 

Türkiye'de bu teorilere inananların sayısı hiç de azımsanacak gibi değil. 

Salgının “Allah'ın takdiri” olduğunu söyleyip, koronovirüsten dua ile kurtulacağını düşünen cahilliğin hamalları, kuşkusuz bu komple teorilerinin en önemli tüketicileri. 

İster inanın ister inanmayın bu tür teoriler hız kesmeden devam edecek. 


Bu durumda da virüsün yıkıcı etkisi daha güçlü hissedilecek kuşkusuz. 


İLLUMİNATİ, BOĞANIN GÖZÜ VE TÜRKİYE 
Yazar: nomenclature-01/09/2018-jonturk.tv/ 


İcte ve dışta yaşanan son gelişmeler, komplo teorisyenlerini bile hayretler içinde bırakacak cinsten. Türkiye, görünmez bir el tarafından kaos girdabının içine çekiliyor (ve o görünmez ele en büyük yardımı da Türkiye'nin kifayetsiz muhteris yöneticileri yapıyor)... Buyrun detaylara: 

Önce Talat Turhan'dan bir alıntı: 

Anglo-Amerikan yapıtlara da baktığımızda küreselleşeme üç gizli örgütün çabalarıyla yaşama geçiriliyor. Bu örgütler:(21) 

1) Council On Foreign Relations (CER) 

2) Bilderberg Group (B.B) 

3) Trilateral Comission (T.C) 

Dünyayı yönetenin aslında bu üç gizli örgütün üyeleri olduğu anlaşılıyor. Bu örgütün Sezarı David Rockefeller yani dünyanın imparatoru. David Rockefeller'e bağlı örgüt üyesi üç grup var: Kuzey Amerika seçkinleri, Avrupa Seçkinleri, Japon seçkinleri. Bu oluşumun içersinde Türkiye seçkinleri yahut Türkiye'nin seçilmiş insanları Bilderberg Grubu'na üye yapılmış durumdalar. Bazı kaynaklar anılan örgütlerin açık çalışan legal kuruluşlar olduğunu savlıyorlar. Bu savın doğru olduğunu kabul edersek yanılmış olacağımızı düşünüyorum. Evet, örgütlerin üyelerinin isimleri belli. Burada açıklık var. Buna karşın örgütlerin yaptıkları toplantılar ve bu toplantılarda alınan kararlar gizli. Öylesine ki örgüt üyeleri bile bütün kararlardan haberdar edilmiyorlar. Bu bağlamda gizli örgüt tanımlaması gerçeğe uygun düşer. 

Council On Foreign Relations, bir dışişleri komisyonu olarak 1921'de New York'da “siyonist, üniversal, mali sermaye oligarşisinin ” önderliğinde kurulmuş. Başından beri 


Rockefeller ailesi bu oluşumu bu noktaya getiriyor. 


1954 yılında gene CFR güdümünde örgütlenmenin Avrupa ayağı olarak Bilderberg örgütü 
kuruluyor. 29-31 Mayıs 1954 tarihlerinde Danimarka'nın Oosterbeek kentinde Bilderberg Oteli'nde ilk toplantısını yaptığı için bu gizli örgütün adı Bilderberg Group. 

Üçüncü örgüt Trilateral Komisyon. Trilater Komisyon, adından da anlaşılacabileceği gibi üçlü komisyon. 1973 yılında üç büyük emperyalist sermaye odağını CFR güdümünde birleştirmek için kuruluyor. İçinde Kuzey Amerikalılar, Avrupalılar, Japonlar var. Bu örgüt de Bilderberg'e göre bir üst kuruluş. Birincisi CER, İkincisi Trilateral, üçüncüsü Bilderberg. 
Böyle bir hiyerarşi var aralarında. Tabi oraya seçilmenin şartları var. 

Halid Özkul'a göre[22] “1975 yılında Nelson Rockefeller Comission ile ABD'nin bütün istihbarat örgütleri CFR’ın denetimi altına alınıyor”. Ancak bana göre bu tespiti ABD 'yle sınırlı tutarsak eksik olur. Çünkü ululararası kapitalizmin gizli örgütlerine baktığımız zaman istihbarat örgütü üst düzey yetkilileri yanında, NATO Başkumandanları ve NATO Genel Sekreterleri ve hatta Birleşmiş Milletler'in etkin görevlilerinin de yer aldığını görmekteyiz. Bu anlayışla ABD istihbarat örgütleriyle müttefik istihbarat örgütleri arasında işbirliğinin ötesinde bağlar kurulmuştur. 

Küreselleşmenin üç büyük gizli örgütünün hiyerarşisine göre merkezde bulunanlara “Boğanın Gözü ”/(23) diyorlar. Öküzün Gözü de diyebilirsiniz. Öküzün Gözü 'nde Amerikan başkanı, David Rockefeller, diğer üyeler yer alıyor. Bu gruba alınmanın ön şartı üç gizli örgüte de üye olmak. Bu kadarı da yeterli değil, bunların da arasından seçilmek gerekiyor. 
Amerikan başkanları değişiyor. Rockefeller ailesi her zaman Öküzün Gözü'nün içinde yer alıyor. Bütün bu oluşumdan dolayı Rockefeller için Sezar tanımlaması yerine oturuyor. 
Bunlar dünyayı yönetmek için karar alan kişiler. Ve yüzde yüz küreselleşmeyi yönlendiriyorlar. Ondan sonraki halkada, iç halka denilen bir halka var. Burada da yeni dünya için çalışan idareciler ve üç büyük gizli örgütün birden üyesi olanlar yer alıyor. Ondan sonraki üçüncü halka merkez halka. Bunlar da küreselleşme olgusu için alınan gizli kararlardan yüzde 80 bilgilendiriliyorlar. Bu halkada yer alanlar iki örgüte üye olanlar. 
YDD'nin uygulayıcıları liderlerden seçiliyorlar. Ondan sonra dış halka var. Buradakiler dünyada olup bitenlerden yani emperyalistlerin aldığı kararların yüzde 30'sinden haberdar ediliyorlar. Bazı CFR üyeleri diğerlerini gizlemek için bu halkada yer alıyorlar. 

Bu alıntıyı neden yaptık? 

Çünkü, Türkiye?de son yaşananlar Talat Turhan'ın saptamalarıyla bire bir örtüşüyor da ondan. 
Türkiye'de ele geçirilen İlluminati temalı Tevratların sırrı 

Yazar: nomenclature-03/12/2019- 

Garip! Türkiye'de son bir yıl içinde çok sayıda İlluminati temalı Tevrat ele geçirildi. 

Hâl böyle olunca da ister istemez, İlluminati teorisyenlerine (özellikle komplocu kanat) gün doğdu. 

Birbiri ardına hem yazılı hem dijital basında Bilecik ve Sakarya'da ele geçirilen söz konusu 


Tevratlar hakkında çok sayıda yazı, yorum ve de analiz yapıldı, yapılıyor ve yapılacak da... 


Bu Tevratlardan ikisi Bilecik'te 2018 yılında yapılan bir operasyonda (ki yakalananların, Suriye kökenli ve aşırı İslamcı bir gruba bağlı oldukları açıklandı) ele geçirildi. 


TÜRKİYE'Yİ ERDOĞAN MI YOKSA İSLAMİ İLLUMİNATİ Mİ YÖNETİYOR? 
Yazar: nomenclature-07/03/2019-jonturk.tv/ 


İslam ülkelerindeki her karmaşanın, her akçal ilişkinin arkasında onlar var...Allah'la aldatıp, “tamamen duygusal” bir imparatorluk kurma peşindeler. 

İslami İllumiati'nin temelinde Mısır çıkışlı ünlü Müslüman Kardeşler'in büyük etkisi var. 
Kahire merkezli örgütün daha sonra İsviçre üzerinden faaliyetlerini sürdürdüğü biliniyor. 
Örgütlenme yapıları da aynen hâlâ sır olarak kalan İhvan-ı Safâ”nınkine (Basra'da 10'uncu yüzyılda ortaya çıkmış düşünce akımı. Örgüte mensup bulunanların gerçek kimlikleri, nerede ve ne zaman yaşadıkları hakkında kesin ve ayrıntılı bilgiye sahip olunamadığı için, bu gizli topluluk günümüzde de çok tartışmalı bir konumda bulunmaktadır) benziyor. 

Örgüt, faaliyete geçtiği yıllarda laiklik ve demokrasi karşıtı bir tutum benimsiyor ve de aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkede “işbirliği yapılabilecek” kişi veya kuruluşlarla temasa geçiyor. 

Türkiye'den temasa geçilenlerin başında Necmettin Erbakan ve onun yönettiği Milli Görüş teşkilatı bulunuyor (Bu okuldan gelen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir zamanlar yaptıkları laiklik ve demokrasi karşıtı açıklanmalar hatırlanmalı). 

ABD'li Ortadoğu uzmanı Robert Dreyfuss, İslami İlluminati örgütüne ilişkin şu saptamayı yapıyor: 

“Bu örgüt sanıldığı gibi Kuran'ın peşinden giden, İslam için savaşan bir örgüt değil. Örgütün yönetim kadrosunda saygın Türk, Arap ve Pers aileleri bulunuyor. Perde arkasında bulunan bu aileler örgütün tüm mali kaynaklarını kontrol ediyor. Örgütün kontrol ettiği milyarlarca dolar, silah satışı, elmas ve altın kaçakçılığı, petrol ticareti ile sağlanıyor. ” 

Örgüt, batılı ülkelerin istihbarat servisleri başta olmak üzere birçok gizli servisin yakın takibinde. Örgütün deşifre edilememesinin en önemli nedeni ise söz konusu gizli servislerdeki ve de o servislerin bağlı olduğu ülkelerdeki güçlü (hem parasal hem kullanışlı olma hali) bağlantıları. Örgütün, Arap Baharı'ndan Ortadoğu'daki darbelere kadar birçok konuda batılı hükümetlerle para ve politik güç paylaştığı biliniyor. 

Yani İslami İlluminati, ilk başta da söylediğimiz gibi “tamamen duygusal” güç peşinde ve bunu sağlamak için de Allah'la aldatan bir oluşum. 

Gelelim Türkiye'ye... 

Erdoğan ve AKP'nin 17 yıllık iktidar sürecine şöyle bir bakıldığında, örgütün etkisi, seçimlerden yurt içi ve yurt dışındaki tüm akçal ilişkilere kadar kendisini hissettiriyor. 


İki örnek verecek olursak... 


Recep Tayyip Erdoğan'ın “Ben kefilim” dediği Suudi Arabistanlı iş insanı Yasin El Kadı'nın (ki bir dönem ABD'nin ve BM'nin terör listesindeydi) İslami İlluminati”nin önemli isimlerinden biri olduğu söyleniyor. 

Keza, tank-palet fabrikasının Katarlılara peşkel çekilmesinde de örgüt etken bir rol oynadı. 
Peki ya İslami İlluminati'nin Türk vatandaşı olan üyeleri? 

Bunun için Erdoğan döneminde en çok kazanan ya da bir şekilde servet transferi yapılan iş insanlarının ilişki ağını çözmek yeterli. 

Son söz yerine: Siz hâlâ “Türkiye'yi Erdoğan yönetiyor” diyenlerden misiniz; hele bir de 


Libya'ya asker gönderilmesi kararı ve Kanal İstanbul ısrarı ortadayken?.. 


TAYYİP ERDOĞAN'A İLLUMİNATİ’ NİN KRALI ROTHSCHİLD'DAN BÜYÜK 
DESTEK 
Yazar: nomenclature-19/12/2017-jonturk.tv/ 


Kimilerine göre dünyayı yönetiyor kimilerine göre artık varlığını sürdürmeyen bir yapılanma. 
Hangi açıdan olursa olsun İlluminati'nin en büyük destekçilerinden birinin ünlü Rothschild ailesi olduğu konusunda hemen hemen herkes hemfikir. Peki, bu ailenin AKP ve Erdoğan'la yakın teması nereden geliyor? İşte JÖNTÜRK farkıyla detaylar: 

Rothschild Yatırım Bankası AKP iktidarı döneminde (2000'li yılların ortalarında) Türkiye'de bir şube açtı. Banka 2005-2007 yılları arasında Türkiye'deki özelleştirme ve şirket evliliklerine ilişkin yaptığı operasyonlarla adını duyurdu ve bu süre zarfında 15,3 milyar Euroluk bir işlem hacmine imza atarak bu alandaki rakiplerine çok büyük bir fark attı. 
Rothschild Yatırım Bankası'nın Türkiye operasyonlaranın başında 2007 yılından bu yana Yönetim Kurulu Başkanı olarak Dr. Yılmaz Argüden bulunuyor. 

... Ve Argüden'in web sitesinde Rothschild Bankası ile AKP hükümeti arasındaki ilişkileri 


anlatan çok ilginç bir bölüm bulunuyor: 


Dr.ARGÜDE 


Biye bii Sem 


Sa KOPSUN 


Argüden bilgi notunda Rothschild Bankasının, Türk hükümetinin, General Electric gibi yabancı yatırımcıların ve bazı “seçkin” Türk ailelerinin danışmanı olduğunu gururla ilan ediyor. 

Gelelim Rothschild'ın Türkiye pazarında ilgi duyduğu alanlara: 


*Erdoğan'ın ikide bir böbürlenerek söylediği Nükleer Santralin finansmanı. 

*Bor vb. madenler 

*Araziler (Atatürk Orman Çiftliği dahil ve geçen yıl Rothschild'ın Türkiye'de büyük bir arazi kapattığı bildirilmişti. Bunun da özellikle İstanbul'a yeni yapılacak havaalanı ile kanal İstanbul bölgelerinde olduğu yazılıp çizildi. 

*Yeni şirket evlilikleri 


Bu da Rothschild hakkında bilgi: 

Ailenin Avrupa'da tanınmaya başlaması 1744'te döviz değişimiyle uğraşan, Hesse Prensi ile ticaret yapan (1710 doğumlu) Amschel Moses Rothschild “in oğlu olan Mayer Amschel Rothschild'in Frankfurt, Almanya'da doğumuyla başladı. Frankfurt'un Judengasse denilen Yahudi gettosunda doğan Mayer, bir finans kurumu kurdu ve iş yapmaları için 5 oğlunu farklı Avrupa şehirlerine yollayarak nüfuzunu genişletti. 

Rothschildlerin ün ve zenginlik kazanmaları Napolyon'un İngiltere ile yaptığı Savaş ile başladı. Savaşda İngiltere'ye mal kaçıran ve birlikleri finanse eden Rothschildler, bu dönemde bir yandan savaşı finanse ederken diğer yandan da hükümetlere yüksek faizle borç veriyordu. 
Savaşın sona ermesini ve Napolyon'un kaybettiği haberini kurdukları geniş istihbarat ağı sayesinde ilk olarak Rothschildler öğrendi. Rothschildler Londra borsasında elinde bulunan bütün hisseleri satmaya başladı. Bu da Napolyon'un savaşı kazandığı izlenimini doğurdu. 
Diğer herkes de Rothschildleri izleyerek hisselerini satmaya başladı. Rothschildler, bir yandan da bu hisseleri toplattı. Ertesi gün Napolyon'un savaşı kaybettiği haberi geldi. Rothschildler bu bilgi sayesinde bir gecede büyük bir servet elde etti. Ayrıca Rothschildler İspanya'da bulunan İngiliz Ordusu'nu finanse etmek amacıyla kardeşleri sayesinde Fransa'dan altın da taşıdı. Bu çabaları Rothschildlere “İngiliz Hazinesinin Temsilcisi” unvanını kazandırdı. 
Ayrıca bu sayede Rothschild ailesi üyeleri İngiliz meclisine girmiş ve baron unvanı almıştır. 
Savaşın sonunda ise Rothschild ailesi Fransa'ya borç vermeye başlamıştı. 


Avrupa'da bir çok hükümeti yüksek faizli borca bağlayan Rothschildler Savaşlar sayesinde Uzakdoğu ile tanıştı. Bu dönemde Çin'de ticaret yapan İngiliz tüccarlar Çin İmparatorluğu ile ters düşmelerinin ardından İngiliz Kraliyetinin desteğini almak için Rothschild”lere başvurmuşlardı. İngiliz Kraliyetini ikna etmeyi başaran Rothschildler Afyon Savaşı'nı da finanse etmeye söz verdi. Çin'in mağlubiyeti ile biten savaşın ardından Rothschild ailesi, İngiliz hakimiyetine geçen Hong Kong'un kontrolünü de yardımlarının karşılığı olarak aldı. 
Burda kurdukları HSBC (Hong Kong Shangai Bank Corporation) sadece Rothschild'lerin para baronluğunun Dünya üzerinde tescillenmesini sağlamamış aynı zamanda afyon ticareti de Rothschild'lerin eline geçmiştir. 

Almanya'da sanayi devrimi sonrası bir çok şirketin kuruluşunu finanse ettiler. Ayrıca bir yandan da Amerikaya geçerek altın için yerli katliamlar yaptılar. Amerika kıtasının yeraltı zengiklerini keşfeden Rothschildler ilgilerini altına yönelttiler. Osmanlı topraklarının çözülmeye başlamasıyla birlikte Rothschild'ler iki koldan Ortadoğu'ya saldırmaya 


başladılar.Rothschildlerin Ortadoğu'ya sızmalarının en büyük amacı oradaki petrol yataklarıdır. Ayrıca diğer taraftan da Filistin topraklarının satın alınması için 2 milyon Sterlinlik bir fon oluşturdu. Böylece Filistin topraklarının en verimli yerleri Yahudilerin eline geçmiş oldu. 


İLLUMİNATİ'NİN “GAMSIZ BAYKUŞ”U VE ERDOĞAN! 
Yazar: nomenclature-15/08/2018-jonturk.tv/ 


Dünyayı perde arkasından yönettiğine inanılan İlluminati'nin en önemli sac ayaklarından Bohemian Club, geçtiğimiz günlerde ünlü korularında (Bohemian Grove) toplandı. Üç haftalık toplantıların en önemli gündem maddeleri arasında Erdoğan'ın ve Ortadoğu'nun geleceği de bulunuyordu. 

1872 yılında ABD'deki bir kesim elitin kafa dinlemek ve karşılıklı fikir alışverişinde 
bulunmak amacıyla kurduğu Bohem Kulübü'nün (Bohemian Club) merkezi San Francisco'da. 
Kulübün girişindeki tabelada, simge olarak seçilen baykuş (ki kutsal kitaplarda adı geçen Molech adlı tanrıyla özdeş) resmi ve onu çevreleyen “Ağ Ören Örümcekler Buraya Gelmesin” (Meali: Buraya avanta veya iş bağlantısı yapmak için gelmeyin) yazısı bulunuyor. 
Kadınların girmesinin yasak olduğu bu toplantılara üyeler ve ABD ve dışından misafirler katılıyor. Yaklaşık üç hafta süren etkinlik, sınırsız eğlence (Homoseksüelliğin -ki davetliler arasında bulunan eski ABD başkanlarından Richard Nixon, eğlencenin homoseksüel boyutuna dikkat çekmiş ve “Hayatımda gördüğüm en eğlenceli homoseksüel partisiydi” demişti- ve pornonun kutsandığı partiler, üyeler arasında çiş yarışı, içki ve uyuşturucu, müzik), kökeni Babil ve Mısır'a dayanan bazı pagan törenler ile süslenen konferanslardan oluşuyor. 

Bohem Korusu'na davet edilen herkesin her etkinliğe katılması gibi bir durum söz konusu değil. Koru'da tam bir kast düzeni hakim ve koru içindeki 120 kampa dağıtılan katılımcılar bu kast düzenine göre etkinliklerde yer alıyorlar. 
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Bu kamp alanlarından biri olan Mandalay'da Kulübün çekirdek kadrosu konaklıyor. 
Mandalay'da bugüne kadar Japonya'ya atom bombasının atılmasından Irak'ın işgaline, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkelerdeki darbelerden kritik ekonomik önlemlere kadar birçok kararın alındığı biliniyor. 

Bohem Kulübü'nün toplantılarına ilişkin İnternet'te dolaşan illüstrasyonlardan biri.. 
Bohem Korusu'ndaki etkinlikler ilk gün korunun merkezinde bulunan dev bir baykuş heykelinin önünde yapılan ayinle başlıyor. Aslında antik dönemde Moloch'a çocuk kurbanının simgelendiği (Tabii ki şimdilerde çocuk yakılmıyor) “gam yakma” olarak adlandırılan ayinde Baykuş'a şöyle sesleniliyor: 

Ah ölümlü akılların prensi baykuş 

Bohemya 'nın baykuşu sana yakarıyoruz 


Bizi meclisine kabul et. (...) 

Ah Bohemya'nın büyük baykuşu 
Sana şükrediyor ve yalvarıyoruz. (...) 
Bir kere daha seni kovuyoruz 

Defol aptal gam 

Ateş seni çağırıyor 

Defol aptal gam. 


Evet Bohem Kulübü (Bohemian Club), dünyayı yönettiğine inanılan İlluminati'nin en önemli sac ayaklarından biri olarak kabul ediliyor. Ve bu kulübün bu yılki toplantısında Erdoğan'ın geleceğinden Ortadoğu'daki gelişmelere (özellikle Suriye, Irak ve İran) Rusya ile ilişkilerden kapıları çalması beklenen ekonomik krize kadar birçok konu masaya yatırıldı. 

Bakalım “Gamsız Baykuş” tüm bunlara ne dedi? 


AYN RAND, ENTELEKTÜELLER VE LİBERALİZM 
Emrah Akkurt: Piyasa Dergisi Yardımcı Editörü -13/07/2003- Radikal 


Radikal İki'de yayınlanan "Ayn Rand'ı Türkiye'de okumak" adlı yazısında Ayşe Kadıoğlu, sözü Ayn Rand'dan açıp, onun felsefesi ile ilgili yüzeysel birkaç izahattan sonra konuyu kapitalizmin vahşiliğine, bireyciliğin toplumsal tahribatlarına, liberalizm ile demokrasi arasındaki gerginliğe taşıyor. Kısacası, liberalizm ve onun beraberinde getirdiği değerlere duyduğu bütün hoşnutsuzluğunu birkaç satıra sığdırıyordu. Kadıoğlu bu üslubu ile bana Ayn Rand'ı hatırlattı. 

Ayn Rand aslen Rusyalı olan Amerikalı bir felsefeci ve yazar. Bolşevik İhtilali'nin sarsıntılarını bizzat yaşadı, o zamanlar çekilen acıların büyük bir bölümüne tanık oldu ve şansının yaver gitmesi sayesinde Amerika'ya iltica edebildi. O artık kendisinin ve geride bıraktığı insanların yaşadığı sıkıntıların, insanların köleleştirilmesinin, hayvanca muamelelere tabi tutulmasının müsebbibi olarak gördüğü sosyalizmin ve her türlü kolektivizmin amansız düşmanıydı ve hayatını bu düşmanıyla savaşmaya adayacaktı. 

Sosyalizme ve kolektivizme karşı olan nefreti Ayn Rand'ın felsefe ve edebiyat alanındaki başarısının, özgünlüğünün, büyük ve önemli işler yapmasının en önemli nedendir. Ancak, onu marjinalliğin doruklarına çıkaran, "irrasyonelleştiren" de aynı nefrettir. Kadıoğlu da kapitalizme, liberalizme ve bunların beraberinde getirdiği değerlere karşı o kadar derin bir nefret besliyor ki, kanaatimce, bu nefreti onu tek boyutlu düşünmeye, hayatı okuyup gözlemek yerine, önyargıya ve entelektüel dürüstlükten uzaklaşmaya itiyor. 

Birçok sosyalistin liberalizm, kapitalizm vs. hakkında bildiklerinin önemli bir bölümü yine sosyalist menşeli yazarların, filozofların bu konularda yazıp çizdiklerinden ibaret. 
Kadıoğlu'nun yazısına da şöyle bir gözattığınız vakit, hem hakkında kapsamlı bir değerlendirmede bulunacak ölçüde Ayn Rand'ı okumadığını hem de Ayn Rand'ın felsefesi üzerinden bünyesinde çok çeşitli, hatta birbirleriyle çelişen fikirleri, akımları barındıran köklü bir ideolojiyi ve onun değerlerini tümüyle mahküm edebilme "cesaret"'ini kendinde bulması nedeniyle, tüm bunlar hakkındaki bilgilerinin büyük bölümünün kulaktan dolma malumattan ibaret olduğunu kolayca kavrayabilirsiniz. 


Rand, gerek alışılmışın dışındaki yaşam tarzı, gerekse de "kapitalizmi" oldukça uç noktalara taşıyan felsefesiyle (objektivizm) dikkatleri üzerine çekti, "işte liberalizmin gerçek yüzü" diye haykırmaya can atan sosyalistler için "iyi" bir malzeme oldu. İtiraf etmek gerekir ki, liberalizmle tanışmaları Ayn Rand ile olan veya bu konudaki bilgileri ikinci, üçüncü el kaynaklardan edindikleri ile sınırlı kalanlar için Ayn Rand, ifade ettikleri ve üslubu ile kendisinden nefret ettirme ya da yanlış veya eksik anlaşılma ihtimali oldukça yüksek bir yazardır. 

Rand özgürlüğe inanan bir filozoftur, ancak liberal olup olmadığı tartışmalıdır. Kendisi yaşamının hiçbir döneminde "liberal" etiketini kullanmadığı gibi, Rand'ın yakın çevresindeki kişilerin anılarından edindiğimiz bilgilere göre, böyle anılmaktan hoşnut da değildi. Ayrıca Rand, yaşadığı dönemdeki liberal filozof ve yazarlarla entelektüel ve/veya şahsi hiçbir temas kurmadı, kendisine yöneltilen davetleri reddetti. Bunların yanında, felsefesinin bazı yönleri de liberalizm ile ciddi bir zıtlık içindedir. 

Ayn Rand'ın bireyciliği 

Özgürlükçü bir kalem Ayn Rand'ın felsefesinde eleştirilebilecek, hatta yerden yere vurulabilecek pek çok temayı kolaylıkla bulabilir. Örneğin, objektivistlerin evrensel bir (doğru) aklın varlığına ve özgürlükçü bir dünyanın ancak bu aklın rehberliğinde tesis edilebileceğine olan "iman"larına karşı çok ciddi eleştiriler yapılabilir, nitekim yapıldı da. 
(Üstelik bu eleştirilerin büyük bir bölümü, Kadıoğlu'nun Rand'ı da dahil ettiği liberteryenler tarafından yapıldı.) Veya Rand'ın özgürlükçü bir ülkenin totaliter bir ülkeyi özgürlük adına işgal etme hakkının bulunduğu yönündeki iddiası üzerine pek çok şey söylenebilir. Rand'ın kurduğu cemiyetteki üyeler arası ilişkiler sorgulanabilir. Ancak, Kadıoğlu Rand'a vahşi kapitalizmin filozofu diyor ve ona "sövmeye" başlıyor. 

Kadıoğlu gibi "siyasal kuramla ilgili olanlar" için, kendileri ile aynı görüşü paylaşmayanlar hakkında bir iddiada ya da bir ithamda bulunmak, farklı değerlere sahip olmak ile izah edilemez. Bu kişiler hem hakşinaslığın hem de düşünce disiplinin bir gereği olarak iddialarını sağlam bir şekilde temellendirmeli, ispatlamalıdır. İddiaları çürütüldüğü zaman da ikna olmayı ve görüşlerini değiştirmeyi bilebilmelidir. Ancak, sözünü ettiğimiz yazıda senelerdir tekrar edilen lakırdıların yinelenmesi sözünü ettiğim metodolojik tavrın henüz bir temenni olmaktan öteye geçmediğini gösteriyor. 

Kadıoğlu, yazısında "ideal" bireycilik ile kendisinin "nihilizme varan; bencil ol, iyi yaşa, gerisini kafana takma türü bireycilik" dediği bir tür arasında bir ayrıma gidiyor ve Rand'ın bireyciliği -ki öyle bir kategorinin varlığı tartışılır- üzerinden, doğrudan tanımladığı, daha doğrusu çarpıttığı liberal bireyciliğe olan tepkisini dile getiriyor. Bireyin ahlâki olarak toplumun her türlü kurum ve yapısının üstünde olduğunu kabul eden, bireyin kendi başına bir amaç olup ne kadar ulvi ve asli olduğuna inanılırsa inanılsın toplum, millet, sınıf gibi herhangi bir bütünün amaçları için bir araç olarak kullanılamayacağını savunan klasik liberal ilkeye saldırılıyor. Kadıoğlu'nun, lafı uzatmadan, zihninde idealize ettiği "gerçek bireyciliği" anlatma zamanı gelmedi mi? 

Bireycilik esas olarak bir toplum teorisidir ve insanın sosyal hayatını belirleyen güçleri anlama teşebbüsüdür. Bu nedenle, sosyal hayatın bireyin üzerinde ve dışındaki bir "kolektif" tarafından belirlendiğini veya belirlenmesi gerektiğini peşinen kabul edip, ona olan minnet borcumuzun takdir edilmeyişini lanetleyen bir "zihnin" ulaşıp, idealize edebileceği bireycilik ancak bu cinsten, hilkat garibesi, "kolektif" bir bireycilik(!) olacaktır. 


LİBERAL SAFSATALAR 
Gündüz Aktan- 28/10/2006- Radikal 


TV 777 kanalında 'Alabora' programında bol sayıda liberal ve sözü sürekli kesilen ayağı yerde bir kişi tartışıyorlar. 


Tabii buna tartışma denirse. 

Cumhuriyetçiler sivil-asker bürokratlardan ibaretmiş. Bürokratlar sadece pozisyon saptarmış, sorun çözemezmiş. Bu nedenle bir türlü sorunlarımız çözülemiyormuş. Oysa demokrasiler halkla birlikte sorun çözerlermiş. 

Askerin siyaset üzerindeki ağırlığı AB üyeliğimizi engelliyormuş. Bu nedenle özgürleşme ve zenginleşme imkânı bulamıyormuşuz. 

Asker demokrasilerde konuşamazmış. Askerin ağırlığı güvenlik devletine yol açıyormuş. 
Haddini bilmez İngiliz Genelkurmay Başkanı nasıl azarlanmış ama! Siyaseti siyasetçilere bırakmak, genelkurmay başkanının yetkilerini kuvvet komutanlarına dağıtmak lazımmış. 
Aksini savunmak hastalıkmış. 

PKK mensuplarının dağdan indirilmesi ve siyasete sokulması siyasi bir kararmış. Bu konuda konuşmak askerin yetkileri dışındaymış. 

Bu minval üzere gidiyorlar. Sanki bu ülkede yaşamıyorlar da uzaydan, pardon İstanbul'dan gelmişler. 

Liberal olmak pek zor değil. Kuralları soyut biçimde arka arkaya sıraladınız mı liberal oluveriyorsunuz. Liberal olunca da çağdaş, modem, bilge, demokrat ve ahlaki olduğunuzu sanıyorsunuz. 

Demokrasiye geçildikten sonra izlenen popülist politikalar dolayısıyla sorunların biriktiğini; yüksek enflasyonda dünya rekorunu yıllarca elimizde tuttuğumuzu ne çabuk unuttular. 
İdealize ettikleri demokrasinin popülist politikalarla nasıl faşizme dönüşeceğini bir asır önce anlatan Pareto'dan haberleri yok. Neden acaba bağımsız Merkez Bankası kuruldu, bağımsız regülatör kuruluşlar oluşturuldu? En önemli ekonomik işlevler neden siyasi iradenin etkisi dışına çıkarıldı? 

Japon bürokrasisi neden sorun çözüyor da, bizimki sorun yaratıyor acaba? Demokrasimizin bürokrasiyi kendi ehliyetsiz kadrolarıyla doldurup, işlemez hale getirdiğini görmüyorlar mı? 
Fransız devrimini yapanlar ve Amerikan Anayasası'nı yazanlar neden demokrasi değil de cumhuriyet sözcüğünü seçtiler acaba? Modern çağda bürokrasisiz ve anayasasız Atina demokrasisi mi yaratmak istiyorlar? 

Cumhuriyetin kurucu ilkeleri olan üniter devlet ve laikliğin halk iradesiyle dahi değiştirilmeyeceğini bilmiyorlar mı? 

Modernite öncesi Selefi akımın laikliği aşındırması çok liberal ve demokratik bir gelişme mi? 
Türkiye'nin çevresi çok güvenlikli de asker mi güvenlik devleti yaratıyor? Ayrılıkçı Kürt terörizmi askerin konuşamayacağı siyasi bir konu mu? 

Kim savaşıyor bu terörle? 

Sivillerin ve politikacıların güvenlik ve strateji konularını çalışmasını, öğrenmesini ve tartışmasını kim engelliyor? Seçilmiş oldukları için güvenlik gibi hayati bir konuda kimin saçmalama hakkı var? 

Seçimle gelen belediyelerin, halkla birlikte yarım asırda koca bir tarihin mimarisini yok edip, kentleri çirkin beton yığınları haline getirmesi, başkalarının mülkleri üzerinde gecekondular yapması mı demokrasi? İnsanların adliye koridorlarında birbirini silahla kovalaması mı? 
Öğrencilerin öğretmenlerin pantolonunu indirip, birbirlerini bıçaklaması mı? Trafik canavarı olmak mı? 

Demokrasinin kurallarının uygulanması kuşkusuz gerekli. Liberal aydınlar soyut söylemlerini aşıp, bu kurallara uyulması ve 'anomi' yani genel kuralsızlığın ortadan kalkması için halkın ve siyasilerin neler yapması gerektiği üzerinde durmalı. 

Eski sol sapkınlıklarını bırakıp, otorite ile psikopatolojik sorunlarını çözmeli; otorite boşluğunun behemehal doldurulacağını anlamalı. Demokrasiyi geliştirmek için demokrasiyi eleştirme cesareti göstermeli. 

Kurtuluşu AB'ye sığınmakta aramamalı. 

Kentleşmemiş, orta sınıflaşamamış, iyi eğitilmemiş, uluslaşmasını ve modernleşmesini 


tamamlamamış bir topluma erken gelen demokrasinin, nitelikli yöneticiler iktidara getirilmedikçe, yaşamasının çok zor olacağını bilmeli. 

Yoksa soyutlamacı ve genellemeci Latin Amerika aydın tipi sadece kaotik Latin Amerika ülkesi yaratır. Aslında onu da yaratamaz. Zira kimse onları dinlemez. Şartlar oluşmaya görsün. 


LİBERAL POPÜLİZM 
Nuray mert-19/12/2002- Radikal 


Uzunca bir zamandır, kim yoksulluktan, adaletsizlikten söz etse popülizmle suçlanıyor, yani kitlelerin hoşuna gidecek, ancak sağlam bir temele dayanmayıp, ciddi bir alternatif üretmeyen siyaset söylemine sahip olmakla. Popülizm terimi, o kadar çok sol hassasiyetler ile birlikte anılır oldu ki, bunun solla falan ilgisi olmadığı, gündelik dilde, bir siyasi üsluba işaret ettiği düşünülmez oldu. Oysa, bu bir siyaset üslubu ve sol versiyonu olduğu gibi, sağ, milliyetçi ve liberal versiyonları var. Ve son 20 yıldır en sık karşılaştığımız biçimi de, sağ liberal popülizm. 
Turgut Özal liderliğinde ANAP, bu ekolün hem öncüsü, hem de en iyi temsilcisiydi. Sonra olay gelişti, entelijensiya ve medyaya da bulaştı. Türkiye'nin tüm sorununun pazar ekonomisinin hakkıyla işletilmemesi olduğu gibi 'derinlikli' bir analizden hareket eden liberal popülizm, özelleştirme fetişisti, işletme-pazarlamayı felsefe katına çıkarmış sığ iddialarıyla, her gün bin bir kılıkta karşımıza çıkıyor. 

Taze iktidar partisi AKP de, var gücüyle liberal popülizme asılıyor. İlk hamlelerden biri, milletvekillerinin lojmanlarda oturmayıp, halka karışması ve lojmanların satılıp ekonomik kaynağa dönüşmesiydi. Bu satışlardan elde edilecek gelirin dişe dokunur bir şey olduğunu sanmıyorum. Zaten herhalde, asıl amaç ekonomik değil, siyasetçilere karşı oluşmuş tepkileri okşayarak kredi kazanmaktı. Ben öteden beri, milletvekili maaşı, lojmanı gibi konular etrafında dönen popülizmin asıl amacının hedef şaşırtmak olduğunu düşünürüm. Sanki, borç alıp, etrafa savrulan paralar, milletvekili maaşı ve üç-beş kamu harcamasına gitmiş gibi, bunlara yüklenilerek asıl mesele göz ardı edilmiş olur. Savurganlığı, makam arabalarını, vs. 
savunuyor değilim, olmam da mümkün değil. Benim canımı sıkan, siyasetçilere veya sisteme ilişkin asıl sorun, siyasi nüfuz ile ekonomik iktidar ilişkilerinin iç içe olması ve kaynakların bu yolla israfı veya haksız kullanımıyken, dikkatin başka tarafa çekilmesi. 

Bence, asıl önemlisi siyasi nüfuzu paraya çevirme yolu olan ihale, komisyon, banka kurtarma, siyasi iktidar satın alma işlerinin bitmesi, bitirilmesi. Ben razıyım, milletvekilleri lüks de olsa lojmanda otursunlar, kendileri için çok özel olan arkadaş ve dostlarının kucağına oturmalarından iyidir. Aynı şekilde, makamlarına uygun bir maaş alsınlar, yeter ki, başka yolla servet edinme işine bulaşmasınlar. Bal tutmasınlar, parmaklarını yalamasınlar. 

Liberal popülizmin bir diğer bombası da, Meclis'teki şişirilmiş kadrolar ve genelde kamuda çalışanlara giden kaynaklar. AKP'li siyasetçiler, geldikleri günden beri, bulundukları makamlarda çalıştığını öğrendikleri kadrolardan dolayı hayretler içindeler, beyanat üzerine beyanat veriyorlar. Umarım, şişirilmiş kadrolar konusundaki aksaklıkları usulünce gidermeye çalışırlar. Ama kamu çalışanları konusu, öyle ucuz popülizmle geçiştirilecek konu değil. 
Ertuğrul Yalçınbayır'ın, 'Çalışan kalır, gerisi gider, artık kamu çalışanları sözleşmeli olacak' beyanatı bence serbest piyasa popülizminin en iyi ifadesi. Sanki, adaletli, çalışanı kayıran, tembeli cezalandıran, halkın parasının hesabını soran bir çıkış gibi, ama sonuçta, ekonomide sorun haline getirebildiği en önemli 'haksızlık' işini iyi yapmadan maaş alan kamu çalışanları. 
Üstelik, sözleşmeli çalışma koşulu, iş güvenliği kavramını devre dışı bırakan, vahşi piyasa mantığı ürünü bir önlem. Yani öyle, memur halkın sırtına yük oluyor diye araya sıkıştırılacak bir şey değil. Benim hayalimdeki toplum modeli de, insanların, devlete kapılanarak yaşamlarını idame ettirdiği bir model değil, ama tüm liberal masallara rağmen hepimiz biliyoruz ki, Türkiye'yi batıran, gırtlağına kadar borca sokan, ne fazla fazla memur çalıştırmak 


ne de benzer kamu harcamaları. O nedenle, sadece kamuyu küçülterek, bunu yaparken de, üç kuruşluk sosyal güvenceleri de kırıp, dökerek vahşi piyasanın alanını genişletmek iş değil. 
Sonuçta liberal popülizmle gidilecek yol uzun değil. 


LİBERALLER YAŞASIN MI? 

H. Gökhan Özgün-12/03/2008- Radikal 

Şu liberallikle artık hesaplaşmak gerekiyor. Çünkü birilerinin işi gücü liberallerle hesaplaşmak. O birileri, mesela 'bizim' gazetede, bir gün ansızın liberallerin AKP iktidarından nemalandığını iddia edebiliyor. 

Attığı çamurla banyo yaparak aklı sıra pörsümüş fikirlerinin cildini gerdiriyor. 

Çünkü o birileri biliyorlar ki, liberalliğin içine pislemeyince fikirlerinin hiçbir rengi yok. 
Zamanın resmi havası ve hezeyanı ne renkse onların fikirleri de olsa olsa o rengin 'daha monşer' bir tonu. 

Neyse, derdim bunlara bir karşılık vermek değil. Artık geç de olsa anladım ki onların siyasette hiçbir hakiki karşılığı yok. Onların üzerinde durduğu hiçbir ahlaki zemin yok ki, karşılarında durmak için bir zemin bulunsun. 

Ama şu vaftiz edildiğimiz isimle artık bir hesaplaşmak gerekiyor. Ben Gökhan Özgün, liberal miyim? Valla açıkça söyleyeyim, hiç umurumda değil. Ama benim gibilere liberal dendiğinin gayet tabii farkındayım. Desinler, o da umurumda değil. Çünkü liberalliği, 'demokrasi öncesi' bir toplumda mevzuyla alakasız buluyorum. (Liberallik demokrasiyi varsayar.) 

Çok istiyorsanız liberalliği bir süs olarak kullanabilirsiniz. Pahalı bir süs. Ya da çok istiyorlarsa bir damga olarak kullanabilirler. Ucuz bir damga. Süs ve damga seven mahallelerde büyüdük hepimiz. İmkânı olan süslenmekle uğraştı, imkânı olmayan, damagalamakla. Bir-iki neslin daha canı çıkmadan, bu huy bu memleketi terk etmez. 

Peki mevzuyla alakasız olan 'liberallik' bırakın sokağa çıkmayı, odasının penceresinden kafasını uzattığı anda niye enseleniyor? Edirne'den Ardahan'a niye her yerden hemen görülüyor? Niye herkesin en hassas yerine hemen batıveriyor? Çok basit. Çünkü Türkiye'de liberallik denen şey aslında şiddetli ve çok geniş zeminli bir anti-muhafazakârlıktır. 

Yüzde 90'ı belki de yüzde 99'u muhafazakâr olan bir toplumda, muhafazakâr olmamak, muhafazakâr olamamak, çok iddialı, çok haddini bilmez bir şeydir. Siyaseten çok marjinal, ruhen çok eksantriktir. 'Liberallik'ten çok daha tehlikelidir. Çünkü temelde 'toplum düşmanlığı' gibi algılanır. 

Peki, yüzde belki 99'u muhafazakâr olan bir toplumda böyle düşman bir duruş nasıl varolabiliyor? Çok basit. Türkiye'de birden fazla muhafazakârlık olduğu ve bu muhafazakârlıklar şiddetle çarpıştığı için bünyede küçük boşluklar, gözenekler oluşuyor. 
Liberal denen 'ucube' anti muhafazakârlar da işte bu deliklerde yaşıyor. Burada varoluyor. 
Yani liberal denenlerin var olabilmesi muhafazakârlıkların çarpışmasına, iktidar mücadelesine bağlı. 

Nedir Türkiye'de parlamenter demokrasinin verdiği seçim imkânı? Müslüman muhafazakârlık, Kemalist muhafazakârlık, faşizan muhafazakârlık. Ki ezeli rekabet araya girmese, bu son iki muhafazakârlık birleşip Kemalist Hareket(sizlik) Partisini kurabilecek kıvama geldiler. 

Böyle bir iklimde liberal denenler için ittifak kaçınılmazdır. Bu, iktidarlarla da olabilir, muhalefetlerle de, 'dış güçler'le de. Çünkü bütün yerli malı muhafazakârlıklar bir araya gelse, şöyle 'uzlaşmacıların hayali' 'büyük homojen bir muhafazakârlık' oluşturulsa, işte o gün liberallerin son günüdür. Uzlaşmış Türk muhafazakârlığının tükürüğünde boğulurlar. Hem de anında. Toplu mezarlara gömülürler. Ve arkalarından tek bir 'cumhuriyet savcısı' da dava açmaz. İş yine tarihçilere kalır. 

Böyle bakınca Müslüman muhafazakârla liberaller arasındaki 'ittifakın' gerçek değil fakat hakiki ve bütünüyle tesadüfi olduğunu hemen görürsünüz. 


Tıpkı Türkiye'yi AB'ye taşıyan partinin AKP olmasının rasyonel bir gereklilik değil daha ziyade kaderin bir cilvesi olması gibi. 

Ezcümle, liberal denenlerin siyasi mücadelesi öncelikle bir varolma mücadelesidir. Gay'lerin mücadelesi gibi. Bu mücadele ip üzerinde bir mücadeledir ve tabiatıyla hükmetmeyi değil, hükmedilmemeyi amaçlar. 

İşin en hazin yanı, liberal denenler hayatlarının bir evresinde muhafazakâr olmayı sağda solda denemişlerdir. Bu dersten, bu denemeden, bu memlekette kaçış yoktur. Denemişler ve/fakat bir türlü başaramamışlardır. Memleketimin yegâne okulundan, 'büyük muhafazakârlık' okulundan bütün çabalarına rağmen kovulmuşlardır. Bu yüzden hem siyaseten marjinal hem de hazmı zor 'meczup meşrepler' olarak algılanırlar. 

Bu memleket için en tehlikeli siyasi proje 'bütün muhafazakârlıkları' masanın altından el sıkıştırarak, hukukun etrafından dolandırarak uzlaştırma projesidir. Böyle bir proje Türkiye'nin çok sağda bir yerde dondurulması ve hareketsizleştirilmesi projesidir. Burası antimuhafazakârlığın sonudur. 

Gelecek duygusunun sonudur. Türkiye'nin sonudur. 

O noktadan sonra Türkiye, Ortadoğu huzursuzluğunun orta yerinde 'huzur' içinde yatabilir. 


DERVİŞ'İN SOSYAL-LİBERAL SENTEZİ 
Enis Berberoğlu-03/06/2002-Radikal 


Devlet Bakanı Kemal Derviş siyasetin eşiğini aşmak için cesaret toplarken kafasında pişirmeye çalıştığı sentezini son bir ayda tam iki kez kamuoyu ile paylaştı. 

Derviş sosyal demokrasi ile liberalizm sentezine liberal-sosyal sentez diyor, 

İngiliz İşçi Partisi'nin ideoloğu Anthony Giddens'in "Üçüncü Yol' önerisinden ilham aldığını saklamıyor. Derviş için yeni sentezin ilk testi 11 Mayıs günü üniversite öğrencilerine verdiği konferanstı. Geçen hafta mezunu olduğu London School of Economics'teki (LSE) 
konuşmasında devamını getirdi. Ama aslına bakarsanız Derviş'in bu tezi en azından son 10 
yıldır kafasında evirip çevirdiği belliydi. 

Derviş'in bu entelektüel meydan okumasını önemsiyoruz, çünkü; 

-Turgut Özal'dan bu yana belki de ilk kez bir siyasetçi adayı Türkiye'nin küresel haritadaki yerini arıyor, propaganda malzemesi ve slogan yerine vizyon üretiyor. 

-Derviş'in liberal-sosyal sentezi gelecekteki siyasi koordinatlarını ele veriyor, dünyaya sol pencereden bakan siyasetçi adayının merkez sağla yollarını ayırıyor. 

-Derviş'in söylemi Karaoğlan ve Halkçı efsanesini aşamayan sosyal demokrat partiler ve seçmen tabanı için de kazançtır. Özetle Derviş düşünüyor, üretiyor, siyasetteki olası yerini tarif ediyor, sola entelektüel katkı sağlıyor. 


Kemal Derviş'in sosyal-liberal sentezinin gelişimini gösteren iki, hatta üç prototip metin var elimizde. İlki 12 yıl öncesine ait. Profesör Ercan Uygur 9 Mart 1990'da Dünya Bankası'nda görevli Kemal Derviş ile sohbetini 'İktisat Söyleşileri' kitabına (Bilgi Yayınevi, Ankara 1991) aktardı. 

İkinci metin Derviş'in üniversite öğrencilerine yaptığı konuşma 

ve http://www.gencnet.org adresinde bulunabilir. Derviş'in LSE'deki konuşması ise yardımcı bir metin olarak kullanılabilir. (Türda Özkan, www.radikal.com.tr, 31 Mayıs 2002) 

Derviş'in son 12 yıllık sürede örneğin ekonomide devletin rolüyle ilgili tespit ve önerilerinin tutarlı bir çizgide geliştiğini anlamak için metinleri alt alta koymak yetiyor: 

-Derviş 1990: "Devletin altyapıyla ilgili, eğitimle ilgili önemli görevleri vardır. Bu nedenle bir ülkede kaynakların yüzde 25, 30 ve 35'lik kısmının devletin denetiminde, kullanımında olması gerektiğini düşünüyorum." 


-Derviş 2002: "Bugün OECD ortalamasını aldığımız zaman devlet harcamalarının milli gelir içindeki payı yüzde 40'ın üstündedir. Devlet gelir dağılımını hakça bir yöne çevirmek için milli gelirin bir kısmını vergiyle alıp harcamasıyla dağıtmalı. Özellikle eğitim ve sağlık alanlarında firsat eşitliğini ancak ve ancak devlet sağlayabilir" 

-Derviş 1990: "Başarılı bir ekonomik yönetim ve kalkınma için kuvvetli devlet ve iyi işleyen piyasaların birleşmesi zorunlu. Bugün Japonya neden kuvvetli? Rekabete, piyasaya, fiyat mekanizmasına hep önem verdi Japonya. Fakat aynı zamanda Japon devleti dünyanın en güçlü devletlerinden bir tanesi... 

-Derviş 2002: "Piyasayı ve devleti birbiriyle çelişen kurumlar olarak değil tersine birbirini tamamlayan, birbirine güven veren, güç veren kurumlar olarak görmeli. Sosyal-liberal sentez sanıyorum bu görüşe dayanıyor. Piyasayı düzenlemeli devlet, piyasayı denetlemeli." 

Ya Derviş'in 'ekonominin siyasetin etkisinden kurtarılması' temennisi. Kökleri yine 12 yıl öncesinde yatıyor desek: "Merkez Bankası'nın politik mercilere karşı sorumluluğu olacak. 
Ama günlük politikadan uzak ve özellikle hükümetin harcama planları karşısında bağımsız ve kuvvetli Merkez Bankası sanıyorum yapısal olarak önemli bir faktör, yardımı çok oluyor antienflasyonist politikalarda." (İktisat Söyleşileri, Sayfa 30) 


Ne çare ki Derviş'in liberal-sosyal sentezini paylaşacağı, tartışacağı siyasi kadroların düzeyi ortadadır. Derviş kiminle işbirliğine gidecek? "Hasta Başbakanıma laf ettirmem" diye efelenen milletvekili kılıklı fedailerle mi? Yoksa devleti küçültüyoruz ilizyonuyla devleti soyan müflis merkez sağ siyasilerle mi, kiminle? 

Sadece elin oğlunu arkadan itip siyasete sokmak yetmez. Peşinden gitmek, elinden tutmak, yardım etmek şart! 


DNA TESTİYLE ŞECERE TESPİTİ 
Gökçe Acar -28/10/2006 —Radikal 


Artık 'paşa dede' tablosu asalet ispatına kâfi gelmiyor. Son trend bir DNA testi yaptırıp soy ağacınızı bilimle sulamak. Üstelik hediyesi sadece 100 dolar... 

Acaba büyük büyük büyükanneniz gerçekten de soylu bir aileden miydi? Yüzlerce yıl önce aslında aileniz Yahudi miydi? Büyük büyükbabanız bir Afrikalı olabilir mi? Damarlarımızda akan asil kanın nerelere ve kimlere kadar uzandığı meselesi, tarih boyunca birçok insanın merakını celbetmiş ve onları bu yönde arayışlara sürüklemiştir. Hatta kimilerimiz özenle tuttuğumuz soyağacı belgeleriyle bu işi daha da titizlikle ele almışızdır. Uzakta, belki dünyanın öbür ucunda sizden habersiz yaşayan kuzenleriniz olması fikri, 'Kimlerin genlerini taşıyorum?" sorusu, son yıllarda birçok insanı DNA testi yaptırmaya itiyor. 

Bilimin ilerlemesiyle ve DNA'nın keşfiyle beraber, aile tarihi alanı, yerini artık 'aile bilimi'ne bırakmış durumda. Yurtdışında sadece DNA'larınızı araştırarak mensup olduğunuz ya da olabileceğiniz etnik grupların 500 yıl öncesine kadar dökümünü yapan şirketlere başvurmak bir hayli popüler. Bu yeni trend öyle geniş bir talep yaratıyor ki, Türkiye'de henüz bilinmese de genetik şirketleri birer birer soyağacı belirleme pazarına kayıyor. Geçmişini araştıran birçok insan 100 dolar civarında bir ücret karşılığında aile şeceresini artık daha bilimsel bir yolla çıkarabiliyor. 

Genetik akrabalarınızla tanışmak istemez misiniz? 

DNA her geçen gün yeni sırları aydınlatıyor. Bunlardan biri de sadece anneden ya da sadece babadan bize geçen özel kodlar. Amerika'daki Familytree DNA ya da DNA Tribe gibi birçok şirket aile bilimi hizmeti veriyor. Yapılması son derece basit olan bu testlerde size önce bir zarf gönderiliyor. İçinden çıkan özel bez parçasını avurdunuza sürüp elde ettiğiniz örneği aynı zarfla geri gönderiyorsunuz. Ve merak ettiğiniz her şey, bir hafta içinde kapınıza geliyor. Her ne kadar genlerimizin yüzde 99.9'unu anne ve babamızdan alıyor olsak da, geriye kalan yüzde 


0.1'lik bölümde soyumuzun özellikleri saklanıyor. Bu özel DNA testiyle yüzlerce yıl öncesine kadar uzanan kökenlerinizi ayrıntılı oranlarla öğrenebiliyorsunuz. Mesela test sonuçlarına göre yüzde 80 Orta Asyalı olurken, yüzde 18 Akdenizli, yüzde 2 de Hintli çıkabilirsiniz. 
Sadece bununla da kalmıyor, veri bankası sizin DNA'nıza en yakın kişilerin yaşadığı bölgeyi buluyor ve aynı DNA'lı insan varsa eşleştiriyor. Yani test sonucunda uzak bir akrabanızı keşfetmeniz ve büyük büyükbabanızın aslında evlatlık olduğunu öğrenmeniz uzak bir olasılık değil. 

Buyrun Yahudilik testine! 

Bu DNA testleri, soyunuzda hangi coğrafyalar ve kültürler olduğunu, Amazon mu yoksa Antik Mısırlı mı olduğunuzu söyleyebiliyor. İlginç olan, geçmişte ailenizde Yahudilik olup olmadığını da söyleyebilmesi. Hatta sadece bunun için yapılan testler de var. Yahudilik diğer dinlerin aksine, genetik açıdan dışarıya kapalı bir din olmasından ötürü, kendine özgü bir işaret taşıyor. DNA'da bulunan Yahudilik işareti birçok koyu Hıristiyan'ı hayal kırıklığına uğratabilirken, kimlik şüphesi olan kişilere de net bir cevap sağlıyor. 

DNA testleri sırları açığa çıkarıyor ama yanında kimileri için istenmeyen sonuçlar da getiriyor. Latin Amerikalı Carolina Miranda bunlardan biri. Miranda, yaptırdığı test sonucunda yüksek oranda Afrikalı kanı taşıdığını keşfediyor. Genç kızın yüzyıllardır damarlarında soylu İspanyol kanı aktığına inanan ve bununla gurur duyan ailesi, sonuçları duyunca inanmak istemiyor ve yıkılıyorlar. Bununla beraber geçmişte soylu kişilerle bağlantısı olduğunu bu testlerle kanıtlayan insanlar da az değil. Kimileri için bir umut, kimileri içinse büyük hayal kırıklığı getiren aile bilimi, geçmişi araştırmayı kolaylaştırsa da bazıları tarafından eleştiriliyor. Bunun ırkçı bir çaba olduğuna inananlar da var. 

Filistin ve İsrail'in atası aynı 

DNA'yı geçmişi aydınlatmak için kullanmak, bireysel amaçlarla ne kadar talep görüyorsa, geçmişte gömülü gerçekleri ortaya çıkarmak için de bir o kadar rağbet gören bir yöntem. 
Özellikle efsaneleri, söylenceleri doğrulamak için bire bir. Örneğin Yemen'de yaşayan Afrikalı Lemba kabilesinin geleneksel hikâyelerinde, eskiden Yahudi oldukları söyleniyordu. 
Yapılan araştırma efsaneyi kanıtlarıyla doğruladı. Ya da Filistinliler ve İsraillilerin 7 bin 800 
yıl önce aynı soydan geldiği yine DNA testleriyle ortaya çıkarıldı. Son bulgulardan biri de Kızılderili ve Avrupalıların, aslında Asyalılardan türediği. Her etnik grup kendine has bir DNA kodu taşıyor, bir çeşit iz. Bilim adamlarının tek yaptığı sizden alınan DNA'da bu izleri takip etmek. Dünyada kayıtlı 500'ün üzerinde etnik grup var ve bu sayı her geçen gün artıyor. 
1857 yılında peder Gregor Mendel bahçesinde bezelyeler yetiştirdi ve 10 yıl boyunca onları 
gözlemledi. Sonunda bitkilerin anne-baba ve çocuk ilişkisi arasında özel bir kod olduğunu fark etti ve böylece kalıtım bilimini keşfeden kişi oldu. Kodların neye göre çocuğa geçtiğini bilmiyordu ama ortada izlenen bir kural vardı. Bu olayın üzerinden 163 yıl geçti, peder Mendel sıradan bir insanın internetten 100 dolara DNA testi yaptırıp geçmişini öğrenebildiğini duysa herhalde bir hayli şaşırırdı. Artık kesin yöntemlerle geçmişin aile sırlarını ortaya dökmek mümkün, asıl soru cevaplara gerçekten de hazır olup olmadığınız. 
Soyadı ve gen arasındaki gizemli ilişki 

Bilim, DNA ve soyadı arasında bir bağlantı olduğunu ortaya koyuyor. Erkekler çocuklarına sadece Y kromozomunu değil, soyadını da miras bırakıyor. Örneğin Amerika'daki bir araştırma, soyadı Skyes olan kişilerin yüzde 50'sinin aynı kromozomu taşıdığını gösteriyor. 
Bu teori geliştirilirse, çok yakında suç mahallinde bulunan DNA'dan suçlunun soyadını tahmin etmek de mümkün olacak. Bir başka örnek: Andy Carvin, geçmişini öğrenmek için test yaptıranlardan. Test sonuçlarında onu bir sürpriz bekliyordu. Onunla aynı DNA koduna sahip başka biri daha vardı. Sonuçlara göre Andy ve bu adam 250 yıl önce aynı atadan türemişlerdi. İşin ilginç tarafi hiç tanımadığı bu yabancı Andy'ye çok benziyor ve onunla aynı soyadını taşıyordu. 

Türkiye'nin DNA testi sonuçları 


Anadolulu: Yüzde 49 
Akdenizli: Yüzde 12.2 
Kuzey Afrikalı: Yüzde 9.3 
Arap: Yüzde 5.7 

Batı Avrupalı: Yüzde 4.7 
Doğu Avrupalı: Yüzde 4.2 
Kuzeydoğu Asyalı: Yüzde 3.9 
Hintli: Yüzde 3.6 

Sahra altı Afrikalı: Yüzde 2.1 
Tibetli: Yüzde 1.7 

Diğer: Yüzde 3.8 


DNA TESTİ SONUÇLARI AÇIKLANDI: BOMBACILAR ÇABUK VE 
ELALTUNTAŞ 
19/11/2003- Radikal 


İstanbul Valisi Muammer Güler, Beth İsrael Sinagoğu'na yönelik intihar saldırısını Mesut Çabuk, Neve Şalom Sinagoğu'na yönelik intihar saldırısını da Gökhan Elaltuntaş'ın gerçekleştirdiğinin DNA testleriyle kesin olarak belirlendiğini açıkladı. 

Güler, İstanbul Valiliği'nde Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'la birlikte düzenlediği basın toplantısında, Beyoğlu ve Şişli'de geçen cumartesi meydana gelen bombalı saldırılara ilişkin bilgi verdi. Güler, "Olay mahallinde toplanan delillerin incelenmesi ve geriye doğru yapılan çok hızlı çalışmalar sonucunda, Şişli Beth İsrael Sinagoğu'ndaki intihar eylemini gerçekleştiren kişinin 1974 Bingöl doğumlu Mesut Çabuk, Beyoğlu Neve Şalom Sinagoğu'ndaki intihar saldırısını da 1981 Bingöl doğumlu Gökhan Elaltuntaş olduğu yapılan DNA testleriyle kesin olarak belirlenmiş bulunmaktadır" dedi. Güler, "Eylemlerin hedefi, şekli ve gerçekleştiren kişilerin irtibatları gözönüne alındığında, dünyadaki El Kaide adına üstlenilen terör eylemleriyle paralellik gösterdiği değerlendirilmektedir" diye konuştu. 


DNA'MA SAHİP OLABİLİRSİN AMA RUHUMA... 
Orhan Oğuz Gürbüz -02/04/2006- Radikal 


Ülkedeki değişim rüzgarları hız kazandıkça geleneksel iktidar odaklarının telaşı artar; rasyonel stratejiler yerini muhteris bir otorite özlemine bırakır. Orta dereceli okullarda yaygınlaşan ve önü alınamayan şiddet karşısında mevcut bürokrasiden duyulan ses beklenen çözümlerden söz etmez. Yitirdiği gücün/yetkinin geri gelmesi için yaşanan tablo geçerli bir mazeret olarak kibirle önümüze konur. İstanbul Emniyeti'nin üst düzeyde seslendirdiği terörizm ve şiddetle mücadele' için gerekli önlemler listesi nostaljik ve antidemokratik bir düzenlemeyle kamuoyunda yankı buluyor. AB uyum paketleriyle kaldırılan DGM'lerin geri dönüşüne yeşil ışık yakan, gözaltı süresini 15 güne kadar uzatmaya çalışan girişimin en ilgincini ise DNA kaydı konusu oluşturuyor. "Herkesin DNA örneği alınarak veri bankası oluşturulmasını" talep edenler, çaresizliğin ve güç tazelemenin refleksleriyle meşruiyet kazanmaya çalışıyor. 

Bu kışkırtıcı söylemleri, AB sürecinin sivil//kamusal özgürlüklerin güçlendirilmesi çabalarına karşı, örtük ama içgüdüsel bir direnç olarak okumaktan başka seçeneğimiz de yok elbette Organize çeteler ve liseli kavgacı gençler koalisyonu yeni bir pazarlık vesilesi artık... Ya insan haklarından indirim yaparız ya da suç dalgasında kayboluruz! 

Jölenin ulusal tarihi 

Daha organize çetelerin yükselişinin önü alınamazken, buna orta öğretim düzeyindeki gençlerin alevlendirdiği şiddet sarmalı da eklenince çaresizliğimiz gün ışığına çıktı. Sorunun 


kökenini sosyolojik ve ekonomik olarak analiz etmek yerine geçici/palyatif asayiş tedbirlerinin artırılmasından, özgürlük alanlarının daraltılmasından yana tavır almaya başladık. İnsan hakları kavramı yine erişilmeyecek bir ütopya olarak damgalandı, devletin bekası için sakıncalılar listesine dahil edilmek istendi. Güç tacirleri güvenlik ya da pedagoji referanslı söylemleriyle 'otorite tazeleme' avına çıktılar. Yıllardır bu toplumun yetişkinlerini ya da gençlerini biçimlendiren eğitim sisteminden, apolitik kampanyalardan, haklı ya da haksız yalnızca 'görünmeyi' başaranları meşru kabul eden 'statüko lordlarından' kimse hesap sormayı aklına getirmedi. Çelişkiler suçlulara sadece zaman kazandırdı. İstanbul Milli Eğitim Müdürü de işte bu 'soylu çelişkisiyle' kendini ve eğitim sistemini savundu; "Çoğu aydının sonuçta çocuğunu iyi yetiştiremediğini görüyoruz. Sonuçta okul hapishane, müdür de gardiyan değil. Kız öğrencilerin röfleli, erkek öğrencilerin jöleli saçla okula gelmesi de 'maganda kültürünün' bir parçası"... 

Düşünce arkeolojisinin savunucusu filozof Michael Foucault, bu tür otorite ve itaat üretimlerini "bireylerin dokularına işler, bedenlerine dokunur, eylem ve tutumlarına, konuşmalarına, öğrenme süreçlerine ve gündelik yaşamlarına girer" diyerek vurgulamış ve iktidarın mikro-fiziği' olarak tanımlamıştı. 

Devletin ideolojik aygıtlarından biri olarak kodlanan 'okul' algısı işte tam da bu ebedi olarak denetim altına almanın ilk evresi olarak çekiciliğini sürdürüyor. Toplumsal rollerini eğitim gören bir genç olarak sürdürenler, devletin bu ideolojik kurgusundan ve haddini bildirme sevdasından nasibini alıyor. Geçtiğimiz günlerde Çanakkale savaşlarının anma törenlerinde konuşma yapan bir arşiv/tarih uzmanı, "Çanakkale savaşını jöleli gençlerle kazanamazdık" diyerek, 'ulusalcılık' ruhunu katı ahlâkçı bir algı ve temsille yorumluyordu. İnsan bedeni üzerinden yürütülen bir itaat ve bilinç operasyonu... Milli Eğitim müdürümüze göre ise 'okul bir hapishane değildir' ama 'jöleli' gençler bir tehlikenin parçasıdır. Ulus-devlet referansının sahibi tarihçiye göre de yine bu jöleli genç bağımsızlık ruhunun düşmanı ve parçalayıcısı olarak görülmelidir. Ya da bir metropolün emniyet otoritesinin öngörüsüyle suçlu ya da suçsuz tüm vatandaşların DNA örnekleri kayıt altına alınarak aslında 'bedenlerinin' denetimi/kontrolü sağlanmalıdır. 

Tam anlamıyla Foucault'nun 'Biyosiyaseti' tanımlarken dikkat çektiği şekliyle "İktidar ve bilgi yöntemleri, hayat süreçlerinin sorumluluğunu üstlendiler ve bu süreçleri denetlemeye ve dönüştürmeye giriştiler". 

Artık argümanları tükenenler, geleneksel iktidar araçları ellerinden yitip gidenler için doğrudan 'insan bedeni' odaklı stratejilere hız vermekten başka çare gözükmüyor. Bu düzenin oyunlarına dahil ol(a)mayanların yaşam süreçlerine ve bedenlerine 'mikro iktidar' araçlarıyla müdahale edilebilir. Çete savaşlarının genç aktörlerinin öykülerini dinleyerek kendimizle yüzleşmek gereksizdir. Göstergelerle savaşmak hem daha eğlenceli hem daha yanıltıcıdır. 
Jölenin ulusalcı tarihi tüm devlet sırlarını saklayabilir". 

Biyoiktidarın tahakkümü 

"Kutsallık gibi terimler hayvan haklarını aklıma getirir. Kim bir köpeğe hak verdi ki? Bu hak sözcüğü tehlikeli olmaya başlıyor. Kadın hakları var, çocuk hakları var; liste sonsuza dek sürüp gidiyor... İş iyice saçmalığa vardırıldı." Bu öfkeli sözler DNA'nın yapısını keşfedenlerden biri olan Nobel ödüllü bilim adamı James Watson'a ait. Ona göre sadece 'yararcılık' anlamında çıkarlarımız olabilir ama haklarımız değil... Genetik biliminin insan doğası ve yaşamı için gerekliliğini artık sorgulamak bile anlamsız kuşkusuz. Adli tıp için sunduğu zengin imkanları da yok sayamayız. Sorun bu devrimci deneyimin, amaçlarını 'insan onuru' odağından değil politik bir denetimin etkinliği açısından geliştirmeye doğru yöneliminden kaynaklanıyor. İnsan bedeni üzerindeki egemenlik düşüncesi gittikçe insan hakları kavramıyla çatışma içine sokuluyor. Biyoiktidar modern bir tahakküm aracı olarak yenilenerek güç ve meşruiyet kazanıyor. '12 Eylül' sonrasında üniversiteden uzaklaştırılan akademisyenlerin karşılaştığı yasaklardan birisi de 'sakallarını' kapsıyordu. Bugün ise orta 


öğretim ya da üniversite düzeyinde insan anatomisinin şekline/kıyafetine ilişkin tartışmalar yine alevlen(diril)iyor. Tek tipleştiriciliği ve itaat üretimini hedefleyen saç/sakal savaşına jöleyi de ekleyerek; rejimin bekası için berberlerin sadakatine ve lojistik desteğine ihtiyaç duyuyoruz! Biyoiktidar stratejisini sahnelemek ve şöhret tazelemek için gişesi kıt bir filmle aktörlüğe heveslenenlere biz de nostaljik ama derinlikli bir replikle katılalım; "DNA'ma sahip olabilirsiniz ama ruhuma asla!" 


'POST-SEKÜLER TOPLUM' NE DEMEKTİR? , 
(Felsefeci ve sosyolog Jürgen Habermas'ın 3 Haziran 2008'de İstanbul Bilgi Üniversitesi”ndeki konuşmasının özeti)- Radikal-06/06/2008- Haber: Jürgen Habermas 


Dinle bağlantılı çatışmaların gölgesinde, modernleşme sürecinde dinin kamusal alandaki rolünün azaldığı tezi artık daha az destekleniyor. Diğer yandan, seküler vatandaşlar dindarları çağdaşları olarak ciddiye almazsa, vatandaşlığın temelini oluşturan karşılıklı tanımayı tıkamış olurlar. 

“Post-seküler bir toplum, ancak seküler bir toplumdan çıkabilir. Bu tartışmalı terim bu nedenle yalnızca, zengin Avrupa ülkeleri veya halkın dini bağlarının düzenli ve 

dramatik bir biçimde zayıfladığı Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkeler için kullanılabilir. Bu bölgelerde, vatandaşlar arasında sekülerleşmiş bir devlette yaşadıklarına dair az çok bir farkındalık yayılmıştır. Sosyolojik göstergeler bakımından, yerel nüfusun 

dini davranış ve kanaatleri bu toplumları “post-seküler? olarak damgalamayı haklı çıkaracak kadar değişmemiştir... 

Bununla birlikte, küresel değişimler ve dini konularla bağlantılı olarak alevlenen çatışmalar, dinin öneminin azaldığı fikrinden şüphelenmemize yol açar. Toplumun modernleşmesiyle nüfusun sekülerleşmesi arasında yakın bir bağ bulunduğu tezini artık daha az sayıda sosyolog destekliyor ki, bu teze uzun zaman boyunca karşı çıkılmamıştı. 

Her şeyden önce, üst üste binen üç fenomenin bir araya gelmesiyle, dünya çapında “dinin dirildiğine? dair bir izlenim doğuyor: Misyonerci yayılma, köktenci radikalleşme ve birçok dine içkin şiddet potansiyelinin siyasi araçsallaştırılması... 

Hoşgörü-entegrasyon ilişkisi zorlu 

... Sekülerleşme teorisinin zayıflığı, *“sekülerleşme? ve “modernizasyon?” kavramlarının özensiz kullanımıyla yapılan ihtiyatsız çıkarsamalardan kaynaklanır. Şu doğrudur ki, işlevsel toplumsal sistemlerin ayrımlaşması sürecinde, kiliseler ve dini cemiyetler kendilerini kırsalla ilgilenme işlevine hapsetmiş ve toplumun diğer alanlarındaki ehliyetlerinden 

feragat etmişlerdir. İnanç pratiği daha kişisel ve öznel bilgi alanlarına doğru 

çekilmiştir. Dini sistemin işlevsel olarak ayrıntılanmasıyla, dini pratiğin bireyselleşmesi arasında bir bağ vardır. Ancak bireyselleşme eğilimi, dinin siyasi alanda, toplumun kültüründe veya yaşamın kişisel idaresinde etkisini kaybettiği anlamına gelmez. Dini cemiyetler son derece sekülerleşmiş toplumların hayatında hâlâ açıkça “yer? iddia edebiliyor. 
Bugün Avrupa'da kamusal bilinç, giderek daha da sekülerleşen bir ortamda dini 

cemiyetlerin süregiden varlığına uyum sağlamaya mecbur olduğu ölçüde, bir “post-seküler? 
diye tarif edilebilir... 

Sömürge dönemi sonrası göçmen toplumlarına dönüşmenin sancılı sürecini yaşayan toplumlarda, farklı dini cemiyetlerin hoşgörü içinde bir arada yaşaması, göçmen kültürlerin nasıl entegre edilecekleri sorunuyla daha zorlu hale getirildi. “Katılımcı? bakışı benimsersek epey farklı ve normatif bir soruyla karşı karşıya kalırız: Kendimizi “post-seküler? toplumun üyeleri olarak nasıl anlamamız gerekiyor? Dini dünya görüşlerinin kapsamının genişlemesine rağmen, sağlamlaşmış ulus devletlerde toplumsal ilişkilerin sivil kalmasını garanti altına almak için birbirimizden ne beklemeliyiz? Tüm Avrupa ülkeleri bugün bu soruyla karşı karşıya... 


Liberal yasalar din özgürlüğünü çoktandır temel bir hak sayıyor; bu da, dini cemiyetlerin kaderinin artık hoşgörülü bir devlet otoritesinin hayırseverliğine bağlı olmadığını gösteriyor. 
Ancak, bu din özgürlüğü ilkesinin tarafsız uygulanmasını öncelikle mümkün kılansa demokratik devletin kendisidir. Berlin, Köln ve Frankfurt'taki Türk cemiyetleri ibadethanelerini avlularının dışına çıkarmaya ihtiyaç duyduğunda, konu artık yalın prensip değil, onun adil uygulaması haline geliyor. Ancak, neye hoşgörüyle bakılıp neye bakılmayacağını belirleyecek açık nedenler de ancak ağırbaşlı ve kapsayıcı demokratik irade yoluyla kesinleştirilebilir. Dinin pozitif özgürlüğüyle negatif özgürlük arasındaki sınırların gerçek vakalarda çizilmesi her zaman tartışma konusu olagelmiştir. Fakat bir demokraside, etkilenen taraflar aynı zamanda karar verme sürecinde de yer alır. 

Reform dayatılamaz 

Hoşgörü prensibi sadece yasaları belirleyip uygulamakla ilgili değil; bu prensip gündelik hayata da geçirilmeli. Hoşgörü, farklı inançlara sahiplerinin ve inançsızların, yaşam tarzlarıyla ilgili hakları karşılıklı olarak teslim etmelerini gerektirir. Azınlıklar sivil topluma dahil edilmedikçe şu iki bütünleyici süreç el ele gelişemeyecek: Siyasi cemiyetin yabancı azınlık kültürlerinin “farklılığa duyarlı” bir biçimde dahil edilmesine açılması ve bu altkültürlerin üyelerinin, kendilerini siyasi hayata katılmak konusunda cesaretlendirecek bir devlete açılması. 


.. Çokkültürlülük yanlıları kolektif kimliklerin korunması çağrısı yapıp diğer tarafı “Aydınlanma'nın köktenciliğini” temsil etmekle suçlarken, sekülerleşme yanlıları da azınlıkların taviz vermeden varolan siyasi çerçeveye dahil edilmesinde ısrar ediyor ve karşıtlarını Aydınlanma”nın temel değerlerine karşı *çokkültürcü ihanetle” suçluyor... İki grup da aynı amaç için mücadele ediyor: Vatandaşların sivil bir biçimde birarada varolmasına izin veren liberal bir toplum. Fakat yine de, her önemli siyasi olayda yeniden su yüzüne çıkan bir “Kulturkampf (kültür mücadelesi) içinde sürüp giden anlaşmazlıklar yaşıyorlar. İkisinin birbiriyle bağlı olduğu açık olsa da, kültürel kimliğin mi paylaşılan vatandaşlıktan önce geldiğini, yoksa tersinin mi doğru olduğunu acı bir biçimde tartışıyorlar. 11 Eylül sonrasındaysa Aydınlanma, modernite ve postmodemite üzerine süren akademik tartışma üniversiteden dışarı çıktı ve sokağa yayıldı. 


... Demokratik bir düzen basitçe dayatılamayacağından, hukuk devleti vatandaşlarını, yalnızca hukuka itaat etmenin ötesinde bir vatandaşlık etiğinin talepkâr beklentileriyle karşı karşıya getirir. Dindar vatandaşlar ve cemiyetler yasal düzene sadece yüzeysel olarak uymamalıdır; ayrıca, kendi inançlarının önermelerini anayasal prensiplerin seküler meşruiyetine uygun hale getirmeleri de beklenir. Katolik Kilisesi renklerini liberalizm ve demokrasinin gönderine, 1965'te2. 


Vatikan Konsülü'yle çekti. Ve Almanya'da, Protestan kiliseleri de farklı davranmadı. Açıkça görülüyor ki, bugün İslami dünyada da, Kuran'ın doktrinine “tarihsel-hermenötik? bir yaklaşımın gerekli olduğu kavrayışı gelişiyor. Ancak arzulanan 

“Avro İslam'la ilgili tartışma bizi bir kez daha şu gerçeğin farkında olmaya götürüyor: “Esas inançlarını, reformdan geçirilmiş haliyle onaylayıp onaylayamayacaklarına karar verecek olan, yine dini cemiyetlerin kendileridir. 


Seküler-dindar eşitliği şart 

Geleneksel bir dini bilinçten daha tepkisel bir biçime kayışı düşündüğümüzde, aklımıza Batı'da Reform sonrası gerçekleşen değişim gelir. Ancak zihniyetteki değişim önceden tayin edilemez, siyasi olarak yönlendirilemez veya yasayla dayatılamaz; bu en fazla bir öğrenme 


sürecinin sonucu olabilir. Diğer yandan, demokratik vatandaşlık etiğinin zihniyetler bağlamında neler gerektirdiği açısından bakarsak, tam da yalnızca haklar ve yükümlülükleri doğrulayabilen bir normatif siyasi kuramın sınırlarıyla karşılaşırız. Öğrenme süreçleri beslenebilir, ama ahlaki veya yasal olarak dayatılamaz. 

.. Kuşkusuz bütünleyici bir öğrenme süreci seküler kanatta da gerekli; ancak, seküler devletin çatışan dini görüşlere karşı tarafsızlığıyla, siyasi kamusal alanın tüm dinsel katkılardan temizlenmesini birbirine karıştırmayalım. Bu noktada sekülarizm üzerinde baskı oluşturan şudur ki, sivil toplum ve siyasi kamusal alandaki seküler vatandaşlar, dindar vatandaşları kendileriyle eşit görmeli. Seküler vatandaşlar, aynı ülkeyi paylaştıkları vatandaşlara, onları dini kafa yapıları nedeniyle modern çağdaşları olarak ciddiye almama çekincesiyle baktığında, ‘modus vivendi”? (geçici anlaşma) seviyesine dönerler ve böylece paylaşılan vatandaşlığın temelini oluşturan karşılıklı tanımayı temelden tıkamış olurlar. 


GÜNLÜK YAŞAMDA ALEVİLER (1) 

Haber: Demet Bilge Ergün-İsmail Saymaz-29/01/2006- Radikal 

'Taşlar yerinden oynadı' 

Ali Büyükşahin Dede: "Kent inançları gevşetti. Cemevi yetersizliği de bu gevşemeye yol açan ciddi sorunlardan biri." Ali Kenanoğlu: "Kentte taşlar yerinden oynadı, kentli Alevilik oluşuyor. Her şey baştan tartışılıyor." 

11 yıllık mutlu evlilik 

Mehmet Özdurmaz Dede: "İşyerlerinde Aleviliğini gizleyenler çok. Alevi olduğum için işten atıldım" Hikmet ve Vahide Sınnağ çifti bir umut: Biri Alevi, biri Sünni, 11 yıldır mutlular. 
Başlarken 

Aleviler bu coğrafyada hep vardı. Osmanlı ile yıldızları hiç barışmamıştı. Cumhuriyet kurulduktan sonra da uzun yıllar birçok sorunla sessizce baş etmeye çalıştılar. Çok partili dönemde 'oy deposu' olmanın dışında sorunlarıyla yakından ilgilenen pek olmadı. 
1970'lerdeki iç çatışma ortamında, Maraş katliamıyla doruğa çıkan saldırıların hedefiydiler. 
Göç yıllarında aktıkları kentlerde, 1980'lerin sonunda yavaş yavaş seslerini yükseltmeye başladılar. 1990'larda gizlenme geleneğini kırmaya yönelik ataklar ve taleplerle gündeme oturdular. Şimdi AB süreciyle de desteklenen demokratikleşmede köklü sorunlarına çözüm bekliyorlar. Radikal'in bu dizisinde amaç, kentte yaşayan Alevilerin günlük yaşamda karşılaştığı sorunları yansıtabilmek. Dizide, dedeler de dahil olmak üzere, her yaştan, her iş ve meslekten, her sosyal gruptan Alevilerin anlattıkları yer alacak. Geleneklerinin şehirde aldığı durum, inanç ve ibadetlerini yaşama konusundaki sıkıntılar, komşuları, iş ve okul arkadaşlarıyla ilişkiler, Alevi-Sünni evlilikleri gibi sorunları dizi boyunca gözler önüne serilecek. 

Aleviliğin omurgası kabul edilen dedelik, köylerde toplumu düzenleyici bir işleve sahipti. 
Dedeler, taliplerinin bulunduğu köyleri tek tek geziyor, cem yapıyor, sorunları dinliyor, dargınları barıştırıyordu. 'Görgü cemleri'nde kurulan 'mahkeme'de suç işleyen, hatası olan, eşini, ailesini, komşularını zorda bırakan kişiler hakkında karar vermek de dedelerin görevleri arasındaydı. 

Sarsılan otorite 

Üryan Hızır Ocağı'nın dedesi Ali Büyükşahin, 61 yaşında bir inşaat mühendisi. Memleketi Adıyaman'da yaşıyor. Ocağın Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da Adıyaman ve Malatya gibi kentlerde, Suriye'nin Muhabbet Köyü ile İstanbul, Mersin, Adana gibi metropollerde yaklaşık 
20 bin talibi var. 

Büyükşahin, babası 'Hamo Dede' 1997 yılında ölünce yaşı, en büyük çocuk oluşu, eğitimli olması dikkate alınıp dede olmuş: "Babam vefat edince taliplerimiz ve dostlarımız bir araya gelip beni uygun gördü. Dedenin, halkın sevebileceği bir kişi, tahsilli ve birikimli olması lazım. Kışın köyleri geziyor, taliplerle görüşüyor, sorunlarını dinliyorum. Cem yapıyoruz." 


Büyükşahin, göç olgusu ile birlikte Alevilik inancında bir 'gevşeme' yaşandığını düşünüyor. 
Büyükşahin'e göre, Alevilerin ibadet için cemevi bulamaması da bu gevşemede etkili olmuş: "Bir araya gelmek için olanak yoktu. Aleviler cemevine kavuşamıyorsa bile eline, beline, diline sahip olur. Aşına ve eşine sahip olur. Dürüst olur, hak yemez. Bunlar ibadetin parçası. 
Bazı yerlerde dedeliğe tam anlamıyla hak verilmiyor. Ancak Aleviliğin yaşaması için dedelik önemli." 

'Baba Mansur Ocağı'ndan dede Mehmet Özdurmaz ise kente göç süreci sonunda Alevilerin çektiği sorunları, onlarla birlikte yaşayan isimlerden. 

"Toplumdan korkuyoruz' 

Gebze'de oturan Özdurmaz anlatıyor: "İnsanların okuldaki çekingenliklerini, kendilerini Alevi olarak ifade edemediklerini herkes biliyor. Hâlâ bu durum okullarda sürüyor. Zaman zaman okul yöneticileriyle de tartışıyoruz. İnsanların iş hayatında da sürüyor. İşyerinde de kimliğini saklayanlar var. Bizzat kendim, Alevi olduğum için çalıştığım fabrikadan çıkarıldım. 
Toplumun sosyal yaşantısının her alanında insanları etkiliyor, sıkıntıya sokuyor. Gebze'de de örneğin, cemevlerini kurduk. Ama Ehli Beyt içtihatlarını uygulayamıyoruz. Toplumdan çekiniyoruz. Toplum bizim farklılığımızı kabullenemiyor. Böyle olunca katılım olmuyor." 
Özdurmaz şöyle devam ediyor: "Biz Sünni arkadaşımızın cenazesine katılıyoruz, uyum sağlıyoruz. Bir sünni arkadaşımız bizim cenazemize katılınca yadırgıyor. Devlet büyükleri televizyonlarda, ibadetlerimizi 'cümbüş' diye nitelerse bu bir baskıdır. Belki toplumun ihtiyacından dolayı, pratik dede yetiştirme yöntemleri başladı. Bu da zamanla bu kurumların çökmesine neden olacak. Çünkü sağlıklı bir şekilde yetişmiyorlar. Bu işin ehli olan bu işi yürütür. Eğer bir dede kendisini yetiştiremiyorsa devam edecek diye kural yok. Alevi-Sünni evlilikleri oluyor. Zaman zaman benim de katılıp aileler arasında barış sağladığım evlilikler oluyor. Kuran açısından baktığınızda, böyle bir evliliğe yasak getiren bir hüküm yok. Alevi-Sünni evliliğinde nikâh kıydım. İnsanlar artık daha objektif bakıyor. Zamanla bu tür tabuların yıkılacağına inanıyorum." 

Genç bir aday 

Yaşlı dedelerin kentte hızla değişen topluma uyum sağlayamaması, zaman içinde dede ya da dede adayı gençleri ön plana çıkarmış. Bunlardan biri, 35 yaşındaki Ali Kenanoğlu. 
Üniversite mezunu bir 'dede adayı' olan Kenanoğlu, 'Hubyar Sultan Ocağı'na bağlı. İki ağabeyi arasında Alevi duyarlılığı en yüksek onda bulunduğu için 'dede adayı' olmuş. Kentin özelliklerini yakından bilen Kenanoğlu anlatıyor: 

"Yaşadığımız dönem, 'kentleşen Aleviliğin oluştuğu' dönemdir. Aleviliğin değer yargıları yeniden değişiyor, taşlar yerinden oynuyor. İbadetler şehirde değişiyor. Köy ortamında herkes semahçıdır. Ama kentlerde bu işi cemevlerinde öğrenen 'semahçı grubu' ortaya çıktı. Şu sıralar mesela cemde oturma düzeni tartışılıyor. Dedelikte de bu değişim var. Köyde dede, hem sağlıkçı, hem savcı, hem sosyal ve siyasal liderdi. Kente gelince tersi oldu. Genç kuşaklar rağbet etmediği için orta yaşı üzerinde olanlar dedeliği devam ettirdi, ama bilgiyi kendinde toplayamadı. Kentte bilgi el değiştirmişti. Cemevi yönetimleri çoğu taliplerden oluşuyor. Aydın, bilgili talipler Aleviliğe yön vermeye başladı. Ancak ne olursa olsun dedeye duyulan saygı ve önem devam ediyor. Aleviliğin olmazsa olmaz kurumlardan biri dedeliktir. 
Şu an dedeler cemevinde ibadeti yönlendiren kişi durumunda. Yani doğal noktasına döndüler. 
Kent Aleviliği dedenin misyonunu belirliyor. Bundan sonra ne olacak? Dedeliğin kurumsallaşması, kent ortamına uyarlanması konusunda kent kültürü almış insanlar ön plana çıkacak. Ama bu insanların misyonu yaşlı dedelerin olduğu gibi sadece cemevi ile sınırlı olmayacak. Toplumsal bir konumu da olacak." 

Mutluluğu farklı mezheplerde buldular 

Alevi ve Sünniler günün gelişen koşullarında artık daha sık bir araya geliyor. İş yaşamı içinde yan yana çalışıyor, okulda, üniversitede aynı sırayı paylaşıyor. Toplumsal, siyasal ve dinsel bakışları farklı olsa da şehir hayatının sorunlarıyla birlikte boğuşuyor. Kimi zaman çıkış 


noktasını birlikte arıyor. Toplumsal yaşamdaki birliktelik özellikle Alevilerin çok da onaylamadığı bir başka birlikteliği birlikte getirdi: 

Alevi-sünni evliliğini. 

Geçmişte yaşanan kötü tecrübelerin izleri sürse de Vahide ve Hikmet Sınnağ'ın 11 yıldır sürdürdükleri evlilikleri 'ortak yaşam adına' umut veriyor. Sınnağ çifti, Bağcılar'da, kutu gibi bir evde, iki çocuklarıyla rahat ve huzurlu bir yaşam sürüyor. 

'Tam evlenirken söyledi: Aleviyim.' 

Tam 11 yıl önce, Vahide hanımın işçi, Hikmet beyin servis şoforü olduğu işyerinde tanışmışlar. "Tanıştık, altı ay 'konuştuk', sonra da evlendik" diyor Vahide hanım. Evlenene değin eşi Hikmet'in Alevi olduğu bilmiyormuş. "Hiç sormak aklıma gelmedi" diyor, "Bir gün tam evlenmek üzereyken, 'Aleviyim' dedi. Beni vermeyeceklerinden korkuyormuş. 'Onlar ne karışır' dedim. Ve biz evlendik." 

İki eş de 37 yaşında. Vahide hanım, Zonguldaklı. Önceki eşinden geçimsizlik nedeniyle ayrılmış. Hikmet bey, Çorumlu. O da ikinci evliliğini Vahide hanımla yapmış. Her ikisi de inançlarına uygun evliliklerini bitirip birbirleriyle evlenmişler. Vahide hanım, "Anladık ki, aynı inançtan olmak, birlikteliğe yetmiyormuş. Başka şeyler gerekiyormuş bunun için." 
Sınnağların iki çocuğu var: Muzaffer, 15'inde. Vahide hanım ilk evliliğinden, Muzaffer. Beş yaşındaki Berdan, çiftin ikinci çocukları. 

Vahide hanım inançlı bir Sünni: Orucunu tutuyor, beş vakit namazını kılıyor, perşembe akşamları Kuran okuyor. Hikmet bey, "Alevi kökenliyim fakat her inanca aynı mesafedeyim" diyor. Hikmet bey, ramazanda oruç tutmuyor, ama Vahide hanım, eşini kahvaltı hazırlamadan bırakmıyor. Hikmet bey de iftar sofrasında eşine eşlik ediyor. 

Anlamsız önyargılar 

Vahide hanım oğlu Muzaffer'e dini inancını aktarmaya çalışıyor. Muzaffer mutlaka cuma namazını kılıyor. Hikmet bey, "Muzaffer, iradesiyle hareket ediyor. İstiyorsa, kılmalı tabii" diyor. Vahide hanım, cemevine de gitmiş. "Bizim camilerden farklı" diyor, "Çok ilginç geldi bana." Sünniler arasındaki 'Alevilere' yönelik önyargılara Vahide hanım, anlam veremiyor: "Bir gün toplanmış, Kuran okuyorduk. Kadın hoca, 'Alevilerin yemeğini yemeyin' dedi. 
Duyduğuma inanamadım! Kavga ettik kadınla. Bir komşumuz bu söze inanıp Alevi komşumuzun yemeğini dökmüş." 

Salona küçük Berdan, giriyor. Hikmet bey Berdan'ı kucağına alıp severken, "Bu önyargıları biz kıramadık, belki çocuklarımız kırar" diyor... 


Alevi-Bektaşi terimleri için küçük sözlük 

SEYİT 

Hz. Muhammed'in çocukları ve torunları; Hz. Ali'nin eşi Hz. Fatma'dan türeyen bir soyu oluşturur. Başlangıçta, Hz. Hüseyin soyundan olanlara 'seyit', Hz. Hasan soyundan olanlara 'şerif denildi; zamanla bu ayrım ortadan kalktı ve her iki imamın soyundan gelenlere 'seyit' adı verildi. 


DEDE 

Alevilik-Bektaşilik'te, mürşitlik aşamasına gelmiş, Babagan kolunda baba, Çelebiyan kolunda çelebi adıyla anılan ve cemdeki 12 hizmet sıralamasında ilk sırada gösterilen, cemi yönetme hizmetinin sahibi durumunda bulunan dini-ruhani önder. 


BABA 
Bektaşiliğin Babagan kolunda mürşitlik aşamasına gelmiş, tekkede, dergâhta düzenlenen törenleri ve tekkenin dergâhın içişlerini yöneten derviş. 


SEMAH 


Cemdeki 12 hizmet sıralamasında yer alan, cem ve muhabbet toplantılarında müzik eşliğinde yapılan kutsal dans. 

'Semah dar'ına durmak: Cemaatin ve dedenin önünde semah dönmeye hazır olduğunu bildirmek için, niyaz ederek meydanın ortasına gelip, ayaklar mühürlenmiş, kollar göğüste çapraz, baş öne eğik durmak. 

Semah nefesi: Semah dönülürken okunan nefes. 


CEM 

Sözcük, Arapça 'toplama, biriktirme, topluluk, kalabalık' anlamlarına geliyor. Alevilerin-Bektaşilerin cemaatle birlikte yaptığı, son derece ayrıntılı kurallara bağlanmış ibadet. Cem, yalnızca dinsel nitelikli bir toplantı değil, aynı zamanda hem ruhen yenilenme, yıkanma ve hem de toplumsal ve bireysel sorgulanma yeridir. 

Cem erenleri: Ceme katılan canlar. 

Cem erkânı: Cem kurbanı. 


NOT: Esat Korkmaz'ın Kaynak Yayınları'ndan çıkan Alevilik-Bektaşilik Terimleri Sözlüğü'nden alınmıştır. 


YARIN: Kentte düğün ve cenaze... Ocakların yeni umutları... 


GÜNLÜK YAŞAMDA ALEVİLER (2) 
30/01/2006- Haber: Demet Bilge Ergün-İsmail Saymaz-Radikal 


Eskiden kentlerde cemevleri olmadığı için Aleviler cenazelerini camilerden kaldırıyor, namazı ise Sünni hocalar kıldırıyordu. Cemevlerinin kurulmasıyla bu sorun çözüldü. Ancak devlet cemevlerini ibadethane saymadığı için maddi durumu kötü Alevilere yardım edilmiyor. 
Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Murtaza Mutlu, "Yoksul vatandaşlar Mezarlık Müdürlüğü'ne gittiğinde 'Cenazeyi cemevinden kaldıracaksanız yardım yapmayız' yanıtı alıyor. Ancak diğer mezheplerde ise böyle bir sorun yok' diyor. 

Adını vermeyen bir aile, cenaze işlemlerinden ötürü çekilen sıkıntıyı şöyle anlatıyor: "Dayımın oğlunun cenazesini cemevinden kaldıracaktık. Ailenin maddi durumu iyi değildi. 
Cenazeye katılanlardan yardım toplandı. Böyle durumda tanıyan tanımayan herkes yardım eder. Toplanan paralarda kefen, tabut alınır. Eğer kişi memleketine gidecekse araba parası verilir..." 

Günlük yaşam içerisinde Aleviler için en önemli sıkıntılardan biri, cenazelerin kaldırılmasında ortaya çıkıyor. Kentte önceden cemevleri olmadığı için Alevilerin cenazeleri camilerden kaldırılıyordu. Cenaze namazını da Sünni hocalar kıldırıyordu. Bu, Aleviler için hem büyük bir sorun hem üzüntü kaynağıydı. Cemevlerinin peş peşe açılmasıyla birlikte, cenazelerin nereden kaldırılacağı sorunu önemli ölçüde ortadan kalktı. Cenazelerini yıkayacakları, Alevi hocaların okuduğu dualar eşliğinde sevdiklerini son yolculuklarına uğurlayacakları, yemeklerini verecekleri bir yerleri vardı artık. Ancak uygulamada karşılaşılan büyük bir ayrımcılık hâlâ canlarını yakıyor. 

Masraf sorunu 

Cemevleri yasal statüde 'ibadethane' kabul edilmeyip, maddi yardım alınamadığı için cenazelerde hâlâ ciddi sorunlar yaşanıyor. Maddi durumu nasıl olursa olsun, bütün masrafları cenaze sahibi kendisi karşılamak zorunda. 

Kartal Cemevi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Mutlu, 11 ayda cemevinde 1100 
kadar cenaze kaldırıldığını belirterek, şu bilgileri veriyor: 


"1962 yılından beri İstanbul'da yaşıyorum. Önceden cenazeyle ilgili büyük problemler vardı. 
Şimdi cemevleri yapıldı, biraz kolaylaştı. Ama şimdi de sıkıntı yaşanıyor. Kartal Cemevi'nde 
11 ayda 1100 cenaze kalkmış. Bu cenazelerin, tabutu, merteği, arabası, kefeni, hocası, din 
görevlisi, bayan hocaları, gazı, suyu hepsi olduğu gibi vatandaşın parasıyla karşılanıyor. 
Mezarlıklar Müdürlüğü'ne defalarca müracaat ettik. Belediyelere başvurduk. Bize en ufak yardım yapılmıyor. Aleviler dışında diğer mezheplerde böyle bir sorun yok. Cenazesini kaldırmak isteyen kişi yaklaşık 200 YTL masraf yapıyor. Bu da büyük sorunlardan biri. 
Mezarlık Müdürlüğü'ne defin için başvurduğunuzda cemevinde kaldıracağım deyince hiçbir masraf karşılanmaz." 


'Bir yardım alabilsek...' 

Yenibosna Cemevi hocalarından 64 yaşındaki Turan Kaya da cenazelerde önemli sorunlar yaşandığını belirtiyor: "Hoşgörüyle, yardımlaşarak cenaze törenlerimizi kaldırıyoruz. 
Devletten yardım alamadığımız için hizmetlerimizi tam olarak yerine getiremediğimiz zamanlar oluyor. Hizmetleri cenaze sahipleriyle birlikte karşılıyoruz. Masrafı karşılayamayan olursa yine yardımlaşarak karşılamaya çalışıyoruz." 

Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Araştırma Merkezi Bilim Kurulu üyesi İsmail Pehlivan, ilginç bir anekdot aktarıyor: 

"Alevi köylerinde cami yapılması gibi bir durum var. Adana'daki bir köyde cenaze işlerini sürdüren Alevi hoca Hakk'a yürümüş. Bu işi yapacak kimse kalmamış. Muhtar da gidip müftülükten hoca istemiş. Müftülük 'Sizde cami yok, hoca gönderemeyiz' demiş." 
Düğünlerde pek fark kalmadı 

Günlük yaşamın vazgeçilmez ritüelleri, düğün, kına, cenaze, sünnet... Köy ortamında geleneklere uygun yürütülen bu törenler, şehirlerde zaman içinde kabuk değiştirdi. Birlikte yaşam, törenleri aynılaştırdı. 

Aleviler, düğün ve kına gecelerinde yöresel birtakım âdetleri hâlâ devam ettirdiklerini ancak özellikle gençlerin gelenekleri sürdürmeyi talep etmemesi nedeniyle törenlerin giderek birbirine benzediğini söylüyor. Bundan büyük bir rahatsızlık da duyulmuyor. Alevi ailelerde 'dede nikâhı' önemini koruyor. Ancak zorunlu değil. 

İsmail Pehlivan şu bilgiyi veriyor: "Alevi-Sünni evliliği konusunda Anadolu çok temkinli. 
Alevinin Aleviyle evlenmesi ilk koşul, kentteki aile için de böyle. Ancak, kentteki gençler açısından durum böyle değil." 

Sünnette dua yeterli 

Sünnet törenlerinde de çocuk eve getirildikten sonra ailesi Alevi hocası çağırarak dua okutuyor, lokma veriyor. Kirvelik Alevilikte de çok önemli. Kirve ailelerin çocukları ve torunları birbirleriyle evlenemiyor. 

Alevi-Bektaşi terimleri 

TALİP 

1) Tarikata, yola girmek isteyen, Bektaşi- Alevi olmak isteyen kimse. 

2) Bu amaçla ikrar ayinine alınan kimse. 

Talip ikrarı vermek: İkrar ayininden geçerek yola girmek. 

İKRAR 

Tarikata, yola girmek için verilen söz. 

İkrar almak: Mürşidin, dedenin, tarikata, yola giren canın verdiği sözü, yaptığı açıklamayı 


dinlemesi. 

İkrardan dönmek: Tarikata, yola girerken verdiği sözden vazgeçmek; ikrarını inkâr etmek; ikrarından dönerek en büyük suçu işlemek. 

NEFES 

1) Alevi-Bektaşi şairlerin törenlerde, meclislerde ezgiyle okunan, tarikat, yol inançları ve bu inançlarla ilgili olayların anlatıldığı koşma biçimindeki şiirlerine verine ad. 

2) Bu şiirler üzerine bestelenen ve ezgi yalınlığı bakımından halk türkülerine yaklaşan ilahi. 
3) Mürşidin, gönülleri ferahlandıran manevi gücü. 

4) Cemlerde, kutsal sayılan insan benliğine, kişiliğine 

yönelik sözlere verilen ad. 

NOT: Esat Korkmaz'ın Kaynak Yayınları'ndan çıkan Alevilik-Bektaşilik Terimleri Sözlüğü'nden alınmıştır 


Genç yaşta ağır yük 
Cem Vakfı'nın dedelik-babalık kursları, özellikle kentlerdeki cemaatlerini toplamak isteyen genç dedelerin bilgi ve görgüsünü artırmak amacında 


Cem Vakfı, Alevi-Bektaşiler için bir süredir dedelik ve babalık kursları veriyor. Onlarca dede ve baba adayı 'ocaklarının son umudu' olabilmek için eğitim görüyor. 

Tunceli kökenli 'Kureyşan' Ocağın'dan Hakan Erdem de bunlardan biri. Henüz 18 yaşındaki Erdem, Sivas ve Erzincan'a yayılan ocakta bir önceki dede Murtaza Erdem'den el alıp posta oturmuş. Şu an bir tekstil atölyesinde işçi. Erdem, ailesinde dedesinden sonra dedelik yapacak kimse olmadığı için bu görevi üstlenmiş: 

"Şu an yetkiler bende. Dedemin gidemediği yerlere gidiyorum. Taliplerimin çoğu Tunceli'de. 
Ama sayılarını bilmiyorum. Arkadaşlarımın çoğu Alevi olduğumu biliyor. Onların bana sorduğu soruları, biliyorsam yanıtlıyorum, bilmiyorsam, yanıtı öğrenip söylüyorum. Erken yaşta dede olmaktan mutluyum. Ne de olsa ağaç yaşken eğilir. Bu mesuliyeti almak gerekiyordu. Yoksa ocağımızı ayakta tutacak kimse kalmamıştı." 

Bitmeyen sorular 

Alibey Gözgöz 24 yaşında. Tokatlı 'Keçeci Baba-Ahi Mahmut Deli Ocağı'nın son dedesi altı yıl önce ölünce sıra Alibey Gözgöz'e gelmiş. Amacı, Tokat ve Amasya'ya yayılan talipleri toparlamak: 

"Dedemiz kalmadı. Baktım olacak gibi değil, bu hizmeti ben üstlendim. Kimi arkadaşlarım garipsiyor. En büyük amacım, talipleri bir cemde toplamak." 

Gözgöz, tekstil atölyesinde çalışıyor. İşyerinde sık sık, 'Niye oruç tutmuyorsun' sorusuna maruz kalmaktan mustarip bir dede... 

Yeni kuşak 

Ali Yüce; yaşlı, sakallı, kasketli Alevi dedelerinin aksine genç, tıraşlı ve takım elbiseli. 32 
yaşında, ama olgun dedeler safında. Ordulu 'Sarı Saltuk Ocağı'nın dedelik postuna oturduğu dört yıldan beri binlerce talibi için hizmet veriyor. Yüce, 'insanı kâmil' diye nitelediği dedeliğin, İslam'ın ruhu olduğunu kaydediyor: 

"Dedelik manevi bir yol. Hazreti Muhammed'in soyundan gelen seyyidliğin devamı. Soydan kasıt, kan bağından ziyade, İslam'ın gerçek ruhu. Bu ruh kuşaktan kuşağa seyyidler vasıtasıyla getirilmiş. İnsanlar da Hazreti Muhammet'e verdikleri ikrarı yaşatmış. Bir dedenin öğrettiği, 


insanın önce kendi vicdanını temizlemesidir." 

Köyden kente göçün otoriteyi bir ölçüde sarstığını ama her şeye rağmen dedeliğin etkisini sürdürdüğünü belirten Yüce, şöyle diyor: 

"Dedeliğin zahiri (görünen, dünyevi) ve batıni (görünmeyen, içsel) hizmetleri var. Örneğin, bir eliyle zenginden aldığını diğeriyle yoksula verir, ekonomik yaşamı düzenler. Karıkocayı barıştırır, aile yaşamını düzenler. Hatta 50'lere dek Alevilerin yargıya intikal etmiş dosyası yoktu. Kendi içsel hukuku ile çözülüyordu bu. Göçten sonra dede talibine, talip dedesine ulaşamadı. Hakkını alamayan bir toplum var ortada. Şehirlerde gerektiği gibi sosyal hayatını yaşamıyor. Hâlâ cemevleri ibadethane sayılmıyor. Buna rağmen Türkiye'nin her yerindeki dedelerle görüşüyoruz. Eskiden olduğu gibi yeniden hizmeti ve tasavvuf ruhunu oturtmaya çalışıyoruz." 


YARIN: Gençler artık gizlenmek istemiyor 
GÜNLÜK YAŞAMDA ALEVİLER (3) 


Kentli gençler, atalarının yaptığı gibi, gizlenmeye karşı: Belki anne-babalarımızın çektiği sıkıntılar yok, ama okullarda hâlâ 'Aleviyiz' demek zor. Biz artık Alevilik konuşulunca susmak istemiyoruz, bizim de bu ülkede var olduğumuz bilinsin... 


Buket Özcan (27): "Sivaslıyım. Fakülte mezunuyum. Lise yıllarım, Güner Ümit olayının patladığı yıllara denk geliyor. O dönemde bir arkadaşım, 'Bir Alevi ile arkadaş olmam' demişti. Alevi olduğumu ancak iki ay sonra söyleyebilmiştim ve benimle küsmüştü. O tarihten sonra Zülfikâr kolyesi takmaya başladım. Üniversite sırasıda bir Sünni ile yakınlaştım, 4.5 yıl birlikte olduk, 1.5 yıl nişanlı kaldık. Ailesi demokrattı, bizimkiler biraz karşı çıkmışlardı. Sonra bazı özel sebeplerden ötürü ayrıldık. Ancak bir Alevi ile evlenebilirim. 

Çetin İmeca (19): Ortaokul mezunuyum. Mobilya işiyle uğraşıyorum. Tunceliliyim, Adana'da doğdum büyüdüm. Okulda zorla namaz kıldırıyordı. Ben kılmayı reddedince cezalı olarak okul dağıldıktan sonra sınıfta bekletilirdim. Önceleri işyerinde Alevilikle ilgili soru sorulduğunda cevap veremez, ezilirdim. Şimdi memleketim sorulunca 'Tunceli' diyorum. 
Alevi olduğumu anlasınlar. Bizim de bu ülkede olduğumuzu bilsinler. 

Nuray Aydoğdu (20): Lise mezunuyum. Üniversite sınavlarına hazırlanıyorum. Önceden aşırı dincilerin yoğun olarak yaşadığı bir semtte oturuyorduk. Kimliğimi saklıyordum. Anneme Aleviliği soruyordum. Korkarak 'Aman kızım sus' diyordu. Aleviler olarak çok ezildik, asimile edildik. Cemevinde semah ekibine katıldım. Semahtan sonra eve gidince babaannem ağlıyor, elimi öpüyor. Çok mutlular." 

B.Ç. (16): Liseliyim. Alevilik ve ders arasında yaşanan çatışmayı çözmüş değilim. Hâlâ Alevilik okullarda rahatça kullanılan bir kelime değil. Okulda 'Namaz kılın' diyorlar, kılıyoruz. Not almak için mecburen yapıyoruz. Okullarda Hıristiyanlık anlatılıyorsa, Alevilik de anlatılsın. 

D. K. (16): Liseye gidiyorum. Ben namazın ne olduğunu, nasıl kılındığını biliyorum, ama yapmak istemiyorum. Dedem, 'Aleviler kadına çok değer verir' demişti. Bu beni etkiledi. 


Kadın ve erkek eşit. 


Ercan Yüksel (27): Erzincanlıyım. İlkokul bitirdim. Köyde Alevilikle ilgili fazla bir şey yaşamıyorduk. Dedeler geliyor, yılda bir cem oluyordu. Detaylı biliyorduk. Ben kültürümüzü İstanbul'a gelince öğrendim. Bu kadar yoğun bir kültürümüz olduğunu bilmiyordum." 

Serpil Geçmen (21): Üniversite öğrencisiyim. Alevilerin fazla horlandığı dönemlerde durumun çok da farkında değildim. Aile büyüklerinden öğrendiklerim bir zamanlar ne kadar acı çektiklerini anlamama yardımcı oluyor. Bugün onların yaşadıklarını yaşamıyoruz, en azından benim çevremde böyle. İki çağdaş insan anlaşabildiği ve birbirlerinin kimliklerine saygı duydukları sürece evlenebilir de. Şehirde müsahiplik türü toplumsal ilişki ve ritüelleri yürütmek Zor. 

Emrah Dalkaya (25): Üniversiteliyim. Arkadaşlıklarımda sıkıntı çekmiyorum. Alevi olduğumu biliyorlar. Bazı komşularımız Aleviliğini gizlerdi. Bugün TV kanalları var. İnsanlar kendini daha rahat ifade ediyor. Sünniler de bizi tanıyor artık. Ben aşkın her şeyin üstünde olduğuna inanırım, dinlerin hatta yaşamın bile üstünde. Ama bir gerçek var ki, kültürel bakımdan kendini geliştirememiş cahil insanlar her yerde yanlış hareketler yapabilir. Zaman zaman cemlere katılıyorum. Biz biraz yabancılaştık kültürümüze. Ailem Alevi kanallarını izler. 

Sibel Atik (25): Gazeteciyim. Alevi kimliğim yüzünden çok sıkıntı yaşadığımı söyleyemem. 
İnsan sevgisine, hümanizme dayanan Aleviliğe, günümüzde daha ılımlı yaklaşıldığını söylemek mümkün. Okul sıralarındayken, yani bundan 13 yıl öncesine kadar Alevi olduğumu her ortamda söyleyemezdim. Ortaokul dönemimde din kültürü ve ahlak bilgisi dersindeydik. 
Dersin öğretmeni sınıfın tümüne seslenerek, "Aranızda Müslüman olmayan ya da Alevi olan var mı?" demişti. Aramızda Hıristiyan bir arkadaş vardı. Ayağa kalkarak Hıristiyan olduğunu söylemişti. Bu beni çok sinirlendirmiş ve üzmüştü. Hıristiyan olan bunu rahatlıkla ifade edebildi, peki ben neden Alevi olduğumu söyleyemedim? Bunlar benim kırılma noktam oldu. 
Artık alevi olduğumu dile getirmem gerektiğini düşündüm. O zamandan beri de söylerken çekinmiyorum. Hatta insan sevgisinin bir hayli yüksek olduğu bu inanç ortamında büyüdüğüm için çok memnunum. Ağabeyimin musahibi var. Yakında sevgilimin de olacak. 
Cem TV'de, her perşembe günleri farklı bir cemevinde yapılan cem töreni vardır. Annem onu izler ve lokma yapar. 

Sorun okulla başlıyor 

Kentlerdeki Alevi gençleri, özellikle üniversite öncesi okul yıllarında önemli sorunlarla karşılaştığını söylüyor. Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Selahattin Özel, bu anlatımları doğruluyor. Özel'in verdiği bilgiler şöyle: 

Bir Alevinin gündelik yaşamdaki sorunu, okula adımını attığı anda başlar. Alevi annebabadan doğan çocuk, Tanrı'yı yeryüzüne indiren ebeveynlerinden aldığı kültürü, zorunlu din derslerinde terk etmeye zorlanır. Din derslerinde ona, Sünnilikte mutlaklaştırılan bir Tanrı anlatılır. Bilmediği ve anlamadığı bir dilde dua etmeye itilir. Camide, namaz kılmak, ibadet yapmak zorunda olduğu inancı verilir. Anne-babası, o caminin kapısından girmemiştir bile. 
Sadece iman etmesi istenir ve Alevilikte var olan sorgulayıcı, tartışmacı aklı bitirilmeye çalışılır. 

Bir Sünni gibi düşünmeye zorlanan çocukla, ailesi arasına düşmanlık tohumları ekilir. Çocuk eğer, asimile politikasına direnirse ya da ailesi karşı çıkarsa bu kez öğretmenleri ve 


arkadaşlarıyla çatışır. 

Kitle iletişiminde Sünni söylem 

Askeri bir okulda okumak istiyorsa, sicilindeki Alevi ibaresinin yükünü meslek yaşamı boyunca taşımak durumunda kalabilir. Kamuda iş bulabilmesi için Aleviliğini özenle gizlemesi, başladığında da ramazan ayında yemek yememesi, çay içmemesi ya da ihtiyaçlarını gizli gizli karşılaması gerekiyor. Televizyonlarda, radyolarda Sünni söylemin inançlarını aşağılamasını, cemevleri hakkında 'İbadet yeri değildir, cemevleri cümbüş yeridir' şeklindeki hakaretamiz değerlendirmelere katlanmak durumundadır. 

Küçük sözlük 

Musahip 

Arapça, 'arkadaşlık eden, sohbeti güzel olan' demek. Alevilikte, ikrar verecek, nasip alacak erkek ve kadının (karı-koca) seçtiği kefil anlamında eş; yol arkadaşı, yol kardeşi. 

Musahip ikrarı vermek: Musahip ceminde ikrar vererek musahipli olmak. 

Musahiplik denildiğinde, ikrar vermiş, evli iki kişinin eşleri ile birlikte, Hakk'a yürüyünceye kadar kardeş kalacaklarına, birbirilerini koruyup kollayacaklarına, birlik ve beraberlik içinde yaşayacaklarına, dedenin ve cem topluluğunun önünde söz vermeleri biçiminde gerçekleştirilen bir törenle kurulan 'toplumsal bir akrabalık' kurumu anlaşılır. Alevilikte musahip çok önemlidir. İki canın yaşam boyu sürecek kardeşliği olan musahipliğin Hz. 
Muhammet ile Hz. Ali'den kaldığına inanılır. 

(Esat Korkmaz'ın Kaynak Yayınları'ndan çıkan Alevilik-Bektaşilik Terimleri Sözlüğü'nden alındı. 

Okurdan Radikal'e gelenler 

'Birleşmiş Milletler gibi evlilik' 

Alevi bir ana-babanın çocuğuyum. Tüm çocukluğum babamın yoğun Alevilik öğretileri ve asla karşısına Sünni bir damat çıkarmamamız telkiniyle (baskı mı demek lazım?) geçti. 
İnsanları Alevi-Sünni diye ayırmamak gerektiğini küçük yaşlarda anlamama ve ana-babama anlatmaya çalışmama karşın, okul hayatında zorlukları gördüm. Ortaokulda din dersi seçmeleydi, seçmedim. Lisede ders zorunlu oldu ve din öğretmeninin, "Alevi var mı?" 
sorusuna gururla 'Aleviyim' dememin üzerine din derslerini bütünlemede vermek zorunda kalmak beni çok üzmüştü. Bugün vardığım nokta Aleviliğin bir kültürel varoluş olduğudur. 
Alevilik bir kültürdür, temeli insan hakları, demokrasi ve özgürlüğe dayanan hoşgörünün ve insan sevgisinin sonsuz olduğu bir yaşam biçmidir ve Türkiye'nin sahip olduğu önemli değerlerdendir. Gençliğimde babama, "Sana inat bir Sünniyle evleneceğim" sözümü tuttum ve hem Sünni hem Kürt olan eşimle evlendim. Şu an, 'Evliliğimiz Birleşmiş Milletler gibi' esprisiyle huzur içinde sürüyor. 10 yılda tek bir gün bile inanç ve kökenlerimizle ilgili en ufak bir söz, ima ya da tavırla karşılaşmadım, eşimi de karşılaştırmadım. İnandığınız şey demokrasiyse önce evinizde uygulamalısınız. Altı yaşındaki oğlumuz büyüdüğünde inancını kendisi seçecektir... (Adı bizde saklı) 


Can sıkıcı bir soru 

Sessizlerin sesi olmaya çalışan herkese saygılarımla başlıyorum yazıma. Lise üç öğrencisiyim. Hiç ramazanın gelmesini istemem. Sebebi, 'Neden oruç tutmuyorsun' sorusu. 
Tek istediğim, gösterdiğim saygıyı görebilmek. Bu çok mu zor? (Adı bizde saklı) 


Asıl mesele ekonomik savaş 

Alevilik konusunda yazmanız, önyargıları ortadan kaldırma açısından çok iyi bir iş. Fakat 'Alevisin dediler işten çıkardılar" gibi bir başlık koyarak istisnai olabilecek bir olayı ön plana çıkarmanız, Alevileri Sünnilere karşı önyargılı olmaya ve kin beslemeye teşvik edebilir. 
İşyerimde, çevremde çok Alevi arkadaşım, komşum var. En iyi arkadaşım Alevi ve Kürtçe bilen birisi. Patronum Alevi. Bu yaşıma kadar (28) ayrımcılık görmedim. Zaten ekonomik savaş ortamında kimsenin konuyu böyle abartılı düşündüğünü sanmıyorum. 

Bir de: Bu konuda yazanlar sanki Sünnilerin camiye gidip namaz kılmaktan alnı yarılmış, Alevilerin semah dönmekten başı dönüyomuş gibi bir duyguyla yazıyor. Ben iki yıldır camiye gitmedim. İnsanların bunlar pek umurunda değil ve olmamalı. 

Ayhan Kadir Dağcı 

Bugün muharrem 

Büyük matem orucu başladı 

Alevilerin Kerbela'nın yası için tuttukları oruç, kutsal aşurenin pişirilmesiyle bitiyor. 


İslam tarihinin en büyük trajedisi kabul edilen Kerbela vakası, Aleviler için yüzyıllardır tekrarlanan bir acı demek. Hz. Muhammed'in torunu, Hz. Ali ile Hz. Fatma'nın oğlu Hz. 
Hüseyin'nin 10 Ekim 680'de (Hicri takvimle 10 Muharrem 61) Kerbela'da 72 kişiyle birlikte Yezid'in ordusu tarafından katledilmesi, Aleviler tarafından her muharremde tutulan yasla yâd edilir. 

Kurban Bayramı'ndan 20 gün sonra, bu yıl da bugün başlayan matem orucu süresince düğün ve sünnet de dahil olmak üzere, hiçbir biçimde eğlence yapılmaz, et yenmez. Erkekler tıraş olmaz, kadın-erkek hiç kimse süslenmez, banyo yapılmaz. 

Matem orucu gece yarısı başlar, sonraki gün güneş batana kadar sürer. Oruç süresince et yenilmez, su içilmez. 

Matem orucunun son günü güneş doğduktan sonra aşure pişirilir. 

Bugünden itibaren 12 gün boyunca cemevlerinde 'matem cem'leri düzenlenecek, 12 imamlar ve Kerbela olayı yad edilecek. 


YARIN: Birlikte yaşamanın püf noktasını bulanlar 
GÜNLÜK YAŞAMDA ALEVİLER (4) 


Emekli astsubay Rıza Adıgüzel, Alevi olduğu için askeri okulda karşılaşmaya başladığı sıkıntıları çocukları yaşamasın diye mücadele ediyor: "Daha adımı söylediğimde bakışlar değişiyordu. Orduda bugün Alevilere böyle bir yaklaşım yok, ama o zamanlar sıkıntı vardı." 
Genç hekim İsmail Eken: "Fakültede, ayrımcılığa karşı yemin edenlerden ayrımcılık gördüm. 
Bir kız arkadaşım, 'Sünnetli misin' diye sormuştu. Kemaliye'de ilk göreve başladığımda bana karşı güvensizlik vardı, altı ay içinde aşabildik." 


Emekli astsubay Rıza Adıgüzel Tokatlı. 
Adıgüzel 'Alevi-Sünni' ayrımıyla ortaokulda, birçok örnekte görüldüğü gibi, okulda, din dersleriyle tanışmış: "Sınıfta Alevi üç kişi vardı. Din dersi hocası geldiğinde, 'Kızılbaşlar 


dışarı' diyordu. O dönem din dersi seçmeliydi. 1977'te askeri okula gittiğimde ise din ve ahlak dersi mecburiydi. Hiç din dersi almamıştım. Başka bir dezavantajım daha vardı. Adımın 'Rıza' oluşu. On yıl asker olarak görev yaptım. Bu on yılda 15 sürgün ve tayin yedim, ezildim, horlandım. 'Rıza' dediğimde bakışlar değişiyordu. Bu baskıyı mesleğimde başarı olarak yendim. 10 yılın sonunda orta kulak sorunu nedeniyle malulen emekli oldum. Şimdi askerde Alevilere karşı böyle bir bakış açısı artık yok. Ancak o zamanlar vardı." 

Adıgüzel, gördüğü baskıları çocukları çekmesin diye çalışmaya koyulmuş, 1990'dan beri Turhal Kültür ve Dayanışma Derneği'nin başkanı: "Aleviliği tanıtmak konusunda elimizden geldiği kadar uğraşıyoruz. Yurtdışına gidiyoruz. Üç çocuğum var. Büyük kızım Boğaziçi, diğeri Anadolu Üniversitesi'nde. Küçüğü ile Anadolu lisesine gidiyor. Onlar da zaman zaman sorun yaşayabiliyor. Örneğin, küçük kızım, derste duayı okuyamayınca öğretmeni 'Kızılbaş' diye bağırıp hakaret etmiş, Ağlayarak geldi. Öğretmeni şikâyet ettik, ceza aldı." 

'Sünnetli misin? 

İsmail Eken 31 yaşında bir doktor. Sivaslı. Aile hekimliği uzmanlığını kazanan Eken, Okmeydanı Hastanesi'nde çalışıyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu. Eker de ayrımcılıkla okulda tanışmış: 

"Ailede, 'Sen Alevisin, karşıdaki de Sünni' türü bir yönlendirme yoktu. 1988'de Kabataş Erkek Lisesi'ne başladım. İlk kez bir sohbet sırasında memleketlerimizden söz açılıncaAlevi-Sünni ayrımı yaşadım. Alevi olduğumu söyleyince, ilk tepki 'Seninle konuşmuyoruz! oldu. 
Üniversitede de bu ayrımı gördüm. Ramazanda yemeğe iniyordum. Sohbet 'Neden oruç tutmuyorsunuz' sorusundan başlayıp, 'mum söndüye' geliyordu. Kimi ailesinden duymuş, kimi hocasından... Bir kız arkadaşım, 'Sünnetli misin' diye sormuştu. Tıp fakültesinde okuyan, hiçbir ayrım yapmayacağına yemin eden insanlardan bu ayrımı görmüştüm. Meslek hayatımda, yani devlet kademesinde de sorunlar yaşadım. Ancak doktor olduğum için günlük yaşamda çözüm hızlı oluştu. Erzincan'da Kemaliye'de görev yapmıştım. Terörden ağzı yanmış insanlardı. 

Alevi olduğumu öğrendiler. İlk zamanlar 'güvensizlik' ve 'acabalar' vardı. Altı ay sonra beni tanıdılar, aynı sofrayı paylaştık. Muharremde oruç tutardım, beni iftara çağırırlardı, et yemediğim için onlar da yemezdi." 


Alevilik-Bektaşilik inancı Türkiye'nin dört yanına yayılmış olmasına rağmen Alevi-Bektaşiler ancak yakın zamanda seslerini yükseltip sorunlarının çözümü için kamuoyu oluşturmaya başlayabildi. 

Ceme giden Sünni bir çift Necla Karaduman ve Ahmet Karaduman'la Yenibosna'da katıldıkları cemden çıkarken karşılaşıyoruz. 

Sözü önce Necla Karaduman alıyor: "Alevi çalışanlarım var. Konuşup tartışıyoruz. Tokat'ta Alevi komşularımız ibadetlerini gizli yapardı. Artık bu kalktı. Serbestçe ibadetlerini yapıyorlar. Öğrenmek için cem törenini izleme kararı verdim. Birlikte büyüdük, beraber ağladık, beraber yedik içtik. Kimse birbirinin dinine müdahale etmedi. Etmemeli de." 

Ahmet Karaduman, törenden etkilendiğini belirtiyor: "İnanış farkı yok. Sadece ibadet farkı var. Saz bizde yok. Ama buraya gelince Alevileri daha farklı tanıdım. Her kelimelerinden 'Allah' sözü çıkıyor. 

Başarılı bir ortak dernek 

Doğanşehirli Alevi ve Sünniler, hiçbir önyargıya kapılmadan 1984'te kurdukları dernekle hem 


Malatya'daki hem de kentlerdeki hemşerilerine hizmet veriyor 


Malatya Doğanşehirliler Derneği, İstanbul'da sayısı 1500 civarında tahmin edilen Alevi örgütünden biri. Ancak kurum 'sadece bir Alevi teşkilatı' değil; 1984'te Doğanşehirli Alevi ve Sünnilerce kurulmuş. 

İstanbul'daki 10 bine yakın Doğanşehirliyi temsil eden derneğin 11 kişilik yönetim kurulundan altısı Alevi, beşi Sünni. Derneğin 100 civarında aktif, 5 bin kadar da fahri üyesi var. Halen Bahçelievler, Avcılar, Bakırköy, Sarıyer ve Bostancı'ya yayılan Doğanşehirliler, memleketlerindeki mezhepsel uyumu, dernekleri bünyesinde İstanbul'da, Şirinevler'deki dernek binasında sürdürüyor. 

Dernek başkanı 42 yaşındaki Ünal Günel, ticaretle uğraşıyor, 'Alevi-Sünni uyumu' ailesinden başlıyor: Annesi bir Alevi, babası da bir Sünni. 

Günel, Doğanşehir'de Alevi Türkmen, Alevi Kürt, Sünni Türkmen ve Sünni Kürtlerin iç içe yaşadığını ve bu ahengin kente yansıdığını belirtiyor: 

"Karaterzi Köyü'ne bu yıl okul açtırdık. Köyün nüfusu Alevi. Okulun yapımına en çok katkı koyan işadamımız ise Sünni. Sünni kökenlilerin bulunduğu Polat Köyü'ne de elbirliğiyle sağlık ocağı yapıldı. Yine Sünni kökenlilerin ağırlıklı olduğu ilçe merkezinde bir sağlık ocağının temelini attık." 


Saz, Alevi kültürünün en önemli sembollerinden biri. 


Ermenilerle temas çabası! 

Günel, kimi hoşnutsuzluklar olsa da ortak yaşamın giderek güçlendiğini söylüyor ve şu örneği veriyor: "Cenazemiz camiden de kalksa, cemevinden de kalksa, yönetim kurulu daima hazır bulunuyor." Ramazanda dernek lokali oruç tutmayanlar için gündüz de açık, hafta sonları da iftar yemeği veriliyor. 

Günel, kendi deyimiyle, farklılıkları kabul ederek yarattıları derneklerine 'tehcir' öncesi Doğanşehir'de yaşayan Ermenileri de üye yapmaya uğraşıyor: 

"Şu an ABD'de, Fransa'da ve İstanbul'da yaşayan binlerce Ermeni hemşerimiz var. Çoğu ile aynı dili konuşuyor, aynı yemeği yapıyoruz. Aynı kültürün çocuklarıyız. Bir zamanlar bir aradaymışız. Şimdi onları yeniden aramızda görmek, onların da derneğimize üye olmasını istiyoruz. Bazı Ermeni hemşerilerimize ulaştık bile." 

Günel, 'Çok eski uyggarlıkların beşiği' diye tarif ettiği Doğanşehir'in bu birlikteliği başardığını düşünüyor: 

"Artık o eski, hatalı tutumlar kalmadı. Ortak evlilikler yapılıyor, arkadaşlıklar, komşuluklar kuruluyor, gelişiyor. Bu, bizce çok olumlu... 

Küçük sözlük 

ER 

1) Edep ve erkâna saygılı, nefsine boyun eğmeyen kimse. 2) Gönül bilgisiyle donanmış, yücelme aşamalarından geçerek gerçekliğe ulaşmış tarikat, yol üyesi. 

Er kişi: Eğitim almış kimse. 


EREN 
Benliğinin geçici tutkularını yenerek olgunluk aşamasına varan, ermiş olan tarikat üyesi, yol 


eri kimse. 

Erenler abdesti: Bilgiyle yıkanma, yıkanarak bilgilenme ya da bilgiyle yıkama, yıkayarak bilgilendirme anlamında kulak abdesti. Erenler demi: Ceme katılanların uyguladığı erkân ve muhabbet. Erenler hakkı: Konuk ya da yoksullar için ayrılan yemek. Erenlerim: Dervişler arasında 'sen' yerine kullanılan hitap sözü. Erenler Şahı: Hacı Bektaş Veli'ye verilen unvan. 


ERKÂN 

Ruhsal aşama bakımından üstün durumda bulunan tarikat yolcuları, yol erleri; tarikat, yol ileri gelenleri. Tarikat, yol ulularının koyduğu ve tarikatın, yolun yasası durumunda olan ilkeler, kurallar ve törenler bütünü. 


(Esat Korkmaz'ın Kaynak Yayınları'ndan çıkan Alevilik-Bektaşilik Terimleri Sözlüğü'nden alındı. 


Okurdan Radikal'e gelenler 

Aleviliğin etkileri unutulmamalı 

Master tezimi Aleviler üzerine yazıyorum, o yüzden yazı dizinizi görmek beni çok mutlu etti. 
Yalnız Alevilerin Türk günlük yaşam kültürü üzerindeki etkisini gözden kaçırmamak gerekir. 
Alevilik bu topraklarda doğmamış olsa da, bu topraklarda bugünkü haline gelmiş ve hem etkilenmiş, hem de etkilemiştir. Mesela, Alevi olmadığım halde adım Eren. Ailem Sünni ama, dindar değildir ve Bektaşiliği onore eder. Bu birçok Türk ailesinde görülmektedir. 

Aleviler özellikle kentlere göç ettikçe diğer inançlardan olanlar da Alevi kültürünü tanıma olanağı bulmuşlardır. Kuşkusuz Alevilerin baskı altında olduğunu kabul etmek gerekir, ama her Alevinin de son derece kapalı bir toplum yaşantısında olduğunu da düşünemeyiz. Daha çok Cumhuriyet dönemi modernizasyonunun etkisiyle, Sünni ve Alevi dindar olmayan kesim ortak ve modem bir İslam inancını benimsemektedir. Karşılıklı etkileşimden doğan bu akımın önemi çok büyüktür. 

(Eren Ozalay, Master Of Arts in Euroculture Georg-August-Universitat Gottingen, Germany) 


1970'lerden beri çok şey değişti 

Sünniyim, evlenmeyi düşündüğüm ve sevdiğim insan da Alevi, fakat biz bu durumu kesinlikle evlenmemizi engelleyecek bir durum olarak görmedik. Ne var ki her iki tarafın da bazı duyum ve yapılan olumsuz evlilikler neticesinde önyargıları oluşmuş durumda, aslında birbirinden pek de farklı olmayan yaşam tarzlarına sahibiz. İbadet noktasında da, ibadetin Allah ile kul arasında bir olgu olduğunu unutmamak gerekir. Ayrıca Sünnilerce Aleviliğin bilinmemesi veya yanlış öğrenilmesi bu sorunların daha çok uzayıp gitmesine sebep olacağından, bu ve buna benzer aktivitelerin çok yararlı olacağını düşünüyorum. Size de ilginizden dolayı teşekkür ederim. 1970'lerden bu yana çok şey değişti ve daha çok şey değişecek... 

(Cihan Emre Sabahat) 


'Sorun bugün çıkmadı' 
Alevilerin karşılaştıkları sorunlar bugün çıkmadı. Yıllardan beri aynı sorunları yaşıyoruz. 
Adeta istenmeyen kesim olduk. İnançlarımızı kültürlerimizi özgürce yaşayamıyoruz. 


Üniversite öğrencisiyim. Alevi olduğumu lisede söyleyebildim. İlkokulda arkadaşlarım, öğretmenlerim Alevileri dinsiz olarak tanıtırdı. Lisede arkadaşlarım düşünen insanlardı, beni insanca karşıladılar, dışlamadılar. O zaman kendime güvenim geldi. Artık Alevi olduğumu rahatça söyleyebiliyorum. En yakın arkadaşlarım Sünni. Artık bunları aşmalıyız. Özgür eşitlikçi bir toplum olmalıyız. İstediğimiz tek şey inancımıza saygı... 

(Selin Akbal) 


YARIN: Zorunlu din dersine neden dava açtılar? 
GÜNLÜK YAŞAMDA ALEVİLER (5) 


Çocuğunun din dersinden muaf olması için dava açan Hatice Köse: Çocuk, 'Anne biz gâvur muyuz, niye namaz kılmıyoruz' diye sormaya başladı. Din hocası, sınıfı oruca ikna edince dava açma kararı verdim. Çocuk, benim çektiğimi çekmeye başlamıştı. 

Köse, "Resim ve müzik dersi 1 olan kaç öğrenci gördünüz? 5 olan dersler, bu yıl 1'e indi" diyor. Ali Kenanoğlu da çocuğu için yürütmeyi durdurma talebiyle dava açmış. H.Z.'nin açtığı dava ise halen AİHM'de. 


Okul hayatı, hemen hemen her Alevinin benliğinde derin izler bırakan ayrımcılık öykülerinin yoğunlaştığı yerlerin başında geliyor. Anlatılanlara bakılırsa, çocuğun nispeten korunaklı olan aile hayatından çıkarak toplumsallaşmaya ve bilgilenmeye başladığı yer olan okullar, bir Alevi çocuğu için aynı zamanda 'farklı' olduğunu keşfettiği yer anlamına da geliyor. Ancak bu keşif hemen her zaman üzücü biçimde gerçekleşiyor. 

Öykülerin ezici çoğunluğu, özellikle din derslerinin hem içerik hem de uygulama olarak bu 'farklılığı' olumsuz vurgularla ortaya çıkmasına yol açtığına işaret ediyor. Bu nedenle konuştuğumuz kişilerin bir kısmı derslerin kaldırılmasını, bir kısmı zorunlu olmaktan çıkarılmasını, bir kısmı da içeriğinin ve uygulamasının değiştirilmesini, Aleviliğin de gereği gibi anlatılmasını istiyor. 

Yaşananlar, bazı ailelerin din derslerini yargıya taşımasına yol açmış durumda. 

Dizinin bu bölümünde, dava için iki kişinin görüşlerini aktarıyoruz. 

'Nar gibi kızardım' 

"Benim dönemimde de din dersleri zorunluydu. Din öğretmeni yedinci sınıta iki sırayı birleştirip namaz kıldırmıştı. Beceremedim. 'Dua bilmezsiniz, namaz bilmezsiniz siz nesiniz' diye bağırmıştı arkadaşlarımın arasında utançtan nar gibi kızardığımı hiç unutamam. Annem bize daima, 'Alevi olduğunuzu, Tuncelili olduğunuzu sakın kimseye söylemeyin' diye telkinlerde bulunurdu. Annemle hastaneye gidişlerimizi sıra beklerken kadınlar arasında sohbet başlardı, 'Bacım nerelisin' diye sorarlardı. Annem 'Elazığlıyız' derdi. Elazığ'da Alevi-Sünni karışık olduğundan Alevi olduğumuz anlaşılmasın diye söylediğini ben çok sonraları anladım. Bir Alevi öğretmenimin başımı okşamasını, yalnız olmadığımı söylemesini de asla unutamam..." 

Küçüklükten beri yaşadıklarını yukarıdaki sözlerle anlatıyor Hatice Köse ve kendi deyimiyle 'benliğine kazınanların' kendisini duyarlı hale getirdiğini dile getiriyor. 

Alevi gençleri için okullarda Sünni İslam anlayışını temel alarak verilen ve zorunlu tutulan 


'din kültür ve ahlak bilgisi' dersinin yarattığı etkiler çoğunlukla benzer biçimde dile getiriliyor ve en büyük sorunlardan biri olarak görülüyor. 

Sıkıntıdan hukuki itiraza 

Kapı komşusundan Alevi olduğunu saklayan ailesinden aldığı bilgilerle, okulda öğretilenler tamamen farklıydı. Buna karşı çıkmak 'fişlenmek' demekti. Büyük şehirlerdeki yaşam, bu 'baskı'nın da sorgulanması ve reddedilmesi anlamına geliyordu. Anne babalar buna karşı çıkmakla kalmadı, konuyu mahkemelere taşıdı. Hatice Köse, oğlunun 'zorunlu din derslerinden muaf olması' için dava açan ilk kişi. 

Köse anlatmaya devam ediyor: 

"Oğlum altıncı sınıfa başladı. Din dersinde işledikleri konuları gelip anlatıyordu. 'Anne biz gâvur muyuz? Niye namaz kılmıyoruz, oruç tutmuyoruz' diye sorular soruyordu. Binlerce Alevi çocuğu okuyor okullarda ve inançları istismara, asimilasyonauğruyor. Ancak yine de ben aslında dava açmayı düşünmemiştim. Ta ki ramazan ayı gelip de din hocası her Müslümanın oruç tutması gerektiğini anlatıp onları oruca ikna edinceye kadar. Oğlum sınıftaki herkesin oruç tutacağını onun için oruç tutacağını söyledi. Ona Alevi olduğumuzu ve inancımızda ramazan orucu olmadığını anlattım ikna oldu. 2004-2005 eğitim yılında yine ramazan orucu dönemi geldi. Din hocası oruç konusunda yine çocukları telkinlerde bulunmuştu. Oğlum oruç tutacağını, sınıfta hemen hemen herkesin oruçlu olacağını ve yemekhaneye inince arkadaşlarının kendisiyle dalga geçeceklerini söyledi. Bu benim için son damla oldu." 

Talep uygun görülmedi 

"Yıllar önce benim yaşadıklarımı oğlum da yaşıyordu. Anadolu Alevi Bektaşi inancıma sahip çıkarak, çocuğuma bunları yaşatmama, Anayasa'nın ve uluslararası hukukun bana verdiği haklarımızı almak için hukuk mücadelesi kararı verdik. 16 Şubat 2005'te valiliğe oğlumun zorunlu din derslerinden muaf tutulması için dilekçeyle başvuruda bulundum. Martta talebimizin uygun görülmediği yanıtı geldi. Mayısta da idare mahkemesine dava açtık." 
'Resim ve müzik 1 olur mu?' 

Öykünün devamı ise daha da sarsıcı, söz yine Hatice Köse'nin: 

"Resim ve müzik dersi 'bir' olan kaç öğrenciye rastladınız? Oğlum şu an sekizinci sınıf öğrencisi bugüne kadar 5 olan bu dersler bu yıl 1 geldi. Baskıyı bazen de böyle hissedersiniz. 
Anadolu Alevi Bektaşi inancı hoşgörü ve sevgi temalarıyla işlenmiştir, başkalarının inançları bizim için kendi inancımız kadar kutsaldır. Kendi inacımızada aynı hoşgörüyü, insani bakışı talep etmenin hakkımız olduğunu düşünüyorum. " 

Davalardan birini de Çengelköy'de yaşayan Ali Kenanoğlu açtı. 

Hubyar Sultan Ocağı'na bağlı, üniversite mezunu bir 'dede adayı' olan Kenanoğlu, 12 Haziran 2005'te İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurarak, dördüncü sınıfta okuyan oğlunun 'zorunlu din dersi almasını istemediğini' belirtti. Bu başvuruya yanıt verilmeyince o da mahkemeye başvurdu. 

Dilekçede şu görüşlere yer verildi: 

"Oğlum, iradem dışında zorunlu olarak dini eğitime tabi tutulmakta, davayı kazansam dahi ülkemizde mahkemelerin iş yoğunluğu nedeniyle davayların uzun sürmesi sebebiyle istediğim amaca ulaşmam ortadan kalkacak ve oğlum eğitim süresince zorunlu olarak dini eğitim almış olacaktır. Bu uygulamanın oğlumda yaratacağı sorunları sonradan ortadan kaldırmak olanaklı olmayacaktır. Mağduruyitemizin giderilmesi için yürütmeyi durdurma kararı verilmesini talep 


ediyoruz." 

Bir dava da AİHM'de 

Zorunlu din dersleriyle ilgili bir dava da AİHM'ye taşınmış durumda. İstanbul'da yaşayan H.Z., kızının 'zorunlu din dersi' almaması için önce İstanbul Milli Eğitim'e başvurdu. 
Olumsuz yanıt gelince dava açıldı. Mahkeme, Anayasa'nın 24'üncü maddesine dayanarak davayı reddetti. Danıştay kararı onayladı. Türkiye'de iç hukuk yolları tükenince H.Z.'nin avukatı Kazım Genç dosyayı 2004'te AİHM'ye götürdü. 

Aynı zamanda Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı olan avukat Genç, "AİHM'ye dosyayla birlikte din kültürü ve ahlak bilgisi kitaplarını gönderdik. Mahkeme kitaplarda Alevilik'ten tek satır bahsedilmediğini saptadı. AİHM dosyayı karar vermek üzere incelemeye aldı" dedi. AİHM ya uygulamayı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin inanç özgürlüğü ve eğitimle ilgili hükümlerine aykırı bularak bu aykırılığın giderilmesini isteyecek, ya da sözleşmeye uygun bulacak. AİHM'nin kararı Türkiye'de bu konuda açılmış davaları etkileyebilecek. 


'Sevdim, evlenemedim' 

Nevruz Gündüz: 32 yaşındayım. Evliydim, ayrıldım. 

Eşim Aleviydi yine de çok sorun yaşadık. Alevi-Sünnilik bence hiç önemli değil. Aileme bunu anlatmaya çalışıyorum. 'Eşim Aleviydi, bakın ne oldu, önemli olan insanların anlaması diyorum. Bütün arkadaşlarım Sünnidir. Çok iyi anlaşırım. Ancak ailelerde dedelerin baskıları var. Dedeler bu konuda sert davranabiliyor. Genç dedeler daha yumuşak davranmaya çalışıyor. Ama bence önleri fazla açık değil. Çok fazla soyutlanmamak için büyük dedelere uymaya çalışıyorlar. 

Kevser Ağgül: Bilgisayar sektöründe çalışıyorum. 32 yaşındayım. Alevi olduğum için bir sorunla karşılaşmıyorum ama, geçmişte yaşananlar var, önyargılar var. Alevi-Sünni evliliğine karşı değilim. Ailemizde böyle evlilikler var. Önce kuzenim bir Sünniyle kaçıp evlendi. Aile büyükleri tepki gösterdi. Biz gençler olarak daha duyarlıydık. Sonra aileler sakinleşti. Sünni damatlarımız, gelinlerimiz oldu. Sorun yaşamıyoruz. Zaten insanlar birbirini tanıyınca ayrım ya da sorun kalmıyor. Sünni bir arkadaşım vardı. Aynı apartmanda oturuyorduk. Alevi olduğumuzu bilmiyordu. Bu konu hiç açılmamıştı. Ancak bir gün evdeki Hz. Ali resmini gördü. Şaşkınlıkla döndü ve 'Alevi misiniz' diye sordu. Alevi olduğumuzu söyledim. O da 'Ben Alevileri böyle bilmiyordum. Sizinle bizim aramızda fark yokmuş' dedi. Onlardan farklı olmadığımızı görmüş, önyargılarının esiri olmamıştı. 

Erdal Çalış (28): Annem Sünni, babamsa Alevi. Anne tarafına yakın hissediyorum kendimi. 
Büyük çelişki yaşamadım. Alevilerin 'Sünnilerden kız almayız' gibi tavırlarını sevmiyorum. 
Evli değilim. İleride kızım veya kız kardeşim seviyorsa gözüm kapalı Sünniye de, Aleviye de veririm. Bir ömür yaşayacak olan o. 

Bülent Çevik (35): Serbest meslekle uğraşıyorum. Kız kardeşim bir Sünni ile evlenmek isterse karşı çıkmam. Bir zamanlar bir kız sevmiştim, 

Alevi olduğum için vermediler. Cemlere giderim, elimden geldiğince ibadet yaparım. Alevi televizyonlarını bir arkadaşımın evinde uydu yayını var, oraya gidip izliyorum. 


'Gençler uzaklaşıyor 
Müslüm Olkan, Kartal'daki 187 üyeli Erzincan Yardere Köyü Derneği'nin başkanı, mühendis. 


Olkan şunları anlayor: 

"Çoğumuz burada fabrika işçisi. Birlikteliğimizi yitirmemek için toplandık. Derneğimizde kır gezileri ve piknik düzenleniyor, cenazelerimize sahip çıkıyolerin. Burada bir baskı ya da ayrımcılık gördüğümüzü söyleyemem. Kemah'ta etrafımız Sünni köylerle çevriliyken de rahattık. En büyük sorunumuz, gençlerimizin kültürlerinden uzaklaşması. Düğünlere, derneklere gençler de gelsin istiyoruz. Hatta ailelere bu konuda baskı yapıyoruz." 


Küçük sözlük 
GÖRGÜ 


Görgüden geçmekle kazanılan deneyim. 'Görgü ayini'ne görgü cemi deniliyor. Bu da, ikrar tazelemek, bu yolla tövbe etmek, ruhsal açıdan temizlenmek için yapılan cemi ifade ediyor. 
Görgü cemi genellikle musahipler, daha önce görülmüş olanlar ve görülmeye talip olanlar için yapılır. Her Alevi, yılda bir kez görgüden geçer; hal ve durumunun sorgulamasını yapar; ikrarını tazeler ve topluma hesap verir. Cemde şikâyet edilenle şikâyet eden, sonuçta birbirini razı etmek zorundadır. Kimse kimseyle küs, dargın ve kavgalı kalamaz. 

Görgüden geçen talipler, daha önce yaptıkları hataları tekrarlamamaya da söz verirler. 
GÖNÜL 

1) İnsanın marifete erişme gücü. 2) 'Tanrı evi' anlamında, Tanrı'nın tecelli ettiği, görünüş alanına çıktığı ve Tanrı ile ilgili bilgilerin geldiği yer; insanın, Tanrı yoluna açılan kapısı olarak algılanan ve kutsal sayılan iç varlığı. 

AŞK 

1) Tanrısal varlığı, içten gelen bir eğilimle sevme. 2) Tanrısal sevginin insanı bütünüyle egemenliği altına almasıyla belirmesi; sevenin sevilende kendini yok etmesi, sevenin yok yalnızca sevilenin var olması, sevenle sevilenin bir olması durumunu sağlayan sevginin son aşaması. Aşk-ı hakiki: İlahi aşk. Aşk-ı manevi: Tanrı aşkı. Aşk-ı mecazi: İnsanın insanı ya da diğer yaratıkları sevmesi. 

(Esat Korkmaz'ın Kaynak Yayınları'ndan çıkan Alevilik-Bektaşilik Terimleri Sözlüğü'nden alındı.) 

Okurdan Radikal'e gelenler 

Bunları artık aşmalıyız 

22 yaşında bir üniversite öğrencisiyim. Eğitimim boyunca mezhebimi açıklamak zorunda 
kalmadım, üniversitede ise sınıfımızın mail grubuna gelen, 'Aleviler sapıktır' mail'i üzerine birkaç kişinin bildiği gerçeği söyledim ve bir cevap mail'i yazdım. Konu sınıftaki Alevileri çok üzmüştü. Genel tepki, "Artık susmayacağız" şeklindeydi. Sünni baskın zihniyetten öğrencilerden selamını kesenler oldu ama cevaben yazdığımız mail'i destekleyen Sünni arkadaşlarımız da oldu. 

Benim buradan çıkardığım ders, kimliğimizin bilinmemesine üzülmek değil, 21.yüzyılda hem de mühendislik okuyan aklı başında öğrenciler tarafından bilinmemesine tepki gösterebilmekti. 

Bunları artık aşmalıyız ve böylece demokratikleşme mücadelesine köstek olmamalıyız. 
(Özgür Celbiş) 

Bir gün herkes 'bizden' olabilmeli 

Sünniyim.Uzun süre karantina gerektiren bir durum için hastanede yattım.Yaşlı bir teyze 


vardı ve kendi kızları hastalığından dolayı korktukları için yardım etmiyor, ihmal ediyorlardı. 
Durumuna üzüldüğüm için elimden geldiğince ilgileniyor, şahsi temizliğine yardımcı oluyordum. Bir gün bir hastabakıcımız yaşlı teyzeye ben yardım ederken, "Bizden misin?" 
diye sordu. Şaşırmıştım.Teyze, "Elbette bizden, hem de bizden daha çok bizden" dedi. 
Düşüncem, Aleviler hep kendi içlerindeler, bizi fazla aralarına almıyorlar.Çalıştığım işyerinde de çok arkadaşım var ve gördüğüm birbilerine aşırı bağlı olmaları, kollamaları. Sırf Alevi olmaları, birbirlerine bağlı olmaları için yeterli. Gene de değişimler de oluyor. Bir çok Sünni-Alevi evlenmesine şahit oluyorum. Umarım herkesin 'bizden' olacağı günler yakındır. (Ayşe Yılmaz) 

Devletin işi mi? 

Alevi olduğum için yaşadığım en acı deneyim, lisedeki din hocamızın bir defasında sınıfa kızdığında, "Alevi misiniz be!" diyerek bağırması oldu. Buna neden tepki vermedim diye kendime sonradan çok kızdım. Bir diğeri de yine lisede başka bir hocanın derse her gelişinde kimlerin oruç olup olmadığını sormasıydı. Sınıfın tamamına yakını parmak kaldırırdı. Burada amaç, oruç tutmayanları baskı altına almaktır. Alevi bir ailede doğmama rağmen henüz cemevine gitme fırsatım olmadı, fakat hükümet ve devlet görevlilerinin, cemevlerinin ibadet yeri olmadığını söylemesini anlayamıyorum. Bu konuda yorum yapmak devletin mi işidir? 
Eğer Aleviler cemevlerinin ibadet yeri olduğunu söylüyorsa orası bir ibadet yeridir. (Doğan Zer) 


YARIN: Evde demokrasi de var, şiddet de... 
GÜNLÜK YAŞAMDA ALEVİLER (6) 


17 yaşında Sünni eşine kaçan Derya Kaya'nın evliliği iki yıl sürmüş: Evliliğin ilk ayında 
baskı, şiddet ve hakaret başladı. Örtünmem ve uzun giyinmem istendi. 'Alevi'nin yemeği yenmez' diyorlardı. Bu yüzden hiç yemek yapamadım. O sırada kızım doğdu ve dayanamayıp boşandım. 

Alevi olan 40 yaşındaki Elif Tan ve 18 yaşındaki kızı Gözde ise "Alevi ailelerde de şiddet var" diyor. Gözde Tan: "Babam annemi hep baskı altında tutar ve döverdi. Hiç söz hakkı yoktu. Ben de evliliğimin ilk ayında şiddet gördüm." 


Derya Kaya, 17'sinde kaçtığı Sünni eşinin ailesinde baskı görmüş: Örtünmesi istenmiş, hakaretler işitmiş. İki yıl sonra kızı Yağmur'u yanına alıp evliliğini bitirmiş. Elif Tan da annesi gibi eşinden şiddet görmüş. Şimdi huzurlu bir yaşam sürse de şiddeti unutmuyor. 
Gülseren Gerlevik ise Alevi kadınların, kendi evinde olduğu gibi 'demokrasi ve huzuru' yaşadığını düşünüyor. Sibel Karadoğan'ın ailesi onun bir Sünni'yle ilişki yaşamasına karşı çıksa da "Bana en büyük değeri, eski Sünni sevgilim verdi" diyor. 

Yüksel Kaya, 30 yaşındaki kızı Derya ve 12 yaşındaki torunu Yağmur Akdeniz, yani üç kuşak kadın, Göztepe'deki Şahkulu Sultan Dergâhı'nın avlusunda, içeriden gelen semah seslerine kulak kesilerek geziniyorlar. 

Derya Kaya'ya göre, 'huzur bulmak için' dergâha gelmişler. 

Kaya ailesi, Tuncelili. Derya Kaya'nın, genç ve güzel yüzü, 13 yıl önce yaptığı ve ancak iki yıl süren evliliğinden söz ettikçe gölgeleniyor. 


'Liseyi bitirmiştim" diye anlatıyor Kaya, "Eski eşim mahalledendi. O, Sivaslıydı, Alevi değildi. Kaçtım ona. Ailesiyle aynı evde yaşadık. Evliliğin birinci ayında baskılar ve üstü kapalı hakaretler başladı. Örtünmem, uzun giyinmem istendi. Bu baskıların hiçbirini evimde yaşamamıştım. Sonra, 'Alevinin yaptığı yemek yenmez' diyorlardı. Evde hiç yemek yapmadım bu yüzden. O sırada Yağmur doğdu. İki yıl sonra ben dayanamayıp ayrıldım..." 
"Kızıma yakıştıramamıştım' 

Anne Yüksel Kaya, kızı 13 yıl öncesini anımsattıkça öfkeleniyor. "Biz kızı vermeyecektik" diyor, "Kendi kaçtı gitti. Böyle yapacağını hiç tahmin etmedim. Bir gün gösterdiler bana oğlanı, kızıma hiç yakıştıramadım. Sünni oldukları için değildi bu, bağnaz, yobaz oldukları içindi. Yoksa biz demokratız. Demokrat bir insana neden vermeyelim?" 

Derya Kaya, şimdi 12 yaşındaki kızı Yağmur Akdeniz ile birlikte annesinin evinde yaşıyor. 
Kaya, Alevilerde kadına büyük önem verildiği görüşünde: "Bizde eşitlik var. Herkes fikrini söylüyor, en doğrusu uygulanıyor." Annesinin yanından ayrılmayan Yağmur, ilgiyle dinlediği sohbete, "Ben de Aleviyim" diye katılıyor. 

'Ben de şiddet gördüm' 

40 yaşındaki Elif Tan ve 18 yaşındaki kızı Gözde Tan ise, Alevi bir ailede de kadın üzerinde 
şiddet uygulandığını belirtiyorlar. Elif Tan, yaşadıklarını şöyle anlatıyor: 

"Babam annemi sürekli baskı altında tutar, onu döver, tokatlardı. Annemin söz hakkı pek yoktu. Ki hâlâ yok. Evliliğimin ilk ayında şiddet gördüm. Eşim birkaç kez bana tokat attı. O günden beri şiddet ve baskı görmedim." 

Elif Tan, arkadaşlık, flört ve evlilik konusunda mezhep ayrımı gözetilmemesinden yana. 
Gözde de annesiyle hemfikir: 

"Daha önce Sünni bir erkek arkadaşım oldu. Hiçbir sorun da yaşamadık. Bundan sonra olması için de bir engel yok. Ancak Alevi olduğum için arkadaşlar arasında sorunlar yaşadığım da oldu. Mesala, bir gün dershanede otururken, boynumdaki zülfikâr kolyesini gören bir arkadaşım, 'Siz namaz kılmıyorsunuz, nasıl insansınız' dedi. Çok kızdım." 

Evdeki 'demokrasi ve huzur 

Gülseren Gerlevik, 40'ında bir anne... Kendi deyişiyle, 'Demokrasi ve huzur içinde' bir yuvası var. Gerlevik ailesi, Çorumlu. 

Gülseren hanım, bundan 20 yıl önce yaptığı evliliğin, kadına yönelik herhangi baskı hissetmeden sürdüğünü söylüyor: 

"Çevremde çok örneğini görüyorum, kadınlar hiçe sayılıyor. Ama benim eşim öyle değil ve hatta bu tutuma karşı. Eşit söz hakkına sahibiz. İkimiz de aynı konumdayız." 

Gerlevik, karma evliliğe de sıcak bakanlardan. "Önemli olan insaniyet" diyor Gerlevik, "Elbette kötü örnekler var: Mesela, eşimin amcasının kızları Sünnilerle evlenince boşanıp geri döndüler. Eşim bu yüzden karma evliliğe karşı çıkıyor. Benim çocuklarım Sünni bir kızla evlenebilirler. Fakat kızım olsaydı bir Sünniye verir miydim, bilmiyorum." 

'Ailem karşı çıksa da...' 

Sibel Karadoğan, 23 yaşında bir edebiyat öğretmeni. Karadoğan, üniversite eğitimi için bulunduğu Çanakkale'de Sünni arkadaşlar edinmiş, hatta bir Sünni erkekle de bir süre flört etmiş. Karadoğan, "Sevgililerim arasında bana en çok değer veren o olmuştu. Gerek eski sevgilim gerekse Sünni arkadaşlarım, bakış açımı değiştirdi; eski katılığımı yitirdim" diyor. 
Karadoğan, ailesinin, bir Sünni ile evlenmesine çok karşı çıkacağını, fakat 'demokrat' olması 


koşuluyla kendisinin 'Evet' diyebileceğini kaydediyor. Karadoğan, "Evin tek çocuğu benim. 
İtiraz ederler. Fakat aydın ve demokrat birine olumlu bakabilirler" diyor 


Tüm önyargılar tanımakla kırılır 
Çoğu çalışanı Alevi olan radyonun Sünni personel müdürü Vahdet Aydın: Bence tanıştıkça önyargılar kırılıyor. İşim gereği cemevlerine gidiyorum, bir arada olmak çok hoş 


Vahdet Aydın, Sünni kökenden geliyor, ama Alevi kültürüne yönelik yayın yapan Radyo Barış'ta 'personel müdürü' olarak çalışıyor. Aydın, beş yıl önce Türk Ticaret Bankası'nda kredilerden sorumlu müdürken, radyonunu sahibi Ali Rıza Erkan ile tanışmış: 

"Ali bey, geldi, kredi istedi. Karşılıklı oturduk. 'Alevi misin', diye sordum. 'Evet' dedi. 'Al krediyi git, Alevisin, nasıl olsa ödersin' dedim. Böyle tanıştık, arkadaş olduk." 

Aydın, Karslı bir Kürt. Türklerin, Azerilerin, Kürtlerin, sürgün Lazların, Terekemelerin, Ermenilerin ve hatta Almanların iç içe yaşadığı Kars'ta, Alevilerle komşu olmuş, arkadaşlıklık kurmuş, 'yoldaşlık' yapmış. O günden beri Alevileri seviyor. 

Sivas'tan sonra 

Erkan, bankaya kredi istemek için girdiği yıllarda Radyo Barış'ı kurmuştu. Sivas katliamının hemen ertesinde inançlı bir Sünni'den böyle bir sıcaklık bulması, şaşırtıcıydı: 

"Krediyi günü gününe ödedim. Bana olan inancın yıkılmasına izin vermedim. Bu arada arkadaşlığımız sürdü. Banka kapatılınca Aydın'a, 'Benimle çalışır mısın' dedim." 

Aydın ve Erkan'ın iş arkadaşlığı dört yıldır sürüyor. Radyoda Aydın'la birlikte iki Sünni daha çalışıyor. Öyle bir barış ortamı sağlanmış ki, Erkan çalışanları arasında ne kadar Sünni olduğunu dahi bilmiyor, "Siz sormasaydınız, hiç aklıma gelmezdi" diyor. 

Radyoda, Ramazan ayında oruç tuttan üç Sünni'ye iftar yemeği veriliyor, Aydın ve diğer Sünni çalışanlar, Alevi iş arkadaşlarının özel günlerine saygı gösteriyor. 

Aydın, "İşim gereği sürekli cemevlerine gidiyorum, kurbanlara, adaklara, özel yemeklere katılıyorum. Benim Alevi olduğumu sanıyorlar. Ben, 'Sünniyim' deyince çok şaşırıyorlar. 
'Sünniler, Alevi'nin kestiği yenmez' dermiş ya, onu hatırlatıyorlar. Aralarında bulunmam hem onların hem de benim hoşumuza gidiyor." 

Aydın'a göre, tanıştıkça önyargılar kırılıyor. "İki çocuğum var" diyor Aydın, "onlara da anlattım. 'Biz önce insanız' dedim. Onlar da bunu biliyor." 


Küçük sözlük 

HAC 

1) İmam'ı ziyaret edip hizmetinde bulunma. 2) Tanrı makamı, kâbe olarak algılanan insanın kalbini kazanmak için gönül ziyareti yapma. 3) Hakk'a ermek için yapılan gönül yolculuğu; seyrü sülük yolculuğu. 

4) Pirin, mürşidin yüzünü görme. 5) Kutsal yeri ya da yerleri ziyaret etme. 


AŞURE 

1) Muharrem ayının 10. günü. 

2) Muharrem ayının 11. günü akşamı 12 çeşit gıda ile pişirilen ve 12. günü matem orucu bitiminde yenilen kutsal yiyecek. Aşure günü: Muharrem ayının 12'si, Kerbela şehitlerini ve Ehlibeyt soyunu anmak günü. Aşure bitişi gülbangı: Aşure yendikten sonra mürşit tarafından 


okunan gülbank. Aşure erkânı: Aşure pişirilirken uygulanan tören. 


EHLİBEYT 
Hz. Muhammed'in, damadı Hz. Ali, kızı Hz. Fatma ve torunları Hz. Hasan ile Hz. 
Hüseyin'den oluşan ailesi. 


(Esat Korkmaz'ın Kaynak Yayınları'ndan çıkan Alevilik-Bektaşilik Terimleri Sözlüğü'nden alındı.) 


Hoşgörü dersi gerek! 

Yatılı bir ilköğretim okulunda öğretmenlik yapıyorum. Üniversiteden mezun oluncaya kadar Alevi olduğum için çok ciddi bir sorunla karşılaşmadım. Tabii Sivas katliamı bunun dışında. 
Bu olay benim çevremdeki birçok Alevi yakınımın ve arkadaşlarımın tepkilerine yol açtı. 
Zamanla insan acılarını unutur mu? Evet, bazıları unutur, ama "Ben Aleviyim" diyen, diğer tanınmayan-önemsenmeyen topluluklar gibi, acılarını asla unutmazlar (Kin beslemek anlamında değil bu). Çalıştığım ilde halkın Alevilere karşı cahilce tutumları çocuklara kadar sirayet etmiş durumda. Din dersi yerine artık 'hoşgörü' dersi koymanın zamanı gelmedi mi? 
Vatandaşlık ve insan hakları dersi bu ihtiyacı karşılamıyor. Son olarak, "Sevgi bizim dinimizdir; başka dine inanmayız" diyorum... 

(İsmi bizde saklı) 

'Aleviler açılmalı' 

Sünniyim, Alevilerle ilk, ortaöğrenime devam ettiğim ilçede, yan dairemize taşınan bir aileyle tanıştım. Ailemin Aleviliğe ilişkin olumsuz önyargıları olmadığı için, değişik gelmemişti. 
Aleviliğin 'çok farklı bir yaşayış olduğu'na ilişkin söylemleri ilk olarak üniversite yıllarımda duydum. Sünnilerde genel olarak Alevilere karşı olumsuz bir tutum olduğunu öğrendim. 
Bence bunun bir nedeni de Alevilerin kendi aralarına Sünni alma konusunda, Sünnilerden de daha katı olmalarıdır. Kuzenlerimden birinin eşi de Alevidir. Şahsi görüşüm, Alevilerin günümüz Türkiyesi'nde kayboluyor dediğimiz komşuluk, akrabalık, dayanışma, yardım gibi değerleri, Sünnilere göre daha fazla sahip çıkıp yaşattıklar yönünde.(Beren Aydın) 'Ülkemizin büyük zenginliği' 

Sünniyim. Üniversitede folklor kulübünde semahlarla tanıştım. 

O zamana kadar Aleviliğin ne olduğundan haberim yoktu. O yıl Hacı Bektaş törenlerine katıldık. Tanıdığım insanlar, dinlediğim türküler, izlediğim semahlardan çok etkilendim. 
Atmosfer beni büyüledi. Daha sonra da Alevi dostlarım oldu. Bir daha gidemedim Hacı Bektaş'a, ama ilk firsatta gitmek isterim tekrar. Bence Aleviler kendilerini saklamamalı, kültürlerini, hayat anlayışlarını herkesle paylaşmalılar. Onlar ülkemiz için büyük bir zenginlik.(Zeynep Genceoğlu) 

YARIN: İki gencin zorlu mücadelesi 


GÜNLÜK YAŞAMDA ALEVİLER (8) 


Tekirdağ'daki Çeşmeli Köyü'nün reformcu 'baba'sı Muharrem Tezol, göreve 'demokrasi ile gelmiş. Tezol: "Eskiden köyün adını anamazdık, 'Çeşmeli' deyince, hemen 'Şu camisiz köy 


mü?' derlerdi. Sonra Evren paşa camiyi mecbur etti. Kendi paramızla köye cami yaptırdık." 
Göreve gelince âdetleri çağa uyarlayan Muharrem Baba, cemdeki dış gözcülüğü kaldırmış: "Eskiden bizimkiler korktuğu için gözçülük konmuş." İmam, memur olduğu için az konuşuyor: "Aleviliği yanlış tanımışım, görüşlerim değişti." 


Hasan Bayram, dört telli 'bozuk'u ile çağlar ötesinden bir 'nefes' taşırken, 'cemdeki canlar' 'Hüüü' diyorlar birlikte. Taliplerinin 'Muharrem Baba'sı Muharrem Tezol, yanaklarında 'L' 
biçimini alan favorileri ve sinekkaydı yüzü ile emekli öğretmeni andırıyor. Oysa, 1995 
yılından beri Çeşmeli Köyü'ndeki Alevilerin 'babalığını' yapıyor. 

Tekirdağ'da, Yeniçiftlik beldesinin bitiminden itibaren, orta yerinde traktörlerin birer oyuncak araba gibi gezindiği bereketli tarlaları görünüyor Çeşmeli'nin. Yamalı asfalt, beyaz minaresi ile göze çarpan köye girip Muharrem Tezol'un evinin önünden geçiyor. 

İki Alevi köyünden biri 

Köy camisinin minaresi, Tezol'un evinin alt katındaki, Hz. Ali'nin, Hacı Bektaşi Veli'nin, '12 imamların' ve Atatürk'ün fotoğrafları ile bezenmiş cemevi, Tekirdağ'a bağlı bu köydeki çelişkiye de işaret ediyor. Çeşmeli, nüfusu Alevilerden oluşan iki köyden biri. Çeşmeli'yi, Aşağı Mahallesi'nde Alevilerin bulunduğu Türközü Köyü, Alevilerin göç ederek toplandığı Yeniçiftlik beldesi ve nüfuslarının artık bir- iki haneye düştüğü Türkmenli Köyü çevreliyor. 
Çeşmeliler, 1927'de Bulgaristan'ın Varna kentinden göçerek gelmiş. Toprak sahipleri ayçiçeği ve buğday ekiyor, topraksızlar Yeniçiftlik, Çorlu ve Ereğli'deki yağ fabrikalarında çalışıyor. 
Zaten çok önce kimileri Almanya'ya göçmüş ya da İstanbul'a... Çeşmeli, merkezi Eskişehir'in Sarıgazi ilçesinde bulunan, 'Babailik' koluna bağlı 'Sücaettin Veli Ocağı'na mensup. Eski baba köylüyü 'başsız' bırakıp köyden göçünce Muharrem Baba'nın kapısı çalınmış: "İstediler ki, baba olayım. Biz de olduk, taliplere hizmete başladık. Her şey temokrasi ilen, seçim ilen oldu. 
O gün bu gün devam ederim." 

Aynada reform yok 

Muharrem Baba, göreve geldiği günün ertesinde 'dinde reform' başlatmış. İlk olarak, cem yapıldığı sırada cemevinin dışında durarak, çevreyi denetleyen 'dış gözcülüğe' son vermiş: "Eskiden korkarmış bizimkiler, gizlenirler, 'Aleviyim' diyemezmiş. Ne vakit kasabaya inseler "Bunlar, Kızılbaş' deyip taşa tutulurlarmış. O sebeple dış gözcülük konmuş." 

'Muharrem Baba Reformu' bununla sınırlı değil. Cenazelerin 1., 7. ve 40. günleri ile 6. ayı ve yıldönümünde kesilen beş ayrı kurbanı da üçe indirmiş: "Önce birinci gün kesilen kurbanı kaldırdım. Dedim ki, 'Kurban kesme telaşı ile cenazeyi defnedemiyoruz, gelin son verelim. 
Sağ olsun, taliplerim de kabul etti. Biz böyle yapınca altıncı ay kurbanı da kendiliğinden kalktı. Demek ki, böyle bir niyet varmış. Fakat üçten de aşağısı olmaz." 

Çeşmelililer, hasat sonrası, Hz. Ali'nin doğum günü kabul edilen 21 Mart'a, yani Nevruz Bayramı'na değin perşembe ve pazar geceleri toplanarak, cem yaparlarmış. Bu gelenek de Muharrem Baba'nın kararı ile değiştirilmiş. Çeşmelililer, tüm köylünün katılabilmesi için cemleri cumartesi günü yapmaya karar vermiş. Ayrıca insan sağlığı açısından, 'muharrem orucu' sırasında 'sıvı' alınmasına izin çıkmış: "Biz 10 gün boyunca sıvı tüketmiyorduk. 
Böbrekler bozuluyor. Alevilik, insanı önemser. Bir de oruç sırasında 'yıkanmama' ve tıraş olmama' uygulamasını kaldırdık. Toplu karar ilen aldık bunu. Sanırsın, genel kurul!" 

Tezol'un 25 çift, üç dul ve 15 çocuktan oluşan talipleri, büyük matem orucu süresince aynaya bakmama geleneğini sürdürüyor ama, ayrıca 'baba nikâhını' da eksik etmiyor. 


Cemde Rumeli türküsü 

Muharrem Baba, cemevinde baş köşede otururken, çevresine halkalanmış canlar babanın 'desturunu' alıp 'muhabbete' başlıyor. Hasan Bayram, "Biz bunu ta Ortaasya'dan getirdik" dediği 'bozuk' adlı, dört telli, yedi perdeli sazını kucaklıyor. Bayram, cemdeki 12 dini hizmetten biri olan 'zakirliği' yıllardır sürdürüyor. 

Bayram, 'Hüüü' diye başladığı, o Rumeli nefesi ile tüm cem susuyor, başını usulca öne eğiyor, arada Hz. Ali'nin adı geçtikce eline kalbine, sonra dudağına götürüyor. Bayram, 'Şükür eyle ey sen fakir/Bugün nevruzu sultandır' dedikçe gözler yaşarıyor. Bayram, bozuğun şimdilik son üstadı. Gençler köyden ayrıldıkça ve bağlama da yayıldıkça bozuğun sesi kısılıyor. 
Bozuk sesi, ikindi ezanı ile karışıyor. Çeşmeli Camisi, 12 Eylül darbesinden sonra 1983 
yılında inşa edilmiş ve 1987 yılında açılmış. Muharrem Baba, "Nereye gitsek, köyümüzün adını anamazdık. 'Çeşmeli' dediğimizde, 'Şu camisiz köy mü?' derlerdi. Sonra Evren paşa iktidara geldi, bize camiyi mecbur etti. Kendi paramızla yaptırdık bunu" diyor. Tezol, cami yapılınca, imam atanana değin cuma, bayram ve cenaze namazlarında da imamlık yapmış. 
Bu arada, köy imamının ikindi namazı çağrısına bir kişi uyuyor. Alevi köyüne inşa edilen caminin bayram ve cenaze namazları dışında cemaat yok. Bayram, "Bazen cemaat olmuyor, imam da namazı evde kılıyor" diyor. 

Birlikte yağmur duası 

Alevilerle Sünnilerin kahvehanede sağladığı konsensüs, her yıl mayıs ayında, su kıtlığı çekildiğinde, 'Sabırlık Baba Yatırı'nda 'yağmur duasına' çıkılırken kuruluyor. 

Sabırlı Baba Yatırı, yalnızca Alevi kökenli Çeşmelililer için değil, Alevi ve Sünnilerin karışık halde bulunduğu Türközü ve Türkmenli ile sadece Sünnilerin yaşadığı Yeniçiftlik beldesi ve Ereğlililer için de kutsal kabul ediliyor. Her yıl yatırın bulunduğu meydanda toplanılıyor, adaklar adanıp dilekler dileniyor, kurbanlar kesiliyor, duaya gidiliyor. 

Kahveci Yeniçiftlik'ten 

İkindi ezanı ile birlikte cem dağılıyor ve cemaat, caminin hemen yanındaki kahvehanede toplanıyor. Burası, köyün iki kahvehanesinden biri. Köy meydanında, cami ile girdiği cemaat yarışını yalnızca bayram sabahlarında kaybediyor. 

İki Atatürk posterinin asılı olduğu kahvehane, pek uğramasalar da bakan ve milletvekili ziyaretlerinde, vali ve kaymakamın yolu düştüğünde, aşı kampanyaları yapıldığında, ürünlerle ilgili toplantılar düzenlendiğinde 'hükümet konağına' dönüşüyor. 

Kahvehanenin bir kenarında berber koltuğu, ayna ve tıraş takımları var. Berber köye haftada bir uğruyor, sıraya giren köylüleri tıraş ediyormuş. 

Tüm köylü 22.30'a dek burada vakit geçiriyor. İmam da namaz bitimlerinde kahvehaneye uğruyor. 

Kahveci Mustafa Kenar, aslında Yeniçiftlikli. Sünni kökenli Kenar, altı aydır kahvehaneyi işletiyor. Kenar, "Ben Çeşmelileri 40 yıldır tanırım" diyor ve devam ediyor: "Ne bir kötülüklerini gördüm, ne de dışlandım. İbadetlerini, inançlarını ben bilemem ama insanlıkları konusunda kefilim." 

Köy imamı, 'memur' olduğu için konuşmuyor. Sohbet içerisinde, "Ben de yanlış tanımıştım, bizim Samsun'da yanlış öğrendik. 

Şimdi görüşlerim değişti" diyor. 


YARIN: Gazi Mahallesi'nde hayat 


GÜNLÜK YAŞAMDA ALEVİLER (10) 


Alevilerin seslerini ilk defa yükseltmeye başladığı 1990'larda kurulan radyolar hâlâ Alevi toplumunun ilgi odağı niteliğinde. Cem Radyo ve Umut Radyo yetkilileri, 'Alevi radyosu' sıfatını kabul etmiyor, "İzleyiciler arasında herkes yer alıyor. Biz bir ihtiyacı karşılıyoruz" diyor. 

Cem TV'nin test yayınları devam ederken, Su TV ve Düzgün TV adlı kanallar da olağan yayın akışlarını başlatmak için gün sayıyor. İslami bir kanalda çalışan Alevi bir gazeteci şöyle diyor: "Bütün kültürlerin bir medyaya ihtiyacı vardır." 


Alevilerin seslerini duyurmaya başladığı 1990'lar, aynı zamanda bir 'Alevi medyası'nın oluşmaya başladığı yıllar. Kitap yayını tüm hızıyla sürüyor, ancak dergi ve gazete girişimleri iyi sonuçlanmadı. Buna karşılık, radyolar 'başırılı' görünüyor; son zamanlarda da televizyon girişimleri öne çıktı. 

İki radyo, Cem Radyo ve Radyo Barış, Alevilerin soluğunu mikrofona taşıyor, kültürünü tanıtıyor: Gün boyu türküler, semahlar ve deyişler çalınıyor, halk ozanlarına mikrofon tutuluyor, 'Erenlerin İzinden' sohbetler yapılıyor, Alevilikle ilgili haber ve yorumlar sunuluyor. 'Alevi medyasının' iki temel taşı olan Cem Radyo ve Radyo Barış'ın yöneticileri, "Ne dini yayınız, ne misyoneriz" diyor ve 'Alevi radyosu' etiketini reddediyor. 

Cem Radyo'nun genel yayın yönetmeni Kenan Kaplan, "Biz, 'Radikal gazetesinin okurlarının tamamı Sünni' diyebildiğimiz an, 'Cem Radyo'nun tüm dinleyicileri de Alevi' ifadesini kullanabiliriz" diyor. Kaplan, Cem Radyo'nun Karadeniz'de de çok dinlenildiğini kaydediyor. 
20'si programcı, 40'a yakın çalışanı arasında Sünnilerin de bulunduğunu, bunlardan birinin de Karadeniz programı hazırlayan yerel sanatçı Erkan Yeşilyurt olduğunu anlatıyor. 

ODTÜ Sosyolji Bölümü'nde doktora yapan Kaplan ayrıca, eşi Fulya'nın da Giresunlu ve Sünni kökenli olduğunu belirtiyor. Kaplan, "Ne ailemde ne de radyomda böyle bir ayrılığa izin veririm" diyor. 

Cem Radyo, Cem Vakfı'nın Yenibosna'daki binasından sekiz yıldır 96.4 frekansından yayın yapıyor. Cem Radyo'da raftan indirilen bir CD ya da örneğin Abdullah Papur'a ait bir kaset, İstanbul'daki tüm mahallelerde, uydu ve internet sayesinde tüm Türkiye ve Avrupa'da aynı anda dinleniyor. Kaplan'a göre, Cem Radyo, 1997'en beri sürdürdüğü yayınla demokrasi ve iç barışa katkı koyuyor: 

"Alevilerin, seslerini duyurabileceği bir araç yoktu. 'Aleviyim' diyebilmek de zordu. Aleviler seslerini duyuramıyor, kendini ifade edemiyor, bundan korkuyordu da. Çünkü toplumumuz bilgiyi araştırarak değil, görerek ve işiterek ediniyor. Ve bu yüzden adı konulmamış önyargıları yıkmak gerekiyordu. Biz bunun için yola çıkmıştık." 

Radyonunun en çon dinlenen programı, 'istek saati.' Cem Radyo'da, haftada iki saat yayımlanan 'İnanç Saati'nde Alevilik üzerine konuşuluyor. Cem Vakfı bünyesinden Alevi İslam Din Hizmetleri Başkanlığı'nca hazırlanan programa davetli 'dedeler ve babalar Aleviliği, Bektaşiliği anlatıyor. 

'Amatör ruhla başladık' 

Radyo Barış, Cem Radyo'dan dört yıl önce 1993'te kurulmuş. İstanbul'da 107.0'den yayım yapan radyonun sahibi Ali Rıza Erkan, Radyo Barış'ın yayına girdiği 1993'ün koşullarının 


bugünkünden zor olduğunu belirtiyor. Erkan'a göre, Sivas katliamının dumanlarının hâlâ tüttüğü bu yıllarda hem Alevi kimliğini açıklamak hem de türkü yayımlayarak, arabeskin ve pop müziğin egemen olduğu listeleri delebilmek kolay değildi: 

"Bu bizim için ek işti o yıllarda. Amatör ruhla başlamıştık. Türkü, 'köylü işi' diye azımsanıyordu. Türkü çalan bir radyoya reklam verilmez diye bakılıyordu, ki hâlâ verildiği de söylenemez." 

Radyoda 12 çalışan ve 30 programcı var; Alevilik üzerine tek program yapılıyor: Gazeteci İsmail Pehlivan tarafından hazırlanan 'Erenlerin İzinden.' Erkan, 'Erenlerin İzinde'de dini ve kültürel konuların ele alındığını, ancak dinsel merci olarak cemevlerini işaret ettiklerini kaydediyor. 

Cem Radyo, ülkenin ilk 'Alevi TV'si olan Cem TV'yi de kurdu. Uydu üzerinden yayın yapan Cem TV'de şimdilik türkü ağırlıklı test yayınlar yapıyor. Cem TV'nin merkezi ve stüdyoları da Yenibosna'daki Cem Vakfı binasının üçüncü katında oluşturuldu. Kaplan, Cem TV'nin Alevilerin en büyük özlemlerinden biri olduğu görüşünde: "Aleviler söz ve yanıt haklarını TV'den kullanmayı, kültür, inanç ve geleneklerinin tanıtılmasını istiyor. Bir ay sonra normal yayımlara geçeriz. Şimdiden büyük bir ilgi var." 

İki televizyon test yayınında 

Alevi Bektaşi Federasyonu ile Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu'nun desteklediği Su TV 
19 Aralık 2005'te yayına başladı. 'Sessizlerin Umudu' sloganıyla yola çıkan kanal şimdilik 
türkü kliplerini yayınlıyor. Su TV, yayın ilkelerini şöyle sıralıyor: 

"Aydınlanmacı, bilim öncelikli olacak, demokrasi ve laikliği öne çıkaracak. Farklı kimlik ve kültürlerin ortak platformu olacak. 

Anadolu mozaiğini oluşturan kültürlere pozitif ayrımcılık anlayışıyla yaklaşacak! 

Temmuz 2005'te Eutelsat üzerinden test yayınına başlayan Düzgün TV ise, 23 Aralık'tan beri Türksat üzerinden test yayında. 


Ali Kızıltuğ: Çocuklarım, kimliğimden çok çekti 

Yaşayan Alevi ozanlardan Ali Kızıltuğ, ustası Âşık Mahsuni Şerif'in ölümünden sonraki yalnızlığını, 'Mahsun gitmiş, uzatmayı oynuyom' diye dizelere yansıtmış. 62 yaşındaki 
Kızıltuğ, 1969'de çıkardığı ilk plak olan, 'Asrı gurbet harab etmiş köyümü'den bu yana 103 
plak, 87 kaset ve 2 bin 160 eserle ozanlık geleneğinde güçlü bir yere sahip. Birçok türküsü hâlâ dillerde. 

Kızıltuğ, 1973'te yerleştiği Ankara'da, memur olarak girdiği Mamak Belediyesi'nden dört yıl önce 'uğradığı baskılar yüzünden' emekliliğini istemiş: 

"Dört yıl önce belediye AKP'ye geçmeden önce yazıişleri müdür yardımcısı olarak görev yapıyordum. AKP'liler gelince beni ve üç Alevi arkadaşımı 'temizlik işlerine' kaydırdılar. Gün boyu bulmaca çözer olduk. Telefonumu bağlamıyorlar, çay istediğimizde 'Su soğuk' diyorlar, arabalarımızı yıkamamıza izin vermiyorlardı. Bir gün geldim, odamı dağıtmış, radyomu kırmışlar. Müdüre şikâyet ettim. Odayı gören müdür, 'Öyle icap etmiş, öyle olmuştur' dedi. 
Tam bir sene mücadele ettik. 

Bunun üzerine 3 bin 500 YTL dışarıdan ödeyip emekli oldum. 


Topu topu 600 YTL alabildim..." 


Haksızlık dizisi 

Kızıltuğ'un 'veliahtı' oğlu Mustafa Kızıltuğ da babasının adı, soyadı ve Alevi kimliği yüzünden mağdur olmuş. Ali Kızıltuğ anlatıyor: "İki oğlum, Serhat ve Mustafa, Ankara'da, Abidinpaşa Lisesi'nde okudu. Müdür bunları çağırmış, 'Soyadınızı değiştirin' demiş. 'Kızıl', Aleviliği, 'Tuğ' da bayrağı temsil ediyormuş. Çocuklarımı benim adım yüzümden çok uğraştırdılar. Mustafa, üniversiteyi bitirince Ankara Şeker Fabrikası'nda işe girdi. Önce Kırşehir'e sürdüler. Üç ay kaldıktan sonra yine aynı nedenlerle Erzincan'a sürdüldü. Gittiği hiçbir yerde evinin boyası kurumuyordu. Altı ay sonra Yozgat'ın Sorgun ilçesine yollandı. 
Sonra bırakmak zorunda kaldı." 

Ali Kızıltuğ, emeklilik günlerinde, Alevi derneklerinin düzenlediği gece ve konserlerde sahne alarak müzik yaşamını sürdürüyor. 


'Programlarda karmaşa var' 

Mesut Yıldırım (20): "Erzincanlıyım. İlkokul mezunuyum. Tekstil işçisiyim. Genelde Cem Radyo dinliyorum. Medyada Alevilere yönelik ayrımcılık var. Tartışma programlarında, insanlar Alevilik hakkında birbirinden farkı şeyler söylüyorlar. Birileri 'Alevilik İslam dışıdır' diyor, bir başkası "Yalnızca kültürdür' diyor, bir diğeri ise 'İnançtan üstündür' diyor. Hangisi doğru söylüyor? Bu karmaşayı Cem TV'nin çözmesini umuyoruz. İşyerinde patronun seçtiği radyoyu dinliyoruz." 

Melahat Şahin (25): "Malatyalıyım. Cem Radyo ve Yön FM'i dinliyorum. Cem TV açılınca sadece onu izler oldum. Logosunu görmek bile yetiyor. Sebahat Akkiraz ya da Dertli Divani gibi ozanları dinliyorum. 

Siyasetle ilgilenmiyorum." 

Özdemir Durmaz (35): "Şimdiye kadar Aleviliği gizli yaşadık. Cemevleri açıldıktan sonra yeni yeni öğrenmeye başladık. Yazılı kaynağımız yoktu. Şimdi kitaplar var. Medyamız gelişiyor. Radyolarımız vardı. Ama televizyonlar daha etkili olacak. Sesimizi duyuracak." 


'Her kültüre medya gerek' 

Murat Aydın, 34 yaşında bir gazeteci. İslami bir TV'de çalışıyor. Tuncelili. Sistemin Alevileri potansiyel bir tehlike olarak gördüğünü savunuyor: 

"Sistem bizi 'zararlı mahluk", 'iffetsiz' diye tanıttı topluma. Aleviler hiçbir zaman kendilerini doğru bir şekilde kamuoyuna medya aracılığıyla anlatma imkânı bulamadı. Medya da hiçbir zaman belirli dönemler dışında Alevileri gerçek kimlikleriyle tanıtma amacı güden yayınlar yapmadı. Medyanın da zaten böyle bir kaygısı da son dönemlere kadar hiçbir zaman olmadı." 
Aydın'a göre, AB süreci Alevilerin beklediği fırsatı sundu. Böylece Aleviler, kurdukları TV ve radyolar ile kendilerine ifade edebildi: 

"Bu, kültürlerin ve kimliklerin kendisini daha iyi ifade etmesi açısından bu olumlu. Alevilerin de bu süreçte kendi kimliklerini ifade edecek televizyon ve radyolara, gazetelere, dergilere ihtiyaçlarının olduğunu düşünüyorum. Aynı şey bu coğrafyadaki Türk, Kürt, Laz, Süryani, Ermeni vb. tüm topluluklar için de geçerli." 

- Bitti — 


ERDOĞAN: ALEVİLİK DİN DEĞİL; ALİ İLE ALAKALARI YOK 


22/02/2013-Radikal 


Başbakan Tayyip Erdoğan, Alevilikle ilgili olarak "Din değil. İslam içinde bir kurum olarak görünüyor. Net bir tanımı yok. Biz geçmişte Ali'yi çok sevenler olarak görürdük ama bunların Hazreti Ali ile yaşam tarzı olarak alakaları yok." dedi. 


Başbakan Erdoğan 'ın AK Parti *li İç Anadolu milletvekilleriyle dün sabah gerçekleştirdiği kahvaltılı toplantıda Aleviler ve cemevi meselesi gündeme geldi. 


Çevre Komisyonu Başkanı Haluk Özdalga'nın gündeme getirdiği "Devletin cemevlerini ibadet yeri olarak tanıması" ve “Meclis”e başörtülü milletvekili girebilmesi” konularında da önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, “Başörtüsü sabır işidir. Kuran bile 23 yılda indi. 

O zaman alkol bile aşamalı yasaklanmıştı” yorumunu yaptı. Sorunun bugün üniversitelerde çözüldüğüne de dikkat çeken Erdoğan şöyle konuştu: 


“Kavakçı “Haklıymışsın? Dedi” 

“Fiziki durum var, hukuki durum var. Merve Kavakçı olayı niye yaşandı? O zaman “Merve seni yalnız bırakırlar? dedim ve yalnız da kaldı. Sonra cezaevinden çıkışımda bana “haklıymışsın? dedi. Toplumda kutuplaşma olmadan çözülmeli, ayrım olmadan toplum hazırlanmalı. Avukatlar artık başörtüsü ile duruşmaya girebiliyor. Bir doğum bile 9 ayda olur. 
Erken doğarsa sakat olabilir. Önemli olan sağlıklı doğması. Başörtüsü bir haktır, doğuştan gelen bir haktır.” 


Cemevleri Kültür Evi 
Erdoğan, “Alevilik din mi diye soruluyor” diyerek de şöyle devam etti: 


“Din değil. İslam içinde bir kurum olarak görünüyor. Net bir tanımı yok. Biz geçmişte Ali'yi çok sevenler olarak görürdük ama bunların Hazreti Ali ile alakaları yok yaşam tarzı olarak. 
Bizim yaşam tarzımıza uygun olan Türk Alevileri. Öbürleri ise tamamen farklı yerde. 
Cemevleri ibadethane değil. İslam'da tek ibadethane vardır, cami. Cemevleri kültür evleridir. 
Alevilerin sorunları Kürtlerden fazladır söylemi de doğru değil. Onların sesleri fazla çıkıyor. 


En Çok Oyu Aldığımız Yerler 

Şehit, gazi sayısı açısından İç Anadolu, diğer bölgelere oranla daha fazla. Ama milli birlik ve kardeşlik projesine en fazla desteği de bu bölgeden alıyoruz. Oyumuzu da en fazla buralarda artırdık. Bu desteğin devam edeceğine de inanıyorum. Yola ilk çıktığımız andan beri etnik, bölgesel, dinsel milliyetçiliği ayaklarımızın altına aldık. Millet ve milliyetçilik değerlerinden ne anladığımızı ortaya koyduk, ileride ayrıca açıklamalar da yapacağız. Mardin'deki konuşmam anlamlıdır. Mardin Arap-Kürt demeden çözüme hazır.” 


Anket Tepkisi: Fecaat 

Erdoğan, bölgedeki belediyelerin oy oranlarına ilişkin anket sonuçlarını da açıkladı. 
Kayseri'nin yüzde 66 ile ilk sırada çıktığı ankete göre Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın memleketi Kırıkkale'de ise partinin oyu yüzde 58, belediye başkanını başarılı bulanların oranı ise yüzde 11.2 çıktı. “Yerel seçimlerde yine AK Partiye oy veririm” diyenlerin oranının yüzde 13.5, “vermem” diyenlerin oranının ise yüzde 71.7 çıktığı sonuç için Erdoğan, “fecaat” diye tepki verdi. Ankara 'da ise başkanı başarılı bulanların oranı yüzde 49, başarısız bulanların oranı yüzde 29, kararsızların oranı da yüzde 23 çıktı. Ankete göre Ankara'da “oy veririm” diyenlerin oranı yüzde 38, “vermem” diyenlerin oranı ise yüzde 46 oldu. (Hürriyet) 


YA MARKSİST OLURSUN YA DA ALEVİ! 
04/12/2008-Radikal 


Kendisini protesto eden Alevi örgütlerini eleştiren AKP'nin Alevi milletvekili Reha Çamuroğlu, 'Marksizmin Alevilikle, Bektaşilikle ne alakası var? Marksizmde dinin yeri yok. 
Ya Marksist olursun ya Alevi' diye konuştu. 


TBMM Başkanı Köksal Toptan'ın, kabulü sırasında Alevi örgütleri tarafından protesto edilen, AKP İstanbul Milletvekili Reha Çamuroğlu, sert tepki gösterdi. 

Milliyet'in haberine göre Hacı Bektaş-ı Veli postnişini Veliyettin Ulusoy'u ve dedeleri eleştiren Çamuroğlu, “Hacı Bektaş postnişini var. Hem postnişin hem Marksist. Dede ilan ettiği kişi, her Londra'ya gidişinde Marx'ın mezarını ziyaret ediyor. Ben de bir zamanlar Marksisttim. İnsan ikisi birden olmaz ki. Ya Marksistsindir ya Alevi ya da Bektaşi” dedi. 


“Sonra davet ettiler? Alevi ve Bektaşi örgütlerinin 9 Kasım'da Ankara'da düzenlediği eylemden sonra, örgütlerin temsilcilerini TBMM'ye davet eden Toptan'ın kabulünde yaşanan kriz sürüyor. 

AKP'nin Alevi kökenli milletvekili olan Çamuroğlu, kendisini kabülde istemeyen Alevi örgütlerini sert bir dille eleştirdi. Örgütlerin şov peşinde olduğunu, kendisi için ayrılan koltuğa oturarak, “Buraya gelirse gideriz” tehdidi savuran temsilcilerin sonradan kendisini telefonla arayıp, yemeğe davet ettiğini anlatan Çamuroğlu, “Kötü şeyler açıktan, iyi şeyler gizli. Bunlarla nasıl diyalog kurulacak?” dedi. 

Hacı Bektaş-ı Veli'nin soyundan geldiği için postnişin sıfatına sahip olan, Alevilerin yaşayan en ulu önderi olarak kabul edilen Veliyettin Ulusoy başta olmak üzere, Alevi ve Bektaşi liderlerini ve uygulamalarını eleştiren Çamuroğlu, TBMM kulisinde Milliyet'in sorularını yanıtladı. Çamuroğlu, şöyle konuştu: 

“Tabii ki hükümet etme sorumluluğumuz var, o nedenle olanlara küsme hakkımız yok. Ama beni istemediler. CHP'ye gittiler. CHP ne yaptı Alevilerle ilgili? 

Yasaya sadece “cemevi” kelimesini ekleterek cemevlerini ibadethaneler arasına aldırmak istiyorlar. Bu tek başına yetmez. Bunun hukuki altyapısının hazırlanması gerekiyor. Cami, 


kilise, havra; hepsinin hukuki altyapısı var. İşte biz tüm çevrelerle bir araya gelip bunun nasıl yapılacağını konuşacaktık.” 

Alevilikte “camiye gidilmez? diye bir kural olmadığını savunan Çamuroğlu, “Sadece zorunlu değildir, isteğe bağlıdır. Bırakın isteyen camiye gitsin. Ben çok sayıda camide imamlık yapmış ozan sayabilirim” diye konuştu. 


“Marksist dede olmaz? 


Alevilikle Bektaşiliğin farklı şeyler olduğunu ifade eden Çamuroğlu, şöyle devam etti: “Bunları bilmiyorlar. Bir postnişin var, hem postnişin hem Marksist. Bu postnişin bir dede ilan etti; Dertli Divani, Londra'ya her gidişinde Marx'ın mezarını ziyaret ediyor. 

Marksizmle Aleviliğin, Bektaşiliğin ne alakası var? Eğer “aynı şey, birbirine yakın” diyorlarsa çıksınlar, öğretiyi yeniden yazsınlar, Marksizmin de dinle bağlantısını açıklasınlar. Ben de bir zamanlar Marksisttim. İnsan ikisi birden olmaz ki, ya Marksistsindir ya Alevi ya da Bektaşi. 
Marksizmde dinin yeri zaten yoktur. Postnişin, dede bunun neresinde olacak?” 


“Acilciler? örgütünden AKP milletvekilliğine 

Uzun yıllar Mahir Çayan'ın izini süren Çamuroğlu, Acilciler örgütü saflarında mücadele verdikten sonra yazdığı “Yeniçerilerin Bektaşiliği” kitabıyla Alevi çevrelerinde etkili oldu. 
Çamuroğlu, 1986'da ilk anarşist dergi Kara'yı çıkaranlar arasında yer aldı. Sırasıyla Barış Partisi, Demokrat Türkiye Partisi ve Doğru Yol Partisi'nde yöneticilik yaptıktan sonra 


AKP'ye katılması, Alevi çevrelerinde büyük tartışma yaratmıştı. 


'SÜNNİ FETVASI'YLA ALEVİ ÇÖZÜMÜ... 
Oral Çalışlar-21/10/2013-Radikal 


Konu teoloji konusu değildir. Din âlimlerinin çözebileceği, çözmesi gereken bir sorun da değildir. 


İslam Hukuku Profesörü Dr. Hayrettin Karaman, İslam camiasında etkili ve önemli bir din bilginidir. Din alanına derin bir hâkimiyeti bulunduğunu konunun uzmanları kabul ederler. 
Ben de cemevi konusunda ne düşündüğünü öğrenmek için 13 Eylül 2013 tarihinde Yeni Şafak gazetesinde yer alan “Bir dinin iki mabedi olmaz” başlıklı yazısını okudum. 


Şaşırmadım; cemevleri sorununun arkasında yatan temel anlayışı daha derinlemesine kavradım. Önce Karaman Hoca'nın ne dediğine bakalım: “Daha önce, özellikle şehirlerde Alevilerin ölülerinin cenaze namazları da camilerde kılınıyordu, ikinci adımda bazıları cenazelerini cemevlerinden kaldırmaya başladılar. Üçüncü adımda cemevlerinin, tıpkı camiler gibi ibadethane (mabed) olarak tanınması talebi ortaya çıktı. (...) Her ikisi de Müslüman olan Sünniler ile Aleviler, bütün Müslümanların ortak mabedi olan camide namazlarını kılar, cenazelerini kaldırır; samah, ayin, zikir, dini musiki, özel sohbetler gibi yine bir kısmı ibadet sayılabilecek faaliyetlerini özel mekânlarında (tekke, dergâh, cemevi...) yaparlarsa mı birlik ve beraberlik olur; yoksa farklı dinlerin mensupları gibi ibadetlerini, farklı mabetlerde yaparlarsa mı birlik ve beraberlik olur? (...) bir dinin iki mabedi olmaz. Mabed, mezhebleri ve 


tarikatleri farklı da olsa bir dine mensup olan bütün müminlerin ortak ibadethanesidir. Bu ibadethane dışında kalan ve içinde bir dine mensup grupların bazı ibadetler ile ayinler vb. icra ettikleri yerlere ‘mabed’ denmez, “tekke, dergâh, cemevi, dernek evi? gibi isimler verilir.” 
Karaman'ın sözlerinin özeti şu: Aleviler Müslümandır. Müslümanların da bir ibadet yeri vardır, o da camidir. O zaman cemevinin ibadet yeri sayılması, iki ayrı ibadet yeri olmasına neden olur ve dinde bölünmeye yol açar. 

Gerçeği görelim, Aleviler kimlikleriyle yaşamaya karar verdikleri andan itibaren, şehirlerde cemevlerini kurmaya başladılar. Özellikle 1990'lı yıllarla birlikte bütün Anadolu şehirlerinde, Alevilerin yaygın olarak yaşadığı yerlerde cemevleri kuruldu. Alevilerin önemli bir kesimi Karaman'ın da dediği gibi, artık cenazelerini buralardan kaldırıyorlar, ibadetlerini burada yapıyorlar. Cemevlerinin sayısı yaygınlaşarak artıyor. Yani milyonlarca Alevi cemevini ibadethane olarak görüyor, kullanıyor. 

Aleviler, özellikle son 20 yıl içinde geleneksel cemlerini, şehirlerde kimliklerini korumanın da verdiği bir enerjiyle cemevlerinde yapıyorlar. Bu artık bir toplumsal tercihe ve örgütlenmeye dönüşmüş durumda. Aleviler, Sünni kesimin din âlimlerinin ne dediğine değil, kendi dedelerinin sözlerine kulak veriyorlar. 

İnanç Özgürlüğü 

Ne devlet kararıyla ne kanunla ne de Sünni ulemanın fetvasıyla Alevileri bu tercihlerinden çevirebilirsiniz. Bu, inanç özgürlüğüne de insan haklarına da uygun değildir. Zaten mümkün de değildir. 

Hükümetlerin inançlara ilişkin bir tercihi, bir önceliği olamaz. Başbakan'ın ve bakanların bu konuda bireysel değerlendirmeleri ve saptamaları bulunabilir. 

İnanç konusu, bir özgürlük konusudur. Kimin neye nasıl inanacağına, ibadetini nerede yapacağına devlet karışamaz. Devletin yapacağı, yurttaşların, inançla ilgili taleplerini karşılamak ve onlara destek olmaktır. 

Hayrettin Karaman'ın ve onun gibi düşünen Sünni dünyasının etkili isimlerinin yapması gereken; Alevilerin inançlarına saygı göstermek ve onlara yukarıdan akıl vermeyi, tebliğlerde bulunmayı bırakıp cemevlerinin ne olup olmayacağını Alevilerin kararlarına terk etmektir. 
Alevilerin siyasi İslam'a karşı bir tepkisinden ve güvensizliğinden söz edilebilir. AK Parti'ye karşı önyargılı davrandıklarını iddia edenler de var. Bunun siyasete olumsuz yansımaları olduğu da söylenebilir. 

Peki, onların bu şekilde davranmalarının, güvensizliklerin, tepkilerinin arkasında, Sünni kesimden gelen dayatmaların, önyargıların, yukarıdan “ben bilirim” tutumlarının varlığı inkâr edilebilir mi? 

Geleneksel Sünni fetvalarıyla Alevi sorunu çözülmek bir yana, iyice içinden çıkılmaz hale gelebilir. 

Konu teoloji konusu değildir. Din âlimlerinin çözebileceği, çözmesi gereken bir sorun da değildir. 

Sorun, yalnızca ve ancak, yurttaş-demokratik devlet ilişkisi temelinde çözülebilir. 


ALEVİLİK İSLAMİYET'İN İÇİNDE DEĞİL 


Neşe Düzel-10/10/2005-Radikal 


Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri Başkanı Kazım Genç: Alevilik İslamiyet'in içinde değil. 
Bu yüzden mezhep olamaz. 


NEDEN? Kazım Genç 

Türkiye, AB'yle müzakerelerde yıllarca yok saydığı sorunlarının aslında var olduğunu bir kez daha görecek. Türkiye'nin en ciddi ve en gizli sorunlarından biri olan Alevilik de, şikâyetlerine bir çözüm bulunması isteğiyle yakında gündeme geliyor zaten. Üç ayrı dernek ve vakıf tarafından temsil edilen Aleviler, 17 Kasım'da çıkacak 2005 İlerleme Raporu öncesinde AB yetkilileriyle görüşüyorlar ve daha da görüşecekler. Şikâyetlerini ve isteklerini onlara iletecekler. Alevi dernekleri, Aleviliğin dini konumu konusunda aralarında anlaşamasalar da (bir bölümü Aleviliği Müslümanlığın parçası görürken, bir bölümü Aleviliği Müslümanlıktan ayrı görüyor), bu derneklerin, Alevilere uygulanan ayırımcılık konusunda aralarında görüş ayrılığı yok. Bugün, 81 vali arasında bir tek Alevi bulunmadığı gibi, devletin 
400 genel müdüründen biri bile Alevi değil. Devlet içindeki bu ayrımcılığın yanı sıra, 
Alevilerin ibadethanelerini açmalarına da zorluk çıkarılıyor. Hacı olmak için gittikleri Hacı Bektaş Veli dergâhı müze statüsünde tutuluyor. Okullarda çocuklarına Sünnilik öğretiliyor. 
Bunları ve AB'ye neler ileteceklerini Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri Başkanı, Alevi ve Bektaşi Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Kazım Genç'le konuştuk. 


Aleviler Avrupa Birliği'yle görüşmelere başlamış. AB'yle hangi konuları görüşüyorlar? 


Biz geçen sene İlerleme Raporu yayımlanmadan önce de AB yetkilileriyle görüştük. Geçen yıl onlara sıkıntılarımızı anlatmıştık. Alevilerin asimile 

edilmesinin önüne geçilmesi gerektiğini söylemiştik. Türkiye'de Diyanet diye bir devlet kurumunun bulunduğunu, okullarda zorunlu din dersi okutulduğunu anlatmıştık. Bu yıl da sorunlarımızın hâlâ çözülmediğini söyleyeceğiz. Geçen sene ekimde, 'Cemevleri Alevilerin ibadet yeridir' diye 6 bin imza toplamıştık. Bunu Avrupa Parlamentosu'na iletmiştik. Şimdi de okullardaki zorunlu din dersinin kaldırılması için bir milyon imza topladık. Bu imzaları Cumhurbaşkanı'na, TBMM Başkanı'na ve Avrupa Parlamentosu'na vereceğiz. 

Alevilerin AB'den başka beklentileri nedir? 

Biz, azınlık lafı telaffuz edilmeden bireysel hak ve özgürlüklerimizi istiyoruz. 2004 yılı İlerleme Raporu Kürtleri ve Alevileri azınlık olarak niteledi. Aleviler kendisini azınlık olarak görmüyor. Kendisini ulusal kurtuluş mücadelesini veren taraf ve Cumhuriyet'in kurucu unsuru olarak görüyor. AKP hükümeti ise Alevileri yok sayıyor. 

Alevilerin Türkiye'de yok sayılması AKP hükümetiyle mi başladı? 

Tabii ki AKP'yle başlamadı. Aleviler Osmanlı'da da, Cumhuriyet döneminde de asimile edildiler, yok sayıldılar. Eskiden hükümetler, başbakanlar, bizim için gene hiçbir şey yapmazlardı ama bizimle görüşürlerdi. Bu hükümet ve Başbakan bizimle görüşmüyor bile. 
Erdoğan İstanbul Belediye Başkanı'yken bizim Karacaahmet'teki cemevimizi yıkmak için çok uğraştı. Çünkü onların temsil ettiği düşünce Aleviliği yok sayıyor. 'Alevi'nin kestiği yenmez, Aleviler yıkanmaz, pistirler, Alevi'nin altı hayvan, üstü insandır, Aleviler yemeğin içine tükürür, Alevi öldüren doğrudan cennete gider' yaklaşımının ağır bastığı zihniyetin temsilcisi bunlar. Biz, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği olarak bir araştırma yaptık. 

Hangi konuyu araştırdınız? 

Anadolu genelinde 1000 Alevi'ye 'Alevi olmaktan ötürü ne tür sorunlar, somut olaylar 


yaşadınız' diye sorduk. Ortaya söylediğim sonuçlar çıktı. Anadolu'da Alevilere, bu iftiralarla ve önyargılarla bakılıyor işte. Oysa Atatürk, Erzurum ve Sivas kongrelerinden sonra Cemalettin Çelebi'yle görüşmüş ve Alevilerin ulusal kurtuluş mücadelesine desteğini almıştı. 
Nitekim Cemalettin Çelebi, Atatürk'ün başkanlığındaki ilk Meclis'te başkanvekili oldu. Ancak 
daha sonra Alevilerin inançları, ibadet yerleri yok sayıldı ve hâlâ yok sayılıyor. Türkiye 81 
ildir Neşe hanım... Aralarında bir tane Alevi vali bulamazsınız. Bir tek Çankırı Valisi vardı. 
CHP'den aday oldu. Yargı kararıyla geri dönünceye kadar akla karayı seçti. Devlette 400 
genel müdürlük var. Bunların arasında da bir tane Alevi bulamazsınız. AKP'nin 356 
milletvekili var. Tek bir Alevi yok. Milli Eğitim ve STK'dan sonra üçüncü büyük kadrolu, 1.3 
katrilyonluk bütçeli Diyanet'te 100 bin kişi var. Burada da Aleviler yok. 

Alevilerin çok acılardan geçtiğini, kendilerini saklamak zorunda kaldıklarını biliyoruz. 
Aleviler özel bir statü istiyorlar mı? 

Biz özel yurttaş değil eşit yurttaş olmak istiyoruz. Hiçbir yurttaştan ne bir adım ileride ne de bir adım geride. Alevilerin 81 validen 20 valilik, hükümet kurulurken üç bakanlık gibi kamusal alanla ilgili bir talepleri asla yok. Alevilerin tek bir talebi var. Alevi inancı ve kültürüyle, cemevimizle, ibadetimizle, bu ülkede hiçbir ayırımcılığa uğramadan yaşamak istiyoruz biz. Hacı Bektaş Veli bizim ser çeşmemizdir, yani kutsal çeşmemizdir. Burada Hacı Bektaş dergâhı vardır. Bir külliyedir bu, içinde dergâh ve cemevi vardır. Tekkeler ve zaviyeler kapatılırken bu dergâh da kapatıldı. 60'larda ise müze statüsünde açıldı ve hemen yanına cami yapıldı. Cami 24 saat hizmet verirken müze statüsündeki dergâh mesai saatlerinde açık tutuluyor. Bu zulüm değil midir? Hacı Bektaş dergâhı Alevilerin kâbesidir. 
Aleviler oraya gitti mi hacı olurlar. 

Müzede mi hacı oluyorsunuz? 

Evet. Devlet dergâhımıza müze demiş. İbadethanemizi müze gibi parayla ziyaret ediyoruz. 

Alevilerin en temel sorunları neler Türkiye'de? 

Bizim üç temel sorunumuz var. Diyanet İşleri Başkanlığı, zorunlu din dersi ve bu ülkede Aleviliğin kimlik olarak yok sayılması. Aleviler asimile ediliyor, inançlarını ve kültürlerini yaşamalarına engel olunuyor. Alevilik Anadolu'nun yasaklı bir inancıdır, kültürüdür. Oysa binlerce yıl boyunca Anadolu'dan geçmemiş kültür yoktur. Bu kültürlerin hepsi bir tarafa bırakılarak, resmi ideolojinin 'Tek din Müslümanlık, tek dil Türkçe, tek ırk Türk' söylemi yerleştirilmeye çalışılıyor. Oysa tek olan sadece Türkiye'dir. Anadolu'da Süryani, Rum, Ermeni, Laz, Kürt, Türk pek çok ırk yaşar. Bu ırkların ortak özelliği de hepsinin Türkiye vatandaşı olmasıdır. Ama bizi yok sayıyorlar. 

Sizi nasıl yok sayıyorlar? 

Mesela Aleviler 'Müslümandır' deniyor. Böyle bir şey olabilir mi? Ben değilim diyorum. 
Benim dinim konusunda sen nasıl fetva verebilirsin? Ülkeyi yönetenlerin, siyasilerin bu konuda söz hakkı olmamalı. Laik bir ülkenin yöneticilerinin benim inancıma karışmaya hakkı yok. Başbakan, 'Alevilik bir inanç değildir. Ali'yi sevmek Alevilikse, en çok Ali'yi ben seviyorum diyor. Bu bize hakarettir. Alevilik sadece Ali'yi sevmeye indirgenemez. Bizim ikinci temel sorunumuz ise cemevleridir. Eskiden imar planı yapılırken okul, park, bahçe ve cami için yer ayrılırdı. AB'nin zoruyla 2003'te İmar Kanunu değişti ve caminin yerine 'ibadet yeri ayrılır' cümlesi konuldu. Ama sorun çözülmedi, biz hâlâ cemevi açamıyoruz. 

Niye? 


Çünkü 57'nci hükümet döneminde hangi kurumlara bedava elektrik verileceğine dair bir Bakanlar Kurulu kararı çıkarıldı. İbadethaneler arasında cami, kilise, sinagog, kilise sayıldı ama cemevi sayılmadı. Böylece buradan 'cemevi ibadet yeri değildir' sonucu çıkarıldı. 
Sultanbeyli'de, Kartal'da cem evi açmak istedik, izin verilmedi. Sultanbeyli için 11 bin imza topladık. 

Otuz metre ötede cami var ama bizim inşaatı emniyet ve belediye durdurdu. Biz cemevi için arsa istediğimizde, 'Siz de Müslümansınız, ibadet yeriniz camidir, buyurun gelin camiye' diyorlar. Ne hakla inanç yerimin cami olduğunu bana zorla öğretmeye çalışıyorsun? 
Türkiye'de az sayıda da olsa cem-evi var. Bunları nasıl açabildiniz? 

Türkiye'de 87 bin cami, 100 kadar cemevi var. Biz cemevlerimizi kendi olanaklarımızla yapmaya çalışıyoruz. Diyelim ki Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Alibeyköy Şubesi derneğe bir arsa alıyor. Arsanın üzerine dernek binasını inşa ediyor. Bir yerine de cem-evi yapıyor. 
Eskiden ibadetimizi köyün en büyük odasında korkarak yapardık. Asker basar diye nöbetçi dikerdik. 

Alevilerin nüfusu nedir? 

İlk nüfus sayımında cumhuriyetin nüfusu 12 milyondu. Alevilerin sayısı da 4.5 milyondu. 
Aleviler nüfusun yüzde 35'ydi. Bugün nüfus sayımı yapılırken insanlara inancı sorulmuyor. 
Biz Alevilerin yoğun yaşadıkları illere ve partilerin oy oranlarına bakarak Alevilerin nüfusunu bugün 20-25 milyon tahmin ediyoruz. AB'nin 2004 raporunda ise bu rakam 12-20 milyondu. 
Türkiye'de Alevi nüfusun en yoğun olduğu yer Balıkesir'dir. En çok asimilasyon da oradadır. 
Alevilerin hepsinin nüfus kâğıdında İslam diye yazıyor. Laik bir ülkenin nüfus kâğıdında din hanesi olmaz. AB ülkelerinde din hanesi yok. Ama Türkiye laik değil. Eğer bir ülkenin anayasasında zorunlu din dersi ve Diyanet İşleri kurumu varsa ve bu rada tek bir din organize ediliyorsa o ülkenin laik olduğu söylenebilir mi? 

Aleviler, sadece Sünnilere ait bir Diyanet İşleri olmasını bir ayrımcılık olarak mı görüyorlar? 
Anayasa'nın 136'ncı maddesi, 'Diyanet İşleri Başkanlığı laiklik ilkesi doğrultusunda bütün görüş ve düşüncelerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma duygusunu amaç edinerek özel kanunda gösterilen görevleri yerine getirir' diyor. Ama açıyorsun Diyanet Kanunu, 'İslam dini için...' diye başlıyor. Başka dinlere asla yer yok burada. 

Peki Alevilik İslam'ın içinde yer almıyor mu? 

Alevilerin bir bölümü İslam olduğunu kabul etmiyor, bir bölümü ise ediyor. Biz, Aleviliğin İslamiyet'in içinde olmadığını söylüyoruz. Aleviliği, İslamiyet'ten önce var olan ve İslamiyet'ten farklı kendine özgü bir olgu olarak görüyoruz. Alevilik, ta Orta Asya'dan şamanizmin ritüellerini de alarak Anadolu'ya gelen, Musevilik'ten, Hıristiyanlık'tan ve en geniş anlamda da İslamiyet'ten etkilenen bir inanç, felsefe, kültür ve yaşam biçimidir. 
Aleviler kendilerini Müslümanlığın bir mezhebi olarak mı yoksa ayrı bir din olarak mı görüyorlar? 

Bizim açımızdan Alevilik sadece bir inanç değildir. Bir mezhep ise asla değildir. Din ve mezhep kalıbı Aleviliği daraltır bize göre. Alevilik dini aşan özelliklere sahiptir. Bir kültür, bir felsefe bir yaşam biçimidir. Alevilerin peygamberi de Hazreti Muhammed'dir ve Tanrı, peygamber ve halife anlamında 'Hak, Muhammed, Ali' üçlüsü, Alevilere rehberdir, Aleviliğin yüzde 80, 85'i İslam'dan etkilenmiştir ama kadın-erkek ilişkisi, kadının hakları ve sosyal hayattaki yeri bakımından Aleviliğin İslam'la ilgisi yoktur. Ben karımla cem-evinde yan yana durur cemimi yaparım. Bizde çok kadınla evlilik yoktur. Mirasta ve şahitlikte kadın, erkek 


eşittir. Bizde dini önder olarak erkek dedeler olduğu gibi kadın analar vardır. 

Bir bölümünüz Aleviliğin İslam'ın içinde olmadığını söylüyor. Bir bölümünüz de Aleviliğe 'İslam'ın özü, Anadolu Müslümanlığı diyor. Aleviler arasında hizipler çıktığını ve anlaşamadıklarını duyuyoruz. Alevilerin kendi içlerindeki sorunları neler? 
Alevilik Anadolu'nun yasaklı bir inancı ve kültürü olarak Tunceli'de, Sivas'ta, Balıkesir'de hep kendi ortamında birbirinden kopuk olarak yaşandı. Alevi inancı bizim dedelerimizin beyinlerinde taşıdıkları bilgilerle bugüne gelebildi. Baskılar ve yasaklar yüzünden Aleviliğin yazılı ve basılı eseri yok. En eski basılı eser 1856 tarihlidir ve Meclis kütüphanesindedir. 
Ondan öncekiler yakılıp yok edildi. Bu yüzden 

Aeviler arasındaki farklılıklar doğaldır. Aleviliği on yıldır yüksek sesle konuşuyoruz biz. 
Aleviliğin ortak bir noktada buluşabilmesi zaman alacak. Aleviler, insanın tanrı olduğuna inanırlar. 'En el Hak' derler. 'Her ne ararsan kendinde ara. Hak Mekke'de, Kâbe'de, Hac'da değil. Bizim tanrımız insandır, kâbemiz sevgidir' derler. Çok derin bir inanç, kültür ve felsefedir Alevilik. 

Hz. Ali Aleviler için kutsal. 'Alevilik İslam'ın içinde değil' derken, Ali'yi nereye yerleştiriyorsunuz? 

Bakın... Alevilerin gerçek adı Kızılbaş'tır. Çeşitli politikalar sonucunda Kızılbaşlık ensest ilişkiye varıncaya kadar o kadar rencide edildi ki, Alevi önderleri 1800'lerde 'Bizim hakkımız alınıyor, horlanıyoruz, yok sayılıyoruz, katlediliyoruz. (Düşünün ki, sadece Yavuz Sultan Selim'in talimatıyla 40 bin Alevi katledildi.) Kendimizi korumalıyız. İsim değişikliği yapalım ve Kızılbaşlığı kullanmayalım' dediler. Kim var bizi temsil edebilecek diye sorduklarında da halifeliği elinden alınan, ibadetini yaparken sırtından bıçaklanıp öldürülen, 12 çocuğu Kerbela'da katledilen, soyu kurutulmak istenen ve hak için muhalif olan Hazreti Ali'nin de kendileri gibi olduğunu gördüler ve 'Biz kendimize Ali taraftarları diyelim' dediler. Böylece baskılar ve katliamlar sonucunda Kızılbaşlık, 1850'lerden itibaren Alevilik olarak telaffuz edilmeye başladı. Alevilerin Ali'siyle Muhammed'in Ali'si çok farklıdır. Ali'yi Aleviler mistik güce büründürmüşlerdir. 

AB sürecinde devletin Alevilere tavrında bir değişim oldu mu? 

Değişiklik olmadı. Alevileri yok etme hâlâ sürüyor. Bu asimilasyon 12 Eylül'de çok arttı. 
Alevi köylerine camiler yapılmaya başladı. Çorum'da cami yapılmayan Alevi köyü kalmadı. 
Bazı illerin valileri, askeri görevlileri, karayolları yetkilileri, 'Köyünüze yol istiyorsanız, köyünüze cami yapılmasına razı olacaksınız' diye köylülerle pazarlık yaptılar. Çocuklarımıza hâlâ okullarda zorla Sünni İslam'ı öğretiyorlar. 

Aleviler, haklarını istediklerinde bir tehlikeyle karşılaşacakları endişesini taşıyorlar mı? 
Tek tek vatandaşlar taşıyor. Tamirat bahanesiyle ramazanda lokantası kapatılan bir kamu kurumunda çalışan bir yurttaşımız o kurumun başkanına gitse ve ben Aleviyim. Yemeğimi verin' dese, kapının önüne konur. Araştırmamızda böyle bir sürü örnek var. 'Gazi olayları'nda altı kişiyi öldüren polis Aydın Albayrak'a mahkeme bir yıl sekiz ay ceza verdi. Sonra bu ceza ertelendi. Daha sonra da kamu görevinden mahrumiyet kaldırıldı ve bu polis görevinin başında şimdi. Alevilere yapılan zulüm ve baskı budur işte. 

Aleviler arasında bağnaz diyebileceğimiz gruplar var mı? 

Her inancın radikalleri vardır. Biz sol kimliğimizle şimdi Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nde hizmet veriyorsak, bu, bizim radikallerin ve bağnazların Alevi Hizbullahını yaratmalarının önüne geçmek içindir. Şimdi bu tehlike yok ama 20 yıl sonra çıkmayacağının garantisi olmaz. 


Yaşamda her şey etki ve tepkidir. Alevilere baskı yaparsanız, onları yakarsanız, Aleviler de şiddete yönelirler. Ama şu var. Aleviler, katliamlara rağmen, Alevilik nedeniyle bugüne dek hiç şiddete bulaşmadılar. Biz şiddeti reddeden bir inanç ve kültürüz. Bunun devamlı olmasını diliyorum. 


"'TÜRKİYE'DE EVRİM BOZGUNU... 
10/11/2009- Radikal 


The Washington Post, Türkiye'de evrim karşıtı düşüncenin çoğaldığını öne sürdü. Gazeteye göre bu durumda ABD'deki Darwin karşıtlarının da etkisi var... 


İSTANBUL - Marmara Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği anabilimdalı öğretim üyesi Prof. 
Dr. Sema Ergezen'in sözleri geçtiğimiz gün Washington Post gazetesindeydi. Türkiye'de evrim teorisi karşıtı görüşlerin yaygınlaştığına dair bir haber hazırlayan gazete ABD'deki evrim karşıtı görüşlerin İslam ve laiklik arasında kalan Türkiye'de de uyguladığına dikkat çekerek Prof. Dr. Ergezen ve ODTÜ'de biyoloji bölümü öğretim üyesi olan Prof. Dr. Aykut Kence'nin görüşlerine yer verdi. 


“Yahya'ya göre Darwin ırkçı? 

Ergezen, evrim teorisini anlatmaya çalıştığı zaman öğrencilerinin suçlamalarına maruz kaldığını anlattı: “Evrim teorisini kabul ettiğim için, Müslüman olduğumu söylersem yalan söylemiş olacağımı söylediler. Ergezen, kendisini rahatsız edenin, yaradılış teorisiyle ilgili argümanların en çok kendisinin yıllar önce biyoloji eğitimi aldığı ABD'den gelen öğrencilerden gelmesi olduğunu söylüyor. 

Ergezen'in anlattıklarının toplumda yaygın bir hâl aldığına vurgu yapan Washington Post, ABD'de yaradılışçılık ve akıllı tasarım argümanları ivme kaybederken Müslüman Türkiye'de yaygınlaşmasını şaşkınlıkla karşılamış. Gazete “Amerika'daki evrim karşıtların direkt ya da dolaylı yardımlarıyla, benzer fikirdeki Türkler de Charles Darwin'in evrim teorisinin bilimsel olarak yanlış olduğu kanısına varıyor” ifadesini kullanarak Harun Yahya'nın Darwin hakkındaki sözlerine yer veriyor. Türkiye'deki en sert evrim karşıtı olarak tanımladığı Harun Yahya'nın Darwin'i, en büyük faşist ve ırkçı olarak tanımladığını hatırlatıyor. 


“Bilim için kötü gelişme? 

Gazete, Türkiye'deki evrim-yaradılış çatışmasının ülkede laik kesimle dini daha öne çıkarmak isteyen kesim arasındaki çatışmaya benzediğini vurguladı. Makalede Science dergisinde yer alan bir ankete göre Türkiye'de evrim teorisinin kabul edilme oranının yüzde 25'ten az olduğu belirtildi, Darwin'in 200'üncü doğumyılı kutlanırken, Türkiye'de Darwinci düşünceye karşı savaşın, özellikle öğretmenler açısından bir tür bozgun olduğu ifade edildi. Gazete şu 


ifadelere yer verdi: “Bir çok Türk öğretmen ve bilim insanı için bu kötü bir gelişme. Modern Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, bilimin, eğitimin ve bir anlamda evrim teorisinin de avukatıydı. Evrim savunucularına göre, Türkler kendilerini evrim teorisine kaparsa, din ve siyaset diğer bilimsel çalışmaları da bastıracak.” 

Türkiye'de yaradılışın en büyük savunucularından olan “Harun Yahya” adını kullanan Adnan Oktar'ın evrim teorisini ateizm ve komünizmle eşdeğer tuttuğunu yazan gazete, Harun Yahya ile mücadele eden isimlerden biri olarak Ortadoğu Teknik Üniversitesi”nden Prof. Dr. Ayhan Kence'nin de görüşüne yer veriyor: 

“Üzerinde benim ve Mao'nun fotoğrafı olan broşürler bastırıp dağıtıyorlar. Derslerimin komünizmle eşdeğer olduğunu söylüyorlar. Bu propaganda yüzünden araştırmalarım için verilen devlet yardımından oldum.” Kence, bunların ülkeyi muhafazakarlaştırmak için kullanıldığı kanısında. (The Washington Post) 


CANIM TÜRKİYE'M! 
Evrim Sümer-23/08/2014-Radikal 


Biz çocuk tacizinde yerimizde sayarken, Avrupa paralel evrenden bildiriyor. Hayatımın yaklaşık 8 senesini geçirdiğim Avusturya ile bağlarım yakinen devam ediyor. İstanbul'a geri göçtüğümde bekar olan tüm arkadaşlarım çocuklandı. Artık bol bol çocuk muhabbeti yapıyoruz. Çok öne çıkan bir konu da, çocuğa saygı duyulması hakkı, çocuk tacizleri, pedofili gibi konularda iki ülke arasındaki farklar. Seyahatlerimizde bir kişi bile Laylu'nun kafasını, yanağını okşamadı mesela. Bizdeyse mıncıklayan mıncıklayana. O elinle az önce poponu mu sildin, para mı tuttun, nezle misin, neden dokunmak zorundasınız kardeşim illa çocuklara?.. 
Ne zaman Avrupa'dan Türkiye'ye yola çıksak, daha uçakta belli ediyor Türkler kendilerini. 
Koltuk arasında yürürken her birini kırmak istediğim bir sürü el yapışıyor çocuğun suratına. 
Leyla bebekken omzumdan sarkan elini öpen birini elimden zor almışlardı. 


Geçen gün Viyana'dan yakın bir arkadaşımla konuşurken aşağıdaki iki konuyu anlattı bana. 
Kedi-Köpek Fotoğrafıyla Kandırma 


Anlatacağım şeyi Türkiye'de duymadım ama benim duymamam önemli değil. Referans olmaktan da korkuyorum ama bizde de yaşanması an meselesi olabileceği için yazmadan geçemeyeceğim. Çocuk tacizcileri, parkta veya sokakta tek başına gördükleri çocuklara, cep telefonu veya fotoğraf makinelerinden yavru kedi-köpek fotoğrafları gösteriyormuş. “Sevmek istersen, hemen şu ağacın arkasında, bir alt sokakta, şu karşı evde...” gibi söylemlerle çocukları kandırmaya çalışıyorlarmış. Çocuğunuzu tembihleyin. Evini sokaktan aldığı kedi köpeklerle doldurmuş, sokak hayvanlarına alışık milletin hayvansever çocukları için gerçekten çok kolay işleyebilecek bir kabus. 

Fotoğraf Yasağı 


Tanımadığımız kişiler Leyla'nın sürekli fotoğrafını çekmeye çalışıyor ve bazen izinsiz çekenleri uyarmam gerekiyor. Başta da plajda. Kimin, ne için çektiğini asla bilemezsiniz. En kıymetli varlığınızın masumca gülümseyen Hello Kitty bikinili fotoğrafı, bir anda uluslararası bir network'te veya bir pedofilin bilgisayarında başköşeye çıkabilir. Paranoyak demeyin bana, Türkiye ensest ve pedofilide Avrupa birinci liginde!!! 


Biz burada elâlem çocuğumuza izinsiz dokunmasın, fotoğraf çekmesin diye debelenirken, bakın Avusturya konuyu nereye taşımış: Viyana'daki halka açık havuzların çocuklara ayrılan bölümlerinde fotoğraf çekmek tamamen yasaklanmış. Anne-babalara da mı izin yok, dedim. 
Bu, hâlâ süren bir tartışmaymış. Tekil vakalar, o an oradaki diğer ebeveynler ve işletme yönetiminin inisiyatifi ile çözümleniyormuş. Yani ebeveyne izin vermeyen bile var. 
Anlatabildim mi bilmem... 


Bir mutlu haber... 
Hoş geldin Minni Leyla! 


Artık tohuma kaçmaya yakın, tekrar doğurma ihtimalim sıfıra yakın ya... Ne zaman çok sevdiğim bir yaşıtımın çocuğu olsa kendim gibi seviniyorum. Hele ki onun nerdeyse çocukluğunu biliyorsam. Anladınız, benimgillerden biri daha çocuklandı. Siz onu DJ Fuchs diye bilirsiniz, benim için Ali. Hatta, “zum gali gali, balon kafa Ali.” Bu bebek bana iki kat özel, çünkü o da Leyla. Mıncıklamaya gün sayıyorum. Hoşgeldin Minni Leyla! 


'EVRİM TEORİSİ' DERS KİTAPLARINDA ÖZETLE 


11/03/2009- Radikal 


İSTANBUL - Charles Darwin'in “evrim teorisi” ders kitaplarında da neredeyse yok sayılıyor. 
İlköğretimde sadece 8. sınıfta fen bilgisi kitabında evrim teorisine kısaca değiniliyor. Genetik isimli ünitede Darwin'in görüşlerine yer veriliyor. Ortaöğretimde ise sadece 10. sınıf biyoloji kitabında evrim teorisi anlatılıyor. “Hayatın başlangıcıyla ilgili görüşler? ünitesinde anlatılan evrim teorisi burada da kısa geçiliyor. Kitapta Darwin'in görüşü şöyle anlatılıyor: “Darwin, yeni türlerin doğal seleksiyon sonucu ortaya çıktığını varsaymış, fakat düşüncelerinde yeterince kanıt toplayıncaya kadar tereddüt etmiştir. Darwin düşüncelerini yayımladığı, “Türlerin Kökeni? adlı kitapta açıklamıştır.” Evrim teorisinin hemen ardından ise “yaratılış görüşü” sunuluyor. Ders kitaplarında evrim teorisi pek çok kez de tartışma konusu olmuştu. 
2005 yılında Mersin'deki okullarda, derslerde “Darwin teorisi'ni anlatan öğretmenler sürgün 
edilmişti. 


700 imza toplanmıştı 

Üniversite Konseyleri Derneği'nin AKP hükümeti ve MEB’in evrim kuramının öğretilmesini engelleyen karar ve uygulamalarını sona erdirmesi, bilimden ve aydınlanmadan yana bir müfredat uygulamaya konulmasını” talep ettiği metni 700 akademisyen imzalamıştı. (Radikal) 


SANATÇILAR EVRİMİ VE BİLİMİ BÖYLE SAVUNUYOR 


02/03/2012-Radikal 


Tiyatro, sinema ve müzik dünyasının alanlarında önemli isimleri Emin Gürsoy, Levent Üzümcü, Erkan Can ve Nejat Yavaşoğulları'nın evrimi neden savunmak gerektiğini anlattıkları video büyük ilgi gördü. 


Evrimi Savunuyorum grubu ve Nâzım Hikmet Kültür Merkezi Video ekibi, ortak bir video hazırladı. Videoda tiyatro sanatçıları Emin Gürsoy, Levent Üzümcü, Erkan Can ve müzisyen Nejat Yavaşoğulları, neden evrimi savunduklarını anlatıyor. Başbakan Erdoğan 'ın "dindar nesil" söylemine de yanıt veren sanatçıların kullandıkları samimi üslup ile dikkat çeken video, sosyal medyada da büyük ilgi görüyor. 


Videonun sonunda, 4 Mart Pazar günü saat 19:00'da NHKM Ruhi Su Salonu'nda düzenlenecek olan "Evrim - Neden Saldırıyorlar? Nasıl Savunacağız?" panelinin duyurusu yer aldı. Panelde İstanbul Üniversitesi'nden öğretim görevlisi Dr. Çağatay Tarhan, Üniversite Konseyleri Derneği'nden biyoloji öğretmeni Zelal Durmuş ve soL yazarı Mustafa Kemal Erdemol birer konuşmayapacak. 


İnternette yayınlanan röportaj videosu ile sosyal medyada tartışılmaya başlayan "Evrimi Savunuyorum" çalışmasının, Üniversite Konseyleri Derneği ve Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nin desteğiyle evrimi anlatan film gösterimleri; çocuklar, anne-babalar ve eğitimcilerle gerçekleştirilecek "Evrim Atölyeleri"; çocuklar için hazırlanacak kitap ve çizgi film çalışmaları ile devam edeceği belirtildi. Evrim'e dair farklı başlıklarda kısa röportajlar, evrimin temel işleyiş mekanizmalarını ve doğa tarihini anlatan kısa filmler yapılmaya devam edileceği kaydedilirken panelin duyurusunda çalışmanın temel amacı şöyle ifade edildi: 


"Evrim karşıtlığının devlet ideolojisi haline geldiği; doğrudan çocuk aklını, eğitimi hedef alan pek çok saldırının yanı sıra, evrim teorisinin de müfredattan çıkartılmasıyla eğitim sisteminin bilimsel bilgiden arındırılarak baştan tasarlandığı bir ülkede yaşıyoruz. Bir nesil doğanın ve insanın tarihini öğrenmeden büyüyecek! Oysa evrim, bilim dünyasında bundan 200 yıl önce sınandı ve kabul edildi. Tablonun bir yanında sürekli gelişen, her gün daha nitelikli çalışmalarla insanın, doğanın tarihindeki boşlukları bir bir dolduran bilimsel bir gerçek, insanlığın ilerleme mücadelesini sırtlanan bilim insanları, eğitimciler, aydınlık çocuklar yetiştirmek isteyen anne-babalar var. Diğer tarafta ise hep aynı karanlık. Evrim karşıtlarının profili 200 yıldır hiç değişmedi. Gerici meczuplar, cemaatler, "dindar nesiller yetiştirmek" isteyen iktidarlar... Bizler, "Evrimi Savunuyoruz". Evrime kimler, neden saldırıyor biliyoruz. 
Hep beraber nasıl savunacağımızı tartışıyoruz." (WwWw.sol.org.tr) 


ILICAK: TÜBİTAK, DARWİN TEORİSİNE ADNAN HOCA GİBİ DÜŞMANLIK 
GÜDEMEZ 


12/03/2009- Radikal 


Bilim dergisinde bilime sansürü kimi gazeteler savunurken, köşe yazarları farklı görüşteydi. 
Nazlı Ilıcak: TÜBİTAK bunu yapamaz. Mehmet Altan: Vatikan'dan bile geri bir yönetim. 
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İSTANBUL - Bilim ve Teknik Dergisi'nin Darwin Yılı'nda Darwin'e sansür uygulaması “skandal? olarak değerlendirilirken, bazı gazeteler hem sansürcü kafayı savundu hem de bu vesileyle evrim teorisini ve sansürü duyuran basın organlarını hedef aldı. 

Star: Sansür haberi uydurma: Gazete, “Darwin'e sansür” haberi uydurma çıktı” başlığını kullandı. Gazete bu iddiasını Devlet Bakanı Mehmet Aydın'ın “,..Dergiyi gördüm. 14. ve 15. 
sayfalarında Darwin'in bütün kitaplarıyla ilgili tanıtım yazıları bulunuyor. Sansür olsaydı o yazılar da olmazdı” sözlerine dayandırdı. Oysa TÜBİTAK'ın evrimi konu eden kapağının değiştiği, evrim dosyasının tamamen çıkarıldığı, hiçbir yetkili tarafından yalanlanmamıştı. 
Star Mehmet Altan ise gazetesinin aksine sansürü eleştirdi: “... Vatikan bu ay “Evrim Teorisi? 
hakkında bir konferans yapma kararı almıştı... TÜBİTAK Darwin yasakçılığıyla UNESCO'dan çok uzaklaştığı gibi, İngiliz Kilisesi ve Vatikan'dan da daha bağnaz bir tutum sergiliyor... Yasakçılık... Sansür... Kendi gibi düşünmeyene tahammülsüzlük artıkça, bunun en büyük faturası siyasal iktidara çıkmakta... 

Vatikan'dan daha geri bir anlayışla TÜBİTAK ne kadar yönetilebilinir ki?” 

Sabah yorumsuz: Gazete Bilim ve Teknik Dergisi'nin Darwin kapağını değiştirmesinin TBMM'de yankılandığını belirterek, AKP, MHP ve CHP'li vekillerin görüşüne yer verdi. 
Gazete haberi yorumsuz şekilde verirken yazarı Nazlı Ilıcak sansürü sert dille eleştirdi: «İslam gibi Hıristiyanlık da bu kurama karşıdır. Nasıl olmasın? Kutsal kitaplarda insanoğlunun Hz. Âdem ve Hz. Havva'dan geldiği yazılıyken, Darwin, maymundan evrildiğimizi ileri sürer. Netice itibarıyla, bunlar kanıtlanmış bilgi değil. Adı üstünde: Teori. 
Ama, kutsal kitaplara ters düşüyor diye insanları bu bilgiden mahrum da bırakamazsınız. 
Özellikle bunu TÜBİTAK gibi bir bilim kuruluşu yapamaz. ... İsteyen, istediği şeye inanabilir. Ama bir bilim kuruluşu, Darwin teorisine, Adnan Hoca gibi düşmanlık güdemez. 
Benim, kapağı değiştirttiği söylenen Prof. Ömer Cebeci'ye bir teklifim var. Darwin ile en iyi mücadeleyi Adanan Hocacılar yapıyor. TÜBİTAK tan istifa edip, Adnan Oktar'a iltihak etsin ve onun Harun Yahya ismiyle yayınladığı şu kitapları okusun: Sosyal Silah Darwinizm; Darwinizm'in Sonu; Evrim Aldatmacası; Türlerin Evrim Yanılgısı; Bir Zamanlar Darwinizm.” 

Anadolu'da Vakit: Müslüman mahallesinde salyangoz satmak: “Kartel, Darwinizm avukatlığına soyundu? başlıklı haberde sansüre verilen tepki “anlaşılmaz? olarak yorumlandı. 
“Yaratılışı inkâr eden Darwin'i savunan medya grubunun tavrı Müslüman mahallesinde 


salyangoz satmak şeklinde yorumlandı” denildi. “Yaradılış teorisi'ni savunan, “Bilim Araştırma Vakfı” üyesi Dr. Cihat Gündoğdu'nun “Ateizm ve komünizmin ülkemizde de yerleşmeseni istiyorlar” görüşlerine yer verildi. Gazetenin köşe yazarlarından Ali Taşçı “Ben artık okula gitmek istemiyorum? başlıklı yazısında, evrim teorisini Allahsızlık diye yorumladı. 
Milli Gazete'de tuhaf bir köşe yazısı: Yazar Mahmut Topbaş “Maymun gözünü açıyor, bilgin açmıyor” başlıklı yazısında, “Kur'an'da veya sünnette, maymundan insanın türediğini anlatan bir tek kelime yokken, Yahudilerden bir kısmının maymuna dönüştüğünü anlatan ayetler vardır” dedi. 

Haber yerine Adnan Hoca ilanı 

Yeni Şafak, Zaman, Türkiye ve Bugün gazetelerinde Bilim ve Teknik Dergisi'ndeki sansürle ilgili haber yer almadı. Ayrıca Yeni Şafak, Yeniçağ ve Anadolu'da Vakit'te “Darwinist Diktatörlüğün Zulmüne Son Verilmelidir? başlıklı tam sayfalık ilanlar yayımlandı. Evrim teorisine karşı çıkan metnin altında Harun Yahya'nın (Adnan Hoca) Darwinizm karşıtı kitaplarının reklamı yer aldı. (Radikal) 


SÜRGÜN NEDENİ 'EVRİM' 
08/12/2005- Radikal 


Mersin'in merkez Yalınayak beldesi ilköğretim okulunda görev yapan biri müdür beş öğretmenin başka okullara atanmasına... 


MERSİN - Mersin'in merkez Yalınayak beldesi ilköğretim okulunda görev yapan biri müdür beş öğretmenin başka okullara atanmasına, derslerde 'evrim teorisi'ni anlatmaları ve ezan okunurken sınıf penceresini kapatmalarının neden olduğu ileri sürüldü. 

İddiaya göre, bir grup vatandaş, geçen haziran Yalınayak İlköğretim Okulu Müdürü Ali Galip Duran, İngilizce öğretmeni Mehtap Pektaş, matematik öğretmeni Yusuf Temiz, sosyal bilgiler öğretmeni Sevilay Çiftçi ve sınıf öğretmeni Gülsüm Çoban hakkında Milli Eğitim İl Müdürlüğü'ne şikâyette bulundu. Bunun üzerine açılan soruşturmada müfettiş raporuna dayanılarak beş öğretmene görev yeri değiştirme ve maaş kesme cezası verildi. Beş öğretmen il merkezindeki farklı okullara atandı. 

Eğitim-Sen dava açacak 

Eğitim-Sen Mersin Şube Başkanı Ünsal Yıldız, 'sürgün' dediği atamanın gerekçesinin 'ezan okunurken sınıf penceresini kapatıp, derslerde evrim teorisini anlatarak öğrencilerin dini duygularını sarsıcı telkinde bulunmak' olduğunu iddia etti. Yıldız şunları söyledi: "Arkadaşlarımız beldenin imamı ve köy muhtarının çabalarıyla açılan soruşturma sonucu görevlerinden alındı ve sürgün edildi. Bunun laik, demokratik ve bilimsel bir eğitimi yerine getirmeye çalışan arkadaşlarımıza yönelik yapıldığını biliyoruz, dava açacağız." 

Vali: Disiplin cezası 

Serinevler Camii imamı Salih Özbay ise iddiaları yalanlayarak, "Dört çocuğum da bu okuldan mezun. Aldıkları kaliteli eğitimle dershaneye bile gitmeden üniversite kazandılar. Okulun yapımında velilerle birlikte çalıştık. Benim şikâyet etmem söz konusu değil." 

Mersin Valisi Atilla Osmançelebioğlu, beş öğretmenin görev yerinin 'evrim teorisi'ni anlattıkları gerekçesiyle değiştirildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını savunarak, "Söz 


konusu öğretmenlere yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yargı yolu açık olmak üzere disiplin cezası uygulanmıştır." 


BİLİMSEL TEORİ İLE DOGMA ARASINDAKİ TEMEL FARK 
İsmet Berkan-26/06/2005-Radikal 


Bilimin temeli kuşkuculuk-tur; dinin ise iman. Bilimde imanın yeri yoktur; olsa olsa bilimsel metodolojiye iman duyulur. Oysa dinin tamamı iman üzerine kuruludur; kuşkuya hiç ama hiç yer yoktur. 


Bilimin temeli kuşkuculuktur; dinin ise iman. Bilimde imanın yeri yoktur; olsa olsa bilimsel metodolojiye iman duyulur. Oysa dinin tamamı iman üzerine kuruludur; kuşkuya hiç ama hiç yer yoktur. 

Charles Darwin, Evrim Teorisi'ni ortaya attığında başına gelebilecekleri de tahmin ediyordu. 
Teori, çok kısa zaman içinde 'dine küfür' olarak algılandı İngiltere'de ve Batı Avrupa'da. 
Darwin'in teorisi dinamik bir modeldi. 

Türlerin gelişimi hakkında yeni bir bakış açısını ortaya atıyordu. Bugün hâlâ elimizdeki en iyi bakış açısı bu. Türlerin ortaya çıkışını, gelişimini veya ortadan kalkışını bugün hâlâ Darwin'in ortaya attığı teori ile açıklıyoruz. 

Hoş, aradan geçen zamanda teori çok sayıda değişikliğe uğradı ama yine de işin özü değişmedi; daha doğrusu işin özünü değiştirecek bir bilimsel kanıt ortaya konmadı. 

Bilimsel teori ile dogma arasındaki temel fark da budur işte. Bilimsel teori, dinamik bir modeldir. Her gün yeniden test edilir, eğer yanlışsa hemen değiştirilir. 

Dünya 2500 yıl boyunca Öklid geometrisiyle yaşadı, sonra derken Öklid dışı geometrilerin de olabileceği ortaya çıktı. 

Isaac Newton, yerçekimi kuramını geliştirdikten yüzyıllar sonra Albert Einstein, bu kuramın hesaplamalarının kısmen yanlış olduğunu ortaya koydu. Bugün belki lise sırasındaki hesaplarımızda hâlâ Newton'un formüllerini kullanıyoruz ama uzaya uydu fırlatmak gerekirse Einstein'ın formüllerine dönmeliyiz. 

Bilim, örneklerle de anlatmaya çalıştığım gibi dinamiktir. Bilimsel bilgi, doğası gereği sürekli değişir. 

20. yüzyılın büyük bilim felsefecisi Karl Popper'ın ortaya koyduğu haliyle, bilimsel bilgiler, yanlışlanana kadar doğrudur. 

Oysa dinsel dogma bunun tam tersidir. 

Dinsel 'gerçek', o dine inananlar için tarihten önce de sonra da 'gerçek'tir, çünkü 'tanrı kelamıdır.' Değiştirilmesi, günün şartlarına uydurulması imkânsızdır. 

Hıristiyanlar ve Yahudiler, evrenin ve bu arada dünyanın yedi günde yaratıldığına, ilk insanın Âdem Peygamber olduğuna, onun eşi Havva'nın Âdem'in bir kaburgasından yaratıldığına ve ikisinin Tanrı'nın koyduğu bir yasağı çiğnedikleri için cennetten kovulduklarına inanırlar. 
Âdem, cennetten dünyaya kovulduğunda, dünyaya ayağını bastığı ilk yer, bugün üstünde Müslümanların üçüncü en önemli dinsel yapısı kabul edilen Kubbetül Sahra Camii'nin bulunduğu 'Tapınak Dağı'nın tepesidir. Hıristiyanlar ile Yahudiler, bu tepenin zirve noktasındaki bir taştaki ayak izine benzer izin Âdem'in ayak izi olduğuna inanırlar. 
Müslümanlar için ise bu tepenin önemi, Hazreti Muhammed'in buradan Mirac'a yükseldiğine, 


yani cennete gidip Allah ile görüştüğüne duyulan inançtır. Hazreti Muhammed cennete giderken veya cennetten dönerken bu ayak izini oraya bırakmıştır Müslüman inancına göre. 
Bu saydığım dinsel dogmalar, hepsi de kutsal kitaplarda yazılı olan şeylerdir, dolayısıyla değiştirilmeleri, günün şartlarına uyarlanmaları vs. söz konusu değildir. Bunları gerçek kabul etmek için iman sahibi olmak gerekir. 

Oysa Darwin'in veya Einstein'ın veya Feynmann'ın veya Hawking'in teorilerine inanmanız gerekmez. Onları kendi aklınızın ve insanlığın ortak aklı denilebilecek olan bilimsel bilgi birikiminin süzgecinden geçirirsiniz ve aklınızın bir kenarına yazarsınız, o kadar. 


'DOGMA'NIN SONU 
Nuray Mert-11/10/2001-Radikal 


Bu hafta başında, İngiltere'de; Başbakan Tony Blair'in savaş çığırtkanlığının gölgesinde kalan, çok önemli bir karar alındı; demiryollarının yeniden kamulaştırılması yolu açıldı. 
Muhafazakâr hükümetin özelleştirme programı çerçevesinde, demiryolları özelleştirme kapsamına girmişti. Ardından gelen İşçi Partisi, yeni sol ve 'üçüncü yol' adını verdiği liberalleşme siyaseti gereği, aynı yoldan gitmeyi kendine görev saydı ve bu konuda aldığı tüm eleştirilere rağmen, uzun süre direndi. 

Demiryollarının özelleştirilmesi konusunda kriz, geçen yıl ekim ayında dört kişinin ölümü ile sonuçlanan tren kazası ile doruk noktasına ulaştı. Daha önce, Eylül 1997'de Southall'da yedi kişinin, Ekim 1999'da Paddington'da otuz bir kişinin ölümüne neden olan iki tren kazası olmuştu. Kazaların ardından, demiryollarını işleten şirketin (Railtrack) ihmal ve güvenliği sağlayan gerekli yatırımları yapmadığı doğrultusunda eleştiriler yükseldi. Dahası, özellikle son kazanın ardından, konu daha da geniş bir çerçeveye taşındı; özelleştirme siyasetinin kendisi tartışma konusu oldu. Demiryolları gibi, kamu hizmeti kapsamına giren bir sektörde özel işletmeciliğin ilkesel olarak çelişki yarattığı, özel şirketlerin ister istemez kârlarını artırmayı öncelikli olarak gördükleri ve buna göre davrandıkları, yolcu güvenliği gibi konuları ikinci plana attıkları ileri sürüldü. Demiryolları gibi sektörlerde asıl amacın ulaşım hizmetini güvenli biçimde yapabilmek olduğu, bunun için ise, çok altyapı yatırımı gerektiği, bu yatırımların yapılmadığı durumda, kaza riskinin arttığı iddia edildi. Buradan yola çıkılarak, sadece demiryollarında değil, benzer sektörlerde, örneğin, sağlığa ilişkin alandarda özelleştirmenin iyi bir fikir olmadığı, her konuda özelleştirme iyidir dogmasının sorgulanması ve gerektiğinde yeniden kamulaştırmanın düşünülmesi gerektiği savunuldu. 

Hatfield kazasından sonra, bir yıldır, gazetelerde ve tabii özellikle, yeniden kamulaştırmanın savunulduğu tarafta, bu konuya ilişkin haber ve yorumun çıkmadığı neredeyse hafta olmadı. 
Hükümet zaten özelleştirmeye karşı tutumuyla, muhafazakârlardan farklı davranmamakla eleştiriliyordu. Blair'e karşı, seçim zaferine rağmen, bu konudaki çekinceler devam ediyordu. 
Sonunda, son bir yıl içinde, üzerindeki siyasi ve mali baskılar sonucu iflas noktasına gelen demiryolu şirketi Railtrack'e, talep ettiği sübvansiyonun yapılmamasına ve yüksek mahkemenin kararıyla, şirketin bir kamu işletmesine devredilmesine karar verildi. 

Bir İngiliz sendikacısı, 'Bu ilk kez İngiltere'de özelleştirme dogmasının tersine çevrilmesi anlamına geliyor ve 'Özelleştirme dogmasının sorgulanması için de bir uyarı niteliği taşımalı" diyor (Andrew Murray, The Guardian, 8 Ekim 2001) 

Darısı başımıza diyorum. İngiltere örneği önemli, sadece özelleştirmeci siyasetin öncüsü ve 


ileri bir sanayi toplumu olduğu için değil, bizde bir konunun tartışılması ilkesel, kavramsal düzeyde yapılamadığı, her konuda Tanzimat zihniyeti hâkim olduğu için de. Bizim 'liberallere' kamu yararı, insan hayatının değeri gibi şeylerden dem vurmak hiçbir şey ifade etmiyor. Onlar ileri sanayi toplumlarında gündemde olan neyse, onun, tarihi bir kader olduğuna iman etmişler, onlar için siyasi tartışma diye bir şey yok, her şey siyasi tercihler arası bir tartışma konusu değil, tarih bir kader ve mevcut uygulama ve yaygın siyasi tercihlere karşı çıkan her şey tarihi tersine çevirmek anlamı taşıyor. Liberal olma adına böyle bir dogmatikle mücadele edecek bir sol inisiyatif de bir türlü güçlenemiyor. Sol adına söylenecek şeyler, tarihe ters düşmek kaygısının gölgesinde kalıyor. Dahası, özelleştirme lobisi, 'kamu' kavramını devletle eşanlamlı kullanıyor, sol çevreler de, buna karşı durmak yerine, devletçilik komplekslerine denk düşen, devlet konusunda çoğunlukla alerjinin ötesine geçmeyen muhalefetleri dolayısı ile bu cazgırlık karşısında pısıp, oturuyorlar. Benzer tutumlar, yoksulluk, tarım politikaları gibi konularda da sıklıkla devreye giriyor. Belki, 'muasır medeniyet' dünyasından bu yeniden kamulaştırma örneği güven verici olur, bu konuların daha cesaretli bir biçimde tartışılmasına önayak olur. Railtrack'in, İngiliz Ulaştırma Bakanı'nın da ifadesi ile, kamu yararı öncelikli kabul edilerek, kamuya devri, neresinden baksanız sevindirici bir olay. 


ATATÜRKÇÜLÜK DOGMA DEĞİLDİR 
Murat Yetkin-28/09/2004-Radikal 


Harp Okulu'nda konuştu Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Kara Harp Okulu'nda, uzun süredir geliştirilen bir fikri kamuoyuna açtı: "Atatürk hiçbir dogmatik, kalıplaşmış miras bırakmadı, onun mirası bilim ve akıl. 'Hümanist, çağdaş' Büyükanıt, konuşması boyunca vurgu yaptığı 'Atatürkçü düşünce sistemi'ni, 'hnümanist ve çağdaş, gelişmeye ve değişime uygun bir dünya görüşü' diye tanımlayarak, Kemalizm'de bir reform gereğine işaret etti. 'Hâkimiyet' ve AB 


Konuşma, TSK'da tartışılan 'Atatürkçü düşünce sistemi'ni açımlıyor. Tipik bir örnek: 'Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir' ifadesinin içeriği, AB sürecinde tekrar doldurulacak... 


Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın dün Kara Harp Okulu'nun 170'inci öğrenim yılını açarken yaptığı konuşma, geleceğe yönelik önemli açılımların işaretini veriyor. 
Konuşmanın birkaç açıdan önemi var. 

Öncelikle, orgeneral Büyükanıt'ın bir süredir her konuşmasında biraz daha açarak geliştirmekte olduğu bir fikrin, ilk gerçek ipuçlarını Kara Harp Okulu'nda, Harbiye'de yapmış olması. Böylelikle, mesaj geleceğin komuta kademesine verilmiş oluyor. 

İkincisi, mesajın kendisi. Önce Büyükanıt'ın konuşmasından bazı bölümleri aktarmakta yarar var: 


-Olayları siz istemeden beyninize yerleşmiş veya yerleştirilmiş kalıp düşüncelerle çözemezsiniz. Yaratıcı düşüncelere sahip olmanız gerekir. Kurumsal ve yönetsel uygulamalar yaratıcı düşünceyi ve üretimi sınırlar. Bu çemberin kırılması gerekir. Meslek yaşantınız boyunca her şeyi sorgulayın. Sorgulama, değişim ve gelişimin ilk basamağıdır. 


-Atatürk, bize, sizlere hiçbir dogmatik, kalıplaşmış miras bırakmamıştır. Onun manevi mirası bilim ve akıldır. Bilim ve aklın rehberliğinde kendini sürekli yenileyen Atatürk ilkeleri sonsuza dek kendilerini yenilemek, geliştirmek gücüne sahip bir düşünce sistemi olarak ortaya çıkar. 


-l Atatürk bize dar bir ideolojik kalıp bırakmamıştır. Her türlü dogmadan uzak, bilimi ve aklı hedef gösteren bir düşünce sistemi, hümanist ve çağdaş, gelişmeye ve değişime uygun bir dünya görüşünü miras olarak bırakmıştır. 

Büyükanıt'ın aynı konuşmada, Atatürkçü dünya görüşünün Türkiye'nin önünü tıkadığını öne sürenleri ya Ziya Paşa'nın dizesine atfen 'gözleri aydınlıktan rahatsız olan yarasalar", ya da Türkiye'ye ithal malı sistemler dayatmak isteyenler olarak nitelemesi, okuru yanıltmamalı. 
Zaten bu konuşmada söz konusu olan Türk Silahlı Kuvvetleri'ni, Atatürk ilkelerini, eğitim doktrininin temel koşulu olarak almayı bir kenara bırakması değil. Ama ilk defa, Kemalizmde reform ihtiyacını tartışmaya açması. 

Dikkat edilirse Büyükanıt, konuşmasının en akılda kalıcı kısmını oluşturan 'yarasa' benzetmesinde dahi 'Atatürkçülük' ya da 'Kemalizm' ifadesi yerine 'Atatürkçü dünya görüşü' ifadesini kullanıyor. 'Atatürkçü düşünce sistemi' ise konuşmanın bütününe hâkim. Bir süredir TSK bünyesinde tartışıldığı anlaşılan bu ifade, ilk kez kamuoyunun dikkatine, belirgin şekilde 
20 Ağustos 2004'te İstanbul'da Birinci Ordu Komutanlığı'nı orgeneral Hurşit Tolon'a 
devrederken, Büyükanıt'ın konuşmasıyla getirildi. Aynı konuşmada bir de TSK'nın 'güç kaynaklarından' söz ediliyor, ama bunların ne olduğu açıklanmıyordu. 

Büyükanıt, 27 Ağustos 2004'te Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nı orgeneral Aytaç Yalman'dan devralırken yaptığı konuşmada, ilk kez bu 'güç kaynaklarının' ne olduğunu açıkladı. 'Mutlak itaate dayalı disiplin', 'silah arkadaşlığının getirdiği birlik ve beraberlik", 'ulusun orduya duyduğu güven' ve bunların da önünde sayılan, 'Atatürkçü düşünce sistemi". 

Biz siviller için Kemalizm ile Atatürkçü düşünce sistemi demek arasında bir algılayış farkı olmayabilir. Ama Silahlı Kuvvetler komuta kademesi bünyesinde var. Bu konuda bir süredir yaptığım konuşmalardan edindiğim izlenime göre, 'Atatürkçü düşünce sistemi' tam da Büyükanıt'ın dünkü konuşmasında artık kamuoyu önünde tartışmaya başladığı gibi, daha dinamik, geçmişe saplanıp kalmayan ve kavramların lafzından çok ruhuna dönük ve çağın koşullarına uyum sağlayan anlamlar içeriyor. 

Örnek istediğiniz zaman size verilenler de, Cumhuriyet'in kuruluş kavramlarına ilişkin oluyor. 
Bir örnek Avrupa Birliği. AB üyeliği 2000 yılında TSK içince karara bağlandığı, daha sonra MGK toplantılarında, hükümet düzeyinde ve nihayet Meclis tarafından oylanarak kabul edilen "Ulusal Program'da öngörüldüğü gibi, ulusal bir hedef. 

Oysa AB hedefi, üyelik yaklaştıkça kademe kademe gelecek egemenlik paylaşımını baştan kabul etmek demek. Bu da Cumhuriyetimizin temel sloganı olan, TBMM Genel Kurulu'nda yazılı 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesinin içinin, koşullara göre yeniden doldurulması gereğini doğuruyor. 

Aynı durum, Cumhuriyet'in kuruluşunda, tek partili sistemin Cumhuriyet Halk Fırkası'nın, bugün Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından taşınan 'Altı Ok' simgesi için de geçerli. Bu tartışmaya göre, örneğin Altı Ok'tan biri olan 'Devletçilik' serbest ekonomi koşullarında yeni bir tanım, bir reform gerektiriyor. Keza, 'Milliyetçilik' ilkesinin Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında, belki de bir ideolojik zorunluluk olan ırkçı tonlardan, anayasal vatandaşlık 


kavramına doğru evrildiği açık. 'Cumhuriyetçilik' artık çoğulcu demokrasi ile birlikte düşünüldüğünde anlam taşıyor. 'İnkılapçılık' ve 'Laiklik' kavramları da bugün toplum hayatında daha iyi karşılık bulmak için, daha gelişmiş tanımlara ihtiyaç duyabilir. 

Aslında bu reform ihtiyacının, TSK içinden tartışmaya açılması, birkaç şeyi gösteriyor. 
Birincisi, Türkiye'de bu reformist tartışmaya cesaret edebilen ilk kurumun yine ordu olması. 
İkincisi, artık bu değişim ihtiyacının belli bir olgunluğa ulaştığı. Tartışmanın yalnızca asker değil, belki daha çok siviller tarafından yürütülmesi gerekiyor. Üçüncüsü, tartışmanın sağlıklı bir rotada yürümesi, Türkiye'ye özgü tehdit değerlendirmesi modelinden kalkınma ve istihdam modellemelerine dek ihtiyaç duyulan zihniyet değişimini beraberinde getirebilir. 
Bu tartışmaya CHP'nin katkı sağlaması ise bir zorunluluk gibi görünüyor. 

Düzeltme: Dünkü yazımda TCK'nın çevre konuları dışındaki yürürlük tarihi 1 Nisan 2005 
yerine 1 Ocak 2005 olarak yazılmıştır. Düzeltir özür dilerim. 


BİLİM EVRİMİ REDDEDER 
Hüseyin Uçkun-10 Haz 2017-sakaryadanhaber.com/ 


Bazen internet sitelerinde, medyada, sosyal medyada veya radyolarda “Evrim varmış” tarzında uydurma haberler çıkabiliyor. Bunu da, çeşitli bilimsel haberleri çarpıtarak söylüyorlar. Halkımızın büyük kısmında, bu konuda araştırma gereği duymadığı için bu konu hakkında genelde doğru bilgi olmuyor. Medyanın uydurmaları genel kabul olarak zihinlerde kalabiliyor. Bu yanlış bilgilendirmenin düzeltilmesi için kısa bir çalışmayla kolaylıkla doğru bilgilere ulaştım. Ve bunları paylaşma ihtiyacı duydum. Kainatı ve içindeki her şeyi Allah'ın yarattığını bilimsel delillerle kolaylıkla görebiliyoruz. Canlıların tesadüfler sonucu evrim geçirerek farklı farklı canlılar oluşması koskoca bir hurafedir. Bu konuyla ilgili çok fazla argüman olduğu için belli başlı dikkat çekici olanları burada dile getirdim. Dileyen internet üzerinden de rahatlıkla yaratılış konulu evrim karşıtı bilimsel delillere ulaşabilir. 


-Dinazorlar kuşa dönüştü yalanı ; 


En meşhur yalanlardan biridir. Halbuki bu iddiayı destekleyen tek bir tane bile bilimsel delil yoktur. Üstelik böyle bir durumun olmadığıyla ilgili de çok fazla argüman ve teknik bilgi oluşmuştur. Evrimciler Archaeopterixy adlı yarı kuş yarı dinazor diye iddia ettikleri bir canlı vardır. 150 milyon yıl öncesine ait fosil kayıtları bulunan bir canlıdır. En son 1992 yılında bu canlının 7.fosil kalıntıları bulunmuştur. Bu fosilde canlının, dikdörtgensel bir göğüs kemiği bulundu. Bu da bize, güçlü uçuş kaslarının olduğunu gösteriyor. Yani evrimcilerin iddia ettiği gibi tam uçamayan bir kuş olma gibi bir durum yoktur. Ayrıca kuşun kanatlarındaki asimetrik tüy yapısı, günümüz kuşlarınkiyle birebir aynıdır. Uçan tüm kuşlarda bulunan özellikler bu canlıda da görülmektedir. Ayrıca bu tür bir tüy yapısı olan canlı, sıcak kanlı bir hayvan olmakta. Bilindiği gibi sürüngen ve dinazor türü canlılar soğuk kanlıdır ve tüyleri yoktur. 
Allah bu canlıyı her zaman bir kuş olarak yaratmıştır. Hiçbir zaman değişmemiştir. 
Değiştiğine dair hiçbir bilimsel delil de yoktur. Medyada çıkan haberler de koskoca birer yalan haberlerdir. 1970'lerde bulunan ve ancak 2000 yılında araştırılan “Longisguama” adlı fosil, Archacopterixy'den 75 milyon daha eski olduğu ortaya çıktı. Bu da bize, kuşların atası olduğu iddia edilen canlıdan daha önce yaşamış olan bir kuşun bulunduğuydu. 


Archaeopterixy'nin yarı kuş yarı dinazor olduğu yalanı bir kez daha görülmüş oldu. 
Görüldüğü üzere bilim bize her zaman doğruları göstermektedir. Yeter ki dürüst olunsun. 


-Canlılığın uzaydan geldiği iddiası ; 


Evrimciler tarafından son zamanlarda uydurulan bu yalan da, halkımızın gözünde mistik ve gizemli düşünüldüğü için “doğrudur? şeklinde düşünüldü. Oysa koskoca bir yalandı. İçi boş bir hurafeydi. Araştırılmadığında evrimciler tarafından nasıl küçük düşürülecek bir duruma düştüğünü gördü halkımız. Artık öyle bol keseden atma devri bitmişti. Hayatın, uzaydan gelen göktaşlarının dünyaya düşmesiyle başladığı iddiasının nasıl mümkün olmadığını kısaca izah edelim; Bu zamana kadar yapılan çalışmalarda, göktaşlarında hiçbir şekilde kompleks moleküler yapılar bulunmamıştır. Canlı varlıklarda bulunan proteinlerin yapı taşı olan sol elli aminoasitler uzayda veya uzayda bulunan göktaşlarında bulunamamıştır. Her zaman karmakarışık organik meoleküller şeklinde olmuştur. Ayrıca en önemli soru şudur ki bunun cevabını evrimciler asla veremezler; Yaşamın uzayda bir bilinç tarafından oluşturulup, Dünya'ya ulaştığı kabul edilse bile, yeryüzündeki milyonlarca farklı canlı türü nasıl oluşmuştur ? Milyarlarca çeşit farklı canlı türünün karmakarışık organizmalardan evrimleştiği iddiası dünyanın en saçma en düzmece iddiasıdır. Bunun imkansızlığını açıklamak için şöyle bir örnek verir bilim adamları ; “Bir hurda yığınına isabet eden kasırganın savurduğu parçalarla tesadüfen bir Boeing 747 uçağının oluşması kadar imkansızdır.” Mükemmel kompleks canlıların rastgele olaylarla oluşması oldukça gülünçtür. Bilimsel deliller,deneyler ve argümanlar bu konuda geçerlidir. Birtakım medya organlarının bazı çıkarlar için bilimi çarpıtmalarına müsaade edemeyiz. Tatlı tatlı gözümüzün içine baka baka doğru konuşmalarına izin veremeyiz. Bilim bize yaratılışı göstermektedir. Bulunan 700 milyona yakın fosil kaydı canlıların asla değişmediklerini her zaman aynı formda olduklarını gösteren net ve kesin bir bilimsel gerçektir. O halde bilimden kaçış olmaz. 


Bu, Allah'ın yaratmasıdır. Şu halde, O'nun dışında olanların yarattıklarını Bana gösterin. 
Hayır, zulmedenler, açıkça bir sapıklık içindedirler. (Lokman Suresi, 11) 


ATEİST ŞENGÖR İSPATLADI: İHSAN HOCA HAKLI! 
A. İhsan Karahasanoğlu-07.10.2019-haber7 


İhsan Şenocak hoca anlattığında, hedef tahtasına koyup, linç etmeye çalıştılar..Kısmen de başarılı oldular.Diyanet İşleri Başkanlığı, İhsan hocayı yalnız bıraktı. Hatta sapkınların dolduruşu ile, İhsan Hoca'nın görevine nokta koydurdu..İslami camia, İhsan Hoca'yı yalnız bıraktı..Siyasi partiler destek vermedi.. 


Muhafazakarların oyları ile 17 yıldır iktidarda olan AK partili yöneticiler, bırakın desteği, bir de eleştirel açıklamalar yaptılar..Üzerinden çok zaman geçmedi..İhsan Hoca haklı çıktı.. Ne demişti İhsan Şenocak hoca?Nasıl, haklı çıktı?İhsan Hoca'nın dediği İslam'ın emirlerinin açıklanması idi..Her “müslümanım” diyenin, kabul etmesi gereken ilkelerdi.. Kadının ve erkeğin tesettüre dikkat etmesi gerekliliği idi.. 


Bunu anlatırken de.. 


Sohbet ettiği üniversitelileri dikkate alarak.. 
Onları uyarıcı izahatlarda bulunması idi. 
Mesela? 


Mesela, ahlaki yetersizlik içinde olan erkekler dünyasında, kadınları konu edinen sohbetlerdeki rezaleti hatırlatıp, bayanlara seslenmişti: 


“Sen belki işi, belki de dersi konuşurken o senin farklı farklı hallerini düşünür. Erkek erkeğe oturduklarında senden, bakışından, oturuşundan, kime yâr oluşundan söz eder. Eğer bir duysan erkeklerin neler konuştuklarını, bir daha onların yüzüne bakmaya bile tahammül etmez, ortamlarına girmemeye yemin ederdin.” 


Erkeklere seslenmişti: 
“Kardeşim! 


Hayatına da mal olsa Allah Rasulü'nün iffet ve izzet yolundan ayrılma. Okuldan, yurttan, iş yerinden, köyden, kentten arkadaşların kendini teşhir eden bir kızın bedenine dair konuşurken, o kızın da birinin kız kardeşi olduğunu ve kendi kız kardeşin için erkeklerin aynı konuşmayı yaptığını düşün, irkil ve kendine gel!” 


Toplumu ahlaksızlaştırmak isteyen. 
Ahlak üzerinden toplumu dejenere etmek isteyen kesim ise.. 
Hep birlikte ayağa kalkıp, İhsan Hoca'yı taşlamaya başlamışlardı.. 


İhsan Hoca'nın, tam da gerçeği ifade eden bu sözlerinden sonra, kendisine neler dememişlerdi ķi.. 


Sadece ona da değil.. 
İhsan Hoca’nın şahsında, tüm dindar insanlara, neler demediler ki.. 


“Bunların akılları fikirleri belden aşağıdadır. İnsan, kız arkadaşı hakkında böyle kötü şeyler düşünür mü hiç.. Bunların kafaları bozuk, kafaları” ile başladılar.. 


“Bu tür söylemler, bir cinsel açlığın da ispatıdır” ile devam ettiler.. 


Daha fazlasını aktarmayayım.. 


O tarihte de.. 


İhsan Şenocak Hoca'nın sözlerinin neresinin yalan olduğunu, bu muhataplara sormuş, Hoca'ya destek vermiştim.. (Bakınız: https://Www.yeniakit.com.tr/yazarlar/ali- karahasanoglu/hodri-meydan-ihsan-hoca-sozlerinde-haksiz-mi-22939.html) 


Sonraki süreç içinde, İhsan Şenocak Hoca'nın sözlerinin doğruluğunu gösteren onlarca somut örnek olaya şahit olduk ama.. 


Onlarca örnekte, erkeklerin kadınları nasıl cinsel bir obje olarak istismar ettiklerini gördük ama. 


Gündemin yoğunluğu içinde, onların hepsi kaybolup gitti. 
Şimdi.. 

Ateist bir profesörün.. 

Yaşını başını almış bir ihtiyarın.. 

Entel dantel takılan sözde bir bilim adamının. 


Son günlerde deprem konusunda ahkam kesmesi için ekranlara bolca çıkartılan Celal Şengör'ün. 


Hem de yanında yine yaşını başını almış bir profesör var iken.. 
Ve.. 


İhsan Şenocak’a, eski yıllarda, aktardığım yukardaki sözleri sonrasında etmediği küfürü bırakmayan. 


İhsan Şenocak Hoca’yı hedef aldığı bir yazısında, “Gündeme gelme nedeni ise kadınlarla ilgili söylemleri. ‘Kadın şunu giyerse böyle olur, şöyle yaparsa öyle olur’ gibi cümleler. 
Kadınların hangi hareketlerinin veya hangi giysilerinin erkeklerde ‘tahrik’e neden olduğunu belirliyor beyefendi” diyerek sözümona eleştiri getiren.. 


Hatta saygısızlığı had safhaya çıkarıp.. 
“Ben kendisine acil şifalar diliyorum. 


Ve programa gelmediği için de (İhsan hoca, kendisine yakışanı yapmış ve Fatih Altaylı'nın kendisini davet ettiği televizyon programına katılmamıştı) kendim ve ekibim adına şükrediyor, minnetlerimi sunuyorum. 


Allah bizi korumuş” ifadeleri ile, işi hakarete vardıran.. 


Ve geçtiğimiz hafta da, İhsan Şenocak Hoca'ya 10 bin TL tazminata mahkum olan Fatih Altaylı var iken.. 


Bakın ne demiş, Celal Şengör isimli o ateist profesör: 


“Orada bir kız gördüm. Abi inanılmaz güzel bacakları var. Kısacık bir etek giyinmiş. Dedim ya ben buna biraz daha yakından bakayım. Abi gittim ama bir bahane olması lazım. Ben yine aynı kitabı istedim..” 


Kızların mini etek giymesi için cesaretlendirenler kimlerdi? 
İşte bunlardı.. 


Mini etek giymenin bir özgürlük olduğunu, cinsellik açısından değerlendirilemeyeceğini, aksini düşünenlerin sapık olduğunu iddia edenler kimlerdi? 


Tam da, “kızın bacakları”nı yakından görmek için yalan söyleyen bu ateist Şengör ile, bu Altaylı.. 


Şimdi ne oldu? 

Kafalarındaki pisliği deşifre ettiler.. 
Biri anlattı. 

Diğeri de kem küm etse de, dinledi.. 
“Senin bu yaptığın, sapıklık” diyemedi.. 


Daha bir yıl önce yazdığı bir yazıda, İhsan Şenocak Hoca'yı eleştirmeye kalkarken, “Kadın şunu giyerse böyle olur” diye başlayan cümlelerle, kadınlara “Açılın, saçılın. Erkekler sizin hakkınızda hiçbir kötü düşüncesi yoktur.. Olan da zaten dindar sapıklardır” demeye getiren Fatih Altaylı.. 


Şimdi 60'nı aşkın ateist profesörün karşısında, tam da İhsan Şenocak Hoca'nın yaptığı eleştirideki rezaleti sergilediler.. 


“İyi ki gelmemiş, ekibim kurtuldu” diyerek İhsan Hoca'ya hakaret etmeye kalkan densizin ekibindekiler de, aynı programa davet edilenlerin nasıl bacak hastası olduğunu görünce, umarım bundan sonrasında kendilerini daha iyi okumak için, tedbirlerini almışlardır../Yeni Akit Gazetesi 


CELAL ŞENGÖR. SAÇMALAMADA SINIR TANIMAYAN ATEİST BİR 
PROFESÖRDÜR. 


Bülent Ertekin-03 Mart 2018-haberinioku.com/ 


İnsanların görünüşüne duruşuna konuşmasına hatta ve hatta isminin önündeki ünvanına bakıpta KELLİ FELLİ ADAMMIŞ HAAAA deyip sakın ola ki ALDANMAYIN. 

Zira mevlananın dediği gibi " Ne insanlar gördüm üzerlerinde elbise yok, ne elbiseler gördüm içlerinde insan yok." Yani ne elbiseye bakın ne mevki makama bunların hiç birisi ile ADAM OLUNMUYOR İNSAN OLUNMUYOR. 

Konumuz bu çok çok çoook önemli görevler yapmış büyük ilmi başarılara imza atmış lâkin bu ülkenin, bu vatanın insani olmaktan uzak bir proftan bahsedeceğiz adı: 

Prof. Dr. Celâl Şengör, 

Saygıdeğer (!) hocamız katıldığı bir TV programında her zaman olduğu gibi geçmişine, ecdadına, tarihine ve tarihin büyük şahsiyetlerine adeta küfür etmiş. 

Yazık... 

Yazıklar olsun... 

Katıldığı tv programında; 

“PİRİ REİSİN HAYATINDAKİ EN BÜYÜK TALİHSİZLİĞİ KANUNİ SULTAN 
SÜLEYMAN GİBİ BİR SALAĞIN ZAMANINDA DOĞMUŞ OLMASIDIR ” 

demiş. 

Ne diyelim bizim oğlan bina okur, döner dolaşır gene onu okur. Bu GEZİZEKALI da büyük mekteplerde okumuş okumasına daaa bir türlü vakit bulup ta tarihini ve ecdadını ne hikmetse iyi okumamış, okuduklarıda artık neyin ve kimin kitabını (!) okudu ise. 

Aslında bu Celal Hocanın (!) yeni pislikleri, gafletleri değil. Geçmişte de bu tür ( gaflet diyemiyorum, )resmen HAKARETLERİ oldukça fazladır. 

Hadi canım ordan diyorsanız bildiklerimizi tazeleyelim ve kari ile paylaşalım. 

1- 2008 yılında YÖK üyeliğine aday gösterilen Prof. Dr. Celal Şengör, dini inançları "dogma" olarak niteleyip, "Dinin pek çok dogması bilimin isbatları karşısında çöpe gitmiştir" ifadesini kullanıyor. 

2- Şengör, başörtüsünün serbest kalması halinde "İcab ederse, ülke yöneticileri akıllarını başlarına alana kadar, üniversite kapılarını kapatırız" tehdidinde bulunuyor. 

3-Celal Şengör Üniversiteler Arası Kurul üyelerine gönderdiği mektupta ise şu skandal ifadelere yer veriyor: "Bugün artık ne dünyanın yedi günde yaratıldığına, ne Nuh Tufanına, ne de Havva ile Âdem masalına inanmak mümkündür. 

4-Başka bir sacmalıği ise bir generalle telefonda konuşurken bile esas duruşa geçerim, onlar da bunu bilirler, bana 'rahat ol' derler...' sözleriyle de ünlü. 

5-Harp Okulu'nda yeni yılın açılış konuşmasını yapan öğretim üyesi Celal Şengör'ün halkı hakir gören şu sözlerine ne demeli: "Halk cahil, halkı yönetenler de nihayetinde halkın içinden gelen kimseler... Ben bir yabancı gibiyim Türkiye'de. Çünkü ben Türkiye'nin yetiştirdiği adam değilim. Türkiye bilim camiasının içinde olan bir adam değilim. Böyle bir camia da yok zaten. Türkiye'ye gelip akıl veren bilim adamlarından bir tek farkım İstanbul'da oturuyor olmamdır.. 

6-Profesör Celal Şengör'ün icraatları bu kadarla da kalmıyor. İlahiyatçı Abdulaziz Bayındır ile çıktığı tartışma programında “biz aslında birer hayvanız” diyen Şengör başörtüsü düşmanı ve dini değerlere karşı saygısız bir darbeci, saçmalamada sınır tanımayan ateist Profesördür. 
Ateist bir profesör olduğunu ise nereden çıkarıyorsun beee kardeşim diyebilirsiniz. 

Ben degil bizzat kendisi DİNİN NE KADAR LÜZUMSUZ OLDUĞUNU açıkça beyan ifade ediyor. 


İşte o ifadeler. 

Dine olan bağlılığı da arttı. O zamana kadar neşeli ve becerikli bir insan olan annem o andan itibaren giderek ve sürekli olarak çöktü ve nihayet kendi vücudu iflas etti. Dinin bir insanı nasıl mahvedebileceğinin annemden daha güzel bir örneğini görmedim diyebilirim. 
Saçmalamada sınır tanımayan 

İhtilalcilere selam duran 

27 Mayısı akademisyenler yaptı diyen 

Ateist Prof Celal Şengör 

İşte ecdadını hakir gören o adam, bu adam. 

Ne diyelim. İYİ Kİ CEHENNEM VAR!!! SELÂM VE DUA İLE 


İKİ PROFESÖRÜN TWİTTER DİYALOGLARI HAYRETE DÜŞÜRDÜ 
Sare Albayrak-24 Şubat 2019-siyasetcafe 


Bir yanda ateist Jeolog Profesörü Celal Şengör, bir yanda da dindar profesör Burhan Kuzu.. 
Burhan Kuzu'nun Şengör gafı sosyal medyayı yıktı geçti. işte detaylar; 


Geçtiğimiz günlerde bir radyo programına konuk olan Jeoloji Profesörü Celal Şengör, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen ve tüm Marmara Bölgesi'nde hissedilen 5.5 
şiddetindeki depremi yorumladı. 


Depreme ilişkin olarak '162 İmam Hatip inşa ederken 9 Fen Lisesi yaparsan bir millet deprem tarafından ezilmeye müstehaktır.' yorumunda bulunan Şengör, 'Biz bunlara sıfır büyüklük hasar diyoruz. Bu insanın kendi aptallığının neticesidir. Siz binanızı adam gibi yapmazsanız, kirişleri keserseniz başınıza gelir. Bu başınıza geldiği zaman da müstahak demektir' sözlerini de açıklamasına eklemişti. 


AK Parti'nin kurucularından olan Anayasa Profesörü Burhan Kuzu, Şengör'ün açıklamasını sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşarak şunları söyledi: 


'Prof.Dr. Celal Şengör, "162 İmam Hatip inşa ederken 9 Fen Lisesi yaparsan bir millet deprem tarafından ezilmeye müstehaktır" demiş. Celal hoca kusura bakma ama bu neyin kafası! 
Deprem olması için dua mı ediyorsun? Bu nasıl bir anlayıştır? 


tg Prof Dr Burhan Kuzu © ( Tip diyer | 


Prof.Dr. Celal Şengör, "162 İmam Hatip inşa ederken 9 Fen Lisesi yaparsan bir millet deprem tarafından ezilmeye müstehaktır' 
demiş 

Celal hoca kusura bakma ama bu neyin kafası! 
Deprem olması için dua mı ediyorsun? Bu nasıl bir anlayıştır? 


Burhan Kuzu'nun Şengör'ün deprem açıklamasına yaptığı yorum bir çok sosyal medya kullanıcısı tarafından eleştirildi. 


Şengör'ün açıklamasını anlamadan farklı bir yere çekmeye çalışan Kuzu'nun bu gafı eleştirileri de beraberinde getirdi. 


İşte sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerinde birkaçı; 


e" -p 


Sura ah tdierora yar t (BurhanKuzu adlı kullanıcıya yanıt olarak i i I OE SE m .. 
A  İ İkinizin de Profesör olması ancak sizin 


g» söyleneni anlayamamanızı Celal hocaya nasil 
Tarip et v P ek 

mAn acıkliyacağiz ? 

Hocanın deprem olması icin dua etme ihtimali piya 

hic yok, ama sizin dua etmek disinda hicbir 


siya xmen ®lsoXmen * 22 Şub v sy yapmadiginiz nat @BurhanKuzu @gundogan, tar adlı kullanıcılara yanıt olarak g9 SN Yazi Ea i Celal hoca, herkesin anlayabileceği seviyede yap açıklamanı.. Lütfen ama) Ọ n Or B 
Onaran rit dale r 
Yine yanlış anlamışsınız. İmam hatiplilerin Atatürk Devrimcisi ©NEWNDS - 23 Sub den bilimlerinde sonuncu olduklarından ©BurhanKuzu adlı kullanıcıya yanıt olarak demiş! Bir kez daha okuyun. Çok ayıp. 
Profesörsünüz siz. Bizler anladık da senin nasıl hâla prof olduğunu bir anlayamadık. 
| O 1 2 O 15 sa) 
hatke onot-e 
@Aurhantuzu ath kularra yart Olarak ismailgursoy @analor3000 «77 Sul v 


Celal Şengör'ün sözlerinden bunu aniadiysan başka söze gerek yok. ©BurhanKuzu adlı kullanıcıya yanıt olarak 


Lİ a Celal Şengör'ün “ 162 imam hatip Inşa ederken 9 fen lisesi yaparsan millet 


deprem tarafından ezilmeye müstehaktır” sözünden “deprem duası " anlamını, 


a yanıt olarak Çıkarmak için Prof Burhan Kuzu olmak gerek , 17 yıllık AKP özeti işte bu zorlama kafa olsa gerek 
YE a O a © u Q 6 La 


CHARLES BERLİTZ - İZ BIRAKMADAN https://ebookhanem.blogspot.com/2015/06/charles-berlitz-iz-brakmadan.html 


bırakmadan 


Kitap Adı:İz Bırakmadan 

Yazar:Charles Berlitz 

Yayınevi: Altın Kitaplar 

Baskı Tarihi: Mayıs 1977 

Sayfa:330 

Kaynak:Kendi taramam (niggerman taraması) 


Not:Kitap pdf olarak eksiksiz ve tam metindir.Epub olarak bazı kısımlarda noksanlıklar olabilir. Ancak bu okumaya engel değildir. Düzeltme işi çok vakit aldığından ilerde düzeltme ımkanı olursa o şekilde tekrar paylaşıma açabilirim.Hayırlı okumalar. Yorumunuzu esirgemeyiniz. Ve beğendiyseniz beğen tuşuna basıp paylaşınız. 


Kitap Hakkında:Bugüne kadar bermuda üçgeninde 150 yi aşkın gemi ve uçak kayboldu.Hemde hiç iz bırakmadan.Acaba manyetik bir akım mı bütün bu insan dolu uçakları ve gemileri denizin dibine çekiyor?..Uçan daireler efsanesi gerçek mi?..Yoksa kaybolduklarını zannettiklermiz,insan duygularının algılayamadığı dördüncü boyut'un içine mi giriyorlar?..Berlitz 20.yüzyılın çözemediği bişr sorunu,alabildiğine hareketli bir teknikle ve belgelerle anlatıyor. 


KOZMİK KOD; DOĞANIN DİLİ/KUANTUM FİZİĞİ — HEINZ R. PAGELS 
16 Mayıs 2020-by Murat Kartalkaya-muratkartalkaya.com/ 


İki yıl kadar önce Şamanizm ile ilgili bir kitap okuyordum. O kitapta sürekli şamanizm ile kuantum fiziği benzerliğinden bahsediliyordu. Çok mantıklıydı. Ondan sonra tasavvuf ve kuantum benzerliğini anlatan bir kitap okudum. Yine çok mantıklıydı. Bunun üzerine kuantum fiziğini anlamak için çeşitli kitaplar okudum. Ama bırakın anlamayı kafam iyice karıştı, hatta zaman zaman yandı. 


Heinz R. Pagels'in bu kitabı ise kuantum fiziğine giriş yapmamı sağladı. Anlamamı veya öğrenmemi demiyorum, giriş yapmamı sağladı. Günümüz insanlarının mutlaka okuması gereken bir kitap. Ne yazık ki yeni basımı yok. Ben ikinci elden bulabildim. Şunu söyleyebilirim kuantum için ; Maddi olasılıklar çerçevesinde, sizin gerçekliğiniz bir seçim meselesidir. Bir kere aklınız bunu kabul edince, dünya artık tekrar aynı olmayacaktır. 


Özellikle Y ve Z kuşaklarını anlamak için şart. Y ve Z kuşağı kendilerini anlamak istiyorlarsa da kuantumu öğrenmeliler. Onlar Kuantum çocukları aslında. Özelliklerine bakın, kuantumu okuyun; çocuklar kuantum özellikleri taşıyor. Y kuşağının özelikleri ; çoklu (olasılıklı) görev yapabilen, tatminsiz, özgür, otorite karşıtı. Z kuşağının özellikleri ise; tatminsiz, doğrucu, şeffaf, otorite tanımaz, tüketici. Ben böyle hissettim. Uzay yolu dizisinde seni görür görmez “tısss” diye açılan kapılar bizim için peri masalıyken, bu iki kuşak için fotoselli kapıydı. 
Fotonu (ışının temel parçacığı) tam olarak bilmeseler de onunla yaşamaya başladıklarından bu kuşaklar kuantum kuşağı. 


Gelelim kitabın özetine. Her özette olduğu gibi kendi yorumları mı da katıyorum doğal olarak. 


Newton? a kadar dünyaya Galileo'nun ortaçağa özgü skolastik fiziği egemendi. Newton ile beraber klasik fizik, determinizm egemen olmuştur. Determinizm de, evrenin başlangıcından sonuna gizli bir el ile asla milim şaşmayan bir saat dakikliğinde tüm maddelerin yaradılışı ve hareketleri değişmez şekilde bellidir. Evren sonsuzdur ve sonsuza kadar kurallar milim sapma yapmayacak şekilde bellidir. Doğanın geçmişi ve geleceği en ince ayrıntıya kadar bellidir. 
19.yy sonlarına doğru fizikçilerin maddenin atomik birimlerinin Newton yasalarına uymayıp 


rastgele, tahmin edilemez hareketlere sahip olduğunu ortaya çıkarması ile çökmüştür. Artık Einstein yasaları öne çıkmaktadır. Kuantumun babası olan Einstein ise tüm buluşlarını Determinizm kurallarına uydurmaya çalışmakta kuantum akımının babası olduğunu inkar etmekteydi. Einstein den ilham alan ve hızla kuantum fiziğine gönül verenlere bile karşı çıkıyordu. Çok ilginç değil mi ? Amerika'yı ilk keşfeden Amerigo Vespucci gibi. Einstein “Genel Görecelik Teorisinde”, evrenimizin üç boyutlu alanının kendi etrafında eğrilebileceği ve tıpkı dünyanın yüzeyi gibi sonlu olabileceğini kanıtladı. Uçağa binip tüm dünyayı dolaşsak kendimizi düm düz gidiyormuşuz gibi hissederiz. Oysa bir 360 derece yapmışızdır. Eınstein uzunluk, yükseklik, derinlik kavramlarının yanına zaman kavramını da sokmuştur. 


Peki Enistein kimdir ? Yazar kitabın ilk bölümünde onu tanıtmaya yer ayırmış. Eınstein, 1879 
yılında Almanya'da orta sınıf Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Parlak bir çocuk değildi, kelimeleri hatırlamakta güçlük çekiyordu. Zihni dilsel bağlantılardan kopuktu. 
Kuleler yapıyor, bilmeceler çözüyordu ama konuşmakta zorlanıyordu. Ailesi dinci olmayan, liberal yapıdaydı. Yahudi olmalarına rağmen oğullarını katolik okuluna gönderdiler. Yüzyılın başında tüm dünyada din ve aile sembollerinin yerini edebi, politik veya bilimsel kültürün semboller almaya başlamıştır. Bunda en çok etkilenen çocuklardan biride Einstein olmuştur. 
12 yaşına geldiğinde amcasından Öklid'in Geometri kitabını aldı. O günden sonra bu kitap 
Einstein'ın İncili olacaktı. Zor bir çocuktu. Alman okullarının askeri disiplininden nefret ediyordu. Kendi yaşıtlarıyla aynı ortamlara nadir giriyor, öğretmenleri tarafından anlaşılamıyordu. Hatta öğretmeni tarafından okuldan kovuldu. Öğretmeninin biri onun için “ Okula gelmemesi, gelmesinden son derece daha faydalıdır “ demiştir. On dört yaşına geldiğinde ailesi iflas edip İtalya'ya gitti. Okumak için bir yıl Almanya'da kaldıysa da bir yıl sonra İtalya” ya ailesinin yanına gitti. Lise sonrası fizikçi olmak için Zürih üniversitesi sınavlarına girdi ama başarılı olamadı. İşviçre? de bir hazırlık okulundan diploma aldıktan sonra Zürih enstitüsüne fizik eğitimi almak için kayıt oldu. 


Deneysel fizik artıkça ,klasik fizikin tahtı sarsılıyordu. Radyoaktivite ortaya çıkmıştı. Yani belli maddeler kendiliğinden hem parçacık hem ışın yayılması etkisi gösteriyordu. Hiçbir madde ışık hızını geçemez.Işık hızı, evren için hız sınırıdır. Hız artıkça, zaman yavaşlar ve ışık hızına ulaşılınca zaman durur. 


Richard Feynman ;” doğada her şey, birbirlerinden biraz uzakta olduklarında birbirini çeken fakat, birbirlerine sıkıştırıldıklarında ise birbirini iten, aralıksız bir hareket içinde dolaşan atomlardan yapılmıştır.” Sürekli biriyle dip dibe olmak sizi sıkıyor mu, aşırı kalabalıklarda bunalıyor musunuz !? Son derece normal atomik fıtratınız böyle :::)) 


Eskiden ışık dalga biçimli olarak görülüyordu. Eistein ise ışığın daha sonra foton olarak anılan ışık parçalarından ( küçük enerji paketlerinden) oluşan parçacıklar yağmuru olduğunu ispatladı. Bilimde yaratıcı hareket, özel olandan (fotoelektirik etkisi) genel olana ( ışığın doğasına) doğru gider. Kişi bir kum tanesinde evreni görebilir. Tüme varım mı diyorduk biz buna !? Galiba öyle. 


Einstein? a göre ışığın hızı mutlak ve değişmezdir. Siz bisiklet ile saatte 10 km hızla giderken yanınızdan 120 kim hızla geçen bir araba için siz duruyorsunuzdur. Işık hızı ise kime ve neye göre olursa olsun her zaman aynı ve bizim hızımızdan bağımsızdır. Yürümeye karar verdiğinizde beyninizden gelen sinyal ilk adımınızı attıktan yarım dakika sonra diğer ayağınızı adım artırtır. Işık beyninizin gönderdiği bu sinyalden bile hızlıdır. Işığın 11 milyon mili geçmesi yaklaşık bir dakika alır. 


Sezgilerimizle çelişkiye düştüğümüzde uzay ve zamanın göreceli oluşu bizi rahatsız eder. Her şeyin biz ne yaparsak yapalım belli kuralları olması aslında içten içe sevdiğimiz bir ilkedir. 
“Ne yaparsam yapayım kaderin önüne geçemem” ya da “ Biz ne yapsak boş , dünyayı 10 aile yönetiyor. Onlar ne derse o oluyor “ . Oysa kuantum diyor ki ; ne yaparsan yap hiç bir şey kesin aynı sonucu vermez. 


Ayrıca fizikçiler enerjinin sakınımı yasasını buldular. Enerji ne yaratılabilir, ne de yok edilebilirdi. İnsan da bir enerji ise ölüm yok mu yani ?! Yani E=mc2 denkleminde özetlendi. 
Kütle ve enerji kütle birbirinin farklı görünümleridir. Çevrenizde gördüğünüz tüm kütleler bir çeşit bağlı enerjidir. Bağlı enerjinin minnacık bir miktarının serbest kalması nükleer patlama benzeri bir sonuca yol açacaktır. Artık yıldızların enerjisinin kaynağını biliyoruz. Büyük patlama sırasında kütle ve enerji serbestçe birbirine dönüşebilmekteydi. Belki gelecekte bir gün tekrar aynı şey olacaktır. 


Newton'un başına ağçatan elma düşmesi sonucu yer çekimi kuvvetini bulduğunu bilirsiniz. 
Oysa kuantumcular yer çekimi kadar sizinde yeri çektiğinizi gösterdiler. Her kütle de olduğu gibi tüm gezegenler gerilmiş bir çarşafın üzerine çeşitli mesafelerle bırakılan ağır toplar gibi çarşafı aşağı doğru çukurlaştırırlar. Gezegenler birbirlerine göre aynı hizada değildir. 
Gezegenin kütlesinin ya da herhangi bir kütlenin yanındaki uzayı eğri yapması onun geometrisini değiştirmesidir. Aynı adama farklı yerlerden bakan insanların adam hakkında farklı fikirleri olması hissedilen bükülmededen olabilir mi diye düşündüm kitapta bu bölümün deneylerini okurken. 


1-)Genel görecelik kuramının ilk testi ışığın güneşin kenarından bülülmesidir. Güneş tutulması sırasında güneşin arkasında kalan yıldızların ışıkları önlerinde güneş olmasına rağmen dünyadan görülebilir. Işık bülümektedir. 2-)Genel görecelik kavramının ikinci testi, gezegenlerin arasındaki mesafelerde küçük kaymaların saptanmasıdır. 100 yılda 43 saniyelik bir yay kayması. 3-) Gemel görecelik kavramının üçüncü testi saatlerin kütlesel çekim alanında daha yavaş çalışmasıdır. Kütlesel çekim kuvveti ne kadar kuvvetli ise saat o kadar yavaşlar ve zamanda da yavaşlar. Kütlesel çekim yüksek bölgelerde daha kuvvetlidir. Yüksek bölgelerde yaşayan insanlar deniz seviyesindeki bölgelerde yaşayanlara göre daha geç yaşlanırlar. 


Geceleyin gökyüzüne baktığımızda yıldızlarla dolu olduğunu görürüz. Gördüğümüz tüm yıldızlar ev sahibi galaksimiz olan Samanyoludur. Ve milyarlarca galaksiden biridir. Genel görecelik kavramına göre evren statik olamazdı. Galaksilerin gazı genişlemekte veya büzülmekte olmalıydı. Friedmann isimli bilim adamı, galaksiler gazının yoğunluğu kritik bir değerin altında olursa ,evrenin açık olduğu ve sonsuza büyümeye devam edeceğinin galaksilerin gittikçe birbirlerinden uzaklaşacaklarını gösterdi. Eğer galaksilerin kritik değerin altında ise evren kapalı olacak ve sonunda büzüşecektir. Bugün sahip olduğumuz bilgi kritik noktanın altında olduğumuz ve açık evrende bulunduğumuzdur. Evren, evrim geçirmeye devam ediyor. Fakat daha çok madde keşfedilirse o zaman önce genişleyip sonra büzüşecek, dolayısıyla evren kapalı hale gelecektir. Bu bölümü okuyunca düşündüm. Gelmiş geçmiş ve şu anda yaşayan tüm insanları milyarlarca galaksili bir evren içinde bir yere koyarsak, hepimiz ancak tek bir kum tanesi olabiliriz. Yaradanın her şeyi yaratan olduğuna iman ediyorsak, bir kum tanesinin başını örtmesi, yemesi içmesi, giyinmesi ne kadar önemli olabilir ki. Yada bir yere onun adına bir mabet yapılması. Oysa insanlar bunlar yüzünden birbirini öldürdü tarih boyunca, halende öldürüyor. Yaradanın koca evrendeki enerji dalgalarından gözlemleyebileceğimiz kadarını kural olarak mı yaşıyoruz ve yaşatmaya çalışıyoruz. Herkesin Yaradanın enerjisini gözlemlediği an, gözlemcinin kişiselliği ve diğer doğal koşullardan dolayı mı bu kadar çok din, mezhep, tarikat var!? 


Newton'un determinizmine göre saat gibi işleyen bir nesnellik vardır. Sen arkanı dönsende, dönmeyip gözlemlesende evren ve tüm nesneler oradadır. Kuantum fiziğine göre ise elektronların atomların etrafındaki sıçramaları rastgele oluşur. Sadece sıçramaların olasılığını bilebiliriz. Büyük saatin küçük çarkları, yani atomlar determist kurallara uymaz. Ayrıca evren bizim gözetlememiz ile ortaya çıkar. Neyin var olduğu kısmen neyi görmeyi seçtiğimize bağlıdır. Yani gerçekçilik kısmen gözlemci tarafından yaratılır. Aklıma şu geliyor bu cümleyi okuyunca. Evrende iyilik, kötülük, güzel, çirkin yok ya da hepsi var. Biz hangisini gözlemlersek dünyanın o yönü ağır basıyor . Olabilir mi gerçekten !? Sipritüellerin görüşü bu aynı zamanda. Onlarda mı kuantuma dayanıyor yani !??! 


Fizikçiler 19. yy başında red edilen simyacılık gerçek oldu. Radyoaktif transmutasyon olarak adlandırılan kurşunu altına çevirmeyi 19.yy sonunda gerçekleştirdiler. 1911 yılında atomun resmi çizildi. Atomun kütlesi daha sonra çekirdek olarak isimlendirilen, minik pozitif elektrik yüklü bir nüvede yoğunlaşmıştı. Negatif elektrik yüklü, çok küçük kütleleri olan elektronlar ise, çekirdek etrafında büyük bir bulut oluşturuyor ve atomun büyüklüğünü etkiliyorlardı. 


Fizikçilerin yapabileceği en iyi şey parçacıkların olasılık hareketlerini belirlemektir. Kuantum terosinin tüm yapabildiği dalga şeklini ve böylece kuantum parçacığının belli özelliklere sahip olma olasılığını kestirebilmektir. Oysa klasik fizik, tek tek ölçümlerin sonuçlarının kesin olduğuna inanır. Yaradan bile size bazı olayların oluşu konusunda yalnızca olasılıkları verir, kesinliği değil. Düşünüyorum da Kuran kesinlik bildirir derler. Oysa bence kesinlik yok sanki. 
Ayetlerde “ af dileyin, umulur ki affedilirsiniz, Allah çok affedicidir.” ya da “ Günahdan, haramdan uzak durun, bol sevap işleyin umulur ki cennete gidersiniz” şeklinde tanımlamalar var. Her şeyi eksiksiz bile yapsan cennete girmek veya affedilmek kesin değildir. Onu Allah bilir. 


Kuantum gerçekçiliği ile ilgili iki bilim adamı Kopenhag yorumu diye iki noktaya vurgu yapıyorlar. Birinci nokta kuantum gerçekçiliği belirli değil, istatistikseldir. Gözlemlenmiş bir fenomen olana kadar, hiçbir fenomen bir fenomen değildir. Gözlem yapılmadan bilemeyiz. 
Gözlem yapan kişi, ortam, geçmiş bilgi v.s gözlemin sonucunu etkileyebilir. 


Kuantuma göre her belirli olay bir olasılık dağılımın bir kısmı olabilir ve görülmeyen elin etkisi altındadır. Biz milyonlarca olasılıktan gözlemlediğimizi algılarız ve algıladığımızı gerçek diye nitelendiriz yani. Ben bu cümleden bunu anlıyorum. 


Gaz nedir !? Yüzyıllarca insanlar gazların sürekli maddi ortamlarda olduğunu sandılar. Fakat aslında, gazlar birbirlerine ya da bir duvara çarpana kadar düzgün hatlarda uçuşan milyarlar üstü milyarlarca molekülden oluşur. Birbirlerine çarpmaya başladıklarında ise deliler sirkine dönerler. Termodinamiğin yasalarını, parçacık hareketlerinin dağılımı ile ilgili ifadeler olarak elde etmek, istatistiksel mekaniğin temel başarısıdır. Parçacık bazında sıcaklı ve basınç yoktur. Çok sayıda parçacık olursa sıcaklık ve basınç kollektif olarak ortaya çıkar. Sıcaklık ve basınç, bir parçacıklar topluluğunun hareketlerinin dağılımının ortalama özellikleridir. Bir dine, millete, gruba v.b insanların tek tek tepkileri ile hep birlikte tepkileri gibi. Sürü psikolojisi diyoruz ya. O topluluk içinde hareket etmeye başladın mı artık kendin gibi olamıyorsun sanki. Termodinamiğin yasalarından bir olan Entropi, bir fiziksel sistemin ne kadar düzenlenmemiş olduğunu gösteren niceliksel bir ölçüdür, sistemin dağınıklığının ölçüsüdür. Dağınıklık evrenin temel yasasıdır. Düzenli tutmak her zaman zordur. İkinci yasa ise kapalı sistemlerde karışıklık artar . Kapalı sistemde her şey parçalara ayrılır, her şey çöker, harabe halini alır. Artık ışığı olmayan başka bir şeye dönüşür. Kapalı toplumlarda da aynı şey olmaz mı diye düşünmeden edemedim. Baskıcı, otoriter rejimlerde tek tip adamlar, tek tip görüşler, tek tip yaşam belli bir süre sonra insanın içten içe ışığının sönmesini, ahlaki 


değerlerini yitirmesine yol açar. 20 yy. da yaşadık öyle değil mi böyle şeyleri. Tabi tüm kuantum yasalarında olduğu gibi Entropi artış yasası da mutlak şekilde kesin değildir,istatistikseldir. 


Redüksiyonizm ( indirgemecilik) bir dizi düzeyler olduğunu savunur. En alt düzeyde, atomaltı parçacıklar bulunur ve bunlardan atomların ve moleküllerin kimyasal özellikleri elde edilir. 
Moleküller yaşayan ve yaşamayan şeyleri oluştururlar ve moleküllerin ve hücrelerin davranışından tek tek insanların davranışını belirlemek mümkündür. Bunlarda sosyal düzen ve kurumları oluştururlar. DNA sını değiştirirsek insan değişir, insan değişirse toplum ve dünya değişir demek geldi içimden. Sipritüellerinde dediği gibi “ sen değişirsen, dünya değişir”. 


Doğa kusur konusunda hiç bir şey bilmez; kusur, doğanın insan tarafından kavranışıdır. Biz doğanın parçası olduğumuz ölçüde mükemmeliz; mükemmel olmayan insanlığımızdır. Ve ironik olarak, kusurluluk ve hata konusundaki kapasitemiz nedeniyle özgür yaratıklarız. 
Hiçbir taş ya da hayvanın zevkine varamayacağı bir özgürlüktür bu. 


Tekrar elektronlara dönelim. Kuantum teorisine göre, elektron bir su dalgası veya bir madde dalgası gibi davranmaz. Bir dalga gibi davranan şey, elektronların bulunması ile ilgili olasılık yüksekliğidir (olasılık dalgaları). Elektrona baktığınız anda o bir parçacıktır. Fakat ona bakmıyor olduğunuz anda o tekrar bir dalga gibi davranır. Elektron, uzayda bir noktada gerçek bir parçacık olarak, ancak biz onu doğrudan gözlemlersek vardır. İnsan dünyası önceden belli olmayan olaylardan etkileniyorsa, bu durum insan ölçüsündeki olaylarda nesnellik olmadığı; onların ancak biz onları gözlemlersek var oldukları anlamına gelebilir mi Val 


Doğa gerçek yerel olmayan etkileri önlemek için olağanüstü bir ustalıkla bulunmuştur. 
Evrendeki tüm şeylerden, hangisinin rastgele şekilde değiştirildiğinde değişmeden kalacağını sorarsak, bunun cevabı bir rastgele dizi olacaktır. 


Fiziğin geleceğinde uzaklara da gidebilir ve kuantum teorisine yeni yaklaşımlar bulunabilir. 
Belki de kuantum toerisine yeni yaklaşımlar bulunabilir. Belki de kuantum teorisi deneysel olarak yalnış veya eksiktir, bu mantıksal olarak olanaksız bir şey değildir. Şüphe yok ki kuantum gerçekçiliğine giden yolda hala keşfedilecek inanılmaz şeyler vardır. 


Tüm bilim, nesnel bir gerçekliğin ( bizim onu bilmemizden bağımsız olarak var olan bir nesneler dünyası) varlığı üzerine dayanmaktadır. Tüm dünyanın bilimine sahip olduğumuzu iddia etmemeliyiz. Onu gözlemlemediğimiz ve onun farkında olmadığımız sürece dünyanın nesnelliğini rededersiniz, o zaman tekbenciliğe , bilincinizin var olan tek bilinç olduğu inancına varırsınız. 


Kısaca kuantum gerçekçiliğini tanımlayacaksanız birini seçmelisiniz. Maddi olasıklıklar çerçevesinde, sizin gerçekliğiniz bir seçim meselesidir. Bir kere aklınız bunu kabul edince, dünya artık tekrar aynı olmayacaktır. Maddi dünya gerçekte bu düşünme şeklini bize kabul ettirmiştir. Bunu merak etmekten kendimi alamam. Fiziksel dünyanın gerçek gizi , hiç giz olmadığıdır. Biz gördükçe keşfettik sanırız. Gerçekliği her zaman bilemememiz onun bizden çok uzak olmasından değil, bizim ona çok yakın olmamız sebebiyledir. Zar atan yaradanın evinde bir çok oda vardır. Bir defada yalnız bir odada oturabiliriz, fakat gerçeklik tüm evdir. 
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2/ el-Bakara -29- O'dur ki yeryüzünde bulunan her şeyi sizin için yarattı. Sonra irâdesi yukarıya yönelip orayı da yedi gök hâlinde sağlamca nizâma koydu. O her şeyi hakkıyla bilir. 


189- Sana hilâlleri sorarlar. De ki: Onlar insanlar için; özellikle hac için vakit ölçüleridir. 
Evlere arka taraftan girmeniz fazilet değildir. Asıl fazilet, haramlardan sakınan insanın gösterdiği fazilettir. Öyleyse evlere kapılardan girin. ALLAH'a karşı gelmekten sakının ki umduğunuza kavuşasınız. 


6 el-En'âm -96- Karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran O'dur. Geceyi dinlenmeniz, güneş ve 
ay'ı da vakitlerinizi hesaplamak için O yarattı. İşte bütün bunlar, Aziz ve Alim (mutlak gâlib ve her şeyi hakkıyla bilen) ALLÂH”ın takdiridir. 


7/ el-A'râf -54- Rabbiniz o ALLÂH'dır ki gökleri ve yeri altı günde yarattı. Sonra da Arş'a istivâ” buyurdu. O ALLÂH ki geceyi, durmadan onu kovalayan gündüze bürür. Güneş, ay ve bütün yıldızlar hep O'nun buyruğu ile hareket ederler. İyi bilesiniz ki yaratmak da, emretmek yetkisi de O'na mahsüstur. Evet o Rabbülâlemin olan ALLÂH ne yücedir! 


10/ Yünus -3- Sizin Rabbiniz gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra da Arşı üzerinde hükümrân olan, her işi yerli yerince çekip çeviren ALLÂH’ dır. Kendisinden izin çıkmadıkça, O'nun katında hiçbir şefâatçi iş bitiremez. İşte Rabbiniz, bu vasıflara sahib olan ALLÂH'dır. 
Öyleyse O'nu bir tanıyarak, yalnız O'na ibâdet ediniz. Hâlâ gerçekleri düşünmeyecek misiniz? 


5- O'dur ki güneş'i bir ışık yaptı. Ay'ı da bir nür kılıp, ona birtakım konaklar ta'yin etti ki yılların sayısını ve vakitlerin hesabını bilesiniz. ALLÂH, bunları boş yere değil, ancak hikmeti mücibince, sabit bir gerçek olarak yaratmıştır. Bilip anlayacak kimselere ALLÂH âyetleri böylece açıklar. 


6- Gece ve gündüzün sürelerinin değişerek peş peşe gelmesinde, ALLÂH”ın göklerde ve yerde yarattığı bunca varlıklarda, elbette ALLÂH”ı sayıp kötülüklerden sakınacak kimseler için nice deliller vardır. 


13/ el-Ra'd -2- ALLÂH O'dur ki gökleri, sizin de görüp durduğunuz gibi, direksiz yükseltti. 
Sonra da Arş'a istivâ” etti. Güneş'i ve ay'ı hizmet etmeleri için sizin emrinize âmâde kıldı. 
Bunlardan her biri belirli bir vakte kadar dolaşmaktadır. Bütün işleri O yönetir. Âyetleri size açıklar ki Rabbinize kavuşacağınıza imân edesiniz. 


15/ el-Hicr -16-17-18- Gerçekten Biz, gökte burçlar yarattık ve onları seyredenler için yıldızlarla süsledik. Hem onu kovulmuş her şeytandan koruduk. Ancak kulak hırsızlığı edenler olursa, onu da parlak bir ışık kovalar. 


16/ en-Nahl -16- Yol bulmada yararlanacağınız daha birçok alâmetler, işâretler koydu. 
Yıldızlarla da bir kısım insanlar yol bulurlar. 


21/ el-Enbiyâ -32- Göğü de dengesizliğe düşmekten korunmuş bir tavan durumunda yarattık. 
Onlarsa hâlâ gökteki delillerden yüz çevirmektedirler. 


33- Geceyi ve gündüzü, güneş'i ve ay'ı yaratan O'dur. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. 


22/ el-Hac -61- Bu böyle çünkü ALLÂH öyle sınırsız kudret sahibidir ki gâh gündüzü kısaltarak geceyi uzatır, gâh geceyi kısaltarak gündüzü uzatır ve çünkü ALLÂH Semi'dir, Basir'dir (her şeyi hakkıyla işitip görmektedir). 


23/ el-Mü'minün -17- Yine şu da bir gerçektir ki Biz sizin üstünüzde yedi tabaka yarattık. Biz yaratmadan da, yarattıklarımızdan da habersiz değiliz. 


25/ el-Furkân -59- Gökleri, yeri ve ikisinin arasında olan şeyleri altı günde yaratan, sonra da arşı üzerine hükümrân olan O'dur. O Rahmândır, sen O'nu, o her şeyi bilene sor. 


35/ Fâtır -13- O gâh gündüzü kısaltarak geceyi uzatır, gâh geceyi kısaltarak gündüzü uzatır. 
Güneş ve ay'ı emri altında hizmete koşturan da O'dur. Bunlardan her biri belirlenmiş bir vâdeye kadar akıp gider. İşte bütün bunları yapan, Rabbiniz olan ALLÂH'dır. Hâkimiyet O'nundur. Ey müşrikler sizin Ondan başka yalvardığınız putlar ise bir çekirdek zarına bile hükmedemezler. 


36/ Yâsin -37- Onlara bir delil de gecedir ki, Biz ondan gündüzü sıyırıp soyarız, birden karanlığa gömülürler. 


38- Güneş de bir delildir onlara, akar gider yörüngesinde. O Aziz ve Alim'in (o üstün kudret sahibinin ve her şeyi bilenin), yaratması böyle olur işte! 


39- Ay için de birtakım safhalar, duraklar ta'yin ettik; dolaşa dolaşa, Nihayet eski hurma salkımının çöpü gibi kuru, sarı, kavisli bir hâle gelir. 


40- Ne güneş ay'a kavuşabilir, ne gece gündüzün önüne geçebilir. O gök cisimlerinden her biri, birer yörüngede akar, durur.. 


37/ es-Sâffât -6- Biz dünyaya en yakın semâyı yıldızlarla süsledik. 


41/ Fussilet -10- O, yerin üstünde yüce dağlar yarattı, orayı bereketli kıldı ve orada arayıp soranlar için gıdalarını, bitkilerini ve ağaçlarını tam dört günde takdir etti, düzenledi. 


11- Sonra irâdesi bir gaz hâlinde olan göğe yöneldi. Ona ve yere şöyle buyurdu: “İsteyerek de olsa, istemeyerek de olsa emrime gelin!” onlar da: “Gönüllü olarak geldik” dediler. 


12- Derken, iki gün içinde, gökleri yedi kat olarak şekillendirdi ve her bir göğe kendisine ait işi vahyetti. Biz dünya semâsını kandillerle, yıldızlarla süsledik, bozulup yıkılmaktan koruduk. İşte bu, Aziz ve Alim (üstün kudret sahibi, her şeyi en mükemmel tarzda bilen) ALLÂH'ın takdiridir. 


51/ ez-Zâriyât -47- Göğü Biz çok sağlam bir şekilde bina ettik, onu genişleten Biziz. Çünkü Biz geniş kudret ve hâkimiyet sahibiyiz. 


65/ et-Talâk -12- ALLÂH O yüce yaratıcıdır ki yedi kat göğü ve yerden de onların benzerini yaratmıştır. ALLÂH”ın emri ve hükmü bunlar arasında inip durur ki, ALLÂH”ın her şeye kadir olduğunu ve ALLÂH”ın her şeyi ilmiyle ihâta ettiğini, O'nun ilmi dışında hiçbir şey olmayacağını siz de bilesiniz. 


67/ el-Mülk -5- Biz yere en yakın göğü lambalarla donattık. Onları şeytanlara atılan mermiler yaptık. Hem onlara alevli ateş hazırladık. 


71/ Nüh -15- Görmez misiniz ki ALLÂH yedi kat göğü tam birbiri ile uyum içinde yarattı? 
16- Gökte ay'ı bir nür, güneş'i ise lâmba yaptı. 

79/ en-Nâzi'ât -28- ALLÂH onu direksiz yükseltti ve kusursuz işleyen bir sisteme bağladı. 
29- Gecesini karanlık, gündüzünü parlak şekilde açığa çıkardı. 

30- Sonra da yeri döşeyip yerleşmeye hazırladı. 

86/ et-Târık -1- Göğe ve târıka andolsun. 

2- Târıkın ne olduğunu sen ne bileceksin? 


3- O, (ışığıyla karanlığı) delen yıldızdır. 
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Astronomi Evrenin Genişlemesi 

Astronomi biliminin henüz gelişmemiş olduğu bir dönemde, on dört asır önce indirilen Kur'an-ı Kerim'de evrenin genişlediğinden şöyle bahsedilir: 

“Biz göğü “büyük bir kudretle” bina ettik ve şüphesiz biz (onu) genişleticiyiz.” (Zariyat Suresi: 47) 

Bu ayette geçen “sema (gök)” kelimesi Kur'an'ın pek çok yerinde uzay ve evren anlamında kullanılır. Nitekim burada da bu anlamda kullanılmıştır ve evrenin genişleyici olduğu bildirilmiştir. Türkçeye “Şüphesiz Biz genişleticiyiz olarak çevrilen Arapça “innâ lemüsiün” ifadesindeki “müsiün” kelimesi, “genişletmek” anlamına gelen “evsea” fiilinden türemiştir. 
“Le” ön eki de takip ettiği isim ya da sıfata vurgu ekleyerek “çok fazla” anlamı katmaktadır. 
Dolayısıyla bu ifade; “Biz göğü veya evreni çok fazla genişletiyoruz” anlamı taşımaktadır. 
Bilimin bugün varmış olduğu sonuç da Kur'an'da bize bildirilenle aynıdır. 

20. yüzyılın başlarına dek bilim dünyasında hâkim olan tek görüş, “evrenin durağan bir yapıya sahip olduğu ve sonsuzdan beri süregeldiği” şeklindeydi. Ancak, günümüz teknolojisi sayesinde gerçekleştirilen araştırma, gözlem ve hesaplamalar evrenin bir başlangıcı olduğunu ve sürekli olarak “genişlediğini” ortaya koydu. 


Rus fizikçi Alexander Friedmann ve Belçikalı evren bilimci Georges Lemaitre, 20. yüzyılın başlarında evrenin sürekli hareket halinde olduğunu ve genişlediğini teorik olarak hesapladılar. 


Bu gerçek, 1929 yılında gözlemsel olarak da ispatlandı. Amerikalı astronom Edwin Hubble kullandığı dev teleskopla gökyüzünü incelerken, yıldızların ve galaksilerin sürekli olarak birbirlerinden uzaklaştıklarını keşfetti. Bu buluş astronomi tarihinin en büyük keşiflerinden biri sayılmaktadır. 


Yıldızlar ve galaksiler sadece bizden değil, birbirlerinden de uzaklaşıyorlar. Her şeyin sürekli olarak birbirinden uzaklaştığı bir evren ise, sürekli “genişleyen” bir evren anlamına gelmektedir. Evrenin genişlemekte olduğu, ilerleyen yıllardaki gözlemlerle de kesinlik kazandı. 

Konuyu daha iyi anlamak için, evreni şişirilen bir balonun yüzeyi gibi düşünmek mümkündür. 
Balonun yüzeyindeki noktaların balon şiştikçe birbirlerinden uzaklaşmaları gibi, evrendeki cisimler de evren genişledikçe birbirlerinden uzaklaşmaktadırlar. 


Bu bilimsel gerçek, henüz hiçbir insan tarafından bilinmezken, Kur'an'da asırlar önce açıklanmış ve evrenin genişlemekte olduğu açıkça bildirilmiştir. 

Bu ise Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğunu çok parlak bir şekilde göstermektedir. Zira 20. 
asırda ancak keşfedilebilen bilimsel bir gerçeğin, bundan 14 asır evvel bir beşer tarafından haber verilmesi ancak şu iki şeyden biri ile mümkündür: 


1- Bir beşer bu bilimsel gerçeği tek başına keşfetmiştir. 


2- Bu haber, evreni yaratan ve onu genişleten Allah'ın haberidir. 

Birinci şıkkı kabul etmek mümkün değildir. Çünkü on dört asır önce, teleskopun isminin bile bilinmediği bir devirde, son derece gelişmiş dev teleskoplarla ancak keşfedilebilen bir hakikatin keşfi mümkün değildir. 


Hatta bu sebepten dolayıdır ki, Dünya tarihinin en büyük dehaları bile gözlemleriyle ve formülsel uğraşlarıyla genişleyen dinamik Evren modelini çizememişlerdir. 


Demek bu haber, on dört asır önce, teknolojinin olmadığı bir dönemde, çölde yaşayan ve okuma yazma bilmeyen bir beşerin kendi sözü olamaz. 

O halde geriye iki şıkkı kabul etmekten başka bir çare yoktur ki; bu haber, evreni yaratan ve onu genişleten ve bu mucizevi haberi Elçisi Hz. Muhammed (S.a.v.) ile insanlara haber veren Allah'ın haberidir. 

Ve bu haberin geçtiği kitab da O'nun kitabıdır. 


Göklerle Yerin Birbirinden Ayrılması 


“O inkâr edenler görmüyorlar mı ki, (başlangıçta) göklerle yer, birbiriyle bitişik iken, biz onları ayırdık ve her canlı şeyi sudan yarattık. Yine de onlar inanmayacaklar 

mı?” (Enbiya Suresi: 30) 

“Birbiriyle bitişik” olarak tercüme edilen “ratk” kelimesi, Arapça sözlüklerde “birbiriyle iç içe, ayrılmaz durumda, kaynaşmış” anlamlarına gelir. Yani tam bir bütün oluşturan iki maddeyi tanımlamak için bu kelime kullanılır. 


Ayette geçen “ayırdık” ifadesi ise Arapça “fatk” fiilidir ki, bu fiil; bitişik durumdaki bir nesneyi yarıp, parçalayıp dışarı çıkması anlamına gelir. Örneğin tohumun filizlenerek topraktan dışarı çıkması arapçada bu fiille ifade edilir. 

Şimdi ayete tekrar bakalım. Ayette göklerle yerin birbiriyle bitişik, yani “ratk” olduğu bir durumdan bahsediliyor. Ardından bu ikisi “fatk” fiili ile ayrılıyorlar. Yani biri diğerini yararak dışarı çıkıyor. 

Gerçekten de Big Bang/'in ilk anını düşündüğümüzde, evrenin tüm maddesinin tek bir noktada toplandığını görürüz. Diğer bir deyişle her şey, hatta henüz yaratılmamış olan “gökler ve yer” bile bu noktanın içinde, birbiriyle iç içe, ayrılmaz durumdadırlar. Yani ayette ifade edildiği gibi birbiriyle iç içe, “ratk” durumundaydılar. Ardından bu nokta şiddetli bir patlamayla yarılıp ayrıldı. Yani Kur'an'ın “fatk” kelimesiyle beyan ettiği ayrılma fiili meydana geldi. 
İşte Kur'an, bilim adamlarının asrımızda ancak keşfedebildiği; Âlemin tek bir parça olup, daha sonra Big-Bang adını koydukları patlamayla birbirinden ayrılarak şu kâinatın oluştuğunu bundan 1400 sene evvel haber veriyor. 


Elbette bu muzicevi haberi, ümmi olan ve okuma yazma bilmeyen bir beşerin ilmine dayandırmak mümkün değildir. Bunu kabul etmek, hakikate göz kapamaktır. 

O halde Kur'an; “Göklerle yer, birbiriyle bitişik iken, Biz onları ayırdık” ayetinin tasdikiyle Allah'ın kelamıdır. 


Evrendeki Mükemmel Yörüngeler 


“Ne güneş aya yetişip çarpar, ne de gece gündüzü geçebilir; onların her biri kendi yörüngesinde yüzerler”(Yasin: 40) 

“Geceyi, gündüzü, Güneş'i ve Ay'ı yaratan Odur. Her biri bir yörüngede yüzüp giderler”(Enbiya: 33) 

“Görmedin mi ki, Allah geceyi gündüze sokuyor, gündüzü geceye sokuyor. Güneş ile ayı da emrine boyun eğdirmiştir. Her biri belirli bir süreye kadar akıp 

gidiyor” (Lokman:29) 

“Özenle oluşturulmuş yollara sahip göğe andolsun” (Zariyat: 7) 

Çıplak gözle Evren'in yörüngelerle dolu olduğunu anlamak mümkün değildir. Güneş'in her gün doğup batması, Ay'ın şekil değiştirmesine karşılık, gökyüzündeki yıldızlar, değişmeyen Evren izlenimini güçlü bir şekilde vermektedir. Geceleyin gökyüzüne baktığımızda dakikada binlerce kilometre hızla hareket eden yıldızlar bile bize hiç hareket etmiyorlarmış gibi gözükür. Evren'de bilinen tüm yıldızların, tüm cisimlerin hareket ettiği, ayetin ifade ettiği şekilde Evren'in yörüngelerle dolu olduğu teleskopun bulunması ve bilimdeki gelişmeler sayesinde anlaşılmıştır. 


Yasin Suresi 38. ayette şöyle buyrulmuş: 


“Güneş de bir karar yerine doğru akıp gitmektedir. Bu aziz ve âlim olan Allah'ın takdiridir” 

Tarihin çok uzun bir döneminde insanlar Dünya'yı sabit, Güneş'i ise Dünyanın etrafında dönüyor zannettiler. Sonra Kopernik, Kepler, Galileo ile başlayan süreçte ise insanlar Güneş'in sabit bir şekilde ortada durduğunu, Dünyanın ise sabit bir Güneş'in etrafında döndüğünü zannettiler. Bilimde devrim sayılan bu keşif çok önemliydi ama Güneş'in bu modelde sabit, durağan sayılması yanlış bir kanaatti. 


Daha sonra ise gelişmiş teleskopların sayesinde ve kozmoloji biliminin oluşturduğu birikimle Güneş'in de hareket ettiği, Dünyanın hareket eden bir Güneş'in etrafında döndüğü anlaşıldı. 
Oysa Güneş'in bu hareketi Kur'an'da 1400 yıl önceden açıklanmıştır. 


Güneş'in Dünya etrafında kısır döngü yaptığı fikrine ve Güneş'in hareketsiz bir şekilde durduğu fikrine karşı Yasin Suresi'nin 38. ayeti, Güneş'in bir hedefe doğru akıp gittiğini söyleyerek doğru modeli ortaya koymuştur. 


Güneş saatte 720.000 km'den daha büyük bir hızla Solar Apex adı verilen bir yörünge boyunca Vega Yıldızı'na doğru hareket etmektedir. Dünyanın hem kendi ekseni etrafında, hem Güneş'in etrafında dönerken, aynı zamanda Güneş sistemiyle beraber hareket ettiği de unutulmamalıdır. 


Güneş her sabah doğmakta, her akşam batmaktadır. Fakat tüm bu doğuşları ve batışları her seferinde Evren'in ayrı bir noktasında gerçekleşmektedir. Yani sema denizinde yüzen yıldızlar ve gezegenler, geçtikleri yollardan bir daha geçmeden yörüngelerinde akıp giderler. 


Bu hakikate Saffat Suresi 5. ayette şöyle işaret edilmiştir: 


“O, semâvatın ve yeryüzünün ve bu ikisi arasındakilerin ve doğuların (güneşin doğduğu yerlerin) Rabbidir” 

Bu ayetteki “doğuların rabbi” ifadesiyle anlatılmak istenen şudur; 

“Dünyamızın çok değişik hareketleri vardır. Uzay'ın bir noktasından bir daha geçmemek üzere bütün sistemle birlikte Dünya da hareket halindedir. Dünyanın yuvarlak oluşu sebebiyle bir yerde doğan Güneş aynı anda bir başka yerde batıyor. Gece gündüzü, gündüz de geceyi kovalıyor. O halde Güneş'in doğduğu “yer” değil, “yerler” söz konusudur. Yerkürenin her noktası için sabah saatleri değişiktir. Her yer ayrı ayrı saniyelerde Güneş'in doğuşunu bekliyor. Güneş'i Uzay'ın bambaşka yerlerinden “doğarken” seyrediyoruz. Güneş aynı Güneş, Dünya aynı Dünya, ama Uzay'ın yeri değişik...” 


Şimdi soruyoruz; Acaba Kur'an'ın 1400 sene önce verdiği bu haberin, bilim adamları tarafından tasdik edilmesi ne manaya gelir? Bu sözün tek bir manası vardır. O da; Kur'an'ın, gökleri yaratan, onda yollar takdir eden ve yıldızları o yollarda gezdiren Allah'ın kelamı olmasıdır. 

Zira bu asra kadar yaşamış birçok bilim adamı tarafından reddedilen ve ancak bilim ve teknik asrı olan bu asırda, dev teleskoplarla keşfedilebilen bir hakikatin, 1400 sene evvel okuma yazma bilmeyen, ümmi bir zat tarafından keşfedilmesi mümkün değildir. 


Bunu iddia etmek ise, hakikate göz kapamaktır. 


Demirdeki Sır 
Demir, Kur'an'da dikkat çekilen elementlerden biridir. Kur'an'ın “Hadid”, yani “Demir” adlı suresinde şöyle buyurulur: 


“Ve kendisinde çetin bir sertlik ve insanlar için (çeşitli) yararlar bulunan demiri de indirdik“ (Hadid Suresi: 25) 

Ayette, demir için kullanılan “enzelna” yani “indirme” kelimesi, mecazi olarak insanların hizmetine verilme anlamında düşünülebilir. Fakat kelimenin, yağmur ve güneş ışınları için 


kullanılan “gökten fiziksel olarak indirme” şeklindeki gerçek anlamı dikkate alındığında, ayetin çok önemli bir bilimsel mucize içerdiği görülmektedir. Çünkü modem astronomik bulgular, Dünya'daki demir madeninin dış uzaydaki dev yıldızlardan geldiğini ortaya koymuştur. 

Sadece Dünya'daki değil, tüm Güneş Sistemi'ndeki demir, dış uzaydan elde edilmiştir. Çünkü Güneş'in sıcaklığı demir elementinin meydana gelmesi için yeterli değildir. 


Güneş'in 6000 santigratlık bir yüzey ısısı ve 20 milyon santigratlık bir çekirdek ısısı vardır. 
Demir ancak Güneş'ten çok daha büyük yıldızlarda, birkaç yüz milyon dereceye varan sıcaklıklarda oluşabilmektedir. Nova veya Süpernova olarak adlandırılan bu yıldızlardaki demir miktarı belli bir oranı geçince, artık yıldız bunu taşıyamaz ve patlar. Demirin uzaya dağılması işte bu patlamalar sonucunda mümkün olur. 


Tüm bunlardan anlaşılacağı gibi demir madeni dünyada oluşmamış, Süpernovalardan taşınarak, aynı ayette bildirildiği şekilde “indirilmiştir.” Bu bilginin Kur'an'ın indirilmiş olduğu 7. yüzyılda bilimsel olarak tespit edilemeyeceği ise açıktır. 

Günümüz astronomi bilgileri bize diğer elementlerin de Dünyanın dışında oluştuğunu göstermektedir. Ayetteki “demiri de indirdik” ifadesinde geçen “de” vurgusu bu gerçeğe dikkat çekiyor olabilir. 


Ayrıca ayette demirin insanlar için çok yararlı olduğundan bahsedilmektedir. Halbuki bu ayet indiğinde insanlar demirden ancak kılıç yapıyorlardı. Ama bakın demir ile ilgili son bilimsel verilere: 


Demir atomu olmaksızın evrende karbona bağlı yaşam olması mümkün olmazdı; süpernovalar olmaz, Dünyanın ilk dönemlerinde ısınması gerçekleşmez, atmosfer ya da hidrosfer olmazdı. 
Koruyucu manyetik alan olmaz, Van Allen radyasyon kuşakları oluşmaz, ozon tabakası olmaz, (insan kanında) hemoglobini meydana getirecek hiçbir metal bulunmaz, oksijenin reaktifliğini yatıştıracak metal oluşmaz ve oksidasyona dayanan bir metabolizma meydana gelmezdi. 


Demir atomunun önemi, bu açıklamalarla rahatlıkla anlaşılmaktadır. Kur'an'da özellikle demire dikkat çekilmesi de bu madenin önemini vurgulamaktadır. 


Tüm bunların yanı sıra Kur'an'da demirin önemine dikkat çeken bir sır daha vardır. İçinde demirden bahsedilen Hadid Suresi'nin 25. ayeti oldukça ilginç iki matematiksel şifre içermektedir: 


“EL-Hadid”, Kur'an'ın 57. suresidir. “El-hadid” kelimesinin Arapçadaki sayısal değeri, yani ebcedi hesaplandığında karşımıza çıkan rakam da aynıdır: “57” Sadece “hadid” kelimesinin sayısal değeri 26'dır. 26 sayısı ise demirin atom numarasıdır. 

Şimdi insaf ile düşünelim: 1400 sene evvel, bilim ve tekniğin kelimesinin bile olmadığı bir asırda ve çölde yaşamış bir beşerin, demirin gökten indirildiğini ve onda çok faydaların olduğunu bilmesi mümkün müdür? 

Hangi akıl sahibi bunu kabul eder? Buna rağmen hala Kur'an'a beşer kelamı demek, alemi aydınlatan güneşe gözünü kapatmak gibi bir hezeyandır. Gözünü kapayan sadece kendine gece yapar. 


Geri Döndüren Gök 

Kur'an-ı Kerim'de, Tarık Suresi'nin 11. ayetinde gökyüzünün “geri döndürücü” özelliğinden şöyle bahsedilir: 

“Dönüşlü olan göğe andolsun.” (Tarık Suresi: 11) 
Kur'an meallerinde “dönüşlü” olarak tercüme edilen “rec da “geri döndüren” anlamlarına gelmektedir. 

Bilindiği gibi Dünya'yı çevreleyen atmosfer pek çok katmandan oluşur. Her katmanın, canlılığın yararına yönelik önemli bir görevi vardır. İncelendiği zaman her tabakanın kendisine ulaşan madde ya da ışınları uzaya ya da yeryüzüne geri döndürme özelliklerinin olduğu anlaşılmıştır. Burada atmosfer katmanlarının geri döndürme özelliğini birkaç örnekle inceleyelim. 
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kelimesi, “geri çeviren” ya 


-Örneğin 13 ile 15 km yükseklikteki Troposfer tabakası, yeryüzünden yükselen su buharının yoğunlaşıp yağış olarak yere geri dönmesini sağlar. 


-25 km yükseklikteki Stratosferin alt tabakası olan Ozonosfer, uzaydan gelen radyasyon ve zararlı ültraviyole ışınlarını yansıtarak, yeryüzüne ulaşamadan uzaya geri dönmelerini sağlar. 


-İyonosfer tabakası da yeryüzünden yayınlanan radyo dalgalarını bir uydu gibi yeryüzünün farklı bölgelerine geri yansıtarak, telsiz konuşmalarının, radyo ve televizyon yayınlarının uzak mesafelerden izlenebilmesini sağlar. 


-Manyetosfer tabakası ise, Güneş'ten ve diğer yıldızlardan yayılan zararlı radyoaktif parçacıkları, yeryüzüne ulaşmadan uzaya geri döndürür. 


Gökyüzü tabakalarının henüz yakın bir geçmişte keşfedilen bu özelliğinin yüzyıllar öncesinden Kur'an'da belirtilmesi, Kur'an'ın ancak Allah'ın sözü olduğu ile izah edilebilir. 


Aksi takdirde 1400 sene evvel yaşamış bir beşerin elektro teleskoplarla semayı inceleyip, bu bilgilere kendi başıyla ulaştığını kabul etmek lazım gelir ki, bunu kabul edene zaten insan denilemez. 


Gökyüzü Korunmuştur 
Enbiya Suresi 32. ayette Allah şöyle buyurmuştur: 


“Ve gökyüzünü korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise bunun delillerinden yüz çeviriyorlar.” 

Atmosfer dünyayı çepeçevre kuşatan, gözle görmediğimiz çeşitli gazlardan oluşmuş, 10 bin km.'ye varan kalınlıkta, taştan daha sert bir gaz okyanusudur. Şimdi atmosferin koruyucu özelliklerini maddeler halinde sıralayalım; 


1- Meteor ve gök taşlarına karşı koruması: 

Uzay'dan dünyamıza her gün irili ufaklı milyonlarca meteor düşmektedir. Atmosferimiz bu meteor bombardımanına karşı şeffaf yapısına rağmen adeta çelikten bir set gibi karşı koymaktadır. Atmosfer'in bu özelliği olmasaydı dünya da hayat olmazdı. Yeryüzü ise delik deşik olurdu. Bunun bir örneğine uydumuz Ay'a gidildiğinde tanık olduk. Sağanak halinde yağan taşlar, Ay yüzeyine çarpmış, irice olanları ise Ay'ın kabuğunun içine de girerek derin 


çukurlar oluşturmuştur. Meteorlar, Atmosfer'deki moleküllere, büyük bir hızla çarpmakta, yüksek bir sıcaklık kazanıp buharlaşmakta ve toz parçalarına dönüşerek kaybolmaktadır. 


2- Güneşin zararlı ışınlarına karşı koruması: 

Atmosfer aynı zamanda Güneş'ten gelen zararlı ışınları da filtre eder. Canlılar için öldürücü etki yapan mor ötesi ışınları tutar. Eğer atmosferin ozon tabakası olmasaydı, güneşten gelen zararlı ışınlar filtre edilmeyecek ve dünyada ki hayat yok olacaktı. İşte ayette geçen “korunmuş tavan” ifadesinin, ne kadar yerinde oldu-ğu ve ne büyük hakikatlerden haber verdiği bununla anlaşılır. 


3- Uzayın dondurucu soğuğuna karşı koruması: 

Uzay'daki ısı ortalama —270 °C?’ dedir. Dünya'mız Uzay'ın bu dondurucu soğuğundan yine Atmosfer sayesinde korunur. Atmosfer sahip olduğu özellikler sayesinde güneşten gelen enerjinin çabucak gök boşluğuna geri dönmesini engellemektedir. Ayrıca güneş ışınlarının dağılmasını sağlayarak, güneşi doğrudan görmeyen ve gölge olan yerlerin de aydınlık olmasını olanaklı kılmaktadır. 

Atmosfer, içerisinde oluşan hava hareketlerine bağlı olarak yeryüzünde sıcaklığın dengeli dağılmasını sağlar. Bu yolla çok ısınan yerlerdeki hava kütleleri, az ısınan yerlere taşınır ve bir denge kurulur. Böylece sürekli ısınan ekvator ve çevresinde sıcaklıkların aşırı yükselmesi, devamlı sıcaklık kaybına uğrayan kutup çevrelerinin ise aşırı soğuması önlenmiş olur. 
Kısacası Uzay'ın öldürücü ısıdaki soğuğundan korunmamızdan, dünya da ki yaşanılabilen ısının sağlanmasına kadar tüm olu-şumlar, Allah'ın, Atmosfer'i tüm detaylarıyla mükemmel şekilde yaratması sayesinde mümkün olmuştur. 


Dünya'yı zararlı etkilerden koruyan, yalnızca atmosfer değildir. Atmosferin yanı sıra “Van Allen Kuşakları” denilen ve dünyanın manyetik alanından kaynaklanan bir tabaka da, gezegenimize gelen zararlı ışınlara karşı bir kalkan görevi görür. 


Van Allen Kuşakları olmasaydı dünyada ki hayat mümkün olmayacaktı. Güneş dışındaki yıldızlardan gelen öldürücü kozmik ışınlar, dünyanın etrafındaki bu koruyucu kalkanı 
geçememektedir. Söz konusu plazma bulutları Hiroşima'ya atılan atom bombasının 100 
milyar katına ulaşan değerlere ulaşabilmektedir. 


Güneş'ten de dünyamıza ısı ve ışık dışında, radyasyon ve hızı saniyede 1,5 milyar km.'ye 
varan proton ve elektronlardan oluşan bir rüzgâr gelir. Fakat güneş rüzgârları da dünyanın 40 
bin mil uzağında manyetik halkalar çizen Van Allen Kuşaklarını geçemez ve bizler, hayatımızı tehdit eden tüm bu tehlikelerden hiçbir zarar görmeden yaşamımızı sürdürürüz. 


Yalnız şunu unutmayalım ki, atmosferin tabakalarından, Van Allen kuşaklarına kadar, her şey Allah'ın vazifeli birer memurudur. Hakiki tesir sahibi sadece Allah'tır. Bizi anlatılan tehlikelerden koruyan da onlar değil, bizzat Allah'tır. Onlar sadece, Allah'ın kudret ve azametine birer perdedir ve basit bir sebeptir. Anlatılan bütün bilgilere bu nazarla bakmak gerekir. Yeryüzünde hayatın devam edebilmesi için gökyüzünü koruyucu bir tavan yapan Allah, “Gökyüzünü korunmuş bir tavan kıldık “ayetiyle bu gerçeği bundan tam 1400 yıl önce haber vermiştir. Evet, bu ayet, Kur'an'ın Allah kelamı olduğunun ve asla bir insan sözü olamayacağının delillerindendir. 


Zira asrımızdaki astronomik ve bilimsel çalışmalar ile ancak ortaya çıkan bir gerçek, bundan 
1400 sene önce astronomi ve teknolojinin olmadığı bir zamanda yaşamış, okuma yazma dahi 
bilmeyen bir insanın keşfi asla olamaz. O halde Kur'an, Allah'ın kelamıdır. 


Kuranda Uzay ve Zaman, Karadelikler ve Kıyamet 


1905 ve 1915 yıllarında geliştirilen özel ve genel izafiyet nazariyeleri ile birlikte kainat, 
madde, uzay ve zamandaki anlayışlarımızda ve bakış açımızda köklü değişiklikler 

oldu. Yeni nazariyelere göre; hareket eden saatler yavaşlayabiliyor, cetvellerin boyları kısalıyor, cisimlerin kütleleri, hızları artabiliyordu. Sonsuz uzaylar, fizik ötesi mekan ve dünyalar gündeme gelmişti.;; Bu buluşlarla; fizik bilimi, felsefe ve din alanlarında sınav vermeye başlamıştı. 

Sonraki yıllarda, Bigbang, karadeliklerin keşfi ile birlikte kainat, madde, uzay ve zamandaki anlayışlarımız ve bakış açımız kökten değişikliğe uğradı. Bu buluşlar bilimi,dini inanışlarla parelel hale getirmeye başladı. 

Evrende zamanın genişlemesine (yavaşlamasına) neden olan iki faktör hareket ve yer çekimi özel izafiyet teorisi, hareketin zaman üzerine olan etkisini açıklarkeni genel 

izafiyet teorisi, (çekim alanının) zaman üzerine olan etkisini inceler. Bizi Dünya'ya bağlayan, uçup gitmekten kurtaran, ağırlığımızı oluşturan çekim kuvvetini biliriz. Genel izafiyet nazariyesi çekimi anlatır. Onu bir kuvvet olarak değil, cisimlerin çevresindeki çekim alanlarının, uzay ve zamanın bükülmesi sonucu oluştuğunu söyler. Cisimler, kütleleri ile orantılı çukurluklar oluşturur uzay zamanda. 

Çekim öyle bir etkiye sahiptirki zaman çekimden etkilenir, akışı yavaşlar, hatta karadelik gibi çekimin sonsuzlaştığı yerlerde durur. 

Çekim alanının gücü oranında uzay-zamandaki eğrilik ve bükülme olur..Matematiksel olarak bunlar ispat edilebiliyor.. Çekimin zamandaki tesirini deneysel olarak da görmek 

için Einstein, bir deney önerdi. 1919'da Güneş tutulması esnasında, uzaydaki konumu önceden bilinen bir yıldız üzerinde gözlem yapıldı. Gerçekten de yıldızın ışığı Güneş'in yanından geçerken, Güneş'in çekimi ile eğrildiği (uzay-zaman eğriliği) ve yolunun uzadığı görüldü. Gözlem sonunda elde edilen değerlerle, teorik hesaplarla bulunanlar uyuşuyordu. 
Bu deneyler zamanımıza kadar hemen her yıl güneş tutulmalarından tekrarlandı. Izafiyet teorisi, uzayın eğrildiği ölçüde zamanın da akışının yavaşladığını anlatır. Eğimin en fazla olduğu yerler gök cisimlerinin merkezleridir. 

Çok katlı bir binanın zemin katı ile en üst katı arasındaki zaman farkı ilk defa 1960'ta ölçülebildi. Günümüzde ise, en hassas saatler olan atom saatleriyle yapılan çeşitli deneyler de bu ilkeyi destekledi. 

Süper Sicimler ve Uzay 

Kuantum fiziği maddenin en temel yapıtaşının atomlar ve atomları oluşturan proton ve nötronlar olduğunu daha da ileri gidildiğinde ise proton ve nötronları oluşturan “kuarklar” ile karşılaşıldığını ileri sürüyordu. Sicim teorisi ise kuarkların da ötesinde bir yapıtaşı önerdi. 
Titreşen, hayal edilemeyecek ölçüde küçük enerji sicim'leri... Eğer atomu bir güneş sistemi boyutunda düşünürsek bir sicim'in boyutu ancak bir ağaç kadar olabilir. 

Bir çok bilim adamı maddenin temelinde sicimler bulunduğuna inanıyor şimdi. 

Sicimler parçacık olarak düşündüğümüz şeylerin aslını teşkil ediyor. Hawking'in izinden giden bilim adamları noktasal kuantlar yerine “uzun iğne biçimi” “elif” harfini 

andıran kuant modelini öngördüler. Bunlar dümdüz, kaskatı değildir. Bir iplik ve yay gibi esnektir. İlmek atılmış iplikçikler gibi olan kuant”lardır. Daha sonra onların uç-uca getirilmesiyle Süper sicim (Süper String) teoremine ulaşıldı. Schwarz, Scherk ve Green isimli Britanya grubu, 1988 yılında Membran (zar) teorisinden söz etmeye başladılar. 


Sicimlerin yan yana oluşturduğu yüzeyi, açık yay halinde düşündüler ve bir evren zarı öngördüler.. 

Böylece varlığın sicimlerle izahı önümüzü yep yeni bir bakış açısı ortaya çıkardı.. Bu teoriye göre, bir foton, bir kuark, ya da elektron gibi parçacıklar, hiçbiri diğerinden farklı olmayan ayrı titreşimlerde salınan sicimlerdir. Sicimler o kadar küçüktür ki atom sistemi sicimlerin yanında Güneş sistemi kadar devasa boyuta yükselir. 

Tabiatta görülen atomaltı parçacıkları, tıpkı bir keman telinin farklı şekillerde titreşir ve her türlü farklı müzikal notalar çıkartır. 10 üssü (-33) cm uzunluğunda (ya da çapında) süpersicimlerin böyle farklı rezonansta titreşmesi ahenkli muhteşem bir musiki ortaya 

çıkarır. Yüklü parçacıklar arasındaki kuvvetler, bu sicimlerin armonileridir adeta. Evren 

ise titreşen sicimler, yaylı sazlar senfonisidir. 

Günümüzde hareketleri belli bir uzay zaman çatısı altında yaklaşımlarla formüllendirilmeye çalışılan sicim teorisi, , “uzay zaman”ın ne olduğu ve nasıl ortaya çıktığı, dolayısıyla “uzayın dokusu”, “Esir maddesi”nin yapı ve mahiyeti hakkında bilgiler sunmaya aday görülmektedir. 

Sicimler Esir Maddesi mi? 

Süpersicim teorisi, Esir maddesi ve kâinatın yaratılış sırlarını da izah etmeye aday görünmektedir. 19. yüzyılın sonlarında bilim dünyası “Essir” in yapı ve özellikleri ile ilgili yoğun tartışmalara girmişlerdi. “Esir maddesi”nin özellikleri ve gerekliliği konusundaki ileri sürülen argüman ve gerekçelere baktığımızda sicimlerin özellikleri ile büyük bir örtüşme gösterdiği dikkat çekmektedir. 

İslam alimleri içinde “esir”i en çok ele alan Said Nursi? olduğunu söyleyebiliriz Örneğin, Said Nursi Hud Suresi yedinci ayetinde geçen “Arş su üzerindeyken...” ifadesini yorumlarken, bu ifadenin Esir maddesine işaret ettiğini, Esir maddesinin yaratılış silsilesinin ilk adımını teşkil ettiğini ve sonra atom altı taneciklerin (cevahir-i ferd) yaratıldığını belirtir. 
Bu yoruma göre, Cenab-ı Hakk'ın arşı, su hükmünde olan Esir maddesi üzerinde yer almaktadır. Esir maddesi yaratıldıktan sonra, Sani'in ilk icadlarının tecellisine merkez olmuştur fİşaret-ül İcaz| 

Gerçekten de Esiri anlayabilmemiz için en güzel benzetme, akıcılığı ve her yere nüfuz kabiliyetidir. Bu kabiliyet, canlılığın oluşum ve idamesindeki hayati görevleri son derece anlaşılır kılmaktadır. Şu halde, ruh ve enerji bedenimizle bizim Esir deryası içinde yüzdüğümüzü söyleyebiliriz. Hayat enerjimizi Esir deryası içinden alıyoruz, ama denizdeki balıklar gibi o deryadan bir haberimiz yok. 

Esir maddesinin varlığı ve mahiyetiyle ilgili bir başka bilgiyi de, Yasin süresi 36. ayetten elde ediyoruz. Bu ayette geçen “Hepsi bir felekte (yörüngede) yüzüp 

gitmektedir,” ifadesi, Güneş, Ay ve Dünya'yla beraber milyarlarca gökcisminin uzay boşluğunda belli bir yörüngede yüzüp gittiklerini anlatıyor. Buradaki “yüzme” kelimesini, yüzmenin bir boşlukta değil ancak bir madde içinde olabileceğini düşünürsek, ayette uzay boşluğunun bir denize benzetildiğini görebiliriz. 

Elmalılı Hamdi Yazır da yine “Arş, su üzerindeyken...” ayetinin tefsirinin bir 

manasını, “Bunlar arşın her şeyi kaplayan bir cisim olması anlamıyla ilgilidir” şeklinde ifade eder. Bu yorumda da Esir ve Esirin özelliklerine dolaylı yoldan bir açıklama dikkati çekmektedir. Bu bilgilerden yola çıkarak şunu söylememiz mümkün: Bilim tarihi içinde Esirle ilgili teorilerin değişiklik göstermesine karşın, yine de bu teorilerden bağımsız bir gerçekliği var Esir maddesinin. O da Esir maddesinin bir yayılma ortamı olmasıdır. Bunun doğru anlaşılması, pek çok şeyin de anlaşılmasına katkı sağlayabilir. Örneğin, dua, hamd, tesbih gibi ibadetlerden hasıl olan neticelerin yayılma ortamı, kulu Allah ile buluşturan alan olabilir Esir. En uzağın en yakın hale geldiği, bir şeyin her şeyle münasebet kazandığı bir Esir ortamı, hem Yaratan'ın birliğine hem de her şeyle bizzat ilgilendiğine delil olabilir. Yine, tüm evren katlarının ondan yapılandığı ve ondan hayat ve enerji aldığı bir Esir ortamı, kâinatın 


âdetâ “rühu” hükmündeki işleviyle de, kayyumiyet sırrının açıklayıcısı olabilir. 

Son yılların en popüler bir teorisi olan Sicimlerla anlatılanlara baktığımızda kadim esir maddesi yaklaşımı ile büyük bir parelelellik görüyoruz. . Fiziğin bittiği nokta, varlığın nihai sınırı ve en küçüğü olarak bilinmektedir sicimler, Üstelik 11 boyutu ile fizik ötesi varlıkların da yapı taşı olma özelliği taşıyor. Sadece madde, ışık enerji, kuvvetler değil her şey sicimlerden yapılmış bulunuyor. Yıldızlar arasındaki sözde boşluk da dahil, her şey onlardan oluşuyor. Onlardan daha küçük bir cisim yok. “Onlar olmasaydı hiçbir şey olamazdı” “Ne zaman, ne uzay, ne de madde olurdu. Yıldızlar ve gezegenler de olmazdı. Evren diye bir şey olmazdı.” Diyor konu uzman Brain Gren. 

Sicimlerle uzay ve zaman tıpkı bir “Örümcek ağı” biçiminde dokunmuştur. Evren yüzeyi sicimlerle bir zarı andırır. Bunlar, zaman ve uzayın dört boyutunu esnetirler. Evrenin dört temel kuvvetini yay gibi, bir amortisör gibi hafifleterek taşırlar. Bu ağ hem çok sağlamdır. 
Hem de oldukça gevşektir. Çünkü bir karadelik onu kuyu halinde çukurlaştırabilir ve dibinde yırtık oluşturabilir.. 

Buna göre Evren, sicim denen özelliği sayesinde sayısız kuanttan oluşmuş ve “yaylanabilen, esnek” bir örümcek ağı biçiminde “yüzey” oluşturur. Yıldızlar arasındaki sözde boşluk da dahil, her şey onlardan oluşuyor. Onlardan daha küçük bir cisim yok. 

Varlığın sırlarını Kuran'ın aydınlığında keşfeden Bediüzzaman ise, fizik ötesi kanunların yürürlükte olduğu metafizik âlemlerin muhtelif tabakalara ayrıldığını ifade eder. Ona göre, bu evren katlarının her birinin kendine has kanunları vardır ve o kanunlar sayesinde yedi farklı uzay-mekânın birbirinden farklı işleyiş mekanizmaları oluşmuştur. Esir de, işte bu âlemlerin ortam ve alanına tekabül etmektedir. Bu hükümleri, Nursi'nin şu ifadelerinden çıkarsayabiliriz: “Madem Âlem-i Ulvide muhtelif teşkilat var, muhtelif vaziyetlerde görünüyor. Öyle ise, o ahkâmların menşe'leri olan semâvât, muhteliftir. İnsanda, cisimden başka nasıl akıl, kalb, ruh, hayal, hafıza gibi mânevi vücutlar var... Elbette, insan-ı ekber olan âlemde ve şu insan meyvesinin şeceresi olan kâinatta, âlem-i cismaniyattan başka âlemler var. 
Hem âlem-i arzdan, tâ Cennet âlemine kadar her bir âlemin birer semâsı vardır.” 

Esirin her bir âlemin dokusunu teşkil etmesi ve 7 âlemin ayrı ayrı hüküm ve kaidelerine göre yapılanması ise Nursi'de şu şekilde ifadesini bulur: “Esir kalmakla beraber sair maddeler gibi muhtelif teşekkülatta ve ayrı ayrı suretlerde bulunduğu tecrübeten sabittir. Evet nasıl ki; buhar, su, buz, gibi havai, maî, camid üç nevi eşya aynı maddeden oluyor. Öyle de: Madde-i Esiriyye'den dahi yedi nevi tabakat olmasına hiçbir mani-i akli olmadığı gibi, hiçbir itiraza medar olamaz.” |Lemalar, s.67.] 

Bediüzzaman'ın Esir ile ilgili bu açıklamalarını şu ayetler de desteklemektedir: “Gök ve yer ve içindekiler O'nu tesbih eder,” “... Sonra iradesini semâya yöneltti ve gökleri yedi tabaka olarak tanzim etti; O herşeyi bilir” (Bakara, 29), Yine, Peygamberimizin “Semâ emvacı karardide olmuş bir denizdir” hadisi de, uzayın boşluktan ibaret olmadığı açıkça ifade edilmektedir. 

Karadeliklerin Arkası 

Uzay demek “mekan” demektir ki, yıldızın kendi mekanını yutması bilim dünyasınca ilk defa karşılaşılan bir olay. Zamanın “donarak” durması, Karadeliklerdeki tekilliğin en belirgin ve şaşırtıcı özelliklerinden birisi. Düşünün ki, bir yıldız, kendini, kendi ışığını, kendi hacim, yer ve zamanını yutmakta, bambaşka bir keyfiyete bürünmektedir. Bundan daha şaşırtıcı ne olabilir ki? Yıldız kendini ve yuttuklarını belki de bir başka alana; “Paralel Evrenler”e atıyorsa, karşımıza fizik ötesi farklı boyut ve evrenler bilimin gündemine girmiş demektir. 
Bu fizik ötesi boyut ve uzayların Kur'an'da sözü edilen ahiret âlemleri olabilir 

mi? Karadeliklerde zamanın durması ya da farklı bir keyfiyete bürünmesi ebediyet kavramını hatıra getirmekte, sonsuz uzayları ya da ahiret ve gayp âlemlerini gündemimize sokmaktadır. 
Vakıa suresinin 75. ayetinde “yıldızların mevkileri ve yerleri” üzerine yemin edilir. Yıldızın kendisine değil “yıldız yerlerine” vurgu yapılması Karadeliklere işaret olabilir. Nitekim 


izleyen ayette “bunun ne büyük bir yemin olduğuna” dikkat çekilmesi de Karadeliklerin öteki dünyalara geçit veren “gök kapıları” ile ilgili olmasını hatıra getirmektedir. Karadelikler mukaddes kitaplarda sözü edilen ahiret âlemlerine açılan kapılar olmasa bile bu keşifler, mevcut fizik yasalarının ördüğü “hapishane” ile sınırlı olmadığımızı ve kainatın sadece maddi dünyalardan ibaret kalmadığını gösteren örnekler olmaktadır. 

Sema Kapıları 

“O gün semayı, kitap sayfalarını dürer gibi düreriz. Sonra onu, ilk yaratılışa nasıl başladıysak öyle iade ederiz. Bu bizim vaadimizdir; şüphesiz yerine getireceğiz.” (Enbiya, 21/104 Kur'an-ı Kerim'de “semanın görünmez kapıları”na dikkatimiz çekilir. Kapılar geçit yerleri olduğuna göre, “sema kapıları” ifadesini; başka uzay-zamana, farklı boyut ve kainatlara geçit noktaları olarak anlamak mümkün müdür? Kur'an-ı Kerim'de yer alan “sema” teriminin, bugünkü manası ile “uzay-zamana” karşılık geldiğini söyleyebiliriz. Bir türlü çıkamadığımız kainatın dışına nihayet çıkabilecek bir kapı bulduklarını düşünen astrofizikçilere göre de, Karadelikler bir uzay-zaman kapısıdır. Kur'an'ın rehberliğinde kainattaki sırlara yorum ve açıklama getiren Bediüzzaman'a göre gökteki yıldızların bir kısmı ahiret âlemlerine bakmaktadır. 

Uzay Ağı 

Uzay gerilmiş bir ağa benzetilebilir. “Çevir de gözünü semaya bak, bir çatlak, kusur görecek misin?” (Mülk, 67/3) âyeti uzay-zaman ağının son derece sağlam örüldüğünün de işareti olsa gerek. Ağ, üzerine konan ağır cisimlerce eğip bükülüyorsa, adına sema dediğimiz uzay-zaman ağı da içine “oturmuş” bulunan büyük kütleli gök cisimlerince öylesine eğilip bükülür. 
Karadelik sonsuz bir ağırlık anlamına gelmektedir. O bölgede uzay-zaman ağı “eğilip bükülmekle” kalmaz, adeta yırtılıp çatlamakta, daha uygun bir tabirle “delinmektedir”. 
Delinmenin anlamı fizik kanunlarının geçerliliğinin kaybedilmesi, o yörede fizik ötesi âleme kapı açılmasıdır. Karadeliklerin tesir sahasını bir “huni” şeklinde tasvir edebiliriz. Bu bölgenin en geniş sınırı “olay ufku”dur. Bir de çekim tesirinin olağanüstü arttığı, adeta sonsuz hale geldiği bir bölge vardır ki, burası “huni”nin inceldiği uç kısmı teşkil eder ve “tekillik” (singularite) adını alır. Tekilliğin ötesi farklı kanunların geçerli olduğu bir bölgedir. Bir kısım bilim adamının kanaatine göre Karadelikler, kendi varlığı ve öz hacmi ile kendi “dışına” taşmakta; “uzay-zamanı” da beraberinde götürerek bizim âlemimize benzemeyen “farklı” bir âleme geçiş kapısı görevi görmektedir. Kozmoloji ile ilgili eserlerinden tanıdığımız ünlü fizikçi Paul Davies bu konuda: “Uzay, çok karmaşık bir şekilde “zamana?” bağımlıdır. Uzayın ‘gerildiği ve büküldüğü” gibi, zaman da gerilir ve bükülür.” demektedir. Zamanın “donarak” ebediyen durması, Karadeliklerdeki tekilliğin (singularite) en belirgin özelliğidir. Zamanın durması, zamanın “sabit” kalması; fizik kanunlarının geçerliliğini kaybederek; uzayın bütün öz ve özelliğini yitirmesi ve yepyeni bir başka kainat'ın içine girilmesi demektir. “Orası” bizim evrenimize hiç benzemeyecek, zaman, madde ve boyutlar farklı keyfiyete bürünecektir. 
Alıştığımız değer birimlerine sığmayacak özelliklere, fiziğin dar kalıpları ile açıklama getirmek zor görünüyor. 

Kainat dışına açılan “kapı” arayan astrofizikçiler için Karadelikler umut kapısı gibidir. Esasen paralel evrenler, “karşı” âlemlerin yani ahirete ait Dünyaların varlığına işaret eden ilgi çekici bir husus olmaya devam etmektedir.. Bizim dışımızdaki evrenleri tasavvur etmek kolayca mümkün olmadığından, başka kainatlar konusuna önceleri şüphe duyuluyordu. Kozmik ışınlar üzerinde sürdürülen çalışmalar ışıktan hızlı ışınların varlığını gösterdi. Üstelik matematiksel denklemler de mücerret kainatlara işaret ediyor, soyut uzayları kabul etmeden ve dikkate almadan yapılan hesaplamaları yanlış çıkarıyordu. 

Gelişen bilim, madde ve uzay konusunda yepyeni kavramlar getirdi. Önceleri maddenin bu kadar kısa ömürlü olacağı kimsenin hatırına gelmemişti. Madde gibi zaman dediğimiz sürecin Karadelik çekimiyle başka bir akışa girmesinin sonsuz ve farklı boyutta dünyaları gündeme getireceği tahmin edilemezdi elbette.. Dokunulmazlığı olan ve âdeta ilahlaştırılan fiziki 


prensiplerin Karadeliklerde alt üst olacağı tahmin edilemezdi. Bu kainat niçin yaratıldı ve niye yok ediliyor? Beklenen Karadelik kıyametinden sonra yeni bir yaratılış var mı? Bu konular artık astronomi merkezlerinde de yer alan tartışmalar arasında bulunuyor. 

Karadelikler Yoluyla Başka Bir Evrene Geçmek 

Bir kağıt parçasının yüzeyi iki boyuttan ibarettir. Kağıt düzleminin üzerinde iki boyutlu insanların yaşadığını farz edelim. Bunlar, Edwin A. Abbott'un meşhur romanı Flatland'deki (yassı ülke) iki boyutlu evrenin sakinlerinden başkası olmayacaktır. Yassı ülkeliler yalnızca iki boyutlu; sağdan sola ve önden arkaya hareketleri fark edebilirler. Yukarı aşağı gibi kavramları hayal bile edemezler. Kağıt düzleminin altında ve üstünde ne olup bittiğinin, üçüncü boyutta bir uzay-mekanın bulunduğunun farkında değillerdir. “Paralel sayfaların” bulunduğunun da. 

Işte dördüncü ve beşinci üst boyutların ve mekanların varlığını idrakte niçin zorlandığımıza bu örneğin dürbünü ile bakabiliriz. Bir yassı ülke sakininin üçüncü boyutu anlayamaması gibi, insan aklı da üst boyutları sezgisel olarak kavrayabilse de anlamakta güçlük çeker. Ahiret âlemleri ile ilgili verilen haberlerin bize garip gelmesi ve anlamada zorlanmamız, onların üst boyutlarla ilgili olmasıdır. Einstein'ın genel izafiyet teorisi, paralel evrenleri birbirine bağlayan “köprülerin”? olabileceğini kabul eder. Genel Izafiyet, çekim gücü yanında uzay ve zamanı içine alan, bunların iç içe geçmiş olduğunu gösteren anlaşılması kolay da olmayan bir teori. Bu teoriye göre bir çekim alanı, uzayda bir bükülme eğilme oluşturur. (Einstein'ın genel izafiyet teorisine göre, kütlesi olan her cisim uzay-zamanın eğilmesine yol açar.) Üç boyutlu uzay, dördüncü boyuta doğru eğilir. Yassı ülke benzetmesine dönelim ve yassı ülkeyi kağıt düzlemi yerine çok ince ve kolayca gerilebilen lastik tabakadan oluşturalım. Çekim gücüne sahip ve ağırlığı olan bir nesnenin bulunduğu bir yerde, bu tabaka aşağıya, yani üçüncü boyuta doğru gerilecektir. Böyle bir durumda lastik tabaka çukurlaşacaktır. Ama bu eğrilik ve onu oluşturan kütle, yassı ülkeyle tamamen bağları koparmaz yine yassı ülke'nin boyutsal çerçevesine bağlıdır. Bundan dolayı yassı ülkeliler de bu eğimden aşağıya inebilirler. Bir Karadelik o kadar ağırdır ki, üzerinde durabileceği hiçbir yüzey yoktur. Çekim gücüyle, herhangi bir cismi sürekli içeriye doğru çeker. Bu yüzden karadeliğin içindeki kıvrılma da çok şiddetlidir. Öyle ki “lastik tabaka” “delinerek”, yassı ülkeden üçüncü boyuta açılan bir “tünele” dönüşür. Karadeliğe düşen yassı ülkeliler de, bu tünelden aşağıya doğru çekileceklerve kendi evrenlerinden ayrılmak zorunda kalacaklardır. 

Dönen Karadelikler 

Karadelikler tek türden ibaret değiller. Kütlelerine, ya da “renk”lerine göre gruplandırıldığı gibi dönme durumuna, elektrik yüklerine göre sınıflandırılabiliyor. En yaygın olanlar, Yeni Zelandalı fizikçi Roy Kerr tarafından varlığı öne sürülen “dönen Karadeliklerdir”. Karadelik adayı yıldız kütlesi, çökmeden önce ekseni etrafında dönüyorsa, bu dönme hareketi karadeliğe miras kalıyor ve Karadelik halinde de dönme devam ediyor. Bu tür Karadeliklerin dönme hızları bazen öylesine şiddetli olabiliyor ki, olay ufku, Karadelik ekvatorunda şişiyor. 
Durağan ya da elektrik yüklü bir karadeliğin merkezinden içeri girildiğinde neler vuku bulur acaba? Bu konuda tahmin edilenler şu şekilde: Sonsuz eğrilmiş uzay — zaman içinde hayatta kalma imkânı yok. Deliğe düşen bir astronot atomlarına parçalanabilir, belki de “kuant tozu” haline gelecektir. Ama dönen bir Karadelikte; tekilliğe dik (yüzüğün ortasından geçecek şekilde) yaklaşan bir astronot için durum farklı. Eğilmiş uzay-zamandan etkilenmeden halka tekilliğinin içinden geçebilirsiniz. Ama bu geçişle, çekim kuvvetinin itici olduğu “anti uzaya” girilir. Elmanın yere değil, göğe düştüğü bir evrene yani! 

Birçok bilimkurgu yazarı, hatta bazı bilim adamları da, gelecekte astronotların Einstein-Rosen Köprüleri aracılığıyla gerektiğinde bir evrenden diğerine sıçrayacaklarını hayal ederler. Bu nazariye oldukça sağlam görünmekle birlikte “Karadelik Tüneli” konusunda bazı itirazlar geliyor. Bu itirazlardan birisi delikte, huninin tünele dönüştüğü “iç etkileme sınırında” atomlara ayrıştırıcı, ya da kuant tozu haline getirici öldürücü etkiden dolayı, tünele 


düşenlerin sağlam kalmayacağıdır. Birçok uzmanın birleştiği nokta, bu kurt deliklerinin (teorik olarak) var olabileceği, ama uzay gemilerinin büyük ihtimalle bunların içinden geçemeyeceği merkezindeydi. Ancak, şimdi bir grup fizikçi, kurt deliğini geçilebilir kılmanın şaşırtıcı ölçüde kolay olduğunu ileri sürüyorlar. 

Einstein-Rosen Köprüsü Uzay-zaman içinde kestirme yollar sağlayan ve uzay gemilerini bir anda evrenin öteki ucuna ulaştıracağı düşünülen “kurt delikleri” de denilen Karadelik tüneli bilim kurgu dünyasının standart malzemesi haline gelmiş bulunuyor. 1930'larda, Einstein ve Rosen, uzay-zaman eğilmesinin, Karadeliklerde zirvede olması gerektiğini söylediler. Onlara göre; oluşan bu “uzay eğriliği” başka bir evrene açılmalıdır. Durağan Karadeliklerin bu özelliğine “Einstein-Rosen Köprüsü” denir. Bir düşünceye göre Karadeliğin açıldığı ikinci evren, bizim evrenimizin uzak bir köşesidir. Eğer uzayın düz olduğu kabul edilirse, bu durumda oluşan delik bir elmanın içindeki kurdun yolunu andırır. O halde Karadelikler başka evrenleri uzayları birbirine bağlayan “kurt delikleri” olabilir. Evrenimizde, çok sayıda Karadelik bulunduğuna göre uzay, birbiri içine geçmiş sayısız tünellerle birbirine bağlanmış durumdadır. Albert Einstein ve Nathan Rosen, Karadelik tünellerini matematiksel olarak incelemişler ve ilginç bir sonuca varmışlardı: Tünel, sonsuza uzayıp gitmez. Bir noktadan itibaren yeniden genişleyerek, başka bir evrenin parçası haline gelir. Bu demektir ki birbirinden çok uzak iki ayrı “yassı ülke” evreni, bir Einstein-Rosen Köprüsü'yle birleştirilebilir. Bu köprü bir evrenden bir Karadelik halinde düşmektedir. Burada, uzayın biçimi bozulmakta ve bir huniye benzemektedir. Sonra da ters dönmüş bir huni halinde başka bir evrene açılmaktadır. Sonuçta, iki evren dar bir tünelle birbirine bağlanmış olmaktadır. 
Yassı ülkeli bir astronot bir karadeliğe düşerse, beyaz delikten geçerek başka bir evrene ulaşacaktır. Einstein ve Rosen'ın hesapları, bizim üç boyutlu evrenimizdeki bir karadeliğin içinde neler olacağını da açıklamalar getirmektedir. Burası dördüncü boyuta açılan tünel olduğundan, bir karadeliğe düşen bir astronot, sonunda başka bir evrene çıkabilir. Buna göre başka evrenler düşüncesi yalnızca felsefi bir soyutlama ve fantezi bir düşünce olmaktan çıkmakta; bizim evrenimize dördüncü boyuttan köprülerle bağlı gerçekler haline dönüşmektedir. Yukarıda kısaca ifade etmeye çalıştığımız gibi son zamanlarda “Dönen Karadelikler” üzerinde yapılan teorik hesaplamalar ve ulaşılan sonuçlar birçok bilim uzmanını heyecanlandırıyor. Bu halkanın tekilliğinden geçen bir uzay yolculuğunu düşünelim. Bu yolculukla kainatın uzak bir bölgesine, hatta başka bir uzay-zamana, fizik ötesi bir kainata geçiş yapabilirsiniz. “Akdelik” ve “kurt deliği” kavramlarına ilham veren de işte bu matematiksel hesaplamaların ilginç sonuçları olmaktadır. Bazı bilim adamlarına göre dönen ve (tercihen) elektrik yükü olan karadeliğin içi, kendine karşı gelen bir akdelikle birleşik durumdadır. Bu tür bir karadeliğin içine girdiğimizi düşünelim. Atomlara parçalanmadan, kuanta dönüşmeden, burnumuz bile kanamadan, kara ve akdelikleri birleştiren kurtdeliği tünelinden geçer, akdelikten fırlayıp başka bir evrene geçebiliriz. Ya da başka bir fizik dünyaya tekrar dönebiliriz. Akdelik kainatın çok başka yerlerinde, hatta başka bir evrende ya da zaman içinde geçmişte ya da gelecekte yer alabilir. Bu delikler vasıtasıyla zaman içinde de yolculuk yapmış oluyorsunuz. Üstelik ışık hızıyla bile milyonlarca hatta milyarlarca yılda gidebileceğiniz bir yere, göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir sürede. Evet, uzmanların “Dönen Karadeliklerle” ilgili yorum ve yaklaşımları böyle. Bu gelişmelerin dürbünüyle Hz. 
Muhammed'in (s.a.v) miraç hadisesi ile Gök katlarına ziyaretine de bakabilirsiniz. Kıyamet sonrasında mahşer ve hesap günü safhalarından sonra insanların cennet gibi diğer gök katlarına nasıl ulaştırılacağına da... ŞEMŞÜ'S — ŞÜMÜS VE MECERRE Uzayın dışına çıkabilecek tüneller olarak vasıflandırılabilen Karadelikler kıyametle ilgili bazı hadislerin yorumunda bizlere ipuçları vermektedir. Bu ipuçlarıyla “Mecerra ve Şemsü'ş- Şümüs” konusuna bazı yaklaşımlarda bulunabiliriz. Ayrıca uzay ve kozmos ile ilgili ayet ve hadislerin üzerinde de bu çerçevede bazı yorumlarda bulunmak mümkündür. Ilk hadis müellifi olarak kabul edilen San'ani'nin kayıtlarında Peygamberimizin (a.s.m.) şu sözlerine rastlıyoruz: 


“Bana günler sunuldu. Cuma gününü gördüm; onun güzelliği ve nuru hoşuma gitti. Orada siyah nokta şeklinde bir şey gördüm. “Bu nedir?” diye sordum. “Kıyamet onun içinde kopacaktır? denildi.” Hadisin diğer bir geliş şeklinde, “Cuma günü bir aynada bana gösterildi.” denmektedir. (Abdürrezzak San'ani, Musannetf, 111/256, No. 5559, 5560). Hadiste yer alan ve kıyametin onun içinde kopacağı belirtilen “kara nokta” ile anlatılmak istenen nedir? Islami literatürde yer alan “Mecerra” ve “Şemsü'ş-Şümüs” tabirleri ile ne anlatılmak istendiği konusunda âlimler çeşitli yorumlar yapmışlardır. Kıyamet sırasında göğün yarılacağını, kapı kapı açılacağını ifade eden ayetin (Gök yarıldığı zaman -ve hep yapa geldiği gibi- Rabb'inin buyruğunu dinlediği zaman) tefsirinde Hz. Ali'nin (r.a.) göğün “Mecerra”dan çatlayıp yarılacağı şeklinde açıklaması hayli dikkat çekmektedir. (Kadı Beyzavi, 11/592; ayet için bkz. Inşikak, 84/1-2) Astrofizikteki gelişmeler çerçevesinde şimdi bu haberleri daha kolay kavrama imkânına sahibiz. Bilindiği gibi Karadelikler için en belirgin özellik ağ şeklinde ve sağlam bir surette tesis edilen uzayın “çatlayıp delinmesidir.” Mevcut bilgilerimize göre ayetlerin vurguladığı “sema yarılmasını” şahadet âlemi olarak idrak ettiğimiz fizik Dünya'nın, yani uzay-zamanın değişerek farklı boyutlara kapı açılması olarak yorumlayabiliriz. Kur'an bize her zaman ipuçları vermekte ve birçok yerde de bunların “anlayan, akıl sahibi ve bilgili kimselere misal, ayet (ipucu, delil)” olduğunu tekrarlamaktadır. 
Enbiya, 21/32'de “Göğü de dengesizliğe düşmekten korunmuş bir tavan durumunda yarattık.” 
ilahi fermanı bu gök tavanının arkasında başka Dünyaların varlığına dair akla kapı açmaktadır. Semânın yani uzay-zaman denen fiziki kainatın sağlam bir yapıda olduğu yanında, “çatlaksız” olduğu da (Mülk, 67/3) açıkça anlatılmaktadır. “Gözünü bir çevir göğe bak, bir çatlak görebilir misin?” buyrulmaktadır. Ancak kıyametle ilgili ayetlerde, semada çatlamanın vuku bulacağı sürekli vurgulanır. “Gün gelir, yeryüzü başka bir yere, gökler de başka göklere çevrilir” (Ibrahim, 14/48) ayeti de kıyamet esnasında bu “çatlaklarla” ahiret âlemlerine kapı açılacağı açıkça belirtmektedir. Yaz Üçgeni Sürdürülen seri hesaplamalar ve hassas gözlem ve araştırmalarla, Güneş'in de kendine has bir hareketi daha olduğu anlaşıldı.. 
Güneş, Herkül Burcu yakınlarındaki ve ismine Vega denen bir yıldıza doğru hareket halindedir. Güneş'in bu hareketinin, Kuzey Kutup Ekseni ile 37 derecelik bir açı yapacak şekilde gerçekleştiği ortaya çıkmış ve bu açıya bilimciler, “solar apex” adını vermişlerdir. 
Güneş, işte bu Vega yıldızına doğru her saniyede 20 kilometrelik bir hızla hareket halindedir. 
Bulutsuz bir gecede başınızı gökyüzünün tam tepesine kaldırdığınızda fezanın neredeyse en parlak üç yıldızı ile karşılaşırsınız. Jupiter, Merkür ve Venüs gibi gezegenler de parlak göğün parlak cisimleridir. Ancak onlar tepede değil aşağıda bulunurlar. Tepede kalan bu üç yıldız “Yaz üçgeni” olarak bilinir. Yaz Üçgeni yazın sona ermesiyle artık yavaş yavaş batıya doğru kayar. Bu yıldzıların en parlağı olan ve diğerlerine göre biraz sağda olan meşhur Vega Yıldızıdır. Lyre ya da Kanun takım yıldızına iat devasa bir yıldızdır.. Vega aslında Arapça bir kelime Yaz Üçgeni (Başucunda Vega, güneydoğuda Deneb ve güneyde Altair) Yaz üçgeninin ikinci yıldızı Vega yıldızının hafif güney doğusunda kalan Deneb'dir.. Kuğu takım yıldızının en parlak yıldızıdır. Yine yıldız Arapça kuyruk anlamında olup, kuğunun kuyruğunda yer aldığı için “zeneb” adı verilmiştir. Samanyolu'nun en büyük yıldızlarından biridir ve Güneş'in 265.000 katı parlaklığa sahiptir. Yıldızın o kadar muazzam bir büyüklüğü vardır 

ki (Güneş'in çapının 200 katı) eğer Güneş'in yerinde olsaydı, yıldızın yuvarlağı Yerkürenin yörüngesini içine alırdı. Birinci Mektub'da Bediüzzaman haşir meydanı ile ilgili bir 

bahiste “küre-i arz, hareket-i seneviyesiyle, ileride mecma-ı haşir olacak bir meydanın etrafında bir daire çiziyor.” Bu yıldızın büyüklüğü dikkate alındığında bu hakikatın sayısız misâlleri bu kâinatta mevcut olduğu dikkatimizi çekmektedir. Hadislerde Güneşin Kırmızı dev dönemine geldiğinde, Dünyanın yörüngesini dolduracak kadar genişleyeceği bildirilmektedir. Hz. Âdem'den (as) kıyamete kadar gelip geçen insanların haşr edilip hesaba çekileceği koca meydanı halk etmek, İlahi kudrete fezada örneklerini gördüğümüz, Deneb denen yıldızı yaratmak kadar kolaydır. Yaz üçgenin üçüncü yıldızı ise Kartal takım yıldızının 


en parlak yıldızı olan Altair'dir. Vega ve Deneb yıldızlarının güneyine düşerek üçgeni tamamlar. Takım yıldızındaki kartal, Arapça Ukab olarak da geçer. Hatta takıma ait yıldızlardan birinin ismi Deneb el Ukab'dır. Vega Yıldızına Doğru Seyahat Yerküre, Güneş sistemi ile birlikte saniyede 20 kilometre gibi bir hızla Vega yıldızına doğru, gidiyor. Bu seyahat Samanyolu galaksisindeki hareketimizden farklı bir hareket. Milyonlarca senedir gece ve gündüzü, yaz ve kışı netice veren hareketleri yaparak ve hiçbir yere çarpmadan devam eden bu muhteşem yolculukta Ay'ın ve Güneş'in hareketinde ve rotasında ne bir değişme nede bir sapma vuku bulur. Yasin Süresinde Güneş'in bu yolculuğunu Bediüzzaman Şemşü” s-Şümüs” olduğuna dikkat çeker. “Güneş de, kendisi için (tesbit edilmiş) olan bir müstakarra (karar yerine) doğru akıp gitmektedir. İşte bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir.” 
Güneş'in bu hareketine, çekim gücü sebebiyle sisteme dâhil bütün gezegenler gibi üzerinde yaşadığımız yaşlı küremiz de iştirak etmekte; böylece Güneş Sistemi belli bir doğrultu boyunca, hiç şaşmadan, şaşırmadan yoluna devam etmektedir. 


Bediüzzaman Ve Şemşü?s-Şümüs 

Meselenin başka bir boyutuna gelince, Güneş Sistemi'nde on iki gezegenden söz eden Bediüzzaman, Güneş'in manzumesiyle beraber Şemsü'ş-Şümüs'a hareket ettiğini Kur'an'ın işareti olarak dile getirmektedir. 

Güneş Sisteminin Vega yıldızına doğru hareketinin aynı zamanda galaksi merkezine doğru olduğunu görüyoruz. Ancak harekette bir miktar sapma bulunmaktadır. Acaba Galaksi merkezine doğru olan hareketinde merkezi süperkütleli merkezi karadeliğin mi etkisi var? 
Diğer taraftan Güneş'imiz galaksi merkezine doğru olan rotasında bir aykırılık var. Acaba bu aykırılığın kaynağı ne olabilir? Görüldüğü gibi cevap bulması gereken bir çok soru bulunmaktadır. 

Aykırılığı telâfi etmek için bizi çeken başka bir merkez daha olmalıdır. Bu eğer “beyaz cüce” veya “pulsar” olsaydı görülürdü. Eğer bu bir “kara cüce” yahut “nötron yıldızı” olsaydı, uzun süreçler gerektirirdi. Bu çok zayıf ihtimal göz ardı edilirse, tek bir açıklama kalıyor geriye. Bu bir Karadelik olabilir. 

Karadeliklerin ışıyan yıldızları itip-kakma örneği, evrende çok yaygındır. Karadelik uzmanı Kipp Thorne'a göre en ihtiyatlı bir ölçümle, yalnız Samanyolu kollarında bir milyon Karadelik bulunmaktadır. Kısacası evren, tasavvurumuzun çok üstünde Karadelik barındırmaktadır. 

Güneş'imiz diğer Güneşlere göre istisna olarak tektir. Güneş'imizin bir ikizinin olması gerektiğini gök bilimciler kabul etmişlerdir. Güneş'imizin yakınlarında bir yıldız ışıması olmadığına göre “Güneş'in eşinin” erkenden bir karadeliğe dönüştüğü üzerinde durulmaktadır. Uranüs, Neptün, Plüton gezegenlerinde de çekim dengesizliğinden söz edilmektedir. Güneş Sistemi'mizde kaç tane gezegen olduğunu dahi doğru dürüst bilmemekteyiz. Plüton gezegeninden sonrasını göremiyoruz. Güneş Sistemi’ mizde bugün bilinen dokuz gezegen vardır. Ancak bu çok eski bir bilgidir. Bazı uzmanlara göre Güneş Sistemi, on iki gezegenden ibarettir. Bunlardan birisinin parçalandığı tahmin 

edilmektedir. Kupier ve Orien asteroid kuşağının geçmişte gezegen olma ihtimalinden (şimdi ise parçalanmış) söz edilmektedir. 

Tietz-Bode, Güneş Sistemi'nin çapını Dünya ile Güneş arasını bir birim kabul ederek 374,8 birim olarak hesaplamıştır. Plüton gezegeninden sonraki mesafeye tam üç gezegen sığmaktadır. 

Şemsü'ş-Şümüs”'la kastedilen eğer galaksi merkezindeki karadelik değilse çok daha büyük bir yıldız olarak kabul ettiğimizde erken ölüme mahkum olmuş ve karadeliğe dönüşmüş Güneş'in ikizi olarak kabul edebiliriz. Büyük yıldızların yakıtlarını küçüklere nispetle çabucak bitirdiğini bu yüzden de “ölüme” erken gittiğini burada belirtelim. 


Güneş Nereye Gidiyor? 

Bir hadiste ravisinden şöyle buyrulur: 

Güneş batarken Rasulullah (salât ve selam ona) ile birlikte mescidde idim. Bana: 

-“Ey Ebu Zerr, biliyor musun bu güneş nereye gidiyor?” diye sordu. Ben: 

-“Allah ve Resulü daha iyi bilirler!” dedim. 

-“Arşın altına secde yapmaya gider, bu maksadla izin ister, kendisine izin verilir. Secde edip kabul edilmeyeceği, izin isteyip, izin verilmeyeceği zamanın (kıyametin) gelmesi yakındır. O vakit kendisine: “Geldiğin yere dön!” denir. Böylece battığı yerden doğar. Bu durumu Cenabı Hakk'ın şu sözü haber vermektedir: “Güneş, duracağı zamana doğru yürüyüp gitmektedir. 
Bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir.” (Müslim, İmân 250) 

Acaba Güneşin duracağı zamana doğru yürüyüp gittiği yada arşın altı denen yer neresidir? 
Bunun için önce Güneşin hangi hareketler yaptığı ve uzay için Güneş sisteminin hareketlerine bakarak bazı tahminlerde bulunmak mümkündür. 


Bediüzzaman, “Veşşemsu tecri limüstekarrin leha” (Yasin, 36/38) ayeti (Güneş de bir delildir onlara, akar gider yörüngesinde) Güneş'in manzumesiyle beraber Şemsü'ş-Şümüs'a doğru hareketine işaret eder.” Demektedir. Diğer açıklamalarına da göz atalım: “...Ta Şemsü’ş-Şümüs'un mihveri üstündeki elli bin seneden ibaret bir tek yevmine kadar eyyam-ı Rabbaniye vardır.” (Bediüzzaman Said Nursi, Barla Lahikası, 325) 

“Dünya'nın ömrü ise Şemsü'ş-Şümüs'un hareket-i mihveriyesi ile hâsıl olan eyyam iledir.” 
(Bediüzzaman Said Nursi, Barla Lahikası, 326) “Ve Şemsü'ş-Şümüs'a tâbi ve âlem-i bekadan ayrılıp küremize bakan Dünyaların ömrü, Şemsü'ş-Şümüs'un işarat-ı Kur'aniye ile her bir günü 50.000 (elli bin) sene olmasıyla...” “Şemsü?'ş-Şümüs'a tâbi Dünyaların beka âleminden olduğu ve Dünya'mıza baktığı...” Bu ifadelerden çıkardığımız sonuçları şu şekilde özetleyebiliriz: 

— Güneş Sistemi topluca Şemsü'ş-Şümüs'a doğru yol almaktadır. 

— Şemsü”ş-Şümüs ahiret ve beka âlemlerindendir. Yaşadığımız fiziki Dünya'dan farklı bir âlemdir ve önemli görevler yüklenmişlerdir. 

— Şemsü'ş-Şümüs'ta geçerli zaman akışında bir gün, bizim ölçülerimize göre elli bin seneye eşittir. Buralarda zaman olağanüstü genişlemiştir. Bu zaman ölçüsü başka ayetlerde mesela meleklerin sürati için dile getirilmektedir. Bu hızın, beka âlemlerinin, nurun hız ve zaman akışı olduğunu düşünebiliriz. Tarihi kayıtlarda Rabbü'ş-Şıra adlı bir Güneş'ten söz edilir. 
Eğer gerçekten böyle bir Güneş var idiyse, şu anda böyle bir Güneş'in görünmemesini, onun Karadelik haline gelmesi ile açıklayabiliriz. Bilindiği gibi fezada bütün yıldızlar çift olarak bulunurlar. Güneş neden istisna olarak tek yıldız halinde bulunuyor? Eğer Güneş bir istisna olarak yaratılmamışsa onun da bir eşi olmalıdır ve Güneş'ten daha büyük bu ikiz şimdi Karadelik olarak yerini almış olabilir. 

Uzayda birçok örneği görüldüğü gibi, daha önce Karadelik haline gelen yıldız, zamanla eşini kendine doğru çeker ve sonunda onu bütünüyle yutar. Galaksi merkezindeki Karadelikten başka, 6.000 ışık yılı uzaklıkta bulunan Cygnus X-1 çift yıldız sistemindeki “mavi dev” HDE- 
226868 en yakınımızdaki Karadelik olup, Dünya'da görebildiğimiz ikizinden devamlı surette madde yutmaktadır. Bu karadeliğin ikizinin yuttuğu maddenin içeri girerken sıkışarak ısınması sonunda dışarı çıkardığı adeta ölüm çığlığı niteliğindeki röntgen ışınları, Dünya'dan kolaylıkla gözlenebilmektedir. 

Yakın zamanlarda ortaya çıkarılan bir diğer gerçek ise çok daha şaşırtıcıdır. 1987 yılının bir sabahında, Dünya'nın önde gelen yedi bilim adamı, Washington'da bir araya geldi. 
Tartıştıkları konu şuydu: Içinde Güneş gibi 400 milyar yıldız barındıran Samanyolu, tarifi imkânsız bir hızla uzayda nereye gidiyordu? Astrofizik alanında isim yapmış bu yedi uzman, kısa süren bir tartışmadan sonra çalışmalarını ortak bir raporla bilim dünyasına duyurmaya karar verdiler. Samanyolu yıldız adası, saniyede 700 kilometrelik bir hızla, 300 milyon ışık 


yılı uzaktaki Hydra-Cenaurus adı verilen bir galaksinin de ötesinde bir bölgeye doğru büyük bir hızla sürükleniyordu. Bu bölgede, on binlerce galaksiyi içine alacak büyüklükte, şimdiye kadar görülmemiş olağanüstü çekim gücüne sahip bir cisim vardı. Sonraki yıllarda yapılan çalışmalarda bu çekim sebebinin bir Karadelik?ten kaynaklandığı anlaşıldı. Bu Karadeliğin adına “Büyük Çekici” manasında “Great Attractor” adı verildi. Samanyolu'nun bu hareketine ise “Garip Özel Hareket” manasında “Peculiar Motion” dendi. Takip eden birkaç sene içindeki çalışmalar en az 900 galaksinin bu “Büyük Çekici”nin tesiri altına girdiğini ve korkunç hızlarla ona doğru sürüklendiğini ortaya çıkardı. 

Görüldüğü gibi Güneş sistemi ve galaksimiz çeşitli çekimlerin etkisi altında bulunmakta, bir yerlere çekilip götürülmektedir. 


Galaksi Merkezi Ve Mecerre 

Galaksi Merkezi 

Zaman ilerledikçe, uzay hakkındaki bilgi dağarcığımız da genişliyor. Gelişmiş teleskop sistemimizle; Karadelikler artık bize teorilerde olduğundan daha yakın hale gelmiş bulunuyor. 
Belki ileride birçok sırrını çözme başarısını göstereceğiz karadeliklerin. Hatta belki onlara seyahatler düzenleyebileceğiz. Ama şimdilik bu çok erken görünüyor 


Samanyolu galaksi sarmal şeklindedir, aslında galaksinin şekli “rüzgar gülünün” şeklinin aynısıdır. Yani, merkezinden dışa doğru açılan kolları vardır. Bu kollar dört tanedir. 
Bunlardan birinin adı “Avcı Kolu”dur. “Güneş Sistemi” denilen gezegenler topluluğu bu kolda bulunur ve bu topluluktaki gezegenlerden biri de Dünyamız'dır. 


Güneş Sistemimiz Samanyolu Galaksisi”nin merkeze yakın olan kısmındadır. Fakat, yakın olmasına rağmen, Güneş sistemi Galaksi merkezi etrafındaki ancak 220 milyon yılda tamamlar. 


Dev Samanyolu, milyarlarca yıldır bu biçimini ve hareketini tüm karmaşıklığına rağmen sürdürür. İçindeki yıldızlar, son derece büyük bir süratle döndükleri halde, hiç şaşırmadan düzenlerini ve yörüngelerini korurlar. 


Elbetteki, yıldızların kendi kendilerine böyle bir şekil oluşturması mümkün olmayacağı gibi kendi aralarında böyle bir karar alıp en uygun biçimde dizilmeleri ve hareket etmeleri de ımkansızdır. Bir bahçedeki taşları düşünün! Taşlar bir araya gelerek, “bir bölümümüz merkezi, diğer bölümümüz de kolları oluşturalım ve sonra da hiç durmadan ve sırayı bozmadan bahçede dönelim” diye bir karar alabilirler mi? Unutmayın, taşlar nasıl cansız varlıklarsa, gök cisimleri de cansız, şuursuz varlıklardır. Tabii ki Samanyolu'nun tesadüfen oluştuğunu ve yıldızların kendi kendilerine aldıkları kararla hareket ettiğini söylemek de en az bu bahçedeki taşlar örneği kadar saçma bir durumu ifade eder. 


Galaksi Merkezindeki Hareketlilik 

Astronomik olarak bakışlarımızı Samanyolu'nun merkezine çevirdiğimizde orada olağanüstü hareketlilik dikkatimizi çeker. Burada neler oluyor acaba? Oradaki gaz ve toz bulutları ve hatta yıldızlar neden öyle olağanüstü süratte dönüyorlar? Samanyolu merkezindeki gök cisimlerinin beklenenin çok çok üzerindeki süratlerinin kaynağı ne olabilir ki? Bu hıza 

göre onlar uzaya fırlamalıydılar. 


Orada çok büyük bir çekim odağı olduğu belli. Hiç bir büyük kütleli yıldız bu sürati sağlayamayacağına göre orada bir karadelik bulunuyor. Ama ışınlar yolu ile karadelikleri inceleme yolu kapalı. Yapmamız gereken karadeliğin etrafındaki gök cisimlerinin davranışlarından dolaylı olarak karadeliği araştırma yoluna gitmek.. Pekala ama ne 

varki yoğun gaz ve toz kümeleri karadeliğin cisimlere uyguladığı etkileri de gözlemlemeyi zorlaştırıyor. 


Bunun üzerine araştırmacılar Kızıl ötesi ve Röntgen ışınları spektroskopisi ile işe koyuldular. 
Gaz bulutlarının etkisi azaldığından görüntü alınmaya başlandı. 


“Astronomi ile ilk uğraşmaya başladığımda galaksimizin merkezinde süper kütleli bir kara delik olacağını hiç düşünmemiştim?” diyordu ünlü Astronomi bilim adamı Prof. Andrea Ghez. 
Andrea çalışmalarını derinleştirmek için Hubble'dan daha güçlü bir teleskop kullanma ihtiyacı duydu. Kullandığı “The cap teleskop”? 4570 metre kadar yükseklikte Marokea dağında çalışmaya başladı. Kep teleskobu dünyadaki en büyük bir optik teleskop. 32 ft çapında bir aynası var. 36 parça aluminyumla kaplanmış ve çok iyi cilalanmış camdan meydana geliyor. 


Yeni teleskop, fotonlar çok daha iyi ve yoğun bir şekilde toplayabiliyor ve çok detaylı şeyleri görmeye imkan veriyor. Astronom Andrea Ghez, teleskobunu Samanyolu'nun kalbindeki yıldızlar üzerine odakladı. Oradaki bir kısım gök cisimlerinin hızları saniyede 
1000 km. Bu merkezden uzakta kalan yıldızlarınkine göre çok yüksek bir hız değeri. 
Gözlenen yıldızlar, galaksinin merkezine 200 ışık yılı mesafede. Saniyede 1000 km hızla hareketi ancak merkezdeki kütlenin güneşten 2 milyon defa daha büyük olması ile mümkün olabilir. 


Araştırmalar derinleştikçe sadece Samanyolu galaksinin değil, diğer galaksilerin merkezinde, tam kalbinde kara deliğin yer aldığı gerçeği ortaya çıktı. 


İncelemler arttıkça Güneş nasıl gezegenlerle birlikte bir sistem meydana getiriyorsa, merkezi karadelikler de galaksiler için bir merkez durumundaydı 


Samanyolu merkezindeki Karadelik aktif durumda. Etrafındakileri durmadan yutmaya devam etmektedir. Gitgide büyümekte ve güçlenmektedir. Tesir sahası gittikçe artmaktadır. Uzun kırmızı ötesi (infrared) astronomisinin tespitleri, her saniye Güneş Sistemi hızla onun yutulma sahiline yaklaştığımıza göre, “Dünya'nın sonu bu Karadelik yoluyla mı olacak?” 
sorusu gündeme gelmektedir. 

“Gökler kapı kapı açılır, her tarafı kapı haline gelen gökten melaike orduları birden indirme yapar” (Nebe, 78/19) ayetine göre açık kapısı olmayan ve geçit vermeyen uzay-zaman dört boyutlusunun kıyamet günü açılacağı ilk etapta akla gelmektedir. “Gök kapılarının” ne olduğu konusunda tefsirleri incelediğimizde birçok müfessir, açık ve yakın manalardan ziyade uzak manalara yer verir. Ancak bazı eserlerde, “mecerre, göğün kapısıdır” diye rivayet 

edilmiştir. Peygamberimize atfedilen “mecerra” ifadesi üzerinde yoğunlaştığımızda bazı ipuçlarına ulaşabiliyoruz. Tefsir yorumcularından bazılarına göre “mecerra” ile Samanyolu kastedilmektedir. Yaptığımız araştırmada, Kur'an'ın ilk yorumcularından ve bizzat Peygamberimizden (a.s.m.) ders almış olan Ibn-i Abbas'ın açıklamalarını konumuz açısından dikkat çekici buluyoruz. Peygamberimizin (a.s.m. ) ifadelerine göre “Mecerra” sema kapısıdır ki, sema buradan yarılacaktır. 


Taberani'nin eserinde bulunan bir sözü ise şöyledir: “Gökte bulunan “mecerra?, Arş'ın altındaki yılanın teridir (salyası).” Peygamberimiz (a.s.m.) o gün anlaşılmasında zorluk bulunan ince ve yüksek hakikatleri çoğu kere teşbih ve mecazlar yoluyla anlatmıştır. 
Karadelikler için yapılacak en uygun benzetmelerden birisi de “yılan” lâfzıdır. Iki uzayı birbirine bir tünel- hortum şeklinde bağlama özelliği sebebiyle Karadelikler için bilim dünyasında “Worm Hole” yani “solucan deliği” tabiri kullanılmaktadır. Yılan bünyesine göre iri şeyleri yutabilmekte ve yutulan şeyi “dar ve uzun bir tünelden” geçirmektedir. 
Karadeliklerin Şahadet Âlemi'ni Arş'a bağlayan tünel olduğu, bu hadisin ifadesinden sezilebilir. 

Geometrik çekim dengesinin bozulmasıyla -Genel Relativite'nin de ispatladığı üzere- göklerin uzay-zaman düzlüğü Kur'an'a ait ifadeyle, dürülebilir ve bir kağıt gibi buruşturulabilir, yıldızlar yerinden düşer. Çünkü gök cisimleri cazibe ipleri ile hassas bir şekilde birbirine bağlanmıştır. Karadeliklerin müthiş çekimi bu dengeleri alt üst edebilecek kuvvettedir. 
Karadelikler konusunda Dünya'da ileri derecede uzmanlaşmış birkaç kişiden birisi olan Stephen Hawking, “Zamanın Kısa Tarihi” adlı eserinde, kainatımızda “görülen” yıldızlardan daha fazla karadeliğin mevcut olduğunu belirtir. Hatırlayalım ki, sadece bizim galaksimizde 
400 milyar görünen yıldız var! Bu durum tabii ki, ilim adamlarını “Acaba kıyamete bir 
adımlık mesafe mi kaldı? Siyah deliklerde kaybolan madde, ısı, ışık nereye gidiyor? Bunlar gerçekte yokluğa mı gidiyor?” diye de sormak mecburiyetinde bırakıyor. 

Nitekim astrofizikçiler, bir türlü dışına çıkamadığımız kainatın, belki de dışına çıkabileceğimiz bir kapı bulduk diyorlar. Mesela Kur'an'da geçen “göğün görünmez kapıları” siyah delikler ise, o zaman ahiret âlemleri fazla uzağımızda bulunmuyor demektir. 
“Karadeliğin tekilliğinden sonra ne vardır?” sorusuna, “Hiçbir şey yoktur” şeklinde verilen bir cevap herhalde hiç kimseyi tatmin etmez. Tartışmalar şu noktada odaklaşıyor. Diyorlar ki, Karadeliğin tekilliği bir başka evrenin bir başka tekilliği ile dar bir tünel şeklinde, kum saati gibi birleşmiştir. Bir başka evrenin tekilliği, o evrenin akdeliğidir. Akdelikler, Karadelikler gibi çevresindeki her şeyi yutmazlar. Aksine onlar, kendisine ulaşan her şeyi dışarı püskürtüp fırlatır. Karadeliğin aksine çok aydınlık olan bu bölgelerde çekme yerine itme ve kaldırma söz konusudur. Buradaki çekime gravitasyon diyorduk. “Oradaki” özellik çekiş değil itiştir. 
Akdelikler aslında Big-Bang gibi yeniden doğuşu temsil etmektedir. Ayet-i kerime, âlemin toplanıp dürüldükten sonra tekrar ilk haline iade edileceğini bildirmektedir. “Gün gelir, gök sahifesini, tıpkı katibin yazdığı kâğıdı dürüp rulo yapması gibi düreriz. Biz ilkin yaratmaya nasıl başladıysak, diriltmeyi de Biz gerçekleştiririz. Bu, üzerimize aldığımız bir vaaddir. Bunu gerçekleştirecek olan da Biziz.” (Enbiya, 21/104). 

KARADELİKLER VE KIYAMET 


Kur'an-ı Kerim'de kıyamet esnasında vuku bulacak olayların açık tasvirlerini görmekteyiz: Ayetlerin ifade ettiği manalara baktığımızda da kıyametin sadece Dünya'yı değil diğer gök cisimlerini de içine alan evren çapında hatta uzay-zamanın (gökler) bile çatırdadığı, yarıldığı müthiş bir olay olarak anlatılır. Kur'an-ı Kerim'de kıyamet esnasında yeryüzünde olacaklar kadar göklerdeki yarılmaya, yıldız ve gezegenlerin dağılıp dökülmelerine, Güneş'teki “dürülmeye” özellikle dikkat çekilir. Yapılan çoğu kıyamet tasvirlerinde ise, Dünya'da hayatı sona erdirecek sınırlı bir kıyamet üzerinde durulur.. “Gök de yarılıp ayrıldığı zaman, gezegenler dağılıp döküldüğü zaman, deniz fışkırtıldığı zaman.” (Infitar, 82/1-3) “O gün gök sallanıp çalkalanır, dağlar (yerlerinden kopup) yürür.” (Tur, 52/9-10) “Güneş dürüldüğü zaman.” (Tekvir, 81/1) “Bizim, göğü kitabın sahifelerini katlar gibi katlayacağımız gün, ilk yaratmaya başladığımız gibi, yine onu (eski durumuna) iade edeceğiz. Bu, Bizim üzerimizde bir vaaddir. Elbette, Biz yapıcılarız.” (Enbiya, 21/104). Imam-ı Gazali Hazretleri, “Keşfu Ulumu”I-Ahire” isimli risalesinde kıyamet ayetlerinin bir nevi tefsirini yaparken evren çapındaki kıyamete dikkat çeker: “Allah, Sur'un üfürülmesiyle, Kıyametin kopmasını murat 


ettiği zaman bir de bakarsın ki, dağlar uçuşup bulutlar gibi yürümeye, denizler birbirine doğru karışmaya, Güneş dürülüp kararmaya, kainat birbirine girmeye, yıldızlar, ipinden kopmuş tespih taneleri gibi dökülüp dağılmaya, gök değirmen taşı gibi dönmeye, yer korkunç sarsıntılarla titreyerek deri gibi bazen gerilip bazen yayılmaya başlar. Öyle ki Allah, feleklerin görevden azledilmesini emredip, yerlerde, semâlarda ve hatta Kürside canını vermemiş hiçbir canlı kalmaz. Ruhlu ise ruhunu teslim eder. Yer ve gökler sakinlerinden boş kalır.” 
Bediüzzaman Hazretleri ise kıyameti tasvir eden ayet-i kerimelerin yorumunda birbirine bağlanmış ve hassas bir düzen içindeki kainatın parçaları arasındaki ulvi rabıtalarda (çekim, elektromanyetik kuvvet, nükleer kuvvet vs.) bir bozulma olacağına dikkat çeker, evren çapındaki kıyameti şöyle tasvir eder: “Şu Dünya'nın can çekişmesini, Kur'an ayetlerinin işaret ettiği surette, hayal etmek istersen bak. Şu kainatın eczaları, ince, ulvi bir nizam ile birbirine bağlanmış; gizli, nazik, latif bir rabıta ile tutunmuş ve o derece bir intizam içindedir ki; eğer gök cisimlerinden tek bir cisim, “Öl emrine veya “Yörüngeden çık” hitabına mazhar olunca şu Dünya sekerata başlar. Yıldızlar çarpışacak, ecramlar dalgalanacak, nihayetsiz fezayı âlemde milyonlar gülleler, küreler gibi büyük topların müthiş sadaları gibi feryada başlar. 
Birbiriyle çarpışacak, kıvılcımlar saçarak, dağlar uçarak, denizler yanarak, yeryüzü düzlenecek. Işte şu ölüm ve can çekişme ile Kadir-i Ezeli, kainatı çalkalar; kainatı tasfiye edip, cehennem ve cehennemin maddeleri bir tarafa, cennet ve cennetin mevadd-ı münasebetleri başka tarafa çekilir, âlem-i ahiret tezahür eder.” (Bediüzzaman Said Nursi, Sözler, s. 498). Sağlam olarak çatılmış bir düzeni dağıtacak ve çekim gücü dâhil diğer kuvvetleri etkisiz hale getirecek; gezegen ve yıldızları yörüngesinden çıkaracak, dolayısıyla her şeyi alt üst edecek geniş çaplı bir bozulmayı sağlayacak kuvvet ne olabilir? Yıldızların uzaydaki Karadelik denen “görünmez kabirlerine” düşerek “vakitsiz ölümleri” artık resmen gözlenmektedir. Uzmanların Karadelik kıyameti ile ilgili tasvirlerine baktığımızda yukarıdaki ifadelerle oldukça benzerlikler bulmaktayız. Önce, Karadelik çekim etkisi ile Dünya'da olacaklar kısaca bakalım: “Nedir o gürültü koparacak olan? O gürültü koparacak olanın ne olduğunu sen bilir misin? O gün insanlar, ateş etrafında çırpınıp dökülen pervaneye dönecekler. Dağlar atılmış renkli yüne benzeyecekler.” (Kâria, 101/1-5) “Denizler fışkırtıldığı zaman...” (Infitar, 82/1-3) Karadelik çekim etkisi dağları uçurabilir ve dağların uçmasıyla yerin altındaki ateş ve lavlar ortaya çıkabilir. Büyük depremler meydana gelebilir. Kıyamet Depremi ?*Depremler, Ay ve Güneş'in çekim etkisiyle birleştirilmeye çalışılır. Bu konuda bilimsel araştırmalar da vardır ama bir kurala bağlandığı söylenemez. Ay ve Güneş tutulmasıyla denizde yükselme 7-8 metreye kadar ulaşıyor. Karalarda da 35-40 cm’ lik bir yükselme olabiliyor. Bunun depremi tetikleyici bir unsur olduğu düşünülüyor Karadelik çekim etkisi çok daha şiddetli bir depreme yol açabilir. Örneğin 12 veya 15 şiddetinde depremi düşünün! Bugüne kadar dünyada tespit edilmiş en büyük deprem 9.2 şiddetindedir. 
Ve bu şiddette bir deprem, gerçekleştiği bölgeye çok kısa bir süre içerisinde büyük bir felaket ortaya çıkar. . 12 Şiddetinde depremle her yerde ve her şeyde sarsılır. Öyle ki büyük kaya yığınları, tepeler adeta uçuşur, yerlerini değiştirir. Kıyamet günü yaşanacak sarsıntının ise, çok çok daha büyük şiddette bir depram olduğu anlaşılıyor. Allah'ın dilemesi dışında — dünyada o güne kadar eşi benzeri asla gerçekleşmemiş şiddette bir sarsıntı tasvir edilmektedir Kuranda. Bu sarsıntı, birer kazık gibi yerleşerek yeryüzünü şiddetli depremlere karşı koruyan dağların dahi dayanamayacağı kadar büyük olduğu anlaşılmaktadır. Yeryüzündeki en sağlam yapılar olan ve sarsılmaz sıfatını taşıyan dağlar yerlerinden oynar, altındaki toprakla birlikte kaymaya başlar. Kuran'da o gün dağların hareketlenişini anlatan ayetler şu şekildedir: Ve dağlar (yerlerinden oynatan) bir yürüyüşle yürür. (Tur Suresi,10) Dağlar yürütülmüş, artık bir serap oluvermiştir. (Nebe Suresi, 20) Dağları yürüteceğimiz gün, yeri çırılçıplak (dümdüz olmuş) görürsün; onları birarada toplamışız da, içlerinden hiçbirini dışarda bırakmamışızdır. 
(Kehf Suresi, 47) Yeryüzünün büyük bir bölümü dağlarla kaplıdır ve bunların yerlerinden sökülüp, tüm kaya ve sert kütleler çarpışa çarpışa paramparça olacak; hatta öyle ki bu şiddetli 


çarpışmalar sert bir şey bırakmıyacak, sonuçta elenmiş ip ince toprak haline gelen 

yeryüzü sarsıla sarsıla yayılacak, yer dümdüz hale gelecektir. Kuran'da dağların kıyamet gününde alacağı şekil şöyle anlatılır: (Öyle) Bir gün ki, yeryüzü ve dağlar titremeye-tutulur ve dağlar göçüveren bir kum yığını olur. (Müzemmil Suresi, 14) Dağlar parçalanıp da toz duman haline geldiği zaman.” (Vâkıa: 5-6) Yine Kuran'da o güne ait olarak verilen bir bilgi de, dağların parçalanarak çökmesinden sonra yeryüzünün hiçbir tümseği olmayan bir düzlüğe dönüşeceğidir. Sana dağlar hakkında soruyorlar. De ki: “Benim Rabbim, onları darmadağın edip savuracak. Yerlerini bomboş, çırçıplak bırakacaktır. Orada ne bir eğrilik göreceksin, ne de bir tümsek.” (Ta-ha Suresi, 105-107) Dağları yürüteceğimiz gün, yeri çırılçıplak (dümdüz olmuş) görürsün; onları birarada toplamışız da, içlerinden hiçbirini dışarda bırakmamışızdır. 
(Kehf Suresi, 47) Denizler Birleşiyor Kıyamet sürecinde denizlerin birleşeceği ve buharlaşacağı da haber verilmektedir. Ayette, “ O, sizi çalkalamasın diye yeryüzüne büyük dağlar... koydu” (Nahl-15) / Yer bütünüyle sallanıp paramparça edildiği zaman” (Fecr:- 21) / “ dağlar yürüdükçe yürür” (Tur- 10) buyrulu. “Denizler birleştiği (birbiri içine girdiği, kaynaştığı) zaman”, (İnfitar -3) Yeryüzü tabakasını bir arada tutmak için direk ve çivi görevi gören dağların giderek artan sayı ve şiddetli depremlerle, zelzelelerle yerinden oynaması, hareket etmesi, çökmesi, parçalanması, haliyle bu koruyuculuğunun kalkmış olacaktır. Bu durumda dörtte üçü sularla kaplı dünya yüzeyindeki suların yer değiştireceğini, denizlerin birbirine karışacaktır. Hz peygamber, “ Denizin altında ateş, ateşin altında ise deniz vardır” buyurmuştur. Bildiğimiz gibi, bölgeden bölgeye 5 km’ den 75 km” ye kadar değişiklik gösteren yeryüzünün en dışta kalan tabakasındaki katı, sert kabuğunun altında, kalınlığı yaklaşık 2900 km olan ve yüzeye yakın olan kısımla, sıvı çekirdek arasında, sıcaklığı giderek artan bir biçimde 100- 3700 dereceli manto tabakası denilen çok sıcak bir tabaka yer alır. Bu yarı katı yarı sıvı yani, sıvımsı katı olan manto tabakası da alt ve üst manto tabakası olarak ikiye ayrılır (derinliğe indikçe sıcaklık ile basınç artar). Bu tabakanın altında, demir ve nikelden ibaret kalınlığı 2300 km 'ye uzanan sıcaklığı ise yaklaşık 3700- 4000 dereceli sıvı bir metal tabaka yer almaktadır. Hadiste, “ateş” ifadesiyle manto tabakasına, “(ikinci) deniz” ifadesiyle de kıpkırmızı ateş sıvısı halinde akmakta olan bu magmaya işaret etmiş olabilir. 
Eskiden beri sıvı-mayi su ile temsil edilmiştir. Böylece “Yer şiddetli sarsıntı ile sallandığı, içindekilerini dışarı attığı zaman” (Zilzal- 1/2) ayetinin de işaret ettiği üzere, kıyamet sürecinde değişen kuvvet dengeleri sonucu, yer çatlayacak, çökecek, kırılacak, ...vs , denizleri taşmaktan koruyan dağların yer değiştirmesi dağılması ile de tüm denizler birleşecektir.. Yer altındaki magma tabakası da denizlerle birleşmesi sonucu denizler kaynamaya, fışkırmaya başlayacaktır. Denizlerin Yanması Kıyamet esnasında ayetin bildirdiği gibi yer ağırlıklarını dışa atacak. Belgesel programlarında Yerin altındaki yaklaşık 4.500 derece sıcaklığındaki katmanın, lavların denizin içindeki çıkışını seyretmiş olanlar, bu kızgın maddenin deniz suyunda oluşturduğu dehşetli manzaralara şahit olmuşlardır. Oysa kıyamet günü gerçekleşecek olan görüntü, bu manzaradan çok daha farklı, tüm yeryüzünü içine alan dehşet verici bir manzara olacağını Kuranın mesajından anlamaktayız. Yer altında, deniz altında bulunan petrol ve doğal gazlar da açığa çıkacak, mağma ateşi ile alev alev yanarken ısının su fokur fokur kaynayacaktır. Havai kıyalarında sığ deniz tabanında açığa çıkan lavların suyu nasıl ısıtıp kaynattığını belgesellerden izlemekteyiz. Ayetlerde haber verildiği gibi yerin altı üstüne çıkacağına göre, Kıyamet sürecinin belli bir zaman diliminde, deniz tabanlarındaki çok büyük alanlardan açığa çıkacak olan o müthiş sıcaklıktaki 

lavlar, göllerin, denizlerin, okyanusların kaynamasını ve buharlaşmasını sağlayabilir. 
“Denizler kaynayıp buharlaştığı zaman”, (Tekvir- 6) Karadelik Çekiminin Etkileri Bir ateş küre üzerine oturduğumuzu hatırlayalım. Atmosferi meydana getiren gazlar yer çekimiyle arza tutunmaktadır. Suları kaynatacak, dünyaya tutunmuş olan atmosfer gazlarını çekip götürecek etkilerden birisi de karadelik çekim kuvveti olabilir. Kuvvetli bir çekim etkisi ile Dünya atmosferinden hava ve onun teşkil ettiği “hava basıncı” yok olabilir. Basınç 


kaldırılınca oluşacabilecek, diğer şeylere bakalım: Tüm sular, okyanuslar müthiş bir fışkırma ile kaynayıp buharlaşacaktır. Olay bununla bitmeyecektir. Böyle bir durumda tüm canlılar büyük ölçüde sudan (% 70) ibaret olduğuna göre dış basıncın kalkmasıyla “iç basınç” tüm canlıları “patlatacak” paramparça edecektir. Diğer yandan, diğer gezegenler yanında Güneş Sistemi'ndeki iki “asteroit kuşağında” (Kupier ve Orion kuşakları) yer alan trilyonlarca gök cisimlerinin de (asteroit, meteor ve kuyruklu yıldızlar) Karadelik etkisi ile cazibe iplerinin koparılarak ve Karadeliğin vakum etkisi ile bir araya toplanması esnasında vuku bulacak çarpışmaların dehşetinin ne hayali ne de tasavvuru mümkün olabilir. Geometrik Çekim Dengesinin Bozulması Bir de geometrik çekim dengesinin bozulmasıyla olacaklara göz atalım: Genel Relativite'nin de ispatladığı üzere- göklerin uzay-zaman düzlüğü Kur'an'a ait ifadeyle, dürülebilir ve bir kağıt gibi buruşturulabilir, yıldızlar yerinden düşer. Çünkü gök cisimleri cazibe ipleri ile hassas bir şekilde birbirine bağlanmıştır. Karadeliklerin müthiş çekimi bu dengeleri alt üst edebilecek kuvvettedir. Ağ, üzerine konan ağır cisimlerce eğip bükülüyorsa, adına sema dediğimiz uzay-zaman ağı da içine “oturmuş” sonsuz ağırlık anlamına gelen Karadeliklerce o bölgede eğilip bükülmekle kalmaz, adeta yırtılıp çatlamakta, daha uygun bir tabirle delinmektedir. Delinmenin anlamı fizik kanunlarının geçerliliğinin kaybedilmesi, o yörede fizik ötesi âleme kapı açılmasıdır. Semânın yani uzay-zaman denen fiziki kainatın sağlam bir yapıda olduğu yanında, “çatlaksız” olduğu da (Mülk, 67/3) açıkça anlatılmaktadır. “Gözünü bir çevir göğe bak, bir çatlak görebilir misin?” buyrulmaktadır. 
Ancak kıyametle ilgili ayetlerde, semada çatlamanın vuku bulacağı sürekli vurgulanır. “Gün gelir, yeryüzü başka bir yere, gökler de başka göklere çevrilir.” (Ibrahim, 14/48) ayetinden de kıyamet esnasında bu “çatlaklarla” ahiret âlemlerine kapı açılacağını anlayabiliriz. “(Kıyamet) günün(ün) şiddetiyle gök bile çatlar”(Müzemmil, 20/18). “Gök yarılır, o gün zaafa düşer”. 
(Hakka, 69/16) Bilindiği gibi Karadelikler için en belirgin özellik ağ şeklinde ve sağlam bir surette tesis edilen uzayın “çatlayıp delinmesidir.” Galaksilerin merkezinde birer kıyamet makinesi gibi çalışan Karadeliklerin giderek büyüdüğü sonunda galaksinin Karadelik haline geleceği ve tüm Karadeliklerin de birleşip evrenin toptan Karadelik haline geleceği beklenmektedir. Deve İğnenin Deliğinden Geçer mi? Deve İğnenin Deliğinden Geçebilir mi? 
“Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur.” ( Şuara, 94/12; Zümer, 39/63). Göklerin kapı kapı olduğunu ve dolayısıyla bu kapıların bir vizesi olduğunu anlıyoruz. A'raf, 7/40'ta bu kapılar biraz daha aralanıyor. “Bizim ayetlerimizi yalan sayıp da onlara karşı büyüklük taslayanlar (yok mu?) onlar için gök kapıları açılmayacak ve onlar, deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete giremeyeceklerdir. Biz günahkarları böyle cezalandırırız. Bilindiği gibi ayetler, açıkzahir manalarından başka değişik mana tabakalarına sahiptir. Deve iğnenin deliğinden geçebilir mi? Kur'an-ı Kerim'de niçin böyle bir benzetmeye başvurulmuştur? Bu benzetme Karadeliklerdeki dev feza cisimlerinin tekillik denen küçücük bir noktadan geçirmesini hatıra getirmektedir. Karadeliğin yutma alanına giren koskoca bir kürenin incelerek adeta bir ip haline geldiğini ve yutulan cisme göre çok küçük kalan bir Karadelik alanında yutulduğu gerçeğini göz önüne alırsak, manidar bir benzetme ile karşı karşıya olduğumuzu düşünebiliriz. 
Uzay-zamanın son derece bükülüp çukurlaştığı (Kur'ani ifade ile yarıldığı) Karadeliklerde yutulmaya başlayan Güneş'ten yüz bin misli hatta milyar misli bir gök cismi bir toplu iğne başı kadar boyutsuz bir nokta haline gelmektedir. Karadelik etkisinin zirvede olduğu merkez bölge “olay ufku” ile anlatılır. Karadelikler, fizik dünyanın dışına başka uzaylara açılan geçiş kapıları olarak kabul edildiğine göre, karadeliğin içine düşecek bir astronotun başına gelebileceklere bakalım. Uzay yolcusu ile saatlerimizi dikkatle ayarlıyoruz ve onu karadeliğin “olay ufku”na doğru uğurluyoruz. Astronotumu yavaş yavaş çekimin giderek arttığı olay ufkuna yaklaşırken saatinin daha yavaş işlemeye başlayacaktır. Güneş kütlesi kadar bir Karadelik çevresinde olay ufkuna biraz yakın bölgedebizim saatimiz 1 saniyelik bir zaman aralığını gösterirken, onun saati bu aralığı 3,3 saniye gösterecektir. Zaman orada daha ağır 
akacaktır. Astronotumuz olay ufkuna biraz daha yaklaşsın, onun 32 “saniye” devam edecek 1 


saniyesi, bize göre yine 1 saniyedir. Astronot olay ufkuna girince orada zamanın artık donduğunu, saniyeler arasındaki zaman aralığının durduğunu görecektir. Bizler uzaktan uzağa olayı izlerken, bir de astronot açısından bakalım, o neler görecek? Uzay yolcusu, olay ufku denen “göğün yarıldığı” noktaya yaklaştıkça zamanın “ağır” işlediğini fark etmeyecek; yalnız vücudunda garip bir uzama görecektir. Çekimin ayaklarda ve başta şiddette etkilemesi sonucunda astronot, ne oluyoruz demeye kalmadan iplik gibi uzamaya başlar. Bu uzama, Einstein denklemlerine göre sonsuz uzunluğa kadar sürer. Ince uzun bir iplik gibi uzayan astronot, çekim dalgalarını ayağında çok şiddetli, başında ise daha düşük hisseder. Astronot, iğne deliği olan tekillik noktasına hızla sürüklenir ve kendini öteki tarafta bulur. Gittikçe olay ufkuna yaklaşan astronot için geçen saniye, evrenini bir ay, bir yıl, bin yıl sonrasını gösterir. 
Olay ufkuna bir adım kala, evrenin tüm geleceği astronotun 1 saniyesi içine sığar. Bu bölgede artık “özel izafiyet” de geçerliliğini kaybeder. Çünkü tekilliğe doğru yaklaştıkça, astronotun veya uzay gemisini etkileyecek çekim o denli şiddetlenir ki, bu andan sonra hız artık ışık hızını da aşar. Işıktan da hızlı bir hıza sahip olursak, bütün “nedensellik prensipleri”, öncelik sonralık kuralları sebep-sonuç ilişkileri artık geçersiz hale gelir. Işte o vakit, zamanda da geriye doğru gidebiliriz. Bu konudaki yorumlar şu şekildedir: Tekillik kuyusuna düşmekte olan biri, evrenin tüm geçmişini göz açıp kapama süresi içinde yaşar. Artık o bir zaman gezgini haline gelmiştir. Şimdi, geçmiş ve gelecek onun temaşası altına girmiştir. Tekilliğin iğne deliğinden bir başka evrenlere, paralel diğer evrenlere, öteki âlemlere de geçmiştir. 


Güneş Batıdan Doğacak (Çekim Gücünün 

Gariplikleri) 

“Güneş dürülüp söndürüldüğü zaman.” (Tekvir, 81/1) Peygamberimizden gelen haberlere göre; Güneş Arş'ın altında bulunduğu bir sırada ona, olduğu yerden doğması emri verilecek ve o da buna göre batıdan doğacaktır. Verilen haberlere göre nice sırlar ve varlık tabakalarına havi âlemler bir piramit gibi sıralanmakta; en ulvi noktada yani piramidin tepe noktasında “Arş” yer almaktadır. Eğer âlemler birbirine bağlı ise kainatın ekseni diyebileceğimiz bu bağın kıble olarak yöneldiğimiz Kabe'den geçen nurani bir sütun olması muhtemeldir. Güneş tutulması esnasında Güneş-Dünya-Ay bir çizgi boyunca dizilmektedir. Dünya yörüngesindeki seyahatinde “kainatın ekseni” olan kıble sütunu boyunca yani Arz-Güneş-Arş sırasında bir konum oluşturacağı ve Dünya'nın Arş'ın altında kaldığı böyle bir özel konumda kıyametin vuku bulacağı ilk etapta akla gelmektedir. Bu hâdise Kur'an-ı Kerim'de; Tekvir, Infitâr ve Kâria sürelerinin ilk âyetlerinde şu şekilde haber verilmektedir: “Güneş dürülüp toplandığında. Gök yarıldığı zaman. Çarpacak olan felaket.” Fahrettin Razi, tefsirinde Hz. 
Ömer'den gelen bir rivayete göre, “küvvirat”a “ışığını giderip karartmak” manasını verir. Ibni Abbas'tan gelen bir rivayete göre ise, Güneş'in dürülmesini onun Arş'a katılması olarak yorumlar. Işığı düren ve toplayan etki ne olabilir? Bilindiği gibi Karadelik çekiminden sadece madde değil ışık da kurtulamamaktadır. 

Kıyamet esnasında vuku bulacağı bildirilen Güneş'in batıdan doğuyor görünebilmesi nasıl mümkün olabilir? Gece ve gündüzün Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönüşünden hâsıl olduğunu biliyoruz. Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki dönüşü tersine çevirebilir mi? 
Karadeliğin yutulma etkisindeki bir gök cismi yörüngesinden çıkıp başıboş hale gelebilir. 
Hatta normal dönüşünü terk edebildiği gibi dönüşünü ters yöne de çevirebileceği konusu çeşitli şekilde tartışılmaktadır. Güneş'i ters yönden doğuyor gösterebilecek bir etki de karadeliğin müthiş çekim etkisi ile ışınların yön değiştirebilmesidir. 

Kıyamet tasvirlerinde Güneş'in ışınlarının “dürülüp kaldırılması” yani ışınların toplanılması Karadeliklerce gerçekleştirilebilecek bir iştir. Kıyametin gerçekleşme şekli ne şekilde olursa olsun Kur'an'ın sürekli vurgu yaptığı gibi “Eğer Dünya'nın ecel-i fıtrisinden evvel ezeli iradenin izni ile hârici bir maraz veya muharrib bir hâdise başına gelmezse ve onun Sâni'-i Hakimi dahi fıtri ecelden evvel onu bozmazsa, herhalde hatta fenni bir hesap ile bir gün 


gelecek ki: “Güneş dürülüp toplandığında, yıldızlar döküldüğünde, dağlar yürütüldüğünde” (Tekvir, 81/1-3) manaları ve sırları, Kadir-i Ezeli'nin izni ile tezahür edip, o Dünya olan büyük insan sekerata (ölüm dakikaları) başlayıp acib bir hırıltı ile ve müthiş bir ses ile fezâyı çınlatıp dolduracak, bağırıp ölecek; sonra emri Ilahi ile dirilecektir.” (29. Söz). 

Amacımız, kıyamet esnasında vuku bulacak muazzam hadiselere bilimin ulaştığı seviyelerden bakarak aklımıza yeni pencereler açmaktır. Olayların gerçek şeklini elbette ki ancak Allah (c.c) bilir. 


KUR'AN-I KERİM FİHRİSTİ https://kuran.islam-tr.org/fihrist/343 1/3433 


Aranan konu 41 ayette geçmektedir. 
» Bakara Süresi, 29. ayet 


O, yeryüzünde olanların hepsini sizin için yaratan, sonra göğe yönelip onları yedi gök hâlinde düzenleyendir. O, her şeyi hakkıyla bilendir. 


» Bakara Süresi, 189. ayet 


Sana, hilâlleri soruyorlar. De ki: “Onlar, insanlar ve hac için vakit ölçüleridir. İyilik, evlere arkalarından girmeniz değildir. Ama iyi davranış, takva sahibi (Allah'a karşı gelmekten sakınan) insanın davranışıdır. Evlere kapılarından girin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz. 


e En'âm Süresi, 96. ayet 


O, karanlığı yarıp sabahı çıkarandır. Geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı da ince birer hesap ölçüsü kıldı. Bütün bunlar mutlak güç sahibinin, hakkıyla bilenin takdiridir (ölçüp biçmesidir). 


e En'âm Süresi, 97. ayet 


O, sayelerinde, kara ve denizin karanlıklarında yolunuzu bulasınız diye sizin için yıldızları yaratandır. Bilen bir toplum için âyetleri ayrı ayrı açıkladık. 


e A'râfSüresi, 54. ayet 


Şüphesiz sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri altı gün içinde (altı evrede) yaratan ve Arş'a kurulan, geceyi, kendisini durmadan takip eden gündüze katan, güneşi, ayı ve bütün yıldızları da buyruğuna tabi olarak yaratan Allah'tır. Dikkat edin, yaratmak da, emretmek de yalnız O'na mahsustur. Âlemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı yücedir. 


e oYünus Süresi, 3. ayet 


Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı gün içinde (altı evrede) yaratan, sonra da Arş'a kurulup işleri yerli yerince düzene koyan Allah'tır. O'nun izni olmaksızın, hiç 


kimse şefaatçi olamaz. İşte O, Rabbiniz Allah'tır. O hâlde O'na kulluk edin. Hâlâ düşünmüyor musunuz? 


Yünus Süresi, 5. ayet 


O, güneşi bir ışık (kaynağı), ayı da (geceleyin) bir aydınlık (kaynağı) kılan, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona menziller takdir edendir. Allah, bunları (boş yere değil) ancak gerçek ile (hikmeti gereğince) yaratmıştır. O, âyetlerini, bilen bir topluma ayrı ayrı açıklamaktadır. 


Yünus Süresi, 6. ayet 


Şüphesiz gece ve gündüzün ard arda değişmesinde, Allah'ın göklerde ve yeryüzünde yarattığı şeylerde, Allah'a karşı gelmekten sakınan bir toplum için pek çok deliller vardır. 


Ra'd Süresi, 2. ayet 


Allah, gökleri gördüğünüz herhangi bir direk olmadan yükselten, sonra Arş'a kurulan, güneşi ve ayı buyruğu altına alandır. Bunların hepsi belli bir zamana kadar akıp gitmektedir. O, her işi (hakkıyla) düzenler, yürütür, âyetleri ayrı ayrı açıklar ki Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanasınız. 


Hicr Süresi, 16. ayet 
Andolsun, biz gökte burçlar yaptık ve onu, bakanlar için süsledik. 
Nahl Süresi, 16. ayet 


(15-16) Sizi sarsmaması için yeryüzünde sağlam dağlar; yolunuzu bulmanız için de nehirler, yollar ve nice işaretler meydana getirdi. İnsanlar yıldızlarla da yollarını bulurlar. 


İsrâ Süresi, 12. ayet 


Biz geceyi ve gündüzü (kudretimizi gösteren) iki alâmet yaptık. Rabbinizden lütuf isteyesiniz, yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gece alametini giderip gündüz alametini aydınlatıcı kıldık. İşte biz her şeyi açıkça anlattık. 


Enbiyâ Süresi, 33. ayet 
O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedirler. 
Mu'minün Süresi, 17. ayet 


Andolsun, biz sizin üzerinizde yedi yol yarattık. Biz yarattıklarımızdan habersiz değiliz. 


Neml Süresi, 88. ayet 


Dağları görürsün, onları hareketsiz sanırsın. Hâlbuki onlar bulutların geçişi gibi hareket ederler. Bunu, her şeyi sağlam ve yerli yerince yapan Allah yapmıştır. 
Şüphesiz O, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. 


Lokmân Süresi, 29. ayet 


Görmedin mi ki, Allah, geceyi gündüzün içine ve gündüzü de gecenin içine sokuyor. 
Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Her biri (kendi yörüngesinde) belli bir zamana kadar akar gider. Şüphesiz Allah, işlediklerinizden hakkıyla haberdardır. 


Fâtır Süresi, 13. ayet 


Allah, geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Güneşi ve Ay'ı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Her biri belirli bir vakte kadar akıp gitmektedir. İşte bu, Allah'tır, Rabbinizdir. Mülk yalnızca O'nundur. Allah'ı bırakıp da ibadet ettikleriniz, bir çekirdek zarına bile hükmedemezler. 


Yâsin Süresi, 37. ayet 


Gece de onlar için bir delildir. Gündüzü ondan çıkarırız, bir de bakarsın karanlık içinde kalmışlardır. 


Yâsin Süresi, 38. ayet 


Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu, mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen Allah'ın takdiri (düzenlemesi)dir. 


Yâsin Süresi, 39. ayet 


Ayın dolaşımı için de konak yerleri (evreler) belirledik. Nihayet o, eğrilmiş kuru hurma dalı gibi olur. 


Yâsin Süresi, 40. ayet 


Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. 


Saffat Süresi, 6. ayet 

Biz, en yakın göğü zinetlerle, yıldızlarla donattık. 

Saffat Süresi, 88. ayet 

(88-89) İbrahim, yıldızlara baktı ve “Ben hastayım” dedi. 


Fussilet Süresi, 12. ayet 


Böylece onları, iki günde (iki evrede) yedi gök olarak yarattı ve her göğe kendi işini bildirdi. En yakın göğü kandillerle süsledik ve onu koruduk. İşte bu, mutlak güç sahibi ve hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir. 


Necm Süresi, 1. ayet 


(1-2) Battığı zaman yıldıza andolsun ki, arkadaşınız (Muhammed haktan) sapmadı ve azmadı. 


Necm Süresi, 49. ayet 
Şüphesiz O, Şi'râ'nın Rabbidir. 
Vâkıa Süresi, 75. ayet 


(75-76) Yıldızların yerlerine yemin ederim ki, -eğer bilirseniz, gerçekten bu, büyük bir yemindir- 


Vâkıa Süresi, 76. ayet 


(75-76) Yıldızların yerlerine yemin ederim ki, -eğer bilirseniz, gerçekten bu, büyük bir yemindir- 


Mülk Süresi, 5. ayet 


Andolsun biz, en yakın göğü kandillerle donattık. Onları şeytanlara atılan taşlar yaptık ve (ahirette de) onlara alevli ateş azabını hazırladık. 


Nâziât Süresi, 27. ayet 


(Ey inkârcılar!) Sizi yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı? Onu Allah kurmuştur. 


Nâziât Süresi, 28. ayet 

Onu yükseltmiş ve ona düzen ve âhenk vermiştir. 
Nâziât Süresi, 29. ayet 

O göğün gecesini karanlık yaptı, ışığını da çıkardı. 
Nâziât Süresi, 30. ayet 

Ardından yeri düzenleyip döşedi. 

Nâziât Süresi, 31. ayet 

Ondan suyunu ve merasını çıkardı. 


Nâziât Süresi, 32. ayet 


Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi. 
e o Târık Süresi, 1. ayet 

Göğe ve târıka andolsun. 
e o Târık Süresi, 2. ayet 

Târıkın ne olduğunu sen ne bileceksin? 
e Târık Süresi, 3. ayet 

O, (ışığıyla karanlığı) delen yıldızdır. 
e Târık Süresi, 11. ayet 

Yağmurlu göğe andolsun, e Târık Süresi, 12. ayet 

Yarık yarık çatlamış yere andolsun. 
e Târık Süresi, 13. ayet 

Şüphesiz o Kur'an, hak ile batılı ayırd eden bir sözdür. 


ASANSÖRE KAÇAN EVRİMCİLER 
Harun Serkan Aktaş-25 Ağustos 2015-blog.sozlerkosku.com/asansore-kacan-evrimciler/ 


Evrim Nedir , İspatlandı Mı? 


Ben Ege Üniversitesi'nde son sınıf biyoloji bölümünden kardeşiniz Serkan. Hepiniz biliyorsunuz ki biyoloji denildiğinde ilk akla gelen “Evrim” ve arkasında yatan “esbabperestlik” ve “tabiatperestlik” almış başını gidiyor. Bu Risale-i Nur okuyan bir genç 
için gerçekten basit ve trajikomik bir olay. Ben Risale-i Nurları okumaya başlayalı yaklaşık 4 
ay oldu. İlk okuduğum risale Tabiat Risalesiydi.İlk okuduğumda içimden “Ya kardeşim tamam güzel de hani burada evrim, amino asit, mitokondri, kloroplast...” diyerek şaşırıyordum. Okulda sürekli bu argümanlarla konuşuyordu. 


Tabi bunu anlamak uzun sürmedi. 


Tabiat risalesinin en başındaki Üstadın notunu dikkate almamışım “Tabiattan gelen fikr-i küfriyi dirilmeyecek bir surette öldürüyor; küfrün temel taşını zir ü zeber ediyor.” Sonra anladım ki Üstad, ağacın dallarıyla yapraklarıyla uğraşmıyor işi kökünden koparıp atıyor. 
Kur'an-ı Kerim eczanesinden şifalar olan Risale-i Nur'a işte bu yüzden dört elle sarılmalı diye düşünüyorum ve sizlere kısa bir anımı aktarayım inşâAllah... 


Okulda arkadaşlarla bölümün önünde muhabbet ederken Emre kardeşimi gördüm, evrim kongresi varmış diye aralarında konuşuyorlardı. Bana “Serkan evrim sempozyumu varmış 


gidelim mi?” deyince çok umursamadım ve ardından “Kardeşim belki hizmet olur.” dedi ama gerçekten hizmet olacağını nereden bilebilirdik? 


Öğle yemeğini yedikten sonra bölümden yüksek lisans yapan arkadaşlar kolumdan tuttular sempozyumun olduğu salona götürdüler. En önde bölüm profesörleri, hocalar, dekan, bölüm anabilim dalı başkanları oturuyordu. Hemen iki arkasında biz oturduk. ODTÜ'den kimya bölümünden bir bayan bilim nedir adlı bir konuşma yapmak için kürsüye çıktı ve anlatmaya başladı. Bilimin ne olduğu evrimin ne olduğunu anlatacak zannediyorduk ama baktım ki başka mevzulara girmek istiyor... 


“İmanla bilim olmaz.” 
“Allah inancı ile bilim yapamazsınız, körü körüne inançlarla bunlar olmaz...” 


“Şimdiki nesillerde çocuklara inancı aşılıyorlar, ezan okununca ayaklarını karınlarına çekiyorlar.” 


“Bu insanlar kompleks yapıları böyle karışık olayları araştırmadan hemen Allah yaptı diyorlar. Peki, —haşa- Allah'ı kim icat etti?” gibi saçma sapan konuşmalar aldı başını gitti... 


“Dogmatik düşüncelerle olmaz bu işler. Kur'an yorumlanamaz dogmatiktir.” diye naralar atmaya başladı. 


Biliyorum ki hepiniz şu an sinir küpü oldunuz. O salonun içinde gülen insanları görünce inanın ellerim ayaklarım sinirden tutmuyordu. O kadın konuştukça Risale-i Nur'dan hepsinin cevabı gözümün önüne geliyordu. İçimi bir ateş sardı ki anlatamam. Orada bulunan genç arkadaşların zihinleri kirletiliyordu. Bu hakikatleri anlatmalıyım kalkıp konuşacağım diye içimden geçiriyordum sürekli. Tabi burada şeytan da ters taraftan beni konuşmamam için uğraşıyor. 


Ya bölümden atılırsam, insanlar bana yobaz dinci derler diye aklımda hücum etti ama ELHAMDÜLİLLAH Üstadımın İhlas Risalesi'nden “Amelinizde rızayı İlahi olmalı. Eğer O razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Eğer O kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok. O razı olduktan ve kabul ettikten sonra, isterse ve hikmeti iktiza ederse, sizler istemek talebinde olmadığınız hâlde, halklara da kabul ettirir, onları da razı eder. Onun için, bu hizmette, doğrudan doğruya, yalnız Cenab-ı Hakkın rızasını esas maksat yapmak gerektir.” 
Evet, tüm hakikat bu düsturda gizliydi. 


Konuşma bitti nasıl oldu bilmiyorum Rabbim nasip etti... 


“Hocam konuşmanızdan dolayı teşekkür ederim. Eğer bilim bir saygı çerçevesinde ilerlemesi gerekiyorsa ama maalesef bilim saygısızlığa doğru yol aldı. Ben inançlı bir insanım ve sizin hakkımızda tahmin ettiğiniz gibi inanmıyorum, çünkü “Her şeyi maddede arayanların akılları gözlerindedir, göz ise maneviyatta kördür...” deyince önümdeki tüm hocalar birden gözlerini bana dikti... 


Ardından mesela bana sorsalar bu hoca nasıl birisi diye, ben de “iyi bir insan? dersem bu yalan olur taklidi olur çünkü sizi tanımıyorum sizinle oturup çay içmedik huyunuzu suyunuzu bilmiyorum. 


Eğer sizi tanıdıktan sonra evet bu hoca iyi birisi dersem işte bu gerçek ve tahkiki yani hakiki olur, hocam işte biz kendini bize tanıttırmak isteyen birini tanıyarak inanmaya çabalıyoruz ve sorguluyoruz o yüzden biyolojiyi ve bilimi sizden daha çok seviyorum. Sizden bir farkımız her şey tesadüfen, kendi kendine ya da tabiat yaptı demiyoruz. Biz de bilimi seviyoruz ben de araştırıyorum ama akılsız şuursuz, iradesi olmayan, ilimi olmayan atomlara bu işleri yaptırmıyoruz. Yağmuru merhametsiz şefkatsiz iradesiz bulutlar yaptı demiyoruz. Tüm bu olaylara hayranlıkla bakıp işin sonunda BİR YARATICININ harika işlerini görüp tanıyıp inanıyoruz. Bakın şu kâinata ya da bırakın tüm âlemlere uzaya bakın sanatsız bir şey var mı? 
YOK. Çünkü sanatlı bir eser, sanatkârı icap eder. 


Bu sırada kadın sürekli araya girmeye çalışıyor. Bir şeyler söylüyor ama benim kulağım Ustadımda Risale-i Nur'da ve hiçbir şey duymuyordum. 


Az önce “Çocuklara inanç konusunda baskı yapılıyorlar. Ezan okununca ayaklarını karınlarına çekiyorlar. Sağ taraflarına yatmayınca kızıyorlar. Allah çarpar seni taş eder diye sürekli baskı yapıyorlar.” dediniz. Bakın çocuklarda ahiret inancı, Allah inancını annemiz babamız bize böyle öğretmedi. Çocuklarda ahiret inancını psikolojik yönden inceleyelim. 
Biliyorsunuz ki Van depremi oldu ve orada bir çocuk annesini babasını kardeşlerini kaybetse ve bilim adına annen baban kardeşlerin YOK oldu, bir daha hiç ama hiç göremeyeceksin, akrepler yılanlar sokacak diye anlatabilir misiniz? Anlatmalısınız çünkü sizin inandığınız bilim yok olacak diyor. 


Eğer böyle derseniz o çocuğun psikolojisini hangi bilim tedavi eder. Ama bakın inançsız insanlar bile bu durumda “Kardeşlerin Cennet'te kuş oldu onlar daha güzel yerde biz de yakın zamanda yanlarında olacağız.” diyorsunuz. “Gördünüz mü küçük çocuklarda inancın olmasının binler hikmetlerinden birisi budur.” dedik ve kadın sinirlendi ve mikrofonu elimden almaya çalıştılar. Umurumda değil ben vazifemi yapmanın verdiği rahatlıkla ve huzurla yerime oturdum ve namaz vaktinin çıkmasına çok az kaldığı için acilen salondan çıkmak zorunda kaldım. 


Sonrasında bölümde asansörden inerken karşımda konuşma yapan prof. ve arkasında bizim bölüm profları, yüksek lisans öğrencileri, doktora öğrencileri doçentler vardı. Kadın ‘Ben de seni arıyordum lütfen benim konuştuklarımı kişisel algılama seninle konuşsak iyi olur aslında.” deyince, ben de tebessümle, “Buyurun hocam derse girmeyeyim hocalar da gelsin çaylar benden olsun fakat benim bilimle evrimle ilgili kafamda soru yok ama sizin yaratılışla ilgili bir sorunuz varsa cevaplamaya hazırım.’ dedim ama bir de baktım ki hepsi asansöre doluşup apar topar inmeye çalıştılar ben ise tek başıma dışarıda kaldım. 


COVİD-19 SALGINI 
Kopgit Team-15 Nisan 2020-blog.sozlerkosku.com/ 


Bir hastalık, her tarafa yayılmış, binlerce insanın ölümüne vesile olmuş salgın bir hastalık... 
Birkaç haftadır gündemimizde Yeni Tip Koronavirüs salgını var. Evlerimizdeyiz, mecbur kalmadıkça dışarı çıkmıyoruz. Hayatımızda bazı kısıtlamalar yapmamız gerekiyor. 
İstediğimiz gibi gezip dolaşmamız tehlikeli bir durum. Çünkü virüsün bulaşıcılığı çok yüksek 


ve hasta olan insanlar ağır bir zatürre geçiriyor. Akciğerler iltihaplanıyor, nefes almak zorlaşıyor. Bağışıklık sistemi güçlü olan insanlar hastalığı atlatabilirken, yaşlı ve kronik hastalığı olanlar için daha ölümcül olabiliyor. O hâlde kendimizi düşünmesek bile bu insanları düşünmek zorundayız. 


Salgın hastalıklar hakkında Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “Bir yerde bulaşıcı hastalık ortaya çıktığını duyduğunuz zaman oraya girmeyiniz. Bulunduğunuz yerde bulaşıcı bir hastalık ortaya çıkarsa, oradan da çıkmayınız.” 
(Buhâri, Tıb 30; Müslim, Selâm 100) 


Bu hadis-i şerif ile Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) bize yıllar öncesinden karantinanın önemini söylüyor. Hastalığın yayılmaması için bu elzemdir. Hepimizin karantina kurallarına uyması gerekiyor. 


Bir yandan korkuyoruz. Sebebi ne olursa olsun bu Allah tarafından gönderilmiş bir musibettir. 
Her musibet başımıza gelen her olay karşımıza çıkan her şey Allah teâla tarafından yaratılır. 
Dolayısıyla hepsi Rabbimizden gelen anlamlı bir mesajdır. Allah hikmetsiz iş yapmaz. Biz bu uyarıları dikkate alıp, her şeyin arkasındaki hikmeti görmeye çalışmalıyız. 


Evet bu hastalık nedeniyle çeşitli zorluklar yaşıyoruz. Hayatın normal akışı bozuldu. Bir korku havası var ortalıkta. Medreseler, camiler bize kapılarını kapattı, Kabe'ye yaklaşamaz olduk, umreler iptal edildi, Cuma namazı kılamıyoruz. Bu önlemler gerekli, hastalığı kontrol altına almak için mutlaka bu kurallara uymalıyız. Yine de bu durum bizi manevi olarak çok üzüyor. 


Ne yaptık ki Allah bizi uzaklaştırdı? Neden oldu bütün bunlar? Biz dünyada yapılan zulme sessiz kaldık kardeşim. Biz görmezden geldik, zulmün karşısında sustuk, dilsiz şeytan olduk. 
Biz vakit namazlarımızı kılmadık, medreselerimize gereken önemi vermedik, Allah için hakkıyla çalışmadık. Kardeşlerimize el uzatmadık. Çok zalim olduk. Şu anda hâlâ açlıktan ölenlerin sayısı Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısından daha fazla. Çünkü Müslümanlar olarak zekatımızı vermedik, ben tok olayım herkes açlıktan ölse bana ne? dedik. Ev, araba için faizli krediler çektik. Haramlara bulaştık. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın dedik. 
Kardeşlerimizi hıçkırıklarına kulaklarımızı kapattık. 


Bu yaptıklarımız karşısında dünyada denge ve düzen bozuldu. Zengin çok zengin, fakir çok fakir oldu. Dünyaya hırsla saldırdık sanki burada bâki kalacak gibi. Zulmettik kardeşim, çok zulmettik. Şimdi Allah bizi yaklaştırmıyor Kabe'sine, kardeşlerimizi görmezden geldiğimiz için artık bir arada namaz kılamıyoruz, sarılamıyoruz birbirimize.. Hak ettik biz bunları, gerçekten hak ettik. 


Peki kardeşim şimdi ne olacak? Susmaya, haram yemeye devam mı edeceğiz? Hâlâ Rabbimizi tanımak için ilim talep etmeyecek miyiz? Yaratıcımız bizden ne istiyor öğrenmeyecek miyiz? Hırsla dünyaya saldırmaya devam mı edeceğiz? Biz böyle gaflet içinde devam edersek kendi sonumuzu hazırlamış oluruz kardeşim. Kıyamet alametleri bir bir çıkıyor. Artık itaatsizliğe devam edersek kıyametin başımıza kopması ve sonsuz azaba müstehak olmamız kaçınılmaz. 


Artık tevbe edelim kardeşim. Bütün günahlardan, haramlardan vazgeçelim. Gördük işte Allah çok büyük, minicik bir mikropla bütün insanları korkutuyor ve ölüm her birimize çok yakın, kıyamet de giderek yaklaşıyor. Şimdi bizim için tam bir teslimiyetle Allah'a dönme vakti. 


Evlerimizi ilim meclislerine çevirebiliriz. Bol bol okuyup öğrenebiliriz dinimizi. Haramlardan uzak kalmak şimdi daha kolay. Bu salgın günlerini fırsata çevirelim. İnzivaya çekilmişiz gibi düşünelim. Sımsıkı sarılalım Kur'anımıza, namazlarımıza aşkla gidelim, Rabbimize dua edip yalvaralım bizi affetsin. Bize kapanan kapılar açılsın. Kardeşlerimizle kucaklaşabilelim. 
Allah'a itaat etmenin önüne hiçbir şeyi koymayalım artık. 


Bak Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) ne diyor: 


“Tâun hastalığı, Allah Teâlâ'nın dilediği kimseleri kendisiyle cezalandırdığı bir çeşit azaptı. 
Allah onu mü'minler için rahmet kıldı. Bu sebeple tâuna yakalanmış bir kul, başına gelene sabrederek ve ecrini Allah'tan bekleyerek bulunduğu yerde ikâmete devam eder ve başına ancak Allah ne takdir etmişse onun geleceğini bilirse, kendisine şehit sevabı verilir. ” (Buhâri, Tıb 31; Ayrıca bk. Buhâri, Enbiyâ 54; Kader 15; Müslim, Selâm 92-95) 


Elhamdülillah kardeşim. Bu ne güzel bir müjdedir. Biz de Allah'a tevekkül edip, farzları yerine getirme ve günahlardan kaçınma konusunda sabredersek şehit sevabı alabiliriz. 
Ümitsizlik, tembellik bize yakışmaz. Biz her musibette sabır ve itaat üzere olmalıyız. Böyle musibetler bir fitnedir, bazı insanlar korkudan itaati bırakırken bazıları da daha çok Allah'a koşar. İşte Rabbimizin imtihanlarından bir imtihan. 


Bu salgına karşı Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) gibi dua edelim: 


“Allâhümme inni eüzü bike mine 'l-barasi ve 'I-cününi ve 'I-cüzâmi ve seyyii'l-eskâm: Allahım! 
Alaca hastalığından, akıl rahatsızlığından, cüzzâm illetinden ve kötü hastalıklardan sana sığınırım. ” (Ebü Dâvüd, Vitir 32. Ayrıca bk. Nesâi, Istiâze 36) 


Selametle... 


YER ÇEKİMİNDEKİ BÜYÜK YANILGI 
Sözler Köşkü-3 Haziran 2017-blog.sozlerkosku.com/ 


Güneş doğuyor yavaştan, yeni bir gün ve yeni bir başlangıç. 
Bu döngü çok alışık olduğumuz bir olay, peki nedir bunu ilginç yapan? 


Yeni bir güne başlangıç, güneşin doğuşu ve batışı Dünya'nın kendi ekseni etrafında saatte 
1670 km hız ile yaptığı dönüşün bir sonucu olarak çıkıyor karşımıza. Okurken bile insana 
korkunç geliyor. 1670 km hız ile dönen bir Dünya, mükemmel bir denge ve düzen var, dönüş esnasında zarar gören hiçbir şey yok! 


Dünya bu kadar hızlı dönerken nasıl olur da her şey yerinde ve sabit duruyor? Neden hiçbir şey Dünya'nın dönüşünden etkilenip savrulmuyor dersiniz? 


Buna bilim “Yer çekimi” diğer adıyla “Kütle Çekim Kuvveti” diyor. 


İnternette ufak çaplı bir araştırma yahut ders kitaplarımızdan yer çekiminin ne olduğuna ve yer çekimini kimin bulduğuna dair bir araştırma yaptığımızda, istisnasız her kaynakta yer çekiminin ilk kez Isac Newton tarafından kafasına düşen bir elma sonucu ortaya atıldığından bahsederler. o Söylenene göre Newton, elmanın düşüşüyle bütün cisimlerin birbirlerine bir çekim kuvveti uyguladığını ve büyük kütlenin küçük kütleyi çektiğini fark etmiş. 


Newton'ın ortaya attığı bu iddia “Kütle Çekim Kanunu”nu ortaya çıkardı ve yer çekiminin hayatımızda, Dünya'da ve tüm kâinatta ne kadar etkili olduğunu öğrendik. 


Zira evrendeki galaksilerin, yıldızların birbirlerinin yörüngelerinde kalmalarının nedeni bu kuvvetti. Dünya ve diğer gezegenlerin Güneş'in etrafında belli bir yörüngede kalabilmelerinin ve bizlerin yeryüzünde yürüyebilmemizin nedeni yine bu kuvvetti. 


Oysa Newton'ın kafasına elma düşmeden 700 sene önce Harezm'de “Allah cahilliği mazur görmeyendir.” diyerek ilim yolculuğuna çıkan, asıl adı Ebu Reyhan Bin Muhammed Harezmi olan “BİRUNİ” yer çekimini ortaya atmıştı. Tıpkı Christof Coloumb'dan beş asır önce yeni kıtalardan, Wegener'dan 950 sene önce karaların kuzeye doğru kaydığından, Galileo”dan 600 sene önce Dünya'nın döndüğünden bahsettiği gibi yer çekiminden de 


“Dünya dönüyorsa, bu dönüşünden dolayı ağaçlar, taşlar yerlerinden neden fırlamıyor, diyenlere şu cevabı veririz: Bu dünyanın dönmesi üzerine ortaya koyduğumuz teoriyi çürütmez. Çünkü her şey dünyanın merkezine düşüyor. Bu da gösteriyor ki o merkezde çekicilik var. İşte bu yer çekimi, yeryüzündeki nesnelerin dışarı fırlamasına mani olmaktadır.” (1) 


Sözleriyle bahsetmişti. 


Çoğumuz kendisinin adını dahi bilmiyoruz. Okumaktan öğrenmekten aciziz çünkü. İlme açız fakat ilimle dolu olan tabağı önümüze almaya yeltenmiyoruz bile. Oysa ilim tıpkı gıda gibi gereklidir insana. Aksi takdirde yutmak zorunda kalıyoruz İslam'ı gerici olarak göstermek isteyenlerin “Müslümanlar hiçbir gelişme gösteremiyor ve bilime hiçbir katkıları yok.” cümlelerini... 


Bilmiyoruz ki ne âlimler geçti bu topraklardan, o âlimler edindikleri her bilgiyle buldukları her yeni buluşla, hâlıklarının rahmet eserlerini gözler önüne seriyorlardı. Biz ise bunlara kulak tıkayıp sebepleri kâinatın var olmasına gerekçe gösteren “Bizi ve tüm kâinatı bu sebepler yarattı. ” diyen adamların sözlerine kulak asıp dinden dönüyoruz. 


Bilmiyoruz ki bu adamlar zamanında Biruni, İbni Haldun, Cezeri ve Harezmi gibi nice âlimlerimizin kitaplarını kaynak olarak kullandılar ve kullanmaya devam ediyorlar. 


Bilmiyoruz bu âlimlerden birinin kocaman bir çağa isminin verildiğini ve o çağa “BİRUNİ ÇAĞI” dendiğini. 


O kadar alışmışız ki her söyleneni onaylamaya, dinimize gerici dendiğinde susmaya o kadar 


alışmışız ki bir yerden sonra bunu kabul eder hâle gelmişiz. Bu sefer İslâm'ı övenleri garipser olmuşuz. 


Avrupalı bilim tarihçisi Wilhelm Humbat diyor ki “Modern bilimlerin gerçek kurucuları Müslümanlardır.” fakat duymuyoruz, okumuyoruz. Dedim ya alışmışız bizi gerici görmelerine, kabul eder olmuşuz biz de! 


Artık çıkaralım bize takılan at gözlüklerini ve bize bu at gözlüklerini takmak isteyenlere karşı gerçekleri araştıralım ve öğrenelim. Görelim artık hani o kurtuluş olarak gördüğümüz Avrupa'nın ne kadar defolu olduğunu. Anlayalım ve anlatalım “İslâm bilime karşı değil. ” Müslüman bilim adamlarının bilime nasıl yön verdiklerini öğrenelim. 


İlk cümlesi “Oku!” (2) olan ve “Acaba hiç düşünmez misin? ”, “Hiç akıl etmez misin?” gibi sorular soran bir kitaba iman ettiğimizi, “Zenginliği istediğime, ilmi isteyene veririm.” diyen bir Rahman'ın kulu olduğumuzu ve “Mim Çin'de bile olsa gidin alın.”(3) diyen bir Peygamber'in (s.a.v) ümmeti olduğumuzu unutmamak duası ile... 

Allah'a emanet olun. 

(1)- Carl L. Boyer, A History Of Mathematics 

(2)- Alak Suresi, I.Ayet 

(3)- Camiüs- Sağir, 1/310 


BATI GELİŞİRKEN MÜSLÜMANLAR NE YAPIYORDU? 
Sözler Köşkü-6 Nisan 2017-blog.sozlerkosku.com/ 


“Boynumuz ağrıdı Batı'ya bakıp durmaktan...” 
derken şair, her harfine kadar haklıydı aslında. 


“Avrupa Medeniyeti” neden bu kadar gözümüzde büyütüldü? Neden Batı'ya bakarak kendi benliğimizi unutuyoruz? 


Kim bu Avrupa ki 3 kıtaya hâkim olmuş Osmanlı'nın torunlarını kendine özendirmeye çalışıyor? 


İslam, medeniyete karşı değil. Hatta Kur'an birçok ayette ilme, gelişmeye teşvik ediyor. 


Ve birçok Müslüman âlim Batı'ya ait olduğu sanılan ilimleri bulmuştur bile. Fakat biz kendimizi bilmiyoruz, tanımıyoruz. 


İspat mı? 
En basit bir örnekle size bir bilgi paylaşmak istiyorum: 


El Battani, astronomi ilmiyle ilgilenen İslam âlimlerinden bir âlimdir. Belki daha önce hiç duymamışsınızdır. Duymamış olmanız çok normal... Çünkü bizim eserlerimizi bize sattılar.(!) Bu yüzden eserlerimizden değil âlimlerimizden dahi bihaberiz. 


Batlamyus, astronomi ilmiyle ilgilenen yunan asıllı bir Mısırlıdır. İsmin tanıdık gelmesi çok normal. Çünkü bizim kitaplarımız taraf tutan birtakım Batılı kitaplardan tercüme edilmiştir. 
Ve sonrasında bizim eserlerimizi bize sattılar... 


Bu yüzden kendi âlimlerimizi değil de Batılı bilim adamlarının isimlerini ancak bilebiliyoruz. 
Fakat Batlamyus nerede El-Battani nerede? 


Batlamyus bir senenin geçebilmesi için Güneş'in kendi etrafında 260 defa dönmesi gerektiğini savunmuştur. Yani bir sene 260 gün diye hesaplamıştır. 


Fakat el Battani, Batlamyus'un düşüncesinde yanlışlık olduğunu söylemiş ve bir senenin 365 
gün 5 saat 46 dakika 22 saniye olduğunu ortaya koymuştur. 


Şimdi buna bakarak kimse diyemez ki “Battani ile Batlamyus'un arasında basit bir fark var.” 


Neredeyse arada “uçurum” diye tabir edilen bir fark varken Müslüman bir âlim salisesine kadar hesaplamış ve bu hesabı tutturmuşken frenk bir adamın bu rezil hesabını görmemezlikten gelip hâlâ onların gelenek, göreneklerine ve dahi medeniyetlerine, ilimlerine bu denli ilgi göstermemiz... Söylesenize “ahmaklık, kalitesizlik” değil de nedir!? 


Bir şahini bir ferrariye tercih etmekten başka bir teşbih değildir bu! 
Acı... 
Ama gerçek. 


Şimdi Ey Avrupa! 


Biz bu gericiliğe razıyız! 


Biz bu yobazlıkla (!) mutluyuz! 


Yalnız bizim size kattıklarımızı bize geri verin ve yeni bir düzen kurun da görelim! 


BU DEVRİN İLMİ MÜSLÜMANLARIN İLMİDİR. 
BU YÜZDEN KİMSENİN ŞUNU DEMEYE HAKKI YOK... 
“AVRUPA'DA ŞU VAR BU VAR..!” 


Ecnebilerin tağutlarıyla ve fünun-u tabiiyeleriyle dalalete gidenlere ve onları körü körüne taklit edip ittiba edenlere binler nefrin ve teessüfler! 


(Lemalar) 


ASLINDA BATI BİZİ İLMİ YÖNDEN O KADAR SÖMÜRMÜŞ Kİ ŞU AN KENDİ 
İLMİMİZİ ONLARIN İLMİNİ OKUDUĞUMUZU SANACAK KADAR CAHİL 
BIRAKMIŞLAR BİZİ... 


Batı medeniyetine (!) özenmek aptallıktan başka bir yol değildir. 

Divaneliktir! 

Asırlar öncesi bize özenen Avrupa, şimdi bizim icat ettiğimiz sayılarla bize kafa tutuyorken... 
SEN EY MÜSLÜMAN! NASIL OLUR DA HÂLÂ ÖZENİRSİN AVRUPA'YA! 

Hem bakınız ne diyor Bediüzzaman Hazretleri: 


”Ey bu vatan gençleri! Frenkleri taklide çalışmayınız! Âyâ Avrupa'nın size ettikleri hadsiz zulüm ve adâvetten sonra, hangi akıl ile onların sefahet ve bâtıl efkârlarına ittiba edip emniyet ediyorsunuz? Yok! Yok! Sefihane taklit edenler, ittiba değil belki şuursuz olarak onların safına iltihak edip kendi kendinizi ve kardeşlerinizi idam ediyorsunuz. Âgâh olunuz ki siz ahlâksızcasına ittiba ettikçe hamiyet davasında yalancılık ediyorsunuz! Çünkü şu surette ittibaınız, milliyetinize karşı bir istihfaftır ve millete bir istihzadır!” (Lemalar) 


BU UÇUŞU İLK KEZ DUYACAKSINIZ! 
Songül Çetinkaya-29 Mart 2017-blog.sozlerkosku.com/ 


Uçsuz bucaksız gökyüzü. 

Huzurun, sakinliğin rengi olan maviyle boyanmış. 
İçimizi ne kadar da hoş ediyor değil mi? 

Hele ki o kuşlar... 


Bir uçtan bir uca uçuyorlar özgürce. 


Bulutlar ayakları altında kalıyor, 

İnsanlar, binalar her şey âdeta küçük bir nokta misali... 

Belki de günlerce sürecek yolculukları saatlere iniyor. 

Ne kadar da ilginç değil mi? 

Seyre dalıp durduktan bir müddet sonra 

Biz insanların da hayaline düşüyor: 

“Acaba bizler de kuşlar gibi açıp iki kanadımızı 

Alıp başımızı gidebilir miyiz istediğimiz her yere? 

Düşürebilir miyiz aylar, günler süren yolculuğumuzu 

Dakikalara, saatlere?” 

Bu hayalini gerçekleştirmek için insan var gücüyle çalışmaya başlıyor. 
Çünkü evvela bu uçma tutkusu yüreğine düşmüştü. 

Aklındaydı hep, kuşlar misali kendini gökyüzünün maviliğine bırakmak. 
Hatta bu efsanelere, masallara bile konu olmuştu. 

Nitekim günün birinde de bu hayalini yaşarken bulmuştu kendini. 

Peki bu ilki yaşayan kimdi? 

Haydi gelin, hep birlikte tarihin sayfalarını aralayıp bu araştırmayı yapalım. Başlıyoruz. 
Karşımıza çıkan isim: “Abbas Kasım İbn Firnas” 


e Berberi (*) gök bilimci, simyacı, fizikçi, şair ve İslam bilginidir. 
* Afrika'nın kuzeybatı yerlerinde yaşayan bir halk ve bu halkın soyundan olan kimse. 


Tarihi kaynaklar Endülüslü Firnas'ın da uzun çalışmalar sonunda yeni bir keşifte bulunup bir cihaz yaptığını, üzerine kumaş geçirip kanat yerine büyük kuş kanatları taktığını ve bu âleti çalıştırarak havalanıp uçtuğunu kaydeder. Ustelik havada uzun süre kuşlar gibi süzüldüğünü, 


daha sonra da yavaşça yere indiğini söyler. İbn-i Firnas'ın bu başarısı Batı'da uçak yapıp uçmayı başaran Wright Kardeşler'den 1023 yıl öncesine rastlamaktadır. (1) 


Bir dakika... 
Biz bu zamana kadar “ilk” olarak biliyorduk değil mi Wright Kardeşleri? 
Neden kimse bize bahsetmemişti İbn Firnas'tan? 


Oysa bilim dünyasında çok önemli olan ilk adımı o atmıştı. Bu adımdan sonra yapılacak olan tüm gelişmelere o vesile olmuştu. 


Onu göz ardı etmek, adının bile söylenmemesi hatta daha acısı çoğumuzun ondan bihaber olması... 


Acınası bir hâl olsa gerek... 


Hâlbuki biraz araştırıp, sorgulasak her şey ortadaydı: “İlk uçma makineleri ve uçuş denemeleri Müslüman bilim adamları tarafından yapılmıştı.” (2) 


Kâinatı aydınlatan İslâm güneşiyle yüreğini hidayete açan bir Müslüman, bu ilki gerçekleştirmişti. 


Hem ne diyordu Rabbimiz Mülk Suresi'nde? 


“Üstlerinde kanatlarını açıp yumarak uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları Rahmân'dan başkası tutmuyor. Doğrusu O, her şeyi görmektedir.” 


Belki de bu ayete gönül kapısını açmıştı İbn Firnas. 

Kaldırıp başını bakmıştı Rabbi'nin kudret kalemiyle yazdığı semavata. 

Görmüştü, incelemişti kuşları. 

Anlamıştı kuş bir misaldi. 

Şimdi ona düşen bu misali hakikate dökmekti. 

Ve sonunda günümüzde kullandığımız uçakların temelini atmak ona nasip olmuştu. 
Sanırım biraz şaşırdık, öyle mi? 


Çünkü biz bugüne kadar hep “Ne varsa Batı'da var. Biz ne yapıyoruz ki? Onlar yapıyor, biz kullanıyoruz.” sözlerini çok duymuştuk. 


Hep önemli başarıların ardında Batı olurdu değil mi? 

Ama şimdi öyle olmamıştı. 

Belki de bundandı şaşkınlığımız. 

Devam edelim araştırmamıza, bakalım İbn Firnas hakkındaki görüşler nelermiş? 


e Philip Khuri Hitti, “Arap Tarihi” adlı eserinde şöyle der: “İbn Firnas, insanlık tarihinde ilk defa bilimsel uçma girişiminde bulunan kişidir.” 


e Alman bilim tarihi araştırıcısı Sigrid Hunke, “İbn-i Firnas'ın yaptığı bu uçakla İkaros'un rüyasını gerçekleştirdiğini” dile getirmektedir. (3) 


İbn Firnas başarılarla dolu bilim tarihimizden sadece bir örnek. 
Daha nice adını bilmediğimiz “ilk”ler var belki de... 
Öyleyse artık üzerimizdeki ölü toprağını silkelemeyiz, ayağa kalkmalıyız. 


“İslam bilime karşı. Müslümanlar yobaz, gerici.” diye kimliğimizi silmeye çalışan zihniyete artık şunu sormalıyız: 


“Sürekli aklımızı düşünmeye sevk eden, 

İlim öğrenmeye teşvik eden bir din nasıl olur da 

Tüm insanlığın yararına sunulacak olan bilime karşı olur?” 

(1), (3) https://tr.wikipedia.org/wiki/Abbas Kas(6C444BIm (&C440B0bn Firnas 
(2) http://teknolojiprojeleri.com/bilim-adami/ucan-ilk-insanlar 


İNTERNET ŞÜKÜR İSTER 
Aysun Kayar-6 Mart 2016-blog.sozlerkosku.com/ 


Siz hiç Whatsapp için şükrettiniz mi? Elinizdeki telefon için? Bilgisayarınız için? Facebook için? Peki ya genel olarak internetin varlığı için şükrettiniz mi hiç? 


Birkaç gündür Cenab-ı Hakk'a “ELHAMDÜLİLLAH, bizlere bunları nasip ettiğin için!” diye haykırasım geliyor içimden. 


“İnternetin neresi güzel? Vaktimizi alıyor, insanlar kötü yollara düşüyor.” diyenlerin sesleri hafiften geliyor kulağıma. Haklısınız, vaktimizi çok alıyor internet. Fakat unutmayalım; suç internette değil, bizim interneti ne şekilde kullandığımızda. 


Evet, yine haklısınız. İnsanlar kötü yollara düşebiliyorlar. Fakat internet yokken de böyle şeyler oluyordu. Yine burada suçu internete vermemeliyiz bence. Bu şekilde düşününce insan çok kolay bir şekilde ümitsizliğe düşebilir. Fakat biz, Üstadımızın formülünü kullanarak: 


Güzel görüp güzel düşünüyoruz. Güzel düşünüp hayatımızdan lezzet alıyoruz elhamdülillah. 


Whatsapp ile mesela istediğimiz an, uzak veya yakın olan dostlarımızla hasbihâl edip muhabbetimizi pekiştirebiliyoruz. Hele bir de ses kaydı özelliği tam bizlere göre. Açıyoruz kitabımızı, basıyoruz düğmeye ve başlıyoruz okumaya. Canlı canlı Risale-i Nur derslerimizi yapıyor, zaman Zaman tefeül yapıp okuduğumuz güzel kısımları sevdiklerimizle paylaşabiliyoruz. Şimdi biz şükretmeyelim de ne yapalım? Hatta bu uygulamayı icat edenlere sürekli dua bile ediyoruz. Allah hidayet versin emeği geçen herkese diye. 


Whatsapp hariç telefonumuzun farklı özellikleri de var şükür isteyen. Aklıma Risale-i Nur uygulaması geliyor mesela. Uzun süre telefonuma yüklemek istememiştim; kitaptan okumak daha zevkli ne gerek var, diye. Tâ ki Türkiye'de misafirliğe gittiğim evde ev sahibi abla ile aynı kitabı okuduğumuzu öğrenene kadar. Günlük okumama devam edebilmek için orada bu uygulamayı telefonuma yüklemiştim. Ve zaman geçtikçe ne kadar büyük bir nimet olduğunu anladım. Bir yere gidecek olsak külliyatın tamamını yanımızda götürmek mümkün 


olmayabilir. Fakat bu uygulama sayesinde artık külliyat cebimizde, nerede olursak olalım. 


Gelelim internete... Facebook, Twitter ve diğer sosyal ağları içine katarak şunu belirtmem gerekiyor ki; internet ile hizmet alanımız genişledi, tüm dünyayı kapsadı. Paylaşılan bir hakikat yüzlerce, bazen binlerce insana ulaşıyor. İman hakikatlerinin bahsedildiği çok kısa bir video, nice insanın içinin ferahlamasına, hatta imanlarına dahi vesile olabiliyor. İnternet bizleri bir araya getiriyor, sanki aynı okulda ders yapıyormuşuz, aynı sınıfta muhabbet ediyormuşuz gibi. Ne diyordu Üstad Barla Lahikası'nda: 


“Bir şehir, bir vilayet, bir memleket, belki küre-i arz, belki dünya, belki âlem-i vücud iki hakiki dost için bir meclis hükmündedir.”Aramızda onlarca, yüzlerce, binlerce kilometre mesafe olsa bile biz bu hakikati iliklerimize kadar hissediyoruz bazen. 


Şu kesin ki bu devirde yaşadığım için kesinlikle pişman veya üzgün değilim, hatta çok mutluyum. Elbette insan Saadet Asrı'nı merak eder, Efendimiz (S.A.V.Yi gören, O'nun sohbetinde bulunan bir insan da ben olsaydım der. Bu bir kenara... Fakat şöyle bir 150/200 sene öncesinde yaşayan bir insan olmak istemezdim mesela. Rabbim biliyor ki öyle yaratıyor... 


Evet... Ahir zamanda yaşayan gençleriz biz. Günahların, cazibedar fitnelerin üzerimize saldırdığı bir zamandayız fakat hizmet ve gayretlerimizle bu asrı da güzelleştirebiliriz. 


“Ve radyo öyle büyük bir nimet-i İlahiyedir ki, ona mukabil şükür ise, o radyo milyonlar dilli bir külli hâfız-ı Kur'an olup, bütün zemin yüzündeki insanlara Kur'ân'ı dinlettirsin.” 


“Üstadımızın senelerce evvel haber verdiği ve temenni ettiği bir hakikat, memleketimizde de tahakkuk etmiş bulunuyor. Elhamdülillah, şimdi raydomuzda 


Kur'ân okunuyor. İnşâallah öyle bir zaman gelecektir ki; Kur'ân hakikatleri olan Risale-i Nur, radyolarla ders verilecek, beşeriyet büyük istifadelere nail olacaktır.”(Tarihçe-i Hayat'tan) 


ALLAH YOKSA KARŞIKİ DAĞLARI KİM YARATTI? 
Sözler Köşkü-4 Şubat 2016-blog.sozlerkosku.com/ 


Başlığı ilk okuduğunuzda günlük hayatta sıkça karşımıza çıkan klasik bir ispat sözü sanmış olabilirsiniz. Kısmen doğru ama bu yazımızda gücün ve ihtişamın sembolü olan dağların jargonumuza yerleşmiş olan bu başlıkla muhteşem bir kargaşayı önleyişini ele alacağız. 
Kargaşa demişken teke tek bir kavgada rakibini korkutup psikolojik üstünlük sağlamak için sıkça kullanılan şu sözü de farklı bir bakış açısıyla değerlendireceğiz: “Bir bu kadar da yerin altında var! (Dağlar)” 


Yüzyıllardır savaşan insan ırkı için muhteşem bir koruma sağlayan her zaman insana güven veren, çok eski zamanlardan beri örneğin, esir tutulmuş bir grup insanın filmlerde söylediği şu lafı hepimiz duymuşuzdur: “Dağın arkasındaki patikaya ulaşabilirseniz kurtulursunuz. ” Peki yer üstünde koruyucu ve heybetli olan dağların yer altında nasıl bir işlevi var? Bunu Kur'an-ı Kerim Nebe suresi 6. ve 7. ayetlerde “Yeryüzünü bir döşek yapmadık mı? Dağları da birer kazık?” ayetinden yola çıkarak daha kolay anlayabiliriz. 


Herkesin bildiği Everest dağını örnek alalım: Everest'in yüksekliği 8. 848 m'dir. Yani yaklaşık olarak 9 km ancak Everest'in yer yüzeyinin üstündeki uzunluğu bu kadarken yerin altındaki uzunluğu 125 km civarındadır. Dağların farklı oluşum şekilleri olabilir. Örneğin volkanik kayalardan veya tortullardan oluşması gibi farklılıklar vardır. Ancak dağların kökünün olduğu gerçeği hep aynıdır. Kıta üzerindeki dağların kökleri olduğu gibi deniz üzerindeki dağlarında kökleri mevcuttur. Yer kabuğunun kalınlığı çoğunlukla 5 km civarındadır. Oysa dağların altındaki kalınlığı 35 km gibi değerlere çıkabilmektedir. Dağlar yer kabuğunu meydana getiren tabakaların çarpışmaları, bir tabakanın diğer tabakanın altına girmesi sonucu oluşmuştur. Üstte kalan tabaka kıvrılıp dağları oluşturmuştur. Alttaki tabaka da derine doğru inerek dağın kökünün oluşmasını sağlamıştır. Bu şekilde kökler yer kabuğu tabakalarının birbirine kaynaşmasını sağlamış tıpkı Nebe Suresi'deki gibi bir kazık görevi görmüştür. 


Küçükken orman gezilerinde, dağ kamplarında bir grup ateşi yakarken bir grup da çadırların kurumuyla ilgilenirdi. Odun, çalı çırpı toplamaya gidenler ise pek ihtimal olmasa da çalıların arkasından her an çıkabilecek bir ayıyı ya da çalıdan bir ses geldi mi acaba yaban domuzu mu? Diye içgüdüsel olarak içinden geçirmiştir. Sonrasında herkes ateş başına toplanıp tam derin bi nefes almışken gruptan fırıldak birisinin başlattığı el feneri kullanarak anlattığı ürkütücü hikâyeler elbette ki çok güzel olurdu. Tabii ki sabahın ilk ışıklarına kadar uykusuz kalmanız haricinde. 


Filmlerdeki bu klasik hikâye bölümü konumuzla alakalı değil tabii ki. Bizi burada ilgilendiren asıl mesele çadırı kuran bir grup çocuğun yaptıkları. Nasıl ki çadır kurulurken bi rüzgâr yüzünden uçup gitmesin diye onu sabitlemek için yerin altında kazıklar çakılarak sabitleniyor. 
Aynen öyle de bir çadırdan çok daha büyük olan koskoca dağlar da yerin altındaki çakılı olan kökleri sayesinde ayakta duruyor. “Onları sarsmasın diye yeryüzüne dağları yerleştirdik.” 


(21:31) Artık Ateist bir arkadaşınızla konuşurken “Allah yoksa karşıki DAĞLARI kim yarattı?” rahatlıkla diyebilirsiniz. O0 Açıklamasını yapmanız şartıyla tabii ki. 


Vesselam... 


PROFESÖR TASLAMAN: BİR ŞEY KURAN'LA ÇELİŞİYORSA DİN ADINA 
REDDEDİLMELİDİR 


04.05.2017-cnnturk.com/ 


Üsküdar Üniversitesi, 5. Uluslararası Evrim Kongresi'nde dünyadan ve Türkiye'den bilim insanlarını ağırladı. İki gün süren ve evrimin bilimsel, toplumsal, felsefi ve dini yönleriyle ele alındığı sempozyumda konuşan Prof. Dr. Caner Taslaman bir Müslümanın evrimci olmasında sorun olmadığını söyledi fakat ekledi: "Bir şey Kuran'daki bir açık ifadeyle çelişiyorsa onun reddedilmesi gerekir. " 


Üsküdar Üniversitesi Altunizade Yerleşkesinde düzenlenen evrimin bilimsel, toplumsal, felsefi ve dini yönleriyle ele alındığı sempozyuma katılan modem bilim-felsefe-din alanında çalışmalarıyla tanınan Yıldız Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden Prof. Dr. Caner Taslaman "Bir Müslüman Evrimci Olabilir Mi?" başlıklı sunumunda din bilim tartışmasında en büyük tartışmanın evrim konusunda yaşandığını, bunun da evrimin dinle çelişip çelişmediği şeklindeki husustan kaynaklandığını söyledi. 


Bir Müslümanın evrimci olmasında sorun olmadığını belirten Taslaman, "Sonucu baştan söyleyeyim ama bu bir Müslüman evrimci olmak zorundadır, evrime inanmak dinin gereğidir, evrim doğruysa doğrudur ya da yanlıştır anlamlarına gelmiyor. Sadece bir Müslüman evrimci olabilir mi ve bunu derken dinde metaforlar var, metaforik anlamları da Kuran'da anlarız evrimin işte o zaman sorun olmadığını görürüz gibi bir şey de demiyorum. Hiçbir ayet metaforlara gönderme yapmadan topu taca atmadan çok açık anlamlarıyla düşündüğümüzde bile evrim teorisine inanılması din açısından hiçbir sorun teşkil etmiyor" dedi. 


Prof. Dr. Caner Taslaman: "Bir şey Kuran'la çelişiyorsa din adına reddedilmelidir" 


Bir Müslümanın Kuran'la çelişen bir şey varsa din adına reddetmesi gerektiğini söyleyen Prof. 
Dr. Taslaman, "Bir şey Kuran'daki bir açık ifadeyle çelişiyorsa onun reddedilmesi gerekir. Ve o ayetin muhtemel bütün yorumlarının açık ifadeyle çelişiyorsa onun reddedilmesi gerekir. 
Yani zorlama olmayan bütün yorumları çelişiyorsa ve birçok yanlış şey de Kuran'la çelişmez. 
Bunun da altını çizmem lazım mesela Hz. Meryem'in kaç teyzesi olduğu konusunda tarihçiler anlaşmazlığa düşse kimi üç kimi beş teyzesi olduğunu söylese bunlardan hangisi Kuran'la çelişkiye düşer. Hiçbiri çelişmez niye çünkü Kuran'da Hz. Meryem'in kaç teyzesinin olduğuna dair bir başlık yoktur. Ay ya da güneşin hangisinin kitlesinin daha fazla olduğuna dair yanlış bilgi de Kuran'la çelişmez çünkü buna ilişkin açık ve net bir ifade yoktur. Yani doğru ya da yanlış birçok ifade Kuran'la çelişmez aynı şekilde Kuran'a baktığımızda evrimle mi başka bir süreçle mi bütün canlıların ve insanı da katın yaratılıp yaratılmadığına dair bir ifade yok. 
Allah'ın canlıları yarattığı var ama canlıları nasıl yarattığı şeklinde bir şey açıklanmıyor. Bana göre bu Hz Meryem'in teyzeleri gibi bir konu. Bununla ilgili bir izah bulamadığımız için Allah'ın bir yaratma metodu olarak evrime inanılmasında bu açıdan bence bir sorun yok" dedi. 


Prof. Dr. Caner Taslaman: "Evrim tehdit değildir" 


Prof. Dr. Caner Taslaman, evrim teorisinin Allah'ın varlığı hakkındaki teyitlere tehdit olmadığını belirterek "Evrende çok hassas ayar olduğunu görüyoruz. Elektromanyetik 


kuvvette ve yerçekiminde çok ufacık bir değişiklik yapsanız bile daha sonra herhangi bir atomun oluşması, kimyanın ortaya çıkması bile mümkün değil. Biyolojik canlılığın başlaması mümkün değil, bırakın dünyada herhangi bir gezegende başlaması mümkün değil. 
Gezegenlerin oluşması mümkün değil, o kadar hassas ayarlar var evrende. Çünkü evrimin var olabilmesi ve herhangi bir şekilde biyolojik moleküllerin ortaya çıkabilmesi bu hassas ayarlara bağlı. O yüzden Allah'ın varlığı ile ilgili birçok teyidin savunulmasında evrim teorisinin tehdit olduğu da yanlış bir görüştür" diye konuştu. 


EVRİM VE EVRİMCİ DÜŞÜNCEYE DEĞİŞİK BİR BAKIŞ... 
Turan Güven-Haziran 2009 - Yıl 98 - Sayı 262-turkyurdu.com.tr/ 


Eğer bir ihtisas körlüğü içinde değilseniz, hayatı çok yönlü okumak ve gerçek bir entelektüel olmak istiyorsanız, birazcık temel bilim mantığına ve bakış açısına ihtiyacınız olacaktır. 
Temel bilimler içerisinde de size tavsiye edeceğim bilim dalı tabii ki biyolojidir. Neden bu kadar kesin ve keskin bir tavsiyede bulunuyorum derseniz, her şeyden önce bir “biyolog” olduğumu hatırlatmak isterim. Malum, herkes nalıncı keseri gibi kendine yontuyor. Kim hangi konuda uzmanlaşmışsa, dünyaya o pencereden bakıyor. 

Sosyal bilimciyseniz, biyoloji bilginiz sayesinde görüş ve fikirleriniz daha tutarlı bir temel üzerine oturacaktır. Tabii ki bütün bu dediklerimi lise seviyesinde bir biyoloji ile yapacak haliniz yok. Bir bilenle oturup biyoloji sohbeti yapacaksınız. Söz dönüp dolaşıp evrimden açıldığında, kafanız karışacak ve “biyologlarda hiç mi akıl yok” diyecek bir noktaya geleceksiniz. Çünkü bazıları hâlâ evrimi biyolojinin amentüsü gibi görmekte, “biyoloji” deyince evrimi, “evrim” deyince de biyolojiyi anlamaktadır. Evrim kavramının bilim ve düşünce evrenine girişi biyoloji ile olduğu için evrimle biyoloji üst üste oturmuş görünüyor. 
Evrimci yaklaşım, eğitim ve sosyal bilimler başta olmak üzere, neredeyse bütün bilim dallarına sirayet ettirilmiş durumda... 


Evrim, temelde canlı organizmalardaki değişmeyi ve gelişmeyi ifade eden bir kavram olarak kullanılmasına rağmen, her nedense savunucularında hiçbir gelişme ve değişme sağlayamamıştır. Evrimciler, evrendeki her şeyin başıboş bırakıldığına inanırlar. Dünyanın en karmaşık bir olgusu olan hayatın tesadüflerle meydana geldiğini açıklamaya çalışırlar. 
İndirgemeci ve hayatı basite alan bir mantıkları var. Materyalist evrimcileri dinleyince, sanki bu adamları bilimsel düşüncenin önünü kesmeye yemin etmiş “kesin inançlılar” sanırsınız. 
Biyolojik evrimin mekanizması olarak öne sürdükleri deliller, materyalistlerin tanımladıkları evrimi açıklamaktan çok uzaktır. Ne yazık ki bu materyalist biyologlar, evrimi, bilimden ziyade inanılması gereken bir ideoloji ve hatta bir “din” haline getirdiler. İşte bundan dolayı evrim, bilimin konusu olmaktan çıktı; çünkü tartışılmadan kabullenilen ve inanılması gereken bir şey bilimin konusu olamaz. Bilimde inanç değil, geçici kabuller, denenmesi gereken hipotezler ve denemelerden yüz akı ile çıkmış teoriler vardır. Evrimi biyolojinin “paradigması” haline getirerek, biyolojiye en büyük darbeyi vuranlar da onlardır. Onlara göre her türlü biyolojik veri, gözlem, yorum ve fikir mutlaka evrim dogması ile ilişkilendirilmek ve oraya monte edilmek zorundadır. Sanki evrim biyolojinin dilek ağacı gibi görülüyor. 
Biyologlar, elde ettikleri her bilimsel bilgiyi, bu dilek ağacına çaput bağlar gibi asmak zorundalar. Diğer taraftan evrim, gerçek bilim adamları ile hayatı basite indirgeyen materyalistler arasında önemli bir ayrışma ve kırılma noktasını da oluşturuyor. Artık evrim düşüncesi, günümüzde bilimden daha çok ideolojik bir yaklaşımın adı ve göstergesidir. 


Eskiler evrime “tekâmül” diyorlardı; yani mükemmele doğru tedrici bir gidiş ... Yapay veya doğal bir nesnenin ilkel bir durumdan daha gelişmiş ve ileri bir duruma gelmesi veya getirilmesi... 


Farklı Bir Yaklaşım... 


Materyalistlerin evrim görüşünü üç değişik örnekle çözümlemek istiyorum. Söz gelimi, şu bindiğimiz arabaları ele alalım... Acaba nasıl gelişmiş dersiniz? Kendiliğinden olabilir mi? 
Muhtemelen önce tekerlek keşfedilmiş olmalı, sonra kağnı ve at arabaları, kauçuk ve petrol ürünlerinin otomobil tekeri yapımında kullanılması, sonra içten yanmalı motorların keşfi, şimdilerde ise her biri ayrı bir özelliğe ve konfora sahip elektronik donanımlı otomobillerin geliştirilmesi... Bunu aynıyla uçaklar için de sıralayabiliriz. Pırpır kanatlı uçaklar, üstü açık uçaklar, jet motorlu uçaklar, beş yüz kişilik büyük konforlu yolcu uçakları ve ses hızını aşan uçaklar ve nihayet insansız uçurulan uçaklar... Bir de sosyal bir olaydan misal verelim. 
Bilindiği gibi, aşkın bir varlığa inanmak insanoğlunun en temel ihtiyacıdır. Bizim için bu aşkın varlık, her türlü eksikliklerden münezzeh olan Allah'tır. Allah, ilk insandan başlayarak peygamberimize kadar insanlığa resuller aracılığı ile din göndermiştir. Gönderilen resuller, insanlara temelde aynı mesajları vermiş olsalar da dinin içeriğinde, tedrici bir ilerleme ve zenginleşme olduğu gerçektir. İlk insan toplulukları ile peygamberimiz zamanında yaşamış toplulukların dünya ve evren algıları, günlük hayatları, kurdukları medeniyetler, kullandıkları araçlar ve toplumsal iş bölümü aynı değildi. Hayatın giderek karmaşıklaşmasına, bilim ve teknolojinin günlük hayatımıza sunduğu yeni imkânlara baktığımızda, insanlık âleminde bir gelişmenin olduğu gözlenir. Bunu dinin içeriğinde de görebiliyoruz. Gerçekten insanlığın gelişmesine paralel olarak dinde de tedrici bir gelişme yaşanmıştır. Buna itiraz edenlere Zebur, Tevrat, İncil ve Kuran'ı hatırlatmak lazımdır. İlk üç kitap, bugünkü insanın tüm ihtiyaçlarını karşılayabilir miydi? Karşılayacak olsaydı, Allah yeni bir peygamber ve yeni bir kitap göndermezdi. Bu kitaplar temelde aynı mesajı vermekle beraber Kuran, onların hepsini içine alacak şekilde bir mükemmelliğe sahiptir. 


Şimdi yukarıda verdiğim üç misale yeniden dönüp bunlara ne diyeceğimizi tartışalım. Baştan alırsak “Arabanın evrimi”, “uçağın evrimi” ve “dinin evrimi” mi diyeceğiz? Yoksa arabanın tarihi, uçağın tarihi ve dinin tarihi mi diyeceğiz? Şayet evrimi materyalistlerin (özellikle materyalist biyologların) tanımladığı gibi anlarsak, o zaman burada “evrim” terimini kullanmak fevkalade yanlış ve yersiz olacaktır. Çünkü materyalist ve ateistlerin biyolojiden devşirdikleri evrim düşüncesinde, bir canlının veya bir olgunun ilkel bir durumdan “tesadüflerle” daha gelişmiş bir duruma değiştiği iddia edilir. Oysa yukarıda verilen misallerde tesadüfün zerresine bile rastlayamazsınız. Hangi akıl sahibi arabaların, uçakların ve din'in bir tesadüf eseri olarak kendiliğinden meydana geldiğini ve evrimleştiğini söyleyebilir? Bunların ilk ikisi “insan” denilen akıllı ve zeki varlığın bilinçli bir tasarımı ve müdahalesi ile geliştirilmiştir (Tabii ki insanın tüm bu yeteneklerini yaratan da Allah'tır). 
İnsanın hayatına, evrendeki yerine ve işlevine anlam kazandıran din olgusu ise tamamen Allah'ın tasarrufunda gelişmiştir. Tabii ki burada bahsini ettiğimiz din, Allah'tan geldiği gibi korunan gerçek bir dindir. Ne yazık ki böyle bir olgu, ateistlerin bilgi kaynakları içinde yer almamaktadır. Oysa olaya geniş bir açıdan bakıldığında insanlığın ilk bilgi kaynağının “vahiy” olduğu açık bir şekilde görülür. Ateistlere göre din, aşkın bir varlık olan Allah'ın insanlara tedricen gönderdiği vahiyler silsilesi değil, insanların zaman içinde geliştirdiği psikolojik bir ihtiyaçtan doğmuştur. Bu, evrimci dünya görüşünün tipik bir açıklamasıdır. 


Şimdi gelelim materyalist biyologların hayata ve canlılar âlemine bakışına... Bunların da genellikle ateistlerden kalır bir tarafı yok. En büyük açmazları, bugünkü canlı çeşitliliğini, 


evrim düşüncesinin “doğal seçilim” (natural selection) mekanizması ile açıklamaya çalışmalarıdır. Biyologlara göre, biyosferdeki bugünkü biyolojik çeşitlilik (yaklaşık 30 milyon tür) bir veya birkaç ilkel türün değişimi ve evrimleşmesi ile meydana gelmiştir. Bu biyologlar, farkında olmadan, canlı üzerinde birincil etki ve yönlendirmenin çevreden geldiğini savunurlar. Canlının belirli çevre şartlarında yaşama esnekliği gösteren biyolojik bir donanıma sahip olduğu, gerçeğini göz ardı ederler. Böyle bir aymazlığı da şöyle açıklarlar: İlkel bir canlı, içinde yaşadığı doğanın şartlarına uyum sağlamak için genetik 

varyasyonlar[1] gösterir. Bu varyasyonlar canlının o şartlarda yaşamasına elverişli ise yoluna devam eder, yok eğer canlıya faydalı bir varyasyon değilse doğa tarafından elenir ve silinir. 
Türleşme dediğimiz olay, bu küçük birikimlerin sonunda ortaya çıkar. İlk bakışta insana ne kadar doğru geliyor değil mi? O zaman şu soruyu sorarak tartışmaya devam etmek gerekir: Acaba canlının biyolojik donanımı belirli bir esnekliğe sahip olmasaydı, çevrenin bu seçicilik özelliği iş görebilir miydi? “Tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan çıkmıştır?” türünden bir diğer soru daha var ki bayağı kafa patlatmamız gerekiyor. Önce canlının yaşayacağı çevre mi var oldu? Yoksa canlının bizzat kendisi mi? Ya da her canlı çevresi ile aynı anda mı var oldu? Belki bu tür soruları dünyamızın dışına çıkarak cevaplayabiliriz. Yapılan uzay çalışmaları ile Ay'da ve Mars'ta dünyadakine benzer bir hayat izine rastlanmadığını biliyoruz. 
Demek ki dünyamız, bugünkü canlı çeşitliliğini sürdürebilecek şartlara sahip ayrıcalıklı bir gezegendir. Yani yerkürenin sahip olduğu şartlar —bazı dalgalanmalar gösterse de- belirli sınırlar içinde biyosferdeki canlıların yaşayabileceği en uygun bir ortamdır. Gerek canlının kendisi, gerekse canlının varlığını sürdürdüğü ortam şartları, hiçbir zaman tesadüflerin eseri olarak ortaya çıkmış değildir. Diyelim ki, gelecekte Mars'ın yüzeyinde dünyadakine benzer şartları hazırladık; o zaman orada yaşatacağınız canlı, dünyadakinden farklı olmayacaktır. 


Temel soru şu olmalıdır: Bugünkü canlılar, yaşadıkları habitatları kendileri mi tercih etmiştir, yoksa her bir canlı bugünkü habitatına uygun bir biyolojik donanımla mı yaratılmıştır? 
Canlıların kendi habitatlarını bilinçli olarak seçtiklerini gösteren biyolojik bir veri ve gözlem yoktur. Balık, suda yaşamayı bilinçli olarak seçmiş ve solungaçlarını da sonradan geliştirmiş değildir. İnsan, embriyonik gelişim sürecinde suda yaşayan bir canlı iken, akciğerleri olduğu için daha sonra karada yaşamaya devam eder. Akciğerlerini doğduktan sonra kendisi geliştirmez. 


Her türün uzun bir tarihsel hikâyesi (filogeni) vardır. Tabii ki canlılar bu uzun süreçte bazı değişimler geçirirler. Ancak iddia edildiği gibi bu değişimler, bir türü başka bir türe dönüştürecek şekilde tezahür etmez. Bir türün biyolojik donanımı ne kadar değişime elveriyorsa, ancak o kadar değişebilir. Yani her türün bir “değişebilirlik sınırı” vardır; fakat bu, tedrici de olsa, türün sınırını aşmamaktadır. 


Canlı Özgün Bir Yapı ve Özgün Bir Sanat Eseridir... 


Bir yaz günü, Akdeniz'in mavi sularında yüzüyorum. Kıyıya varmama otuz-kırk metre kalmış. Beş-altı yaşlarında bir çocukla kumsalda yürüyen bir kişi görüyorum. Kum ve çakılların arasında bir şeyler aradıkları belli... Ne aradıklarını sorduğumda, adam bana, “- Torunuma deniz kabukları arıyoruz!” diye cevap veriyor. Dilim durmuyor... “Basıp geçtiğiniz yerlerde çok güzel çakıl taşları varken, neden illa da deniz kabukları arıyorsunuz?” diye maksatlı bir soru daha soruyorum. Kişi bana, torununun “illa da deniz kabukları olsun” dediğini söylüyor. Malumunuz, “deniz kabuğu” denilen şey, ölmüş deniz canlılarının silisyum ihtiva eden desenli dış iskeletleridir. Acaba bu çocuk deniz kabuğunda ne görüyordu da tercihini ondan yana yapıyordu? Gerek deniz kabuğu gerekse çakıl taşları olsun, bunlar netice itibariyle “cansız” birer madde değil miydi? Deniz kabuğu cansız da olsa çocuk, onu özgün 


yapısı ve sanatsal boyutu ile çakıl taşlarından ayırt edebiliyordu. Aslında beni etkileyen de olayın bu cephesiydi. Dalgaların yüzlerce yıl vurup yuvarlaklaştırdığı çeşitli renklerdeki güzelim çakıl taşları, çocuğun fazla ilgisini çekmiyordu. Elbette öyle olacaktı; çünkü cansız madde çevrenin sonsuz denecek etkisine maruz kalarak şekillenmiş, canlı organizma ise aksine, çevrenin dalgalanmalarına karşı direnme göstererek kendi özgün yapısını korumuştu. 
Yani, evrimcilerin dediklerinin aksine, çevre, canlıyı şekillendiren bir unsur değildir. Canlı, kendi özgün yapısını korumak için çevrenin imkânlarını kullanmaktadır. Çocuğun kelimelerle ifade edemeyip de tercihini yaptığı şey, tam da bu olmalıydı: Canlının özgün yapısı... Canlı, önceden planlanmış özgün bir yapı ve özgün bir programdır. “Deniz kabukları” deyip geçmeyelim... Onlar da bir zamanlar canlı birer varlıktı. Geride kalan kabuklar, çevrenin bozucu etkilerine karşı verilen direnmenin özgün belgeleriydi. İşte öldükten sonra, canlıdan geriye kalan da bu özgün belgelerdi... En sonunda, bu deniz kabukları da —cansız bir madde haline geldikleri için- yorulmak bilmeyen dalgaların fiziksel aşındırmalarına mağlup olacak ve insanların dikkatini çekmeyen küçük kum tanelerine dönüşeceklerdi. 


Bütün bunları neden anlatıyorum? Canlı, çevresiyle devamlı madde, enerji ve bilgi alış-verişi içinde olan; fakat onun bozucu etkilerine karşı direnen bir varlıktır. Canlı organizma, adeta, termodinamiğin ikinci ilkesine meydan okur. Oysa materyalist biyologlar bunun tam tersini söylerler bize... Çevrenin etkilerine teslim olmuş ve ona göre şekillenen bir canlı tanımlarlar. 
Ne yazık ki yukarıdaki küçük çocuğun gösterdiği dikkat ve algıyı, bazı evrimci materyalist biyologlarımızda göremiyoruz. Materyalist biyologlara göre canlı, önceden tasarlanmış “özgün” bir yapı ve sanat harikası değildir. Biyosferdeki bugünkü tür çeşitliliğini de ilkel bir formdan milyonlarca yıllık bir tarihi süreçte, çevrenin tesadüfi etkileriyle inşa edildiğini iddia ederler. İyi yetişmiş bir biyolog bilir ki biyolojik olaylar bu kadar basite indirgenemez. 
Dünyanın yaklaşık 5 milyar yıllık yaşı, onların dediği yöntemlerle bu çeşitliliği meydana getirmeye yetmez. Elbette indirgemeci mantık ve yaklaşımlar, bilimde belirli bir yere kadar işlev görür; fakat canlının karmaşıklığı karşısında aciz ve yetersiz kalır. Her şeyden önce indirgemeci yaklaşım, olayların tümünü açıklamaya yetmez; daha da kötüsü, insanı aldatan bir yanı vardır. İndirgemeciliğe en güzel cevabı özel ve özgün tasarımı ile canlının bizzat kendisi verir. 


Canlı Organizma Bir Madde Yığını mıdır? 


Materyalist biyologlar, canlıyı uzayda yer dolduran bir madde yığını gibi görürler. Oysa görünen madde tümüyle canlıyı temsil etmez. Canlıya “madde” gözüyle bakarsanız, elbette gördüğünüz canlının sadece maddesi olacaktır. Hâlbuki canlı, “cansız madde * can” denilen iki unsurdan meydana gelmiştir. Kaldı ki canlının maddi yapısı da o kadar basit değildir. 
Canlı madde, cansız maddeden yapılmış özel ve eşine rastlanmayan yüksek bir organizasyondur. Ortada, canlı maddenin cansız maddeden tesadüflerle inşa edildiğini gösteren hiçbir bilimsel veri ve delil yoktur. Tabii ki materyalist biyologlara göre “bilinçli bir tasarım” veya “programlı bir yaratma” eyleminden bahsetmek mümkün değildir. Birçok biyolog, hayatı, canlıyı —özellikle insanı- böyle algılıyor. Peki, bu bakış açısı bilimsel midir? 
Bana kalırsa bilimsel değildir. Bugünkü bilimin paradigmasına göre bir teorinin bilimselliği için üç temel ölçüte başvurulur. Birincisi iç tutarlılıktır. İkincisi tabiatta gözlemlenebilir olmasıdır. Üçüncüsü de laboratuar şartlarında modellenebilmesidir. Ateist ve materyalist biyologların tutarsızlıklarının bir ürünü olan evrim, bugüne kadar biyolojiye hiçbir şey kazandırmamıştır. Hiçbir şey kazandırmadığı gibi, canlıyı ve hayatı basite indirgeyerek anlamsızlaştırmıştır. 


Ne yazık ki günümüzün biyolojisi “evrim” üzerine inşa edilmektedir. Evrimi de birilerinin çizdiği kalıplara göre anlamak zorundasınız. Hatta ona bir “din” gibi inanacaksınız. Evrimci dünya görüşünü biyolojiden çıkarırsanız, ortada “biyoloji” diye bir bilim kalmayacağını söyleyenler, büyük bir yanılgı içindedirler. Aslında biz bugüne kadar biyolojide “can”ı değil, canlıyı tanımladık. Adı üstünde canlı... Yani “can” taşıyan bir varlık... Can nedir, sorusuna cevap vermeden biyolojiyi “evrim” gibi hayal ürünü konularla doldurduk. Can-Hayat mıdır? 
Bunlardan birini tanımlarsak diğerini de tanımlamış olacak mıyız? Ne yazık ki pozitivist bilim anlayışı ile bu iki önemli kavramı tanımlayamıyoruz. Çünkü pozitivist bilim anlayışını savunan biyologlar, beş duyumuzun görme alanına getiremediği hiçbir nesne ve olayı kabul etmiyor. Ama “evrim” gibi bilim dışı bir konuyu bir “dogma” haline getirerek bilimi ideolojiye kurban veriyor. 


(1) Varyasyon: Bir canlının çevresel etkilerle genetik özelliklerinde meydana gelen küçük değişikliklerdir. 
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Bilim dünyasında “evrim teorisi” ve daha da özel olarak biyolojide “canlıların evrimi” denildiği zaman, ilk akla gelen kişi Darwin?dir. Zamanımızdan yaklaşık 180 yıl önce (1831 yılında) yaptıklarına ve yazdıklarına baktığımızda, gerçekten bunu hak eden kişilerden biri olduğu söylenebilir. İngiltere Krallığına ait Beagle adlı bir gemiyle gittiği Güney Amerika'nın batısındaki volkanik Galapagos adalarında bitki örtüsü ve hayvan çeşitliliği (özellikle sürüngenler ve kuşlar) üzerinde gözlemler yaptı. Beş yıl süren yolculuğun sonunda (1836 yılında) İngiltere”ye döndü ve adalardan topladığı örnekleri biyo-sistematikçilerle tartışarak bunların o adalara özgü türler olduğunu öğrendi. Galapagos adalarında yaptığı dikkatli gözlemlere ve elindeki diğer verilere dayanarak canlı çeşitliliğinin ortaya çıkışı ile ilgili fikirlerini Türlerin Kökeni (The Origin of Species) adlı kitabında topladı. 


Darwin, canlıların hangi şartlar altında, nasıl değişikliğe uğradıklarına dikkat çekmiş; bir türün bireylerinde görülen küçük değişikliklerin (varyasyonların) uzun yıllar boyunca birikerek yeni bir türü oluşturduğunu iddia etmiştir. Bir türün bireyleri arasında “varyasyon” dediğimiz küçük farklılıklar, etrafındaki canlılara biraz dikkatli bakan hemen herkesin gözlemleyebildiği bir olgudur. Varyasyon olgusunun en anlamlı örneğini, insan türünün (Homo sapiens) bireyleri arasındaki farklılıklarda (varyasyonlarda) görüyoruz. Aynı yumurta ikizleri hariç, dünyadaki yedi milyar insan genel tür özelliklerini korumakla beraber, bireysel olarak hiçbiri birbirinin aynı değildir. İşte Darwin, türün bireyleri arasında görülen bu varyasyon olgusunu, yeni tür oluşumunun (speciation) dinamosu olarak görmüştür. 


Darwin, canlıların evrimi ve çeşitlilikle ilgili görüşlerini iki temel üzerine inşa etmişti: Birincisi, “varyasyonlar” (tür içindeki küçük farklılıklar), ikincisi ise “doğal seçilimle en iyilerin hayatta kalması”... Darwin'e göre bunlar evrimin mekanizmalarıydı ve çok uzun zaman içinde yeni türlerin meydana gelmesinde işlev görüyorlardı. 


Darwin, İngiliz iktisatçı ve istatistikçi Thomas R. Malthus'un Nüfus İlkesi Üzerine 

Deneme adlı çalışmasından etkilenmiş ve elde ettiği bilgileri canlı dünyaya uyarlamaya çalışmıştı. Malthus bu denemesinde dünyadaki gıda üretiminin aritmetik olarak, doğal nüfus artışının ise geometrik olarak arttığını ve insanlar arasında kıyasıya ölüm kalım savaşları yaşanacağını söylüyordu. Gerçekten daha sonraki yüzyıllarda insanlık büyük savaşlar yaşadı; ama bu savaşların temel sebepleri arasında gıda üretimi sorunu yoktu. Darwin, Malthus'un 


denemesinden etkilenerek canlılar arasında kıyasıya bir “var olma savaşı” olduğunu düşündü. 
Bu savaşta güçlü olanlar hayatta kalacak ve nesillerini devam ettirecekti. Biyolojik donanım bakımından ortama uyum sağlayamayan, beslenme ve üreme rekabetinde güçlü olmayan bireyler ise elenecekti. Tabiatta kendiliğinden olan bu olaya Darwin, “Doğal Seçilim” (Natural Selection) adını vermiştir. Yani Darwin'e göre tabiat her zaman güçlüden yanaydı. 
Darwin'in kuzeni Francis Galton, Türlerin Kökeni kitabında öne çıkan “doğal seçilim” ve “en iyilerin hayatta kalması” fikrinden ilham alarak “soy ıslahı” anlamına gelen Öjenik (Eugenics) bilimi ile ilgili ilginç fikirler geliştirdi. Nasıl ki, “doğal seçilim” yoluyla canlıların en güçlüleri seçilip zayıflar eleniyorsa, Galton, insanın zihinsel ve fiziksel kalitesinin kalıtımsal olduğunu ve insan türünün genetik yapısının da “yapay seçilim” (artifical selection) yoluyla iyileştirilebileceğini düşünüyordu. Uygun kalıtsal özellikler taşıyan ebeveynlerin daha büyük aileler haline gelmesi cesaretlendirilirken (positive eugenics), uygun olmayan kalıtsal özellikleri taşıyan ebeveynlerin çocuk sahibi olmalarının engellenmesi gerekirdi (negative eugenics).[1] Darwin, 1871 yılında yazdığı İnsanın Türeyişi (Descent of Man) adlı eserinde kuzeninin bu fikirlerine karşı çıkmıştır. [2] 


Darwin'in 150 yıl önce ortaya attığı fikirler, onun savunucuları tarafından, neredeyse biyolojinin paradigması ve düşünce hayatına yön veren bir ideoloji olarak sunuldu. Gerçekten günümüzde Darwincilik veya Darwinizm, bilim kılıfı giydirilmiş bir dünya görüşü ve ideolojiye tekabül etmektedir. İdeolojilerin insanın zihinsel ve entelektüel yeteneklerini nasıl dondurduğunu, gerçekleri algılamada nasıl bir körlük yarattığını yaklaşık 200 yıldan beri herkes bilmektedir. Darwinizm de, bilim dünyasında böyle bir körlük yaratmış; içinde büyük boşluklar bulunan bu teori, bir ideoloji haline dönüştürülmüştür. Darwinciler insanın, hayatın, dünyanın ve evrenin ancak Darwinci ideolojinin bakış açısı ile anlaşılabileceğine inanırlar. 
Bu, bilimsel olmaktan oldukça uzak bir düşüncedir. Eğer bir teori “tartışılabilirlik” ve “yanlışlanabilirlik” potansiyelini taşırsa bilimselliğini korur; ama ideolojiye dönüştürülürse, bilimsel olmaktan çıkar. İdeolojiler, ister bilim adına ister fikir adına savunulsun, sonuçta insanların uydurduğu bir dindir. İdeolojiyi eleştiremez ve tartışamazsınız; ya inanır ya da reddedersiniz... İşte günümüz biyolojisinin en önemli tartışma konularından biri olan “evrim teorisi”, Darwin'in takipçileri tarafından bir ideoloji haline getirilerek, bilimsel bir teori olmaktan çıkarılmıştır. Darwincilere göre, her bilim adamı biyosferi, biyosferdeki hayatı ve hayatın çeşitliliğini onlar gibi anlamak zorundadır. Hayat denilen karmaşık ve mükemmel gerçeği basite indirgedikleri yetmezmiş gibi, bir de bu ideolojiyi topluma ve insanlığa “hayat felsefesi” ve “bilim” gibi yutturmaya çalışmaktadırlar. Çocuklarımız bunların saçma sapan fikirlerini “biyoloji” altında öğrenmek zorunda kalmaktadır. Evrim teorisi, neredeyse biyolojinin amentüsü haline getirilmiş ve tartışılmaz mutlak bir gerçek olarak sunulmuştur. 
Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, tartışılmayan ve eleştiriye açık olmayan bir teori nasıl bilimsel olabilir? Teorideki büyük boşlukları eleştirenler bilimsel olmamakla suçlanmakta ve aşağılanmaktadır. Sanki evrim teorisini eleştiren biyologlar, canlılardaki değişime karşılarmış gibi gösterilmektedir. Oysa evrim teorisine eleştirel bakan biyologlar, modem biyolojinin ortaya koyduğu bilgilere dayanarak hiçbir canlının kendiliğinden ve rastgele meydana gelemeyecek kadar karmaşık olduğunu söylemektedirler. Ayrıca, bir türün bireyleri arasındaki farklılıklar (varyasyonlar) uzun zaman içinde birikerek başka bir türü oluşturma gibi potansiyele sahip değildir. “Yeni tür” diye tanımlanan canlı, daha önce tanımlanmış yaşayan türün bireylerindeki varyasyonlardan başka bir şey değildir. Mesela bir fare türünü ele alalım; bu türün bireylerindeki varyasyonlar ne kadar birikirse biriksin, kanatlı bir fare türüne farklılaşma olmayacaktır. Çünkü varyasyonlar türe özgüdür ve değişim türün sahip olduğu biyolojik donanımın müsaade ettiği yere kadardır. Biyolojik donanımı zorlayacak ve ötesine geçecek “varyasyon birikimi” diye bir şey yoktur. Bu hipotetik bir fikirdir ve tabiatta gözlemlenen bir şey değildir. Temel hayat olaylarına (enerji üretimi-dönüşümü, protein 


sentezi, üreme ve kendini kontrol) ve yapısal benzerliklere (anatomik-morfolojik, hücresel ve moleküler düzeyde) bakarak bugünkü canlı türlerinin ilkel bir ortak atadan evrimleştiğini iddia etmek bilimsel bir yaklaşım değildir. Yeryüzündeki hayatın çeşitliliği bu kadar basit bir yaklaşımla açıklanamayacak kadar karmaşıktır. 


Gerçekten Darwinci ideolojinin evrene, dünyaya ve hayata başka hiçbir ideolojide olmayan bir indirgeyici bakışı var. Yani onların tanımladığı dünya, bugün içinde yaşadığımız dünyadan çok daha basit ve gerçek dışı... Bu indirgemeci bakış, hiçbir zaman hayatın anlaşılmasını sağlayan bilimsel bir bakışı yansıtmadı. En büyük yanılgıya, insanı tanımlarken düştüler. 
Evrimci-ateist biyologlar, insanı sıradan bir canlı türü olarak tanımlamaktan neredeyse büyük zevk almaktadırlar. Onlara göre insanın ilk atası bir zamanlar ağaçlarda böcek yiyerek hayatını sürdüren bir organizmaydı. Bu ata organizma milyonlarca yıl süren bir doğal seçilim yoluyla evrimleşti ve tesadüfler bugünkü modem insanı ortaya çıkardı. Aman ne güzel bir açıklama... Biyoloji ve antropolojinin verilerinden ancak bu kadar çarpık bir açıklama çıkarılabilir. En basit bir canlıyı tanıyan bir biyoloğun, insan denilen karmaşık bir varlığı, ilkel bir hayvansal atadan doğal seçilimin ve tesadüflerin inşa ettiğini söyleyebilmesi mümkün değildir. Bu, ancak hayat hakkında hiçbir bilgiye sahip olmayan birilerinin saçmalıkları olabilir. İnsana özgü biyolojik, ruhsal ve zihinsel-entelektüel donanım hep inkâr edilmektedir. 
Kaldı ki, zigot denilen bir hücrenin (yumurta ve spermin birleşmesiyle meydana gelen hücre) belli bir program ve düzen içinde geçirdiği ardışık bölünmelerle insanın nasıl inşa edildiğini gören birinin, bu olup bitenleri tesadüfle açıklaması, onun aklından bir zorunun olduğunu gösterir. Bırakınız insan gibi karmaşık bir varlığın tesadüflerle inşasını, bir DNA ve protein molekülünün bile tesadüfle inşa edilmesi mümkün değildir. Bir hücrenin rastgele inşası ve mükemmel bir organizasyona gelebilmesi için bırakınız milyar yılları, dünyanın yaşı bile yetersiz kalır. Batılı bilim adamları ve onların kötü bir taklitçisi olan yerli takipçiler, akıllara durgunluk veren fikirlerini etrafta bilim diye yutturmaya çalışıyorlar. Bunlar hiç insan için “verili” bir özelliğin olduğunu dile getirmedikleri gibi, insanı doğal seçilimin inşa ettiğini iddia ediyorlar. Galiba aklın dibe vurması denilen şey bu olsa gerek... Aşağıdaki alıntıları okuyunca sizler de bana hak vereceksiniz. 


Clifford T. Morgan, Psikolojiye Giriş[3] adlı meşhur kitabının “Evrim, Genetik ve Davranış” bölümünde insanı şöyle tanımlıyor: “Kendimizi meleklere çok yakın bir düzeyde görsek bile hayvan türünden olduğumuzu unutmamamız gerekir. Adımız Homo sapiens 'tir. Evrim sürecinde binlerce yıl boyunca biçimlenmiş psikolojik yetenekleri ve beden yapıları olan ilginç yaratıklarız.” “,..Dolayısıyla, hayvan yanımızın veya genetik ana yapımızla ilgili davranışların da araştırılması gerekmektedir.” 


Harvard Üniversitesinden Robert L. Trivers, Richard Dawkins'in, Gen Bencildir|4) adlı eserine yazdığı bir önsözde şu görüşlere yer veriyor: “Şempanze ve insanın evrimsel geçmişlerinin yaklaşık yüzde 99,5'i ortaktır; yine de birçok mantıklı insan şempanzeye eğri büğrü, insanla ilişkisiz, tuhaf bir yaratık olarak bakar ve kendisini mutlak yaratana erişme yolunda bir basamak taşı olarak görür. Evrimci için böyle bir şey olamaz. Bir türü diğer bir türden üstün kılacak hiçbir nesnel dayanak yoktur. Şempanze ve insan, kertenkele ve mantar, hepimiz, üç milyar sene kadar önce doğal seçilim olarak tanıdığımız bir süreç içerisinde evrimleştik. ” (...) “Bizi doğal seçilim inşa etmiştir ve eğer kendi kimliklerimizi kavrayabilmek istiyorsak anlamamız gereken de bu doğal seçilimdir. ” 


Biyolojide önemli bir bilimsel keşfin sahibi olan Mahlon B. Hoagland, Hayatın Kökleri|5) adlı kitabında, hayatın bir rastlantı ile meydana geldiğini her bölümde tekrarlıyor ve şu fikirlere inanıyor: “ ... evrimde her adım rastlantıya dayanan bir olaydır, bu nedenle 


önceden bilinemez. İnsanlar dâhil bütün canlı yaratıklar, son derece rastlantısal olayların ürünüdür. Denebilir ki, insanlar olarak bugün kendimizi tanıdığımız biçimimiz, son derece ender bir rastlantıdır. ” (...) “Değişme ve doğal seleksiyonun insan varlığını açıklamak için yeterli’ olduğunu söyleyerek bitiriyoruz. ” 


Aklı dibe vurduran bir alıntıyı ise Richard Dawkins adlı sözüm ona bir bilim adamından (!) 
yapıyorum. Gen Bencildir adlı eserinde şöyle diyor: “Bir gezegendeki zeki varlıklar, gün gelir, kendi varlıklarının nedenini soracak yaşa gelirler. Eğer günün birinde uzaydan dünyaya üstün yaratıklar gelirse, uygarlığımızın düzeyini değerlendirmek için soracakları soru şu olacaktır: “Evrimi keşfettiler mi?” Canlı organizmalar üç bin milyon yıldan (3 milyar yıl, demek istiyor T.G) daha uzun bir süre dünya üzerinde var oldular ve neden yaşadıklarını hiç bilemediler, ta ki güneş doğana ve ışınları bir tanesine ulaşana dek... Bu kişinin adı Charles Darwin'di... Dürüst olmak gerekirse, başkaları gerçeği belli belirsiz sezmişlerdi. 
Ancak ilk kez Darwin, neden var olduğumuzun tutarlı ve kabul edilebilir bir açıklamasını yapmıştır.” [6] 


Son alıntıyı da, Batılı bilim adamlarının yorumlarını birkaç kelime değişikliği yaparak taklit eden ve özgün bir fikir üretmeye yeltenmeyen Prof. Dr. Ali Demirsoy'un Kalıtım ve 

Evrim adlı kitabından yapmak istiyorum. Demirsoy şöyle diyor: “Birçok kişi insanları hayvanlar âleminin içinde değerlendirmenin küçültücü ve aşağılatıcı olduğuna inanır ve insanları tüm diğer hayvanlardan ayrı olarak değerlendirmeyi yeğ tutar. Fakat bugünkü bilgilerimizin ışığı altında insanların diğer hayvanlardan belirli derecelerde farklılaştığını; ama onlardan tamamen ayrı bir özellik göstermediklerini de biliyoruz. ” (...) “ Hayvan türlerinden biri olarak, biz insanlar, diğer türler gibi evrim yasalarına uyarız.” [1] 


Yukarıda sıraladığım alıntılar, Batı medeniyetinin ve düşünce sisteminin insana bakışını, hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde ortaya koymaktadır. Böyle bir medeniyetin merkezinde, hayvansal bir atadan evrimleşmiş ve her an bu hayvansal davranışlarına dönüş yapabilecek sorumsuz bir insan modeli bulunmaktadır. Bu insan, ancak dünyevi kanunlar, toplumsal baskılar ve organize olmuş güçlerle hizaya getirilebilir. İşte bizim medeniyetimizle Batı medeniyeti arasındaki temel fark, insana bakışta ve insanlık anlayışında ortaya çıkmaktadır. İşte bunun için bilim ve teknoloji, Batı'nın elinde 20. ve 21. yüzyılın en kanlı savaşları için bir araç haline gelmiştir. Nükleer, kimyasal ve biyolojik silahları icat edip insanlar üzerinde ilk kullananlar da onlardır. İşkencelere, soykırımlara ve toplu katliamlara (Almanya'da holokost, Rusya'da pogromlar) kalkışmaları, insanlık dışı zulümlere duyarsız kalmaları bu çarpık “insanlık anlayışına” dayanmaktadır. Batı'nın tek anladığı şey güçtür. 
Darwin'in “doğal seçilim” teorisi içine yerleştirdiği “güçlüler yaşar zayıflar elenir” şeklinde özetlenen fikirleri, Batı'nın hayat felsefesidir. 


İnsan, içinde yaşadığı evrende çok sayıda soruna muhatap olan ve buna karşı çok çeşitli çözüm stratejileri geliştirebilen bir varlıktır. Böyle bir varlığı, ideolojik kalıpların içine hapsederek yeteneklerini köreltmek ve canlılar âleminin sıradan bir üyesi gibi tanımlamak büyük hata olacaktır. Bugünkü dünya sistemine daha ileri bir sistem önerisinde bulunmak isteyenler, bu sapık anlayışı kökünden sarsacak yeni bir paradigma ve yeni bir yaklaşım ortaya koymalıdırlar. 
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EVRİMCİ DİN SOSYOLOGLARI 


Artvin Çoruh Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi-Öğr. Gör. Bekir Şahin-Nisan 13, 2020- dinsosyolojisi.com.tr/ 


Batı'da yapılan ilk din sosyolojisi araştırmalarında, dinin belirli bir gelişim çizgisine dayalı evrimci ve pozitivist açıklamalarla ele alındığı ve bu araştırmaların antropolojik bir karaktere sahip olduğu görülmektedir. Din sosyolojisi literatüründe evrimci din kuramı olarak bilinen bu yaklaşımlar, A. Comte’un Üç Hal Kanunu'na (La loi de Trois etats) dayanmakta ve dinin kaynağını ya da kökenini, totem/toplum (E. Durkheim), büyü/bir takım sihri güçler (J. 
Frazer), ruh/rüya (E. Tylor) ve doğa güçlerinde (M. Müler) aramaktadır. İnsanın tabiatında var olan din duygusunu ve kutsalı, basit toplumsal olaylara bağlayan ve böylece Avrupa'nın yaşadığı dinsel tecrübeyi bütün insanlığa genellemeye çalışan bu teoriler, antropolojik ve etnolojik konular üzerinde yoğunlaşan bilim adamları tarafından geliştirilmiş ve savunulmuştur. (Akyüz-Çapcıoğlu, 2012: 73) 


Evrimci din teorileri, insanların kendileri dışındaki bir gerçeği kavrayamadıkları için, insani varoluşun belirli esrarengiz yönleri sayesinde, inandıkları dinler içinde bir takım ruhlar, tarılar ve doğaüstü güçler hayal etmeye başladıkları varsayımından hareket ederler. Ayrıca bu teorilere göre, insanların düşünceleri olgunlaşmamış, pratik testlerle kontrol edilmemiş ve belki de güçlü heyecanların etkisi altında kalarak yanlış işlemiştir. 


20.yüzyılın sonları ve 21. yüzyılın başlarından itibaren, başta W. Schmidt (1868- 1954) ve onun Avusturyalı meslektaşları olmak üzere İtalyan sosyoloğu V. Pareta'dan işlevselci din anlayışına dayalı olarak bir kültürdeki her kurumun belirli bir fonksiyona, bir göreve sahip olduğunu savunan antropolog B. Malinowski?ye kadar çok sayıda düşünür evrimci din teorilerine eleştiriler yöneltmiştir. (Akyüz-Çapcıoğlu, 2012: 81) 


Aguste Comte, değişmede evrimci görüşün temelini atmıştır. Ona göre, toplum yaşayan bir organizmadır ve organizmaların değişmesi gibi toplum da değişmektedir. Sosyolojide, sosyal statik ve sosyal dinamik ayrımı yapan Comte, bu sınıflandırmasını biyolojiden almış, sosyal statiğin, toplumun varolan koşullarını kapsadığını, sosyal dinamiğin ise toplumun değişen koşullarını incelediğini belirtmiştir. Sosyal statiğin temelinde düzen varken, sosyal dinamikte esas olan unsur ilerlemedir. Sosyal dinamik, toplumun evrimi ve gelişimi ile aynı anlama gelen bir sosyal ilerlemeyi kapsamaktadır. (Burcu, 1998: 177) 


Bir İngiliz sosyolog olan Herbert Spencer (1830-1903) ise, Darwinci evrimsel perspektiften oldukça fazla etkilenmiş ve biyolojik evrim süreçlerini topluma uygulamak istemiştir. Comte gibi toplumu yaşayan bir organizma olarak düşünen Spencer'a göre toplumlar ile yaşayan organizmalar yani sosyal organizmalar ile bireysel organizmalar arasında benzerlikler vardır. 
Buna göre, bireysel organizmaların büyümesi ve gelişmesi gibi sosyal organizmalar da büyür ve gelişir. Klasik organizmacılar arasında önemli bir yere sahip olan Emile 

Durkheim?da (1858- 1917) toplumu organik bir bütün olarak görmüştür. Toplumsal sınıflamasını “mekanik dayanışmalı toplumlar? ve “organik dayanışmalı toplumlar? olarak yapan Durkheim'da toplumların homojenlikten heterojenliğe doğru geliştiği düşüncesi önemli rol oynamıştır. Zira, mekanik dayanışmalı toplumlar, az gelişmiş, toplumsal vicdanın hakim olduğu, organik dayanışmalı toplumlar ise, iş bölümünün hakim olduğu daha karmaşık toplumlardır. Sosyal evrim, ilkel toplumlardaki mekaniksel dayanışmadan endüstriyel toplumlardaki organik dayanışmaya doğru bir hareketlilik şeklindedir. Durkheim, ilkel toplumlarda, hakim olan kollektif vicdanın bu evrim sürecinde zamanla yerini organik dayanışmaya bıraktığım ifade etmiştir. (Burcu, 1998: 178) 


Spencer'ın ve dolayısıyla Darwin'in görüşlerinden etkilenen antropolog ve 

sosyolog Bronislaw Malinowski (1881-1955), kültürün öncelikle biyolojik gereksinimlerini karşılama amacına yönelik olarak ortaya çıktığını kabul etmiştir. Malinowski, cinsiyet ve açlık gibi biyolojik olarak belirlenmiş doğuştan gelen gereksinimler üzerinde durmuştur. 
Malinowski”ye göre karşılanmaları zorunlu olan bu dürtüler için önlemler alınmalıdır. İnsanın beslenme, üreme ve sağlığını koruma gereksinimlerinden doğan sorunlar çözümlenmelidir. 
(Burcu, 1998: 178) 


I-Frazer Darwin?'den etkilenmiştir. Toplumları ele alırken Frazer evrimci bir bakış açısı ile ele almıştır. İlkel toplumların çağdaş yaşam düzeyine geçmesi için verdikleri uğraşıları metodları ve yaklaşımları en ince ayrıntısına kadar ele almıştır. Toplumsal değişim aşamalarını incelemiştir. En önemlisi de Frazer ilkelden çağdaşa, sürekli ilerleme ve aydınlanmaya, hurafe düşünce sisteminden çağdaş bilimin ışığına, basit düşünce perdesinden karmaşıklığa, insan soyunun çocukluktan yetişkinliğe kadar uzayan bir yolun birleştiği odak noktası olduğunu düşünmüştür. Zihni evreler, büyüden dine, büyü ve bilimsel düşünce yönteminin değerlendirilmesi konularında ve buna benzer birçok konunun üzerinde durmuştur. (Burcu, 1998: 178) 


Darwin'in teorisinin ortaya çıkmasından yaklaşık dört asır önce yaşayan, evrim düşüncesini topluma uygulamaya çalışan ve sosyolojide klasik çatışmacı yaklaşım içinde kabul edilen ünlü sosyologlardan biri de İbn-i Haldun'dur (1332-1406). İbn-i Haldun, toplumların değiştiklerini belirtmiş, insanların ve grupların özellikle göç yoluyla kurdukları etkileşimlerle evrimleştiğini ifade etmiştir. Toplumlar, göçebe halden doğal kanunların üstesinden geldikçe 


uzaklaşmakta ve yerleşik düzene geçmektedir. Toplumların bu evrimi bir mücadele, bir yaşam savaşı sürecini içermektedir. (Burcu, 1998: 179) 
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POZİTİVİST SOSYAL FELSEFE VE EVRİMCİ DİN KURAMLARI 
Abdullah Yargı-4 Şubat 2018- bizimkose.com/ 


Din Sosyolojisi adına yapılan ilk çalışmalar, evrimci ve pozitivist bir anlayışa sahiptir. 
İlk kuramcılar, dini hayatın kökenlerini tamamen ilkel kabilelerin din anlayışları üzerinden değerlendirmişler, modern toplumlarda mevcut olan dini tecrübeye, ilkel din anlayışlarının evrimleşmiş halleri olarak yaklaşmışlardır. 


>> Augoste Comte'un (1798-1857) Pozitivist Din Kuramı 

>> Herbert Spencer'ın (1820-1903) Evrimci Din Kuramı 

>> Edward B. Tylor (1832-1917) ve Animizm 

>> James Frazer'da (1854-1941) Büyü ve Din 

>> Max Müller (1823-1900) ve Natürizm 

>> İşlevselci Din Sosyolojisi ve Emile Durkheim (1853-1917) 
>> Diyalektik Din Sosyolojisi ve Karl Marx (1818-1883) 


Biyoloji ve diğer pozitif bilim dallarında yapılan çalışmaların başarılı olması ve evrensel kanunlara ulaşılması, sosyal gelişme mevzuunda da her toplum için geçerli olan evrensel kurallar ve kanunlar olduğu zehabına kapılmalarına neden olmuştur. 

Augoste Comte'un (1798-1857) Pozitivist Din Kuramı 

Comte, pozitivist bir yaklaşımla her toplumun tıpkı doğa olayları gibi ele alınabileceğini, toplum içerisinde var olan değişmez yasalara ulaşılabileceğini iddia etmiştir. 

Kuramında, sosyal dinamik ve sosyal statik gibi kavramlara yer vermiş, toplumsal ilerlemenin evrelerini üç hal kanunu ismiyle kavramsallaştırmıştır. Buna göre, her toplum, her şeyin arkasında Tanrı iradesini gören bir anlayışın hakim 

olduğu teolojik; Tanrının yerini doğal güçlerin ve ruhsal kuvvetlerin 

aldığı metafizik aşamalardan geçerek sonunda bilimin ve pozitif düşüncenin öne 

çıktığı pozitif aşamaya ulaşır. 

İlk defa Saint Simon'un kullandığı pozitif kelimesiyle anlatılmak istenen düşünce, Comte'a göre yararsız ve ispat edilemeyen metafizik ve teolojik bütün unsurları bilgi konusu yapmaktan vazgeçmek; bilimi bu unsurlardan arındırmayı içerir. 

Comte'a göre aile, devlet ve din bir toplum için olmazsa olmazdır. Bundan dolayı Comte, pozitif aşamaya ulaşan toplumlar için pozitivizm dini önermiş, bununla alakalı ilmihal kitabı yazmıştır. 


Herbert Spencer'ın (1820-1903) Evrimci Din Kuramı 

Comte'un pozitivist düşüncesi ve Darwinizm'in evrim kuramından etkilenen Herbert Spencer'a göre toplumun din anlayışı da tıpkı evren gibi basitten karmaşığa, homojenlikten heterojenliğe doğru gelişme göstermiştir. 

Dinin merasimler ve davranışlar vasıtasıyla milli birliği ve kimliği koruduğunu; dinin en çok ilkel toplumlarda, en az sanayi toplumlarında etkili olduğunu ifade etmiştir. 
Edward B. Tylor (1832-1917) ve Animizm 

Tylor'a göre dinin temelleri psikolojiktir. Dini olguların kaynağını ilkel dinlerde olduğunu ve bunların da animist olduğunu ifade eden Tylor, dinin kaynağını rüya ve ölümün yeterince bilinememesi olarak görür. 

Ruhsal varlığa inanma fikri üzerinde ilerleyen Tylor'a göre insanların ilk dini inançları, kademeli olarak çok-tanrılı ve nihayet kainatta her şeye gücü yeten tek bir tanrının tasavvur edilebilmesi için şahsiyeti olan ruhlara yönelikti. 

Tylor'un görüşleri, insanların bütün dini inanışlarının kaynağını rüya ve ölümün bilinememesi gibi basit fenomenlere indirgediği için doğru bulunmamıştır. 

James Frazer'da (1854-1941) Büyü ve Din 

James Frazer'ın din teorisi, Tylor'un animizmine yakın olmakla birlikte bütün gelişmiş dinlerden önce “büyü? aşamasının olduğunu söylemekle farklılaşmıştır. 

İlkel insanların çevresiyle en eski bağlantı kurma şekli olarak adlandırdığı büyüsel uygulamalar sonucunda insanlar, doğaya boyun eğdiremediklerini anlayıp zayıfın güçlüye yalvarması arasında benzerlik kurarak dini yalvarışa neden olmuştur. 

Bu şekilde insanların dini bakışı politeist ve sonrasında monoteist bir açıya doğru evrilmiştir. 

Frazer'ın büyü ve din teorisi, Avustralya kabilelerinin karmaşık dini sistemlere sahip oldukları ortaya çıkıncaya kadar kabul görmüştür. 

Max Müller (1823-1900) ve Natürizm 


Müller'e göre ilk dini inanışlar, doğadaki fenomenlerin kişileştirilmesiyle ortaya çıkmıştır. 

İnsanların gök gürültüsü, güneş, ay tutulması gibi güçlü doğal fenomenler karşısında duyduğu korku, saygı ve hayranlık duygularının bir süre sonra onlara tapınma şeklinde ortaya çıktığını ve bunun da insanlarda din fikrini uyandırdığını savunmuştur. 

Müller, doğaya tapınma olarak ifade edilen Naturizm teorisini Hind'in kutsal kitapları Veda'larla temellendirmeye çalışmıştır. 

Müller'e göre bütün dinlerin alt yapısını en ilkel dinlerde bile bulunabilecek olan “tanrısal olana inanç? oluşturur. 

Müller'in natürist din anlayışı birçok eleştiri almıştır. İnsanlar doğa güçlerinden etkilendiği için din fikrini üretmişlerse, bu bütün toplumların aynı inanca ulaşacağını; halbuki insanların dini inançlarının toplumdan büyük ölçüde etkilendiği için inançların farklılık gösterdiği bilinmektedir. 

İşlevselci Din Sosyolojisi ve Emile Durkheim (1853-1917) 

E. Durkheim, Fransız Sosyoloji Ekolü'nün kurucusudur ve bu ekol, tarih felsefesi ve sosyolojiyi metodolojik açıdan ayrı görmüş, sosyolojinin kendi objektif prensiplerini ortaya koymuştur. Dinin kökeniyle ilgili argümanları ise Comte ve diğer pozitivistlerin iddialarıyla paraleldir. 

Emile Durkheim, toplumu bütün sosyal olguların merkezine yerleştirmiş, sosyolojiyi ise bu toplumsal olayların bilimi olarak tanımlamıştır. 

Durkheim, animizm ve naturist yaklaşımın din teorilerine eleştirel yaklaşmış, dinin, kutsal şeylere ilişkin inanç ve uygulamalar olduğunu söylemiştir. Her toplumun dinli 


olduğunu ve aslında dinin “sembolik bir dille ifade edilmiş toplum? olduğunu ifade etmiştir. 

Durkheim''ın dini inanç ve intihar arasında ilişki kurduğu İntihar adlı çalışmasında Protestanlara oranla Katolikler arasında intiharın daha az olmasını, Katolikliğin toplumsal açıdan daha bütünleştirici olmasıyla izah etmiştir. 

Din sosyolojisinin klasikleşen eserlerinden olan Dini Hayatın İlkel Biçimleri adlı kitabında Durkheim, düşüncelerimizin içeriğinin dini olduğunu; dinin bilimin, felsefenin, hukukun, ahlakın ve diğer sosyal kurumların kaynağı olduğunu ifade etmiştir. 

İlkel toplumların sanayi toplumlarına geçişini inceleyen Durkheim, işbölümünün geliştiği modern toplumlardaki dayanışmayı organik, gelişmediği ilkel toplumlardaki dayanışmayı ise mekanik olarak nitelemiştir. 

Durkheim'ın bütün dinlerin ilkel halleri olarak gördüğü totemizm görüşü eleştirilmiştir. 
Ayrıca dini tamamen toplumsal bir fenomene indirgeyerek birçok dinde görülen “aşkınlığa dair inancı” açıklayamamıştır. 

Diyalektik Din Sosyolojisi ve Karl Marx (1818-1883) 

Marx'ın teorileri genelde politik ekonomi analizine dayanır. Üretici güçler ve üretim ilişkileri üzerinde duran Marx, kapitalizmin gelişimine yakından tanıklık etmiştir. Ona göre üretim araçlarının sahipleri ile işçiler arasındaki ilişkiler sınıfları ve toplumun yapısını belirlemiştir. 

Yabancılaşma kuramında Marx, üretim araçlarına sahip olmayan işçilerin, ürünleri üzerinde kontrol hakkı olmadığını ve zamanla gerçek kimliklerini kaybettiğini (yabancılaşma) ifade etmektedir. Ona göre din, hakikati yanlış yansıtmaktadır. 
Toplumu altyapı ve üstyapı kurumlarının toplamı olarak ele alan Marx, üretim ilişkilerinin toplumun altyapısını oluşturduğunu ve alt yapının, hukuk, siyaset, din gibi üstyapı kurumlarını belirlediğini iddia etmiştir. 

Dinin aynı zamanda bir ideoloji yani fikirler bütünü olduğunu savunan Marx'a göre, bu fikirler hakim sınıfın fikirleridir, bundan kurtulabilmek için dini bilinç eleştirilmelidir. 
Dinin, halkın gerçeklerden kaçtığı bir afyon olduğunu ifade eden Marx, kapitalist sınıf yapısı kalktığında dinin de ortadan kalkacağını iddia eder. 


ANKET: ATEİST GENÇLERİN YÜZDE 6'İ ALLAH'A İNANIYOR 
Sedef Şenkal Demir-OÖzdenatik-Tekin Atay / Aht-01.12.2013- haberturk 


Daha önce pek adı duyulmayan Sosyal,Ekonomik ve Kültürel AraştırmalarMerkezi'nin (SEKAM) yaptığı anketin sonuçları tartışma yarattı. Anadolu Ajansı tarafından haberleştirilen anketin sonuçlarına göre, katılan 5 bin 541 gençten, kendine “ateist” diyen 160 kişiden yüzde 61i “Allah'ın varlığına kesinlikle inanırım” dedi. Aynı ankette kendisini “İslamcı” olarak tanımlayan gençlerin yüzde 17.8'i ise hiç namaz kılmadığını söyledi. SEKAMBaşkanı Prof. 
Dr. Burhanettin Can sonuçları şöyle değerlendirdi: “Gençlerde büyük bir kafa karışıklığı var. 
Nedeni ne diye çok düşündük. Türkiye'nin bir tezatı var. İkimedeniyet değerleri burada çatışıyor. Batı kültürününmedeniyet değerleriyle bu toplumun sahip olduğu İslamkültürünün çatışması var” dedi. Gençlerin kafası gerçekten karışıkmı uzmanlara sorduk. 

“Bu çocuklar ne dediklerini bilmiyor, tipik cehalet örneği? 


Prof. Dr. Celal ŞENGÖR: 


BU tipik bir Türkiye sorunu, ne dediklerini bilmiyorlar. Teist, Tanrı'ya inanan demek. Başına gelince Yunanca'dan gelir, olumsuzluk takısı dır. Tanrı'ya inanmayan demektir. Kendine ateist diyen “Allah'a inanıyorum” diyorsa, bu çocuklar ne dediğini bilmiyor demektir. Bu çocuklar Allah'a inanmadığını söyleyen inanırlardan oluşuyor, bu kadar komik bir şey olamaz. Türkiye'deki üniversite ve lise eğitimimizin tipik bir örneğidir. Nasıl politikacılarımız, üniversite hocalarımız ne dediklerini bilmiyorlarsa, bunlar da ne dediklerini bilmiyorlar. Bu tipik bir cehalet örneği. O kadar yer dolaştım, dünyayı gezdim. Türkiye'deki kadar cahil bir toplum görmedim. 

“İnanan gençlerde de maalesef bilinçsizlik var” 

Sosyolog Ali KÖSE: 

İNTERNET ve teknolojik gelişmelerin başı çektiği pek çok etkene dayalı olarak ciddi bir ahlaki deformasyon süreci yaşanıyor. Bu süreç, aile yapısının bozulmasına neden oluyor. Aile kurumu sosyalizasyonun geliştiği ilk nok ta dır. İkinci nokta eğitim kurumudur fakat bu kurum da gençlerin ihtiyacını karşılamıyor. Zaten gençler ve ebeveynleri arasın da dini yönelimler açısından ciddi bir kuşak farkı var. Haliyle, aile ve eğitim kurumu ihtiyaca yeterli cevabı verip işlevsel olmayınca, bilinçsiz, kafası karışık bir gençlik ortaya çıkıyor. Sadece inanmayanlar değil, inanan gençler de de maalesef bilinçsizlik var. 

“Gençlerin anladığı ateizmle bizimanladığımız aynı şey değil? 

Sosyolog Kezban ÇELİK: 

BU çocuklar ateizmi kesinlikle başka bir şey olarak anlamışlar. Her şey bir birine karışmış. 
Eğitim durumlarıyla da bakmak gerekir. 15 ile 28 yaş grubu gençler bunlar. Onlar ateizmi inancı tanımlayan bir şey olarak algılamışlar. Ateizmin tanımı verilmeden yapılmış bir anket olduğunu düşünüyorum. Bu çalışma da gençlerin anladığı ateizmle bizim anladığımızın aynı şey olmadığını gösteriyor. Tanrının, bir yaratıcının da var olduğuna inanmayı da zorlayarak ateizme dahil etmek olanaklı olabilir ama cumaya gitme, beş vakit namaz kılma denildiğin de anlamadıklarını düşünürüm ben. İnançlılık düzeyini tanımlayan bir ifade olarak anlamışlar ateizmi. 

“Bir şeyi reddetmek için önce ona inanmak lazım? 

Psikiyatr Kerem DOKSAT: 

ATEİST olabilmek için önce Tanrı'ya inanmak lazım. Bir şeyi reddetmek için önce ona inanmak lazım ki reddedesin. Belirsizlik kadar insanı korkutan şey yok tur. Sırtını bir yere dayamak ister insan. Ya şeytana, ya belirsizliğe ya da Tanrı'ya dayayacak. Şeytana dayarsa 


olmaz, belirsizliğe dayarsa gitsin kendini köprüden atsın daha iyi. O zaman Tanrı'ya 


dayayacak ki bunun da belirsizlikten farkı olmuyor bazı insanlar da. En kolay yol “Tanrı yok tur’ demek. Satanizmin kurucusu Salgavil “Tanrı her şeyini şeytana borçlu? der. “Şeytan olmasaydı Tanrı'nın var olması için sebep olmazdı? der. Yapılan anketin sonucunda çıkanlar normal; çünkü bu belirsizlik karmaşa ve kafa karışıklığının göstergesi. Sarılacak bir dal bulmak için bir şeyi önce varsınlama, sonra yoksunlama yapıyor. Var olan şeyi yok saydığın da aslın da ona varsın diyor. O ne den le bu sonuç çıkıyor. 

“İnatla gençlerin kafası karıştırılıyor” 

Eğitim İş Antalya Şube Başkanı Mehmet BALIK: 

GENÇLERE seçeneksiz soru sorulması halinde böyle bir sonucun çıkacağına inanmıyorum. 
Seçeneklere bakınca böyle bir araştırmanın farklı amaçlarla yapıldığını düşünüyorum. Şimdi konu abartılacak,'Din eğitimi yeterli olmadığı için gençler ateist oluyor?şeklinde propagandaya dönüştürülecek ve okullar da daha fazla din eğitimi verilmesine alt yapı hazırlanacak endişesi taşıyorum. Bana göre gençlerin kafası karışık değil, inatla karışık hale getirilmeye çalışılıyor. 

“Yanlış yapılmış bir anket, güvenilirbir tarafı yoktur? 

Sosyolog Prof. Dr. Çiğdem KAĞITÇIBAŞI: 

HERHALDE anket yanlış yapıldı diyedüşünüyorum. Veya gençler, bunu anlamamış olabilir. 
Anketin başında“*Ateist ne demek biliyor musun?” diye sorulsaydı böyle bir durum ortaya çıkmazdı. Ya anket yapanlar yanlış yaptı ya da gençler bilgisiz. Neticede güvenilir bir tarafı yok, güvenilmez bir ankettir. 


“Anti İslam tartışmalarına tepki olarak doğuyor” 


Sosyolog Mustafa ERKAL: 

SORUN şu. Türkiye'de kavramlar tam iyi bilinmiyor.Kurumlar iyi tanınmıyor ve tanıtılmıyor. 
Bu nedenle insanların bazı tepkici davranışları çelişkili ters sonuçlar doğurabiliyor. Türkiye 'de maalesef insanları İslam İslam diye İslam? dan soğutucu ve bölücü, İslam” daki tevhid anlayışını zedeleyici birtakım davranışlara tanık oluyoruz ve bunu İslam adına yapıyorlar. 
Maalesef Türkiye'de anti İslam tartışılır hale gelmekte. Bu çok önemli bir tefrika. Bu tefrika karşısında sadece tepki duyarak hem ateist olduğunu söyleyen hem de buna hiç uymayan davranışlar içinde bulunan insanlarla karşılaşmakta bir sonuç geliyor bana. 

“Bir gruba dahil olmak istiyorlar” 

Psikiyatr Yrd. Doç. Dr. Itır TARI CÖMERT: 

ANKET sorularınıincelemek gerek. Ancak 15-28 yaş arası henüz ergenlikten çıkıp ilk 


yetişkinlik dönemine işaret eder. Bu sorulara verilen cevaplara bakıldığında ergenlik veya ilk yetişkinlikteki gencin düşünsel, kimlikselolarak çatışmasını yansıttığını görüyoruz. Bu dönemdeki genç,kimliğini ve kişiliğinioluşturmaya çalışıyor, toplumdayer edinmeye çalışıyor,yeni şeyler deniyor vekendine etiket vermekistiyor. Ancak etiket verirken ki buradaki etiket “ateist olmak?” - bunun altyapısını da bilmiyor. Bu bir çatışmadır. Bir gruba dahil olmak istiyor, o grup tarafından beğenilmek istiyor, oyüzden böyle garip cevaplarvermesi aslında şaşırtıcı değil. Ateist kavramını bilmiyorlar. 

“Bu araştırmayla “Gençlerin kafası karışık” denilemez” 

Psikolog Seher SAYAN: 

15-16 yaş grubundaki gençler ile 28 yaş grubundakiler arasında ciddi farklar vardır. Birisinin kişiliği oluşmuştur,diğeri ise arayış içinde olabilir. Sorunun seçenekleri ve soruluş biçimi de önemlidir. 15 yaş grubunda, genellikle anne-babaların dini yönelimlerine aykırı fikirbeyan etme ya da tamanlamıyla sahip çıkma eğilimi görülebilmektedir. Ya da arkadaş çevresine özenerek sanki bir modaymış gibi “ateist” veya başkabir seçeneği işaretlemiş de olabilirler. 
Dolayısıyla, sadece bu araştırmanın sonuçlarına bakarak, “Gençlerin kafası karışık? ya da 


“Karışık değil?” denilemez. 
COVİD-19 SONA ERİYOR, COVİD-21 BAŞLIYOR 


Seçkin Deniz, 31.03.2021, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar 


Sonsuz Ark'ın Notu: Çevirisini yayınladığımız analiz, Yale Halk Sağlığı Okulu öğretim görevlisi, Social Distance'ın sahibi ve The Atlantic yazarı James Hamblin'e aittir ve mutasyonlarla değişen Covid-19 sonrası Koronavirüs algısına ve özetlenebilir durumuna odaklanarak, hastalığın Covid-21'e dönüştüğüne vurgu yapmaktadır. Bu ve benzeri The Atlantic analizlerinde dikkat çekici olan bir dipnot vardır; Covid-19 içerikli 

analizler Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan'ın kurduğu Chan Zuckerberg Girişimi tarafından finanse edilmektedirler ve bu analizlerin amacı, çevirisini yayınladığımız analizde olduğu gibi insanların kafasını karıştırmak ve 8000 yıllık geçmişe sahip Koronavirüs'ün ister laboratuvarlarda üretilmiş, isterse doğal mutasyonlarla ortaya çıkmış olsun, yeni versiyonlarının insanlığı korkutma aracı olarak kullanılmasını ve Küresel Satanist Çete'nin insanların özgürlüklerini ellerinden almasını sağlamaya devam etmektir. 
Analiz, Covid-19 aşılarının etkisine dair soru işaretlerini ayaklandırıyor, geçmiş hastalıklardan elde edilen antikorların ve anıların koruyuculuğundan, ölüm oranının düşüklüğünden bahsediyor, ancak bütün bunlara rağmen Covid-21 dediği yeni bir sanal Koronavirüs tehdidi ile insanlığa parmak sallamaya devam ediyor. Analizi mükemmel bir iki yüzlülük örneği olarak okuyabilirsiniz. Sonsuz Ark, bilimsel bir kılıkla ortalıkta dolanan türlerin varlığını deşifre etmeye devam edecektir. 


Mart 2020'yi hatırlamaya çalışmak, kafanızı paralel bir evrene sokmak gibi geliyor. Geçen yıl bu zamanlar, Amerikalılar kendilerini gizemli ama ölümcül bir virüsten korumak için muhtemelen iki haftalığına kapatılıyorlardı. Postaları temizledik ama maske takmadık. Çok azımız COVID-19 semptomlarının aylarca sürebileceğini, koku alma duyumuzu kaybedebileceğimizi veya ayak parmaklarımızın mor lezyonlarla patlayabileceğini biliyordu. 
Milyonların ölme olasılığı gerçekti ama anlaşılmazdı. 


Günümüzde salgın neredeyse tanınmayacak kadar farklıdır. Amerika Birleşik Devletleri'nde akut, ürkütücü felaket yerini daha düşük beklentilerin monotonluğuna bıraktı. Sokaklarda derme çatma morglar yok. Her gün binlerce Amerikalının ölümüne rağmen iş dünyası açılıyor. Bu hafta, Belediye Başkanı Bill de Blasio, şehirdeki vaka sayıları yüksek bir platodayken, New York City çalışanlarının aşı durumlarına bakılmaksızın işe dönmelerini emretti. Yaygın algı, salgının sona ermesini sonsuza kadar bekleyemeyeceğimizdir. 


Bitiş çizgisi olarak kabul edilebilecek bir noktaya tam olarak ne zaman varacağız? Bu doğal bir soru, ama bence bu ters etki oluşturan bir soru. Sadece Anthony Fauci'nin bana yakın zamanda söylediği gibi, en dürüst yanıt "Biz bilmiyoruz" olduğu için değil. Kesin bir cevap verememek, riskin yanlış algılanmasına katkıda bulunuyor, daha iyi ile yeterince iyi bir araya getiriliyor. COVID-19 krizini en kötü şekilde tanımlayan şeylerin çoğunun artık bir sorun olmadığı da doğru. Birçok sağlık çalışanı aşılandı ve “eğriyi düzleştirme” ihtiyacı geçmişte kaldı. Testler yaygın olarak mevcut ve hastalık için daha iyi tedaviler var. Ölüm oranları hızla düşüyor. 


SARS-CoV-2 salgını yıllarca devam edebilir, ancak geçen yılın kabusu - belirli bir sosyopolitik bağlamda ortaya çıkan tamamen yeni bir viral hastalığın kabusu - geride kaldı. 
Bunun yerine yeni bir dizi zorlukla karşı karşıyayız ve bunlar daha önce olanlarla kolayca karşılaştırılamaz. Önümüzdeki salgın dönemi ile ilgili yeni düşünme biçimi düşünmeye değer; bu, bizi ne rehavete ne de felç edici umutsuzluğa götüren bir dönem. Birçok yönden COVID- 
19 zaten bitti. Önümüzde yatan şey COVID-21. 


Hastalıklar durağan şeyler değildir. Patojenler değişir, konakçılar değişir ve ortamlar değişir. 
COVID söz konusu olduğunda, üçü de artık 2020'de olduğundan farklı. Bir koronavirüs 100 
milyondan fazla insanı enfekte etti ve daha kolay bulaşan ve bizi incelikle farklı 

şekillerde enfekte eden yeni formlara dönüştü. Bağışıklık sistemlerimiz de enfeksiyonları savuşturmanın bir sonucu olarak değişti. Ve tabii ki, sosyal standartlar, tıbbi sistemler ve halk sağlığı programları gibi yaşam tarzlarımız da değişti. 


COVID-21, toplu olarak tüm bu değişikliklerin ürünüdür. Önümüzdeki aylarda ve yıllarda yaşanacağı şekliyle hastalıktır: virüsün yeni varyantları, yeni kamu politikaları ve sağlık davranışları, çeşitli derecelerde bağışıklık hafızası ile, ve - en önemlisi - yeni aşılardan oluşan bir süvari alayından oluşmaktadır. 


Şu anda tüm Amerikalıların dörtte biri en az bir doz aşı aldı ve bu sayı hızla artıyor. Bu ay New Yorklular, tedarik bitene kadar gece boyunca Yankee Stadyumu'nun önünde 7/24 geçici bir aşılama alanında sıraya girdiler. New York City genelindeki yetersiz hizmet alan topluluklarda klinik bakımı denetleyen doktor Ramon Tallaj, "3.000 randevu açarsak, hemen dolduracaklar" diyor. "Talep artıyor gibi görünüyor" Tallaj, "Yeterli tedarik olsaydı" ekibinin her gün 40.000 doz aşı yapabileceğini söylüyor. Ve bu yakında gerçekleşmeli; Beyaz Saray, aşı kıtlığının önümüzdeki haftalarda biteceğini söylüyor. 


Aşılama çabasının, COVID'nin doğasını beklenmedik şekillerde değiştireceğinden emin olabilirsiniz. Virüsün yaşam alanı değişiyor: virüs hala bağışıklanmış bir kişinin burun yollarına yapışabilir, ancak ayak parmakları hariç akciğerlere doğru yoluna devam etmemelidir. Kilit soru, bu korumanın, özellikle hızla mutasyona uğrayan bir virüse karşı ne kadar süreceğidir. Klinik deneyler, aşıların ciddi hastalıkları önlemede şimdiye kadar harika olduğunu gösterdi, ancak korumanın uzun süreler boyunca nasıl dağılacağını henüz gözlemleyemedi. 


SARS-CoV-2 insanları bir yıldan uzun süredir enfekte etmediğinden, bağışıklık tepkilerinin nasıl gerçekleşeceğini tam olarak söylemek imkansızdır. Soğuk algınlığı koronavirüsleri bir veya iki yıl sonra aynı kişiyi yeniden enfekte edebilir. COVID aşılaması üzerine yapılan erken araştırmalar, insanların yüksek düzeyde antikor geliştirdiğini, ancak bunların ilk 

dozdan yaklaşık bir ay sonra azalmaya başladığını gösteriyor. CDC'nin aşılamadan sonra bağışıklığın ne kadar süreceği konusundaki resmi pozisyonu "Bilmiyoruz." 


Yine de antikorlar hikayenin tamamını oluşturmuyor. UC San Francisco'da bulaşıcı hastalık uzmanı olan Monica Gandhi, antikor seviyeleri düştükten sonra bile diğer bağışıklık mekanizmaları tarafından iyi korunacağımıza inanıyor. Araştırmaları, HIV'in vücudun bağışıklık sistemini, özellikle de T hücrelerini nasıl savuşturduğuna ve zayıflattığına odaklanıyor. Bana T hücrelerinin ve ayrıca B hücrelerinin önceki enfeksiyonların bir anısını sakladığını ve virüslere karşı uzun vadeli koruma sağlamak için genellikle antikorlardan daha önemli olduğunu hatırlattı. 


Bu hücrelerin SARS-CoV-2'nin kalıcı anılarını oluşturabileceğini gösteren güven verici kanıtlar çoktan ortaya çıkmış durumda. Son zamanlarda, bir grup araştırmacı aşılanmış bireylerin lenf düğümlerine biyopsi yaptı ve "dikkat çekici" güçlü B hücresi gelişimi buldu. 
Şubat ayında yayınlanan bir Science makalesinde, başka bir ekip, COVID-19'u olan kişilerde üretilen T hücrelerinin, sarı hummaya karşı aşılanmadan elde edilen T hücrelerine benzer yarı ömürlere sahip olduğunu buldu; ve sarıhumma koruması genellikle ömür boyu sürüyor. 


Diğer bir umut verici işaret, 2003 yılında orijinal SARS koronavirüsüne yakalananlardan geliyor. O sırada enfekte olan kişilerin T hücreleri, 17 yıl sonraki laboratuar 

deneylerinde virüsteki başak proteinini güvenilir bir şekilde tanıdı. Gandhi, bu hafızanın her zaman kanınızda yüksek seviyede nötralize edici antikorlar kadar koruyucu olmasa da, ciddi hastalıkları önlemek için muhtemelen yeterli olacağına inanıyor. "Ciddi enfeksiyonlara karşı ömür boyu bağışıklığımız olacağını düşünüyor muyum?" dedi. "Yapacağımıza yürekten inanıyorum." 


Durum buysa, COVID-21 sonunda geçen yıl başladığımız hastalığın daha hafif, daha az ölümcül bir versiyonu olacak. Gandhi, "En kötü durum senaryosu onu etkisiz hale getirmemizdir," dedi. "En iyi durum, sürü bağışıklığına ulaşmamız ve virüsün neredeyse tamamen ortadan kalkmasıdır." 


Ancak diğerleri, şiddetli hastalığa karşı bağışıklığın yalnızca geçici olduğu, çok daha kötü bir durum senaryosu bekliyorlar. Biyolog ve eski Harvard profesörü William Haseltine pembe görüşe karşı uyarıyor: "Bana öyle görünüyor ki T-hücresi teorisi geçerli olmayacak" diyor. 
Hafıza hücrelerimiz virüsü tanımaya devam edebilseler de, bu bize anlamlı bir koruma sağlamak için yeterli olmayacak. Hastalık ikinci seferde veya aşılamadan sonra daha hafif hale gelebilir, ancak virüs mutasyon geçirdikçe durumun daha da kötüye gidebileceğinden endişeleniyor. Sürü bağışıklığına gelince, Haseltine bunu bir "fantezi" olarak adlandırıyor. 


"Elde edeceğimiz en iyi şey, mevsimlik sürü bağışıklığı. Koronavirüslerle ilgili 60 
yıllık tecrübemiz var ve onlar her yıl geri geliyorlar." 


Yine de, COVID-21'in kötü versiyonu bile COVID-19'un derinliklerinden çok farklı olacaktır. 
Milyonlarca ciddi hastalık vakası aşılarla önlenebilir, ancak takviye ilaçlarının düzenli aralıklarla verilmesi gerekir. Haseltine bana "Modema ve Pfizer aşıları şaşırtıcı derecede iyi doğal enfeksiyon taklitleri" diyor. "Ancak bu aşıların muhtemelen geçici koruma olduğunu vurgulamak gerçekten önemli. Bir veya iki yıl." Bu, daha kalıcı bir aşı üretimi ve dağıtımı sistemine ihtiyacımız olacağı anlamına geliyor. Halkı yıllık veya altı aylık enjeksiyonlarla güncel tutmak muazzam bir zorluk olacaktır ve eğer bulaşma ve virüs yaygın olarak kalırsa, aşılanmış kişiler bile % 100 riskten kurtulamayacaktır. 


Haseltine, süreç sonunda, SARS-CoV-2'nin tüm suşlarına ve ortaya çıkabilecek gelecekteki koronavirüslere karşı koruyan evrensel bir aşı olmasını umabileceğimizi söyledi. İlk araştırmalar, farklı virüslerin parçalarını birleştiren nanopartikül aşılama teknolojisinin kullanımının umut verici olduğunu göstermiştir. Fauci ve diğerleri yıllardır evrensel bir grip aşısı peşinde koşuyorlar ve şimdi sonunda bazı başarı göstergelerini görüyorlar. Evrensel bir koronavirüs aşısı teorik olarak daha az engel oluşturmalıdır çünkü viral yapı daha basittir 

ve daha az kolayca değişir. Mevcut nesil COVID- 19 aşılarını geliştirme yarışı sona ererken, evrensel aşı yarışı başlıyor. 


Gandhi'nin vizyonuyla Haseltine'in görüşü arasında oldukça rahatsız edici bir başka şey var. 
Aşıların iyi çalıştığını, ancak sonsuza kadar böyle sürmeyeceğini hayal edin. Virüs yayılmaya ve mutasyona uğramaya devam ediyor. COVID hala ciddi, hatta yaşamı tehdit eden etkilere sahip olabilir. Aşılama, ciddi hastalık ve ölüm oranlarını önemli ölçüde düşürür, ancak sıfıra yaklaştırmaz. Ve bunu hemen hemen tamamen düşünmeye başladık. 


Başka bir deyişle, geçen yıl olduğundan çok daha az ölümcül bir şey olarak hastalığın devam ettiği ve kabul edildiği bir dünya hayal edin; daha çok soğuk algınlığından çok daha kötü bir grip gibi. Gripte olduğu gibi, dünya her yıl yüz binlerce kişiyi bu hastalıktan kaybedebilir. Ve yine de bedelinin kabul edilebilir kayıp sınırları içinde olduğunu görmeye başladık. Sıtma, AIDS, grip, vb. hastalıklarda olduğu gibi, enfeksiyonları önlemek ve hastaları tedavi etmek için muazzam çaba ve kaynaklar harcanacaktır. Ancak SARS-CoV-2 virüsüne karşı 2020'de başlayan tekil küresel savaşın yoğunluğu azalacak. COVID sonrası bir gelecek için çalışmak yerine, hastalığı modern dünyanın bir başka talihsiz ama kaçınılmaz özelliği olarak görmeye başlayacağız. 


COVID-21'in bu versiyonu çok tehlikeli olacaktır, virüs bazı yeni, uğursuz mutasyonlar geliştirdiği için değil, aşılarımızın yetersiz olduğu ortaya çıktığı için değil. Risk, bunun yerine normalleştirilme biçiminden kaynaklanacaktır. Biyoetikçi Jackie Scully'nin 2004 yılında yazdığı gibi, hastalıklar "kısmen sağlıkla ilgili beklentilerin artmasının bir sonucu olarak [ve] kısmen de teşhis yeteneğindeki değişiklikler nedeniyle, ancak çoğunlukla sosyal ve ekonomik nedenlerin bir karışımı nedeniyle" biçimlenir. Onları nasıl algıladığımıza göre değişir ve ona göre tepki verirler. 


Bu hastalığın gerçekliğini değiştirecek bir dönüm noktasındayız. En sinsi gelecek, ahlaki kriterlerimizi değiştiremediğimiz ve sonunda 2020 standartlarına göre COVID-21 tehlikesini ölçtüğümüz bir gelecek. Aşılara erken erişimi olan zengin ülkeler böyle devam ederse, küresel koronavirüs aşılama çabaları sonucu vakalar düştüğünde veya hastalık onlar için daha hafif 


hale geldiğinde, hala şiddetli bir hastalık dünyayı sonsuza kadar rahatsız ediyor olabilir ve her yerde yeniden hareketlenmelere yol açabilir. 


Bu miyopiden kaçınmak, COVID-21'in temel sorunudur. Bu salgının vurguladığı sistemik sorunlara kadar uzanır. Virüsün verdiği zararın çoğu, örneğin yiyecek ve barınma güvensizliğini şiddetlendirerek veya tıbbi bakıma erişimi kısıtlayarak dolaylı olarak geldi. 
Biden yönetimi bilime önem verdi ve önleme için kapsamlı yaklaşımlara odaklanmaya başladı. Artık federal liderlik "dezenfektan" enjeksiyonları öneren veya yabancı düşmanı duyguyu körükleyen hidroksiklorokin satmıyor. Ancak bu ani düzen duygusu bir başlangıçtır, bir son değil. 


Geçen yılki terör ve panik duygusu geride kaldı. Bu, salgının gelişigüzel acil durum planlarından hayatı tehdit eden bir hastalığı ortadan kaldırmak için uyumlu önlemlere geçebileceğimiz aşamadır. Bağışıklığın tam olarak ne kadar süreceği ve kaç vaka görmeye devam edeceğimize dair bilinmeyenlere rağmen, artık çok hızlı bir şekilde çok daha emin olmak için gerekli bilgilere ve kaynaklara sahibiz. COVID-21'i yenersek, numaralandırma burada bitebilir. 


The Atlantic'in COVID-19 kapsamı, Chan Zuckerberg Girişimi'nden alınan bir hibe ile desteklenmektedir. 


(Seçkin Deniz'in Notu: Chan Zuckerberg Girişimi, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan'ın yaşamları boyunca Facebook hisselerinden çiftin servetinin yüzde 99'unu yatırarak kurduğu ve sahip olduğu bir organizasyondur) 


James Hamblin, 26 Mart 2021, The Atlantic 


(James Hamblin, M.D., The Atlantic'te çalışan bir yazardır. Aynı zamanda Yale Halk Sağlığı Okulu'nda öğretim görevlisi, Social Distance'ın ev sahibi ve Clean: The New Science of Skin'in yazarıdır.) 


MODERN HAŞHAŞİLER - ASSASSİNS: KARA BİLGİSAYAR 
KORSANLARI'NDAN İTİBAR SUİKASTİ 
Hakkı Aslan, 17.01.2018, Sonsuz Ark, Konuk Yazar, Dümenciler Dünyası, Kybern&tes, 


"Evet, biliyordum saldıracaklarını, ama bu kadar erken harekete geçecekleri aklıma gelmezdi!" 


Önceki yazımızda "Yeni neslin modern haşhaşileri "KARA BİLGİSAYAR KORSANLARI'dır" dedik. "Amaçları da artık İtibar Suikasti" dedik. 


Ve şöyle devam ettik; Modern Assassin's'ler nasıl olabilir? Bir oyun çıkarırsınız, adı " Assassin's Creed"' olur. Oyunun giriş simgesi de "Pergel" olur. Başlarsınız çocukların, gençlerin beynini yıkamaya... 


Peki bu bilgisayardan bağlanma ne amacı taşır? Tam olarak günümüz 'Kara Korsan Hackerları'nı.... 


"İtibarınızı her an zedelemeye hazır, tüm mahrem bilgilerinizi ortaya saçabilen modern sosyal ortamın bu "Assassin's" leri bu oyunlarla yetişmiyor mu?" diye sorduk. 


Derken "İtibar Suikastçileri Hackerlar" bir anda benim ve Sonsuz Arkın karşısına "PAT" diye dikiliverdi! 


Merak edenler için bu adamları kudurtan yazım şurada: http://Wwww.sonsuzark.com/2017/12/sa5385ky51-ha13-modern-hashasiler.html Neyse ben konuma gireyim. 


13.01.2018 tarihinde internette dolaşırken değerli bir arkadaşım Twitter'dan dm attı. Dedi ki: "Hakkı Bey yazılarınızın altındaki twitter uzantınız bizi sapıkça bir hesaba yönlendiriyor." 


Tabi hemen başladım yazılarımı kontrol etmeye. Yazılarımın altında okuyucularımızın beni takip etmesi için oluşturulan butona bastığınızda şuradaki hesapla karşılaşıyorsunuz: 


İğrenç bir hesap... 


Tabi ilk tepkim biraz "Şok" değiminde geçti. 
Evet, biliyordum saldıracaklarını, ama bu kadar erken harekete geçecekleri aklıma gelmezdi! 


Şimdi hesaba dikkat edin, bu itibar suikastçisinin twitter uzantısı aynen şöyle : ©HakkAslan19 


Hatta açık linkini de verelim ki tam deşifre olsun! https://twitter.com/hakkaslan19 Benim ise kişisel uzantım: ©HakkiAslan19 

Kendi açık linkim ise şöyle: https://twitter.com/HakkiAslan19 

Belki diyeceksiniz ki tesadüf olabilir mi? 


Hayır, bu tesadüften o kadar uzak ki resmen İTİBAR SUİKASTİ, üstelik hem bana hem de Sonsuz Ark'a... 


6009 * 
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2017 Haziran ayı gibi @hakkaslan19 olan yani benim eski linkim olan uzantıyı teleffuz 
etmesi Zor olduğu için ©HakkiAslan19 yapma kararı almıştım. Bu itibar suikastçileri bu linki hesap yüksek takipçili olduğu için bir şekilde almışlar (Bakın bunu almak için çok sıkı takip etmeniz gerekli). Bu hesabı da aldıktan sonra Kasım 2017 ayında aktif hale getirmeye başlamışlar ve son yazımdan sonra bunu piyasaya sürmüşler. 


Şu an bu "itibar suikasçisi" kara korsan hackerların ne kadar tehlikeli olduğunun farkında mısınız? 


Her an eşinizle bile bu konu yüzünden karşı karşıya gelebilirsiniz ya da çevreniz tarafından yanlış anlaşılabilirsiniz. 


Bana bu konuyu son anda fark ettiren değerli arkadaşıma sonsuz teşekkürlerimi gönderiyorum. Bu kumpası fark etmemiş olsaydım belki de daha ağır bir süreç yaşanabilirdi. 


Bu konuyu daha fazla araştırıp gerekirse tek tek isim isim deşifre etmek için elimden geleni yapacağım, ama öteki yazımdaki uyarımı yenileyeyim: 


Geriye Ne Kalıyor? 


Yetiştirdikleri Bu " Assassın's" Leri Tek Bir Noktada Toplamak! 


Hakı misa s 
= 


İşte İtibar Suikastine Uğramanız Bu Kadar An Meselesi ! 
Saygılar. 


Sonsuz Ark'ın Notu: Hakkı Aslan'ın yazılarının altındaki tüm linkler değiştirilmiştir, şu andaki hesabına bağlanmıştır. Hakkı Aslan'a geçmiş olsun diyor ve tüm yazarlarımızı bu konuda dikkatli olmaya davet ediyoruz. Seçkin Deniz, 17.01.2018 


MODERN HAŞHAŞİLER - ASSASSİNS: "KARA BİLGİSAYAR KORSANLARI" 
Hakkı Aslan, 25.12.2017, Sonsuz Ark, Konuk Yazar, Dümenciler Dünyası, Kybernétes, 


" . aslında modern "Assassin's"ler aramızda..." 


“Haşhaşi” kelimesinin anlamı 19. yy.'a kadar tartışma konusu olmuştur. Silvestre de Sacy'in 
19 Mayıs 1809 tarihinde yayınladığı Institut de France bildirisinde, ilk kez Haçlı Seferleri'nde 
kullanılan “suikastçı, kiralık katil” anlamına gelen “assasini, assissini, heyssisini” kelimelerinin Arapça kökeninin “haşhaş” olduğunu dile getirmiştir. 


Stacy, tarikatın, Arapça'da “kuru ot” ve “hayvan yemi” anlamına gelen, fakat zamanla uyuşturucu etkisi olan hint keneviriyle özdeşleşmiş olan “haşhaş” alışkanlığı olduğundan değil; haşhaşın farklı amaçlarla (cennet vaadi gibi) kullanıldığı için tarikatın bu ismi aldığını düşündüğünü söylemiştir. Bazı kaynaklar, aslında Haşhaşi tarikatı olarak bilinen tarikatın müritlerine “bekçiler, sır bekçileri” anlamına gelen “Fedayin” de denildiğini söylüyor(*). 


Haşhaşi ya da haşişi görevini üstlenmiş olan kişilere “dai” denir. Bu, İsmaililer'de büyük fedakârlıklar yapan fedailerin ulaşabilecekleri rütbedir. Dailer, fedaileri eğitmekle görevlidirler. 


Tapınakçılar Haşhaşileri mi örnek Alıyor? 

Alamut'a gelerek, burada Hasan Sabbah'ın kurduğu sistemi gözleriyle gören şövalyeler, ilk ağızdan duydukları bilgileri kendi organizasyonlarına uyguladılar. İsmaililik’i derinlemesine incelemeye başlayan ve Katolik kilisesinden uzaklaşan Tapınakçılar-Templiyerler, zamanla güçlü bir örgüt kurarak tüm Avrupa'ya yayıldılar. Tıpkı İsmailiye gibi, beyaz dışında kırmızı rengi de kendilerini tanımlamak için kullandılar. 


Kısaca geçmişlerinden biraz bahsetmek istedim aslında ... 


Derinlemesine bilgi isteyen birazcık araştırma ile daha iyi yerlere ulaşacaktır. Ben gene bildiğim yoldan çıkmadan bazı şeylere değinmek istiyorum. 


Uzun zamandır efsaneleşmeye yüz tutmuş bir oyun furyası başladı. 
Evet bu oyun serisinin adı: Assassin?s Creed... 


Çok merak sardığımdan serinin tamamını bir çırpıda bitirdim. 1,2,3,4,5 derken bu serinin filmini de dün gece izleme kararı aldım. (Bakınız: Assasin's Creed Filmi) 


Kısaca oyunu özetledikten sonra hiç bir yerde denk gelmediğiniz enteresan sahneleri açacağım. 


Her oyunda farklı bir "Haşhaşi" karekterini oynuyorsunuz. Size her seferinde farklı görevler veriyor. Kah 1200'lü yıllarda "Gizem peşinde" koşturuyorsunuz, kah 1500 lü yıllarda bir "Deniz Korsanı" oluyorsunuz! 


Bölümleri tek tek incelemek isteyenler oyun serisini alıp oynayabilir. 
Ben bölümleri incelemek yerine önemli yerleri sizlere anlatacağım. 


Şunu en baştan aklınızdan çıkarmayın; analizin sonunda önemli bir noktaya götüreceğim sizleri. 


Oyunlarda her seferinde geçmişe gitmeniz için bir bilgisayardan o güne aktarım yapıyorsunuz. Yani oyundaki karakteriniz oyunun başında günümüzden bir bilgisayara bağlanıyor oradan ise 1400'lü yıllara bir "Haşhaşi" olarak gidiyor. 

Hadi ilginç olan bölümlere göz atalım... 


1- Assassin's Creed: Revelations - İSTANBUL (Constantinople) 


Kısaca bölümü buradan bir izleyin. 
Assassin's Creed: Revelations - İSTANBUL (Constantinople) 


Siz izlerken ben yavaşça oyunun bu bölümünü özetliyeyim. 

İstanbul'dasınız önemli yerleri gezmeye başlıyorsunuz. Boş dükkanları satın alıp orayı "Assassin's" karargahı haline getiriyorsunuz. Tabi o arada birçok kişiyle düşmanlık yaşıyorsunuz. Tabi bu bölümde çok ilginç olan kısım Kanuni Sultan Süleyman'la (daha padişah olmadan) karşılaşıyorsunuz. Hatta bu oyunda ondan görev aldığınız bile oluyor! 
Daha da ilgincini yazalım; 

Oyundaki karakteriniz Yavuz Sultan Selim'e meydan okuyor! 

Bu bölümü de alt yazılı olarak izleyebilirsiniz: 

Yavuz Sultan Selim 


2 - Assassin's Creed: Rogue - Benjamin Franklin 


Kısaca bölümü izleyin. 


Assassin's Creed: Rogue - Benjamin Franklin 


Benjamin Franklin ile tanışıp ona yardım ediyorsunuz. Yani ABD'nin kuruluşuna bir el atıyorsunuz. 


Daha da araştırma yaparsanız birçok konuyu yakalarsınız. Ben sadece anlamanız açısından önemli bölümleri kesitledim. 


Peki "Assassin's"ler oyuna göre kendilerini yıllarca nasıl kamufle etti? 


Aslında oyuna görede gerçekten farksız. Sürekli meczup, hırsız, serseriler gözüyle bakıldı. 


Şuradan oyundaki imajlarını da görebilirsiniz ! 


Yavuz Sultan Selim 
Şimdi gelelim günümüze... 


Assassin's Creed serisi karekterleri her bölümde bilgisayardan geçmişe bağlanıyor demiştik. 
Filminde de aynen bu böyle ... 


Şimdi bu oyunun amacını düşünelim. 
Modern Assassin's'ler nasıl olabilir? 


Bir oyun çıkarırsınız adı "Assassin's Creed" olur. Oyunun giriş simgesi de "Pergel" olur. 
Başlarsınız çocukların, gençlerin beynini yıkamaya... 


Peki bu bilgisayardan bağlanma ne amacı taşır? 

Tam olarak günümüz 'Kara Korsan Hackerları'nı.... 

Şimdi düşünün Twitter, Facebook, bilgisayar şifreleriniz, hatta ve hatta geçmişte "Suikastçi" olarak tanımlanan "Assassin's" ler günümüzdeki "İtibar Suikastçileri" tehlikeli bilgisayar korsanlarından çok farklı mı? 


Bence Hayır! 


İtibarınızı her an zedelemeye hazır tüm mahrem bilgilerinizi ortaya saçabilen modern sosyal ortamın bu "Assassin's" leri bu oyunlarla yetişmiyor mu? 


Bence Evet! 
Geriye Ne Kalıyor? 


Yetiştirdikleri Bu " Assassın's" Leri Tek Bir Noktada Toplamak! 
Geçen değerli Seçkin Deniz Hocamın sorduğu "baktın mı? "Siber atak yapmasını bilenlerle siber güvenliği sağlayabilecek kişiler aynıdır, bunlar aynı yerden yetişiyor." sorusuna şöyle 


cevap vermiştim Twitter'dan, 


"Her doktor nasıl Prof olamıyorsa, her bilgisayar programcısı da "Siber Güvenlik Uzmanı" (Hacker-AntiHacker) olamaz ... Aslında mesele burada başlıyor..." 


"Tek bir noktada GERÇEK siber güvenlik uzmanı yetiştirmek biraz ütopya, ama TEK BİR 


NOKTADA toplamak akıllı kişilerin işi!" diye iki ayrı tweetle cevap verdim; merak edenler profilime bakabilirler. 


https://twitter.com/Seckin Deniz/status/943150905679142914 
Yani aslında modem "Assassin's"ler aramızda ... 


Umarım onları doğru yola sokabilecek 'Kahraman Hackerlerımız' da tek bir noktada toplanır! 


Saygılar... 
()Sonsuz Ark'ın Notu: 


"Haşhaşin de denilen örgüt, 1090 yılında batıl İsmaililik mezhebine mensup Hasan Sabbah tarafından kuruldu. Fatımiler Devleti içindeki hizipleşmeden sonra oluşan iki koldan biri olan Nizarilik'in temsilcisi olan Haşhaşin örgütü, önce İran sonra da Suriye'ye yayıldı. Kuşatılması ve ele geçirilmesi güç kalelerde konuşlanan Haşhaşiler, önemli kişilere yönelik suikastlara dayanan etkili bir askeri strateji geliştirerek Orta Çağ İslam dünyasında çok önemli ve farklı bir güç olarak ortaya çıktı. Haşhaşin örgütü, daima Sünni inancındakileri düşman olarak gördü. Abbasi Halifeliği ve onun koruyucusu olan Büyük Selçuklu Devleti, Haşhaşiler'in en büyük düşmanlarından biri oldu. Haşhaşiler'in Haçlılar ve Moğollar'ı hedef alan bazı saldırıları olduğu da biliniyor. 


Haşhaşiler, Orta Çağ İslam dünyasında çok önemli bir rol oynadı. Haşhaşiler, Büyük Selçuklu Devleti'nin en parlak döneminde düşüşe geçmesinde ve Sencer, Berkyaruk, Muhammed Tapar arasındaki taht kavgalarına önemli etkide bulundular. Bu süreçte bazı Selçuklu sultanlarıyla müttefik olan Haşhaşiler, birçoğuyla da mücadele içinde oldu. Suriye Haşhaşileri, Haçlı Seferleri sırasında siyasal olaylarda önemli bir rol oynadı. Râşidüddin Sinan el-İsmâili döneminde siyasal ve öğretisel olarak en parlak dönemlerini yaşadı. 1273 yılında ise kalelerini Baybars'a teslim ettiler. Sıkı bir hiyerarşi ve katı kurallara dayanan Haşhaşiler, tarihte kendilerinden önce pek görülmemiş olan bir askeri taktik geliştirdiler. Önemli kişilere suikastı temel askeri taktik olarak kullanan Haşhaşiler, suikastı da kendilerince dini ve psikolojik bir şekilde uyguladılar. Haşhaşilerce yapılan suikastların hiçbirinde ok, zehir gibi silahlar kullanılmazken, neredeyse tüm suikastlarda hançer kullanıldı. Suikastı gerçekleştiren Haşhaşi'nin kaçmaya çalışmamasının ve öldürülen kişinin korumaları veya halk tarafından linç edilmesinin ise, eylemlerine ayinsel bir hava katmak, insanları korkutmak ve etkilemek amacını taşıdığı düşünülüyor. 


Hasan Sabbah kimdir? 


Tam adı Hasan bin Ali bin Muhammed bin Cafer bin Hüseyin bin Sabbah el-Hamari'dir (1034-1124). Büyük Selçuklu Devleti zamanında yaşamış olan, tarihin eski ezoterik ve batıni örgütü Haşhaşileri kuran ve ölene kadar liderliğini yapan İranlıdır. Tarihteki en gizemli insanlardan biri olarak adı geçer. Müridlerinin adını Seyduna olarak bildiği Hasan Sabbah gençliğinde çeşitli çelişkiler yaşamış, islamiyeti büyük ölçüde sorgulamış, tarikat ve mezheplerle ilgili birçok toplantıya katılmıştır. Hasan Sabbah'ın kurmuş olduğu bu haşhaşilik tarikatının müritleri, kendi çağlarında bir çok Selçuklu devlet adamına suikast düzenlemiş ve amacına ulaşmıştır. "Suikast" kelimesinin İngilizce karşılığı olan "Assasinate" kelimesi bu 
tarikatın isminin İngilizce?deki karşılığıdır. Kaynak:1 Kaynak: 2 


GELECEĞİN ASKERLERİ SERİSİ-1 
Hakkı Aslan, 28.09.2017, Sonsuz Ark, Konuk Yazar, Dümenciler Dünyası, Kybern&tes, 


"Şu kadar asker sayımız var bak biz güçlüyüz" yerine "Şu kadar çok teknolojimiz var bunu dünyada yapan ilk biziz" demeliyiz. Tıpkı Metehan gibi... 

Dünya, kurulduğundan bu güne sürekli güncellenen çok büyük bir bilgisayar gibi... Değişen ekonomi sistemleri, yönetim biçimleri, insanlığın yaşam şartları, kullandığı küçük veya büyük aletler ve Savunma Sistemleri, teknikleri... 

Bugün ele alacağımız konu tam olarak "Ülkelerin Savunma Teknolojisi". 

Son 200 yılı baz alarak yazacağım, ama ilk olarak biraz daha eskiye gideceğiz. Tam olarak Metehan dönemine döneceğiz. Hep tartışılır ya, "Savunma sistemlerinde asker sayısı mı önemlidir yoksa icat sayısı mı?" diye... 

Aslında bana göre bu tartışmaya yüz yıllar önce Mete Han son noktayı koymuştur. 

Nasıl mı? 

'ISLIKLI OK' buluşu ile... 

Tarih kitaplarından kısa bir anekdot; 

Mete Han Türk tarihinde önemli bir yere sahiptir. 

Türk tarihinin başlangıcı olarak bilinen Büyük Hunların en parlak devrini yaşatan ve aynı zamanda Türk birliğini tarihte ilk defa sağlayan Türk Hakanı'dır. Büyük bir askeri deha 


olmasının yanında iyi bir mucittir de. Bunun önemli örneği Islıklı Ok'u icat etmesidir. 


Dönemin sistemine göre mükemmel bir buluş olan Islıklı Ok; 


Ok yaydan fırlarken şiddetli bir ıslık sesi çıkarır ve düşmanın psikolojisini bozarak Türklerden korkmasını sağlardı. Islıklı okun kullanılmasının tek amacı düşmanı psikolojik olarak çökertmek değildi. Bu Orduda ıslıklı oku Hakan, yardımcıları, tümenbaşları, binbaşları ve yüzbaşları kullanırdı ve savaş alanında şiddetli bir gürültü oluşurdu. 

İlk olarak oku Hakan salardı, sonra yardımcıları onun attığı yöne doğru oklarını saldıktan sonra tümenbaşları da aynı yöne sonra binbaşları da aynı yöne ve yüzbaşları da aynı yöne 


saldıktan sonra bütün ordu aynı yöne ok salıyordu. 


Mükemmel bir disiplin sistemiyle aynı yeri kısa sürede oklama ve yok etme stratejisi izleniyordu. Lakin Mete Han devlet töresini bozan babasını da bu stratejiyle oklatmıştı. 


Yani Islıklı Oku duyan düşman aslında özetle; 


"Etrafımda ıslık çalarak gezen bir sürü insan var sanıyorum" diye düşünüyor ve bu algı onun korkmasını sağlıyor. 


Dikkat edin; okun amacı sadece düşmanı yok etmek değil, psikolojik olarak çöküntüye uğratmak... 


Ve düşünün Islıklı Ok tüm askerlere verilen bir malzeme değil, sadece ehli olan kişilere teslim edilen bir malzemedir. 


Dönemin en teknolojik silahından bahsediyoruz. Anladığımız gibi savaşların gidişatını Metehan'ın lehine döndüren bir silah... 


Dediğim gibi bana göre bu tartışmanın kazananı sayı değil icat, yani techizat... 

Dedik ya son 200 yıldan bahsedeceğiz diye, şimdi başlayalım. 

Dünyada savunma gücü günümüze gelene dek 3 evrim geçirdi. 

Tüm ülkeler şu evrimlerden geçti; 

1. Savunma Evrimi: Zorunlu Savunma gücüne dayalı az teçhisatlı "Askeri savunma gücü" 
2. Savunma Evrimi: Yarı profesyonel güce dayalı techizatlı " Askeri savunma gücü" 


3. Savunma Evrimi (Günümüz): Tam profesyonel güce dayalı günün teknolojisini eksiksiz kullanan "Askeri savunma gücü" 


Ve an itibari ile hızla robot askerlere dayanan "Savunma Evrimi" yani 4. nesil savunma teknolojisi olarak adlandırdığım siteme hızla geçilmeye başlandı. 
Kuratas 


Resim 2 
Resim 1 ve Resim 2'de gördüğünüz arkadaşımızın tanıtımını şöyle bir yapalım. 


İSİM : KURATAS 
MENŞEİ : JAPONYA 
TASARIM AMACI : ASKERİ SAVUNMA (KONVANSİYONEL SİLAHLI) 


"KURATAS" yapımı tamamlanmış, hem merkezden hem de kendi içinde kokpiti bulunan, insan yüzünden analiz çıkarıp kendine yönelik saldırıları algılayabilen, kendi karar mekanizması bulunan bir icat... 

Japon firması bu arkadaşın Japon hükümetine satış bedelini 1 Milyon dolar olarak belirlemiş... 


Kuratas ile ilgili kısa bir video: https://www.youtube.com/watch?v=29MD29ekoKI 


Geçelim bir sonraki "Rus Terminatörü"'ne ... 
FEDOR 


Resim 3 
Etiketi ise şöyle ; 


İSİM : FEDOR 
MENŞEİ : RUSYA 


TASARIM AMACI : ASKERİ SAVUNMA - ARAMA KURTARMA (KONVANSİYONEL 
SİLAHLI) 


Fedor arkadaşımız henüz daha protatip aşamasında bir robot ... 


Ama ne robot, atış testlerinde yüzde yüz başarı sağlayan insan formuna en çok benzeyen bir icat... 


Fedor'un atış testleri: https:/www.youtube.com/watch?v—HTPIED6jUdU 


Bu yazımın serisine ara ara devam edeceğimden ötürü örnekleri şimdilik burada keserek birkaç şey daha karalayacağım. 


Savunma alanında ufkumuzu genişletmemiz gerektiği konusu şu arkadaşları tanıdıktan sonra kafamda neredeyse eksiksiz bir kararlılık üretti. 


Tabi ki tarihimizle övünelim anlatalım, ama tarihte olduğu gibi Mete Han'ın yaptıklarını baz alarak günümüze uyarlamalıyız. 


Yani "Şu kadar asker sayımız var bak biz güçlüyüz" yerine "Şu kadar çok teknolojimiz var bunu dünyada yapan ilk biziz" demeliyiz. Tıpkı Metehan gibi... 


Beyin göçünü mutlaka engellemeliyiz. Bu bir ülke politikası halini almalı... 
Güncellemelerden Korkmamalıyız ! 
Saygılar. 


BİR STARIN 'GİZLİ DÜNYA GÜÇLERİ'NE KARŞI SAVAŞI (MİCHAEL 
JACKSON) 


Hakkı Aslan, 21.09.2017, Sonsuz Ark, Konuk Yazar, Dümenciler Dünyası, Kybern&tes, 


MJ (Michael Jackson) haksızlığa dayanamadığı günlerden birinde bir şarkı yaptı. Tam adı Michael Joseph Jackson olan dünyanın en ünlü pop şarkıcısı Michael Jackson, 29 Ağustos 1958'de Amerika'nın Indiana kentinde dünyaya geldi. Birbirinden yetenekli kardeşleriyle birlikte olduğu "Jackson 5''ın en küçük üyesi olan Michael Jackson, 70'lerin en popüler şarkıcı starlarından biri; yalnızken ise 80'lerin en büyük pop starıydı. 


Michael Jackson, Jackson 5'de iken belki de tek ilgi odağıydı. 11 yaşındayken 'Motown' etiketiyle tek başına çıkış yaptığı zaman kazandığı başarı inanılmazdı; ardı ardına gelen dört tane bir numara hit'lerinden ilki 'I Want You Back' ile solo bir sanatçı olarak göze batmaya başladı ve asıl başarısını 1971'deki 'Got to Be There' ile yakaladı. Ardından 1972 tarihli yenilenmiş 'Rockin', Robin' ve 'Ben' geldi. 


Ama bugün biz Michael Jackson'ı biyografisini değil, tam olarak verdiği savaşı anlatacağız. 


Hakkında atılan iftiraların, ardı arkası kesilmeyen karalama kampanyası ürünü yayınların, tutuklamaların sonrasında ölümle sonuçlanan mücadelesinden bahsedeceğiz. Bu konuda seri halinde bol bol videolarımız olacak. 


Başlamadan önce eğer ulusal basında duyduklarınızla ilgili bir ön yargınız var ise "Bunu mutlaka izleyin" derim... 


Tabloid Junkie (Türkçe Altyazılı) - 
Michael Jackson 


Tabloid Junkie (Türkçe Altyazılı) - Michael Jackson 


Daha fazlası için: htip/Awww.mjturkiye comwforum/ 


VİDEO 

1: https://Www.youtube.com/watch?v—-MhjXwSOAjMc&feature—youtu.be %20 % E2 %80 % A6 

Aslında şarkının sadece başındaki sözleri bile her şeyi ne kadar özetler tarzda değil mi? 


İzlemeye üşenen arkadaşlarımız varsa kısaca sözlerini de yazalım; Spekülasyon yap nefret ettiğin kişiyi çökertmek için 

Elden ele dolaştır zapt ettiğin yalanı 

Süikast hazırla ve önemli kısımları çıkar ve boz 

Takipçi medya 

Sırada kim var dirilteceğin 


Kennedy CIA” i ifşa etti 


Bu hakkında yapılan karalama kampanyalarını yapanlara "Asıl sahibin kim biliyorum!" 
mesajı verdiği şarkılarından biri... 


Peki bu savaş nasıl başladı? 

Bu savaş aslında insanların "var oluş" gününden beri vardı. Habil ile Kabilin hikayesinden beri hep "İyiler ve Kötüler" arasında mevcut olan bir savaştı. Tabi bizim konumuz günümüze yakın bir tarihte yaşandığından konuya geri dönelim. 

MJ (Michael Jackson) haksızlığa dayanamadığı günlerden birinde bir şarkı yaptı. 


"They Dont Care About Us" - Bizim için endişelenmiyorlar!- 


Belki de zevkle dans ederek söylediği ve hiç bir sözünü anlamadığımız bu şarkı aslında tam 


olarak bir HAYKIRIŞ'tı ... 

Videoyu ekleyen arkadaşın notu: 

"Şarkının asıl sürümündeki bazı ifadeler Jackson'un yahudi karşıtı olduğunun ileri sürülmesine yol açtı, fakat Jackson, bu şarkıda genel olarak ırkçılığı ve ırk bazlı nefreti kınamaya çalıştığını ifade ettiğini söylediyse de üzerindeki baskılar azalmadı, bunun üzerine albümü piyasadan çekip sözlerini değiştirdikten sonra yeniden piyasaya sürdü." 

Şimdi kısaca bu video klibi izleyelim (Türkçe alt yazılı)... 


(Not: Şarkının baskıyla değiştirilmemiş halidir!) 


Türkçe altyazı - Michael Jackson - ... 


Michael Jackson - They Dont Care About Us şarkıs 


VİDEO 2: https://Wwww.youtube.com/watch?v-KOXgHWGwSAO 
İzlemeyen arkadaşlar için kısaca sözler... 


Şimdi söyleyin yaşamıma ne oldu? 

Beni seven bir karım ve iki çocuğum var 

Polis zulmünün kurbânıyım ben, yo 

Nefretin kurbânı olmaktan bıktım 

Gururumdan düzüyorsunuz beni 

Of, Tanrı aşkına 

Vahyini yerine getirmek için cennete bakıyorum 
Beni serbest bırakın 


Kel kafa, ölü kafa 

Herkes döndü çılgına 

Öfke nöbeti, spekülâsyon 
Herkes kanıtlanmamış dayatış 
Düâvâda, haberlerde 

Herkes, köpek maması 

Siyah adam, şantaj 
Kardeşinizi hapse tıkın! 


Tam 3:44 dakika da videoyu durdurup bakın! O meşhur elle yapılan, "bazılarının simgesi olduğu düşünülen" üçgen işaretini neresinde yaptığına ! 


İşte MJ ile "Gizli Güçler" arasında savaş burada fiile döküldü. 


MTV müzik ödüllerinde ilk olarak 1984 yılında "Thriller" albümüne "ayrımcılık" yaptığı gerekçesiyle ödül verilmemişti. MJ MTV müzik ödüllerinde sahneye çıktığı anda yayın kesilip reklama gidildi. 


Daha sonra da "They Dont Care About Us" şarkısına "Irkçılık" gerekçesi ile ödül verilmeyerek savaş zirveye taşındı. MJ'ın anlaşmalı olduğu CBS şirketi, kliplerini yayınlamayan MTV kanalına adeta "Ultimatom" vererek "Kliplerin yayınlanaması halinde tüm CBS sanatçılarının MTV kanalına klip vermeyeceğini" açıkladı. Bunun üzerine MTV kanalı geri adım atmak zorunda kaldı. 


Thriller klibi 500 bin dolarlık bütçesi ile zamanın en pahalı klibiydi. Bu bütçe MJ'nın ticari zekası ile elde edildi. Bu zekayı tehlike olarak gören "Gizli Güçler" Bir anda MJ'nın haklarına sahip olan CBS şirketini, "Sony Müzik" aracılığı ile satın aldı. Sözleşmesi CBS şirketine ait olan MJ Sony müzik şirketinin sanatçısı olmak zorunda kaldı. Tabi haklarını kaybetmek istemeyen MJ "MÜTHİŞ TİCARİ ZEKASI" ile Sony ve Atv müzik şirketi birleşirken Sony Müzik yapım şirketinin yarısını GİZLİ GÜÇLERDEN KOPARARAK ŞİRKETİN PATRONU OLDU! 

Artık şirketin hisselerinin yüzde 50 si MJ'nındı. 


İŞTE MİCHAEL JACKSON 'IN 50 MİLYAR DOLARLIK SONY MÜZİĞE AİT HİSSESİ 
VE SAHİBİ OLDUĞU TELİF HAKLARI ! 


www.youtube.com 
Michael Jackson'ın 50 milyar dolari listesi Daha fazia: 


VİDEO 

3: https://www.youtube.com/watch?v—-hOABdOf4dRg&feature—youtu.be %20 % E2 %80 % A6 

Müzik şirketi ile ilgili de kendi ağzından bire bir söyledikleri ise şöyle; 


Michael Jackson Sony Konuşması .. 


Michael Jackson'ın Sony müziği yerden yere vurduğ 


* 


VİDEO 4: https://www.youtube.com/watch?v—RH34x2g7WJE 
Ve Sony müzik şirketini almasının ardından büyük hezimet yaşayan düşmanları ardı arkası 


kesilmeyen iftiralar silsilesine başladılar. 
Bu iftiralardan bazıları, 

"Çocuk Tacizciliği" 

"Cinsel Tercihi Kendi Cinsleri İle..." 


"KENDİNİ BEYAZLAMAK İÇİN AMELİYAT OLUYOR" /Mj beyazlama hastalığına(Vitiligo) yakalanmış biridir. Merak edenler hastalığını araştırabilir. | 


İftiralar çok başka boyut aldı ve bu iddialar saçma Hollywod filmlerinde bile karalama kampanyasına dönüştü. 


İlerleyen süreçte iş Michael Jackson'ın tutuklanmasına kadar geldi. 
Ve takvim yaprakları 2003 yılını gösterdiğinde gündeme düşen haberin bir kısmı şöyleydi: 


"Ünlü pop yıldızı Michael Jackson hakkında cinsel taciz suçlamasıyla ilgili tutuklama kararı çıkartıldı. Amerikan televizyon kanallarının haberinde, tutuklama kararının California mahkemesi tarafından alındığı belirtildi. Michael Jackson'ın avukatlarından Brian Oxfam, ABC televizyonuna yaptığı açıklamada, bu karara şaşırdıklarını belirterek, "Tüm aile bu karar dolayısıyla şok içinde. Kendisine yöneltilen iddialar hakkında henüz hiçbir bilgimiz yok" dedi." 


2003 yılının kasım ayında kefaletle serbest bırakılan Dünya Starı için dehşet verici o günler 
aralıksız saldırılarla sürdü. 


Bakın bize "DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI'ndan dem vuran ABD bu starı nasıl bir rezalete mahkum etti. 


Kendi ağzından sözleri: 


Michael Jackson taciz iddialarına c.. 


Michael Jackson - Itiralar Uzerine Konuşması (Türkç 


VİDEO 5: https://Www.youtube.com/watch?v-gYg4kug-an4 
Bir dünya starı çıplak şekilde muayene edilirken tüm mahrem yerleri kayda alınıyor ve fotoğraflanıyor! 


Bakın bu uygulama Türkiye'de olsaydı ABD bize neler derdi,hangi ahlaktan bahsederdi 


düşünün. 


Tüm bu olanları bir dünya starı çıkıp kayda alıyor ve hiç bir kuruluş bu konuyu gündeme getirmiyor ve buna karşılık tüm kuruluşlar hakkında uydurulan iddialara yer veriyorlar. 


Peki o verdiği savaşta yıldı mı? 

Şuraya "KOSKOCAMAN" bir "HAYIR" yazalım... 

O savaşını bir adım daha ileri taşıyarak şu şarkıyı yaptı: 
Michael Jackson'ın İlluminati'ye 


bolca geçirdiği şarkısı 


Michael Jackson'ın ituminatı'ye bolca geçird ğ Şarkısı 


kez kesinlikle A geimeyedöği 


VİDEO 6: https://Wwww.youtube.com/watch?v-ge mMuWJ2FO 
Ve açık açık kendisine meydan okuyan "Gizli güçler"e , "OLTANIZA GELMEYECEĞİM"dedi. 


Tarih 14.06.2005: 

MJ TÜM SUÇLAMALARDAN JÜRİ KARARI İLE BERAAT ETTİ! 

O gün geçen haber ise şöyleydi: 

"İki yıl önce eğlendirmek için malikanesine aldığı 12 yaşındaki kanser hastası bir çocuğa cinsel tacizde bulunmak suçuyla yargılanan ve hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istenen ünlü pop yıldızı Michael Jackson, tüm suçlamalardan beraat etti. 31 Ocak'tan bu yana California'nın Santa Maria kentinde görülen ve tüm dünyada yakından takip edilen duruşmada sekizi kadın, dördü erkek 12 jüri üyesi, 46 yaşındaki Jackson'u çocuk tacizi, müstehcen davranışlarda bulunmak, alkol kullandırma, çocuklara içki içirme, zorla alıkoyma, tehdit, komplo gibi 10 ayrı suçlamanın tümünden suçsuz buldu." 


İşte bir insan göz göre göre böyle karalandı! 


Beraat etmiş olmasına rağmen, KARALAMA HABERLERİNİ SIKÇA YAPTIRAN EKİP ARTIK AMACINA KISMEN DE OLSA ULAŞMIŞTI. 


"Bir şeyi sürekli basında tekrar ederseniz, herkes bunun olduğuna inanır." 


2009 yılında ise öldüğü söylendi. 


Kimisi öldürüldüğünü iddia etti. 

Kimi ise hala yaşadığını düşünüyor. 

2013 yılında vefatının 3 yıl sonrasına bir klip sundular piyasaya. 
Şarkı adı: Slave To The Rhythm (Ritmin kölesi) 

Klip Konsept : PİRAMİTLER İÇİNDE ! 

Akılları sıra mesaj şuydu: "Öldü ama kölemiz" 

3D animasyon ile geri getirdik havasında garip bir klip... 
Şuradan bu klibe göz atabilirsiniz: 


Michael Jackson - Slave To The Rh.. 


Michael Jackson - Slave To The Rhyihm Production 


VİDEO 7: https:/Wwww.youtube.com/watch?v—jDRTghGZ7XU 

Michael, 

Ben onlardan kopardığın yüzde 50 hisse ile hep gurur duyarak yaşayacağım ve bu dehanı hep kendime örnek alacağım. Tarihe not düşülsün diye bunu sana yazar gibi yazıyorum, iyi bir insan olduğuna eminim ve 5 yaşından beri hep çalışmak zorunda bırakıldığın için çocukluğunu yaşayamadığını da biliyorum. Umarım gittiğin yerde yaşamadıklarını yaşıyorsundur. 


Unutmadan; 


"Sence Michael Jackson'a ne oldu?" diye soran okuyanlarımı duyar gibiyim. "XSCAPE" diyorum, bence "XSCAPE" ... (Merak edenler yazının sonundaki videoya bakabilir.) 


Yazıda büyük emekleri olan değerli Ferhat Sucu'ya ve http://mjturkiye.com'a sonsuz teşekkürlerimi sunarım... 


Saygılar.. 


XSCAPE VE SÖZLERİ: 


Xscape (Türkçe Altyazılı) - Michael.. 


çe Altyazılı) - Michael Jackson Daha fa 


VİDEO 8: https://Www.youtube.com/watch?vxwu VwKMzHr50 


NESNELERİN İNTERNETİ IOT TEKNOLOJİSİ NEDİR? 
Hakkı Aslan, 30.08.2017, Sonsuz Ark, Konuk Yazar, Dümenciler Dünyası, Kyberntes, 


"Bu kadar internete bağlı olan bir gelecek ne kadar güvende olacak, o da merakımı yerinden oynatan bir konu..." 


Nesnelerin interneti; çeşitli haberleşme protokolleri sayesinde birbirleri ile haberleşen ve birbirine bağlanarak, bilgi paylaşarak akıllı bir ağ oluşturmuş cihazları temsil ediyor. 


Sadece evimizdeki eşyaları ya da yoldaki trafik ışıklarını değil fabrikalarda üretim yapan makineleri da kapsıyor. Eşyalar düşünüyorlar, karar veriyorlar ve uyguluyorlar. 


Buna bağlı olarak da internet trafiği çılgın bir biçimde artışa geçiyor. 
Tüm nesneler bir "IP" numarası alarak internete bağlanıyor. 2008 yılında internete bağlı nesne 


sayısı yeryüzündeki toplam insan nüfusundan daha fazlaydı ve bu rakamın 2020'de 50 milyar seviyesine çıkması bekleniyor. 


Sigfox, LoRa, Wi-Fi, Bluetooth LE 'yi hücresel veri aktarımını destekleyen Pycom FiPy 


Nesnelerin internetini basitçe örnekleyelim; 
Diyelim ki; 
Yarın sabah 9.00 da önemli bir iş toplantınız var... 


Gece IOT uyumlu elektronik saatinizi sabah 6.45 e kuruyorsunuz. İş toplantınız siz uyuduğunuz sırada saat 9.45'e erteleniyor ve size iş yerinden bir mail geliyor. Bilgisayarınız evinizin IOT merkezi olarak bunu algılıyor, yine IOT teknolojisi ile uyumlu aracınızın sistemine bağlanıp benzin deponuzda kalan benzinin miktarını hesaplıyor. Gideceğiniz güzergaha göre yeterli benzininizin kalmadığını hesaplayıp yolda benzin almanız gerektiğini düşündükten sonra ne kadar süre içinde iş yerinizde olacağınızı çıkarıyor. 


Tabi günlük trafik ortalamasını da göz önünde bulundurarak. 


Elektronik saatinize bir veri gönderiyor. Tüm hesaplamalar sonucunda 7:00'da kalkmanızın 


yeterli olacağını düşünüyor ve saatinizin alarmını 7:00'a siz uyurken erteliyor. 


Beki bu teknoloji bilmeyenler için uçuk bir durum söz konusu olabilir. Fakat bu sistem yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandı. Üstelikte Evdeki (merkez olarak kabul ettiğimiz) bilgisayarınızın donanımlandırılmasına göre 1-10 km arasında wi-fi desteği sağlayarak... Yani o kadar güçlendirilmiş bir internet ağı kurabiliyorsunuz. Wi-fi ağının dışında kaldığınız yerlerdeki yerel internet ile de iletişiminiz kendi merkezinizle devam ediyor. 


Aslında tüm elektronik cihazlarınızın bağlı olduğu bir merkeziniz olabiliyor. 


Hologram.io Küresel Hologram Dash modülü SIM Kartı. 
Biraz daha ileri düşünelim. 


Kendi merkezinizin kurulu olduğu 10 km çapında iletişim kurabileceğiniz bir sistemi oturttunuz, teknoloji ilerledi ve bu 100 hatta 1000 km çapına kadar ulaşabildi... Bu, 10 km çapında kendi baz istasyonunuz hatta mini bir telekominikasyon ağınız olduğu anlamına geliyor. 

Bazı devletler bu sistemi çok ciddi derecede kullanmaya başladı, hatta kendine ait kapalı bir iletişim ağı oluşturmuş durumdalar. Maalesef yine ülke olarak "G" sistemine kafa yorduğumuzdan yine geç kalıp GELECEK'in "G"sini kaçırıyoruz. 


Son cümlemi baz alarak yapılabilecekleri düşünelim... 
10 km çapında basit birkaç telefon programı ve merkez iletişim sistemi kurarak aile içinde 
tamamen ücretsiz sesli, görüntülü mesajlaşma sistemi olan bir iletişim ağı oluşturabilirsiniz. 


Hatta ağınızın kaldırma kapasitesine göre çevrenizi dahil edebilir, onların iletişim ağına da dahil olabilirsiniz. 


Parçacık Elektronu (2G / 3G) hücresel bağlantılı mikro denetleyici kartı. 
Bu da şu anlama çıkar... 


2G,3G, 4.5 G derken tüm cep telefonu iletişim ağını tek elinde tutan firmaların büyük 


yatırımlarının gelecekte olmayacağı... 


Ya da radyo frekansı ile internet ağı sistemini oluşturarak gelecekte telefon kablosunun internetle hiç bir alakasının kalmayacağı ... 


Sadece uydu istasyonları ile tüm dünyanın internete erişebileceği... 
Direksiyonu, gazı, freni olmayan; kendi gidebilen arabalar, trenler otobüsler... 


Uçakları dahil etmiyorum zira çok çok yakın bir zamanda drone sistemleri zaten pilotluk mesleğinin sonunu getireceği çok aşikar... 


Buzdolabınıza attığınız etin ne kadar sürede dondurulması gerektiğini ya da son kullanma tarihinin ne zaman olduğuna karar veren cihazlar... 


Çamaşır makinanızın dolup dolmadığına karar veren akıllı algılama sistemleri... 


Bu kadar internete bağlı olan bir gelecek ne kadar güvende olacak, o da merakımı yerinden oynatan bir konu... 


Unuttuğum ya da gözden kaçırdığım "anlamları" sizler de sadece düşünerek sonuçlandırabilirsiniz... 


1 km çapında bir IOT kartının neler yapabileceğini anlatan malesef ülkemizde bilinmediği 
için ingilizce olan bir video ekliyorum. 


THE INTERNET 


WiPy The Internet of Things 


https://Wwww.youtube.com/watch?v-DEKK3xK, b5A 
Bu da 10 km'lik bir sistem ... 


İyi bakan arkadaşlar mini bir wi-fi baz istasyonu kurulduğunu anlayacaktır. 


ESP32 WiFi Range Testing - 10km using Directional Antenna 


https://Www.youtube.com/watch ?v—yCLb2eltDYyE 

Yazının sonunda sayın Seçkin Deniz'e teşekkür etmek istiyorum. 

Benim gözden kaçırdığım bir sistemin ne boyuta geldiğinin farkına varmamı sağladığı için... 
Bu sistemi de kendi sistemlerim arasına dahil etmek için çabalayacağım... 

Saygılar... 


TEST SONUÇLARIMIZA GÖRE; WANNACRY NEDİR, NASIL ÖNLEM 
ALINMALIDIR? 
Hakkı Aslan, 05.07.2017, Sonsuz Ark, Konuk Yazar, Dümenciler Dünyası, Kyberntes, 


"Unutmayın; önceden alınan önlemler sizi bu virüsten yüzde 90'a kadar koruyabilir." 


Dünyada büyük şirketlere ve otomasyon sahiplerine korku salan bir tür "Hack" yöntemi (tarzı) geliştirildi. Yöntemin adı "Wanna Cry"... 


Dikkat edin "yöntem" diyorum. Çünkü eskiden bilgisayarı kısmen ele geçirmekle her hangi bir gelir elde edemeyen "İnternet korsanları" şu an Wanna Cry yöntemi ile hard diskinizin kısmen belli bölümünü, bazen ise tamamını kilitleyip (şifreleyip) sizden bir ücret talep ediyorlar. 


Bizde bu konuyu merak edip olayı tam anlamıyla incelemek için eski bir bilgisayarımızı hazırlayıp karantinalı bir biçimde bu virüsü bulaştırdık. Tepkilerini inceledik ve "Nasıl korunabilir?" Bunu araştırdık. 


Adım adım gidelim. 


l. Virüsün bulaşma şekli: E-mail ile gelen dosyalar arasına gizlenerek ya da taşınabilir bir diskte bulunan ön yüklemeli programlar vasıtası ile bulaşıyor. 


2. Virüsün bulaştıktan sonraki yayılma süresi: Bilgisayarınızın hızına göre 
değişen durum söz konusu... Bizde 2 dakikayı buldu bazen 30 saniye bazen ise 5 
dakika arası. 


3. Virüsün yayıldıktan sonraki ilk tepkisi: Bir ekran karşınıza çıkıyor, arka plan resminiz gidiyor ve siyah bir ekran geliyor. Ve şöyle bir uyarı veriyor ; 


Tüm Dosyalarınız Şifrelendi ! 


Dosyalarınızın Şifresini Açtırmak İstiyorsanız Aşağıdaki Yazılı Koda 300 Dolar Değerinde Bıtcoın Gönderin. 


bitcoin 
MED MERE 


LO gra iiyli yeri tip AKSA ri Sile ıı 


E 


Tabi biz kontrollü olarak bulaştırdığımız için böyle bir ücret ödemek zorunda kalmadık. 
Çünkü bilgisayarımızın sistemini bir usb'de oluşturduk. Virüsü temizleyememe durumumuzda diske biçimlendirme yapıp kurtarmak için... 


Test sonuçlarımıza göre Wanna Cry ın bazı özellikleri; 


1. Virüs ağ üzerinden diğer bilgisayarlarınızla iletişim kurabiliyor. 
2. Virüs hızla yayılıyor ve tüm önemli dosyalarınızı kilitliyor. 
3. Kodlaması tamamen sayısal şifreleme sistemi ile şifrelenmiş üst düzey 


programlama bile bilseniz tam sistemine ulaşamayabilirsiniz. 

4. Dosyalarınıza 20 haneden başlayan ve dahada uzayabilen bir şifre koyuyor. (Kendi Decoder programı olmadan çözülmesi zor) 

5. Uzak erişim ile yazılımcısına ulaşıyor. (Bu kısım çok önemli, özel dosyalarınızın kopyası uzak erişimci tarafından arşivleniyor olabilir) 

6. Fidyeyi yatıranların ise şifreli dosyaları açılıyormuş genel olarak böyle bir iddia mevcut. (Bence hiç sevinmesinler çünkü biçimlendirme yöntemi ile bile silinmediğine bir şekilde kendini kopyalayıp gizlendiğine şahit olduk) 

7. Biz bir kaç kopya dosya oluşturduk ve bunların önemli dosya olduğunu varsaydık. Dosyalarımızı kurtarmakta başarılı olduk. Bilgisayarın güvenli modda açılması ile yarım saati bulan işlemler sayesinde önemli dosyalarımız olarak düşündüğümüz dosyayı kurtarmayı başarabildik. Ama şunu ekleyelim sistemi virüsten kurtaramadık. Yani var olan kurulu işletim sisteminin çöküşüne engel olamadık. 


Biraz üstte virüsün sahibi ile iletişim kurduğunu aktarmıştım. 

Peki şimdi soruyorsunuzdur iletişim kuruyorsa sahibi bulunamaz m1? 

Evet, bu konuyu şimdi biraz daha açalım. 

Virüs "Deep Web" üzerinden iletişim kuruyor sahibi ile... 

Yani siz farkında olmadan "deep web-derin internet" ile iletişim kurabilen internet tarayıcısı olan "Thor browser"u bilgisayarınıza indirip kendi içine yüklenen yönergeler ile sizi yazılımcısına para aktarmanız için yönlendiriyor. 

Bundan sonrası çok önemli... 


Zira istediği zaman istediğini derin internette bulup çıkaran derin istihbarat sahibi ülkeler isterse tahminimce bu şahıslara ulaşabilir. Ama yine yukarıda dediğimiz gibi virüsün enteresan bir özelliği var! 

Hard Diskinizdeki Dosyaların Kopyasını Upload Edebiliyor. Yani Bilgilerinizi Aktarıyor. 

Neden bulmazlar? 

Belki anlayan anlamıştır. Belki de gerçekten bulamıyorlardır deyip gülelim... 

Neyse, şimdi ülkemizdeki şirketlerimizi ve kurumlarımızı önlemler konusunda uyaralım... 


1. MUTLAKA ÖNEMLİ BİLGİSAY ARLARINZI İNTERNET YERİNE 
KAPALI AĞA BAĞLAYIN! 

2. ÖNEMLİ BİLGİLERİNİZİ AĞA KAPALI HARİCİ DİSKLERDE TUTUN! 
> OTOMASYON İÇİN KULLANDIĞINIZ SİSTEMLERİ 

İNTERNETTEN UZAK TUTUN! 

4. PERSONELİN PC'LERE DIŞARIDAN HARİCİ DİSK TAKMASINA 
ENGEL OLUN! 


5. MÜMKÜN OLDUĞUNCA GÜVENMEDİĞİNİZ VEYA TANIMADIĞINIZ 
BİR YERDEN GELEN MAİLİ BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEYİN! 


6. SÜREKLİ KULLANILAN ÖNEMLİ BİLGİSAY ARLARINIZIN YEDEK 
DİSKLERİNİ TUTUN, HATTA BİR ADET İNTERNETE BAĞLI OLMAYAN 
YEDEK BİR BİLGİSAYARINIZ OLSUN. BÖYLELİKLE HİÇ BİR İŞİNİZ 
AKSAMADAN VİRÜS BULAŞAN SİSTEM DÜZELENE KADAR DEVAM 
EDEBİLİRSİNİZ . 


Unutmayın; önceden alınan önlemler sizi bu virüsten yüzde 90'a kadar koruyabilir. 


Saygılar 


SANAYİ 4.0 DEVRİMİ; 3D YAZICILAR 
Hakkı Aslan, 15.06.2017, Sonsuz Ark, Konuk Yazar, Dümenciler Dünyası, Kybernétes, 


"Dev hantallaşmış yapılar yerine mini bir yazıcı ile tüm sanayi siteleri arka odanızda olabilir." Yeni nesil bir sanayi devrimi geliyor sessizce... 


Belki de artık evlerde herkesin sanayi sitesi olacak ve artık her ilde bulunan büyük sanayi siteleri 2 metrekarelik bir alana sığacak... 

Bu devrimin adı 3D (3 boyutlu) yazıcılar. 

Peki nedir bu 3D yazıcılar? 

Üç boyutlu yazıcı teknolojisi, birçok farklı malzemeyi kullanarak üç boyut modeli katmanlarına ayırıp, tasarlanan modeli gerçek bir ürün olarak ortaya çıkarır. Üç boyutlu bilgisayar çizimleriyle ya da internetten indirilen 3D yazıcı programlarla çıktı almak mümkün. Yani tasarladığınız, düşlediğiniz herhangi bir ürüne 3D yazıcı sayesinde dakikalar içinde ulaşabiliyorsunuz. 


Önce 3 boyutlu objenizi çiziyorsunuz, renklendiriyorsunuz, yazdır, diyorsunuz ve aracınızın kaportasından tutun da evde kırılan bir civataya kadar her şeyi oluşturabiliyorsunuz. 


Evet; bilmeyenler için aslında bu kadar şaşırtıcı... 
Peki 3D yazıcıların kullanım alanları neler? (Lütfen videoyu izleyiniz) 


Uçak, otomobil, yedek parça, ayakkabı, bisiklet, oyuncak, robot, heykel, takı, aksesuar, saksı, el aletleri, müzik aletleri, sandalye, koltuk, bardak, çatal, kaşık, tıbbi malzeme, kimyasal madde, ilaç, takma diş, tıbbi protez hatta silah gibi aklınıza gelebilecek her türden, çeşit çeşit ürüne ek olarak, çok yakın gelecekte insan vücuduna nakledilmek üzere tasarlanan yapay organlar bile üretebilecek (üç boyutlu (3D) yazıcılar aslında 1980'lerden beri geliştirilerek kullanılmaktadır). 


Bazı klasik otomobillerin piyasada zor bulunan yedek parçaları, bazı uçak parçaları da üretilebilecek. Audi'nin bir kısım otomobil parçaları 3D yazıcılar ile üretilmeye başlandı. 


En dikkat çekici örneklerden biri ABD'li bir araştırmacının geçen yıl bir hastadan aldığı dokuları işleyip 6 saat içinde 3D yazıcıdan böbrek çıkarmayı başarması. 


Örnek başka haber:" Tıpta bir ilk daha: 3-D Yazıcı ile üretilen karaciğer nakli yapılmaya başlandı" 


"Organ nakilleri alanında çok önemli bir eşik daha geçildi. Bilim insanları tarafından geliştirilen yeni nesil 3-D Yazıcılar sayesinde, üretilen organların kopya modeller ile ameliyat öncesi planlanabilecek. Yeni nesil teknoloji ile 3-D Yazıcılarla üretilen karaciğerin hastalara nakli yapılmaya başlandı. Tıbbi cihaz modellemesi konusunda Dünya'nın en önde gelen sağlık kuruluşlarından biri olan Cleveland Clinic; arge çalışmalarında “hızlı prototip üretme teknolojisi'ni kullanmaya başladı. Karaciğer naklinde devrimsel bir gelişme olan 3-D yazıcılar hakkında bilgi verilen kurum şu saptamalarda bulundu: 


“Bunu, evlerimizde bulunan mürekkep püskürtmeli yazıcılara bir boyut daha — yani yükseklik — eklenmiş gibi düşünebilirsiniz. Tıpkı bir mürekkep püskürtmeli yazıcının kağıt üstüne mürekkep basmasına benzer şekilde, biraz reçine basmakta ve biraz da kablo ekliyoruz. 
Uçtan püskürtüldüğü sırada bu reçine sıvı halde ama UV lambası onun doğru konumda sabitlenmesini sağlıyor. Böylelikle bir katmanı oluşturuyoruz sonrasında platformu bir kat aşağıda sabitliyor ve bunun üzerine bir katman daha ekliyoruz. Esasında hız, bu makinelerin avantajlarından birisi, yazıcı, bu parçayı yaklaşık 3 saatte inşa ediyor.” 


"Cleveland Clinic kurumunun hasta bakımı seviyesini arttırmasına yardım ettiği gibi, aynı zamanda tıbbi eğitim ve araştırma konusunda ilerlemesini sağlıyor. 3 boyutlu baskının geleceği gözler önüne serilirken, bu tekniğin potansiyelinden tam olarak yararlanmayı amaçlıyoruz. Bu potansiyeli oluşturan konu başlıklarından bazılarıysa şöyle sıralanabilir: 


Tıp öğrencilerine yönelik anatomi eğitimini kişiselleştirerek, potansiyel olarak kadavra ihtiyacını ortadan kaldırmak, Robotik sistemleri “eğitmek” için 3 boyutlu modelleri kullanarak otomatik cerrahi tekniğini geliştirmek, Canlı dokuyla biyo-baskı gerçekleştirme suretiyle replasman organlar ve vücut parçaları üretmek" 


Düşünseniz ya arabanızla ufak bir kaza yapıyorsunuz, eve gelip yeni tamponunuzu evinizde üretip tekrar takıyorsunuz... Ya da evinizde ürettiğiniz ilginç objeleri web siteniz aracılığıyla tüm dünyaya satıyorsunuz. 


Sadece hayal kuracaksınız ve biraz bilgi, tüm yeteneği yazıcınıza bırakacaksınız. 
Aslında bu işin esas meselesi bizim ne kadar istekli olduğumuz. 


Ülke olarak bu yeni sanayi devrimine her birey kendini hazırlamalı. Çünkü her evde bir 3D yazıcı olabilmesi için ilk başta bizlerin profesyonele yakın çizimleri yapabiliyor olmamız gerek. Eğer biz kendimizi bu devrime hazırlayabilirsek evlerimizden bile dünyaya ihracat yapabilme şansımız olabilir. Devletten beklemekten çok bizim bu devrime ulaşmamız gerekli... 


Dev hantallaşmış yapılar yerine mini bir yazıcı ile tüm sanayi siteleri arka odanızda olabilir. 


WANNACRY FİDYECİLERİ YA DA TÜRKİYE SİBER SALDIRILARA KARŞI NE 
YAPABİLİR? 


Hakkı Aslan, 15.05.2017, Sonsuz Ark, Konuk Yazar, Dümenciler Dünyası, Kybern&tes, 


Dümenciler Dünyası, Tanımı Değişen Güvenlik ve Siber Saldırılar.Son üç günde dünya çapında yüz binden fazla bilgisayarı ele geçiren WannaCry adlı fidye yazılımın sistemleri kilitlemesi bir siber savaş başlangıcı mı? Hayır, Siber savaş daha başlamadı, ama bu saldırı emarelerinden biri; tıpkı 21.10.2016 tarihinde yaşanan DDos saldırıları ile ABD'nin dev şirketlerinin 'server'larının birer ikişer çökmesi gibi. 


DDos saldırıları ile 'server'ların çökmesini 'Dev Server'ları Kim Kapattı? başlıklı çalışmamda analiz etmiştim. Birileri yine siber savaş maskesi altında bilgi topluyor, oysa siber savaş başladığında ilk başta bankaları çökertirler. 

Buyurun aldığım bu ekran görüntüsü de kanıtım; ortada bir savaş yok sadece siber savaş varmış gibi kapatılıp sızdırma yapıyorlar, topluma da algı basıyorlar, saldırı rakamları normalin bile altında. 


*** Türkiye'nin pozisyonu nedir, siber saldırılara karşı ne yapabilir? 


Hâlâ milli bir 'server'ımız yok. Bakın altını çiziyorum; Türkiye bilgisayarda dışa bağımlı, kapalı bir internet ağı yok; yani binlerce siber ekip de kursak içeride, -Türkiye içinde- 


kullanabileceğimiz milli bir internet ağımız olmadıkça GÜVENDE DEĞİLİZ! 


Milli bir 'Server'ımız olmadığı gibi üstüne ikinci hatayı yaptık o da neydi biliyor musunuz? 
Çipli Kimlik. Şu an her bireyimizin dijital ortama kaydı giriliyor hem de parmak izleriyle birlikte. 


Silahlı kuvvetlerin içine dijital ekonomiden anlayan bir tabur veya bir kol veya bir bölük yapmalıydık; bunların işi 'cash para ekonomisi' değil dijital ortamda dönen ekonomik parayı yani aslında hiç olmayan parayı izlemek, takip etmek, hatta yurt dışına çıkışının kaydını almak olmalıydı. 


Ve üçüncü hatamız; kesinlikle bir ağa bağlı olmayan kapalı devre hava savunma sistemini yapmalıydık; bakın altını çiziyorum KAPALI; internetle hiç bir alakası olmayan, hatta bilgisayara bile sonradan ek olarak bağlanabilen bir sistem. 


Çünkü milli ağımız olmadıkça internetin fişi onlarda; ne yaparsak yapalım bir kapı bulacaklar, hiç bir şey yapamasalar bugün internetin Türkiye'ye gelen ucunu kesseler bankalar iptal olur, çünkü yedek sistemlerimiz yok. 

O halde hemen bugün yapmamız gerekenler; 


l. Kesinlikle yerli bir ağ; tüm evlere ve iş yerlerine bile ulaşabilecek yerli kapalı internet ağı, 
2. Yüzde yüz olmasa da yüzde 70 yerli işletim sistemi; widows ve linuxtan kurtulmamız şart. 
3. Yerli milli bir sosyal ağ; ek olarak yüzde yüz yerli çalışan twiter veya sosyal medya timi genlere ulaşmanın tek yolu 
Vestel kesinlikle burada plaketleri çizilmiş ve burada yazılımları oluşturulmuş anakart, ekran kartı ve bios entegresi üretmeli; işlemciyi geçtim, hadi onu onlardan (Dünya) alalım, ama bunları Çin'den değil bizzat burada yapmamız gerek. Çipleri, dirençleri, malzemeleri yine Çin'den alalım, ama üretimi az da olsa burada yapmamız gerekli; tabi yerli işletim sistemimizi bunlara uyarlayarak. 


Siber saldırıları yapanlar net bir şekilde ortada; bu 'server'ların sahipleri. 


Üç yerde ana server var; İngiltere, ABD ve Suudi Arabistan. Bu üçünün sahibi kimse o yapıyor saldırıları. 


Diyelim ki server sizin, düşünün, bu dev server sizin ve saldırı alıyorsunuz, bu saldırı sizden habersiz olsa en kötü refleks olarak gider düğmeye basar kapatırsınız değil mi? Madem saldırı var, İngiltere'de tüm sağlık sistemi kilitleniyor, Almanya'da tren bileti alamıyor yolcular ve birileri bitcoin ile fidye istiyor sisteme erişim izni vermek için, neden düğmesine basıp kendi server'ınızı kapatmıyorsunuz? 


Rusya kapalı sistem; saldırıları yansıttığım ekran görüntüsünde tek bir kırmızı nokta var mı? 


Rusya'nın kendine ait ağı var; eminim, işte bu yüzden bu haritada serveri görünmüyor, onların ağına bağlı değiller, evet kullanıyorlar ama şarteli indirdiklerinde içeride ağları çalışmaya devam ediyor. 


BBC'ye konuşan MalwareTech rumuzlu 22 yaşındaki araştırmacı, işinden bir hafta izin aldığını fakat fidye yazılımını duyduktan sonra bilgisayar başına geçip bu yazılımı incelemeye karar verdiğini anlattı. Son üç günde dünya çapında yüz binden fazla bilgisayarı ele geçiren WannaCry adlı fidye yazılımın yayılmasını "şans eseri" engellemeyi başardığını söyledi. 


Evet; server sahipleri sistem yeterince korku salınca kapatmışlar, tesadüfen bulunmuş güya, ama ne diye bahane uyduruyorlar 300 bin pc'de geri döndürülemez sorun olmuş olabilir bunlara ne yaptıkları belli değil, "Aaa sonra tesadüfen gördük kapadık" diyorlar. 


Peki, hasar tesbiti nedir? 


Diyelim ki ulaşım sistemleri, bankalar ve devlet kurumları zarar görmüş gibi duruyor, peki her şey bununla mı sınırlı? 


Bir de madalyonun öteki yüzü var; içeride trojan bıraktılar mı, yani tekrar girebilecekleri bir kapı var mı yada içeride bilgi ileten bir trojan var mı, varsa bu ne kadar zarar verir? 


Bunlar hep zaman meselesi, hasarın tümü zamanla ortaya çıkacaktır. Basitleştireyim; 


Grip olduğumuzda kırgınlık oluyor üstümüzde, ama zamanla gribin etkisi daha ağırlaşıyor; burun akıntısı, öksürme, ateş, vs gibi. Yani hasar tespiti nedir zaman gösterir, daha ağırları da gelebilir arkasından, eğer içeride kalmaları için bir kapı bıraktılarsa. 


Araştırmacı Troy Hunt "Bu versiyon daha fazla yayılmayacak ama kesinlikle bunu taklit eden başka yazılımlar olacaktır" diyor; MalwareTech ise "Bu yazılımı durdurmayı başardık ama kesinlikle yeni bir yazılım gelecek ve bizler onu durduramayacağız" diyor: aslında tehdit ediyorlar, sonraki adımı haber veriyorlar.. 


Siber Saldırıların ne olduğunu anlatmak için o dünyayı iyi bilmek gerekiyor. Dümencilerin Dünyası bu dünya; canlı ve cansız tüm karmaşık sistemlerin denetlenmesi ve yönetilmesini sağlamaya çalışanların dünyası. 


Anlatayım kısaca bu dünyayı... 
Deep Web'te 9 bölümden bahsedilir; efsane gibi bunlar aslında her biri kapalı birer ağdır ve 


bir noktadan sonra bunlara ulaşılmaz denir. Evet ulaşılmaz internete, fişi takılı değil amiyane tabirle. 


Seviye 0 (Common Web): 
Günlük kullandığımız interneti oluşturan katmandır. Komega / THT 
Seviye 1 (Surface Web): 


Yüzey İnternet. Ulaşmak için arama motorları üzerinden basit bazı sorgular yapmanız gereken internet. Güvenlik kameraları sunucuları, Access veritabanları buna örnek gösterilebilir. Temp mail hizmetleri, dns sorgulama hizmetleri türü hizmetlerin verildiği sitelerde bu seviyede hizmet verir. 


Seviye 2 (Bergie Web): 


Yalnız İnternet. Bu seviyede arama motorlarının arama sonuçlarını kitlediği siteler, FTP serverlar, indexlenmeyen adult filmler bulunmaktadır. Ulaşmak için arama motorlarında detaylı sorgular yapmanız gerekebilir. Bu seviyeye giren pek çok site arama sonuçlarında en son sayfalara atılır. Bu seviye normal yollarla ulaşabileceğiniz son seviyedir 


---- Bundan sonraki katmanlara ulaşım için proxy kullanımını gerektirir. ---- Seviye 3 (Deep Web): 


Başlangıç Deep Web Seviyesi. İkiye ayrılır. Komega / THT 


1. Proxy Seviyesi: .onion sitelerin bulunmadığı fakat illegal olan her tür sitenin bulunduğu seviyedir. Arama motorları tarafından çoğu kez indekslenmezler. Pek çoğu sunucu kullanır. 
İçlerinde PHP kodlama sitelerde bulunur. 


Bu seviyede bulunanlara örnek vermek gerekirse: İllegal araştırma sonuçları, hafif düzeyde illegal adult filmler, hacker grupları, virüsler, script kiddieler, ünlülerin skandalları, VIP dedikodular, bilgisayar güvenliği ile alakalı konular, suikast videoları vb. Bu içerikler genelde illegal forum tarzı sitelerde barınır. 


---- Bundan sonraki katmanlara ulaşım için tor kullanımını gerektirir. ---- 
2. TOR Seviyesi: .onion sitelerin işin içine girdiği seviyedir. Sitelerin geneli kişisel sunuculardadır. 


Bu seviyede bulunanlara örnek vermek gerekirse: ELIZA dataları, hacklenen sunucuların bilgileri, data tüccarları, gizli devlet belgeleri, wikileaks belgeleri, devlet sırrı satan casuslar, terör örgütleri, bomba ve silah eğitimleri, federal bilgiler, istihbarat sırları, illegal bilimsel araştırmalar, bilim adamları, shell network, assembly programcıları, gerçek hackerlar, microsoft gizli ağ bilgileri, güvenlik ve data analistleri vb. Bu içerikler genelde html kodlama sitelerde ve kişisel sunucularda barınır. Sunucu sahipleri, sunucularını korumak için her şeyi yapabilirler. 


Seviye 4 (Charter Web): 


Ayrıcalıklı Deep Web Seviyesi. Bu seviyeye ulaşmanız kolay değildir fakat ulaşabilirseniz size getirisi de ufak şeyler olmayacaktır. İkiye ayrılır. 


1. TOR Seviyesi: Sadece Tor browser kullanılarak ek bir şey yapılmadan ulaşılabilen seviyedir. 


Bu seviyede bulunanlar; gizli şirket ve piyasa bilgileri, önceden belirlenmiş milyonluk bahis sonuçları, milyar dolarlık satışlar, dünyaca ünlü silah kaçakçıları, tank — füze- savunma sistemi satışları, yasaklanmış filmler — videolar — kitaplar — müzikler, üst düzey görevlerde bulunan devlet casusları, önemli ses kayıtları, paralı askerler, paralı ordular, paralı özel timler, kara kutular, aşırı illegal ve yasaklanmış adult içerikler, devlet görevlilerinin seks kasetleri, detaylı gizli wiki ansiklopedileri, insan ticareti, uyuşturucu ticareti, yasaklanan kimyasalların ve ilaçların ticareti, kan bankalarından kaçırılan kanların ticareti, çocuk *****ları, yamyamların — vampirlerin öldürmek için insan arayışları, illegal deneyler için insan denek aranması, sniperlar, mafyalar, pedofoliler gibi şeyler bulunmaktadır. Bu seviyenin geneli .onion sitelerden oluşur. Tehlikeli seviyelerdendir. 


---- Bundan sonrası için kapalı erişim gerekir. ---- 


2. Özel Erişim Seviyesi: Kesinlikle kontrol edilemeyen seviyedir. Şu ana kadar ulaşılabilmiş en tehlikeli seviyedir. Ulaşmanız için tor browserlar yetersiz kalır. “Closed Shell System” adı verilen özel bir ulaşma yöntemi vardır. 


Bu seviyede bulunan şeylere örnek vermek istersek: Yapay zekalı ölüm makineleri, yapay zeka işlemcileri, GGGEÇP işlemcileri, Tesla'nın planları, kristalize güç kontrolörleri, hava durumunu değiştirebilen cihazlar, gizli HAARP projeleri, Atlantis'in yeri ve hakkındaki gizli araştırmalar hatta Atlantis'in bulunduğu yerin detaylı konumları, özel üretim motorların planları, Tanrı'nın olduğunu kabul etmeyenler ve ispatları, masonlar, illuminati, gizli algoritmalar ve hesaplamalar, global terör ağı, global cinayet ağı, global uyuşturucu ağı, global insan ticareti ağı, süper bilgisayarlar ve yapay zekalar vb vb. 


Bu kategorinin genelini bilimadamları oluşturur. Sitelerin tamamı kişisel sunucular yada özel üretim gizli sunucular üzerindedir. Bu seviyede uygulanıldığında dünyayı değiştirecek ispatlanmış deneyler bulunur. Ulaşmak için normal bilgisayarlar ve internet ağları yetersiz kalabilir. 


Şu ana kadar anlatılan seviyeler Deep Web'in *080'lik kısmını oluşturmaktadır. Geriye kalan %20 nedir peki? 


---- Buradan sonrası için Kuantum teknolojisi ile çalışan cihazlar ve internet gerekir. ---- 


Seviye 5 (Marianas Web): 


Bu seviye hakkında fazla bilgimiz yoktur. Çünkü daha ulaşılamamıştır. Bu seviyeye ulaşmak için şu an kullandığımız teknoloji yetersizdir. Kuantum teknolojisi ile çalışan bilgisayarlara ve internete ihtiyacımız vardır. Bilinen en tehlikeli seviyelerdendir. Adını dünyanın en derin çukuru olan Mariana Çukuru'ndan alır. Seviyenin sınırları belirsizdir fakat sonu vardır. 
İçerisinde bulunacak sitelerin dünyayı değiştirebileceği bilinmektedir. 


Bu seviye için “Eğer olurda birgün ulaşılırsa o gün internetteki savaş bitecektir” denilmiştir. 
Yüksek teknolojiye sahip AR-GE laboratuvarlarında bulunan pek çok bilim adamının bu seviyeye ulaştığı ve bilgi paylaşımı yaptığı söylenir. Burada bulunan bilgilerin tüm canlı yaşamını değiştirebilecek ve dünyaya hakimiyet kurulabilecek güçte olduğu bazı bilim çevrelerince belirtilmiştir. Bazı devletlerin ve hacker gruplarının da bu sistemlere eriştiği söylenir fakat bu konuda bilgi yoktur. Bazı bilim çevrelerinden sızan haberlere göre buradaki bilgilerle tüm dünyadaki nükleer füzeler çalıştırılabilir. İstihbarat örgütlerinin buradaki hackerlara nükleer sistemleri yok etmesi için iş teklif ettikleri iddia edilmektedir. 


Seviye 6: 


Bilinen en tehlikeli seviyedir. Hakkında hiçbir bilgi yoktur. Sınırları belirsiz ve sonu belli değildir. En gelişmiş teknolojiyle bile erişelememiştir. 


Seviye 7 (The Fog/Virus Soup): 


7. seviye savaş bölgesi olarak tabir edilir. Eğer bir gün ulaşılabilinirse herkes kendi için savaşacaktır. Amaç seviye 8'e başka insanların çıkmasını önlemektir. 


Seviye 8 (The Primarch System): 


8. Seviye direkt erişime açık değildir. Ne bir hükümet veya organizasyonun ne de kimsenin tam olarak bilmediği bir Primarch Sistemi tarafından kontrol edilir. Bu sistem ilk olarak 2000'li yıllarda tesadüfen keşfedildi. Sistem tepkisiz ve tüm internete değiştirilemeyen rastgele komutlar göndermektedir. Seviye 8 günümüz bilgisayarların baş edemeyeceği devasa bir işlem gücü olan “level 17 guantum t.r.001 level function lock” kullanır. En son olarak seviye 8 “İnternetin En Son Patronu” olarak geçer. 


Peki Türkiye bu işin neresinde? 


Doksan sene bu ülkeyi 500 bin tane askerle koruyacağımızı sandık, ama Atatürk'ün 1923'ten sonra yaptığının üstüne bir tane şey koymadık! 


Hem global bir ülke olacağız hem de güvenliğimizi sağlayacağız, ama elde silahla güvenlik artık sadece güvenliğin yüzde 25'i... 


Japonlara bakalım; orduları yok, ama Japonya bir dünya devi! Neden? Demek ki sadece silah olmadan da oluyor belki yanlış bir örnek, ama doğru bir tanım. 


Güvenliğin yüzde 25'i geleneksel silah-asker dedik geri kalanını da tanımlayalım; yüzde 75'i ekonomi ve teknoloji olarak 2 eşit paydaş olarak bölünür, işte size yüzde yüz güvenliğin benim için tanımı. 


Bana küçük çocuklara ulaşabilecek, yetişkinlere milli duyguları aşılayacak bir Türkiye oyun şirketi gösterin, ama maalesef yok. Biz elimizdeki nüfusu değerlendiremiyoruz, hatta üstüne onların bize düşmanca saldırdıkları oyunları bebelerimize oynatıyoruz, adamlara buradan istihdam sağlıyoruz haberimiz yok. 


Adamlar Call of Duty diye bir oyun yapmışlar sırf ne için biliyor musunuz? Birleşik devletler ordusuna gönüllü asker almak için. Üstüne bir anket yapmışlar; ABD ordusuna katılan askerlerin yüzde 28'i orduya bu oyun için katıldıklarını, oyunun onları teşvik ettiğini söylemiş (Call of Duty anketini fil box tvnin belgeselinde bu oyunu yapanlardan dinledim.) 


Ve işin enteresan olan kısmına geliyorum; bu oyun için ülke sınırlarımızda yaşayan bizim evlatlarımızın bazıları çıldırıyor o derece hayranlar Call of Duty'ye, farkında mıyız? 


Hatta müslüman coğrafyada da bu oyun için çıldıran çocukları dahil edelim bakın, tehlike ne kadar büyük 


Adamlar ahtapot gibi gelirken biz 100 yıl önceki Çanakkale zaferlerimizden bahsediyoruz. 
Çanakkale'deki dedelerimiz düşmanı durdurmayı başardı, ama biz başarabilecek miyiz? 


Onlar Dijital dünyada rakipsiz durumdalar, ama biz hâlâ yerimizde sayıyoruz, ne yapacağımızı bilmiyoruz. 


DEV SERVER'LARI KİM KAPATTI? 
Hakkı Aslan, 23.10.2016, Sonsuz Ark, Konuk Yazar 


"Bu kadar büyük kapasiteli serverları hatta dünyanın farklı ülkelerinde bile yedekleri bulunan sunucuları kapatmak 3-5 Hacker'in veya grubun maksimum kapasitesi ile bile mümkün görünmüyor." 


21.10.2016 tarihinde bir haber çıktı ortaya: "DDos saldırıları ile ABD'nin dev şirketlerinin serverları birer ikişer çöktü." 

Malum tarihte "Twitter" gibi bir çok sosyal haberleşme siteleri başta olmak üzere bütün büyük siteler, orta çaplı siteler ve ufak çaplı sitelere girenler "SERVER'A ULAŞILAMIYOR" hatası aldılar. 


Peki bu kadar dev Server'ların "Ddos" saldırıları ile çökertilmesi mümkün müydü? 


Yani olayın özetinde soru şu; sıradan birkaç "Hacker" grubu bu devleri böyle isteyince sadece Ddos saldırıları ile çökertebilir mi? 


Eğer bu kadar basit ise, bu olaylar her gün neden "vukü" bulmuyor? 
Gibi birçok soru sıradan bir bilgisayar programcısının bile aklına gelebilir. 


Dikkat edin "Bilgisayar Programcısı" diyorum. Tabi bu işle ilgilenmeyen herhangi birinin aklının ucuna dahi gelmez. 


Gelin ilk önce, "Ddos saldırı" ve "Server" nedir? Basitçe inceleyelim. 


Server = Sunucular (server), herhangi ağ ortamında diğer cihazların veya istemci bilgisayarların çeşitli isteklerine hizmet vermek amacı ile tasarlanmış özel bilgisayarlardır. 
Yani; İnternet geniş bir "Bilgisayar ağı" olarak adlandırılır. Bu ağa bir istek gönderdiğinizde sizi isteğinize yönlendirir. 


Örnek -1: X bir siteye girmek istediğinizde "Adres çubuğu" kısmına o adresi yazıp bir istekte bulunursunuz. Bu geniş ağda yazdığınız sitenin bulunduğu server size yanıt verir ve giriş sağlarsınız. 


Aslında "Örnek - 1" de anlattığımız gibi bu yanıt verme bir Server zaafıdır. Her Server'ın bir kapasitesi vardır. Bir Server'in istek karşılama özelliği (kapasitesi), o sitenin kaç kullanıcıyı aynı anda kabul edebileceğini gösterir. 

Şimdi bu yazdıklarımızla bu açığın "Hacker'lar" tarafından nasıl kullanıldığını anlatalım. 
Server'ı öğrendiğimize göre hemen basitçe "Ddos" saldırı kısmına geçelim. 

DDoS; Server'ların erişilebilirliğini engellemeye yönelik bir saldırı türüdür. Her sistem kurulurken; kullanıcı sayıları, hat kapasitesi, anlık istek sayısı gibi unsurlar için belli değerler 


öngörülür ve bu değerlerin biraz daha üstünde yükü kaldırabilecek şekilde tasarım yapılır. 


DDoS saldırılarında ise, sistemin kaldırabileceği yükün çok üzerinde anlık istek, anlık kullanıcı sayısı ile sistem yorulur ve cevap veremez hale getirilir. Bunun yanında, doğrudan 


sistemin kendisini yormak şeklinde değil, hattı doldurarak yine sistemin erişilebilirliği hedef alınabilir. 


Örnek - 2: Aynı anda bir çok "klon" bilgisayarın veya "Yazılım"ın hedef server'a istek göndermesi ile sistem kapasitenin üstüne ulaşıldığında server yanıtsız hale gelir. Sonuç olarak da server kendini korumaya alıp geçici süre sistemi "Kapatır"... 

Basitçe, bir evde tüm elektrikli aletlerin aynı anda çalıştırılıp sigortanın attırılması gibi ... 
Şimdi gelelim konunun başındaki sorularımıza ve kişisel cevaplarıma ... 

Peki bu (kadar) dev Server'ların "Ddos" saldırıları ile çökertilmesi mümkün müydü? 


Kişisel cevabım: 


Bu kadar büyük serverların özellikle de Twitter gibi milyonlarca kişinin aynı anda online olduğu serverın basit bir Ddos saldırısı ile çökertilmesi öyle kolay değil. 


Özet olarak; sıradan birkaç "Hacker" grubu bu devleri böyle isteyince sadece Ddos saldırıları ile çökertebilir mi? 


Kişisel cevabım: 

Bu kadar büyük kapasiteli serverları hatta dünyanın farklı ülkelerinde bile yedekleri bulunan sunucuları kapatmak 3-5 Hacker'in veya grubun maksimum kapasitesi ile bile mümkün görünmüyor. 

Eğer bu kadar basit ise her gün bu olaylar neden "vukü" bulmuyor? 

Kişisel cevabım : 

Çünkü anlattığım gibi ve sizin de anladığınız gibi bu iş bu kadar basit değil. 

Peki, gelelim esas sorulara: 

Server'ları kim kapattı? 

Server'lar nasıl kapandı? 

Serverlar ne için kapatıldı? 

Serverlar kapatıldığı zaman ne oldu? 


Bu sorulara verebileceğim yanıt olarak şu aklıma geliyor, 


"İnternet Bir Oyunsa, Oyun Kurucu Server'ın Sahibidir." 


"Şeytan ayrıntıda gizlidir." 

Habere bir kere daha göz atalım, "SERVER'IN SAHİPLERİ KİMLER?" 

Haber: "DDos saldırıları ile ABD'nin dev şirketlerinin serverları birer ikişer çöktü." 
Saygılarımla 


ANİMASYON'A GİZLENEN STRATEJİ: NEDİR BU "I PET GOAT"? 
Hakkı Aslan, 20.07.2016, Sonsuz Ark, Konuk Yazar 


"Çok ince detayları da mevcut, bunların da sizlerin daha iyi incelemesiyle ortaya çıkacağına eminim." (Bakınız Sonsuz Ark'ın Notu) 


I Pet Goat nedir? 'I Pet Goat' belki de birçoğumuzun bilmediği, küçük bir azınlığın gördüğü bir animasyon filmidir.; ancak içeriği ise bunun tam tersi... Birçoğumuzun bildiği fakat küçük bir azınlığın bilmediği "Yeni Dünya Düzeni" konusu hakkında detaylı bilgiler içermektedir. 
Bunları kendi üslubu ile anlatmaktadır. 

İzlemeyenler aşağıdan ya da https://Www.youtube.com/watch?v6n xCI-peg0 linkinden ulaşabilir. 

(Not: Video 2012 yılında hazırlanmış, fakat yazımız 2016 tarihinde oluşturuldu. Arada geçen sürede animasyonun "İddia" ettiklerinden gerçekleşmiş olanlar olabilir. Bu da animasyonda anlatılan stratejinin ne kadar ciddiye alınacağını gösterir.) 

Peki bu animasyon neyi anlatıyor? 

Evet tek tek önemli noktaları inceleyelim. 

Girişte hipnoz olmuş bir keçi bizi karşılıyor. Burada dikkat edilmesi gereken nokta keçinin alnından "Barkod'lanmış" olmasıdır. Yani keçi hem hipnoz altında hem de "Fişlenmiş" durumda... 

Ve macera başlıyor ! 


Devam eden sahnede bilinmeyen birinin bilinmeyen elleri! Bu nokta önemli, dolar yüzüğü ve bir kuklaya bağlı ip! 


Para sahibi, birini veya birilerini yönlendiriyor. Acaba kim onlar? 


Neyse, lafı uzatmadan hemen kim olduklarına geçelim, ilk karaktere dikkat edin. Kime benziyor? 


Aslında bulunduğu ortam 11 Eylül'de bulunduğu yer, yani okul... 
Evet ilk karakter "George Bush" 


Bush 11 Eylül olaylarının haberini aldığında (ya da almış gibi yaptığında) bir sınıfta öğrencilerin eğitimini gözlemliyor. Tıpkı incelemekte olduğumuz animasyondaki gibi... 


Kafasında "D" yazan bir huni mevcut. Bu orada "Aptal, veya Sersem" insanlara yakıştırılan "Donkey- Eşek" manasından gelen "D" harfi. 


ABD'de bazı yazarlar Bush'u "Düzgün konuşamadığı ve garip hareket ettiği" şeklinde çok 


eleştirirlerdi. 


Üstte dikdörtgen içinde işaretlediğimiz bölgeye dikkat ederseniz çocuklara "Evrim Teorisi'nin" öğretildiğini (dayatıldığını) görürsünüz. Bu videoda açık verilen mesajlardan biri... 


Hemen altında yuvarlak işaretlediğimiz yerde bir "Erkek cinsel organı" bulunmakta. Burada önemli olan şu bunu çocuklar tahtaya çizmiş gibi duruyor. Yani "Çocuk İstismarı'nı" kullandıklarını söylüyorlar! Çizgi filmlerde bazı sahnelerde mevcut olan "Bilinçaltı" mesajları aldıklarını gösteriyorlar. 


Diğerleri ise şiddet! Çocukların "Şiddet" içerikli büyüdüklerini (büyütüldüklerini) anlatmaya gayret etmekte ... 


Tahtada bulunan bir detay daha var; evo T ON 


Bu İngilizce'de "Evolution" demeye getiriyor. 
Anlamını bilmeyenler olabilir, yine "Evrim" (Teorisi) ... 
Aşağıda bir formül var F = -F , 


Newton kanunlarından biridir. Yani özetle "Etki yaptıkça tepki alırsınız." bunu biraz daha ileride detaylı olarak anlatacağım. Bu kısmı unutmayın! 


Evet geldik ortasından şimşek geçen iki ayrı beyin lobuna ... 


Burada fikir ayrılıklarını şiddet ile sonuçlanacağını açık ve net bir biçimde anlatıyor. 
"Böleceğiz ama birleşmemek üzere" mesajı ... 


Başkan değişiyor! 


Yerine "çok tatlı" ve " gülümseyen" bir başkan geliyor. Sizce kim? Evet Bildiniz "Obama" Ama "Promter'a" (ona ne yapması gerektiğini söyleyen cihaz) dikkat. 

"LOL" yani "gülücükler saç, şakalar yap, şirin ol" diyen bir talimat! 

Bush'un aksine okumuş ve kafasında bir "Mezuniyet kepi" yapılmış. 


Devam edelim ve sonraki sahnede "Kız" gelsin 


Yerlere dikkat ettiğinizde "Damalı Zemin" ile kaplı olduğunu görürsünüz. Bu şu anlamda; Damalı zemin her mason locasında bulunur. Locanın ayin odası baştan başa damalı zemin üzerindedir. Yani bir "Masonik" anlam taşınmaktadır. 


Kızın etrafındaki heykelleri sayarsanız 12 adet olduğunu fark edersiniz. Bu "12 havari" anlamında ve "Hz. İsa ve 12 Havari" ima ediliyor. 


Elindeki elma "Hz. Ademin" Yediği Elma ... 


Elma yere düştükten sonra kamera kadrajının dışarıya çıkıyor ve ABD bayrağının yarısı uçup gidiyor. Bu gelecekte ABD'nin bir ayrılış veya bir bölünmenin içinde olacağını anlatmaya çalışıyor olabilir. 


Arkada "İkiz kuleler'in" yok oluşu net bir biçimde görülüyor. Evet aslında "Başlangıç" bu noktada olmuştu. 


Biraz önce size F—-F formülünü kabaca anlatmıştım ve konuyu açacağımı söylemiştim. İkiz kuleler olayında aslında tam olarak yapmak istedikleri buydu. Bir etki oluşturup, karşılığında tepkiyi "Irak, Afganistan" gibi ülkeleri işgal ederek gösterdi. 


Ortamın buzlu ve soğuk olması insanların birbirinden uzaklaşıp soğuduğunu gösteriyor. 


Bundan sonraki önemli sahnelerimizden biri de "Bin Ladin"... 


Burası çok önemli, dikkatli baktığınızda Ladin'in kamuflajında "CIA" amblemini görürsünüz. 
Evet, her şey planlıydı ve herkes planın bir parçasıydı. Biraz geriye gidip bir röportajı tekrar edelim. 


Ünlü Yönetmen Aaron Russo anlatıyor. 
Tarih Kasım 2000. Yani 11 Eylül saldırılarından tam 11 ay önce: 
Russo, Rockefeller ailesinden Nicholas'la çok sıkı bir dost... 


"Bir gece beni aradı ve 'Bir şeyler olacak' dedi. "Afganistan'a gireceğiz, Hazar'dan boru hattı geçireceğiz, Irak'a gireceğiz, petrole kavuşacağız, oraya konuşlanacağız. Venezüella'ya gireceğiz..." diye devam etti. 


"Söylediklerinden ilk ikisi gerçekleşti... Bana gülerek 'Oralara hiç bulamayacağımız birilerini aramaya gideceğiz... diyordu. 


'Terörle savaş' lafını tekrarlıyordu. 


'Malum' diyordu, 'Terörle savaşı kimse kazanamaz! Ama bu bahane sana çok şey için imkân verir...!' gülüyordu. 


Ve o Adamı hiç bulamadılar! 


Evet, havada gördüğünüz "Kanlı Hilal" ise ondan sonraki sonucu anlatıyor. İslam ile (tenzih ederek yazıyorum) Terörü aynı kareye getiriyor. 


Sonraki karemizde ise "Petrol"suya karışıyor. Arkada bir "Petrol Çıkarma İstasyonu" var. 
Burada önemli olan şu; 


Artık petrol ömrünü tamamlamak üzere ve şu an hızla ihtiyacı artan, fakat aynı hızla tükenen şey "SU" 


Bundan sonraki savaşların temiz su kaynakları üzerine olacağının mesajı net! 


Sırada "Özgürlük heykelinin yıkılış" sahnesi mevcut ... 


6 köşeli "İsrail" yıldızı belirdikten sonra heykel tamamen yıkılıyor. Oysa öncesinde ayakta! 


ABD'de ırkçılığın tavan yaptığı ve artık o kadarda "Özgür" bir ülke olmadığının farkındasınızdır. 


Ve Anne karnındaki "Cenin'ler" ile nasıl oynadıklarını açık açık anlatıyorlar! 


Aslında "Labaratuvar'larında" birçok virüs ürettiler. Son zamanda patlayan "ZİKA" virüsü... 
Peki nedir bu "Zika Virüsü"? 


Aedes Aegypti türü sivrisinekler tarafından bulaştırılan bir virüs olan Zika ve akrabası dang (dengue) humması virüsü beraber çalışıyor. Dang virüsüne karşı vücudun ürettiği antikorlar, Zika bulaştığında, Zika'ya cevap veren bağışıklık sistemine saldırıyor ve virüsün üreme kabiliyetini artırıyor. 


Hamile kadına bulaştığında zihinsel engelli bebeklerin doğmasına yol açıyor. Doğan çocuklar kısa vadede ölüyor. 


Kısacası "Genetikle" oynayıp üremeyi kısırlaştırıyorlar! 


Sırada gençler var, beyni Tv'ler ve internet ile işgal edilmiş gençler. Yanındaki "Uyuşturucu" maddelere dikkat ! 


Yakınlaştığında gözlerinde geçen yazılara dikkat ederseniz resim bütünleşir. 
Tam dehşet verici bir kare... 


Dinleri yok etmeye başlıyorlar. Tek dünya düzeninde istedikleri "TEK DİN"... Cami kubbesi yıkılıyor ve bir semazen dans ederek yükseliyor... 


Bu karedeki çocuk bir kız çocuğu, gözlerindeki ve hareketlerindeki donukluktan 


"Robotlaşmış durumda olduğu açık. Kafasındaki kurdela, çocuğun kız olduğunu açıkça vurguluyor. 


Kolunda "Tehlikeli" dövme taşıyan kişi çocuğun bileğindeki pembe kurdelayı çözüyor. Yani çocuk cinsel istismara uğruyor. Aynı zamanda elindeki silah çocuğun "Terörist" ellerde kullanıldığını gösteriyor. 


Devam edelim... 


Bir işçi hızla akan bir balçığın içine gömülüyor. Dikkatli baktığınızda bu adamın bir elinde çekiç, diğer elinde orak mevcut. Yani bu kişi aslında "Komünizm"... 


Esmer tenli ve kolundaki dövmeden anlaşılıyor ki bu adam bir Latin... 


Burada kast edilmek istenen şey "Komünizm" latin kökenli bir kelime olduğu için tüm dünyadaki komünizm ile yönetilen ülkeleri ima ediyor olabilirler. 


çan 


Önemli karelerden biri de sürekli "cinselliği" kullanmaları! 


Dikkatli bakarsanız aşağıdaki kule aslında yine "Erkek cinsel organı" 


Ve devamında gelen oradaki "Masumiyeti" temsil eden kadın kullanılmaktan aşırı yaşlanıp çok garip bir hal almış durumda. Bakireliği bozulmuş (Neden tekrar düzeldiğini sorarsanız, biraz daha bekleteceğim). 


İşte "Kapitalizmin" bu güne kadar aslında sadece dumandan oluşan bir gerçek olduğu... 


Ve tek bir hamlede onuda yok edişleri! Hepsi "Yeni Dünya Düzeni" için bir araçtı ve kullanıp dumanı üflediler (üfleyecekler)... 


Geldik en başından beri sorduğunuz soruya! 

Kimdi O kayıktaki anlatmak istedikleri kişi? 

Neden O gelince "Genç" tv tarafından rahat bırakıldı? 
Neden O gelince "Bakire olmayan" cinsellik bakire oldu? 
Neden O gelince "Kapitalizm" dağıldı? 

Neden O gelince "Kilise" yıkıldı? 


Bakın bu 4'ü dışında hepsini planlayarak yaptılar. Fakat diğerlerinin tamamı o gelmeden yaptıkları veya yapmak istedikleriydi! 


Evet, O bana göre Hz. İsa değil. Burada anlatmak istedikleri "Mehdi" 


Çünkü o gelirse bütün bu argümanlara gerek kalmayacağını düşünüyorlar. 


Belki çevrenizde duymuşsunuzdur bir kısım "Yahudiler" harıl, harıl Mehdi'yi arıyorlar. Onu bulmak için dünyada yapılabilecek her şeyi deniyorlar. Google'de küçük bir araştırma yaparsanız bu "Arayış" hakkında detaylara ulaşırsınız. 


Kişisel fikirlerim ve analizlerimle dilim döndüğünce anlatmaya gayret ettim. 


Çok ince detayları da mevcut, bunların da sizlerin daha iyi incelemesiyle ortaya çıkacağına eminim. 


Şimdilik benden bu kadar ... 


2045'DE SPERM SAYISI SIFIR OLACAK 
ahmetrasimkucukusta.com/-21 Mart 2021 


New York? da Mount Sinai Medical Center? da epidemiyolog olan Shanna Swan, Batılı ülkelerde sperm sayısının 1973? den 2011'e yüzde 59 azaldığını açıklamıştı. 


Şubat ayında yayınlanan “Count Down” isimli kitabında daha kötü bir tablo çiziyor. 


2045 senesinde tüm erkeklerin yarısının sıfır canlı spermi olacağı ve geri kalanının sıfıra çok 


yakın olacağını ileri sürüyor. 


Swan'a göre bunun başlıca sebebi plastikten elektroniğe gıda ambalajlarından pestisitlere kozmetik ve kişisel bakım ürünlerine kadar hayatımızdaki binlerce üründe bulunan hormon 


bozucu kimyasallar! 


Bunlar içinde de bilhassa bisfenol A ve fitalatlar gibi testosteron ve östrojen seks 


hormonlarının etkinliklerini bozanlar ilk sırada geliyor. 


Araştırmalar, erkek çocuklarda genital anomalilerin daha fazla görüldüğünü ve 1982? den bu 


yana testosteron seviyelerinin senede yüzde | azaldığını gösteriyor. 


Kadınlarda da durum kötü: Düşük oranı, son yirmi yılda her yıl yüzde 1 arttı ve daha fazla kız 


erken ergenlik yaşıyor. 


Bu gidişte çocuk sahibi olabilmek için suni üreme teknolojileri kaçınılmaz olacak. 


Kitapta, işlenmiş gıdaları atarak, fitalat bulunmayan ürünleri tercih ederek ve cam olanlarla plastik gıda saklama kaplarını değiştirerek evlerimizdeki zararlı kimyasalları temizlememiz 


tavsiye ediliyor. 
Gelelim neticeye;Spermler müzelik olacak demektir. 


Kaynak: https://Wwww.politico.eu/article/no-more-babies-expert-warns-that-hormone-altering- 


chemicals-threaten-human-procreation/ 


EVDEKİ KİMYASALLAR ÇOCUKLARIN BAĞIRSAK BAKTERİLERİNİ 
ETKİLİYOR 
22 Ocak 2021-ahmetrasimkucukusta 


3-6 yaş arası çocukların idrar ve dışkı örneklerinde, tekstil, ev eşyaları, elektronik aletler, bakım ürünleri gibi günlük hayatta yaygın olarak kullanılan ürünlerde bulunan yarı uçucu 


organik bileşikler, bakteri ve mantarlar incelendi. 
Dışkı ve idrarların yüzde 95? inde 29 yarı uçucu bileşiğin varlığı gösterildi. 


Solunum, sindirim veya deri yoluyla vücuda girebilen bu kimyasalların alerji, semen kalitesi bozukluğu, düşük doğum tartısı, çocuklarda gelişme geriliği ve hatta kanserle ilişkilerini 


gösteren çalışmalar vardı. 


Bu araştırma ile iç ortam havasını kirleten bu kimyasallara maruz kalma ile bazı bağırsak 


bakterilerinin azaldığı da gösterilmiş oldu. 


Clostridiales ve Bifidobacteroidiales sınıfı gibi önemli bakterilerin etkilenmediği ama gıdaların emiliminde önemli rolleri olan Thermogemmatisporales, Stigonematales ve Legionelles türlerinin PFAS? ların 


varlığında zarar gördükleri belirlendi. 


Bu bakteri gruplarında yer alan Bacteroides, Prevotella ve Ruminococcusare türleri 


bağırsaklarda az sayıda bulunurlar ve bundan dolayı da sayılarındaki azalma önem kazanır. 


Bunlar, besinlerin parçalanması, bağışıklık sisteminin korunması ve metabolizmanın 


düzeninden mesuldür. 


Bu araştırma, ev ortamında maruz kalınan uçucu kimyasalların vücudu bağırsak bakterileri 


üzerinden etkileyebileceğini gösteriyor. 


Bağırsak bakterilerinin bileşiminin değişmesinin obeziteden diyabete ve kalp krizi-felç, 


kanserlere kadar birçok hastalığa zemin hazırladığı da çok iyi biliniyor. 
Kronik hastalıkların kökeninin çocukluk çağlarına dayanmasına şaşıran olur mu acaba? 


Kaynak: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.estlett.0c00776 


KOVİD DIŞI HASTALIKLARI OLANLARIN HAYATI DA DEĞERLİDİR 
27 Mart 2021-ahmetrasimkucukusta 


Şubat ayında Birleşik Krallık' ta 1000 pratisyen hekimin katıldığı bir ankette, insanların testler için hastaneye gitmekten endişe ettikleri ve bu sebeple birçok kişinin hastalığının teşhis ve 


tedavisinin geciktiği ortaya çıktı. 
Geçen yıl Mart ile Ocak ayları arasında İngiltere'de yaklaşık 20.300 daha az kişinin akciğer kanseri şüphesi sebebiyle acil olarak sevk edildiği, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 


34'lük bir düşüş olduğu belirlendi. 


Nisan ve Ocak ayları arasında yaklaşık% 9 daha az kişiye hastalıkları için tedavi başlandı; bu, 2.600 hastaya eşdeğer. 


Benzer bir durum başta kalp olmak üzere pek çok hastalık için de geçerli. 


Birçok kişi hastalık belirtileri hissetmelerine rağmen koronavirüs bulaşması endişesiyle 


hastaneye gitmeye çekiniyor ve bundan dolayı da teşhisleri gecikiyor. 

Gidebilenlerin ise yapılması icap eden tetkikleri daha uzun zamanda netice veriyor. 

KOVİD” in etkileri hep vaka, ağır vaka, vefat sayıları üzerinden değerlendiriliyor, salgın 


sebebiyle hastaneye gidemedikleri için ağır hasta olanların ve hayatlarını kaybedenlerin adı 


anılmıyor. 


Tabii ki eften püften sebeplerle gereksiz yere hastaneye gitmek doğru değil ama vaktinde 


yapılacak bir başvurunun da hayat kurtarıcı olabileceği unutulmamalı. 


Günlük yayınlanan tablolarda KOVİD sebebiyle teşhisi geciken veya yapılamayan KOVİD 


dışı hastalara da yer verilmelidir. 
KOVİD dışı hastalıkları olanların hayatı da değerlidir. 


Kaynak: https://news.sky.com/story/covid-19-lung-cancer-referrals-drop-by-more-than- 
20000-during-coronavirus-pandemic- 12254491 


AĞIZ GARGARALARI KORONAVİRÜSLERİ SANİYELER İÇİNDE PARÇALIYOR 
19 Mart 2021-ahmetrasimkucukusta 


İki ağız gargarası tipinin laboratuvar deneylerinde SARS-CoV-2 virüsünü saniyeler içinde 


parçalayarak insan hücrelerinde üremesini engelleyebileceği bildirildi (1). 


Araştırmaya göre, Listerine ve Chlorhexidine gerçek kullanımı taklit edecek 


konsantrasyonlara seyreltildikten sonra saniyeler içinde virüsü bozuyor. 


Araştırmada, iyot ihtiva eden Betadine ve hidrojen peroksit ihtiva eden Peroxal isimli diğer iki ağız gargarasının, viral bulaşmayı önlemede potansiyel olarak bir miktar koruma sağlama 


konusunda umut vaat ettiği bildirildi. 


Bununla beraber bu iki gargaranın anlamlı hücre ölümlerine sebep oldukları, sadece Listerine 


ve Chlorhexidine’ in hücrelere çok az etki ederek virüsü bozduğu tespit edildi. 


Bu sonuçlara bakarak ağız gargaralarıyla enfeksiyonun önlenebileceğini söylemek mümkün 


değil; bunun insanlar üzerinde yapılacak çalışmalarla gösterilmesi gerekiyor. 


Rutgers School of Dental Medicine uzmanları tarafından yapılan araştırma Pathogens isimli 


tıp dergisinde yayınlandı. 


Daha önce yapılan çalışmalarda da farklı antiseptik ağız gargaralarının koronavirüsleri 


parçalayabileceği ve bulaşmayı önleyebileceği bildirilmişti (2, 3). 


Bu çalışmada gargaralarının konsantrasyonları, temas süresi ve deri hücrelerini öldürücü 


hususiyetleri de dikkate alındı. 


7 
mE. 


Araştırma hakkında teknik bilgi 


Araştırmada önce, antiviral aktivitenin ağız durulama kaynaklı sitotoksisitenin bir sonucu olmadığından emin olmak için ağız durulamalarının hücre canlılığı üzerindeki etkisi 


incelendi. 


Bunlar içinde hücre öldürücü etkisi en fazla olan Colgate Peroxyl (hydrogen peroxide) idi, bunu povidone-iodine, chlorhexidine gluconate (CHG) ve Listerine (esansiyel yağlar ve alkol) takip etti. 


Colgate peroksil ağız durulama ve povidon-iyodun güçlü antiviral aktiviteleri, enfeksiyon 


sırasında hücresel hasarın sonucuydu 


Chlorhexidine’ nin etkinliğinin, virüs hücrelere bağlandıktan sonra durulama yapılmadığında daha büyük olması ağız durulamanın hücreler üzerindeki uzun süreli etkisinin antiviral sonucu 


etkilemesine bağlandı. 


Gargaraların hücrelere olan etkisinin en aza indirilebilmesi için hücreler enfeksiyondan önce 


santrifüj edilerek virüslerden büyük ölçüde uzaklaştırıldı. 


Colgate Peroxyl veya povidon-iyodinin% 5 (v/v) seyreltilmesi viral enfeksiyonu tamamen bloke etti. 


Benzer bir % 5 (h/h) Listerine veya CHG seyreltmesi virüs üzerinde orta derecede baskılayıcı etkiye sahipti, ancak% 50 (h/h) Listerine veya CHG seyreltmesi viral enfeksiyonu tamamen bloke etti. 


Virüsü bulaşmasında el temizliğine verilen ehemmiyetin virüslerin vücuda ilk giriş yeri olan 


ağız ve buruna neden verilmediğini hatta neden hiddet ve şiddetle karşı çıkıldığını, neden 


yaygara koparıldığını hâlâ anlamış değilim. 


Ağız gargarası olarak senelerden beri kullanılan ve bazıları reçetesiz de satılan maliyeti de 


düşük olan bu kimyasalların virüs yükünü azaltmada etkili olması akla ve mantığa uygundur. 


Bu tür uygulamalarla enfeksiyon önlenemese bile hastaların çevreye saçtıkları virüs sayısının 


azalması, salgının kontrolünde işe yaraması beklenebilir. 
Kaynaklar: 
1. https://Wwww.mdpi.com/2076-0817/10/3/272/htm 


2. https://ahmetrasimkucukusta.com/2020/11/17/yazilar/tip-yazilari/corona-virus/agiz- 


gargarasi-virusu-30-saniyede-olduruyor/ 


3. https://ahmetrasimkucukusta.com/2020/11/19/yazilar/tip-yazilari/corona-virus/gargara- yaygarasi/ 


UZAYAN KOVİD' İN YENİ ADI PASC OLDU 
18 Mart 2021-ahmetrasimkucukusta 


Bugüne kadar uzayan KOVİD (long KOVİD) olarak isimlendirilen klinik tabloya bundan böyle PASC denmesi uygun bulundu. 


PASC kelimesi, İngilizce Post Acute Segulea SARS-CoV-2 kelimelerinin harflerinden 


türetilmiş bir akronim. 


Yeni semptomlar bazen enfeksiyon zamanından çok sonra ortaya çıkıyor veya zamanla 


gelişiyor ve aylarca devam ediyor. 

Belirtiler bazı hastalarda çok hafif bazılarında ise çok ağır olabiliyor. 

PASC?’ m klinik tablosu 

PASC' ın belirtileri hastadan hastaya değişiyor. Öksürük ve hafif ateşten baş ağrısına, koku alma kaybından yorgunluğa, zihinsel problemlerden depresyona, uyku bozukluklarından 


konsantrasyon güçlüğüne (beyin sisi) kadar çeşitli belirtiler bazı kişilerde sürekli olurken 


bazılarında ise alevlenmeler şeklinde görülüyor. 


Bazı hastalar ise göğüste baskı hissi, çarpıntı, kas ve eklem ağrıları, deri döküntüleri, ishal, 


uyuşma ve iğnelenme gibi belirtiler tarif ediyorlar. 


Bu uzayan hastalık belirtileri insanların hayatını ciddi şekilde etkiliyor. 


A study found that more than 30% of 177 participants had 
COVID-19 symptoms that persisted for as long as 9 months. 
These long-term effects have been given a new acronym. 


dost cute $ 


gJequelae of 


Medscape Source: doi:10 109 Ljamanetwortopen 2021.0830 
Neden bazı kişiler daha çok etkileniyor? 
İyileşmenin bazı kişilerde neden uzadığı tam olarak bilinmiyor. 
Antikor cevabının zayıf olması veya hiç olmaması, oto-antikorlar, hastalığın nüks etmesi veya yeniden enfekte olmak, enflamatuar ve diğer bağışıklık tepkileri, kondisyon kaybı ve posttravmatik stres gibi mental faktörler üzerinde duruluyor. 
PASC, çocuklar dâhil tüm yaş gruplarında görülüyor. 
18 yaşından küçük 129 çocuğu kapsayan bir çalışmaya göre, çocukların yüzde 50° den 
fazlasında en azından bir semptom 4 ay veya daha uzun sürüyor. Dörtte birinde ise üç veya dört semptom ortaya çıkıyor. 


BİR: Bu gereksiz PACS isminden hiç hoşlanmadım. Uzayan KOVİD gibi meramını iyi ifade eden bir tabir olmadığı gibi dilimizde telaffuzu da zor. 


İKİ: Mutasyona uğrayan koronavirüslere neden SARS-CoV-2 gibi yazması ve okuması zor bir isim verildiğini, hadi Covid? i anladık da peşine neden 19 rakamının eklendiğini, uzayan KOVİD gibi herkesin anlayabileceği güzel bir tabir varken neden PACS isminin ortaya 


atıldığını anlamak mümkün değil. 


Bunlar bir hinlik peşinde, bakalım daha nelere şahit olacağız? 


NOT: PACS teknolojide de bulunan bir akronim: Picture Archiving and Communication Systems. Bu, görüntü arşivleme ve iletişim sistemleri görüntülerin saklanması, geri 


çağrılması, dağıtımı ve sunumu için kullanılan yazılım ya da ağlara verilen isimdir. 


Kaynaklar: https://reference.medscape.com/viewarticle/947023 


ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN AĞIR KOVİD TABLOSU: MİS-C 
17 Mart 2021-ahmetrasimkucukusta 


Dikkat: Yazının sonunda ek var! 


Kısa adı MIS-C olan çocukların multisistem enflamatuar sendromu KOVİD salgını 


prevalansının yüksek olduğu yerlerde tanımlanmıştır. 


MIS-C Avrupa” da PIMS-TS (paediatric inflammatory multisystem syndrome temporally 


associated) adıyla bilinir. 
Erişkinlerdeki benzer tabloya MIS-A (multisystem inflammatory syndrome in adults) denir. 


Hastalık, ateş, enflamasyonu gösteren belirteçlerde yükseklik ve tek ya da çok organ tutulumu 


ile karakterizedir. 

Bazı yönleriyle Kawasaki sendromuna (konjunktiva ve mukozalarda kızarıklık, döküntüler, el ve ayaklarda şişmeler ve koroner arter genişlemesi) ve toksik şok sendromuna (eritrodermi, böbrek tutulumu, tansiyon düşüklüğü) benzer. 


Belirtiler nelerdir? 


Teşhis, 3 gün veya daha uzun süredir ateşle beraber aşağıdakilerden iki veya daha fazlasının 


bulunmasıyla konur: 


-Döküntü veya iki taraflı konjunktivit veya ağız, el veya ayaklarda enflamasyon -Hipotansiyon veya şok 

-Kalp kası fonksiyon bozukluğu, perikardit, kapak iltihabı veya koroner arter anormallikleri -Pıhtılaşma eğilimi artması (D-dimer yüksekliği) 

-Bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı gibi mide-bağırsak belirtileri 

Bazı hastalarda boyun lenf bezlerinde şişme, nefes darlığı, solunumun hızlanması, dilin çileğe benzer bir görünüm alması, baş ağrısı, şuur bulanıklığı, yorgunluk, öksürük, boğaz ağrısı ve 


kas ağrısı gibi belirtiler de görülebilir. 


Hastalarda enflamasyonu gösteren CRP, sedimentasyon, prokalsitonin değerleri başka 


herhangi bir enfeksiyon hastalığına bağlı olmadan yüksektir. 
Seyrek görülüyor 


2021 şubat ayı ortalarına kadar USA” da bildirilen vaka sayısı 2060 olup bunların 30? u vefat 


etmiştir. 
Hastaların yaşı 1 ile 19 arasında değişir ama çoğu 1-14 yaşları arasındadır. 


Siyahi, İspanyol ve Latin kökenli çocuklarda ve kızlara göre erkek çocuklarda daha çok 


görülür. 


Çocuklarda önceden bilinen bir hastalık olmamakla beraber fazla kilolu ve obez olanların 


riski biraz fazladır. 


Hastalığın sebebi ve neden özellikle çocuk ve gençlerde görüldüğü bilinmemekte; tablonun 


virüse karşı geç bir bağışıklık cevabı dolayısıyla geliştiği düşünülmektedir. 


Vakaların yüzde 99” unda PCR veya antikor pozitifliği, yüzde 1 kadarının ise KOVİD” li 


biriyle temas hikâyesi vardır. 


Belirtiler, KOVİD? den 2-4 hafta sonra ortaya çıkar. 


Hastalık için özel bir laboratuvar testi yoktur. 
Özel bir ilacı yok 
Özel bir ilacı olmayıp belirtilere yönelik destek tedavisi yapılır. 


Bazı hastalarda kortizon, immunglobulin, antibiyotik ve bağışıklığı baskılayan ilaçlar 


(infliximab, anakinra, tocilizumab) kullanılmıştır. 


Solunum cihazı veya ECMO gerekebilir. 


MIS-C' nin ülkemizde de çok az sayıda çocukta görüldüğünü medyada yer alan haberlerden 


biliyoruz. 


Kaynaklar: 


https://www.elsevier.com/ data/assets/pdf. file/0007/10294 18/Multisystem-inflammatory- syndrome-in-children-M1S-C-CO-201020.pdf 


https://www.yalemedicine.org/conditions/multisystem-inflammatory-syndrome-in-children- 


mis-c 


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7564502/ 


EK 1 (29.3.2021): MIS-C ile birçok ortak klinik özelliği olan toksik şok sendromu bakteriyel süperantijenler tarafından tetiklenir. Bu araştırmada elde edilen veriler MIS-C'deki bağışıklık tepkisinin başak proteininin furin ayrılma bölgesi tarafından kodlanan süperantijenden kaynaklandığını 

göstermektedir. Kaynak: https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.11.09.372169v1 


mRNA AŞILARININ LİPİT NANOPARTİKÜL BİLEŞENİ İLERİ DERECEDE 
ENFLAMATUARDIR 
27 Mart 2021-ahmetrasimkucukusta 


KOVİD” de umut veren aşılardan ikisinde mRNA ihtiva eden lipit nanopartiküller (LNP) 


kullanılıyor. 


Klinik araştırmalar ve devam etmekte olan aşılamalarda çok yüksek koruyuculuk ve değişik 


oranlarda yan etkiler bildiriliyor ama bunların niteliği tam olarak tanımlanmadı. 


Bu araştırmada, fare deneylerinde birçok klinik öncesi çalışmada kullanılan LNP? nin yüksek 


derecede enflamasyona yol açtığı tespit edildi. 
LNP’ nin deri içine zerki hızlı ve kuvvetli enflamatuar cevaplara sebep oldu. 


Bu cevapta yoğun nötrofil infiltrasyonu, çeşitli enflamatuar yolların aktivasyonu ve birçok 


sitokin ve kemokin üretimi vardı. 


LNP’ nin aynı miktarda burna verilmesi de akciğerlerde benzer enflamatuar cevaplara ve 


yüksek ölüm oranlarına yol açtı. 
Bu bulgular, bunların güçlü adjuvan aktiviteleri ve adaptif immün cevapların indüksiyonunu desteklemede diğer adjuvanlara kıyasla bildirilen üstünlükleri, enflamatuar tabiatlarından 


kaynaklanabilir. 


Ayrıca, preklinik LNP'ler, insan aşıları için kullanılanlara benzerdir ve bu, bu platformu 


kullanan insanlarda gözlenen yan etkileri de açıklayabilir. 


Kaynak: https://Wwww.biorxiv.org/content/10.1101/2021.03.04.430128v1 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DİŞETİ HASTALIKLARI AĞIR KOVİD’ E YOL AÇIYOR 
09 Mart 2021-ahmetrasimkucukusta 


KOVİD teşhisi konan 568 hasta üzerinde yapılan araştırmada diş çevresindeki dokuların iltihabı (periodontitis) olanlarda yoğun bakım ihtiyacının 3.5, solunum cihazı ihtiyacının 4.5 


ve ölüm riskinin 9 misli yüksek olduğu tespit edildi (1). 


Bu sonuçlar, yaş, cinsiyet, vücut kitle endeksi, sigara ve diğer risk faktörleri ayarlandıktan sonra elde edildi. 


Periodontitis olan 258 hastanın 33” ünde KOVİD komplikasyonları gelişirken periodontitis 


bulguları olmayan 310 hastanın sadece 7? sinde komplikasyonlar ortaya çıktı. 
Periodontitis ve KOVİD” li hastalarda lökosit, CRP, D-dimer gibi enflamasyonla alâkalı belirteçlerin seviyelerinin de yüksek olması komplikasyonlarda enflamasyonun rol oynadığını 


düşündürüyor. 


Vaka-kontrol metodu ile yapılan ve Journal of Clinical Periodontology? de yayınlanan araştırma sebep-sonuç münasebetini değil bir birlikteliği gösteriyor. 


Periodontitis, dişeti kanamaları, nefeste kötü koku ve dişlerin kaybedilmesine sebep olur. 
Diş ve ağız sağlığı için yapılması gerekenler 


BİR: Yemeklerden sonra ağzın tuz ve karbonatlı su ile çalkalanmalı, dişler ve dil diş 


fırçasıyla ve diş araları diş ipiyle temizlenmelidir. 


İKİ: İçlerinde birçok kimyasal bulunan diş macunu ve ağız çalkalama sıvılarını tavsiye 


etmiyorum. 


ÜÇ: Sağlıklı gıdalarla adam gibi beslenme şarttır. Şeker ve sigara dişlerin de en büyük 


düşmanıdır. 
KOVİD? de mücadelede tuzlu su ile gargara da önemlidir 


Ağzı boşluğunun tuzlu suyla çalkalanması burun eti, alerji, sinüzit, farenjit gibi üst solunum yolları hastalığı olanlar için de sağlıklı bir hayat için de kendimin de yaptığı faydalı bir 


uygulamadır. 


Koronavirüse karşı mücadelede enfeksiyonu ve ilerlemesini önlemek için tuzlu suyla gargara 


yapılmasının ehemmiyetine dikkat çekmiştim (2): 


“Yeni yapılan araştırmalarda tuzlu su ile ağız ve burun yıkamanın solunum yollarında hastalık yapan virüslerin üzerinde etkili olduğunu gördük. Tuzlu suyun, mekanik bir temizlik sağladığını ve hücreler üzerinde bulunan titrek tüyler adını verdiğimiz fonksiyonunda daha iyi yerine getirildiği anlaşıldı. Ayrıca, tuzda bulunan klorun hücreler içine girerek burada hipoklorik asit oluşturduğunu ve bunun da virüsler üzerinde öldürücü etkisi olduğu ortaya çıktı. 


Bir bardak suda bir çay kaşığı tuz ve yarım çay kaşığı karbonatı erittikten sonra ağızımızı gargara edip, enjektör vasıtasıyla da burnunuza sıkabilirsiniz. Vatandaşlara, yazın denize girmeleri, kışın da böyle bir imkan olmadığı için hiçbir maliyeti olmayan, kolay uygulanabilen ve hiçbir yan etkisi olmayan tuzlu suyu öneriyoruz. Ayrıca tuzlu suyun tansiyon yükselteceği söylemlerini de akıl ve mantık dışı buluyorum. Ben hastalarıma her zaman tuzlu 


ve karbonatlı suyu tavsiye ediyorum.” 


Periodontitis ile birçok akciğer, enfeksiyon, diyabet, kalp-damar hastalıkları ve kanserlerin 


münasebeti bilinmektedir ve bunlara KOVİD” in de eklenmesi şaşırtıcı değildir. 


Bu araştırma, mâlüm çevrelerden büyük tepki alan ağız ve burnun tuzlu su ile 


temizlenmesinin ehemmiyetini bir kere daha gözler önüne seriyor. 


Sağlığa selâm, gargaraya devam! 


Kaynaklar: 
1. https/onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcpe.13435 


2. https://ahmetrasimkucukusta.com/2020/11/2 1/yazilar/tip-yazilari/corona-virus/kovid- 19a- 


karsi-tuzlu-su-onerisi/ 


DSÖ'NÜN TEDAVİ ŞEMASI VE TCK 90/4! 
21 Mart 2021-ahmetrasıimkucukusta 


Yeniçağ' da Arslan Bulut'un yazısı:Hukukçu Hacı Ali Özhan, Cumhurbaşkanı'na bir açık mektup daha yazarak, şu anda uygulanan tedavi şemalarının ve ilaçlarının hukuka uygun olmadığını bildirdi. Mektubu zorunlu olarak biraz kısaltarak yayınlıyorum. Bu verilerin kamuoyu tarafından bilinmesi gerekir: 

kik 

* "Bir yıldır dünyada var olduğu söylenen koronavirüs salgını nedeniyle DSÖ tarafından önerilen PCR testi ve tedavi şeması ile Bilim Kurulu'nun önerileri ve bakanlığın açıklamaları Türkiye genelinde hastanelerde uygulanmaktadır. 

* Bazı doktorların gerek bireysel olarak gerekse Dünya Doktorlar Birliği gibi topluluklarca, RT-PCR testinin hastalığı teşhis etmeyeceği, (RT) döngü sayısına bağlı olarak hatalı pozitif sonuç vereceği, koronavirüsün yalıtılarak var olduğunun ispatlanmadığı, salgın olmadığı, bunun bir grip olduğu şeklindeki açıklamaları basında yer almaktadır. Nitekim Sağlık Bakanı da "grip artık yok, mevsimin gribi artık korona virüs" şeklinde açıklama yapmıştır. Keza Kovid salgınının başladığının söylendiği Mart 2020 tarihinden bu yana, grip vaka sayılarının açıklanması bakanlıkça durdurulmuştur. 

* Grip rahatsızlığının adının "koronavirüs"' diye değiştirilerek ve sanki yeni bir hastalık imiş gibi "henüz ilacı yok, ancak sıtma ilacı, HİV AİDS ilacı vb. gibi başka hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar verelim" denilerek bir anlamda deneme mahiyetinde "DSÖ tedavi şeması" uygulandığı anlaşılmaktadır. Bakanlık açıklamalarından da tedavi yöntemleri ve ilâçların deneme mahiyetinde olduğu anlaşılmaktadır 

* Bir hastalığın adının değiştirilmesiyle tedavisinin de değişmesi bilimsel olarak izah 


edilemeyeceği gibi bu durumun akıl ve mantığa uymayacağı da açıktır. 


KKK 


* TCK 90/4 fıkrasında, hasta insan üzerinde rıza olmaksızın tedavi amaçlı deney yapılması suç olarak düzenlemiştir. Dolayısıyla ateş, öksürük, soğuk algınlığı, boğaz ağrısı, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtisi olan herkese, DSÖ tarafından belirlenen tedavi şemasının uygulanmasının TCK'nın 90'ıncı madde hükmünü karşılamayacağı açıktır. 

* Üstelik PCR testinin virüsün varlığını tespit etmediği, soybağı-kalıtım belirleme veya suçluyu tespit gibi amaçlı olduğu, vücutta bulunan her hangi bir ölü hücre kalıntısını tespit ettiği, hastalık tespitinde kullanılamayacağı bizzat testin mucidi biyokimyacı Kery 

Mullis tarafından söylendiği ve bunun çoğu doktor tarafından açıklandığı bilinmektedir. 
Nitekim DSÖ tarafından Aralık 2020 tarihinde PCR testi döngü sayısındaki fazlalığın hatalı pozitif vereceğinin kabul edildiği basında yer almıştır. 

KKK 

* Korona virüs konusunda yukarıda bahsedilen düşünceler hakkında halk sağlığı söz konusu olduğu için "komplo teorisi" denilip geçilemez. Dünya Bankası, Dünya Ekonomik forumu, G7 topluluğu ve bilinen diğer küresel güçlerin yeni dünya düzeni, dördüncü sanayi devrimi, büyük sıfırlama, nüfus planlaması gibi söylemleri, yine Cüneyt Zapsu'nun "son insan jenerasyonu" gibi kavramları kullanması, "hayali-planlanmış senaryo", "üretilmiş salgın" gibi şüphelerin ciddiye alınmasını gerektirmektedir. Kaldı ki, 2007 yılında salgın tanımının değiştirilmesi ve DSÖ'nün kuş gribi, domuz gribi ve diğer geçmiş salgın olaylarında sicilinin temiz olmadığı da bilinmektedir. 

* DSÖ'nün teşhis ve tedavi önerileri ancak danışma mahiyetinde görülebilir. Keza Bilim Kurulu'nun da hukuki statüsü olmadığından herhangi bir sorumluluğu yoktur. Görev ve yetki idari makamlarda olup, verilmiş kararlardan idari makamların sorumlu olacağı tabidir. 

* Hem salgının gerçekte var olup olmadığı veya planlanarak üretilip üretilmediği hem de belirtisi olan ve olmayan kişilere uygulanan tedavi şemasına getirilen her türlü eleştirinin üzerinde durulup, PCR testi yerine antikor ve kan testinin virüsü tespit için daha elverişli 


olduğu gibi her bir iddianın değerlendirilerek kamuoyuna açıklama yapılması bir ihtiyaçtır. 
Kaynak Yeniçağ: DSÖ'nün tedavi şeması ve TCK 90/4! - Arslan BULUT 


BİLİM İNSANLARINDAN DSÖ'YE VUHAN ÇAĞRISI: RAPOR GEÇERSİZ 
SAYILSIN 


05 Mart 2021-ahmetrasimkucukusta 


Dikkat: Yazının sonunda ek var! 


Farklı milletlerden bilim insanları, koronavirüsün ilk kez görüldüğü Çin'in Vuhan kentine giden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanlarının virüsün kökenine yönelik yaptıkları 


araştırma raporunun geçersiz sayılması çağrısında bulunmuş (1). 


DSÖ uzmanlarının "tam bir sene sonra" salgının nereden başladığını incelemek üzere Çin' e 


gitmeleri zaten tam bir tiyatro idi ama Çin buna bile engel çıkartmıştı. 

Özel uçakla gelen uzmanları 14 gün karantinada tutulmuştu. 

Onlara istedikleri değil sadece görmelerinde sakınca olmayan şeyler gösterilmişti. 
Zaten bu uzmanlardan bazıları, Çin'in salgının nasıl ve ne zaman yayılmaya başladığını belirlemelerine yardımcı olabilecek "ilk vakalara ait ham bilgileri vermediğini" iddia etmişlerdi (2). 


Bu raporun "göstermelik" bir rapor olduğu şimdiden bellidir ve kimsenin de acaba bu 


rapordan ne çıkacak diye merak ettiğini de sanmıyorum. 
Bu rapor yayınlanmadan "geçersiz" sayılmıştır. 


Dünya Sağlık Teşkilatı Başkanı Ghebreyesus "Feci bir ahlâki çöküşün eşiğindeyiz" 


sözlerinin kökeni muhtemelen kendi teşkilatıdır (3). 
Mesele budur! 
Kaynaklar: 


1. https://www.dha.com.tr/saglikyasam/bilim-insanlarindan-dsoye-vuhan-cagrisi-rapor- 


gecersiz-sayilsin/haber-1814403 


2. https://ahmetrasimkucukusta.com/2021/02/15/korona-medya/dsoden-kovid-19-aciklamasi- 


cin-ilk-vakalara-ait-ham-bilgileri-vermedi/ 


3. https://ahmetrasimkucukusta.com/2021/01/19/yazilar/elestirel-yazilar/tip-egitimi/feci-bir- 


ahlaki-cokusun-esigindeyiz/ 


DHA'nın haberi: 


Farklı milletlerden bilim insanları, koronavirüsün ilk kez görüldüğü Çin'in Vuhan kentine giden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanlarının virüsün kökenine yönelik yaptıkları 


araştırma raporunun geçersiz sayılması çağrısında bulundu. 


Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) oluşan 13 kişilik ekibin koronavirüsün kaynağını bulmak için salgının başlangıç noktası olarak kabul edilen Çin'in Vuhan kentinde yaptıkları araştırmanın sonuçları merak konusu olmaya devam ediyor. Farklı milletlerden oluşan bir grup bilim insanı, DSÖ ekibinin Vuhan'da yapılan incelemelerin sonuçlarını içeren ve 


kamuoyuyla paylaşılması beklenen raporun geçersiz sayılması çağrısında bulundu. 
"Çin'in Verdiği Bilgilerle Yetinildi" 


26 bilim insanının imzasının bulunduğu açık mektupta, Vuhan'a giden ekibin veri paylaşımı 
konusunda kısıtlandığı ve sadece Çinli yetkililerin paylaşmayı ‘tercih ettikleri” verilerle yetinmek zorunda kaldıkları ifade edildi. Bilim insanları mektupta, koronavirüsün kökenlerinin araştırılması konusunda kısıtlama olmadan, kapsamlı yeni bir inceleme 


yapılması talebinde bulundu. 
“Ekip, Bağımsız Bir İnceleme Yapamadı” 


Bilim insanlarının yayınladığı 5 sayfalık açık mektupta, “Mayıs 2020'de Dünya Sağlık Örgütü tarafından zorunlu kılınan “işbirliğine dayalı” keşif süreci, pandeminin kökenlerinin tam olarak incelenmesine olanak sağlamayı amaçlasa da bu çabaya dahil edilen “yapısal sınırlamaların?, incelemeyi imkansız kıldığına inanıyoruz” denildi. Mektupta en dikkat çeken ifadeler arasında şu satırlar yer aldı: “Özellikle, bu süreç kapsamında toplanan ortak ekibin yarısının bilimsel bağımsızlığı “sınırlı” olabilecek Çin vatandaşlarından oluştuğu, ortak ekibin uluslararası üyelerinin Çinli yetkililerin paylaşmayı tercih ettiği verilerle yetinmek zorunda kaldığı, hazırlanan raporun Çinli yetkililer tarafından onaylanması gerektiği gerçeği konusunda halkı bilgilendirmek istiyoruz. Bu nedenle ortak ekibin koronavirüsün kökenlerine ilişkin tam ve sınırsız bir soruşturma yürütmek için gerekli yetkiye, bağımsızlığa veya erişime 


sahip olmadığı sonucuna vardık.” 
Dsö Ekibinin Vuhan Ziyareti 


DSÖ'ye bağlı bilim insanlarından oluşan 13 kişilik ekip, 14 Ocak'ta özel uçakla Çin'in Vuhan 


kentine gelmiş, heyet 14 gün karantinada tutulmuş, bu sürede Çinli yetkililerle çevrim içi 


toplantılarla bilgi alışverişinde bulunmuştu. Heyet, 29 Ocak'ta başladığı saha çalışmalarında, ilk vakaların görüldüğü Vuhan Deniz Ürünleri Gıda Pazarı'nın yanı sıra Hubey Çin ve Batı Tıbbı Bütünleşik Bölge Hastanesi, Vuhan Jinyintan Hastanesi, Hubey Eyaleti Hastalık 


Kontrol Merkezi ve Hayvan Hastalıkları Merkezinde incelemeler yapmıştı. 


EK 1 (31.1.2021): ABD, Avustralya, İngiltere, Kanada, Çekya, Danimarka, Estonya, İsrail, Japonya, Letonya, Litvanya, Norveç, Güney Kore ve Slovenya hükümetleri, son açıklanan DSÖ raporuna ortak yazılı açıklamayla yanıt verdi. Açıklamada, Kovid-19'un kaynağına ilişkin DSÖ ile ilgili uzmanların çalışmalarının önemine vurgu yapılırken, virüsün kaynağına 


ilişkin son rapor konusunda soru işaretleri olduğu kaydedildi. 


"Kovid-19'un kökenlerine ilişkin müdahale ve uygunsuz etkilerden uzak, şeffaf, bağımsız analiz ve değerlendirmeleri destekliyoruz. Bu bağlamda, DSÖ öncülüğünde Çin'de yapılan son çalışmaya ilişkin ortak endişelerimizi dile getiriyoruz" ifadelerinin yer aldığı açıklamada, bundan sonraki süreçte bağımsız çalışmaların desteklenmesi konusunda 


birlikte hareket edilmesi gerektiğine işaret edildi. 


DSÖ uzmanlarının yaptıkları çalışmaların değerli olduğu vurgulanan açıklamada, Kovid- 
19'un kaynağına ilişkin uluslararası uzmanlar raporunun "çok geciktiği" ve "'orijinal verilere ulaşım sağlama" konusunda eksik kaldığı belirtildi. Virüsün hayvanlardan insanlara geçmiş olabileceği yönündeki bulgular üzerindeki çalışmaların devam etmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, "DSÖ ve tüm üye ülkelerin verilere zamanında ulaşma ve şeffaflık konusunda taahhütlerini yenilemeleri gerekmektedir" ifadesiyle hem DSÖ'ye hem de adı zikredilmeden özellikle Çin'e çağrıda bulunuldu. Açıklamada, uluslararası uzmanların virüsün kaynağına ilişkin çalışmalarında gerekli verilere daha hızlı ve şeffaf şekilde ulaşması için ilgili tarafların daha hassas olması gerektiği ifade edildi. ABD yönetimi, uzunca süredir virüsün kaynağına ilişkin çalışmalara yeterince kapı açmadığı gerekçesiyle Çin yönetimine 


eleştiriler yöneltiyordu. 
DSÖ-Çin raporu 


DSÖ-Çin ortak çalışmasıyla Kovid-19'un kökenine ilişkin açıklanan raporda, Kovid-19'un yarasalardan insanlara başka bir hayvan yoluyla bulaştığı öne sürülmüştü. Raporda, Kovid- 
19'un laboratuvardan çıkma ihtimali ise "en düşük ihtimal" olarak gösterilmişti. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise Kovid-19'un laboratuvardan çıkma ihtimalinin "en düşük" hipotez olduğunun iddia edildiği DSÖ raporuna ilişkin, "Bu değerlendirmenin yeterince kapsamlı olduğuna inanmıyorum. Daha sağlam sonuçlara ulaşmak için daha fazla 


veri ve çalışmaya ihtiyaç duyulacak." açıklamasını yapmıştı. 


Çin, soruşturma çağrılarını geri çevirmişti 


Çin, daha önce ABD yönetiminin virüsün kökenine ilişkin soruşturma başlatılmasına dair talebini reddetmiş, Avustralya hükümetinin Nisan 2020'de DSÖ'ye uluslararası soruşturma çağrısı yapması üzerine bu ülkeye de ihracat kısıtlamaları getirmişti. Uluslararası baskıların artmasının ardından ABD, Avustralya, Almanya, Japonya, İngiltere, Rusya, Hollanda, Katar ve Vietnam'dan uzman ve araştırmacılardan oluşturulan heyet, ilk olarak ocak başında Çin'e gitmiş ancak Pekin yönetiminin geçerli vizelerin alınmadığı uyarısını yapmasının ardından geri dönmek zorunda kalmıştı. İzinlerin alınmasının ardından 14 Ocak'ta özel uçakla Vuhan'a gelen heyet, 14 gün karantinada tutulmuş ve bu sürede Çinli yetkililerle çevrim içi 


toplantılarla bilgi alışverişinde bulunmuştu. 


Heyet, 29 Ocak'ta başladığı saha çalışmalarında, ilk vakaların görüldüğü Vuhan'daki deniz ürünleri gıda pazarının yanı sıra Hubey Çin ve Batı Tıbbı Bütünleşik Bölge Hastanesi, Vuhan Jinyintan Hastanesi, Hubey Eyaleti Hastalık Kontrol Merkezi ve Hayvan Hastalıkları 


Merkezinde incelemeler yapmıştı. 


Kaynak: https://www.medimagazin.com.tr/guncel/genel/tr-abd-onculugundeki-14-ulkeden- kovid-19-virusunun-kokenine-iliskin-dso-raporuna-tepki-11-681-95074.html 


DSÖ'DEN KOVİD 19 AÇIKLAMASI: ÇİN İLK VAKALARA AİT HAM BİLGİLERİ 
VERMEDİ 
15 Şubat 2021-ahmetrasimkucukusta 


Dikkat: Yazının sonunda ek var! 


Salgının ta ilk günlerinden, bundan neredeyse bir sene evvel yazmıştım "Çin bu salgının 


altından kalkamaz" diye. Hepsi bir bir gerçek oluyor. 


Kaynak: https://ahmetrasimkucukusta.com/2020/03/29/yazilar/tip-yazilari/corona-virus/cin- 


bu-salginin-altindan-kalkamaz/ 


Anadolu Ajansı'nın haberi: 


Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenini araştıran Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) heyeti uzmanları, Çin'in salgının nasıl ve ne zaman yayılmaya başladığını belirlemelerine yardımcı 


olabilecek "ilk vakalara ait ham bilgileri vermediğini" iddia etti. 


Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, DSÖ heyetinin Avustralyalı ve Danimarkalı üyesi, Çinli yetkililerin aralık 2019'da Çin'in Vuhan kentinde salgının erken safhasında tespit edilen 174 Kovid-19 vakasına ilişkin verilerin kendileriyle paylaşılması taleplerini geri 


çevirdiğini söyledi. 


DSÖ heyeti, Çinli yetkililerin vakalarla ilgili kendi hazırladıkları özetleri ve veri analizlerini kendilerine verdiğini ancak salgının başlangıcındaki ilk vakalara ait ham bilgileri paylaşmayı 


reddettiğini öne sürdü. 


Salgının Çin'de nasıl ve ne zaman yayılmaya başladığına dair analiz yapmalarına izin verecek bilgilerin paylaşılmadığını vurgulayan heyetin Avustralyalı üyesi mikrobiyolog Dominic Dwyer ise "Bize birkaç örnek gösterdiler ancak bu hepsini yapmakla aynı şey değil. Bu 


verilerin yorumlanması bizim bakış açımıza göre daha sınırlı hale geliyor." dedi. 


Dwyer, Çin'in verileri paylaşmamasının DSÖ heyeti ile Çinli meslektaşları arasında sert 


tartışmalara yol açtığını kaydetti. 


DSÖ heyetinden Danimarkalı bir epidemiyolog Thea Fischer ise "Ben bir bilim adamıyım ve verilere güveniyorum. Verilere dayalı belgelenmiş kanıtlara güveniyorum, sadece birinin bana 


söylediğine güvenmiyorum." ifadesini kullandı. 


Fischer, Vuhan'da kendilerine verilen verilerde tutarsızlık görmediğini, ancak ham verileri 


görmeden daha derin bir analiz yapamayacağını belirtti. 


Çin'in verileri sunma konusundaki isteksizliği, çok sayıda ülke ve bilim insanı tarafından, Çin'in salgının kökenlerini araştırmaya yönelik yaklaşımında şeffaflık eksikliği olarak 


yorumlanıyor. 
Çin, soruşturma çağrılarını geri çevirmişti 
Çin, daha önce ABD yönetiminin virüsün kökenine ilişkin soruşturma başlatılmasına dair 


talebini reddetmiş, Avustralya hükümetinin nisan 2020'de DSÖ'ye uluslararası soruşturma 


çağrısı yapması üzerine bu ülkeye de ihracat kısıtlamaları getirmişti. 


Daha sonra uluslararası baskıların artmasının ardından ABD, Avustralya, Almanya, Japonya, İngiltere, Rusya, Hollanda, Katar ve Vietnam'dan uzman ve araştırmacılardan oluşturulan heyet, ilk olarak ocak başında Çin'e gitmiş ancak Pekin yönetiminin geçerli vizelerin 


alınmadığı uyarısını yapmasının ardından geri dönmek zorunda kalmıştı. 


İzinlerin alınmasının ardından 14 Ocak'ta özel uçakla kente gelen heyet 14 gün karantinada 


tutulmuş, bu sürede Çinli yetkililerle çevrim içi toplantılarla bilgi alışverişinde bulunmuştu. 


Heyet, 29 Ocak'ta başladığı saha çalışmalarında, ilk vakaların görüldüğü Vuhan'daki deniz ürünleri gıda pazarının yanı sıra Hubey Çin ve Batı Tıbbı Bütünleşik Bölge Hastanesi, Vuhan Jinyintan Hastanesi, Hubey Eyaleti Hastalık Kontrol Merkezi ve Hayvan Hastalıkları 


Merkezinde incelemeler yapmıştı. 
Kovid-19, ilk kez Vuhan'daki gıda pazarında görülmüştü 


Dünya, Kovid-19 salgınından ilk kez Çin'in 31 Aralık 2019'da Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde "kaynağı bilinmeyen gizemli solunum yolu hastalığının" ortaya çıktığını DSÖ'ye 


bildirmesiyle haberdar olmuştu. 


Hastalık, ilk kez Vuhan'da deniz ürünleri gıda pazarını ziyaret eden kişilerde görülmüş, sebebi anlaşılamayan "solunum rahatsızlığı" şikayetiyle 17 Kasım'da ilk hasta hastaneye 


başvurmuştu. 


Akciğer iltihaplanmasına yol açan hastalığa yarasalarda bulunan bir beta koronavirüsün mutasyona uğramış hali olduğu tahmin edilen, daha önce bilinmeyen türdeki bir 


koronavirüsün sebep olduğu anlaşılmıştı. 


Kaynak: https://Wwww.aa.com.tr/tr/dunya/cinin-kovid-19un-kokenini-arastiran-dso-heyetine- ilk-vakalarla-ilgili-ham-bilgileri-vermedigi-iddiasi/2143309 


EK 1 (15.2.2021): Dünya Sağlık Örgütünün Çin'e giden ekibinden Profesör John 

Watson, Covid-19'a neden olan virüsün Çin'de ortaya çıkmamış olabileceğini öne sürdü. 
Watson, virüsün hayvanlardan insanlara sıçramasının ülke sınırları dışında gerçekleşmiş olabileceğini ve pandeminin büyük olasılıkla bir “hayvan rezervuarında” enfeksiyonla başlayıp daha sonra da “ara konak? yoluyla insanlar geçmiş olabileceğini 

söyledi. Kaynak: https://www.medimagazin.com.tr/guncel/koronavirus/tr-dso-heyetindeki- profesor-acikladi-covld-19-cinde-ortaya-cikmamis-olabilir- 11-686-94182.html 


EK 2 (15.2.2021): Heyet üyelerinden İngiliz Zoolog Peter Daszakve Danimarkalı Epidemolog Thea Fischer, ABD basınında New York Times ve Wall Street Journal 


gazetelerinde yer alan iddialara kişisel Twitter hesaplarından yanıt verdi. 


Zoolog Daszak, Twitter'da NY Times Gazetesi'nin, "Çin, DSÖ ziyaretinde önemli bilgileri vermeyi reddetti" başlıklı haberine yanıt olarak paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi: "DSÖ görevinde benim deneyimim böyle olmadı. Hayvan ve çevre çalışma grubunun lideri olarak Çinli meslektaşlarımdan güven ve açıklık gördüm. Araştırmamız boyunca kritik yeni bilgilere ulaşabildik. Virüsün olası yayılma yollarıyla ilgili anlayışımızı geliştirme imkanı bulduk. 


Konuya ilişkin Twitter'da yaptığı paylaşımda, gazetecilerin sözlerinin anlamını çarpıtarak kullandığını savunan Fischer ise Daszak'ın mesajına yanıt olarak, "Benim de epidemiyoloji tarafındaki deneyimim böyle olmadı. Çinli epidemiyoloji ekibiyle iyi ilişki kurduk. Bu önemli çalışmaya gölge düşürmek için söylediklerimiz bilinçli olarak çarpıtıldı." açıklamasında bulundu. Fischer, şöyle konuştu: "Güven inşa etmek için olgulara bağlı kalmak gerekir. 'Ham 


verilere erişilemedi' tezi üzerinden araştırmaya gölge düşürülmemeli." 


Kaynak: https://Wwww.aa.com.tr/tr/dunya/cinin-kovid-19un-kokenine-iliskin-ham-verileri- gizledigi-iddiasi-bilim-adamlarini-ikiye-boldu/2145211 


EK 3 (26.3.2021): İlk vaka tahmine dilenden yani 17 kasımdan daha önce çıkmış olabilir! Kaynak: https://Wwww.medscape.com/vie warticle/947996?src—soc tw 210326 mscp 


edt news, mdscp covidorigins&faf—| 


EK 4 (26.3.2021): ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) eski Direktörü Robert Redfield koronavirüsün Çin'deki bir laboratuvarda üretildiğini söyledi. Redfield, "Laboratuvarda üzerinde çalışılan patojenlerin, laboratuvar çalışanlarına bulaşması az görülen bir durum değil." ifadesini 

kullandı. Kaynak: https://www.ahaber.com.tr/dunya/202 1/03/26/abd-koronavirusun- kaynagini-acikladi-cindeki-bir-laboratuvarda-uretildi-koronavirus-yarasadan-mi-bulasti 


ABD, DSÖ” DEN RESMİ OLARAK ÇEKİLDİ 
08 Temmuz 2020-ahmetrasimkucukusta 


ABD'de Donald Trump yönetimi, Dünya Sağlık Örgütünden resmi olarak çekildiğine dair Kongre'yi bilgilendirdi. New Jersey Senatörü ve Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bir pandeminin ortasında Kongre, Başkan Donald Trump'tan, ABD'nin DSÖ'den resmi olarak çekilmesine ilişkin bildirim aldı." 


ifadesini kullandı. 


ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi, Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) resmi olarak çekildiğine dair Kongre'ye bildirim yolladı. 


New Jersey Senatörü ve Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hala devam ettiğini belirterek, "Bir pandeminin ortasında Kongre, Başkan Donald Trump'tan, ABD'nin DSÖ'den resmi olarak çekilmesine ilişkin bildirim aldı." ifadesini kullandı. 


Menendez, Trump yönetiminin bu adımının, Amerikan yönetimini "hasta ve yalnız" 


bırakacağını kaydetti. 


Öte yandan, Amerikan basınına konuşan ve adı açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisi de resmi çekilmenin pazartesi gününden itibaren yürürlükte olacağını ve resmi bildirimin 


Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e iletildiğini aktardı. 


Trump'ın Dsö'ye Kovid-19 Savaşı 


Trump, 14 Nisan'da DSÖ'yü Kovid-19 salgınıyla mücadelede başarısızlıkla ve Çin'e yakın 


durmakla suçlamış, örgüte sağlanan finansal desteği askıya aldıklarını açıklamıştı. 


DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'a 18 Mayıs'ta bir mektup gönderen Trump, esaslı reformlar yapmaması halinde ABD'nin bu kuruluşa sağladığı fonları 30 gün 


sonra "kalıcı olarak" donduracağını belirtmişti. 


Ancak Trump daha bu süre dolmadan 29 Mayıs'ta, "Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi 


sonlandırıyoruz." açıklamasını yapmıştı. 
Trump'ın bu açıklamasına rağmen resmi çekilmeye yönelik henüz resmi bir adım atılmamıştı. 


Kaynak: https://www.medimagazin.com.tr/guncel/genel/tr-abd-dsoden-resmi-olarak-cekildi- 
11-681-90175.html 


DSÖ YİNE SINIFTA KALDI 
13 Haziran 2020-ahmetrasimkucukusta 


Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'nun Dünya Sağlık Teşkilatı' nın (WHO) yaptığı yanlışları dile getirmesinden ve "Sağlıkla ilgili her alanda yaptığı açıklamalara, kuşku ile yaklaşmakta 


kararlıyım" sözlerinden memnun oldum. 


WHO' yu kutsal vatan toprağı gibi savunan, üzerine toz kondurmayan bilim adamlarından 


"tıs" bile çıkmıyor. 


Acaba neden suskunlar? 


Bu salgının bir numaralı mağlubu bana göre hiç kuşkusuz Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)Y'dür. 
Salgını başından beri yanlış yönetmiş, hata üstüne hata yapmıştır. Başlangıçta ciddiye 


almayarak gerekli önlemleri savsaklamış, tehlikeyi gizlemeye bile çalışmıştır. 


Böylece de salgının pandemiye dönüşmesini kolaylaştıran bir tutum sergilemiştir. Pandemiye dönüştükten sonra da hatalarını ısrarla sürdüren yine DSÖ”dür. Mesela hiç gerek yokken, 


Hidroksiklorokin'i karalamaya kalkmıştır. 


Kanıtlanmamış bilgilerle, ucuz ilaç Hidroksiklorokin yerine pahalı antiviralleri tavsiye etme yanlışına düşmüştür. Son hatalarından birini ise birkaç gün önce yapmış, belirti göstermeyen COVID-19 hastalarının hastalığı bulaştırmada etkili olmayacaklarını açıklamıştır. 


Ben kendi adıma Dünya Sağlık Örgütü'nün sadece COVID-19 ile değil, sağlıkla ilgili her alanda yaptığı açıklamalara, kuşku ile yaklaşmakta kararlıyım. 


Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/osman-muftuoglu/bu-rakamlar-can-sikici- 
41540615 


MODERNA'NIN COVİD-19 AŞISI ÇOCUKLAR ÜZERİNDE DENENMEYE 
BAŞLADI 
16 Mart 2021-ahmetrasimkucukusta 


KOVİD geçirenlerin ve çocukların aşılanmalarının gerekli olmadığını düşünüyorum. 

Hele de mRNA aşıları gibi "uzun vadedeki riskleri" henüz bilinmeyen ve bugüne kadar "onaylanmamış" bir aşının çocuklarda denenmesini doğru bulmuyorum (Acil kullanım onayı başka bir şeydir). 


Bu aşının 6 aylıktan büyük bebeklerde denenmesi düşüncesi bile tam bir akıl tutulmasıdır. 


Çocuklarının böyle bir "denemeye" katılmasına müsaade eden anne-babaları da 


anlamıyorum. 
Kaynak: https://www.nytimes.com/2021/03/16/health/moderna-vaccine-children.html İHA'nın haberi: 


ABD'li biyoteknoloji şirketi Moderna, korona virüse karşı geliştirdiği aşının çocuklar 


üzerindeki etkinliğini test etmek için çalışmalara başladığını duyurdu. 


Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı ilaç şirketlerinin aşı geliştirme çabaları sürerken, ABD'li biyoteknoloji şirketi Moderna tarafından korona virüse karşı geliştirilen aşı çocuklar üzerinde denenmeye başladı. Moderna tarafından bugün yapılan açıklamada, aşının çocuklar üzerindeki etkinliğinin test edilmeye başlandığı belirtilerek, 12 yaşından küçük çocuklara ilk dozların yapıldığı bildirildi. 


KidCOVE olarak adlandırılan klinik deney kapsamında Moderna aşısı, ABD ve Kanada'da 6 
ay ile 11 yaş arasında yaklaşık 6 bin 750 çocuk üzerinde test edilecek. Ulusal sağlık enstitüleri ile işbirliği içinde yürütülecek çalışmada, 11 yaşındaki çocuklar ile başlanan aşı denemesi, deneyin başarısına göre her geçen gün daha küçük yaşlardaki çocuklara aşı uygulanması ile devam edecek. Çalışmada, ilk olarak çok az dozda aşı uygulanacak ve her testte doz miktarı 


artırılarak aşının etkinliği test edilecek. 


Moderna'nın İcra Kurulu Başkanı (CEO) Stephane Bancel tarafından yapılan basın açıklamasında, "ABD ve Kanada'daki sağlıklı çocuklarda mRNA-1273'ün denemelerine başlamaktan mutluluk duyuyoruz. Söz konusu pediatrik çalışma, Covid-19 aşımızın belirlenen yaş aralığındaki çocuklar üzerinde güvenliğini ve etkinliğini değerlendirmemize yardımcı 


olacak” dedi. 

Çocuklarda denenen tek aşı Moderna değil 

İngiltere'de Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının da çocuklar üzerindeki etkililiğini ve bağışıklık tepkisini değerlendirmek için 6 ile 17 yaşları arasında toplamda 300 gönüllü üzerinde denemeler başlatılmıştı. 

Oxford/AstraZeneca aşısının yanı sıra Pfizer ve BioNTech'in Covid-19 aşısı da çocuklara uygulanıyor. Johnson & Johnson da korona virüse karşı geliştirdiği aşının 12 ila 18 yaş 


arasındaki kişilerde denenmesine yönelik planlarını açıklamıştı. 


ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), geçtiğimiz yıl Aralık ayında Moderna'nın Covid-19 aşısının 


yetişkinlerde kullanımına izin vermişti. 


Kaynak: https://www.iha.com.tr/haber-modernanin-covid-19-asisi-cocuklar-uzerinde- denenmeye-basladi-904387/ 


YARATILIŞ 


Türker Alkan-04/06/2006-Radikal 


'Tanrı başlangıçta gökleri ve yeri yarattı. Yeryüzünün şekli yoktu ve boşluk içindeydi ve 


derinliklerin yüzeyinde karanlık vardı ve Tanrı'nın ruhu suların üzerinde hareket ediyordu." 


Tevrat böyle başlar. Sonra yaratılış öyküsü, Âdem'le Havva'nın nasıl cezalandırıldığı anlatılır. 
Âdem'le Havva'nın nasıl çocuklarının olduğu, bu peygamberlerin ne kadar uzun yaşadığından söz edilir. Peygamberlerin yaşlarını toplarsanız dünyanın kaç yılında yaratıldığını 

hesaplayabilirsiniz. Nitekim kilisenin yaptığı hesaplamaya göre dünya yaratılalı henüz 4-5 bin 


yıl olmuştur! Tabii bu kadar kısa bir sürede evrim gerçekleşmiş olamaz! 


Son günlerde Ankara'da nereye gitsem Adnan hocacıların 'Yaratılış Sergisi'yle karşılaşıyorum. Sergide milyonlarca yıldır hiç değişmeden kalan hayvan ve bitki fosilleri var. 
İlginç bir çaba, diye düşündüm. Ama evrim kuramının geçersizliğini kanıtlamak için yetersiz. 
Bazı canlıların hiç evrim geçirmemiş olması, diğer canlıların da evrimleşmediği anlamına gelmez, değil mi? 

Ayrıca, fosillerin milyonlarca yıllık yaşama kanıt olduğunu bir kez kabul ederseniz, yarın başka fosillerle evrimi savunanlara karşı diyeceğiniz söz kalmaz korkarım. 


İsterseniz yaratılışı bir de Hinduların kutsal kitabı olan Rig Veda'dan dinleyelim 


(10'uncu kitap, 129'uncu ilâhi): 

"Ne varlık vardı o sırada, ne de yokluk 

Ne hava vardı, ne de onun ötesinde toprak. 

Bir kımıltı mı? Nerede? Hangi örtünün altında? 


Dipsiz suların sonsuz derinliği mi yoksa? 


Ne ölüm vardı, ne de ölümsüz olan bir şey; 
Ne de gündüzü geceden ayıran bir işaret. 
Ama Bir O vardı, nefes üflemeden nefes alıp veren kendince 


Başka bir şey yoktu işte. 


Karanlıklar içinde karanlıklar dururdu; 
Boyutları olmayan bir deniz gibi; 
Mümkün olanı hâlâ biçimlendirmemiş bir boşluk, 


Ta ki Sıcaklığın gücü Tek olanı yaratana dek. 


O zaman, o Tek olanda, Arzu kıpırtıları varlığa dönüştü, 
Ruhun ilk tohumudur Arzu. 


(Kalplerini bilgelikle soruşturan ermiş kişiler 
Varlığın yoklukla nasıl akraba olduğunu gördüler. 
Çizgilerini boşlukta uzatıp giderken soruyorlardı: 
Bunun üstünde ne olmalı, altında ne olmalı?) 
Tohum verenler ve güçler oradaydı; 


Altta serbest enerji; üstte hızlı eylem. 


Kim gerçekten biliyor ve açıklayabilir ki, 
O ne zaman doğdu ve dünya nasıl yaratıldı? 
Tanrılar, dünya yaratıldıktan sonra geldiler: 


O halde dünyanın nereden çıktığını kim bilebilir? 


Dünya yaratıldı mı, yoksa kendince mi oluştu, 
Bunu gerçekten sadece o bilebilir, 
Göklerin en yücesinde kollayıp gözeten bilebilir, 


Gerçekten bilir, ama bir bakarsınız, o bile bilmez belki!" 
DÖNÜŞÜ HARARETLİ OLDU 
Emir Denizci -08/12/2007- Radikal 


Çocukken mahallede top koşturmuş, maçlara meraklı herkes (her erkek!) futbol hakkında ahkâm kesebilir. Bu onun adeta 'doğal' hakkıdır. 'Sen ne bilirsin ki' demeye kalkışırsanız, lafı ağzınıza tıkayıverir: 'Maçı televizyondan izledim ya, yetmez mi? 

Çok da haksız sayılmaz: Bizzat kendi hayatından söz etmektedir arkadaş. Yaşadığı, tecrübe ettiği, kâh üzülüp kâh sevindiği, yani aktif olarak katıldığı ya da öyle sandığı bir olaydır futbol. 

İnsanların az buçuk da olsa araştırma yapmadan, kafa patlamadan ve de 'Acaba hata mı ediyorum? kuşkusuna kapılmadan tartışabildiği konulara bir başka örnek de "Tanrı'dır. 
Evrenin bir yaratıcısı var mı? 

Varsa, bu nasıl bir güç? 

Yaratıcı, evreni kurup işlettikten sonra sadece izlemekle mi yetindi? Yoksa günbegün, anbean müdahale ediyor mu? 

Dinler insanların uydurduğu olgular mı, yoksa gerçekten Yaratıcı'nın planına dahiller mi? 
Peki, eğer dinlerin olmasını Tanrı istediyse, niye insanları çokdinli yarattı? 

Eğer Tanrı biricik ise, emsalsiz ise, nasıl oluyor da tek tanrılı üç büyük din (İslam, Hıristiyanlık, Yahudilik) dünya üzerinde yarışıyor? 


Bu zorlu soruları sokaktaki insanlara yöneltirseniz, büyük olasılıkla tahmin edemeyeceğiniz 


kadar net, kuşkudan arınmış cevaplar alırsınız. Çünkü size kendi yaşamını anlatmaktadır. 

Öte yandan, onu biraz sıkıştırdığınızda cevaplarda çelişkiler baş gösterir. Birinci cümlesiyle beşinci cümlesi birbirine uymaz. 

İşte tam bu noktada felsefeciler devreye girer. Onlar herhangi bir varsayımı ele alırlar... Incık cıncık ederler... Mantıksal açıdan en uç noktasına götürürler... Ve çelişkilerden arınmış, bütünlüklü, tutarlı bir hale getirirler... 

Böylece ortaya gıcır bir sistem çıkar. 

Sokaktaki adamın Tanrı kavrayışı kırık dökük bir bisiklet gibidir. Felsefeci (teolog) ise Ferrari kullanan bir bilgeye benzer. 

Kalkış noktaları aynıdır ama... Sıradan insan daha iki pedal basmadan, din felsefecisi gazlayıp gider. 


Ancak Ferrarili felsefeciyi rakipsiz sanmayın. Bir başka meslektaşının altında Maserati, bir diğerinde ise Lamborghini vardır. 

'Tanrı yoktur birinci kulvardan yarışa katılır... İkinci kulvarda 'Tanrı vardır ve evreni her an yönetir' yer alır... Üçüncü kulvar 'Tanrı evreni yarattı, gerisine karışmadı' görüşüne âittir. 

Her teorinin bu yarışa katılma hakkı bulunur... Yeter ki tutarlı, mantıklı ve kapsamlı olsun. Üç beş yüz metre gidip su kaynatmasın. 

Ateistlerin 'yüce risalesi' 

Nasıl otomobil yarışlarının Schumacher, Alonso ya da Raikkonen gibi büyük yıldızları varsa, farklı Tanrı kavrayışlarının da kendine has ünlüleri var. 

İşte bunlardan biri: Britanyalı filozof Antony Flew... 2007 itibariyle 84 yaşında olan Flew, yakın tarihlere kadar, "Tanrı yoktur' görüşünün süperstarıydı. 

Flew bu ününü, 1950'de, yani 27 yaşındayken kaleme aldığı, 'Theology and Falsification' (Teoloji ve Yanlışlama) adlı kısa makaleye borçluydu. 

İlk kez Oxford Üniversitesi'ndeki felsefe kulübü 'Sokrates'in bir toplantısında okunan ve ardından öğrenci dergisinde basılan bu makale, kısa sürede ateistlerin 'yüce risalesi' haline gelmişti. 

Ne zaman piyasaya 'tanrıtanımazlık' hakkında derleme bir kitap çıksa, Antony Flew'un makalesi burada yer alırdı. Almanca'dan Slovakça'ya, çok sayıda dile çevrildi. 

'Teoloji ve Yanlışlama' 1000 kelimeden oluşan kısa bir makaleydi. Flew gayet sade bir üslupla kaleme alınmış bu makalesinde, 'Tanrı' kavramının anlam açısından fazla muğlak olduğunu öne sürüyordu. 

Flew, 'görülemez, dokunulamaz ve insan zihni tarafından kavranamaz' bir Tanrı'nın varlığının ya da yokluğunun ispat edilemeyeceğini söylüyordu. 

Antony Flew, Tanrı'yı sorgulayanların, ateistlerin, kuşkucuların kahramanı haline gelmişti. 
Özellikle 1970'lerde ona rağbet çoktu. Üniversitelerde panellere katılıyor, söyledikleriyle 


inançlı kesimi çileden çıkarıyordu. Ona göre, evrenin var olması için bir Tanrı'ya, bir 


Yaratıcı'ya ihtiyacı yoktu. 

Her şeyi açıklayan bir zekâ 

Yıllar geçti. Flew'un makalesi bir klasik haline geldi. Ancak zaman içinde yeni ateist düşünürler öne çıktı. Flew'un bu alandaki ünü biraz soldu. 

Derken, 2004 yılında bu konularla ilgilenenlerin bir kısmını fena halde üzen, bir kısmını ise sevinçten havalara uçuran bir haber çıktı: Antony Flew 'dönmüştü"! İslami terimlerle ifade edersek: Hidayete ermişti. 

Bir din adamının oğlu olarak 1923 yılında Londra'da doğan, Cambridge Üniversitesi'nde okuyan, tam adıyla Antony Garrard Newton Flew, artık Hıristiyan mı olmuştu? 

Hayır! 'Dönüşü' dini kabul etme şeklinde değildi. Flew, 'hem evreni, hem de kendi varlığını açıklayan bir zekâdan' söz etmeye başlamıştı. 

Yani onunki tanrıtanımazlıktan, Tanrı inancına dönüş değildi. "Benim Tanrı görüşüm, hem Hıristiyanlık'takinden,hem de İslam'dakinden çok farklı" diyordu, "Onlar her şeye hâkim, dünyaya müdahale eden bir Tanrı fikrini savunuyor." 

Flew bir 'Deist' olmuştu: Evet, Tanrı (ya da üstün bir zekâ) evreni kurup çalıştırmıştı ama gerisine karışmıyordu. Yani Tanrı'nın, dünyayla 'bire bir ilişki' kurması söz konusu değildi. 
Bu da Flew'un, peygamberlere ve kutsal kitaplara inanmadığı anlamına geliyordu. 

Deprem etkisinde konuşma 

Antony Flew'un, arkadaşı ve felsefi rakibi Gary Habermas ile yaptığı kapsamlı konuşma, 
2004 yılında 'Deist Olan Ateist: Eski Ateist Antony Flew ile Özel Söyleşi' başlığıyla basılınca 
adeta deprem etkisi yaratmıştı. 

Bu bir kriz anıydı ve her krizde olduğu gibi, bu kez de kaybedenler kadar, kazananlar da vardı. 

Mesela Evanjelistler bu işe pek sevinmişti. 'Varsın Flew, Hıristiyan olmasın... Bu haliyle şimdilik bize yeter' diye düşünüyorlardı. Çünkü 'diğer dinlere' ve 'dinsizlere' karşı yürüttükleri mücadelede, bu saygın felsefecinin adını kullanabilirlerdi. 

Sadece Evanjelistler değil, Evrim Kuramı'na karşı 'Akıllı Tasarım' (Intelligent Design) fikrini savunanlar da mutluydu. Çünkü Flew'un yeni çizgisini kendi kazanımları olarak görüyorlardı. 
'Düşman' önemli bir savaşçısını yitirmişti. 

Antony Flew çeşitli felsefecilerle tartışmalara katıldı. Bunlar genellikle bilimsel gelişmelerden haberdar, inançlı teologlardı. Fizikteki ya da gen çalışmalarındaki gelişmeleri Tanrı'nın kanıtı olarak görüyorlardı. 

Bu toplantılarda Flew, böylesine muazzam bir düzenin ardında mutlaka bir zekânın olması gerektiğini söylüyordu. Dinleyiciler de 'Kozmik Zekâ'yı kendi inançlarına tercüme ediyordu: Müslümanlar onda 'Allah'ı, bazıları 'Akıllı Tasarım'ı, Masonlar 'Evrenin Ulu Mimarı'nı görüyor ve mutlu oluyordu. 

New York Times Magazine'de geçen ay Flew hakkında bir yazı yayımlandı. Bir ateistin 


dönüşümünün öyküsünü yazmak üzere İngiltere'ye giden Mark Oppenheimer, karşısında 


beyin kapasitesini kaybetmeye başlamış bir ihtiyar bulmuştu. 

Flew sadece isimleri hatırlamamakla kalmıyor, konuların ve hatta kendi ortaya attığı kavramların içeriğini de unutuyordu. 

Peki Antony Flew yavaş yavaş bunamaya başladığı için mi ateizmden dönmüştü? 

Gerçek bu olsa dahi, ne fark eder? Neticede bunlar binlerce yıldır tartışılan meseleler ve büyük olasılıkla insanoğlu nefes aldıkça da konuşulmaya devam edilecek. 

Gazete köşelerinde atezim tartışması 

Murat Belge'nin 'Ben bir ateist olarak... diye başlayan cümlelerinden rahatsız olan eski kültür bakanlarından Namık Kemal Zeybek, 'Kimse Ateist Olamaz' başlıklı bir yazı kaleme aldı. 
(Radikal, 30 Kasım) 

Anlattığı anı ilginçti: 

Ateist olduğunu her fırsatta belirten yazar Aziz Nesin, bir iki soru üzerine, "Ben bütün evreni var eden ve yöneten gizli bir kudrete inanıyorum" der. 

Zeybek hemen atılır: "Aziz bey, işte biz Müslümanlar o kudrete Allah diyoruz." 

Bunun üzerine Aziz Nesin de, "Sizin söylediğiniz anlamda Allah'a inanıyorum" cevabını verir. Daha sonra bu sözlerinin benzerini TV'de de tekrarlar. 

Buradaki temel fikirden hareketle Zeybek, "Kimse tanrıtanımaz değildir... Sadece Tanrı'nın adı farklı; kimi madde, kimi tabiat, kimi evrim diyor..." sonucuna varıyordu. 

Zeybek'in yazısından hareketle, Perihan Mağden de köşe yazarlarını eleştiren bir yazı kaleme aldı. (Radikal, 1 Aralık) 

Yazı şu cümleyle bitiyordu: "Köşe yazarları arasında ateist yoktur, olamaz da; zira onların birer kişilik birer dinleri ve haftada dört/beşlik ayinleri söz konusudur." 

Türker Alkan ise Zeybek'in iddiasını cepheden karşıladı. 'İnanç Merkezi' başlıklı yazısında önce beyinde bulunan ve inanmamıza yol açan inanç merkezinden söz ettikten sonra, tartışmayı daha felsefi bir noktaya taşıdı: 

"Zeybek, var oluşu 'madde, tabiat, tesadüf, evrim' gibi maddi olgularla açıklamaya kalkanların da aslında Tanrı fikrine ulaşmış sayılacağını söylüyor! 'Evren tesadüfen oluşmuştur' diyen kişinin önermesiyle, "Tanrı evreni yarattı' önermesi arasında bir fark görmüyor. Burada ciddi bir sorun olduğunu düşünüyorum. 'Tanrı evreni yarattı' dediğimiz zaman, evrenin yaratılışına 'bilinç' unsurunu da katmış oluyoruz. Ama 'Evren tesadüfen var olmuştur' dediğinizde, ne evrensel bir bilince gerek duyuyorsunuz, ne de Tanrı fikrine! Şahsen ben de bütün bu olup bitenlerin bir tesadüf eseri olduğunu düşünmüyorum. Ama 'Her şey tesadüften ve maddeden ibarettir, Tanrı yoktur' diyen ateistlere, 'Siz aslında Tanrı'ya inanıyorsunuz ama farkında değilsiniz' deme cesaretini de kendimde bulamıyorum." (Radikal, 2 Aralık) 

Murat Belge de Zeybek'e doğrudan karşı çıktı: "(Tanrı) 'yoktur' demeye gelen 'ateist' yerine, "bilmiyorum, bilemem' anlamına gelen 'agnostik' terimini tercih edenler var. Ben onu tercih etmiyorum ve ateisti kullanıyorum." (Radikal, 4 Aralık) 


Murat Belge 'özetle' şöyle diyordu: "Tanrı inancı gayet makul bir duygudur... İnsanlar 'bilgi 


ya da akıl eksikliğinden' dolayı inanmazlar. İnanmak bir ihtiyaçtır. Kendi payıma, insanların yemesine içmesine dahi müdahale eden bir Tanrı'ya inanarak huzur bulmam mümkün değil." 
Ateistliğinin bir kere daha altını çizen Belge'nin, "Din özgürlüğü ancak dini tartışma özgürlüğü ile birlikte var olduğunda anlamlıdır" demesi de önemli bir noktaydı. 

Kavgasız gürültüsüz bir Tanrı tartışması izlemek, gerçekten bilgilendirici oluyor. 

Bakalım başka katılanlar da olacak mı? 


YARATILIŞ MÜZESİ AÇTI: ADNAN HOCA ŞİŞLİ'YE SIZMIŞ 
Timur Soykan-27/05/2006- Radikal 


Adnan Hocacılar, Şişli Belediyesi Bilim Merkezi'ndekileri 'Britanya'da yaşayan bir Türk'e ait fosilleri burada sergilemek istiyoruz' diyerek kandırdı. Beş gün boyunca yaratılış 


propagandası yapan Adnan Hocacılar olay fark edilince merkezden atıldı. 


İSTANBUL -'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar'ın kurduğu 'Yaratılış Müzesi' Şişli Belediyesi Bilim Merkezi'ni kandırarak fosillerini burada sergiledi. 

Bilim Araştırma Vakfı kimliği ile deşifre olan Adnan Hocacılar, farklı yöntemler ile 'Yaratılış Müzesi'ni çeşitli yerlerde sergiliyor. Bu kez Bilim Araştırma Vakfı adı altında etkinlikler yapmıyorlar. Adnan Hocacıların son kurbanı Fulya'daki Şişli Belediyesi Bilim Merkezi oldu. 
Merkez, Türkiye Bilim Merkezleri Vakfı tarafından kuruldu ve Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün desteği ile Fulya'da faaliyetlerini sürdürüyor. Mayıs ayı başında Bilim Merkezi'ni iyi giyimli birkaç kişi ziyaret etti. Bilim Merkezi'ndeki balina ve fok balığı fosillerini gördüklerini anlatan bu kişiler, Bilim Merkezi'ndeki yetkililere 'çok cazip' bir teklif yaptılar. Bu kişiler, "İngiltere'de yaşayan bir Türk paleoantoloğun çok değerli bir fosil koleksiyonu var. Bunları sergilemek istiyor. Sizin fosillerinizin yanında bunları sergileyebilir miyiz?" dedi. Daha önce Capitol Alışveriş Merkezi ve Town Center'de fosillerinin sergilenmesi sırasında çekilmiş fotoğraf ve görüntüleri referans olarak gösterdiler. SFosiller için yüklü bir kira bedeli ödeyen Türkiye Bilim Merkezleri Vakfı yetkilileri, gerçek kimliklerinden habersiz olarak bu kişilere izin verdi. 

Ancak ilk geldikleri günden itibaren bu kişilerde bir gariplik vardı. Büyük afişler, pankartlar asmışlar, plazma TV'ler kurmuşlardı. Ancak sadece 'fosil sergisi' yazan afişlerde hiçbir imza yoktu. İlk günlerde evrim teorisi ile ilgili herhangi bir yazı asılmamış, görüntü yayımlanmamıştı. Sadece sergide duran kişiler, gelen ziyaretçilere fosiller hakkında detaylı ve Bilim Merkezi yetkililerine fark ettirmeden taraflı bilgiler veriyorlardı. Bu kişilerin fosilleri çok yakından tanıması ve haklarında geniş bilgi sahibi olmaları Bilim Merkezi görevlilerinin dikkatini çekmişti. Bu süre içerisinde her zaman olduğu gibi Bilim Merkezi'ni onlarca 


okuldan yüzlerce öğrenci gezdi. Sözlü verdikleri bilgileri yeterli bulmayan Adnan Hocacılar, 


fosillerin yanına yazılar astı. Fosillerin evrim teorisini yalanladığı yönündeki yazıları fark eden Bilim Merkezi yetkilileri sergiyı kaldırdı. 

Kapandıktan sonra ilan 

15-20 Mayıs arasında Şişli Belediyesi Bilim Merkezi'nde sergilenen fosilleri toplayarak gittiler. Sergi kapadıktan altı gün sonra, dün Yenişafak Gazetesi'ne, "Şişli Belediyesi'ne ait olan Bilim Merkezi'ndeki serginin gösterdiği gerçek: Milyonlarca yıllık fosiller evrim teorisini yalanlıyor" başlığı ile ilan verildi. 'Şişli Belediyesi'nin özellikle vurgulandığı ilanda Bilim Merkezi'nin önünde 'Fosil Sergisi' yazılı afiş ile fotoğrafına yer verildi. İlanda Harun Yahya (Adnan Oktar)'ın kitaplarının tanıtımı vardı. 

Türkiye Bilim Merkezleri Vakfı yetkilileri, kandırıldıklarını belirterek, "Bizden kimliklerini gizlediler. Yalan söylediler. Biz bir yıl önce evrim teorisini anlatan bir sergi açmıştık. Bunun 


için bile burayı hedef almış olabilirler" diye konuştu. 
YARATILIŞ MÜZESİ SKANDALI 
11/03/2006- Radikal 


Protokol açılıştaydı 

Küçükçekmece Belediyesi, Halkalı Kültür Merkezi'ni, 8 Mart'ta oyuncu ve müzisyenler eşliğinde açtı. Protokolde, AKP'li Belediye Başkanı Aziz Yeniay, Kaymakam Osman Ebiloğlu ve Askerlik Şubesi Komutanı Albay Ali Güngör Öngören yer aldı. 

'Bu bir ilk' 

Merkezin ardından içindeki 'yaratılış müzesi'nin kurdeleleri kesildi. Heyette, 'Adnan Hocacı' Bilim Araştırma Vakfı Başkanı Tarkan Yavaş ile Milli Değerleri Koruma Vakfı Başkanı Altuğ Berker de vardı. Belediye, internette müze için 'bir ilk' diyordu. 

Hediyesi kitap 

Harun Yahya'nın (Adnan Hoca) web sitesinin adresi de duyuruda yer alıyordu. Gezenlere Harun Yahya'nın bir kitabı verilen müze ertesi gün kapandı. Zira kendisi de 'yaratılış'ı savunan Yeniay, işin içinde Adnan Hocacılar olduğunu yeni öğrenmişti. 

Başkan gelmedi 

Müze dün de Beylikdüzü'nde, AKP'li Belediye Başkanı Vehbi Orakçıoğlu'nun açacağı ilan edilen alışveriş merkezine taşındı. 


Orakçıoğlu açılışa gelmedi, ama davet edilen öğrencilere evrim karşıtı brifing verildi. 


Haber: UMAY AKTAŞ SALMAN / Arşivi 
İSMAİL SAYMAZ / Arşivi 


İSTANBUL - Onarımı tamamlanan Küçükçekmece Belediyesi Halkalı Kültür Merkezi, çifte etkinlikle kapıları açtı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne denk getirilen açılış için merkezi dolduran 'ünlü simalar' hazır gelmişken 'Adnan Hocacı' Bilim Araştırma Vakfı (BAV) ve Milli Değerleri Koruma Vakfı'nın (MDK V) çabalarıyla oluşturulan 'Yaratılış Müzesi'nin de kurdelesini kesiverdi. Açılışta Belediye Başkanı, Kaymakam, Askerlik Şubesi Komutanı da yer aldı. 

Açılış günü AKP'li Belediye Başkanı Aziz Yeniay, Kaymakam Osman Ebiloğlu ve Askerlik Şubesi Komutanı Albay Ali Güngör Öngören, ilçe protokolü olarak ön saflardaydı. Önce kültür merkezinin kurdelesi kesildi. Alkışlar uzun süre dinmedi. Sonra sıra, bina içindeki "Yaratılış Müzesi'ne geldi. 

Kültür Merkezi'nin açılışı için gelen şarkıcı Adnan Şenses, Yeşilçam'ın, kendi deyimiyle, 'hidayete erdikten' sonra örtünen yıldızlarından Necla Nazır ve Kuştepeli müzisyen Tarık Mengüç kurdelenin ardında yerini aldı. 

Kurdelenin her iki ucunda, Harun Yahya imzasıyla evrim teorisi karşıtı kitaplar yazan Adnan Oktar yanlısı BAV Başkanı Tarkan Yavaş ile MDKV Başkanı Altuğ Berker vardı. Kamuoyu 
1987 yılında 'kronik paranoya' teşhisiyle tedavi gören Adnan Hoca lakaplı Oktar'ı daha çok 
varlıklı kesimler içindeki faaliyetleriyle tanıyordu. 

Daha sonra protokol, ünlüler ve yaratılışçılar, belediyenin internet sitesinde "Küçükçekmece'de bir ilk daha!' diye duyurulan müzeyi gezdi. Grup, ağırlıklı olarak Darwinizm'in hatalarıyla ilgili 'izah edici' afiş ve pankartlardan oluşan müzeyi inceledi. 
Adres de verildi 

Gün boyu açık kalan müzede, bir süre önce 'yaratılış' görüşünün Milli Eğitim Bakanlığı müfredatından çıkarılması için MEB'e dilekçe veren 700 akademisyenin dudağını uçuklatacak 'kanıtlar' vardı: Dünyanın farklı kıta ve bölgelerinden geldiği ve yaşları 400 milyon yıl olduğu öne sürülen hayvan fosilleri... Balık, hamamböceği, semender ve sivrisinek gibi pek çok fosil... Bir hologram ekranda ise "Yaratılış Gerçeği ve Evrim Teorisi'nin Çöküşü' adlı bir film gösterildi. 'Evrim Bir Aldatmacadır. Kanmayın' sözleriyle biten filmin ardından, Harun Yahya'nın (Adnan Hoca) internet sitesinin adresi yayımlandı. 

'Darwinist ideoloji: Faşizm' 

Fosillerin yer aldığı cam kutuların ardında, 'Darwinist ideolojiler komünizm ve faşizm", "Canlılar evrimleşmezler' yazılı afişler asıldı. Bir afişe göre, "...Sadece kanın pıhtılaşma sisteminin bile raslantılarla ve 'Evrim teorisi'nin iddia ettiği 'kademeli gelişim' varsayımıyla açıklanması imkânsız'dı ve '...Son derece karmaşık bir sürecin işlediği bir sistem, yaratılışın mükemelliğini gözler önüne seriyor'du. Bir başka bir afişte Hac Suresi'nden şu ayetlere yer veriliyordu: "Ey insanlar, 'Size bir örnek verildi; onu dinleyin. sizin Allah'ın dışında tapmakta olduklarınız-hepsi bunun için bir araya gelseler dahi-gerçekten bir sinek bile yaratamazlar." 
Çıkışta tüm ziyaretçilere Harun Yahya'nın 'Evrim Aldatmacası' adlı kitabı armağan edildi. 


Ancak Belediye Başkanı Aziz Yeniay, daha sonra bu müzeyi organize edenlerin BAV ve 


MDKV'nin kamuoyunda 'Adnan Hoca' ya da 'Harun Yahya' diye tanınan Adnan Oktar yanlıları olduklarını bilmediğini açıkladı: "Biz protokol olarak müzeyi gezdik. Müzede, Darwinizm'i çürüten 400 yıllık fosiller ve belgeler vardı. Bunlara bir itirazım yok. Fakat afişleri ve dağıtılan kitapları görmedim. Grubun Adnan Hocacı olduğunu bilseydim izin vermezdim. Zaten dün bunu öğrenince sergiyi kaldırdım." Müze, önceki gün kaldırıldı, ayrıca, belediyenin internet sitesinde 'etkinlikler' bölümündeki duyurusu da silindi. 

Ama müzesi bu kez dün Beylikdüzü'ndeki Sars Alışveriş Merkezi'nde kendine yer buldu. 
Beylikdüzü Belediyesi, açılış için 75. Yıl Cumhuriyet Lisesi'ne ve Doktor Haydar Aslan İlköğretim Okulu'na yazı göndermiş, 'genç kuşakların' bu müzeden 'istifade etmelerini istemişti. AKP'li Belediye Başkanı Vehbi Orakçıoğlu, saat 15.00'te müzenin açılışını yapacaktı. Bir gün önceki 'skandalı' haber alan Radikal'in yanı sıra Hürriyet, Milliyet, Akşam gazeteleri dışında CNN Türk, Kanal D, Kanal A televizyonu muhabirleri de müzedeydi. 
Nedense açılış, Orakoğlu yetişemediği için 16.00'ya ertelendi. Bu sırada alıveriş merkezine 
75. Yıl Cumhuriyet Lisesi öğrencileri geldi. Okul müdürü Ömer Öner, iki öğretmen ve her sınıftan birer öğrenciyle müzeyi gezdi, BAV Başkanı Tarkan Yavaş'tan insanlığın yaradılışı hakkında 'brifing' aldı. 

Müdür Öner'e göre, 'bu sanatsal faaliyeti' merak etmiş, gelmişlerdi: "Her sınıftan birer öğrencimiz var. Müzeyi gezen öğrencilerimiz gördüklerini sınıflarında anlatacaklar. Böylece diğer öğrenciler de merak edip gelecek. 

Okulumuzda yeterli salonumuz olmadığı için konferans verilmesi talebinde bulunamadık. 
Ancak vakıf yetkilileri bize bir CD verecekler ve bunu öğrencilerimize izleteceğiz." 

Liseliler okullarına dönerken, Doktor Haydar Aslan İlköğretim Okulu'nun 4. sınıflarından 80 
öğrenci geldi. Sınıf öğretmeni Perihan Burhanoğlu, 'tıp müzesi' diye geldikleri sergiye hazırlıksız yakalanmıştı: 

"Beylikdüzü Belediyesi ve bu vakıftan yazı gelmişti, bizim de dersimiz boştu, geldik. Ancak 'tıp müzesi' sanıyorduk. Gördük ki, 'Darwin teorisi'ni çürüten bir müzeymiş. Öğrenciler sordu. 
'Bu teori, insanın maymundan evrim geçirerek bugüne geldiğini savunuyor ama bu müzedeki bilgiler bu teoriyi çürütüyor' dedim." Gün boyunca alışveriş merkezindeki her ziyaretçiye dağıtılan 'Evrim Aldatmacası' ve 'Evrimcilerin İtirafı' adlı kitaplar dağıtıldı. Öğrenciler, renkli, boyalı ve resimli kitabı birbirlerini ezerek, kavga ederek aldı. Saat, 17.00 olmuş, Orakoğlu yine gelmemişti. Açılış, 'Tesmiyetten' uzak yapılacaktı. 

'O da teori, bu da teori! 


"Yaratılış' yaklaşımının Milli Eğitim Bakanlığı müfredatında yer alması, Üniversite Konseyleri Derneği'nin (ÜKD) öncülüğünde 700 akademisyenin imzaladığı ortak metinle protesto edilmişti. ÜKD'liler 3 Mart'ta dilekçe vererek 'yaratılış' yaklaşımının müfredattan çıkarılmasını istemişti. Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik dilekçe üzerine yaptığı 


açıklamada, 'yaratılış' yaklaşımının müfredattan çıkarılmayacağını belirtmiş ve şöyle demişti: 


"Yaratılışla ilgili birçok teori var. Adı üstünde, evrim teorisi. 'Evrim teorisi'ni çocuklara anlatıp da evrim karşıtı olan teorileri çocuklara anlatmama bilimsel bir tavır mı? Çocuklara sabit fikirler aşılamak yanlış. Bu da dogma olur. İtiraz eden insanlar bilimsel tavır sergiliyorlarsa çeşitlilikten ve her anlamdaki çoğulculuktan rahatsız olmamalı. Müfredatı bilim adamlarına hazırlattık. Karşıt görüşlerin yan yana olması, karşıt görüşlerin aynı bölümde verilmesi en doğru bilimsel yaklaşım. Bana henüz dilekçe ulaşmadı. Haklılık payları 


varsa değerlendiririz." 
BU NASIL BİR BİLİMSEL TARTIŞMA BÖYLE 
11.03.2006- haber7 


Belirli kesimler arasında uzun süredir devam eden 'evrim tartışmasının' boyutları büyüdü. 


"Yaratılış Müzesi' açılınca evrimciler küplere bindi. Tartışma farklı alana çekildi. 


Türkiye'de özünde bilimsellikten çok ideolojik tavrın yattığı bir 'inanç' kavgası, yaşanan son 


gelişmeler ile iyice çığırından çıktı. 


Türkiye'de bir grup ısrarla Evrim teorisini bilimsel ve kesin kanıtlanmış bilimsel bir yasa gibi sunmayı sürdürken, bir grup da ısrarla evrim teorisinin tamamen çürütülüp tarihe gömülmesi gerektiğini savunuyor. Bu iki grup arasındaki 'idelojik kavga' hem bilim çevrelerinin hem de 


eğitim camiasının zor durumda kalmasına neden oluyordu. 


Bilimsel olarak ispatlanamayan bir teoriyi bilimsel bir yasa gibi savunanlar ile evrimi 'mantık yolu' ile çürüttüğünü iddia ederek bunun bilimsel olduğunu savunan kesim arasındaki kavga 


son olarak 'Yaratılış Müzesi' tartışmaları ile iyice alevlendi 


Ancak özellikle Milliyet'in müzeyi ve evrim tartışmalarını es geçerek Adnan Oktar'ın şahsına yönelik bir manşet atıp, geçmişine dair iddiaları gündeme tartışması, kavganın özünün ne 


kadar 'bilimsel' olduğunu gözler önüne seriyor. 


Milliyet ve Radikal gazetesinin manşet haberleri ile Bilim Araştırma Vakfı'nın müze açılışını 


bildiren metinleri aşağıda hiç yorumsuz olarak size yorumsuz olarak sunuyor. 


Bu tartışmada her iki tarafın tavrının ne kadar bilimsel olduğunun yorumunu da sizlere 


bırakıyoruz: 
Milliyet'in Manşet Haberi 
Adnan Hocacılar Yine Ortaya Çıktı 


Adnan Oktar'ın fahri başkanı olduğu iki vakıf İstanbul'da 'Yaradılış Müzesi' sergileri açmaya başladı. Küçükçekmece'deki sergi toplatılınca, ikinci açılış Beylikdüzü'nde gerçekleştirildi 


Şakir Aydın — İstanbul 


Tehditle menfaat sağlamak, şantaj ve çete suçlamasından yargılandığı davadan zamanaşımı sayesinde kurtulan Adnan Oktar'ın fahri başkanı olduğu iki vakfın açtığı 'Yaradılış Müzesi' sergilerinde skandallar yaşandı. Adnan Hocacıların AKP'li belediyelerle kurduğu diyaloglar sayesinde İstanbul Halkalı'da düzenlediği açılışa Küçükçekmece Kaymakamı, Belediye Başkanı, Garnizon Komutanı gibi yöneticilerin katılmasının ardından, dün de Beylikdüzü'nde 


açılan sergiye öğrenciler getirildi. 


Önce Halkalı'da 

Bilim Araştırma Vakfı ile Milli Değerleri Koruma Vakfı'nın ortaklaşa düzenlediği serginin ilki, 8 Mart'ta AKP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin onayıyla Halkalı Kültür Merkezi'nde açıldı. Böcek, arı, balık gibi canlıların fosillerinin evrim teorisinin gerçek olmadığını kanıtladığını öne süren sergiye Kaymakam Osman Ebiloğlu, Belediye Başkanı Aziz Yeniay ve Garnizon Komutanı Ali Güngör Öngören ile Kenan Işık, Adnan Şenses gibi sanatçılar katıldı. 

Serginin ikincisinin açılışı dün AKP'li Beylikdüzü Belediye Belediyesi'nin desteğiyle Beylikdüzü Stars Alışveriş Merkezi'nde yapıldı. Yoğun ilgi gören serginin ilk konukları ise 
75. Yıl Cumhuriyet Lisesi öğretmen ve öğrencileri oldu. Okul Müdürü Ömer Öner'le birlikte iki öğretmen ve 15 öğrenci sergiyi gezerek Milli Değerleri Koruma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Altuğ Berker'den bilgi aldılar. 


Okullara faks 

Kendilerine sergi açılışının faks yoluyla Beylikdüzü Belediyesi tarafından haber verildiğini söyleyen Okul Müdürü Öner, 'Biz de lise 1, 2 ve 3. sınıflardan birer ikişer öğrenci toplayarak müzeye geldik. Öğrenciler müzeyi gezdikten sonra burada gördüklerini okulda arkadaşlarına anlatacaklar' dedi. 

Dr. Haydar Aslan İlköğretim Okulu ile Beylikdüzü Belediyesi'ne bağlı Bilgi Evi'nde eğitim gören bir grup öğrenci de sergiyi gezdi. Öğrencilerle gelen bir öğretmen, 'Belediyeden bize faks gönderdiler, geldik' dedi. 

AKP Beylikdüzü Belde Başkanı Hasan Ayhan Bilgiç de sergiyi gezenler arasındaydı. 

Bilim Araştırma Vakfı Başkanı Tarkan Yavaş, ücretsiz gezilen sergiyi bundan sonra İstanbul'un çeşitli semtlerinde, sonrasında da büyük şehirlerde açacaklarını söyledi. 
Beylikdüzü Belediye Başkanı Vehbi Orakçı, kendisine davet geldiğini belirterek, 


'Danışmanlarım katılmamamın hayırlı olduğunu ifade etti' dedi. 
Öğrencilere Adnan Hoca kitabı 


Bilim Araştırma Vakfı'nın düzenlediği sergide öğrencilere Harun Yahya takma adıyla yazan Adnan Oktar'ın 'Evrim Aldatmacası", 'Evrimcilerin İtirafları", 'Arageçiş Açmazı' isimli 


kitapları da dağıtıldı. 
Küçükçekmece Belediyesi farkında olmadan açmış! 


Küçükçekmece Belediye Başkanı Aziz Yeniay, 'farkında olmadan açılışı yaptıklarını' belirterek şunları söyledi: 

'Bu arkadaşlarımızın bir halt etmesi. Başkan yardımcılarımızdan biriyle '300 - 500 milyon yıllık fosillerinin sergileneceği' noktasında bilgi alışverişi yapılmış. 'Kültür merkezinde zenginlik olur' diye yaklaşmışlar. 'Adnan Oktar'la bağlantısı var' denilince aynı gün sergiyi toplattım. Bizim bu adamlarla, düşünceleriyle, yapılarıyla uzaktan yakından ne ilgimiz, ne dahlimiz söz konusu olabilir. Biz bu insanlarla fikir yaşam tarzı olarak bir arada bulunamayız. 


Bu ciddi bir hatadır ve bir bedeli olacaktır. 


"30 saniyede çıktım' 
Halkalı'daki açılışa katılan Kenan Işık ise, "Yeniay arkadaşımdır. Ben oraya kültür merkezi açılışı diye gittim. 'Yaratılış, maratılış' diye bir afiş gördüm, 'eyvah' dedim. Çıkmam 30 saniye 


sürdü. Benim ne işim var Adnan Hoca'yla' dedi. 
Radikal'in Manşet Haberi 


AKP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin kültür merkezindeki 'yaratılış müzesi'ni gezenlere Harun Yahya kitapları verildi. Dün de Beylikdüzü'ne taşınan sergiye öğrenciler çağırılıp 


evrimin 'yanlışlığı' anlatıldı. 


Onarımı tamamlanan Küçükçekmece Belediyesi Halkalı Kültür Merkezi, çifte etkinlikle kapıları açtı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne denk getirilen açılış için merkezi dolduran 'ünlü simalar' hazır gelmişken 'Adnan Hocacı' Bilim Araştırma Vakfı (BAV) ve Milli Değerleri Koruma Vakfı'nın (MDK XV) çabalarıyla oluşturulan 'Yaratılış Müzesi'nin de kurdelesini kesiverdi. Açılışta Belediye Başkanı, Kaymakam, Askerlik Şubesi Komutanı da yer aldı. 
Açılış günü AKP'li Belediye Başkanı Aziz Yeniay, Kaymakam Osman Ebiloğlu ve Askerlik Şubesi Komutanı Albay Ali Güngör Öngören, ilçe protokolü olarak ön saflardaydı. Önce kültür merkezinin kurdelesi kesildi. Alkışlar uzun süre dinmedi. Sonra sıra, bina içindeki "Yaratılış Müzesi'ne geldi. 

Kültür Merkezi'nin açılışı için gelen şarkıcı Adnan Şenses, Yeşilçam'ın, kendi deyimiyle, 'hidayete erdikten' sonra örtünen yıldızlarından Necla Nazır ve Kuştepeli müzisyen Tarık Mengüç kurdelenin ardında yerini aldı. 

Kurdelenin her iki ucunda, Harun Yahya imzasıyla evrim teorisi karşıtı kitaplar yazan Adnan Oktar yanlısı BAV Başkanı Tarkan Yavaş ile MDKV Başkanı Altuğ Berker vardı. Kamuoyu 
1987 yılında 'kronik paranoya' teşhisiyle tedavi gören Adnan Hoca lakaplı Oktar'ı daha çok 
varlıklı kesimler içindeki faaliyetleriyle tanıyordu. 

Daha sonra protokol, ünlüler ve yaratılışçılar, belediyenin internet sitesinde "Küçükçekmece'de bir ilk daha!' diye duyurulan müzeyi gezdi. Grup, ağırlıklı olarak 


Darwinizm'in hatalarıyla ilgili 'izah edici' afiş ve pankartlardan oluşan müzeyi inceledi. 


Adres de verildi 

Gün boyu açık kalan müzede, bir süre önce 'yaratılış' görüşünün Milli Eğitim Bakanlığı müfredatından çıkarılması için MEB'e dilekçe veren 700 akademisyenin dudağını uçuklatacak 'kanıtlar' vardı: Dünyanın farklı kıta ve bölgelerinden geldiği ve yaşları 400 milyon yıl olduğu öne sürülen hayvan fosilleri... Balık, hamamböceği, semender ve sivrisinek gibi pek çok fosil... Bir hologram ekranda ise "Yaratılış Gerçeği ve Evrim Teorisi'nin Çöküşü' adlı bir film gösterildi. 'Evrim Bir Aldatmacadır. Kanmayın' sözleriyle biten filmin ardından, Harun 


Yahya'nın (Adnan Hoca) internet sitesinin adresi yayımlandı. 
'Darwinist ideoloji: Faşizm' 


Fosillerin yer aldığı cam kutuların ardında, 'Darwinist ideolojiler komünizm ve faşizm", "Canlılar evrimleşmezler' yazılı afişler asıldı. Bir afişe göre, '...Sadece kanın pıhtılaşma sisteminin bile raslantılarla ve 'Evrim teorisi'nin iddia ettiği 'kademeli gelişim' varsayımıyla açıklanması imkânsız'dı ve '...Son derece karmaşık bir sürecin işlediği bir sistem, yaratılışın mükemelliğini gözler önüne seriyor'du. Bir başka bir afişte Hac Suresi'nden şu ayetlere yer veriliyordu: 'Ey insanlar, 'Size bir örnek verildi; onu dinleyin. sizin Allah'ın dışında tapmakta olduklarınız-hepsi bunun için bir araya gelseler dahi-gerçekten bir sinek bile yaratamazlar.' 


Çıkışta tüm ziyaretçilere Harun Yahya'nın 'Evrim Aldatmacası adlı kitabı armağan edildi. 


Ancak Belediye Başkanı Aziz Yeniay, daha sonra bu müzeyi organize edenlerin BAV ve MDKV'nin kamuoyunda 'Adnan Hoca' ya da 'Harun Yahya' diye tanınan Adnan Oktar yanlıları olduklarını bilmediğini açıkladı: 'Biz protokol olarak müzeyi gezdik. Müzede, Darwinizm'i çürüten 400 yıllık fosiller ve belgeler vardı. Bunlara bir itirazım yok. Fakat afişleri ve dağıtılan kitapları görmedim. Grubun Adnan Hocacı olduğunu bilseydim izin vermezdim. Zaten dün bunu öğrenince sergiyi kaldırdım.' Müze, önceki gün kaldırıldı, ayrıca, 


belediyenin internet sitesinde 'etkinlikler' bölümündeki duyurusu da silindi. 


Ama müzesi bu kez dün Beylikdüzü'ndeki Sars Alışveriş Merkezi'nde kendine yer buldu. 
Beylikdüzü Belediyesi, açılış için 75. Yıl Cumhuriyet Lisesi'ne ve Doktor Haydar Aslan İlköğretim Okulu'na yazı göndermiş, 'genç kuşakların' bu müzeden istifade etmelerini" 


istemişti. AKP'li Belediye Başkanı Vehbi Orakçıoğlu, saat 15.00'te müzenin açılışını 


yapacaktı. Bir gün önceki 'skandalı' haber alan Radikal'in yanı sıra Hürriyet, Milliyet, Akşam gazeteleri dışında CNN Türk, Kanal D, Kanal A televizyonu muhabirleri de müzedeydi. 
Nedense açılış, Orakoğlu yetişemediği için 16.00'ya ertelendi. 


Bu sırada alıveriş merkezine 75. Yıl Cumhuriyet Lisesi öğrencileri geldi. Okul müdürü Ömer Öner, iki öğretmen ve her sınıftan birer öğrenciyle müzeyi gezdi, BAV Başkanı Tarkan 


Yavaş'tan insanlığın yaradılışı hakkında 'brifing' aldı. 


Müdür Öner'e göre, 'bu sanatsal faaliyeti' merak etmiş, gelmişlerdi: 'Her sınıftan birer öğrencimiz var. Müzeyi gezen öğrencilerimiz gördüklerini sınıflarında anlatacaklar. Böylece diğer öğrenciler de merak edip gelecek. 

Okulumuzda yeterli salonumuz olmadığı için konferans verilmesi talebinde bulunamadık. 


Ancak vakıf yetkilileri bize bir CD verecekler ve bunu öğrencilerimize izleteceğiz.' 


Liseliler okullarına dönerken, Doktor Haydar Aslan İlköğretim Okulu'nun 4. sınıflarından 80 
öğrenci geldi. Sınıf öğretmeni Perihan Burhanoğlu, 'tıp müzesi' diye geldikleri sergiye hazırlıksız yakalanmıştı: 

"Beylikdüzü Belediyesi ve bu vakıftan yazı gelmişti, bizim de dersimiz boştu, geldik. Ancak 'tıp müzesi' sanıyorduk. Gördük ki, 'Darwin teorisi'ni çürüten bir müzeymiş. Öğrenciler sordu. 
'Bu teori, insanın maymundan evrim geçirerek bugüne geldiğini savunuyor ama bu müzedeki bilgiler bu teoriyi çürütüyor' dedim.' Gün boyunca alışveriş merkezindeki her ziyaretçiye dağıtılan 'Evrim Aldatmacası' ve 'Evrimcilerin İtirafı' adlı kitaplar dağıtıldı. Öğrenciler, renkli, boyalı ve resimli kitabı birbirlerini ezerek, kavga ederek aldı. Saat, 17.00 olmuş, Orakoğlu 


yine gelmemişti. Açılış, 'resmiyetten' uzak yapılacaktı. 
'O da teori, bu da teori!' 


"Yaratılış yaklaşımının Milli Eğitim Bakanlığı müfredatında yer alması, Üniversite Konseyleri Derneği'nin (ÜKD) öncülüğünde 700 akademisyenin imzaladığı ortak metinle protesto edilmişti. ÜKD'liler 3 Mart'ta dilekçe vererek 'yaratılış' yaklaşımının müfredattan çıkarılmasını istemişti. Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik dilekçe üzerine yaptığı 


açıklamada, 'yaratılış' yaklaşımının müfredattan çıkarılmayacağını belirtmiş ve şöyle demişti: 


'Yaratılışla ilgili birçok teori var. Adı üstünde, evrim teorisi. 'Evrim teorisi'ni çocuklara anlatıp da evrim karşıtı olan teorileri çocuklara anlatmama bilimsel bir tavır mı? Çocuklara 


sabit fikirler aşılamak yanlış. 


Bu da dogma olur. İtiraz eden insanlar bilimsel tavır sergiliyorlarsa çeşitlilikten ve her anlamdaki çoğulculuktan rahatsız olmamalı. Müfredatı bilim adamlarına hazırlattık. Karşıt görüşlerin yan yana olması, karşıt görüşlerin aynı bölümde verilmesi en doğru bilimsel 


yaklaşım. Bana henüz dilekçe ulaşmadı. Haklılık payları varsa değerlendiririz.' 


ALEVİ-ALEVİLİK 
Hamdi Döndüren- sorularlaislamiyet 


Dördüncü halife Hz. Ali'nin soyundan gelen, onu diğer sahâbeden ve diğer üç halifeden üstün tutan mezhebe mensup kimse. Alevilik düşüncesi, ister açıkça, ister gizlice, Ali'ye uyup onun Kur'an'daki nâs ve Resulullah (s.a.s.)'ın vasiyetiyle imamlığa tayin edildiğini ileri süren; imametin* onun soyundan dışarı çıkmayacağına inanan ve onu diğer sahâbeden üstün gören zümrelerin başlattığı fikir ve siyasi kavgalarla ortaya çıkan" hareketin genel adıdır. Bu fikir ve harekete katılanlar, Ali'ye (r.a.) uydukları ve onu, öteki sahâbilerin önüne geçirdikleri için Alevi; buna taraftar olanlara da 'tarafını tutan' anlamında "Şia"* denilmiştir. Şia, Aleviliğin ifade ettiği katılıktan daha mütedil bir kelimedir ve İslâm âlimleri Alevilik için Şia'dan farklı olarak 'Râfıza''Ravâfız' tabirlerini kullanırlar. İslâm tarihinde Hz. Peygamber'den sonra halife olarak Hz. Ali'yi tanıyanlara, Ali'ye mensup, inancı bakımından, Ali taraflısı anlamında "Alevi" tabiri kullanıldı. Alevilik, halifelikte Hz. Ali'nin hakkının yendiğini, sahâbenin Hz. 
Peygamber'den sonra Ebü Bekr*'e bey'at etmekle, İslâm'a aykırı hareket ettiği iddiasını yansıtır. Aleviler Hz. Ali'nin hilâfette hak sahibi olduğunu şu sebeplere dayandırırlar: Ali*, Hz. 
Peygamber'in tabii olarak varisiydi. O, İslam'ı ilk kabul eden kimsedir. Hz. Muhammed (s.a.s.)'in amcasının oğlu ve damadıdır. İslâm savaşlarının kahramanıydı. Yaşadığı sürece Hz. 
Muhammed'in en yakın yardımcısıydı. Onun bütün işlerine bakardı. Hz. Muhammed (s.a.s.) 
Ali'ye olan sevgisini ve güvenini bildirerek, onun kendisinden sonra halife olacağına işaret etmiştir. Bu yüzden onlar, Ebü Bekir, Ömer* ve Osman*'ın işbaşına getirilişini batıl saydılar. 
Yani bunu şeriat kurallarına ve Hz. Peygamber'in sünnetine aykırı görerek bununla savaşmayı dini bir görev kabul ettiler. Ancak, Hz. Peygamber'in, Hz. Ali hakkında söyledikleri ve Ali'nin üstünlükleri doğru olmakla birlikte, Allah Resulü benzer sözleri Hz. Ebü Bekir ve Hz. Ömer gibi diğer büyük Sahâbiler hakkında da söylemiştir. Üstelik, hastalandığında imamlığa Hz. Ebü Bekr'i geçirmiştir. Diğer yandan Hz. Peygamber, kendisinden sonra müslümanların başına kimin geçeceğini isim vererek belirtmeden bu dünyadan ayrılmıştır. Böyle bir hadis olsaydı, Hz. Ebü Bekr'in halife seçildiği sırada yapılan konuşma ve müzâkerelerde bu hadisin sözkonusu edilmesi gerekirdi. Çünkü ashâb-ı kirâm, kendi aleyhine bile olsa, Hz. 
Peygamber'den işittiğini nakletmekten çekinmeyecek derecede üstün meziyetlere sahiptir. 
Ancak, Allah Resulü'nün cenaze işleriyle uğraşması yüzünden, halife seçimi sırasında hazır bulunamayan Hz. Ali ile bu kadar önemli bir konunun istişare edilmemiş olması bir eksiklik sayılabilir. Fakat, Ensâr'ın hilâfet konusunu müzâkere etmekte olduğu topluluğa Hz. Ömer'le Hz. Ebü Bekr bile sonradan katılmıştı. Bu çok önemli meselede yanlış bir adımın atılması endişesi ve işin kısa sürede çözülmesi zarüreti, seçimin Hz. Ebü Bekir lehine yapılmasını gerekli kılmıştır. Nitekim daha sonra Hz. Ali de Ebü Bekr'e bey'at* etmiştir. 


Müslümanlar, Ehl-i Beyt denen 'Ali ve ailesini' öteki Ashâb-ı Kiram'dan ve Allah Resulü'nün öteki halifelerinden ayırmadan severler. Onun ailesine yapılan haksızlığa ve zulme karşıdırlar ve tarih içinde de karşı olmuşlardır. Meselâ, Ahmed b. Hanbel* (rh.a), "Ehlü's-Sünne ve'-I Hadis" taraftarlarının Hz. Muhammed (s.a.s.)'in ailesine hak ettikleri muhabbeti gösterdikleri ve Ali İbn Ebi Tâlib'in (r.a.) haklarını tanıdıkları için "Ali'nin 'şiası, taraftarı" olduğunu ifade etmektedir. Aynı tavrı İmam-ı Â'zam da takınarak A bbasilere karşı İmam Zeyd'i desteklemiştir. Bu anlamda Şia, itikâdi ve siyasi bir mezhep olarak kabul edilirken, Alevilik, Hz. Ebü Bekr es-Sıddık'a (r.a.), Ömer el-Faruk'a (r.a.) ve Osman Zünnureyn (r.a.)'e ve daha pek çok ashâb-ı kirâm'a buğz ve düşmanlık taşıyan fikirlerle dolu bir tarikat görünümündedir. 
Bu ifrata sebep olan Emevilerdi. Emeviler devrinde, Ömer İbn-i Abdulaziz'in hilâfetine kadar cuma hutbelerinde Ali İbn Ebi Tâlib'e (r.a.) ve ehl-i beytine hakaret edilir ve lânetler okunurdu. 
Onların bu yanlış hareketleri öteki müslümanları bağlamazdı. Çünkü onlar, bütün müslümanları temsil edemezlerdi. Hele hilâfet konusundaki olayları göze alarak öteki, müslümanları zalim görmek ve göstermek haksızlıktır ve hakdan sapmadır. Ne Resulullah'ın üç halifesi ne de Ashâb-ı Kirâm, Ali İbn Ebi Talib hakkında düşmanlık eseri bırakmamışlardır. 
Alevilik, zaman içinde parçalanmış ve sayısı yüze varan tarikatlara ve yollara ayrılmıştır. 
Ancak bunları İmam Ebu Câ'fer es-Sâdık'ın içtihatlarıyla amel eden ve müslümanlarla aralarında bir fark görmediklerini söyleyen, yeryüzünde Allah'ın hâkimiyetini istediklerini haykıran Ca'feriyye ve Zeydiye kollarına bağlı müslümanlarla karıştırmamak gerekir. Câferi müslümanları Şia içerisinde incelerken, dünü, bugünü ve iman-amel ilişkisiyle gözönüne almak ve ona göre değerlendirme yapmak faydalı olacaktır. Câferilerle, Zeydileri Aleviliğin diğer kolları olan Batiniler, * Karmatiler, * hatta kuzey Afrika ve Mısır'da uzun yıllar hüküm süren Fâtımilerden, bugün Anadolu'da yaşayan Aleviler'den, Lübnan ve Suriye'deki Dürzi ve Nusayrilerden ayırt etmek gerekir. 


Alevilerden Gulât olanlar yani aşırı gidenler Hz. Ali'de, diğer halifelerde bulunmayan ilâhi nitelikler ve özellikler olduğuna inanıyorlar. İslâm tarihinde bu görüşü ve inancı daha da ileri götürerek, Allah'ın Ali'nin varlığında, insan suretinde görünüş alanına çıktığını, onun bir ilâh- insan olduğunu söyleyenler bile çıktı. Ali'nin mehdi olduğunu, ölmediğini ve kıyamet gününden önce çıkarak dünyada adaleti sağlayacağını öne sürdüler. Bunlar "sebeiler"dir. 
İslâm'da ilk dini ayrılık hareketini teşkil eden ilk Alevilik, Hz. Ali daha hayatta iken San'alı bir Yahudi olan İbn Sebe'nin telkini ile başlamıştır. Bundan sonra Ali'nin ve soyunun, hatta İbn Sem'an, Ebü Mansur el-İcli, Ebu'l-Hattâb, Horasanlı Ebü Müslim gibi Ali ile aile bağı bulunmayan ve sadece taraftarlık yapan birtakım yabancıların öncülük ettiği tenâsüha, ibâhaya, farzları terketmenin caiz olduğuna ve imanın, imamı bilmekten ibaret bulunduğuna inanan birçok Alevi kolları meydana çıkmıştır. 


Dağınık Alevi kollarını birleştiren Câ'fer es-Sâdık'*a bir aralık gidip gelen ve inanışlarında İslâm'a aykırı şeyler bulunduğu için kovulan, İmam Câfer'in lânetlemesine uğrayan Ebi Mansur el-İcli ile Ebü'l-Hattâb'ın ekolü, "İsmâiliye*" veya "Yedi İmam" mezhebini oluşturmuştur. Batınilik adı verilen bu mezhep Yemen'de kökleşmiş, Irak, İran, Horasan ve Türkistan'a kol atmış ve batıda Endülüs'e kadar yayılmıştır. Bu mezhepten olanlar Bahreyn'de ve Ahsâ'da Karmatiyye mezhep ve hükümetini, Küfe'de ve Basra'da birçok ihtilâlleri, Mağrip'te önce "Alevi Hükümeti'ni, sonra Mısır'da Fâtımi halifeliğini vücüda getirmişlerdir. 
Cebel-i Dürüz'da Lübnan'da yaşamakta olan "Dürzilik"le daha birçok fırka ve mezhepler Batınilikten doğmuştur. Muhammed b. Nusayr de bu arada bugün Suriye, Lübnan ve Adana yöresinde sâlikleri bulunan "Nusayrilik"i kurmuştur. 


Hz. Ali'nin ölümünden sonraki gelişmeler, özellikle Kerbelâ olayı Hz. Hüseyin'in şehid 


edilmesi, Alevi topluluğun siyasi bir görüş çevresinde toplanmasına yol açtı. Sonraları Şia (Şiilik) adını alan ve daha çok İran'da gelişen Alevi mezhebinin özünü besleyen bu olaylar zinciri oldu. İslâm ordusunun doğuya doğru ilerlediğini gören İran, bağımsızlığını kaybedeceğini anlayınca, İslâm'ın içinde doğan ve gelişen Hz. Ali taraftarlığını eski din ve siyasetleriyle kaynaştırarak benimsedi. Bundan Aleviliğin, bir başka kolu doğdu. Alevi inancı bu yeni ad altında hızla gelişti. Bu inanca, ruhun bedenden bedene geçişini (tenâsüh) kabul eden Hind inançları da yine İran etkisiyle karıştı. 


Anadolu Aleviliği ise, sadece Batınilik'in devamı değildir. Yesevi, Kalenderi, Hayderi gibi Türk tarikatlarının, Hurüfiliğin, Vücüdiyye ve Dehriyye inançlarının karıştığı, bazı Türk gelenek ve göreneklerinin ve halk şiirinin yaşadığı bir dünyadır. Onda "tenâsüh", "hulül", "ibâha" ve bir çeşit "iştirak" ilkeleriyle birlikte, Türk şölenlerini andıran âyinler de görülür. 
XIII. yüzyılda Anadolu'nun fikir hayatında Orta Asya'dan ve Horasan'dan göçen bilgin ve mutasavvıfların derin etkileri olmuştur. Bu arada Harezm'li göçmenler, köylere varıncaya kadar Anadolu'nun dini havasının değişmesine yol açmışlardır. Bu tarihi kökenlere dayanan Alevilik günümüzde varlığını sürdürmektedir. Şiilik, Bektâşilik ve Kızılbaşlık gibi Alevi kollarının özel törenleri, toplantıları bulunmaktadır. Bu kolların hepsinde Hz. Hüseyin'in Kerbelâ'da şehid edildiği 10. Muharrem günü kutsal olup, matem günü kabul edilir. Şiiler o gün, özel anma törenleri düzenler, dövünür, ağlar, yakınırlar. Kızılbaş ve Bektâşiler bu günün acısını çeker, fakat dövünmezler. Alevi törenlerinin en büyüğü kadınların da katıldığı "cem âyini"dir. Bu tören cuma günleri düzenlenir. Cem âyininin küçüğüne "dernek" denir. Bu toplantılar sazlısözlü, içkili olur. Özel zikirler yapılır. Töreni yöneten dede tarafından bir sure veya ayet okunur. Ayrıca cem'âyininden başka "görgü âyini", canlardan birinin diğerini şikâyeti hâlinde "sorgu âyini" düzenlenir. Nevrüz, hem bahar bayramı, hem de Hz. Ali'nin doğum günü sayıldığı için, genellikle kutsal kabul edilir ve törenler düzenlenir . 


Alevilik İran'da olduğu gibi Anadolu'da da daha çok şiir ve edebiyatla yayılmıştır. Alevilerin büyük tanıdığı yedi şair; Nesimi, Fuzüli, Hatâi, Pir Sultan Abdal, Kul Himmet, Yemini ve Virâni'dir. Bunlardan Nesimi ve Fuzüli dışındakiler tam batinidirler. 


Yollarını müstakil bir din ekolü ve İslâmiyetin esası kabul eden Aleviler, Hz. Peygamber, Hz. 
Ali, Oniki Imam ve Hacı Bektaş Veli'yi kendi yorumcu ve düşünürleri sayarlar. 


ALEVİLİK NASIL DOĞMUŞTUR? ALEVİLİK BİR MEZHEP MİDİR YOKSA 
TARİKAT MIDIR? ALEVİLİĞİN BOZULMA NEDENİ NEDİR? 


Soran : kadir. kati-27.06.2006- sorularlaislamiyet 

Soru Detayı 

- Alevilik nedir? Müslümanlığın içinde bir mezhep mi? - Öncelerden Aleviliğin bir mahsuru olmadığı söyleniyor, sonradan bozulduğu söyleniyor... - Alevi-Sünni ihtilafının nedeni nedir?.. 
Neden herkes Sünni ya da Alevi değil? 


Cevap:Değerli kardeşimiz, 


Alevilik aslında bir firka veya mezhep değildir. Âl-i Beyt'in muhabbetini esas alan bir tarikat şeklinde ortaya çıkmıştır. Meselenin tarihi seyrine baktığımızda Aleviliğin bir tarikat şekline gelişmesi şöyle olmuştur.: 


Timur, Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayazıt'ı yendikten sonra Anadolu'dan aldığı otuz bin kadar esiri İran'a götürmüştü. Bunları Erdebil'e yerleştirmişti. Bunlar zamanla, Şah İsmail'in dedesi olan ve Erdebil Şeyhi olarak da bilinen Şeyh Ali'ye intisap ettiler ve ondan tarikat dersi aldılar. 


Bir süre sonra Timur, ara sıra ziyarete gittiği Erdebil Şeyhinin kendisinden bir arzusu olup olmadığını sorduğunda, şeyh, “Hiçbir dileğim yok, sadece Anadolu'dan esir olarak getirmiş olduğun Türkleri serbest bırakmanı istiyorum.” dedi. 


Timur, şeyhin bu arzusunu memnuniyetle kabul etti ve onları serbest bıraktı. Bu esirler, bu vesile ile şeyhe olan muhabbetlerini aşırı derecede ziyâdeleştirdiler. Şeyhin bu sofilerinin bir kısmı Anadolu'ya döndü, bir kısmı da Erdebil'de kaldı. Erdebil Şeyhi, Anadolu'ya dönen bu müritleriyle alâkasını devam ettirdi. Erdebil Şeyhi'nin tarikatında “Hz. Ali muhabbeti” esas alındığı için, bu tarikata devam edenler Hz. Ali sevgisi ile tamamen boyandılar. Bunlara bu niteliklerinden dolayı “Alevi” denildi. 


Aslında bu esirlerin ecdatları ve kendileri, bu tarikat ile bağ kuruncaya kadar, Ehl-i Sünnet inanışında idiler. Bu tarikatla irtibatlarını yoğunlaştırdıktan sonra, tamamen Erdebil tekkesinin emrine girdiler. Oradan gelen her emri, harfiyen yerine getirmeye gayret gösterdiler. Öyle ki, bu müritler vergi, sadaka ve zekâtlarını bile Erdebil'e tahsis ettiler. Bunların bu fedakârane gayretleri ve karşılıklı diyalogları, gidip gelmeleri devam etti. Hattâ Erdebil'den gönderilen ve şeyhin “halifesi” olarak isimlendirilen şahıslar, Anadolu'da “nezir” ve “sadaka” namıyla para topluyor ve bu paraları gizli olarak İran'a gönderiyorlardı. Böylece Erdebil Şeyhi'nin tekkesi gittikçe genişliyor, müritleri çoğalıyordu. 


Bu Şeyh'in asıl amacı, gerek İran'da, gerekse Anadolu'da müritlerini çoğaltarak irşat postundan saltanat tahtına, şeyhlikten şahlığa geçmekti. Ancak bu arzusuna nâil olamadan ölünce, yerine oğlu Şeyh Cüneyd geçti. O da babasının gizli emelini sürdürmeye devam etti. 
Bunu hisseden o zamanın İran hükümdarı Cinahşah, kendisini İran'dan sürdü. Bunun üzerine Şeyh Cüneyd Anadolu'ya geldi. Onun altı yıl süren bu Anadolu ziyareti, tarikatına çok mürit kazandırdı. Sadece bir şeyh değil, aynı zamanda bir “seyyid” unvanı ile de dolaştığı için beklediğinin çok üstünde taraftar topladı. Artık Erdebil tekkesi Anadolu'da güçlenmiş, küçümsenmeyecek kadar büyük bir etki sahasına sahip olmuştu. Şeyh Cüneyd de babasının âkıbetine uğradı. Yerine geçen oğlu Şeyh Haydar da aynı gayeyi takip etti. 


Bütün gayret ve ihtiraslarına rağmen o da siyasi amacına eremedi. Nihayet oğlu Şah 

İsmail, babasının ve dedelerinin rüyalarını gerçekleştirmeye maalesef muvaffak oldu. On üç yaşında iken Anadolu'daki müritlerinden teşkil ettiği bir orduyla, o gün İran'da hâkim olan Akkoyunlulara harp ilân etti ve Akkoyunlu hükümdarını devirerek irşat postundan saltanat tahtına çıkmaya muvaffak oldu ve Safeviler Devleti'ni kurdu. Bununla beraber Şah İsmail Anadolu'dan elini çekmedi. Zaman zaman birçok halifeler göndererek Anadolu'daki nüfüzunu kuvvetlendirmek için çalıştı. 


Bu çeşit faaliyetler, Çaldıran Muharebesi'ne kadar artan bir hızla devam etti. Bu muharebeden sonra İran'la Osmanlı Devleti arasında kesin hudutlar çizildi. Böylece Erdebil sofileriyle Anadolu arasındaki irtibat kesilmiş oluyordu. Bunun neticesi olarak Anadolu'daki müritler, pirlerin tesirinden gitgide uzaklaştılar. Bu tarikatın Anadolu'da kalan mensupları, Erdebil tekkesinden aldıkları tesirle, kendilerinin dışında kalan Müslümanları Ehl-i Beyt'e gerektiği gibi muhabbet beslemedikleri zannına kapıldılar. Onların bu anlayış ve davranışları diğer Müslümanlarla aralarında bir soğukluk ortaya çıkardı. Bu soğukluk, zamanla ayrılığa dönüştü. 
Bu ayrılık sonucunda, Erdebil tekkesine bağlı Anadolu Türkleri medreseden uzak kaldıkları için, itikada, ibadete,.. ait birçok hükümleri gereği gibi öğrenemediler. Sadece babadan oğula intikal eden birtakım telkinlerle yetindiler. 


Diğer Müslümanlar ise, bunlarla yakın alâka kuramadı ve onlara karşı görevlerini lâyıkıyla yerine getiremediler. Ölçüsüz tartışmalar, yersiz tenkitler ve davranışlarla, aradaki soğukluk 


gittikçe büyüdü ve derin bir ayrılığa dönüştü. Buna bir de idarecilerin ihmali eklenince, Anadolu Müslümanları arasında Sünnilik ve Alevilik şeklinde bir ikilik ortaya çıktı. 


Aslında bir Müslüman'ın veya bir tarikatın Hz. Ali muhabbetini meslek ve meşrebine esas almasının dinen hiçbir mahzuru yoktur. Diğer sahabelere tecâvüz etmemek, Kur'an ve Sünnet'in ışığında namazını kılmak, orucunu tutmak ve diğer sorumluluklarını yerine getirmek kaydı ile Hz. Ali ve Ehl-i Beyt muhabbetini rehber edinmenin hiçbir mahzuru yoktur. 


Gerçek şu ki, Kitap ve Sünnet'i bilen ve gereği gibi yaşayan hakiki bir Alevi, ancak Allah Teâlâ'yı ma'büd olarak tanır. Kendisini, İslâmiyetin bir ferdi olarak bilir, Peygamberimizi, en son peygamber, Kur'ân-ı Kerim'i de son semavi kitap kabul eder. Bu sun'i ayrılığın ortadan kalkmasının tek yolu, Kur'an'ın ışığı altına girmek ve O'nu yegâne ölçü kabul etmektir. 


Nitekim Cenâb-ı Hak Kur'ân-ı Kerim'de, “Hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılınız ve ayrılmayınız.” buyurmakla, bütün Müslümanların Kur'an etrafında toplanmasını emretmektedir. Müslümanların birlik ve beraberlikleri ancak böylece temin edilebilir, ayrılıklar O'nun prensipleriyle ortadan kaldırılabilir. Her türlü hurafe ve safsatalardan ancak böylece uzak kalınabilir. 


Evet, Hakk'ı bulmanın, hakikate ermenin tek yolu, Kur'an'a iman ve onun gereği ile amel etmektir. Çünkü, Kur'an, insanlığı mutlak hayır ve hakikate sevk etmek için, bizzat Allah Teâlâ tarafından gönderilmiş mukaddes bir kitaptır. İnsanın dünyevi ve uhrevi saadetini gösterecek ve olgunlaştıracak olan O'dur. O, insanı iman ve tevhide; ubudiyet ve kulluğa, kardeşlik ve sevgiye davet eder. İman ve salih amele ait ölçülerin en güzelini O vazetmiştir. İslâmiyet ancak ve ancak O'nun ölçüleriyle yapılanmıştır. O'nun sarsılmaz ve muhteşem kurallarının dışında hiçbir hakikat yoktur ve aranılmaz. O'nun güzel görüp tasdik ettiği her şey hakikat; çirkin bulup reddettiği her şey ise uydurmadır. O'nun tesis ettiği İslâmiyet köhne hurafeleri, batıl inanışları, rezalet ve fuhşiyatı şiddetle reddeder. 


Şu halde, bütün Müslümanlar, itikada, ibadete, ahlâka, helâle, harama, zikre, fikre, muhabbete ait kutsi hakikatleri, O'nun terazisiyle tartacaklardır. Kur'an ayetlerinin Allah'a ait beyanları her insanı ikna edecek bir kuvvettedir. Sıradan halk, O'nun beyanının sadeliğine meftün, bilim adamları da fesahat ve belagatına hayrandır. 


“Kalpler O'nun zikriyle tatmin olur.” ve her seviyedeki fikir erbabı, inanma ihtiyacını O'nunla karşılarlar, O'na uymakla kemâle ererler. Kur'an, insanları tefekküre teşvik etmiş ve bunun ölçülerini aklın eline vermiştir. İnsanlar ancak O'nun ders verdiği ölçülerle kâinat Kitabı'nı okuyabilmişler ve O'ndaki gizli hakikatlerini keşfedip Hâliklarını, Mabütlarını bulabilmişlerdir. O, hayatın karanlık ve fırtınalı yollarını aydınlatmak için aklın eline verilen bir ilâhi meşaledir. Güneş, madde âlemini aydınlattığı gibi, Kur'an da maneviyat âlemini aydınlatmak için nazil olmuştur. Kur'ân-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır: 


“Gerçekten bu Kur'an, insanları en doğru yola götürür.” (İsrâ, 17/9) 


Bir fende terakki etmek için, o fennin kanunlarına uymak bir zaruret olduğu gibi, hak ve hakikati bulmak için de, Kur'ân ve Sünnet'in düsturlarını rehber kabul etmek son derece gereklidir. Evet, insan Cenâb-ı Hakk'ın zâtını, sıfatlarını ancak Kur'an'ın ve Sünnet'in irşadıyla bilebilir. Nereden gelip, nereye gittiğini, dünyadaki görevinin ne olduğunu, gideceği ahiret âleminin mahiyetini, hakikatini ve o âlemde nelerin makbul, nelerin merdut olduğunu, ancak bu iki vesile ile anlayabilir. Hangi fiil ve hareketlerin, hangi hâl ve tavırların Cenâb-ı Hakk'ın 


rızasını, hangilerinin de gazabını celp edeceğini; neyin hak, neyin batıl ve neyin hata, neyin doğru olduğunu yine Allah'ın Kitabı ve O'nun sevgili Peygamberin'den (s.a.v) öğrenecektir. 


Her Müslüman, kendi inanç ve ibadet dünyasını, bu iki hakikatin rehberliğinde gerçekleştirmekle sorumludur. Nelere, nasıl inanmakla iman dairesine gireceğini ve hangi amelleri işleyip nelerden çekinerek İslâm dairesinde kalacağını yine bu iki esastan, yâni Kur'an ve Sünnet'ten öğrenecektir. 


Madem ki, bütün Müslümanların ölçüsü Kur'an ve Sünnet'tir, o halde bir Müslüman beşeri her fikri, her iddiayı, her inancı, her itikadı Kur'an'a ve O'nun birinci derecede tefsiri olan hadis-i şeriflere göre değerlendirecek ve muvazene edecektir. 


Kur'ân-ı Azimüşşân, imanın birinci rüknü olan “Allah'a iman”ı bizlere ders verdiği 

gibi, “melâikelere, semavi kitaplara, peygamberlere, ahirete, kadere (hayır ve şerri O'nun yarattığına) iman” etmeyi de ders verir. Bir insan, ancak iman hakikatlerine Kur'an'ın bildirdiği gibi iman etmekle mümin olur. 


Hem Kur'ân-ı Kerim, Allah Teâlâ'nın bütün emir ve yasaklarından ibaret olan İslâmiyet'i müminlere talim etmiştir. Bir mümin, bu emir ve yasaklara harfiyen uymakla kâmil bir Müslüman olur. 


(bk. Mehmet KIRKINCI, Alevilik Nedir?) 


BEN BİR ALEVİ GENCİYİM, SÜNNİ BİR KIZLA (ALEVİ BİR KIZ SÜNNİ BİR 
ERKEKLE) EVLENEBİLİR MİYİM? BİR DE SÜNNİLER GERÇEKTEN BİZE 
DÜŞMAN MI İÇDEN, YOKSA BAŞTAKİLER Mİ BİZLE OYNUYOR? 


16.06.2011- sorularlaislamiyet 
Soru Detayı 


- Sünni bir kadın Alevi bir erkekle evlenebilir mi? 
Cevap:Değerli kardeşimiz, 


Müslüman bir hanım ancak Müslüman bir kimse ile evlenebileceğinden, önce Müslümanı tanıtmamız lazımdır. Müslüman, İslâm dininin bütün kesin hükümlerini kabul edip hiçbirisini reddetmeyen kimsedir. Yani namaz, oruç, zekât, hac, abdest, gusül ve benzeri emirleriyle; zina, içki, faiz ve benzeri nehiyleri kabul edip onlara inanan kimsedir. Ama zikredilen şeylerin tümünü veya bir kısmını kabul etmeyen kimse Müslüman sayılmadığı gibi, onunla evlenmek de caiz değildir. Evlenme vaki olduğu takdirde evlilik hayatı gayrimeşrudur. 
Bunun adı ister Sünni olsun, ister Şii olsun fark etmez. 


Demek ki evlenmenin ölçüsü İslâm'dır. Maalesef bugün yurt içinde veya dışında birçok Müslüman hanım, durumu sormadan ve İslâm'ın hükmünü öğrenmeden Müslüman olmayan kimse ile evlenir ve kendini kıyamete kadar Allah'ın lanetine müstahak eder. (Halil GÜNENÇ, Günümüz Meselelerine Fetvalar, 2/119) 


Önce bir hususa işarette bulunmak istiyoruz. 


Biz Alevi-Sünni ihtilafını körükleyip ayrılık gayrılık meydana getirmeye taraftar değiliz. Birlik ve beraberlikten yanayız. İhtilâfları körüklemekten, farklı anlayışları alevlendirip birliğimizi 


bozmaktan hiç kimseye fayda gelmez, ancak hepimize zarar gelir. Bunu böyle biliyor, böyle de inanıyoruz. 


Aslında bir Müslüman'ın veya bir tarikatın Hz. Ali (ra) muhabbetini meslek ve meşrebine esas almasının dinen hiçbir sakıncası yoktur. Diğer sahabelerin hakkına tecavüz etmemek, Kuran ve Sünnetin ışığında namazını kılmak, orucunu tutmak ve diğer sorumluluklarını yerine getirmek kaydı ile, Hz. Ali (ra) ve Ehl-i Beyt muhabbetini rehber edinmenin hiçbir mahzuru olamaz. 
Gerçek şu ki, Kitap ve Sünneti bilen ve gereği gibi yaşayan hakiki bir Alevi, ancak Allah Teâlâ'yı mabüd olarak tanır. Kendisini, İslâmiyet'in bir ferdi olarak bilir, Peygamberimizi (asm), en son peygamber, Kuran-ı Kerim'i de son semavi kitap kabul eder. 


Bu sun'i ayrılığın ortadan kalkmasının tek yolu, Kuran'ın ve Sünnetin ışığı altına girmek ve yegane ölçü kabul etmektir. Nitekim Cenâb-ı Hak Kur'ân-ı Kerim'de, “Hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılınız ve ayrılmayınız.” buyurmakla, bütün Müslümanların Kuran ve Sünnet etrafında toplanmasını emretmektedir. 


Bu anlayış içinde sualin cevabını vermeye çalışalım. 


Önce Aleviliğin ne olduğunu belirlememiz gerekir ki, hüküm vermekte isabet edelim. 
Gerçekten de Alevilik nedir? Evet, cevabını aradığımız soru budur. Aleviliğin ne olduğunu belirleyebilsek mesele biter, "Evlenmek uygundur, yahut da değildir." diye cevap verebiliriz. 
Ne var ki, ülkemizdeki Alevilik anlayışı tek ve net değildir. Bazı Alevi temsilcilerinin Alevilik anlayışlarını dinledik... 


Şayet Alevilik böyleyse dinen evlenmek de isabetli, akraba olmakta da fayda vardır. Tanışırız, anlaşırız. Bu dedeler diyorlar ki: 


- Alevilik Kur'ân'ın dışında olamaz. Sünnetin zıddına anlaşılamaz. Peygamber Efendimiz (asm)'in yaşayışına ters şekilde yorumlanamaz, Alevilik'te namaz, oruç, hac, zekat gibi dini emirlerin hepsi de vardır ve mevcuttur. Aksini iddia edenler Aleviliği kendi maksatlarına alet etmek isteyenlerdir. Onların oyununa gelinmemeli, Aleviliği İslâm'ın dışında göstermek isteyenlere itibar edilmemelidir... 


Alevilik böyleyse bir diyeceğimiz olmaz. Din kardeşi anlayışı içinde bakarız kendilerine, hatta bir kısım kusur ve noksanlarını da görmezlikten geliriz. Çünkü hepimizde vardır kusur ve amel eksikleri... 


Ancak böyle değil de, alevilik bazılarının iddia ettikleri gibi ise... Yani: 


- Namaz, oruç, zekat yoksa; ibadetlerini sadece bir kalb, gönül meselesi telakki ediyor, beş vakit namazı inkarda bulunuyorlarsa: Resulüllah (asm)'ın raşid halifelerine hürmetsizliği esas alıyor, bazı tarihi olayları günümüze taşıyarak düşmanlığı canlı tutmayı düşünüyorlarsa; bilhassa farz olan guslü kabul etmiyor, cünüblükten sonra yıkanmayı uygun bulmuyorlarsa... 


Bunları kabul etmeyenle edenin bir arada huzurlu bir yuva kurmaları, sevgi içinde mutlu ve bahtiyar olmaları aklen mümkün olmadığı gibi dinimize göre de uygun olmaz. Aynı kültürü paylaşanların bile huzur içinde geçinmelerinde zorluk çıktığı günümüzde, ayrı kültürde olanların huzur içinde mutlu bir aile hayatı sürdüreceklerini sanmak, ne derece gerçekçi olur, düşünülsün. Bunun için diyoruz ki: 


“Aleviliği taraflar nasıl anlıyorlar, önce bunu tesbite ihtiyaç vardır!” 


Kuran'ı kutsal kitabımız olarak esas alıyorlarsa, Kuran'ın manasının sünnette açıklandığını kabul ediyorlarsa, Resulüllah (asım)'ın ve Ehl-i beytin ve Sahabilerin yaşayışını örnek biliyorlarsa aramızda temelde ayrılık yok demektir. Diğer farklılıkları hoşgörmek mümkün olabilir. 


Farzları kabul eden kimse mümindir; kabul etmeyen ise inkarcı konumundadır. Bunu tesbit ise, görüşüp konuşmakla mümkün olur. Görüşüp konuşmadan kestirip atmak peşin hükümlülük olur. 


Alevilik babadan oğula geçen bir soy, bir kan bağı değildir. İnsan bugün Alevi, yarın dönüp Sünni veya tersi olabilir. Bu gencin ailesi Alevi olmakla beraber gencin kendisi İslam'a Sünniler gibi dinimizin inanç esaslarını ve temel kurallarını bizler gibi kabul ediyorsa o makbul bir Müslümandır. 


Bir mühim noktaya daha işaret etmek gerekir: 
Aleviliği İslâm'ın içinde yorumlayan (din kardeşimiz), dışında anlayan da (vatandaşımız)dır. 


Biz vatandaşımızla da karşılıklı saygı içinde yaşamak isteriz. Bu, bizim Müslümanlığımızın da gereğidir. 


Şİİ MEZHEBİ HAK MIDIR? ŞİİLER MÜSLÜMAN SAYILABİLİR Mİ? 


N 


Soran : mazoglu-01.02.2007- sorularlaislamiyet 
Cevap:Değerli kardeşimiz, 


İslam'ın ve imanın şartları bellidir. Buna göre ismi ne olursa olsun, şartları uygun olan herkes Müslümandır. Bir isim adı altında bir firkayı veya bir mezhebi küfürle itham etmek doğru değildir. 


kokk 


Hak bir mezhep olmayan ve Ehl-i sünnet içinde kabul edilmeyen Şia'nın doğuşu ve fikirleri ile ilgili bazı bilgiler şöyledir: 


En büyük hidayet meşalesi olan Kur'ân-ı Azimüşşân'ın nâzil olmasıyla bütün insanlık âleminde yepyeni bir devir başlamıştı. İnsanlar kalp ve ruhlarının tabii ihtiyacı olan "Hak Din"e kavuşma sevinci içinde idiler. Şirkten tevhide, zulmetten nura, hurafelerden hakikate, cehaletten bilgiye kavuşmuşlardı. Kur'an'ın hayattar prensipleri onları her an maddi ve mânevi yüceliğe doğru götürüyordu. Dünün bedevi insanları, artık âleme medeniyet dersi verecek hâle gelmişlerdi. 
Müslümanlar göz kamaştıracak bir gayret ve himmetle, bütün insanlık âlemine iman ve irfan nurlarını neşrediyorlardı. Yapılan bütün zulüm ve işkencelere, hile ve ihanetlere, oynanan bütün oyunlara rağmen, bu hidayet nurunun altına giren insanlar, günden güne artıyor ve kuvvetleniyorlardı. Artık hak din büyük bir ışıkla parlıyor, terakki ve teâli ediyordu. İslâmiyet gönüllerde taht kura kura yayılıyor; imanın küfre, Hakk'ın batıla, tevhidin şirke ve adaletin zulme galip geleceğinin işaretleri ufukta görünüyordu. 


Nitekim, öyle de oldu. Resul-i Ekrem Efendimizin (asm) döneminde İslâmiyet Mekke, Medine, Hicaz ve civar bölgelerde mutlak hakimiyetini kurdu. Artık cehalet ve zulmet devri, yerini saadet ve nür devrine bırakmıştı. 


Hz. Ebü Bekir (ra) ve Ömer (ra) devirlerinde kısa zaman içerisinde yapılan eşsiz fetihlerle Suriye, Mısır, Irak ve İran'ın fethine başarılı olundu. Bu harikulâde gelişme, İslâm düşmanlarının, bilhassa Yahudilerin(1) haset ve kinlerini kabarttı. 


Yahudiler tarih boyunca nifak ve ayrılık çıkarmada ve hak ehlini bölüp parçalamada maharetli olan dessas bir millettir. İlâhi iradeye her devirde karşı çıkmış, kendi peygamberlerini bile öldürmekten çekinmemişlerdir. Bunlar her çeşit ihtilâli tezgâhlayan ve bütün ifsat komitelerini sevk ve idare eden, beşerin huzur, ahlâk ve itikadını bozmayı baş gaye edinen muzır bir millettir. Münâfıklık ve riyakârlıkta hiçbir kavim bunlara ulaşamamıştır. Bunlara, "insanlık âleminin nefs-i emmâresi" denilse yeridir. Kur'an'ın, “Duribet aleyhümü”z-zilletü ve'l meskenet” ifadesiyle, Yahudiler, kıyâmete kadar üzerlerinden silip atamayacakları bir zillet ve meskenet damgasını yemişlerdir. 


Yahudiler, İslâmiyet'in kısa zamanda gösterdiği büyük gelişme karşısında dehşete kapılıyor ve beyinleri çatlayacak gibi oluyordu. Üstelik birçok Yahudi cemaatlerinin İslâm'a girişi de onları büsbütün çıldırtıyordu. İslâmiyet'in bu hızlı ve parlak yayılışı mutlaka durdurulmalıydı. Bu gidişle İslâmiyet” bütün dünyaya yayılacak ve Yahudilik yeryüzünden silinip gidecekti. Birkaç bin senelik Yahudi varlığı artık son bulmuş olacaktı. Yahudiler vaktiyle, yani İslâmiyet'ten altı buçuk asır önce de Hristiyanlığın zuhuru ile böyle bir "yok oluş tehlikesi" geçirmişlerdi. Önce, Hristiyanlığı ortadan kaldırmak için büyük gayret göstermişler, daha sonra bu yeni dinin mensuplarını kuvvetle mağlup edemeyeceklerini anlayınca hile ve desise yoluna başvurmuşlardı. Şöyle ki: 


Hristiyanlığın esas temellerini yıkarak onun yerine kendi uydurma hurâfelerini ikame etmek üzere alim ve feylesof bir Yahudi olan Saul'u sahneye çıkardılar. Bu zeki Yahudi beyi, güya Hristiyanlığı kabul ederek Pavlos ismini aldı ve kiliseye çekilerek uzun müddet inziva hayatı yaşadı. Hristiyan dininin icaplarını harfiyen yerine getiriyor ve gitgide halkın itimadını kazanıyordu. Sonunda Hristiyanların sevgi ve hoş görüsüne o derece sahip oldu ki, kendisine bir havari gibi hürmet etmeye başladılar. Pavlos, bu sevgiyi, Hristiyanlığı bozmakta çok dessas bir şekilde kullanmasını bildi. Hz. İsa (as) ile görüştüğüne ve O'ndan talimat aldığına halkı inandırmayı başardı. Kesif ve plânlı gayretleri sonunda, Hristiyanların hem itikat, hem de ibadetlerini hakikatten saptırmaya ve birtakım bâtıl mezhep ve fırkaları ortaya çıkarmaya muvaffak oldu. (2) 


Artık "tevhit”in yerini "teslis" almış, yani Hristiyanlar bir tek Mabud'a bedel, Hz. İsa (as) ve Hz. Meryem'e de ilâhlık isnat etmeye başlamışlardı. 


Fakat, Yahudilerin İslâmiyet'in hızla yayılışı karşısında maruz kaldıkları tehlike, eskisinden çok daha büyüktü. Yahudilerin bu yeni dine karşı koymaları imkânsızdı. Çünkü, İslâmiyet'in gelişme kabiliyeti fevkalâde idi. Zira, İslâm dini akla, mantığa muvafık olduğundan kalplere tesir ediyor; sadece Yemen Yahudilerinin değil, bütün İsrailoğullarının, doğup yükselmekte olan bu İslâm güneşi karşısında eriyecekleri muhakkak görünüyordu. Öyle ise, ne pahasına olursa olsun buna mani olunmalıydı. 


Vaktiyle, Hristiyanlara karşı tezgâhlanan oyunun, şimdi Müslümanlara karşı oynanması lâzımdı. Uzun müzakerelerde bulundular ve sonunda Medine'de İbn-i Sebe'yi sahneye çıkardılar(3). 


İbn-i Sebe, tahribat programını başlıca iki esas üzerine kurdu. İlk olarak, Müslümanlar arasında ayrılık çıkarmakla, İslâm'ın gelişmesine engel olacak; ikinci safhada İslâmi inanç ve itikada hurâfeler katarak, onlar arasına, kıyâmete kadar sürecek bir fikir ayrılığı sokacaktı. Bu iki hedefin gerçekleşmesi için komiteler kuracak ve onlar aracılığı ile Müslümanlar arasındaki birlik ruhunu, muhabbet, uhuvvet gibi mânevi bağları zayıflatarak ortadan kaldırmak üzere yoğun faaliyet gösterecekti. Her bir ifsat merhalesinin arkasından hemen durum değerlendirmesi yapılacak, plânlanan hedeflerle alınan neticeler kontrol edilecek, değişen ve gelişen şartlar altında yeni hedeflerin gerçekleşmesi için yeni plânlar yapılacak ve uygulama sahasına sokulacaktı. 


İbn-i Sebe ve arkadaşları halkı etkileyebilmek için samimi bir Müslüman, erdemli bir mümin kılığına girme kararı aldılar. Bu safta da, İbn-i Sebe, rolünü emsâlsiz bir biçimde oynamayı başardı. Sabah namazlarında herkesten önce mescide gidiyor, yatsıda herkesten sonra mescidi terk ediyordu. Çokça namaz kılıyor, ekseri günler oruç tutuyor ve daima zikirle meşgul oluyordu. Gittiği her yerde çekici ve câzip konuşmalar yapıyor ve kendisini İslâm'ın en hâlis ve sâdık bir fedaisi gibi gösteriyordu. Sahabelerle, bilhassa Hz. Ali (ra) ile bol bol sohbet ediyor, onlara itimat telkin ediyordu. Bir taraftan fazilet ve takvâsını halka gösterirken, diğer taraftan da etrafıyla uyum sağlayamayan dışlanmış kimseleri buluyor ve onlarla gizliden gizliye diyalog kuruyordu. Bu tiplerin bir kısmını makam ve mevki hırsından, bir kısmını kişisel garazdan, bir diğer kısmı da soy-sop üstünlüğü damarından yakalayıp kendine bağlıyor ve onları birer problem-insan haline getiriyordu. 


Daha sonra, faaliyetlerini Medine dışına taşırmaya ve daha önce buralara göndermiş olduğu adamlarıyla temaslar kurup halkı hilâfet aleyhinde kışkırtmaya karar verdi. O günkü sosyal bünye de, maalesef, bu yıkıcı fikirlerin yayılmasına oldukça uygun idi. Devlet aleyhinde istismar edilebilecek hususlar vardı. Bunlardan birisi Haşimilik-Emevilik rekabeti idi. Devlet adamlarının çoğunluğunun Emevilerden olması, Haşimiler için bir huzursuzluk kaynağı, dolayısıyla da önemli bir tahrik unsuruydu. İstismar edilebilecek bir diğer husus da; devlet işlerinde Ensâr'dan çok, Muhicirlerin vazife almış olmasıydı. 


İbn-i Sebe, bu ve benzeri bütün fırsatları değerlendirmek üzere seyahata çıktı. Önce Basra'ya gitti. Burada daha önce yerleştirdiği komitacıları vasıtasıyla devletten memnun olmayan kişilerle temaslar kurdu. Yaptığı faaliyetler, Vali Abdullah bin Amr'ın dikkatini 

çekince Küfe'ye geçti. Burada da bir kısım halkın idare aleyhinde olması, İbn-i Sebe'nin işini daha da kolaylaştırdı ve kısa zamanda komitacılarını gerekli biçimde organize ederek Şam yolunu tuttu. Şam'da aradığını bulamadı. Zira, devlet işleri yolundaydı ve istismar edebileceği fazla bir mevzu yoktu. Buradan Mısır'a gitti. Aradığı şartları maalesef burada fazlasıyla buldu. 
Çünkü, farklı sebeplerle devlet idarecileri aleyhinde bulunan çeşitli gruplar, burada toplanmışlardı. İbn-i Sebe dağınık halde bulunan bu grupları büyük gayretler sonunda bir çatı altında toplayarak, onları Hz. Osman (ra)'ya karşı harekete hazır hale getirdi. 


Bu merhaleden sonra, Hz. Osman (ra) aleyhinde tanzim ettiği bir dizi iftira listesini diğer İslâm vilâyetlerindeki adamlarına göndererek Halife'ye karşı bir kıyam hareketi başlatmak üzere yeni ve yoğun bir faaliyetin içine girdi ve adamlarına şu talimatı verdi: "İşe, bütün devlet erkânını kötülemekle başlayın. Kendinizi de “iyiliği emredip kötülüğü de nehyetmekle” meşgul gösterin. Halkın hürmet ve muhabbetini kazanın." 


Kendisi de çeşitli vilâyetlere ve bilhassa Basra ve Küfe'ye sürekli olarak mektuplar gönderiyordu. Bu mektuplarda idari ve siyasi meseleler, yalan ve iftiralarla abartılıyor, Hz. 
Osman (ra) ve valilerinin halka zulüm ve gadrettiği ve bütün vilâyetlerin müthiş bir kargaşa içinde bulunduğu imajı veriliyordu. Maksat, Medine dışındaki diğer bölgelerin İslâmi çizgiden 


gittikçe uzaklaştığı, anarşinin bütün İslâm beldelerinde yaygınlık kazandığı kanaatini halka telkin etmek, halifenin bu meselelere karşı lâkayt ve aciz kaldığını zihinlere yerleştirmekti. 


Fitne ve fesat haberleri Medine'ye ulaşınca Hz. Osman (ra), Hz. Ali (ra)'nin de yardımıyla, durumun tetkiki için çeşitli vilayetlere güvenilir ve itibarlı heyetler gönderdi. Bu heyetler, durumun propaganda edildiği gibi olmadığını, aksine bütün ülkede huzur ve sükünun hâkim olduğunu görerek raporlarında belirttiler. Hz. Osman (ra), heyetlerin bu raporları ile de iktifa etmedi ve bütün valileri istişare için Medine'ye çağırdı. Onlarla fikir alış verişinde bulundu. 
Gerçekten ortada önemli bir problem yoktu. Yine de tedbir olarak valileri, halka iyi muamele etmeleri yolunda uyardı. Ancak fitne durmuyordu. Çünkü düşman gizli ve sinsi idi ve çok plânlı çalışıyordu. Ortada, üzerine yürünülebilecek açık bir cephe mevcut değildi. Halk, her gün biraz daha fitnenin içine itiliyordu. 


İbn-i Sebe, bu çalkantılar sırasında, Şiiliğin ilk çekirdeği olan Sebeiyye mezhebini kurdu(4). 
Böylece, tasarladığı hainâne plânını gerçekleştirmede büyük bir adım atmış oluyordu. Bu mezhep, istikbâlde İslâm'ı parçalayacak firkaların temelini teşkil edecekti. 


İbn-i Sebe, Mısır'da kurmuş olduğu bu mezhebine yeterince taraftar buldu ve onları Hz. Osman (ra) aleyhine tam mânâsıyla şartlandırdı. Şimdi sıra yeni bir halife adayı tespit ederek Hz. 
Osman'ı (ra) katletmeye gelmişti. Bu noktada şöyle bir plânla işe başladı: "Hz. Osman kusurlu ve hatalı bir insandı. O'nun yerine gelecek kimse de hatalı bir insan olursa problemlere çözüm getirilemez; zulmün, haksızlığın önü alınamazdı. O halde en mühim mesele, O'nun yerine gelecek kişinin hatadan sâlim, masum bir insan olmasıydı. Bu masum insan ise, çocukluğundan beri Hz. Peygamber (asm)'in murakabesi altında yetişen, O'nun terbiyesiyle olgunlaşan ve O'nun ilmine ve kemâline vâris olan Hz. Ali (ra)'den başkası olamazdı. Her peygamberin bir veziri olduğu gibi, Hz. Ali de Hz. Peygamber (asm)'in veziriydi. Hz. Ebü Bekir, Hz. Ömer ve Hz. Osman, O'nun bu veraset hakkını gasbetmişlerdi..." 


İbn-i Sebe bu davasını kuvvetlendirmek için, Hz. Ali'yi (ra), eski masal kahramanları gibi gösteriyor, birtakım hurâfe ve hikâyelerle O'nun, insanüstü bir varlık olduğunu telkin ederek etrafındaki insanlar gitgide birer Hz. Ali meczubu haline getiriyordu. 


İbn-i Sebe, plânlarını merhale merhale uygulama sahasına koymaktaydı. Şimdi sıra güya Hz. 
Ali'nin (ra) hakkını almaya gelmişti. Bunun için de şu telkin metodunu uyguladı: 


"Her peygamberin bir vasisi vardır. Hz. Peygamber (asm), Hz. Ali'yi (ra) vasi tayin etmiştir. 
Hz. Peygamber'in bu vasiyetini yerine getirmemek kadar büyük bir cinayet olamaz. Hem Hz. 
Peygamber (asm), Hz. İsa (as) gibi tekrar yeryüzüne geri gelecek ve niçin vasiyetimi yerine getirmediniz?' diye bizden hesap soracaktır. O zaman hepimiz mahcup olacak ve hüsrana uğrayacağız..."(59) 


Bu gibi telkinlerle, çevresindeki insanların his ve heyecanlarını, arzu ettiği noktaya getirince Medine'yi basıp Hz. Osman'ı (ra) öldürmeye karar verdi. İbn-i Sebe, hacca gidiyormuş gibi yaparak harekete geçirdiği adamlarını Medine yakınındaki Meyve”de topladı. İlk firsatta Medine'ye girecekler ve Hz. Osman'ı öldürmek için çareler arayacaklardı. 


Katlin, Haşimiler tarafından yapıldığı intibaıı vermek için de Mısırlılar Hz. Ali'nin (ra) etrafında toplanacaklar ve güya Hz. Ali'nin hakkını müdafaa edeceklerdi. Tâ ki, Emevilerle Haşimiler karşı karşıya gelecekler ve böylece iç savaş başlayacaktı. 


İbn-i Sebe, daha önce Basra, Mısır ve Küfe gibi merkezlerdeki adamlarına Hz. Aişe, Hz. Ali, Hz. Talha ve Hz. Zübeyr in (ra) imzalarıyla uydurma mektuplar göndermiş ve onlardan güya Hz. Osman'ın hilâfetten uzaklaştırılmasını istemişti. İbn-i Sebe'nin komitecileri bu mektuplarla birçok insanı ifsat ettiler. Böylece kuvvetlendiler ve yola çıkarak İbn-i Sebe'nin grubuna Medine yakınlarında katıldılar. Bu yeni kuvvetlerle İbn-i Sebe'nin eşkıyaları üç bin civarına erişmiş oluyordu. 


Mısırlılar Hz. Ali'ye, Basralılar Hz. Talha'ya ve Küfeliler de Hz. Zübeyr'e başvurarak: 


"Mektuplarınızı okuduk; Osman'ı öldürüp ümmeti huzura kavuşturmak ve sizi devletin başına getirmek istiyoruz." dediler. 


Onlar da, kendileri tarafından böyle bir mektubun yazılmadığını, işin içinde bir nifak olduğunu söyleyerek hemen memleketlerine dönmelerini tavsiye ettiler. İsyancılar bu defa Hz. Osman (ra)'ın yanına gittiler. 


Bunun üzerine, Hz. Osman, Hz. Ali'nin de yardımıyla, asileri ve bütün Medinelileri mescitte topladı. Herkesin şikâyetini dinledi. Onlara: 


"Şikâyetlerinizi nazara alacağız, hata olarak düşündüğünüz konuları düzeltmeye gayret edeceğiz. Rahat olun..." dedi. 


Bu arada asiler, Mısır valisinin görevden alınmasını istediler. Hz. Osman (ra) 'vali olarak kimi istediklerini' sordu. Onlar da: 


"Ebu Bekir'in oğlu Muhammed'i isteriz." diye karşılık verdiklerinde, Hz. Osman, teklifi kabul etti ve hemen tayin emrini Muhammed'e verdi. 


Neticede bütün taraflar mutmain olarak geri dönmeye başladılar. İbn-i Sebe, bu durumdan fazlasıyla rahatsız oldu. Geri dönmekte olan Mısır kafilelerini tekrar Medine'ye döndürmek ve mütecaviz bir hale getirmek için şeytani bir plân hazırladı. 


Mısır valisine hitâben, Hz. Osman (ra) adına bir mektup yazdı: 


Mektuba, Hz. Osman (ra) namına sahte bir mühür basıp, fedailerinden birine vererek kafile arkasından yola çıkardı. O da devesiyle kafileye yetişerek, plân gereği şüpheli hareketlerle dikkati kendi üzerine çekti. Neticede kafiledekiler bu adamdan şüphelenerek onu yakaladılar ve mektubu ele geçirdiler. Zaten onun istediği de bu idi. 


Mektupta Mısır valisine hitaben, "Bu âsiler geldiği zaman elebaşlarını öldür ve gerisini de hapset," diye emredilmişti. Bu mektubu dinleyen mütecavizler birden şoke oldular ve yeniden galeyana gelerek tekrar Medine'yi bastılar. Hz. Ali, Zübeyr ve Hz. Talha'nın hâdiseyi yatıştırma gayretlerine rağmen sonunda Hz. Osman (ra)'ın evini bastılar ve kendisini Kur'an okurken şehit ettiler. 


Hz. Osman'ın katili Yemenli bir Yahudi olan el-Gafıki idi. Hz..Osman'ın şahadetiyle İbn-i Sebe, davasında büyük bir merhale kat'etmiş oluyordu. Artık nifak tohumları meyvelerini vermeye başlamıştı. Bu elim hâdise Müslümanların, İslâm dinini başka ülkelere ulaştırmalarına engel oldu. İslâm'ın fütühat ve tebliğ devri kapandı, bir duraklama ve çekişme devri başladı. 


Bu merhaleden sonra İbn-i Sebe, Haşimilerle Emevileri karşı karşıya getirmek için yeni bir plân hazırladı. Hz. Osman (ra) Emevi, Hz. Ali (ra) ise Haşimi olduğu için, Hz. Osman'ı, Hz. 


Ali'nin öldürttüğünü ve 0'nun yerine geçmek istediğini etrafa gizlice yayarak Emevileri tahrik etti. İbn-i Sebe, bir taraftan Hz. Ali'ye bu çirkin iftirayı yaparken, diğer taraftan O'nun halife olması için açıkça gayret gösteriyor, böylece halkın bu iftiraya kanmasını sağlamaya çalışıyordu. 


Bu maksatla, Mısır'dan gelen kafileden, Yahudi asıllı İbn-i Meymun riyasetinde bir heyet seçerek Hz. Ali'nin huzuruna gönderdi. Heyet Hz. Ali'ye: "Malümunuz olduğu üzere, bu ümmet başsız kalmıştır. Halifeliğe de en lâyık sizsiniz. Sizden bu vazifeyi deruhte etmenizi istiyoruz." dediler. Hz. Ali (ra) bu teklifi reddederek, onları evinden kovdu. 


Hz. Ali'den (ra) böyle bir cevap alınması üzerine Küfelilerden bir heyeti Hz. Zübeyr'e ve Basralılardan bir heyeti de Hz. Talha'ya gönderdi. Hz. Zübeyr ve Hz. Talha da Hz. Ali gibi bunların hilâfet tekliflerini reddederek huzurlarından kovdular. 


İbn-i Sebe, onlardan da istediğini elde edemeyince bu defa mütecavizleri sevk ve idare eden Yahudi Gafıki'ye şu talimatı verdi: "Medinelileri mescide toplayınız ve onlara hemen kendilerine bir halife seçmelerini söyleyiniz. Aksi takdirde hepsini kılıçla tehdit ediniz..." 


Gafıki başkanlığındaki âsiler, bu emir mucibince Medinelileri mescide toplayarak onlara: "En kısa zamanda kendinize bir reis seçiniz. Şayet siz bugün bu vazifeyi yapmazsanız, Ali, Zübeyr ve Talha da dahil olmak üzere hepinizi kılıçtan geçireceğiz." dediler. Bu tehdidi dinleyen Medine halkı, Hz. Ali'nin (ra) huzuruna çıkarak, O'ndan halifeliği kabul etmesini istirham ettiler. Hz. Ali de bu karışık durumu göz önünde bulundurarak vazifeyi, hiç istemediği halde, kabule mecbur oldu. 


Az zaman sonra Hz. Talha ve Hz. Zübeyr (ra), Hz. Ali'ye (ra) giderek O'ndan, kitabın hükmünü icrâ etmesini ve Hz. Osman'ın katillerinin cezalandırılmasını istediler. Hz. Ali onlara hitâben: 


"Haklısınız; fakat devlet henüz âsileri tam mânâsıyla sindirmiş değildir. Onun için devletin olaylara hâkim olmasını beklemek gerekir..." dedi. 


Hz. Ali (ra), suçluların tek tek belirlenerek sorguya çekilmelerini ve gerekli cezaya çarptırılmalannı istiyordu. Hz. Aişe, Hz. Zübeyr ve Hz. Talha (ra) ise, şu fikirdeydiler: 


"Fitne büyümüş, devleti hedef almış ve halife şehit edilmiştir. Mesele sadece Hz. Osman'ın katilinin bulunması değildir. Bu fitne hareketine katılanlanrın çoğunun öldürülmesi gerekir. Bu sebeble, âsiler hemen cezalandırılmalıdır." 


Hz. Ali (ra), Kur'an'ın “Velâ tezirü vâziretün vizre uhrâ” nassından hareket ile, "Birinin hatasıyla başkasının mesul olamayacağı" görünüşünü ileri sürerek, onların bu fikrine katılmadı(4). 


Hz. Zübeyr ve Hz. Talha (ra), Hz. Ali'nin görüşünü öğrendikten sonra, Hz. Âişe (r.anhâ) ile Mekke'de görüştüler ve âsilerin üzerine yürümek için kuvvet toplamak üzere Basra'ya gitmeye karar verdiler. 


Hz. Ali de (ra), Hz. Âişe, Hz. Talha ve Hz. Zübeyr'in (ra) Basra'ya gittiklerini haber alınca devletin bütünlüğünde bir parçalanma, bölünme olmaması için ordusuyla Basra'ya hareket etti ve Zikar mevkiinde konakladı. Hz. Ali (ra) meselenin barış yoluyla halledilmesi 

için Ka'ka isminde bir elçisini Hz. Âişe, Hz. Talha ve Hz. Zübeyr'e göndererek onlara, tefrikanın fenalığını, birlik ve beraberliğin önemini, her şeyin sulh yoluyla daha iyi hall 


olacağını anlatmasını istedi. O da bu emir gereğince, Hz. Aişe, Hz. Talha ve Hz. Zübeyr'in yanına giderek onlara Hz. Ali'nin görüşlerini: bu yaranın ilâcının sükünet olduğunu, sükünet gerçekleştikten sonra her tedbirin alınabileceğini, aksi halde fitne ve fesat çıkacağını, bunun da İslâm'a ve Müslümanlara getireceği sıkıntının büyük olacağını izah etti. Onlar: "Eğer Ali bu fikirde ise, aramızda bir görüş ayrılığı kalmamıştır." dediler. 


Bu neticeden her iki tarafın mensupları da memnun oldular. Böylece bir istikrar, bir sükün hali hâsıl oldu. Herkes kendisini emniyet ve huzur içersinde görerek çadırlarına çekildiler. 


Bu sulhtan, ziyade rahatsız olan münafik İbn-i Sebe, taraftarlarını toplayarak onlara: "Ne yapıp yapıp savaşı kızıştırmanız ve Müslümanları birbirine düşürüp kırdırmanız lâzım. Şayet bir netice alamazsak, bütün gayretimiz boşa gider; hedefe varamamış oluruz." dedi. Ve savaşı başlatmak üzere yeni bir plân hazırladılar. Sabaha yakın saatlerde tatbike koyulacak bu yeni plân gereği, İbn-i Sebe kendi adamlarını Hz. Ali (ra) ile Hz. Zübeyr ve Talha'nın (ra) çadırlarının etrafında yerleştirdi. Bunlar daha sonra her iki tarafın çadırlarına baskında bulundular. Gürültü üzerine uyanan Hz. Zübeyr ve Talha (ra): "Ne var, ne oluyor?" diye sorduklarında, İbn-i Sebe'nin adamları, "Hz. Ali'nin adamları (Küfeliler) bize gece baskını yaptı." dediler. 


Bu haber üzerine Hz. Talha ve Zübeyr (ra): "Anlaşıldı, Hz. Ali, harbi kesmekte samimi değilmiş." dediler. Öte yandan gürültüyü işiten Hz. Ali (ra): "Ne oluyor?" diye sordu. Yine İbn-i Sebe'nin adamları: "Karşı taraf bize gece baskını yaptı. Biz de püskürttük." dediler. Hz. 
Ali de: " Anlaşıldı. Talha ve Zübeyr bizimle sulh meselesinde aynı fikirde 

değilmişler." dedi. Böylece on bin kişinin hayatına mâl olan Cemel Vak'ası meydana geldi. 
Hz. Talha ve Zübeyr de bu savaşta şehit düştüler. İbn-i Sebe, böylece Hz. Osman'ın (ra) katlinden sonra amacına doğru mühim bir merhale daha kat'etmiş oluyordu. 


Hz. Ali (ra), Cemel Vak'ası'ndan sonra bir müddet Basra'da kaldı. Daha sonra oradan Küfe'ye geldi. Müslümanların büyük bir kısmı, Fas'tan tâ Çin sınırına kadar Hz. Ali'ye (ra) biat etmişlerdi. Biat etmeyen, sadece Suriyeli Müslümanlar kalmıştı. 


Hz. Ali (ra) Şam Valisi Muâviye'nin ve dolayısıyla Suriye'nin biatını temin etmek için, her zaman olduğu gibi sulh yolunu tercih ederek kendisine Cerir ismindeki bir adamını elçi olarak gönderdi. 


İbn-i Sebe, Hz. Ali'nin (ra) konuyu sulh yoluyla halletme teşebbüsü üzerine, her zamanki gibi sulh yolunu tıkamak için, yine harekete geçti. Çünkü, şayet sulh olursa, Hz. Ali (ra) bundan sonra ilk iş olarak İbn Sebe taraftarlarını ele alacak, suçlular tespit edilince de âkıbetleri çok kötü olacaktı. Şu halde, iki taraf da bir esas üzere barışacak olurlarsa âsilerin hezimete uğrayacakları şüphesizdi. Onun için, mutlaka bu sulha mani olunmalı ve taraflar karşı karşıya getirilmeliydi. İbn-i Sebe ve arkadaşları hâdiseleri kendi lehlerine çevirecek bir hâlin doğmasını bekliyorlardı. Nitekim, hâdiselerin seyri lehlerine cereyan etti. Çünkü Muâviye, Hz. 
Ali'nin (ra) bu teklifini kabul etmemişti. Neticede her iki taraf da harp hazırlıklarını tamamlayıp Muharrem ayında Sıffin'de karşı karşıya geldiler. 


Bununla beraber Hz. Ali (ra) ile Hz. Muâviye (ra) bu ayda harp etmemek için bir aylık bir mütareke yaptılar. Hz. Ali (ra) bu mütarekeyi fırsat bilerek Hz. Muâviye'ye sulh için yeniden heyetler yolladı. 


İbn-i Sebe, harbe mani olmak için giden heyetler içine Hâtem oğlu Adiy ve Sebt gibi adamlarını soktu. Bu adamlar Hz. Muâviye'yi mütecaviz bir lisanla tehdit etmişler ve O'na 


karşı, "Siz de Cemel Vak'ası'nda hezimete uğrayanlardan daha perişan olacaksınız..." gibi tahrik edici sözler sarf ederek muhtemel bir sulha mani olmuşlardı. 


İbn-i Sebe ve adamları, bir taraftan da Hz. Ali'nin ordusunu bir an evvel harbe girmeye teşvik ediyor ve onlara, "Şamlıların da Cemel Vak'ası'ndakiler gibi hezimete uğrayacaklarını" telkin ediyorlardı. Neticede taraflar yine karşı karşıya geldiler ve Sıffin Savaşı gerçekleşti. 


İbn-i Sebe, bu iç savaşlarla esas amacına yaklaşmış oluyordu. Çünkü onun asıl amacı, İslâm itikadına hurâfeler sokarak onu öz saflığından çıkarmaktı. 


Bugün kavga eden müminler yarın barışabilir ve tekrar bir araya gelerek İslâm birliğini yeniden tesis edebilirlerdi. Müslümanlar arasında tâ kıyâmete kadar devam edebilecek bir ayrılık çıkararak onları inanç yönünden parçalamak, hiziplere ayırmak icap ediyordu. Şimdi yapılacak en önemli iş, inançları asıl çizgisinden saptırmak için dine hurâfeler sokmaktı. İbn-i Sebe bu işe, "Ehl-i Beyt'' muhabbetini istismar etmekle başladı. Ehl-i Beyt'in en ateşli bir taraftarı olarak sahneye çıktı. Hilâfetin baştan beri Hz. Ali'nin hakkı olduğunu ve O'ndan haksız olarak gasp edildiğini etrafa yaydı. Hz. Ali ve evlâtlarını, "İlâhlar Hanedanı" haline getirerek İslâm Dinini Hristiyanlıkta olduğu gibi tevhit esasından saptırmaya tevessül etti. 
Sonunda, İbn-i Sebe başkanlığındaki bir grup, Hz. Ali'nin (ra), huzuruna çıkarak O'na: "Sen Rabbimizsin, İlâhımızsın," dediler. Hz. Ali, bu müşriklerin bir kısmını yaktırdı(6). İbn-i Sebe'yi ise, ordu içinde taraftarlarının çokluğu sebebiyle, fitne ve zaafa yol açacağı endişesinden, yaktırmaktan vazgeçti. İran'ın eski hükümet merkezi olan Medayin'e sürdürdü. 


Ne yazık ki, Medayin, İbn-i Sebe'nin sapık fikirlerinin üretilmesine çok müsait bir zemin idi. 
İbn-i Sebe burada, vaktiyle Hz. Ali'den kaçan Haricilerle görüştü ve reisleri Evfa oğlunu buldu. 
Evfa oğlunun Hz. Ali'ye karşı bir harekette bulunmak istediğini anlayınca, ona: "Böyle bir hareketle Ali'yi mağlup edemezsiniz, ancak siz mağlup olursunuz." dedi. Evfa oğlu, İbn-i Sebe'ye fikrini sorunca, o da: "Üç fedai ile bu işi hallederiz." dedi. 


Bu konuşmadan sonra, Hz. Ali, Hz. Muâviye ve Hz. Amr İbnü’l-Âs'n öldürülmesinde mutabık kaldılar. Bu maksatla üç suikastçıyı yola çıkardılar. Üç sahabe, Ramazan'ın 17'nci günü sabah namazını kıldıracakları sırada öldürüleceklerdi. Takdir-i İlâhi ile Hz. Muâviye ve Amr İbnü’l-Âs bu suikasttan kurtuldular. Fakat İbn-i Mülcem isimli suikastçı Hz. Ali'yi, şahadetine sebep olan zehirli bir kılıç ile yaralamaya muvaffak oldu. 


İbn-i Sebe, İbn-i Mülcem'i Hz. Ali'yi öldürtmek üzere yola çıkardıktan sonra Meymun oğlunu birkaç adamıyla Küfe'ye göndermişti. Meymun oğlu orada: "Ali ölmedi, uruç etti, semâya çıktı. Şimdi o, bulutların üzerindedir. Çok geçmeden geri dönecek ve kılıcıyla bütün dünyaya adalet dağıtacaktır..." gibi hurâfeler yayacaktı. 


İbn-i Sebe, yakın mesai arkadaşları ile beraber İran'da yapacakları ihanet faaliyetlerinin plânlarını hazırladılar ve çalışmaya koyuldular. O günkü sosyal durum da onların bu plânlarını uygulamaya son derece elverişli idi. Şöyle ki: 


İslâmiyet” çok kısa bir zamanda geniş bir sahaya yayılmıştı. Bu derece geniş ve yaygın bir coğrafya üzerinde İslâm'ın bütün anlam ve inceliklerini, hikmet ve hakikatlerini, yeni Müslümanlığı kabul etmiş milletlere, intikal ettirmek, mizaçları farklı kavimleri İslâmi potada eritmek ve yoğurmak, henüz yeni kurulmuş bir İslâm Devleti için fevkalâde zor bir işti. 
İslâm'ın ulaştığı her yerde, İslâm'a kitleler halinde katılmalar oluyordu. Gerçi bu durum, Müslümanları sevindiriyordu. Fakat, mânevi hamur gerekli şekilde yoğrulamıyor, ideal mânâda Müslümanlar pek yetişemiyor, dolayısıyla de ideal duyuş ve yaşayış açısından 


Müslümanlar arzu edilen kıvamda bütünleşemiyordu. Halk tabakaları, işlenmemiş ham toprak gibiydiler. Bu durum, bilhassa kendini İran'da açık bir şekilde gösteriyordu. 


Yeni Müslüman olmuş kimseler, eski yanlış inançlarından bütün bütün kurtulmuş değillerdi. Asırlardan beri süre gelmiş hurâfe ve bâtıl inançların etkisinde kalarak ruhları, akılları, kalpleri boyanmış bu insanlara İslâm'ın vehim ve hayâlâttan, düzmece ve hurâfattan uzak olan berrak, net, safi hakikatlerini olduğu gibi kabul etmek hayli zor geliyordu. İslâmiyet? 
bu mutaassıp insanlarca hakkıyla hazmedilemiyor ve hak din kalplere ve hislere tam mânâsıyla yerleştirilemiyordu. Psikolojik olarak istiyorlardı ki eski inançlarını, örf ve an'anelerini de İslâmiyet'le birlikte devam ettirsinler. 


Diğer taraftan, hilâfet makamı da, bu ülkede ikaz ve irşat hizmetini gereken seviyede yapamıyordu. O beldelerdeki insanlara, İslâm'ı bütün müesseseleriyle yerleştirme ve onların şüphe ve tereddütlerini izale etme hizmeti, büyük ölçüde aksıyordu. Zira, İslâmiyet” gayet geniş bir sahaya yayılmış, sahabelerin büyük bir kısmı iç fitnelerde vefat etmiş, diğer bir kısmı uzlet hayatını tercih etmiş, bir kısmı da sosyal hayata müdahale edemeyecek kadar yaşlanmıştı. 


Bu önemli görevin ihmal edilmesi neticesinde, bu yeni beldeler uzun süre sahipsiz kaldı. Fetih zamanında aldıkları ilk feyiz ve ilimle Kur'an'a ve imana ait hakikatleri tamamıyla ihata edememişlerdi. Bu sebeble henüz hak ve bâtılı, hurâfe ve hakikati temyiz edecek duruma gelmemişlerdi. 


İşte, Yahudi gibi dessas bir kavim, bu sosyal durumdan faydalanmayı başardı. 


İbn-i Sebe'nin, İran'da olumsuz fikirlerini yerleştirmesinde önemli bir faktör de halkın psikolojik yapısıydı. Onların iç dünyasında, akıldan ziyade his hükmediyordu. Gönülleri hakikatten ziyade efsane ve hurâfelere açıktı. Hâdiseleri mantık ve muhakeme uyumu içinde tahlil edemiyor, fikir süzgecinden hakkıyla geçiremiyorlardı. 


Diğer taraftan asırlarca süren saltanatlarının ve milli gururlarının, vaktiyle köle addettikleri Araplar tarafından söndürülmesini de bir türlü hazmedemiyor, akıl plânında olmasa bile, his plânında İslâmiyet'e karşı bir hazımsızlık gösteriyorlardı. 


İbn-i Sebe, bütün bu faktörleri değerlendirmesini bildi. Arkadaşlarını toplayarak onlara şöyle dedi: 


"Biz asıl harbe yeni başladık. Bilmiş olun ki, bu, Müslümanlar arasında kıyâmete kadar devam edecek bir savaştır. Şimdi, biz Ali'yi takdis edeceğiz ve ettireceğiz. O'na, yerine göre 'ulühiyet' yakıştıracağız, yerine göre 'peygamberdir' diyeceğiz, yerine göre de 'hilâfetin, Ali'nin hakkı olduğunu, fakat Ebü Bekir, Ömer ve Osman'ın O'nun bu hakkını gasbettiklerini' anlatacağız." 


İbn-i Sebe ve arkadaşları, bu kararı aldıktan sonra etrafındaki adamlarını, bu fikirleri yaymak üzere görevlendirildiler. Bunlar, "Hilâfet Ali'nin hakkı idi. Hilâfete lâyık Ali ve evlâtlarıdır. Bu hak, onlardan gasp edildi. Üç halife, bilhassa Ömer, bu hakkı gasbetmekle Allah'ın iradesine karşı geldiler... Allah'ın iradesine itaat için Ali'den yana çıkmak lâzımdır..." diye telkinlere başladılar. Bu telkinler, halk tarafından kabul görünce, daha da ileri giderek insanlara ilâhlık isnat eden "Hulül Akidesini"' İslâm inancına sokmak için gayret gösterdiler. İslâm inancını asıl çizgisinden saptırarak, tevhit akidesine taban tabana zıt bir inanışı yaymaya başladılar. 
"Hulül Akidesi" İranlıların eski dinlerinde de vardı. Bu bakımdan, bu bâtıl itikat onlarda kolaylıkla taraftar buldu. 


Önce, Hz. Ali'ye (ra) ilâhlık izafe ettiler. Daha sonra, bu ilâhlığın, O'nun evlâtlarına da intikal ettiği davasında bulundular ve neticede İran'da bir ilâhlar hanedanı ortaya çıktı. 


Hz. Ali'nin (ra) vefatında İbn-i Sebe, "Ölen Ali değil, O'nun süretine giren bir şeytandır. Ali şimdi göklere çıkmış ve bulutlar üzerinde taht kurmuştur." diyerek O'nun ölümüne hulül akidesi paralelinde bir yorum getirdi. 


Böylece, Mısır'da "Sebeiyye Mezhebi"'nin kurulmasıyla tohumu atılan Şiilik, İran'da yeşermeye, gelişmeye başladı. Ve bundan yirmiden fazla fırka (kol) türedi. 


İlave bilgi için tıklayınız: 
- Şii akımı kaç bölüme ayrılır ve inanç olarak farklı yönleri nelerdir? 
Kaynaklar: 


1. MS. 70 yıllarında Romalıların Yahudileri Filistin'den uzaklaştırmasından sonra Yahudiler, kabile kabile Arabistan, Hicaz ve Yemen'e yerleşmişler ve buraları İkinci "Arz-ı 

Mev'ud"' saymışlardı. Kısa zamanda buraların servet, mülk ve arazilerini ellerine geçirmişler, bir taraftan Museviliği yaymaya çalışırken, diğer taraftan da halkı alabildiğine sömürmüşlerdi. 
Bir ara Yemen Hükümdarı Museviliği kabül edince, Yahudiler Yemen'de ağırlıklarını hissettirmeye başlamışlardı. Fakat, İslâmiyet'in doğuşu ve hızla yayılması onları endişeye sevk etmişti. Nitekim Hicaz ve civârında İslâmiyet'in yayılmasıyla mağlup ve makhur olarak oralardan sökülüp atılmışlardı. Mekke ve Medine'deki Yahudilerin Müslümanlar karşısında uğradıkları bu mağlübiyet, Yemen Yahudilerini son derece rencide etmişti. 


2. Ziyaeddin Gümüşhanevi, Netaic-i i'tikadiye, s. 86. 


3. Abdullah İbn-i Sebe hahambaşıydı ve büyük bir komiteciydi. Hz. Osman (ra) zamanında Yemen'den Medine-i Münevvere'ye gelerek zâhiren Müslüman olmuştu. İlk nifak ve ihtilâf tohumlarını burada atmaya başladı. İslâmiyet'i içinden yıkmak için büyük gayret gösterdi. Bu Yahudi dönmesinin maksadı, Pavlos'un Hristiyanlığa yaptığı gibi İslâm akaidini ifsat ederek Müslümanlığı çığırından çıkarmak ve Müslümanları birer hurâfeci ve hayâlperest haline getirmekti. Şunu hemen ifâde edelim ki, Yahudilerin İslâm Dinine düşmanlıkları Peygamberimizin (asm) doğumu ile başlamıştı. Onlar, Tevrat'tan mülhem olarak Ahir Zaman Peygamberi'nin gelişini bekliyorlar, lâkin O'nun, kendi milletlerinden olacağını zannediyorlardı. Zanlarının hilâfına, Ahir Zaman Peygamberi Kureyş'ten gelince, bu hâl onların kin ve hasedini galeyana getirdi. Bütün gayretlerine rağmen, gerek Resulüllah Efendimizin hayatında, gerekse Hz. Ebü Bekir (ra) ve Hz. Ömer (ra) devirlerinde Müslümanlar arasına en ufak bir fitne sokmaya muvaffak olamadılar. Hz. Osman (ra) devrinin sonlarına doğru ellerine bazı fırsatlar geçti. İbn-i Sebe de bu fırsatları en iyi bir şekilde değerlendirmeyi başardı. 


4. Prof. Muhammed Ebü Zehra, Mezhebler Tarihi, s. 39. 


5. İbn-i Sebe Hıristiyanlıktaki ric'at fikrini taraftarlarına kabul ettirerek onları galeyana getirmeyi başarmıştı. İbn-i Sebe, halka, "Hz. İsa'nın geri döneceğine inandığınız halde, neden Hz. Peygamber'in tekrar geri döneceğine inanmıyorsunuz? Halbuki, şu âyet-i kerime Hz. 
Peygamber'in tekrar geri döneceğini bize bildirmektedir: "Herhalde O Kur'ân'ı senin üzerine farz kılan (Allah), seni (tekrar) dönülecek yere döndürecektir." İbn-i Sebe, yukarıdaki âyeti kendi fikrine delil getiriyor ve Hz. Peygamber'in geri gelmeye Hz. İsa'dan daha fazla hak 


sahibi olduğunu telkin ederek halkı ifsat ediyordu. Halbuki, bu âyet-i kerimenin mânâsı İbn-i 


Sebe'nin iddia ettiği gibi değildir. Bu âyet-i kerime Hicret sırasında nazil olmuştu. Resulullah Mekke'den hicretinde, el-Cuhfe denilen yere geldiği zaman, doğup büyüdüğü Mekke'den ayrılışın ızdırabını duyarak kederlenmiş ve Cenâb-ı Hak, Resül-i Edib'ini (S.A.V.) teskin ve teselli için bu âyeti inzal buyurmuş ve O'nun tekrar Mekke'ye döneceğini haber vermişti. 


6. Abdurrahman İbn-i Ahmed, Şerh-i Mevakıf, s. 624, H. 1286, İst. Fahreddin Razi, Muhassilu Kelâm, s. 177, H. 1323, Mısır. Hz. Ali (R.A.) bir gün evinden çıkarken bu sapık güruhtan birkaç kişinin kendisine secde ettiklerini görmüş, onlara ne yaptıklarını sormuş. Onların kendisine "Sen, O'sun" dediklerini duyunca, hayretle: "Ben kimim?" demişti. Onlar da (hâşâ): "Sen O'ndan gayrı bir mabüd olmayan Allah'sın" demeleri üzerine celallenerek: "Bu söz küfürdür. Bundan tevbe ediniz. Yoksa sizi mahvederim" cevabını vermiş, onlara 3 gün süre tanımıştı. Verilen mühlet içinde tevbeye yanaşmadıkları için, Hz. Ali, bu sapık adamların yakılmasını emretmişti... 


ŞİA, ŞİİLİK VE ALEVİLİK EHL-İ SÜNNET VE CEMAATTAN MIDIR? 
02.07.2006-sorularlaislamiyet 


Cevap:Değerli kardeşimiz, 


Hak bir mezhep olmayan ve Ehl-i sünnet içinde kabul edilmeyen Şia'nın doğuşu ve fikirleri ile ilgili bazı bilgiler şöyledir; 


En büyük hidayet meşalesi olan Kur'ân-ı Azimüşşân'ın nâzil olmasıyla bütün insanlık âleminde yepyeni bir devir başlamıştı. İnsanlar kalp ve ruhlarının tabii ihtiyacı olan "Hak Din"e kavuşma sevinci içinde idiler. Şirkten tevhide, zulmetten nura, hurafelerden hakikate, cehaletten bilgiye kavuşmuşlardı. Kur'an'ın hayattar prensipleri onları her an maddi ve mânevi yüceliğe doğru götürüyordu. Dünün bedevi insanları, artık âleme medeniyet dersi verecek hâle gelmişlerdi. 
Müslümanlar göz kamaştıracak bir gayret ve himmetle, bütün insanlık âlemine iman ve irfan nurlarını neşrediyorlardı. Yapılan bütün zulüm ve işkencelere, hile ve ihanetlere, oynanan bütün oyunlara rağmen, bu hidayet nurunun altına giren insanlar, günden güne artıyor ve kuvvetleniyorlardı. Artık hak din büyük bir ışıkla parlıyor, terakki ve teâli ediyordu. İslâmiyet gönüllerde taht kura kura yayılıyor; imanın küfre, Hakk'ın batıla, tevhidin şirke ve adaletin zulme galip geleceğinin işaretleri ufukta görünüyordu. 


Nitekim, öyle de oldu. Resul-i Ekrem Efendimizin (asm) döneminde İslâmiyet Mekke, Medine, Hicaz ve civar bölgelerde mutlak hakimiyetini kurdu. Artık cehalet ve zulmet devri, yerini saadet ve nür devrine bırakmıştı. 


Hz. Ebü Bekir (ra) ve Ömer (ra) devirlerinde kısa zaman içerisinde yapılan eşsiz fetihlerle Suriye, Mısır, Irak ve İran'ın fethine başarılı olundu. Bu harikulâde gelişme, İslâm düşmanlarının, bilhassa Yahudilerin(1) haset ve kinlerini kabarttı. 


Yahudiler tarih boyunca nifak ve ayrılık çıkarmada ve hak ehlini bölüp parçalamada maharetli olan dessas bir millettir. İlâhi iradeye her devirde karşı çıkmış, kendi peygamberlerini bile öldürmekten çekinmemişlerdir. Bunlar her çeşit ihtilâli tezgâhlayan ve bütün ifsat komitelerini sevk ve idare eden, beşerin huzur, ahlâk ve itikadını bozmayı baş gaye edinen muzır bir millettir. Münâfıklık ve riyakârlıkta hiçbir kavim bunlara ulaşamamıştır. Bunlara, "insanlık âleminin nefs-i emmâresi" denilse yeridir. Kur'an'ın, “Duribet aleyhümü?z-zilletü ve? 
meskenet” ifadesiyle, Yahudiler, kıyâmete kadar üzerlerinden silip atamayacakları bir zillet ve meskenet damgasını yemişlerdir. 


Yahudiler, İslâmiyet'in kısa zamanda gösterdiği büyük gelişme karşısında dehşete kapılıyor ve beyinleri çatlayacak gibi oluyordu. Üstelik birçok Yahudi cemaatlerinin İslâm'a girişi de onları büsbütün çıldırtıyordu. İslâmiyet'in bu hızlı ve parlak yayılışı mutlaka durdurulmalıydı. Bu gidişle İslâmiyet” bütün dünyaya yayılacak ve Yahudilik yeryüzünden silinip gidecekti. Birkaç bin senelik Yahudi varlığı artık son bulmuş olacaktı. Yahudiler vaktiyle, yani İslâmiyet'ten altı buçuk asır önce de Hristiyanlığın zuhuru ile böyle bir "yok oluş tehlikesi" geçirmişlerdi. Önce, Hristiyanlığı ortadan kaldırmak için büyük gayret göstermişler, daha sonra bu yeni dinin mensuplarını kuvvetle mağlup edemeyeceklerini anlayınca hile ve desise yoluna başvurmuşlardı. Şöyle ki: 


Hristiyanlığın esas temellerini yıkarak onun yerine kendi uydurma hurâfelerini ikame etmek üzere alim ve feylesof bir Yahudi olan Saul'u sahneye çıkardılar. Bu zeki Yahudi beyi, güya Hristiyanlığı kabul ederek Pavlos ismini aldı ve kiliseye çekilerek uzun müddet inziva hayatı yaşadı. Hristiyan dininin icaplarını harfiyen yerine getiriyor ve gitgide halkın itimadını kazanıyordu. Sonunda Hristiyanların sevgi ve hoş görüsüne o derece sahip oldu ki, kendisine bir havari gibi hürmet etmeye başladılar. Pavlos, bu sevgiyi, Hristiyanlığı bozmakta çok dessas bir şekilde kullanmasını bildi. Hz. İsa (as) ile görüştüğüne ve O'ndan talimat aldığına halkı inandırmayı başardı. Kesif ve plânlı gayretleri sonunda, Hristiyanların hem itikat, hem de ibadetlerini hakikatten saptırmaya ve birtakım bâtıl mezhep ve fırkaları ortaya çıkarmaya muvaffak oldu. (2) 


Artık "tevhit”in yerini "teslis" almış, yani Hristiyanlar bir tek Mabud'a bedel, Hz. İsa (as) ve Hz. Meryem'e de ilâhlık isnat etmeye başlamışlardı. 


Fakat, Yahudilerin İslâmiyet'in hızla yayılışı karşısında maruz kaldıkları tehlike, eskisinden çok daha büyüktü. Yahudilerin bu yeni dine karşı koymaları imkânsızdı. Çünkü, İslâmiyet'in gelişme kabiliyeti fevkalâde idi. Zira, İslâm dini akla, mantığa muvafik olduğundan kalplere tesir ediyor; sadece Yemen Yahudilerinin değil, bütün İsrailo gullarının, doğup yükselmekte olan bu İslâm güneşi karşısında eriyecekleri muhakkak görünüyordu. Öyle ise, ne pahasına olursa olsun buna mani olunmalıydı. 


Vaktiyle, Hristiyanlara karşı tezgâhlanan oyunun, şimdi Müslümanlara karşı oynanması lâzımdı. Uzun müzakerelerde bulundular ve sonunda Medine'de Ibn-i Sebe'yi sahneye çıkardılar(3). 


İbn-i Sebe, tahribat programını başlıca iki esas üzerine kurdu. İlk olarak, Müslümanlar arasında ayrılık çıkarmakla, İslâm'ın gelişmesine engel olacak; ikinci safhada İslâmi inanç ve itikada hurâfeler katarak, onlar arasına, kıyâmete kadar sürecek bir fikir ayrılığı sokacaktı. Bu iki hedefin gerçekleşmesi için komiteler kuracak ve onlar aracılığı ile Müslümanlar arasındaki birlik ruhunu, muhabbet, uhuvvet gibi mânevi bağları zayıflatarak ortadan kaldırmak üzere yoğun faaliyet gösterecekti. Her bir ifsat merhalesinin arkasından hemen durum değerlendirmesi yapılacak, plânlanan hedeflerle alınan neticeler kontrol edilecek, değişen ve gelişen şartlar altında yeni hedeflerin gerçekleşmesi için yeni plânlar yapılacak ve uygulama sahasına sokulacaktı. 


İbn-i Sebe ve arkadaşları halkı etkileyebilmek için samimi bir Müslüman, erdemli bir mümin kılığına girme kararı aldılar. Bu safta da, İbn-i Sebe, rolünü emsâlsiz bir biçimde oynamayı başardı. Sabah namazlarında herkesten önce mescide gidiyor, yatsıda herkesten sonra mescidi terk ediyordu. Çokça namaz kılıyor, ekseri günler oruç tutuyor ve daima zikirle meşgul oluyordu. Gittiği her yerde çekici ve câzip konuşmalar yapıyor ve kendisini İslâm'ın en hâlis ve sâdık bir fedaisi gibi gösteriyordu. Sahabelerle, bilhassa Hz. Ali (ra) ile bol bol sohbet ediyor, 


onlara itimat telkin ediyordu. Bir taraftan fazilet ve takvâsını halka gösterirken, diğer taraftan da etrafıyla uyum sağlayamayan dışlanmış kimseleri buluyor ve onlarla gizliden gizliye diyalog kuruyordu. Bu tiplerin bir kısmını makam ve mevki hırsından, bir kısmını kişisel garazdan, bir diğer kısmı da soy-sop üstünlüğü damarından yakalayıp kendine bağlıyor ve onları birer problem-insan haline getiriyordu. 


Daha sonra, faaliyetlerini Medine dışına taşırmaya ve daha önce buralara göndermiş olduğu adamlarıyla temaslar kurup halkı hilâfet aleyhinde kışkırtmaya karar verdi. O günkü sosyal bünye de, maalesef, bu yıkıcı fikirlerin yayılmasına oldukça uygun idi. Devlet aleyhinde istismar edilebilecek hususlar vardı. Bunlardan birisi Haşimilik-Emevilik rekabeti idi. Devlet adamlarının çoğunluğunun Emevilerden olması, Haşimiler için bir huzursuzluk kaynağı, dolayısıyla da önemli bir tahrik unsuruydu. İstismar edilebilecek bir diğer husus da; devlet işlerinde Ensâr'dan çok, Muhicirlerin vazife almış olmasıydı. 


İbn-i Sebe, bu ve benzeri bütün firsatları değerlendirmek üzere seyahata çıktı. Önce Basra'ya gitti. Burada daha önce yerleştirdiği komitacıları vasıtasıyla devletten memnun olmayan kişilerle temaslar kurdu. Yaptığı faaliyetler, Vali Abdullah bin Amr'ın dikkatini 

çekince Küfe'ye geçti. Burada da bir kısım halkın idare aleyhinde olması, İbn-i Sebe'nin işini daha da kolaylaştırdı ve kısa zamanda komitacılarını gerekli biçimde organize ederek Şam yolunu tuttu. Şam'da aradığını bulamadı. Zira, devlet işleri yolundaydı ve istismar edebileceği fazla bir mevzu yoktu. Buradan Mısır'a gitti. Aradığı şartları maalesef burada fazlasıyla buldu. 
Çünkü, farklı sebeplerle devlet idarecileri aleyhinde bulunan çeşitli gruplar, burada toplanmışlardı. İbn-i Sebe dağınık halde bulunan bu grupları büyük gayretler sonunda bir çatı altında toplayarak, onları Hz. Osman (ra)'ya karşı harekete hazır hale getirdi. 


Bu merhaleden sonra, Hz. Osman (ra) aleyhinde tanzim ettiği bir dizi iftira listesini diğer İslâm vilâyetlerindeki adamlarına göndererek Halife'ye karşı bir kıyam hareketi başlatmak üzere yeni ve yoğun bir faaliyetin içine girdi ve adamlarına şu talimatı verdi: "İşe, bütün devlet erkânını kötülemekle başlayın. Kendinizi de “iyiliği emredip kötülüğü de nehyetmekle” meşgul gösterin. Halkın hürmet ve muhabbetini kazanın." 


Kendisi de çeşitli vilâyetlere ve bilhassa Basra ve Küfe'ye sürekli olarak mektuplar gönderiyordu. Bu mektuplarda idari ve siyasi meseleler, yalan ve iftiralarla abartılıyor, Hz. 
Osman (ra) ve valilerinin halka zulüm ve gadrettiği ve bütün vilâyetlerin müthiş bir kargaşa içinde bulunduğu imajı veriliyordu. Maksat, Medine dışındaki diğer bölgelerin İslâmi çizgiden gittikçe uzaklaştığı, anarşinin bütün İslâm beldelerinde yaygınlık kazandığı kanaatini halka telkin etmek, halifenin bu meselelere karşı lâkayt ve aciz kaldığını zihinlere yerleştirmekti. 


Fitne ve fesat haberleri Medine'ye ulaşınca Hz. Osman (ra), Hz. Ali (ra)'nin de yardımıyla, durumun tetkiki için çeşitli vilayetlere güvenilir ve itibarlı heyetler gönderdi. Bu heyetler, durumun propaganda edildiği gibi olmadığını, aksine bütün ülkede huzur ve sükünun hâkim olduğunu görerek raporlarında belirttiler. Hz. Osman (ra), heyetlerin bu raporları ile de iktifa etmedi ve bütün valileri istişare için Medine'ye çağırdı. Onlarla fikir alış verişinde bulundu. 
Gerçekten ortada önemli bir problem yoktu. Yine de tedbir olarak valileri, halka iyi muamele etmeleri yolunda uyardı. Ancak fitne durmuyordu. Çünkü düşman gizli ve sinsi idi ve çok plânlı çalışıyordu. Ortada, üzerine yürünülebilecek açık bir cephe mevcut değildi. Halk, her gün biraz daha fitnenin içine itiliyordu. 


İbn-i Sebe, bu çalkantılar sırasında, Şiiliğin ilk çekirdeği olan Sebeiyye mezhebini kurdu(4). 
Böylece, tasarladığı hainâne plânını gerçekleştirmede büyük bir adım atmış oluyordu. Bu mezhep, istikbâlde İslâm'ı parçalayacak firkaların temelini teşkil edecekti. 


İbn-i Sebe, Mısır'da kurmuş olduğu bu mezhebine yeterince taraftar buldu ve onları Hz. Osman (ra) aleyhine tam mânâsıyla şartlandırdı. Şimdi sıra yeni bir halife adayı tespit ederek Hz. 
Osman'ı (ra) katletmeye gelmişti. Bu noktada şöyle bir plânla işe başladı: "Hz. Osman kusurlu ve hatalı bir insandı. O'nun yerine gelecek kimse de hatalı bir insan olursa problemlere çözüm getirilemez; zulmün, haksızlığın önü alınamazdı. O halde en mühim mesele, O'nun yerine gelecek kişinin hatadan sâlim, masum bir insan olmasıydı. Bu masum insan ise, çocukluğundan beri Hz. Peygamber (asm)'in murakabesi altında yetişen, O'nun terbiyesiyle olgunlaşan ve O'nun ilmine ve kemâline vâris olan Hz. Ali (ra)'den başkası olamazdı. Her peygamberin bir veziri olduğu gibi, Hz. Ali de Hz. Peygamber (asm)'in veziriydi. Hz. Ebü Bekir, Hz. Ömer ve Hz. Osman, O'nun bu veraset hakkını gasbetmişlerdi..." 


İbn-i Sebe bu davasını kuvvetlendirmek için, Hz. Ali'yi (ra), eski masal kahramanları gibi gösteriyor, birtakım hurâfe ve hikâyelerle O'nun, insanüstü bir varlık olduğunu telkin ederek etrafındaki insanlar gitgide birer Hz. Ali meczubu haline getiriyordu. 


İbn-i Sebe, plânlarını merhale merhale uygulama sahasına koymaktaydı. Şimdi sıra güya Hz. 
Ali'nin (ra) hakkını almaya gelmişti. Bunun için de şu telkin metodunu uyguladı: 


"Her peygamberin bir vasisi vardır. Hz. Peygamber (asm), Hz. Ali'yi (ra) vasi tayin etmiştir. 
Hz. Peygamber'in bu vasiyetini yerine getirmemek kadar büyük bir cinayet olamaz. Hem Hz. 
Peygamber (asm), Hz. İsa (as) gibi tekrar yeryüzüne geri gelecek ve niçin vasiyetimi yerine getirmediniz?' diye bizden hesap soracaktır. O zaman hepimiz mahcup olacak ve hüsrana ugrayacağız..."(5) 


Bu gibi telkinlerle, çevresindeki insanların his ve heyecanlarını, arzu ettiği noktaya getirince Medine'yi basıp Hz. Osman'ı (ra) öldürmeye karar verdi. İbn-i Sebe, hacca gidiyormuş gibi yaparak harekete geçirdiği adamlarını Medine yakınındaki Meyve”de topladı. İlk fırsatta Medine'ye girecekler ve Hz. Osman'ı öldürmek için çareler arayacaklardı. 


Katlin, Haşimiler tarafından yapıldığı intibaıı vermek için de Mısırlılar Hz. Ali'nin (ra) etrafında toplanacaklar ve güya Hz. Ali'nin hakkını müdafaa edeceklerdi. Tâ ki, Emevilerle Haşimiler karşı karşıya gelecekler ve böylece iç savaş başlayacaktı. 


İbn-i Sebe, daha önce Basra, Mısır ve Küfe gibi merkezlerdeki adamlarına Hz. Aişe, Hz. Ali, Hz. Talha ve Hz. Zübeyr in (ra) imzalarıyla uydurma mektuplar göndermiş ve onlardan güya Hz. Osman'ın hilâfetten uzaklaştırılmasını istemişti. İbn-i Sebe'nin komitecileri bu mektuplarla birçok insanı ifsat ettiler. Böylece kuvvetlendiler ve yola çıkarak İbn-i Sebe'nin grubuna Medine yakınlarında katıldılar. Bu yeni kuvvetlerle İbn-i Sebe'nin eşkıyaları üç bin civarına erişmiş oluyordu. 


Mısırlılar Hz. Ali'ye, Basralılar Hz. Talha'ya ve Küfeliler de Hz. Zübeyr'e başvurarak: 


"Mektuplarınızı okuduk; Osman'ı öldürüp ümmeti huzura kavuşturmak ve sizi devletin başına getirmek istiyoruz." dediler. 


Onlar da, kendileri tarafından böyle bir mektubun yazılmadığını, işin içinde bir nifak olduğunu söyleyerek hemen memleketlerine dönmelerini tavsiye ettiler. İsyancılar bu defa Hz. Osman (ra)'ın yanına gittiler. 


Bunun üzerine, Hz. Osman, Hz. Ali'nin de yardımıyla, asileri ve bütün Medinelileri mescitte topladı. Herkesin şikâyetini dinledi. Onlara: 


"Şikâyetlerinizi nazara alacağız, hata olarak düşündüğünüz konuları düzeltmeye gayret edeceğiz. Rahat olun..." dedi. 


Bu arada asiler, Mısır valisinin görevden alınmasını istediler. Hz. Osman (ra) 'vali olarak kimi istediklerini' sordu. Onlar da: 


"Ebu Bekir'in oğlu Muhammed'i isteriz." diye karşılık verdiklerinde, Hz. Osman, teklifi kabul etti ve hemen tayin emrini Muhammed'e verdi. 


Neticede bütün taraflar mutmain olarak geri dönmeye başladılar. İbn-i Sebe, bu durumdan fazlasıyla rahatsız oldu. Geri dönmekte olan Mısır kafilelerini tekrar Medine'ye döndürmek ve mütecaviz bir hale getirmek için şeytani bir plân hazırladı. 


Mısır valisine hitâben, Hz. Osman (ra) adına bir mektup yazdı: 


Mektuba, Hz. Osman (ra) namına sahte bir mühür basıp, fedailerinden birine vererek kafile arkasından yola çıkardı. O da devesiyle kafileye yetişerek, plân gereği şüpheli hareketlerle dikkati kendi üzerine çekti. Neticede kafiledekiler bu adamdan şüphelenerek onu yakaladılar ve mektubu ele geçirdiler. Zaten onun istediği de bu idi. 


Mektupta Mısır valisine hitaben, "Bu âsiler geldiği zaman elebaşlarını öldür ve gerisini de hapset," diye emredilmişti. Bu mektubu dinleyen mütecavizler birden şoke oldular ve yeniden galeyana gelerek tekrar Medine'yi bastılar. Hz. Ali, Zübeyr ve Hz. Talha'nın hâdiseyi yatıştırma gayretlerine rağmen sonunda Hz. Osman (ra)'ın evini bastılar ve kendisini Kur'an okurken şehit ettiler. 


Hz. Osman'ın katili Yemenli bir Yahudi olan el-Gafıki idi. Hz..Osman'ın şahadetiyle İbn-i Sebe, davasında büyük bir merhale kat'etmiş oluyordu. Artık nifak tohumları meyvelerini vermeye başlamıştı. Bu elim hâdise Müslümanların, İslâm dinini başka ülkelere ulaştırmalarına engel oldu. İslâm'ın fütühat ve tebliğ devri kapandı, bir duraklama ve çekişme devri başladı. 


Bu merhaleden sonra İbn-i Sebe, Haşimilerle Emevileri karşı karşıya getirmek için yeni bir plân hazırladı. Hz. Osman (ra) Emevi, Hz. Ali (ra) ise Haşimi olduğu için, Hz. Osman'ı, Hz. 
Ali'nin öldürttüğünü ve 0'nun yerine geçmek istediğini etrafa gizlice yayarak Emevileri tahrik etti. İbn-i Sebe, bir taraftan Hz. Ali'ye bu çirkin iftirayı yaparken, diğer taraftan O'nun halife olması için açıkça gayret gösteriyor, böylece halkın bu iftiraya kanmasını sağlamaya çalışıyordu. 


Bu maksatla, Mısır'dan gelen kafileden, Yahudi asıllı İbn-i Meymun riyasetinde bir heyet seçerek Hz. Ali'nin huzuruna gönderdi. Heyet Hz. Ali'ye: “Malümunuz olduğu üzere, bu ümmet başsız kalmıştır. Halifeliğe de en lâyık sizsiniz. Sizden bu vazifeyi deruhte etmenizi 

istiyoruz." dediler. Hz. Ali (ra) bu teklifi reddederek, onları evinden kovdu. 


Hz. Ali'den (ra) böyle bir cevap alınması üzerine Küfelilerden bir heyeti Hz. Zübeyr'e ve Basralılardan bir heyeti de Hz. Talha'ya gönderdi. Hz. Zübeyr ve Hz. Talha da Hz. Ali gibi bunların hilâfet tekliflerini reddederek huzurlarından kovdular. 


İbn-i Sebe, onlardan da istediğini elde edemeyince bu defa mütecavizleri sevk ve idare eden Yahudi Gafıki'ye şu talimatı verdi: “Medinelileri mescide toplayınız ve onlara hemen kendilerine bir halife seçmelerini söyleyiniz. Aksi takdirde hepsini kılıçla tehdit ediniz..." 


Gafıki başkanlığındaki âsiler, bu emir mucibince Medinelileri mescide toplayarak onlara: "En kısa zamanda kendinize bir reis seçiniz. Şayet siz bugün bu vazifeyi yapmazsanız, Ali, Zübeyr ve Talha da dahil olmak üzere hepinizi kılıçtan geçireceğiz." dediler. Bu tehdidi dinleyen Medine halkı, Hz. Ali'nin (ra) huzuruna çıkarak, O'ndan halifeliği kabul etmesini istirham ettiler. Hz. Ali de bu karışık durumu göz önünde bulundurarak vazifeyi, hiç istemediği halde, kabule mecbur oldu. 


Az zaman sonra Hz. Talha ve Hz. Zübeyr (ra), Hz. Ali'ye (ra) giderek O'ndan, kitabın hükmünü icrâ etmesini ve Hz. Osman'ın katillerinin cezalandırılmasını istediler. Hz. Ali onlara hitâben: 


"Haklısınız; fakat devlet henüz âsileri tam mânâsıyla sindirmiş değildir. Onun için devletin olaylara hâkim olmasını beklemek gerekir..." dedi. 


Hz. Ali (ra), suçluların tek tek belirlenerek sorguya çekilmelerini ve gerekli cezaya çarptırılmalannı istiyordu. Hz. Aişe, Hz. Zübeyr ve Hz. Talha (ra) ise, şu fikirdeydiler: 


"Fitne büyümüş, devleti hedef almış ve halife şehit edilmiştir. Mesele sadece Hz. Osman'ın katilinin bulunması değildir. Bu fitne hareketine katılanlanrın çoğunun öldürülmesi gerekir. Bu sebeble, âsiler hemen cezalandırılmalıdır." 


Hz. Ali (ra), Kur'an'ın “Velâ tezirü vâziretün vizre uhrâ” nassından hareket ile, Birinin hatasıyla başkasının mesul olamayacağı” görünüşünü ileri sürerek, onların bu fikrine katılmadı(4). 


Hz. Zübeyr ve Hz. Talha (ra), Hz. Ali'nin görüşünü öğrendikten sonra, Hz. Âişe (r.anhâ) ile Mekke'de görüştüler ve âsilerin üzerine yürümek için kuvvet toplamak üzere Basra'ya gitmeye karar verdiler. 


Hz. Ali de (ra), Hz. Âişe, Hz. Talha ve Hz. Zübeyr'in (ra) Basra'ya gittiklerini haber alınca devletin bütünlüğünde bir parçalanma, bölünme olmaması için ordusuyla Basra'ya hareket etti ve Zikar mevkiinde konakladı. Hz. Ali (ra) meselenin barış yoluyla halledilmesi 

için Ka'ka isminde bir elçisini Hz. Âişe, Hz. Talha ve Hz. Zübeyr'e göndererek onlara, tefrikanın fenalığını, birlik ve beraberliğin önemini, her şeyin sulh yoluyla daha iyi hall olacağını anlatmasını istedi. O da bu emir gereğince, Hz. Aişe, Hz. Talha ve Hz. Zübeyr'in yanına giderek onlara Hz. Ali'nin görüşlerini: bu yaranın ilâcının sükünet olduğunu, sükünet gerçekleştikten sonra her tedbirin alınabileceğini, aksi halde fitne ve fesat çıkacağını, bunun da İslâm'a ve Müslümanlara getireceği sıkıntının büyük olacağını izah etti. Onlar: "Eğer Ali bu fikirde ise, aramızda bir görüş ayrılığı kalmamıştır." dediler. 


Bu neticeden her iki tarafın mensupları da memnun oldular. Böylece bir istikrar, bir sükün hali hâsıl oldu. Herkes kendisini emniyet ve huzur içersinde görerek çadırlarına çekildiler. 


Bu sulhtan, ziyade rahatsız olan münafik İbn-i Sebe, taraftarlarını toplayarak onlara: "Ne yapıp yapıp savaşı kızıştırmanız ve Müslümanları birbirine düşürüp kırdırmanız lâzım. Şayet bir netice alamazsak, bütün gayretimiz boşa gider; hedefe varamamış oluruz." dedi. Ve savaşı başlatmak üzere yeni bir plân hazırladılar. Sabaha yakın saatlerde tatbike koyulacak bu yeni plân gereği, İbn-i Sebe kendi adamlarını Hz. Ali (ra) ile Hz. Zübeyr ve Talha'nın (ra) çadırlarının etrafında yerleştirdi. Bunlar daha sonra her iki tarafın çadırlarına baskında bulundular. Gürültü üzerine uyanan Hz. Zübeyr ve Talha (ra): "Ne var, ne oluyor?" diye 


sorduklarında, İbn-i Sebe'nin adamları, "Hz. Ali'nin adamları (Küfeliler) bize gece baskını yaptı." dediler. 


Bu haber üzerine Hz. Talha ve Zübeyr (ra): "Anlaşıldı, Hz. Ali, harbi kesmekte samimi değilmiş." dediler. Öte yandan gürültüyü işiten Hz. Ali (ra): "Ne oluyor?" diye sordu. Yine İbn-i Sebe'nin adamları: "Karşı taraf bize gece baskını yaptı. Biz de püskürttük." dediler. Hz. 
Ali de: "Anlaşıldı. Talha ve Zübeyr bizimle sulh meselesinde aynı fikirde 

değilmişler." dedi. Böylece on bin kişinin hayatına mâl olan Cemel Vak'ası meydana geldi. 
Hz. Talha ve Zübeyr de bu savaşta şehit düştüler. İbn-i Sebe, böylece Hz. Osman'ın (ra) katlinden sonra amacına doğru mühim bir merhale daha kat'etmiş oluyordu. 


Hz. Ali (ra), Cemel Vak'ası'ndan sonra bir müddet Basra'da kaldı. Daha sonra oradan Küfe'ye geldi. Müslümanların büyük bir kısmı, Fas'tan tâ Çin sınırına kadar Hz. Ali'ye (ra) biat etmişlerdi. Biat etmeyen, sadece Suriyeli Müslümanlar kalmıştı. 


Hz. Ali (ra) Şam Valisi Muâviye'nin ve dolayısıyla Suriye'nin biatını temin etmek için, her zaman olduğu gibi sulh yolunu tercih ederek kendisine Cerir ismindeki bir adamını elçi olarak gönderdi. 


İbn-i Sebe, Hz. Ali'nin (ra) konuyu sulh yoluyla halletme teşebbüsü üzerine, her zamanki gibi sulh yolunu tıkamak için, yine harekete geçti. Çünkü, şayet sulh olursa, Hz. Ali (ra) bundan sonra ilk iş olarak İbn Sebe taraftarlarını ele alacak, suçlular tespit edilince de âkıbetleri çok kötü olacaktı. Şu halde, iki taraf da bir esas üzere barışacak olurlarsa âsilerin hezimete uğrayacakları şüphesizdi. Onun için, mutlaka bu sulha mani olunmalı ve taraflar karşı karşıya getirilmeliydi. İbn-i Sebe ve arkadaşları hâdiseleri kendi lehlerine çevirecek bir hâlin doğmasını bekliyorlardı. Nitekim, hâdiselerin seyri lehlerine cereyan etti. Çünkü Muâviye, Hz. 
Ali'nin (ra) bu teklifini kabul etmemişti. Neticede her iki taraf da harp hazırlıklarını tamamlayıp Muharrem ayında Sıffin'de karşı karşıya geldiler. 


Bununla beraber Hz. Ali (ra) ile Hz. Muâviye (ra) bu ayda harp etmemek için bir aylık bir mütareke yaptılar. Hz. Ali (ra) bu mütarekeyi fırsat bilerek Hz. Muâviye'ye sulh için yeniden heyetler yolladı. 


İbn-i Sebe, harbe mani olmak için giden heyetler içine Hâtem oğlu Adiy ve Sebt gibi adamlarını soktu. Bu adamlar Hz. Muâviye'yi mütecaviz bir lisanla tehdit etmişler ve O'na karşı, "Siz de Cemel Vak'ası'nda hezimete uğrayanlardan daha perişan olacaksınız..." gibi tahrik edici sözler sarf ederek muhtemel bir sulha mani olmuşlardı. 


İbn-i Sebe ve adamları, bir taraftan da Hz. Ali'nin ordusunu bir an evvel harbe girmeye teşvik ediyor ve onlara, "Şamlıların da Cemel Vak'ası'ndakiler gibi hezimete uğrayacaklarını" telkin ediyorlardı. Neticede taraflar yine karşı karşıya geldiler ve Sıffin Savaşı gerçekleşti. 


İbn-i Sebe, bu iç savaşlarla esas amacına yaklaşmış oluyordu. Çünkü onun asıl amacı, İslâm itikadına hurâfeler sokarak onu öz saflığından çıkarmaktı. 


Bugün kavga eden müminler yarın barışabilir ve tekrar bir araya gelerek İslâm birliğini yeniden tesis edebilirlerdi. Müslümanlar arasında tâ kıyâmete kadar devam edebilecek bir ayrılık çıkararak onları inanç yönünden parçalamak, hiziplere ayırmak icap ediyordu. Şimdi yapılacak en önemli iş, inançları asıl çizgisinden saptırmak için dine hurâfeler sokmaktı. İbn-i Sebe bu işe, "Ehl-i Beyt'' muhabbetini istismar etmekle başladı. Ehl-i Beyt'in en ateşli bir taraftarı olarak sahneye çıktı. Hilâfetin baştan beri Hz. Ali'nin hakkı olduğunu ve O'ndan 


haksız olarak gasp edildiğini etrafa yaydı. Hz. Ali ve evlâtlarını, "İlâhlar Hanedanı" haline getirerek İslâm Dinini Hristiyanlıkta olduğu gibi tevhit esasından saptırmaya tevessül etti. 
Sonunda, İbn-i Sebe başkanlığındaki bir grup, Hz. Ali'nin (ra), huzuruna çıkarak O'na: "Sen Rabbimizsin, İlâhımızsın," dediler. Hz. Ali, bu müşriklerin bir kısmını yaktırdı(6). İbn-i Sebe'yi ise, ordu içinde taraftarlarının çokluğu sebebiyle, fitne ve zaafa yol açacağı endişesinden, yaktırmaktan vazgeçti. İran'ın eski hükümet merkezi olan Medayin'e sürdürdü. 


Ne yazık ki, Medayin, İbn-i Sebe'nin sapık fikirlerinin üretilmesine çok müsait bir zemin idi. 
İbn-i Sebe burada, vaktiyle Hz. Ali'den kaçan Haricilerle görüştü ve reisleri Evfa oğlunu buldu. 
Evfa oğlunun Hz. Ali'ye karşı bir harekette bulunmak istediğini anlayınca, ona: "Böyle bir hareketle Ali'yi mağlup edemezsiniz, ancak siz mağlup olursunuz." dedi. Evfa oğlu, İbn-i Sebe'ye fikrini sorunca, o da: "Üç fedai ile bu işi hallederiz." dedi. 


Bu konuşmadan sonra, Hz. Ali, Hz. Muâviye ve Hz. Amr İbnü”l-Âs'ın öldürülmesinde mutabık kaldılar. Bu maksatla üç suikastçıyı yola çıkardılar. Üç sahabe, Ramazan'ın 17'nci günü sabah namazını kıldıracakları sırada öldürüleceklerdi. Takdir-i İlâhi ile Hz. Muâviye ve Amr İbnü’l-Âs bu suikasttan kurtuldular. Fakat İbn-i Mülcem isimli suikastçı Hz. Ali'yi, şahadetine sebep olan zehirli bir kılıç ile yaralamaya muvaffak oldu. 


İbn-i Sebe, İbn-i Mülcem'i Hz. Ali'yi öldürtmek üzere yola çıkardıktan sonra Meymun oğlunu birkaç adamıyla Küfe'ye göndermişti. Meymun oğlu orada: "Ali ölmedi, uruç etti, semâya çıktı. 
Şimdi o, bulutların üzerindedir. Çok geçmeden geri dönecek ve kılıcıyla bütün dünyaya adalet dağıtacaktır..." gibi hurâfeler yayacaktı. 


İbn-i Sebe, yakın mesai arkadaşları ile beraber İran'da yapacakları ihanet faaliyetlerinin plânlarını hazırladılar ve çalışmaya koyuldular. O günkü sosyal durum da onların bu plânlarını uygulamaya son derece elverişli idi. Şöyle ki: 


İslâmiyet” çok kısa bir zamanda geniş bir sahaya yayılmıştı. Bu derece geniş ve yaygın bir coğrafya üzerinde İslâm'ın bütün anlam ve inceliklerini, hikmet ve hakikatlerini, yeni Müslümanlığı kabul etmiş milletlere, intikal ettirmek, mizaçları farklı kavimleri İslâmi potada eritmek ve yoğurmak, henüz yeni kurulmuş bir İslâm Devleti için fevkalâde zor bir işti. 
İslâm'ın ulaştığı her yerde, İslâm'a kitleler halinde katılmalar oluyordu. Gerçi bu durum, Müslümanları sevindiriyordu. Fakat, mânevi hamur gerekli şekilde yoğrulamıyor, ideal mânâda Müslümanlar pek yetişemiyor, dolayısıyla de ideal duyuş ve yaşayış açısından Müslümanlar arzu edilen kıvamda bütünleşemiyordu. Halk tabakaları, işlenmemiş ham toprak gibiydiler. Bu durum, bilhassa kendini İran'da açık bir şekilde gösteriyordu. 


Yeni Müslüman olmuş kimseler, eski yanlış inançlarından bütün bütün kurtulmuş değillerdi. Asırlardan beri süre gelmiş hurâfe ve bâtıl inançların etkisinde kalarak ruhları, akılları, kalpleri boyanmış bu insanlara İslâm'ın vehim ve hayâlâttan, düzmece ve hurâfattan uzak olan berrak, net, safi hakikatlerini olduğu gibi kabul etmek hayli zor geliyordu. İslâmiyet” bu mutaassıp insanlarca hakkıyla hazmedilemiyor ve hak din kalplere ve hislere tam mânâsıyla yerleştirilemiyordu. Psikolojik olarak istiyorlardı ki eski inançlarını, örf ve an'anelerini de İslâmiyet”le birlikte devam ettirsinler. 


Diğer taraftan, hilâfet makamı da, bu ülkede ikaz ve irşat hizmetini gereken seviyede yapamıyordu. O beldelerdeki insanlara, İslâm'ı bütün müesseseleriyle yerleştirme ve onların şüphe ve tereddütlerini izale etme hizmeti, büyük ölçüde aksıyordu. Zira, İslâmiyet” gayet geniş bir sahaya yayılmış, sahabelerin büyük bir kısmı iç fitnelerde vefat etmiş, diğer bir kısmı uzlet hayatını tercih etmiş, bir kısmı da sosyal hayata müdahale edemeyecek kadar yaşlanmıştı. 


Bu önemli görevin ihmal edilmesi neticesinde, bu yeni beldeler uzun süre sahipsiz kaldı. Fetih zamanında aldıkları ilk feyiz ve ilimle Kur'an'a ve imana ait hakikatleri tamamıyla ihata edememişlerdi. Bu sebeble henüz hak ve bâtılı, hurâfe ve hakikati temyiz edecek duruma gelmemişlerdi. 


İşte, Yahudi gibi dessas bir kavim, bu sosyal durumdan faydalanmayı başardı. 


İbn-i Sebe'nin, İran'da olumsuz fikirlerini yerleştirmesinde önemli bir faktör de halkın psikolojik yapısıydı. Onların iç dünyasında, akıldan ziyade his hükmediyordu. Gönülleri hakikatten ziyade efsane ve hurâfelere açıktı. Hâdiseleri mantık ve muhakeme uyumu içinde tahlil edemiyor, fikir süzgecinden hakkıyla geçiremiyorlardı. 


Diğer taraftan asırlarca süren saltanatlarının ve milli gururlarının, vaktiyle köle addettikleri Araplar tarafından söndürülmesini de bir türlü hazmedemiyor, akıl plânında olmasa bile, his plânında Islâmiyet'e karşı bir hazımsızlık gösteriyorlardı. 


İbn-i Sebe, bütün bu faktörleri değerlendirmesini bildi. Arkadaşlarını toplayarak onlara şöyle dedi: 


"Biz asıl harbe yeni başladık. Bilmiş olun ki, bu, Müslümanlar arasında kıyâmete kadar devam edecek bir savaştır. Şimdi, biz Ali'yi takdis edeceğiz ve ettireceğiz. O'na, yerine göre 'ulühiyet' yakıştıracağız, yerine göre 'peygamberdir' diyeceğiz, yerine göre de 'hilâfetin, Ali'nin hakkı olduğunu, fakat Ebü Bekir, Ömer ve Osman'ın O'nun bu hakkını gasbettiklerini' anlatacağız." 


İbn-i Sebe ve arkadaşları, bu kararı aldıktan sonra etrafındaki adamlarını, bu fikirleri yaymak üzere görevlendirildiler. Bunlar, “Hilâfet Ali'nin hakkı idi. Hilâfete lâyık Ali ve evlâtlarıdır. Bu hak, onlardan gasp edildi. Üç halife, bilhassa Ömer, bu hakkı gasbetmekle Allah'ın iradesine karşı geldiler... Allah'ın iradesine itaat için Ali'den yana çıkmak lâzımdır..." diye telkinlere başladılar. Bu telkinler, halk tarafından kabul görünce, daha da ileri giderek insanlara ilâhlık isnat eden "Hulül Akidesini"' İslâm inancına sokmak için gayret gösterdiler. İslâm inancını asıl çizgisinden saptırarak, tevhit akidesine taban tabana zıt bir inanışı yaymaya başladılar. 
"Hulül Akidesi" İranlıların eski dinlerinde de vardı. Bu bakımdan, bu bâtıl itikat onlarda kolaylıkla taraftar buldu. 


Önce, Hz. Ali'ye (ra) ilâhlık izafe ettiler. Daha sonra, bu ilâhlığın, O'nun evlâtlarına da intikal ettiği davasında bulundular ve neticede İran'da bir ilâhlar hanedanı ortaya çıktı. 


Hz. Ali'nin (ra) vefatında İbn-i Sebe, "Ölen Ali değil, O'nun süretine giren bir şeytandır. Ali şimdi göklere çıkmış ve bulutlar üzerinde taht kurmuştur." diyerek O'nun ölümüne hulül akidesi paralelinde bir yorum getirdi. 


Böylece, Mısır'da "Sebeiyye Mezhebi"'nin kurulmasıyla tohumu atılan Şiilik, İran'da yeşermeye, gelişmeye başladı. Ve bundan yirmiden fazla fırka (kol) türedi. 


Dipnotlar: 


1. MS. 70 yıllarında Romalıların Yahudileri Filistin'den uzaklaştırmasından sonra Yahudiler, kabile kabile Arabistan, Hicaz ve Yemen'e yerleşmişler ve buraları İkinci "Arz-ı Mev'ud" saymışlardı. Kısa zamanda buraların servet, mülk ve arazilerini ellerine geçirmişler, bir taraftan Museviliği yaymaya çalışırken, diğer taraftan da halkı alabildiğine sömürmüşlerdi. 
Bir ara Yemen Hükümdarı Museviliği kabül edince, Yahudiler Yemen'de ağırlıklarını hissettirmeye başlamışlardı. Fakat, İslâmiyet'in doğuşu ve hızla yayılması onları endişeye sevk 


etmişti. Nitekim Hicaz ve civârında İslâmiyet'in yayılmasıyla mağlup ve makhur olarak oralardan sökülüp atılmışlardı. Mekke ve Medine'deki Yahudilerin Müslümanlar karşısında ugradıkları bu mağlübiyet, Yemen Yahudilerini son derece rencide etmişti. 


2. Abdullah İbn-i Sebe hahambaşıydı ve büyük bir komiteciydi. Hz. Osman (ra) zamanında Yemen'den Medine-i Münevvere'ye gelerek zâhiren Müslüman olmuştu. İlk nifak ve ihtilâf tohumlarını burada atmaya başladı. İslâmiyet'i içinden yıkmak için büyük gayret gösterdi. Bu Yahudi dönmesinin maksadı, Pavlos'un Hıristiyanlığa yaptığı gibi İslâm akaidini ifsat ederek Müslümanlığı çığırından çıkarmak ve Müslümanları birer hurâfeci ve hayâlperest haline getirmekti. Şunu hemen ifâde edelim ki, Yahudilerin İslâm Dinine düşmanlıkları Peygamberimizin (sav) doğumu ile başlamıştı. Onlar, Tevrat'tan mülhem olarak Ahirzaman Peygamberi'nin gelişini bekliyorlar, lâkin O'nun, kendi milletlerinden olacağını zannediyorlardı. Zanlarının hilâfına, Ahirzaman Peygamberi Kureyş'ten gelince, bu hâl onların kin ve hasedini galeyana getirdi. Bütün gayretlerine rağmen, gerek Resulüllah Efendimizin hayatında, gerekse Hz. Ebübekir (ra) ve Hz. Ömer (ra) devirlerinde Müslümanlar arasına en ufak bir fitne sokmaya muvaffak olamadılar. Hz. Osman (ra) devrinin sonlarına doğru ellerine bazı firsatlar geçti. İbn-i Sebe de bu firsatları en iyi bir şekilde değerlendirmeyi başardı. 


Not: Mehmet KIRKINCI'nın "Alevilik Nedir?" isimli eserinden istifade edilerek hazırlanmıştır. 


BİTCOİN ADIYLA GİT GİDE YAYILMAYA BAŞLAYAN SANAL PARA BİRİMİ 
HELAL MİDİR? 


30.05.2013-sorularlaislamiyet 


Soru Detayı 

- Bitcoin adıyla git gide yayılmaya başlayan bir sanal para birimi var. Sanal olması ve her türlü spekülasyona açık olması beni kuşkulandırdı. Bunun helal olup olmadığı hakkındaki görüşünüz ve gerekçeniz nedir? 

- 2009 yılında ortaya çıkan ve merkezi bir yönetimi bulunmayan, hakkında çok farklı şeyler söylenen dijital para birimi bitcoin alıp-satmak, yatırım amaçlı bulundurmak (altın bulundurmaya benzer şekilde) caiz midir? 


Cevap:Değerli kardeşimiz, 


Bir paranın caiz olabilmesi için kullanıcılar arasında değiştirilebilmesi veya kıymet ölçüsü olarak genel kabul gören, kaynağı itibariyle kullanıcılara güven veren bir özellikte olması gerekiyor. 


Bu noktada önemli olan husus, para olarak bilinen değişim aracının kendi özünde yani üretim şeklinde, sürüm aşamalarında ve muhataplık niteliğinde büyük belirsizlik (garar) içerip içermemesi, bir aldatma (tağrir) aracı olarak kullanılıp kullanılmaması ve belli bir kesimin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine vesile olup-olmamasıdır. 


Son yıllarda ortaya çıkan ve birçok çeşidi bulunan, dijital-kripto paralardan her birini kullanmanın hükmünü yukarıdaki genel ilkeler doğrultusunda değerlendirmek gerekir. 


Buna göre kendi özünde ciddi belirsizlikler taşıyan, aldanma ve aldatma riski ileri düzeyde olan, dolayısıyla herhangi bir güvencesi bulunmayan ve kamuoyunda saadet zinciri olarak bilinen uygulamalar gibi belirli kesimlerin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine yol açan dijital kripto paraların kullanımı caiz değildir. 


Diyanet İşleri Başkanlığı 


Not: 07 Mart 2020'de Helal Finans Açısından Kripto Paralar Çalıştayı'nın Sonuç ve Değerlendirme Raporu şöyledir: 


1. İslami finans açısından parada aranan ölçü, kıymette istikrar ve ona itibar edilmesidir. 
Bunun için de paraların arkasında bir garantör bulunmalıdır. Garantör toplum olabileceği gibi toplumu temsilen devlet veya başka bir müessese hatta paranın dayandığı sistemin kendisi de olabilir. Para olarak kullanılan şeyin ölçüsü, ham maddesinin ne olduğu değil; bu konuda esas olan insanların örfü, yani bir şeyi para olarak kabul etmeleri ve tedavülüdür. Anılan kriterleri taşıdıktan sonra paranın mal, maden, kâğıt, kaydi, elektronik ya da kripto birim olması arasında fark yoktur. Bir şeyin içsel/hakiki değere sahip olup olmaması onun para olma hükmünü etkilememektedir. Nitekim Kur'an ve sünnette neyin para olup olmadığı konusunda bir tanım veya belirlemede bulunulmamıştır. 


2. Kâğıt paralardan itibaren tedavüldeki paraların tamamına yakınının itibari veya kaydi nitelikte oldukları unutulmamalıdır. Bunlar madeni paralar gibi hakiki bir değer içermediklerinden, manipüle, aldatma ve değeri dışında dalgalanmalara daha fazla açıktır. Bu sebeple, paranın istikrar ve itibarını koruma imkânlarına yönelik araştırmalar yapılırken diğer taraftan kripto paralar gibi yeni paraların zayıf noktaları ve yol açacağı muhtemel mağduriyetler konusunda da toplum ve ilgili paydaşlar uyarılmalıdır. 


3. Bugüne kadar kripto paralar konusunda ortaya konan çalışmaların çoğu en yaygını olan bitcoin merkezlidir. Halbuki tamamen farklı temelde çalışan yine blokzincir teknolojisi temelinde üretilen kripto para birimleri de bulunmaktadır. Çalışmalarda kripto paraların bir bütün olarak ele alınması önem arz etmektedir. 


4. Mevcut değerlendirme ve fetvalarda bu paraların dayandığı blokzincir teknolojisinden bahsedilmemekte ya da bir bütün olarak sanki zikredilen olumsuzluklara tüm kripto paraların ve dayandıkları teknolojinin de caiz olmadığı belirtilmektedir. Bundan sonraki çalışmalarda bu teknolojinin merkeze alınması daha gerçekçi sonuçlar verecektir. 


5. Kripto paralar ve dayandığı teknoloji konunun etik ve fıkhi boyutu yanında iktisat, finans, bilişim teknolojisi, mühendislik gibi farklı disiplinlerin ortak çalışma alanıdır. Bu nedenle yapılacak değerlendirmelerin ve/veya alınacak kararların ilgili disiplinlerden uzmanların ortak çalışmasıyla oluşturulacak kurullarca alınması gerekir. 


6. Mevcut haliyle kripto paraların “para” olarak kullanımı, ortaya çıkan veya çıkması muhtemel olumsuzluklar sebebiyle İslami finans ilkeleri açısından uygun gözükmemekle birlikte bu, ilgili paraların dayandığı blokzincir teknolojisinden kaynaklı değildir. Bu çerçevede İslami finans alanında da blokzincir teknolojisi yanında diğer finansal teknolojilerden azami derecede faydalanılması yoluna gidilmelidir. 


7. Kripto paraların bir takım olumsuz yönleri bulunmakla birlikte kara para aklama, illegal yapılara finans sağlama, belirsizliğe bağlı yüksek risk, para sahiplerinin meçhuliyeti, yasal dayanaktan yoksunluk gibi olumsuzlukları da barındırmaktadır. 


8. Dijital para birimlerinin üretiminde maliyetler yüksektir. Mecazen madencilik olarak isimlendirilen bu faaliyet için gerekli olan işlemcilerin ve bilgisayarların kurulumu pahalı, tükettikleri elektrik enerjisi oldukça fazladır. Ayrıca üretim tedricen zorlaştığından çok fazla zaman almaktadır. Kripto paralarla ilgili değerlendirmelerde bu konu da göz önüne alınmalıdır.. 


9. Kripto paralar, şifreli bir elektronik cüzdanda muhafaza edilmektedir. Dolayısıyla şifrenin unutulması veya başkaları tarafından ele geçirilmesi durumunda o paralara ulaşmak imkânsız bir hal alır. Aynı şekilde bu paralara sahip olan bir kimsenin ölmesi halinde paraların miras yoluyla varislerine intikali ile ilgili bir düzenleme henüz söz konusu değildir. Bu da fıkhi açıdan malın korunması maksadına aykırı olarak görülebilir. 


10. Konuyla ilgili değerlendirmeler dikkate alındığında netice itibariyle kripto paraların aslen mubah oldukları; ancak bazı İslam hukuk araştırmacılarının yukarıda bahsi geçen mahzurlara yol açtıklarından şer'an sakıncalı sonuçlara götürmesi kesin veya kuvvetle muhtemel sedd-i zerai konular kapsamına dahil ederek caiz görmedikleri anlaşılmaktadır. Bu olumsuzluklar ortadan kaldırıldığında veya minimize edildiğinde caiz olmalarının önünde bir engel kalmayacaktır. 


11. Son olarak finansal teknolojinin bir çok alanı yanında bu konuyla ilgili de daha kapsamlı ilmi toplantıların yapılması ve bu toplantılarda kripto para birimlerinin teknolojisi, niteliği (mal, değer, para), kullanımından kaynaklı spekülatif sorunların boyutu gibi hususlara özellikle yoğunlaşılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 


MU'CİZE GÖRÜNÜRDEKİ TABİAT KANUNLARI İLE ÇELİŞİR Mİ? 
21.04.2020- sorularlaislamiyet 


Cevap:Değerli kardeşimiz, 


Fiziğin en temel kanunlarından birisi “Madde yoktan var olmaz, var iken de yok olmaz.” şeklinde ifade edilebilen maddenin korunumu prensibidir. Hasiye) 


Sekiz dilimli bir pizzanın 3 dilimini alınca geriye 5 dilim kalacağı basit gözleminden maddeenerji dönüşümlerini de dikkate alarak yapılan en hassas bilimsel ölçümlere kadar her şey bu prensibin doğruluğunu teyit etmektedir. Ancak bazı dindar çevreler inkâr edemedikleri bu bilimsel gerçeğe mesafeli durmaktadırlar, çünkü bunu Allah'ın yoktan var etmesine bir reddiye olarak algılamaktadırlar. Aslında fen bilimleri sadece objektif gözlemlere dayanarak görüneni ifade etmekte ve Allah'ın yoktan var edip etmemesi konusunda hiçbir şey söylememektedir. Çünkü bu konu fen bilimlerinin ilgi alanı dışındadır. Bilim insanlarının tabaiatüstü bir varlık hakkındaki sözleri bilimin gereği değil, kendi görüş ve düşünceleridir. 


Yer çekimi kanununu keşfeden ve klasik fiziğin babası olarak bilinen /saac Newton, kâinatı büyük bir saat gibi bir makine olarak görme fikrine itiraz eder ve bilim ile görüş farkına şöyle dikkat çeker: 


“Yer çekimi kanunu gezegenlerin hareketlerini açıklar, fakat gezegenleri kimin harekete geçirdiğini açıklayamaz.” 


Keza, fikirlerinden dolayı kilise tarafından aforoz edilen Galileo, // Saggiatore adlı kitabında, bir bilim insanının pozisyonunu kâinat kitabını okumaya ve ondan bir anlam çıkarmaya çalışan bir kişi olarak tanımlar ve şöyle der: 


“Felsefe (bilim) bu büyük kitapta —yani kâinatta- yazılmıştır. Öyle bir kitap ki her zaman gözlemlerimize açıktır, ama önce biri dilini anlayıp yazıldığı harfleri ortaya koymazsa anlaşılamaz.” 


Allah'ın kudret ve iradesi her şeyi kuşatmıştır ve her türlü aczden müstağnidir. İrade sahibi bir kanun koyucu, kanunların mahkümu değil hâkimidir. Fizik kanunları, kanunu koyan Allah'ı bağlamaz. Çünkü iradesiyle kanunu koymaya gücü olanın kanunu değiştirmeye ve gerekirse geçici olarak iptal etmeye de gücü vardır. 


Modem fiziğin babası olarak bilinen Albert Einstein da varlıklara yazılmış birer kitap olarak bakar: 


“Biz içinde farklı dillerden bir sürü kitabın bulunduğu büyük bir kütüphaneye giren küçük bir çocuk pozisyonundayız. Çocuk bu kitapları birinin yazmış olması gerektiğini bilir, ama nasıl olduğunu bilemez, kitapların yazıldığı dilleri anlayamaz. Çocuk belli belirsizce kitapların organizasyonunda bir düzen olduğundan şüphelenir, ama ne olduğunu anlayamaz. 
Biz kâinatı mükemmel bir şekilde organize edilmiş görürüz ve kâinatın belli kurallara uyduğunu anlarız, ama bunları kabaca, belli belirsizce anlarız.” (Walter Isaacson, Einstein — His Life and Universe, s. 387, Simon & Schuster, New York, 2007.) 


Bediüzzaman varlıkları birer harf veya kelime ve tüm kâinatı da tek bir kitap olarak görür ve ondan "'kitab-ı kebir-i kâinat", yani "büyük kâinat kitabı" olarak bahseder. 


İnsanların hiç yoktan var olmayı akıllarına sığdıramaması da meseleyi daha müşkül hale getirmekte ve kafa karışıklığına yol açmaktadır. Biz insanlar açısından maddenin (daha doğrusu madde* enerji 'nin) korunumu, ihlali mümkün olmayan muhkem bir kanundur. Zaten bu kanunun bir gereği olarak yoktan enerji var ettiği iddiasıyla ortaya çıkan bütün devr-i daim makinesi iddiaları kategorik olarak reddedilir. Ama bu durum, din felsefesi açısından bakılınca, kanunu koyan Allah'ı bağlamaz. Çünkü iradesiyle kanunu koymaya gücü olanın kanunu değiştirmeye ve gerekirse geçici olarak iptal etmeye de gücü vardır. Tüm mu'cizeler ve kerametler bir veya birden fazla tabiat kanununun bu şekilde geçici ve sınırlı olarak iptal edilmesine dayanır. Zaten bu yüzden Allah'ın elçisi oldukları iddiasıyla ortaya çıkanlardan iddialarını ispat için halkın ilk talebi, normal şartlar altında vuku bulması imkânsız olan mu'cize göstermelerini istemek olmuştur. Çünkü halk da gayet iyi biliyor ki, beş kişilik bir yemek ile beş yüz kişiyi doyurmak, ancak maddenin korunumu kanununun geçici iptali ile mümkündür ve bunu da bilim insanları dâhil hiç kimse kendi gücüyle yapamaz. 


(Haşiye): Madde aslında enerjinin bir şeklidir ve o yüzden enerjinin veya madde artı enerjinin korunumu prensibi daha geneldir. Ancak nükleer reaksiyonlar gibi madde-enerji dönüşümünün söz konusu olmadığı durumlarda madde ve enerjinin ayrı ayrı korunduğu fikri kolaylık sağlıyan geçerli bir yaklaşımdır. 


MU'CİZE NEDİR; TABİAT KANUNLARINI İHLAL EDEBİLİR Mİ? 
21.04.2020- sorularlaislamiyet 


Cevap:Değerli kardeşimiz, 


Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin kıssaları anlatılırken onların gösterdikleri mu'cizelere de 


yer verilir: 


“Bunun üzerine Müsâ'ya, “Asan ile denize vur.” diye vahyettik. Deniz derhal yarıldı. Her parçası koca bir dağ gibiydi.” (Şu 'ara, 26/63.) 


“Şüphesiz ben size Rabbinizden bir mu'cize getirdim. Ben çamurdan kuş şeklinde bir şey yapar, ona üflerim. O da Allah'ın izniyle hemen kuş oluverir. Körü ve alacalıyı iyileştiririm ve Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim. Evlerinizde ne yiyip ne biriktirdiğinizi size haber veririm. 
Eğer mü'minler iseniz bunda sizin için elbette bir ibret vardır.” (Al-i İmran, 3/49.) 


“Saat yaklaştı ve ay yarıldı. Onlar bir mu'cize görseler yüz çevirirler ve “Süregelen bir sihirdir.” derler.” (Kamer, 54/1-2. ) 


“Andolsun ki biz Müsâ'yı mu'cizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a, Hâmân'a ve Kârün'a gönderdik. Onlar ise, “Bu çok yalancı bir sihirbazdır.” dediler.” (Mü'min, 40/23-24.) 


“ (İçlerinden bazıları) ‘Eğer (bir şey) yapacaksanız, onu yakın da ilahlarınıza yardım edin.” dediler. “Ey ateş! İbrahim'e karşı serin ve esenlik ol.” dedik.” (Enbiya, 21/68-69.) 


Bu ve benzeri ayetler, olağanüstü hadiseler olan mu'cizelerin dini bir realite ve mu'cizelerin peygamberlik davasının ayrılmaz bir parçası olduğunu göstermektedir. 


Mu'cizeler, dikkatleri, fizik kanunlarının mahkümu değil, hâkimi olan ve kanunları istediği gibi değiştirip iptal edebilen sonsuz kudret ve irade sahibi bir Zat'a çevirirler. 


"Aciz bırakan" anlamına gelen mu'cize, peygamberlerden zuhur eden ve insanların benzerini yapmaya güç yetiremediği olağanüstü hâl, söz ve hareketlerdir. Mu'cizeler, Allah tarafından gönderildikleri iddiasıyla ortaya çıkan kişilerin iddialarının Allah (CC) tarafından doğrulandığını gösteren delil ve şahitlerdir. Mu'cizeler, normal şartlarda yani kâinatta hükümferma olan fizik kanunları açısından bakıldığında, meydana gelmesi mümkün olmayan ve bir veya birkaç temel kanunu açıkça ihlal ettiği için fizik, kimya, biyoloji ve astronomi gibi doğal fenlerin “imkânsız” damgasını vurduğu doğaüstü hadiselerdir. Bu yüzden mu'cizeler, dikkatleri, fizik kanunlarının mahkümu değil, hâkimi olan ve kanunları istediği gibi değiştirip iptal edebilen sonsuz kudret ve irade sahibi bir Zat'a çevirirler. 


Fizik-ötesi hadiseler olan mu'cizelerin varlığı, akıl sahiplerine fizik-üstü bir Zat'ın varlığını gösterirken mu'cizeleri izhar eden kişinin de kendi namına değil, o Zat adına hareket ettiğini gösterir. Zaten bu yüzden mu'cize gösteren insanların birinci ve en temel iddiası, kendisini bu harikulade hallerle donatıp insanlara elçi olarak gönderen o Zat'ın varlığıdır. Mu'cizeler, doğrulukları ile bilinen ve kendileri için hiçbir şey istemeyen hak peygamberlerle yalancı peygamberleri birbirinden ayıran adeta turnusol kâğıtlarıdır. 


Şu ayetler de halkın peygamberlerden mu'cize beklentisine dikkat çeker: 


“Sen de ancak bizim gibi bir beşersin. Eğer doğru söyleyenlerden isen haydi bize bir mu'cize getir.” (Şuara, 26/154.) 


“Dediler ki: “Ona Rabbinden mu'cizeler indirilseydi ya!? De ki: 'Mu'cizeler ancak Allah katındadır ve ben ancak apaçık bir uyarıcıyım."” (Ankebut, 29/50.) 


“Allah'ın izni olmadan hiçbir peygamber bir mu'cize getiremez.” (Ra'd, 13/38.) 
Nitekim Hz. Muhammed'in (s.a.v.) nübüvvet davası şöyle ifade edilebilir: 


“Ben, şu kâinat Hâlık'ının mebusuyum. Delilim de şudur ki: Müstemir âdetini, benim dua ve iltimasımla değiştirecek. İşte, parmaklarıma bakınız, beş musluklu bir çeşme gibi akıttırıyor. 
Kamere bakınız, bir parmağımın işaretiyle iki parça ediyor. Şu ağaca bakınız, beni tasdik için yanıma geliyor, şehadet ediyor. Şu bir parça taama bakınız, iki üç adama ancak kâfi geldiği halde, işte, iki yüz, üç yüz adamı tok ediyor.” (Nursi, B. S. Mektubat. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları-6093, 2. Baskı, Ankara, 2016, s. 121) 


Kur'an'da; “O, hanginizin amelinin daha güzel olacağı konusunda sizi imtihan için, henüz Arş su üstünde iken gökleri ve yeri altı gün içinde yaratandır.” (Hud, 11/7.) ve “Şüphesiz biz insanı, karışım halindeki az bir sudan yarattık ve onu imtihan edeceğiz.” (İnsan, 

76/7.) ayetleriyle belirtildiği gibi, din bir tecrübedir ve dünya bir imtihan meydanıdır. O yüzden mu'cizeler teklif kanununa uygun bir tarzda akla kapı açarlar, ama iradeyi elden almazlar. Aksi halde, imtihan sırrı bozulur ve dünyanın yaratılış hikmeti yok olur. 


“Fakat sırr-ı teklif olan imtihan ve tecrübe muktezasıyla, elbette bedahet derecesinde ve ister istemez tasdike mecbur kalacak derecede mu'cize olmazdı. Çünkü sırr-ı imtihan ve hikmet-i teklif iktiza eder ki, akla kapı açılsın ve aklın ihtiyarı elinden alınmasın. Eğer gayet bedihi bir surette olsa, o vakit aklın ihtiyarı kalmaz. Ebu Cehil de Ebu Bekir gibi tasdik eder. İmtihan ve teklifin faidesi kalmaz. Kömür ile elmas bir seviyede kalırdı.” (Nursi, B. S. Mektubat. s. 124) 


Bu teklif kanunu, mu'cizelerin belli bir mahalde kısa bir süre için vuku bulmasını 

gerektirir. Yani mu'cizelerin gökte daimi parlayan Güneş gibi değil, yerde bir anda yanıp sönen bir flaş gibi olması gerekir. Öyle ki, insanların bir kısmı bizzat şahit oldukları mucizeleri nübüvvet iddiasında bulunan kişinin ciddiyet, doğruluk ve yüksek ahlakıyla bir araya koyunca, peygamberlik iddiasını aklın ve vicdanın gereği olarak kabul edecektir. Diğer bir kısmı, müşahede ettikleri harikulade halleri bir göz yanılması ve sihir olarak yorumlayıp, peygamberlik iddiasında bulunan kişiyi mecnunluk ve mahir bir sihirbazlıkla itham ederek iman davetini kabul etmeyecektir. 


Bir ilahi ikram olarak meydana gelen olağanüstü hadiseler peygamberlerden sudur ediyorsa mucize, aksi takdirde keramettir. 


Mu'cizeler peygamberlik davasına delil olarak kullanılmakla sınırlı değildir. Nitekim mu'cizeler inananlara ihtiyaç anında Allah'ın lütuf, ihsan ve ikramının bir numunesi olarak ve imanlarını takviye için de gösterilmiştir. Peygamberlerin bereket duasıyla bir tabak yemekten yüzlerce kişinin doyması ve bir sürahi sütten bir o kadar kişinin doya doya içmesi gibi çok sayıda mu'cize nakledilir. 


Tabiat kanunlarının açık bir ihlali olan bu tür yoktan var olma hadiseleri, peygamber olmayan mübarek zatlardan da sudur edebilir ki, Allah'ın ikramının bir tezahürü olan bu 

hadiselere keramet denir. Yani bir ilahi ikram olarak meydana gelen olağanüstü hadiseler peygamberlerden sudur ediyorsa mu'cize, aksi takdirde keramettir. 


ŞİA irili 


Müellif:Mustafa Öz-https://islamansiklopedisi.org.tr/sia 


Hz. Peygamber'in vefatından sonra devlet yönetiminin Hz. Ali'ye ve onun soyundan gelenlere ait olduğu düşüncesi etrafında birleşen çeşitli grupların ortak adı. 

Sözlükte “tâbi olmak, desteklemek; şâyi olmak, çoğalmak” anlamlarındaki şiyâ“ kökünden türeyen şia kelimesi “taraftar, yardımcı, destekleyici; bir işi gerçekleştirmek için bir kimse etrafında toplanan grup” mânasına gelir. Müfredi şii biçiminde kullanılır.Terim olarak Resül-i Ekrem'in vefatının ardından devlet başkanlığının Hz. Ali'ye ve onun evlâdından belli kimselere intikal etmesi gerektiğini savunan grupları ifade eder (Râgıb el-İsfahâni, el-Müfredât, “şy ” md.; Lisânü'l- Arab, “şy ” md.). Kur'ân-ı Kerim'de “şiyâ*” kökü biri fiil, diğerleri tekil (şia) ve çoğul (şiya', eşyâ') isim olarak on iki yerde sözlük anlamlarında geçmektedir (M. F. Abdülbâki, el-Mu'cem, “şy ” md.). Kelime sözlük mânasıyla Sünni hadis literatüründe de yer alır (meselâ bk. Müsned, Il, 67; Dârimi, “Şalât”, 165; Ebü Dâvüd, “Sünnet”, 16). Şii hadis mecmualarında ise hem sözlük hem terim anlamıyla çokça tekrarlanır (Berâziş, Mu'cem, “şy ” md.). Şia kelimesinin ilk dönemlerde sözlük mânası çerçevesinde “taraftar” anlamıyla kullanıldığı görülmektedir. Meselâ İran'ın fethi sırasında Sâsâni kumandanı Hürmüzân ve ileri gelenlerden on iki kişi Medine'ye getirildiğinde Halife Ömer, “Bu adamı ve şiasını İslâm'a boyun eğdiren Allah'a hamdolsun” demiş (İbn Sad, V, 89), Hz. 
Ali Cemel Vak'ası dönüşünde muhaliflerini niçin öldürdüğünü soran kişiye, “Onlar da benim şiamı öldürdüler” cevabını vermiştir (Nasr b. Müzâhim, s. 5). Kelime “şiatü Osmân” ve “şiatü Ali” şeklinde izâfetle kullanıldığında Hz. Osman ile Hz. Ali'ye tâbi olanları, “eş-şiatü'l-Aleviyye” ve “eş-şiatü'l-Abbâsiyye” şeklinde kullanıldığında ise Hz. Ali ve Abbas oğulları taraftarlarını belirtir. Şiatü Osmân zamanla el-Osmâniyye, Şiatü Ali ise eş-Şia biçiminde terim anlamı kazanmıştır. Sa'd b. Abdullah el-Kummi ve Hasan b. Müsâ en-Nevbahti, Şia'nın, Hz. 
Peygamber devrinde Şiatü Ali terkibiyle Hz. Ali'ye bağlı olup daha sonra onun imâmetini benimseyen kimseler olduğunu belirtirken (el-Makâlât ve’l-firaķ, s. 15; Fıraku'ş-Şi'a, s. 15- 
16) Şeyh Müfid, Şia'nın, Resülullah'ın vefatının ardından önceki halifelerin hilâfetini reddedip Ali'nin imâmetini kabul eden; imâmetin kesintisiz devamını isteyen, kendilerinin Ali'ye tâbi olduğunu, onun ise kimseye tâbi olmadığını düşünen Ali taraftarlarına verilen bir isim kabul edildiğini söyler (Evâ ilü'l-makâlât, s. 1-2). Şeyh Müfid'in öğrencisi Ebü Ca'fer et-Tüsi buna nas ve vasiyet kavramlarını ekleyerek Şiiliğin, Allah'ın iradesi ve Peygamber'in vasiyetiyle Hz. Ali'nin müslümanların imamı olduğuna inanmaktan ibaret bulunduğunu belirtir (Telhişü?ş-Şâfi, II, 56). Ebü'l-Hasan el-Eş'ari”ye göre bu zümreye Şia denilmesi Hz. 
Ali'ye taraftar olmaları, sahâbiler içinde onu en üstün kabul etmeleri dolayısıyladır (Makâlât, s. 65). Şehristâni daha geniş bir çerçeve çizerek Şia'nın, Hz. Ali'nin imâmetinin Resülullah'tan gelen açık veya kapalı deliller ve vasiyet yoluyla sabit olduğunu, bir engel bulunmadığı takdirde imâmetin Ali evlâdınca yürütüleceğini, imamların büyük ve küçük günahlardan korunduğunu, imâmetin dinde toplumun tercihine bırakılamayacak temel bir rükün özelliği taşıdığını kabul edenler olduğunu ileri sürer (el-Milel, I, 162). İbnü'n-Nedim'in kaydettiğine göre Hz. Ali kendi taraftarlarını şia yanında evliya, asfiya, ashap (dostlar, arkadaşlar) gibi kelimelerle nitelemiştir (el-Fihrist, s. 223). Bu arada kendi içinde bazan Ehlü't-teşeyyu' ve özellikle Hâssa (özel grup) isimleriyle de anılan Şia muhalifleri tarafından bir yergi ifadesi olarak Râfıza şeklinde isimlendirilmiştir (A'yânü?'ş-Şia, I, 20-21). 


Ortaya Çıkışı. Ali taraftarlığının siyasi bir zümre şeklinde ne zaman ortaya çıktığı hususu tartışmalıdır. Bazı Şii müellifleri bütün peygamberlerin sahifelerinde Ali'nin velâyetine dair kayıt bulunduğunu ileri sürerken (Küleyni, I, 437), Şia'nın çoğunluğu bu taraftarlığın Resül-i Ekrem devrinde onun vasıtasıyla ortaya çıkıp geliştiğini, o dönemde Hz. Peygamber'in vefatından sonra Ali'nin imam olacağı düşüncesini benimseyen, başta Selmân-ı Fârisi, Ebü Zer el-Gifâri, Mikdâd b. Esved ve Ammâr b. Yâsir gibi sahâbilerin şiatü Ali diye anıldığını 


belirtmektedir (Kummi, s. 15; Nevbahti, s. 15-16). Şia dışındaki âlimlerin bir kısmı Ali taraftarlığının, Resülullah'ın vefatını takiben yönetime Ehl-i beyt'ten birinin ve özellikle Hz. 
Ali'nin getirilmesinin daha uygun olacağını düşünen ve çoğunluğu Hâşimiler'den olan bir toplulukla başladığını söylerken (meselâ bk. İbn Haldün, el-'İber, HI, 170-171) bir kısmı, bunun Hz. Osman'ın ölümünün ardından ortaya çıktığını (İbn Hazm, Il, 216) ve nifak tohumunun bu devrede Abdullah b. Sebe tarafından atıldığını ileri sürmüştür. Bir başka görüşe göre Ali taraftarlığı ve Şia ismi Sıffin Vak'ası'yla (37/657) birlikte zuhur etmiş (meselâ bk. Watt, Islam and the Integration, s. 104), diğer bir görüşe göre ise Emevi kuvvetlerince şehid edilen Hüseyin'in kanı Şia'nın temel unsurunu teşkil etmiştir (İA, XI, 503). Bunlardan doğruya en yakın görüş sonuncusu olup diğer görüşlerin Şia'nın henüz mezhep durumuna gelmediği zaman dilimlerini belirttiği söylenebilir. 


Genel kabule göre, Hz. Peygamber'in vefatından sonra yönetimi kimin üstleneceği konusunda belirleyici bir nas bulunmadığından ensarla muhacirler bu hususta görüş ayrılığına düşmüşler, Hâşimiler ve diğer Ali taraftarları, imâmeti bir miras gibi kabul ederek Resülullah'a haleflik etmenin kendi hakları olduğunu savunmuşlardır. Bu noktadan hareketle Ali'nin imâmetine çağrı yapma düşüncesinin normal bir siyasi tercih şeklinde başladığını söylemek mümkündür. 
Resül-i Ekrem'in vefatı üzerine Hz. Ali ve yakınları cenaze hizmetleriyle meşgul olurken Sakıfetü Beni Sâide'de toplanan ensar halifenin kendilerinden seçilmesi gerektiğini söylüyordu. Durumdan haberdar edilen Hz. Ebü Bekir ile Ömer'in toplantı yerine gidip orada bulunan sahâbileri ikna etmeleri sonunda âni bir kararla Ebü Bekir'e biat edilmişti. Daha sonra bunu öğrenen Hz. Ali ve yakınları durumdan hoşnut kalmamış, hatta Ali'nin Ebü Bekir'e biatı bir süre gecikmiştir. Aslında Hz. Ali, kendisinin hilâfete diğer sahâbilerden daha ehil olduğuna inanmakla birlikte hem Ebü Bekir'e hem Ömer'e biat etmiş ve onlar tarafından itibar görerek önemli hususlarda kendisiyle istişare edilmiştir. Hz. Ali'nin bu davranışı, sonraları teşekkül eden Şia düşüncesinin aksine kendisinin halifeliği konusunda sahih bir nas bulunmadığını göstermektedir. 


Hz. Ebü Bekir ve Ömer devrinde devlet görevlerinin ehil kişilere verilmesi, fetihlerle meşguliyet sırasında toplum yapısında gevşekliğe müsaade edilmemesi gibi sebeplerle bir başka idarecinin iş başına gelmesi özlemi ortaya çıkmamış, dolayısıyla Ali taraftarlığı sınırlı ölçüde varlığını korumaktan öteye geçmemiştir. Fakat Hz. Osman döneminde durum değişmiş, halifenin yaşlılığı, icraatındaki zaaflar, daha çok yakınlarından seçtiği vali ve memurların kontrolden çıkıp yetkilerini aşması, bir taraftan halk arasında halife ve çevresindekilere karşı husumetin oluşmasına yol açarken diğer taraftan siyasi anlamda Şia'nın gelişmesine zemin hazırlamıştır. Mevcut yönetime karşı beliren hoşnutsuzluk gün geçtikçe artmış, nihayet 35 (656) yılında Mısır Valisi Abdullah b. Sa'd b. Ebü Serh'ten şikâyetçi olarak Medine'ye gelen isyancılar, halife ile yaptıkları görüşmeden netice alamayınca evini muhasara edip kendisini öldürmüşlerdir. Bu vahim durum Ali'nin hilâfeti kabul etmesiyle kısmen sakinleşmişse de siyasal ve sosyal çalkantı devam etmiş, bir taraftan kendisiyle Hz. 
Âişe, Talha b. Ubeydullah ve Zübeyr b. Avvâm arasında Cemel Vak'ası, diğer taraftan Şam Valisi Muâviye b. Ebü Süfyân'la Sıffin Savaşı cereyan etmiş, neticede Hz. Ali, kendi ordusundan ayrılan ve Hâriciler diye anılan grupla Küfe'nin Harürâ bölgesinde Nehrevan Savaşı'nı yapmak zorunda kalmıştır. Hz. Ali'nin 40 (661) yılında bir Hârici tarafından öldürülmesinin ardından onun yerine Küfe'de halife olarak tanınan Hasan'ın altı ay sonra Muâviye ile yaptığı anlaşma sonucu halifelikten çekilmesi bir kısım Ali taraftarlarınca hoş karşılanmamıştır. Muâviye'nin ölümünün ardından oğlu Yezid'in hilâfeti döneminde Küfe'deki Ali taraftarları, Hz. Hüseyin'e yazdıkları mektuplarda halife olması için kendisine destek vereceklerini vaad etmeleri üzerine Hüseyin Küfe'ye hareket etmiş, fakat Kerbelâ'da Emevi güçleriyle yaptığı mücadelede şehid edilmiştir. Bu olay Şia'nın teşekkül sürecine girmesinde en önemli etken olmuştur. 


Mezhepleşme Süreci. Kerbelâ Vak'ası'nın ardından hızla yayılan Emevi düşmanlığı ile Hz. 
Ali ve evlâtlarına karşı duyulan siyasi taraftarlık zamanla bir sistem haline gelmiştir. Bu sırada Ali'nin ilâhlığı ve peygamberliği iddialarını, bedâ, rec'at, tenâsüh ve ibâha gibi inançları bünyesinde toplayan Keysâniyye ile onun tâli kolları ilk aşırı Şii grupları temsil etmiştir. Daha önce Abdullah b. Sebe'nin Medâin'de Hz. Ali'ye dair mesihi öğretisinden haberdar olan çağdaşlarınca fırka zaman zaman Sebeiyye diye adlandırılmışsa da bu öğreti bir fırkaya dönüşmemiştir. Muhtâr es-Sekafi'nin başlattığı Keysâniyye hareketinde Muhammed b. Hanefiyye 81 (700) yılına kadar imam ve mehdi olarak tanınmaya devam etmiş, ölümünden sonra mensuplarının bir kısmı onun ölmediğini, geri dönüp hâkimiyetini kuracağını ileri sürmüştür. Bu çerçevede birçok tâli fırka doğmuş, nihayet Keysâniyye II. (VIM.) yüzyılın ortalarından itibaren hızla gerilemeye başlamış ve asrın sonunda tarihe karışmıştır. 
Kerbelâ'dan kurtulan Hz. Hüseyin'in oğlu Ali b. Hüseyin Zeynelâbidin siyasi faaliyetlerden uzak bir hayat geçirmiştir. Onun oğullarından Zeyd ve Muhammed el-Bâkır'ın II. (VT) yüzyıl başlarındaki ilmi ve siyasi faaliyetleri dikkat çekmektedir. Bunlardan Zeyd kendi ismine nisbetle anılan Zeydiyye'yi kurmuş, Muhammed, İsnâaşeriyye'nin beşinci imamı kabul edilmiştir. 


Zeydiyye. Mutedil Şia'nın ilk mezhepleşme hareketlerinden biri Zeydiyye ile başlamıştır. 
Zeyd b. Ali kendi haklarını gasbeden Emevi idaresine karşı isyan etme düşüncesini taşıyordu. 
Bir süre Küfe'de kaldıktan sonra valinin ısrarıyla Kâdisiye'ye giden Zeyd, Küfe'deki Ali taraftarlarının kendisine destek vaad etmesi üzerine Küfe'ye dönmüş, dâilerini Musul ve Sevâd bölgesine göndererek propaganda faaliyetlerine girişmiştir. 1 Safer 122'de (6 Ocak 
740) Küfe'de isyan için hazırlık yapan Zeyd, daha önce kendisine biat edenlerden 218 kişi ile 
2000 civarındaki Emevi kuvvetlerinin karşısına çıkmak zorunda kalmıştır. Bu arada 
mensuplarından bir kısmı Zeyd'in Hz. Ebü Bekir ile Ömer'i hayırla andığını öğrenince onu terketmiş ve Râfıza denilen bu grup Ca'fer es-Sâdık'a katılmıştır. Savaş esnasında alnına isabet eden bir okla yaralanan Zeyd ölmüştür. Zeyd'in başarısız hareketinin ardından Horasan'a kaçan oğlu Yahyâ'nın burada öldürülmesi (125/743) Horasan'daki Şia'yı güçlendirmiş, Yahyâ ile babası Zeyd'in intikamı davası Emeviler aleyhinde hızla yayılan hareketin sloganlarından birini teşkil etmiştir. Ancak giderek zayıflayan Horasan Şiiliği, Hârünürreşid devrinde ortadan kalkmıştır. Hz. Hasan'ın torunu Abdullah'ın oğlu olup 145'te 
(762) Medine'de Abbâsi Halifesi Mansür'a karşı isyan eden Muhammed en-Nefsüzzekiyye ile kardeşi İbrâhim, Zeydiyye'nin imamları olarak kabul edilmektedir. Bir asır kadar çeşitli imamların temsil ettiği Zeydilik, 250 (864) yılından itibaren Taberistan'da Hasan b. Zeyd, Muhammed b. Zeyd ve Hasan el-Utrüş gibi imamların kurduğu devlet tarafından temsil edilmiş, fakat zamanla hâkimiyetlerini kaybeden Zeydiler, Abbâsi emirlerinin baskısıyla Gilân ve Deylem taraflarına çekilmiştir. İsnâaşeriyye Şiası'nın güç kazanmasıyla Zeydiyye X. 
(XVI) yüzyılda bu bölgede ortadan kalkmıştır. Yemen Zeydi imâmeti 280 (893) yılından itibaren önce Sa'de'de, ardından San'a'da Hâdi-İlelhak Yahyâ b. Hüseyin tarafından kurulmuş ve onun adına nisbetle Hâdeviyye adıyla bölgede yayılmış, Hâdi'nin ölümünden sonra (298/911) neslinden gelen imamlarla yaklaşık on asırdan fazla devam etmiştir (Öz, MÜİFD, sy. 19 (2000), s. 43-58). Günümüzde Yemen halkının büyük bölümü Zeydiyye'ye bağlılığını sürdürmektedir. 


İmâmiyye-İsnâaşeriyye. Babası gibi siyasi faaliyetlerden uzak duran Muhammed el-Bâkır, Şü kaynaklarına göre imâmeti peygamberden sonra bütün insanların ihtiyaç duyduğu ilâhi bir otorite şeklinde değerlendirmiştir. Onun 114 (733 [?]) yılında vefatının ardından mensupları oğlu Ca'fer es-Sâdık'a uymuş, Zeyd'i terkeden grubun bu kesime katılmasıyla İmâmiyye daha belirgin hale gelmiştir. İsnâaşeriyye İmâmiyyesi'nin kurucusu sayılabilecek olan Ca'fer es-Sâdık, yine Şii kaynaklarına göre babasının ortaya koyduğu öğretileri geliştirmeye çalışmış, bu çerçevede imamların otoritesini ismet (hata ve günahlardan korunmuş olma) 


doktriniyle güçlendirmiştir. İmâmet fikri Hz. Hasan ile Hüseyin'den sonra nas esası üzerine oturtulmuş, böylece imâmetin babadan oğula intikali sağlanarak imamın tanınması ve ona itaat edilmesi dini akide haline getirilmiştir. Bu dönemde, Hz. Ali'nin imâmeti konusunda Resülullah'tan geldiği ileri sürülen nassa rağmen Hz. Ebü Bekir ile Ömer'i destekleyenlerin irtidad etmiş sayılacağı düşüncesi ortaya konurken özellikle Ca'fer es-Sâdık'ın radikal temayüllü mensuplarınca aslında kendi doktrinlerine aykırı olan Keysâniyye'den bedâ, rec'at ve mehdi düşünceleri kısmen ıslah edilip İmâmiyye bünyesine alınmıştır. Diğer taraftan Ca'fer es-Sâdık?ın, ihtilâl faaliyetleriyle uğraşan aşırı mensuplarını bundan menetmesi ve geç dönem Şii kaynaklarının ona nisbet ettiği rivayetlere göre uzak gelecekte meşrü imamın kâim ve mehdi olarak zuhur edeceği hususundaki açıklamaları ile bazı beklentilerin önü kesilmiştir. 
Böylece oluşum döneminde İmâmiyye radikal Şii naslarla politik süküneti uzlaştırmıştır. 
Bununla birlikte Ca'fer'in, kendi şahsı ve imâmeti hususunda aşırı iddialar ileri süren birtakım müfrit kimselerle mücadele edip onlarla ilişkisinin bulunmadığını bildirmesine rağmen bu konuda başarılı olduğu söylenemez. Onun ölümünün (148/765) ardından ortaya çıkan İsmâiliyye istisna edilirse imâmet konusunda oğulları Abdullah el-Eftah ile Müsâ el-Kâzım arasında ihtilâf çıkmakla beraber kısa bir süre sonra yedinci imam olarak Müsâ el-Kâzım kabul edilmiştir. Bu arada, TI. (VT) yüzyılın ortalarında Şii imâmet teorisi Hişâm b. Hakem vasıtasıyla daha belirgin bir şekil alarak insanların imama olan ihtiyaçları, imamın Peygamber'in vasisi olup günahtan korunduğu, nasla tayin edildiği, ancak peygamberler gibi vahiy almadığı hususları ortaya konulmuştur. Müsâ el-Kâzım'ın ölümünün (183/799) ardından İsnâaşeriyye İmâmiyyesi bazı fırkalara ayrılmışsa da çoğunluk Ali er-Rızâ'yı babasının halefi kabul etmiştir. Yirmi yıl kadar devam eden Ali er-Rızâ'nın imâmeti sırasında Halife Me'mün'un gayretleriyle Abbâsi-Alevi ihtilâfının sona erdirilmesi için bazı adımlar atılmış, fakat imamın 203 (818) yılında -rivayetlere göre- zehirlenerek öldürülmesiyle bu teşebbüsler başarısız kalmıştır. Ardından Muhammed Cevâd et-Takı, Ali Hâdi en-Naki ve Hasan b. Ali el-Askeri imam kabul edilmiştir. Hasan el- Askerinin vefatı üzerine mensupları arasında imamın oğlunun olup olmadığı, oğlu yoksa imâmetin kime intikal edeceği konularında ihtilâflar, dolayısıyla fırkalar meydana gelmiştir. Nihayet Hasan el-Askeri'nin Muhammed isminde bir çocuğunun bulunduğunu, Muhammed'in on ikinci imam ve mehdi olarak kabul edilmesi gerektiğini ileri süren kesimin görüşü genel kabul görmüştür. İmam sayısını on iki ile sınırlandırdığı için İsnâaşeriyye diye de anılan bu grup zamanla Şia'nın ana bünyesini oluşturmuştur. İsnâaşeriyye, Muhammed el-Mehdi'nin 255'te (869) Sâmerrâ'da doğduğunu, babasının ölümünden sonra imam olduğunu ve hemen gaybete girdiğini iddia etmektedir. İmamın biri kısa süreli (874-941), diğeri 941 yılında başlayıp hâlâ devam ettiği düşünülen uzun süreli iki gaybeti bulunmaktadır. İsnâaşeriyye Şiası, büyük gaybetten itibaren zaman zaman Büveyhiler ve Hamdâniler gibi hânedanların desteğini almış, 1501'de İran'da kurulan Safeviler'le yaklaşık iki buçuk asır devam eden bir siyasi iktidara sahip olmuştur. 
XVIII. yüzyıldan XX. yüzyılın son çeyreğine kadar siyasi yönetimden uzak kalarak varlığını sürdüren bu mezhep, İran'da 1979 yılında başarıya ulaşan Humeyni devrimiyle yeniden iktidara kavuşmuştur. 


İsmâiliyye. Şii rivayetlerine göre Ca'fer es-Sâdık ölümünden önce imâmeti oğlu İsmâil'e bırakacağını belirtmişken daha sonra bundan vazgeçmiş, İsmâil de babası hayattayken vefat etmiştir. Ca'fer'in ölümünün ardından İsmâil'in imâmetini ileri sürenler arasında “hâlis İsmâililer” diye anılan küçük bir grup onun ölmediğini ve imam olarak zuhur edeceğini iddia ederken çoğunluk İsmâil'in öldüğünü ve imâmetin oğlu Muhammed'e geçtiğini ileri sürmüş, bunlardan ilki ortadan kalkarken asıl İsmâiliyye'yi ikinci grup temsil etmiştir. Başlangıç döneminde fırkayı Meymün b. Deysân el-Kaddâh ile oğlu Abdullah b. Meymün yönlendirmiştir. Muhammed b. İsmâil, Hârünürreşid zamanında düşmanlarından korunmak amacıyla Meymün ve Abdullah'la birlikte Medine'den ayrılarak önce Deylem'e, daha sonra 


Nişâbur'a gitmiştir. Bâtıniyye, Ta'limiyye, Karâmita ve Seb'iyye gibi adlarla anılan fırkanın, Muhammed b. İsmâil'in ölümünden Fâtımiler'in kuruluşuna kadar geçen yaklaşık bir buçuk asırlık gizlilik dönemindeki imamlarının kimler olduğu bilinmemektedir. On birinci imam kabul edilen Ubeydullah'ın 297 (910) yılında mehdi sıfatıyla zuhur edip Kuzey Afrika'da Fâtımi Devleti'ni kurmasıyla klasik İsmâili doktrini yerine Fâtımi doktrini kendini göstermeye başlamıştır. İmam Müstansır-Billâh devrinin sonunda (487/1094) İsmâiliyye, Müsta'liyye ve Nizâriyye diye iki gruba ayrılmış, Ahmed el-Müsta'li, Mısır'da imâmetini ilân ederken asıl halef olan Nizâr, İskenderiye'de öldürülmüştür. Hasan b. Sabbâh başta olmak üzere Nizâr'ın imâmetini benimseyen Mısır dışında ve doğuda bulunan İsmâililer, Mısır'daki davetle ilişkilerini kesmişlerdir. Bu gruba göre Nizâr ve oğlu öldürülünce Nizâr'ın küçük yaştaki bir torunu Hasan b. Sabbâh tarafından İran'a getirilerek burada yetiştirilmiştir. Hasan b. Sabbâh 483 (1090) yılında Alamut Kalesi'ni zaptedip karargâh edinmiş ve zamanla 
hâkimiyet alanı genişletilmiştir. Dördüncü Alamut hâkimi Hasan Alâ Zikrihisselâm, 17 
Ramazan 559 (8 Ağustos 1164) tarihinde kendisinin Nizâr'ın neslinden gelen imam olduğunu, yeni bir devrin başladığını, mistik hayatla bağdaşmadığı gerekçesiyle Şii fıkhını ilga ettiğini ve mensuplarını dini vazifelerden uzaklaştırıp içkiyi helâl kıldığını ilân etmiştir. Hareketleri tepkiyle karşılanan Hasan'ın 561'de (1166) öldürülmesinin ardından Alamut Nizâri İmamlığı, Rükneddin Hürşah'a kadar devam etmiştir. Nizâri imâmeti Hülâgü'nun 654”te (1256) Alamut Kalesi'ni zaptetmesi ve son Nizâri imamı Hürşah'ı katletmesiyle kesintiye uğramıştır. 
Hürşah'tan sonraki imamlar hakkında kesin bilgi bulunmadığı gibi imâmet silsileleri de birbirinden farklıdır. Ardından çeşitli fırkalara ayrılan Nizâriler XIX. yüzyıl başlarından itibaren Ağa Hanlar'ın imâmetini benimsemiştir. Fâtımiler'in 567'de (1171) Eyyübiler tarafından ortadan kaldırılmasından sonra devlet desteğinden mahrum kalan Müsta'li İsmâililer önce Yemen'e, ardından Hindistan'a gitmişlerdir. Kendi aralarında Dâvüdiler ve Süleymâniler diye iki kola ayrılan topluluk günümüzde “dâf-i mutlak” denilen dini liderlerin başkanlığında Hindistan'da, bir kısmı da Yemen'de yaşamaktadır. 


Gâliyye. Başlangıçtan itibaren daha çok Şia bünyesinde “gâliyye” (aşırılar) diye nitelendirilen fırkalar ortaya çıkmıştır. Bunlar ilâhi ruhun Hz. Peygamber'e, daha sonra Ali ve evlâdına hulül ve intikali, Allah'ın kula, kulun Allah'a benzetilmesi (teşbih), Allah'ın bir şeyi bilmezken daha sonra bilmesi veya belli bir şekilde vuku bulacağını haber verdiği bir olayın daha sonra başka bir şekilde gerçekleşmesi (bedâ), peygamberliğin sona ermediği, zaman içinde imâmetin peygamberliğe dönüşeceği, imamların Resül-i Ekrem'in vasisi oldukları, nübüvvet otoritesine sahip bulundukları, gaybı bildikleri, bir kısmının ölmeyip insanlardan uzaklaştığı ve tekrar döneceği (rec'at), ruhların bir bedenden diğerine intikali (tenâsüh), dini nasları herhangi bir gerekçeye dayanmaksızın bâtıni anlamda te'vil etme ve onlardan kastedilmeyen başka anlamlar çıkarma gibi Kur'an ve Sünnet'in yanı sıra genel İslâm toplumunca da tasvip edilmeyen düşünceler ileri sürmüşlerdir. İslâm tarihinde Hz. Ali'nin ilâhlığını ve ölümsüzlüğünü iddia eden Sebeiyye; yine Ali'nin ilâhlığını, vasiliğini, Ali evlâdının kutsallığını, geleceği bildiğini, ayrıca tenâsüh, rec'at, bedâ ve ibâha ile ilgili iddialar ileri süren ve Keysâniyye ismi altında toplanan Beyâniyye, Cenâhiyye, Harbiyye, Hârisiyye, Hâşimiyye, Kerbiyye, Muhtâriyye, Rizâmiyye gibi fırkalar gālî gruplar olarak kabul edilmektedir. Kuruluşundan itibaren muhtelif devreler geçiren, İsmâil b. Cafer'in ölmediğini, tekrar dönüp dünyayı ıslah edeceğini ileri sürenlerle her zâhirin bir bâtını bulunduğunu iddia ederek bâtıni te'vile yönelen İsmâililer, bu isim altında mütalaa edilen Karmatiler, Bâtıniler, Seb'iyye, Muhammire, günümüzdeki inanç ve uygulamaları bakımından genel kabulden uzak olan Nizâriler ve Müsta'liler de Şia'nın gâli fırkaları arasında yer alır. Zamanımıza kadar gelen aşırı fırkalardan biri de İbnü'n-Nusayr en-Nemiri'ye nisbet edilen Nusayriyye'dir (Nemiriyye). Şeyh Ahmed el-Ahsâi mensuplarının oluşturduğu Ahsâiyye (Şeyhiyye), Bâb Ali 


Muhammed Şirâzi'ye bağlı olan Bâbilik ve müstakil bir din hüviyeti iddiasıyla ortaya çıkmadan önceki Bahâilik de Şia içinde gelişen aşırı fırkalar olarak kabul edilebilir. 


Yayılması ve Nüfus Yapısı. Doğuşundan itibaren IV. (X.) yüzyıl ortalarına kadar daha çok Irak'ta Küfe, Sâmerrâ ve Bağdat; İran'da Rey, Kum ve Kâşân; Horasan'da Merv, Tüs ve Belh'te, ayrıca Yemen ve yöresinde bulunan Şii grupları X. (XVI.) yüzyıl başlarına kadar Irak'ın kuzeyinde Musul ve havalisi, İran'da Taberistan, Suriye, Lübnan ve Basra körfezi civarında gelişme kaydetmiştir. Safevi Devleti'nin kurulması ve İsnâaşeriyye öğretisinin benimsenmesi neticesinde Sünniliğin yanı sıra diğer Şii gruplar da ortadan kaldırılarak İran'da kesin hâkimiyet kurulmuştur. Bu dönemde Safevi-Osmanlı mücadelesi zaman zaman Şia'nın zaafa uğramasına yol açmış, ancak Safeviler'den sonra kurulan devletler döneminde İran'da hâkimiyetini sürdürmüştür. XX. yüzyıl başlarında İslâm dünyasında görülen siyasi çalkantılar Şüler'i de etkilemiş, Yemen'de 1000 yıldan fazla devam eden Zeydi imâmeti tarihe karışırken İsnâaşeriyye Şifası 1979'da İran'da mevcut rejime son vererek devleti ele geçirmiştir. Bu arada Hindistan, Pakistan ve Afrika ülkelerinde teşkilâtlanan Ağa Han'a bağlı İsmâililer kendi aralarında dayanışma gösteren bir cemaat şeklinde devam etmektedir. Günümüzde Şia ismi altında toplanan grupların nüfus oranının -elde kesin rakamlar bulunmamakla birlikte- genel müslüman nüfusunun % 8-10”u arasında değiştiği tahmin edilmektedir. Şii nüfusu İran'da % 90, Irak'ta % 60, Bahreyn'de % 55 civarındadır. Bunları Yemen, Azerbaycan, Lübnan, Küveyt, Pakistan, Afganistan, Hindistan, Suudi Arabistan, Suriye ve Türkiye izlemektedir. 
Ayrıca dünyanın hemen her yerinde küçük Şii grupları mevcuttur. İsnâaşeriyye Şiası'nın yaklaşık 100 milyon, İsmâiliyye ve Zeydiyye'nin 10'ar milyon nüfusa sahip olduğu belirtilmektedir (Momen, s. 245-282). 
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numaralı sayfalarda yer almıştır. 


Tarih Boyunca Şia İktidarı. İlk dönemlerde Şiilik sadece siyasi bir tercihten ibaret olup mezhep niteliği taşımadığından Hz. Ali'nin ve oğlu Hasan'ın başında bulunduğu devlet bir Şii devleti değildi. Şiiliğin mezhepleşme süreci Kerbelâ Vak'ası'ndan sonra başlamıştır. Aynı dönemde Muhtâr es-Sekafi'nin hareketi istisna edilirse I. (VII) yüzyılda Ali evlâdı Emeviler?e karşı isyan etmemiştir. Hz. Hüseyin'in öldürülmesinin ardından onun katillerinden intikam almak amacıyla ortaya çıkan ve Şii Keysâniyye fırkasının lideri olduğunu söyleyen Muhtâr es-Sekafi Küfe'de ayaklanmış ve kurduğu devlet bir buçuk yıl kadar devam etmiştir. 
Bu süre içinde önemli askeri başarılar kazanan Muhtâr, Mus'ab b. Zübeyr ile yaptığı savaşta öldürülünce devleti de ortadan kalkmıştır. II. (VII.) yüzyıl başlarında Şia bünyesindeki en önemli devlet kurma teşebbüsü Hz. Ali neslinden gelen Zeyd b. Ali tarafından başlatılmıştır. 
Küfe'de kuracağı devlet yoluyla Emevi zulmünü ortadan kaldırmayı amaçlayarak isyan eden 


Zeyd ve mensupları, 24 Muharrem 122 (30 Aralık 739) tarihinde Emevi kuvvetleri karşısında yenilgiye uğrayarak öldürülmüştür. Oğlu Yahyâ babasının mensuplarının bulunduğu Horasan'a kaçmışsa da oradaki isyanının sonunda hayatına son verilmiştir. Abbâsi Halifesi Ebü Ca'fer el-Mansür zamanında Ali evlâdının devlet kurma faaliyetleri en-Nefsüzzekiyye ile 
(Muhammed b. Abdullah el-Mehdi) kardeşi İbrâhim tarafından sürdürülmüştür. 1 Receb 145 
(25 Eylül 762) tarihinde Medine'yi ele geçiren en-Nefsüzzekiyye, Vali Riyâh b. Osman'ı ve taraftarlarını hapsetmiş, kardeşi İbrâhim bir ay sonra Basra'ya girmişse de üç aylık bir hâkimiyet döneminin ardından Abbâsi kuvvetleri Basra ve Medine'yi geri alınca bu iki devlet de tarihe karışmıştır. Hz. Hasan'ın torununun oğlu olan İdris b. Abdullah, Kuzey Afrika'da Şii İdrisi Devleti”nin kurucusudur. Abbâsi Halifesi Hâdi-İlelhak zamanında Sâhibüfah Hüseyin b. 
Ali'nin 169 (786) yılındaki isyanına katılan, Hüseyin'in öldürülmesi üzerine Mağribli hacıların yardımıyla Tanca'ya ulaşan İdris, Evrebe kabilesinin başkanı Ebü Leylâ İshak b. 
Muhammed'e anlaşıp Fas ile Miknâs arasındaki Velilâ'ya geçmiş, burada İdrisi Devleti'nin temelini atmıştır (172/789). Kısa zamanda bölgeyi hâkimiyeti altına alan İdris 177'de (793) ölünce oğlu II. İdris onun yerine geçmiş, daha sonra neslinden dokuz hükümdar gelmiştir. 
İdrisiler hânedanı 313 (925) yılında bir başka Şii devleti olan Fâtımiler tarafından ortadan kaldırılmıştır. Abbâsiler dönemindeki Emin-Me'mün mücadelesi sırasında başarı gösteren Ebü?s-Serâyâ eş-Şeybâni”nin biat ettiği Şii-Zeydi lideri Ebü Abdullah İbn Tabâtabâ 199 (815) yılında isyan ederek Küfe'de hâkimiyetini ilân etmiş, üzerine gönderilen askeri güçleri mağlüp etmiştir. Fakat ardından İbn Tabâtabâ'nın zehirlenerek öldürülmesi ve bir süre sonra Ebü's-Serâyâ'nın Abbâsi kuvvetlerine yenilip onun da öldürülmesi üzerine devletin bölgedeki hâkimiyeti sona ermiştir. Zeydiler, Taberistan-Deylem arasındaki Rüyân bölgesine yerleşince bölge ahalisi kendilerine Zeydiliği ilk defa tanıtan Kasım b. İbrâhim er-Ressi'ye tâbi olmuştur. Tâhiriler'e muhalif olan yerli halk ile Zeydiler Hasan b. Zeyd'e (Hasan el-Alevi) başvurmuştur. Hasan b. Zeyd Taberistan'a geldiğinde halk ona biat etmiş, böylece Taberistan'da ilk Zeydi Devleti kurulmuştur (250/864). Hasan b. Zeyd'in 270'te (884) ölümü üzerine yerine geçen kardeşi Muhammed b. Zeyd ile on yedi yıl devam eden Zeydi Devleti, Muhammed'in 287'de (900) ölümüyle birlikte ortadan kalkmıştır. 301 (914) yılında Taberistan?'da Sâmâniler?e karşı hâkimiyetini ilân eden Hasan el-Utrüş, Sâmâniler'i mağlüp ederek bütün Taberistan ve Cürcân'a hâkim olmuştur. Utrüş 304te (917) ölünce mensupları onun evlâdına değil Hasan evlâdından olan Hasan b. Kâsım'a biat etmiştir. Bölgedeki Zeydi Devleti on beş yıl sürmüş ve Hasan b. Kâsım'ın 316'da (928) öldürülmesiyle sona ermiştir. 
Zeydiler'in 284 (897) yılında Yemen'de kurdukları devlet bazan bütün Yemen'e hâkim olmak, bazan da diğer devletlerin baskısıyla dağlık bölgelere sığınmak suretiyle devam etmiştir. Devletin kurucusu Hâdi-İlelhak Yahyâ b. Hüseyin 280'de (893) Yemen'deki Sade şehri ahalisinden aldığı davet üzerine oraya gitmiş, ancak şartları uygun bulmayıp Hicaz'a dönmüş, dört yıl sonra tekrar Sa'de'ye giderek şehri merkez edinmiş, emirü'l-mü'minin unvanıyla adına hutbe okutup para bastırmıştır. Devletin hâkimiyeti muhtelif hânedanlardan gelen imamlarla sürdürülmüş, 1962 yılında Yemen'de cumhuriyet yönetiminin kurulmasıyla Zeydi imâmeti sona ermiştir. 


İsmâiliyye Devletleri. Ca“fer es-Sâdık'ın torunu Muhammed b. İsmâil ve onun imâmetini destekleyen Meymün el-Kaddâh ile Abdullah b. Meymün 148 (765) yılında Medine'den ayrılıp Rey'de veya Deylem'de yerleşmiş, Muhammed b. İsmâil'den sonraki imamların kimler olduğu bilinmemekle birlikte TI.(IX.) yüzyıl ortalarından itibaren çeşitli yerlerde devlet kurma teşebbüsleri ortaya çıkmıştır. İsmâililer'ce kurulan devletler şöylece sıralanabilir: 1. Yemen İsmâili Devletleri. İlk İsmâili devletler İbn Havşeb ve Ali b. Fazl el-Ceyşâni tarafından Yemen'de kurulmuştur. Ubeydullah el-Mehdi”nin babası Muhammed el-Habib'in görevlendirdiği bu iki dâi 267'de (881) hac için Küfe'den Mekke'ye, oradan Yemen'e geçmiş, her ikisi de uzun çabalar sonucu iki ayrı devlet kurmuş (290/903), fakat 


aralarında çıkan rekabet yüzünden birbiriyle mücadele etmiş ve İbn Havşeb mağlüp olarak bir süre sonra ölmüş, Ali b. Fazl, İsmâiliyye ve imamla ilgisini kesmiş, 303 (915) yılında ölümüyle birlikte kurduğu devlet de ortadan kalkmıştır. 2. Bahreyn Karmati Devleti. Ebü Said el-Cennâbi tarafından 281'de (894) kurulmuş ve bir asır kadar varlığını sürdürmüştür. 3. 
Kuzey Afrika İsmâili Devleti. San'alı bir İsmâili dâisi olan Ebü Abdullah eş-Şii, 279 (893) yılının hac mevsiminde tanıştığı Berberi Kutâme kabilesi mensuplarıyla Mısır'ın ardından İkcân'a ulaşmış, kurduğu devlet 290 (903) yılında Ağlebiler'le mücadelesinde başarılı olmuş, Ebü Abdullah altı yıl boyunca sürdürdüğü savaşlarla bölgeye hâkim olmuştur. Fâtımi iktidarının çekirdeğini teşkil eden bu devlet Ubeydullah el-Mehdi'nin Rakkâde'ye gelip devleti teslim almasına kadar devam etmiştir. 4. Fâtımi Devleti. 297'de (910) Ubeydullah?'ın Rakkâde'de mehdiliğini ilân etmesiyle başlamıştır. Ubeydullah kısa zamanda devletin sınırlarını genişletmiş, 322 (934) yılında ölümünün ardından neslinden gelen imamlar Kuzey Afrika'ya ve Mısır'a tamamen hâkim olmuştur. Fâtımiler, 487'de (1094) Nizâriler ve Müsta'liler olmak üzere ikiye ayrılmış, Müsta'liler'in Mısır'da hâkimiyetlerini sürdürmelerine karşılık Nizâriler, Hasan Sabbâh'ın şahsında önemli bir hâmi bularak Alamut'ta ve diğer kalelerde devletler kurmuştur. Müsta'li hâkimiyetini Eyyübiler ortadan kaldırmış (567/1171), Alamut Nizâri İsmâili Devleti 654 (1256) yılında Hülâgü tarafından yok edilmiştir. 5. 
Suleyhiler. Fâtımiler zamanında Yemen'de Ali b. Muhammed es-Suleyhinin kurduğu bu devlet (439/1047) bir anlamda Fâtımiler'in nüfuzu altındaydı. Hemdân kabilesinden Ali b. 
Muhammed, San'a ve Hicaz'ı işgal etmiş, oğlu el-Melikü'l-Mükerrem Ahmed zamanında devlet en geniş sınırlarına ulaşmış, fakat zamanla küçülerek Seyyide Hürre ile nihayete ermiştir (532/1138). 


Tarihte İmâmiyye'nin prensiplerini benimseyen devlet adamları, ayrıca Büveyhiler, Hamdâniler ve Safeviler gibi hânedanlar ortaya çıkmıştır. İmâmiyye Şiası bu hânedanları kendi muhalifleri gibi değerlendirmemiş, fakat gaybet halinden çıkacağına inanılan mehdi tarafından kurulmadığı için meşrü Şii devletleri olarak da kabul etmemiştir. Bu dönemlerde dini temsil eden ulemâ ile devlet idarecileri arasında iyi ilişkiler bulunmakla birlikte bazı Şii âlimleri bu devletlere gâsıp nazarıyla bakmışlardır. Bununla birlikte Molla Ahmed en-Nerâk1 ile (6. 1245/1829) Mirza Muhammed Hüseyin Nâini (6. 1936) gibi âlimler, fakihlerin imamın nâibi olmaları dolayısıyla taşıdıkları yetkiler yanında devlet kurma yetkisini de kullanabileceklerini, fakihin kuracağı devletin diğerlerinden daha başarılı olabileceğini, bunun da mezhebin siyaset nazariyesine aykırı düşmeyeceğini ileri sürmüşlerdir. Bu anlayış ulemânın çoğunluğu tarafından kabul görmemekle birlikte İran'da 1960 yıllarından sonra şaha karşı baş kaldıran Âyetullah Humeyni tarafından benimsenmiştir. Humeyni'nin kurduğu İran İslâm Cumhuriyeti, Şeriatmedâri ve Muhammed Cevâd Muğniyye gibi âlimlerin karşı çıkmasına rağmen bu düşünceye dayandırılmış ve zaman içinde bunu meşrü devlet olarak kabul edenlerin sayısı artmıştır. 
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numaralı sayfalarda yer almıştır. 


Müellif:İlyas Üzüm 


Doktrin. Şia'nın doktrinini sağlıklı biçimde ortaya koymanın bazı güçlükleri vardır. Bunun önemli sebeplerinden biri Hz. Peygamber'den sonra yönetimin Hz. Ali'ye, ardından onun evlâdına ait olduğu düşüncesine dayanan siyasi Şiilik ile dini ve fikri bir mezhep hüviyetindeki Şiilik arasında kesin bir sınır çizilmesinin zorluğu, bir diğeri, tarihi süreçte ortaya çıkıp kendilerine özgü düşünceleri bulunan Şii gruplarının ayrı ayrı ele alınmayıp birbiriyle karıştırılmasıdır. Bu çerçevede bazı mezhepler tarihi müellifleri, farklı fırkalara mensup Şii âlimleri, hatta modern dönemdeki bazı araştırmacılar hatalı yargılara varmaktan kurtulamamışlardır (örnekler için bk. İrfan Abdülhamid, s. 30-31). Dolayısıyla uzun bir geçmişi olan, geniş bir coğrafi alana yayılan, siyasi anlayışlara sahip kesimlerden dinin temel inançlarına ilişkin aşırı yaklaşımlar sergileyen kesimlere kadar birbirine zıt grupları bünyesinde barındıran Şia'nın siyasi ve itikadi yönünü ortaya koyabilmek için tarihi seyri takip etmek ve bu seyir içinde gelişen kolları dikkate almak gerekir. 


Keysâniyye. Şiiliğin bir mezhep olarak teşekkül etmeye başladığı en erken dönemin Hz. 
Hüseyin'in Kerbelâ'da şehid edilmesi (61/680) sonrasına rastladığı göz önünde bulundurulduğunda I. (VII.) yüzyılın son çeyreğine kadar sistemli bir Şii düşüncesi ve kelâmından bahsetmek mümkün görünmemektedir. Bundan dolayı bazı Şii müelliflerinin Şia kelâmının Hz. Ali döneminde kurulduğu, ilk tabaka kelâmcılarının akaid konularını Hz. 
Ali'den öğrenen Misem et-Temmâr, Veysel Karani, Süleym b. Kays el-Hilâli gibi şahsiyetler olduğu (Dâ'iretü'l-ma'ârifi'l-İslâmiyyeti”ş-Ş1'iyye, XIX, 383) yolundaki yaklaşımları isabetli değildir. Varlığı ve düşünceleriyle ilgili farklı değerlendirmeler yapılan Sebeiyye hesaba katılmazsa Muhtâr es-Sekafi'nin etrafında meydana gelen ilk Şii hareketi sadece siyasi bir faaliyet olarak kalmamış, bu münasebetle ortaya konulan düşüncelerin bir kısmı Şii fırkalarına intikal etmiştir. Küfe'deki ayaklanmasında başarı kazanan, kendine has fikirler ortaya atan, Hz. Ali'nin oğlu Muhammed b. Hanefiyye'nin imam olup kendisini onun halife seçtiğini söyleyen Muhtâr, Cezire ve Irakeyn'i eline geçirdiğinde kâhinler gibi gaybla ilgili secili sözler söylemeye başlamış, zaman zaman vahye mazhar olduğunu iddia etmiş, taraftarlarından bazıları onun devrin hücceti, hatta nebi olduğunu söyleyince buna itiraz etmemiştir. Ayrıca önceden haber verdiği bazı olayların söylediği gibi gerçekleşmemesi üzerine bedâ anlayışını ileri sürerek Allah'ın bilgisi ve iradesinin değiştiğini iddia etmiştir (Bağdâdi, s. 38-39; Şehristâni, I, 145-149). Muhtâr es-Sekafi'nin ölümünden sonra fırkanın çeşitli kollara ayrılması, bu kolların zamanla bulundukları coğrafyalardaki İslâm öncesi inançları mezhebin bünyesine taşıması, Muhtâr'ın bıraktığı mirasın siyasi ve itikadi bakımdan olgunlaşmış bir karaktere erişemediğini göstermektedir. Bu fırkalardan Hâşimiyye, hikmet ve sırları şahsında toplayan Muhammed b. Hanefiyye'nin bütün ilimleri oğlu Ebü Hâşim'e aktararak onu imam tayin ettiğini; Râvendiyye, Hz. Peygamber'in vefatında imâmetin veraset 


itibariyle en yakını olduğu için amcası Abbas'a, ondan da oğulları ve torunları yoluyla Ebü Ca'fer el-Mansür'a geçtiğini; Kerbiyye ise Muhammed b. Hanefiyye'nin ölmediğini, Medine'nin batısındaki Radvâ dağında yaşadığını, bir gün mehdi olarak geri döneceğini ileri sürmüştür. Fırkanın mehdi, gaybet, hulül gibi telakkileri Ârâmi-hıristiyan etkisiyle İran'daki bazı eski inançların izleri olarak tâli kollara nüfuz edip kabul görmüş (Watt, s. 56), bunlar fırkanın tarihe karışmasıyla diğer gali gruplara intikal etmiş, bedâ ve rec'at gibi anlayışlar İmâmiyye'de varlığını sürdürmüştür. Muhtâr'dan sonra Beyân b. Sem'ân ve Mugire b. 
Said'in giriştiği hareketle Ebü Mansür el-İcli isyanları sonunda ortaya çıkıp bu kişilerin ismine nisbetle anılan Beyâniyye, Mugiriyye ve Mansüriyye fırkaları için de benzer bir durum söz konusudur. Kaynaklar Beyân'ın İbnü”l-Hanefiyye'nin oğlu Ebü Hâşim'in, Mugire ve Ebü Mansür'un ise Muhammed el-Bâkır'ın imâmetini savunduğunu, ayrıca Mugire'nin Muhammed el-Bâkır'ın mehdi olduğunu iddia ettiğini kaydetmektedir. Beyân ise ilâhi nurdan bahsedip bunun peygamberlere, ardından imamlara ve Ebü Hâşim'den kendisine intikal ettiğini, kendisinin ism-i a'zamı bildiğini, bununla orduları bozguna uğrattığını ve Zühre yıldızını çağırınca yanına geldiğini söylemiş, ölümünden sonra taraftarlarından bir kısmı onun ilâh, bir kısmı da peygamber olduğunu ileri sürmüştür. Mugire ayrıca Allah'ın nurdan teşekkül ettiğini, organlarının ve hikmet fışkıran kalbinin bulunduğunu iddia etmiş, terinden tatlı ve acı iki deniz meydana geldiğini, tatlı denizden Şiilerin, acı denizden diğer fırkaların yaratıldığını ileri sürmüş, ölümünün ardından bazı taraftarları ona ulühiyyet, bazıları peygamberlik nisbet etmiştir. Ebü Mansür el-İcli de Allah'ın kendisini göğe çıkardığını, başını okşayıp Muhammed el-Bâkır'ın vasisi olarak görevlendirdiğini söylemiş, ölümünden sonra taraftarları onun aşırı görüşlerini devam ettirmiş, bu arada cennet ile cehennemin varlığını inkâr etmişlerdir (Eş*ari, I, 66-74; Bağdâdi, s. 236-245). 


Zeydiyye. Mezhebin mensupları başlangıçta basit, I. (IX.) yüzyılda ise geliştirilmiş bir doktrin ortaya koymuştur. Zeyd b. Ali, Hz. Ali'ye ayrı bir üstünlük atfetmekle birlikte ilk iki halifenin hilâfetini meşrü görmüş, diğer taraftan Mu'tezile'nin kurucusu Vâsıl b. Atâ ile yakın ilişki içinde bulunmuştur. Bu iki husus Zeydiliğin siyasi ve itikadi yapısının temelini oluşturmuştur. İlk dönemde fırka, siyasi bakımdan hem Ebü Bekir ile Ömer'in hilâfetini benimseme hem de Ali'yi daha üstün görme çerçevesinde Hâriciler'in ve aşırı Şiiler'in düşüncelerinden uzak durmuş, bu sayede daha geniş bir kitle tarafından benimsenmiştir. 
İbnü'n-Nedim'in birçok hadisçiyi bu firkaya mensup göstermesi (el-Fihrist, s. 226) bundan kaynaklanmış olmalıdır. Zeyd b. Ali'den sonra yerine geçen oğlu Yahyâ ile ardından gelen Muhammed en-Nefsüzzekiyye ve kardeşi İbrâhim b. Abdullah'ın fırkanın fikri gelişimine katkıları bilinmemekle birlikte Zeyd'in temel düşüncelerini sürdürdüklerinde şüphe yoktur. 
Modem dönemde yapılan araştırmalara göre esasen fırkanın doktrin yönünü geliştiren ve bu bakımdan fırkanın ikinci kurucusu kabul edilen şahsiyet Kâsım b. İbrâhim er-Ressi olmuştur (6. 246/860). Ardından oğlu Muhammed ile torunu Hâdi-İlelhak onun görüşlerini benimseyip ayrıntılı biçimde ele alan kitaplar kaleme almışlardır (Mehmet Ümit, sy. 11 (2007), s. 81- 102). Kâsım er-Ressi günümüze ulaşan eserlerinde bilgi kaynaklarını akıl, kitap ve peygamber olarak sıralamış, bilinmesi gereken temel inanç konularını beş esas şeklinde belirlemiştir. 
Ayrıca Allah'ın sıfatları konusunda Müşebbihe, kulların fiilleriyle ilgili olarak Mücbire ve Kaderiyye'yi, iman-amel ilişkisi hususunda Mürcie'yi eleştirmiştir. Hâdi-İlelhak da itikadi hususları Mu'tezili çerçevede ele almış, imâmet konusunda Hz. Ali'nin üstünlüğüne dikkat çekmiş, ardından Hasan, Hüseyin, Zeyd b. Ali ve oğlu Yahyâ vasıtasıyla silsileyi kendisine kadar getirmiştir (Kitâb fihi ma rifetullâh, II, 70-79). Zeydiyye'nin -Cârüdiyye hariç- siyaset anlayışı özetle şöyledir: Hz. Peygamber'den sonra kimin imam olacağına dair bağlayıcı bir nas yoktur. Bu bakımdan Ebü Bekir ile Ömer'in hilâfetleri meşrüdur, onlara biat eden sahâbe suçlanamaz. Esasen Hz. Ali daha faziletli, dolayısıyla hilâfete daha lâyıktı, ancak çok faziletli kişi varken az faziletlinin imâmeti de câizdir. İmâmet için ortaya çıkma, ilim ve takvâ sahibi 


olma, Hz. Fâtıma soyundan gelme şartlarının bulunması gerekir. Diğer taraftan imâmet şüra işidir, seçimle olur. Hal ve akd ehli tarafından seçilen kimse imam sayılır ve kendisine itaat edilmesi gerekir. Cârüdiyye ise Hz. Ali'nin imâmeti hakkında vasıf niteliğinde nas bulunduğunu, dolayısıyla onun Hz. Peygamber'den sonra meşrü imam özelliği taşıdığını, Ali'ye biat etmeyen sahâbenin küfre düştüğünü ileri sürmüştür (Bağdâdi, s. 30-32; Şehristâni, I, 152-162). Zeydiyye itikadi bakımdan büyük ölçüde Mu'tezile'nin fikirlerini benimsemiş (M. Ebü Zehre, I, 44-48), ameli yönden İmam Zeyd'e nisbet edilen el-Mecmü' ile Zeydi imamların telif ettikleri eserler çerçevesinde bir fıkıh sistemi kurmuş, Ehl-i sünnet'in ameli mezheplerine ve özellikle Hanefiliğe yakın ictihadlar ortaya koymuştur (a.g.e., I, 673-685). 


İmâmiyye. Adı erken devir kaynaklarında İmâmiyye olarak geçmemekle birlikte imâmeti merkeze koyan Şia grubu Hz. Ali, Hasan ve Hüseyin'den sonra Zeynelâbidin, Muhammed el-Bâkır ve Ca'fer es-Sâdık?'ı imam kabul etmiştir. Bu grubun -imâmetin Ali evlâdına ait olduğu yolunda genel bir düşüncesi bulunmakla birlikte- tarihi seyir içinde kimin imam olacağı konusunda belirli bir düşüncesinin, ayrıca itikadi konularda sistemleştirilmiş doktrinlerinin bulunmadığı anlaşılmaktadır. Nitekim Nevbahti her imamın vefatından sonra ortaya çıkan bölünmelere dikkat çekmektedir. Ona göre meselâ Hz. Hüseyin'in şehid edilmesinden sonra taraftarları iki gruba ayrılmış, bir kısmı Hasan'la Hüseyin'in siyasi tavırlarındaki çelişkili durumu değerlendirirken, “Hasan'ın tavrı doğru idiyse Hüseyin'in yaptığı yanlış, Hüseyin'in tavrı doğru ise Hasan'ın yaptığı yanlış olmalı, buna göre her ikisi de imâmete lâyık değildir” diyerek ümmetin çoğunluğuna katılmıştır. Aynı şekilde Muhammed el-Bâkır'ın vefatının ardından taraftarlarından bir kısmı Ca'fer es-Sâdık'ı imam tanırken bir kısmı onun ölmediğini, bir gün mehdi sıfatıyla yeryüzüne döneceğini iddia etmiştir (Fıraku'ş-Şi'a, s. 25- 26, 64-68). Esasen Zeynelâbidin, Muhammed el-Bâkır ve Ca'fer es-Sâdık'ın siyasi ve itikadi düşüncelerini gerçek hüviyetiyle tesbit etmek kolay değildir. Çünkü bunlar Sünni kaynaklarında İslâm'ın temel konuları açısından farklı düşünmeyen, ilim ve ahlâktaki meziyetleriyle öne çıkan kimseler olarak tasvir edilirken Şii kaynaklarında kendilerini imam ilân eden, Şia akaidini ve fıkhını kuran kimseler diye tanıtılmaktadır. Ancak tarihi bilgiler bu kişilerin siyasi faaliyetlere katılmayıp ilim ve ibadetle meşgul olduklarını göstermektedir. 
Ca'fer es-Sâdık döneminde yaşayan İmâmi kelâmcısı Hişâm b. Hakem siyasi bakımdan İmâmiyye doktrininin esasını teşkil eden görüşler ortaya koymuştur. Ona göre toplumda Allah tarafından belirlenmiş bir imama her zaman ihtiyaç vardır. İmam peygamberin vârisi olup günahtan korunmuştur. Resül-i Ekrem'den sonra imâmet Ali'nin hakkıdır, onun imâmetini tanımayan ashap -birkaç kişi hariç- mürted olmuştur. Her imam kendinden sonraki imamı tayin etmiştir. Hişâm Allah'a cismiyet izâfe etmiş, onun üç boyutlu, saf gümüş veya yuvarlak inci gibi parlayan bir nur olduğunu ileri sürmüş, ihtiyari fiiller konusunda yer yer Nazzâm'ın düşünceleriyle örtüşen iddialar ortaya atmıştır. Hişâm”ı benimseyen İsnâaşeriyye onun teşbihe varan görüşlerini te'vil etmektedir (meselâ bk. Dâ'iretü'l-ma'ârifi'l-İslâmiyyeti”ş-Şi'iyye, XIX, 399-412). Hişâm b. Sâlim el-Cevâliki de Ca'fer es-Sâdık'ın ardından oğlu Müsâ el-Kâzım'ı imam kabul etmiş, o da Hişâm b. Hakem gibi Allah'a cismani özellikler nisbet etmiş, ayrıca ilâhi ilmin değişebilir olduğunu söylemiştir. İmâmiyye, Ca*fer es-Sâdık'tan sonra da bölünmelere mâruz kalmıştır. Meselâ aynı yapı içinde değerlendirilen Nâvüsiyye Ca'fer es-Sâdık'ın ölmediğini, onun beklenen mehdi olduğunu; Şümeytiyye imâmetin Cafer'in ardından oğlu Muhammed'e intikal ettiğini, Ca'fer'in çocuklarından birinin mehdi olacağını; Ammâriyye ise imâmetin Ca'fer'den sonra oğlu Abdullah'a geçtiğini iddia etmiştir (Bağdâdi, s. 61-62; Şehristâni, I, 167-168). 


İsmâiliyye. Ca“fer es-Sâdık'tan sonra hem siyasi hem dini bir fırka olarak İsmâiliyye zuhur etmiş, Irak'tan sonra yayıldığı İran, Horasan, Hindistan ve Türkistan bölgelerindeki Budizm, Brahmanizm, Maniheizm gibi dinlerin bazı inançlarıyla yeni Eflâtuncu gnostik anlayışları bünyesine almış, Ebü Ya'küb es-Sicistâni, Nâsır-ı Hüsrev, Hamidüddin el-Kirmâni gibi 


Bâtıni-İsmâili filozoflar vasıtasıyla bir doktrin ortaya koymuştur. Bu doktrinin ilk döneminin en belirgin özelliği zâhir ve bâtın ayırımıdır. Buna göre nasların zâhiri ve bâtıni yönü vardır. 
Zâhir bâtına ulaşmak için bir araç hükmünde olup ona ulaşıldıktan sonra şer'i hükümlerin önemi kalmamaktadır. Bundan dolayı mezhebin prensiplerine uygun yoruma (te'vil) başvurmak gerekir. Bu çerçevede harf ve sayıların taşıdığı ileri sürülen sırri ve mânevi özelliklere dayalı te'viller ortaya konmuş, bilhassa yedi sayısı öne çıkarılmıştır. İsmâiliyye”ye göre yedi ilâhi tecellinin yanı sıra din getirmiş yedi peygamber vardır ki bunlara “nâtık” (konuşan) denilir. İki nâtık arasında altı “sâmit” (suskun) imam bulunur. Sâmitin altındaki tabaka yedi yahut on iki esasına göre düzenlenmiştir. İsmâiliyye IV. (X.) yüzyılın başlarında Yeni Eflâtuncu bir âlem anlayışı geliştirmiş, Allah'ı mutlak varlık diye kabul etmiş, O'nun ilkin aklı yarattığını, akıldan sudür yoluyla nefsin ortaya çıktığını, nefsin aklın olgunluğuna duyduğu iştiyaktan dolayı harekete geçmesiyle feleklerin ve yıldızların hareketlerinin oluştuğunu ileri sürmüştür. Sonraki dönemlerde bu nazariyedeki akıl yerine kalem ve arş, nefis yerine levh ve kürsi gibi İslâmi kavramlar kullanılmıştır. Doktrinin ilk devresinde Muhammed b. İsmâil'in mehdi olup tekrar geldiğinde nâtık sıfatıyla görev yapacağı ileri sürülmüş, ayrıca imamların sayısının yedi olarak sınırlandırılması biçiminde bir anlayış benimsenmişse de Fâtımiler'in ortaya çıkmasıyla bu anlayış ıslaha tâbi tutulmuştur. Bu konuda teşebbüse geçen Ubeydullah el-Mehdi, Ca'fer es-Sâdık'tan sonra imâmetin diğer oğlu Abdullah'a geçtiğini, ardından onun nesli vasıtasıyla kesintiye uğramadan kendisine kadar geldiğini ileri sürmüştür. İsmâiliyye'nin Nizâriyye ve Müsta'liyye şeklinde ikiye ayrılmasının ardından her iki kolun doktrini ayrı ayrı gelişmiş, ilki katı bâtıni telakkileri sürdürürken ikincisi daha mutedil bir yol izlemiştir (bk. MÜSTA'LİYYE; NİZÂRİYYE). 


İsnâaşeriyye. Şia'nın Ca'fer es-Sâdık'tan sonra imâmetin oğlu Müsâ el-Kâzım'a intikal ettiğini benimseyen ana kolunda her imamın vefatını takiben yeni ihtilâflar doğmuştur. Bu kol diğer grupların tarihe karışması sebebiyle İmâmiyye'yi tek başına temsil etmiş, giderek Şia denilince akla gelen fırka olmuştur. İmâmiyye'nin kelâma dair görüşlerinin ortaya çıkış tarihi ve ilk dönem kelâmcılarının kimliği hususunda bu firkaya mensup geç dönem müellifleri farklı bilgiler vermektedir. Bunlara göre Hz. Ali hilâfet konusunda sergilediği tutum, Muâviye'ye karşı getirdiği deliller ve Hâriciler'le yaptığı konuşmalar itibariyle ilk kelâmcı olduğu gibi eşi Hz. Fâtıma, çocukları Hasan, Hüseyin, Ümmü Külsüm ve Zeyneb de muhalifleriyle yaptıkları tartışmalar dikkate alındığında ilk kelâmcılar şeklinde değerlendirilmelidir. II. (VIM.) yüzyılda Zürâre b. A'yen, Hişâm b. Hakem, Hişâm b. Sâlim el-Cevâliki; III. (IX.) yüzyılda Fazl b. Şâzân, Dâvüd b. Esed gibi âlimler yanında başta Zeynelâbidin, Muhammed el-Bâkır ve Ca'fer es-Sâdık olmak üzere on iki imam silsilesinde bulunan her imam ve çevresinde belli sayıdaki seçkin kimseler kendi dönemlerinin kelâmcıları olup fırkanın doktrininin geliştirilmesine yardımcı olmuşlardır (A'yânü'ş-ŞTa, I, 132-134; Ca'fer es-Sübhâni, VI, 575-590; ayrıca bk. Hasan es-Sadr, s. 49-53). Mezhepler tarihi kaynaklarındaki bilgilere göre II (VII) ve M. (IX.) yüzyıllarda kelâmcı diye bilinen ve Hz. Ali taraftarı olan kimseler Allah'ın sıfatları, kader-kazâ ve imâmet konuları etrafında bazı fikirler ortaya koymakla beraber kendi aralarında bir bütünlük teşkil edememişlerdir. Ebü’l-Hasan el-Eş'ari bu âlimlerin Allah'a cismiyet isnat edilip edilemeyeceği konusunda altı, irade sıfatı konusunda dört, sorumluluk doğuran fiillerin kaynağıyla ilgili olarak üç gruba ayrıldığını nakleder (Makâlâtü”l-İslâmiyyin, I, 106, 115, 117). Esasen İsnâaşeriyye kelâmını IMI. (IX.) yüzyılın ikinci yarısından sonraya kadar götürmek gerekir. Bu çerçevede IV. (X.) 
yüzyılda kelâm konularıyla meşgul olan Muhammed b. Bişr el-Hamdüni, Muhammed b. 
Kâsım el-Bağdâdi gibi âlimlerin yanı sıra Mu'tezili anlayışa sahip Nevbahti ailesine mensup bazı kişiler yetişmiş, bu aileden Ebü Sehl İsmâil b. Ali ile yeğeni Hasan b. Müsâ imâmeti nübüvvet konusunun devamı şeklinde değerlendirmiş, on ikinci imamın gaybetiyle ilgili boşlukları doldurmaya yönelik prensipler geliştirmişlerdir. Öte yandan baştan beri imamlarca 


nakledilen yahut imamlara izâfe edilen rivayetler Küleyni'nin el-Uşül mine’l-Kâfî adlı eserinde derlenmiş, bunun ilk bölümü kelâm konularına ayrılmıştır. Burada dinin inanç yönü tevhid ve hüccet diye ikiye ayrılmış, tevhidle ilgili olarak meselâ Allah'ın cisim ve süretten münezzeh olduğu, O'nun ancak kendisinin zikrettiği sıfatlarla nitelendirilebileceği, zâti sıfatların kadim, irade ve kelâmın dahil bulunduğu fiili sıfatların hâdis olduğu, Allah'ı görmenin imkânsızlığı gibi hususlar yanında Allah'a bedâ nisbet edilebileceği, Ehl-i beyt'in konumu ve onlarla ilgili âyetlerin Kur'an'dan çıkarıldığı gibi nakillere yer verilmiştir. Hüccet bölümünde imâmetin dindeki önemine temas eden rivayetler yanında her imamla ilgili naslar aktarılmıştır. Aynı asrın ikinci yarısında İbn Bâbeveyh el-Kummi yine rivayetlerden yola çıkarak firkanın kelâm görüşlerini yansıtan bir eser kaleme almış, burada imamların mâsumiyetini dile getirmiş, Kur'an'da ziyade ve noksanlık bulunmadığını bilhassa belirtmiştir (Risâletü”l-i“tikadâti'I-İmâmiyye, s. 99-103). İsnâaşeriyye kelâmını İbn Bâbeveyh'ten sonra öğrencisi Şeyh Müfid sistemli bir yapıya kavuşturmuştur. Şeyh Müfid, imâmetle ilgili konularda geleneksel çizgiyi sürdürürken temel inanç alanında bazı farklılıklara dikkat çekmekle birlikte (Evâ ilü'l-makâlât, s. 4-10) büyük ölçüde Muttezile'nin akılcı anlayışını fırkaya mal etmiş, ardından Şerif el-Murtazâ bu konudaki çalışmaları sürdürmüş, daha sonra Ebü Ca'fer et-Tüsi, Nasirüddin-i Tüsi, İbnü'l-Mutahhar el-Hilli gibi önemli kelâmcılar dikkate değer eserler kaleme almışlardır (A'yânü'ş-Şi'a, I, 135-138; ayrıca fırkanın Mu'tezile ile ilişkisi hakkında geniş bilgi için bk. İrfan Abdülhamid, s. 109-120; Madelung, s. 13-29). 
Fırka böylece kelâmi bir sisteme kavuştuktan sonra dinin usulü tevhid, adl, nübüvvet, imâmet ve meâd olmak üzere beş esas halinde tesbit edilmiştir. Tevhid ve adalet prensibini Mu'tezili düşünce çerçevesinde benimseyen İmâmiyye kazâ-kader konusunda cebr ve tefviz arasında orta yolu tutmak gerektiğini belirtmiş (Ebü Ca'fer et-Tüsi, s. 42-141), nübüvvet ve meâd (âhiret) esasını yaygın İslâmi anlayışa paralel biçimde ele almış ve imâmeti doktrininin temeline koymuştur. Buna göre: a) İmâmet seçimle değil ilâhi tayinledir. Hz. Peygamber, ilâhi emir çerçevesinde kendisinden sonra Ali'nin ümmetin yöneticisi olduğunu Gadir-i Hum'da açıklamış, ayrıca onun ilk imam olmasının gerekliliği birçok âyet ve hadiste belirtilmiştir (İbnü'l-Mutahhar el-Hilli, s. 147-173). b) İmâmette en önemli ölçü efdaliyet olup Resül-i Ekrem'den sonra Ali, ardından onun soyundan gelenler takvâ, ilim ve ahlâkta en üstün, dolayısıyla imâmete en lâyık kimselerdir. e) İmâmet nübüvvetin devamıdır, imamlar tıpkı peygamberler gibi mâsum olup özel bilgiyle donatılan, kendilerinden olağan üstü haller (mücize) sâdır olan kimselerdir. d) Hepsi Hz. Peygamber'in Ehl-i beyt'inden sayılan imamların sayısı on ikidir. On ikinci imam beklenen mehdidir, 260 (874) yılında gaybete girmiş olup halen hayattadır ve bir gün ortaya çıkıp yeryüzünde adaleti sağlayacaktır (Ebü Ca'fer et-Tüsi, s. 296-367). Küleyni'nin eserindeki rivayetlerde imamların Allah'ın nuru, yeryüzünün direkleri, peygamberlik ağacının dalları olduğu, Kur'an'ın ancak imamlar vasıtasıyla anlaşılabileceği, imâmetin İslâm'ın namaz, zekât, hac ve oruçla birlikte beş temel esasından birini, hatta en önemlisini teşkil ettiği, zira imâmetin bu ibadetlerin anahtarı konumunda bulunduğu ifade edilmiştir (el-Uşül mine'1-Kâfi, I, 188-189, 194, 196, 221-222; II, 18-19). 


İsnâaşeriyye”nin imâmeti nübüvvetle, imamları peygamberlerle ilişkilendirip mâsum sayan yaklaşımları fırkanın yapısında kayda değer özellikler ortaya çıkarmıştır: a) Hz. Peygamber'in vefatından sonra sahâbenin Hz. Ali'ye biat etmeyişi onları itikadi bakımdan problemli hale getirmiş, fırkanın bazı kaynaklarında sahâbeyi mürted sayan rivayetlere yer verilmiş (Şeyh Müfid, el-İbtişâş, s. 6-7; Kohlberg, s. 143-175), devlet başkanlığı görevini üstlenen ilk üç halifenin hilâfeti gayri meşrü kabul edilmiş, haklarında ağır suçlamalar yapılmıştır (meselâ bk. Müsevi, s. 6-99, 148-244, 399-410). b) İmamlar mâsum kabul edildiği için on iki imamdan nakledilen söz, fiil ve takrirler Peygamber sözüyle eş değerde görülüp dinin Kur'an'dan sonra ikinci kaynağı sayılmış, böylece fırkanın kendine mahsus bir hadis 


literatürü oluşmuş, bilhassa fıkhi görüşler bu rivayetlere dayandırılmıştır. e) İmâmete ve Ehlbeyt'e yönelik aşırı vurgunun Kur'ân-ı Kerim'le temellendirilememesi onun sıhhatine yönelik kuşkuların doğmasına yol açmış, hâkim anlayış Kur'an'da ziyade ve noksanlık bulunmadığı yönünde olmakla birlikte kaynaklarda buna aykırı rivayetler yer almıştır (Kafâri, II, 586- 601). d) İmamlara izâfe edilen rivayetler çerçevesinde özel inançlar oluşmuştur. Bunlar arasında kıyametten önce bazı Ehl-i beyt mensuplarıyla onlara zulmedenlerin yeniden dünyaya getirilip (rec'at), zalimlerin cezalandırılacağı sakıncalı durumlarda gerçek inancın açıklanmayıp gizlenebileceği (takıyye), Allah'ın önceden bildirdiği hükümlerde değişiklik olabileceği (bedâ), kabirde kişiye imamının kim olduğunun sorulacağı gibi hususlar zikredilebilir (M. Rızâ el-Muzaffer, s. 80-86). e) İmâmet anlayışı değişik biçimlerde fıkha da yansımış, meselâ “tevell” ve “teberri” fürü-i dinden sayılıp ilki ile Ehl-i beyt'i sevenlerin sevilmesi, ikincisiyle onları sevmeyenlerden uzaklaşılması kastedilmiş, bir cüzü olmadığı kabul edilmekle birlikte ezan ve kâmete “eşhedü enne Aliyyen veliyyullah” ibaresi eklenmiş, namaz kılarken secdede alnın tercihen Kerbelâ toprağından yapılmış “mühür” üzerine konulması istenmiş, humusun kapsamı genişletilerek ticari kazancın beşte birinin yarısının hayatta olduğu sürece imama, gizlilik döneminde nâibi sıfatıyla taklit merciine verilmesi emredilmiş, namaz imamlığı, zekât verilecek kimseler, nikâh akdinin kimlerle yapılabileceği gibi hususlarda on iki imamın imâmetinin kabul edilmesi önemli bir şart olarak belirlenmiştir (Kohlberg, s. 99-105). f) Faziletleri göz önünde bulundurularak on bir imamın doğum ve ölümleriyle on ikinci imamın doğum günlerinde anma törenleri düzenlenmiş, imamların kabirlerini ziyaret etmenin sevabıyla ilgili abartılı rivayetler aktarılmış (meselâ, bayram günü Hz. Hüseyin'in kabrini ziyaret edene on hac, on umre sevabı verileceği gibi, Meclisi, XCVIII, 34), bilhassa Kerbelâ?'da şehid edilen Hz. Hüseyin'in acısını hissetmeye bağlı matem geleneği icat edilmiş, bu sayede toplumda reaksiyoner bir duygu yoğunluğu oluşturulmuştur. g) On ikinci imamın gizliliği gaybet fikrinin doğmasına yol açmış, küçük gaybet döneminde gaybetin sebebi imamın dostlarının azlığı ve düşmanlarının çokluğuna, büyük gaybetten sonra ise sadece Allah'ın bildiği sırlara bağlanmıştır. Bu dönemde imamlardan nakledilen rivayetlerin anlaşılması ve bağlayıcılığıyla ilgili olarak Ahbârilik ve Usülilik adıyla iki ekol ortaya çıkmış, birincisi bunların temel alınmasını savunurken ikincisi akıl ve ictihada dayanmanın gereğini vurgulamış, ayrıca fakihlerin devlet yönetimini üstlenip üstlenemeyeceği konusunda “velâyet-i fakih” kavramı üretilip değişik anlayışlar geliştirilmiştir. h) İmâmetin iman esası şeklinde ortaya konulması, bunu benimsemeyen genel müslüman çoğunluğun durumuna yönelik farklı hükümlerin gündeme gelmesine yol açmış, meselâ Şeyh Müfid böyle kimselerin iman dairesinde kalamayacağını (Evâ ilü'I-makâlât, s. 7) ileri sürmüştür (fırkanın kelâmi görüşleri için bk. İSNÂAŞERİYYE). Ameli bakımdan fırka bünyesinde oluşan Ca'feriyye mezhebinde ezana Hz. Ali'nin imâmetiyle ilgili cümlenin yanı sıra “hayye alâ hayri'l-amel” ibaresinin eklenmesi, öğle ile ikindi, akşamla yatsı namazlarının çoğu zaman yahut devamlı şekilde birleştirilmesi, muamelât konularıyla ilgili olarak geçici nikâhın (müt'a) meşrü kabul edilmesi gibi farklı uygulamalar ortaya çıkmıştır. 


Gâliyye. Abdullah b. Sebe ile başlayan Gâliyye, müstakil bir fırka olmaktan ziyade çeşitli grupların bünyesinde değişik adlarla varlığını sürdürmüştür. Abdullah b. Sebe, Hz. Ali'ye ulühiyyet atfetmiş, bunun üzerine Ali onu Medâin'e sürmüş, İbn Sebe, Ali'nin vefatından sonra onun ölmediğini, kıyametten önce dönüp yeryüzünde adaletle hükmedeceğini iddia etmiştir. Bundan sonra gâli anlayışlar Keysâniyye'nin bazı tâli fırkalarında görülmeye başlanmıştır. Esasen Muhtâr es-Sekafi ileri sürdüğü düşüncelerle gâli anlayışlara kapı aralamış, fırkanın kollarından olan Râvendiyye mensupları Halife Mansür'a ilâh diye hitap etmiş, Cenâhiyye tenâsühü benimsemiş, Kerbiyye'den Hamza b. Umâre ibâhi fikirlere sahip olmuş, Rizâmiyye, Allah'ın Ebü Müslim-i Horasâni'ye hulül ettiğini ileri sürmüştür. 
Ardından ortaya çıkan Beyâniyye, Mansüriyye ve Mugiriyye, dönemlerindeki imamların karşı 


çıkmasına rağmen benzer aşırı fikirler ortaya atmış, daha sonra İsmâiliyye, Ebü”l-Hattâb el-Esedi, Meymün el-Kaddâh ve oğlu Abdullah vasıtasıyla bâtıni-gâli anlayışlara yönelmiştir. 
İsmâiliyye bünyesinde zuhur edip varlığını günümüze kadar devam ettiren Dürzilik tamamen gali yaklaşımlar sergileyerek Fâtımi Halifesi Hâkim-Biemrillâh'ı ilâh kabul etmiş; hesap, cennet, cehennem gibi âhiretle ilgili inançların bu dünyaya ait olduğunu ileri sürmüş; namaz, oruç, hac ve zekât gibi ibadetleri nasların zâhiriyle ilgisi bulunmayan te'villere tâbi tutup ortadan kaldırmıştır. Bunlardan başka İsnâaşeriyye bünyesinde ilk dönemlerde Nusayriyye adıyla ortaya çıkan ve halen varlığını sürdüren gâli fırka Allah'ın Hz. Ali'ye hulül ettiğini söylemiş, tenâsühü benimsemiş, İsmâiliyye gibi temel ibadetleri aslından uzaklaştırıp yorumlamıştır. Nihayet İsnâaşeriyye ile ilgili diğer bir gâli fırka, başlangıçta bundan zuhur eden Şeyhiyye ile XIX. yüzyılda ortaya çıkan Bâbiyye ve ardından bu yapıya mensup Mirza Hüseyin Ali Nüri (6. 1892) tarafından kurulan Bahâiyye olmuş, bunlardan Bahâiyye, İslâm'la bağını keserek müstakil din olduğunu ilân etmiştir. 
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Müellif:Mustafa Öz 


Değerlendirme. Mutedil Şia'nın Hz. Ali ve evlâdıyla ilgili olarak nas, vasilik, mâsumiyet gibi nazariyeleri, gali fırkaların imamlara ilâhlık isnadı, tenâsüh, şer'i hükümlerin ilgası gibi aşırı anlayışları ve genellikle Şia doktrini tarih boyunca geniş biçimde değerlendirmeye tâbi tutulmuştur. Bu çerçevede nas ve vasiyet düşüncesinin İslâm toplumuna Abdullah b. Sebe vasıtasıyla girdiği, özellikle bazı gâli fırkalarda Hz. Ali'ye yahut imamlara ulühiyyet nisbet edilmesi gibi hususların Hıristiyanlık'la paralellikler arzettiği ileri sürülmüştür (Goldziher, s. 
215; Ahmed Emin, s. 276). Bir başka anlayışa göre Araplar'ın hürriyete meyilli mizaçlarına karşılık Farslar'ın hükümdarlığa ve bunun verasetle intikaline alışkın olup halifenin seçimle iş başına geleceğini düşünmemeleri, Ehl-i beyt'e muhabbet göstererek Hz. Ali'nin muhaliflerinden gördüğü muameleye karşı çıkmaları, Hüseyin b. Ali'nin İran Hükümdarı Yezdicerd'in kızıyla evlenmesi dolayısıyla onun neslini eski hükümdarlarının vârisleri gibi kabul etmeleri, Selmân-ı Fârisi gibi ilk Şii sempatizanlarının İran asıllı olması vb. hususlar Şiiliğin Fars kültüründen etkilenmesine yol açmıştır (Makrizi, II, 362; Wellhausen, s. 168, 170). Ayrıca tarihten gelen bağlara dayanılarak gali fırkalardaki bâtıni te'vil anlayışı, Allah'a cismani özellikler atfedilmesi, bedâ, rec'at ve vasiyet gibi fikirlerin Yahudilik'ten, hulül nazariyesinin Hıristiyanlık'tan, tenâsühün eski Hint dinlerinden, diğer aşırı anlayışların Zerdüştilik, Maniheizm ve Mecüsilik gibi kadim İran dinlerinden intikal ettiği belirtilmiştir (Fethi Muhammed ez-Zuğbi, s. 395, 500-502, 584-586, 608, 684). 


İsmâiliyye başta olmak üzere bâtıni-gâli fırkalar tarih boyunca Sünni, Mu'tezili ve mutedil Şii âlimleri tarafından İslâm dışı siyasi güçlere ve kültürlere bağlı biçimde ortaya çıkan hareketler çerçevesinde değerlendirilmiştir. Bu fırkaların Allah'ın hiçbir sıfatla nitelendirilemeyeceğini ileri sürmesi, imamları peygamberlerden üstün görüp ilâhlaştırması, cennet ve cehennemin bu dünyada olduğu iddiasıyla âhireti inkâr etmesi ve indi te'villerle İslâm'ın temel hükümlerini fülen ortadan kaldırması gibi düşünce ve eylemlerinin Kur'an'ın ortaya koyduğu ve Hz. 
Peygamber'in tebliğ ettiği dinle ilgisinin bulunmadığı ifade edilmiştir (meselâ bk. Gazzâli, s. 
37-54, 57-72). 


Zeydiyye, aralarındaki fikri yakınlıktan dolayı Mu'tezile tarafından olumlu değerlendirilirken imâmet anlayışı itibariyle İsnâaşeriyye'nin eleştirilerine mâruz kalmış, Ehl-i sünnet âlimlerince kelâm bakımdan Muttezile'ye yöneltilen tenkitlere muhatap olmakla birlikte kendilerine en yakın fırka olarak görülmüştür. Zeyd b. Ali'nin itikadi konularda Vâsıl b. 


Atâ'dan etkilendiğine, fıkhı Ebü Hanife ile birlikte okuduğuna ve Zeydi âlimlerinden Şevkâni'nin Selef yöntemine çok yakın bulunduğuna dikkat çekilerek Zeydiyye, Şia dışındaki gruplara açılmaya en yatkın mezhep şeklinde değerlendirilmiş (Ahmed Subhi, s. 578), Ehl-i beyt sevgisinin mutedil şekilde Zeydiyye?'de gerçekleştiği belirtilip Zeydiler'in ilk halifelerin meşruiyetini benimsemeleri ve ashaba dil uzatmamaları bakımından Ehl-i sünnetle paralel konumda bulundukları söylenmiştir (Topaloğlu, Kelâm İlmi: Giriş, s. 248-249). 


Câhiz, bütün Şia'yı temsil eden İsnâaşeriyye'nin Hz. Ali'nin ümmetin en üstünü, dolayısıyla imâmete en lâyık kişi olduğu fikrini ve bu konuda ileri sürdüğü delilleri eleştiren bir kitap yazmış, Hz. Ebü Bekir'in Ali'den daha üstün olduğunu savunmuştur (el- Osmâniyye, s. 44- 95, 122-128, 130-133). Ehl-i sünnet âlimleri Şia'nın temel görüşlerini Kur'ân-ı Kerim, sahih sünnet, akıl ve tarihi gerçekler açısından ele alıp tenkide tâbi tutmuştur. Bu âlimlerin eleştirilerini şöylece özetlemek mümkündür: a) İmâmet imanın esaslarından değildir. 
Kur'an'da inanç konularına temas eden âyetlerin hiçbirinde bu yönde kesin bir açıklama yer almadığı gibi âhirette kurtuluşa erecek kimselerin özelliklerinin zikredildiği âyetlerde de imâmete atıf yapılmamıştır. b) İmâmet nübüvvetin devamı da değildir; zira Kur'an'da, “Bugün dininizi ikmal ettim, size verdiğim nimetimi tamamladım ...” (el-Mâide 5/3) meâlindeki âyette Resül-i Ekremle birlikte İslâmi teşriin sona erdiği açıkça belirtilmiştir. e) İmâmet ilâhi nas ve tayinle olmayıp toplumun tercihine bırakılmıştır, toplum da tarihte görüldüğü gibi şartlara uygun bir yol izlemiştir. Esasen Hz. Ali'nin imâmeti hakkında nas olarak ileri sürülen âyetlerin hiçbirinde açık bir beyan bulunmamaktadır. Hz. 
Peygamber'in vefatından sonra değişik halife adaylarının ortaya çıkması, ashabın Ebü Bekir'e biat etmesi, Ali'nin kendisine biat edilmesine yönelik herhangi bir nas ortaya koymaması, ayrıca kendisinin ilk üç halifeye biat etmesi Şia'nın nas iddiasını geçersiz kılmaktadır. d) İmamlar fazilet sahibi şahsiyetler olmakla birlikte kendilerine ismet sıfatı nisbet edilemez. Onlar peygamberler gibi mâsum olsaydı meselâ ortaya çıkan ihtilâflarda Resülullah'ın hakem kabul edilmesini emreden âyette (en-Nisâ 4/65) imamlardan da söz edilmesi gerekirdi. Diğer taraftan Şia'nın bu konuda delil konumunda ileri sürdüğü tathir (mânevi arındırma) âyetinin (el-Ahzâb 33/33) kapsamı farklı olduğu gibi tathir kelimesi başka âyetlerde müminler için de kullanılmıştır (et-Tevbe 9/103). e) İmâmet nazariyesi tarihi gerçekler bakımından büyük boşluklar taşımaktadır. Hz. Ali, Muâviye ile anlaşıp hilâfet hakkını ona devrettiği döneme kadar Hasan ve henüz işin başında şehid edilen Hüseyin dışında hiçbir imam fiilen yönetimde bulunmamış, dokuzuncu imam Muhammed el-Cevâd et-Taki yedi yaşında iken imam kabul edilmiş, on ikinci imam on bir asır boyunca gaybette olduğu için fırkanın imama yüklediği fonksiyonlar ortada kalmıştır. f) Kur'ân-ı Kerim'in yalnız mâsum imamların rivayetleriyle anlaşılabileceği ve Kur'an'da eksiklik bulunduğu gibi iddialar her şeyden önce Kur'an'ın beyanlarına uymamaktadır. Zira çeşitli âyetlerde bütün insanlara hitap edilerek kendilerinden Kur'an'ı anlamaları istenmiş, ayrıca Kur'an'ın Allah tarafından indirildiğine ve O'nun tarafından korunacağına vurgu yapılmıştır (el-Hicr 15/9). g) Sahâbiler bizzat Hz. Peygamber tarafından eğitilmiş örnek bir nesildir. Kur'an'da birçok âyette hem muhacirler hem ensar övülmüştür (meselâ bk. el-Enfâl 8/72; et-Tevbe 9/100; el-Feth 48/18; el-Haşr 59/8-10). Ebü Zer el-Gıfâri, Ammâr b. Yâsir, Mikdâd b. Esved ve Selmân-ı Fârisi gibi birkaç sahâbi dışında kalan ashaba dil uzatılması Kur'an'ın işaret edilen âyetlerine aykırıdır. h) İmâmet çevresinde ortaya çıkan bedâ, takıyye ve rec'at gibi anlayışlar tashihe muhtaçtır. Bedâ Allah'ın ilminin ezeli ve mutlak oluşuyla çelişir. Dinde özel durumlarda ikrah (zorlama) ve ihtiyatın yeri olmakla birlikte takıyyenin iman temeline oturtularak kabul edilmesi İslâm ahlâkının doğruluk prensibiyle bağdaşmaz (Zehebi, s. 318- 495; Teftâzâni, V, 232-320; Âlüsi, s. 138-208; Yavuz, s. 667-687). Diğer taraftan geleneği sorgulayan çağdaş Şii âlimlerinden Müsâ el-Müsevi inanç konularından ilk halifelere ve ashaba dil uzatma, takıyye, gaybet, rec'at; fıkıh konularından müt'a, belli namazların sürekli 


biçimde cem'i, namazda Kerbelâ toprağından yapılan mühür üzerine secde edilmesi, gaybette cuma namazının farziyetinin düşmesi gibi hususların ilk dönem Şiiliğinde mevcut olmadığını ifade etmektedir (eş-Şi'a ve't-taşhih, s. 9-151). On dört asırlık İslâm tarihi boyunca müslümanların çoğunluğu tarafından çeşitli devletlerin kurulduğuna, fetihlerin yapıldığına, irşad faaliyetlerinin gerçekleştirildiğine ve medeniyetlerin geliştirildiğine dikkat çekilerek bunların temelini haksız hilâfet, gasp ve zulme dayandırmanın nas ve tarih bakımından kabul edilebilir olmadığı belirtilmektedir (Topaloğlu, Emâli Şerhi, s. 82-83). 
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Müellif:İlyas Üzüm 


Literatür. Hz. Ali ve evlâdına yönelik siyasi taraftarlık şeklinde ortaya çıkıp kısa zamanda bir mezhep durumuna gelen, ardından birtakım gruplara ayrılmak suretiyle farklı coğrafyalara yayılan Şia genel İslâm tarihi ve İslâm mezhepleri tarihi kaynaklarında ele alınmış, bizzat fırka mensupları kendi inanç ve düşüncelerini anlatmak üzere çok sayıda eser telif etmiş, karşılıklı reddiyeler yazılmış, Şia üzerine modern dönemde müslüman müellifler ve 


şarkiyatçılar tarafından çalışmalar yapılmış, böylece geniş bir literatür meydana gelmiştir. 
Şia'nın ortaya çıkışıyla ilgili olarak Ya'kübi'nin Târih'i, Taber?’ nin Târihu'l-ümem ve’lmülük'ü, Mes“üdi'nin Mürücü'z-zeheb'i, kısmen sonraki gelişimlere ışık tutan İzzeddin İbnü”l-Esir'in el-Kâmil fi”t-târih'i ile İbn Kesir'in el-Bidâye ve'n-nihâye”si başvuru eserleridir. Kerbelâ Vak'ası'nın ardından ortaya çıkan Tevvâbin hareketi, ilk Şii fırkası sayılan Keysâniyye-Muhtâriyye'nin doğmasına yol açan Muhtâr es-Sekafi'nin faaliyetleriyle Emeviler'in son dönemlerinde gerçekleşen Zeyd b. Ali ve Abdullah b. Muâviye'nin isyanları adı geçen eserlerde uzun rivayetlerle anlatılmıştır. Diğer taraftan başta Hz. Ali, Hasan ve Hüseyin olmak üzere imam kabul edilen şahıslar İbn Sa'd'ın et-Tabakâtü”l-kübrâ'sı ve Belâzüri'nin Ensâbü”l-eşrâf'ı gibi eserlerde ele alınmış, geç dönem tarihçileri de önceki kaynaklarda yer alan bilgileri tekrarlamıştır. 


Mezhepler tarihi ve makâlât türü eserler Şia'nın kollarına ve belli ölçüde doktrinlerine ağırlık vermiştir. Bu türün en önemli teliflerinden sayılan Ebü'l-Hasan el-Eş'ari'nin Makâlâtü”|- İslâmiyyin'inde (1, 66-166). Şia mezhebi Gâliyye, Râfıza ve Zeydiyye şeklinde üç gruba ayrılmış, her grup tâli kollarıyla belirtilmiş ve temel görüşleri yargılayıcı bir tutum sergilenmeden nakledilmiştir. Buna karşılık Ebü'l-Hüseyin el-Malati'nin eserinde Şia dalâlet ehli diye nitelendirilmiş, bazı aşırı görüşler İmâmiyye'ye nisbet edilerek imâmetle ilgili fikirlerin reddine yönelik açıklamalar yapılmıştır (et-Tenbih ve'r-red, s. 18-35). Abdülkâhir el-Bağdâdi ayrı bir grup içinde değerlendirdiği Gâliyye dışındaki Şia'yı Zeydiyye, Keysâniyye ve İmâmiyye olarak ele alıp bunlardan doğan tâli grupları itikadi ve siyasi görüşleriyle birlikte yer yer tarafsızlığını koruyamadan anlatırken (el-Fark, s. 29-72) aynı dönemde yaşayan İbn Hazm'ın eserinde mutedil Şia'nın reddettiği Gâliyye'ye ait birtakım görüşler onlara izâfe edilerek aktarılmıştır (el-Faşl, IV, 177-188). Şehristâni'nin el-Milel ve’nnihal'inde (I, 144-207), diğer eserlerde olduğu gibi grupların ortaya çıkışı ve gelişimiyle ilgili sosyokültürel arka plan ihmal edilmekle birlikte hem sağlıklı gruplandırmalar ortaya konmuş, hem de bunların görüşleri olabildiğince doğru nakledilmiştir. Bu tür içinde Hasan b. Müsâ en-Nevbahti'nin Fıraku?'ş-Şi'a'sı ile Ebü Halef Sa'd b. Abdullah el-Kummi'nin el-Makâlât ve’lfırak'ını da anmak gerekir. Birbirine çok benzeyen bu iki eserde, birinci imamdan on birinci imam Hasan el-Askeri'nin vefatına kadar ortaya çıkan Şii gruplarına ve bunların görüşlerine dair önemli bilgiler verilmiştir (makâlât türü kaynaklarda Şia hakkında yer alan bilgiler ve değerlendirilmesi için bk. Eisentein, s. 1-9). Şia'ya dair asıl literatür bizzat fırka mensuplarının kaleme aldığı eserlerden oluşmuştur. Ancak Keysâniyye-Muhtâriyye gibi zamanla tarih sahnesinden çekilen ve eserleri bugüne ulaşmayan fırkalarla ilgili bilgiler tarih kaynaklarında ve makâlât türü çalışmalarda bulunanlarla sınırlı kalmıştır. 


Günümüze kadar varlığını sürdüren fırkalardan Zeydiyye zengin bir literatür ortaya koymuştur. Büyük çoğunluğu yazma halinde olan bu eserlerin bir kısmı bizzat imamlar tarafından telif edilmiştir (bu telifler için bk. Ahmed Mahmüd Subhi, s. 587-598). Abdullah el-Habeşi, Yemen'le ve kısmen aynı coğrafyadaki diğer mezheplerle ilgili çalışmasında Zeydi literatürüne geniş yer ayırmıştır (Meşâdirü”l-fikri'1-İslâmi fi’l-Yemen, Beyrut 1408/1988). 
Ahmed el-Hüseyni, Yemen'den başka Taberistan ve Deylem bölgesini de dikkate alarak başlangıçtan günümüze kadar gelen süreçte 3346 Zeydi esere yer vermiş (Mü ellefâtü'z-Zeydiyye, I-II, Kum 1413), Abdüsselâm b. Abbas el-Veciz de aynı süre içinde eser telif eden 
1246 Zeydi âlimini tanıtmıştır (A'lâmü”-mü'ellifine”2-Zeydiyye, Amman 1420/1999). Öte 
yandan fırkaya ait yazma eserler 1930-1950 yıllarında tahkik edilerek yayımlanmaya başlanmış, bir duraklamanın ardından 1980'lerden itibaren neşir faaliyeti yeniden hız kazanmış (Abdullah b. Muhammed, s. 144-147), bu çerçevede Zeyd b. Ali'ye nisbet edilen el-Mecmü' (nşr. E. Griffini, Milano 1919) Müsnedü'l-İmâm Zeyd adıyla tekrar neşredilmiştir 


(nşr. Abdülaziz el-Bağdâdi, Beyrut 1401/1981). Fırkanın ikinci kurucusu kabul edilen Kâsım er-Ressi ve torunu Hâdi-İlelhak Yahyâ b. Hüseyin'in kelâm konularına ilişkin çalışmaları (Resâ'ilü”l-'adl ve”t-tevhid, nşr. Muhammed İmâre, I-II, Kahire 1971) ile Abdullah b. Hamza el-Mansür-Billâh (6. 614/1217) dönemine kadar Zeydi imamlarının biyografilerini içeren Kadı Humeyd b. Ahmed el-Mahallnin el-Hadâ iķu’l-verdiyye’si (1-11, tıpkıbasım, baskı yeri ve tarihi yok [Dâru Üsâmel)) yayımlanmıştır. 


İsmâiliyye sırri karakterine rağmen geniş sayılabilecek bir literatüre sahip olmuş, fırkanın müellifleri çoğu Arapça ve Farşça, kısmen de Gucerâti gibi mahalli dillerde çok sayıda eser yazmıştır. Bunlar daha çok bâtıni te'villere dayalı felsefi, edebi ve fikri konularda yoğunlaşmıştır. W. Ivanow ilk çalışmasında bunlardan 691 eseri tanıtmış (A Guide to Ismâ'Tlı Literature, London 1933), ardından yayımladığı ikinci eserinde fırkanın Müsta'liyye ve Nizâriyye kollarına ait toplam 929 esere yer vermiş (Ismâ'Tli Literature, Tahran 1963), daha sonra kendisi de bir İsmâili olan İsmâil K. Pünâvâlâ (Ismail K. Poonawala), Biobibliography of Ismâ'ili Literature adlı çalışmasıyla (California 1977) kapsamlı bir tanıtım yapmıştır. 
Fırkaya ait yazma eserler XX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren neşredilmeye başlanmış olup Ferhad Defteri kendi eserinde yetmiş dolayında müelliften söz ederek bunların kitap ve risâlelerinin neşrini ve bir kısmının tercümesinin bibliyografik künyesini kaydetmiştir (Ismaili Literature, s. 106-161). Bu eserlerden Ebü Ya'küb es-Sicistâni'nin Keşfü'l-mahcüb'u (nşr. 
Henry Corbin, Tahran 1949) ile Hamidüddin el-Kirmâni”nin Kitâbü'r-RiyâZ”ı (nşr. Ârif Tâmir, Beyrut 1960) örnek olarak zikredilebilir. 


İsnâaşeriyye âlimlerinin tefsir, hadis, fıkıh ve kelâm gibi temel İslâmi disiplinlerle diğer alanlarda ortaya koydukları çalışmaların listesi ciltleri bulmuştur. Muhsin el-Emin, kaleme aldığı eserde fırkanın ileri gelenlerinin hayatı ve çalışmalarına dair 13.000 civarında telifi sıralamış (A'yânü”ş-Şi'a, I-XI, nşr. Hasan el-Emin, Beyrut 1403/1983), Âgâ Büzürg-i Tahrâni yirmi beş ciltlik eserinde (ez-Zeri'a ilâ teşânifi”ş-Şi'a, Beyrut 1390/1970) alfabetik yöntemle fırka âlimlerine ait 53.510 çalışmayı tanıtmıştır. Bunlar arasında Tabersi'nin Mecma'u?|Ibeyân'ı (I-X, Beyrut 1415/1995), Muhammed Bâkır el-Meclisi'nin 400 kadar eserdeki rivayetleri bir araya getiren 110 ciltlik Bihârü'l-envâr'ı (Beyrut 1403/1983), Ebü Ca'fer et-Tüsünin Tehzibü'l-ahkâm'ı (I-X, Necef 1377-1382) ve Feyz-i Kâşâni'nin 'İlmü'l-yakin fi uşülü'd-din'i (A-I, Kum 1979) zikredilebilir (geniş bilgi içinbk.CA'FERİYYE [Literatür]; İSNÂAŞERİYYE [Literatür]). 


Dürziliğin temel metinleri asırlar boyu gizli kaldıktan sonra XIX. yüzyılın ilk yarısında ilim çevrelerinin eline geçmiştir. Fırkanın Hâkim-Biemrillâh, Hamza b. Ali, Bahâeddin el-Muktenâ gibi ileri gelenlerine nisbet edilen bu metinler 111 risâleden meydana gelmiş, Resâ ilü’l-hikme veya el-Hikmetü’ş-şerîfe adıyla anılmıştır (eserlerin içeriğiyle baskıları hakkında bk. Abdurrahman Bedevi, Il, 514-549). Nusayriliğin temel metinleri de XIX. yüzyılın ikinci çeyreğinden itibaren ilim çevrelerince bilinir hale gelmeye başlamış, özellikle fırkanın temel kaynağı niteliğindeki Kitâbü'l-Mecmü' ile Dürzilik doktrinini konu edinen önemli eserler yayımlanmıştır. Abdurrahman Bedevi elli dolayındaki Nusayri müellifinin 130'a yakın eserini tanıtmış (a.g.e., II, 427-440), Muhammed Ahmed el-Hatib, çalışmasında başta Kitâbü'l-Mecmü' olmak üzere bu eserlerden geniş iktibaslara yer vermiştir (el-Harekâtü'l-Bâtıniyye, s. 394-416). 


Şia literatüründe muhaliflerce kaleme alınan reddiyelerin de özel bir yeri vardır. II. (VT. ) yüzyıldan itibaren Ehl-i sünnet ve Mu'tezile âlimleri, Şia'nın itikadi ve siyasi konulardaki düşüncelerine yönelik eserler yazmaya başlamış, Şii fırkaları da birbirlerine karşı reddiyeler yazmıştır (reddiyelerin yoğun olarak görüldüğü II-IV. [VII-X.] yüzyıllar arasındaki eserler için bk. Kahveci, VI11/23 [2005], s. 77-87). Bu telifler arasında İbn Mâlik Hammâdi el- 


Yemâni'nin Keşfü esrâri”l-Bâtıniyye ve ahbâri”l-Karâmita'sı (nşr. M. Zâhid Kevseri, Kahire 1357), Muhammed b. Hasan ed-Deylemi'nin Beyânü mezhebi'l-Bâtıniyye'siyle (nşr. R. 
Strothmann, İstanbul 1938) Gazzâli'nin Fedâ'ihu”l-Bâtıniyye'si (nşr. Abdurrahman Bedevi, Kahire 1964; trc. Avni İlhan, Bâtıniliğin İçyüzü, Ankara 1933) öne çıkan eserlerdir. 
İsnâaşeriyye'ye yönelik en meşhur reddiyeler arasında İbn Teymiyye'nin Minhâcü?s-sünne”si (I-IX, nşr. Muhammed Reşâd Sâlim, Riyad 1986), İbn Hacer el-Heytemi'nin eş-Şavâ'iku”lmuhrika ‘alâ ehli'r-rafZ ve'd-dalâl ve'z-zendeka'sı (nşr. Abdurrahman b. Abdullah et-Türki — Kâmil Muhammed el-Harrât, Beyrut 1417/1997; T trc. Yakıcı Yıldırımlar, trc. Hasib Seven, İstanbul 1990) ve Abdülaziz ed-Dihlevi'nin Tuhfe-i İsnâ'aşeriyye'si (Leknev 1255, 1295 (Ar. 
trc. Gulâm Muhammed b. Muhyiddin b. Ömer]; Mahmüd Şükri el-Âlüsi, Muhtaşarü”t-Tuhfeti'1-İsnâ'aşeriyye, nşr. Muhibbüddin el-Hatib, Kahire 1953) sayılabilir. Ayrıca bunlara, Şi bölgelerine yaptığı seyahatlerdeki gözlemlerini dikkate alarak reddiye yazan Müsâ Cârullah'ın el-Veşi'a fi nakZı 'akâ'idi'ş-Şi'a'sıyla (Kahire 1935, 1403) İhsan İlâhi ez-Zahir'in eş-Şi'a ve'l-Kur'ân (Lahor 1983), eş-Şi'a ve's-sünne (Lahor 1984), eş-Şi'a ve Ehlü’lbeyt (Lahor 1984) gibi eserlerini eklemek gerekir (reddiyelerle ilgili geniş bilgi için bk. REDDİYE (Şia). Diğer taraftan Şia'nın siyasi meseleleri itikadi konular haline getirmesi, özellikle İsnâaşeriyye'nin imamı nasla belirlemesi ve imamların mâsum olduğuna hükmetmesi, ilk üç halife ile ashaba ta'netmesi gibi sebeplerle Ehl-i sünnet âlimleri kelâma dair eserlerinin son bölümlerinde Şia'ya yer verip görüşlerini değerlendirmişlerdir. Meselâ Mâtüridiyye kelâmcılarından Ebü'l-Muin en-Nesefi (Tebşıratü'l-edille, nşr. Claude Salamé, Dımaşk 1993, TI, 825-912) ve Eş'ari kelâmcılarından Teftâzâni (Şerhu'l-Makâşıd, nşr. 
Abdurrahman Umeyre, Beyrut 1409/1989, V, 232-320) imâmet konusuna geniş yer ayırarak Şi iddialarını cevaplandırmıştır. 


Modern dönemde Şia'nın ortaya çıkışı ve tarihi gelişimi, ana fırkaları, Şii şahsiyetler, usülü?d- din ve fürü-i din ile ilgili konular, başta imâmet olmak üzere Şia'nın Ehl-i sünnetten ayrıldığı noktalar vb. hususlarda bizzat Şia'ya mensup müellifler, Ehl-i sünnet âlimleri ve şarkiyatçılar tarafından çok sayıda kitap, makale ve inceleme ortaya konmuştur. Şii müelliflerinden Nebile Abdülmün'im (o Dâvüd'un Neş'etü'ş-Şi'ati”-İmâmiyye'si (Bağdat 1968), Abdullah Feyyâz”ın Târihu”l-İmâmiyye ve eslâfihim mine'ş-Ş1'a'sı (Beyrut 1975), Muhammed Hüseyin Zeyn'in eş-Şi'a fi't-târih'i (Beyrut 1979), Muhammed Hüseyin Muzaffer'in Târihu?'ş-Şi'a'sı (Beyrut 1985) bunlardan bazılarıdır. Doktrinle ilgili olarak Muhammed Hüseyin b. Ali Kâşifülgıtâ'nın Aşlü”ş-Şi'a ve uşülühâ (Beyrut 1954, T trc. Caferi Mezhebi ve Esasları, trc. 
Abdülbakıy Gölpınarlı, Kum 1412), İbrâhim Müsevi ez-Zencâni”'nin “Akâ'idü”1-İmâmiyyeti”l-İsnâ'aşeriyye (I-II, Kum 1984) ve Hâşim Ma'rüf el-Haseni”nin Uşülü”t-teşeyyu' (Beyrut, ts., Dârü'l-kalem) adlı çalışmaları ilgi gören eserlerdendir. Şia'nın Ehl-i sünnet'ten ayrıldığı önemli konulara dair Nâsır Mekârim eş-Şirâzi'nin Ma rifetü'l-imâme (Beyrut 1992), Abdülhüseyin Ahmed Emini'nin el-Gadir fi-Kitâb ve's-Sünne ve'l-edeb (I-XI, Tahran 1987), Seyyid Abdullah Hasan el-Müsevi el-Bahrâni'nin Bahs havle'l-bedâ' (Beyrut 1987), Ahmed b. Zeynüddin el-Ahsâi'nin Kitâbü'r-Rec'a (Beyrut 1414/1993) gibi eserleri zikredilebilir. Diğer taraftan Şia adıyla anılmakla birlikte daha çok İsnâaşeriyye'ye ağırlık veren Farsça Dâ iretü'l-ma'ârif-i Teşeyyu' (I-VI, Tahran 1369-1376), Hasan Emin tarafından neşredilen Dâ'iretü”I-ma'ârifi”l-İslâmiyyeti'ş-Ş1'iyye (Beyrut 1410/1990), Muhammed Hüseyin el-Hâirinin kaleme aldığı Dâ iretü'l-ma'ârifi”ş-Şi' iyyeti'l-'âmme (I-XVII, Beyrut 1413/1993) gibi ansiklopedilere de işaret etmek gerekir. 


Sünni dünyasında gerek Şii gruplar gerekse Şia adıyla İsnâaşeriyye merkezli çalışmalar kabarık sayılara ulaşmıştır. Ahmed Muhammed Ahmed Celi'nin Dirâse 'ani'I-fırak fi târihi”1- müslimin el-Havâric ve'ş-Şia (Riyad 1988), Muhammed Râşid el-Ukayli'nin eş-Şi'a neş'etühâ ve tetavvürühâ (Amman 1400/1980), Ahmed Kemâl Şeat'ın eş-Şi'atü”l-İmâmiyye felsefe ve târih (Kahire 1414/1994) adlı çalışmaları bunlar arasında sayılabilir. Muhammed el- 


Bendâri'nin Şia ile Fars kültürü arasındaki ilişkileri ele aldığı et-Teşeyyu' (Amman 1988), zaman zaman Şii rivayetlerini mezhebin kabulleriyle aynileştirme yanlışlığına düşmekle birlikte büyük bir emek ürünü olan Nâsır b. Abdullah el-Kafâri'nin Uşülü mezhebi'ş-Şi'a (1- HI, Riyad 1414/1993), titiz bir çalışma kabul edilen Muhammed İbrâhim el-Feyyümi'nin eş-Şüatü'l- Arabiyye ve'z-Zeydiyye'si ile (Kahire 1423/2002) eş-Şi'atü'ş-şu'übiyye ve’l-İsnâ'aşeriyye'si (Kahire 1423/2002) ve Kâmil Mustafa eş-Şeybi'nin eş-Şıla beyne”t-taşavvuf ve't-teşeyyu' (I-II, Bağdat 1982) adlı eserleri özellikle anılmalıdır. İrfan Abdülhamid, itikadi mezheplere tahsis ettiği kitabında Şiiliğin ortaya çıkışı ile İsnâaşeriyye, Zeydiyye ve İsmâiliyye'”nin kısa tarihçeleri ve doktrinleri hakkında değerli tahliller ortaya koymuş (Dirâsât fvl-fırak, s. 9-65), Abdurrahman Bedevi Mezâhibü”l-İslâmiyyin'in (1-11, Beyrut 1973) II. 
cildini İsmâiliyye, Karâmita, Nusayrilik ve Dürziliğe ayırıp önemli bilgilere yer vermiştir. 


Batı dünyası ilk defa Fâtımiler dönemi ve Haçlı seferleri sırasında Şia'dan haberdar olmuş, İsnâaşeriyye hakkında ilk bilgiler Safevi hânedanlığı döneminde elde edilebilmiş, XVII. 
yüzyılda Şii bölgelerini gezen seyyahların notlarıyla bu bilgiler genişletilmiştir. XIX. yüzyılda Joseph Arthur, James Morier, Alfred von Kramer gibi âlimlerin eserlerinde belirginlik artmış, oryantalizmin gelişmesiyle birlikte Şiilik önceleri İslâm'a dair kitaplarda bir bölüm olarak işlenmiş, daha sonra müstakil çalışmalar yapılmıştır. 1979 yılındaki İran İslâm Devrimi'nin hemen öncesinden itibaren kitaplar, makaleler ve tezlerden oluşan yoğun bir yayın faaliyeti gerçekleştirilmiştir (Kohlberg, s. 23-44). Şarkiyatçıların çalışmalarında ilk dönemlerde İsmâiliyye, Nusayrilik ve Dürzilik gibi fırkalara ağırlık verilmiş, bunlarla Hıristiyanlık arasında bağlar kurulmuş, İran İslâm Devrimi ile Körfez Savaşı'ndan sonra İsnâaşeriyye ile İran, Irak ve Lübnan bölgeleri özel çalışma konuları haline gelmiştir. Batı'da yapılan çalışmalar arasında, Dwight M. Donaldson'ın İsnâaşeriyye'yi konu edinen ilk müstakil eserlerden biri olma özelliğini taşıyan The Shi'ite Religion'ı (London 1933), Henri Laoust'un Les schismes dans VIslam'ı (Paris 1965), Hint alt kıtası Şiiliği açısından önemli sayılan John Norman Hollister'in The Shi'a of India'sı (New Delhi 1979), Moojan Momen'in Şia'nın kaynakları, nüfusu ve doktrini hakkında önemli bilgiler içeren An Introduction to Shi'i Islam'ı (London 1985), Irak Şiiliği hakkında özgün bilgiler aktaran Yitzhak Nakash'ın The Shi'is of Irag'ı (Princeton 1992) ve W. M. Watt'ın ilk Şii hareketleri ve düşüncesinin arka planlarına dair kıymetli bilgiler veren İslâm Düşüncesinin Teşekkül Devri adlı eseri (s. 339-347) burada sayılmalıdır. Bunların yanında Şia'ın menşei, inançları, tasavvufla ilişkisi, İslâm sanatlarına katkısı gibi konular hakkında makalelerden oluşan Shi'ism Doctrines, Thought and Spirituality (ed. Seyyid Hossein Nasr v.dğr., New York 1988); İran, Irak, Lübnan, Körfez ülkeleriyle Afganistan ve Suudi Arabistan'daki çağdaş Şii eğilimleri konu edinmiş makalelerden teşekkül eden Shi'ism and Social Protest (ed. Juan R. I. Cole — Niki R. Keddie, New Haven-London 1986) ile Wilfred Madelung'un diğer mezheplerle birlikte Şia'nın çeşitli kollarına dair makalelerini bir araya getirerek yayımladığı Religious Schools and Sects in Medieval Islam (London 1985) ve Etan Kohlberg'in İsnâaşeriyye hakkındaki makalelerinden oluşan Belief and Law in Imami Shi'ism (Hampshire 1991) adlı çalışmaları da kaydedilmelidir (Batı'daki çalışmalar için ayrıca bk. M. Ali Amir-Moezzi — Sabine Schmidtke, CCLXXX V/1 [1997], s. 73-86). 


Türkiye'de de Şia ile ilgili önemli çalışmalar yapılmıştır. Kendisi de İsnâaşeriyye Şiası'na bağlı olan Abdülbaki Gölpınarlı, Şii âlimlerinden yaptığı çok sayıdaki tercümeden başka Tarih Boyunca İslâm Mezhepleri ve Şiilik adıyla bir kitap yazmış (İstanbul 1987), Bekir Topaloğlu, Kelâm İlmi: Giriş”te (İstanbul 1985) Şia”nın ana kolları, görüşleri, yayılması ve coğrafyasının yanı sıra Şia hakkında değerlendirmelere yer vermiş (s. 189-261), Ethem Ruhi Fığlalı Çağımızda İtikâdi İslâm Mezhepleri'nde (İzmir 2004) Şia”nın ana kollarıyla ilgili kapsamlı bilgiler vermiş (s. 113-221), İmâmiyye Şiası adlı eseri (İstanbul 1984) bu alanda el kitabı niteliği kazanmış, Mazlum Uyar İmâmiyye Şiası”nda Düşünce Ekolleri Ahbarilik isimli 


bir çalışma yapmıştır (İstanbul 2000). 1993 yılında İstanbul'da Sünni ve Şii âlimlerinin katılımıyla gerçekleştirilen sempozyumun tebliğleri Milletlerarası Tarihte ve Günümüzde Şiilik Sempozyumu başlığıyla neşredilmiştir (İstanbul 1993). 
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ALEVİ çg 


Müellif: Ahmet Yaşar Ocak-islamansiklopedisi 


Sözlükte “Ali'ye mensup” anlamına gelen kelimenin çoğul şekli Aleviyye ve Aleviyyün'dur. 
Alevi terimi İslâm kültür tarihinde Hz. Ali soyundan gelenler mânasında, ayrıca siyasi, tasavvufi ve itikadi anlamda kullanılagelmiştir. Hz. Ali soyundan, oğulları Hasan, Hüseyin, Muhammed b. Hanefiyye, Ömer ve Abbas vasıtasıyla gelenlere Alevi denilmiştir (Makrizi, I, 


8). Emeviler'in son dönemlerinden itibaren Hz. Ali'nin soyundan gelenler, özellikle Hasan ve Hüseyin'in neslinden olanlar için şerif, seyyid, emir gibi lakaplar yanında Alevi nisbesi de kullanılmaya başlamış ve bu husus daha sonraki devirlerde devam etmiştir. Günümüzde de aynı nesle bağlı olanlar bu nisbeyi kullanmaktadır (el-Kâmüsü'l-İslâmi, V, 463-466). Emevi ve Abbâsi devirlerinde iktidara karşı Hz. Ali soyuna mensup çevrelerde beliren hareketlerde Alevi nisbesi kendini göstermiş, fakat bazan da Hz. Ali soyu ile hiçbir bağı bulunmayan çevreler, sadece hareketlerine nüfuz ve yaygınlık kazandırmak amacıyla kendilerini Aleviliğe nisbet etmişlerdir. 255 (869) yılında Basra'da ortaya çıkan Zenc İhtilâli buna bir örnek teşkil eder (bk. Mes'üdi, VIII, 58). 


İslâm siyasi tarihinde ise bu terim ilk defa hilâfetle ilgili anlaşmazlıklar sırasında kullanılmaya başlamıştır. Hz. Peygamber'in vefatını müteakip ortaya çıkan ve üçüncü halifenin öldürülmesinden sonra da şiddetlenen hilâfet münakaşalarında Ali tarafını tutanlara el-Aleviyye veya şiatü Ali (Ali'ye bağlı olanlar, Ali taraftarları), bunların karşısındaki gruplara da el-Ömeriyye, el-Osmâniyye (Ömer ve Osman'a, dolayısıyla Ebü Bekir'e bağlı olanlar) denilmiştir (bk. Abdüsselâm M. Hârün, el-'Osmâniyye (Câhiz|, Takdim, s. 5; Câhiz, s. 19, 187; Kâdi Abdülcebbâr, I, 377, 380). Bu anlamıyla Alevi terimi Hz. Ali taraftarlarından oluşan siyasi topluluğu ifade eder. Bununla birlikte, Abbâsiler'in iktidarı boyunca merkezi idarenin zayıflaması sonucu İslâm dünyasının muhtelif yerlerinde ortaya çıkan ve mahalli idareyi ellerine geçiren veya müstakil devletler kurabilen sülâleler de kendilerinin Hz. Ali soyuna mensup olduklarını göstermek üzere Alevi nisbesini kullanmışlardır. Faş’ta İdrisiler ve bizzat Alevi nisbesini taşıyan sülâle, Mısır'da Fâtımiler, Yemen'de Süleymâniler ve Ressiler, Kuzey İran'da Zeydiler, AÂmül'de Haseniler ve İspanya'da Hammâdiler Alevi devletler olarak görülürse de (bk. Bosworth, s. 25, 59, 63) bunların çoğunun gerçekte Hz. Ali'nin soyu ile bağları bulunmadığı bugün bilinmektedir. 


Alevi terimi tasavvufta bazı tarikatların ortak adı olarak da kullanılmıştır. Tasavvufun XI. 
yüzyıldan itibaren tarikatlar şeklinde teşkilâtlanmasından sonra bunlardan bazıları silsilelerini çeşitli maksatlarla Hz. Ali'ye dayandırdıkları için “Alevi tarikatlar” diye tanınmışlardır. 
Kâdiriyye ve Rifâiyye bunlardandır. Bazıları da -Nakşibendiyye gibi- silsilesini Hz. Ebü Bekir'e dayandırdıklarından “Bekri” diye anılmışlardır (Trimingham, s. 262-263). 


Bununla birlikte alevi teriminin asıl anlamını kazandığı ve yaygın olarak kullanıldığı saha, Hz. Ali hakkında beslenen inançlara dairdir. Genellikle Şiiler ve Şia içinde yer aldıkları kabul edilen bazı mezhepler Alevi nisbesini alırlar. Nitekim Zeydiyye, İsnâaşeriyye gibi mutedil Şiiler'in yanında Beyâniyye, İsmâiliyye ve Bâtıniyye mensupları Alevi diye bilinirler. Fakat çağımızda asıl Aleviler olarak tanınan iki itikadi mezhep vardır. Bunlardan biri, bugün genellikle Lübnan, Suriye, Hatay yörelerinde varlığını sürdüren Nusayrilik, diğeri ise XII. 
yüzyılda Anadolu'daki etnik ve sosyal-dini kaynaşmaların bir sonucu olarak ortaya çıkan ve XVI. yüzyılda Safeviler'in propagandası ile gelişen Kızılbaşlık'tır. Bu mezhebe bağlı olanlar Osmanlı arşiv belgeleri ve vekâyi'nâmelerinde kızılbaş veya Râfiziler diye geçmesine rağmen bunlar kendilerine Alevi nisbesini vermişlerdir (bk. Öztelli, s. 188-189). 
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TOHUMCULUK KANUNU https://Wwww.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/11/20061108-1.htm 


Kanun No. 5553 

Kabul Tarihi : 31/10/2006 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 — Bu Kanunun amacı; bitkisel üretimde verim ve kaliteyi yükseltmek, tohumluklara kalite güvencesi sağlamak, tohumluk üretim ve ticareti ile ilgili düzenlemeleri yapmak ve tohumculuk sektörünün yeniden yapılandırılması ve geliştirilmesi için gerekli olan düzenlemeleri gerçekleştirmektir. 

Kapsam 

MADDE 2 -Bu Kanun; tarla bitkileri, bağ-bahçe bitkileri, orman bitki türleri ve diğer bitki türleri çoğaltım materyaline ait çeşitlerin ve genetik kaynakların kayıt altına alınması, tohumlukların üretimi, sertifikasyonu, ticareti, piyasa denetimi ve kurumsal yapılanmalar ile ilgili düzenlemeleri kapsar. 

Tanımlar 

MADDE 3 — Bu Kanunda geçen; 

a) Alt birlik: Faaliyet konularına göre bitki ıslahçıları, tohum sanayicileri ve üreticileri, fide üreticileri, fidan üreticileri, tohum yetiştiricileri, tohum dağıtıcıları, süs bitkileri üreticileri ve tohumculukla ilgili konularda iştigal eden gerçek veya tüzel kişiler tarafından oluşturulan, tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşunu, 

b) Araştırma kuruluşu: Bitki çeşitlerinin ıslahı veya bulunması ve geliştirilmesi ile ilgili faaliyet gösteren, nitelikleri ve çalışma usul ve esasları Bakanlıkça belirlenen kamu kurum ve kuruluşlarını veya özel kuruluşları, 


c) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını, 

d) Birlik: Türkiye Tohumcular Birliğini, 

e) Çeşit: Bir veya birden fazla genotipin birleşmesinden ortaya çıkan ve kendine has özelliklerle tanımlanan, sözü edilen özelliklerden en az biriyle diğer herhangi bir bitki grubundan ayrılan, değişmeksizin çoğaltılmaya uygunluğu bakımından bir bütün olan, botanik taksonomi içinde yer alan genetik yapıyı, 

f) Çeşit listesi: Kayıt altına alınan ve ticareti yapılan çeşitlerin yayımlandığı listeyi, 

g) Durulmuşluk: Çeşidin, tekrarlanan üretimlerden sonra veya belirli çoğaltım dönemleri sonunda ilgili özellikleri değişmeksizin aynı kalmasını, 

h) Farklılık: Bir çeşidin, müracaatının yapıldığı tarihte herkesçe bilinen çeşitlerden, tescile esas özelliklerden, en az bir tanesi bakımından farklılık göstermesini, 

1) Genetik kaynak: Bitki ıslahçıları ve bilim adamlarının ihtiyacı olan genlerin sağlandığı, bitki yapılarında genetik farklılık ve farklı özellikler içeren potansiyel populasyon, bir ülkede veya bir bölgede doğal olarak bulunan bitkilerin yabani türleri ve bunların geçiş formları, yerel çeşitler, özel amaçlarla geliştirilmiş çeşitler ve bazı önemli karakterlere sahip ıslah materyallerini, 

i) Islah: Elde bulunan çeşitlerin korunmasını ve devamlılığını sağlama, bunların üzerinde çalışarak özelliklerini daha da iyileştirme, genetik kaynak ve stoklardan yararlanarak çeşit veya çeşitler elde etme amacıyla yapılan çalışmaları, 

j) Islahçı: Bir çeşidi ıslah eden ya da bulan ve geliştiren gerçek veya tüzel kişileri, 

k) Kütük: Bu Kanun kapsamında kayıt altına alınan çeşitlerin ve genetik kaynaklar kapsamına giren materyallerin kayıtlı olduğu sicilleri, 

I) Özel üretim alanları: Tohumluk üretimi yapılması amacıyla, sınırları Bakanlık tarafından belirlenen alanları, 

m) Standart tohumluk: Kayıt altına alınan çeşitlere ait ve Bakanlık tarafından belirlenen bitki türlerinde, sadece laboratuvar kontrolleriyle ticarete arz edilen tohum veya çoğaltım materyalini, 

n) Tavsiye listesi: Kayıt altına alınan çeşitlerin, yetiştirilmelerinin uygun olduğu bölgelerin belirlendiği listeyi, 

o) Tescil: Yurt içinde veya yurt dışında ıslah edilen veya bulunan ve geliştirilen bitki çeşitlerinin farklı, yeknesak ve durulmuş olduğunun ve/veya biyolojik ve teknolojik özellikleri ile hastalık ve zararlılara dayanıklılığının ve tarımsal değerlerinin tespit edilerek kütüğe kaydedilmesini, 

p) Tohumculuk sektörü: Bitki çeşitlerini ıslah eden, tohumlukları üreten, yetiştiren, işleyen, satan, dağıtan, satışa veya dağıtıma arz eden, ithal veya ihraç eden ya da tohumculuk ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunan kamu kurum ve kuruluşları veya özel kuruluşlar ile bu kuruluşların oluşturduğu birlik veya derneklerden müteşekkil yapıyı, 

r) Tohumluk: Bitkilerin çoğaltımı için kullanılan tohum, yumru, fide, fidan, çelik gibi generatif ve vegetatif bitki kısımlarını, 

s) Tohumluk kontrolörü: Tohumluk sertifikasyonuna ilişkin kontrolleri yapan, numune alan ve piyasa denetimlerini yaparak bu konularda belge düzenleyen kamu görevlilerini veya özel kişileri, 

t) Tohumluk kontrolü: Fiziksel ve biyolojik durumları tespit edilen tohumlukların, standartlara uygunluğunun kontrol edilmesini, 

u) Tohumluk sertifikasyonu: oTohumlukların tarla ve laboratuvar kontrolleri sonucunda genetik, fiziksel, biyolojik ve sağlıkla ilgili değerlerinin standartlara uygunluğunun tespit edilmesi ve bunun belgelendirilmesi işlemini, 

ü) Tohumluk sınıfı: Tohumlukların üretilmesinde takip edilen döl sırası veya generasyonunu, 


v) Tohumluk standardı: Tohumluğun fiziksel ve biyolojik niteliklerini belirleyen kalite ölçülerini, 

y) Üretim izni: Yurt içinde veya yurt dışında ıslah edilen veya bulunan ve geliştirilen bitki çeşitlerinin biyolojik ve teknolojik özellikleri ile hastalık ve zararlılara dayanıklılığının ve tarımsal özelliklerinin tespit edilerek, çeşit tescil edilinceye kadar verilen süreli izni, 

z) Yeknesaklık: Çeşidin çoğaltımı esnasında, çoğaltma metoduna bağlı olarak beklenen varyasyonun dışındaki diğer özellikler yönünden bir örneklik göstermesini veya yeterince homojen olmasını, 

ifade eder. 


İKİNCİ BÖLÜM 
Tohumlukların Kaydı, Üretimi, Sertifikasyonu, Ticareti ve Piyasa Denetimi 

Kayıt altına alma 

MADDE 4 — Bitki çeşitlerinin tescili, üretim izni ve standart tohumluk çeşit kaydı ile genetik kaynakların kütüğe kaydedilmesi Bakanlık tarafından yapılır. 

Islah edilmiş çeşitler farklılık, yeknesaklık ve durulmuşluk ve/veya biyolojik, teknolojik özellikleri ile tarımsal değerleri belirlenmek suretiyle; genetik kaynaklar ise morfolojik ve/veya moleküler karakterizasyonu yapılarak kayıt altına alınır. Süs bitkileri ile çiçek tohumlarında kayıt şartı aranmaz. 

Tarımsal bitki türlerine ait çeşitlerin; kayıt altına alınması, kütükte kalış süresi, kayıt altına almanın yenilenmesi, kütükten silinmesi, devamlılığın sağlanması, katalog oluşturulması ile ilgili hususlar yönetmelikle belirlenir. 

Ayrıca tescil, üretim izni ve standart tohumluk çeşit kaydı ile ilgili usul ve esaslar bitki gruplarına göre yönetmelikle düzenlenir. 

Tohumluk üretimi 

MADDE 5 — Bakanlık tarafından, bitkisel ve tarımsal özellikleri belirlenerek sadece kayıt altına alınan çeşitlere ait tohumlukların üretimine izin verilir. 

Tohumlukların yetiştirileceği özel üretim alanlarının özellikleri ile sınırları içerisinde tohumluk üretimi yapan ve bitkisel ürün yetiştiren gerçek veya tüzel kişilerin uyması gereken hususlar yönetmelikle belirlenir. 

Özel üretim alanlarının sınırları içerisinde, Bakanlıkça izin verilmeyen tohumluk veya bitkisel ürün yetiştirilemez. 

Tohumculuk sektörü, yurt içinde yatırım yapmak kaydıyla, Avrupa Birliği standartlarında ve uluslararası rekabete uygun bir şekilde gelişmesi amacıyla Bakanlıkça belirlenecek teşvik ve desteklerden yararlandırılır. Destekleme usul ve esasları, Bakanlık tarafından çıkarılacak tebliğ ile düzenlenir. 

Tohumluk sertifikasyonu 

MADDE 6 — Yurt içinde üretilen, 4 üncü maddeye göre tescil edilen veya üretim izni verilen çeşitlerden, tohumluk sınıflarına göre yetiştirilen ve üretilen tohumluklar, sertifikasyon işlemine tâbi tutulur. 

Tarla ve laboratuvar kontrolleri yapılarak, tohumluk standartlarına uygun olarak sertifikalandırılan tohumluklar, usulüne göre ambalajlanarak etiketlenir. 

Tohumluk sertifikasyon esasları ile ambalajlama ve etiketlemede uyulacak hususlar, bitki gruplarına göre yönetmelikle belirlenir. 

Tohumluk ticareti 

MADDE 7 — Yurt içinde sadece kayıt altına alınmış çeşitlere ait tohumlukların ticaretine izin verilir. 

Bu tohumluklar, Bakanlık tarafından belirlenmiş nitelik ve standartlara uygun, sertifikalı veya kütüğe kaydedilmek üzere kabul edilmiş veya standart tohumluk olarak ambalajlı ve etiketli olarak ticarete arz edilir. 


Tohumlukların ithal edilmesi ve ihracı Bakanlığın iznine tâbidir. İthal edilecek tohumluklarda yurt içi standartlara uygun olma şartı aranır. Tohumluk ithalatı ve ihracatına ilişkin usul ve esaslar, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Bakanlıkça belirlenir. 

Piyasa denetimi 

MADDE 8 — Tohumlukları yetiştiren, işleyen ve satışa hazırlayan, dağıtan ve satan gerçek veya tüzel kişiler, Bakanlık tarafından yetkilendirilir ve denetlenir. Yetkilendirme ve denetim ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 

Ticarete arz edilen tohumlukların standartlara uygunluğu ile etiket ve ambalaj bilgilerinin doğruluğu Bakanlıkça denetlenir. 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Ücret, İlân, Tazminat ve Ceza Hükümleri 

Ücret 

MADDE 9 — Sunulan hizmetler ile onaylanan ve düzenlenen belgeler karşılığında, aşağıda belirtilen ücretler alınır: 

a) Başvuru inceleme ücreti. 

b) Tescil ücreti. 

c) Üretim izni ücreti. 

d) Standart tohumluk kayıt ücreti. 

e) Genetik kaynaklar kayıt ücreti. 

f) Sertifikasyon hizmetleri ücreti: 

1. Tarla kontrolleri ücreti. 

2. Laboratuvar kontrolleri ücreti. 

3. Belgelendirme ücreti. 

4. Etiket ücreti. 

g) Yayın ücretleri. 

h) Diğer ücretler. 

Bu ücretler, her yıl ocak ayında Bakanlık tarafından belirlenerek ilân edilir. Ücretler ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. 

İlân 

MADDE 10 — 4 üncü madde hükümlerine göre kayıt altına alınan çeşitler ile tavsiye listesinde yer alan çeşitler, Bakanlıkça süreli olarak çıkarılacak bültende ilân edilir. 

Bültende; kütükten silinen veya tavsiye listesinden çıkarılan çeşitler ile tohumculukla ilgili düzenlemeler hakkındaki bilgiler yayımlanır. Bültende ayrıca yer alacak hususlar, Bakanlık tarafından belirlenir. 

Tazminat 

MADDE 11 - Fiillerinin ayrıca suç sayılma hâli saklı kalmak üzere, zarara neden olan kusurlu tohumluğu üreten, satan, dağıtan, ithal eden veya başka şekilde piyasaya süren gerçek veya tüzel kişiler, meydana gelen zararı müteselsilen tazmin etmekle yükümlüdür. 
Bunlar zararı, kusurları oranında birbirlerine rücu edebilirler. 

Dava, zarara uğrayanın zarara uğradığının tespit edilmesinden itibaren altı ay içinde, her hâlde zararın meydana gelmesinden itibaren iki yıl içinde açılabilir. 

Ceza hükümleri 

MADDE 12 — 4 üncü madde gereğince kayıt altına alınan çeşitlere ait tohumlukları; 

a) Sertifikasyon işlemine tâbi tutulmadan ve standart tohumluk şartlarına uygun olarak kontrol edilip tohumluk analiz raporu alınmadan, 

b) Bakanlıkça belirlenmiş asgari tohumluk standardının altına düşürülmüş olarak veya tağşiş edilerek, 


c) Yönetmeliğe uygun şekilde ambalajlamadan veya etiketlemeden yada taklit ambalajlar veya taklit etiketlerle isim ve marka taklidi yaparak veya isim ve marka dışında da olsa iltibasa mahal verecek şekilde ibareler kullanarak, 

d) Yönetmeliğine uygun hazırlandığı ve ilaçlandığı bilindiği halde, amacı dışında yemlik veya yemeklik olarak, 

e) Sertifika işlemine tâbi tutulmadığı veya kontrol edilmediği hâlde, sertifikalandırılmış veya kontrol edilmiş gibi göstererek, 

f) Çeşidin kayıt altına alınmasında belirlenen niteliklere uygun olmayacak şekilde yanıltıcı tanıtım ve reklam yaparak, 

Satanlar, dağıtanlar, satışa ve dağıtıma arz edenler veya şahsi ihtiyacından fazlasını ticarete konu olacak kadar elinde bulunduranlara onbin Yeni Türk Lirası idari para cezası verilir. Fiilin tekrarı halinde beş yıl süreyle faaliyetten men edilir. Bu tohumluklara Bakanlık tarafından el konulur ve bu tohumlukların müsaderesine sulh ceza mahkemesince karar verilir. Müsadere edilen tohumlukların imha edilmesine karar verildiği takdirde, imha işlemi masrafları bu fiilleri işleyenlere ait olmak üzere, Bakanlık tarafından gerçekleştirilir. 

Bakanlıktan yetki almadan tohumluk yetiştiren, işleyen, satışa hazırlayan, dağıtan veya satan kişi veya kuruluşlara, onbin Yeni Türk Lirası idari para cezası verilir. Fiilin tekrarı halinde para cezası iki kat olarak uygulanır. Bu tohumluklara Bakanlık tarafından el konulur ve bu tohumlukların müsaderesine sulh ceza mahkemesince karar verilir. Müsadere edilen tohumlukların imha edilmesine karar verildiği takdirde, imha işlemi masrafları bu fiilleri işleyenlere ait olmak üzere, Bakanlık tarafından gerçekleştirilir. 

Bakanlıkça gerekli izni verilmeyen ve kontrolleri yapılmayan tohumlukları, ithal ve ihraç edenler ile ithal ve ihraç işlemlerinde gerçeğe aykırı bilgi ve belge verenler veya belgeler üzerinde tahrifat yaptıkları tespit edilenlere, yirmibeşbin Yeni Türk Lirası idari para cezası verilir. Fiilin tekrarı halinde beş yıl süreyle faaliyetten men edilir. Bu tohumluklara Bakanlık tarafından el konulur ve bu tohumlukların müsaderesine sulh ceza mahkemesince karar verilir. Müsadere edilen tohumlukların imha edilmesine karar verildiği takdirde, imha işlemi masrafları bu fiilleri işleyenlere ait olmak üzere, Bakanlık tarafından gerçekleştirilir. 

Bakanlıkça belirlenen tohumluk özel üretim alanları sınırları içerisinde kurallara uymadan tohumluk veya bitkisel ürün yetiştiren kişilere üçbin Yeni Türk Lirası idari para cezası verilir. Bu ekilişler, masrafları üretimi yapanlara ait olmak üzere, Bakanlıkça söktürülür ve gerektiğinde imha edilir. 

Bu maddede belirtilen idari para cezaları, o yerin en büyük mülki amiri tarafından verilir. Verilen idari para cezalarına dair kararlar ilgililere, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, idarece verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. İtiraz, zaruret görülmeyen hâllerde evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. 

Hükmün ilânı 

MADDE 13 — Tohumlukların müsaderesine ilişkin dava sonucunda haklı çıkan tarafın menfaatinin veya haklı bir sebebin bulunması hâlinde, masrafları karşı tarafa ait olmak üzere, kesinleşmiş kararın günlük gazete veya benzeri vasıtalarla tamamen veya özet olarak ilân edilmesini talep etme hakkı vardır. İlânın şekli ve kapsamı ile ceza veya tazminat bedeli ile orantılı olarak tayin edilecek ilân bedeli kararda belirlenir. 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
, İstisna ve Yetki Devri 
İstisna 


MADDE 14 — İhracat amacıyla ithal edilip üretilen bitkisel ürün veya tohumluklarda kayıt altına alınma şartı aranmaz. Bu madde kapsamındaki bitkisel ürünlerin ticareti Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre düzenlenir. Ayrıca, ticarete konu olmamak ve şahsi ihtiyaç miktarı ile sınırlı kalmak kaydıyla, çiftçiler arasında yapılacak tohumluk mübadeleleri ile deneme ve denetim amacıyla kullanılan ve miktarları Bakanlıkça belirlenen tohumluklar, bu Kanun hükümlerinden müstesnadır. 

Yetki devri 

MADDE 15 — Bakanlık, gerekli gördüğü hâllerde, 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci maddelerde belirtilen yetkilerini, kısmen veya tamamen Birliğe, kamu kurum ve kuruluşlarına, özel hukuk tüzel kişilerine veya üniversitelere; şartları belirlenmek kaydıyla, süreli veya süresiz olarak devredebilir. 

Yetkiyi alanın, belirlenen şartlara uymaması hâlinde, devredilen yetkiler Bakanlıkça geri alınır. Yetki devredilen kişilerin, kasti olarak resmi kontrollerdeki kuralları ihlâl ettiği belirlendiğinde, ilgili tohumlukların belirlenen standartları karşıladığı durumlar haricinde, bunların düzenledikleri sertifikalar hükümsüz kılınır. 

Belirli bir süreyle devredilen yetkiler süre bitiminde Bakanlıkça geri alınabilir veya belirlenen şartlarla yeniden devredilebilir. 

Yetki devrinin şartları, yetki devredilecek Birlik, kamu kurum ve kuruluşları, özel hukuk tüzel kişileri ve üniversitelerle ilgili teknik ve fiziki şartlara ilişkin usul ve esaslar ile yetki devrinin geri alınmasında uygulanacak hususlar yönetmelikle belirlenir. 


BEŞİNCİ BÖLÜM 
Alt Birlikler ve Türkiye Tohumcular Birliği 

Alt birliklerin kuruluşu 

MADDE 16 — Alt birlikler, tohumculuk sektörünün geliştirilmesi ile sektörde faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler arasında mesleki dayanışma sağlayarak mesleki faaliyetleri kolaylaştırmak, tohumculuk faaliyetinde bulunanların ekonomik ve sosyal haklarının korunmasını sağlamak ve mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek amacıyla bitki ıslahçıları, tohum sanayicileri ve üreticileri, fide üreticileri, fidan üreticileri, tohum yetiştiricileri, tohum dağıtıcıları, süs bitkileri üreticileri ve tohumculukla ilgili diğer konularla iştigal eden en az yedi gerçek veya tüzel kişi tarafından faaliyet konularına göre kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır. 

Alt birlik, kuruluş ve çalışma esaslarını belirleyen tüzük ile Bakanlığa başvurur. 
Tüzükte ve kurucuların hukuki durumlarında mevzuata aykırılık ve noksanlık yoksa, alt birliğin kuruluşu Bakanlıkça onaylanır ve durum alt birliğe en geç onbeş gün içinde bildirilir. 
Alt birlik tüzüğü, alt birliğe yapılan yazılı bildirimden sonra onbeş gün içinde yerel bir gazetede ilân edilir. Alt birlik, tüzüğünün ilân edildiği günü izleyen üç ay içerisinde, ilk genel kurulunu toplamak ve organlarını oluşturmak zorundadır. Tüzük değişikliği kuruluş işlemlerine tâbidir. 

Kuruluş bildirisinde, birlik tüzüğünde ve kurucuların hukuki durumlarında mevzuata aykırılık veya noksanlık tespit edildiği takdirde, bunların giderilmesi geçici yönetim kurulundan yazı ile istenir. Bu yazının tebliğinden itibaren otuz gün içinde belirtilen noksanlıklar tamamlanmaz veya mevzuata aykırılık giderilmez ise Bakanlığın ihbarı üzerine Cumhuriyet Savcılığı, birliğin feshi için yetkili mahkemeye başvurur. Cumhuriyet Savcılığı birliğin faaliyetlerinin durdurulmasını da isteyebilir. 

Aynı konuda faaliyet gösteren birden fazla alt birlik kurulamaz. Tohumculukla iştigal eden gerçek veya tüzel kişiler faaliyet konularına göre birden fazla alt birliğe üye olabilirler; ancak, aynı anda birden fazla yönetim kurulunda görev alamazlar. Alt birliklerin faaliyet konuları ile ilgili çalışma merkezleri Bakanlıkça tespit edilir. 

Üyelik 


MADDE 17 — Tohumculukla ilgili faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler, faaliyet konuları ile ilgili alt birliğe üye olmak zorundadır. Üyelik ile ilgili usul ve esaslar alt birliğin tüzüğünde belirlenir. 

Gerçek veya tüzel kişi alt birlik üyeleri, alt birliğe giriş sırasında giriş aidatı ve her yıl için yıllık aidat ödemekle yükümlüdür. Giriş aidatı ile yıllık aidat, onaltı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde onundan az, dört katından fazla olamaz. Giriş aidatının alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmaz. Süresinde ödenmeyen aidatlar alt birlikçe kanuni faizi ile tahsil edilir. 

Alt birliğin görevleri 

MADDE 18 - Alt birliğin görevleri şunlardır: 

a) Üyeleri arasında iletişim ve dayanışma sağlamak. 

b) Üyelerinin ve tohumculuk sektöründe faaliyet gösteren kişilerin, mesleki bilgi ve görgülerini geliştirmek üzere konferans, panel, kurs, seminer ve benzeri eğitim faaliyetlerinde bulunmak, kitap ve süreli yayınlar hazırlamak veya hazırlatmak. 

c) Faaliyet gösterdikleri tohumculuk alt sektörünün geliştirilmesi için konuları ile ilgili yatırım yapmak, inceleme ve araştırma yapmak veya yaptırmak ve raporlar düzenlemek. 

d) Tohumculuk sektörüyle ilgili kararların oluşmasına yardım etmek üzere öneriler ve raporlar hazırlamak ve bunları Birliğe sunmak. 

e) Birliğe üye olarak ülke tohumculuğunun gelişmesine katkı sağlamak. 

f) Mevzuatla verilecek görevleri yerine getirmek. 

Alt birlik organları 

MADDE 19 — Alt birliğin organları; genel kurul, yönetim kurulu, denetim kurulu ve disiplin kurulundan oluşur. 

Alt birlik genel kurulu 

MADDE 20 — Alt birlik genel kurulu, alt birlik üyelerinden oluşur. Yılda bir defadan az olmamak üzere ve yönetim kurulunun çağrısı üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Yönetim kurulunun veya denetim kurulunun kararı yahut genel kurul üyelerinin beşte birinin yazılı istemi üzerine olağanüstü toplantıya çağrılır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı; yönetim, denetim ve disiplin kurulları asıl üyelerinin toplamının iki katından az olamaz. Bu toplantıda da gerekli çoğunluk sağlanamazsa alt birlik feshedilmiş sayılır. 
Toplantılarda kararlar, hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır. 

Alt birlikler, iki yıllık bir dönem için Birlik genel kurul toplantılarına katılmak üzere, on asıl ve on yedek temsilci seçer. Genel kurulun toplantıya çağrılması, toplanma ve Birlik genel kurulu temsilcilerinin belirlenmesi ile ilgili usul ve esaslar alt birliğin tüzüğünde belirlenir. 

Alt birlik genel kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Alt birlik organlarını seçmek. 

b) Üyelik şartları, üyelikten çıkma ve çıkarılma konusunda karar vermek. 

c) Giriş aidatı ve yıllık aidatı belirlemek. 

d) Meslekleri ile ilgili tohumculuk alt sektörünün geliştirilmesi için temel ilkeleri belirlemek. 

e) Yönetim kurulu ve denetim kurulu raporlarını görüşmek ve ibra edilip edilmemesine karar vermek. 

f) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşmek ve onaylamak. 

g) Alt birliğin çalışmaları ve yönetilmesi ile ilgili genel ilkeleri belirlemek. 

h) Alt birlik adına taşınır ve taşınmaz mal almak, satmak, ipotek etmek ve bunlar üzerinde her türlü ayni hak tesis etmek konusunda yönetim kuruluna yetki vermek. 

1) Birlik genel kurulu ve hakem kuruluna temsilci seçmek. 


i) Tohumculuk faaliyetleri ile ilgili tesis, laboratuvar, işletme, eğitim merkezi kurulması ve bu yerlerin alet, ekipman ve diğer ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda yönetim kuruluna yetki vermek. 

jJ) Genel kurul toplantı kararlarının birer suretini Birliğe göndermek. 

k) Tohumculuk sektörünün güncel konularını görüşmek. 

Alt birlik yönetim kurulu 

MADDE 21 — Alt birlik yönetim kurulu iki yıllık bir dönem için genel kurul üyeleri arasından seçilen en az beş asıl ve aynı sayıda yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu asıl üyeleri, ilk toplantılarında yönetim kurulunun vereceği görevleri yürütmek üzere gizli oyla, kendi aralarından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sayman üye seçerler. Yönetim kurulunun vereceği görevler ile alt birliğin işlerini yürütmek üzere bir genel sekreter tayin edilir. Genel sekreterin nitelikleri ile görevleri, alt birlik tüzüğünde belirlenir. 

Yönetim kurulu başkanı; yönetim kuruluna başkanlık ve alt birliği temsil eder. Alt birliğin mali işlerinden ve bu konu ile ilgili defter ve kayıtların tutulmasından sayman üye ile birlikte, diğer defterler ve yazışmalarla ilgili olarak da genel sekreterle birlikte sorumludur. 
Başkanın yokluğunda kendisine başkan yardımcısı vekalet eder. Üst üste iki dönem başkanlık yapanlar aradan iki seçim dönemi geçmedikçe aynı göreve yeniden seçilemezler. 

Yönetim kurulu ayda bir defadan az olmamak üzere başkanın çağrısı ile salt çoğunlukla toplanır. Katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır; eşitlik halinde kararı, başkanın oyu belirler. 

Yönetim kurulu toplantılarına ilişkin usul ve esaslar, alt birlik tüzüğü ile belirlenir. 

Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Genel kurul gündemini hazırlamak ve genel kurulu toplantıya çağırmak. 

b) Alt birliğin dönem bilançosunu, faaliyet raporunu ve tahmini bütçesini hazırlayıp genel kurula sunmak. 

c) Genel kurul kararlarını uygulamak. 

d) Üyeler arasında iletişim ve dayanışmayı sağlamak. 

e) Üyelerin ve tohumculuk sektöründe faaliyet gösteren kişilerin mesleki bilgi ve görgülerinin artırılması ve geliştirilmesi için konferans, seminer, kurs, sempozyum ve benzeri eğitim işlerini düzenlemek. 

f) Tohumculuk sektörünün geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, sektörle ilgili inceleme ve araştırma yapmak veya yaptırmak. 

g) Üyeler hakkında disiplin cezasını gerektiren veya suç teşkil eden fiillerin varlığı hâlinde, disiplin kurulunu göreve çağırmak. 

h) Alt birlik adına taşınır ve taşınmaz mal almak, satmak, ipotek etmek ve bunlar üzerinde her türlü ayni hak tesis etmek. 

1) Genel kurulca verilecek diğer görevleri yapmak. 

Alt birlik denetim kurulu 

MADDE 22 — Denetim kurulu, genel kurul tarafından iki yıllık bir dönem için alt birlik üyeleri arasından seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Denetim kurulu yılda en az iki defa toplanır ve üyeler ilk toplantılarında kendi aralarından gizli oyla bir başkan seçerler. 

Denetim kurulunun toplanma usul ve esasları alt birlik tüzüğü ile belirlenir. 

Denetim kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Alt birliğin tüm hesap ve işlemlerini incelemek. 

b) Hesap ve işlemlerde gördüğü aksaklıkları en geç onbeş gün içinde yönetim kuruluna sunmak. 

c) İki yıllık denetim sonuçlarını bir rapor hâlinde genel kurula sunmak. 

d) Gerektiğinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak. 

Alt birlik disiplin kurulu 


MADDE 23 — Disiplin kurulu, genel kurulca iki yıllık bir dönem için alt birlik üyeleri arasından seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Disiplin kurulu, yönetim kurulunun çağrısıyla toplanır. Disiplin kurulu üyeleri ilk toplantılarında gizli oyla kendi aralarından bir başkan ve bir de raportör seçerler. 

Toplanma ve disiplinle ilgili usul ve esaslar alt birlik tüzüğü ile belirlenir. 

Disiplin kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Yönetim kurulunun disiplin kovuşturması açılmasına dair kararı üzerine inceleme yaparak disiplinle ilgili kararları uygulamak ve cezaları vermek. 

b) Yönetim kurulunun vereceği diğer görevleri yapmak. 

Alt birlik gelir ve giderleri 

MADDE 24 - Alt birliklerin gelirleri şunlardır: 

a) Giriş aidatı ve yıllık aidat. 

b) Üyelerin tohumculukla ilgili ürün, mal ve hizmet satışlarından binde üç oranında kesilecek komisyon. 

c) Yatırım, ortaklık ve işletme gelirleri ile laboratuvar ve benzeri tesis gelirleri. 

d) Fuar, organizasyon, reklam, tanıtım ve yayıncılık gelirleri. 

e) İsim hakkı, logo, tohumluk etiketi, sözleşme ücretleri, hakemlik, arabuluculuk, danışmanlık, eğitim ve toplantı gelirleri. 

f) Taşınır ve taşınmaz mallardan elde edilen gelirler. 

g) Alt birlik yetkisinde bulunan işlemlerle ilgili izin, yetki belgesi ve tasdik ücretleri. 

h) Faaliyet konuları ile ilgili diğer gelirler. 

Alt birliğin giderleri, bu Kanun kapsamında verilen görevler ile kuruluş amaçları çerçevesinde yürütülen görevlerin ifasına yönelik faaliyetlerle ilgili giderlerdir. 

Fesih 

MADDE 25 -Alt birlik genel kurulu, genel kurula katılma hakkına sahip tüm üyelerin üçte iki çoğunluğu ile fesih kararı alabilir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması hâlinde ikinci toplantıda yönetim, denetim ve disiplin kurulu üye sayısının iki katından az olmamak üzere katılan üyelerle toplantı yapılabilir. Bu durumda fesih kararı, toplantıya katılanların üçte iki çoğunluğuyla alınır. Fesihle ilgili usul ve esaslar alt birlik tüzüğü ile belirlenir. 

Türkiye Tohumcular Birliği 

MADDE 26 -Türkiye Tohumcular Birliği; alt birlikler arasındaki işbirliği ve dayanışmayı temin etmek, tohumculuk sektörünün geliştirilmesi ile sektörde faaliyet gösterenler arasında mesleki dayanışma sağlamak ve mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek amacıyla alt birliklerce kurulan, tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde meslek üst kuruluşudur. Birliğin kuruluşundan sonra alt birlikler, Birliğe üye olmak zorundadır. 

Birliğin görevleri 

MADDE 27 -Birlik, ülkenin tohumculuk sektörünün geliştirilmesini sağlamak amacıyla aşağıda belirlenen görevleri yapar: 

a) Tohumculuk sektörünün geliştirilmesi ve tohumculuk o politikalarının oluşturulmasına yardımcı olmak için Bakanlığa önerilerde bulunmak. 

b) Ülkede ticareti yapılan tohumlukların kalite güvencesinin sağlanması için sistem oluşturmak. 

c) Tohumculuk konusunda hazırlanan düzenlemelere ilişkin görüş bildirmek. 

d) Üyeleriyle, kamu kurum ve kuruluşları ve diğer mesleki kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyon sağlamak. 

e) Üyeleri arasında çıkacak uyuşmazlıklarda, tarafların talebi üzerine arabuluculuk yapmak. 


f) Ulusal ve uluslararası meslek örgütleri ile teknik işbirliği yapmak ve gerektiğinde bu örgütlere üye olmak. 

g) Tohumculuk sektöründe araştırıcı ve ıslahçılara burs, hibe ve destek sağlayarak teknik kadroların oluşmasını sağlamak. 

h) Üyelerinin ve tohumculuk sektöründe faaliyet gösterenlerin uymaları gereken mesleki etik kurallarını belirlemek. 

1) Tohumluk üretim sözleşmeleri düzenlemek ve uygulanmasını izlemek. 

i) Tohumculuk sektörü ile ilgili yatırım yapmak, menkul ve gayrimenkul almak, satmak, rehnetmek, ödünç para almak, kuruluş amaçları doğrultusunda sosyal yardımlarda bulunmak. 

j) Bakanlıkça bu Kanun kapsamında verilecek diğer iş ve işlemleri yapmak. 

k) Mevzuatla verilecek diğer iş ve işlemleri yapmak. 

Birliğin organları 

MADDE 28 -Birliğin organları; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Hakem Kuruludur. 

Birlik Genel Kurulu ve görevleri 

MADDE 29 — Birlik Genel Kurulu, alt birliklerin kendi üyeleri arasından iki yıl için seçecekleri temsilcilerden oluşur. Temsilcilerin alt birliklerden çıkması, çıkarılması, ölümü, istifası hâllerinde yerlerine yedek temsilciler Genel Kurula katılırlar. Temsilcilerin Genel Kurula katılma masrafları, temsil ettikleri alt birlik tarafından karşılanır. 

Genel Kurul, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim kurulunun çağrısı üzerine toplanır. Yönetim kurulunun veya denetim kurulunun kararı yahut genel kurul üyelerinin beşte birinin yazılı istemi üzerine olağanüstü toplantıya çağrılır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan temsilci sayısı; yönetim, denetim ve disiplin kurulları asıl üyelerinin toplamının iki katından az olamaz. Genel Kurul, temsilci tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantılarda kararlar, hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır. 

Genel Kurulun toplantıya çağrılması ve toplantılarla ilgili usul ve esaslar Birlik Tüzüğünde belirlenir. 

Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Alt birlikler arasında işbirliği kurmak ve bunların gelişimi için gerekli tedbir ve kararları almak. 

b) Tohumculuk alt sektörünün geliştirilmesi için temel ilkeleri belirlemek. 

c) Birlik organlarını seçmek. 

d) Birliğin çalışmaları ve yönetilmesi ile ilgili genel ilkeleri belirlemek. 

e) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşmek ve onaylamak. 

f Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporlarını görüşmek ve ibra edilip edilmemesine karar vermek. 

g) Alt birliklerce hazırlanan genel düzenlemeleri onaylamak. 

h) Gerekli gördüğü hâllerde komisyonlar kurmak. 

1) Birlik adına taşınır ve taşınmaz mal almak, satmak, ipotek etmek ve bunlar üzerinde her türlü ayni hak tesis etmek konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek. 

i) Tohumculuk faaliyetleri ile ilgili tesis, laboratuvar, işletme, eğitim merkezi kurulması ve bu yerlerin alet, ekipman ve diğer ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek. 

j) Tohumculuk sektörünün güncel konularını görüşmek. 

k) Alt birliğin gelirlerinden Birlik için ayrılacak katkı payını belirlemek. 

1) Mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

Birlik Yönetim Kurulu ve görevleri 


MADDE 30 - Birlik Yönetim Kurulu, iki yıllık bir dönem için temsilciler arasından Birlik Genel Kurulunca her alt birlikten en az bir temsilci olmak üzere seçilen asgari beş asıl ve aynı sayıda yedek üyeden oluşur. Asıl üyeler ilk toplantılarında, Yönetim Kurulunun vereceği görevleri yürütmek üzere gizli oyla, kendi aralarından bir Başkan, bir BaşkanYardımcısı ve bir Sayman seçerler. Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Birliğin de başkanıdır. Yönetim Kurulunun vereceği görevler ile Birliğin işlerini yürütmek üzere bir Genel Sekreter tayin edilir. Genel Sekreterin nitelikleri ile görevleri, Birlik Tüzüğünde belirlenir. 

Yönetim Kurulu Başkanı; Yönetim Kuruluna başkanlık ve Birliği temsil eder. Birliğin mali işlerinden ve bu konu ile ilgili defter ve kayıtların tutulmasından Sayman üye ile birlikte; diğer defterler ve yazışmalarla ilgili olarak da Genel Sekreterle birlikte sorumludur. Başkanın yokluğunda kendisine Başkan Yardımcısı vekalet eder. Üst üste iki dönem Başkanlık yapanlar aradan iki seçim dönemi geçmedikçe aynı göreve yeniden seçilemezler. 

Yönetim Kurulu ayda bir defadan az olmamak üzere Başkanın çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Eşitlik halinde kararı, Başkanın oyu belirler. 

Yönetim Kurulu toplantılarına ilişkin usul ve esaslar Birlik Tüzüğü ile belirlenir. 

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Genel Kurul gündemini hazırlamak ve toplantıya çağırmak. 

b) Birliğin dönem bilançosunu, faaliyet raporunu ve tahmini bütçesini hazırlayıp Genel Kurula sunmak. 

c) Genel Kurul kararlarını uygulamak. 

d) Alt birlikler arasında iletişim ve dayanışmayı sağlamak. 

e) Üyelerin ve tohumculuk sektöründe faaliyet gösteren kişilerin mesleki bilgi ve görgülerinin artırılması ve geliştirilmesi için konferans, seminer, kurs, sempozyum ve benzeri eğitim işlerini düzenlemek. 

f) Tohumculuk sektörünün geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, sektörle ilgili inceleme ve araştırma yapmak veya yaptırmak. 

g) Üyeler hakkında disiplin cezasını gerektiren veya suç teşkil eden fiillerin varlığı hâlinde, Disiplin Kurulunu göreve çağırmak 

h) Birlik adına taşınır ve taşınmaz mal almak, satmak, ipotek etmek ve bunlar üzerinde her türlü ayni hak tesis etmek. 

1) Alt birliklerin aidatlarını süresi içinde yatırmalarını sağlamak ve bu konuda gerekli denetimleri yapmak. 

i) Genel kurulca verilecek diğer görevleri yapmak. 

Birlik Denetim Kurulu ve görevleri 

MADDE 31 — Birlik Denetim Kurulu, Birlik Genel Kurulunca iki yıllık bir dönem için temsilciler arasından seçilen iki asıl ve iki yedek üye ile Bakanlık tarafından belirlenen bir asıl ve bir yedek üyeden oluşur. Denetim Kurulu yılda en az iki defa toplanır, üyeler ilk toplantılarında, kendi aralarından gizli oyla bir başkan seçerler. 

Denetim Kurulunun toplanma usul ve esasları Birlik Tüzüğü ile belirlenir. 

Denetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Birliğin tüm hesap ve işlemlerini incelemek. 

b) Hesap ve işlemlerde gördüğü aksaklıkları, en geç onbeş gün içinde Yönetim Kuruluna sunmak. 

c) İki yıllık denetim sonuçlarını, bir rapor hâlinde Genel Kurula sunmak. 

d) Gerektiğinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak. 

Birlik Disiplin Kurulu ve görevleri 


MADDE 32 - Birlik Disiplin Kurulu, Genel Kurul tarafından iki yıllık bir dönem için temsilciler arasından seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine toplanır. İlk toplantılarında gizli oyla kendi aralarından bir başkan ve bir de raportör seçerler. 

Toplanma ve disiplinle ilgili usul ve esaslar Birlik Tüzüğü ile belirlenir. 

Disiplin Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Yönetim Kurulunun disiplin kovuşturması açılmasına dair kararı üzerine inceleme yaparak disiplinle ilgili kararları uygulamak ve cezaları vermek. 

b) Yönetim Kurulunun vereceği diğer görevleri yapmak. 

Birlik Hakem Kurulu ve görevleri 

MADDE 33 - Birlik Hakem Kurulu, alt birliklerin kendi üyeleri arasından iki yıl için seçecekleri, konu uzmanı en az ikişer temsilciden oluşur. Seçilen temsilci sayısı kadar da yedek temsilci seçilir. Temsilcilerin birliklerden çıkması, çıkarılması, ölümü, istifası hâllerinde yerlerine yedek temsilciler Hakem Kuruluna katılır. Hakem Kurulu asıl üyeliğine seçilen temsilciler, Birlik ve alt birlik organlarında görev alamazlar. 

Hakem Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Birlik ve alt birlikler, alt birlikler ve üyeleri ile alt birlik üyeleri ve üçüncü kişiler arasında ortaya çıkacak ihtilafları uzlaşma, arabuluculuk ve hakemlik yoluyla çözmek. 

b) Birliğin uluslararası uzlaşma, arabuluculuk ve hakemlikle ilgili yükümlülükleri çerçevesindeki görevlerini yürütmek. 

c) Çalışma raporlarını Genel Kurula sunmak. 

Birliğin gelir ve giderleri 

MADDE 34 - Birliğinin gelirleri şunlardır: 

a) Genel Kurul tarafından 17 nci maddedeki sınırlar çerçevesinde belirlenecek giriş aidatı ve yıllık aidatlar ile alt birliklerin her yıl brüt gelirlerinden ayıracakları en az yüzde onu oranında ödeyecekleri katılım payı. 

b) Yatırım, ortaklık ve işletme gelirleri ile laboratuvar ve benzeri tesis gelirleri. 

c) Fuar, organizasyon, reklam, tanıtım ve yayın gelirleri. 

d) İsim hakkı, logo, tohumluk etiketi, sözleşme ücretleri, hakemlik, arabuluculuk, danışmanlık, eğitim ve toplantı gelirleri. 

e) Taşınır ve taşınmaz mallardan elde edilen gelirler. 

f) Yetkisinde bulunan işlemlerle ilgili izin, yetki belgesi ve tasdik ücretleri. 

g) Faaliyet konuları ile ilgili diğer gelirler. 

(a) bendi hükmü uyarınca; Birlik Genel Kurulu tarafından belirlenen en az yüzde on oranındaki katılım payı, Birlik Yönetim Kurulunun belirleyeceği bankalardan birine Birlik adına, alt birlik tarafından yatırılır. Katılım payları, bir önceki yıl brüt gelirleri üzerinden hesap edilerek izleyen yılın mart, haziran, eylül ve aralık aylarında eşit dört taksitte ödenir. 
Zamanında ödenmeyen katılım payları kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir. 

Birliğin giderleri, bu Kanun kapsamında verilen görevler ile kuruluş amaçları çerçevesinde yürütülen görevlerin ifasına yönelik faaliyetlerle ilgili giderlerdir. 

Alt birlik ve Birlik organları seçimlerine katılma nitelikleri 

MADDE 35 - Alt birlik ve Birliğe kayıtlı, onsekiz yaşını bitirmiş gerçek kişilerle, tüzel kişilerin tescilli ana sözleşmelerinde temsil ve bağlayıcı işlemler yapma yetkisi verilen gerçek kişi temsilcileri, bu Kanun hükümlerine göre alt birlik ve Birlik organlarının seçimlerinde oy kullanabilirler. 

Alt birlik ve Birlik organlarına seçilebilmek için; 

a) Türk vatandaşı olmak, 

b) En az iki yıldır alt birliğe kayıtlı olmak, 

c) Seçim tarihinde yirmibeş yaşını doldurmuş olmak, 

d) İflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olmak, 


e) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya iki yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olmak yahut affa uğramış veya tecil edilmiş olsalar bile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, evrakta sahtekarlık, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, kaçakçılık, hileli iflas, görevi kötüye kullanma, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, terör, vergi kaçakçılığına iştirak suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmak, 

f) Ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olmak, 

g) Ticari, zirai ve sınai kazanç dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak, 

h) Okur, yazar olmak, 

şartları aranır. 

Yerli ve yabancı tüzel kişilerin, tescilli ana sözleşmelerinde temsil ve bağlayıcı işlemler yapma yetkisi verilen ve yukarıdaki özellikleri taşıyan gerçek kişi temsilcileri, bu Kanun hükümlerine göre alt birlik ve Birlik organlarına seçilebilirler. Seçilme yeterliliğini kaybedenlerin alt birlik ve Birlikteki görevleri sona erer. Organların seçimlerine katılma niteliklerine ilişkin diğer hususlar Birlik Tüzüğünde belirlenir. 

Att birlik ve Birlik üyelerinin haklarının kullanılabilmesi için tüzel kişilerin; sahibi, ortağı, yönetim kurulu üyesi, genel müdürü, murahhas azası seviyesinde üst düzey yöneticisi ve şirketi temsile, ahzu kabza yetkili olması ve bu hâlinin seçimden en az altı ay öncesini kapsaması şarttır. 

Üye tüzel kişinin münfesih olması hâlinde, üyeliği ile birlikte seçilmiş olduğu alt birlik ve Birlik organlarındaki görevi sona erer. 

Alt birlik ve Birlik organlarının seçim esasları 

MADDE 36 — Alt birlik ve Birliğin organlarının bu Kanunda belirtilen seçimleri, yargı gözetimi altında, gizli oy ve açık tasnif esasına göre aşağıdaki fıkralarda belirtilen şekilde gerçekleştirilir. 

Seçim yapılacak genel kurul toplantılarından en az onbeş gün önce seçime katılacak üye veya temsilcileri belirleyen listeler iki nüsha olarak o yer ilçe seçim kurulu başkanı olan hâkime tevdi edilir. Ayrıca, toplantıların gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar da belirtilir. Toplantı tarihlerinin, gündemde yer alan konular da göz önünde bulundurularak görüşmelerin bir cumartesi günü akşamına kadar sonuçlanması ve müteakip pazar gününün dokuz-onyedi saatleri arasında seçimlerin yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi zorunludur. Birden fazla ilçe seçim kurulu bulunan yerlerde görevli hâkim il seçim kurulunca belirlenir. 

Hâkim, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip incelemek suretiyle varsa noksanları tamamlattırdıktan sonra seçime katılacak üye veya temsilcileri belirleyen liste ile yukarıda belirtilen diğer hususları onaylar. Onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar görevli ilçe seçim kurulu binası ile ilgili alt birlik veya Birliğin ilân yerinde asılmak suretiyle üç gün süre ile ilân edilir. İlân süresi içinde listeye yapılacak itirazlar hâkim tarafından incelenir ve en geç iki gün içinde kesin karara bağlanır. Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar ilgili alt birlik veya Birliğe gönderilir. 

Hâkim, kamu görevlileri veya aday olmayan üyeler arasından bir başkan ve iki üyeden oluşan bir seçim sandık kurulu atar. Aynı şekilde ayrıca üç yedek üye de belirler. 
Seçim sandık kurulu başkanının yokluğunda kurula en yaşlı üye başkanlık eder. Seçim sandık kurulu, seçimlerin Kanunun öngördüğü esaslara göre yürütülmesi, yönetimi ve oyların tasnifi ile görevli olup bu görevleri seçim ve tasnif işlemleri bitinceye kadar aralıksız devam eder. 

Dörtyüz kişiden fazla üyesi bulunan alt birlik veya Birlikte her dörtyüz kişi için bir oy sandığı bulunur ve her seçim sandığı için ayrı bir kurul oluşturulur. Yüze kadar olan üye fazlalığı sandık sayısında nazara alınmaz. Seçimlerde kullanılacak araç ve gereçler ilçe seçim kurulundan sağlanır ve sandıkların konacağı yerler hâkim tarafından belirlenir. 


Genel kurullarda yapılacak seçimlerde toplantıya katılma hakkı olanlar imzalı yazı ile aday olabilir veya gösterilebilir. Seçimlerde aday olanların listeleri organlara göre ayrı ayrı olmak üzere tek liste hâlinde veya her organ için ayrı listeler hâlinde genel kurul başkanlık divanınca adayların soyadı alfabetik sırasına göre sıralanıp yeteri kadar çoğaltılarak o seçimde görevli hâkime mühürlenmek üzere verilir. Listedeki isimlerin yanına herhangi bir unvan veya işaret konulmaz. Genel kurul toplantılarına katılma hakkı olanları gösteren listede adı bulunmayan üye oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğinin alt birlik, Birlik veya resmi kuruluşlarca verilmiş kimlik kartı ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra, oy verme sırasında sandık seçim kurulu başkanı tarafından verilen ilçe seçim kurulu mührünü taşıyan ve adayları gösterir listedeki isimlerin karşısına seçilecek organın asıl üyeleri kadarı işaretlenip ilçe seçim kurulu mührünü taşıyan zarflara konularak kullanılır. Bunların dışındaki kâğıtlara yazılan veya seçilecek organı oluşturan üye sayısından fazla adayın işaretlendiği oy pusulaları ile mühürsüz zarflardan çıkan pusulalar geçersiz sayılır. 

Sayım ve döküm sırasında en fazla oy alanlar asıl üyeliklere diğerleri de aldıkları oy sırasına göre yedek üyeliklere seçilir. Oylarda eşitlik hâlinde kura çekilir. Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip seçim sandık kurulu başkan ve üyeleri tarafından imzalanır. Tutanakların bir örneği seçim yerinde asılmak suretiyle geçici seçim sonuçları ilân edilir. Kullanılan oylar ve diğer belgeler, tutanağın bir örneği ile birlikte üç ay süre ile saklanmak üzere ilçe seçim kurulu başkanlığına tevdi edilir. 

Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar, hâkim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından hemen sonra hâkim, yukarıdaki hükümlere göre kesin sonuçları ilân eder ve ilgili alt birlik veya Birliğe bildirir. Hâkim, seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde usulsüzlük veya Kanuna aykırı uygulama nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde, bir aydan az ve iki aydan fazla bir süre içinde olmamak üzere seçimin yenileneceği pazar gününü tespit ederek ilgili alt birlik veya Birliğe bildirir. Belirlenen günde yalnız seçim yapılır ve seçim işlemleri bu madde ile Kanunun öngördüğü diğer hükümlere göre yürütülür. 

Görevli hâkim ve seçim sandık kurulu başkanı ile üyelerine 26/4/1961 tarihli ve 298 
sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda belirtilen esaslara göre ödenecek ücret ve diğer seçim giderleri ilgili alt birlik veya Birlik bütçesinden karşılanır. Seçimler sırasında seçim sandık kurulu başkanı ve üyelerine karşı işlenen suçlar Devlet memurlarına karşı işlenmiş gibi cezalandırılır. 

Cezai takibat 

MADDE 37 — Alt birlikler ve Birliğin paraları ile para hükmündeki evrak, senet ve sair malları aleyhine suç işleyen ve bilanço, zabıtname, rapor ve diğer her çeşit kâğıt ve defterler üzerinde suç mahiyetinde değişiklik yapan veya bunları kasten yok eden organlara dahil üyeler ile personel hakkında Devlet memurları hakkındaki cezalar uygulanır. 

Muafiyet 

MADDE 38 — Alt birlikler ve Birlik, 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulan kooperatiflere sağlanan her türlü vergi ve harç muafiyetinden aynı koşullarla yararlanırlar. 

Denetim 

MADDE 39 — Bakanlık, alt birlikler ve Birliğin organları üzerinde idari ve mali yönden gözetim ve denetim hakkına sahiptir. 

Amaçları dışında faaliyet gösteren alt birlik ve Birliğin sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, Bakanlığın veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine o yerdeki asliye hukuk 


mahkemesince basit usule göre yargılama yapılarak karar verilir ve dava en geç üç ay içinde sonuçlandırılır. 

Ancak, milli güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya suçun devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği hâllerde gecikmede sakınca varsa, alt birlik ile Birlik, vali tarafından faaliyetten men edilebilir. Faaliyetten men kararı, yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırksekiz saat içinde açıklar, aksi hâlde, bu idari karar kendiliğinden yürürlükten kalkar. 


ALTINCI BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Orman bitki türlerine ilişkin hükümler 

MADDE 40 — Bu Kanun hükümleri çerçevesinde orman bitki türlerine ilişkin olarak genetik kaynakların kaydı, tohumlukların üretilmesi, sertifikasyonu, ticareti ve piyasa denetimi iş ve işlemleri bir protokol çerçevesinde Çevre ve Orman Bakanlığına devredilir. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 41 -21/8/1963 tarihli ve 308 sayılı Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

Diğer mevzuatla 308 sayılı Kanuna yapılan atıflar bu Kanuna yapılmış sayılır. 

GEÇİCİ MADDE 1 — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 308 sayılı Kanun ile ilgili mevzuat hükümlerine göre tescil edilen, üretim izni verilen ve ticari sebze çeşit kayıt listesine alınan çeşitler, bu Kanun kapsamında kayıt altına alınmış sayılır. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, 308 sayılı Kanun ile ilgili mevzuat hükümlerine göre özel sektör tarımsal araştırma kuruluşu olarak tescil edilen kuruluşların, araştırma ve ıslah yetkileri devam eder. 

5 inci maddenin birinci fıkrası hükmü ile 7 nci maddenin birinci fıkrası hükmü, kayıtlı 
çeşidi bulunmayan bitki türleri ile kayıtlı çeşidi bulunmakla beraber Bakanlığın gerekli göreceği tohumluk çeşitleri hakkında bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl süre ile uygulanmaz. 

Bu Kanunun uygulanması ile ilgili yönetmelikler, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde, Bakanlıkça hazırlanarak yürürlüğe konulur. Bu yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 308 sayılı Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir. 

GEÇİCİ MADDE 2 — Bu Kanuna göre seçilmeye engel bir hâli olmayan gerçek ve tüzel kişiler, alt birlik kurucusu olmak istedikleri takdirde, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde Bakanlığa başvurarak birer kuruculuk belgesi alırlar. Başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde kurucu üyeler, Bakanlığın tespit edeceği merkezlerde beş üyeden oluşan birer geçici yönetim kurulu seçerler. Başvurularda Bakanlık, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte faaliyet gösteren dernek ve meslek kuruluşlarına öncelik tanır. 

Bakanlıkça belirlenen merkezlerdeki geçici yönetim kurulları, geçici yönetim kuruluna seçildikleri tarihi takip eden bir ay içinde üye kayıt işlemlerini tamamlayarak 
20 nci maddeye uygun olarak ilk genel kurullarını toplantıya çağırarak, organlarının seçimini 
gerçekleştirirler. 35 inci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi, organların ilk seçimlerinde uygulanmaz. Bu madde kapsamındaki alt birlikler, seçim sonuçlarını Bakanlığa bildirmekle tüzel kişilik kazanırlar. 

En az üç alt birlik tüzel kişilik kazandıktan sonra Bakanlık, alt birliklerce seçilen Birlik Genel Kurulu temsilcilerini, Birlik organlarını seçmek üzere Ankara'da toplantıya çağırır. Birlik, organ seçimlerinin kesinleşmesiyle tüzel kişilik kazanır. 


Bu madde kapsamına giren alt birlikler tüzel kişilik kazanıncaya kadar, alt birlik kurmak için gerekli olan ve bu Kanunda öngörülen hazırlık çalışmalarında ve temaslarda bulunabilir. 

GEÇİCİ MADDE 3 — 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında olup, kayıt altına alınmış çeşitlere ait tohumlukları üreten kamu kuruluşunun memur ve sözleşmeli personeline; bir yıllık tutarı onaltı yaşını doldurmuş işçiler için geçerli olan bir aylık brüt asgari ücret tutarının üç katını geçmemek kaydıyla üretimi teşvik primi ödenebilir. Bu ödeme, kuruluşun tohumluk üretimine devam ettiği sürece ödenir ve damga vergisi hariç herhangi kesintiye tâbi tutulmaz. Bu şekilde ödenecek üretimi teşvik priminin ödeme dönemiyle bu ödemeden yararlanmaya ilişkin usul ve esaslar; personelin unvanı, görev mahalli ve elde edilen tohumluk satış hasılatına katkısı dikkate alınarak Yüksek Planlama Kurulu tarafından belirlenir. 


Yürürlük 
MADDE 42 — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 43 — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
7/11/2006 
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DÜNYANIN EN BÜYÜK TOHUM AMBARI: SVALBARD TOHUM DEPOSU 
Mahsum Nazlı-05 Şub 2021-ilkha.com/ 


Svalbard Küresel Tohum Deposu, Norveç'te bir depoda dünyadaki bütün bitki tohumlarını bir araya getirip muhafaza etmeyi amaçlayan projedir. 


Svalbard Küresel Tohum Deposu, dünyanın dört bir yanından toplanan organik 
tohumları barındıran büyük bir silodur. Depo, Norveç'in Longyearbyen şehrinde yer alır. 2008 
yılında açılmıştır. 


Depo, tarım ürünlerini iklim değişikliğinden, depremlerden, nükleer saldırılardan, savaşlardan ve doğal felaketlerden korumak iddiasıyla Kuzey Kutbu civarında, Norveç'in Longyearbyen şehrindeki Svalbard adasında, donmuş bir dağın 130 metre altında inşa edildi. Tesis, 27 metre uzunlukta, 10 metre genişliğinde ve 6 metre yüksekliğinde 3 adet ambardan oluşuyor. 


2008 yılında kurulan ve Norveç hükümetiyle ‘Kültür Bitkileri Çeşitliliği Küresel Fonu' 
(Global Crop Diversity Trust) ve Kuzey Genetik Kaynaklar Merkezi tarafından desteklenen depo, sürekli yeni tohum numuneleriyle zenginleştiriliyor. 


Tesis, dünyanın dört bir yanından getirilecek 4,5 milyon tohum örneğinin her birinden 500 
adet, yani toplam 2,25 milyar örnek depolama ve koruma kapasitesine sahip. 


Spitsbergen Adası üzerinde bir kayanın içine oyulan ve dünyadaki tüm tohum türlerini barındırmayı ve dünya tohum çeşitliliğini korumayı hedeflediği belirtilen depodaki hava sıcaklığı, bazı dayanıklı tohumların binlerce yıl yaşayabileceği ve korunabileceği sıcaklık olarak tespit edilen -18 dereceye sabitlenmiş durumda. 


Tohumların, çeşidine göre, 55 yıl (ay çekirdeği tohumu) ile 10 bin yıl (bezelye tohumları) dayanabileceği öngörülüyor. 


Hedeflenen çeşitliliğe ve rakamlara ulaşılmasından sonra deponun kapılarının kapatılması ve çok gerekli olmadıkça depoya girişlerin ve çıkışların durdurulması planlanıyor. Bu süre içinde deponun gözetimi ve gerekli kontroller İsveç'teki bir merkez üzerinden yapılacak. 


Svalbard Küresel Tohum Deposu, küresel ısınma, deprem ve hatta nükleer saldırılara karşı dirençli bir şekilde inşa edildi. Eski bir kömür yatağının 120 metre kadar içine giren bir sığınak şeklindeki tesis içinde inşa edilen ve şu anki deniz seviyesinin 130 metre üzerinde bulunan depoların, iklim değişikliğine bağlı olarak su seviyesinin büyük ölçüde yükselmesi durumunda bile güvende olacağı hesaplanıyor. İnşasında kullanılan malzemelerin nükleer savaş ya da uçak çarpmasına karşı da dayanıklı olduğu belirtiliyor. 


Tohum mahzeninde depolanan en büyük tohum erzak sayısı pirinç, buğday ve arpa çeşitlerine ait. 150 binden fazla buğday ve pirinç örneği ve 80 bine yakın arpa örneği var. Sayıca fazla olan diğer tohumlar, fasulye, mısır, börülce, soya fasulyesi, nohut, patates, bezelye, yer fıstığı, yulaf, çavdardan oluşuyor. 


Yabani tohumlara da çetin hava koşullarına dayanıklılıkları nedeniyle özel önem veriliyor. 
Yabani tohumların hayatta kalabilmek için dayanıklı oldukları, kuraklığa karşı direnç ya da haşere ve hastalıklara karşı dayanma gibi karakter özellikleri olduğu biliniyor. Bu nedenle gelecekte iklime uyum gösteren çeşitler yetiştirme konusunda çok değerli olacakları düşünülüyor. 


Sistemin yönetimini üstlenen ve Nordik Gen Bankası'nda koordinatör olarak çalışan Asmund Asdal "Tohumlar bir dağın dehlizlerinde depolanıyor. Bu alanda sıcaklık eksi 18 dereceden 
daha fazla olmamalı. Zaten bölgenin normal koşullardaki sıcaklığı da yaklaşık eksi 4 
civarında, geriye kalan eksi 14'lük kısmında ekstra soğutma sistemleri kurarak gerçekleştiriyoruz. Bunun için gereken enerjiyi, bölgede kömürle çalışan elektrik üretim santrali sağlıyor." diyor. 


Ambara su sızıntısı oldu 


Ambara, Mayıs 2017'nin sonlarında, artan sıcaklıklar nedeniyle eriyen buzlardan arta kalan suların sızdığına dair haberler basında yer aldı. 


Buna göre, mahzenin üzerini kaplayan buzul tabakası, aşırı sıcaklar nedeniyle eridi ve giriş kapısına sızdı. Depo, eriyen karların tetiklediği bir selin ortasında kaldı. Bilim insanları ve kuruluş yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre yılın büyük bir bölümünde donmuş olarak kalan toprak, küresel ısınmadan kaynaklanan yüksek sıcaklıklardan dolayı çözünmeye başladı ve selin oluşmasına katkı sağladı. 


Yetkililer, adada böyle bir olayın yaşanabileceğini düşünmedikleri için güvenlik önlemleri almadıklarını ancak bu noktadan sonra daha dikkatli olacaklarını açıkladılar. 


Sel sularının doldurduğu 100 metre uzunluğundaki deponun girişi, elektronik aygıtlar başta olmak üzere boşaltılmış ve tohumların bulunduğu depolara önlem amacıyla su pompaları yerleştirilmiştir. Tohumların bulunduğu depolar, tsunaminin veya selin yaşanması durumunda güvende olması amacıyla girişten 5-7 kat yukarıda bulunuyor. Bu nedenle selin çok büyük boyutlara ulaşmadığı sürece deponun güvende olacağı düşünülüyor. 


Tohumların sığınağa aktarılmasından sorumlu olan tedarikçi Statsbygg firmasının sözcüsü Hege Njaa Aschim, endişe edilecek bir durumun olmadığını açıkladı. 


Tohumların sulardan zarar görmediğini söyleyen Aschim bununla birlikte işlerini şansa bırakmayacaklarını ve sızmalardan doğabilecek olası zararı engellemek üzere tünelin girişinde bir dizi önlem alacaklarını söyledi. 


Kitap da depolanıyor 


Öte yandan depo, tohumlar için oluşturulmuş olsa da dünyanın en önemli eserleri de dijital ortama aktarılarak burada muhafaza edilmeye başlandı. 


Norveç devlet televizyonu NRK''nın haberine göre, dünyanın en değerli kitaplarının da burada dijital film ortamına aktarılarak, nükleer savaşlardan ve büyük afetlerden korunması hedefleniyor. 


Kitapların ve eserlerin burada muhafaza edilmesinin gerekçesi de yine aynı şekilde nükleer savaşlardan korunmaları olarak belirtiliyor. İçerisinde mini bir kütüphane oluşturulan ambarda ilk olarak Dünya Arktik Arşivi açıldı. Bu kütüphaneye Brezilya, Meksika ve Norveç'ten eserler getirildi ve kopyaları depolandı. 


Depolama işlemini gerçekleşen Pigl şirketinden Katrine Loen Thomson, “Geliştirdiğimiz metotla kitapları en az bin yıl koruyabileceğiz. Brezilya ve Meksika'ya zamanla diğer ülkelerin de katılmasını bekliyoruz” dedi. 


21 TB'lık açık kaynaklı kod depoya taşındı 


ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un sahibi olduğu Github, 21 TB büyüklüğündeki açık kaynaklı kodu depoya taşıdı. 


Norveç'teki Svalbard Küresel Tohum Deposu'nun yakınlarındaki bir kömür madenine veri taşıyan GitHub'un nihai hedefi ise 'GitHub Kuzey Kutbu Kod Deposu'nu oluşturmak olarak belirtildi. 


Yedeklenen verilerin içerisinde hangi açık kaynaklı kodların bulunduğuna dair bir açıklama bulunmuyor. GitHub, sürecin ne zaman tamamlanacağına dair de bir açıklama yapmadı. 


Projeye karşı itirazlar: "İyi tohumlar mı?" "Ölüm tohumları mı?" 


Projeye karşı itirazlar da bulunuyor. Örneğin Amerikalı gazeteci F. William Engdahl 2007 
yılında yayınladığı "Ölüm Tohumları" (Seeds of Destruction) isimli kitabında Spitsbergen 


Adası'nın buzullarının altında "dünyayı ekonomik ve genetik olarak ele geçirme planları" nın oluşturulduğunu belirtti. 


Svalbard Küresel Tohum Deposu'nun kurucu ortakları arasında Bill Gates, Rockefeller Vakfi, GDO'lu tohum üreticileri Monsanto, Syngenta ve Norveç hükümeti bulunuyor. Rockefeller Fonu'nun da bu tohum deposunun düzenli bağışçıları arasında yer alması oldukça dikkat çekici olarak görülüyor. 


Depodan bütün insanların faydalanamayacağı konusunda teoriler ortaya atıldı. Olası felaketlerden sonra hangi insanlara tohum verileceği de bir başka tartışma konusu. 


Hileli gıda konusu sık sık gündeme gelen bir konu. Kısaca konuşup sonra konu kapatılıyor. 
Arkasında ne var; neden, nasıl gibi araştırılmadan büyük resim gözden kaçırılıyor. 


Gıdanın ana üretim materyali ve başta insanlık ve yeryüzü canlılarının türünün devamını sağlamasındaki en büyük ihtiyaç toprak, tohum ve sudur. 


Tohumlar, binlerce yıldır doğada kendi kendine yetişmiş, günümüzden 10.000 yıl önce planlı olarak ekilmeye başlamıştır. Yani insanoğlu artık avcılık ve toplayıcılığı terk ederek tarım sistemine geçmiştir. Yeryüzünde tarım yapılacak toprak ve su ne kadar önemli ise o topraklarda sistemi tamamlayacak unsur "tohum"dur. 


Özellikle Ortadoğu coğrafyasında Batı emperyalizminin başlattığı işgal sürecinde amaç; işgal edilen ülkelerin sadece petrol, maden ve çok bilinen tarihi eserlerini soymak gasp etmekle kalmadı. O ülkelerin can damarı sayılabilecek yerli tohum depoları da yağmalanıp götürüldü. 


Norveç'teki küresel tohum deposuyla amaçlanan ne? 


"Norveç'teki tohum deposu dünyayı ele geçirme planının bir parçası” diyen Alman asıllı Amerikalı araştırmacı gazeteci F. William Engdahl, tarım sektörünü elinde tutan GDO devlerinin insanlık için gerçek bir sorun olacağını söylüyor. 


Dünya üzerindeki tüm tohum çeşitlerini bir araya getirmeyi hedefleyen ambarın amacı, gelecekte dünyanın başına gelebilecek nükleer savaş, meteor düşmesi veya iklim değişimi gibi bir felaket durumunda, tohum çeşitliliğinin korunmasını sağlamak olarak belirtiliyor. 
Buraya kadar her şey gayet iyi niyetli görünüyor. 


Ancak Alman asıllı Amerikalı araştırmacı gazeteci F. William Engdahl'ın bu proje ile ilgili yazdıkları dikkat çekici. Engdahl, tarım sektörünü ellerinde tutan GDO (genetiği değiştirilmiş organizma) devlerinin, Spitsbergen'in buzlaşmış kayalıklarının altında “dünyayı ekonomik ve genetik olarak ele geçirme” planlarının yattığını iddia ediyor. Engdahl, teorisini ambar projesi finansörlerinin kimlikleri ve geçmişleri hakkında ayrıntılı hatırlatmalar yaparak ispatlıyor. 


İlk baskısı 2007'de yapılan, Nisan 2009'da Türkçe'ye çevrilen “Ölüm Tohumları/ Kalıtımın Değiştirilmesinin Arkasındaki Karanlık Oyunlar” adlı kitabın da yazarı olan Engdahl ile “kıyamet muhafızları” dediği finansörlerin kimlikleri, neler yaptıkları ve Svalbard Küresel Tohum Deposu üzerindeki hedefleri hakkında yayınlanan bir söyleşisi var. Engdahl'ın söyleşisini soruları ve cevapları şöyle: 


Svalbard Küresel Tohum Deposu'nun finansörleri kimler? 


"Öncelikle, bu ambarın Global Crop Diversity Trust (GCDT- Küresel Hasat Çeşitliliği Örgütü) aracılığıyla işletildiğini söylemeliyim. Nisan 2009 rakamlarına göre 123 milyon dolarlık bir finansmanları var. Roma'da kurulan bu örgütün başında Kanadalı Margaret Catley-Carlson bulunuyor. 1998'e dek New York merkezli Nüfus Konseyi'nin de (Population Council) başkanıydı. 


Bu konsey John D. Rockefeller?in nüfus popülâsyonunu düşürmek amacıyla 1952'de kurduğu, aile planlaması adı altında gelişmekte olan ülkelerde kısırlaştırma çalışmaları yürüten bir konsey. Diğer GCDT üyeleri arasında Hollywood Dream Works Animation'a başkanlık eden Lewis Coleman da var. 


Coleman, ABD'nin en büyük Pentagon anlaşmalı askeri endüstri şirketi olan Northrup Grumman Corporation'ın da kurul başkanıydı. 


Örgütün finansörleri ise; Geçen yıl şirketin aktif yönetiminden çekilerek kurduğu Bill-Melinda Gates Vakfı aracılığıyla kendini Asya ve Afrika'daki çiftçilere yardıma adayacağını beyan eden Microsoft'un kurucusu Bill Gates! 


Dünyanın en büyük patentli GDO tohum ve tarım kimyasalları devi ABD'li DuPont / Pioneer Hi-Bred! 


Yine bir ABD'li GDO devi Monsanto! 
İsviçre menşeli GDO tohum ve tarım kimyasalları şirketi Syngenta! 


1970'lerde 100 milyon dolarlık bir kaynakla “Yeşil Devrim” diye bilinen tohumda gen devrimini başlatan ve tarımsal değişim ile ideal genetik saflığı sağlama çalışmalarını yürütmek üzere dünyanın en büyük vakıflarından birini kuran petrol devi Rockefeller! 


ABD, İngiltere, Norveç, Almanya, İsviçre ve Kanada'dan da devlet fonları aktarılıyor. 


Yani özetle, GDO tohumları az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere yayarak tarlalardan orijinal tohumların kökünü kazıyan şirketler, şimdi dünya üzerindeki tüm orijinal tohumları olası bir beklenmedik durum karşısında kutuplarda buzdan bir adaya saklıyor. 


Dünyanın pek çok ülkesinde zaten var olan tohum depolarına ne gibi bir felaket gelecektir ki, Svalbard'a muhtaç kalınacak? Nükleer savaş, iklim değişimi veya meteor düşmesinin dışında bir felaketten mi söz ediyorsunuz? 


Evet, planlı bir felaketten söz ediyorum. Bunu anlamak için yalnızca 2003 Amerikan bombardımanından sonraki Irak'a bakmak yeterli. Irak, medeniyetlerin beşiği ve binlerce yıl önce buğday tarımının doğduğu yerdir. 


Ebu Garib’de yüzlerce yılda geliştirilen buğday tohumu çeşitlerinin yer aldığı bir tohum bankası bulunuyordu. Amerikan bombardımanından sonra o tohum mahzeni tarihe karıştı. 
Artık kimse o tohumların nerede olduğunu bilmiyor. Düşünün, dünyadaki tüm tohum çeşitleri NATO destekli Svalbard'da bir araya getirilip kontrol altına alındığında, dünyadaki diğer 


paha biçilmez tohum bankalarını savaşlar ve "terörist eylemler" ile yok etmek çok kolay olacak! 


Sonrasında da Monsanto ve DuPont gibi devler kendi GDO tohumlarını tüm dünya çiftçilerine tek elden sunabilecekler. Yani tüm tohum çeşitlerini ele geçirdikten sonra dünyanın diğer tohum bankalarını, tekel oluşturabilmek amacıyla yok edebilirler. 


Peki, tekel olma arzusunun temelinde yatan tek sebep ekonomi mi? 


Bunu açıklamak için önce 'kıyamet muhafızları'nın kimliklerinden ve geçmişte neler yaptıklarından biraz söz edelim. 


Rockefeller 1971'de Uluslararası Tarım Araştırmalarında Küresel Danışmanlık Grubu olan CGIAR'”ı (Consultative Group for International Agricultural Research) kurdu. 


CGIAR, üçüncü dünya ülkelerinin bilim adamlarının ve agronomistlerinin (tarım uzmanı) “modem tarım ürünü” kavramlarında uzmanlaşmaları ve ABD'de öğrendiklerini ülkelerine götürmeleri ile yakından ilgilendi. GDO'lu “Gen Devrimi”nin yaygınlaşması için paha biçilmez bir etki şebekesi oluşturdular. 


CGIAR, daha etkin olabilmek için BM Gıda ve Tarım Örgütünü (FAO), BM İlerleme Programı'nı ve Dünya Bankası'nı da işin içine dâhil etti. 


Üstün ırk oluşturma projesi tam olarak nasıl bir şey? 


Rockefeller Vakfının ve zengin finans kurumlarının 1920'lerden beri genetik olarak üstün ırk oluşturmayı meşrulaştırmak için kullandıkları öjenik bilimi daha sonradan genetik mühendisliği olarak değiştirilmiştir. Hitler ve Naziler buna ari üstün ırk diyorlardı. 


(Öjenik, ilk kullanımı Eflatun'a kadar gitse de modern anlamıyla ilk olarak Sir Francis Galton tarafından ortaya atılmış, sağlıksız ceninleri ayırıp, sağlıklı ceninler yetiştirmenin yollarını arayan, bilimselliği tartışmalı bir toplumsal akım veya toplumsal felsefedir.) 


Hitler'in öjenik çalışmaları da bugün Svalbard'a milyonlarca dolar akıtan Rockefeller Vakfı tarafından finanse edilmişti. Rockefeller Vakfı, Third Re-Ich?'s Kaiser Wilhelm Instilutcs'nün ari ırk öjenik çalışmalarını finanse ediyordu. 


Rockefeller Vakfı insanı “gen dizilimlerine” indirgemeye çalışan sözde molekülel biyoloji bilimini oluşturmuştu ve sonunda insan (özelliklerini istenen şekilde değiştirmeyi amaçlıyorlardı.) 


Hitler'in öjenikçi bilim adamları 2. Dünya Savasından sonra sessizce ABD'ye götürülmüş ve çeşitli yaşam formlarının genetik olarak tasarlanması konusunda ilk adımları atmışlardır. 


Amaç tarım yani gıdalar üzerinden üstün ırk oluşturmak mı? 


Aslında daha da kötüsü... Rockefeller, Carnegie, Harriman ve diğer zengin elit aileler tarafından fonlanan öjenik (üstün ırk oluşturma) lobisinin 1920'den beri biricik amacı “negatif öjenik”tir. 


“Negatif ojenik” istenmeyen soyların sistemli bir şekilde yok edilmesidir. 


Aile Planlaması Enternasyonalin kurucusu, koyu öjenikçi ve Rockefeller ailesinin yakın dostu Margaret Sanger, 1939*da Harlem'de “Negro (Zenci) Projesi” adı altında bir proje başlattı. 


Bu projenin ne olduğunu bir arkadaşına yazdığı mektupta açıkça dile getiriyordu: “Negro (Zenci) nüfusu ortadan kaldırmak istiyoruz”. 


Negatif öjenik bir kısırlaştırma projesi mi? 


Örnekler üzerinden gidelim. Küçük bir Kaliforniya biyoteknoloji şirketi olan Epicyte, genetik mühendisliği marifetiyle, yenildiği zaman erkeği kısırlaştıran bir mısır geliştirdiklerini açıkladı. 


Epicyte, Svalbard'ın iki mali destekçisi olan DuPont ve Syngenta ile teknolojilerini yaymak için ortaklık kurmuştu. Çok ilginçtir ki Epicyte, genetiği değiştirilmiş sperm öldürücülü mısırı ABD Tarım Bakanlığından (USDA) aldığı araştırma fonuyla geliştirmişti. 


Bir başka örnek; 1990'larda BM Dünya Sağlık Örgütü, Nikaragua, Meksika ve Filipinler’ de 
15 ila 45 yaşları arasındaki milyonlarca kadının tetanoza karşı aşılanması için bir kampanya 
başlattı. Erkekler de tetanoz olabilirdi ama aşı erkeklere yapılmadı. Bu şüphe uyandırıcı durumdan ötürü Katolik bir kilise organizasyonu olan Comite Pro Vida de Mexico (Meksika Yaşam Komitesi) aşıları test ettirdi. 


Test sonuçları ile Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) yalnızca çocuk doğuracak yaştaki kadınlara dağıttığı aşıların Chorionic Gonadotrophin (HCG) içerdiği ortaya çıktı. 


Doğal bir hormon olan HCG, tetanoz toksoid taşıyıcılarıyla birleştiğinde kadınların hamile kalmasını engelleyen antikorları üretiyordu. Daha sonradan ortaya çıktı ki Rockefeller Vakfi, Rockefeller Nüfus Konseyi, Dünya Bankası ve ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri, Dünya Sağlık örgütü (WHO) için tetanoz taşıyıcın bir kısırlaştırma aşısı üretmek için 1972'de 20 yıllık bir proje başlatmışlardı. 


Ayrıca Svalbard Tohum Deposu'nun ev sahibi Norveç hükümeti kısırlaştırıcı aşının üretilmesi için 41 milyon dolar bağış yapmıştı! 


Rockefeller'in gelişmekte olan ülkelerde yürüttüğü Yeşil Devrim çalışmalarına bu açıdan bakınca korkunç görünüyor. Rockefeller Vakfı 1946'da sadece adı yeşil olan “Yeşil Devrim”i başlattı. 


Neydi Yeşil Devrim? 


60'larda Rockefeller'in çalıştığı Meksika, Hindistan gibi ülkelerde daha çok ürün veren ıslah edilmiş tohum çeşitleriyle açlık sorununu büyük ölçüde çözmeyi vaat ediyordu. 


Yeşil Devrim'in aslında Rockefeller ailesinin ileride tekelleştirebilecekleri bir ısı geliştirme planı olduğu ortaya çıktı; tıpkı yarım yüzyıl önce petrol endüstrisi işinde yaptıkları gibi. 


Nasıl tekelleştiler? 


Yeşil Devrim, gelişmekte olan piyasalarda yeni hibrid tohumların üretilmesine dayanıyordu. 
Hibrid tohumlar üreyemedikleri için çiftçilerin her sene tohum alması gerekiyordu. 


Hibrid tohum patentlerinin DuPont / Pioneer Hi-Bred'in ve Monsanto'nun başını çektiği bir avuç dev tohum şirketinin elinde toplanması daha sonra GDO'lu tohum darbesi için yolu açtı. 


Hibrid tohumlar ve bu tohumların ihtiyaç duyduğu kimyasal gübreler, çiftçileri tarım ve petrokimya şirketlerine bağımlı hale getiriyordu. Bu gübreler Rockefeller kontrolündeki büyük petrol şirketlerinin ürünüydü. Ot ve böcek ilaçları da petrol ve kimya devleri için ek pazarlar oluşturuyordu. 


Yeşil devrim aslında bir “kimyasal darbeydi”. Gelişmekte olan ülkelerin yüksek miktardaki gübre ve ilaç girdisini finanse etmeleri mümkün değildi. 


Bu nedenle Dünya Bankasından kredi notu alarak ve ABD hükümetinin garantisi altındaki Chase Bank ve diğer New York bankaları aracılığıyla özel borçlar aldılar. Sonuç olarak, bankalara ve tefecilere borçlanan çiftçiler, genellikle topraklarını kaybettiler, iş aramak için şehirlere göç ettiler; fabrikaların ucuz işçi açığı da kapanmış oldu. 


Amaç yine GDO tohumlarının ve kimyasalların yaygınlaştırılması mı? 


Bugün de Gates ve Rockefeller, Afrika'da Yeşil Devrim adı altında bir projeye daha milyonlar yatırıyor. Amaç yine GDO tohumlarının ve kimyasalların yaygınlaştırılması. Bunun için pek çok teşvik ve kampanyalara başvuruyorlar. 


Plan işlerse tüm dünya birkaç tohum devinin kölesi olacak. Washington'dan gelen emirler doğrultusunda Washington'un siyasetlerine karşı olan üçüncü dünya ülkelerine tohum vermeme olasılığı da var. 


Ayrıca pirinç, mısır, buğday ve soya gibi dünyanın temel gıda üretimi için patentli tohumların üretimi korkunç bir biyolojik silah olarak da kullanılabilir. Genetik müdahalelerle öldürücü gıdalara çevrilebilirler." 


Engdahl: "Amaç, ABD üzerinden dünyayı kontrol altına almak" 


F. William Engdahl, "Ölüm Tohumları" adlı eserinde siyonist düzenin nasıl işlediğini ayrıntıları ile anlatıyor. Yazar, ABD üzerinden insanlığı kontrol altına almak; bazı milletleri kısırlaştırarak yok etmek gibi çok kirli planları olan şirketlerin içyüzünün deşifre edilmesi adına kitabın giriş bölümünde şunların yazılı olduğunu belirtir: 


Küresel güçlerin söylemi tam da şöyle: “Biz dünya nüfusunun yüzde 6,3'ünü oluşturuyoruz ama zenginliğinin yarısına sahibiz. Bu farklılık özellikle bizler ve Asyalılar kadar büyük. 
Böyle bir durumda kıskanılma ve gücenilme gibi bir durumda olamayız. Gelecek dönemdeki asil görevimiz, ulusal güvenliğimize bir zarar getirmeden bu farklılık durumunu sürdürebileceğimiz bir ilişki kalıbı tasarlamaktır. Bunu yapmak için de tüm duygusallık ve hayallerden uzak durup dünyanın her yerindeki ulusal hedeflerimize odaklanmalıyız. 
Kendimizi çıkarlarımızdan fedakârlık ederek dünyanın iyiliği için lüksümüzden vazgeçeceğimiz konusunda kandırmamıza hiç gerek yok.” (İLKHA) 


TARIM BAKANLIĞI BİLL GATES VAKFI İLE NASIL BİR ORTAK ÇALIŞMA 
YÜRÜTÜYOR? 


02 Mayıs 2020 Cumartesi-tarimdanhaber.com/ 


Koronavirüsle birlikte ismi farklı iddialarla gündeme gelen Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in başkanlığını yaptığı vakıf ile Tarım ve Orman Bakanlığının ortak çalışma yürüttüğü ortaya çıktı. Öğretim üyesi Mücahit Gültekin, bu duruma tepki göstererek, "Ekinimize Melinda ve Bill Gates'i buluştırmaya kimsenin hakkı yoktur" dedi. 


Tarım ve Orman Bakanlığı ile Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in başkanlığını yaptığı Bill ve Melinda Gates Vakfı ile ortak çalışmalar yürüttüğü ortaya çıktı. Koronavirüsle birlikte ismi farklı iddialarla gündeme gelen Gates'in başkanlığını yaptığı vakfın, Tarım ve Orman Bakanlığı ile nasıl bir ortak proje yürüttüğü ise merak konusu oldu. 


Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde Öğretim Üyesi ve Milli Gazete yazarı Mücahit Gültekin, Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunarak, “Ekinimize Melinda ve Bill Gates'i bulaştırmaya kimsenin hakkı yoktur” tepkisinde bulundu. Gültekin, Dışişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Gates Vakfı'yla yapılan işbirliği hakkında açıklama beklediklerini belirtti. 


Tarım Bakanlığından Bill Gates Vakfı İle Ortak Çalışma 


Gültekin, bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşım kamuoyunun dikkatini çekti. Gültekin, Tarım ve Orman Bakanlığının, koronavirüs salgınıyla birlikte ismi farklı iddialarla gündeme gelen Microsoft'un kurucusu ve dünyanın en zengin iş adamlarından olan Bill Gates'in başkanlığını yaptığı vakıfla ortak çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Gültekin, yaptığı paylaşımda; “Bill ve Melinda Gates Vakfı kim oluyor? Kimleri temsil ediyor? Nasıl oluyor da Tarım ve Orman Bakanlığı bunlarla işbirliğine girebiliyor? Neslimize bulaşanlar yetmiyormuş gibi, bir de bu baronları niçin ekinimize bulaştırıyorsunuz?” tepkisinde bulundu. 


Tarım Bakanlığından Açıklama Bekliyoruz 


Gültekin, Dışişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Gates Vakfı'yla yapılan işbirliği hakkında halka bir açıklama yapmalarını beklediklerini kaydetti. 


GIDAMIZ KİME EMANET? “TARIM BAKANLIĞI BİLL GATES VAKFI İLE PROTOKOL İMZALADI” 
16.10.2020-dogruhaber.com.tı/ 


Meclis tatil olmadan önce apar topar Meclis'e getirilen ancak gelen tepkiler üzerine ertelenen ve kamuoyunda gıda yasası olarak bilinen yasa yeniden gündeme geldi. Bu yasayla birlikte gıda hakkında gerçeklerin engellenebileceğini belirten Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi Başkan Yardımcısı Mesut Sevgili “Gıda endüstrisini korumak için bütün bir milleti susturmaya çalışıyorlar. Tarım Bakanlığı biri de beslenme olan 4 başlıkta Bill Gates Vakfı ile protokol imzalıyor.” dedi. Sevgili, gelen tepkiler üzerinde gıda yasasının bazı maddelerinde değişikliğe gidileceğini de ifade etti. 

Dünyadaki kaynakların azalmasıyla birlikte tarım ve gıda konusu daha da önem kazanıyor. 
Bununla birlikte endüstri devleri bu alana yoğunlaşarak, helal ve temiz gıdaya ulaşmak isteyenleri kâr ve mal biriktirme hırslarına feda ediyor. Kamuoyunda tepkiyle karşılanan ve ağır yaptırımların olduğu ‘gıda yasası? yeniden Meclis'in gündeminde. Konuyla ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi Başkan 


Yardımcısı Mesut Sevgili, gelen tepkiler üzerine yasanın bazı maddelerinde değişikliğe 
gideceğini belirtti. Sevgili, “Kısa bir süre önce Tarım Bakanlığı biri de beslenme olan 4 
başlıkta Bill Gates Vakfı ile protokol imzalıyor. Ardından da bu kanun teklifi geliyor” ifadelerini kullandı. 


Peki, Bu Teklifte Ne Var? 


Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi Başkan Yardımcısı Mesut Sevgili, “Öncelikle belirtelim ki, Kanun Teklifi Anayasanın 26. Maddesi başta olmak üzere 6 maddesine aykırı. Anayasa kişilerin düşüncelerini özgürce açıklamalarına imkân tanır. Yani bu kanun teklifi düşünce hürriyetini yok ediyor. Teklife göre beslenme ve gıda gibi konularda reklamlarda istediğinizi yapabileceksiniz, ama gazete, tv, radyo ve sosyal medya organlarında görüşlerinizi açıklayamayacaksınız. Açıklarsanız fikrin sahibine Tarım Bakanlığı'nda kurulacak olan Bilim Kurulu 20 ila 50 bin TL arasında bir ceza kesecek. Görüşlerin de bilimsel olması gerekiyormuş. Bilim geçmişte tereyağı ve yumurta zararlı diyordu, sigara içmeyi tavsiye ediyordu. Şimdi tersini yapıyor. Mesela bu kanun daha önce çıksaydı yani tereyağı zararlı denildiği zamanda çıksaydı biz de “tereyağı yiyin” deseydik bilimsel olmadığı için ceza alacaktık.” dedi. 


“Endüstrinin Faydalı Dediklerine Zararlı Desek Ceza Alacağız” 


“Biz Müslümanız ve bizim nasıl beslenmemiz gerektiği, neyin faydalı ve zararlı olduğunu sadece İslam söyleyebilir.” diyen Sevgili, şöyle devam etti: “İslam kaideleri ebedi, bilimin ki konjonktüreldir. Bir Müslüman olarak biz hangisine uyup, hangisini anlatacağız? İslam'ınkini tercih edersek ceza alacağız. İbn-i Sina”yı anlatsak ceza alacağız? Endüstrinin faydalı dediklerine zararlı desek ceza alacağız. Siz olsaydınız hangisini tercih ederdiniz? Biz de sizin yapacağınız gibi endüstriyi değil İslam'ı tercih ediyoruz.” 


“Bill Gates Vakfı İle Anlaşıldı” İddiası 


Küresel şirketlerin bu yasayı istediğini belirten Sevgili, önemli bir iddiayı ortaya koyarak 
sözlerine şöyle devam etti: “Kısa bir süre önce Tarım Bakanlığı biri de beslenme olan 4 
başlıkta Bill Gates Vakfı ile protokol imzalıyor. Ardından da bu kanun teklifi geliyor. Sizce de bir bağlantı yok mu? Bill Gates kimdir ki, kadim bir milletin beslenmesini düzenleyecek. 
Bu Müslüman milletin başkasından öğrenecek hiçbir şeyi yok.” 


“Bazı Maddelerin Revize Edileceği Bilgisini Aldık” 


“Bu kanunun amacı gıda ve beslenme konularından şuurlanan milletin endüstriye tepkisini azaltmak için hazırlanmıştır.” diyen Sevgili, “Talebin sahibi endüstri, Bill Gates Vakfı ve veya bürokrasi önemli değil. Önemli olan bizim hürriyetimizin engellenmesi. Bunu da biz istediğimiz yaparız ama siz eleştiremezsiniz. Eleştirirseniz de cezalandırırız şeklinde bir yöntemle yapılmasıdır. Ama önemli bir gelişmeden söz etmek istiyorum. Sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine bazı maddelerin revize edileceği bilgisini aldık. Daha önce de tepkiler üzerine bir süre ertelenmişti.” ifadelerini kullandı. 


TARIM BAKANLIĞI'NIN GATES VAKFI İLE İŞBİRLİĞİ VAR MI? 
10 May 2020-milligazete 


Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'dan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli? ye dikkat çeken soru... 


Gündeme gelen Tarım ve Orman Bakanlığı ile Gates Vakfı arasındaki işbirliği iddiaları Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman tarafından Meclis gündemine taşındı. Karaduman, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye cevaplaması üzerine verdiği yazılı soru önergesinde Bakanlık ile Vakıf arasında bir işbirliğinin olup olmadığını sordu. 


Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman ?'dan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli? ye dikkat çeken yazılı bir soru önergesi verdi. Karaduman, Bakan Pakdemirli” ye, adı koronavirüs salgını ile birlikte farklı iddialarla gündeme gelen Bill ve Melinda Gates ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında yapılan ve kamuoyunda dikkatleri üzerine çeken işbirliğini sordu. 


Belge Var İçeriği Yok 


Bill ve Melinda Gates Vakfı Ortadoğu temsilcisinin 9 Aralık 2018 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nı ziyaret ettiğini ve bu ziyaretin ardından Bakanlık ve Vakfın ortaklaşa bir çalıştay düzenlediğini hatırlattığı önergesinde Karaduman, “7 Mayıs 2019'da ise Gates Vakfı ve Dışişleri Bakanlığı arasında “Etki Hızlandırıcı Pilot Uygulama Belgesi” imzalanmış, bu belgenin “tarımsal kalkınma? alanında Bakanlığınızın Gates Vakfı'yla işbirliği yapmasını öngören bir belge olduğu belirtilse de içeriğiyle ilgili detaylı bilgiye ulaşılamamaktadır” ifadelerini kullandı. 


İşbirliği İddiaları Doğru Mu? 


Son zamanlarda insan sağlığını tehdit eden GDO'lu gıda ürünleri ve tohumların piyasadaki varlığının arttığına dikkat çeken ve bu durumun gıda üzerinden ülkeleri kontrol etmek isteyen kuruluşlarca yaygınlaştırıldığını bildiren Karaduman, önergesinde şu sorulara yer verdi: “Gates Vakfı'nın Bakanlığınızı ziyaret etme sebebi nedir? Söz konusu vakıf ile yapılan bir işbirliği anlaşması varsa detaylarıyla ilgili kamuoyunu bilgilendirecek misiniz? İşbirliği hangi maddeleri kapsamaktadır? Vakıf ile varılan bir işbirliği anlaşması varsa bu işbirliği ne zaman başlamıştır? İşbirliği kapsamında şimdiye kadar hangi faaliyetler yürütülmüştür? 


İşbirliği Var İse Bakanlığın Görevleri Nelerdir? 


Gates Vakfı ile Dışişleri Bakanlığı arasında imzalanan Etki Hızlandırıcı Pilot Uygulama Belgesi'nin sizi ilgilendiren kısmı nedir? Vakıf ile Bakanlığınız arasında nasıl bir işbirliği öngörülmüştür? Etki Hızlandırıcı Pilot Uygulama Belgesinin belirlediği çerçevede “tarımsal kalkınma? konusunda Bakanlığınızca yapılması zorunlu icraatlar nelerdir?” 


Koronavirüs İddialarının Odağındaki Vakıf 


Bill ve Melinda Gates Vakfı, dünyanın sayılı zenginlerinden olan Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve eşi Melinda Gates tarafından 2000 yılında kurulan bir vakıftır. Sıtma ve açlık gibi küresel sorunları çözmek amacı taşıdığı belirtilen vakfın ismi ülkeler ile yaptığı tohum işbirlikleri ile anılsa da son dönemlerde Covid-19 pandemisinde de gündeme çarpıcı iddialarla geldi. 


YİNE “ON YIL ÖNCE-ON YIL SONRA...” HATIRLATMASI! 
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Önce KOOPERATİF konulu sekiz yazı yazdık, çözüm önerilerimizi sunduk... 

Sonra İSTİHADAM KOOPERATİFLERİ ile işsizlik sorununa çözümler yazdık... 
Önceki yazı dizimizdeki ilk uyarılarımızı tekrar hatırlatmamız gerekiyor; hatırlayalım: Suriye sorunu... 

Suriyeliler sorunu... 

Suriye'de savaş sorunu... 

Savaş sonrasında Suriye'deki sorunlar... 


Türkiye ve dünyadaki Sosyal Tufan seviyesindeki dini-ilmi-iktisadi-idari/siyasi sorunlar, 


bütün bu sorunlarla ilgili çare ve çözümler... 
Günlerdir, haftalardır, aylardır, yıllardır ne yapıyoruz? 


Suriye sorunu ve diğer sorunlar gündeme geldikçe, bu vesilelerle ilgililer ve yetkililer daha çok duyarlı olurlar, uyarılarımızı ve önerilerimizi daha çok görürler, çare ve çözümlerimizi 


duymamazlıktan gelmez de daha çok duyarlar diye çırpınıp duruyoruz... 


Ne demek istiyorum? 


Bazı hatırlatmalarımızı tekrarlamam gerekecek... 

Geçen ay ne dedik ne yazdık, hangi uyarıları yaptık, yazılarımızın başlığı neydi? 
“Uyarı: Vatan, toprak, su, gıda ve beka sorunu”; bu başlıkta “altı yazı” yazdık. 
Devamında ne dedik ne yazdık, hangi uyarıları yaptık, yazılarımızın başlığı neydi? 
“On yıl önce-on yıl sonra; yine tarım ve tohum”; bu başlıkta “sekiz yazı” yazdık. 
Biz bu ‘uyarı yazılarımızı” yazarken İstanbul Depremi oldu, şimdi depremi yazalım. 


Aslında geçen ay da yirmi yıl önceki 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi vesilesiyle de iki 


yazı yazıp hatırlatmalar yaptık, uyarılması gerekenleri uyarmak için... 


Yazı başlıklarımızı hatırlayarak başlayalım: 


-“17 Ağustos Marmara Depremi vesilesiyle uyarı!” 18 Ağustos 2019 
-“İstanbul”un/Dünyanın Depremi; Sosyal Tufan!” 19 Ağustos 2019 


Sonra DEPREM diyerek ‘son ikisi” doğrudan İstanbul Depremi merkezli olmak üzere, 


İstanbul ve Ankara'daki ilgili ve yetkililere yönelik “sekiz yazı” yazdık... 
“On yıl önce-on yıl sonra...” 
Evet... Dikkat edilirse, yukarıda “on yıl önce-on yıl sonra” hatırlatmamızı yazdık... 


Ayrıca 20 yıl öncesi yani 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi ile ilgili de yazdık... 


Ne oluyor? 


On yıl sonrasında... 
Veya yirmi yıl sonrasında... 
Yapılması gerekenler yapılmayınca... 


İbret alması gerekenler ibret alıp yapılması gerekenleri yapmayınca, sorunlar çözüme 


kavuşturulmayınca, tarih fasit daire çerçevesinde tekerrür edip duruyor! 
Aynen milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un dediği üzere: 

“Geçmişten adam hisse kaparmış... Ne masal şey! 

Beş bin senelik kıssa yarım hisse mi verdi? 

“Tarih'i ‘tekerrür’ diye tarif ediyorlar; 

Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi?” 


Evet... “Yine ‘on yıl önce-on yıl sonra...” hatırlatması” ile devam etmek mecburiyetinde kalıyoruz yani on yıl önce yazdıklarımızı kısmen güncelleyerek ilgililere ve yetkililere 


hatırlatmış olacağız; artık bir an önce gereğini yapmaları dua ve dileklerimizle... 


On yıl önceki yazı başlıklarımızı hatırlayalım. 1) Gemide iki “delik” var: TERÖR VE İŞSİZLİK (26.06.2010). 2) Terörü nasıl bitirelim? (27.06.2010). 3) İŞSİZLİK VE TERÖR (28.06.2010).4) Devlet, para, faiz ve çare 7 çözüm (29.06.2010). 


On yıl sonra aynı konuları hatırlatmamız gerekecek; hatırlatacağız... 
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Son günlerde altı yazı ile ele aldığımız ülkemizin ve insanlığın bu en önemli konularını tam on yıl önce de birkaç yazı ile ele almıştık; elbette öncesinde ve sonrasında bu konularda 


yazdığımız nice yazılarla birlikte. Kaldığımız yerden devam ediyoruz... 


Norveç'in kuzeyindeki -“Svalbard Küresel Tohum Deposu” adı verilen ambar, “Kıyamet Tohum Deposu” da denilen ambardan söz ediyorduk. Dünya üzerindeki tüm tohum çeşitlerini bir araya getirmeyi hedefleyen ambarın amacı, gelecekte dünyanın başına gelebilecek nükleer savaş, meteor düşmesi veya iklim değişimi gibi bir felaket durumunda, tohum çeşitliliğinin korunmasını sağlamak. Evet, buraya kadar her şey gayet iyi niyetli gibi görünüyor. Ama kazın 


ayağı hiç de öyle değil. 


Bundan önceki yazımızın başlığında, “Tarımda kıyamet mi?’ dedik ve meseleye girizgâh yaptık. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kanaatimizce, “kıyamet? olmasa bile, bir ‘sosyal tufan’ söz konusu ve o sosyal tufanı hayatımızın her alanında bütün boyutları ile hâlen 


yaşıyoruz... Gidişata bakılırsa, tufan tarım sektörüne de sıçrayacak gibi görünüyor. 


Meselenin önceki yazımda anlattığım şekli gayet iyi niyetli görünüyor gibiydi. Ancak Alman asıllı Amerikalı araştırmacı-gazeteci F. William Engdahl'ın bu proje ile ilgili dehşet verici şüpheleri var. Engdahl, tarım sektörünü ellerinde tutan GDO (genetiği değiştirilmiş 


organizma) devlerinin bizim bilmediğimiz bir şeyler bildiklerini düşünüyor. 


Norveç'in kuzeyindeki Spitsbergen Adası'nın buzlaşmış kayalıklarının altında “dünyayı ekonomik ve genetik olarak ele geçirme planları”nın yattığını iddia eden Engdahl, teorisini ambar projesi finansörlerinin kimlikleri ve geçmişleri hakkında ayrıntılı hatırlatmalar yaparak ispatlıyor. Araştırmacı-gazeteci F. William Engdahl, ilk baskısı 2007'de yapılan, Nisan 2009'da Türkçeye de çevrilen “ÖLÜM TOHUMLARI/ Kalıtımın Değiştirilmesinin Arkasındaki Karanlık Oyunlar” adlı kitabın da yazarı. Engdahl ile “kıyamet muhafızları” dediği tekel sömürü sermayesi sahibi finansörlerin kimlikleri, neler yaptıkları ve Norveç'teki “Svalbard Küresel Tohum Deposu” üzerindeki hedefleri hakkında bir görüşme yapılmış. 


Meselenin şifreleri, işte bu görüşmedeki ayrıntılarda gizli. 


Her şeyden önce “Svalbard Küresel Tohum Deposu”nun “yöneticileri” ve “finansörleri” kimler, ona bakalım. Öncelikle, bu deponun/ambarın Global Crop Diversity Trust (GCDT-Küresel Hasat Çeşitliliği Örgütü) aracılığıyla işletildiğini görüyoruz. Nisan 2009 rakamlarına göre 123 milyon dolarlık bir finansmanları var. Roma'da kurulan bu örgütün başında 


Kanadalı Margaret Catley-Carlson bulunuyor. Bu kadın, 1998'e dek New York merkezli 


Nüfus Konseyi'nin de (Population Council) başkanıydı! Bu konsey, John D. Rockefeller?'ın nüfus popülasyonunu düşürmek amacıyla 1952'de kurduğu, “aile planlaması” adı altında gelişmekte olan ülkelerde kısırlaştırma çalışmaları yürüten bir konsey. Diğer GCDT üyeleri arasında Hollywood Dream Works Animation'a başkanlık eden Lewis Coleman da var. 
Coleman, ABD'nin en büyük Pentagon anlaşmalı askeri endüstri şirketi olan Northrup Grumman Corporation'ın da kurul başkanıydı. Örgütün finansörleri ise; geçen yıl şirketin aktif yönetiminden çekilerek kurduğu Bill-Melinda Gates Vakfı aracılığıyla kendini Asya ve Afrika'daki çiftçilere yardıma adayacağını beyan eden Microsoft'un kurucusu Bill Gates! 
Dünyanın en büyük patentli GDO tohum ve tarım kimyasalları devi ABD'li DuPont / Pioneer Hi-Bred! Yine bir ABD'li GDO devi Monsanto! İsviçre menşeli GDO tohum ve tarım kimyasalları şirketi Syngenta! 1970'lerde 100 milyon dolarlık bir kaynakla “Yeşil Devrim” diye bilinen tohumda gen devrimini başlatan ve tarımsal değişim ile ideal genetik saflığı sağlama çalışmalarını yürütmek üzere dünyanın en büyük vakıflarından birini kuran petrol devi Rockefeller! Bitmedi, dahası var! Ayrıca ABD, İngiltere, Norveç, Almanya, İsviçre ve 


Kanada'dan da devlet fonları aktarılıyor... 


Özetle, GDO tohumları az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere yayarak tarlalardan orijinal tohumların kökünü kazıyan şirketler, şimdi dünya üzerindeki tüm orijinal tohumları olası bir 


kıyamet günü için kutuplarda buzdan bir adada saklıyor. (Devamı var.) 
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Evet, bu konulardaki sorunlar çözümsüz olarak var olmaya devam ettiği için, on yıl öncesinde 


yaptığımız üzere, on yıl sonra da aynı konular üzerinde durmaya devam ediyoruz... 
On yıl önceki yazı başlığımızda “Irak'taki Ebu Garib tohumları nerede?” demiştik. 
On yıl sonra da aynı soruyu soruyor ve detaylara geçiyoruz... 


Dünyanın pek çok ülkesinde “zaten var olan tohum depolarına” ne gibi bir felaket gelecektir ki, Svalbard'daki tohumlara muhtaç kalınacak?! Önceki iki yazımda, “Tarımda kıyamet mi?” 
ve “Ölüm tohumlarının yönetici ve finansörleri” başlıkları altında, “tarım ve tohum sektörü” 


ile ilgili önemli konular üzerinde durdum. 


Alman asıllı ABD'li araştırmacı-gazeteci F. William Engdahl, yaptığı derin araştırma ve çalışmalarla meseleye epey bir açıklık kazandırıyor. Engdahl, aynı zamanda ilk baskısı 2007'de yapılan, Nisan 2009'da Türkçeye de çevrilen “ÖLÜM TOHUMLARI Kalıtımın Değiştirilmesinin Arkasındaki Karanlık Oyunlar” adlı kitabın da yazarı. 


Araştırmadaki ilginç bir ayrıntı dikkatimi çekti. Çalışmanın bir bölümündeki ara başlık aynen şöyle: “Irak'taki Ebu Garib tohumları nerede?” 


Yani: “Irak Savaşı” bir de kamuoyunun bilmediği böyle bir amaçla yapılmış! 


Genel olarak nükleer savaş, iklim değişimi, meteor düşmesi veya daha başka bir tabii afet değil de, bunların dışında bir “felaketten senaryosu” söz konusu. Yani, “planlı bir felaket”ten söz ediliyor ve “Bunu anlamak için yalnızca 2003 Amerikan bombardımanından sonraki 


Irak'a bakmak yeterli” deniyor! 


Irak medeniyetlerin beşiği ve binlerce yıl önce buğday tarımının doğduğu yerdir. Ebu Garib'de yüzlerce/binlerce yılda geliştirilen buğday tohumu çeşitlerinin yer aldığı bir “Tohum Bankası” bulunuyordu. Amerikan bombardımanından sonra o tohum mahzeni tarihe karıştı! 


Artık kimse o tohumların nerede olduğunu bilmiyor. 


Düşünün, dünyadaki tüm tohum çeşitleri NATO destekli Svalbard'da bir araya getirilip kontrol altına alındığında, dünyadaki diğer paha biçilmez tohum bankalarını savaşlar ve 


terörist eylemler ile yok etmek çok kolay olacak! 


Sonrasında da “Monsanto” ve “Du Pont” gibi devler kendi GDO (genetiği değiştirilmiş 


organizma) tohumlarını tüm dünya çiftçilerine “tek-el”den sunabilecekler. 


Yani, tüm tohum çeşitlerini ele geçirdikten sonra dünyanın diğer tohum bankalarını, “tek-el” oluşturabilmek amacıyla yok edebilirler... Mesele sadece bundan ibaret mi? Sebep sadece “ekonomik” mi, yani sadece “ekonomik tek-el” oluşturmak mı? Yoksa daha başka planlar, 


hedefler ve amaçlar var mı? 


Elbette bundan ibaret değil, elbette daha başka hedefler de var. Bunun açıklanıp anlaşılabilmesi için önce “kıyamet muhafızları”nın kimler olduğuna ve geçmişte neler yaptıklarına bakmak gerekiyor. Rockefeller 1971'de Uluslararası Tarım Araştırmalarında Küresel Danışmanlık Grubu olan CGIAR'”ı kurmuş. CGIAR, üçüncü dünya ülkelerinin bilim adamlarının ve agronomistlerinin (tarım uzmanlarının) “modern tarım ürünü” kavramlarında uzmanlaşmaları ve ABD'de öğrendiklerini ülkelerine götürmeleri meselesi ile yakından ilgilendi. GDO'lu (genetiği değiştirilmiş organizma) “Gen Devrimi”nin yaygınlaşması için 


paha biçilmez bir etki şebekesi oluşturdular. 


CGIAR, daha etkin olabilmek için BM Gıda ve Tarım Örgütünü (FAO), BM İlerleme 


Programı'nı ve Dünya Bankası'nı da işin içine dâhil etti. 


Tarım sektöründeki “kıyamet” veya “tufan” senaryo ve uygulamaları özetle böyle! 


Daha doğrusu, tekel sömürü sermayesinin niyet, hedef ve çalışmaları böyle! 


Her gün “gıdalar” ile ilgili farklı haber ve gelişmeler oluyor ama meselenin bir de bu boyutu var. Sayın (o dönemdeki) Tarım Bakanı Mehdi Eker başta olmak üzere, ülkemizdeki tüm ilgili ve yetkililerin dikkatlerine arz olunur... Atalarımızın dediği gibi: Su uyur ama her türlü 


düşman uyumaz, uyumuyor. Çok uyanık olunması gereken bir asırda yaşıyoruz. 
Derin uykulardan uyanalım... 


(Devamı var.) 
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Evet, “tarım ve tohum” konularındaki sorunlar çözümsüz olarak var olmaya devam ettiği için, on yıl öncesinde yaptığımız üzere, on yıl sonra da aynı konular üzerinde durmaya devam ediyoruz... Bugünkü ana konumuz “TARIMDA TEKEL TUZAĞI” olacak. 


Tarımdaki “Hibrid Tohumlar” uygulaması ile tekel oluşturma niyetleri arasında tam bir paralellik var. Rockefeller'in gelişmekte olan ülkelerde yürüttüğü sözde “Yeşil Devrim” 


çalışmalarına bu açıdan bakınca, korkunç niyetler apaçık görünüyor... 


Rockefeller Vakfı 1946'da sadece adı yeşil olan “Yeşil Devrim”i başlattı. Bu sözde “Yeşil Devrim” aslında neydi? 1960'larda Rockefeller'in çalıştığı Meksika ve Hindistan gibi ülkelerde daha çok ürün veren ıslah edilmiş tohum çeşitleriyle açlık sorununu büyük ölçüde çözmeyi vaat ediyordu. Yıllar sonra Yeşil Devri'n aslında Rockefeller ailesinin ileride tekelleştirebilecekleri yeni bir alanın geliştirme planı olduğu ortaya çıktı; aynen yarım yüzyıl önce petrol endüstrisi işinde tekelleşme yolunda yaptıkları operasyonlar gibi bir şey. Nasıl TEKELLEŞİYORLAR? Yeşil Devrim, gelişmekte olan piyasalarda yeni hibrid tohumların üretilmesi çalışmalarına dayanıyordu. Hibrid tohumlar üreyemedikleri için çiftçilerin her sene tohum alması gerekiyordu. Hibrid tohum patentlerinin DuPont / Pioneer Hi-Bred'in ve Monsanto'nun başını çektiği bir avuç dev tohum şirketinin elinde toplanması, daha sonra GDO'lu tohum darbesi için yolu açtı. Böylece tarımda tekelleşme yolunda ilk önemli adım 


atılmıştı. 


Daha sonraki ikinci adımda, hibrid tohumlar ve bu tohumların ihtiyaç duyduğu kimyasal gübreler, çiftçileri “tekel” oluşturan tarım ve petro-kimya şirketlerine bağımlı hâle getiriyordu. Bu gübreler Rockefeller kontrolündeki büyük petrol şirketlerinin ürünüydü. Ot ve 


böcek ilaçları da petrol ve kimya devleri için ek pazarlar oluşturuyordu. 


Yeşil Devrim aslında tarım sektöründe tekelleşme yolunda bir “kimyasal darbe” idi. 
Gelişmekte olan ülkelerin yüksek miktardaki gübre ve ilaç girdisini finanse etmeleri mümkün değildi. Bu nedenle Dünya Bankası'ndan kredi notu alarak ve ABD hükümetinin garantisi altındaki Chase Bank ve diğer New York bankaları aracılığıyla özel borçlar aldılar. Borçlanan 


ülkelerin sonunun ne olduğu herkesin malumudur. 


Sonuç olarak bankalara ve tefecilere borçlanan çiftçiler genellikle topraklarını kaybettiler, iş aramak için şehirlere göç ettiler; böylece fabrikaların ucuz işçi açığı da kapanmış oldu. 


Tarımda tekelleşme yolunda geçmişte bunlar yapıldı. 
Dünya tarımda tekelleşme tehdidiyle karşı karşıya... 


Günümüzde de Gates ve Rockefeller Afrika'da “Yeşil Devrim” adı altında bir projeye daha milyonlarca doları yatırıyor. Amaç yine GDO tohumların ve kimyasalların yaygınlaştırılması. 
Bunun için pek çok teşvik ve kampanyalara başvuruyorlar. Plan onların istediği gibi işler, tarımdaki tekelleşme gerçekleşirse, tüm dünya birkaç tohum devinin kölesi olacak. Ondan sonrası kolay; Washington'dan gelen emirler doğrultusunda Washington'un siyasetlerine 


karşı olan üçüncü dünya ülkelerine tohum vermeme uygulamasına geçilmesi planlanıyor... 


İnsanlı düşmanları, ayrıca başka bir şeyler de yapılabilirler. Pirinç, mısır, buğday ve soya gibi dünyanın temel gıda üretimi için patentli tohumların üretimi korkunç bir biyolojik silah olarak 


da kullanılabilirler... 
Genetik müdahalelerle bu tohumları öldürücü gıdalara da çevrilebilirler... 


Sonuç olarak diyebiliriz ki: “Onlar yetkiyi ele geçirince ekini ve nesli bozarlar” (Bakara, 


2/205) ayeti, işte bu gerçeği dile getirmektedir. 
(Tarım ve tohum sorununun başka boyutları ve çözüm önerilerimizle devam edeceğiz.) 


İSTANBUL DEPREMİ! M. Şevket Eygi ömrü boyunca “İstanbul Depremi? yazıları yazdı. 
Geçen ay 18 ve 19 Ağustos'ta iki “Marmara Depremi? yazısı yazdım. ‘Sosyal Tufan? var diye hep haykırıyorum; duyan var mı?! Bu “Tarım ve Tohum? yazıları da ‘tufan’ yazısı ama... 
Allah herkesi uyandırsın ve İstanbul ile insanlığı tüp depremlerden ve sosyal tufanlardan 


korusun... 


NOT: Dün İstanbul'da şiddetli bir deprem meydana geldi. Yazımı yazıyordum; kitaplar, bardaklar devrildi. Çatırtılar eşliğinde toz bulutu kapladı binayı. O an merhum Milli Gazete yazarımız Mehmed Şevket Eygi”nin, yazılarında sık sık vurguladığı, “Büyük İstanbul 


depremine hazır mısınız?” uyarısı geldi, aklıma! Allah (c.c.) tüm ümmeti, bütün insanlığı felaketlerden, afetlerden korusun... (Âmin.) 
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On yazı ile ele aldığımız konu/konular öylesine önemli ki, dikkatle okuyanlar anlamışlardır. 


Önemine binaen sadece konu başlıklarımızı tekrar hatırlayalım: 

-Gıda hakkı, yaşam hakkı gibi temel bir haktır... 16.09.2019 

-Uyarı: Vatan, toprak, su, gıda ve beka sorunu-1 17,18,19.09.2019 (üç yazı) -Uyarılara devam: “Yani toprak, hava ve su”... 21.09.2019 

-Uyarılara devam: Sağlıklı yaşam için tavsiyeler 22.09.2019 

Toplam olarak altı yazı ile bu başlıklardaki konular üzerinde durduk. 


Evet, bu konuları daha önce de yazdım (mesela, tam on yıl önce, 2009 yılında yazdım), yeri geldikçe yazdım, son olarak da yukarıda sadece başlıklarıyla sözünü ettiğim altı yazıyı yazdım. Yazıları hangi vesileyle yazdığımı da Sağlık Çalışanı ve Kimyager Sabri Kaya arkadaşımıza teşekkürlerimle hatırlatmıştım; devamına ve özellikle de bu son bölümdeki 


tohumun hikâyesi? yazılarına da vesile olduğu için kendisine tekrar teşekkürler... 

On yıl önce yani 2009 yılında yazdığımız yazı başlıklarımız şöyle: 

-Tarımda kıyamet mi? 03.05.2009 

“Ölüm tohumları”nın yönetici ve finansörleri 06.05.2009 

-Irak'taki Ebu Garib tohumları nerede? 07.05.2009 

-Tarımda tekel tuzağı 08.05.2009 

Hikâyenin, bizim hikâyemizin, insanlığın hikâyesinin başka bir merhalesini anlatalım. 


2017 yılında onlarca çeşit ürünün tohumunu ABD'den aldık ve en çok tarım ürününü de 
ABD'den alıyoruz. Tohum ve tarımsal ürünlerde tam teslimiyet yaşanıyor: 1) Tarım ülkesi Türkiye'ye 2002 yılında 129 ton buğday tohumu ithal edilirken 2016'da 1 milyon 183 bin ton 
ithal edilmiş! 2) Bir zamanlar kendi kendine yeten tarım ülkesi Türkiye'ye 2002 yılında 784 
ton mısır ithal edilirken, 2016 yılında 3 milyon 535 bin ton ithal edilmiş! 


Her türlü nükleer saldırıya karşı dayanıklı Norveç'teki tohum ambarı olan “Felaket Ambarı” 
775 bin çeşit tohum barındırıyor. Bu ambar 2008 yılında Uluslararası Gıda Örgütü'nün 
emrine devrediliyor. Uluslararası Gıda Örgütü'nün finans kaynağı ise Rockefeller Vakfi, Henry Ford Vakfı, Syngenta Vakfı, Bill Gates Vakfı. Küresel güçler neden tohum bankasına ihtiyaç duyuyorlar? Bunlar Halep, Irak, Afganistan, Somali, Ruanda, Etiyopya, Kamboçya'daki tohum merkezlerine neden el attılar? Çiftçilere yerel tohumların yerine neden bir sonraki hasat yılında kullanamayacakları ve kullanırlarsa yüklü ceza ödeyeceklerini tohum sözleşmelerini dayattılar? Ve yerel tohumlar neden Norveç'teki tohum ambarına yollandı? Ve 


bu küresel şirketler bir yandan tohum satarken bir yandan da neden toprakları kısırlaştırdılar? 


ABD askeri olarak müdahale ettiği ülkelerde tarımsal müdahalelerde bulundu. Tarım ilaçları satan firmalar ile tohum satan firmalar aynı çatı altında idiler, siyasal iktidarlara da tohum yasaları çıkarttırarak yerel tohumu yok etme pahasına etkilerini artırdılar. Sonuçta “tohuma kimi sahip kılar iseniz, çiftçiye de onu sahip kılabilirsiniz”. Ülkemizde de 2006 yılında çıkarılan Tohum Kanunu ile 2004'te yasalaşan tohum ıslahı ile ilgili küresel şirketleri güvenceye alan kanunun devamı sağlandı. Böylece bu şirketler devlet eli ile korumaya alındı, köylünün binlerce yıldır ürettiği tohumun ticareti ve kullanımına engel konuldu, ceza öngörüldü. 2007 yılında Türkiye Uluslararası Yeni Bitki Çeşitleri Koruma Birliği'ne (UPOV) üye oldu. Bu şu demekti: Küresel şirketlerin tohum üzerindeki tekel olmasını sağlamak yolunda bu şirketlere güvence sağlamak. Bitki üzerinde gen değişimi ile patent alacaklar ve mülkiyet onların olacaktı. Bu da ‘gıda işgali? demekti, Türk çiftçisine “artık sen kendi tohumunu kullanamazsın? denilerek Anadolu'nun zengin biyo çeşitliliğinin yok edilmesi 


demekti... 
(Devamı var.) 


İnnâlillahiveinnâileyhiraciün: Erbakan Hocamın emriyle yakından tanıyıp zaman zaman birlikte bazı hizmetler yapmaya çalıştığımız Mustafa Tahhan ağabeyimizi, Fatih Camii'nden 


Rahmeti Rahman'a uğurladık, Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun... 
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IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü vasıtası ile gelişmekte olan ülkelere tarım ve gıda üzerinde yıkıcı etkileri olan “uyum programları? dayatılarak patent hakları ile tohum alanını ele geçiriyorlar. Tohumumuzu koruyan Tarımsal Araştırma Genel Müdürlüğü'ne bağlı enstitüler ve Tarımsal İşletmeler Genel Müdürlüğü'ne bağlı çiftliklerde gerçekleştirilen faaliyetleri yürüten kamusal sistem lağvedilerek geleneksel tarım “tarım teknolojisi? adı altında küresel şirketlerin eline teslim ediliyor. Bu şirketler ise tohumu, kimyasal ilacı, 


petrolü, finansı, krediyi elinde bulunduranlar. 


En başta ise “Dünya İmparatoru” ve “Yeni Dünya Düzeni? kavramlarının mucidi Rockefeller. 
Amaçları uyum adı altında yalnızca ekonomiyi değil, aynı zamanda kırsal toplumların gelenek ve kültürlerini dönüştürmekti. Çin'de, Meksika'da, Türkiye?” de Rockefeller'in 


şirketlerinin programları çok yoğundu. 


1943 yılında geliştirdikleri ilk hibrit buğday için bu tarımsal dönüşümü işaret eden “Yeşil 
Devrim? kavramını kullandılar. Bu devrim yalanının arkasında ülke ve insanları kendilerine bağımlı kılmayı amaçlayan bir strateji mevcut. Verimli tohum aldatmacası ile geleneksel tohumun yerine laboratuarda yaratılan melez/hibrit tohumu satmak ve kendilerine bağımlı hale getirmek. Doğal evrimin sonucu milyonlarca yılda oluşan yapıların, laboratuarlarda her geçen gün daha fazla gen transferleri yaparak değişikliğe uğratılması sonucu genetik kirliliğin vücudumuzda yarattığı tahribatları her birimiz acı da olsa yaşamaktayız. Zira bu yeni genleri 


vücudumuzdaki mekanizmalar tanımıyor. 


İlk defa 1919 yılında Macar Karl Ereky tarafından “Biyoteknoloji” terimi ortaya atıldıktan sonra DNA moleküllerinin nasıl faaliyete geçerek organizma ürettikleri konusunda çalışmalar hızlandı. Rockefeller Vakfı destekli araştırmalar ise 1930”lu yıllardan sonra “Moleküler Biyoloji'nin ortaya çıkmasını sağladı. O dönem Harvard Üniversitesi'nde Genetiği 


Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) üzerine araştırmalar yürüttükleri iddia ediliyor. 


GDO ise bitkinin bir geni ile oynadığınızda tüm genleri arasındaki ilişkileri bozmanız anlamına geliyor. GDO'lu gıdaların vücutta nasıl işlendiği araştırıldığında bu gıdaların sahip 


olduğu DNA parça genlerin, kan dolaşımına geçtiği saptandı. 


Diğer yandan işin politik tarafına bakıldığında, Türkiye boyutunda tarımın siyasi stratejinin en önemli silahlarından olduğunu görüyoruz. ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger tarafından tarım, petrol politikası ile beraber ABD stratejisinin en önemli silahı olarak görüldü. O'na göre insanları gıdaya bağımlı hale getirmek, kendilerine bağımlı hale getirmenin temel koşuluydu. Bu sebeple sözde dünya açlığını gidermek amacı ile “NSSM 200? adı altında Rockefeller'in isteği ile bir proje başlattılar. 


İlk adım Hindistan'da hibrit mısır ile atıldı. Hindistan Ziraat Araştırmaları Konseyi ile ıslah çalışmaları başlatıldı. Karayipler, Orta Amerika ve Tayland projelerin uygulandığı ülkeler oldu. Hindistan'da ilk yıl verim alınamadı, bunun sebebi ise kimyasal ilaç kullanılmaması idi. 
Hibrit tohumlar ilaçsız mahsul vermiyordu. Sonrasındaki yıl çok iyi verim alındı vee bunun ardından Hindistan o yıl dünyanın en büyük tohum alımını gerçekleştirdi (18 bin ton buğday 2.5 milyon dolar). 


Tohum çok stratejik bir öneme sahipti. Irak'ta kuraklık sonrasında 73 bin ton buğday ve 22 
bin ton arpa Meksika ve ABD'den ithal edildi. Bu tohumlar cıva içerdiğinden 1971 yılında Irak”ta tahıl zehirlenmesi oldu. Oysa İsveç ve İngiltere bu nedenle bu tohumların ülkelerine girişini yasaklamışlardı. Bu tohumlar bilerek çok düşük fiyatla Irak'a satılmıştı, çünkü sosyalist Baas Partisi ülkesinde petrolü millileştirmişti. Bu tahılları tüketen yüzlerce insan ve verimli sığır zehirlenip can verdi. Irak bugün cıva nedeni ile en yüksek parkinson hastalığı oranına sahip ülke. Neticede bağımsızlık taraftarı her ülke bir şekilde kontrol edilmeliydi, 


gıda ve de tohum ile de olsa... 


(Devamı var.) 
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Rockefeller ve Henry Ford aracılığı ile Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası da işin içine sokuldu. Afrika Yeşil Devrim İttifakı (AGRA) kuruldu. Bu projenin başında BM eski Genel Sekreteri Kofi Annan vardır. Bu vakfın yönetim kuruluşunda Rockefeller Vakfı ve Bill Gates Vakfı yöneticileri bulunmaktadır. Bu projenin finans kaynağı da bu vakıflar ve proje Afrika'da 16 ülkede faaliyette. Slogan ise hep aynı yalandan ibaret “geleneksel tarımı bırakıp kaliteli hibrit tohumla tanışın” yalanı. Bu uçsuz bucaksız topraklar yabancı yatırımcıların elinde. Başı ABD çekiyor, iç savaşla ikiye bölünmüş Sudan'da Güney Kore 99 yıllığına 1.5 
milyon hektar toprağı kiralamış durumda. Amaç açlığı gidermek değil, tekelleşerek dünyayı 


kendine bağımlı hale getirmek. 


Hibrit tohum üreme kapasitesine sahip olmadığından her yıl patenti elinde bulunduran küresel şirketlerin kapısını çalmak zorundasınız. Türkiye'de de hükümet tarafından çıkarılan Tohumculuk Yasası ile sertifikalı tohuma mecbur ediliyor üretici. Ülkemizde 1974 yılında Ulusal Tohum Gen Bankası kurulmasına rağmen günümüzde kendi tohumunuzu 


kullanmanıza izin vermiyorlar. 


Üretim artışı ile açlık yok edilecek denilerek IMF ve Dünya Bankası aracılığı ile dayatmalar neticesinde açlığın her geçen gün daha arttığı gözlemleniyor. 1970'te dünyada açların sayısı 
460 milyon iken bugün 1.4 milyar. Verim artmıyor, azalıyor bu tohumlarla. ABD hibrit soya 
verimini %6 artırırken, Fransa yerel tohumu ile soya verimini %166 artırmış. ABD de hibrit tohumla pamukta %9 verim artmışken, Türkiye'de yerel tohumla pamuk verimi %31 artmış. 
Hibrit tohum gideri yanında, gübre, kimyasal ilaç, makine ve bol su giderlerinizin yanında kimyasal zehirlenmeye maruz toprağın verimliliğinin düşmesi de cabası. Verimi artırmak için kullandığınız ilaçlar hem toprağı, hem bitkileri, hem hayvanları, hem de insanları zehirlemekte. Bitkisel çeşitlilik günden güne azalıyor. Ayrıca bu amaçla kullanılan 


“pestisitler? sadece bitkiye yapışıp kalmıyor, havaya karışarak canlıları da zehirliyor. 


Ülkemizde kullanılan tarım ilacı aşılmaması gereken üst sınırın 50 kat üzerinde. Örneğin tarımsal bir böcek ilacı olan “klorpirifos” bebek ve çocuklarda nöro-davranışsal gelişim bozukluğuna sebep olması nedeni ile 2015 yılında AB ülkelerinde yasaklanmasına rağmen, 
2017 yılında Türkiye'de artış göstermiş kullanımı. Bu bozukluklar disleksi, hiperaktivite, 
dikkat eksikliği, otizm vs. 


2009 tarihli çıkarılan yönetmeliklerle ülkemize GDO'lu yemlerin girişi serbest hale getirildi. 
GDO hayvandan insana geçebiliyor. Genetiği değiştirilmiş ürünler “glüten” olgusuna vurgu yapılmasına neden oldu. Çünkü glüten birçok gıdada kullanılıyor. Değişime uğramış bitkilerdeki glütenin yapısı çok tehlikeli. Çölyak hastalığının yanında birçok hastalığın artışının bu derece olmasının sebebi bizi zehirleyen glüten. Diğer taraftan genetiği değiştirilmiş buğdayın glisemik endeksi çok yüksek olduğundan kan şekerini hızla yükseltiyor. Diyabetli kişilerin sayısındaki artış dikkat çekici. Obezite 3, diyabet 4 kat artmış 


1970”lerden bu yana. Glüten bağımlısı insanlar olarak yavaş yavaş öldürülüyoruz. 
Türkiye hibrit tohumları nerelerden alınıyor? 

* Fasulye tohumu Şili, Tayvan, Çin'den. 

* Bakla Çin'den. 

* Tanzanya'dan salatalık ve barbunya tohumu. 


* Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Romanya, Hırvatistan, Sırbistan ve İsviçre'den buğday 


tohumu. 

* Arpa Hırvatistan'dan. 

* Patlıcan Peru ve Pakistan'dan. 

* Bezelye Zimbabwe'den. 

* Patates Lülsemburg ve Danimarka'dan. 
* Mısır tohumu Sudan ve Yunanistan'dan. 


* ABD'den kuru fasulye, mercimek, nohut, bezelye, buğday, mısır, ayçiçeği, pamuğu 


alıyoruz. 


* İsrail'den biber, turp, marul, soğan, domates, kabak, ayçiçeği, buğday, kavun, karpuz, çiçek 


tohumları alıyoruz. İthalatımız o kadar çeşitli ki saymakla bitmiyor. (Devamı var.) 
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1980 yılında tarım ihracatı 25 milyar dolar ithalatı ise sadece 50 milyon dolar iken, bugün 
tarım ithalatımız yaklaşık 15 milyar dolar. GDO'lu soya cenneti ülkelerden yılda 2.3 milyon ton soya ithal ediyoruz. Dünya tarım devi Hollanda'nın yüzölçümü kadar tarımsal alanı ekmeyerek nadasa bırakıyoruz. Birçok tarımsal üretim alanı arazi birleştirmelerle yabancılara 


ait ülkemizde. Önce ekmeğimizi bozdular; bozanlar ise Rockefeller gibi “ölüm imparatorlar”. 


Ekmeğe konan katkı maddeleri: -Unu beyazlatmak için kullanılan E928-E924. -Küflenmeyi önlemek için kullanılan E282. -Suni tatlandırıcı kıvam artırıcı E420. -Başta domuz kılı, tavuk 


tüyü ve insan saçından yapılan E920 (L-Sistein). 


2010 yılında genetiği değiştirilmiş maya ve bakterinin de ithalatına izin verildi. 2017 yılında 
Adana'daki fırınların %80’ine ürün veren firmanın ekmek katkı maddesinden GDO'lu soya çıktı. Sonrasında fırıncılara soruşturma açıldı, oysaki GDO'yu üreten ve dışarıdan ithal eden 


fırıncılar değildi. Sonuçta hiçbir katkı içermeyen Anadolu'nun ekmeği bunlara yenildi. 


Ülkemizde siyasal iktidarların boyun eğmesi ile türlü aldatmacalarla tercih edilen hibrit ve GDO'lu tohumların piyasaya girmesi ile yerel tohumların kaderi değişti. 1948 yılından itibaren ülkemize Marshall yardımları başladı. Bu yardımlar kapsamında genetiğine müdahale edilmiş buğdaylar Anadolu'ya yayıldı ve atadan kalma buğdaylarımız yok edilmeye başlandı. 
Öncesinde Anadolu “tahıl ambarı” idi, 23 yabani ve 400'den fazla kültüre alınmış buğday çeşidine sahipti. Güneydoğu Anadolu tarihte buğdayın ilk evcilleştirildiği yerdi, buradan dünyaya yayıldı. Tarımsal araştırma enstitülerimiz neden kapatıldı? 2001 yılında 49 milyon 


dolar olan buğday ithali bugün 2 milyar dolara ulaşmış durumda. 


Üretim maliyetlerindeki artış ile zarar eden buğday üreticisi gümrük vergilerindeki devasa düşüş ile ithal edilen ürüne yenik düşürülüyor. Öyle ki, Bakanlar Kurulu kararı ile buğday ve çavdarın gümrük vergisi 0130'dan 908'e, mısırda 90130 olan vergi “035'e ve yulafta ise sıfıra 


düşürülüyor. Neden? Köylü üretmesin diye! 


Savaş ve felaket dönemleri için Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından depolanan buğday IMF'nin “stok politikasını terk et? emri ile çok ucuza elden çıkarılmış durumda. Bu olayın sonrasındaki yıl Türkiye'de kuraklık nedeni ile üretim düşünce gümrük vergisi derhal düşürülerek 2006 yılında 240 bin ton olan buğday ithalatı, 2007 yılında 2.1 milyon ton, 2008'de 3.7 milyon ton, 2011'de ise 4.7 milyon tona çıkmış, çıkarılmış! Bizans'tan Osmanlı'ya ülkenin tarım ihtiyacının karşılanması devletin güvenliği açısından en önemli kriter idi. 


Bu teslimiyetin çok vahim sonuçları olacaktır. Ülkedeki un fabrikaları gitgide azalmakta ve 


büyük kuruluşlar da yabancılar tarafından satın alınmakta... 


Türkiye'deki sertifikalı tohum 2002 yılında 145 bin ton iken, 2016 yılında 957 bin tona ulaşmış! 1980 yılında üç tohum firması varken, bu gün önde gelenleri yabancı olmak üzere 
660 şirket mevcut! 2018 yılı itibarı ile 5 dönüm üzerinde üretim yapan çiftçi ancak sertifikalı 


tohum kullanırsa tarım desteği alabilecek. 


Küresel tohum imparatorlukları ABD ve AB'nin elinde şu an, şirketleri ise: -ABD Monsanto, -ABD Dupont, -ABD Dow Agrosciences, -İsveç Syngenta. Dünya tohum pazarı 50 milyar dolar civarında. Sebze ve meyve de dâhil olmak üzere dünya tarımının *090'1 bu firmaların 


kontrolünde. Hatta tohum kimyasal ilaçlarının üreticisi ve satıcısı da bu firmalar. 


Ayrıca her gün açlık oranı yükselirken 1.3 milyar ton gıda çöpe gidiyor. Her gün 5 yaş altı 20 


bin çocuk yetersiz beslenmeden ölüyor. “Yeni Dünya Düzeni? dedikleri bu düzendir. 


Dünya tarım piyasasına hâkim altı küresel şirketin hepsinde Rockefeller'in hissesi mevcut. Bu şirketler GDO'lu tohum pazarının *6100”üne, ticari hibrit tohum pazarının *663'üne, GDO araştırmalarının “075'ine ve zararlı organizmaları yok etmek için satılan kimyasal maddelerin “076'sına hükmediyor. Yıllık gelirleri 65 milyar dolar. Amaçları: 1) Tohum satmak. 2) Tohumlarını ekenlere gübre-ilaç satmak. 3) Tohumlarını ekenlere petrollerini satmak. 4) Parası olmayanlara kredi vermek, borçlandırmak. 5) Bu tarımın yol açtığı hastalıklar için ilaç 


satmak. Hastalık saçan “ölüm tohumlarının hikâyesi? işte böyle. 


ABD'Lİ GAZETECİDEN DEHŞET VERİCİ İDDİALAR gidahareketi.org/- 04.05.2009 


Alman asıllı Amerikalı araştırmacı-gazeteci F. William Engdahl'ın istenmeyen ırkları kısırlaştırma planınız ayrıntıları açıkladığı üprertici iddialarla şok olacaksınız! 


"Norveç 'Teki Tohum Deposu Dünyayı Ele Geçirme Planının Bir Parçası" 


Alman asıllı Amerikalı araştırmacı-gazeteci F. William Engdahl, tarım sektörünü elinde tutan GDO devlerinin insanlık için gerçek bir kıyamet yaratacağını söylüyor. İddiaları son derece ürkütücü. Norveç'teki küresel tohum deposuyla amaçlanan ari üstün ırk yaratmak mı yoksa istenmeyen ırkları yiyeceklerle kısırlaştırmak mı? "Kıyamet tohum deposu" olarak da bilinen Svalbard hariç dünyadaki diğer tohum depolarını bekleyen "kıyamet"i kim koparacak? Engdahl sorularımızı yanıtladı. 


Yeni Aktüel Dergisini 29 Kasım - 5 Aralık 2007 tarihli 125. sayısında "Kıyamet Kapısı" başlığıyla kapak konusu olarak işlediğimiz ve 26 Şubat 2008'de tamamlanacağını duyurduğumuz "proje", tamamlandı. Norveç'in kuzeyindeki Spitsbergen adasında "Svalbard 


Küresel Tohum Deposu" adı verilen o ambar, Mart 2008 itibariyle resmen faaliyete başladı. 
Donmuş bir dağın 130 metre altına inşa edilen ambarda şu anda dünyanın dört bir yanından 
yaklaşık 3 milyon farklı tohum özel ambalajlarda saklanıyor. Kuzey Kutbu'na 1100 
kilometre uzaklıkta olan buzdağı ambarında bazı dayanıklı tohumlar 1000 yıl kadar bozulmadan kalabilecek. Her türlü nükleer saldırıya, patlamaya ve depreme dayanıklı olan bu tohum deposuna "kıyamet tohum deposu" da deniyor. Dünya üzerindeki tüm tohum çeşitlerini biraraya getirmeyi hedefleyen ambarın amacı, gelecekte dünyanın başına gelebilecek nükleer savaş, meteor düşmesi veya iklim değişimi gibi bir felaket durumunda, tohum çeşitliliğinin korunmasını sağlamak. 


Buraya kadar her şey gayet iyi niyetli görünüyor. Ancak Alman asıllı Amerikalı araştırmacı-gazeteci F. William Engdahl'ın bu proje ile ilgili dehşet verici şüpheleri var. 
Engdahl, tarım sektörünü ellerinde tutan GDO (genetiği değiştirilmiş organizma) devlerinin bizim bilmediğimiz bir şeyler bildiklerini düşünüyor. Spitsbergen'in buzlaşmış kayalıklarının altında "dünyayı ekonomik ve genetik olarak ele geçirme" planlarının yattığını iddia eden Engdahl, teorisini ambar projesi finansörlerinin kimlikleri ve geçmişleri hakkında ayrıntılı hatırlatmalar yaparak ispatlıyor. İlk baskısı 2007'de yapılan, Nisan 2009'da Türkçe'ye çevrilen "Ölüm Tohumları/ Kalıtımın Değiştirilmesinin Arkasındaki Karanlık Oyunlar" adlı kitabın da yazarı olan Engdahl ile "kıyamet muhafızları" dediği finansörlerin kimlikleri, neler yaptıkları ve Svalbard Küresel Tohum Deposu üzerindeki hedefleri hakkında konuştuk. 


Kıyamet muhafızları 


- Svalbard Küresel Tohum Deposu'nun finansörleri kimler? 

Öncelikle, bu ambarın Global Crop Diversity Trust (GCDT- 
Küresel Hasat Çeşitliliği Örgütü) aracılığıyla işletildiğini söylemeliyim. Nisan 2009 rakamlarına göre 123 milyon dolarlık bir finansmanları var. Roma'da kurulan bu örgütün başında Kanadalı Margaret Catley-Carlson bulunuyor. 1998'e dek New York merkezli Nüfus Konseyi'nin de (Population 
Council) başkanıydı. Bu konsey John D. Rockefeller'ın nüfus popülasyonunu düşürmek amacıyla 1952'de kurduğu, aile planlaması adı altında gelişmekte olan ülkelerde kısırlaştırma çalışmaları yürüten bir konsey. Diğer GCDT üyeleri arasında Hollywood Dream Works Animation'a başkanlık eden Lewis Coleman da var. Coleman, ABD'nin en büyük Pentagon anlaşmalı askeri endüstri şirketi olan 
Northrup Grumman Corporation'ın da kurul başkanıydı. 


Örgütün finansörleri ise; 

- Geçen yıl şirketin aktif yönetiminden çekilerek 

kurduğu Bill-Melinda Gates Vakfı aracılığıyla kendini Asya ve Afrika'daki çiftçilere yardıma adayacağını beyan eden 
Microsoft'un kurucusu Bill Gates! 

- Dünyanın en büyük patentli GDO tohum ve tarım kimyasalları devi ABD'li DuPont / Pioneer Hi-Bred! 

- Yine bir ABD'li GDO devi Monsanto! 

- İsviçre menşeli GDO tohum ve tarım kimyasalları 

şirketi Syngenta! 


- 1970'lerde 100 milyon dolarlık bir kaynakla "Yeşil Devrim" diye bilinen tohumda gen devrimini başlatan ve tarımsal değişim ile ideal genetik saflığı sağlama çalışmalarını yürütmek üzere dünyanın en büyük vakıflarından birini kuran petrol devi Rockefeller! 

- ABD, İngiltere, Norveç, Almanya, İsviçre ve Kanada'dan da devlet fonları aktarılıyor. 
Yani özetle, GDO tohumları az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere yayarak tarlalardan orijinal tohumların kökünü kazıyan şirketler, şimdi dünya üzerindeki tüm orijinal tohumları olası bir kıyamet günü için kutuplarda buzdan bir adaya saklıyor. 

Dünyanın pek çok ülkesinde "zaten var olan" tohum depolarına ne gibi bir felaket gelecektir ki, Svalbard'a muhtaç kalınacaktır? 


Ebu Garib tohumları nerede? 


- Nükleer savaş, iklim değişimi veya meteor düşmesinin dışında bir felaketten mi 

söz ediyorsunuz? 

Evet, planlı bir felaketten söz ediyorum. Bunu anlamak için yalnızca 2003 Amerikan bombardımanından sonraki Irak'a bakmak yeterli. Irak medeniyetlerin beşiği ve binlerce yıl önce buğday tarımının doğduğu yerdir. Ebu Garib'de yüzlerce yılda geliştirilen buğday tohumu çeşitlerinin yer aldığı bir tohum bankası bulunuyordu. Amerikan bombardımanından sonra o tohum mahzeni tarihe karıştı. Artık kimse o tohumların nerede olduğunu bilmiyor. 
Düşünün, dünyadaki tüm tohum çeşitleri NATO destekli Svalbard'da biraraya getirilip kontrol altına alındığında, dünyadaki diğer paha biçilmez tohum bankalarını savaşlar ve terörist eylemler ile yok etmek çok kolay olacak! Sonrasında da Monsanto ve DuPont gibi devler kendi GDO tohumlarını tüm dünya çiftçilerine tek elden sunabilecekler. Yani tüm tohum çeşitlerini ele geçirdikten sonra dünyanın diğer tohum bankalarını, tekel oluşturabilmek amacıyla yok edebilirler. 


"Ari ırk yaratma projesi" 


- Peki tekel olma arzusunun temelinde yatan tek sebep ekonomik mi? 

Hayır. Bunu açıklamak için önce kıyamet muhafızlarının kimliklerinden ve geçmişte neler yaptıklarından biraz söz edelim. Rockefeller 1971'de Uluslararası Tarım Araştırmalarında Küresel Danışmanlık Grubu olan CGIAR'ı kurdu. CGIAR, üçüncü dünya ülkelerinin bilim adamlarının ve agronomistlerinin (tarım uzmanı) "modern tarım ürünü" kavramlarında uzmanlaşmaları ve ABD'de öğrendiklerini ülkelerine götürmeleri ile yakından ilgilendi. GDO'lu "Gen Devrimi'nin yaygınlaşması için paha biçilmez bir etki şebekesi oluşturdular. CGIAR, daha etkin olabilmek için BM Gıda ve Tarım Örgütünü (FAO), BM İlerleme Programı'nı ve Dünya Bankası'nı da işin içine dâhil etti. 


"Rockefeller Hitler'in de finansörüydü" 
Üstün ırk yaratma projesi tanı olarak nasıl bir şey? 


Rockefeller Vakfının ve zengin finans kurumlarının 1920'lerden beri genetik olarak üstün ırk yaratmayı meşrulaştırmak için kullandıkları öjenik bilimi daha sonradan genetik mühendisliği olarak değiştirilmiştir. Hitler ve Naziler buna ari üstün ırk diyorlardı. Hitler'in öjenik çalışmaları da bugün Svalbard'a milyonlarca dolar akıtan Rockefeller Vakfı tarafından finanse edilmişti. Rockefeller Vakfı, Third Re-Ich's Kaiser VVilhelm Instilutcs'nün ari ırk öjenik çalışmalarını finanse ediyordu. 2. Dünya Savasında ABD resmi olarak savaşa Hitler Almanya'sının karsısında olarak girerken, Rockefeller Standard Oil Group, illegal olarak 


Alman Luftvvaffe ve VVehrmacht birliklerine petrol nakline devam etti. Bununla ilgili ABD Senato araştırması da yapıldı. 


Rockefeller Vakfı insanı "gen dizilimlerine" indirgemeye çalışan sözde moleküle! biyoloji bilimini yaratmıştı ve sonunda insan («elliklerini istenen şekilde değiştirmeyi amaçlıyorlardı. 
Hitler'in Öjenikçi bilim adamları 2. Dünya Savasından sonra sessi/ce ABD'ye götürülmüş ve Çeşitli yaşam formlarının genetik olarak tasarlanması konusun da ilk adımları atmışlardır. 


Gıdalar ile negatif ojenik 
Amaç tarım yani gıdalar üzerinden üstün ırk yaratmak mı? 


Aslında daha da kötüsü. Rockefeller, Carnegie, Harriman ve diğer zengin elit aileler tarafından fonlanan öjenik (üstün ırk yaratma) lobisinin 1920'den beri biricik amacı "negatif öjenik"tir. "Negatif ojenik" istenmeyen soyların sistemli bir şekilde yok edilmesidir. Aile Planlaması Enternasyonalin kurucusu, koyu öjenikçi ve Rockefeller ailesinin yakın dostu Margaret Sanger, 1939'da Harlem'de "Negro (Zenci) Projesi" adı altında bir proje başlattı. Bu projenin ne olduğunu bir arkadaşına yazdığı mektupta açıkça dile getiriyordu: "Negro (Zenci) nüfusu ortadan kaldırmak istiyoruz". 


20 yıllık kısırlaştırma projesi 
Negatif öjenik bir kısırlaştırma projesi mi? 


Örnekler üzerinden gidelim. Küçük bir Kaliforniya biyoteknoloji şirketi olan Epicyte, genetik mühendisliği marifetiyle, yendiğinde erkeği kısırlaştıran bir mısır geliştirdiklerini açıkladı. 
Epicyte, Svalbard'ın iki sponsoru olan DuPont ve Syngenta ile teknolojilerini yaymak için ortaklık kurmuştu. Çok ilginçtir ki Epicyte, genetiği değiştirilmiş sperm öldürücülü mısırı ABD Tarım Bakanlığfndan (USDA) aldığı araştırma fonuyla geliştirmişti. Bir başka örnek; 1990'larda BM Dünya Sağlık örgütü, Nikaragua, Meksika ve Filipinler'de 15 ila 45 yaşları arasındaki milyonlarca kadının tetanoza karşı aşılanması için bir kampanya başlattı. Erkekler de tetanoz olabilirdi ama aşı erkeklere yapılmadı. Bu şüphe uyandırıcı durumdan ötürü Katolik bir kilise organizasyonu olan Comite Pro Vida de Mexico (Meksika Yaşam Komitesi) aşıları test ettirdi. Test sonuçları ile, Dünya Sağlık örgütü'nün (WHO) yalnızca çocuk doğuracak yaştaki kadınlara dağıttığı aşıların Chorionic Gonadotrophin (hCG) içerdiği ortaya çıktı. 


Doğal bir hormon olan hCG, tetanoz toksoid taşıyıcılarıyla birleştiğinde kadınların hamile kalmasını engelleyen antikorları üretiyordu. Daha sonradan ortaya çıktı ki Rockefeller Vakfı, Rockefeller Nüfus Konseyi, Dünya Bankası ve ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri, Dünya Sağlık örgütü (WHO) için tetanoz taşıyıcın bir kısırlaştırma aşısı üretmek için 1972'de 20 yıllık bir proje başlatmışlardı. Ayrıca Svalbard Kıyamet Tohum Deposu'nun ev sahibi Norveç hükümeti kısırlaştırıcı aşının üretilmesi için 41 milyon dolar bağış yapmıştı! 


Hibrid tohumlarla tekel tuzağı 


Rockefeller'in gelişmekte olan ülkelerde yürüttüğü Yeşil Devrim çalışmalarına bu açıdan bakınca korkunç görünüyor... 


Rockefeller Vakfı 1946'da sadece adı yeşil olan "Yeşil Devrim"i başlattı. Neydi Yeşil Devrim? 60'larda Rockefeller'in çalıştığı Meksika, Hindistan gibi ülkelerde daha çok ürün veren ıslah edilmiş tohum çeşitleriyle açlık sorununu büyük ölçüde çözmeyi vaat ediyordu. 
Yıllar sonra. Yeşil Devrim'in aslında Rockefeller ailesinin ileride tekelleştirebilecekleri bir tanın ısı geliştirme planı olduğu ortaya çıktı; tıpkı yarım yüzyıl önce petrol endüstrisi işinde yaptıkları gibi. 


Nasıl tekelleştiler? 


Yeşil Devrim gelişmekte olan piyasalarda yeni hibrid tohumların üretilmesine dayanıyordu. 
Hibrid tohumlar üreyemedikleri için çiftçilerin her sene tohum alması gerekiyordu. Hibrid tohum patentlerinin DuPont / Pioneer Hi-Bred'in ve Monsanto'nun başını çektiği bir avuç dev tohum şirketinin elinde toplanması daha sonra GDO'lu tohum darbesi için yolu açtı. Hibrid tohumlar ve bu tohumların ihtiyaç duyduğu kimyasal gübreler, çiftçileri tarım ve petro-kimya şirketlerine bağımlı hale getiriyordu. Bu gübreler Rockefeller kontrolündeki büyük petrol şirketlerinin ürünüydü. Ot ve böcek ilaçlan da petrol ve kimya devleri için ek pazarlar oluşturuyordu. 


Yeşil devrim aslında bir "kimyasal darbeydi". Gelişmekte olan ülkelerin yüksek miktardaki gübre ve ilaç girdisini finanse etmeleri mümkün değildi. Bu nedenle Dünya Bankasından kredi notu alarak ve ABD hükümetinin garantisi altındaki Chase Bank ve diğer New York bankaları aracılığıyla özel borçlar aldılar. 

Sonuç? 

Bankalara ve tefecilere borçlanan çiftçiler genellikle topraklarını kaybettiler, iş aramak için şehirlere göç ettiler; fabrikaların ucuz işçi açığı da kapanmış oldu. 


Patentli biyolojik silah Peki ya bugün? 


Bugün de Gates ve Rockefeller Afrika'da Yeşil Devrim adı altında bir pro jeye daha milyonlar yatırıyor. Amaç yine GDO tohumların ve kimyasalların yaygınlaştırılması. Bunun için pek çok teşvik ve kampanyalara başvuruyorlar. 


Büyük bir tekelleşme tehdidiyle karşı karşıyayız... 

Plan işlerse tüm dünya birkaç tohum devinin kölesi olacak. Washington'dan gelen emirler doğrultusunda Washington'un siyasetlerine karşı olan üçüncü dünya ülkelerine tohum ver meme olasılığı da var. Ayrıca pirinç, mısır, buğday ve soya gibi dünyanın temel gıda üretimi için patentli tohumların üretimi korkunç bir biyolojik silah olarak da kullanılabilir. Genetik müdahalelerle öldürücü gıdalara çevrilebilirler. (Yeni Aktüel) 


KATİL TOHUMLAR IRAK SINIRINDA 
24.04.2009- gidahareketi 


Katil Bush "Irak'ta yeşerdiğinde bütün bölgeye yayılacak demokrasi tohumlarını ekmek için 


bulunuyoruz" derken mecazi bir ifade kullanmıyordu. Nasıl mı? 


Gıda Fiyatlarındaki Yükselmeyle Başlayan Ayaklanmaların Görmezden Gelinen Nedeni: Gdo'lar! 


Gıda fiyatlarının artması ve dünyanın bazı bölgelerinin açlık tehdidiyle karşı karşıya kalması 


bir süredir hararetli tartışmalara neden oluyor. Durumun nedenleri arasında küresel ısınma kaynaklı kuraklık ve beslenme yerine biyoyakıt üretimi için ekim yapılması üzerinde durulurken, Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar'ın (GDO) bu süreçteki etkinliğinden fazla bahsedilmiyor. Oysa "dünyada açlığı sona erdirme" iddiasıyla yola çıkan dev şirketlerin genetik mühendislik ürünlerinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri araştırılmaya devam ederken, tarımdaki sonuçları son günlerde yaşanan ayaklanmalarla kendini göstermeye başladı bile. 


Irak'ı bombalamaya başladıktan üç ay sonra, Mayıs 2003'te Başkan Bush GDO'ların stratejik bir konu olarak ABD'nin savaş sonrası dış politikasının önceliği olduğunu vurgularken belki de nadir doğrularından birini söylüyordu 1970'lerin sonunda başlayan bitkilerin genetik olarak değiştirilmesiyle ilgili çalışmalar 80'lerde düzenleyici hiçbir yasa olmadan hızlandı. Ana aktörse Başkan Yardımcısı "Baba Bush"tu; 1988'de başkan olduğunda da, ABD'de GDO üreten şirketlere serbestlik tanıdı. Pandora'nın kutusu açılırken, bilim adamları uyarıyordu. 
Bunlara kulak tıkayan Başkan Bush 1992'de noktayı koydu: "Genetiği değiştirilmiş (GD) mısır, soya fasulyesi, pirinç ya da pamuk gibi bitki ve yiyecekler 'büyük ölçüde' doğal olanlara denktir!" 


Süt sağlıktır! Yoksa değil midir? 


ABD yönetimiyle sıkı bağlantıları olan Monsanto şirketinin piyasaya giren ilk patentli GDO ürünü "rBGH" yani büyüme hormonu içeren süt oldu. Monsanto'nun iddiasına göre rBGH enjekte edilen inekler yüzde 30 daha fazla süt üretecekti. Geçimini bundan kazanan çiftçiler için azımsanmayacak miktardı bu. Üstelik Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) bu sütün sağlıklı olduğunu açıklamıştı. Fakat çiftçi ve tüketicilerin bilmediği, bu hormonun inekte IGF-I adı verilen başka bir hormonu da arttığıydı. Bilim adamları hayvanlarda insülin benzeri bu büyüme faktörünün artmasının kansere yol açabileceği söylüyordu. Zamanla ineklerin sağlığı bozulmaya başladı. Yürümekte bile zorlanan bu hayvanları iyileştirmek içinse daha fazla antibiyotik verildi. 1990'ların sonunda antibiyotik kullanıcılarının yüzde 70'i artık hayvanlardı! Ve tabii et ve süt tüketen insanlar da antibiyotiğe dirençliydi artık 

1991'de FDA'da GDO'larla ilgili politikaları belirlemek üzere yeni bir birim kuruldu. 


Kurumun başındaki Michael R. Taylor'a göre GDO'lu ürünlerin etiketlenmesine gerek yoktu. 
Taylor daha sonra Monsanto'nun başkan yardımcısı oldu. 1994'te FDA, bu sütün "etiketlenmeden" satışını onayladı. rBGH'nin insan üzerindeki etkileriyle ilgili hiçbir test yapılmamıştı. Bilim en az iki yıl süren testler öngörürken, farelerde bile sadece 90 gün test edilmişti. Tüketici, farelerde lösemi ve tümörlere yol açan madde içeren kanserojen bir besin tükettiğini bilmiyordu! Ve FDA, Monsanto'ya "tamiri mümkün olmayan zarar" vereceği gerekçesiyle hükümet dışında kimsenin bu testin sonuçlarını görmesine izin vermedi. Oysa Kanadalı bilim adamları yaptıkları araştırmayla bu sütün insanlarda göğüs ve prostat kanserine yol açacağını açıkladı. Süt, 1999'da Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yasaklandı. 


Kanada CBC televizyonunun iddiasına göre Monsanto yetkilisi rBGH'nin araştırılmadan satışı için Kanada sağlık yetkililerinden birine 1-2 milyon dolar rüşvet teklif etmişti. 1998'de FOX TV, rBGH skandalıyla ilgili bir dosya hazırladı fakat Monsanto'nun baskısı nedeniyle hiç yayımlayamadı. Hazırlayanlarsa kovuldu. 


Peki bilim adamlarının uyarılarına rağmen, ABD yönetiminin başta kendi halkı olmak üzere, tüm dünyayı riske atmasının nedeni neydi? 


Yeşil Devrim 


Öte yandan, 1947'de Nelson Rockefeller'in kurduğu Uluslararası Temel Ekonomi Ortaklığı ((BEC) ve dev tarım şirketlerinden Cargill melez mısır tohum çeşitlerini üretmeye başladı. 
Melez tohumların kendine has kimyasallara, gübrelere ve makinelere ihtiyacı vardı. Bunların satışı da ABD'li tarım şirketlerinin kontrolündeydi. O sıralar amacı modern tarım yöntemlerini uygulayarak ürünü arttırmak ve açlığı azaltmak olan "Yeşil Devrim" Meksika'dan başlayarak, tüm Latin Amerika'ya, ardından da Hindistan ve Asya'ya yayılıyordu. 


Yeşil Devrim'in en önemli sonuçlarıysa; zirai zararlılara karşı bağışıklık için kullanılan yeni tür pestisitlerin insan sağlığına olumsuz etkileri, melez türlerin toprağı bozması ve ürünün azalması idi! Ürünü azalan çiftçiler, üreme kapasitesi düşük olan melez tohumları her yıl yeniden almak zorunda kaldı. 'Devrim'e büyük sulama projeleri eşlik etti. Dünya Bankası yeni barajlar için borçlar verdi; ülkeler borç batağına sürüklendi. İşlerini kaybeden çiftçilerse ABD şirketleri için ucuz işgücüne dönüştü 


1990'lara gelindiğinde "açlıkla mücadeleye kararlı" ABD eliti bu kez de dünyada 2.5 milyar insanın ana besin kaynağı olan pirince göz dikmişti. Filipinler merkezli Rockefeller kuruluşu Uluslararası Pirinç Araştırma Enstitüsü (IRRI) Asya'daki bütün önemli pirinç türlerini depoluyordu. İşte o tohumların dörtte üçü Monsanto ve diğer dev şirketlerin laboratuvarlarında genetik olarak değiştirildi ve patentlendi! 


Bu çalışmalardan birinin mahsulü "Altın Pirinç" olarak anılıyor. Vücutta A vitamini üreten beta-karoten, pirince turuncu rengini veriyordu. A vitaminli pirinç Asya'da kötü beslenen çocuklara sözde ilaç olacaktı. Hatta Bill Clinton, 1999'da "Altın Pirinç, günde 4 bin kişinin hayatını kurtarabilir" diyordu. Söylenmeyense A vitamininin "hipervitaminosis" yani A vitamini zehirlenmesine yol açabileceğiydi. Bu da beyin dahil pek çok organa zarar veriyordu. 
İsviçreli Sygenta ve ABD'li Monsanto bu pirinci patentledi. Eski bir Sygenta çalışanı Steven Smith, Haziran 2003'teki ölümünden önce şunları söylüyordu: "Size GDO'nun dünyayı besleyeceğini söyleyenlere öyle olmadığını söyleyin dünyayı beslemek siyasi ve ekonomik niyet ister, sadece üretim ve dağıtım değil." 


Soya cumhuriyetleri 


Artık sıra genetik olarak değiştirilmiş tohumların test edilmesine gelmişti. Bunun için de "arka bahçe" kullanıldı. Önce Arjantin, ardından Meksika, Brezilya, Paraguay 

Arjantin'de 1989'da devlet başkanı olan ABD destekli Carlos Menem'in ekonomik programı Rockefeller ailesi tarafından ABD'de yazıldı ve böylece korumacı piyasanın yerini ithalat rejimi aldı. Arjantin'in borçlarını kapatması için tek çare ise GD soya fasulyesi yetiştirmekti. 
1991'de 569 tarla GD mısır, ayçiçeği, pamuk, buğday ve özellikle soya ekimine ayrıldı. 
1996'da Monsanto Arjantin'de Roundup Ready (RR) soya fasulyesi tohumlarının dağıtım lisansını aldı. Ve her şey böyle başladı 


GD soya daha az insan gücü gerektiriyordu. Çoğu çiftçi topraklarını terk etmek zorunda kaldı. 
2004'e gelindiğinde artık 14 milyon hektar GD soya ekiliydi. Arjantin'in tarımsal çeşitliliği de yok olmuş; 10 yıldan kısa bir sürede mısır, buğday ekili alanlar soya tarlalarına dönüşmüştü. 
Arjantinli bilim adamı Walter Pengue "Bu yolda gidersek 50 yıl sonra hiçbir şey yetiştiremeyeceğiz" diyordu. Tohum saklama geleneği sona erdirilen çiftçiler, her yıl Monsanto'dan yeni tohum alırken satıştan da kâr payı ya da vergi ödüyorlardı. 


Soya dışında kendi gıdasını yetiştiremez durumda kalan Arjantin 2002'deki ekonomik krize de savunmasız yakalandı. Açlık başladı. Ayaklanmalarından korkan hükümet, Monsanto ve soya kullanan ünlü markalar bedava yiyecek dağıtmaya başladı. Arjantinliler artık taze meyve, et, süt, yumurtadan oluşan beslenme biçimlerini soyaya teslim etmişti Hükümet, soyadan alınan proteinin etin yerine geçebileceği yönünde propagandaya başladı. Fakat araştırmalar soya sütüyle beslenen bebeklerim daha alerjik olduğunu saptadı. Hatta Rus Bilimler Akdemisi'nden Dr. Irina Ermakova GD soyayla beslenen dişi ve erkeklerden doğan bebek farelerin üç hafta içinde öldüğünü söylüyordu. Arjantinliler'e söylenmeyen başka bir gerçek de tek yönlü beslenme biçimi olduğunda soyanın kansere varan zararları olduğuydu. 


Bölgedeki hayvanlar ölüyor, insanlarda da tiroit, solunum sistemi bozuklukları, akciğer ödemleri, deri hastalıkları gelişiyordu. Hatta hormon bozuklukları yüzünden bazı kız çocukları üç yaşında regl olmaya başladı. Soya tarlalarının yakınında yaşayanlar her gübrelemeden sonra şiddetli migren, göz yaşarması, mide bulantısı, eklem ağrıları yaşıyordu. 
Havadan yapılan ilaçlama yüzünden Arjantin'de Monsanto soyası dışında başka bir şey yetişmez oldu. 


"Le Monde Selon Monsanto" (Monsanto'ya Göre Dünya) isimli belgeseli ve kitabı şu sıralar Fransa'da en çok okunanlar listesinde birinci sırada olan Marie- Monigue Robin'in Arjantin'in Pampa bölgesiyle ilgili gözlemleri de tabloyu netleştiriyor. Mısır, buğday, hintdarısı, yağlı 
tohumlar, ayçiçeği, yer fıstığı, soya, sebze ve meyve yetiştirilen bu bölge, nüfusunun 10 
katına yetecek kadar üretim yapıyor ve ihraç ediyordu. Taa ki GD soyayla tanışana kadar... 
Arjantin'de GD soya ekili alanlar 2000'de 8.3 milyon hektardan 2001'de 9.8'e, 2002'de 
11.6'ya, 2007'de 16 milyon hektara ulaştı. Ekili alanlar artarken çiftçilerin sayısı da yüzde 30 
azaldı. 1991-2001 arası kapısına kilit vuran çiftçi sayısı 150 bin iken, bunun 103 bini GD soyadan sonra tarlalarını terk etti. 


Kaliteli et ve sütleriyle ünlü Arjantin'de süt üretimi 1996'dan 2002'ye kadar yüzde 27 düşünce ilk kez Uruguay'dan süt ithal edildi. Pirinç üretimi yüzde 44, mısır yüzde 26, ayçiçeği yüzde 34, domuz eti üretimi yüzde 36 düşmüş, fiyatlar artmıştı. 2003'te unun fiyatı yüzde 162, mercimeğin yüzde 272, pirincinki yüzde 130 arttı. 


GD soya yasadışı yollardan Brezilya, Paraguay, Bolivya ve Uruguay'a da yayıldı. 1997'de Monsanto Brezilya'nın en önemli tohum üreticisi şirket olan Agroceres'i aldı. Eylül 2003'te AB, ithal ettiği GD ürünlerin etiketlenmesi zorunluluğunu getirdi. Fakat Brezilya'da yasadışı olarak yetiştirilen soyanın GD olup olmadığını kimse bilmiyordu. Sonunda Devlet Başkanı Lula da Silva bir kararname imzalayarak GD soyanın satışını, 2005'te de ekimini yasallaştırdı. 
2003'te Brezilya'da yetişen soyanın yüzde 30'u GD idi. Monsanto'ya ton başına 10 dolar kâr payı ödemek zorunda olan çiftçiler 16 milyon tonla ilk yılda Monsanto'ya 160 milyon dolar kazandırdı. GDO bariyeri her geçen gün eriyordu... 


7000 yıllık mısırda GDO kirliliği 


Meksika'nın mısır ithal edilmeyen Oaxaca Eyaleti'nde 150 çeşit mısır tamamen organik yetişiyordu. Fakat güçlü komşularının "serbest" ticaret anlaşmalarına direnemeyen Meksika, 
ABD'den mısır ithal etmeye başladı. 1994-2002 arasında Meksika mısırının fiyatı yüzde 44 
düştü; küçük çiftçiler de topraklarını terk etti. 


2001'de Meksika Çevre Bakanlığı'nın yaptığı araştırmaya göre 22 bölgenin 13'ünde yetişen yerel mısır çeşitlerinde yüzde 3-10 oranında GDO bulaşması saptandı. 29 Kasım 2001'de 


Nature Dergisi'nde yayımlanan, David Quist ve Ignacio Chapela imzalı bir makaleye göre yerel "Crillo" mısırı artık saf değildi. Oysa Meksika'da, M.Ö. 5000 yılından beri ekilen, Maya ve Aztek kültürünün temeli olan mısır çeşitliliğini korumak için 1998'de GD mısırlar üzerine bir moratoryum verilmişti. 


Topraklarının yarısı GDO'ya teslim olan Paraguay'da da tohumların satışı ve ekimi tıpkı Brezilya'da olduğu gibi yasallaştırıldı. Mısır, tatlı patates, her türlü fasulye, şeker kamışı, meyvenin yetiştiği ve ailelerin kendi kendine yettiği ülkede şimdi her şey sojeros'un (soyacıların) elinde. Taktikse hep aynı: Soyacılar ailelerle kontrat yapıyor, çocuklarına gıda ve oyuncak veriyor. Sonra arsaları üç yıllığına kiralıyor. Ardından küçük bir yaşam alanı kalan ve ilaçlamadan etkilenen ailelere arsalarını yok pahasına satmalarını öneriyor, sonra da 'soya' ekiyorlar. Paraguay'da resmi verilere göre her yıl 100 bin çiftçi şehre göçüyor. 


2 Ocak 2003'te Paraguaylı 11 yaşındaki Silvino evine giderken ilaçlama yapılan soya 
tarlalarının yanından geçti. Şiddetli mide bulantısı ve baş ağrısı nedeniyle üç gün hastanede kaldı. Eve geldikten sonra başka bir ilaçlamaya dayanamadı ve öldü. Annesiyse soyacıların hükümetten bile güçlü olduğunu söylüyordu 


Yani Monsanto gittiği yerlerde, ürünleriyle sadece zararlı böcekleri öldürmüyordu Hindistan'da ekilmek üzere tasarlanan Monsanto'nun "Bollgard" pamuğu böceklere direnecek ve daha fazla kâr sağlayacaktı. Çiftçilere tohum, gübre ve ilaç satıldı. Ve burada da çiftçiler bir süre sonra ya işlerinden oldu ya da borçlarını ödeyemez duruma geldi. Temmuz 2005'te 
GD pamukla tanıştıktan sonra Maharashtra Eyaleti'nde 2006'ya kadar 1280, 2007'de de 1168 
intihar oldu. Ve her sekiz dakikada bir hayatlarına son veren çiftçilerin ölüm şekli de manidardı: Pestisit içerek! 


Afrika'ya zorla "acil açlık yardımı" 


Monsanto'nun GD "teknolojisini" yaymak için başvurduğu yöntemlerin arasında baskı ve rüşvet de vardı. Örneğin; Endonezya Hükümeti'nden üst düzey bir yetkiliye GDO'lu ürünlerin taranmadan satışa sunulması için 50 bin dolar rüşvet ödemişlerdi. 6 Ocak 2005'te Monsanto'ya iki dava daha açıldı. Yine Endonezya'daki 140 yöneticiye 1997-2002 arasında GD pamuğun ekimi için 700 bin dolar verilmişti. Ayrıca tarım bakanlığından üst düzey bir yöneticiye de 374 bin dolarla lüks bir ev önerilmişti. Bu ödemeler sahte pestisit faturalarıyla belgelenmişti. 


2001'de IMF ve Dünya Bankası Malawi hükümetinden dış borçlarını ödemesi için acil durum gıda rezervini elden çıkarmasını istedi. Oysa ülkenin insanlarını besleyecek gıdası dahi yoktu. 
Böylece ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) 250 bin ton fazla GD mısırını Malawi'ye hibe etti. İngiltere Başbakanı'nın bilim danışmanı Prof. David King ABD hükümetinin GDO teknolojisini Afrika'ya yayma çabasını "kitlesel insan deneyi" şeklinde tanımlayarak kınadı. Ekim 2002'de Guardian'da çıkan bir makalede, ABD'nin acil açlık yardımı adı altında, Güney Afrika'nın altı ülkesine stok fazlası GD mısır göndereceğini açıkladı. Mısır, Zambiya, Malawi ve Zimbabwe'nin ana gıdasıydı. Riski göze almayıp reddettiler. Ama reddedemeyenler de vardı 


Bush'un "katil" tohumları Irak'ta 


Başkan (katil) Bush "Irak'ta yeşerdiğinde bütün bölgeye yayılacak demokrasi tohumlarını ekmek için bulunuyoruz" derken mecazi bir ifade kullanmıyordu. Nasıl mı? 


İşgalin ardından oluşturulan Geçici Koalisyon Otoritesi'nin (CPA) başına atanan Paul Bremer'in ilk eylemi ülke sınırlarını gümrük, tarife, kontrol ve vergi olmadan ithalata açmak oldu. 81 no'lu kanunsa çiftçilere tohum saklamayı yasaklarken; genetik müdahaleye uğramış, kısırlaştırılmış tohumların her yıl alınması mecburi kılındı. 


Iraklılar yıllardır doğal tohumlarını Bağdat'taki ulusal tohum bankasında saklıyordu, fakat burası ABD bombalarıyla yok edildi. Eski tarım bakanı yedek bir bankayı Suriye'ye taşımıştı, tohumlar oradan sağlanabilirdi ama Bremer'in başka planları vardı. 


USAID, Irak Tarım Bakanlığı aracılığıyla binlerce ton ABD merkezli "yüksek kaliteli, sertifikalı buğday tohumu"nu çok ucuza dağıtırken, bağımsız bilim adamlarının bunların GD olup olmadığını araştırmasına izin verilmedi. 


ABD Tarım Bakanlığı ve Texas A&M Üniversitesi Tarım Birimi'nin ortak programıyla Iraklı çiftçilere "yüksek verimli" buğday, nohut, mercimek gibi tohum çeşitlerinin nasıl yetiştirileceği öğretildi. Ne tesadüftür ki aynı üniversite kendini dünyanın "biyoteknolojik lideri" olarak tanımlıyordu. (Yeni Aktüel) 


ABD, TBMM ÜYELERİNİ İKNA ODASINA MI ALDI? 
03.05.2009- gidahareketi 


Geçtiğimiz hafta TBMM heyetinin ABD sponsorluğunda GDO ve tohum gezisi düzenlediğini hatırlatan Sağlık ve Gıda Güvenliği Genel Başkanı Kemal Özer; “TBMM heyetinin yaptığı ziyaret oldukça düşündürücüdür” dedi. 


“Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ile TÜBİTAK temsilcilerinin ABD Tarım Bakanlığı'nın sponsorluğunda ABD'ye gitmesi son derece düşündürücü ve üzüntü vericidir. 
Bu gezi genetiği değiştirilen ürünlerin Türkiye'de satılmasının yasallaştırılmasına yönelik ikna gezisi olarak yorumlanmıştır. 


Geziye katılanlardan bir milletvekili “Bio güvenlik yasa tasarısı konusunda bir ikna amacı taşımıyordu. Bu gezi tamamen tarımsal teknolojilerin geldiği son noktayı görme, bu konularda bilgilendirilmeye yönelik bir geziydi” derken diğer bir vekil ise “ABD?nin bu ikna turu beni ikna etmedi” diyerek gezinin gizli amacını ortaya koymaktadır. Bu açıklamalar geziden toplumun endişe duyulması ve GDO'nun zararlarını bilen çevrelerde tedirginliğe yol açması için yeterli nedendir. 


Dünyanın “felaket” olarak nitelediği bir konuda, geziye katılan milletvekillerinden sadır 

olan “bilgilenme amacıyla gittik”, “biyo teknoloji demek illa da kötü bir şey yapılacak demek değil ki”, “gezide Meclis'e gelmesi beklenen biyo güvenlik yasa tasarısı ile ilgili oldukça faydalı bilgilere eriştim” “biz, ABD için çok iyi müşteriyiz. Pamuk, mısır ve yağlı tohumlarda ABD ihracatında ikinci sıradayız”, “faydalı bir gezi oldu” şeklindeki ifadeler ABD iknada 


başarılı mı olundu sorularını akla getiriyor. 


Yüz dolayında ülkenin tohum sektörü, genetiği değiştirilmiş tohumlar üreten ve “şeytani şirket” olarak adlandırılan Monsanto gibi ABD şirketlerinin eline geçmiş durumdadır. GDO başta insan nesli olmak üzere tüm canlılar ve bitkilerin doğal yapısını bozan gıda üzerinden ülkeleri ve insanları esir eden yeni bir teknolojidir. Genetiğin değiştirilmesi 

sayesinde insanlığın ortak mirası olan tohumlar patentleştirilerek ABD ve İsrailin ve bunlara ait şirketlerin mülkiyetine terk edilmektedir. 


Özellikle siyasetçiler çok iyi bilmelidirler ki genetiği ile oynanan tohum insanlığın ve ülkelerin topyekün köleleştirilmesidir. Teknoloji hangi seviyeye gelirse gelsin, insanoğlu ve birçok canlının yaşamı, toprağa ve dolayısıyla tohuma bağlıdır. Tohumuna sahip çıkmamak, tohum tesciline izin vermek, GDO'lu tohumların ülkenize gelmesine ve ekinime izin vermek, GDO'lu ürünlerin ülkenizde tüketimine izin vermek köleleşmeye onay anlamına gelmektedir. 


Geçtiğimiz günlerde İngiltere, Avusturya, Macaristan, Yunanistan, Fransa, Lüksemburg ve Almanya ardarda GDO'lu üretim ve tüketimi yasaklarken Türkiye'nin ikna odalarına alınması manidar değil midir? GDO'lu ürünlerin tüketilmesi bu ülkelerin dışında birçok gelişmiş ülkede de yasaktır. Çünkü insan sağlığına zararlıdır. Bizim resmi makamlarımızın ifadelerine göre de ülkemizde GDO'lu ürün halen yasaktır. Ancak mesela bir ketçap alınız ve etiketini okuyunuz. “Genetiği değiştirilmiş mısır şurubu? diye başladığını görülecektir. 


Türkiye, daha şimdiden bir GDO'lu ürünler cenneti haline gelmiştir. Türkiye'de GDO'lu tohumlar ücretsiz dağıtılmaktadır. Öyle anlaşılıyor ki sıra şimdi işi yasal hale getirmek sürecindeyiz. TBMM'nin değerli her üyesi buna izin vermeyecektir. 


Türkiye halkı sağlıklı bir yaşam arzuluyor ve doğal tohumlarını küresel tröstlerin eline kaptırmak istemiyorsa; iktidarıyla muhalefetiyle, kentlisiyle köylüsüyle, bürokratıyla sivil toplumcusuyla, üreticisiyle tüketicisiyle, akademisyeniyle çiftçisiyle topyekün genetiği değiştirilmiş tohumlar ve gıdalarla savaşmak ve karşı durmak zorundadır. 


TBMM'den beklenen ise buna izin vermek bir yana ülkeye hiçbir koşulda sokulmamasını ve sokanların ömür boyu ağır hapisle cezalandırılmasını sağlayacak bir yasa çalışması yapmasıdır. Aksi takdirde geri dönülmesi mümkün olmayan felaketlerle bizi bekliyor olacaktır. 


Sayın Başbakan bu karar sizin iki dudağınızın arasında bir karardır ve yine tarihi bir sorumlulukla karşı karşıyasınız. Bu ülke insanı sizden, ülkenin tüm doğal kaynaklarını koruyacak bir yasa hatta yeni anayasa çalışmasında tohumlarımızı anayasal güvenceye kavuşturmanızı bekliyor! Aksi halde 3 çocuk özleminiz bile hayal olacak.” 


KIYAMET TOHUM BANKASI'NDA NELER OLUYOR? 


05-Mart-2009- bugday.org/ 


Norveç Svalbard'da, küresel ısınma gibi bir felakete karşı önlem olarak kurulduğu iddia edilen "kıyamet tohum bankasının" Norveç Hükümeti'nin yanısıra Bill&Melinda Gates Vakfı, Rockefeller Vakfı ve ona bağlı CGIAR ile ABD tarım devleri DuPont/Pioncer, Monsanto, İsviçre menşeyli Syngenta gibi Biyoteknoloji Şirketlerinin ortak projesi olduğu ortaya çıktı. 


Şu anda dünyadaki hiçbir proje dünyanın en ücra köşesindeki Svalbarda'ki kuşku verici proje kadar ilginç olamaz. Bill Gates Kuzey Kutbuna 1.100 km uzaklıkta bulunan, Kuzey Kutbu Okyanusu yakınlarındaki Barents Denizide yer alan Svalbard tohum bankasına milyonlar yatırıyor. 

Svalbard Norveç'in hak iddia ettiği ve 1925'te uluslar arası sözleşmeyle alınan çorak bir kaya parçasıdır. 

Tnarının unuttuğu bu adada bugün “kıyamet tohum bankası” olarak bilinen tohum bankasına Bill Gates on milyonlarca doları Rockefeller Vakfı, Monsanto, Syngenta Vakfı ve Norveç Hükümeti ve diğerleri ile birlikte yatırıyor. Svalbard takım adasının bir parçası olan Norveç Spitsbergen adasındaki projenin resmi adı Svalbard Küresel Tohum Deposudur. 

Tohum bankası Spitsbergen adasında bulunan küçük bir kasaba olan Longyearbyen yakınlarındaki bir dağda kurulmaktadır. Verdikleri bilgiye göre banka çalışmaya hazırdır. 
Banka patlamaya dayanıklı çift kapılı harekete duyarlı algılayıcıları olan, hava geçirmez ve bir metre kalınlığında çelik destekli beton duvarlarla sahiptir. Norveç hükümetine göre banka tüm dünyadan üç milyon farklı tohum çeşidini barındıracak ve böylece çeşitlilik gelecek için korunacak. Tohumlar nemden korunmak için özel olarak ambalajlanacak. Bankada çalışan tam zamanlı personel olmayacak ancak depoya erişimin çok zor olması herhangi bir insan faaliyetinin gözlemlenmesini kolaylaştıracak. 

Bir şey mi kaçırdık acaba? Yaptıkları basın açıklamasına göre amaç tohum çeşitliliğini gelecek için korumak. Banka'nın sponsoru olanlar tüm dünyadaki tohum bankalarında zaten korunan tohumların varlığını küresel olarak tehlikeye sokan acaba ne gibi bir tehlikeyi öngörüyorlar? 

Makalenin tamamı aşağıdaki linkten İngilizce olarak okunabilir. 
http:/globalresearch.ca/index.php?context—va &aid—7529 


İSRAİLLİ TARİHÇİ OMER BARTOV: "İSRAİL'İ VE POLİTİKALARINI 
ELEŞTİRMEK ANTİSEMİTİZM DEĞİLDİR" 


Seçkin Deniz, 01.04.2021, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar 


Sonsuz Ark'ın Notu:Çevirsini yayınladığımız analiz, ünlü Yahudi dergisi The Forward'ın, "Galiçya'daki Yahudi yaşamının önde gelen bilim adamlarından biri" olarak 

tanımladığı, soykırım konusunda dünyanın önde gelen otoritelerinden biri olan İsrailli Tarih Profesörü Omer Bartov'a aittir ve 2016 yılında Uluslararası Holokost Anma İttifakı (IHRA) tarafından kabul edilen belge olan "IHRA Tanımı"na yanıt vererek Anti-Semitizm ile Anti-Siyonizm arasındaki bulanıklığı gidermek ve İsrail Hükümetini ve politikalarını eleştiren Filistinlilerin Anti-Semit olarak suçlanmasına karşı çıkmak amacıyla yayınlanan 'Antisemitizm ile ilgili Kudüs Deklarasyonu-The Jerusalem Declaration on Antisemitism (JDA)'a odaklanmaktadır. Bahse konu deklarasyonun yeni tanımı "Antisemitizm, Yahudi oldukları için Yahudilere (veya Yahudi oldukları için Yahudi kurumlarına) yönelik ayrımcılık, önyargı, düşmanlık veya şiddettir." şeklindedir ve ne yazık ki sırf 'yahudi ırkından' 


oldukları için, kötülüğün planlayıcıları olan birçok dindar olmayan, aksine Yahudi Dini'ne de düşman olan Yahudi ismin de eleştirilmesini ya da suçlanmasını 'engelleyici' bir genelleme yapmaya devam etmektedir. Deklarasyonun imzacılarından olan yazarın ve 

deklarasyonun Anti-Siyonizm ile Anti-Semitizm'i ayırma girişimi başlangıç için önemli bir değişim olsa da, bu 'dindar olmayan yahudi ırkından kişilerin' eleştirilmesinin önündeki engeller korunmaya devam edilmektedir. Yahudilerin, ırkları ile dinlerinin bütünleşik yapısından kaynaklanan bu sorunu çözmeleri, Yahudi dininin korunması adına aciliyet taşımaktadır; aynı sorun ateist bir Türk ya da Alman için geçerli olmamakta ve herhangi bir ırktan insanın eleştirilmesi o ırkın eleştirilmesi anlamına gelmemektedir. Evrensel değerleri önceleyen Yahudi düşünürlerin bu sorunu da çözebilecekleri açıktır. 


Geçen hafta, antisemitizm, Holokost ve Ortadoğu'nun yanı sıra diğer alanlarda uzmanlaşmış 200'den fazla akademisyenden oluşan uluslararası bir grup, "Antisemitizm ile ilgili Kudüs Deklarasyonu-The Jerusalem Declaration on Antisemitism (JDA)" (*) adlı bir belge yayınladı. Deklarasyon, maalesef dünyanın pek çok yerinde yükselen antisemitizmi, onunla daha etkin mücadele edebilmek için tanımlıyor ve karakterize ediyor. Bildiri aynı zamanda antisemitizm ile İsrail ve onun politikalarına yönelik sert de olsa eleştiri arasında ayrım 


yapıyor. 


Bunu yaparken, bu önemli bildiri, ifade özgürlüğünün kutsal değerlerini korurken Antisemitizm tehdidiyle mücadelede yeni bir yaklaşım için bir temel sağlıyor. 


Bildiri, bir yıl süren seminer ve tartışma sürecinin ürünüdür. Bir imza sahibi olarak, şu anda bunun neden bu kadar önemli olduğunu açıklamak istiyorum. 


İsrail hükümeti ve destekçileri, İsrail'in Filistinlilere yönelik politikalarına yönelik her türlü asli, sert eleştiriyi antisemitik olarak resmetmek için İsrail'e yönelik eleştiri ile antisemitizm arasındaki ayrımı bulanıklaştırmaya büyük ilgi gösteriyor. Bu doğrultuda, işgale karşı çıkmak antisemitik olarak kabul ediliyor, BDS antisemitiktir, Siyonizm eleştirisi antisemitiktir ve Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi kuşkusuz antisemitik şüpheye mahal vermez. İsrail hükümeti ve destekçileri bu fikri ilerletmek için muazzam çaba sarf ettiler. Kısa süre 

önce Haaretz, İsrail hükümet politikasını eleştirenlere karşı Almanya'da gerçekleşen cadı avı hakkında kapsamlı bir rapor yayınladı. 


İsrail hükümetinin ve destekçilerinin bu çabası, Uluslararası Holokost Anma İttifakı (HRA) tarafından 2016 yılında kabul edilen antisemitizm tanımından yararlanmaktadır. O zamandan beri, belki de bazı yazarlarının niyetine aykırı olarak, İsrail'e ve onun politikalarına yönelik sert eleştirileri boğmak için kullanılmaktadır. 


Bu tanım, esas olarak İsrail'i ilgilendiren antisemitik olarak değerlendirdiği eylemlere odaklanıyor ve İsrail'e herhangi bir önemli eleştiriye karşı bir kalkan sağlıyor. 

Dolayısıyla, Başbakan Benjamin Netanyahu için IHRA tanımı, anti-Siyonizmi antisemitizmle tamamen birleştirmenin temelini oluşturuyor. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Jared Kushner, aynı tanıma dayanarak aynı iddialarda bulundu. Bu tanıma dayanarak, geçtiğimiz günlerde İsrail'in bir apartheid rejimi uyguladığını belirten bir görüş yayınlayan B'Tselem, etkili NGO Monitor tarafından antisemitik olmakla suçlandı. 


2019'da Londra'da yapılması planlanan Gazzeliler için para toplama girişimi, yerel yetkililerin IHRA tanımına dayanarak antisemitizmle suçlanacaklarından endişe etmeleri nedeniyle iptal edildi. Avrupa Yüksek Mahkemesinin yerleşim ürünlerinin bu şekilde işaretlenmesini gerektiren kararı İsrail hükümeti tarafından yine IHRA tanımına atıfta bulunularak antisemitik olarak adlandırıldı. Ve IHRA tanımına dayanarak, Gazze ablukasını eleştirme cüretine sahip Finli bir diplomat, İsrail'in çifte standart uyguladığını iddia edince Dünya Yahudi Antisemitizmiyle suçlandı. 


Bu tanımla işler Filistinli öğrencilerin kampüste kendilerini tehdit altında hissettikleri noktaya bile ulaştı. Ve bunlar, İsrail'e yönelik eleştiriyi susturmak için IHRA tanımının nasıl kullanıldığının belgelenmiş sayısız örneğinden sadece birkaçı. 


Tanımın destekçileri, bu tanımın ifade özgürlüğüne zarar vermediği konusunda ısrar ediyorlar, ancak gerçek bunun tam tersini kanıtlıyor. 


Dahası da var: Bu tanım ve onun somutlaştığı türden düşünce, İsrail'in işgal politikasını eleştirmemesi koşuluyla, azınlıklara zulmeden, muhalefeti bastıran ve hatta antisemitik demagojiyle uğraşan baskıcı rejimlere verdiği desteği haklı göstermesine olanak tanıyor. 
Filipinli lider Rodrigo Duterte ve Macar lider Viktor Orban pek çok örnekten sadece ikisi. 
Aynısı, Polonya başbakanı ile Netanyahu arasında, yetkililerin Holokost sırasında Nazilerle Polonya işbirliğini kınayan akademisyenlere saldırmak için kullandıkları Polonya anma yasalarına ilişkin anlaşma için de geçerlidir. 


Antisemitizm gerçekten de dünya çapında artan bir tehdittir ve mümkün olduğu kadar güçlü bir şekilde bununla mücadele edilmelidir. Ancak, bu çabayı İsrail'in politikalarını eleştiriye karşı savunmaya yönelik bir çabaya dönüştürmek onu büyük ölçüde zayıflatıyor, çünkü dikkatleri meydana gelen antisemitizmin çok daha baskın ve tehlikeli ifadelerinden uzaklaştırıyor. 


Bunların en başta gelenleri, genellikle İsrail'in işgal politikasına dostça davranan popülist ve diktatör rejimler tarafından desteklenen aşırı sağın şiddetli, bazen ölümcül eylemleridir. Aynı zamanda, Macaristan ve Polonya'da olduğu gibi, dikkati ulusal düzeyde Holokost'u inkâr etme ya da çarpıtma eğiliminden başka yöne çeviriyor. 


Bu "antisemitizmle mücadele" tarzı, dünya çapında ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok Yahudi için kutsal bir değer olan ifade özgürlüğünü bozan bir tanım üzerinde hararetli bir tartışmaya giren Yahudi dünyasını da önemli ölçüde bölüyor. 


Bu tanımın kullanılmasının, antisemitizmle gerçek anlamda mücadele etmek için ortaklığı gerekli olan ırkçılığı deneyimleyen diğer azınlık grupları arasından müttefik oluşturmayı zorlaştırması da bir o kadar ciddi bir sorundur. Ve daha da büyük bir sorun, bu tanımın Yahudi karşıtlığıyla mücadelede Filistinliler ve Araplarla ortaklık olasılığını azaltmasıdır. 


Antisemitizm ile ilgili Kudüs Deklarasyonu, bu eğilimlere karşı koymak için, şu anda acilen ihtiyaç duyulan antisemitizme karşı mücadeleyi doğru yola taşımayı amaçlayan yeni, açıkça tartışılmış ve bilgilendirilmiş bir tanım önermektedir. IHRA tanımından farklı olarak, JDA, İsrail'e yönelik düşmanlığın ve hatta nefretin antisemitizm olarak nitelendirildiği durumlar ile hem ifade özgürlüğü açısından hem de meşru bir siyasi mücadelenin parçası olarak tanımlanmayan davalar arasında ayrım yapmakta ve her ikisinin açık örneklerini sunmaktadır. 
Her olayın değerlendirilmesinde bağlamın önemli olduğunu vurguluyor ve farklı tarihsel durumlar arasında ayrım yapıyor. Bu, evrensel değerleri ve ifade özgürlüğünün önemini ciddiye alan bir tanımdır. Bu, dünyadaki antisemitizmle acil mücadele ihtiyacı ile İsrail'in politikalarını meşrulaştırmak için İsrail hükümeti ve destekçilerinin bu ihtiyaçtan yaptıkları alaycı kullanım arasındaki çizgiyi yeniden çizen bir tanımdır. 


Omer Bartov, 30 Mart 2021, Haaretz 


(Tarihçi Profesör Omer Bartov, (21072 Y) Brown Üniversitesi'nde ders veriyor. “Bir 
Soykırımın Anatomisi: Buczacz Adında Bir Kasabanın Yaşamı ve Ölümü” adlı kitabı, 2019 
Yad Vashem Uluslararası Holokost Araştırmaları Ödülü'ne layık görüldü. Omer Bartov (İbranice: 21073 “4Y; telaffuz edilen (So'mer 'bartovJ; 1954 doğumlu) John P. Birkelund, Avrupa Tarihi Profesörü ve Brown Üniversitesi'nde Alman Araştırmaları Profesörü ve Tarih Profesörüdür. İsrailli ödüllü yazar Hanoch Bartov'un oğlu olan Bartov, İsrail'de doğdu ve Tel Aviv Üniversitesi ile Oxford St. Antony's Koleji'nde okudu. Bir tarihçi olarak Bartov, en çok II.Dünya Savaşı'nda Alman Ordusu üzerine yaptığı çalışmalarla tanınmaktadır. Bartov, Alman Ordusunun II.Dünya Savaşı'nda savaş suçları veya insanlığa karşı suçlarla çok az ilgisi olan apolitik bir güç olduğu şeklindeki popüler görüşe meydan okudu. Bartov, Wehrmacht'ın Sovyetler Birliği'nin işgal altındaki bölgelerindeki Holokost'ta kilit rol oynayan derin bir Nazi kurumu olduğunu savundu. 1989-1992 Junior Harvard bursiyeri ve 2002 Guggenheim bursiyeri Bartov, soykırım konusunda dünyanın önde gelen otoritelerinden biridir. Forward, Bartov'u "Galiçya'daki Yahudi yaşamının önde gelen bilim adamlarından biri" olarak adlandırıyor.) 


(*) Antisemitizm ile İlgili Kudüs Deklarasyonu The Jerusalem Declaration on Antisemitism (JDA) 


Antisemitizm ile İlgili Kudüs Deklarasyonu, bugün dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde tezahür ettiği şekliyle antisemitizmi belirlemek, bunlarla yüzleşmek ve farkındalık yaratmak için bir araçtır. Yanıtları oluşturmak için antisemitizmi tanımaya çalışanlar için ayrıntılı rehberlik sağlayan bir giriş, tanım ve 15 kılavuzluk bir dizi içerir. Holokost tarihi, Yahudi araştırmaları ve Orta Doğu araştırmaları alanlarında çalışan bir grup bilim insanı tarafından, giderek büyüyen bir zorluğun üstesinden gelmek için geliştirilmiştir: özgür ifadeyi korurken antisemitizmi belirlemek ve savaşmak için açık rehberlik sağlamak. 200'den fazla imzacı vardır. 


Onsöz 


Aşağıda imzası bulunan bizler, Kudüs'te başlayan bir girişimin ürünü olan Antisemitizm ile İlgili Kudüs Deklarasyonu'nu sunuyoruz. Yahudi, Holokost, İsrail, Filistin ve Orta Doğu Çalışmaları dahil olmak üzere Antisemitizm Çalışmaları ve ilgili alanlarda çalışan uluslararası akademisyenlerin sayısını dahil ediyoruz. Bildirge metni, hukukçularla ve sivil toplum üyeleriyle yapılan istişarelerden yararlanmıştır. 


1948 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan 
Kaldırılmasına İlişkin 1969 Sözleşmesi, 2000 Stockholm Uluslararası Holokost Forumu Bildirisi ve 2005 Birleşmiş Milletler Holokostu Anma Kararı'ndan esinlenerek, antisemitizm olurken belirli ayırt edici özelliklere sahiptir, buna karşı mücadele, her türlü ırksal, etnik, kültürel, dini ve cinsiyet ayrımcılığına karşı genel mücadeleden ayrılamaz. 


Tarih boyunca Yahudilere yönelik tarihsel zulümün ve Holokost'un evrensel derslerinin bilincinde ve antisemitizmin siyasette, toplumda ve internette nefret ve şiddeti harekete geçiren gruplar tarafından yeniden savunulmasına alarm ile bakarak, kullanılabilir bir şey sağlamaya çalışıyoruz, Antisemitizmin özlü ve tarihsel olarak bilgilendirilmiş temel tanımı, bir dizi kılavuzla birlikte. 


Antisemitizm ile İlgili Kudüs Deklarasyonu, 2016 yılında Uluslararası Holokost Anma İttifakı (IHRA) tarafından kabul edilen belge olan "IHRA Tanımı" na yanıt veriyor. IHRA Tanımı, kilit açılardan belirsiz ve farklı yorumlara açık olduğu için kafa karışıklığına neden oldu. ve tartışmalara yol açarak antisemitizme karşı mücadeleyi zayıflattı. Kendisini "çalışan bir tanım" olarak adlandırdığına dikkat çekerek, (a) daha net bir temel tanım ve (b) tutarlı bir kurallar dizisi sunarak onu geliştirmeye çalıştık. Bunun antisemitizmi izlemek ve bunlarla mücadele etmek ve aynı zamanda eğitim amaçlı yararlı olacağını umuyoruz. Hukuken bağlayıcı olmayan Beyannamemizi IHRA Tanımına alternatif olarak öneriyoruz. IHRA Tanımını halihazırda benimsemiş olan kurumlar, metnimizi yorumlamak için bir araç olarak kullanabilir. 
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IHRA Tanımı, 7'si İsrail Devleti'ne odaklanan 11 antisemitizm “örneği” içermektedir. Bu, bir alana gereksiz vurgu yapsa da, Siyonizm, İsrail ve Filistin ile ilgili meşru siyasi konuşma ve eylemin sınırlarına dair yaygın olarak hissedilen bir netliğe ihtiyaç vardır. Amacımız iki yönlüdür: (1) antisemitizme karşı mücadeleyi, ne olduğunu ve nasıl tezahür ettiğini açıklığa kavuşturarak güçlendirmek, (2) İsrail / Filistin'in geleceği konusunda sıkıntılı bir soru üzerine açık bir tartışma alanı korumak. Hepimiz aynı siyasi görüşleri paylaşmıyoruz ve partizan bir siyasi gündemi teşvik etmeye çalışmıyoruz. Tartışmalı bir görüş ya da eylemin antisemitik olmadığının belirlenmesi, onu onayladığımızı ya da desteklemediğimizi ima eder. 


İsrail-Filistin'e odaklanan kılavuzlar (6'dan 15'e kadar) birlikte alınmalıdır. Genel olarak, yönergeleri uygularken her biri diğerlerinin ışığında ve her zaman bağlam açısından okunmalıdır. Bağlam, özellikle konu İsrail veya Siyonizm olduğunda, bir ifadenin ardındaki niyeti veya zaman içindeki bir konuşma modelini veya hatta konuşmacının kimliğini içerebilir. Bu nedenle, örneğin, İsrail düşmanlığı antisemitik düşmanlığın bir ifadesi olabilir veya bir insan hakları ihlaline tepki olabilir veya bir Filistinlinin, İsrail'in elindeki deneyimlerinden dolayı hissettiği duygu olabilir. Durum. Kısacası, bu kılavuzların somut durumlara uygulanmasında muhakeme ve hassasiyete ihtiyaç vardır. 


Tanım 


Antisemitizm, Yahudi oldukları için Yahudilere (veya Yahudi oldukları için Yahudi kurumlarına) yönelik ayrımcılık, önyargı, düşmanlık veya şiddettir. 


Yönergeler 
A. Genel 


Belirli bir popülasyon hakkında özselleştirmek (bir karakter özelliğine içkinmiş gibi davranmak) veya kapsamlı olumsuz genellemeler yapmak ırkçılıktır. Genel olarak ırkçılık için geçerli olan, özellikle antisemitizm için geçerlidir. 


Klasik antisemitizmde özel olan, Yahudilerin kötü güçlerle bağlantılı olduğu fikridir. Bu, "Yahudilerin" diğer insanlar pahasına kendi kolektif gündemlerini desteklemek için kullandıkları gizli güce sahip oldukları Yahudi komplosu fikri gibi birçok Yahudi karşıtı fantezinin merkezinde yer alır. Yahudiler ile kötülük arasındaki bu bağlantı günümüzde de devam ediyor: "Yahudilerin" hükümetleri "gizli bir el" ile kontrol ettikleri, bankalara sahip oldukları, medyayı kontrol ettikleri, "devlet içinde bir devlet" olarak hareket ettikleri ve hastalığın yayılmasından sorumludur (Covid-19 gibi). Tüm bu özellikler, farklı (ve hatta düşmanca) politik nedenlerle araçsallaştırılabilir. 


Antisemitizm kelimelerde, görsel imgelerde ve eylemlerde kendini gösterebilir. Antisemitik kelimelerin örnekleri, tüm Yahudilerin zengin, doğası gereği cimri veya vatansever olmadığı ifadelerini içerir. Antisemitik karikatürlerde Yahudiler genellikle grotesk, büyük burunlu ve zenginlikle ilişkilendirilmiş olarak tasvir edilir. Antisemitik eylem örnekleri şunlardır: Birine Yahudi olduğu için saldırmak, bir sinagoga saldırmak, Yahudi mezarlarına gamalı haçlar çizmek veya Yahudi oldukları için insanları işe almayı veya terfi ettirmeyi reddetmek. 


Antisemitizm, doğrudan veya dolaylı, açık veya kodlanmış olabilir. Örneğin, "Rothschild'ler dünyayı kontrol ediyor", "Yahudilerin" bankalar ve uluslararası finans üzerindeki iddia edilen gücü hakkında kodlanmış bir ifadedir. Benzer şekilde, İsrail'i nihai kötülük olarak tasvir etmek veya gerçek etkisini fena halde abartmak, Yahudileri ırklaştırmanın ve damgalamanın kodlanmış bir yolu olabilir. Çoğu durumda, kodlanmış konuşmayı tanımlamak, bu yönergeleri dikkate alarak bir bağlam ve muhakeme meselesidir. 


Yahudilere yönelik kasıtlı Nazi soykırımının gerçekleşmediğini, imha kampları veya gaz odaları olmadığını veya kurban sayısının gerçek toplamın bir parçası olduğunu iddia ederek Holokost'u inkar etmek veya küçültmek antisemitiktir. 


B. İsrail ve Filistin: Görünüşe göre antisemitik olan örnekler 


İsrail Devleti'ne klasik antisemitizmin sembollerini, imgelerini ve negatif klişelerini (bkz. 
Kılavuz 2 ve 3) uygulamak. 


Yahudileri, sırf Yahudi oldukları için İsrail'in ajanları olarak İsrail'in davranışlarından veya Yahudilere muamelesinden toplu olarak sorumlu tutmak. 


İnsanlardan, Yahudi oldukları için İsrail'i veya Siyonizmi alenen kınamalarını zorunlu kılmak (örneğin, siyasi bir toplantıda). 


İsrailli olmayan Yahudilerin, sırf Yahudi oldukları için, zorunlu olarak İsrail'e kendi ülkelerinden daha sadık olduklarını varsaymak. 


İsrail Devleti'ndeki Yahudilerin eşitlik ilkesine uygun olarak, Yahudiler olarak kolektif ve bireysel olarak var olma ve gelişme haklarını reddetmek. 


C. İsrail ve Filistin: Görünüşe göre antisemitik olmayan örnekler 
( görüş veya eylemin onaylanıp onaylanmadığı) 


Filistinlilerin adalet talebini ve uluslararası hukukta özetlendiği şekliyle siyasi, ulusal, medeni ve insan haklarının tam olarak tanınmasını desteklemek. 


Siyonizmi bir milliyetçilik biçimi olarak eleştirmek veya ona karşı çıkmak ya da Ürdün Nehri ile Akdeniz arasındaki bölgedeki Yahudiler ve Filistinliler için çeşitli anayasal düzenlemeleri savunmak. İki eyalette, iki devlette, üniter demokratik devlette, federal devlette veya herhangi bir biçimde olsun, “nehir ve deniz arasında” tüm sakinlere tam eşitlik tanıyan düzenlemeleri desteklemek antisemitik değildir. 


İsrail'in bir devlet olarak kanıta dayalı eleştirisi. Bu, kurumlarını ve kuruluş ilkelerini içerir. 
İsrail'in Batı Şeria ve Gazze'deki davranışları, İsrail'in bölgede oynadığı rol veya bir devlet olarak dünyadaki olayları etkilediği herhangi bir yol gibi yurtiçi ve yurtdışındaki politikalarını ve uygulamalarını da içerir. . Sistematik ırk ayrımcılığına işaret etmek antisemitik değildir. 
Genel olarak, diğer devletler ve ulusal kendi kaderini tayin konusundaki diğer çatışmalar için geçerli olan aynı tartışma normları İsrail ve Filistin için de geçerlidir. Bu nedenle, çekişmeli olsa bile, İsrail'i yerleşimci sömürgeciliği veya apartheid dahil olmak üzere diğer tarihsel vakalarla karşılaştırmak kendi başına antisemitik değildir. 


Boykot, elden çıkarma ve yaptırımlar sıradan, devletlere karşı şiddet içermeyen siyasi protesto biçimleridir. İsrail örneğinde, kendi başlarına antisemitik değiller. 


İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 19. Maddesi veya Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. Maddesi ve diğer insan hakları belgeleri kapsamında korunmak için siyasi söylemin ölçülü, orantılı, hafifletilmesi veya makul olması gerekmez. Bazılarının aşırı ya da çekişmeli olarak görebileceği ya da bir “çifte standardı” yansıtan eleştiri, kendi başına antisemitik değildir. Genel olarak, antisemitik ve antisemitik olmayan konuşma arasındaki çizgi, mantıksız ve makul konuşma arasındaki çizgiden farklıdır. 
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SSS 
S: Antisemitizm Üzerine Kudüs Deklarasyonu (JDA) nedir? 


JDA, antisemitizme karşı mücadeleyi güçlendirmek için bir kaynaktır. Bir önsöz, tanım ve 15 
kılavuzluk bir dizi içerir. 


Yazarlar kimler? 


Haziran 2020'den itibaren, farklı zamanlarda farklı katılımcılarla bir dizi çevrimiçi çalıştayda bir araya gelen antisemitizm çalışmaları ve ilgili alanlardaki uluslararası akademisyenler. 
JDA, Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve İsrail'deki çeşitli seçkin akademisyenler ve enstitü başkanları tarafından onaylanmıştır. 


Neden "Kudüs"? 
Başlangıçta JDA, Van Leer Kudüs Enstitüsü tarafından Kudüs'te toplandı. 
Neden şimdi? 


JDA, 2016 yılında Uluslararası Holokost Anma İttifakı (IHRA) tarafından benimsenen Antisemitizmin Çalışma Tanımına yanıt verir. "HRA Tanımı" ("örnekleri" dahil) ne açık ne de tutarlıdır. Savunucularının niyetleri ne olursa olsun, Yahudi karşıtı söylem ile İsrail ve Siyonizme yönelik meşru eleştiri arasındaki farkı bulanıklaştırıyor. Bu, Filistinlilerin ve İsrail'i ve Siyonizmi keskin bir şekilde eleştiren görüşlere sahip Yahudiler de dahil olmak üzere diğerlerinin seslerini meşru kılarken kafa karışıklığına neden oluyor. Bunların hiçbiri antisemitizmle mücadeleye yardımcı olmuyor. JDA bu duruma yanıt verir. 


Öyleyse, JDA'nın IHRA Çalışma Tanımına bir alternatif olması mı amaçlanıyor? 


Evet öyle. İyi niyetli insanlar anahtar soru hakkında rehberlik isterler: İsrail veya Siyonizm hakkındaki siyasi konuşma çizgiyi ne zaman antisemitizme götürür ve ne zaman korunmalıdır? JDA'nın bu kılavuzu sağlaması amaçlanmıştır ve bu nedenle IHRA Tanımının bir ikamesi olarak görülmelidir. Ancak bir kuruluş IHRA Tanımını resmi olarak benimsemişse, JDA'yı IHRA Tanımının eksikliklerinin üstesinden gelmek için bir düzeltici olarak kullanabilir. 


Tanım kimi kapsıyor? 


Tanım, Yahudi kimliğinin etnik, biyolojik, dini, kültürel vb. Olarak anlaşılıp anlaşılmayacağı konusunda geçerlidir. Aynı zamanda Yahudi olmayan bir kişi veya kurumun Yahudi olmakla karıştırıldığı ("algıyla ayrımcılık") veya şu nedenlerle hedef alındığı durumlar için de geçerlidir. Yahudilerle bir bağlantı (“ortaklık yoluyla ayrımcılık”). 


JDA, örneğin hükümetler, siyasi partiler veya üniversiteler tarafından resmen kabul edilmeli mi? 


JDA, çeşitli amaçlar için bir kaynak olarak kullanılabilir. Bunlar arasında eğitim ve konuşma veya davranışın ne zaman antisemitik olduğu (ne zaman olmadığı) konusunda farkındalık yaratma, antisemitizmle mücadele için politika geliştirme vb. Yer almaktadır. İfade özgürlüğünü koruyan yasalar ve normlar tarafından belirlenen parametreler dahilinde ayrımcılıkla mücadele mevzuatının uygulanmasını desteklemek için kullanılabilir. 


JDA, “nefret söylemi kodunun” bir parçası olarak kullanılmalı mı? 


Hayır, olmamalı. JDA, herhangi bir türden yasal veya yarı yasal bir araç olarak tasarlanmamıştır. Yasaya dahil edilmemeli, öğretimde veya araştırmada akademik özgürlüğün meşru kullanımını kısıtlamak veya nefret suçunu düzenleyen yasaların koyduğu sınırlar dahilinde özgür ve açık kamusal tartışmaları bastırmak için kullanılmamalıdır. 


JDA neyin antisemitik olup olmadığı konusundaki mevcut tartışmaları çözecek mi? 


JDA, ilgili alanlardaki bilimsel uzmanların açık ve yetkili sesini yansıtır. Ancak tüm argümanları çözemez. Antisemitizm üzerine hiçbir belge kapsamlı olamaz veya gelecekte 
antisemitizmin tezahür edeceği tüm yolları önceden tahmin edemez. Bazı yönergeler (# 5 
gibi), genel bir noktayı açıklamak için sadece birkaç örnek verir. JDA, düşünmeye ve düşünceli tartışmaya yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, antisemitizmin belirlenmesi ve en etkili müdahalenin sağlanması konusunda paydaşlarla istişarelerde bulunmak için değerli bir kaynaktır. 


İsrail ve Filistin ile ilgili 13 kılavuzdan 10'u neden? 


Bu, 11 “örnekten” 7'sinin İsrail hakkındaki tartışmaya odaklandığı IHRA Tanımı'ndaki vurguya yanıt veriyor. Dahası, hem Yahudiler arasında hem de daha geniş nüfusta, İsrail veya Siyonizm hakkındaki siyasi konuşmalarla ilgili rehberliğe ihtiyaç duyulduğunu gösteren kamusal bir tartışmaya cevap veriyor: ne zaman korunmalı ve çizgiyi ne zaman antisemitizme doğru aşıyor? 


İsrail ve Filistin dışındaki bağlamlar ne olacak? 


Genel ilkeler (1-5), antisemitizmin arttığı aşırı sağ dahil olmak üzere tüm bağlamlarda geçerlidir. Örneğin, Covid-19 salgınının arkasında "Yahudiler" olduğuna dair komplo teorilerine veya George Soros, "gizli bir Yahudi gündemini" teşvik etmek için BLM ve Antifa protestolarına fon sağlıyor. 


JDA, anti-Siyonizm ve antisemitizm arasında ayrım yapıyor mu? 


İki kavram kategorik olarak farklıdır. Milliyetçilik, Yahudi olsun ya da olmasın pek çok biçimde olabilir, ancak her zaman tartışmaya açıktır. Yahudilere veya herhangi birine karşı bağnazlık ve ayrımcılık asla kabul edilemez. Bu, JDA'nın bir aksiyomudur. 


O halde JDA, anti-Siyonizmin asla antisemitik olmadığını öne sürüyor mu? 


Hayır. JDA, İsrail veya Siyonizm'e yönelik eleştiri (veya düşmanlığın) çizgiyi antisemitizmle aşıp ne zaman geçmediğini açıklığa kavuşturmaya çalışıyor. Bu bağlamda JDA'nın bir özelliği de (IHRA Tanımının aksine) aynı zamanda antisemitik olmayanı da belirlemesidir. 


İsrail ve Filistin ile ilgili olarak JDA'nın temel siyasi gündemi nedir? 


Bir tane yok. Konu bu. İmzacıların Siyonizm ve İsrail-Filistin çatışması hakkında, tek devletli ve iki devletli gibi siyasi çözümler de dahil olmak üzere farklı görüşleri var. Paylaştıkları şey iki yönlü bir taahhüt: antisemitizmle mücadele ve evrensel ilkeler temelinde ifade özgürlüğünü koruma. 


Ancak kılavuz ilke 14, İsrail'e karşı bir strateji veya taktik olarak BDS'yi desteklemiyor mu? 


Hayır. JDA'nın imzacılarının BDS konusunda farklı görüşleri var. Kılavuz ilke 14, yalnızca İsrail'i hedef alan boykotların, elden çıkarmaların ve yaptırımların, ne kadar çekişmeli olursa olsun, kendi başlarına antisemitik olmadığını söylüyor. 


Öyleyse, biri BDS'nin (veya başka bir önlemin) antisemitik olduğunu nasıl bilebilir? 


Genel kurallar (1'den 5'e kadar) bunun içindir. Bazı durumlarda nasıl uygulandıkları açıktır, bazılarında ise değildir. Bağnazlığın veya ayrımcılığın herhangi bir türü hakkında yargılarda bulunurken her zaman doğru olduğu gibi, bağlam büyük bir fark yaratabilir. Ayrıca her bir kılavuz diğerlerinin ışığında okunmalıdır. Bazen bir karar vermen gerekir. 15 kural, insanların bu aramaları yapmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. 


Yönerge 10, İsrail Devleti'ndeki Yahudilerin "Yahudi olarak kolektif ve bireysel olarak var olma ve gelişme hakkının reddedilmesinin antisemitik olduğunu söylüyor. Bu, 12. ve 13. 
kurallarla çelişmiyor mu? 


Hiçbir çelişki yok. Yönerge 10'da belirtilen haklar, anayasası veya adı ne olursa olsun, devletin Yahudi sakinlerine aittir. İlkeler 12 ve 13, farklı bir siyasi veya anayasal düzenleme seti önermenin antisemitik olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. 


Kısaca, JDA'nın IHRA Tanımına göre avantajları nelerdir? 


Aşağıdakiler de dahil olmak üzere birkaç tane vardır: JDA, birkaç yıl boyunca IHRA Tanımı üzerinde derinlemesine düşünme ve eleştirel değerlendirmeden faydalanır. Sonuç olarak, daha net, daha tutarlı ve daha inceliklidir. JDA, yalnızca antisemitizmin ne olduğunu değil, aynı zamanda İsrail ve Filistin bağlamında neyin olmadığını da ifade ediyor. Bu, büyük ölçüde ihtiyaç duyulan bir rehberdir. JDA evrensel ilkelere başvurur ve IHRA tanımının aksine antisemitizme karşı mücadeleyi diğer bağnazlık ve ayrımcılık biçimlerine karşı mücadeleyle açıkça ilişkilendirir. JDA, tüm İsrail ve Filistin sakinleri için siyasi geleceğe dair endişeli soru 


da dahil olmak üzere, zor konuların dürüst ve saygılı bir şekilde tartışılması için bir alan yaratmaya yardımcı oluyor. Tüm bu nedenlerden dolayı, JDA daha ikna edici ve bölünme oluşturmak yerine, 


JDA hakkında 


2020'de Yahudi, Holokost, İsrail, Filistin ve Orta Doğu Çalışmaları da dahil olmak üzere Antisemitizm Çalışmaları ve ilgili alanlarda çalışan bir grup akademisyen, antisemitizmi belirleme ve bunlarla yüzleşmedeki temel zorlukları ele almak için Van Leer Kudüs Enstitüsü'nün himayesinde bir araya geldi. Bir yıllık müzakereler sırasında, Uluslararası Holokost Anma İttifakı (IHRA) tarafından benimsenen çalışma tanımı ve bunun akademik özgürlük ve ifade özgürlüğü için sonuçları da dahil olmak üzere mevcut araçların kullanımı üzerine düşündüler. 


JDA organizatörleri ve imzacıları çok çeşitli akademik disiplinleri ve bölgesel perspektifleri temsil ediyor ve İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgili sorular üzerinde farklı görüşlere sahipler. 
Ancak, antisemitizmin kesin kanıtı olmayan koşulların yanı sıra antisemitik koşulların açıklığa kavuşturulmasına yardımcı olacak daha kesin bir yorumlama aracına ihtiyaç olduğu konusunda anlaştılar. 


Koordinatör grup 


. Seth Anziska , Mohamed S. Farsi-Polonsky Yahudi-Müslüman İlişkileri Doçenti, 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KÂİNATTAKİ MÜTHİŞ DENGE 
Sefa Saygılı-23 Mayıs 2020-yeniakit 


Kâinatın (evren) ezeli olmadığı, sonradan big bang denilen patlama ile ortaya çıktığı 1940'lı yılların sonlarında anlaşılmıştır. Giderek de bilim insanlarınca bu fikir genel kabul görmüştür. 


1970”lere gelindiğinde, sabit bir şekilde belirlenmiş Big Bang teorisiyle evrenin gelişimine dair alternatif senaryolar bilim insanlarınca düşünülmeye başlandı. Meselâ yer çekimi değerini veya elektromanyetik kuvvetini ele alıp, bunların etki derecesi çok az değişse, bu değişim evrenin gelişim sürecini nasıl etkilerdi? Bilim insanları değerlerdeki en ufak bir değişimin bile tüm sistemi raydan çıkaracağını keşfettiler. Çünkü temel katsayılardaki en küçük değişiklikler bile dünyadaki hayat imkânını ortadan kaldırırdı. 


Yani fiziğin; yer çekimi, elektromanyetizma, nükleer kuvvet gibi değerlerde en küçük değişim bile, evrenin tanınamaz hale gelişi demekti. Kısacası evrende ince bir düzenleme ve çok hassas bir ayar mevcuttu. Dünya?'mız Güneş'e olan uzaklığı ve boyutları ile her bakımdan mükemmel bir konumda bulunmaktaydı. 


Şimdi birkaç örnek verelim: 


e Yer çekimi, elektromanyetizmadan hemen hemen 109 daha zayıftır. Eğer yer çekimi elektromanyetizmadan 10% kat daha zayıf olsaydı, “yıldızlar bir milyar kat daha ağır olacak ve bir milyon daha hızlı ışık saçacaktı. ? 

e Nükleer zayıf kuvvet yer çekimi gücünün 10” katıdır. Eğer zayıf kuvvet daha zayıf olsaydı, evrendeki bütün hidrojen helyuma dönüşecekti. Ve böylelikle suyun, dolayısıyla canlılığın ortaya çıkması mümkün olmayacaktı. 

e Daha güçlü bir nükleer kuvvet (% 2 kadar) olması protonların şekillenmesine engel olacaktı ve bu da atomların olmadığı bir evrenin ortaya çıkması demekti. Tersine bu kuvvette o 5'lik bir azalma olsaydı bu durumda da yıldızların olmadığı bir evren hâsıl olacaktı. 

e Bir proton ve bir nötron arasındaki kütle farkı yaklaşık olarak elektron kütlesinin iki katıdır. 
Böyle olmasaydı tüm nötronlar proton veya tüm protonlar nötron olacaktı. Bu durumda da kimyaya ve hayata veda edecektik. 

* Hayati önemli olan suyun tam mahiyeti gizemlidir: Moleküllerin arasında yalnızca suyun katı hali sıvı halinden daha hafiftir. Böylelikle buz suda yüzebilir. Bu olmasaydı okyanuslar tamamen donacak ve yeryüzü buzla kaplanacaktı. Bu hususiyete bağlı olarak hidrojen atomunun benzersiz özelliklerinin de izi sürülebilmektedir. 

* Karbon ve diğer atomlar evrende ve güneş sisteminde çeşitli oranlarda bulunurlar. Tersine su bu kadar sık bulunamaz, uygun basınç ve sıcaklık gerekir. Örneğin su 09 C ile 1009 C arasında (deniz seviyesinde bulunduğumuzu varsayıyoruz) farklı haller içindedir. 0 derecede buz halinde, 100 derecede ise buhar konumundadır. Güneşe yakınlık ne kadar artarsa ısı daha artacağından su bulunma ihtimali o kadar güçleşecektir. İşte Güneş'ten 150 milyon kilometre uzaklıktaki bir eksende bulunan Dünya tam olması gereken yerdedir. Bu mesafe daha kısa olsaydı sıcaktan ve buharlaşmadan su olmazdı, daha uzakta ise dondurucu soğuktan yine hayat olmazdı. 

* Yine Dünyamızın şekli de yaşam için ideal tasarlanmıştır. Eğer daha eliptik olsaydı biz Güneş'ten 100 ila 300 milyon kilometre değişen uzaklıkta konumlanmış olacaktık. Bu da sauna veya buzul etkisi oluşturacağından yaşamın oluşmasına imkân vermeyecekti. 

* Dünyanın etrafındaki atmosfer tabakası ise sera etkisi yaparak uygun sıcaklık ve basınç sağlar. 

* Yine hayatın olabilmesi için karbon, hidrojen, azot, oksijen bulunmak zorundadır; ayrıca gelişmiş bir canlı oluşması için en az 15 esas, 30-40 kadar eser elemente gerek vardır. 

Bu liste daha uzatılabilir. Evren hakkında ne kadar çok şey bilinirse o kadar harika ölçüler ve mükemmel denge ortaya çıkmaktadır. Kâinatta müthiş bir ayar ve hassas bir denge vardır. 
Her şey canlılığın ortaya çıkmasına göre düzenlenmiştir. 


Ünlü biyokimyacı Michael J. Behe'nin dediği gibi: “Biyokimyasal sistemler bir tasarımın eseridir. Bunlar doğa kanunları tarafından tesadüfler sonucu veya bir ihtiyaçtan dolayı tasarlanmamıştır; aslında bunlar önceden planlanmıştır. Tasarımı yapan ise sistemlerin en son halinin nasıl olacağını en iyi şekilde bilmektedir; bu nedenle sistemlerin oluşacağı her adım da planlanmıştır. Yeryüzündeki hayat da en basit örneğinden en kritik parçalarına kadar, bu akıllı tasarımın sonucudur. ” 

Ramazan Bayramını Tebrik 

Tüm İslam âleminin mübarek Ramazan Bayramını tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. 


TELEOLOJİK AKLIN ELEŞTİRİSİ https://Www.sonsuz.us/etiket/richard-dawkins/ 


On sekizinci yüzyıl İngiliz Teologu William Paley'in, dönemini çok etkilemiş ve günümüzde de sıklıkla başvurulan bir tezi mevcut: ” Doğada yürürken bir saat bulursanız bu saatin kendi kendine oluştuğunu düşünmezsiniz. Tasarımcısının olduğunu bilirsiniz. Çünkü işleyişinde bir düzen vardır. Doğal işleyişte de bir düzen olduğuna göre evrenin de bir tasarımcısı olması gerekir. ” 

Tezin kendisi bu. Tartışmaya geçmeden önce biyoloji sahasından kısa bir not düşmek istiyorum. Herkese hararetle tavsiye edebileceğim “Kör Saatçi” adlı seçkin yapıtında Richard Dawkins; Doğadaki biyolojik işleyişin, bir sonraki adımını görmekten aciz bir yapbozcunun çalışma tarzından farksız olduğunun altını çizmektedir. Bu nedenle türlerin adaptasyonuna hizmet eden doğal seçilimin her zaman başarılı sonuçlar vermeyerek bedensel yapıları pek de akıllıca olmayan bir sürü ucube ya da “teknik donanımı yetersiz” canlının ortaya çıkamasına neden olduğunu ve bu tür canlıları hâlâ suda, karada ve havada hayatlarını sürdürdüklerini kanıtlarıyla açıklamaktadır. Stephen Jay Gould Üstad'ın, “Darwin ve Sonrası” adlı çalışması ile birlikte okunmasında fayda var. Gerçekten heyecan verici! 

Ama benim itirazım felsefi açıdan olacak. Yine de biyolojik kanıtlar, aslolandır. 
HEİSENBERG BELİRSİZLİK İLKESİ 

WWW.SONSUZ.US/ 


Elektron gibi mikroskobik bir parçacığın perde üzerindeki her iki yarıktan birden aynı anda geçebilmesini mümkün kılan, bu parçacığın iki ayrı dalganın süperpozisyonu olarak var olabilmesidir. 

Yarıkların birinden geçen parçacığın bağlı olduğu bir dalga ve yarıkların diğerinden geçen parçacığın bağlı olduğu bir diğer dalga söz konusudur. Ancak parçacığın söz konusu şizofren davranışının fark edilebilmesi için bu yeterli değildir; ihtiyaç duyulan, ikinci perde üzerinde bir girişim deseninin oluşmasıdır. Ancak bunun için de elbette ki, süperpozisyon içindeki farklı dalgaların girişimde bulunması gerekmektedir. Ve de, elektronun bahsettiğimiz tuhaf kuantum davranışını gösterebilmesi için asıl gerek duyulan unsurun girişim olması gerçeği, doğanın elektron hakkında ne kadar çok şey bilmemize müsaade edeceği üzerinde belirleyici durumdadır. 

Çift yarık deneyinde her bir elektronun geçtiği yarığı saptamaya çalıştığımızı düşünelim. 
Bunda başarılı olursak, ikinci perde üzerindeki girişim deseni ortadan kaybolacaktır. Sonuçta, girişim iki şeyin birbirine karışmasını gerektirir. 

Elektron ve elektronla bağlantılı olasılık dalgası yalnızca tek bir yarıktan geçecek olursa, ortada yalnızca tek bir şey olacaktır. Peki ama, pratikte bir elektronun hangi yarıktan geçtiğini nasıl saptayabiliriz? 

Öncelikle, çift yarık deneyini zihnimizde canlandırmak açısından bir parça kolaylaştırmak için, elektronu makineli tüfekten çıkan bir kurşun ve perdeyi de, üzerinde iki dikey paralel 


yarık bulunan kalın madeni bir levha olarak düşünelim. Kurşunlar perdeye ateşlendiğinde, bazıları yarıklardan geçerek yollarına devam eder. Yarıkları kalın madeni levha içindeki derin kanallar olarak düşünecek olursak, kurşunlar kanalların iç duvarlarından sekerek ilerleyecek ve ikinci perdeye ulaşacaktır. 

Kurşunlar perde üzerinde herhangi bir noktayı vurabilir. Ancak durumu basitleştirmek için, kurşunların perdeyi tam merkez noktasından vurduğunu ve bu merkez noktada kurşunlarla bağlantılı olasılık dalgalarının yapıcı bir şekilde girişimde bulunduğunu varsayalım. O zaman, söz konusu merkezi nokta üzerine sayısız kurşun yağacaktır. 

Kurşun, yarığın içinde sekerek ilerlediğinde, metal perdenin zıt yönde geri tepmesine neden olur. Tenis oynuyorsanız, hızlı bir servisle gelen topun raketinize çarpmasına benzer bir durumu gözünüzün önüne getirebilirsiniz. Topla çarpıştığı anda raketiniz zıt yönde tepecektir. 
Çift yarık deneyinde, perdenin geri tepmesi kurşunun hangi yarıktan geçtiğini anlamak için kullanılabilir. Eğer perde sola doğru hareket edecek olursa, kurşun sol taraftaki yarıktan; perde sağa doğru hareket edecek olursa, kurşun sağ taraftaki yarıktan geçmiş olmalıdır. 

Öte yandan kurşunun hangi yarıktan geçtiğini saptayacak olursak, bunun ikinci perde üzerinde oluşacak girişim desenini yok edeceğini biliyoruz. 

Dalga açısından bakıldığında bu, anlaşılması kolay bir durum. Tek elimizle bir şeyi alkışlamaya kalktığımızda nasıl hiç ses çıkaramıyorsak, kendi kendisiyle girişimde bulunan bir şeyi de göremeyiz. 

Peki ama, dalgasal bakış açısıyla aynı ölçüde geçerli olan parçacık bakış açısından, bu durumu nasıl anlamlandırabiliriz? 

İkinci perde üzerindeki girişim deseninin süpermarket barkoduna benzediğini hatırlayın. Bu perde, hiçbir kurşunun vurmadığı ve (bu şeritlerle dönüşümlü olarak değişen) birçok kurşunun vurduğu dikey şeritlerden oluşmaktadır. İşimizi kolaylaştırmak için, şeritleri siyah ve beyaz olarak düşünelim. Buradaki asıl soru şu olacaktır: Kurşunun bakış açısıyla, girişim desenini yok etmek için ne olması gerekiyor? 

Cevap bir parça yalpalayacak olan kurşunlardadır. Eğer ki her bir kurşun, siyah bir şeride tam isabet edecek şekilde yol almak yerine, siyah bir şeritle birlikte hemen bitişikteki beyaz bir şeridi de vurabilecek şekilde rotasında bir parça yalpalayarak yol alacak olursa, bu durum girişim deseninin “dağılması” için yeterli olacaktır. Daha önce beyaz olan şeritler siyahlaşırken, siyah olan şeritler ise beyazlaşacaktır. 

Net sonuç ise tekdüze bir gri olur. Artık girişim deseni dağılmıştır. Herhangi bir kurşunun siyah bir şeride mi yoksa hemen bitişiğindeki beyaz bir şeride mi çarpacağını önceden bilebilmek imkansız olduğundan, her bir kurşunun yalpalayarak yol alış şeklinin bütünüyle öngörülemez olması gerekmektedir. Ve bütün bunların sebebi, perdenin geri tepmesine bakarak kurşunun hangi yarıktan geçtiğini ölçmemizdir. 

Diğer bir ifadeyle, elektron gibi bir parçacığın yerini saptama girişimi, parçacığa öngörülemez bir yalpalama kazandırarak hızını ve yönünü belirsiz kılar. Ve bu durumun tam tersi de aynı şekilde geçerlidir (bir parçacığın hızını saptama girişimi, yerini belirsizleştirir) . Bu etkiyi ilk kez tanımlayarak sayısallaştıran kişi Alman fizikçi Werner Heisenberg'dir ve ortaya çıkan durum da Heisenberg belirsizlik ilkesi olarak anılmaktadır. 

Belirsizlik ilkesine göre, mikroskobik bir parçacığın hem yerini hem de hızını tam bir kesinlikle bilmenin imkanı yoktur. Öte yandan bu iki veri arasında tam bir zıtlık söz konusudur. Bir parçacığın yeri ne denli net bir şekilde belirlenirse, hızı da aynı ölçüde belirsizlik kazanır. Ve tam tersi şekilde, parçacığın hızı ne denli kesin olarak belirlenirse, yeri aynı ölçüde belirsizleşir. 

Bu kısıtlamanın gündelik dünya hakkında bildiklerimiz üzerinde de geçerli olduğunu düşünelim. Bir jet uçağının hızına dair elimizde net bir bilgi olduğu takdirde, uçağın Londra mı yoksa New York üzerinde mi olduğunu bilemeyiz. Ve uçağın bulunduğu yere dair 


elimizde kesin bir bilgi olduğu takdirde ise bu defa da saatte 1000 kilometreyle mi gittiğini yoksa saatte 1 kilometreye dek yavaşlayarak yere çakılmak üzere mi olduğunu söyleyemeyiz. 
Belirsizlik ilkesi, kuantum teorisini korumak için vardır. Atomlar ve türevlerinin özelliklerini, belirsizlik ilkesinin müsaade edeceğinden daha ileri bir düzeyde ölçebiliyor olsaydınız, atomların dalga davranışlarını (daha kesin bir ifadeyle, girişimi) yok etmiş olurdunuz. Ve girişim olmaksızın, kuantum teorisi var olamaz. 

Bu bağlamda, bir parçacığın konumunu ve hızını, belirsizlik ilkesinin izin vereceğinden daha yüksek bir kesinlikte ölçmek imkansızdır. Heisenberg belirsizlik ilkesi nedeniyle, çok yakından bakmaya kalkıştığımız takdirde mikroskobik dünya netliğini yitirecek ve aşırı şekilde büyütülmüş bir gazete resmi gibi bulanık olacaktır. 

İnsanı çileden çıkartacak şekilde, doğa ölçmek istediğimiz şeyleri istediğimiz kesinlikte ölçmemize müsaade etmez. Bilebileceklerimizin bir sınırı vardır. Bu sınırlama, yalnızca çift yarık deneyine özgü bir tuhaflık değil, temel bir gerçektir. 

Richard Feynman'ın ortaya koyduğu gibi: “Bugüne dek hiç kimse belirsizlik ilkesinin etrafından dolaşmanın bir yolunu bulamadı. Hatta böyle bir yol olabileceğini düşünen bile olmadı. Bundan sonra da olacağını sanmıyorum. ” 

Bunun nedeni, alfa parçacıklarının, hiçbir şekilde kaçılamaz sanılan atom çekirdeği hapishanesinden kaçmalarına imkan tanıyan dalgasal karakteridir. Öte yandan Heisenberg belirsizlik ilkesi bu olayı parçacığın bakış açısından anlamamızı mümkün kılar. 


BELİRSİZLİK VE BİLGİNİN SINIRLARI 
SONSUZ.US/ 


Atomlar Hakkında Bilmek İsteyeceklerimizin Tamamını Neden Hiçbir Zaman Bilemeyeceğiz ve Neden Bu Gerçek Atomları Olası Kılıyor. 

Kuantum topraklarının içlerine doğru ilerledikçe, yolcularımız birçok ilginç olaya daha tanık oldu. Bunlardan biri de, küçük kütleleri yüzünden nerede oldukları zar zor belirlenebilen kuantum sivrisinekleriydi. 

George Gamow 

Aklını kaçırmış olmalıydı. Gıcır gıcır Ferrari?sini daha az önce garajına park etmişti. Hatta garaj kapısı otomatik olarak kapanırken önünde bir süre dikilmiş, duyduğu gurur ve keyfi son anına dek yaşamak istemişti. Ardından çakıllı yoldan evine doğru yürürken birdenbire rüzgar çıktı ve zemin hafif şekilde sarsıldı. İstemdışı olarak, gerisingeri garaj yoluna doğru yürüdü. 
Ferrari ‘si kapalı olan garaj kapısının önündeydi! Bu türden Houdini tarzı kaçış olayları elbette ki gündelik hayatımızda görülmez. Öte taraftan ultra-küçük parçacıkların dünyasında, bu olaylar sürekli vuku bulan şeylerdir. 

Bir an için, bir atomu mikroskobik bir hücrenin içine kilitlersiniz ve bir an sonra, kelepçelerini kırıp atarak sessizce gecenin içine doğru süzülmüş bir atomunuz olur. Kaçmanın olanaksız olduğu hücrelerden bu mucize kabilinden kaçma becerisi, mikroskobik parçacıkların, dalgaların yaptığı her şeyi yapabilmesine imkan tanıyan dalgasal yüzüyle bağlantılıdır. Ve dalgaların yapabildiği şeylerden biri de, geçilemez görünen engelleri aşıp geçmektir. 


Bu, apaçık şekilde ortada olan ya da herkes tarafından bilinen bir dalga özelliği değildir. Fakat bu özellik, cam bir blokun içinde yol alan ve blokun dışına kaçmaya çalışan bir ışık 


huzmesiyle gözlemlenebilir. Burada önemli olan, cam blokun havayla birleştiği sınır noktasında ne olduğudur. 

Işık bu sınıra, yani camın kenarına dar bir açıyla çarpacak olursa, tekrar cam blokun içine doğru yansıtılır ve havaya kaçma girişimi başarısızlıkla sonuçlanır. Işık görünürde cam blokun içinde hapistir. Öte yandan blokun hemen yanına (aralarında ancak dar bir hava boşluğu kalacak kadar uzaklıktaki bir noktaya) bir başka cam blok konulduğunda, bambaşka bir şey gerçekleşir. 

İkinci blokun yerleştirilmesinin ardından, cama çarpan ışığın bir kısmı -ilk durumda olduğu gibi- geri yansıtılır. Ancak bu defa, ışığın bir kısmı da, bloklar arasındaki hava boşluğunu aşarak ikinci cam blokun içinde yoluna devam eder. 

Garajından kaçan Ferrari ve cam bloktan kaçan ışık arasındaki paralellik çok net olmayabilir. 
Ancak pratikte, Ferrari için kapalı garaj duvarı nasıl geçilemezse, bloklar arasındaki hava boşluğu da ışık için aynı şekilde aşılamaz olmalıdır. Işık dalgasının, önündeki engeli aşarak cam bloktan kaçabilmesinin nedeni, dalganın belli bir yerde bulunan değil, uzayda yayılan bir şey olmasıdır. 

Işık dalgaları camhava engeline saldırıp yeniden camın içine yansıtıldığında, çarparak yansıtıldıkları yer aslında camın kenarı değildir — camın ötesindeki havanın içinde kısa bir mesafe katetmektedirler. Dolayısıyla çıktıkları cam blokun içine tekrar dönmeden önce bir başka cam blokla karşılaşırlarsa, yollarına devam edebilirler. İlk cam blokun hemen dibine, aralarında ancak bir saç teli kadar boşluk olacak şekilde bir başka blok yerleştirin; ışık çoktan aradaki hava boşluğunu atlamış ve tutulduğu hücreden kaçmıştır bile! 

Geçilemeyeceği düşünülen engelleri geçebilme yetisi, ışık dalgalarından ses dalgalarına ve atomlarla bağlantılı olasılık dalgalarına dek, tüm dalga türleri için geçerlidir. Dalgaların bu özelliğini mikroskobik dünyada görebiliriz. Bu konu üzerine verilebilecek muhtemelen en çarpıcı örnek, alfa parçacığının atom çekirdeği gibi kaçmanın imkansız olduğu düşünülen bir hapishaneden kaçabildiği alfa bozunumu olayıdır. 

Çekirdekten Kaçış 

Alfa parçacığı helyum atomunun çekirdeğidir. Kararsız -radyoaktif- bir çekirdek, kendisini daha hafif ve kararlı bir çekirdeğe dönüştürmek için umutsuz bir girişimde bulunarak dışarı bir alfa parçacığı tükürebilir. 

Şu anda basit bir şekilde ortaya koyuyor olsak da, bu süreç bizim için ciddi bir bilmece durumunda. Çünkü bildiklerimizin ışığında, bir alfa parçacığının bulunduğu çekirdeğin içinden çıkamaması gerekiyor. Yüksek atlama dalında yarışan bir olimpiyat atletinin önüne beş metrelik bir engel konduğunu düşünün. Bu atlet dünyanın en iyilerinden biri de olsa, bu yükseklikteki bir çıtayı aşması imkan dahilinde değildir. Dünya üzerindeki hiçbir insanın bu denli yüksek bir engeli aşmasını sağlayacak derecede güçlü bacakları yoktur. 

Atom çekirdeği içindeki alfa parçacığı da benzer bir durumla karşı karşıya sayılabilir. 
Parçacığı çekirdeğin içinde tutan engel, çekirdekteki nükleer kuvvetler tarafından oluşturulmuştur ve beş metrelik çıta bir atlet için ne denli aşılamaz durumdaysa, çekirdek içindeki engel de alfa parçacığı için aynı şekilde aşılamaz olmalıdır. 
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Fakat alfa parçacıkları atom çekirdeğinin içinden kaçabilmektedir. Ve çekirdeğin içinden kaçabilmeleri parçacıkların dalgasal yüzüyle bağlantılıdır. Cam bir blok içine hapsolmuş ışık dalgalan gibi, parçacıklar da önlerindeki geçilemez sanılan engeli aşarak sessizce dış dünyaya karışırlar. 


Bu sürece kuantum tünellemesi (guantum tunnelling) denmektedir — alfa parçacıklarının atom çekirdeğinin içinden çıkabilmek için kendilerine bir tünel açtıkları söylenir. Kuantum tünellemesi aslında belirsizlik denilen ve mikroskobik dünya hakkında ne bilebileceğimiz ve ne bilemeyeceğimiz üzerine esas sınırı ortaya koyan, çok daha genel bir olayın tezahürüdür. 
Ve çift yarık deneyi belirsizliğin harikulade bir örneğidir. 


BİTLİ M.ALİ ÖNEL! 


Bekir Hazar-10 Eyl 2008, Çarşamba-yenisafak 


Mehmet Ali Önel yıllardır kötüleri deşifre ediyor, Deşifre programında. Önceki gün iftar yaptık birlikte. Onu sorguladım. Taa eski günlere, hatta bitlendiği günlere bile götürdüm. 


Evet, evet yanlış duymadınız. Mehmet Ali Önel belki de yirmi yıl önce, gazetecilik adına ilk çıktığı işinde bitlenerek evine dönmüş bir meslektaşımızdır. Mikrofonu ilk eline aldığı gün, sokak çocuklarına takılıp “Ben de sizdenim” demiştir. Ve dahası gazetecilik uğuruna tam on gün sokak çocuğu olarak hergün 24 saat sokaklarda yaşamıştır. On gün boyunca sokak çocukları ile beraber, henüz kepenkleri açılmayan bakkalların önüne üretici tarafından süt şişelerinin bırakılmasını beklemiştir. Sokak çocuğu arkadaşları ile birlikte sabah kahvaltılarını saat 00.05'te bakkalların önünden ekmek ve süt çalarak geçirmiştir. On gün bittiğinde sokak çocuğu arkadaşlarına “Ben televizyoncuyum” diyerek gerçek kimliğini açıklayıp onları şok etmiş, ardından bakkala süt ve ekmek paralarını ödemiştir. On gün sonra eve döndüğünde annesi “Aaaa bunlar ne?” diyerek üzerinden bitleri temizlemiştir. 


Son dönemde de otopark mafyasına kafayı takmış olup, yaptığı yayınlar yüzünden şöyle mesajlar almıştır; 


“Evin şu semtte, şu sokakta. Eşinin adı şu, çocukların bu. Garajında şu araban var, plakası da şu. Hergün şu güzergahta yolculuk yapıyorsun. Sen bittin, ailen de”... 


Evet 20 yıl önce ilk işinde bitlenen M.Ali Önel, 20 yıl sonra bitlenmese de “Bittin” tehditleri ile karşı karşıyadır. 


Bu mesajlara rağmen korkusuzca yayınlarını sürdürmüştür. 

Muhabette ona “Ben kavgada çok hızlı koşarım, Erkekliğin onda dokuzcusuyum. Sen cesaretini nereden alıyorsun?” dediğimde Kaçkar dağlarında büyümüş bir Artvinli olduğunu haykırmıştır. 

Şu sıralarda malum ekranlarda anchorman dönemi vardır... Herkes gazetecilikten gelen erkek anchormanlar ile ana haber savaşındadır. M.Ali Önel de nedense akla gelmez ama en büyük adaylardan biridir. Geleceğe yatırım yapmak isteyen kanallara duyurulur... 

M.Ali Önel bu işi yapar mı? 


Bal gibi yapar... Benden söylemesi. 


Zaten sordum da kendisine... Yapmam demedi... Tersini söyledi habercilik uğruna bitlenen adam... 


Kanallar dolu. İki tane Ali var, bir de Uğur Dündar ile Fuat Kozluklu... Acaba nereye fokslansak? 


PHİLADELPHİA DENEYİ (GÖKKUŞAĞI PROJESİ) GERÇEK Mİ? 


Çevirmen Şule Ölez-Editör Çağrı Mert Bakırcı-2. Çevirmen Hüseyin Kocakuşak-2. 
Editör Arsel Berkat Acar-2 Ocak 2014-evrimagaci 


ABD Donanma Savaş Gemisi 1943'te Tamamen Gözden Kaybolarak Başka Bir Yere Işınlandı mı? 


İddia 

1943 Ekim 'inde Philadelphia Askeri Tersanesi'nde, DE-173 numaralı ve USS Eldridge adlı 
toplarla donatılmış bir ABD Donanması eskort muhribinde bir deney yapıldı. Deneyin içeriği, gemiyi hem göze hem de radara görünmez duruma getirecek bir kuvvet alanı yaratmaktı. 
Deney hem kıyıda hem de yakındaki gemilerde bulunan yüzlerce, belki de binlerce, denizci tarafından izlendi. Ne yazık ki deneyin yapıldığı gemideki tayfa ciddi yan etkilere maruz kaldı. 
Bazıları geminin metalinin içinde tekrar vücut buldu, bazıları bir daha hiç görülmedi, bazıları da esrarengiz görünüp kaybolmalar nedeniyle yıllarca eziyet çekti veya çıldırdı. Tipik 


Donanma tarzıyla, hepsi inkâr edildi. 


Gerçek Ne? 


Philadelphia Deneyi isimli bir deney hiçbir zaman yapılmamıştır. Deneyde iddia edilenler fiziksel olarak imkansızdır. Dahası, deneyin yapıldığı sıralarda USS Eldridge iddia 


sahiplerinin iddia ettiği bölgede bulunmuyordu bile. 


İddianın Kökeni 


Söz konusu deneye yönelik iddialar, Carl Allende isimli, tuhaf iddialar üretmeyi ve bunlardan hikayeler uydurmayı seven bir hayalperest tarafından ileri sürülen asılsız (ve yanlış oldukları 


kapsamlı bir şekilde çürütülmüş) bir komplodur. 


Bilgiler 


Esrarengiz deney ve korkunç sonuçları 12 yıl boyunca sır olarak tutuldu. Ta ki bir gün UFO'lar hakkındaki bir kitabın yazarı Morris Jessup, ansızın ABD Donanması Deniz Araştırmaları Ofisi'ne (ONR: Office of Naval Research) çağrılıncaya kadar. ONR postadan Jessup'ın UFO kitabının el yazısı notlarla dolu bir kopyasını almıştı. Notların hepsi aynı el 


yazısıyla yazılmıştı, fakat üç ayrı karakter ve üç ayrı renkle. Notlar, Philadelphia Deneyi'nin 


bütün ayrıntılarını açıklıyordu, ONR de bu notları kimin yazmış, kitabı onlara kimin 


göndermiş olabileceğini Jessup'ın bilip bilmediğini öğrenmek istiyordu. 


Jessup, çılgın el yazısının sahibini hemen tanıdı. Kendisine Carlos Allende diyen ve yakındaki SS Andrew Furuseth adındaki yük gemisinden deneyi gördüğünü iddia eden bir adamdan bir dizi mektup almıştı. Jessup, Allende'yi çatlak olarak gördüğü için umursamamıştı. Allende'nin iddiaları arasında Albert Einstein'ın ona görünmezlik ve ışıktan hızlı seyahat gibi konularda birkaç hafta bizzat danışmanlık yaptığı da vardı. Notlarla dolu kitabın birçok kopyası çıkarılmıştı, sonrası zaten malum: Philadelphia Deneyi hikâyesi 


popüler kültür dokusunun bir parçası oldu. 


Paranormal olayları araştıran Robert Goerman, Allende'nin ONR'ye gönderdiği postanın dönüş adresi olarak kendi memleketi de olan Pennsylvania?'daki New Kensington'ın verildiğini fark etti. Philadelphia Deneyi'nin tarihçesini toparlamak için uğraşan Goerman, 1979'da, gerçek adı Carl Allen olan Carlos Allende'nin, yakın bir aile dostunun oğlu olduğunu öğrendiğinde çok şaşırdı. Zaman içinde Goerman hikâyenin bütün parçalarını birleştirmeyi başardı ve hem dergilerde makale olarak, hem de History's Mysteries (Tarihin Gizemleri), Unsolved Mysteries (Çözülmemiş Gizemler) ve The Unexplained (Açıklanamayan) gibi televizyon programlarında yayınladı. Sadece bu üç televizyon programında yer almak bile Carl Allen'ın hikâyelerine gereğinden fazla inanılırlık 


sağlamasına yetti. 


Carl Allen ailesinin en tuhaf üyesiydi: Kendi başına yaşamayı seven ve çok yaratıcı olan bir hayalperestti. Evdeki her şeyin üstüne not almasıyla ve ailedeki herkese her fırsatta acayip 


yazılar ve tuhaf iddialar göndermekle ünlüydü. 
Goerman, USS Eldridge ile ilgili bütün gerçekleri de bir araya getirdi: 


Deney yapıldığında gemi, Philadelphia yakınlarında bile değildi! 

Geminin belirtilen dönemde aslında normal görevlerini yapmakta olduğuna dair ayrıntılı ve kuvvetli kayıtlar mevcuttur. 

Şimdiye kadar gemide görev almış mürettebatın hiçbirinin bu tarz bir deneyle ilgili herhangi 


bir bilgisi yoktur. 


USS Eldridge, deneyden sadece iki ay önce denize indirilmişti. Albert Einstein'a ve tarihin en 


şaşırtıcı deneyine ev sahipliği yapıyor olsaydı birileri mutlaka bunu biliyor olurdu. Carl 


Allen'ın Philadelphia Deneyi'ne delil olarak sunduğu istisnasız her bir gerçeğin tam bir uydurma olduğu kolayca kanıtlanmıştır. 
Evrim Ağacı'ndan Mesaj 


Reklamsız Deneyim 


Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, Evrim Ağacı'nda çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır. 


Kreosus 


Kreosus'ta her 10f'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar. 


Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur. 


Patreon 


Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar. 


Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik epostaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir. 


YouTube 


YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz. 


Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir. 


Diğer Platformlar 


Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz. 


Giriş yapmayı unutmayın! 


Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza üye girişi yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir. 


İşte zaten problem de burada: Hükümet komplolarını tartışırken karşılaşılan sorun, inananların gerçeklere dayanan kanıtları, komplonun bir parçası olarak gördüklerinden, genellikle kabul etmeyi reddetmeleridir. Bu, biraz Yaratılışçılık ile ilgili tartışmalara benziyor: İnananlar basitçe “Tanrı yarattı. ” diyor. Burada kanıt veya gerçek söz konusu değil, bu bir inanç meselesi... Eğer hükümet bir şeyi örtbas etmeye çalışıyorsa, her düzmece iddia komplo lehine bir kanıt oluşturur. Özetle, toplanacak hiçbir kanıt komplo teorisyeni tarafından kabul edilmeyecektir. Komplo teorisyenine göre, aleyhine kanıt aslında 


lehine kanıttır. 


Bu hayali ve uydurma kanıtlardan bir tanesi, ABD Donanması'nın Philadelphia Deneyi 


hikâyesine verdiği cevaptır. Gelin bu cevabı Türkçe olarak okuyalım: 


ABD Donanması'nın Philadelphia Deneyi ile İlgili Bildirisi 


Söylenenlere göre, Philadelphia Deneyi olarak bilinen olay, bir ABD donanma muhribinin 
1943 yılı sonbaharında birden görünmez olarak Philadelphia, Pensilvanya'dan Norfolk, 
Virginia'ya ışınlanmasıdır. Denizcilik Tarihi Tatbikat Arşivleri Şubesi (İng: Operational Archives Branch of the Naval Historical Center) tarafından defalarca tekrarlanmış araştırmalar sonucunda elde edilen kayıtlarda ne bu olayın onaylandığı ne de donanmanın bir 


başarıya ulaştığına dair belgeler söz konusudur. 


Deneyde kullanılan gemi iddialara göre USS Eldridge'dir. Tatbikat Arşivleri'nde Eldridge'in 
27 Ağustos 1943'ten, Aralık 1943'e kadarki New York Donanma Sahası'ndaki faaliyetlerini 
incelemek amacıyla geminin seyir defteri ve savaş günlüğü gözden geçirilmiştir. Geminin 


savaş günlüğünden öğrenilen aktiviteleri şöyle özetleyebiliriz: 


Eldridge görevlendirildikten sonra, 16 Eylül'de Bermuda'ya doğru yola koyulana kadar New York ve Long Island Sound'da kaldı. 18 Eylül?den 15 Ekim'e kadar Eldridge, Bermuda 


dolaylarında süregelen eğitim ve deniz provalarındaydı, ta ki New York'a giden bir konvoya 


18 Ekim'de katılana kadar... Eldridge UGS-23 konvoyu için refakatçi olacağı 1 Kasım'a 
kadar New York limanında kaldı. Konvoy 2 Kasım'da Norfolk Denizcilik Tatbikat Üssü'ne 
giriş yaptı. Eldridge ve UGS-23 Konvoyu, 3 Kasım'da Casablanca'ya doğru yola çıkıp 22 
Kasım'da ulaştılar. Eldridge, GUS-22 Konvoyunun refakatçisi olarak 29 Kasım'da yola çıktı, 
17 Aralık'ta da New York Limanı'na ulaştı. Eldridge New York'ta ve Block Island Sound'da 
31 Aralık'a kadar eğitime devam etti. Ardından, diğer dört gemiyle birlikte Norfolk’a doğru 
yola çıktı. Bu zaman çerçevesinde Eldridge, Philadelphia'nın yakınından bile geçmedi. 


Eldridge'in 1943 seyir defterindeki notların da dahil olduğu İkinci Dünya Savaşı hareket raporlarının tamamı ve günlük savaş kayıtları, NRS-1978-26 mikrofilminden elde edilebilmektedir. Kopyalanan filmin maliyeti, ücret bordrosunda belirtilmektedir. Bir kopya sipariş etmek için, formu doldurabilir ve belirtilen ücreti Donanma Tatbikat Arşivleri'ne 


ödemeniz durumunda bu belgelere kolayca erişebilirsiniz. 


İddialara göre SS Andrew Furuseth adlı sivil bir tüccar gemisi, Eldridge'in Norfolk bölgesine ışınlandığını gözlemlemiştir. Andrew Furuseth'in hareket raporu kartlarının bulunduğu Onuncu Filo (İng: "Tenth Fleet") kayıtları, Modern Askeri Şube (İng: "Modern Military Branch") ve Uluslararası Arşivler ve Kayıtlar İdaresi (İng: "National Archives and Records Administration") tarafından gözetim altına alınmıştır. Bu kurumlar ayrıca aralarında Eldridge'in de bulunduğu II. Dünya Savaşı Donanma gemilerinin seyir defterleri, savaş günlükleri ve hareket raporlarını da gözetim altında tutmaktadırlar. Hareket rapor kartları listesi, tüccar gemisinin uğradığı limanları, bu limanlara hangi günlerde uğradığını ve eğer 


varsa hangi konvoylara tayin edildiği bilgilerini içermektedir. 


Bu hareket rapor kartı Andrew Furuseth'in UGS-15 konvoyu ile 16 Ağustos 1943'te 
Norfolk'tan ayrıldığını ve 2 Eylül'de Casablanca'ya vardığını göstermektedir. Gemi 19 
Eylül'de Casablanca'dan ayrılmış ve 4 Ekim'de Henry Bumu'na (Cape Henry, Norfolk) 
ulaşmıştır. Andrew Furuseth 25 Ekim'de UGS-22 konvoyuyla Norfolk'tan ayrılmış ve 12 
Kasım'da Oran Limanı'na(Cezayir) ulaşmıştır. Akdeniz'de bir süre kaldıktan sonra GUS-25 konvoyu ile 17 Ocak'ta Hampton Roads'a dönmüştür. 


Arşivlerde 1943'te Andrew Furuseth'in kaptanı Deniz Üsteğmeni William S. Dodge tarafından mürettebatının Norfolk'ta beklenmedik bir durumla karşılaşmadığını belirttiği bir mektup bulunmaktadır. Eldridge ve Andrew Furuseth Norfolk'ta aynı anda hiçbir zaman 


bulunmamışlardır. 


Denizcilik Araştırmaları Ofisi (ONR), güç alanı kullanımı ile bir gemi ve ekibini görünmez 


hale getirmeni bilinen fizik yasalarına uymadığını belirtti. Denizcilik Araştırmaları Ofisi 


ayrıca, Dr. Albert Einstein'ın Birleşik Alan Teorisi'nin hiç tamamlanamadığını da iddia etti. 
Einstein, bu dönemde patlayıcılar ve patlamalar üzerine teorik araştırmaların yapıldığı Deniz Kuvvetleri Mühimmat Bürosu'nda yarı zamanlı danışmanlık yapmaktaydı. Einstein'ın bu görevinde görünmezlik veya ışınlanma ile alakalı konularla ilişkilendirilebileceği hiçbir bulgu bulunmamaktadır. Denizcilik Araştırmaları Ofisi'nin Philadelphia Deneyi bilgi sayfasına 


buradan ulaşılabilmektedir. 


Philadelphia Deneyi ayrıca “Gökkuşağı Projesi” (İng: "Rainbow Project") olarak da bilinmektedir. Arşivde yapılan kapsamlı araştırmalar sonucunda Gökkuşağı Projesi'nde ışınlanma veya bir gemiyi yok etme gibi kayıtlar tespit edilememiştir. 1940'lı yıllarda RAINBOW kodadı Roma-Berlin-Tokyo hattını belirtmekteydi. Belirtilen RAINBOW planları İtalya, Almanya ve Japonya'yı bozguna uğratmak amacıyla kurulan savaş planlarıydı. 
RAINBOW V, Japonya Pearl Harbor'a saldırdığında, Birleşik Devletler tarafından Mihver 


güçlerine karşı harekete geçirilmiş bir plandır. 


Bazı araştırmacılar yanılgıya düşerek, geminin manyetik alanını azaltmanın, bir nesneyi görünmez kılacağı sonucuna varmaktadırlar. Geminin manyetik alanını azaltmak (İng; "degaussing"), geminin gövde kısmı çevresinde geminin baş tarafından kıç kısmına kadar elektrik kabloları kurulan bir işlemdir. Ölçülü bir elektrik akımı, geminin manyetik alanını iptal etmek amacıyla bu kablolar içerisinden geçer. Geminin manyetik akımını azaltma amacıyla Donanma gemilerinin gövdesine kurulan bu ekipmanlar, gemi manyetik mayın içeren sulardayken rahatlıkla devreye sokulabilmektedirler. Bu durumla genellikle sığ çarpışma sahalarında karşılaşılmaktadır. Geminin manyetik alanını azaltmanın gemiyi manyetik mayın sensörlerine karşı görünmez kıldığı bir gerçektir. Ancak buradan geminin insan gözü, radar veya su altı dinleme cihazları tarafından görülemediği sonucuna 


varılmamaktadır. 


Uzun yıllar süren araştırma sonrasında, bir Donanma gemisinin Philadelphia veya başka bir konumda görünmez olma veya ışınlanma deneylerinin desteklendiği resmi belgelerin hiçbirinde Tatbikat Arşivleri ve bağımsız araştırmacılar personelinin yer almadığı 


belirlenmiştir. 


Tüm Bunlar Ne Demek? 


Tahmin edebileceğiniz gibi cevapta basitçe bu adamın bahsettikleriyle ilgili hiç fikirlerinin 


olmadığı, söz konusu zamanda iki geminin de nerede oldukları, ne yaptıkları ve görevlilerinin 


ifadeleri yer almaktadır. Rapor, tahmin edilebilir olmaktan yanı sıra, eğlendiricidir de... 


İlginçtir ki Philadelphia Deneyi hakkında cevaplanmamış bazı sorular vardır. Tahmin edebileceğiniz gibi Eldridge'in ve 1943'te bir keresinde onun yanına demirlemiş USS Engstrom'un iki-üç emekli subayı, Allende'nin bir barda gözden kaybolduğunu söylediği kişi 


olduklarını veya kendilerini boyutlar arası nakledilmiş bulduklarını iddia etmişlerdir. 


Philadelphia Deneyi'nin bir popüler kültür olayı olmasından çok sonra bu iddiaların ortaya atıldığı gözden kaçmamalıdır. Birden çok durumda da bu adamların emekli subay falan olmadıkları ortaya çıkmıştır. Daha ilginç bir soru da, daha hikâyenin en başındaki olayla, garip notlarla dolu kitap hakkında konuşmak üzere Morris Jessup'ın Donanma ONR tarafından ofise çağrıldığı zamanla ilgilidir. Bu notlarda gerçekten onları ilgisini çeken bir şey 


yoktuysa, o zaman neden çağırmışlardı? 


Kim bilir! Goerman, ONR memurlarının bunu iş dışı saatlerde ve kişisel meraktan yaptıklarını veya notlardaki bazı imaların Donanma'nın gerçek araştırmasına benzer olduğunu ve ONR''nin sadece her ipucunu izleme görevini yerine getirdiğini belirtti. Komplo teorisyenleri, bu durumda Allen'ın notlarının doğru olması gerektiğini savunuyorlar. Ancak bunu 


düşünmemiz için geçerli ve yeterli hiçbir neden yok. 
PHİLADELPHİA DENEYİ 


https://Wwww.tarihiolaylar.com/tarihi-olaylar/philadelphia-deneyi-144 


Büyük buhran'ın sonlarına doğru II. Dünya Savaşı'nı öngören Amerikan hükümeti gemilerinin radarlara yakalnmamasını istiyordu ve 1930'lu yıllarda bu konuda bilim adamlarından çalışma yapmalarını istediler. Başkanlığını Nikola Tesla'nın yaptığı bir grup bilim adamı bu amaç uğruna çalışmaya başladılar. Yaklaşık 10 yıllık bir çalışmanın sonunda proje deneme aşamasına geldi ve deneyde Amerikan donanmasında görevli küçük bir destroyer olan Eldridge adlı geminin kullanılmasına karar verildi. 


Gemi; jeneratörler, vericiler, güç yükselticiler, modülasyon devreleri ve elektromanyetik alan oluşturmaya yarayacak araç gereci içeren tonlarca ekipmanla donandı. 22 Temmuz 1943'te saatler 09.00'ı gösterdiğinde elektromanyetik alan jeneratörleri aktifleştirildi ve Eldridge'in etrafını yeşil bir duman kaplamaya başladı. Kısa bir süre sonra artık gemiyi dumanların ardından görmek imkansızdı. Gemi kuvvetli bir elektromanyetik alanla çevrelenmişti 

bu alıcılar tarafından kolaylıkla gözlemlenebiliyordu. Havadaki duman çekildiğinde ise deneyin istenenden daha çok başarılı olduğu anlaşıldı. Eldrige'in radalara gözükmemesi isteniyordu fakat ne gemi ne de mürettebat insan gözleri tarafından da görülemiyordu! 


Amerikan hükümeti ve deniz kuvvetleri böyle bir deneyin ya da projenin varlığını asla kabul etmemiştir. Bunların asılsız, hayal ürünü iddialar olduğunu savunuyorlar. Ancak diğer taraftan da görgü tanıklarının ifadeleri aksini iddia etmektedir. Philadelphia deneyi hakkında bilinenlerin çoğu bu tanıkların ifadelerinden sağlanmıştır. 


Einstein ve Tesla'nın birlikte görüldüğü tek fotoğraf 


Şimdi başa dönelim ve hikâyenin detaylarına bakalım. 1933 yılında Roosevelt ABD'nin başkanı olmuş ve hemen ardından eski dostu ve dünyanın sayılı bilim adamlarından Nikola Tesla'yı Washington'a davet ederek ondan devlet adına bazı projeleri yürütüp yürütemeyeceğini sormuştur. 


Olumlu cevap alınmıştır. Başkan ona Gökkuşağı Projesi şeklinde bilinen projeden söz etmiş ve Tesla bu proje üzerinde çalışmaya başlamıştır. 1936'ya gelindiğinde Tesla önemli gelişmeler kaydetmiş hatta insansız bir gemiyi gözden kaybedip sonra da geri getirmeyi başarmıştır. 

Ancak yetkililerin deneyin insanlı olarak yapılmasında ısrar etmişlerdir fakat Tesla bu deneyin insanlara zarar vermemesinin mümkün olmadığını savunmuştur. Bu konuda fikir ayrılığına düşülünce Tesla projeden ayrılmıştır. Bu noktadan sonra projeyi Dr. John von Neumann devralmıştır. 


Amerikan hükumeti için çalışan bilim adamları arasında Nazi Almanya'sından kaçıp ABD'ye sığınan Albert Einstein da vardı. Einstein'ın "Birleşik Alan Teorisi"nin Philadelphia deneyini başarıya götüren en büyük etken olduğu varsayılmaktadır. Einstein bu teorisini 1925-27 tarihleri arasında Prusya'da yayımlanan bir bilim dergisine göndermiş ancak tamamlayamadığını düşünerek geri çekmişti. Einstein'ın bu teorisini ilerki yıllarda tamamladığı, ancak bunun savaş sırası ve sonrası hükümetlerce gizlenmiş olduğu varsayılmaktadır. 


İlk Deney 
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Morris Jessup ve Carlos Allende 


UUS Eldrige, Philadelphia Deniz üssü açıklarındaki deney mahaline gelmişti. İçerisi elektromanyetik alan oluşturucu donanımla donatılmıştı. Tesla'nın ısrarla belirttiğinin aksine deney sırasında gemide mürettebat da bulunduruluyordu. Bu deneye ticari bir gemi olan Andrew Furuseth'in mürettebatı da tanıklık etti. (Andrew Furuseth'in orada olması çok büyük 


bir şanstır çünkü deney hakkında bilinenlerin çoğu Andrew Furuseth'de görev yapmış Carlos Allende'nin anlattıklarından oluşmuştur. Allende, 50'li yıllarda UFO araştırmacısı Morris Jessup'a yazdığı mektuplarda yaşadıklarını anlatmış ve bu deneyin gerçekltiğinden ilk bahseden Jessup olmuştur. Jessup ilginç bir şekilde 1959'da arabasının içinde ölü bulunmuştur. Otopsi raporuna göre egzoz gazıyla intihar etmiştir, Carlos Allende ise bir daha ortaya çıkmamıştır. ) 


22 Temmuz 1943'te şalterler kaldırıldı ve dumandan dolayı gemi gözden kayboldu. Ondan 
sonra olanlar daha da ilginçtir. 15 dakika sonra şalterlerin indirilmesi emredildi. Yeşil duman yeniden belirdi ve duman çekilirken Eldridge yavaş yavaş yeniden materyalize oldu. Ancak bir şeylerin ters gittiği hemen anlaşılmıştı. Gemiye iletilen telsiz mesajlarına yanıt gelmiyordu. 


Gemiye çıkıldığında mürettebatın hiç de iyi durumda olmadığı görüldü. Bir bölüm mürettebat yaşadıkları korku dolu dakikalarda gemiden aşağı atladı (Gemiden o anda atlayanların hiç birinin cesedi bulunamadı). Sağ kalanların çoğu akıllarını kaçırmıştı. 5 asker geminin metal gövdesi ile kaynaşmıştı! İkisinin elleri çelik gövdenin içine geçmişti. Ellerini keserek adamları kurtardılar ve yerine protez eller taktılar. Normal durumda olan mürettebatın ileriki zamanda olağan üstü şeylerle karşılaştıkları rapor edilmiştir. Bulundukları yerde birden yok olup başka bir yerde görünebiliyorlardı. Duvarların içinden geçebiliyorlardı. Birçoğu bu duvarların arasına sıkışarak can verdi. Birden bire taş kesilip bir başkası onlara dokunana kadar öyle kalanlar vardı (Boyutlar arasında sıkışıyorlardı). Bunun yanında doğaüstü güçlere sahip olanlarda vardı. Sağ kalan adamlar asla tam anlamıyla düzelemediler. Akıl sağlıklarını kaybettikleri gerekçesiyle de ordudan uzaklaştırıldılar. Donanma bu personeli topyekün emekliye sevk ederek gemiye yeni personel atadı. Bilim adamlarına da sadece radar görünmezliği istediklerini, optik görünmezliğe gerek olmadığını bildirdi. 


İkinci Deney 


USS Eldridge 


28 Ekim 1943'te yine Eldridge üzerinde ikinci deney gerçekleştirildi. Saatler 17:15'i 
gösteriyordu ve elektromanyetik jeneratörler yeniden çalıştırıldı. Gemi bir kez daha hemen hemen tamamen görünmez oldu. Sadece gövdesinin ana hatları seçilebiliyordu. Bir kaç saniye süresince işler yolunda gider gibiydi ki ansızın gözleri kör edebilecek kadar güçlü mavi bir ışık patlaması meydana geldi ve gemi gözlerden tümüyle kayboldu. Eldridge, inanılması güç bir şekilde bir kaç saniye sonra, 600 kilometre ötede, Norfolk açıklarında yeniden 

maddeleşti. Norfolk'ta bir kaç dakika boyunca görülür durumda kaldıktan sonra tekrar görünmez oldu ve saniyeler içinde Philadelphia Deniz Üssü açıklarında yeniden belirdi. 
Elektronik kamuflajı gerçekleştirmeye çalışan bilim adamları koca bir gemiyi, mürettebatı ile birlikte ışınlamış ve sonra da geri getirmişlerdi. 


ABD hükümeti Philadelphia deneyinin yapıldığını ya da projenin yürütüldüğünü hiçbir zaman kabul etmemiştir. Donanmaya, Eldridge'in sözü edilen tarihlerde Philadelphia'da bile olmadığını iddia etmiştir. Deneyin yapıldığı günlere yakın bir tarihte Bermuda Şeytan Üçgeninde eğitim amaçlı olarak bulunduğu açıklanmıştır. Philadelphia deneyi, reddedilen iddialarla beraber tarihin en büyük sırlarından biri olarak kalmıştır. 


KİMSE SANA PKKYLI YA DA F....CÜ DEMEYECEK, HERKES SANA IRKÇI 
DİYECEK! 


Haksöz Haber-02 Nisan 2021 Cuma 


İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Konya'da esnafı ziyaret etti. Bu ziyaretleri esnasında kimi esnafın sorunlarını dinleyen Akşener'e, Yüksel Temur isimli bir esnaf yaklaşarak Türkiye'de bir esnaf olarak karşılaştığı sorunları ırkçı bir dille anlattı. 


Esnaf Yüksel Temur, ekonomik sorunlar hakkında beyan ettiği sözleri ile yer yer haklı bir iddia da bulunuyormuş gibi görünse de temelde sorunların kaynağı olarak Suriyelileri göstererek; dile getirdiği sorunlardan çok Türkiye'deki ırkçılığı ve ırkçı zihin dünyasının söylemlerini aksettirmiş oldu. 


Belki de sıradan bir vatandaşın ırkçılığı olarak görünebilecek bu olayın detaylarına inildiğinde daha büyük bir sorun ile karşılaşılacaktır. İYİ Parti, CHP ve MHP'nin ırkçı söylemlerinin toplumda bıraktığı izler Cumhurbaşkanı adayı olması istenen Meral Akşener'e yansıtılarak toplumun yalan, yanlış, manipülatif ve dezenformasyona uğramış bilgiler ile zihninin nasıl allak bullak edildiği ve üzeri her ne kadar örtülmek istense de kimi insanların damarlarında dolaşan gizil ırkçılığı ortaya çıkarmış oldu. 


“Ekonomi berbat” diye başlayan esnaf Yüksel Temur adını da vererek, “1071?den beri ben Suriyeli burada yaşasın diye mi kan döktüm ya? 40 milyar dolar para verdik Suriyelilere değil mi? ... kimin parasını verdin sen, kimin parasını veriyorsun? Yeter bıktık. Bakın şimdi bana F...*cü diyecekler. Bana PKK diyecekler, bana DHKP-C diyecekler, Her şeyi diyecekler... Bakın ben oyumu kime verdim derdimi kime anlatıyorum ya! ...Meral hanım size şunu söylüyorum, Cumhurbaşkanı olun. “Ben Cumhurbaşkanı olduğumda Türkiye'de bir tane Suriyeli bırakmayacağım.” deyin eğer siz Cumhurbaşkanı olmazsanız ben kafamı keserim. İki sokak arkası, ya iki sokak arkası. Gidelim, Suriye ya Şam! Şam, Şam... 1071?de Alparslan Suriyeliler için mi kan döktü?” dedi. 


Bu ırkçı sözler; Meral Akşener'in partisinin grup toplantılarında sarf ettiği, parti üyelerinin televizyonlarda “bağırarak” dile getirdiği sözlerin aynısıydı. Siyasilerin yanlış, yalan ve propaganda yüklü dilleri toplumdan ayna gibi sekmeye devam ediyor. 


Sıradan bir vatandaş olarak verdiği oyunun hesabını soran yiğit bir esnafın(!) Meral Akşener'e derdini, sorunlarını anlattığı videoyu Meral Akşener'in medya ofisi de altyazı ekleyerek propaganda amaçlı olarak Twitter hesabı üzerinden yayımladı. 


Sözde “Bakın halk sorunları nasılda benimle çözmek istiyor” imajının yansıtılmak istendiği video izlendiğinde bir Cumhurbaşkanından ırkçı olması talep edilirken Meral Akşener'in de bir Cumhurbaşkanı adayı olarak bu videoyu paylaşması ise o sözlere nasıl bir değer yüklediğini açıkça gösteriyor. 


“40 milyar Suriyelilere harcandı? palavrasına daha önce birçok haber kaynağı açıklık getirmiş ve bu iddianın asılsız olduğunu ortaya koymuştu. Türkiye'deki ırkçıların ceplerinden çıkan vergilerin Suriyelilere gittiğini düşünmesi ve bunu yıllardır dillendirmesi cahillik olmanın ötesinde mültecilere dönük bir “baskı unsuru” haline getirilmek istendiğini açıkça ortaya koyuyor. 


Irkçıların, mülteci halklara yönelik yapılan yardımların gönüllü bağışçılar ve AB fonları ile yapıldığını bilmelerine rağmen kendi ırkçılıklarını adeta sergilemek, ölçüştürmek için ısrarla dile getirmeleri bu söylemi kullanan ve Türkiye'de siyasi bir irade ortaya koyacağını iddia eden partilerin kendilerini konumlandırdıkları pozisyonla her ne kadar uyum içerisinde görünse de hiçbir şekilde insani bir durum olarak kabul edilemez. 


İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Twitter paylaşımı, 


“ORUÇ TUTMUYORUM AMA SAHURA DA KALKMAYIP HEP Mİ GAVÜR 
OLAYIM?” 


Ol Nisan 2021 Perşembe-haksozhaber 


Şu mübarek günlerde dokunmayın kimsenin hatırına. Hiç bir şeyleri olmasa bile mademki ezan okunurken “Aziz Allah” diyorlar, ezan okunurken bacaklarını indiriyorlar, mademki yemeklerine besmele ile başlıyorlar, sonunda elhamdülillah diyorlar... 


Mehmet Göktaş, Doğruhaber gazetesinde yayınlanan yazısında halkın İslam'a olan aidiyetini ve davetçilere düşen sorumlulukların üzerinde duruyor: 


Sizce doğru söylemiyor mu bu adam? 


Zannedersem hepiniz bilirsiniz bu nükteyi; Adam ramazanda hanımıyla birlikte her gece sahura kalkar onunla birlikte yermiş fakat gündüz oruç tutmazmış. Hanımı da “oruç tutmadıktan sonra niye sahura kalkıyorsun?” deyince bu cevabı vermiş; sahura da kalkmayalım hep mi gâvur olalım hanım!” 


Siz ne düşünüyorsunuz bilemem ama bana göre adam haklıdır. Bu bir aidiyet duygusudur, bir sahurla da olsa kendisini İslam'a ait görüyor. 


Mademki sahur İslam'ındır, İslam'ın bir şiarıdır, mademki adam İslam'ın şiarlarından birini sahipleniyor, kim ne diyebilir bu adama? 


Ezanı duyunca ağzına götürdüğü içki kadehini bırakan, ezandan sonra devam eden bir adamın durumu aynı değil midir? 


Hiç bir ibadeti olmadığı halde otomobiline binerken, kontağı çevirirken besmele çekenlere çok rastlamışımdır. 


Zannedersem bu örneklere hepinizin ekleyecekleri vardır. Bu insanlar bu yaptıklarıyla kendilerini İslam'a ait görüyorlarsa, bize göre pamuk ipliğiyle de olsa kendilerini bağlı kabul ediyorlarsa bize düşen nedir? 


Bu arada biz kim oluyoruz? Diyelim ki bu insanlara göre çok çok daha dindarız, İslam'ı hayatın her alanına hakim kılmaya çalışan gayretli Müslümanlarız. 


Ama her şeye rağmen İslam'ın halifesi değiliz, hâkimi, kadısı, savcısı değiliz, kayıt memuru da değiliz, yani bu insanların kayıtlarını İslam'dan silme yetkimiz de olmadığına göre... 


Peki biz kimiz, İslam'ın nesiyiz? 
Bence en yakışanı, en isabetlisi, bizler İslam'ın davetçileriyiz. 


Ve bu insanlar bizim davet listemizdedirler. Bizim bu adamlar hakkında bir hâkim edasıyla hüküm vermemizin hiç bir anlamı ve faydası yoktur. 


Eğer İslam adına tavizsiz olma iddianız varsa bunu rejimlere gösterin, insanlara merhametle yaklaşın, hesabınızı hep davet üzerine yapın. Mademki bu insanlar kendilerinin bunlarla İslam'a ait olduklarını söylüyorlar, işte bizim giriş kapımızdır oralar. 


Şu mübarek günlerde dokunmayın kimsenin hatırına. Hiç bir şeyleri olmasa bile mademki ezan okunurken “Aziz Allah” diyorlar, mademki ezan okunurken bacaklarını indiriyorlar, mademki yemeklerine besmele ile başlıyorlar, sonunda elhamdülillah diyorlar... 


Ve bunlarla kendilerini İslam'a ait görüyorlar, bırakın öyle olsun Allah aşkına! 
LAİKLİK RADARINA BUGÜN TRT YAKALANDI! 
Haksöz Haber-01 Nisan 2021 Perşembe 


CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, TRT'yi laik hassasiyetlerle(!) yerden yere vurmuş! 
27 Mart'ta TRT'nin kurum içi sınavında kadın ve erkeklerin farklı sınav salonlarına 
alınmasını “şeriatçı haremlik-selamlık uygulaması” olarak değerlendiren CHP'nin olaylı vekili Gamze Akkuş İlgezdi, konuyu meclisi taşıyarak oldukça fazla boş vakte sahip olduğunu da kamuoyuna göstermiş. Keşke boş vakitlerini hazır milletvekili de olmuşken memleketin hayrına olacak işler için harcasa ama CHP'nin daha önemli öncelikleri var! 


Laiklik radarı öyle sanıyoruz ki bir yazılımla bütün CHP Milletvekillerine yükleniyor. 
Kendilerini bu iş için vazifelendiren milletvekilleri ülkenin sorunlarından ziyade “şeriatçı” uygulama şeklinde tanımladıkları işlerle uğraşıyorlar. 


Bu sefer de TRT laiklik radarından nasiplenmiş. Kurum içi sınavda kadın ve erkeklerin ayrı salonlara alınması niyeyse çok büyük bir problem gibi görülürken, BirGün'e konuşan İlgezdi olayın ‘vahametini’ şu sözlerle izah ediyor: “AKP kongrelerinde gördüğümüz haremlik, selamlık uygulamaların kamusal yayıncılık yapmak için kurulmuş TRT'nin sınavında da olması kabul edilemez. Bu uygulama Anayasamıza açıkça aykırıdır. Anayasal suç işleyenlerin haklarında yasal işlem yapılmasını, bu kararın altında imzaları olanlara idari soruşturma açılmasını talep ediyoruz. TRT yöneticileri bu gücü ‘yeni anayasa’ tartışmasından alıyor. Anlaşılan o ki yeni anayasa metni çoktan hazırlanmış ve laiklik ilkesi de çıkarılmış. Niyetinizi biliyoruz. Atatürkçü devlet anlayışının temeli olan laikliği tartışmaya açarak Cumhuriyet'i de tartışmaya açmak istiyorsunuz. Buna asla izin vermeyeceğiz. ” 


Öncelikle kadın ve erkeklerin niçin ayrı salonlara alındığını şuan bilmiyoruz. Pekala, sınav salonlarının düzenlenişi esnasında kolaylık sağlamak için de yapılmış olabilir. Ancak diyelim ki böyle bir sebepten değil İslami hassasiyetlerle bu uygulama gerçekleştirildi. Bu durum niçin sorun teşkil ediyor, Sayın İlgezdi? 


Türkiye'de insanların inançlarına uygun olduğu şekilde hareket etmeleri neden sizi rahatsız ediyor? Aslında sorun TRT'nin uygulamasında değil sizin Atatürkçü laikliğinizin toplumun hassasiyetleriyle çatışmasından kaynaklanıyor. 


Kadim bir mesele ile karşı karşıyayız. Militarist modernleşme öğretisine sahip olanlar açısından toplumun hassasiyetlerinin falan bir önemi yok aslında. Ancak bu gerilimin ortadan kalkması için toplum mu kendisini değiştirmeli yoksa Atatürkçü laikler mi? İlgezdi gibiler için cevap belli olduğundan çatışma daha uzun bir süre yaşanacağa benziyor! 


NE ALLAH'TAN KORKUYORLAR NE DE KULDAN UTANIYORLAR! 
Haksöz Haber-01 Nisan 2021 Perşembe 


ATVW'de yayımlanan programda her gün gayri ahlaki ilişkiler izleyiciye olağanmış gibi aktarılıyor!RTÜK”'ün ‘evlilik programları? hakkında aldığı karar üzerine TV kanalları tarafından “format? değişikliğine gidildi. Format değişikliği sadece ismin ve bir takım tali hususların değiştirilmesi anlamına geliyor. Hatta şuan durum belki eskisinden beter. 


Muhafazakar yayın organlarından ATV, Esra Erol programlarında namus düşkünlüğünün, ahlaksızlığın destanını yazıyor! Sabah gazetesi bu rezillikleri her gün okuyucuları ile buluşturuyor. Bol flaşlı bir şekilde verilen haberlerde ahlaksızlık yeniden üretiliyor. Bunların artık Allah'tan korkusu, kuldan utanması kalmamış anlaşılan! 


Hangi olaydan bahsettiğimizi anlamışsınızdır. Bizim günlerdir haber yapmaktan imtina ettiğimiz, bir an önce gündemden düşmesini beklediğimiz “yufkacıya kaçan eltiler? 
saçmalığını Turkuvaz grubu allayıp pullayıp gündem haline getirmeye çalışıyor! 


Bu grubun “muhafazakar? patronları ve yazarlarının ahlak düşkünü yayınlar hakkında ne düşündükleri ise meçhul. Herhalde bir rahatsızlık duymuyorlar ki kamuoyunda yaptıkları bir eleştiriye şahit olmadık! İnsanların ahlakına zarar veren yayınlar hakkında RTÜK neden bir şey yapmaz orası ayrı bir soru... 


MUHAFAZAKAR MEDYANIN PORNOGRAFİK HALLERİ! 
Abdurrahman Güner / Haksöz Haber-19 Şubat 2021 Cuma 


Hükümete yakın bazı medya organlarının ürettiği ahlaksız içerikler yeni ve daha büyük bir probleme işaret ediyor! 


Muhafazakar medyanın pornografik halleri! 


Türkiye'de medya meselesi her zaman oldukça tartışmalıydı. Medya geçmişinden bugüne 
“bağımlılık? ilişkileri üzerinde var oldu. Bir şekilde otorite ile arasını iyi tutan medya 28 
Şubat sürecinde olduğu gibi vesayet odaklarına öncülük dahi etmiştir. Bu durum her koşulda medyanın gücünün değil gücün medyasının varlığını kanıtlıyor! 


AK Parti iktidarı da kurulu medya düzeni ile ciddi anlamda mücadele etmek zorunda kaldı. 
2000'lerin başından 2010”lu yıllara kadar çok keskin ve adaletten uzak bir muhalefet tarzı ile karşı karşıya kalan cari hükümet kendi medyasını inşa etme yoluna gitti. 


Türkiye'de gazeteciliğin serencamı da haliyle aynı şekilde. İsminden anlaşılacağı üzere Cumhuriyet, Kemalist rejimin kurumlarını savunmak adına basın yayın faaliyeti yürütür. 
Hürriyet ve Milliyet'te aynı şekilde iş görürken Doğan Holding”ten ayrılmaları sonucu çehreleri biraz değişti. İşin özünde ise sadece ufak makyajlar söz konusu. Gazetecilik mantığında ise herhangi bir değişiklikten söz etmek mümkün değil! 


Akit çizgisi Milli Gazete'nin yayın mantığının daha partiden bağımsız bir tarzla sürdürülmesiyken bugün gelinen nokta başka bir partiyle kurulan sınırsız ilişki sebebiyle büyük oranda eski halinden uzak bir seyir içinde. Bu yönüyle entelektüel derinliği ve habercilik anlayışı ile “alternatif? olma ihtimali en yüksek olan Yeni Şafak ise çok üzücü bir şekilde kendi kendisini bitirmenin eşiğine geldi. Elle tutulur yazarlarını kaybeden Yeni Şafak hala önemli bazı isimleri kadrosunda tutsa dahi eski günlerini aratıyor! 


Bir de hükümetin medya ağının “amiral gemisi? olan Turkuvaz Medya Grubu var. En güçlü kaynaklara sahip olan Turkuvaz Grubu, A Haber ve Sabah gazetesi ile sık sık tartışmaların odağında yer alıyor. Habercilik anlayışı hususi bir çalışmanın ürünü olarak incelenebilir. 
Bizim dikkat çekmek istediğimiz konu ise artık işin iyice çığırından çıktığını gösteriyor. 
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Ahlaksız içerik üreten muhafazakâr medya! 


Muhafazakâr medyanın içine düştüğü derin meşruiyet sorununu görmek için Sabah gazetesinin ürettiği bazı içerikler incelenebilir. Ondan evvel medya ilişkilerinin nereye denk düştüğüne değinmek gerek. 


Kültür inşa etmek bugünden yarına bir şeyler bırakabilmenin öncelikli şartıdır. Batıda bu işi eleştirel zaviyeden ele alan düşünürlerin isimlendirmesi ile Kültür Endüstrisi, tekelleşmiş medya şirketlerinin seri üretim içeriklerinin sanki kullanıcının beğenisi gibi sunularak tekrar üretilmesiyle kültür metalarının beğeni objesi haline getirilmesidir. Basitçe popüler kültür olarak tasniflenebilecek bu inşa süreci insanın en tehlikeli hislerinden güç alıyor. 


Sahte olduklarını bile bile kitlelerin tercih ettikleri bu metalar bizim terminolojimizle heva ve hevese hitap ediyor. Insanın esfel-i safilin düzeyine düşüren bu tarz içeriklerin en öncelikli olanlarını ise çıplaklık ve fahşa ögeleri oluşturuyor. 


Sabah gazetesinin muhafazakar(!) sahipleri de bunu keşfetmiş olacaklar ki her gün gazetelerini ve haber sitelerini çıplaklık, müstehcenlik içeren pornografik içeriklerle dolduruyorlar. Sabah gazetesinin ekleri magazin dünyasından haberleri okurlarına ulaştırırken aynı pornografik zeminden güç alıyor. 


Gazetenin muhafazakar veya eski İslamcı yazarları için de bu durum sorun teşkil etmiyor olacak ki şu ana kadar dışarıya yansıyan bir eleştiriye rastlamadık! 


Görsellerini iletmemek kaydıyla misal vermek gerekirse: 


el Can Photoshop'un ayarını @ fazla kaçırınca alay konusu oldu! 
50'lik Sibel 26 yaşındaki kızı 


Melisa'ya benzedi! 


r'ın Zeliş'i Yüsra © 
Geyik dekolteli pozlarıyla “Hüsnü 
#wwm Coban görmesin" dedirtti... Yüsra ğ Geyik yine çok iddialı! 


Arka Sokakla 


Son günlerde yeni sunacağı programla gündem olan Sibel Can, 
Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici ile “Şarkılar Bizi Söyler'de bir arada olacak. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı Sibel Can, 


Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik kendine hayran bıraktı. Arka Sokaklar dizisinde Zeliş karakteri ile adından söz ettiren genç oyuncu Yüsra Geyik İnstagram halleri ile büyüledi. Ekranların en uzun i soluklu dizilerinden Arka Sokaklar ile tanıdığımız Yüsra Geyik adeta EA i dizide büyüde. 2006 yılında başlayan Arka Sokaklar'da Hüsnü pas 
Çahan'ın kızı Zeliş olarak yer alan Yüsra Geyik şimdilerde 30 yaşında p i i 


Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle də dikkat çeken Yüsra Geyik 


büyük beğeni topluyor. Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in son J 
IE i 


yaptığı son paylaşımla gündem oldu. 50 yaşındaki Sibel Can 
Photoshop'u fazla kaçırınca takipçilerinin diline düşmekten kurtulamadı. Güzelliğiyle her zaman dikkat çeken ünlü şarkıcı bu kez 
alay konusu oldu. Hayranlarının bir kismi geçtiğimiz günlerde 50 
yaşına giren Sibel Can'ı fazla Photoshop kullandığı için eleştirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları “Kızının yaşına inmişsin” gibi yorumlar 


yaptı paylaşımına “Hüsnü Çoban görmesin” yorumları yağdı. si 
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ÜRKİYE YAŞAM TEKNOLOJI POR TURİZM KÜLTÜR SANAT 


Bir Zamanlar Çukurova'nın © 
Behice'si Esra Dermancıoğlu'nun boyu kadar kızı var... Esra 
Dermancıoğlu'nun kızı Refia güzelliği ile büyüledi! 


KN 


Hastalıkla boğuşan Neslihan 
Atagül'den yeni paylaşımlar! 
Neslihan Atagül'ün bu hali bambaşka! 


Geçirgen bağırsak sendromu! hastalığı nedeniyle rol aldığı diziye 


veda eden ünlü oyuncu Neslihan Atagül'ün sağlık durumu 


Mİ araştırılıyor Hastalığı için uzmanların ciddi uyarılarda bulunduğu ve 


Zirvedeki yerini kimseye birakmayan ve seyirciyi ekrana kilitleyen Bir Zamanlar Çukuroya 84. bölüm ile bu akşam izleyicisiyle buluşacak 
Bir Zamanlar Çukurova 84, bölüm ile; kapıya gelen taksici Hünkar'ın katili olarak gördüğü kadının Behice olduğu söyleyince, Demir 
Behice'yi öldürmek için küçük konağa gidecektir! Bir Zamanlar 
Çukurova kadrosuna geçtiğimiz sezon dahil olan başarılı oyuncu Esra 


ölüm riskinin olduğunu söyledikleri Neslihan Atagül, sosyal medya paylaşımları ilgi odağı oluyor. Günden güne iyiye giden Neslihan 
Atagül, Instagram hesabından yeni karelerini yayınladı. Güzel 


oyuncunun makyajlı sanatsal pozları hayranlarını mest etti, kilo aldığı görülen Atagül takipçilerini sevindirdi Dermancıoğlu hayat verdiği Behice karakteri ile seyircinin beğenisini j kazandı. Oyunculuğu ile dikkat çeken Esra Dermancıoğlu'nun kısa 


ME e Mea T 


sürede dizinin en merak edilen isimlerinden oldu. Esra 


Hulasası siyasi olarak yaşanan savrulmanın varacağı son nokta en temel ahlaki hassasiyetlerin dahi yitirilmesidir! Önceleri bu tarz konular “ayrım? meselesiydi. Müslüman 


insanların “çıplaklık? barındıran her hangi bir yayını satın alması veyahut orada yazarlık yapması, kabul edilmesi mümkün olmayan bir işti. Necis gözüyle bakılan müstehcen gazetelere karşı hassasiyet sahibi insanların çıkarttıkları yayın organları kendi çizgilerini korurlardı. Zaten geçmişi oldukça kirli olan Sabah'ın bugünkü muhafazakar sahipleri için bu tarz “hassasiyetlerin? çok bir anlamı yok herhalde. Ramazan ayı gelince İslami(!) içerikler üretip, kampanyalar düzenleyen Sabah geri kalan vaktinde ise fuhşiyatı normalleştirmeye çalışıyor! 


Yeni Akit ve Yeni Şafak'ın 10 Kasım mesajlı reklamlar yayınladığı, Sabah'ın aleni çıplaklık içeren haberler yaptığı vasat, muhafazakar medyanın hali pürmelalini gösteriyor! 


Yorumlar: 


eleştri / 23 Şubat 2021 12:04 


netflix filmleri ile ilgili de bir haber yapmanızı rica ediyoruz. 

hangi netflix filmi denk gelse lgbt cinsi ilişkilere deyinen ifadeler var. 
çoğu zaman dikkat çekici olmadan alttan verilen mesajlar . 

örnek . 


bird box (filmin ilk çeyreğinde . erkek bir oyuncu için kullanılan onun kocası mimar ifadesi) outside war ( filmin ilk çeyreği... yan aktörün karısı için kullanılan ifadeler) 
1 care a lot 


işin ilginç tarafı bu filmler güvenli internet/çocuk profili seçili bir internet ağında bile çıkıyor 


Sinan tetwani / 20 Şubat 2021 07:24 


Ne bekleniyorki bu şarlatanlardan.Alimin zikri ne ise fikride o 

Medya patronu olmak kolay değildir 

Tavizler vererek ,sağa sola elpençe durarak bir yerlere geliniyor .sonradan birinin boruzanı olarak ötmeye başlanır 


DÜNDEN BUGÜNE YENİ ŞAFAK GAZETESİ'NİN HABER POLİTİKASI 
Abdurrahman Güner / Haksöz Haber-12 Ağustos 2020 Çarşamba 


Türkiye'de muhafazakar medyanın ahvali üzerine düşünmek için Yeni Şafak gazetesinin dünü ile bugününü kıyaslamak önemli veriler sunuyor. 


Modem zamanlar hikâye anlatıcılığı medyanın ve basın araçlarının eli altında. Hikâye anlatma geleneği şüphesiz insanlığın tarihine kadar götürülebilir. Ancak yazılı-görsel-işitsel yayın organlarıyla birlikte hikâye anlatmak artık bambaşka bir şey haline geldi. Artık belirli kurallar çerçevesinde ve profesyonel olarak yapılan bu işin hukuki bir bağlayıcılığı söz konusu. Medya araçları ele alınırken bu tarihsel arka plan unutulmamalıdır. İnsanların bir şeyler anlatma aracı olarak kullandıkları şeyler tarih boyunca değişim göstermiştir. Bazen öyküler bazen şiirler bu görevi devralmışlardır. Bu bağlamda medyanın da hikâye anlatma aracı olduğu göz ardı edilmemelidir. Netice olarak size gerçeğin bizzat kendisinin sunulduğunu söylemek doğru olmaz. Size bir hikâye satılıyor. Bunu mantıksal tutarlılık 


süzgecinden geçirmek gücü ise sizin elinizde. Bu işleme tabi tutmadığınız her hikâyenin sizleri manipüle edeceği gerçeği olduğunu unutmamak gerekiyor. Amerikalı Müslüman aktivist Malcolm X'in çok bilindik sözü bu durumu şu şekilde dile getiriyor: “Eğer dikkat etmezseniz medya size zalimi mazlum; mazlumu da zalim olarak gösterebilir.” Bu noktadan hareketle sığınmacı meselesi incelenebilir. Basın yayın organlarının toplumu yönlendirme noktasında müthiş bir güce sahip olduğu tartışma götürmez. Medya algıyı oluşturup oluşturduğu algıyı yönetmek için sosyal platformlar, gazeteler, TV'ler ve tabi ki sineması ile tam tekmil bir ordu gibi çalışıyor. Güncel politik tartışmalarda toplumsal uzlaşıyı zedeleyecek birçok iş yapılabiliyor. Buradaki en kilit rollerden birisini de “medyamız” oynuyor. Yakın dönemde Suriyeli mülteciler üzerinden yaşananlar medyanın gücünü tekrardan tartışmamıza vesile olabilir. En basit adli vakaların “Suriyeli dehşeti” olarak gösterilmesi kötücül reflekslerin çok kolay bir şekilde su yüzüne çıkmasını sağlıyor. Suriyeliler ile ilgili nefrete dayalı oluşturulan söylemler bir toplumu zan altında bırakırken birliktelik ve kardeşlik zeminini de baltalıyor. Ne yazık ki medyanın bu genel ahvaline karşı insani ve vicdani olarak karşı tavır geliştirenlerin sayısı yok denecek kadar az.O halde yargısız infazların, mülteci düşmanlığının önüne geçmek için en azından bu meseleleri TV'lerde, gazetelerde konuşabilmeli, tartışabilmeliyiz. Ancak medya dilinde genel olarak, Suriyeli mültecilerin yaşadıkları sıkıntılar görmezden gelinerek sebep olabilecekleri üzerinden oluşturulmaya çalışılan bir nefret söylemi gözlemlenmekte. Ayrıca örneklerle vermeyi gerek görmediğimiz husus ise, Suriyelilerin “ölüm nesnesi” haline getirilerek de-hümanize edilmeleri çok olağan bir pratik olarak her türlü medya aracında yaygın olarak yapılmaktadır. 


Örnek vermek gerekirse, geçtiğimiz yılbaşında Taksim Meydanı'nda yaşanan hadiselerle tekrar gündeme getirilen “Suriyeli nefreti” yeni bir olgu değil. Biz de bu bağlamda sadece bir bakış açısı sunması ve nefretin nasıl beslendiğini göstermek açısında muhafazakâr medya organlarının tutumlarının da incelenmeye muhtaç olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'de solseküler yayın organlarının Suriye'ye dair yaşanılan her şeyi biraz görmezden gelerek biraz da işine geldiği şekilde okuduğuna şahit olmaktayız.! Siyasetçi, gazeteci fark etmeksizin yapılan ötekileştirici milliyetçi söylem en temelde yok sayıcı bir tepkiyi içerisinde barındırıyor. Zira Suriyeliler, milliyetçi söylem sahiplerine göre kendi topraklarından getirdikleri geri kalmış yaşam biçimi ve kültürlerini Türkiye'de yayma riskini barındırıyorlar. Sosyal medya ise çok daha kapsamlı bir araştırmanın konusu olabilir. Bu bağlamda Albayrak Medya Grubu'nun mülteci meselesinde genel olarak olumlu bir imaj çizdiğini belirtmek gerekiyor. Yeni Şafak Gazetesi, TVnet ve Yeni Şafak'ın internet sitesinde yapılan işlerde mülteci meselesi insani bir sorun olarak ele alınıyor.? Genel olumlu atmosferin dışında bazı işlerin de gazete de yapıldığını belirtmek gerekiyor. Muhafazakâr medyada değişen Suriyeli mülteci algısı ile alakalı Yeni Şafak Gazetesi'nden Hasan Öztürk'ün ötekileştirmeyi ve marjinal göstermeyi farklı boyutları ile muhafazakâr medyada da gösterdiği yazıları” incelenebilir. 


Yeni Şafak Gazetesi'nin hikâyesinin Türkiye'de medyanın dünü ve bugüne dair fikir yürütmeden anlaşılması zor. Yeni Şafak gazetesi, ilk olarak 10 Şubat 1994 yılında yayımlanmıştır. 5 Aralık'ta sona eren bu birinci dönem yayınından sonra, idari kademedeki değişiklikle; 23 Ocak 1995'te tekrar yayımlanmaya başlanmıştır. Gazete, 9 Ekim 1994 yılında bir tıp doktoru olan Yakup Yönten tarafından yayımlanmaya başlamıştır ve gazetede Zakir Barutçu genel yayın yönetmeni, Fatih Böhürler, Cemal Ragıp Derin, Akif Emre gibi isimler de üst düzey yönetici olarak görev almıştır. Daha sonra gazete, Ahmet Şişman tarafından satın alınmıştır. Genel Yayın Yönetmeni bir dönem milli eğitim bakanlığı da yapan Nabi Avcı olmuştur. Avcı'nın dışında gazetede Mehmet Ocaktan, Yusuf Ziya Cömert, Mustafa Karaalioğlu, Ersin Balcı, Rahmetullah Karakaya, Mustafa Özcan, Hakan Albayrak, Akif Emre, İbrahim Kiraz görev almıştır. 


Türkiye'de ana akım olarak nitelenen medya organları uzun bir süre Cumhuriyet, Milliyet, Hürriyet gazeteleri ve onların etrafından şekillenen medya anlayışı ile irtibatlıydı. Bu bağlamda ana akımın temel hedefi yeni kurulan devletin varlığını korumaktır. Bu yönüyle bu yayın organları ile devlet arasında önemli ilişkiler olduğunu vurgulamak gerekir. Bu süreç özellikle toplum tabanında ana akım medyaya karşı olumsuz bir bakış doğmasını sağlamıştır. 
Buradan hareketle muhafazakâr kesimlerin istek ve dileklerini dile getirecek yayın organlarının varlığı da görünürlüğünü artırmaya başlamıştır. Yeni Şafak bu yayın organlarının başında gelir. Yeni Şafak, 28 Şubat olarak isimlendirilen ve ana akım medyanın hedef göstermesi sonucu Refah- YOL hükümetinin iktidardan el çektirilmesi ile sonuçlanan sürecin başında yayın hayatına girdi. 


Yeni Şafak sadece hükümetin İslami ortağı yüzünden değil, karşı güç odaklarının hukuku çiğneyerek kanunların hükümete tanıdığı yetkileri kullanmasına engel olmasına da cephe almıştır. Başka bir ifadeyle, hükümette başka bir fikre mensup bir parti olsaydı hakkaniyet çerçevesinde destek vereceği izlenimi vermiştir. Gazete bu dönemde hukuk ve etik dairelerinde kalmaya özen göstermiş ve eleştirilerini saygı çerçevesinde yapmıştır. Ancak İslami yönünü yayınlarına yansıtmaktan da çekinmemiştir. Gazetenin körü körüne bir tarafgirlik içinde olmadığı hükümet ortağı DYP ve lideri Tansu Çiller aleyhine yaptığı haberlerden anlaşılabilir. Çiller ve İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın karanlık ilişkilerin ve derin örgütlerin oyuncuları olduğuna inanan gazete, mezkür siyasetçileri birçok defa haber yapmış ve suçlarını deşifre etmeye çalışmıştır. Muhafazakâr kesimleri temsil etmeye çalışan bir yayıncılık anlayışı geliştirmeye çalıştı.” Bu süreçte ortaya çıkan bir yayın organı olarak en çok yoğunlaştığı konuları da muhafazakar-dindar kesimin en çok mağduriyet yaşadığı konular arasından seçti. Üniversite ve lise eğitimlerinde başörtüsü yasakları ile başlayan süreç Yeni Şafak yayınlarında çok fazla yer tuttu. Gazetenin ilk sayısında başörtüsü yasağının kalkması için toplanan 6 milyon imzanın dönemin meclis başkanı Hüsamettin Cindoruk'a sunulması yer alıyordu. Yeni Şafak Gazetesi bu konuda özgürlükçü bir tavır göstermiş ve birçok baskıya karşı başörtüsü özgürlüğünü savunmuştur. Bu baskılar polis baskınlarına kadar varmıştır.“ 
İmam Hatip okulları ve Kur'an kurslarının da kapatılması Yeni Şafak'ın en öncelikli haber konularından birisini oluşturmuştur. Kürt Meselesi ve PKK sorunu da gazetenin muhafazakar yayın çizgisi içerisinde kendisine en fazla yer bulan içeriklerden birisini oluşturmaktadır. 
Yeni Şafak bu konuda Kürt kimliğini yok sayıcı tutumlara karşı tavır alırken Kürt milliyetçisi siyasi oluşumlara da mesafeli bir duruş ortaya koyarak siyasi olarak durduğu yeri İslami referanslarla belirtmeye çalışmıştır. Ak Parti'ye açılan kapatma davası örneği üzerinden gazetenin kuruluş yılından itibaren en belirgin vurgusunu demokrasi oluşturmaktadır. Yeni Şafak yayın çizgisi içerisinde her daim demokrasi ön planda bir içerik tutar. Bu bağlamda parti kapatma davalarına karşı çıkılmakta ve sandık çözüm olarak gösterilmektedir. Bir diğer husus olarak AB üyeliği gazetenin en çok önem verdiği konuların başında gelmektedir. AB'ye eş üyeliğin Türkiye'nin kalkınması ve gelişmiş ülkelerden birisi olması için ön şart olarak görüldüğü gazetenin yayın içeriğinden anlaşılmaktadır. Bu tavır alış zaman zaman etkisini yitirse dahi her zaman gözlemlenen bir husustur. AB üyeliğini gazete Türkiye'nin darbe geçmişiyle hesaplaşması ve darbelerin bir daha hiç geri gelmemek üzere tarihin çöplüğüne karışması için de gerekli görmektedir. 

Nokta Dergisi hazırladığı haberde bu dönemde basında yaşanan değişimi şöyle anlatıyor: “ Medyanın gücünü ve iletişimde oynadığı rolü örnekleriyle gören Refah Partisi yandaşları ve İslami kesim, kendi haber organlarını oluşturarak; geniş kitlelere seslenmeye yöneldiler. 
Bugün (1996) İslami kesim Türkiye çapında 500 dolayında gazete ve dergi ile 350 
dolayında radyonun sahibi. Ayrıca kitabevleri ve yayınevleri var. 8 bin adet kitap rafları dolduruyor.Önemli TV istasyonları arasında TGRT, Kanal 7, (...) Mesaj TV bulunuyor. En 


önemli radyoları, Akra FM, Mert FM. Gazeteler ise Yeni Şafak, Yeni Sayfa, Milli Gazete, Gündüz, Zaman, Yeni Asya, Türkiye ve Akit.” Ahmet Oktay ise Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi”nde şunları söylüyor: İslamcı kesim bugün Yeni Şafak, Milli Gazete, Zaman gibi günlük yayın organlarına; TGRT, Kanal 7, (...) gibi televizyon kanallarına sahiptir. 
Bu kültür ve iletişim ortamlarında yoğun üretim yapılmaktadır. Bu üretim ciddiye alınmayı ve kendisiyle eleştirel diyaloga girilmeyi hak etmektedir.” Yeni Şafak hitap ettiği kitleden dolayı daha muhafazakâr bir dil ve üslup tercih etmiştir. Bu husus gazete ve siteye alınan reklamlarda da pekâlâ görünmektedir. Yeni Şafak'ın yayın çizgisi daha sert bir çizgiden daha ılımlı bir noktaya gelmiştir denilebilir. Ancak yayın gurubu her zaman daha korumacı ve sakin bir haber dili kullanmaya özen göstermiştir. Yazarlarının gazetedeki ağırlığı ise neredeyse gazetenin yayın çizgisini belirleyecek orandadır. 


Türkiye'nin yaşadığı siyasal süreçlerden en çok etkilenen hususların başında şüphesiz medya geliyor. Aslında sorunlarımızın başında gelen noktalardan birisi burası. Bağımsız medya olanaklarının oluşturulması gereği anlaşılmadan medya ve etik üzerine arayışlara girişmenin anlamsız olacağı kanaatindeyiz. Türkiye'de dün brifinglerle, seçilmiş hükümeti sıkıştıran medyadan, devleti her şart ve koşulda korumaya çalışan medya arasında takılıp kalmış bir gazetecilik-habercilik geleneğinden bahsetmek mümkün ne yazık ki. Dün olduğu gibi bugün de devam eden bu problem insanları haber alma kaynakları adına alternatiflere yönelten şeylerin de başında geliyor. Ancak bu alternatiflerin habere ulaşım başta olmak üzere yaşadıkları teknik ve ekonomik problemler yeterliliklerini tartışmalı hale getirmektedir. O halde bilgi kaynağı ne olursa olsun en gerekli hususun eleştirel medya okuryazarlılığı olduğu gerçeğine odaklanmak gerekiyor. Öncelikle bu husus gerçekleştirilmeden medya üzerine kafa yormanın vereceği neticeler de şüpheli sonuçlara yol açacaktır. 


Bu noktadan hareketle Yeni Şafak Gazetesi'nde Alper Görmüş ve Kürşat Bumin öncülüğünde çıkartılan Medyakronik sayfasından bahsedilebilir. Medyakronik önce Bilgi Üniversitesi bünyesinde kurulmuş bir yayın organıyken Hürriyet genel yayın yönetmeni Ertuğrul Özkök'ün hedef göstermesi sonucu kapattırılmak zorunda bırakıldı.? Ardından bu durumun haberini alan dönemin Yeni Şafak genel yayın yönetmeni Selahattin Sadıkoğlu bu iki ismi aynı sayfayı Yeni Şafak'ta çıkarmak üzere gazeteye davet ediyor.'9 Bu noktada Alper Görmüş bir medya eleştiri sitesinin içinden çıktığı gazeteyi de eleştirmekten asla geri durmayacağını dile getiriyor ve gazetenin sahipleri de bu teklifi büyük bir olgunlukla karşılıyorlar. Kronik Medya isimli sayfa uzun yıllar Yeni Şafak bünyesinde çıkartılıyor. Bu süreçte Kürşat Bumin aynı gazetede köşe yazarlığı da yapmaya başlıyor. Bizzat Yeni Şafak haberlerinin dahi çok sert bile eleştirildiği bir sayfanın varlığı o dönem Yeni Şafak ve medyanın durumu hakkında da bizlere oldukça önemli bilgiler sunuyor aslında. Eleştiriyi ötekileştirmeyen ve kendi bünyesinde özeleştiriye imkân sağlayan yapıların okur karşısında da meşruiyeti sağlanıyor. 
“Hiç unutmuyorum, bir defasında, Yeni Şafak'ın dış haberler sayfasında Irak'ı işgal eden Amerikan askerlerinin Felluce'de çocuk yaştaki kız çocuklarına tecavüz ettiğine dair bir haber çıkmıştı. Olmayacak şey değildi tabii, fakat haber yeteri kadar ikna edici değildi, sorunluydu ve biz Kronik Medya'da bu haberi eleştirdik. Konu son derece hassastı ve haberde anlatılanların gerçeği yansıtmıyor olabileceğine dair bizzat gazetenin içinden bir eleştiri gelmesi, gerek Yeni Şafak yönetimini gerekse de gazetenin okurlarını sinirlendirebilirdi. Muhtemelen sinirlendiler de, fakat ne yönetimden ne de okurlardan “siz ne yapıyorsunuz kardeşim’ yollu bir tepki geldi. Dış Haberler Servisi Şefi İbrahim Karagül (şimdi genel yayın yönetmeni) haberlerinin doğru olduğunu savundu, mesele kapandı. İşte Yeni Şafak, bir zamanlar böyle eleştirilerin yapılabildiği ve bunda sorun görülmeyen bir gazeteydi... Sadece gazetenin kendisine değil, Kronik Medya'da doğrudan iktidarın yapıp ettiklerine dair eleştiriler de özgürce dile getirilebiliyordu (bunu yapan başka yazarlar da 


vardı). ”"! Yeni Şafak'ın başka dünya görüşlerinden insanlara da söz hakkı veren çizgisi onun nitelikli ve entelektüel bir çizgide yayın yapması sağlamıştır. Bu noktada Yeni Şafak'ın İz Yayıncılık geçmişiyle bağlantılı olarak uzun yıllar okurlarına kültür armağanı şeklinde ifade edilen önemli kitap kampanyalarını da vurgulamak gerek. Bu nitelik belki gazetenin okur kitlesini daraltmış ama onu örnek bir yere de getirmiştir.'? Yeni Şafak tarafından desteklenen Ustura isimli mizah dergisi de bizzat Erbakan hükümetine dönük çok sert karikatürler yayınlamış ancak o dönem hiçbir baskı ile karşılaşmamıştır. Ustura Dergisi'nin dönemin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından da reklam yoluyla desteklendiği düşünüldüğünde eleştirinin camia içinde kabul gören bir husus olduğu görülmektedir. Bu husus atlanılmaması gereken önemli bir değişimi göstermektedir. Yeni Şafak'ın ve bu bağlamda medyanın sorunlarına ilişkin bir kaç husus dile getirmek gerekirse, öncelikle söylenmesi gereken husus yazar gazeteciliğinin Türkiye'de ağır basmasıdır. Yazarların gazetecilik deneyimlerine göre şekil alan gazeteler bu zemin üzerinden hareket ederek yeni medya imkânlarına yaklaştılar. 
Bu tespit uzun yıllar gazetede yazarlık yapmış olan Fehmi Koru tarafından da yapılmaktadır.” 
Yeni Şafak'ın internet sitesi ve sosyal medya kullanımları da buradan hareketle gelişti. Yani bir internet gazeteciliğin, aktif bir habercilik deneyiminden ziyade köşe yazarlarının yazıları ve yön verdikleri paylaşımlar etrafında yeni imkânları yürütülmeye çalışıldı. Ancak Albayrak Medya'nın internet yayıncılığında Ersin Çelik yönetiminde yeni bir atılımla farklı platformlara yönelmesi (Dergilik, GZT) yeni medyaya artan ilgiyi göstermektedir. Gzt'nin tarzı da yayın grubunun muhafazakâr ve sade tarzına uygun şekilde tasarlanmıştır. Bu anlamda belirli kurumsal kimlik yaratma çabasından söz etmek mümkündür. Bu kurumsallaşma çabası aynı zamanda Albayrak Medya Grubu'nun yeni medya imkânlarına yaklaşımı hakkında da bilgi vermektedir. Yeni medya olanaklarının kullanımın son yıllarda giderek artan bir grafikle başarılı ve nitelikli olarak ifade edilebilir. 


Gzt”'nin Mecra isimli bölümü özellikle İslam Coğrafyası üzerine yaptığı çalışmalarla bu medya grubunun dış haberler anlayışını da özetliyor. Dış haberler de daha dengeli haber ve yorum anlayışı, 2003 ile birlikte hükümet ile paralel nitelikte devam etmiştir.!* Bu kısımda gözlemlenen kültürel ve siyasal içeriklerde İslami söylem, gazetenin ve yayın grubunun dünya görüşüyle de ilişkili olarak okunabilir. İslam dünyasında etkili olan siyasi akımların (Baas, İslamcılık, Sosyalizm vd.) etraflıca değerlendirmelerinin yapıldığı Mecra platformu çok fazla şahit olmadığımız farklı yayın içeriklerine ulaşmak adına değerli içerikler sunuyor. Medya grubu, pandemi sürecinde televizyon kanalları olan TvNet kanalını “yeni medyanın ekranı” şeklinde ifade ederek yayınlarının çok büyük bir kısmını Zoom vb. 
platformlar üzerine taşımıştır. Şuan Türkiye'de haftalık tiraj sıralamasında 7. sırada olan!’ 
Yeni Şafak, Twitter'da 786 bin takipçiye sahiptir. Twitter sayfasında yayınlanan “Bir Yeni Şafak Belgeseli” isimli kısa belgesel videoların en çok ilgi gören paylaşımlar olduğu görülüyor. Bu paylaşımların fazla ilgi görmesinde hitap ettikleri platforma özel yapımlar olmaları da etkili oluyor. 


Sonuç 


Türkiye'de medyanın serencamından ayrı düşünülemeyecek olan Albayrak Medya Gurubu, kendilerini görünür kılan Yeni Şafak ile hem basılı hem de internet medyası ortamında hizmet vermeye devam ediyor. Az evvel belirttiğimiz hususlar üzerinden bir değerlendirme yapmamız gerekirse, Yeni Şafak bugün alternatif olma ihtimalini kaybetmiştir. Bunun arkasında yatan sebeplerin başında tekelleşmenin getirdiği büyüme ve buna bağlı olarak artan bağımlılık ilişkileri gösterilebilir. Bu durum sadece Yeni Şafak için değil Gerçek Hayat Dergisi için de geçerlidir. 


Gerçek Hayat Dergisi, Kemal Özer yönetimine geçtikten sonra çıkan bazı sayıları kamuoyunda tartışma konusu haline gelmiştir.!9 Bu durum yayın gurubunun ilerleyen kısımda ele almaya çalışacağımız düşünsel kısırlaşma ve komplocu düşünme tarzına kayması ile yakından ilişkili olarak okunabilir. Gerçeklikten uzak tamamen öznel yorumlara dayalı olarak yapılan gazetecilik etkinliği bir yayın organının geçmişine de yaptığı en büyük haksızlık olacaktır. Gerçek Hayat Dergisi'nin eski mottosu: “Gerçeğe sadakat şerefimizdir.” şeklinde ifade edilen veciz sözde saklıydı. Şimdiki ise: “Türkiye'nin en yerli dergisi.” Öyle sanıyoruz “yerli” olunca sıkıntılar kolaylıkla görmezden gelinebiliyor. Zikredilen derginin şuan ki yönetimi popülizmden beslenen bir anlayışla yaptığı mantıksız işleri yine popülizm ile aklama yoluna gidiyor. O dönemler imkânsızlıklarla çıkan bu yayın organları elde edilen imkanların sonucunda kendi yayın çizgilerinden büyük bir sapma yaşadılar. Bizce bu durum tamiri zorunlu olan ancak zorunlu olduğu kadar zor da olan bir mesele olarak önümüzde durmaktadır. Ancak tekelleşmeye bağlı büyüme!” ve buna bağlı artan bağımlılık ilişkisi ile alakalı bir şeyler yapılmadığı takdirde Yeni Şafak Gazetesi'nin veya Gerçek Hayat Dergisi'nin kimliğini ve duruşunu inşa eden değerlerden geriye çok fazla bir şey kalmayacağı kanaatindeyiz. Bu iki yayın organı da oldukça propagandif bir habercilik anlayışıyla hareket eden bir görüntü çizmektedirler. Medya Kronik sayfasının kapanması için Bilgi Üniversitesi'ne baskı yapan dönemin “amiral gemisi” Hürriyet Gazetesi'ne karşı eleştirel basına destek olmak adına gazetelerinde köşe veren yayın grubunun bugün nerede durduğuna bakmak gerekmektedir. Bu durumun yansımaları gazeteden ayrılan köşe yazarlarında bile görülebilir. Hakan Albayrak, Ali Bayramoğlu, Atilla Yayla, Yusuf Ziya Cömert, Mustafa Karaalioğlu, Mehmet Ocaktan, Aydın Ünal! gibi farklı cenahlardan insanların hepsi Yeni Şafak'ı terk edip —ki bazıları genel yayın yönetmenliği dahi yapmıştır- başka yayın organlarına geçiş yaptılar. Birçok imkânsızlıkla kurulan bir gazetenin!? imkânları arttıkça yazar profilinin daralması endeksli medya anlayışının sonuçlarından birisi gibi gözükmektedir. 


Bir diğer husus ise gazetenin farklı kanallardan beslenen yayıncılık anlayışında da büyük bir kısırlaşma gözükmektedir. İlk kurulduğunda entelektüel bir çizgide yapılan yayınlar bugün politik zemini güçlendirmek adına apolojetik bir perspektife indirgenmiştir. Bu bağlamda yayınlarda artan bir şekilde komplocu tezler üretilmektedir.?9 Komplocu düşüncenin düşünmenin kendisine ket vuran bir yapıda işlediği unutulmamalıdır. Zira komplo teorileri kusursuz işleyişe sahip, rastlantılara yer olmayan, mekanik bir nedenselliğe dayanan ancak esnek bir kurgusallıkla örülü, bu sebeplerle doğrulanamayan ve yanlışlanamayan girift, absürt, çok katmanlı, mantıksal açıdan insanı çıkmaza sürükleyebilen bir yapı içerisindedirler. 
Bu anlamıyla komplolar düşünen kişinin kendi kendisini “düşünememe 

sarmalına” sürüklemesine sebep olmaktadır. Bu yüzden komplocu zihniyete sahip bir insanı ikna etmek oldukça zor hatta birçok zaman imkânsızdır. Bu düşünme tarzının Yeni Şafak'ın haber üretme tarzına hâkim olduğunu söylemek bugün için artık mümkün hale gelmiştir. Bu durumun yansımaları özellikle genel yayın yönetmeni İbrahim Karagül'ün yazılarından da görülmektedir. Bu sebeple yaşanan değişim salt habere bakış ile ilgili değil en temel de dünyayı yorumlama şekliyle alakalı bir kırılmaya işaret etmektedir. Buna sebep olan en temel konu ise savunmacı haber dilinden kaynaklanmaktadır. Daha evvel değindiğimiz gibi bu durumu ortaya çıkartan husus ise bağımsızlık anlayışının yitirilmesidir. Burada dikkat çekmek istediğimiz kavram bağımsızlıktır. Tarafsızlık başka bir şeydir. Biz bir bakıma insanın olduğu bir yerde tarafsızlıktan söz edilemeyeceği kanaatindeyiz. İnsan eylemleri gereği taraf olmak zorunda kalır. Taraf olmak aynı zamanda insani eylemde bulunmanın doğal sonucudur. Ancak taraf olmak bağımlılık ilişkisini ortaya çıkartıyorsa o zaman çok hızlı bir şekilde özeleştiri mekanizmasının çalıştırılması gerekmektedir. Dünden bugüne Türkiye'de medyanın en temel kırılma hususlarından birisi burada yaşanmaktadır. 


Tüm bu yaşananlar aynı zamanda bir yayın organı için vazgeçilmez bir husus olan güvenirlik bahsini de zedelemektedir. Kurulduğu dönemde özgürlükçü çizgide yer alan bir yayın organının bugün gelecek kaygısı nedeniyle toplumun büyük bir kesiminde ve muhafazakardindar kesimde de rahatsızlık oluşturan hususları göz ardı etmesi okur kitlesi başta olmaz üzere halkın bu yayın organlarına olan güvenini sarsmaktadır. Bu gerçek Türkiye'de herkesin kendi ideolojik kampına uygun olan yayını okumasına sebep olmaktadır. Bu da toplumsallığın belirli ortak hususlarda buluşmasının önündeki en önemli engellerin başında gelmektedir. 
Ancak biz bu noktada öncelikli sorumluluğun halkı bilgilendirme görevinde olan medya kuruluşlarında olduğu kanaatindeyiz. Öncelikle onların gerekirse bir takım riskleri göze alarak sorumluluklarını yerine getirmesi gerekmektedir. Yoksa insanların kendi ideolojik dünyalarına göre tercih yapma hakları vardır. Ama bir okurun hem Cumhuriyet okurken hem de Yeni Şafak okumasının önünde bir engel kalmaması için tüm yayın gruplarının ön yargılardan uzak bir şekilde etik kurallara uygu yayıncılık perspektifi içerisinde olması gerekmektedir. Bu noktada sol-seküler yayın organlarının muhafazakar gruplardan kat be kat kötü birkarnesiolduğunu belirtmeye ihtiyaç dahi duymuyoruz. 


İktidarların icraatlarına göre şekillenen bir medyanın geleceği de iktidarların görev süresi ile sınırlı olacaktır. Bunun ötesinden kurumsallaşabilmiş medya gurupları hükümetlerden veya ülkenin siyasi süreçlerinden bağımsız bir şekilde yarına hatta daha ötesine kalan işler başarabileceklerdir. Türkiye'de bu durumun başarılamamasının temel sebebini eleştiriyi yeteri kadar içselleştirememiş kültür yapısından kaynaklı olduğunu görüyoruz. Hâlbuki eleştiri öncelikle düşünsel gelişim açısından tüm disiplinlerin en temel gerekliliğini oluşturmaktadır. 
Eleştiriyi düşmanlaştırmak ise bireyleri, kurumları ötekileştirmeyi beraberinde getirmekte ve bu durum “ya bizdensin ya da onlardan” retoriğini ortaya çıkartmaktadır. Bugün Yeni Şafak vb. yayın organlarında yaşanan bu durum geçtiğimiz yıllarda o dönemin ana akım medyasında görülmekteydi. Alper Görmüş ün Medya Kronik'in macerası hakkında anlattıkları aslında medyamızın genel serencamı hakkında da oldukça bilgi veriyor. Ertuğrul Özkök tarafından linçe uğratılan Medya Kronik aynısı olmasa da bir benzerini “karşı mahallede de” yaşıyor. Bu sebeple geçici çözümlerden ziyade çok daha esaslı değişimler için öncelikle bir düşünce üretme sorunumuz olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Yoksa hemen düşmanlaştıran ve ötekileştiren bir yapıya bürünen işlerimiz yüzünden toplumsal uzlaşı zeminimiz de oldukça fazla zarar görüyor. Çalışmamızın gösterdiği gidişattan yola çıkarak —kısa sürede değişecek gibi gözükmediğini belirtmek gerek- şuan Türkiye'de medyanın hali pür melali bir seyir içinde olduğu tespitini yapmak mümkün ne yazık ki 
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SEN MİSİN DEVLET BAHÇELİ’ Yİ İFADEYE ÇAĞIRAN! 
01 Nisan 2021 Perşembe — haksozhaber 


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi “mağdur” sıfatıyla ifade vermesi için mahkemeye çağıran hâkimle ilgili inceleme başlatılması hukukta “adalet”, “eşitlik” ve “yargı bağımsızlığı” gibi kavramların ne ölçüde geçerli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. 


Yargıda Devlet Bahçeli gerilimi, Hendek 1. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Murat Akyol hakkında inceleme kararının alınmasıyla yeni bir aşamaya geldi. HSK tarafından, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hakaret davasında, Bahçeli'yi mağdur sıfatıyla ifade vermesi için mahkemeye çağıran hâkimle ilgili inceleme başlatıldı. 


Ankara 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nin müdahalesi karşısında boyun eğmeyen ve siyasi bir partinin başkanı olmanın bir kişiye ayrıcalık kazandırmayacağını, anayasa önünde her vatandaşın eşit olduğunu savunan Hendek 1. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Murat Akyol hakkında bu sefer de HSK harekete geçerek inceleme başlattı. 


MHP'nin duruma tepki gösterenleri o alışılagelmiş tarzıyla “terör seviciliği” veya “terörist kollayıcılığı” etiketleriyle itham etmesi şaşırtıcı değil. Ama hakim Murat Akyol hakkında başlatılan inceleme kararının haklı olarak o çokça dillendirilen “yargı bağımsızlığı”, “adalet”, “eşitlik” vb. kavramlara olan güveni bir kez daha sarstığı ve kamuoyunun “Bahçeli'ye 


dokunan yanıyor” kanaatini pekiştirdiği gün gibi ortada! 
Bahse konu gelişmenin detaylarını içeren haber: 


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hakaret davasında, Bahçeli'yi mağdur sıfatıyla ifade vermesi için mahkemeye çağıran hâkimle ilgili inceleme başlatıldı. 


Twitter'da hakarete uğradığı belirtilen MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "mağdur" olarak yer aldığı davada, Sakarya'nın Hendek İlçe Adliyesinde görevli hakim Murat Akyol, Ankara Adliyesi'ne talimat yazıp Devlet Bahçeli'nin mahkemeye gelip beyanda bulunmasını, gelmezse hakkında zorla getirilme kararı çıkarılmasını istedi. 


Bahçeli'nin ifadeye çağrılması talimatı Ankara 19. Asliye Ceza Mahkemesi'ne düştü. Hendek 
1. Asliye Ceza Mahkemesi'ne yapılan cevabi yazıya da Hakim Kaya Burak Dumlu, mağdurun 


bir siyasi partinin genel başkanı ve milletvekili olması, olaya ilişkin doğrudan bir görgüsünün bulunmaması ve suçun da uzlaşmaya tabi olmaması hususları gözetilerek istinabe evrakının yeniden değerlendirilmesini istedi. 


İnceleme başlatıldı 


Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre; Hendek 1. Asliye Ceza Mahkemesi, bu yazıya karşılık ise Bahçeli'nin beyanının alınmasında ısrar etti. Yazıda hakim "Her ne kadar müşteki milletvekili ve bir siyasi partinin genel başkanı olsa da, kanun ve yargılama önünde normal bir Türk vatandaşından hiçbir ayrıcalığı yoktur. Kanunun getirmiş olduğu uygulama ise müştekinin mahkemece beyanının alınması usulüdür. Bu nedenle yazmış olduğumuz talimat gereğince müştekiye bizzat davetiye çıkartılarak mahkemenizce ifadesi alınmak suretiyle şikayet ve delillerinin sorulması yahut mahkemenize şikayet ve delillerine ilişkin kendisi veya vekili aracılığıyla dilekçe sunar ise de sunmuş olduğu dilekçe ile birlikte talimat yazımızın kapatılarak mahkememize iadesi rica olunur" denildi. 


Kararın ardından Hakim ve Savcılar Kurulu harekete geçti. MHP lideri Devlet Bahçeli'ye duruşmaya katılma zorunlu olmağı halde zorla getirilme kararı çıkarılmasını isteyen Hendek 
1. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Murat Akyol hakkında inceleme yapılması için HSK Müfettişi görevlendirildi. 


MHP, "hukuki yanlışlık düzeltilmiştir" açıklaması yapmıştı 

Milliyetçi Hareket Partisi Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Ismail Özdemir ise iki gün önce yaptığı açıklamada, sorunun çözüldüğünü ifade etmişti. 


MHP'li İsmail Özdemir şunları yazmıştı: 


“Bugün bazı basın yayın organlarında Sayın Genel Başkanımızın “mağdur” sıfatıyla Hendek 
1. Asliye Ceza Mahkemesince ifade çağırıldığına dair maksatlı haberler yer almıştır. 


Aynı mahkeme, Ankara 19. Asliye Ceza Mahkemesine 27.03.2021 tarihinde gönderilen yazı ile “ilgili evrakın işlemsiz olarak iade edilmesi” talebinde bulunmuş, yapılan hukuki yanlışlık düzeltilmiştir. 


Sayın Genel Başkanımız ve Milliyetçi Hareket Partisi yargıya saygı hassasiyetini her zaman taşımış ve bu anlamda örnek siyasi tavırlarını sürdürmüştür. Bu konudaki duruşumuz, demokrasimizin değerli emsalleri arasında yer almaktadır. 

Durum böyleyken kim oldukları bizim tarafımızdan çok iyi bilenen terör sevici ve kollayıcı medya organlarının meseleyi aslından saptırma amacı taşıyan tutumları kendi kirli suretlerini bir kez daha ortaya koymaktan başka bir netice doğurmayacaktır.” 

ŞİDDETİN PORNOGRAFİSİ VE BATV'NIN İKİYÜZLÜLÜĞÜ 

21 Ekim 2011 Cuma -(Bülent Şahin Erdeğer / On5yirmi5)- haksozhaber 


Dün Kaddafi'nin elini öpen, kırmızı halılar seren Batılı liderler bugün Kaddafi'nin lincini şenlik havasıyla kutluyor. 


Libya'nın devrik diktatörü Albay Muammer Kaddafi, halkına yıllarca zulmetmiş bir zalim. 
Binlerce Libyalının ölümünden bir o kadarının da yeraltı zindanlarında işkence edilerek tutsak edilmesinden, yüzlerce kadına tecavüzden de o sorumlu... 


Ülkesinin petrol gelirlerini kendisinin ve ailesinin kasasına aktarırken, Batılı devletlerle kurduğu çıkar ilişkisi de malum... 


Onun için biz sizlere yerlerde sürüklenen ve tekmelenerek öldürülen savunmasız bir insanın vahşet görüntülerini değil o insan muktedir iken onun ile el ele kucak kucağa pozlar verenlerin ahlaktan yoksun yüzlerini paylaşacağız. Çünkü bugünkü çıplak şiddetten daha önemli dünkü fotoğraf kareleri: 

Bir zamanlar Berlusconi Kaddafi'nin elini öpmüştü... 

Kaddafi ve Berlusconi... İki dost... 

Sarkozy ile el ele... 

ABD Başkanı Obama Kaddafi ile.. 

ABD Dışişleri Bakanı Hilarry Clinton Kaddafi'nin oğlu Mutasım ile birlikte... 

Kaddafi ve Almanya Devlet Bşkanı Shroder mutlu anlar... 

Blair ve Kaddafi sarmaş dolaş... 

Kaddafi'nin muktedirken zalim olması, savunmasız halde öldürülüş şeklini ve Batı tarafından tüm dünya kamuoyuna servis ediliş şeklini meşrulaştırır mı? Elbette hayır. Meşrulaştırmak bir 


yana ortaya çıkan çok açık bir ikiyüzlülüğü ortaya koyar. 


Kısa bir zaman öncesine kadar Kaddafi'ye iltifatlar yağdıran Batılı liderlerin Libya halkına olan sevdaları iktidar değişiminden pay kapmak olarak açıklanabilir. 


Kaddafi'nin linç edilerek ve gayri-insâni biçimde öldürülmesine ait video görüntülerinin ve fotoğrafların sansürlenmeksizin dünyaca ünlü haber ajanslarınca servis edilmesi ve Batılı yayın organlarının görüntüleri defalarca göstermesinin mesajı nedir? 


Aşağılama, şiddetin meşrulaştırılması ve insan bedenine saygısızlığın olağanlaştırılması başlıca etkiler arasında. 


Mesaj Ne? 

"Bize iyi hizmet edin, sözümüzden çıkmayın, çıkarlarımız doğrultusunda sizi böyle yalnız bırakırız, sonra da rezil ederiz!" ihtarı mı Yemen liderine, Suudi kralına, Ürdün kralına ve diğer görevleri başındaki diktatörlere... 


KİMSE MHP'Yİ İKAZEN DAHİ TÜRKLÜK KONUSUNDA ELEŞTİREMEZMİŞ! 
30 Mart 2021 Salı - Haksöz Haber 


Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk MHP'nin anakronik Türk milliyetçiliğini eleştirdi. 


MHP'nin Çin'e karşı takındığı tutumun ve meclis oturumlarında dile getirdiği konu bakımından alt sıralarda yer alan Doğu Türkistan'daki Soykırım meselesi, MHP'nin lideri ve kadrolarının ağzında şovenist söylemlerden öteye geçmediği gibi kendilerini bu konuda eleştirenleri de yargılayıcı bir noktaya evirildi. 


MHP grup toplantısında konuşan Devlet Bahçeli her zamanki gibi şovenist söylemlerde bulunarak şöyle dedi: “Türk milleti; bu coğrafyanın kınına sığmayan kılıcı, tarihin bağrına saplanan okun keskin ucudur. Üç kıtada hatıralarımızın ayak izleri, kutlu eserlerimizin tüten dumanı görmesini bilenler için vardır ve ortadadır. Mesele esir Türkler hakkında istikamet gösteremez. İkazen hatırlatma yapamaz. Uygur Türklerinin hüznü yüreğimizdedir. Türkmen elinin sevdası iliklerimizdedir. Ak Mescidin dramı vicdanımızda Kıbrıs Türklüğünün davası iffetimizde mahfuzdur. Lütfen dikkat buyurunuz. Türk milleti ile gönül bağı kopmuş kim varsa, bize Uygur Türkleri konusunda laf ediyor, ileri geri konuşuyor. Bölücüsünden kozmopolitine, işbirlikçisinden ilkesizine, haininden hayasızına kadar hepsi ağız birliği etmişçesine fikriyatımızın kilit taşları hakkında bilirkişilik taslıyor, gevşek gevşek atıp tutuyor. Behey gafiller Türklük ne zamandır sizin ana meseleniz oldu? Bayram değil seyran değil. Hangi ara Türklüğe bu kadar sempati beslediniz? Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Limassol kentinde cami duvarlarına “Türklere ölüm” yazan faşist ırkçılarla sizin aranızda esasen ne fark vardır? Merhum Ziya Gökalp bakınız böylelerine nasıl sesleniyordu: “Türk olsan olmasan sen Türk düşmanısın, çünkü benim gayem Türkü yaşatmak seninki öldürmek her yaşatanı” Niyet sahiplerinin derdi başkadır. Biz bunu biliyor, kötürüm maksatları isabetle tefrik ediyoruz. MHP Uygur Türklerinin kanayan yarasına yabancı başkentlerinden prizmasından bakmaz, bakamaz. Washington'un gözüyle Pekin'i şekillendiremez. Pekin 'in gözüyle de Washington'u kavrayamaz. Türkmen eli davasına Barzani küstahlığı ile yaklaşmaz, yaklaşamaz...” 


Bahçeli'nin ilgili konuşmasını Twitter hesabından paylaşan MHP'nin Twitter hesabına cevap olarak Seyit Tümtürk, “Siz, Uygur Türkleri'ne randevu bile vermediniz, genel merkeze gidenler içeri alınmadı. Daha dün Erşat Salihi gözlerinizin önünde istifa ettirildi! Siz Uygur Türkleri ve Türklük konusunda başkalarını eleştirme hakkını nerden buluyorsunuz?” diye yazdı. 


“e, Seyit Tümtürk Dss t epep gınmadı, Daha dün Erşat 
Türkleri ve Türkiük k şkaların 


Ouraso 


SAĞLIK SİSTEMİ KORUNURKEN EKONOMİYE Mİ ZARAR VERİLİYOR? 
30 Mart 2021 Salı- Haksöz Haber 
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının 


ardından basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında Erdoğan Türkiye'de uygulanacak yeni Covid-19 yasaklarını anlattı. 


Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında Erdoğan Türkiye'de uygulanacak yeni Covid-19 yasaklarını anlattı. 


Yasaklar Covid-19 vaka sayılarının arttığı son iki haftanın adeta bedeli olarak sunuldu. Yeni yasaklarda değişik hiçbir şey yoktu. Yine de toplumun hem psikolojisini hem de cebini etkileyecek bu yasakların asıl etkileneni de esnaf kesimi olmaya devam etti. 


Koronavirüs yasakları nedeniyle uzun bir süre boyunca esnafin iş yapabilmesi ve ekonomik anlamda dirilmesi mümkün olmamıştı. “Tam açılma” gerçekleşecek diye düşünülürken yeniden yasaklara geçilmesi “sağlık sistemini koruyayım?” derken ekonomik çarkların zarar görmesine neden olmaya devam ediyor. Yeniden getirilen yasaklar ile beraber ekonomik “yoksulluk” rakamları da artmaya devam ediyor. Türkiye'de yoksulluk sınırında bulunan kişi sayısının 18 milyondan fazla olduğu tahmin ediliyor. 


Kongrelerinde on binlerce insanı bir araya getiren siyasi partilerin halktan kopmaya başladıkları açıkça görülüyor. Siyasi partiler girişecekleri seçim mücadelesi öncesinde kendi çıkarları ve amaçları doğrultusunda aldıkları kararlar ile halktan uzak olmanın bedelini seçimlerde ödeyecekler mi bilinmez ancak toplum içerisinde yükselen bir öfke olduğu toplumun tüm kesimlerinde hissedilir bir noktaya ulaştı. 


Yasaklarda eğitime ara verilmemesi ise, yasaklardaki tek olumlu nokta olarak ön plana çıktı. 
Buna rağmen MEB'in geçtiğimiz günlerde dile getirdiği “uzaktan eğitime, yüz yüze eğitime tam anlamıyla geçilse dahi devam edileceği” söylemi gerçekçi bulunmadı. MEB'in EBA Twsinin sorunları dahi koronavirüs yasakları başladığından beridir tam anlamıyla çözülememişken bu iddialı çıkışların gerçekte karşılığının layıkıyla bulunmaması Türkiye'nin 


sorunlarını çözmeden kapıldığı hayallerden sadece birisi olarak öne çıkıyor. 
LİVİNG APART TOGETHER: BİRLİKTE AMA AYRIYIZ, ÇOK YALNIZIZ! 
Abdurrahman Güner / Haksöz Haber-29 Mart 2021 Pazartesi 


Fazıl Say'ın evlendikten sonra tercih ettiği “Beraber ayrı yaşamak? yaygınlaşıyor. Peki bu ne anlama geliyor? “Living apart together: Birlikte ama ayrıyız, çok yalnızız!” 


Müzisyen Fazıl Say'ın geçtiğimiz günlerdeki evliliği kamuoyunda epey gündem oldu. 
Türkiye'de geniş kitleler Fazıl Say sayesinde yeni bir kavram ile tanıştı: Beraber ayrı yaşamak/ living apart together 


“Çiftler? bu yaşam tarzında evli olarak farklı yerlerde yaşıyorlar. Ya farklı bir ev ya da bir evin farklı bölümlerinde. Peki, bu durum neden ortaya çıktı? 


Evvel yoğ idi işbu rivâyet yeni çıktı 


Ziya Paşa'ya ait olan bu dize oldukça meşhurdur. Batılılaşma/modernleşme cereyanı karşısında ne yapacağını bilemeyen insanımızın halini çok iyi anlatan bu dize eski-yeni karşıtlığından hareketle içinde bulunduğumuz durumu anlamlandırmaya çalışır. Bir yönüyle absürt bir yönüyle oldukça trajik olan halimiz ortaya ne idüğü belirsiz bir şey çıkarttı. 


Living apart together/LAT isimli bu yeni 'şey' aslında Batı toplumlarında bir zamandır yaygınlaşıyor. Kanada'da 2018 senesinde sayılarının 2 milyona yaklaştığı aktarılan LAT, Türkiye'ye her zamanki gibi Batı'da tecrübe edildikten sonra yavaş yavaş geliyor.! Hollywood oyuncularında vs. oldukça yaygın olan bu yaşam tarzı, tercih edenler göz önüne alındığında neden ortaya çıktığı da bir nebze anlaşılır hale geliyor. 


Hepsinden önce büyük konuşmamak adına şunu belirtmek lazım ki, insanların başlarına gelen ve tahmin dahi edemeyeceğimiz sebeplerden beslenen yaşanmışlıklar böyle “anormal” durumların ortaya çıkmasına vesile olabilir. Bu örnekleri ayrı bir yere koymak gerek. Ancak bu bağlamın dışında yer alan LAT yaşamlar modernliğin trajik durumunu gösteriyor. 


Modem dünya insana yalnızlığı sevdirdi. İnsanın insana ihtiyacı olduğu gerçeği artık boş bir laf olarak görülüyor.. Yalnızlığı konfor için tercih eden modern birey insani değerlerinden de uzaklaşarak gittikçe “bambaşka” bir şey haline geliyor. LAT ise insanın ve yeryüzünün başkalaştığı bir düzlemde evliliği yeniden icat ediyor. 


Öncelikle burada evli olmak “ikamete” indirgenmiş durumda. Yani evli olmanın insan yaşamındaki tek etkisinin aynı ortamı paylaşmak düzeyini indirgenmesi. Evli insanlar sadece aynı “mekanı” mı paylaşır sorusu ister istemez ortaya çıkıyor? İkincisi ise evliliğin salt cinsellikle ilişkilendirildiği bir seviyesizlik söz konusu. Daha doğrusu tek partnerli/düzenli cinsellik. İkinci durum aslında evli olmanın mecrasından saptırılmasının doğal sonucu. Yani siz onu salt mekânsal bir şey olarak algılarsanız haliyle, doğası gereği olan hususları da dışarda bırakarak temel ihtiyaçlar düzeyine hapsetmiş olursunuz. 


İnsanlar bazen çekilmez olabilirler. İnsan bazen yalnız kalmak da isteyebilir. Ancak bunu ‘yaşam tarzı? haline getirmek gayri insani bir şeydir. “İnsan insanın kurdudur? motto cümlesiyle işe girişen modern Batı netice olarak insansız olamayacağını anlamak durumunda kaldı. Şimdi ise LAT vb. “yenilikler? üzerinden kendi bireysellik alanlarını oluşturmaya/korumaya çalışıyor. Burada ki acziyetin farkına varmak lazım. Hep kendi hesabına çalışan meşum bir bakış açısı söz konusu. Kariyer, profesyonellik, mali bağımsızlık... her birisi bireyselleşme ile doğrudan ilişkili bir şekilde yükselişe geçerken “beraber ayrı yaşamak? bu resmi gerçek anlamda tamamlıyor. 


The Guardian'a konu hakkında açıklama yapan sosyolog Simon Duncan, LAT'ın “olumsuz bir tercih? olduğunu vurgulayarak yalnızca problem yaşayan evlilikleri kurtarmak için kullanışlı olabileceğini ifade ediyor.? Sorunların çözülmemesi ihtimaline karşı ise uzlaşma, saygı ve tahammül gibi insani özelliklere atıf yapılıyor. 


Bu nokta aslında oldukça dikkat çekici. Bireysel konforlar için evliliklerin “birlikte ama ayrı” gibi anlamsız bir düzleme indirgendiği vasatta tahammülü ve saygıyı hatırlamak oldukça önemli. Veyahut feragat etmenin önemini. İşin aslı karşılıklı farkındalık halinden geçiyor öyle sanıyoruz ki. Birbirine veli kılınan insanların birbirlerinden ayrı değil birbirinin farkında 


olması gerekiyor. Bu konuyla alakalı Allah Resulü'nün (s.a.v) örnekliğinden bir hadise aktarmak gerekirse: 


Allah Resulü bir gün Hz.Âişe annemize (r.a) “Biliyor musun ben senin bana kızgın olup olmadığını anlıyorum!” der. Aişe annemiz (r.a) bunu hangi tavrından anladığını sorunca Resülullah (s.a.v): 


“Benden hoşnut olduğunda “Muhammed'in Rabbine yemin ederim’ diyorsun. Bana kızdığında ise “Tbrahim'in Rabbine yemin ederim’ diyorsun” der. 
Bunun üzerine Hz. Aişe o sözünü şöyle izah eder: 


, 


“Doğru söylüyorsun. Fakat ben senin adını dilimle anmasam bile daima kalbimde anarım...” 


Şimdi Buhari'de geçen bu müthiş hadiste önce peygamber hanımı olmanın nasıl bir şey olduğunu anlıyoruz. Yemin edileceği vakit kendi eşini veya bir başka peygamberi tercih arasında kalmak enteresan bir şey olsa gerek. İşin latifesi aslında güzelliğinden kaynaklanıyor. 
Allah Resulü'nün (s.a.v) onca yoğunluk arasında hanımının kendisine olan kırgınlığını böylesi olağan/gündelik bir şeyden anlamış olması “farkındalık? olarak ifade ettiğimiz şeyin ne olduğunu da bütün inceliğiyle gösteriyor herhalde. Hanımının zekâ dolu cevabı ise hikmetli iki insandan bir şeyler dinlemenin kıymetini gözler önüne seriyor. 


Yalnız olmanın böylesine süfli şeylerden kaynaklanıyor olması modernliğin trajik ve mide bulandırıcı tarafına işaret ediyor. Evli bir şekilde ayrı olmayı kabul etmek fıtrata, tabiata 


zıtlık içinde sürüp giden insanlık hikayesinin daha nereye gideceğini merak ettiriyor. Ziya Paşa ile bitirelim: 


İslam imiş devlete pâ-bend-i terakki 
Evvel yoğ idi işbu rivâyet yeni çıktı 


Milliyyeti nisyan ederek her işimizde 
Efkâr-ı Firenge tebaiyyet yeni çıktı 


Eyvah bu bâziçede bizler yine yandık 
Zira ki ziyan ortada bilmem ne kazandık 


l- https://globalnews.ca/news/4318749/living-apart-together-couples/ 


2- https://www.theguardian.com/llifeandstyle/shortcuts/2020/jan/07/couples-living-apart- together-secret-to-happy-relationship 


H&M ve NİKE KADAR YERLİ VE MİLLİ OLAMAMAK... 


29 Mart 2021 Pazartesi — haksozhaber 


İyi Pamuk İnisiyatifi’ nin içinde olan Türkiye?de faaliyet gösteren 181 tekstil firmasından da hiçbiri de H&M ve Nike'ın yaptığını yapamadı, Sincan bölgesinden pamuk tedariğini durdurduğunu açıklamadı. 


Yıldıray Oğur, Karar gazetesindeki yazısında H&M ve Nike gibi büyük firmaların Çin'in Doğu Türkistan'daki zulümlerine protesto için ticaretini sonlandırmasına rağmen Türkiye'den somut adımlar atılmamasını yorumladı: 


Alibaba, Pinduoduo, JD gibi online satış mağazalardan malları indiriliyor, arama motorlarından adı siliniyor, web siteleri yasaklanıyor, hatta navigasyonların 550 mağazasının adresini göstermesi bile engelleniyor. 


İsveçli hazır giyim markası H&M, son bir haftadır Çin'den kelimenin tam anlamıyla siliniyor. 


Fiziki mağazaları henüz açık ama alışveriş merkezleri de yavaş yavaş H&M mağazalarıyla kira kontratlarını iptal etmeye başladı. Dört şehirde bir kaç gün içinde 6 mağaza kapandı. 


Bu öfkeli boykotun sebebi H&M'in, Çin'in çalışma kamplarında tuttuğu Uygurları, pamuk tarlalarında ve iplik fabrikalarında zorla çalıştırdığının ortaya çıkması üzerine Sincan bölgesinden pamuk tedarikini durdurma kararı. 


Aslında bu yeni bir açıklama da değil. 


Dünya pamuğunun beşte birinin üretildiği Sincan bölgesinde, Çin'in resmi adı “politik eğitim kampları'nda tuttuğu bir milyon Uygurluyu zorla çalıştırdığını geçen yıl BBC ortaya çıkarmıştı. 


Ama H&M’i bir açıklama yapmaya zorlayan geçen yıl Mart ayında Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü'nün yayınladığı bir raporda Çin'in 2017-2019 yıllarında 80 binden fazla Uygur Türkü'nü pamuk tarlaları ve fabrikalarında zorla çalıştırdığını ortaya koyması oldu. 
H&M'in boyalı iplik üreticisi Çinli Huafu Fashion firması da bu ürünleri kullanmaktaydı. 


H&M önce bir tweet atarak hassasiyetini bildirdi, 2020 eylülünde de Huafu Fashion ile sözleşmelerini iptal ettiğini, artık ürünlerinde Sincan pamuğu kullanmayacağını duyurdu. 


İşte bu açıklamanın capsi geçen hafta Çin Komünist Partisi'nin gençlik kolları tarafından 25 
milyon takipçilerinin olduğu Çin'in yerli ve milli Twitter'ı Weibo’da yeniden dolaşışıma sokuldu; “Hem Çin'den kar edip hem de Sincan pamuğunu boykot etmek, ne güzel fikir!” 
denerek ve bir karşı boykot çağrısı eşliğinde. 


“Sincan pamuğunu destekliyorum” mesajı Weibo’da hemen TT oldu, H&M'in Çin'deki yüzleri olan aktör Huang Xuan ve K-Pop starı Victoria Song bir açıklama yaparak şirketle olan sözleşmelerini feshettiklerini “Ülkemizin çıkarları her şeyin üstündedir" gibi milli heyecanları yüksek sözlerle duyurdular. 


Ama boykotun hedefindeki tek marka H&M de değildi. 


H&M, İyi Pamuk İnisiyatifi (Better Cotton Initiative) adlı 2009'da kurulmuş dünyadaki 4500 
tekstil markasının içinde olduğu, amacı tekstil üretiminde insan haklarına riayet, çocuk işçiliğinin önlenmesi, çevreye zarar vermemek gibi standartları korumak olan, markaları da bu standartlara uyduğuna dair denetleyen prestijli bir oluşumun bir üyesi olarak bu hassasiyeti göstermişti. 


İnisiyatif geçen ekim ayında üyelerini Sincan pamuğu kullanımındaki riskler yüzünden uyarmıştı. 


İnisiyatifin 400'den fazla Çinli üyesi de olduğu için daha sonra bu açıklama silindi ama diğer büyük markalar da peşpeşe bu konularda hassas olan müşterilerine benzer kararlarını açıklamaya başladılar. 


Bu yüzden benzer açıklamalar yapan Nike, Adidas, New Balance, Burberry, Puma, Tommy Hilfiger, Uniqlo Çin'deki boykot listesinde ön sıralarda yer alıyor. 


Çinli ünlüler ve şirketler bu markalarla yaptıkları anlaşmaları iptal ettiklerini açıklıyorlar. 


Çin'deki boykotta H&M ile birlikte en büyük tepkiyi Sincan'da üretilen pamukları ürünlerinde kullanmadığını sitesinden açıklayan ünlü Amerikan markası Nike alıyor. 


Nike, sitesine koyduğu açıklamada şöyle demişti: 


“Nike, etik ve sorumlu üretime bağlıdır ve uluslararası çalışma standartlarını gözetir. Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde (XUAR) zorunlu çalıştırma raporları konusunda endişeliyiz. Nike, XUAR'dan ürün tedarik etmemektedir ve sözleşmeli tedarikçilerimizin de bölgeden tekstil veya iplik kullanmadıklarını teyit ettik.” 


https://purpose.nike.com/statement-on-xinjiang 
Baskılara rağmen Nike açıklamasını henüz geri çekmedi. 
Bir şirket için büyük risk, milyarlarca müşteriyi kaybetmek demek bu. 


Çin piyasasına hakim olan Nike'la sponsorluk sözleşmesi bulunan 50'den fazla Çinli müzisyen ve sporcu sözleşmelerini fesh ettiklerini açıkladılar. Bunlar arasında Çinli futbolcular, basketçiler, Futbol ve Basketbol federasyonları da var. 


2022 Kış olimpiyatlarında da başta Nike olmak üzere Adidas, New Balance, Puma gibi spor 
malzemeleri üreten markaların adlarını göremeyeceğiz. 


Çinli ünlüler ve şirketler bu markaları bize çok tanıdık gelecek, “ucuz kahramanlıkla”, “insan 


hakları şampiyonluğu”yla, “Batılı devletlerin oyuncağı” olmakla ve içinde bolca emperyalizm, kapitalizm geçen açıklamalarla kınıyor. 


Ama geçen hafta, çoğu Batılı olan dünyanın en büyük markaları, Uygurlara karşı yürütülen baskı politikaları için 2 milyar insanın yaşadığı bir ülkedeki pazarlarını kaybetme pahasına bu kararları alırken, altı Müslüman ülkenin başkentinde Çin Dışişleri Bakanı ağırlandı. 


Türkiye, İran, Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Umman'ı ziyaret eden Çin Dışişleri Bakanı Yi Wang, gittiği her başkentte bağırlara basıldı. 


“Şeytan Amerika”ya karşı olan İslam cumhuriyeti İran'da, Çin-İran ilişkilerinin 25. Yılı münasebetiyle petrol karşılığı 400 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzalanırken Uyguların adı bile geçmedi. 


Kendisi de Batı'nın insan hakları “saldırıları'na hedef olan Muhammed Bin Selman, Çin'e olan desteğini açıklarken Müslüman Uygurlar aklından bile geçmedi. 


Diğer Körfez başkentlerinde de Çin'in Ortadoğu barışında üstlenmek istediği yeni inisiyatife destek verilip, bol bol yeni anlaşma imzalandı. 


Çin'in Daily Sabah gazetesi olan Global Times'da çıkan geziyle ilgili haberde şöyle deniyor: 


“ABD yönetimi, insan hakları bayrağı altında bazı Batılı ülkelerle Çin karşıtı ittifak kurmaya çalışsa da uzmanlar, Suudi Arabistan da dahil olmak üzere İslam ülkelerinden gelen destek, Batılı ülkelerin Çin'in Sincan Uygur'u konusundaki sözde endişelerinin Çin'i siyasi olarak bastırmak amacıyla ikiyüzlü olduğunu ve insan hakları veya din ile hiçbir ilgisi olmadığını ispatladı.” 


Peki, Çin Dışişleri Bakanı'nın Ankara temasları için ne diyor bu Çin gazeteleri? 


Diğer beş İslam ülkesinden farklı olarak Uygurlarla Türkiye?nin sadece din bağı yok aynı zamanda Türklük bağı da var. 


Üstelik iktidarda Türk-İslam sentezinin cisimleşmiş hali olan bir ittifak bulunuyor. 


Ama Çin Dışişleri Bakanı'nın Ankara'dan bile duyup duyabildiği Mevlüt Çavuşoğlu'nun Twitter'dan açıkladığı şu cümle oldu: 


“Uygur Türklerine ilişkin hassasiyetimizi ve düşüncelerimizi ilettik" 


Ama bu hassasiyet ve düşünce, Çinli bakanı çok rahatsız etmemiş olacak ki kameralara önce Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la samimi pozlar verdi. 


Ama bu samimi pozu Çavuşoğlu sadece İngilizce tweetinde kullandı, daha önce kamuflaj giyip “Fıtrat değişse de kan yine o kandır” mesajları verdiği iç kamuoyuna yönelik Türkçe tweetinde ise mesafesini korudu. 


Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çinli bakanla bir nevi çak yaptığı pozunu da ancak Çin Dışişleri Bakanlığı açıklayınca görebildik. İçeriye uygun bulunup servis edilen fotoğraflarda da mesafe iç kamuoyuna karşı korunmuştu. 


Peki, Türkiye Dışişleri resmi açıklamasında görüşmede Uygurlar konusunda “hassasiyetimizi ve düşüncemizi ilettik” derken Çinliler aynı görüşmeyle ilgili ne dedi? 


Yine Çin devletin resmi İngilizce gazetelerinden China Daily”den okuyalım: 


“Çavuşoğlu, Çin'in Türkiye ile aşı işbirliğini överek, Türkiye'nin bu işbirliğini derinleştirmeyi beklediğini, Türkiye'nin aşının siyasallaşmasını reddettiğini ve herkes için küresel bir sağlık topluluğu inşasını ortaklaşa ilerletmek için Çin ile çalışmaya istekli olduğunu söyledi. 


Wang, her iki ülkenin liderlerinin rehberliğinde Çin-Türkiye stratejik işbirliği ilişkilerinde kaydedilen büyük ilerlemeyi selamladı. Sincan ile ilgili sorunların özünün terörizm ve ayrılıkçılıkla mücadele olduğunu vurguladı. Çin'in, kendi ulusal 


koşullarına uygun sosyal sistemi, ekonomik kalkınma modelini ve kalkınma yolunu seçme hakkı da dahil olmak üzere Türkiye'nin bağımsızlığını ve egemenliğini desteklediğini ve Çin'in de hayati çıkarları ve önemli endişeleri konusunda Türkiye'den sürekli destek beklediğini söyledi. Çin-Türkiye işbirliğinin çok boyutlu olduğunu kaydeden Wang, iki tarafın kazan kazan işbirliği için Türkiye'nin kaliteli ürünlerinin Çin'e ihracatını artırmak yolunda her türlü işbirliği mekanizmasını, döviz swaplarını, büyük projeleri ve insanlar arası alışverişi önerdiklerini iletti. 


Çavuşoğlu ise, Türkiye'nin her zaman tek Çin ilkesine bağlı kaldığını ve Türkiye-Çin stratejik işbirliğini ilerletmeye kararlı olduğunu söyledi. Ülkesinin, Çin'e karşı kendi topraklarında terörist faaliyetlere izin vermezken, Çin'e düşmanca olan hiçbir eylemin de içinde olmayacağını da taahhüt etti. 


Türk diplomat, Türkiye'nin Çin ile büyük projelerin uygulanmasında işbirliğini güçlendirme, kendilerinin Merkez Koridor planıyla Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi ile sinerjisini derinleştirme, Çin'e ihracatı artırma ve insanlar arası alışverişi genişletme umudunu dile getirdi. Çavuşoğlu, Orta Doğu'da barış ve istikrar için Çin'in girişimine övgüde bulundu ve Türkiye'nin bölgesel konularda Çin ile iletişimini ve koordinasyonunu geliştirme sözü verdi. Ayrıca, Türkiye'nin spor etkinliklerinin siyasallaştırılmasına her zaman karşı çıktığını ve Türk sporcuları 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'na aktif olarak katılmaya teşvik edeceğini söyledi.” 


Bu arada İyi Pamuk İnisiyatifi”nin içinde olan Türkiye?de faaliyet gösteren 181 tekstil firmasından da hiçbiri de H&M ve Nike'ın yaptığını yapamadı, Sincan bölgesinden pamuk tedariğini durdurduğunu açıklamadı. 


Daha hazini, zaten ne Tanrı Dağ kadar Türk, Hira Dağı kadar Müslüman olanlardan, ne de Türkiye'nin İslam dünyasının lideri olduğunu düşünenlerden kimse de Tanrı dağlarının eteklerinde çile çeken Uygurlar için bu markalar üzerinde bir müşteri baskısı da kurmamıştı. 


Şimdi kim daha yerli ve milli, siz karar verin. 


HZ. MUSA'NIN KAYINPEDERİ, ŞUAYB PEYGAMBER MİDİR? 


Cengiz Duman-Haksöz Dergisi Sayı: 222 - Eylül 2009 


Kur'an'da “Medyen” Kelimesi 


Kur'an-ı Kerim'de Medyen ismi on defa geçmektedir. Çeşitli surelerde dağınık olarak yer alan Medyen isminin geçtiği ayetlerden bir kısmında; Hz. Şuayb'ın, Medyen kavmine resul olarak tayin edilmesi, getirdiği vahyin niteliği, kavminin tutumu ve helaki ile ilgili konular bildirilmektedir. “Medyen 'e de kardeşleri Şuayb'ı (gönderdik). Dedi ki: Ey kavmim! Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir; artık ölçüyü, tartıyı tam yapın, insanların eşyalarını eksik vermeyin. Düzeltilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inananlar iseniz bunlar sizin için daha hayırlıdır. ” ! 
Medyen isminin geçtiği diğer surelerdeki bir kısım ayetlerde? ise “(Musa) Medyen 'e doğru yöneldiğinde. ” “Musa, Medyen suyuna varınca ...” “(Ey Musa) Seni iyiden iyiye denemeden 


geçirdik. Bunun için yıllarca Medyen halkı arasında kaldın...” şeklinde Hz. Musa'nın, Mısır'dan Medyen'e hicreti ve oradaki konumuna değinilmektedir. 


Kasas Suresi'nde geçen bir ayette de Peygamberimiz Hz. Muhammed'e hitaben; Hz. 
Musa'nın Medyen ve Mısır'da başından geçenlere dair zikredilen kıssanın “vakii” bir kıssa olduğu hatırlatılmaktadır. Bu hitap zımni olarak; Kur'an muhataplarına, Hz. Peygamber'in, kıssayı Ehi-i Kitab yoluyla elde etmediğinin Allah tarafından bildirildiğini göstermektedir. 
“Bilakis biz nice nesiller var ettik de onların üzerinden uzun zamanlar geçti. Sen, ayetlerimizi kendilerinden okuyarak öğrenmek üzere Medyen halkı arasında oturmuş da değilsin; aksine (onları sana) gönderen biziz.” 


Medyen Neresidir? 


Medyen, Arabistan yarımadasının kuzeyinde Afrika kıtası ile Asya kıtalarının Kızıldeniz ile ayrıldığı bir noktadadır. Kızıldeniz'in ikiye ayrılarak oluşturduğu Akabe Körfezi'nde bulunan Medyen; Mısır ve Kenan bölgesi arasında Yemen'den gelen deniz ipek yolu ile Suriye, Lübnan, Kudüs üzerinden gelen kara ipek yollarının kesiştiği; ticaret kervanları ve seyyahların mutlak bir uğrak yeridir. Ticaret ile yoğunlaşmış olan Medyenlilerin bu yönü Tevrat'ın, Yusuf kıssasında açık olarak belirtilir. Tevrat, Medyen ile Kenan ve Mısır arasındaki ticari bağlantılı sirkülâsyona ve Medyenlilerin tacir yönüne şöyle temas etmektedir: “Ve Midyaniler, tacirler geçiyorlardı; ve Yusuf'u çekip kuyudan çıkardılar. Ve Midyaniler onu Mısır'da Firavun'un memuru, muhafız askerleri reisi olan Potifara sattılar.” 


Sina ve Arabistan çölleri ile kaplı olan Medyen?'de ticaret hemen hemen tek geçim kaynağıdır. 
Mısır'a yürüyerek sekiz günlük bir mesafede” bulunan Medyen; Mısır'dan Arabistan'a, Arabistan'dan Mısır'a ulaşımda kullanılan bir geçiş noktasıydı. 


Tevrat'ta çizilen kutsal topraklar olan Kenan'ın Edom bölgesi ile sınır olan Medyen, aynı zamanda Edom bölgesi içerisinde yaşayan Moab kavmi ile de komşuydu. 


Mevdudi, Medyen'in konumu hakkında derinlemesine coğrafi bilgiler vermektedir: “Hz. 
Musa'nın (a) ulaştığı bu yer, Arap kaynaklarına göre Akabe Körfezi'nin batı kıyısı üzerinde Makna denilen yerin kuzeyine birkaç mil mesafede bir mahalde gösterilmiştir. Bugün buraya EL-BİD? denmektedir ve küçük bir ikamet mahallidir. Burayı Tebük'ten Akabe”ye seyahat ettiğim 1959 yılının Aralık ayında ziyaret etmiştim. Yerli ahali bana, yaşlılarından buranın Medyen denilen yer olduğunu işittiklerini anlattı. Josephus'dan Burton'a kadar bütün kadim ve modern keşif ve coğrafyacılar buranın eski Medyen olduğunu teyit etmişlerdir. Oranın yakınlarında şimdi Mağair-i Şuayb yahut Mağarat-ı Şuayb denen bir yer bulunmaktadır. 
Burada Semud kavmine ait bazı abidelere rastlanmaktadır. Bir mil kadar ötede bazı kadim harabeler vardır. Biz orada iki kurumuş kuyu görmüştük. Bana o kuyulardan birinin Hz. 
Musa'nın (a) keçileri suladığı kuyu olduğu söylendi. Aynı rivayet Ebu'l-Fidâ'nın (6. H. 732) Takvim 'ül-Buldan adlı eserinde ve Yakut'un Mu'cem 'ul-Büldan'ında Ebu Zeyd el-Ensari'den 
(6. H. 216) naklen zikredilmiştir. Mezkür rivayete göre oranın yerlileri aynı kuyuyu Hz. 
Musa'nın (a) kuyusu olarak göstermişlerdir. Bu rivayetin halk arasında yüzyıllar boyu dilden dile ulaştırıldığını ve dolayısıyla bu yerin Kur'an'da zikredilen yerle aynı olduğunun tereddütsüz ileri sürülebileceğini gösterir.” 


Medyen Kavmi ve Medyenli Kişinin (Şuayb) Etnik Kökeni 


Taberi, “Medyan (Medyen) ahalisi, Medyan'ın neslinden gelmektedir. Bunlar, peygamber Şuayb bin Mikail'in kavmidir. Şuayb'ın kendisi de kavmi de Medyan evladındandırlar.”7 
diyerek, “Medyen” ismi ve kavminin, Hz. İbrahim'in evlatlarından doğru geldiğini bildirmektedir. 


Tevrat ve İslam kaynaklarında yer alan ifadelere göre; Hz. İbrahim, karısı Sara'nın ölümünden sonra yeniden evlenmiş ve Kenanlı olan Katurah* adlı kadından; Yeksan, Zemran, Medyan, Yasbuk, Suh ve Büşr? adlarında altı evladı daha dünyaya gelmiştir. 


İslam kaynakları, bu çocuklardan Medyan isimli oğlunun, Medyen kavminin nesep atası olduğunu belirtmektedirler. “Hz. İbrahim'in çocuklarından biri olan Midyan'ın etkisi altına giren tüm bölge sakinleri Beni Medyen (Medyenoğulları), bunların oturduğu yerler de Medyen bölgesi diye anılır oldu.”!'* 


Medyen kavminin Hz. İbrahim çocuklarından geldiğini belirten İslam kaynakları Medyenlilerin etnik kökeni hakkında net ifadelerde bulunamamaktadırlar. “Buranın halkı Arap asıllı olduğu için Hz. Musa'nın soyundan olan İbranilere hem ırk hem de dil bakımından yakındılar.”!! “Medyen halkı Şuayb (a) döneminde Mısır krallarına bağlıydı. Araplarla yakın ilişkileri neticesinde zamanla Araplaşmışlardır.”!? gibi yorumlarda ise Medyen halkının Arap asıllı olduğuna dikkat çekilmektedir. 


“Bunlar hem üçüncü karısı aracılığıyla İbrahim'in torunları olan İsmaililerle hem de İsrailoğullarıyla akrabaydılar.”!? Taberi, “Bu çocukların anneleri, halis Arap neslinden (Arab- ı Aribe) Maftur'un kızı Kantura'dır.”!* diyerek, Medyen'i kuran Medan ve Medyen''in, “İbrani/Kenan/Arap” asıllı olduklarını bildirmektedir. 


“Aynı soydan gelen Şuayb'ın şeceresi İslam kaynaklarında İbrahim oğlu Medyen oğlu Yeşcur oğlu Mikail oğlu Şuayb şeklinde verilir.” "5 
Tevrat'ta ise Medyenli tacirlerin “İsmaili” oldukları kaydedilmektedir. “Yemek yemek için oturduklarında, Gilat yönünden bir İsmaili kervanının geldiğini gördüler. Develeri kitre, pelesenk, laden yüklüydü. Mısır'a gidiyorlardı.” “Gelin onu İsmaililere satalım. Böylece canına dokunmamış oluruz. Çünkü o kardeşimizdir, aynı kanı taşıyoruz.” Kardeşleri kabul etti.” “Midyanlı tüccarlar oradan geçerken, kardeşleri Yusuf'u kuyudan çekip çıkardılar ve yirmi gümüşe İsmaililere sattılar. İsmaililer Yusuf'u Mısır'a götürdüler.”!9 


Tevrat'ta yer alan bu ifadelerde Annesi Hacer ile Kenan'ın Medyen sınırı olan Paran Çölü'nde ikamet etmek zorunda kalan Hz. İsmail yine Tevrat'a göre Mısırlı bir hanımla evlenmiştir. Dolayısıyla Medyen'le sınır olan Paran Çölü'nden Medyen'in bütün ahalisine hâkim olması veya Medyenlilerin ondan türemesi söz konusu olamaz. Tevrat”taki İsmaili ifadesinin İsrailoğulları ile İsmail Peygamber soyunu ayrı tutmak amaçlı sübjektif bir ayrım amaçlı olduğu kanaatindeyiz. 


Kaynaklar her ne kadar Medyen kavmi ve Şuayb Peygamber'i, Hz. İbrahim oğullarına bağlamış olsa da tarihen birçok krallar ve bunların yönettiği bölgecikler şeklinde yapılandığı sabit olan Medyen ahalisinin etnik yapısını, toptancılık anlayışıyla tümden İbraniler veya Araplara bağlamak makul gözükmemektedir. Muhakkak olan bir şey vardır ki, Medyen toplumu İbranilerin ve Arapların etnik, ekonomik, siyasi oluşumlarından etkilenmiştir. Ancak bu etkilenmenin ulaştığı sonuçları tam manasıyla tespit etmek, bugünkü bilgi birikimi ışığında mümkün gözükmemektedir. 


Hz. Musa'nın Kayınpederinin Kimliği 


İslam kaynaklarında Hz. Musa'nın kayınpederi ile ilgili birçok tespit olduğunu görmekteyiz: “Hasan el-Basri şöyle der: “Bu, o dini Şuayb (a)'dan öğrenmiş olan mümin bir kimseydi.” İbn Abbas şöyle der: “Onların (davarları sulayan kızların) babaları, Hz. Şuayb (a)'ın kardeşinin oğlu Birün'dur.””!7 “Taberi, bu hususta açık bir delil bulunmadığından Kur'an-ı Kerim’de geçtiği gibi ona “kadınların babası? demenin daha doğru olacağını söylemiştir.”!8 


Seyyid Kutub, önceleri Medyen kavminin peygamberi Şuayb (a)'ın, Hz. Musa'nın kayınpederi Şuayb olmadığını; Medyen kavmi içinden yaşlı bir kişi olduğu kanaatini bildirmektedir. Hatta herhangi bir Medyenliden ziyade “Ancak bazı rivayetlerde onun, meşhur peygamber Hz. Şuayb'ın kardeşinin oğlu olduğu ve adının Yesrün olduğu söylenmektedir.”!? şeklinde aktardığı bir rivayetle, Hz. Musa'nın Medyen'de karşılaştığı ve damadı olduğu kişinin, Peygamber Şuayb'ın yeğeni olduğunu ihsas etmektedir. Dolayısıyla Hz. Musa'nın kayınpederi olan Medyenli zat, peygamber Şuayb olmasa da onun soyundan bir kişidir diyerek, Hz. Musa'nın, Medyen kıssası ile Medyen Peygamberi Şuayb arasında endirekt bir ilişki kurarak, bu tarihsel meseleye alternatif bir tez sunmaktadır. 


Mirza Beşiruddin Mahmud Ahmed, 7e/siru 7 Kur'an adlı eserinde “... Musa'nın kayınbabası Hubâb...” diyerek, Hz. Musa'nın kayınpederinin adının “Hubâb” olduğunu belirtmektedir. 


Kur'an'da anlatılan Medyen kıssasında Hz. Musa'nın başından geçenlerle ilgili benzeri bir olayın; Tevrat metinlerinde de anlatıldığı görülmektedir. “Tevrat'ta Musa Peygamber'in bu yolculuğuna geniş yer verilmekte, Musa'nın gittiği yerin Medyen olduğu belirtilerek biraz değişik bilgiler nakledilmektedir. Öyle ki, o yaşlı zatın adının Yetron olduğu, kâhin olarak tanındığı ve yedi kadar kızının bulunduğu o bilgilerden bir kısmını teşkil eder.”?' 


Tevrat ve diğer dini kaynaklarda; Musa'nın Medyen'de karşılaştığı kişinin Midyanlı bir kâhin” olduğu bunun yanı sıra bu kişinin, Reuel”, Yitro”, Hobab”, Siron? gibi değişik isimlerle anıldığı gözlemlenmektedir. 


Hz. Musa'nın Kayınpederinin Medyen Yöneticiliği ve Kâhinlik ile İlişkisi 


Hz. Musa'nın kayınpederi olan Medyenli kişi hakkında açık bir ifadeye rastladığımız Tevrat metinlerinde geçen “kâhin” kelimesi ve onun İslam kaynaklarındaki yorumları üzerinden hareket ederek Şuayb'ın kimliğini anlamaya çalışacağız. 


Hz. Musa'nın kayınpederi olan Medyenli kişinin, Tevrat metinlerindeki “kâhin” nitelemesi üzerine görüş bildiren Mevdudi, kâhin ifadesinin, yönetici “prens” ve dini önder manalarını içerdiğini belirterek; Hz. Musa'nın kayınpederi Yitro'nun, Mısır Firavunu ile iyi ilişkiler içinde bir Medyen yöneticisi olabileceğinden bahisle Talmud”'dan alıntılar yapar. “Talmud'a göre Revail, Hz. Musa'nın (a) doğumundan önce Firavun'u sık sık ziyaret ederdi, Firavun da onun bilgisine güvenir, onunla istişare eder, kâmil görüşlerinden yararlanırdı.”?/ 


Hz. Musa'nın kayınpederinin Medyen yöneticisi olduğu şeklindeki tanımlamalar hem bu kişinin maddi konumu hem de Medyen'in yönetimi hakkında bilgi veren Tevrat metinlerindeki bilgilerle çelişki arz etmektedir. Davarlarına bakacak hizmetçi veya köle edinemeyecek kadar varlığı olamayan Hz. Musa'nın kayınpederinin, aynı zamanda zenginlik ve güç alameti olan yöneticilik yapması mümkün gözükmemektedir. Eğer Mevdudi'nin belirttiği gibi Mısır ile siyasi ilişkileri olmuş olsa idi ya Mısır sarayının bir ferdi olan Hz. 


Musa'nın bu durumdan haberi veya bilgisinin olması ya da kaçtığı beldenin yöneticisi olan Şuayb'ın, kendisini yakalaması veya hakkında Mısır yönetimine bilgi sızdırmasından çekinmesi gerekirdi. 


Kaldı ki Tevrat metinlerinde Medyen'de yönetici olarak birçok kral olduğu ifade edilmektedir. “Öldürdükleri arasında beş Midyan kralı -Evi, Rekem, Sur, Hur ve Reva- da vardı. Beor oğlu Balam'ı da kılıçla öldürdüler.” Dolayısı ile Medyen kavminin tek bir yöneticiye bağlanması mümkün gözükmediği gibi Hz. Musa'nın kayınpederinin toplumunun yöneticisi olduğuna dair maddi bir delil de bulunmamaktadır. 


Bu aşamada gerekli gördüğümüz için İsrailoğullarındaki “kâhin”lik kavramı üzerinde durmayı zorunlu görüyoruz. Tevrat metinlerinde yer alan “kâhin” teriminin, spesifik olarak Hz. Harun, onun oğulları ve onların soyundan Levilili sıbtından olan İbrani kişiler için kullanıldığını görmekteyiz: “Harun'la oğullarını Buluşma Çadırı'nın giriş bölümüne getirip yıka.” “Harun'a kutsal giysileri giydir, bana kâhinlik etmesi için onu mesh ederek kutsal kıl.” “Oğullarını getirip gömlekleri giydir.” “Bana kâhinlik etmeleri için babaları gibi onları da meshet. Bu mesh onların kuşaklar boyu sürekli kâhin olmalarını sağlayacak.”?? “Bana kâhinlik etmeleri için İsrailliler arasından ağabeyin Harun'u, oğulları Nadav, Avihu, Elazar ve İtamar”ı yanına al.”“ Tevrat metinlerinde geçen bu ifadelerden anlaşılacağı gibi kâhinler; Hz. Süleyman sonrası döneme kadar, İsrailoğulları için öncelikle; “Ohel Moed”?! buluşma çadırındaki ayinleri tanzim ve deruhte ederlerdi. Kudüs'teki “Bet Amikdaş”i? adı verilen Süleyman mabedinde, kutsal eşyalara yaklaşırlar, ayinleri düzenlerler, kurbanları keserek dini gerekleri yerine getirirler ve İsrailoğullarına dini hükümleri açıklayarak, hükümlerin yerine getirilmesini düzenler ve denetimini yaparlardı. 


Kâhinler; Bet Amikdaş adı verilen Süleyman mabedinin yıkılışından sonra Yahudiler için olmazsa olmaz bu mabetlerini temsilen oluşturulan sinagog ve havralarda görevli ruhbanlardır. Bu ruhban sınıfı, Tevrat'ın belirttiği gibi özel giysiler giyen ve dini törenleri idare eden, Yahudi dininin ibadet ve hükümlerinin yerine getirilmesini icra ve denetleyen ruhban sınıfıdırlar. 


Bununla birlikte sosyal tabaka içerisinde üst sıralarda olmaları sebebiyle; İsrail krallarının, hem danışmanı, hem yardımcısı olan üst kademe yöneticilerindendirler. Tevrat metinleri bu olguyu şöyle bildirmektedir: “Ve Kral Yehoaş, Kâhin Yehoyada ile öbür kâhinleri çağırdı ve onlara dedi...” “Orada Kâhin Sadok ve Peygamber Natan onu İsrail Kralı olarak meshetsinler. Boru çalıp, “Yaşasın Kral Süleyman!” diye bağırın.”* 


Tevrat'ın, Musa'nın kayınpederini “kâhin (kohen)” olarak nitelemesinde dikkat çeken önemli bir ayrıntı vardır. Hz. Musa'nın kayınpederi olan Medyenli bu kişi, Yahudi seçkin zümresi içerisindeki ruhban sınıftan biri olarak gösterilmektedir. Yukarıda sıraladığımız kâhinlik statüsü tamamen Hz. Musa ve Hz. Harun döneminde başlayıp sonrasında bir ruhban sınıf olarak devam edegelen uygulamadır. Oysa Yitro (Şuayb), Hz. Musa ve Hz. Harun'un çağdaşıdır ve kâhinlik kurumunun oluşması öncesi yaşamış bir kişiliktir. Şuayb Peygamber'in hem Yahudi yorumcular hem Müslüman müfessirler tarafından etnik olarak, Kenan kökenli ya da Araplaşmış halklardan olduğu kabul edilmektedir. Oysa kâhinlerin, Hz. Harun soyu ve İsrailoğullarının Levililer sıbtından olmaları mutlak bir kaidedir. 


Görüldüğü gibi Tevrat metinlerinde tavsif edilen, Musa'nın kayınpederi Medyenli “Kâhin Yitro” portresi, İsrailoğullarının süreç içinde oluşturduğu, “kâhin” ruhban kurumu statüsü ile 


uyuşmayan, buna rağmen Tevrat metinlerinde kendisi kâhin olarak vasıflandırılan bir kişiliktir. 


Bütün bu delillere istinaden kuvvetle muhtemeldir ki; Musa (a) gibi ulu'l-azm bir peygamberin, Kenan veya Arap etnik kökenli bir peygamber nezdinde eğitim ve öğretimden geçmesini ırkçı Yahudi teolojisine sığdıramayan ve bu durumdan hoşlanmayan(!) Yahudi Rabbi'leri (bilginler, ruhban sınıfı), Tevrat'ın bu kısmında yaptıkları tahrifatla; Şuayb (a)'ın ismini ve peygamberlik vasfını, Yahudilikte dini mertebede üst bir makam olan kâhinliğe tebdil ederek, Yahudi teolojisindeki bu pürüzlü durumu giderme cihetine gitmişlerdir. 


Tevrat ayetlerinde öne çıkan bir başka husus ise Hz. Musa'nın kayınpederi Yitro'nun hem Allah'a iman eden, hem İsrailoğullarını öven ve hem de Musa'ya peygamberlik faaliyetlerinde sistematik çalışma prensiplerini öğütleyen “akil” adam olarak övgüyle anlatılmasıdır: “Yitro RAB”bin İsraillilere yaptığı iyiliklere, onları Mısırlıların elinden kurtardığına sevindi.” “Sizi Mısırlıların ve Firavun'un elinden kurtaran RAB'be övgüler olsun, dedi.” “Halkı Mısır'ın boyunduruğundan O kurtardı.” Tevrat'taki bu ifadeler onun Allah'ı tanıyan, Mısır'daki Firavun zulmünden haberdar olan birinin sözleri olarak aktarılmaktadır. 


Diğer yandan Tevrat metinlerinde, Hz. Musa'ya dini veya siyasi yönetimde yol gösterdiği anlatılmaktadır: “Musa kayınbabasının sözünü dinledi. Söylediği her şeyi yerine getirdi.” 
“İsrailliler arasından yetenekli adamlar seçti. Onları biner, yüzer, ellişer, onar kişilik toplulukların başına önder atadı.” “Halka sürekli yargıçlık eden bu kişiler zor davaları Musa'ya getirdiler, küçük davaları ise kendileri çözdüler.” 


Tevrat, aynı zamanda Hz. Musa'yı da kayınpederinin öğütlerine harfiyen uyan bir kişi olarak betimlemektedir. Hz. Musa'nın kayınpederi Yitro (Şuayb) hakkındaki Tevrat'taki bu saygınlık olgusu, Tevrat'ın derlenmesi sırasındaki düzenlemelere de etki etmiştir. Yahudi teolojisinin temel kitabı Tevrat'ın derlenerek 54'e çıkarılan kitaplarından Apokrifalar denilen kitaplardan birine “Yitro” adı verilmiştir.”” Böylece peygamberlik vasfı tahrifatla kâhinlik makamına tebdil edilen Yitro, bir şekilde kutsanarak, Tevrat'a eklemlenmiştir. 


Bilindiği gibi Tevrat'ın halen sahih addedilen otuz dokuz kitabından birinin adı Eyub'dur. 
Ancak, Tevrat'ta; bağımsız bir kitap halinde hayatı ve sözleri anlatılan Eyub, peygamber olarak değil, Yitro gibi akil bir kişi olarak; “ermiş” biri vasfında anlatılmaktadır. Burada Kur'an'ın resul olarak bildirdiği Hz. İbrahim'in oğlu olan Hz. İsmail'in resullüğü hakkında, Tevrat ifadelerinin çelişkisi ve kayıtsızlığı da göz önüne getirilmelidir.”* Tevrat'ın çelişkili ifadeleri ve kayıtsızlığına mukabil Kur'an, Hz. Eyyub'u resul olarak bildirmektedir. 


Görüldüğü gibi Tevrat nüshalarında özellikle İsmail, Eyub, Şuayb ile ilgili anlatımlar; Kur'an ile temel olarak çelişmektedir. Bunun nedeni Tevrat'ın binlerce yıllık süreçte yazılarak aktarılma geleneğinde kasıtlı veya kasıtsız yapılan tahriflerdir. Bu yönü ile bakıldığında Tevrattaki Eyub, İsmail, Şuayb hakkındaki tahriflerin boyutları ışığında Hz. Musa'nın kayınpederinin şahsi niteliklerine dair yukarıda belirttiğimiz tahrifat tezi akla getirilerek; Hz. 
Musa'nın kayınpederinin, Medyen Peygamberi Şuayb olma ihtimalinin çok yüksek olduğunun altını çizmek lazımdır. 


Kur'an'a Göre Medyenli Kişi (Şuayb) 


Kur'an Hz. Musa'nın Medyen'de sığınıp, yanında yaşamını idame ettirdiği ve daha sonra ailesine dâhil olduğu kişinin adını vermemektedir. “Kur'ân-ı Kerim olayı naklederken sadece yaşlı bir babadan söz etmekte, Şuayb Peygamber'in ismini anmamaktadır.””? Onun fiziki ve ahlaki nitelikleri üzerinde durmaktadır. Kur'an, Medyenli bu kişinin; iş göremeyecek derecede yaşlı, ancak adalet ve akitlerine titizlikle riayet edecek kadar akil bir kişi olduğunu bildirmektedir: “Babam, dedi, bizim yerimize (hayvanları) sulamanın karşılığını ödemek için seni çağırıyor. ” (28/25) “(Şuayb): Korkma, o zalim kavimden kurtuldun, dedi.” (28/25) “(Şuayb) dedi ki: Bana sekiz yıl çalışmana karşılık şu iki kızımdan birini sana nikâhlamak istiyorum. Eğer on yıla tamamlarsan artık o kendinden; yoksa sana ağırlık vermek istemem. 
İnşallah beni iyi kimselerden (işverenlerden) bulacaksın. ”* 


Kur'an-ı Kerim'deki Hz. Musa'nın Medyen kıssası verilerini kategorize ettiğimizde şu sonuçlara ulaşmaktayız: 


l- Kur'an Hz. Musa'nın Mısır'dan hicreti sırasında ulaşıp yerleştiği yerin adını açıkça Medyen olarak vermektedir. Ancak karşılaştığı ve kayınpederi olan Medyenli kişinin adını vermemiştir. 


2- Kur'an'da, Şuayb Peygamber ve kıssası ile ilgili anlatımların hemen arkasından Hz. 
Musa'nın kıssası bildirilmektedir. (Bakınız: Araf, 7/85—103; Hud, 11/94-96; Ankebut, 29/36— 
39) Dolayısı ile bu durum helak olan Medyen kavmi sonrası hayatta kalan Hz. Şuayb'ın, Hz. 
Musa ile karşılaşan kişi olduğunun kuvvetli bir alameti olarak görülebilir. 


3- Hz Musa'nın Medyen'de sığındığı kayınpederi ile ilgili konuşmalarında ticari anlaşmalarındaki ahlaki vurgular; bize, şirkin insanlarda oluşturduğu ticari bozukluklar üzerine kavmine uyarılarda bulunan peygamber Şuayb'ın tavırlarını hatırlatmaktadır. 
“Babam, dedi, bizim yerimize (hayvanları) sulamanın karşılığını ödemek için seni çağırıyor. ”*! Musa'nın (a) kayınpederinin yaptığı bu davranış aynı zamanda; işçi, işveren arasındaki, yapılan işin karşılıksız bırakılmaması ve derhal ödenmesi ilkesinin çağrışımıdır. 
“(Şuayb) dedi ki: Bana sekiz yıl çalışmana karşılık şu iki kızımdan birini sana nikâhlamak istiyorum. Eğer on yıla tamamlarsan artık o kendinden; yoksa sana ağırlık vermek istemem. 
İnşallah beni iyi kimselerden (işverenlerden) bulacaksın. ”” 


Medyenli bu kişinin Hz. Musa ile olan işlerinde akit yapılması ve akdin sonuçlarına her iki taraf olarak katlanılması; sözlü akit de olsa işin sonunda aleyhine oldu diye cayarak diğer insanın emeğinin zayi edilmemesi, adil davranma, akde uyma kararlılığının çağrışımı bizleri hep helak olan Medyen kavmi ve Şuayb (a)'a yönlendirmektedir. Kıssada geçen bütün bu ahlaki ve ticari kuralların çağrışımı hem bu kuralları çiğneyip helak olan Medyen'i hem de onlara bu kuralları ihlal etmemelerini Allah adına öğütleyen peygamber Şuayb (a)'ı hatırlatmaktadır. 


4- Hz. Musa'nın başından geçenleri anlattığında, kayınpederinin ona verdiği teselli ve Mısır yönetimi hakkındaki tespitleri, kayınpederinin, dini veya içtimai bilgiler açısından hiç de sıradan biri olduğunu göstermemektedir. 


Kıssayı anlatan ayetlere göre; “Musa, ona (Şuayb 'a) gelip başından geçeni anlatınca o: Korkma, o zalim kavimden kurtuldun, dedi. ”* İş yapamayacak derecede fiziki konumda olan bu kişinin Mısır ve yönetimi hakkındaki nitelemesi onun İslam üzere hem de Mısır hakkında dini veya içtimai bilgisinin olduğunu bizlere ihsas etmektedir. Buna binaen İslam kaynaklarında, Hz. Musa'nın kayınpederinin, Medyen yöneticisi olduğunun yanı sıra; Mısır 


Firavununun bir yöneticisi olup daha sonra ayrılığa düşerek Mısır'ı terk edip, Medyen'e yerleştiği rivayetleri yer almaktadır.” 


5- Hz. Musa'nın Medyen kıssasındaki Medyen ismi ile Şuayb Peygamber'in kavminin isimlerinin aynı olmasını rastlantıya bırakmak mümkün değildir. Bu yer ismi benzerliği, Hz. 
Musa'nın kayınpederinin, peygamber Şuayb olma olasılığını güçlendirmektedir. İlave olarak Hz. Musa'nın, Medyen kıssasında geçen ticari kavramların vurgulanılarak kullanılması, Musa'nın kayınpederinin Şuayb Peygamber olabileceğinin kuvvetli delillerinden biri olarak görülmektedir. 


Bununla birlikte kavminin helakinden kurtulan Hz. Şuayb'ın hem kendisinin uyguladığı hem kavmine uygulamalarını bildirdiği düsturların yeniden hatırlatılması; kurtuluş reçetesinin, Allah'ın emirlerine ittiba ile olacağının bildirilmesi anlamındadır. Bu aynı zamanda Medyen kavmi ve Şuayb kıssasının, helak sonrası devamı olarak müteselsil ve ibretamiz anlatımı olarak alınmalıdır. 


Hz. Musa'nın Gördüğü ve Yaşadığı Eğitimler 


Hz Musa'nın, Mısır'dan kaçarak Medyen'e yönelmesinde, Cenab-ı Hakk'ın onun nebevi bir terbiye altında yetişmesi isteğinin gerçekleşmesi için Şuayb ile buluşmasına yönlendirilmesi yatıyor olmalıdır. Dikkat edilirse Musa (a) İbranilerin ve İbrani kökenli resullerin diyarı olan “Kenan” bölgesine kaçmamaktadır. Bu önemli bir noktadır. Medyen ile Mısır yönetimi arasında siyasi bir ittifak olmuş olsa idi, aleyhinde olacak bu durumdan dolayı Hz. Musa'nın bu bölgeye yönelmesinin mümkün olmayacağı kanaatindeyiz. 


Resullükle vazifelendirilmesinden sonra da Tur dağında 40 gün Allah ile beraber olan Musa (a) Rabbimizin terbiyesinden geçmiştir. Yine resullüğü esnasında, Âlim Kul ile birlikte yaptığı bir yolculukta da özellikli bir eğitimden daha geçtiği görülmektedir. “Derken, kullarımızdan bir kul buldular ki, ona (Âlim Kul) katımızdan bir rahmet vermiş, yine ona tarafımızdan bir ilim öğretmiştik... Musa ona: ‘Sana öğretilenden, bana, doğruyu bulmama yardım edecek bir bilgi öğretmen için sana tâbi olayım mı?’ dedi.” 


Bu ilahi ve nebevi eğitimlerin, Hz. Musa'nın hayatında rutin olarak gerçekleştiği görülmektedir. Dolayısı ile Hz. Musa'nın Mısır'dan kaçarak sığındığı Medyen'deki kişinin Peygamber Şuayb olması yüksek ihtimaldir ve biz bu görüşü desteklemekteyiz. 


Diğer bir açıdan bakıldığında kavimlerinin helaki sonrası helakten kurtulan peygamberler hayattan kaybolmamışlar yaşamlarını devam ettirmişlerdir. Helakten kurtulan Lut Peygamber'in bu konumunu belirten şu ayet bize bu konuda örnektir: “Biz, onu ve Lut'u kurtararak, içinde cümle âleme bereketler (barekna fiha) verdiğimiz ülkeye ulaştırdık.” 


Kanaatimizce Hz. Musa ile karşılaşan Şuayb(a) böyle bir konumdadır. Medyen'de resul olarak görevini tamamlayan Şuayb'ın, kavminin helak edilmesi ile beraber çekildiği uzlet yaşamında artık resul olmasa da yani herhangi bir kavme tebliğ ile vazifeli biri değilse de; bu görevi geçmişte yapan bir kişi olarak hayatını devam ettiren ve insanlara tevhid ve salih amel doğrultusunda Müslümanca yaşamalarını salık veren ve bu ilkelere uygun yaşayan birisi olmalıdır. 


İşte Hz. Şuayb'ın bu özellikli vasfı aynı zamanda daha sonra Mısır'da resul olacak olan Hz. 
Musa'nın nebevi terbiye altında yetişmesine de müsait zemin teşkil etmiştir. 


Dikkat edildiğinde Hz. Musa'nın kavminden ayrılışlarında karşılaştığı kişiler; “Âlim Kul ve Şuayb” üstün vasıflarla donanmış akil kişilerdir. Musa'nın her ayrılışı onun yeni bir dini ve ahlaki tecrübeler edindiği manevi eğitimden geçtiği anlar olmuştur. “Seni iyiden iyiye denemeden geçirdik. Bunun için yıllarca Medyen halkı arasında kaldın. ”* “Musa ona (Âlim Kul'a): “Sana öğretilenin bir kısmını öğrenip olgunlaşmam için seninle gelebilir miyim? ' dedi.” 


Hz. Musa'nın Kayınpederinin Şuayb Peygamber Olmadığına Dair Deliller ve Buna İtirazlar 


Hz. Musa'nın, Medyen kıssasında zikri geçen kayınpederinin, peygamber Şuayb olmadığını ileri süren kaynaklar da bulunmaktadır.’ Mevdudi bu hususta şunları kaydetmektedir: “Kur'an her ne kadar Hz. Şuayb'a ünlü bir karakter olarak yer veriyorsa da buna dair bir imada bulunmaz. Eğer Hz. Şuayb gerçekten o (koyunları sulamaya gelen) hanımların babası olsaydı, Kur'an bunu açıkça zikrederdi...””* 


Bu görüşe karşı şunları söyleyebiliriz: Medyenli bu kişi üzerindeki onun kişilik ve kimliğini anlama çabaları bu hususta Kur'an'da, açık bir ayet olmamasından kaynaklanmaktadır. Ancak onun, peygamber Şuayb (a) olacağına dair deliller, nazarı dikkate alınmayacak ölçüde değildir. 


Medyenli bu kişinin hem ikamet ettiği mahallin adının verilmesi hem de ticari fiil uygulamalarının Şuayb (a) kavminin dikkatinin çekildiği ticari mevzularla benzeşmesi ve hem de bu kişinin akidevi yapısının Müslüman karakteri yansıtması, onun Şuayb olduğuna dair kuvvetli deliller olarak gözükmektedir. 


Nitekim onun akidevi yönü üzerinde “Onun, Hz. Şuayb'ın kavminden mü'min bir kişi olduğu da söylenir.” “Müfessir Nisaburi, Hasan el-Basri'ye dayanarak şunları yazar: O bir Müslümandı. Şuayb'ın (a) dinini kabul etmişti.”! şeklinde yorumlar yapılmıştır. 


Yapılan bu yorum doğru olsa bile Musa'nın kayınpederinin herhangi bir mü'min olamayacağı kesindir. Denebilir ki: Kur'an'daki Hz. Musa ile olan konuşma ve uygulamalarından ve ayrıca Tevrat ifadelerindeki akil kişilik vasıflarından onun bu üstün konumunun anlaşılacağı kaydı düşerek, bu vasıflarda olan bir şahsiyetin, Hz. Şuayb nezdinde temsili veya o olduğunun kabulü çok daha uygun bir tez olacaktır. 


“Bir başkaları da onun, Hz. Şuayb'ın kardeşinin oğlu olduğunu söyler.” İleri sürülen bu tez tamamen insiyaki tezahürler olarak yansımaktadır. Bir nevi Hz. Musa ile Medyen ilişkisini Şuayb Peygamber ekseninde açıklama çabaları olarak görülebilir. Yukarıda temas ettiğimiz bu iddianın geçerli bir kaynağı bulunmamakta ve bir delile dayanmamaktadır. Eğer Hz. 
Musa'nın kayınpederi olan Medyenli bu kişinin, Peygamber Şuayb'ın yeğeni olduğunu kabul ettiğimizde; Hz. Şuayb ile Hz. Musa'nın peygamberliklerinin yakın tarihlerde olduğunu da kabul etmemiz gerekecektir. Bu durum Medyen'in peygamberi Şuayb'ı, Lut (a)'ın çağdaşı olarak gösterenlerin delillerini nakzetmektedir. 


Bir başkaları da şöyle diyor: “Hz. Şuayb, Hz. Musa'dan uzun zaman öncedir. Zira o, kavmine: “Lut'un kavmi sizden hiç de uzak değildir.” demişti. Hz. Lut'un kavminin helaki ise Kur'an'ın ifadesiyle Hz. İbrahim el-Halil zamanındadır. Bilinmektedir ki; Hz. Musa ile Hz. İbrahim el-Halil arasında dört yüz seneden fazla bir zaman vardır. Bunu birçokları zikretmektedir.” 


Oysa Hud Suresi'nde, kavmine uyarıları yer alan Şuayb Peygamber'in, yalnızca Lut kavminden bahsetmediği görülmektedir. “Ey kavmim! Bana karşı gelmeniz sakın sizi, Nuh kavminin veya Hud kavminin veya Salih kavminin başlarına gelen musibetler gibi bir musibete uğratmasın. Lut kavmi de sizden uzak değildir.” (Hud, 11/89) 


Ayet'te Nuh, Hud, Salih peygamber ve kavimlerinin akıbetleri hatırlatılmaktadır. Dolayısı ile kendisinden önce gelen resullerden haber vermesi yalnızca Lut döneminde yaşadığının delili olarak alınamaz. Çünkü Allah, resullerine geçmişte yaşanmış olaylar hakkında bilgiler aktarmıştır. Diyebiliriz ki bu bilgilere istinaden Şuayb Peygamber bilgi sahibi olmuştur. 
Bundan dolayı tüm resuller geçmiş resul ve kavimlerinden haber vermişlerdir. Şuayb Peygamber'in de Lut (a) ve kavmi hakkında söylediklerinin, onun Lut Peygamber döneminde yaşamış olduğuna bir delil sayılamayacağı kanaatindeyiz. Kaldı ki bu, Medyen kavmi ve Şuayb Peygamber'in etnik yapısı hakkındaki rivayetlerde İbrahim'in karısı Sare”nin ölümünden sonra Kenanlı bir kadınla evlenerek sahip olduğu çocuklardan olan Medyan'dan türediğine dair rivayetlerle zıtlık teşkil etmektedir. Hz. İbrahim ve Hz. Lut'un, çağdaş peygamberler olduğu ve uzun yaşamları dolayısıyla nesilleri ile aralarındaki yıllar nazarı dikkate alındığında, Şuayb Peygamber ile Lut'un aynı çağda yaşaması veya yakın dönemde yaşamış olması mümkün gözükmemektedir. 


Çünkü Hz. İbrahim'in en büyük oğlu İshak'ın, İbrahim (a) yüz yaşlarında iken doğduğu göz önüne alındığında ondan sonraki dönemde Sare'nin vefatı ve sonrasında Katurah adlı Kenanlı kadınla evlenip ondan tekrar çocuklarının olması ve bu çocuklardan Medyan'ın, Medyen bölgesinde ikamete başlayarak burada koloni kurup Medyen kavminin oluşmasını sağlamasının kabulü gerekmektedir. Medyen kavminin bu kuruluş zamanlamasından sonraki nesiller içerisinde Şuayb Peygamber'in doğumu ve yetişmesinin kronolojik kabulü, Şuayb ile Lut'un aynı çağda yaşadığı tezini çürütmektedir. Bu olgu bilakis Hz. Musa ile Şuayb Peygamber'in çağdaş resuller oldukları tezinin kabulüne bizi götürmektedir. 


Mazharuddin Sıddıki, “Musa Mısır'dan Medyen'e kaçtığı için, Medyenlilerin peygamberi olan Şuayb'ın Yusuf'tan sonra gelmiş olması muhtemeldir, çünkü peygamberler arasındaki silsile çizgisinde sıra Medyenlilerden evlenen Musa”dadır.”* diyerek Hz. Şuayb ile Hz. 
Musa'nın yakın dönem resulleri olduklarını ima etmektedir. 


Seyyid Kutub, Hz. Musa'nın kayınpederi hakkında şunları kaydetmektedir: “Daha önce onun Şuayb olduğunu, başka bir defasında ise Şuayb olabileceği gibi, başka birisi de olabileceğini belirtmiştim. Şimdi ise söz konusu kimsenin Şuayb (a) olmadığı, aksine Medyenli başka bir yaşlı kimse olduğu kanaatindeyim... Eğer söz konusu kişi kendisine iman edenlerle kalan peygamber Hz. Şuayb olsaydı, o mü'minler hayvanlarını kendi peygamberlerinin iki kızından önce sulamazlardı. Çünkü bu mü'min bir topluluğa yakışan davranış değildir.” "5 


Ayrıca “Kur'an-ı Kerim, söz konusu yaşlı kimsenin, damadı olan Musa'ya herhangi bir şey öğrettiğinden söz etmemektedir. Eğer bu adam, peygamber Şuayb olsaydı, kendisiyle birlikte on yıl yaşayan Hz. Musa'yla aralarında geçenler arasında, peygamber olduğuna dair bir işaret bulunurdu.” diyerek Hz. Musa'nın kayınpederinin, Hz. Şuayb olmadığına dair inancının kesin delillerini serdetmektedir. 


Seyyid Kutub'un “mü'min bir topluluğa yakışmaz” şeklindeki tezi de onun peygamber Şuayb olmadığına dair bir delil sayılamaz. Zira “Şunu da belirteyim ki, biz, bu mü'min adamın Şuayb (a) oluğunu kabul etsek bile, kızların hayvanları sulamasında bir fesat söz konusu değildir. Çünkü din, buna karşı değildir. Ama bu konuda, insanların kişilikleri farklı farklıdır. 


Çöldeki kimselerin halleri, yerleşik hayat sürenlerinkinden farklıdır. Özellikle, o durum zaruret durumu olursa”? 


Geçmişte resul olduğu dönemde, ticaret hususunda adaleti emreden bir resulün, resul olmadığı bir toplumda, sulanması gereken davarları için ayrıcalık sağlanmasını istemesi akla ve ahlaki ilkelere aykırı bir tutumdur. Kaldı ki Hz. Musa ile iş hususunda yaptığı akitler, onun hiç de bu hususta adalet ilkelerini çiğneyecek biri olmadığını göstermektedir. 


Ayrıca gerek Kur'an gerekse Tevrat metinlerinde Hz. Şuayb'ın kızlarının davar sulama sahnesi, Şuayb'ın, uşak/hizmetçi/köle sahibi olacak statüde bir kişi olmadığının göstergesi olup dolayısı ile bu durum Tevrat veya Talmud metin ve yorumlarında anlatıldığı gibi onun hiyerarşik kâhin veya prens (yönetici) sıfatı ile de uyuşmamaktadır. Tevrat bu sahneyi şöyle aktarmaktadır: “Midyanlı bir kâhinin yedi kızı su çekmeye geldi. Babalarının sürüsünü suvarmak için yalakları dolduruyorlardı. Ama bazı çobanlar gelip onları kovmak istedi. Ne var ki, Musa kızların yardımına koştu, hayvanlarını suvardı. Sonra kızlar babaları Reuel'in yanına döndüler. Reuel, “Nasıl oldu da bugün böyle tez geldiniz?” diye sordu. Kızlar, “Mısırlı bir adam bizi çobanların elinden kurtardı.” diye yanıtladılar, “Üstelik bizim için su çekip hayvanlara verdi.””98 


Hz. Musa'nın Kayınpederi Hakkında Alternatif Yeni Yorum 


Buraya kadar Medyen'de, Hz. Musa'yı ağırlayan, onu yanında çalıştıran ve sonunda kızını vererek damadı yapan kişi hakkında tefsir ve siyer kitaplarında yer alan lehte ve aleyhteki klasik görüşler üzerinde durduk. Şimdi yeni bir görüş olarak alternatif bir tez sunacağız. 


Hz. Musa ile Medyenli kayınpederi arasındaki en ilginç bağlantı nedir diye sorsak, bunun tek cevabı, Hz. Musa'nın, Medyenli kişinin yanında belli bir süre çalışması ve bunun karşılığı olarak Medyenli kişinin kızını vermek üzere akitleşmeleri olabilir. Ayet bu durumu şöyle anlatır: “(Şuayb) dedi ki: Bana sekiz yıl çalışmana karşılık şu iki kızımdan birini sana nikâhlamak istiyorum. Eğer on yıla tamamlarsan artık o kendinden; yoksa sana ağırlık vermek istemem. İnşallah beni iyi kimselerden (işverenlerden) bulacaksın. ” 


Hz. Musa ile kayınpederi arasındaki bu akitleşmenin benzeri bir olay Tevrat kitaplarından Tekvin kitabı içerisinde anlatılan Yakup kıssasında da yer almaktadır. Kıssa şu şekildedir. 
“Laban, “Akrabamsın diye benim için bedava mı çalışacaksın?” dedi, “Söyle, ne kadar ücret istiyorsun?’ Laban'ın iki kızı vardı. Büyüğünün adı Lea, küçüğünün adı Rahel'di. Lea'nın gözleri alımlıydı, Rahel ise boyu posu yerinde, güzel bir kızdı. Yakup, Rahel'e âşıktı. 
Lavan'a, “Küçük kızın Rahel için sana yedi yıl hizmet ederim.” dedi. Laban, “Onu sana vermek başkasına vermekten daha iyidir.” dedi, “Yanımda kal.’ Yakup, Rahel için yedi yıl çalıştı. Rahel'i sevdiği için, yedi yıl ona birkaç gün gibi geldi.”*“ 


Dayısı Laban'ın yanında yedi yıl çalışan Yakup, süre bitiminde yaptığı akde istinaden hanımını ister. Buna karşılık dayısı onun istemediği ikinci kızını verir. Buna itiraz eden Yakup'la ikinci bir anlaşma yapan dayısı, ikinci bir iş süresi anlaşma karşılığı ikinci kızını da ona vermeyi teklif eder. Yakup bunu da kabul eder. 


İkinci yedi yıl çalışıp dayısının ikinci kızını da hanımı olarak alan Yakup, buna rağmen dayısının yanından ayrılamaz. Çünkü dayısı devamlı olarak onu çalıştırıp ücretini vermemekte ve ülkesine geri dönmesine müsaade etmemektedir. Tevrat'taki kıssada Yakup'un ağzından dayısının yaptıkları şöyle anlatılmaktadır: “Var gücümle babanıza hizmet ettiğimi bilirsiniz. 


Ne yazık ki, babanız beni aldattı, ondan alacağımı on kez değiştirdi. Ama Tanrı bana kötülük etmesine izin vermedi.”“! “Yirmi yıl yanında kaldım. Koyunların, keçilerin hiç yavru düşürmedi. Sürülerinin içinden bir tek koç yemedim. Yabanıl hayvanların parçaladığını sana göstermedim, zararını ben çektim. Gece ya da gündüz çalınan her hayvanın karşılığını benden istedin. Öyle bir durumdaydım ki, gündüz sıcak, gece kırağı yedi bitirdi beni. Gözüme uyku girmedi. Yirmi yıl evinde böyle yaşadım. İki kızın için on dört yıl, sürün için altı yıl sana hizmet ettim. On kez alacağımı değiştirdin. Babamın ve İbrahim'in Tanrısı, İshak'ın taptığı Tanrı benden yana olmasaydı, beni eli boş gönderecektin. Tanrı çektiğim zorluğu, verdiğim emeği gördü ve dün gece seni uyardı.”©? 


Hz. Yakup, yaptıkları akitlere uymayan dayısına karşı çareyi karıları, cariyeleri, çocukları ve mallarını alarak gizlice memleketi Kenan'a kaçmakta bulur. Buna rağmen dayısı kendisini takip ederek yolda yakalar. Fakat Yehova'nın, rüyasında Laban'ı uyarması üzerine Yakup'u ve ailesini serbest bırakmak zorunda kalır. 


Hz. Yakup'un Tevrat kıssasındaki yedi yıl akitle çalışma karşılığı dayısının kızı ile evlenme akdi olayı aynen Hz. Musa ile kayınpederi arasında geçmektedir. Ancak Musa'nın kayınpederi; Yakup'un dayısı ve kayınpederi Laban gibi yapmaz ve ahdinde durur. Yedinci yılın sonunda Hz. Musa'yı kızı ile evlendirir. Buna mukabil Musa (a) onun yanında daha fazla -üç yıl daha- çalışır ve istediği bir zamanda memleketi Mısır'a geri döner. 


Musa'nın kayınpederinin. “Eğer on yıla tamamlarsan artık o kendinden; yoksa sana ağırlık vermek istemem. İnşallah beni iyi kimselerden (işverenlerden) bulacaksın.” sözünün Yakup”la kayınpederi arasındaki olaya atıf olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla Musa'nın kayınpederi, Yakup'un başından geçen kıssadan haberdardır. Musa ile akdini de bu kıssada geçen olay benzeri olarak akdetmiş ve sözünde durmuştur. Daha etraflı bir anlatımla; Musa'nın kayınpederi hem Yakup kıssasından haberdardır hem de olacakları sezinlemektedir ki kızlarının, Musa'nın davarları sulaması haberini duyunca hemen Musa'yı yanına çağırır ve ona iş teklif eder. Musa (a) ile yaptığı iş sözleşmesi Hz. Yakup'un dayısı Laban ile yaptığı akdin aynısıdır. Yaptığı akit sonundaki “...İnşallah beni iyi kimselerden (işverenlerden) bulacaksın. ” ifadesi hem Hz. Yakup kıssasındaki olaya hem de Şuayb kavminin uymak istemediği ticari değerler olgusuna atıfta bulunmaktadır. 


O halde Musa'nın kayınpederi; Hz. İbrahim ve soyu hakkında bilgi sahibi bir kişidir. Bu da onun etnik olarak İbrani olduğunu bize ihsas etmektedir. Eğer Hz. İbrahim soyu ile ilgili bilgileri rivayet boyutunda değil de “vahyi” ise o zaman Musa'nın kayınpederinin Medyen'in 


eski peygamberi Şuayb olması kesindir. 


Kavminin helakinden sonra çekildiği Medyen'in bir başka coğrafyasında İslam üzere yaşayan biri iken Allah ona Musa'yı göndermiş ve onun nebevi terbiyesinde yetişmesini sağlamıştır. 
Kavmi helak olan Lut Peygamber de helak olan Sodom ve Gomorra'ya yakın olan Kenan coğrafyasında yaşamına devam ettiğine göre Şuayb'ın da bu şekilde bir yaşam içerisinde olduğu kabulü Kur'an'a uygun bir kabul olarak görünmektedir. “Biz, onu ve Lut'u kurtararak, içinde cümle âleme bereketler verdiğimiz ülkeye (Kenan'a) ulaştırdık. ”® 


Böylelikle daha evvel işlediğimiz Musa'nın kayınpederinin kâhin olduğu iddiasının arka planına atıf yapabiliriz. İsmaili olarak niteledikleri Medyenlilerden bir kişi olan Şuayb'ın peygamberliğini kabullenemeyen İsrailoğulları, onu peygamber değil de dini muhteva içerisinde kâhin bir kişilik olarak göstermişlerdir. Peygamber Musa'ya eğitici konumunda olan İsmaili birinin önderliğini çekememezlikleri yüzünden onun gerçek vasfını tebdil ve 


tahrif ederek böylece onu İsrailoğulları peygamberi nezdinde hafife almış olmaktadırlar. Oysa Musa'nın Medyen yaşamındaki eğitici konumu haricinde Tevrat'ta yer alan Hz. Musa'ya, çöl sürgününde ziyareti esnasında yaptığı nasihatlerin, onun peygamber yönünü ihsas ettiği kanaatindeyiz. 


Bu tezimizle birlikte Musa'nın kayınpederinin kâhinlik ilişkisini incelediğimiz bölümdeki anlatımlar sentezlendiğinde, Musa'nın (a) kayınpederinin, Şuayb Peygamber olma ihtimalinin çok yüksek olduğu görülecektir. 


Sonuç 


Hz. Musa'nın Medyen?'de geçirdiği süre içersindeki yaşadıkları, Kur'an tarafından ayrıntılı olarak anlatılmamıştır. Ana konulara mücmel olarak temas edilmiş ve genel vurgu iş akdi, ahde vefa üzerinde doğru ve güzel davranışları olumlama üzerine olmuştur. 


Hz. Musa'nın, Medyen macerası, Tevrat verileri ve nispeten İslam kaynaklarında yer alan makul malumatla mufassal hale getirilebilmektedir. 


Kur'an ayetleri ışığında, gerek Medyen ismi benzerliği gerek Medyenli kişinin inanç ve amelleri ve Şuayb Peygamber kıssası benzeri anlatımlar onun Şuayb Peygamber olma ihtimalini sorgulamamızı gerektirmektedir. Nitekim İslam tarihinde âlimler, Medyenli bu kişinin Şuayb peygamberle aynı olan taraflarını sorgulamışlardır. Bunun neticesinde onun hem Şuayb Peygamber olduğu hem de olmadığı üzerinde görüşler serdedilmiştir. 


Hz. Musa'nın, resullük döneminde; ilminin artması yönünde, Allah ve Âlim Kul ile özellikli buluşmaları gibi olgular; onun peygamberlik öncesi de nitelikli biri ile buluşturularak resullüğüne alt yapı olacak şekilde ilim sahibi olmasının yolunun açıldığı kanaatini oluşturmaktadır. 


Bundan dolayı helak olan Medyen kavminin resulü olan ve fakat elçilik görevi, kavminin helaki ile sona eren ancak sahip olduğu nebevi ilmi ve tecrübe birikimini, Hz. Musa'ya aktarabilecek olan Şuayb Peygamber'in, Hz. Musa ile Medyen'de karşılaşan ve damadı olan kişi olması, Kur'an'a uygun bir tez olarak kabul edilebilir. Bu tezin kabulü hiçbir şekilde Kur'ani perspektife aykırı değil, bilakis daha öğüt ve ibret almayı getiren bir olgudur. 


Buna binaen, Hz. Musa'nın kayınpederinin, Şuayb Peygamber olduğu tezi kabul edildiğinde, müteselsil olarak; Hz. Şuayb'ın ahlaki ve ticari davranışlarının, İslami örnekliği, Hz. Musa kıssasının, Medyen bölümü içerisinde yeniden gündeme gelecektir. Çünkü Hz. Musa'nın, Medyen kıssası içerisinde; Medyen adı geçmesi, Hz. Musa'nın kayınpederinin Musa ile yaptığı ticari akit ilkeleri ve konuşmalarının niteliği aynı muhtevayı kapsayan Medyen kavmi, elçisi, kavmin aykırı tavırları ve helak aşamalarını yeniden hatırlatmakta/hatırlatacaktır. 


Dolayısıyla helâk olan Medyen kavminin, Hz. Şuayb'ın emrettiği İslami prensiplere uyulmadığında, başlarına gelen helak olayı mükerreren ihsas edilerek; kıyamete kadar tüm Kur'an muhataplarının, Allah'ın emirlerine uymaları suretiyle felaha ulaşacakları, aksi durumun Allah'ın gazabını gerektireceği fehmedilecektir. 


Tevrat'ta yer alan Yakup Peygamber'in başından geçen kıssa ile Musa'nın, Medyen'de başından geçenlerin anlatıldığı kıssa birlikte incelenerek sonuçları sentezlendiğinde; alternatif tezimizde olduğu gibi Musa'nın kayınpederinin Şuayb Peygamber olduğu anlaşılmaktadır. 


Neticede Hz. Musa'nın Medyenli kayınpederinin Şuayb Peygamber olduğunun kabulü, Hz. 
Musa'nın (a) Medyen kıssasından alacağımız dersler açısından payı fazlalaştıracaktır. Aksi bir kabul ise bu derslerden bizi yoksun bırakacaktır. 
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HZ. YAKUB'UN KİŞİLİĞİ VE ŞECERESİ 


Cengiz Duman-Haksöz Dergisi Sayı: 228 - Mart 2010 


Kur'an-ı Kerim'de kıssaları anlatılan peygamberlerden, İsrailoğulları ile alakalı olan resuller silsilesi içerisinde sıralanan Hz. Yakub; “ulul”-azm” peygamberler olarak vasıflandırılan, Hz. 
İbrahim ile Hz. Musa ve onların hitap ettikleri toplumlar arasında biyografik, tarihi ve coğrafi geçişi sağlayan resullerden birisidir. Dolayısıyla Yakub (as), “Kenan” merkezli, Hz. İbrahim soyunu devam ettirmesi ve bu topluluk ile Hz. Musa ve Harun'un içinden yetiştiği, Mısır'daki İsrailoğulları toplumunun etnik oluşumunu sağlayan bir resul olarak çok önemli bir kavşak noktasındadır. Yani Hz. İshak’tan sonra oluşan ve önceleri İsrailoğulları, daha sonra Yahudi olarak adlandırılan etnik-dini kavmin oluşumunun kodlarının iyi anlaşılabilmesi için Yakub Peygamber'in kıssası ve hayatının iyi bir şekilde idrak edilmesi gerekmektedir. 


Kıssası, Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra Tevrat'ta da anlatılan Yakub Peygamber'in ve oğullarının hayatı hakkında dini ve tarihi ilk kaynak olan Tevrat'ta; biyografik, tarihsel ve coğrafi bilgilerin oldukça yoğun işlendiği müşahede edilmektedir. 


Tevrat'taki Yakub kıssası, Hz. Yakub ve oğullarını etnik bir temele oturtarak daha sonraki süreç içerisinde yapısallaşacak olan ırkçı yaklaşımın ürünü etnik-dini “İsrailoğulları” temasının alt yapısını oluşturmuştur. Veya bir başka ifadeyle; ırkçı yaklaşımın ürünü etnik- dini “İsrailoğulları” anlayışı, Tevrat metinlerinde yaptığı tahrifatla bu olumsuzluğun yer almasını sağlamıştır. 


Kur'an-ı Kerim'de beyan edilen Yakub (as) ve Yusuf (as) kıssasında ise Yakub Peygamber'in yaşamı mücmel/öz olarak ve Tevrat'ta yer alan etnik olumsuzluklar temel alınmadan sadece inanç perspektifinde açıklamalara ve mesajlara dayanan ayetlerin yer aldığı görülmektedir. 


Mesela Kur'an, İsrailoğullarının ilk nesli olan Yakub'un çocuklarından bahsederken onlar hakkında biyografik ya da etnik bilgi beyan etme amacında değildir.' Bakara Suresi'nin 133. 
ayetinden de anlaşıldığı üzere Kur'an'ın maksadı, Yakub'un ataları hakkında biyografik bilgi vermek ya da İsrailoğulları etnisitesini kutsamak değil; Yakub ve oğullarının akidevi niteliğini tespit ederek bu olguyu okuyucu ve dinleyicilerinin gözleri önüne sermektir. Böylece muhataplardan da onların bu akidevi vasıflarından ders almalarını istemektedir. 


Yine Kur'an, Yakub (as) kıssasından mücmel olarak bahsederken onun hayatına dair detay malumat için referans alınabilecek kaynağın Tevrat olduğunu ihsas etmektedir. Bunu Kur'an-ı Kerim'in, Hz. Muhammed dönemi Yahudilerine uyarıda bulunurken, Tevrat'a yaptığı atıftan çıkarabilmekteyiz. “Tevrat'ın indirilmesinden önce, İsrail'in (Yakub'un) kendisine haram kıldıkları dışında, yiyeceğin her türlüsü İsrailoğullarına helâl idi. De ki: Eğer doğru sözlü iseniz o zaman Tevrat'ı getirip onu okuyun.” 


Dolayısıyla Yakub ve oğulları kıssasının mufassallaştırılmasında bir metot olarak Tevrat'a başvurulabileceğimiz anlaşılmaktadır. Hz. Yakub'un kıssasını inceleyeceğimiz bu yazımızda bizler de Kur'an'da mücmel olarak yer alan Hz. Yakub'un yaşamının detaylarına ulaşmak için, Tevrat metinlerinde yer alan Kur'an doğrultusunda anlatımlarla Yakub kıssasını mufassallaştırma yoluna gideceğiz. 


Hz. Yakub'un Şeceresi 


Kur'an, Yakub'un soyundan dikey ve yatay olarak bahsetmekte ve bazı spesifik bilgiler de vermektedir. Buna göre Yakub (as), Hz. Nuh soyundan gelen bir kişi olarak tavsif edilmektedir. Bunu Kur'an'daki şu ayetten anlayabilmekteyiz: “Biz Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Ve (nitekim) İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, esbâta (torunlara), İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a vahyettik. 
Davud'a da Zebür'u verdik.” 


Bu ayet-i kerimeye göre Hz. Yakub'un, dikey çizgide yukarıdan doğru gelen soy silsilesi, Hz. 
Nuh'tan başlamakta ve İbrahim, İshak silsilesi olarak kendisine ulaşmaktadır. Buna göre Yakub, Hz. İbrahim'in İshak'tan torunudur. “Biz O'na İshak ve Yakub'u da armağan ettik...”“O esnada (İbrahim'in) hanımı ayakta idi ve (bu sözleri duyunca) güldü. Ona da İshak'ı, İshak'ın ardından da Yakub'u müjdeledik.”” 


Yine Kur'an, Yakub Peygamber sonrası onun soyunu ise dedesi Hz. İbrahim'e izafeten şöyle beyan etmektedir: “...(İbrahim'in) O'nun soyundan, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u...” Bu ayete göre Hz. Yakub sonrası silsile şöyle sıralanmaktadır. Yusuf, Musa, Harun, Davud, Süleyman ve Eyyub. 


Kur'an-ı Kerim'deki Yakub (as) hakkındaki soy bilgisinde önemli gördüğümüz bir noktanın altını çizelim. Kur'an'da verilen soy silsilesinde Yakub soyunun etnik yapısının tespitinden ziyade soyunun akidevi özelliği ön plana çıkarılmaktadır. Böylece Hz. Yakub'un bizatihi kendisinin olduğu gibi, onun soyundan geldiği ataları ve ondan sonra giden silsiledeki İslam peygamberlerine dolayısıyla “İslam” inancına dikkat çekilmektedir. 


Kur'an'ın soya bu atfının altında aynı zamanda Hz. Muhammed öncesi resullerinin inanç temasına dikkat çekilerek; Kur'an'ın nüzul sürecindeki Yahudilerde bulunan olumsuz etnik- dini bakışın kırılarak, İslam çizgisinde gelen Arap kökenli Hz. Muhammed'e ve onun getirdiği vahye temayül edilmesi isteği yatmaktadır. 


Bu amaçla Kur'an, Yakub Peygamber'in kıssasını vazederken, Yahudi ve Hıristiyanlarla ortak bir noktada buluşulmasını temin etmeye çalışmaktadır. Şu ayeti kerimeler bunun en iyi delilidir: “Yoksa siz, İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve esbâtın Yahudi, yahut Hıristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz?...””“Yoksa Yakub'a ölüm geldiği zaman siz orada mı idiniz? O zaman (Yakub) oğullarına: Benden sonra kime kulluk edeceksiniz? Demişti. Onlar: Senin ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilâhı olan tek Allah'a kulluk edeceğiz; biz ancak O'na teslim olmuşuzdur, dediler.” 


Kur'an, Yakub (as) soyunu sıralarken İsrailoğulları ve Yahudi unvanları ile anılan etnik-dini kavmin oluşumunu belirtmekte ancak süreç içerisinde oluşmuş bu yapının etnik temasından ziyade dini muhtevasına dikkat çekerek, İsrailoğulları veya Yahudi olarak adlandırılan bu oluşumun İslam üzere olduğunu vurgulamaktadır. Aynı zamanda süreç içerisinde oluşan Yahudi ve Hıristiyan dini ayrımına temas ederek peygamberler arasında yapılan bu ayrımın yanlış olduğunu belirtmektedir. Dini ayrım yapılan bu peygamberlerin İslam üzere olduğunu beyan ederek önemli olanın, peygamberler arasında etnik ve dinci ayrıştırıcılık değil, bu resuller ve onlara uyanlardaki Allah'a kulluk ilkesinin altını çizmektedir. 


Yakub Peygamber'in nesebi hakkında dikkat çekmemiz gereken bir diğer husus ise şudur: Kur'an'ın, Yakub'un soyu hakkında verdiği bilgiler, Tevrat'ta yer alan soy bilgileriyle tamamen örtüşmektedir. 


Bunun yanı sıra günümüzde bazı Kur'an okuyucularının, “Hz. İbrahim'in ikinci oğlunun, Hz. 
Yakub-Esbât olduğu anlaşılmaktadır.” diyerek Kur'an-ı Kerim'de, Hz. İbrahim, İshak ve Yakub peygamberlerin birlikte anıldığı aşağıda verdiğimiz ayetlere dayanarak, Hz. Yakub'un, Hz. İbrahim'in oğlu olduğu hükmüne vardıkları görülmektedir. “Biz ona İshak ve Yakub'u da armağan ettik...”!9 “O esnada (İbrahim'in) hanımı ayakta idi ve (bu sözleri duyunca) güldü. 
Ona da İshak'ı, İshak'ın ardından da Yakub'u müjdeledik.”!! “Ona İshak'ı hediye ettik, üstelik Yakub'u da fazladan verdik. Hepsini de salihler yaptık.”!? “İhtiyarlık çağımda bana İsmail ve İshak”ı lütfeden Allah'a hamd olsun.” !? 


Bu anlayış, tarihi olarak tamamen yanlış bir vakıadır. Kur'an bu üç peygamberi art arda veya birlikte andığı zaman bunlar silsilesi ile oluşan İsrailoğulları olgusuna, dolayısıyla bu olgunun Kur'an'ın iniş sürecinde devam edegelen üyeleri Yahudilerin algılarına atıfta bulunmaktadır. 
Binaenaleyh Kur'an'ın amacı İsrailoğulları kavramının oluşturduğu toplumun muharref inançlarını, yeni gelen vahye yöneltmektir. Bu amaçla Kur'an'da, Yahudilerin kabulleri olan İbrahim, İshak ve Yakub ve Esbât silsilesi ile oluşmuş İsrailoğulları gerçeğine temas ederek, bu oluşumun akidevi yönünü gündem etmektedir. Bu yüzden İbrahim, İshak ve Yakub peygamberler bir arada ya da art arda sıralanmaktadır. 


Eğer Kur'an, Yakub'un şeceresi üzerinde durduğu ayetlerde, Yakub Peygamber'in, Hz. 
İbrahim'in oğlu olduğunu iddia etmiş olsa idi, bunun ilk itirazcıları öncelikle Medine Yahudileri ve onları takip eden süreçteki İslam karşıtı fırsatçılar, oryantalistler ve misyonerler olacaktı. Oysa tarihen böyle bir olguya rastlanmamaktadır. 


“Hz. Yakub, Hz. İshak'ın oğludur. Bakara 133. ayette İbrahim ve İsmail de Yakub'un babası gibi gösterilmiştir. Bu, dedenin ve amcanın baba gibi insanın kökü olduğunu belirtmek içindir. Bazı durumlarda amcaya da baba denir. Yakub'un oğulları, Yakub'un dedesi İbrahim'i ve amcası İsmail'i de onun babası saydılar ve kendilerinin sadece İsrailoğulları değil, İbrahim oğulları olduklarını ifade ettiler... Unvanı İsrail olan Yakub'un oğulları, amcaları İsmail'e de baba diyerek Araplara olan kardeşliklerini belirtiyor ve tevhid dininden 


asla ayrılmayacaklarını söylüyorlar.”!* Yani Kur'an'da yer alan bu ayetle şecereye dayanan; Arapçılık- Yahudilik ırkçı yaklaşımı değil, soy silsilesindeki Allah inancına dikkat çekilmektedir. 


Buna benzer bir duruma örnek olarak Lut Peygamber'i anlatan bir ayeti ve ona yapılan yorumları örnek verebiliriz. Lut, aynı zamanda İbrahim Peygamber'in zürriyeti içerisinde sayılmıştır. “Biz O'na (İbrahim) İshak”ı ve Yakub'u da hediye ettik; hepsine de doğru yolu gösterdik. Nitekim daha önce Nuh'a ve O'nun soyundan gelen Davud'a, Süleyman'a, Eyyub'a, Yusuf'a, Musa'ya ve Harun'a yol göstermiştik. Biz güzel davrananları böyle ödüllendiririz. Zekeriya'ya, Yahya”ya, İsa'ya ve İlyas'a da. Hepsi iyilerden idi. İsmail'le, el-Yesa'a, Yunus'a ve Lüt'a da (yol gösterdik), hepsini âlemlere üstün kıldık.”!5 “Hz. İbrahim'in kardeşinin oğlu olmasına, yani soyundan gelmemesine rağmen Lut ismi burada iki sebepten dolayı (İbrahim) zürriyetinden sayılmıştır. Birincisi, ilk gençlik yıllarından itibaren Hz. 
İbrahim'i babasının ardından giden bir çocuk gibi izlemesidir. İkincisi ise eski Arapça kullanımda amcanın çoğunlukla baba olarak, yeğenin de oğul olarak tanımlanmasıdır.”!9 Yani Kur'an'da yer alan bu belagat ve icazat yüklü mücmel ifadeler tarihi gerçeklerin üstüne örülen Arap dil ve örfünün yansımasıdır. 


Bunun yanı sıra Kur'an'ın anlattığı kıssa ve resuller silsilesi anlatımlarında, Tevrat'ta yer alan kıssa ve resuller sıralama ve silsilesine muhalefet eden bir durum müşahede edilmemiştir. 
Bundan ötürü Hz. Yakub, Hz. İbrahim'in oğlu değil torunudur, “Kur'an-ı Kerim'de de Hz. 
Yakub'un, İshak'ın oğlu olduğuna işaret edilir.”!7 gerçeğinin altını çizmekte bir kez daha yarar görmekteyiz. 


Yakub'un Doğumu 


Kur'an, Yakub'un soyu hakkında bir ölçüde mufassal addedilebilecek bir malumat verirken onun doğumu, çocukları ve onlarla ilgili dönem hakkında Hz. Yusuf kıssasında yer alan bilgiler haricinde detaya girmemektedir. Bu yüzden Tevrat'ta yer alan malumattan istifade ederek Hz. Yakub'un hayatının bu dönemini mufassallaştırmaya çalışacağız. 


Tevrat'a göre Hz. Yakub, İshak'ın oğludur. Annesi ise babasının dayısı Laban''ın kızı Rebeka”dır.!8 Tevrat kayıtlarına göre Yakub, Arâmi/İbrani kökenli İshak ve Rebeka çiftinin ikiz oğullarından ve son doğan çocuklarıdır: “Doğum vakti gelince, Rebeka'nın ikiz oğulları oldu. İlk doğan oğlu kıpkırmızı ve tüylüydü; kırmızı bir cüppeyi andırıyordu. Adını Esav koydular. Sonra kardeşi doğdu. Eliyle Esav'ın topuğunu tutuyordu. Bu yüzden İshak ona Yakub adını verdi. Rebeka doğum yaptığında İshak altmış yaşındaydı.”!? 


Tevrat geleneğinde olduğu gibi Yakub'un adı da kendisi ile oluşan olaya istinaden “topuk tutan” anlamına gelen Yakub olarak isimlendirilmiştir. Benzer olguyu; İsmail, İshak peygamberlerin isimlerinin verilmesinde de gözlemlemekteyiz: “Sen gebesin ve bir oğul doğuracaksın ve onun adını İshmael (Rabbin işitir) koyacaksın. Rabbin sana olan cefayı işitti. 29 “Karın Sara sana bir oğul doğuracak, adını İshak (güldü) koyacaksın.”?' 


Kur'an, Müslüman müfessir ve tarihçilerin “Ays”? veya “İs bin İshak”? adını verdikleri İshak'ın diğer oğlu Esav'dan hiç bahsetmemektedir. Buna mukabil Tevrat metinlerinde; Yakub ve ilk doğan kardeşi Esav ile aralarındaki analarının karnında başlayan çekişmeden, doğduktan sonraki peygamberliğin Yakub tarafından hile ile elde edilmesine ve ondan sonraki yaşamlarındaki düşmanlığa varan nefret boyutuna kadar tüm safhaları ayrıntılı olarak 


işlemektedir. Bu safhalardan küçük boyutta bilgiler vererek bu hususta değerlendirmelerde bulunalım: 


“Yakub'a, “Lütfen şu kızıl çorbadan biraz ver de içeyim. Aç ve bitkinim” dedi. Bu nedenle ona Edom adı da verildi. Yakub, “Önce sen ilk oğulluk hakkını bana ver? diye karşılık verdi. Esav, “Baksana, açlıktan ölmek üzereyim” dedi, “İlk oğulluk hakkının bana ne yararı var?” Yakub, “Önce ant iç” dedi. Esav ant içerek ilk oğulluk hakkını Yakub'a sattı.”7* 


“Büyük oğlu Esav'ın en güzel giysileri o anda evdeydi. Rebeka onları küçük oğlu Yakub'a giydirdi. Ellerinin üstünü, ensesinin kılsız yerini oğlak derisiyle kapladı. Yaptığı güzel yemekle ekmeği Yakub'un eline verdi. Yakub babasının yanına varıp, ‘Baba!’ diye seslendi. 
Babası, “Evet, kimsin sen?’ dedi. Yakub, “Ben ilk oğlun Esav'ım”? diye karşılık verdi, “Söylediğini yaptım. Lütfen kalkıp otur, getirdiğim av etini ye. Öyle ki, beni kutsayabilesin.” 
İshak, “Nasıl böyle çabucak buldun, oğlum?” dedi. Yakub, “Tanrın RAB bana yardım etti? 
diye yanıtladı. İshak, “Yaklaş, oğlum” dedi, “Sana dokunayım, gerçekten oğlum Esav mısın, değil misin anlayayım.” Yakub babasına yaklaştı. Babası ona dokunarak, “Ses Yakub'un sesi, ama eller Esav'ın elleri? dedi. Onu tanıyamadı. Çünkü Yakub'un elleri ağabeyi Esav'ın elleri gibi kıllıydı. İshak onu kutsamak üzereyken, bir daha sordu: “Sen gerçekten oğlum Esav mısın?” Yakub, ‘Evet! diye yanıtladı İshak, “Oğlum, av etini getir yiyeyim de seni kutsayayım” dedi. Yakub önce yemeği, sonra şarabı getirdi. İshak yedi, içti. “Yaklaş da beni öp, oğlum” dedi. Yakub yaklaşıp babasını öptü. Babası da onun giysilerini kokladı ve kendisini kutsayarak şöyle dedi: “İşte oğlumun kokusu Sanki RAB'bin kutsadığı kırların kokusu...” İshak Yakub'u kutsadıktan sonra, Yakub babasının yanından ayrıldı.“?5 


“Babası Yakub'u kutsadığı için Esav kardeşi Yakub'a kin bağladı. “Nasıl olsa babamın ölümü yaklaştı? diye düşünüyordu, “O zaman kardeşim Yakub'u öldürürüm.” Büyük oğlu Esav'ın ne düşündüğü Rebeka'ya bildirildi. Rebeka küçük oğlu Yakub'u çağırttı. Ona, “Bak, ağabeyin Esav seni öldürmeyi düşünerek kendini avutuyor? dedi, “Beni dinle, oğlum. Hemen Harran'a, kardeşim Lavan'ın yanına kaç. Ağabeyinin öfkesi dininceye, sana kızgınlığı geçinceye, ona yaptığını unutuncaya kadar orada kal. Birini gönderir, seni getirtirim. Niçin bir günde ikinizden de yoksun kalayım?””?6 


Tevrat metinlerindeki bu çekişme, hile ve nefret dolu satırlara, Kur'an perspektifinde bakıldığında, tevhidi değerlere aykırı birçok noktanın bulunduğunu müşahede etmekteyiz. 
Öncelikle resullüğün ilk doğanlar statüsüne göre verilmesi gibi bir teamül Tevrat'ın geneline uymadığı gibi tevhidi gerçeğe de aykırı bir durumdur. Bu yüzden Hz. İshak'ın oğlu Yakub'u, onun hilesine kanarak kutsayıp, resul olmasının yolunu açması anlatımının, tevhide uygun bir tarafi yoktur. Çünkü resulleri Allah tayin eder, onun kulları değil. Resullük, soy-sop, hilafet, saltanat gibi beşeri teamüllere göre değil, gaybı bilen Allah'ın takdirine göre tevdi edilir. 


Tevrat'ın Tekvin kitabının diğer baplarındaki anlatımlar da bu olguya tamamen zıt anlatımlardır. Nitekim Tevrat'a göre Hz. Yakub'un ilk doğan oğlu “Ruben”dir.?' Oysa peygamber olan oğlu on birinci sırada doğan Yusuf tur.” Hz. Yusuf sonrası resul olan Hz. 
Musa, Davud, Süleyman da babalarının ilk oğulları yani Tevrat dogması “ilk doğanlar” statüsünde olmamalarına rağmen resul olmuşlardır. 


Ancak Kur'ani perspektiften baktığımızda; Hz. Yakub'un kardeşi Esav'a göre resul seçilmesini, Yahudilikteki “ilk doğan” dogmasına göre değil, yine Allah'ın geçmişte Hz. 
İbrahim'e verdiği bir söz, müjdeden dolayı olduğunu yorumlamamız doğru olacaktır. Çünkü Allah, Hz. İbrahim'e oğlu İshak?ı kurban etmesini bildirdiğinde bu emre uyan İbrahim'e hem 


İshak’ı hem onun ve kendisinin neslini devam ettirecek Yakub'u müjdelediğini görmekteyiz: “Ona İshak ve Yakub'u bağışladık. Peygamberliği ve kitapları, onun soyundan gelenlere verdik.” Bu Allah'ın bir takdiridir. Eğer bu takdir Yakub'un Tevrat'ta belirtilen diğer kardeşi Evs yönünde olsaydı, İsrailoğulları atası Evs olarak anılacaktı. Her iki kardeş arasında tercih Cenab-ı Hakk tarafından yapılmıştır. Dolayısıyla Tevrat metinlerinde anlatılan “ilk doğan” dogması ve İshak'ın yanlışlıkla ve sanki kendi inisiyatifinde gibi Hz. Yakub'u kutsayarak onun peygamber olmasını sağlaması anlatımı Kur'ani ilkelere aykırıdır. Bu tamamen Allah'ın takdiri ile olan bir durumdur. Kur'an bu olguyu şöyle ifade eder: “...Kullarından dilediğine iradesiyle ilgili vahyi indirir.”39 “Allah'ın tekelindedir. İşte bu, Allah'ın hidayetidir, kullarından dilediğini ona iletir.” 


Hz. Yakub'un resul seçilmeyen oğlu Evs'in silsilesinden ise Hz. Eyyub peygamber olarak seçilmiştir. Bu konuda Mevdudi şunu kaydetmektedir: “Hz. Vehb ibni Münebbih?'e göre o (Eyyub) Hz. İshak'ın oğullarından biri olan Esau'nun (Esav) torunlarından olabilir.”5? 


Hz. Yakub'un Evliliği 


Hz. Yakub, annesi ve babasının isteği üzerine dayısı Laban'ın Mezopotamya'daki Paddan-Aram adı verilen mevkideki yerleşim yerine gider. “İshak Yakub'u çağırdı, onu kutsayarak, “Kenanlı kızlarla evlenme? diye buyurdu, “Hemen Paddan-Aram'a, annenin babası Betuel'in evine git. Orada dayın Laban'ın kızlarından biriyle evlen.” Yine Tevrat bilgilerine göre Yakub aynı zamanda “ilk oğul”luk hakkını hile ile aldığı kardeşi Esav'ın hışmından kaçmaktadır.” 


Yakub, dayısı Laban'ın yanında ücretli bir hizmetkâr olarak yirmi yıl boyunca çalışmak zorunda kalır.” Dayısıyla yaptığı anlaşmalarda dayısının bu şartlardan bazılarına uymamasına rağmen çalışmasının karşılığı olarak onun iki kızı ile evlenir ve bunun yanı sıra birçok malın sahibi olur. “Laban'ın iki kızı vardı. Büyüğünün adı Lea, küçüğünün adı Rahel'di.”39 Bununla birlikte hanımlarına ait cariyeleri ile de “Rahel'in cariyesi Bilha... Lea'nın cariyesi Zilpa”?7 
evlenerek onlardan da çocukları olmuştur. 


Hz. Yakub'un Evlilikleri Hakkında Bir Tespit 


Yakub Peygamber'in evliliklerini anlatan Tevrat metninde Kur'an ve Tevrat perspektifinden bakıldığında dikkat çeken önemli bir husus vardır. Yakub, dayısının kızları olan iki kız kardeş ile evlenmiştir. Bilindiği gibi Kur'an, iki kız kardeşi bir arada nikâhlamayı men etmiştir. “Ve iki kız kardeşi birden almak da size haram kılındı; ancak geçen geçmiştir. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir.”İ* Ayetin sonundaki “...ancak geçen geçmiştir...” ifadesinden iki hüküm çıkarmak mümkün gözükmektedir. İlki, Kur'an'ın nazil sürecine kadar yapılan/yapılmış olan bu cahiliye toplum âdetinin, Kur'an-ı Kerim'in mezkür ayetinin nüzulü ile birlikte men edildiğidir. İkincisi ise Kur'an'ın, iki kız kardeş ile bir arada evlilik yasağına kadar bu tip evliliğin meşru olduğudur. Ancak Tevrat'ın, şeriat/hukuk kuralları ile ilgili kitabı Levililer'de benzer bir nikâhın yasaklanmış olduğunu gözlemlemekteyiz: “Karın yaşadığı sürece onun kız kardeşini kuma/karı olarak almayacak ve onunla cinsel ilişki kurmayacaksın.”i*? O halde Yahudiler ve dolayısıyla Tevrat'ı da yasa kitabı olarak tanıyan Hıristiyanlarca da yasak addedilen bu tip evlilik sadece müşrik toplumların bir âdetidir ve Kur'an bu tip evliliği yasaklamıştır." 


Hz. Yakub'un, dayısının iki kızı ile bir arada evlilikleri hakkında en makul açıklama; “Tevrat'taki iki kız kardeş ile bir arada nikâh yasağına kadar bu tip evlilikler helal idi.” 


görüşüdür. Ne zaman ki Hz. Musa döneminde Tevrat'taki mezkür emir gelmiştir, o andan itibaren bu evlilik yasaklanmıştır. Bundan dolayı Hz. Yakub yaşadığı dönemde bir yasak olmaması hasebiyle ve de dayısının hileleri karşısında oluşan fiili bir mecburiyetten, iki kız kardeşi bir arada nikâhladığı zorunlu bir evlilik yapmıştır. 


Yakub'un iki evliliği haricinde hanımlarının kendilerine hediye ettikleri iki de cariye ile meşru birlikteliği vardı: “Rahel cariyesi Bilha'yı eş olarak kocasına verdi.”*' “Lea artık doğum yapamadığını görünce, cariyesi Zilpa'yı Yakub'a eş olarak verdi.” Hz. Yakub'un, cariye hanımları hakkında Taberi şunları kaydeder: “Bu iki cariyenin her birinden Sıbt'ler türedi... Rahil'in (Rahel) cariyesi olan Zelfe'den (Zilpa), Yakub'un, Dan ve Naftali adında iki çocuğu olmuştur... Leyya (Lea) da Belha'yı Yakub'a vermiş ve ondan çocuğu olmasını dilemişti. Yakub'un bu cariyeden Cad (Gad) ve Aşır (Aşer) adlı oğulları doğdu.”* 


Tevrat'ta yer alan Yakub'un cariyelerinin olduğu hakkındaki bilgiye rağmen bu cariyelerin etnik kökeni belirtilmemektedir. Bunun altını çizdikten sonra şu önemli vurguyu yapmamız gerekmektedir. Tevrat'ın muharref olmayan halinde; daha sonra oluşan ırkçı İsrailoğulları/Yahudi yaklaşımı yoktur. Çünkü Yakuboğulları/İsrailoğullarından bazıları hem köle/cariye bir anneden ve hatta muhtemelen İbrani olmayan başka bir etnik kökenden gelmektedirler. 


Bunun benzer bir yansımasını Sara'nın, eşi İbrahim”i köle/cariye ve Mısırlı olan Hacer ile evlendirme isteğinde görmekteyiz. Hacer'in ne cariye ne Mısırlı olması; ne Sara ne de İbrahim (as) açısından sorun teşkil etmemiştir. Yani sonraki nesillerde ortaya çıkan Ari ırk anlayışı onlarda asla görülmemiştir. Hatta Hz. Davud'un ve Süleyman'ın evliliklerinde de bu olguyu gözlemlemekteyiz. Bu hususun üzerinde ayrı bir inceleme yapacağımızı belirterek konumuza devam edelim. 


“Yakub (...) iki karısını, iki cariyesini, on bir oğlunu yanına alıp Yabbuk Irmağı'nın sığ yerinden karşıya geçti.” Yakub'un on ikinci oğlu Bünyamin, Mezopoyamya?dan Kenan'a yapılan yolculuk esnasında doğar ve onun doğumu esnasında, Yusuf ve Bünyamin kardeşlerin annesi olan Yakub'un ikinci hanımı ve aynı zamanda dayısının kızı “Rahel” ölür. 


Hz. Yakub'un Çocukları ve “Esbât” 


Kur'an, Yakub'un çocuklarından şu şekilde bahsetmektedir: “Yavrucuğum, rüyanı sakın kardeşlerine anlatma, dedi.” “Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinde, (almak) isteyenler için ibretler vardır.” Yusuf ve kardeşlerinin sayısını, Yusuf'un gördüğü rüyadaki yıldızların sayısından kinaye anlamaktayız: “Babacığım! Ben (rüyamda) on bir yıldızla güneşi ve ayı gördüm; onları bana secde ederlerken gördüm.” 


Kur'an, Yusuf'un kardeşlerinin sayısını bariz olarak belirtmez ve kardeşler hakkında diğer konularda bilgi vermezken, bu ayrıntılar Tevrat metninde en ince detaylara kadar anlatılmaktadır. Buna göre Yusuf'un kardeşlerinin sayısı ve isimleri ve çocukların analarının adları şunlardır: “Yakub'un on iki oğlu vardı. Lea'nın oğulları: Ruben (Yakub'un ilk oğlu), Şimon, Levi, Yahuda, İssakar, Zevulun. Rahel'in oğulları: Yusuf, Benyamin. Rahel'in cariyesi Bilha'nın oğulları: Dan, Naftali. Lea'nın cariyesi Zilpa'nın oğulları: Gad, Aşer. Yakub'un Paddan-Aram'da doğan oğulları bunlardır.” 


Tevrat'a göre Yakub'un oğulları ve aynı zamanda İsrailoğulları sıbtlarının adları şunlardır: Ruben, Şimeon, Levi, Yahuda, İssakar, Zebulun, Dan, Naftali, Gad, Aşer, Yusuf, Bünyamin. 


Tevrat'ta bu erkeklerin yanı sıra Hz. Yakub'un ilk karısı Lea’dan doğan Dina adında bir de kız çocuğu bulunmaktadır. Hz. Yakub'un toplam on üç çocuğu olmuştur. Yahudi tarihinde İsrailoğulları sıbtları olarak adlandırılan Yakuboğulları bu on iki erkek kardeşten oluşmuştur. 


Kur'an-ı Kerim'de, sıbt/oymak/boyların adı verilmeden mevcut durum genel haliyle şöyle anlatılmaktadır: “De ki: Allah'a, bize indirilene (Kur'an'a), İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve Yakuboğullarına (esbâta) indirilene...” “Biz İsrailoğullarını oymaklar halinde on iki kabileye ayırdık. Kavmi kendisinden su isteyince, Musa'ya, “Asanı taşa vur!’ diye vahyettik. Derhal ondan on iki pınar fışkırdı.” 


Kur'an-ı Kerim'de, Yakub'un soyundan resuller ve çocukları hakkında geçen “esbât” kelimesi sözlükte “torun” anlamına gelen sıbt (çoğulu esbât), ayette özellikle Hz. Yakub'un on iki oğlundan torunları olan peygamberleri ifade eder. Yukarıda verdiğimiz iki ayet Yakub soyundan “İsrailoğulları” resullerine delalet etmektedir. Araf Suresi 160. ayet ise Musa Peygamber zamanındaki Yakub'un oğullardan “İsrailoğulları” oluşmuş kabile olgusunu anlatmaktadır: “Biz onları on iki kabile/sıbt/oymak hâlinde topluluklara ayırdık.” 


“Esbât” kelimesi hakkında; Tabarra şunları kaydetmektedir: “..Esbât'ın tekili sıbt'tır. Sıbt ise oğul veya torun manasına gelmektedir. Araplara göre kabile ne ise Yahudilere göre de sıbt o demektir. Bunlar bir babada birleşen çocuklardır, Yakub'un oğullarından her biri bir sıbtın babası idi. Bütün İsrailoğulları, Yakub'un bu on iki oğlundan gelme ve üremedir.”! 


İmam Kurtubi'ye göre “esbât'ın açıklaması şöyledir: “el-Esbât, Yakub'un çocuklarıdır. Bunlar on iki tanedir. Onlardan her birisinin soyundan bir ümmet gelmiştir. Tekili sıbt gelir. 
İsrailoğullarında sıbt, İsmailoğullarında kabile durumundadır. Onlara “el-esbât? denilmesi, peş peşe demek olan “es-sabt'tan alınmadır. Onlar arka arkaya gelen toplulukturlar. Bunun aslının *es-sebat” olduğu da söylenmiştir ki ağaç demektir. Yani onlar çoklukları itibariyle ağaca benzerler. (...) İbn Abbas'tan şu rivayet nakledilmiştir: “On peygamber dışında bütün peygamberler İsrailoğullarındandır. Bu on peygamber: Nuh, Şuayb, Hud, Salih, Lut, İbrahim, İshak, Yakub, İsmail ve Muhammed'dir.” Sıbt ise asılları bir olan topluluk ve kabile demektir.””? 


Süleyman Ateş, “esbât” hakkında şu tespitlerde bulunmaktadır: “Ayette geçen el-esbât: sıbt ve sebit şeklinde de söylenen ve Kitabı Mukaddes'te sebat şeklinde geçen bu kelime, bir kökten türeyen cemaat anlamındadır. Arapçadaki kabilenin karşılığıdır. Yakuboğullarından türeyen kabilelerden her birine sıbt denmiştir. Yakuboğulları, Tekvin sifrinin 46. babında açıklandığı üzere şunlardır: Ruben, Şimeon, Levi, Yehuda, Peretsin, İsakar, Zebulun, Cad, Aşer, Beria, Yusuf ve Bünyamin. ”” 


Tevrat ise bu hususu şöyle kaydeder: “Yakub, oğullarını çağırarak, “Yanıma toplanın? dedi, “Gelecekte size neler olacağını anlatayım.” İsrail'in on iki oymağı bunlardır.” 


Yeri gelmişken Tevrat'ın, Yakub'un çocukları ve sayısı hakkında bir gerçeği örtmesini gündeme getirmemiz gerekmektedir. Tevrat'a göre Yakub'un on iki oğlundan başka bir de kızı vardır ama o da Hz. İsmail ve Yakub'un ağabeyi Esav gibi İbrani/İsrailoğulları/ Yahudi tarihinden birdenbire silinmektedir. Erkekler sıralanırken kız çocuğu ortadan kaybedilmektedir. Oysa Tevrat'ın bir başka yerinde oğulları ile birlikte kızlarının da olduğu 
belirtilmektedir: “Bütün oğulları, kızları onu avutmaya çalıştılarsa da o avunmak istemedi.” 5 


Tevrat, Yakub'un kızı hakkında şunları kaydetmektedir. “Lea'yla Yakub'un kızı Dina bir gün yöre kadınlarını ziyarete gitti. O bölgenin beyi Hivli Hamor'un oğlu Şekem Dina'yı görünce tutup kızın ırzına geçti... Yakub'un oğullarından ikisi -Dina'nın kardeşleri Şimon'la Levikılıçlarını kuşanıp kuşku uyandırmadan kente girdiler ve bütün erkekleri kılıçtan geçirdiler. 
Hamor'la oğlu Şekem'i de öldürdüler. Dina'yı Şekem'in evinden alıp gittiler.”5“ 


Başından olumsuzluklar geçtiği anlatılan Yakub'un kızı Dina birdenbire Tevrat kıssası anlatımlarından kaybolmaktadır. Bütün bunlar Tevrat'ın müstakil bir İbrani ve İsrailoğulları tarihi oluşturduğu yani tahrifat gördüğü anlamına gelmektedir. Tevrat'ın İbrani ve İsrailoğulları hakkında anlattıkları tamamen sübjektif ve çelişkilerle dolu, beşeri müdahalelerin olduğunu ihsas eden ifadeler içermektedir. 


Yine Tevrat'ın, Tekvin kitabında yer alan bir başka ifadede ise Hz. Yakub'un çocuklarının sayısı hakkında değişik bir bilgi sunulmaktadır. “... Yakub'un bu oğullarıyla kızları toplam otuz üç kişiydi.”Ö7 Üstelik Tevrat'ın, Hz. Yakub'un çocukları ile ilgili verdiği bu sayının yanlış olduğu üzerinde İslam ve Yahudi âlimlerinin tenkiti de bulunmaktadır: “İbni Hazm, Yakub'un otuz üç çocuğunun bulunduğunu belirten (Tekvin, 46:15) cümlenin yanlışlığını tespit etmiş, Tekvin'de adları belirtilen Yakub'un çocuklarının sayısının aslında otuz üç değil, otuz iki olduğunu ortaya koymuştur. Karai Yahudilerinden İsmail El-Ukbari de yaptığı tenkitler sonucu, Tekvin'in ilgili cümlesinin yanlış olduğunu belirtmiş ve bu cümlenin “Kızları ve oğulları, hepsi otuz üç idi.” değil, “Kızları ve oğulları hepsi otuz iki idi.” şeklinde olması gerektiğini söylemiştir.” 


Bu aşamada yeni bir olgu olarak gördüğümüz bir durum hakkında tespit yapmamız gerekmektedir. Yukarıda bir diğer husus için temas ettiğimiz günümüzün bazı Kur'an okuyucuları; “Esbât, kabile, grup anlamlarına gelen bir kavram olup, Hz. Yakub'un ikinci özel ismidir.” diyerek, Yakub'un iki adının olduğunu, bunun da Kur'an'da geçen Yakub ve Esbât olduğunu iddia etmektedirler. Oysa Kur'an-ı Kerim'de anlatılan resuller içerisinde “İsa ile Yakub dışında hiç birisinin iki ismi olmamıştır.”99 Hz. İsa'nın, isim ve lakap (İsa ve Mesih) olarak iki adı vardır. Hz. Yakub'un da iki ismi ya da doğru ifade ile bir ismi ve bir lakabı olduğu gerçektir. Bunun bir tanesi Yakub diğeri ise lakap olarak İsrail’ dir. Nitekim Tevrat'ta anılan önemli bir olaya binaen aldığı lakabı daha ağır bastığından soyu da bu isimle anılagelmiştir. Kur'an ve Tevrat bu olguya ortak olarak temas etmektedirler. Ancak Yakub'un Esbât diye bir adı yoktur. 


Hz. Yakub'un “İsrail” Lakabını Alması 


Hz. Yakub'un peygamber tayin edildiği bir dönemde bir gün; güreş yaptığı biri ile yenişemeyip, güreş yaptığı kişinin uyluk kemiğini incitmesi üzerine bu olaya istinaden aldığı İsrail lakabı ile İbrani tarihi İsrailoğulları tarihine dönüşür. Tevrat'a göre Hz. Yakub ile güreşen kişi Tanrı Yehova'dır!... Dolayısıyla Yakub, bu olay sebebiyle “Tanrı ile güreşen” veya “Tanrı ile uğraşan” manasına gelen “İsrail” lakabını alır. Tanrı ile güreşmesine dair anlatılan bu muharref kıssadan itibaren Yakub'un adı onur unvanı olarak “İsrail” (Yisrael) adıyla; onun çocukları da “İsrailoğulları” (Bney Yisrael) unvanıyla tarihe geçmiştir. ©! 
Tevrat'ta bu olay şöyle kıssa edilmektedir: “Bir adam gün ağarıncaya kadar onunla güreşti. 
Yakub'u yenemeyeceğini anlayınca, onun uyluk kemiğinin başına çarptı. Öyle ki, güreşirken Yakub'un uyluk kemiği çıktı. Adam, “Bırak beni, gün ağarıyor? dedi. Yakub, “Beni kutsamadıkça seni bırakmam? diye yanıt verdi. Adam, “Adın ne?’ diye sordu. “Yakub.” Adam, “Artık sana Yakub değil, İsrail denecek? dedi, “Çünkü Tanrı'yla, insanlarla güreşip yendin.” 
Yakub, ‘Lütfen adını söyler misin?” diye sordu. Ama adam, “Neden adımı soruyorsun?” dedi. 


Sonra Yakub'u kutsadı. Yakub, “Tanrı'yla yüz yüze görüştüm, ama canım bağışlandı” diyerek oraya Peniel adını verdi. Yakub Peniel'den ayrılırken güneş doğdu. Uyluğundan ötürü aksıyordu. Bu nedenle İsrailliler bugün bile uyluk kemiğinin üzerindeki siniri yemezler. 
Çünkü Yakub'un uyluk kemiğinin başındaki sinire çarpılmıştı.”*? 


Kur'an-ı Kerim'de 40 ayeti kerimede“ İsrailoğulları kelimesi yer almaktadır. Kur'an, İsrailoğullarının sıbtlara bölündüğünü şöyle beyan etmektedir: “Biz İsrailoğullarını oymaklar halinde on iki kabileye ayırdık. Kavmi kendisinden su isteyince, Musa'ya, “Asanı taşa vur!” 
diye vahyettik. Derhal ondan on iki pınar fişkırdı.”9* 


Kur'an-ı Kerim, Yakub'un adının İsrail olduğunu şu iki ayeti ile tasdik etmektedir: “Tevrat'ın indirilmesinden önce, İsrail'in (Yakub'un) kendisine haram kıldıkları dışında, yiyeceğin her türlüsü İsrailoğullarına helâl idi.” *,.. İbrahim ve İsrail'in soyundan, doğruya ulaştırdığımız ve seçkin kıldığımız kimselerdendir.”©© 


İslam tarihçileri ve müfessirler; Arapça olmayan İsrail kelimesine, Tevrat'ta yüklenen manadan başka bir anlamlar yüklemişlerdir. “Yahudi kaynaklarında bu kelimenin anlamı konusunda verilen bilgiler İslâm'ın uluhiyyet ve peygamberlik inancıyla bağdaşmadığı için Müslüman bilginler bu hususta farklı açıklamalar getirmişlerdir.”67 “İsrail kelimesinin anlamı Allah'ın kuludur.” “İbn Abbas der ki: İbranicede “isra” kul demektir, “il de Allah demektir. 
“İsra” kelimesinin Allah'ın seçtiği, “il kelimesinin ise Allah demek olduğu söylendiği gibi “isra” kelimesinin sağlam yapmak ve bağlamaktan geldiği de söylenmiştir. Buna göre İsrail, Allah tarafından sağlam bir şekilde güçlü olarak yaratılmış gibi bir anlam ifade eder. Bunu el-Mehdevi zikretmektedir. Es-Süheyli der ki: Hz. Yakub'a, İsrail adının verilmesi, onun Yüce Allah için hicret ettiği vakit bir gece yürümesinden dolayıdır. Bundan dolayı ona “İsrail? adı verilmiştir. Yani, Yüce Allah'a geceleyin giden ve yürüyen, anlamındadır. Bu son açıklamaya göre ismin bir bölümü İbranice bir bölümü de Arapların söyleyişine uygun olur. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır.”“? 


Taberi bu hususta şunları kaydetmektedir: “Allah'ın gece yolcusu olduğu için Yakub'a İsrail adı verildi.”79 Tabbara ise İsrail kelimesini; “İsrail; kul veya safvet yahut da insan yahut da göçmen manasına gelen “isra” ile Allah manasına gelen “il'den meydana gelme bir isimdir. Bu duruma göre manası; Allah'ın kulu, Allah'ın safveti demek olur.”! şeklinde tanımlamaktadır. 
Süleyman Ateş ise “İsrail, kelime itibariyle Allah'ın kulu manasına gelir. Hz. Yakub'un unvanıdır. Onun Allah'ın halis kulu olduğunu belirtir.” demektedir. 


Muharref olmayan Tevrat'ta; Allah'ın mücessem hale getirilerek, Yakub ile güreştirilmesinin anlatılamayacağı gerçeğinden hareketle; Tevrat'taki muharref unsurların doğrularını beyan eden Kur'an-ı Kerim'in tasdik ettiği ve kullandığı İsrail kelimesinin “Allah'ın kulu, Allah'ın safveti, Allah'ın seçkin kulu, Allah'ın güçlü kıldığı” manasında olan gerçek anlamını kastettiğini kabul etmemiz en doğru tavır olacaktır. 


Bilindiği gibi Hz. İbrahim oğlunu kurban ederken onun oğlu Yakub da müjdelenmiştir. ”? 
Dolayısıyla Yakub'un İsrail lakabına “Allah'ın seçkin kulu” şeklinde mana verilmesi Yakub Peygamber'in hayat çizgisini en iyi anlamlandıran bir ifade olacağı kanaatindeyiz. 


(Devamı gelecek sayıda...) 
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HZ. İBRAHİM'DEN HZ. MUHAMMED'E PEYGAMBERLERDE HİCRET 
Cengiz Duman -Haksöz Dergisi Sayı: 203 - Şubat 2008 


Peygamberimiz Hz. Muhammed'in, İslam devleti ile taçlaşan hicreti, daha sonraları sanki sadece Hz. Peygamber'e mahsus bir amelmiş görüntüsüne dönüştürülmüştür. 


Kıyamete kadar Kur'an'a muhatap tüm Müslümanların bireysel ve toplumsal olarak yeri ve zamanı geldiğinde uyacakları bir ibadet olan hicret, geçmiş peygamberler döneminde de sıkça yaşanmıştır. Müslümanların, peygamberi bir gelenek olan hicretin yansımalarına da bakmak ve sonuçlarından dersler çıkarmaları gerekmektedir. 


Bu yazımızda, Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye hicretinin yıldönümü münasebetiyle geçmiş peygamberlerin hicretlerine göz atacak, onlardan dersler çıkarmaya çalışacağız. 


Ragıb el-İsfehani, el-Mufredat fi Garibi'l-Kur'an adlı eserinde 'hicret'i şöyle tarif etmektedir: "Hicret, kişinin başkasını el, dil veya kalben terk etmesidir." Ayrıca İsfehani, hicretin ıstılahi olarak Hz. Muhammed'in (a) Mekke'den Medine'ye göç etmesi anlamına geldiğini belirtmektedir. 


Hicret, bir diyardan başka bir diyara; iş bulmak, rızk temin etmek veya daha iyi yaşama sahip olmak için yapılan bir yer değiştirme değildir. Dini manada hicret; dine uygun yaşam şartlarının bulunmadığı bir yerden, bu şartların sağlandığı yere göç etmedir. Bu eylemin içinde rızk temin etme ve daha iyi yaşam imkânlarına ulaşma gibi nedenler bulunsa da asıl sebep, dinin serbestçe yaşanacağı ortamlar oluşturmaktır. Bu sebeple Müslüman olan her fert, şartlar oluştuğunda dinini yaşayabileceği bir yere göç etmekle mükellef kılınmıştır. Nitekim Enfal Suresi 72. ayette gerekli şartlar oluştuğu halde hicret etmeyenler şu şekilde eleştirilmektedir: 


"...İman edip de hicret etmeyenlere gelince, onlar hicret edinceye kadar size onların mirasından hiçbir pay yoktur." 


Hz. İbrahim'in Hicreti 


Hz. İbrahim Mezopotamya'da yaşamlarını sürdüren Kildanilere mensuptu. Allah tarafından resul seçilen Hz. İbrahim, tebliğine babasından başlamıştı: "Kitap'ta İbrahim'i an. Zira o, sıdkı bütün bir peygamberdi. Bir zaman o babasına dedi ki: 'Babacığım! Duymayan, görmeyen ve sana hiçbir fayda sağlamayan bir şeye niçin taparsın? Babacığım! Hakikaten sana gelmeyen bir ilim bana geldi. Öyle ise bana uy ki seni düz yola çıkarayım. Babacığım! Şeytana kulluk etme! Çünkü şeytan, çok merhametli olan Allah'a âsi oldu.' Babası, 'Ey İbrahim!" dedi, 'Sen benim tanrılarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer vazgeçmezsen, andolsun seni taşlarım! Uzun bir zaman benden uzak dur!" (Meryem, 41—46) 


Hz. İbrahim, babasından başladığı tebliği aynı zamanda içinde yaşadığı insanlara da ulaştırmaya başlamıştı. Allah'ın birliğini, yalnızca O'na ibadet edilmesi gerektiğini her türlü yolla onlara aktarmaya çalışmış, her fırsatta hakkı tebliğ etmişti. 


"O, babasına ve kavmine, 'Şu karşısına geçip tapmakta olduğunuz heykeller de ne oluyor? 
demişti. Dediler ki, 'Biz, babalarımızı bunlara tapar kimseler bulduk.' 'Doğrusu, siz de babalarınız da açık bir sapıklık içindesiniz.' dedi. Dediler ki, 'Bize gerçeği mi getirdin, yoksa sen oyunbazlardan biri misin?' 'Hayır' dedi, 'Sizin Rabbiniz, yarattığı göklerin ve yerin de rabbidir ve ben buna şahitlik edenlerdenim.' Sonunda İbrahim onları paramparça etti. Yalnız onların büyüğünü bıraktı; belki ona müracaat ederler diye. 'Bunu tanrılarımıza kim yaptı? 
Muhakkak o, zalimlerden biridir. dediler. (Bir kısmı) 'Bunları diline dolayan bir genç duyduk; kendisine İbrahim denilirmiş.' dediler. 'O halde onu hemen insanların gözü önüne getirin. Belki şahitlik ederler. dediler. 'Bunu ilahlarımıza sen mi yaptın ey İbrahim?” dediler. 
'Belki de bu işi, şu büyükleri yapmıştır. Hadi onlara sorun; eğer konuşuyorlarsa!' dedi. Bunun üzerine, kendi vicdanlarına dönüp (kendi kendilerine), 'Zalimler sizlersiniz, sizler!' dediler." 
(Enbiya, 52—64) 


Sonunda kavminin yöneticisi Nemrut'un karşısına çıkarılan Hz. İbrahim, onu da bir olan Allah'a kulluğa çağırdı. Ancak o, büyüklenerek bu daveti reddetti, Hz. İbrahim'le tartışmaya girdi: 

"Allah kendisine mülk (hükümdarlık ve zenginlik) verdiği için şımararak Rabbi hakkında İbrahim ile tartışmaya gireni (Nemrut'u) görmedin mi! İşte o zaman İbrahim, 'Rabbim hayat veren ve öldürendir.' demişti. O da, 'Hayat veren ve öldüren benim.' demişti. İbrahim, 'Allah, güneşi doğudan getirmektedir; haydi sen de onu batıdan getir.' dedi. Bunun üzerine kâfir apışıp kaldı. Allah zalim kimseleri hidayete erdirmez." (Bakara, 258) 


Hz. İbrahim karşısında verecek cevabı kalmayan Nemrut, Hz. İbrahim'in davetini kendi otoritesi için tehlikeli bularak onu ateşe atarak cezalandırmak ister. Ancak Rabbimiz, Hz. 
İbrahim'i ateşten kurtarır: 


"Ey ateş! İbrahim için serinlik ve esenlik ol!' dedik. Böylece ona bir tuzak kurmak istediler; fakat biz onları, daha çok hüsrana uğrayanlar durumuna soktuk." (Enbiya, 69-71) 


Kavmi, Hz. İbrahim'in davetine icabet etmez ve her geçen gün şartlar daha da ağırlaşır. Hz. 
İbrahim ise Allah'ın isteği ile ailesini de alarak Ur şehrinden Harran'a doğru yola çıkar. 
Tevrat'ta Hz. İbrahim'in hicreti şöyle anlatılmaktadır: 


"Avram'ın karısı olan gelini Sara'yı yanına aldı. Kenan ülkesine gitmek üzere Kildanilerin kenti Ur'dan ayrıldılar. Harran'a gidip oraya yerleştiler." (Tekvin, 11/31) 


Tevrat'a göre bir müddet Harran'a yerleşen Hz. İbrahim, daha sonra Kenan diyarına doğru yola çıkar: "Rab Avram'a, (İbrahim) 'Ülkeni, halkını, babanın evini bırak, sana göstereceğim topraklara git' dedi. (...) Avram, Rabbin buyurduğu gibi yola çıktı. Lut da onunla birlikte gitti. Avram, Harran'dan ayrıldığı zaman yetmiş beş yaşındaydı. Karısı Sara'yı, yeğeni Lut'u, Harran'da kazandıkları malları, edindikleri uşakları yanına alıp Kenan ülkesine doğru yola çıktı. Oraya vardılar." (Tekvin, 12/1-5) 


Yerleştiği Kenan diyarında uygun bir ortam bulan Hz. İbrahim, Allah'ın emirleri doğrultusunda bu topraklarda yaşayarak insanları Allah'ın yoluna çağırmaya devam eder. 
Burada İsmail ve İshak adında iki çocuk sahibi olan Hz. İbrahim, büyük oğlu Hz. İsmail'i ve onun anası Hacer'i Mekke topraklarına götürerek orada yerleştirir. 


Hz. İbrahim'in bu hicretinde; Ur şehrinden hicretindeki gibi dış etkenlerin rolü yoktur. Yani Allah düşmanlarının tuzak ve tehditleri bulunmamaktadır. Allah'ın emri ile oğlu İsmail ve anası Hacer'i alarak onları Mekke'ye yerleştirir. Hz. İbrahim'in ehlini Mekke'ye yerleştirdikten sonra yaptığı duasında; hicret eyleminin amaçlarını açıklamaktadır: 


"Ey Rabbimiz! Ey sahibimiz! Namazı dosdoğru kılmaları için ben, neslimden bir kısmını senin Beyt-i Harem'inin (Kâbe'nin) yanında, ziraat yapılmayan bir vadiye yerleştirdim. Artık sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meyledici kıl ve meyvelerden bunlara rızk ver! 
Umulur ki bu nimetlere şükrederler." (İbrahim, 37) 


Hz. İbrahim'in hicreti tamamıyla, Allah için ve Allah'ın emirlerini hayata geçirecek bir toplum oluşturmak içindir. Tıpkı kendisinden asırlar sonra, Mekke'den Medine'ye hicret ederek Medine'de Allah'a itaatkâr bir toplum oluşmasını sağlamak isteyen ve gerçekleştiren Hz. Muhammed gibi. 


Hz. Lut'un Hicreti 
Hz. Lut, Hz. İbrahim'in yeğenidir. Amcasına ittiba etmiştir. Bunu Kur'an şöyle ifade eder: 


(İbrahim onlara) dedi ki: Siz, sırf aranızdaki dünya hayatına has muhabbet uğruna Allah'ı bırakıp birtakım putlar edindiniz. Sonra kıyamet günü (gelip çattığında ise) birbirinizi tanımazlıktan gelecek ve birbirinize lânet okuyacaksınız. Varacağınız yer cehennemdir ve hiç yardımcınız da yoktur. Bunun üzerine Lüt ona iman etti ve (İbrahim), 'Doğrusu ben Rabbime (emrettiği yere) hicret ediyorum. Şüphesiz O, mutlak güç ve hikmet sahibidir. dedi." 
(Ankebut, 25-26) 


Hz. Lut; Sodom ve Gomora olarak adlandırılan, Lut Gölü civarındaki Kenan topluluğuna elçi olarak gönderilir. Bu durum Tevrat'ta şu şekilde anlatılır: 


"Avram, karısı ve sahip olduğu her şeyle birlikte Mısır'dan ayrılıp Negev'e doğru gitti. Lut da onunla birlikteydi. 'Bütün topraklar senin önünde. Gel, ayrılalım. Sen sola gidersen, ben sağa gideceğim. Sen sağa gidersen, ben sola gideceğim.' Lut çevresine baktı. Şeria Ovası'nın tümü Rabbin bahçesi gibiydi, Soar'a doğru giderken Mısır toprakları gibi. Her yerde bol su vardı. 
Rab Sodom'la Gomora kentlerini yok etmeden önce ova böyleydi." (Tekvin, 13/1—10) 


Hz. Lut, diğer peygamberler gibi kavmini Allah'a kulluğa davet eder, yaptıkları hayâsızlıkları sona erdirmelerini ister. Kavmini sapıklıklarından vazgeçiremeyen, davetine karşılık bulamayan ve istediği toplumu oluşturamayan Hz. Lut, Allah'ın emri ile kavminden hicret eder. Bu esnada karısı dâhil diğer tüm inkârcılar helak edilir: 


Hz. Musa ve Harun'un Hicreti 


Hz. Musa, peygamber olarak görevlendirilip Mısır'a döndüğünde Firavun'a ve kavmine Allah'ın emirlerini tebliğ eder: 


"Firavun'a git. Çünkü o iyice azdı. Ona yumuşak söz söyleyin. Belki o, aklını başına alır veya korkar." (Taha, 43—44) 


Risaleti değişik mucizelerle de desteklenen Hz. Musa'nın tüm uğraşıları sonuç vermez. Firavun ve kavmi Hz. Musa ve yardımcısı Hz. Harun'u reddeder: 


"Dedi ki: Biz seni çocukken himayemize alıp büyütmedik mi? Hayatının birçok yıllarını aramızda geçirmedin mi? Sonunda o yaptığın (kötü) işi de yaptın. Sen nankörün birisin!" 
(Şuara, 18—19; bkz. Şuara, 27-29) 


Hz. Musa ve Hz. Harun'un tüm çabalarına rağmen Firavun ve kavmi hidayete gelmez. Hz. 
Musa ve İsrailoğullarının Mısır'da yaşama imkânı kalmamıştır. Bunun üzerine Hz. Musa ve Hz. Harun Allah'ın emri ile yanlarına aldıkları İsrailoğulları ile birlikte Mısır'dan toplu olarak hicret ederler: 


"Andolsun ki biz Musa'ya, 'Kullarımla birlikte geceleyin yola çık da (size) yetişilmesinden korkmaksızın ve (boğulmaktan) endişe etmeksizin onlara denizde kuru bir yol aç.' diye vahyetmiştik. Bunun üzerine o, askerleri ile birlikte onların peşine düştü. Deniz onları gömüp boğuverdi." (Taha, 77—78) 


Hz. Musa, Harun ve İsrailoğulları böylece Firavun'un zulmünden kurtulurlar. Firavun'dan kaçışın asıl amacı Allah'a dayanan, tevhidi bir toplum oluşturmak ve onun emir ve nehiylerini yaşamak olduğu halde; İsrailoğullarının büyük bir kısmı, içlerindeki iki resule rağmen buzağıya tapınmaya başladı. 


İsrailoğulları, bu sapkınlıkları yüzünden kırk yıl çöllerde hicret etmek zorunda kaldı. Hz. 
Musa ve Hz. Harun öncülüğündeki bu uzun süreli hicretin amacı, köleliğin etkilerinin görülmediği özgür, tevhidi bir neslin oluşmasını sağlamaktır. 


Hz. Yunus'un Hicreti 


Hz. Yunus, uzun süren tebliğ dönemine rağmen kavminin Allah'a itaat etmesini sağlayamamıştı. Bu yüzden derin bir üzüntü içersindeydi. Allah'tan bir emir olmaksızın toplumundan hicret etmeye karar verdi. Ona göre kavmi artık iman etmezdi. Allah'ın bu hicreti haklı bulacağı zannıyla kavmini bırakarak başka bir diyara doğru hicret etmeye başladı. Kur'an, bu durumu şöyle beyan eder. 


"Zünnün'u da (Yunus'u da zikret). O öfkeli bir halde geçip gitmişti; bizim kendisini asla sıkıştırmayacağımızı zannetmişti." (Enbiya, 87) 


Oysa Allah, peygamberlerin hicretini iznine tabi kılmıştır. Diğer tüm resul hicretlerinde olduğu gibi. 


"Hani o, dolu bir gemiye binip kaçmıştı. Gemide olanlarla karşılıklı kura çektiler de kaybedenlerden oldu. Yunus kendini kınayıp dururken onu bir balık yuttu. Eğer Allah'ı tesbih edenlerden olmasaydı, tekrar diriltilecekleri güne kadar onun karnında kalırdı. Halsiz bir vaziyette kendisini dışarı çıkardık. Ve üstüne (gölge yapması için) kabak türünden geniş yapraklı bir nebat 


bitirdik. Onu, yüz bin veya daha çok kişiye peygamber olarak gönderdik. Sonunda ona iman ettiler, bunun üzerine biz de onları bir süreye kadar yaşattık." (Saffat, 140-148) 


Peygamberler Allah'ın emri ile hicret edebilirler; çünkü Allah gaybı bilen, insanlar ve toplumlar hakkında karar verendir. Resuller de insandır, gelecek ile ilgili kararlar alamazlar. 
Çünkü gaybı bilmezler. Yunus peygamberin toplumundan hicret ettikten sonra tekrar kavmine resul olarak dönmesi ve kavminin ona iman etmesi bu duruma en güzel örnektir. 


Hicret, toplumlarda oluşan olumsuz koşulları terk ederek yeni bir hayata göç etmek olduğuna göre baskı ve tehditlerin sınır noktasını Allah belirleyecek ve resuller de buna göre hicret edeceklerdir. Bu yüzden Hz. Muhammed'e Yunus kıssası anlatılarak Peygamberimiz ve müminlerden Allah'ın emri gelinceye kadar sabretmeleri istenmiştir. 


Hz. Muhammed'in Hicreti 


Hz. Peygamber, risaletin onuncu yılında Akabe'de karşılaştığı bir grup Medineliye, Kur'an'dan ayetler okuyarak İslam'ın nasıl bir din olduğunu anlatır, onları İslâm'a davet eder. 
Medineliler de kendi aralarında görüşerek Müslüman olmaya karar verirler. Bunlar, Hz. 
Peygamber'in Medine'ye gelişini sağlayacak alt yapıyı oluşturan güzide topluluğun ilk üyeleridir. 


Medine'de İslam yayılırken Mekke'de ise şartlar her geçen gün zorlaşmakta ve yaşam imkânları sürekli daralmaktadır. Hz. Peygamber'in ve müminlerin içinde bulunduğu durum Kur'an'da şu şekilde tasvir edilmektedir: "Hatırla ki kâfirler, seni tutup bağlamaları veya öldürmeleri yahut seni (yurdundan) çıkarmaları için sana tuzak kuruyorlardı. Onlar (sana) tuzak kurarlarken Allah da (onlara) tuzak kuruyordu. Çünkü Allah tuzak kuranların en iyisidir." (Enfal, 30) 


Risaletin on üçüncü senesinde Hz. Peygamber, Hz. Ebu Bekir'le birlikte Sevr Dağı'na doğru gizlice yola çıkar. İslam tarihindeki önemli kilometre taşlarından biri olan hicret, böylece başlamıştır. 


Bu, gelişigüzel bir hicret değildir. Allah'a tevekkülle birlikte her ayrıntısı düşünülmüş, hazırlıkları yapılmış; stratejileri, alt yapıları oluşturulmuş bir hicrettir. 


Gizlice Mekke'den çıkan Hz. Peygamber ve Hz. Ebu Bekir, Sevr mağarasında bir müddet saklanırlar. Aslında gizlendikleri bu mağara, Medine tarafında değil, Mekke'nin kuzey batısında, Cidde tarafındadır. Hz. Peygamber, kaçış yönünün tam tersi istikamette yol alarak izleyenlerin takibinden kurtulmak istemiştir. 


Hz Peygamber ile Hz. Ebu Bekir, Sevr mağarasında üç gün kaldılar. Kur'an'da bu olaydan şöyle bahsedilir: "Eğer siz ona (Resulullah'a) yardım etmezseniz (bu önemli değil); ona Allah yardım etmiştir: Hani, kâfirler onu, iki kişiden biri olarak (Ebu Bekir ile birlikte Mekke'den) çıkarmışlardı; hani onlar mağaradaydı; o, arkadaşına, 'Üzülme, çünkü Allah bizimle beraberdir! 
diyordu. Bunun üzerine Allah ona (sükünet sağlayan) emniyetini indirdi, onu sizin görmediğiniz bir ordu ile destekledi ve kafir olanların sözünü alçalttı. Allah'ın sözü ise zaten yücedir. Çünkü Allah üstündür, hikmet sahibidir." (Tevbe, 40) 


Bu müddet esnasında Hz. Ebu Bekir'in oğlu Abdullah ve kızı Esma onlara yiyecek taşımışlardır. Hz. Peygamber, hicret esnasında aldığı tedbirlerle de ümmetine örnek olmuş, önemli işler için Allah'a tevekkülle birlikte uygulanacak taktik ve stratejilerin de ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. 


İslam devletinin kurulması ile sonuçlanan bu hicret vakası; önemine binaen Hz. Ömer döneminde Müslümanların kullandığı hicri takvimin başlangıcı kabul edilmiştir. Böylece 


Müslümanlar, İslam tarihinin önemli bir dönüm noktası olan hicrete verdikleri önemi kayda geçirmişlerdir. 


Sonuç 


Hz. İbrahim'den Hz. Muhammed'e uzanan süreçte peygamberlerin yaşadıkları hicretler, hiçbir zaman şuursuz bir yer değiştirme veya daha müreffeh bir yaşam için gerçekleştirilmemiştir. 


Hicret sonrası da tevhidi eylemler devam ettirilmiş, Allah'ın emirleri toplumlara ulaştırılmıştır. 


Her hicret, resullerin Allah'ın emirlerini tebliğ ve yaşama geçirme görevleri önündeki engellerin yoğunlaştığı zorlu dönemlerde gerçekleşmiştir. 


Resullerin yaşamlarında meydana gelen bütün hicret hadiseleri Yunus (a) peygamber hariç, Allah'ın müsaadesi ile gerçekleşmiştir. Hz. Yunus'un hicreti, hicret eyleminin nasıl olması gerektiğine dair bir uyarı olarak Kur'an'da aktarılmıştır. 


Allah'ın izni ile gerçekleşen her hicret; hicret edilen mevkideki toplumlara Allah'ın sunduğu bir hediyedir. "İman edip de hicret edenler, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler ve (muhacirleri) barındırıp yardım edenler var ya işte onların bir kısmi diğer bir kısmının dostlarıdır." (Enfal, 72) 


“ÜÇ KRAL İKİ PEYGAMBER” KİTABI BAĞLAMINDA BİR SÖYLEŞİ 


Cengiz Duman -Haksöz Dergisi Sayı: 316/317 - Temmuz/Ağustos 2017 


Röportaj: Fatih Pala 


Kendisini Haksöz dergisindeki Kur'an kıssaları üzerine yazdığı yazılarından tanıyıp bildiğim Cengiz Duman ile Ekim 2013'te Pınar Yayınları arasından çıkan “Kur'an Perspektifinden Üç Kral İki Peygamber” isimli kitabı üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik. Alalı beri birkaç yıl oldu ve kaç zamandır hakkında yazmak istediğim bir kitaptı bu. 


Teferruatın bol olduğunu, açıklanması gereken noktaların bariz bir şekilde okuyucuya göz kırptığını düşündüğüm için bizzat yazarının konuşmasını istedim kitabıyla alakalı olarak. 
Yakın zaman içerisinde, yeni baskısının Ekin Yayınları arasından çıkacağının bilgisini aldığım Cengiz Duman'ın bu ciddi araştırma eserini şimdiden ilgililerine tavsiye ederken, âcizane sorduğum sorulara dönük verdiği doyurucu cevaplarıyla sizleri baş başa bırakmak istiyorum. 


Öncelikle bize kendinizi kısaca tanıtıp yaptığınız çalışmalarla ilgili bilgi vermenizi istesek... 


Ekin Yayınları tarafından birinci baskısı 2011, ikinci baskısı 2015 yılında yapılan “Kur'an Kıssalarının Tarihselliği”, 2013 yılında Pınar Yayınları tarafından baskısı yapılan“Kur'an Perspektifinden Üç Kral İki Peygamber”, 2015 yılında Süleymaniye Vakfı Yayınları tarafından baskısı yapılan “Kur'an Perspektifinden Zülkarneyn ve Ye'cüc Me'cüc” isimli dört kitabın yanı sıra internet ortamında dijital olarak yayınlanan “Dinlerde Arınma İbadeti Olarak Gusül” ve “Mecüsilik/Zerdüştlük Dini” isimli iki PDF kitabın yazarıyım. Bunlarla birlikte; Kur'an kıssalarıyla ilgili yayınlanmayı bekleyen dört kitabımdaha bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim konuları, Kur'an kıssaları ve Tevrat-İncil kıssaları bağlamı üzerindeki çok yönlü araştırmalarım, Türkiye'deki önde gelen İslamidergiler ve internet üzerindeki çeşitli İslami 


web sitelerinde yayınlanmaktadır. Aynı zamanda “www.kurankissalari.tr.gg” ve “www.kurankissalari.com” web sitelerinin moderatörlüğünü sürdürmekteyim. 


"Kur'an Perspektifinden Üç Kral İki Peygamber” isimli kitap çalışmanızı oluşturmakla varmak istediğiniz hedefin genel olarak neler olduğunu bizimle paylaşır mısınız? 


Kur'an-ı Kerim'deki Tâlut, Dâvud ve Süleyman kıssalarının ortak yanı, kıssaları bildirilen bu üç şahsiyetin de toplumlarının en tepe noktasında bulunan yönetici kişiler olmalarıdır. Üçü de İsrailoğulları kavminden olan bu şahsiyetler, aynı zamanda orduların komutanlarıdırlar ve kavimlerine dıştan gelen askeri baskıları savmaları ve karşı toplumlar ile savaşarak onlara karşı üstünlük elde etmeleri gereken kişilerdir. Kur'an'da kıssaları anlatılan bu şahsiyetlerin yüklendikleri konum (yönetici/kral) itibariyle hem sosyal hem siyasal hem iktisadi hem de askeri alanda örnek olma fonksiyonları söz konusudur. Hz.Dâvud (as) ve Hz.Süleyman'ın (as) hüküm verme kıssaları, sosyal yaşamdaki bireysel ve toplumsal ölçekte adaletin tesisi için yapılması gerekenlere dair mesajlar içermektedir. Hz.Süleyman (as) ile Sebe Melikesi arasındaki diyalog ve karşılaşma devletlerarası hukuk, diplomasi ve İslami siyasetin içeriğini barındıran mesajlar içermektedir. Her üç şahsiyetin biyografileri, aynı zamanda yönetime seçilecek insanlardaki standart “ehliyet” vasıflarına dair mesajlar iletmektedir. Hz.Dâvud (as) ve Hz. Süleyman (as)'ın imar, inşaat, ticaret ve diğer ıslah alanlarındaki çalışmaları, iktisadi anlamda öğüt ve ibret mesajları olarak algılanmalıdır. Tâlut kıssasında, Tâlut ordusunun nehri geçişi ve Câlut ordusu karşısındaki emre itaat konumu gündeme getirilirken, aynı zamanda askeri anlamdaki “itaat”e de dikkat çekilmektedir. Hz.Dâvud (as) kıssasında zırh yapımı gibi askeri ve teknolojik anlatımlar, aynı zamanda askeri yönden mesajlar içermektedir. 
Hz.Süleyman (as) kıssası, ordu saf düzeni ve karınca kıssası vesilesi ile orduların halklara karşı tavrı ne olmalıdır anlamında mesajlarla yüklüdür. 


Kur'an'da kıssaları beyan edilen şahsiyetler aracılığıyla kısaca değindiğimiz bütün bu özellikler, onların yöneticilik vasfına dair verilen mesajlar olması yanı sıra, aynı zamanda devlet idaresinde gözetilmesi gereken zaruri insani standartlara da dikkat çekmektedir. Yani bu kıssalardaki mesajlar, öğüt ve ibretler, aynı zamanda bireyler ve onların toplamı olan halk için de nazar-ı dikkate alınmalıdır. 


Kıssaları anlatılan bu üç tarihi şahsiyetten ikisinin bir başka önemli özelliği de bulunmaktadır: Kur'an'da anlatılan resullerin geneli ile kıyaslandığında; Hz.Dâvud (as) ve Hz.Süleyman (as), peygamberliği ve yöneticiliği aynı anda yüklenen insanlar konumundadırlar. Bir başka yönden bakıldığında, içinden çıktıkları toplumun yöneticilerine karşı hak-bâtıl mücadelesi yapmayan peygamberlerdir. Spesifik olarak günümüz Türkiye'sinde İslami camiada başlatılan; İslam sosyalizmi, insanların ekonomik yönden eşitliği, kenz (servet yığma) gibi siyasal, sosyal ve iktisadi açıdan polemiğe açık ve spekülatif konulara ilişkin Süleyman (as) ve Dâvud (as) kıssaları ve bu kıssaların mesajları önemli bir örneklik arz etmektedir. 
Dolayısıyla Türkiye'deki İslami camianın aktüel gündemi açısından bakıldığında, Dâvud (as) ve Süleyman(as) peygamberlerin kıssaları daha bir önem arz etmektedir. 


İslami ilimler geleneğinde, tasavvuftan sonra en zayıf halkanın kıssalar olduğu söylenebilir. 
Kıssaların doğru anlaşılması konusunda sahih bir metodolojinin geliştirilememiş olması, bu alanda keyfi ve İsrailiyata dayalı yorumların yapılmasına, böylece Kur'an'ın yarısından fazlasını oluşturan Kur'an kıssalarının doğru bir biçimde anlaşılamamasına yol açmıştır. Biz, “Üç Kral İki Peygamber” kitabımızda, geleneksel hale gelmiş bu yanlış yaklaşımları terkederek, Kur'an perspektifinde, önceki ilahi kitapların verilerinden yararlanma yöntemini benimseyerek, Kur'an'da anlatılan Tâlut, Dâvud (as) ve Süleyman (as) kıssalarının, Kur'an'ın 


nüzul yapısı ve derlenmesi gereği oluşan parçalı, dağınık ve mücmel/kısa anlatımlarını yine Kur'an perspektifinde Tevrat'ın Tâlut, Dâvud(as) ve Süleyman (as) kıssalarının tarihsel anlamdaki verileri ile mufassallaştırarak biyografik, kronolojik ve diğer tarihsel detayları ile yüklü bir biçimde sunduk. Kronolojik sıraya göre Tâlut, Dâvud(as) ve Süleyman (as) olarak tertip ettiğimiz yazılarımızı, peygamberler tarihi açısından bakıldığında, şimdiye kadarki peygamberler tarihi kitaplarında gerçekleştirilmeyen bir usulle; birbirleri ile kronolojik ve biyografik açıdan alakalı üç şahsiyet şeklinde toplu sunarak, bu üç kıssanın bir arada incelenmesine imkân sağlamayı amaçladık. Bu üç kıssayı konularına göre yine kronolojik olarak bölümler halinde tasnif edip inceleyerek, her bölümün sonunda kıssanın o bölümü ile ilgili Cenâb-ı Hakk tarafından verilmek istenen mesajların, öğüt ve ibretlerin altını ayrıca çizmeye çalıştık. 


Kitabınızı okurken, satır aralarında bazen Kur'an-ı Kerim'in Tevrat'ta tasdik ettiği noktaların olduğunu, kimi kıssaların Tevrat”taki bağlamıyla yorumlanmasının daha doğru olacağını ifade ettiğinizi görüyoruz. Gelmesiyle birlikte diğer kitapların hükmünü, geçerliliğini ortadan kaldıran, deyim yerindeyse, biz müminleri onların yanına yaklaşmaktan bile beri kılan kerim kitabımız Kur'an'a karşı bu ifadelerin sorun teşkil etme durumu söz konusu olmaz mı? Buna bir açıklık getirebilir misiniz? 


Kur'an'ın, diğer geçmiş kitap (Tevrat, Zebur, İncil) bilgilerini nazar-ı dikkate almadığı, onların bilgilerini “bırakın dikkate almayı yanına bile yanaşılmasına asla müsaade etmediği” ve Kur'an'ın nazil olduğu Arap cahiliye ortamının, Kur'an öncesi bu kitaplardan etkilenmeyerek adeta “sıfır” bilgi sahibi olduğu kabulüyle; Kur'an kıssalarını sahih/doğru bir yöntemle mufassallaştırmanın mümkün olamayacağı kanaatindeyiz. Bilakis Kur'an, kendinden önce nazil olan kitapları tasdik etmekte ve onlardaki bilgilerin tümünü reddetmemektedir: 


“Sizin yanınızda olanı (Tevrat'ı) tasdik edici olarak indirdiğim şeye (İbrahim'e) iman edin ve onu inkâr edenlerin ilki siz olmayın. Ve ayetlerimi az bir bedelle satmayın. Ve artık sadece bana karşı takva sahibi olun. ” (Kur'an; Bakara, 2/41) 


“Sana vahyettiğimiz kitap, kendinden öncekini doğrulayıcı olarak gelen gerçektir. ” (Kur'an; Fâtır, 35/31) 


“De ki: Cebril'e kim düşman ise şunu iyi bilsin ki Allah'ın izniyle Kur'an'ı senin kalbine bir hidayet rehberi, önce gelen kitapları doğrulayıcı ve müminler için de müjdeci olarak o indirmiştir.” (Kur'an; Bakara, 2/97) 


“Sana kendinden öncekileri doğrulayan Kitab'ı hak ile indirdi. İnsanlara yol göstermek üzere daha önce de Tevrat'ı ve İncil'i indirmişti. ” (Kur'an; Âl-i İmran, 3/3-4) 

“Şüphesiz bu (anlatılanlar), önceki kitaplarda vardır. İbrahim ve Musa'nın kitaplarında.” 
(Kur'an; A'la, 87/18-19) 


Kur'an'ın, kendisi nazil olmadan evvel gelen ilahi kitaplara yaklaşımı böyle olunca, geçmiş (Tevrat, Zebur, İncil) kitaplardaki kıssalar ile alakalı tarihsel bilgilerin tümüyle yok sayılmasının mümkün olamayacağı gerçeği ile karşı karşıyayız demektir. Prof. Dr. İdris Şengül; “Kur'an, dini gayeyi gerçekleştirmek için tarihi olayların en çarpıcı ve ibretli olanlarını anlatırken öyle bir üslup takip eder ki adeta ilgili ayetleri okurken verilen pozlar, sahneler arasındaki boşluğu doldurma görevini hayale vermekte, teferruatla ilgili birçok 


sahneyi de doğru olarak izleme ufku açmaktadır.” tespitinde bulunmaktadır. Aslında İ. 
Şengül'ün, Kur'an kıssalarındaki “Ayetleri okurken verilen pozlar, sahneler arasındaki boşluğu doldurma görevini hayale vermekte...” tespitinde “hayale vermek” yerine veya peşine; “Tevrat, Zebur, İncil ve Arap arkaplanındaki kıssalarla ilgili makul malumatla mufassallaştırılmasına izin vermektedir.” dememiz daha doğru bir tespit olacaktır. Kur'an, kıssaların bahsedilmeyen mücmel/öz kısımlarının geçmiş kitap bilgileri ile tamamlanabileceğini şu ayetler ile emreder: 


“İsrailoğullarına sor, Musa onlara geldiğinde, Firavun kendisine: Ey Musa! Ben seni büyülenmiş sanıyorum, demişti. ” (Kur'an; İsra, 17/101) 


“İsrailoğullarına sor ki kendilerine nice apaçık mucizeler verdik. Kim mucizeler kendisine geldikten sonra Allah'ın nimetini (ayetlerini) değiştirirse bilsin ki Allah'ın azabı şiddetlidir." (Kur'an; Bakara, 2/211) 


Anlaşılacağı üzere Kur'an'daki konularla alakalı olarak geçmiş kitap bilgilerine ve cahiliye Arap arkaplanındaki Kur'an perspektifinden sahih addedilebilecek malumata başvurmak, Kur'an-ı Kerim'in istediği veya onay verdiği bir yöntemdir ve Cenâb-ı Hakk, kıssalar hususunda bize sahih bir yöntem ihsas etmektedir. Kur'an'ın, geçmiş kitaplardaki kıssaların benzerini anlatmasının amacı; geçmiş kitaplardaki hidayete yönelik bir kısmı tezyif edilmiş, bir kısmı da tahrif edilmiş kıssaları, tevhid ve hidayete matuf restore ve revize etmektir. 
Böylece amacı, onların bozulan veya dağılan ibret ve öğüt vasfını tahkim etmek; kıssaları tebliğ eden Resul'ün ve yeni gelen Kitab'ın, Hz.Âdem'den (as)beri aynı kaynaktan geldiğini yani tek bir Allah'ın vahyi olduğunu beyan etmektir. Binaenaleyh Cenâb-ı Hakk'ın bize, Kur'an'da beyan ettiği bu yöntem; yani geçmiş kitap bilgilerine başvuru, ayrıca Arap cahiliye arkaplan malumatını dikkate alarak ve bütün bunlara ilave olarak İslam âlimlerince harmanlanarak günümüze kadar intikal eden “geleneksel” İslam tefsir ve tarih algısının makul bilgileriyle birlikte, Kur'an perspektifinden, onun bakış açısıyla tarihsel nitelikli detaylı kıssa analizleri yapmaya çalışmaktayız. Bu hususta ilginç bir örnek vermeye çalışalım:Bir realite olarak baktığımızda Kur'an'da olmayan ve çoğunluğu yalnızca Tevrat'ta yer alan Hz. Hacer ile ilgili İslam kültürü ve kaynaklarını incelediğimizde, Hz.Hacer ile ilgili oluşmuş bilgi birikimine şaşırmamak elde değildir. Hz.Hacer'in adının nereden geldiği, memleketi, etnik yapısı -Arap/Kıpti-, statüsü -hür/cariye- ve Kâbe'nin bitişiğindeki Hatim/Hicr'e defnedildiği gibi nice malumat, bunların arasındadır.Hacer ile alakalı tarihsel bilgiler, tamamen Kur'an dışı ve de gaybi bir olgu iken, hem İslam kültürü ve hem de kaynaklarında geniş olarak yer almıştır. Bu olumsuzluk arz eden realite, Kur'an'daki mücmel Hz. İsmail (as) kıssasının detaylandırılması gayretleri sonucu olarak karşımızdadır. Kur'an'daki İsmail (as) kıssası; Hz.İsmail'in (as) doğumundan Mekke'ye hicretine kadar olan yaşamına dair aradaki bilgileri arz etmeden, doğrudan Mekke'ye hicret veya orada ikamet ile başlamaktadır. Kıssada, Kâbe'nin inşası, hac ibadeti ve İsmail'in (as)resullüğü ile ilgili mücmel açıklamaların yanı sıra çok cüz'i olarak da İsmail'in kişisel özellikleri üzerinde durulmaktadır. O halde İsmail(as) kıssasının doğru ve kâmil manada anlaşılması bazında Kur'an'ın, mücmel İsmail kıssası (as) anlatımlarının mufassallaştırılması gerekmektedir. Bu tavrın, genel geçer bir cevabı vardır. 
İsmail (as) kıssası sadece Kur'an'da yer almaz; aynı zamanda Kur'an öncesi inen Tevrat'ta da hem de daha detaylı olarak yer almaktadır. Bundan dolayı Tevrat ve Kur'an'da yer alan bu kıssaların Kur'an metni perspektifinde mufassallaştırılarak daha genel veya kapsamlı anlaşılması yönünde sahih bir yöntem kullanılmalıdır. Bu yüzden her iki metinde geçen ortak konuların karşılaştırılarak ele alınması, konu hakkında daha doğru bir bilginin elde edilmesini sağlayacaktır. Kur'an metni, kendisinden önceki kutsal metinlerdeki tahrifattan bahsederken, onlardaki doğru bilgileri de tasdik edici olduğunu ifade eder. 


“Kur'an kıssalarının tarihselliğini mi yoksa mesajlarını mı dikkate almalıyız?” diye bir soruyu sormadan edemeyeceğiz. Zira bu iki nokta hep tartışılagelmiştir. Bu iki noktadan birisini tercih etmek mi yoksa ikisinin de dikkate alınacağı dengeli bir tercih mi daha isabetli olacaktır? Bu soruyu, kitabınız bağlamında ve hatta örneklerle cevaplandırabilir misiniz? 


Kur'an kıssalarını kâmil manada anlamanın hem tarihselliğini hem de ibret ve öğüt niteliklerini layıkıyla kavramaktan geçtiği kanaatindeyiz. Her ikisi de birbirlerinden ayrılmaz parçalardır bizce. Örnekle açıklamaya çalışalım: Ashâb-ı Kehf kıssasının doğru anlaşılmasındaki metodumuz, sebeb-i nüzul rivayeti üzerinden hareket ederek Arap arka planına nüfuz etmek olmalıdır. Bunun için de Kur'an'daki Ashâb-ı Kehf ayetleri inmezden evvel bu kıssa hakkında malumat sahibi olan Medine Yahudilerinin, dolayısıyla onların bu malumatının kaynağı olan Tevrat'ın, Ashâb-ı Kehf konusuna dair verilerini incelememiz gerekmektedir. Bundan sonra Kur'an'daki Ashâb-ı Kehf kıssası ayetleri doğrultusunda Kur'an ve Tevrat'tan elde edeceğimiz tarihsel nitelikli bilgileri, tevhidi ve hidayet edici istikamette örtüştürmek olmalıdır. İşte bu iki ilahi kitapta yer alan verilerin örtüştürülmesi ameliyesi, aynı zamanda tarihsel Ashâb-ı Kehf kıssasını ortaya çıkaracaktır. Ortaya çıkan bilgi manzumesi, modern arkeoloji, tarih, coğrafya bilim/disiplinleri ile desteklendiğinde, kıssaya dair daha da somut tarihsel verilere sahip olmak mümkündür. Mesela; olayın geçtiği dönemin siyasal yönetimi, imparatoru/kralı, bu döneme ait takvimsel zaman, mağaranın coğrafi konumu, mağara ehlinin uyandıklarında haber almak için elçi yolladıkları şehir vs. 
gibi. 


Denilebilir ki Tevrat ve modem bilim/disiplinler vasıtası ile ortaya çıkan Ashâb-ı Kehf e ait bu malzeme ne kadar sahih olabilir? Buna cevabımız, “Kur'an'a aykırı olmadığı sürece o kadar tarihsel ve de sahih olabilir/kabul edilebilir. Yine denilebilir ki Tevrat'ın ve arkeoloji, tarih, coğrafya gibi disiplinlerin malumatlarından yararlanmaya ne gerek var; Kur'an ayetleri ile yetinsek olmaz mı? Bu da bir yöntem olarak kabul edilebilir. Ancak kıssa, Kur'an'ın ilk muhatap toplumunca hiç bilinmeyen -sıfır bilgi ortamı- bir vakıa olarak anlatılmış olsa idi bu yöntem doğru olabilirdi. Oysa Allah, Arap toplumunca bilinen bir vakıa/kıssa üzerine ve bu bilinenlerdeki tevhidi yanlışları tashih eden olarak kıssayı vazettiği için; Arap arka planında bilinen kıssa materyali ile Kur'an'ın vazettiklerinin, tevhidi, dolayısıyla hidayet edici istikamette birleştirilmesi en doğru metot olacaktır. Tıpkı,Cenâb-ı Hakk'ın, Âd ve Semud, Salih (as) ve Hüd'a (as) dair kıssaları anlatmasına rağmen, onlara dair somut delil olan onlardan bakiye harabelere dikkat çekmesi gibi: 


“(Ey insanlar!) Siz, onların yanlarından geçip gidiyorsunuz; sabahleyin ve geceleyin. Hâlâ akıllanmayacak mısınız? ” (Kur'an; Saffat, 37/137—138) 


“Onlar, yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin akıbetlerinin nice olduğuna bakmadılar mı? Ki onlar, kendilerinden daha güçlü idiler; yeryüzünü kazıp altüst etmişler, onu bunların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Peygamberleri, onlara da nice açık deliller getirmişlerdi. Zaten Allah, onlara zulmedecek değildi fakat onlar, kendi kendilerine zulmetmekteydiler.” (Kur'an; Rum, 30/9) 


“İşte bu, (halkı helâk olmuş) memleketlerin haberlerindendir. Biz, onu sana anlatıyoruz; onlardan (bugüne kadar izleri) kalan da vardır, biçilmiş ekin (gibi yok olan) da vardır.” 
(Kur'an; Hüd, 11/100) 


Dolayısıyla bir kıssanın ne kadar tarihsel (vakii/gerçek) olduğu ortaya çıkarılırsa, kıssadan o kadar öğüt ve ibret alınması artar ya da bu durum kıssanın anlaşılmasına katkıda bulunur. 
Aynı zamanda bilhassa Kehf Suresinde yer alan, Ashâb-ı Kehf, Zülkarneyn, Âlim Kul-Musa ve diğer bazı Kur'an kıssaları üzerine yapılan “sembolik/temsili kıssa” ithamları da ortadan kalkmış ya da bastırılmış olacaktır.“Üç Kral İki Peygamber” kitabımızda da bunu yapmaya gayret ettik. Kur'an ve özellikle Tevrat'ta yer alan bu üç şahsiyetin doğru tarihselliğini ortaya çıkararak onlardan daha ideal anlamda öğüt ve ibret alınmasını sağlamaya çalıştık. 


Çalışmanızda ele aldığınız konular ve üç şahsiyet çerçevesinde, yer yer yılların ve hatta yüzyılların Müslümanları tarafından kabul görmüş diyebileceğimiz tefsir kaynaklarını cesurca eleştirebiliyor, eleştirmenin yanında çok büyük yanlışlarının olduğunu söyleyebiliyorsunuz. Onları kutsamak anlamında söylemiyoruz elbette ama geçmişteki âlimlerimizin ödenmesi mümkün olmayan haklarının teslim edilmesinin gerekliliğiyle birlikte, onların “suyun kaynağına? yani Kur'an çağına ve Peygamber (as)'a daha yakın bir zaman diliminde yaşamış olmaları, doğru bilgiye sahip olabilmelerini biraz daha kolaylaştırmaz mı? 


İslam dünyasında gerek Kur'an gerekse Kur'an kıssaları konusunda iki ana yaklaşım tarzı bulunmaktadır: Bunlardan birincisi, “geleneksel eğilim”dir. Geleneksel eğilim ya da kadim anlayış; tefsir, hadis, siyer ve diğer İslami kaynaklarda bulunan rivayetlerin neredeyse tümünü doğru ve tartışılmaz gördüğü gibi, bu konularda söylenmesi gereken her şeyin geçmişte söylendiği için yapılması gerekenin önceki âlimlerin görüşlerini alıp nakletmek olduğu, bunun dışında yeni bir usul ve bilgi üretiminin haddi aşma sayılacağı kanaatindedir. Bunlardan ikincisi olan “modernist/seküler/rasyonel eğilim” ise kadim anlayışın, kabul edilemez çeşitli “İsrailiyat” ve “indi” rivayetlerin yoğun etkisi altında şekillendiğini düşünür ve titiz bir ilmi araştırma ve usule dayanmadığı için, geçmişten bize ulaşan birikimin ekserisini üzerimizden bir an evvel atıp kurtulmamız gereken köhne bir yük olarak görür. Oysa bizce yapılması gereken, geleneği kutsama ya da inkârdan ziyade, söylendiği zaman dilimi ve ilgili oldukları ilmi disiplinlerin verileri dikkate alınarak “geleneksel bilgi”nin sahih addedebileceğimiz yönlerinden faydalanmak ve ona nüfuz etmiş gayri sahih yaklaşımları titiz bir şekilde elemek, ayıklamak olmalıdır. Görebildiğimiz kadarıyla, bugüne kadar Kur'an kıssalarını anlamaya yönelik doğru bir metodoloji ortaya konulamadığı için, kıssaların anlaşılmasındaki “müşkül”leri izah etmek gayesiyle, ya hiçbir ilmi kriter gözetilmeden her türlü “İsrailiyat” ve “indi” nitelikli hurafe devreye sokulmuş yada Taha Hüseyin, Muhammed Halefullah ve yerel 
(0) takipçilerinin izlediği gibi, Kur'an kıssalarında -zaman, coğrafya, tarih, şahıslar, olay bütünlüğü gibi- tarihsel unsurlar bulunmadığından hareketle, bu kıssaların geçmişte yaşanmamış, vakii olmayan, hayali, edebi/sanatsal yahut sembolik/temsili veya mitolojik/usturi/efsanevi anlatımlar olduğu iddia edilmiştir. İfrat ve tefrit nitelikli her iki yorumlama tarzı da kıssaların sahih bir biçimde anlaşılmasını engellemiş/engellemektedir. 


Kadim tefsir ve siyer anlayışının İsrailiyat ve indi eksenli yorumlarına haklı olarak muhalefet edenlerin, Taha Hüseyin ve M. Halefullah menşeli Kur'an kıssalarını edebi/sanatsal değerlendirmelere tabi tutan seküler yaklaşımlara, can simidi gibi yapıştıkları görülmektedir. 
Cenâb-ıHakk'ın, Kur'an kıssalarını, Arap cahiliye toplumunun yalan-yanlış efsanevi/mitolojik anlatımlarını modifiye ederek vazettiği iddiasında bulunanlar, Kur'an'a dış saldırıları önleme adına adeta “kaleyi içeriden çökertme” harekâtı yapmaktadırlar. Bunların önde giden teorisyenleri de Taha Hüseyin ve onun talebesi Muhammed Halefullah'tır. Bu “kaleyi içten çökertme” harekâtına karşı yapılacak en iyi savunma; Kur'an kıssalarının geçmiş İsrailiyat ve indi yorumlarından kurtarılarak; Tevrat, İncil, Zebur?daki anlatımlar ve arkeoloji, tarih, coğrafya, dinler tarihi, jeoloji vb. ilim ve disiplinler aracılığıyla Kur'an perspektifinde 


mufassallaştırılmasıdır. Bunun için Kur'an kıssalarının doğru anlaşılması adına sahih bir metodoloji oluşturulmalıdır. Aksi halde “İsrailiyat” ve “indi” yorumlar gölgesinde Kur'an kıssalarını savunma adına yapılan cılız ve yetersiz savunmalar; Kur'an kıssalarına yapılan modemnist/seküler/rasyonel saldırı ve iftiraları engelleyemeyecektir. 


Tâlut, Hz.Dâvud ve Hz.Süleyman (Yüce Allah'ın selamı onların üzerine olsun) kıssalarının daha anlaşılır hale gelmeleri için verdiğiniz çaba takdire şayandır. 
Kıssaları, yaşandıkları zamanları ve mekânları aşarak günümüzle ilişkilendirmeniz, Resulullah Efendimizin (as) döneminden örneklerle pekiştirmeniz, eserinizi daha çok sevmemizi sağladı. Son zamanlarda üzerinde durduğunuz çalışmalarınızdan bilgiler alarak söyleşimizi tamamlayalım müsaadenizle. 


Kur'an kıssaları hakkında, tamamen eleştirel nitelikli yazılar ve kitaplar yayınlamaya neden ihtiyaç duyduğumuzu izah etmeyi zaruri ve faydalı buluyoruz. Kur'an kıssaları ile ilgili olarak yıllarca yaptığımız inceleme, araştırma çalışmalarımız esnasında çok sayıda görüş, yorum, iddia ve tezle karşılaştık. Kur'an kıssaları ile alakalı çeşitli tefsir, meal, kitap, makale, web sitesi yazarlarının, TV program konuk veya tartışmacılarının çeşitli makalelerimiz ve kitaplarımızda yer verdiğimiz çoğu iddia ve görüşlerinin, ilginç ve çağdaş (!) nitelikli yepyeni yorum, iddia, görüş ve tezler olduğunu müşahede ettik. Sessiz kalınıp gözardı edilemeyecek kadar, Kur'an'ın ve anlattığı kıssalarının ruhuna aykırı gördüğümüz çağdaş (!) nitelikli bu görüş, yorum, iddia ve tezleri uzun bir inceleme sonucu ayrıntılı olarak değerlendirmeye aldık. Kur'an perspektifinden spesifik bir bakışla farklı zamanlarda ayrı ayrı yaptığımız yoğun inceleme ve değerlendirmelerimizden sonra,Kur'an kıssaları ile alakalı geniş hacimli ve hemen hemen hepsi Kur'an perspektifinden eleştirel nitelikli yazılar ve kitaplar oluştu. 
Kur'ani tarassut ve tecessüsümüzün bir neticesi olarak, kendimizi zorunlu hissettiğimiz bu inceleme ve değerlendirmelerimizdeki amacımız, eleştirmek zorunda kaldığımız gerek kadim gerekse modern dönem âlimlerin, yazar/müelliflerin şahsiyetlerini veya eserlerini küçümsemek değildir asla. Biliyoruz ki hata/yanlış yapmak insanlara mahsustur. Asılolan, zuhur eden bu hata/hatalar, yanlış/yanlışları görmek veya göstermek, dolayısıyla bu vesile aracılığıyla hata ve yanlışları izale edip, doğru olana teveccüh etmektir. Amacımız, Kur'an kıssalarının doğru/sahih anlaşılması hususunda gördüğümüz hatalar ve yanlışlıkları hem geçmiş âlimler ve modern dönem yazarlar hem de okuyucular açısından ayrıntılarıyla değerlendirerek Kur'ani doğrulara ulaşmaya bir vesile kılmaktır. 


Bu çalışmalarımızla bir kez daha Kur'an'ın önceki kitaplarla ve arkeolojik çalışmalarla birlikte okunması gerektiğini gözler önüne sermekte, “Kıssalar Bilimi” adı altında başlı başına bir bilim dalı oluşturulmasına dair teklifimizi yinelemekteyiz. İslam âlemi ve spesifik olarak ilahiyat fakülteleri artık kelamcı, tefsirci, fıkıhçı âlimler yetiştirmenin yanısıra Allah'ın indirdiği ayetlerle yarattığı ayetleri birlikte okuyan bilim adamları da yetiştirmelidir. Allah'ın “ol” emrinden geçerek birer ayet haline gelmiş olan tarihi olayları, Allah'ın indirdiği ayetler ışığında okumak vakti çoktan gelmiş ve geçmektedir. Fussilet Suresi 53. ayetinin de delaleti ile hiçbir bilim, Allah'ın indirdiği ayetlerden bağımsız olarak icra edilmemelidir. Öyle ki tez vakitte “Kıssalar Anabilim Dalı'nı da içeren “Kur'an Üniversiteleri'nin kurulması için bütün Müslümanların çalışması gerekmektedir. Nasıl ki Allah'ın insan vücudu ayetini okuyan tıp ilmi dâhiliye, kalp ve damar, nöroloji gibi bölümlere ayrılıyorsa,günümüzde neredeyse beynin her bir bölümü için ayrı birer uzmanlaşma yoluna gidiliyorsa, Allah'ın indirdiği ayetler de Allah'ın bildirdiği anlama yöntemi ile kendi içinde uzmanlık gerektiren bilimsel çalışmalara tâbi tutulmalıdır. Kısacası, artık bir “Bakara Suresi Fakültesi”, “Âdem-İblis Kıssası Bölümü” gibi akademik platformlar, kendi uzmanlarını yetiştirmelidirler. 


Bu güzel söyleşi için çok teşekkür ediyor ve ümmetin hayrına olacak çalışmalarınızın devamını beklediğimizi ifade etmek istiyoruz. 


Bu gayretiniz için şahsım adına teşekkür ediyorum. Cenâb-ı Hakk'tan çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Allah razı olsun. 


ZEKERİYYA PEYGAMBER KISSASININ TARİHSEL BOYUTU 


Cengiz Duman -Haksöz Dergisi Sayı: 244 - Temmuz 2011 
Giriş: 


Peygamber Zekeriyya (a) kıssası; Yahya ve İsa (a) kıssalarının anlaşılmasında kilit rolü üstlenen bir kıssadır. Çünkü Zekeriyya (a) kendisine müjdelenen mucize bir çocuk olan peygamber oğlu Yahya'nın hem babası hem dini ve sosyal terbiyecisidir. Yahya Peygamberi ve kıssasını kâmil manada anlamak için Zekeriyya Peygamberi ve kıssasını da anlamak gerekmektedir. 


Zekeriyya Peygamber, kitaplı bir resul olan İsa'nın (a) annesini yetiştiren ve onun terbiyesini üstlenen bir şahsiyettir. İsa'yı ve onun hayatını doğru ve kâmil manada anlamak için Zekeriyya kıssasını da iyi anlamak gerekmektedir. 


Hz. İsa'yı reddeden Yahudilerin iftiralarının dayanaklarından biri annesi Hz. Meryem ile Hz. 
Zekeriyya arasında yaşananlardır. Dolayısıyla Zekeriyya kıssasının Meryem ile ilgili bölümünün doğru anlaşılması aynı zamanda İsa Peygamber kıssasının da doğru anlaşılması demek olacaktır. 


Bu konumu ile Zekeriyya Peygamber kıssası Yahya ve İsa Peygamber kıssaları ile birlikte okunmalıdır. Bu üç ayrı kıssanın hem tarihsel hem dini açıdan birleştirilerek anlaşılmasında büyük faydalar bulunmaktadır. 


Kur'an, Zekeriyya kıssasını anlatırken, Ehl-i Kitab'ın alt yapısındaki tevhid dışı çatışmaları da baz alarak İsa'ya ve annesine yapılan iftiraları, Zekeriyya kıssası aracılığı ile cevaplamış, Ehli Kitab'ın sahip olduğu yanlış ve yalan algıları tashih etmiştir. 


Kur'an'ın Zekeriyya kıssasının anlaşılmasında Arap arka planı önemlidir. Çünkü Kur'an, bu altyapı üzerine Zekeriyya kıssasını bina etmiştir. Kur'an'ın amacı, bilinmeyen bir Zekeriyya profili çizmek değildir. Bilakis Ehl-i Kitab tarafından çok iyi bilinen Zekeriyya, Yahya ve İsa Peygamber kıssalarına dair yanlış veya muharref olguları tashih ederek bu yolla tevhidi gerçekleri açıklamak ve hidayet istikametinde yeni bir yol açmaktır. Kur'an, öncelikle Hıristiyan ve Yahudi toplumundaki yanlış algıları düzeltmek, bu arada diğer muhataplara da konunun asıl mahiyetini açıklamak istemektedir. 


Kur'an'ın bu amacını İncil'de yer alan Zekeriyya kıssasındaki benzer anlatımlardan çıkarmak mümkündür. Kur'an Luka İncilinde yer alan tarihsel malumatı reddetmemiştir. Luka İncili ile Kur'an'ın Zekeriyya kıssası hemen hemen aynıdır. Aradaki farklar ise tamamen İncil’ deki tevhidi sapmaların tashihine dair beyanlardır. Yani Kur'an, İncil'deki ve Yahudilerdeki tevhidi sapmaları düzeltmek amacıyla Zekeriyya kıssasını bildirmektedir. 


Bu nedenle Kur'an'ın anlattığı Zekeriyya kıssası ile Luka İncilinin anlattığı Zekeriyya kıssasını birlikte değerlendirmek gerekmektedir. Biz de bu yazımızda, mücmel olan Kur'an'ın Zekeriyya kıssasını, Luka İncilinin tarihsel anlatımları ile Kur'an perspektifinde mufassallaştırarak anlama ve anlatma gayretinde olacağız. Bunun yanı sıra Tevrat'tan da ilgili bölümleri aktararak tüm veriler nezdinde Kur'an'ın Zekeriyya kıssasını ve mesajlarını idrak etmeye çalışacağız. 


Bir dizi olarak düşündüğümüz yazımızın bu ilk bölümünde Zekeriyya kıssasının tarihsel boyutunu anlamaya çalışacağız. 


Zekeriyya (a) İle İlgili Bilgilerin Kaynağı 


Kur'an'da anlatılan Zekeriyya kıssası haricinde Tevrat ve İncil'de de Zekeriyya profilleri vardır. Zekeriyya profilini Kur'an perspektifinde değerlendirmemiz için her üç kitabın Zekeriyya kıssalarına göz atmamız gerekmektedir. Böylece Kur'an'da anlatılan Zekeriyya'ya dair geçmiş kaynakların verilerini de tespit ederek bu veriler doğrultusunda Kur'ani perspektifte mufassal bir Zekeriyya kıssasına ulaşabilelim. 


1) Tevratta Zekeriyya Kıssası 


Tevrat'ın Neviim (Nebiler) bölümünü oluşturan on beş! kitabından biri olan Zekarya? 
(Zekeriyya) kitabının konusu olan Zekarya, İsrailoğulları peygamberi? olarak tanıtılmaktadır. 
Zekarya'nın, Tevrat'ta yer alan kısa biyografisi şöyledir: “Darius'un krallığının ikinci yılının sekizinci ayında Rab İddo oğlu Berekya oğlu Peygamber Zekeriyya aracılığıyla şöyle seslendi.” Bu kısa biyografideki tarihsel anlatımlar, Luka İncilinde zikredilen İsa dönemi tarihsel Zekeriyya anlatımları ile hiç uyuşmamaktadır. “Zekeriyya kitabı başlığında, Yahudi tarihinde bir başka Zekeriyya'dan söz edilmektedir ki Kur'an'da adı geçen Zekeriyya ile aralarında beş yüz yıl bulunmaktadır.” Mevdudi, Tevrat ve İncil'de geçen her iki Zekeriyya hakkında şu tespitte bulunmaktadır: “O (İncil'deki Zekeriyya), Eski Ahid'e (Tevrat) göre öldürülen Zekeriyya Peygamberle aynı kişi değildir.” 


Tevrat'ta anlatılan Zekarya”ya, Matta İncilinin bir yerinde atıfta bulunulmaktadır: “Böylelikle, doğru kişi olan Habil'in kanından, tapınakla sunak arasında öldürdüğünüz Berekya'nın oğlu Zekeriyya'nın kanına kadar, yeryüzünde akıtılan her doğru kişinin kanından sorumlu tutulacaksınız.”7 Matta İncilindeki bu atıfta İsrailoğulları peygamberlerinden biri olan ve Tevrat'ı oluşturan 39 kitaptan birine adı verilen Zekarya Peygamber ile Habil-Kabil kıssası kıyas yapılarak şehit edilen Zekarya Peygamber anılmaktadır. 


Binaenaleyh Tevrat'ta yer alan Zekarya Peygamber ile Luka İncilinde kıssası anlatılan Peygamber Yahya'nın babası Zekeriyya (a) aynı kişiler değildir. Tevrat ve İncil arasındaki bu tarihsel farklılıklar her iki Zekeriyya'nın ayrı şahsiyetler olduğunu bariz olarak izhar etmektedir. 


Dolayısıyla Kur'an'daki Zekeriyya kıssasının mufassallaştırılmasında kaynak olarak Tevrat”taki Zekarya kıssası kullanılamayacaktır. Geriye sadece İncil'de yer alan Zekeriyya 


kıssası kalmaktadır. 


2) İncil'de Zekeriyya Kıssası 


Konumuz olan ve Kur'an'da kıssası yer alan ve tarihsel olarak M.Ö. birinci yüzyılda yaşadığına inanılan Zekeriyya (a) ile alakalı olarak Hıristiyanlarca sahih addedilen dört İncil arasında sadece Luka İncilinde tarihsel malumat? bulunmaktadır. 


Luka haricindeki Matta, Markos ve Yuhanna İncillerinde Zekerriyya (a) hakkında hiçbir malumat yer almazken onun oğlu olan Yahya”dan önemle bahsedilmektedir. İsa'nın (a) gelişini ve onun resullüğünü “tasdik eden” bir peygamber olarak tasvir edilen Yahya?'dan (a) bahsedilirken onun babası Zekeriyya”dan bahsedilmemesi, İncillerdeki muharref olguyu göstermesi açısından önemlidir. Oysa Zekeriyya hem İsa'nın resullüğüne öncülük yapan Yahya'nın babası hem de İsa'nın (a) annesi olan Meryem'i yetiştiren önemli bir şahsiyettir. 
Luka İncilinde Zekeriyya”dan bahsedilirken diğer İncillerde adının dahi anılmaması, İncil yazarlarının tarafgir tutumlarını, dolayısıyla İncillerdeki tahrifatı gündeme getirmektedir. 


Zekeriyya”'nın Luka İncilinde yer alan kısa biyografisi şöyledir: “Yahudiye kralı Hirodes zamanında, Abiya bölüğünden Zekeriyya adında bir kâhin vardı. Harun'un soyundan olan karısının adı ise Elizabet'ti. Her ikisi de Tanrı'nın gözünde doğru kişilerdi, Rab'bin tüm buyruk ve kurallarına eksiksizce uyarlardı. Elizabet kısır olduğu için çocukları olmuyordu. 
Her ikisinin de yaşı ilerlemişti.” 


3) Kur'an'daki Zekeriyya Kıssası 


Luka İncilindeki Hz. Zekeriyya ile alakalı malumat ile Kur'an-ı Kerim'de yer alan Zekeriyya kıssasındaki mücmel bilgilerin çoğu örtüşmektedir. Başka bir açıdan değerlendirdiğimizde Kur'an'ın Zekeriyya kıssası, Luka İncilinin Zekeriyya kıssası üzerine nazil olmuş ve İncil'deki muharref muhtevayı tevhidi istikamette tashih ederek, kıssanın hidayet edici vasfını artırmış veya eski haline irca etmiştir. Bu yüzden Kur'an'da beyan edilen Zekeriyya kıssasında, Luka İncilinin Zekeriyya kıssasından farklı ve önemli anlatımlar da bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim, Luka İncilinden farklı olarak beyan ettiği bu konularla ilgili olarak şöyle der: “Bunlar, bizim sana vahiy yoluyla bildirmekte olduğumuz gayb haberlerindendir. İçlerinden hangisi Meryem'i himayesine alacak diye kura çekmek üzere kalemlerini atarlarken sen onların yanında değildin; onlar (bu yüzden) çekişirken de yanlarında değildin.”'© 


Bu ayet, İncil'de anlatılan Zekeriyya kıssasının muharreflik olgusunu Kur'an'ın tashih ettiğini ihsas etmektedir. Hz. Muhammed'in (s) bile haberi olmadığını, yani Zekeriyya kıssasını İncil'den duyarak onu bir şekilde “kulak hırsızlığı” yoluyla anlatmadığını; Cenabı Hakk'ın vahiy yoluyla bu kıssayı bildirdiğini ve İncil'de tahrif edilen kısımları tashih ettiğini açıkça beyan etmektedir. 


Kur'an-ı Kerim'in dört ayrı suresi!! içerisindeki altı ayette'? yedi defa Zekeriyya ismi zikredilmektedir.'? Buna mukabil zikredilen bu ayetlerde Hz Zekeriyya”nın tarihsel kimliği hakkında detaylı bir bilgi verilmemektedir. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Zekeriyya hakkında verilen bu mücmel bilgi, sadece onun ve karısının fiziksel yapısı, Meryem'i yetiştirmesi ve oğlu Yahya'nın doğumu ile alakalıdır. 


Özetle, Hz. Zekeriyya ile ilgili dini ve diğer tarihsel bilgiler, yalnızca İncil ve Kur'an'da yer almaktadır. Bunun haricinde bu iki kitaba dayalı “İsrailiyat” olarak niteleyebileceğimiz birtakım sahih olmayan malumat ise Kur'an tefsirleri ve peygamberlere ait siyer kitaplarında bulunmaktadır. Yeri geldiğinde burada yer alan indi dolayısıyla zanni malumat üzerinde de duracağız. 


Zekeriyya Peygamber Kimdir? 
a) Hz. Zekeriyya'nın Yaşadığı Coğrafya 


Semantik İncillerden olan Luka!* İncilinde, Zekeriyya (a) hakkında tarihsel ve sosyal bazı bilgiler bulunmaktadır.” Sadece Luka İncilinde belirtilen Hz. Zekeriyya”nın yaşadığı coğrafya ile ilgili şu ifade bizim için altı çizilmesi ve değerlendirilmesi gereken önemli tarihsel malzemelerden bir tanesidir. “Yahudiye Kralı Hirodes'9 zamanında, Aviya bölüğünden Zekeriyya adında bir kâhin vardı.”'7 


Biz, İncil?de serdedilen bu tarihsel bilgileri, analitik! olarak inceleyeceğiz. Bu yüzden öncelikle Yahudiyye kavramından başlayarak, Hz. Zekeriyya'nın yaşadığı coğrafi ortam hakkında malumat edinmeye çalışacağız. Bu çabamız hem Zekeriyya”nın, kavmi içerisindeki konumunu ve hem de Yahya ve İsa peygamberlerle olan tarihsel bağını daha iyi anlamamızı sağlayacaktır. 


Luka İncilindeki mezkür anlatım içerisinde Zekeriyya (a) dönemi hakkında önemli bir tarihsel hususun beyanı vardır. Buna göre Hz. Zekeriyya”nın yaşadığı coğrafya Tevrat'ta “Kenan”? ya da diğer bir kavramsal ifade ile “Arz-ı Mewud”” diye ifade edilen kutsal topraklardır. Malum coğrafya Kur'an-ı Kerim'de de “el-Ard el-Mukaddes” olarak geçmektedir. İncillerde bir kısmı “Yahudiyye” olarak geçen bu topraklar; günümüz Filistin ve İsrail devletlerinin hüküm sürdüğü bir coğrafyadır. 


Arz-ı Mew'ud coğrafyasındaki Yahudiyye? adı, Tevrat ve diğer tarihsel kayıtlar incelendiğinde İsrailoğulları etnik/dini oluşumunun gündem ettiği bir kavram olarak karşımıza çıkar. Yahuda, Yakub/İsrailoğullarından birinin adıdır. “Yakub'un on iki oğlu vardı. Ruben, Şimon, Levi, Yahuda... vd.” 


Hz. Yakub'un dördüncü sıradaki oğlu ola Yahuda”ya izafeten onun soyundan gelenlerin oluşturduğu Yahuda sıbtı; Yakub (İsrail) sonrası tarihsel süreçte onun oğullarından oluşan on iki sıbttan (boydan) birisini hatta en büyüğünü teşkil etmektedir. Mısır'dan hicret sonrası yapılan sayım, Yahuda sıbtının ulaştığı nüfus büyüklüğünü göstermektedir. “Yahuda'nın soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi. Yahuda oymağından sayılanlar 74.600 kişiydi.” 


Bu sıbtın, diğer İsrailoğulları sıbtlarına nazaran nüfus büyüklüğünün yanı sıra daha önemli olan tarafı, Yahudi tarihindeki iki önemli kral/peygamberin, bu sıbttan kişiler olmasıdır. Bu iki meşhur şahsiyet Davud (a) ve Süleyman (a)'dır.? 


Hz. Süleyman sonrası İsrailoğulları sıbtlarının hüküm sürdüğü “Arz-ı Mewud” topraklarının anlaşmazlıklar sebebiyle ikiye bölünmesi sonucu; bu toprakların kuzeyde kalan kısmına İsrail, güneyde kalan kısmına da Yahuda ismi verilmiştir. 


Tarihsel süreç içerisinde bu coğrafyalara komşu olan Mezopotamya bölgesi 

devletlerinin sistemli saldırıları neticesi kuzeydeki İsrail devleti ortadan kalkınca Yahuda sıbtının hüküm sürdüğü kısmı -Yahuda sıbtının krallık/hâkimiyet? alanı olması yüzünden- “Yahuda/Yahudiyye” ismiyle anılmaya başlanmıştır. 


M.S. 1. Yüzyıl Yahudi tarihçisi Flavius Josephus'un?' (M.S. 37/38-100) verdiği bilgilere göre M.Ö. 40'lı yıllarda bugünkü İsrail, Filistin ve Ürdün'ün bulunduğu, Romalılarca Filistin eyaleti adı verilen Yahudiye'de Samiriye, Galile, Perea isimli özerk bölgelerin tümünü kapsayan bir Yahudi krallığı hüküm sürüyordu. Bu krallığın idarecisine Herodes” adı verilmekteydi. 1. Hirodes veya Büyük Hirodes” lakabıyla da anılan Hirodes'in M.Ö. 4. yılda ölümünden sonra, egemen olduğu topraklar oğulları arasında üçe taksim edilerek Hirodes sülalesi olarak egemenlik devam ettirildi. İncil, bu vakıayı şöyle nakleder: “Sezar Tiberius'un egemenliğinin on beşinci yılıydı. Yahudiye'de Pontius Pilatus valilik yapıyordu. Celile'yi Hirodes, İtureya ve Trahonitis bölgesini Hirodes'in kardeşi Filipus, Avilini'yi Lisanias yönetiyordu.” 


Yahudiyye, Celile, İtureya ve Trahonitis gibi bölgelere sahip geniş bir coğrafyanın genel adı olan Yahudiye krallığının başşehri ise Hz. Süleyman'ın inşa ettiği mabedin bulunduğu Kudüs/Yeruşalim”! şehridir. Bu şehir içinde kurulu bulunan Süleyman Mabedi ise İsrailoğullarının tek kutsal mabedidir. Tarihi kaynaklar, Hz. Zekeriyya dönemi yöneticisi olan Büyük Hirodes'in, Süleyman Mabedi'ni genişletme çalışmalarında bulunduğunu kaydetmektedir.”? 


b) Hz. Zekeriyya”nın Sosyal Statüsü 


Luka İncili, Zekeriyya'nın bir kohen/kâhin vasıflı din adamı olduğunu belirtmektedir. 
Nitekim onun bu kâhinlik görevi Luka İncilinde şu şekilde beyan edilmektedir: “Zekeriyya, hizmet sırasının kendi bölüğünde olduğu bir gün, Tanrı'nın önünde kâhinlik görevini yerine getiriyordu.” 


Luka İncilindeki Hz. Zekeriyya'ya yönelik bu tavsif, aynı zamanda onun hakkında detaylı bilgiler edinmemize vesiledir. İsrailoğullarının din adamı olan kâhinler sınıfı hakkında Tevrat bilgileri nezdinde şunları kaydedelim: Tevrat'a göre kâhinlik görevini yapmak için belli kurallar gerekmektedir. Nitekim bu kurallar bin yıllar boyu İsrailoğullarınca sürdürülmüştür. 
Bu kurallardan en önemlisi kâhinlik yapacak kişinin öncelikle İsrailoğullarından ve özellikle Levi sıbt/boy/kabilesinden olması gerekliliğidir. Tevrat bu mecburiyeti şöyle açıklamaktadır: “Bana kâhinlik etmeleri için İsrailliler arasından ağabeyin Harun'u, oğulları Nadav, Avihu, Eleazar ve İtamar'ı yanına a1.”3* 


Kâhinlerin, sadece Hz. Harun soyundan olacağı şöyle belirtilir: “Bunu Harun soyundan gelen meshedilmiş kâhin Rab'be sunacak. Sürekli bir kural olacak bu.” “Levililer arasında da “en mukaddes şeyleri takdis etmek, Rabbin önünde buhur yakmak, ona hizmet eylemek ve ebediyyen onun ismiyle mübarek kılmak üzere? seçilen aile Harun'un (as) oğulları idi. Diğer Levililerin mabede girmesine izin verilmiyordu. Çünkü onların vazifesi Rab evinin hizmeti için avlularda, odalarda ve bütün mukaddes şeyleri temizlemekte Allah evinin hizmet işinde Harunoğullarının yanında bulunmak... Ve sebt günlerinde, aybaşlarında ve belli bayramlarda yapılan bütün takdimeleri Rabbe arz etmekti.” 


Kâhinlerin belli bir dini sınıf olarak yapılanmasını ve ritüellerini, Tevrat'taki Tanrı Yehova tarafından Hz. Musa'ya bildirilen şu emirlerden anlıyoruz: “Harun'la oğullarını Buluşma Çadırı'nın giriş bölümüne getirip yıka. Giysileri al; gömleği, efodun altına giyilen kaftanı, efodu ve göğüslüğü Harun'a giydir. Efodun ustaca dokunmuş şeridini bağla. Başına sarığı sar, üzerine de kutsal tacı koy. Sonra mesh yağını al, başına dökerek onu meshet. Harun'un oğullarını öne çıkarıp onlara gömlek giydir. Bellerine kuşak bağla, başlarına başlık koy. Kalıcı bir kural olarak kâhinlik onların işi olacak. Böylece 


Harun'la oğullarını atamış olacaksın.”7 Tanrı Yehova'nın Hz. Musa'ya bu emirleri, kâhin sınıfının ilk liderini -Harun- ve onun neslinden gelecek olan sınıfın ilk oluşumunu ve kâhinlik ritüellerinin temellerini açıklamaktadır. 


Kâhinlik ile ilgili vazifelerden bazıları, Tevrat'tın “Tora” adı verilen kitaplarında şu şekilde sıralanmaktadır: “Kâhin bundan sonra ikinci kuşu yakmalık sunu olarak kurallara göre sunacak. Kâhin, kişinin günahını bağışlatacak ve kişi bağışlanacak.” “Bedeninde deri hastalığına dönüşebilecek şiş, kabuk ya da parlak leke bulunan kişi Harun'a ya da Harun'un kâhin oğullarından birine götürülecek.” “Levilileri Levha Sandığı'nın bulunduğu konuttan, eşyalardan ve konuta ait her şeyden sorumlu kıl. Konutu ve bütün eşyalarını onlar taşısın; konutun bakımını onlar yapsın, çevresinde ordugâh kursun.” 


Öyle ki bu etnik silsile içersinden seçilen kâhinlerde fiziki ayrım bile yapılmaktadır. 
“Kâhin Harun'un soyundan bu kusurlara sahip (kör, topal, yüzü arızalı, organlarından biri aşırı büyümüş, kolu veya ayağı kırık, kambur, cüce, gözü özürlü, uyuz, yarası kabuk bağlamış ya da hadım) hiç kimse Rab için yakılan sunuyu sunmak üzere sunağa yaklaşmayacak. Çünkü kusurludur. Tanrısına yiyecek sunusu sunmak üzere sunağa yaklaşamaz. Böyle bir adam Tanrısına sunulan kutsal ve en kutsal yiyecekleri yiyebilir. 
Ancak perdeye ve sunağa yaklaşmayacaktır. Çünkü kusurludur. Tapınağımı kirletmesin. Onları kutsal kılan Rab benim.” “Musa, Harun'la oğullarına ve bütün İsrail halkına bunları anlattı.”*! 


Kâhinlerin aileleri bile ayrıcalıklı bir dini ve sosyal sınıftırlar. “Kâhin ailesi dışında hiç kimse kutsal sunuyu yemeyecek; kâhinin konuğu ve işçisi bile. Ama kâhinin parayla satın aldığı ya da evinde doğan köle onun yemeğini yiyebilir. Kâhinin kâhin olmayan bir erkekle evlenen kızı bağışlanan kutsal sunuları yemeyecek. Ama dul kalmış veya boşanmış, çocuğu olmamış ve gençliğinde kaldığı baba evine geri dönmüş kâhin kızı babasının ekmeğini yiyebilir. Aile dışından yabancı biri asla yiyemez. Bilmeden kutsal sunuyu yiyen biri, beşte birini üzerine katarak kâhine geri verecek. Kâhinler İsrail halkının Rab'be sunduğu kutsal sunulara saygısızlık etmeyecekler.”* 


Tevrat'tan alıntıladığımız bu verilere nazaran Yahudilerin din adamı sınıfı olan “kâhin”in; İsrailoğulları içerisinden ve Levililer boyundan ve “özürlü” olmayan, “sağlam” biri olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra kâhinler, Tanrı Yehova tarafından destekli olarak diğer İsrailoğulları boyları ve insanlarından ayrıcalıklı sosyal statüdeki kişilerdir. 


Dolayısıyla İncil'de Hz. Zekeriyya ile ilgili verilerden hareketle; bu verileri Tevrat anlatımları ile detaylandırdığımızda, Hz. Zekeriyya”nın; İsrailoğulları içerisindeki Levililer sıbtının Harunoğulları sülalesine mahsus olan kâhin sınıfından bir şahsiyet olduğunu anlamaktayız. 
Bu Zekeriya (a)'nın, İncil verilerine göre sosyal statüsünü ortaya çıkarmaktadır. Kur'an'ın bu olguya bakışını bir başka alt başlıkta inceleyeceğiz. 

c) Hz. Zekeriyya'nın Etnik ve Dini Kökeni 


Luka İncilinin, Hz. Zekeriyya”ya vasfettiği “kâhinlik” olgusu, aynı zamanda Hz. Zekeriyya hakkında etnik mahiyetli şu bilgileri ihsas etmektedir: 


1) Hz. Zekeriyya İsrailoğullarından bir şahsiyettir. Yani İbranidir.” 


2) İsrailoğullarının on iki sıbtından biri olan Levililer" sıbtındandır. 


3) Aynı zamanda İsrailoğulları “kâhin”lerinin olması gereken Hz. Harun'un soyundandır. 


4) Fiziksel olarak “özürlü” olmayan biridir. 


Luka İncili “,..Aviya bölüğünden Zekeriyya adında bir kâhin vardı.” derken, yukarıda değindiğimiz gibi Hz. Zekeriyya”nın, hem İsrailoğullarından yani İbrani kökenli olduğunu hem Levililer sıbtından ve de Harun soyundan bir şahsiyet olduğunu ihsas etmektedir. 


Bunun yanı sıra Luka İncili, Zekeriya (a)'nın Aviya bölüğünden olduğunu da beyan etmektedir. “Aviya” bölüğü hakkında Tevrat'tan şu bilgileri edinebilmekteyiz: “Davut İsrail'in bütün önderlerini, kâhinleri, Levilileri bir araya topladı. Otuz ve daha yukarı yaştaki Levililer sayıldı. Toplamı otuz sekiz bin erkekti. Bunlardan yirmi dört bini RAB'bin Tapınağı'nın işlerini gözetecek, altı bini memur ve yargıç olacaktı; dört bini kapı nöbetçisi olacak, dört bini de Davut'un Rab'bi övmek için sağladığı çalgıları çalacaktı... Boylarına göre Levioğulları bunlardı. Boy başlarının her biri kendi adıyla sayıldı. Yirmi ve daha yukarı yaştaki Levililer, Rab'bin Tapınağı'nın işlerinde görev aldılar.” “Amram'ın oğulları: Harun, Musa. Harun'la oğulları en kutsal eşyaları korumak, Rab'bin önünde buhur yakmak, O'na hizmet etmek ve sonsuza dek O'nun adına halkı kutsamak için atandılar.”*/ 


Tevrat'taki bu anlatıma göre Hz. Davud; kâhinlerin içinden seçildiği Levililer sıbtını yeniden gruplara ayırarak, dinsel vazifeleri bu guruplar arasında paylaştırmıştır. Bunun yanı sıra Süleyman mabedinin yalnızca Harunoğullarının girip hizmet edebileceği kutsal eşya bölümündeki hizmetler için ayrıca Harunoğullarını da yapılandırmıştır. Binyıllar süren bu işbölümünün Hz. Zekeriyya döneminde de devam ettirildiğini İncil'deki mabet hizmetleri ifadelerinden anlıyoruz. “Kâhinlik geleneği uyarınca Rab'bin tapınağına girip buhur yakma görevi kurayla ona verilmişti... Bu sırada, Rab'bin bir meleği buhur sunağının sağında dikilip Zekeriyya'ya göründü.” 


İncil'de yer alan Zekeriyya”nın ait olduğu Harunoğullarının vazifesi olan buhur yakma vazifesindeki hizmet bölümü hakkında Mevdudi şunları kaydeder: “Harunoğulları 24 aileye bölünmüştü ve bu 24 aile sıra ile Rabbin evine hizmet ediyorlardı. Bu ailelerden biri Zekeriyya'nın (a) liderliğindeki Abiya ailesi idi. Bu nedenle ailesinin sırası geldiğinde mabede gidip buhur yapmak Zekeriyya'nın (a) göreviydi.”* Tevrat'ta bu husus şöyle bildirilmektedir: “Harunoğullarının bağlı oldukları bölükler: Harun'un oğulları: Nadav, Avihu, Elazar, İtamar. 
Nadav'la Avihu babalarından önce, oğul sahibi olamadan öldüler. Onun için Elazar'la İtamar kâhinlik yaptılar. Davut Elazar soyundan Sadok'la İtamar soyundan Ahimelek'in yardımıyla Harunoğullarını yaptıkları göreve göre bölüklere ayırdı. Elazaroğulları arasında İtamaroğullarından daha çok önder olduğundan, buna göre bölündüler: Elazaroğullarından on altı boy başı, İtamaroğullarından ise sekiz boy başı çıktı.” 


Dolayısıyla Levililer sıbtına mensup olan Harunoğulları; “Mişkan/Ohel Moed”! 
“Buluşma/Toplanma Çadırı” adı verilen Hz. Musa zamanındaki ilk kutsal mabet ile daha sonra inşa edilen Süleyman Mabedi”nin “Beyt Ha Amikdaş”” kutsal eşyalarla ilgili bakımı ile burada gerçekleşmesi gereken kurban ve diğer dini ritüelleri yürütmek üzere; Davud Peygamber zamanında bölüklere ayrılır. İşte Hz. Davud'dan beri Harunoğullarınca devam edegelen mabet hizmetinin, Zekeriya (a)'nın dönemindeki yapısı içerisinde oluşmuş bölüklerden bir tanesi de Luka İncilinde belirtilen, Hz. Zekeriyya'nın mensup olduğu “Aviya” bölüğüdür. 


Luka İncili aynı zamanda Zekeriyya Peygamberin karısı hakkında da biyografik bir bilgi verir ve onun da İsrailoğullarından, Levililer sıbtından ve de Harun soyundan biri olduğunu beyan eder. “Harun soyundan gelen karısının adı ise Elizabet'ti.”” 


Hz. Zekeriyya'nın karısı Elizabet aynı zamanda Hz. İsa'nın annesi ile akrabadır. Luka İncili bu hususa şöyle değinir: “(Meryem) Bak, senin akrabalarından Elizabet...”* 


Müfessirler, Hz. Zekeriyya'nın karısı ile Hz. İsa'nın annesi Meryem'in yakınlığını her ikisinin kardeş olduğu biçiminde anlamışlardır. “Çünkü Zekeriyya (a)'nın zevcesi Hz. Meryem'in kız kardeşidir.” Dolayısıyla Hz. Zekeriyya'nın karısı aynı zamanda Hz. İsa'nın teyzesi” 


olmaktadır. 


Şimdi buraya kadar Tevrat ve Luka İncili ve bağlamındaki tarihsel rivayetler vasıtasıyla mufassallaştırdığımız mufassal Zekeriyya profilini kategorize edelim. 


l- Zekeriya (a), Arz-ı Mev'ud / El-Ard El-Mukaddes topraklarında yaşamıştır. 


2- Bu topraklar üzerinde Kudüs ve çevresinin dâhil olduğu Roma imparatorluğundan otonom/özerk Yahudiyye krallığı hüküm sürmektedir. 


3- Hz. Zekeriyya'nın yaşadığı esnada Yahudiyye?'de yönetimde bulunan kral, Büyük Herod adıyla anılan Yahudi bir kraldır. 


4- Zekeriya (a) bu krallığın başşehri olan Kudüs'te ikamet etmektedir. 

5- Zekeriya (a) İsrailoğulları kavminden biridir. 

6- Hz. Zekeriyya aynı zamanda İsrailoğullarının Levi sıbt/boyundandır. 

7- Zekeriyya Levililer sıbtının Harunoğulları soyundandır. 

8- Harunoğullarının, Abiya soy/bölüğüne mensuptur. 

9- Hz. Zekeriyya “kohen/kâhin” adı verilen İsrailoğulları din adamı sınıfındandır. 


10- Zekeriyya(a) aynı zamanda karısı tarafından Hz. İsa'nın annesi Meryem ile yakın akrabadır. 


Kur'an Perspektifinden Luka İncilindeki Tahrifat 


Luka İncil'i vasıtasıyla mufassallaştırdığımız Zekeriyya profilinde, Kur'an perspektifinden bakıldığında eksik olan çok önemli bir hususu vurgulamamız gerekmektedir. Luka İncili Hz. 
Zekeriyya'yı; “...karısının adı ise Elizabet'ti. Her ikisi de Tanrı'nın gözünde doğru kişilerdi, Rab'bin bütün buyruk ve kurallarına eksiksizce uyarlardı.” diyerek dindar bir şahsiyet olarak tanımlamaktadır. Bu ilginç bir durumdur. Zekeriyya bir peygamber ise neden ayrıca dindar biri olarak tavsif edilmektedir. Bu durumu cevap bekleyen önemli bir sual olarak not edelim. 
Bunun yanı sıra Luka İncilinin bir başka yerinde Hz. Zekeriyya”dan şöyle bahsedilmektedir: “Çocuğun babası Zekeriyya, Kutsal Ruh'la dolarak şu peygamberlikte bulundu...” 


Şimdi, Kur'an perspektifinden bakıldığında, Luka İncilinde oluşan bu tenakuza açıklık getirelim: Öncelikle Zekeriya (a) hakkındaki bu sosyal bilgilerin İncil yazarı Luka gözüyle aktarıldığının altını çizelim. Luka’nın, kendi yazdığı İncilinin başlangıcında bu olguyu kendi ağzından şöyle aktarır: “Sayın Teofilos! Birçok kişi aramızda olup bitenlerin tarihçesini yazmaya girişti. Nitekim başlangıçtan beri bu olayların görgü tanığı ve Tanrı sözünün hizmetkârı olanlar bunları bize ilettiler. Ben de bütün bu olayları ta başından özenle araştırmış biri olarak bunları sana sırasıyla yazmayı uygun gördüm. Öyle ki, sana verilen bilgilerin doğruluğunu bilesin.” 


Luka, bu İncil'i, Hz. İsa'dan seksen veya doksan yıl“9 sonra kaleme almıştır. İsa'dan sonra geçen bu seksen-doksan yılda, Hz. İsa'nın getirdiği İncil aslını kaybederek tahrifata uğramıştır. Bu yüzden daha sonra dört ana İncil'e indirgenen binlerce İncil derlenmiş bulunmaktaydı. Tamamen şifahi aktarımların ürünü olan İncil'lerden biri olan Luka İncil’ inde de tutarsızlıklar yer almaktadır. Zekeriyya'nın hem Kâhin hem dindar hem de sözleriyle peygamberlik eden biri olarak tanımlanması bu yüzdendir. Bunun bir nedeni de Tevrat'tan beri gelen peygamberlik kavramı veya anlayışının İncil'e de yansımış olmasıdır. 


Tevrat'ta; peygamberler, küçük peygamberler ve peygamberlik etme gibi karışık bir peygamber kavramı oluşmuştur. İncil'in, Zekeriyya kıssasında onun hakkında geçen “peygamberlik etmek” deyimi, Tevrat'ta sıkça kullanılan bir deyimdir ve bu deyim peygamberlikle görevli olmayan fakat mevcut peygamber sözlerini veya peygamberlere gelmiş vahyin bir kısmını halka duyurmak anlamında kullanılmıştır. Bu yüzden Zekeriya (a)'dan bahseden tek İncil olan Luka İncili, onun peygamberlik vasfında tahrifat yaparak, peygamberlik eden dindar kişi pozisyonuna sokmuştur. 


Bundan dolayı İncil yazarı Luka, Zekeriyya”yı aziz/erdemli/dindar ve peygamberlik edebilen bir kişilik olarak aktarmaktadır. Diğer İncillerde ise Zekeriya (a)'dan hiç bahsedilmeden onun oğlu Yahya, peygamber olarak beyan edilmektedir. Örnek verelim: “Yahya”ya dek bütün peygamberlerle Kutsal Yasa, olacakları önceden bildirdiler.”9! (Matta) “Öğrencileri ona şu karşılığı verdiler: Vaftizci Yahya diyorlar. Ama kimi İlyas, kimi de peygamberlerden biri olduğunu söylüyor.“? (Markos) “Yahya 'ya gönderilen bazı Ferisiler ona, ‘Sen Mesih, İlyas ya da beklediğimiz peygamber değilsen, niye vaftiz ediyorsun?” diye sordular.”© (Yuhanna) 


Luka İncili de diğer İncillerden farklı olarak Hz. Zekeriyya'dan bahsederken, onun peygamberliğinden söz etmeden İsa öncesi son peygamber olarak Yahya'nın peygamberliğine işaret eder. “Kutsal Yasa ve peygamberlerin devri Yahya'nın zamanına dek sürdü.” “4 


Bu çelişkiler, İncillerin tutarsızlığını ve yazarlarının üzerinde yaptıkları beşeri tahrifatını yansıtmaktadır. Muhtemeldir ki, Hz. Zekeriyya ve Yahya (a)'nın, baba-oğul peygamberlikleri, sanki Hz. İsa'nın peygamberliğini gölgeleyecek anlayışıyladır ki, üç İncil'de Zekeriya (a) yok edilmiş; kendisinden bahsedilen dördüncü İncil'de ise peygamberliği alınmıştır. 


İşte Kur'an-ı Kerim'in, Zekeriyya kıssasını, İncil kıssası üzerine yeniden bina etmesi bu yüzdendir. Dolayısıyla Kur'an; Tevrat'ta yer alamayan, İncil?de de sansürlenen Zekeriya (a) kıssasını tevhidi istikamette hidayet bazlı olarak yeniden inzal etmiştir. Bu önemli olgunun diğer unsurları üzerinde ayrıca duracağımızı belirtelim. 


Hz. Zekeriyya'nın, Luka İncilinde, peygamber olarak değil; ait olduğu İsrailoğullarını, Tanrının buyruklarına çağıran, kâhin/aziz/erdemli/dindar bir insan olarak tanıtılması, İncil ile Kur'an-ı Kerim arasındaki keskin farkı yansıtmaktadır. Kur'an, Luka İncilindeki kıssada yer 


alan tarihsel bilgilerden sadece Hz. Zekeriyya'nın peygamberliği ile alakalı eksik olan kısmına muhalefet etmiştir. Binaenaleyh İncil”de yer alan Zekeriyya ile alakalı tarihsel malumatı reddetmemiş veya tashih etmemiştir. 


Kur'an, Zekeriyya'nın peygamberliği hakkında şunları iletmektedir: “Zekeriyya, Yahya, İsa ve İlyas'ı da (doğru yola iletmiştik). Hepsi de iyilerden idi.” Kur'an, bu ayeti ile Luka İncilindeki kronolojiye uygun olarak; Zekeriyya, Yahya, İsa olarak sıralanan bu şahsiyetlerin kronolojisini aynen tasdik etmiştir. Sadece Zekeriyya'nın İncil'deki muharref resullük olgusunu tashih etmiş, böylece peygamber silsilesindeki eksikliği gidermiştir. Bu ayette verilen peygamber silsilesinde kronolojiyi İlyas“9 peygamberin ismi bozmaktadır. Bunun nedeni de İncillerdeki kıssalarda, beklenilen “Mesih Peygamber İlyas” vurgusu dolayısıyladır. 
Her üç peygamberin döneminde de gökyüzünde yaşadığına inanılan İlyas (a)'ın; gerek Yahya, gerek İsa peygamberlerle özdeşleştirilerek İlyas olup olmadıklarının sorulması yüzündendir. 


Kur'an; Yahudi ve Hıristiyan peygamber anlayışındaki yanlışları tashih ederek; İncillerde geçen bu şahsiyetlerin, Allah katında aynı tevhidi çizginin resulleri oldukları, dolayısıyla aralarında Allah'ın bildirmediği bir anlayışı egemen kılarak ayrım yapılmaması gerektiğini beyan etmiş olmaktadır. 


Yahudiler, otuz dokuz kitaptan oluşan Tevrat'taki Nevim/Nebiler bölümü kitaplarından Malaki kitabında söz edilen Malaki Peygamberden sonrası peygamber kabul etmedikleri için Zekeriyya”yı peygamber olarak anmazlar.® Hıristiyanlar ise Zekeriyya, Yahya ve İsa'nın peygamberliklerini İlyas Peygamberle karıştırarak farklı algılar içerisinde olmuşlardır. 
Dolayısıyla Kur'an, İncil'deki Zekeriyya peygamber profilinde eksik olan Zekeriyya”nın peygamberliğini tashih ederken aynı zamanda Yahudi inancındaki “Malaki sonrası peygamber gelmemiştir!” anlayışını da revize ederek, Yahudilerin inkâr ettiği Zekeriyya, Yahya, İsa ve Muhammed'in resullüklerinin kabulünü beyan etmiş olmaktadır. 


Yani Kur'an, Zekeriyya kıssası ve onun resullüğünü yeniden beyan ederek; bir doğru - Zekeriyya kıssası- ile üç yanlışı - Yahudi, Hıristiyan ve müşriklerin Zekeriyya Peygamber anlayışını- aynı anda düzeltmektedir. 


Dipnotlar: 
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Zekeriya'nın Tanrı'dan aldığı peygamberlikleri içerir. Bu peygamberliklerin çoğu görüm (rüya) şeklindedir.” 
Bkz: http://kutsalkitap.net/bible/tr/index.php?mc—1 &sc—952 


3-Zekarya, Yahudilerce kabul edilen on iki peygamberden on birincisidir. 
4-Tevrat: Zekarya, 1/1. 

5-Bilal Gökkır, Meryem Suresi Tefsiri, s. 67, Fecr Yay., Ankara-2009. 
6-Mevdudi, Tefhimü”l Kur'an, c. I, s. 253, İnsan Yay., İstanbul-1996. 
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14-“Luka'nın 80-90 yıllarında Antakya'da yazıldığı sanılmaktadır.” Şinasi Gündüz, Pavlus, s. 147, Ankara Okulu Yay., Ankara-2007. 


15-Bkz: İncil: Luka, 1/1-67. 


16-İncil'de beş ayrı kişinin adıdır: 1) Birincisi, İ.Ö. 40 ile 4 yılları arasında Filistin'i Roma adına yöneten Büyük 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SON PEYGAMBER HZ. MUHAMMED 

Zehra Ç. Türkmen-Haksöz Dergisi Sayı: 141 - Aralık 2002 


Allah'ın bizlerden murat ettiği şekilde sahih bir din anlayışına sahip olmak, hayatı doğru okumak ve doğru yaşamak için vahyin hükümlerini öğrenmek ve bu hükümleri pratiğe geçirmek zorundayız. Vahyi amelleştirmede üsvetun hasene (en güzel örnek) olan Hz. 
Peygamberin hayatı (sireti), kuşkusuz en önemli yol göstericidir. Bizlere ulaşmış olan vahyin hükümlerini öğrenmeye, bu hükümleri pratiğe geçirmeye yardım edecek bir mahiyet taşıyan siyer bilgisi, bizim olduğu kadar çocuklarımızın hayatında da önemli bir yer tutmalıdır. 


Fakat ne yazık ki birçok önde gelen şahsiyette olduğu gibi Hz. Muhammed'in hayatıyla ilgili birtakım hurafeler, vahiyle uzlaşması mümkün olmayacak nitelikte yalan yanlış bilgiler zihinlerimizi kuşatmaktadır. Hz. Peygambere değer verme adına yapılan aşırı yüceltmeler, abartmalar, onun örnek alınmasını imkansızlaştırmakta, hayattan kopartarak onun misyonunu fonksiyonsuz kılmaktadır. 


Bu nedenle de yanlış Peygamber anlayışını geleceğe miras bırakmamak için çocuklarımıza sunacağımız siyer bilgilerini iyi tahlil etmeli, gerekirse bu tahlilleri bizzat onlarla birlikte yapmalıyız. Böylece çocuklarımıza, aşırı yüceltilerek ya da basitleştirilerek etkisizleştirilen Peygamber yerine Kur'an Peygamberini tanıtmış ve kalıcı, sahih bir din anlayışını geleceğimize kazandırmış oluruz. 


Bu sebeple şu an sinemalarda gösterimde olan "Son Peygamber Hz Muhammed" filmini de çocuklarımıza sunarken iyi şekilde analiz etmemiz gerekmektedir. 


İslam'ın doğuş yıllarını anlatan animasyon türündeki filmin en temel amacı, yapımcısı olan Muvaffak al-Harity'e göre ister Müslüman olsun isterse olmasın herkese İslam'ın nasıl doğduğunu ve nasıl yayıldığını, bu yıllarda katlanılan sıkıntıları anlatmaktır. Yapımcı bu amaca istinaden filmin önemli bir misyon taşıdığını dile getirmektedir. 


Filmin ABD'li yönetmen Richard Rich tarafından yapılmış olması küçükler kadar büyüklerin de ilgisinin artmasına neden olmuş. Fakat film, 11 Eylül sonrası yoğun tepki çekebilir endişesiyle ABD ve Avrupa da şimdilik gösterime sokulmamış. 


Filmde Hz. Hamza'nın yüzünün gösteriliyor olması, İslami ölçülere aykırı olduğu gerekçesiyle el-Ezher Üniversitesi tarafından uygun görülmemiş. Fakat filmin yönetmeni, yaptığı değişiklikle Hz. Hamza'yı yay, Hz. Ali'yi de kılıçla temsil ederek Ezher Üniversitesinin onayını almayı başarmış. 


İslam'ın ilk yıllarını daha çok ana hatlarıyla anlatan filmin içeriğini tahlil ettiğimizde ise fazla olmasa da zaman zaman abartılı ve yanlış sahnelerle karşılaşabiliyoruz. 


Özellikle Hz. Peygamberin davetinin önünü tıkamak için amcası Ebu Leheb ve onunla beraber toplanan heyetin çözüm arayışları sırasında içeriye giren siyah kıyafetli -şeytan tiplemeli- birinin, "Muhammed'i öldürün. Bu en kesin çözümdür" diyerek aniden gözden kaybolması, olayın bu şekilde gerçekleşip gerçekleşmeyeceği noktasında çocukların dikkatini çekiyor. Ayrıca Hz. Muhammed'in amcası Ebu Talip filmin başından sonuna kadar Müslüman gibi gösterilmesi de dikkat edilmesi gereken ayrı bir nokta. Film izlenirken gözden kaçırılmayıp, denetlenmesi ve tashih edilmesi gereken benzer sahneler de ayrıca mevcut. 


Birtakım çekincelere rağmen filmi çocuklarımıza izletmenin, içerisinde yaşadığımız, bizi kuşatmış ve dolayısıyla da çocuklarımızı da içine almış olan, değerlerimizi hiçe sayan birtakım televizyon dizilerinden ve sinemalardan (Ruhsar, Çocuklar Duymasın, Harry Potter, Yüzüklerin Efendisi vb...) uzak kalmak ve doğru bir yola adım atarak, Müslüman çocuk ruhunu inşa etmek açısından bir nebze de olsa faydalı olacağı inancını taşıyoruz. 


SAHTE PEYGAMBERLİK VE HZ. İSA'NIN NÜZULÜ ÜZERİNE 


Ahmet Kalkan -Haksöz Dergisi Sayı: 118 - Ocak 2001 


Ramazan'ı da müslümanlara zehir etmenin yolunu buldular. Her Ramazan'da biraz sansasyon, biraz iftira, biraz istismar ve biraz da irtica adıyla İslâm düşmanlığının tezgâhlandığı medya pazarında, bu Ramazan da iftarlık olarak, hem de hiç kupon biriktirmeden "sahte peygamber dolması" eşantiyon verildi; yutanlar yutsun, yutmayanların boğazına dizilsin diye. Daha önceki Ramazanlardaki menüde; oruç yiyen gencin dövülmesi, Fadime Şahin, Müslim 


Gündüz, Türkçe Kur'an, kadınların cenaze namazına ön safta erkeklerle durması, sahabelere, Mehmed Akif'llere hakaret vardı. Aylar öncesi ortaya atılmış bir iddia olduğu halde, Mezarcı olayı, medya tarafından hemen piyasaya sürülmeyip, bir taşla üç beş kuş vurulacak zaman beklenerek Ramazan'a tehir edildi. Ramazan geldi mi, din ticareti de dine hakaret piyasası da, iyi iş yapardı; televoleci kanallar ve boyalı basın, bu avı kaçırır mıydı? Aslında "mütenebbi dolması"nın Almanya'da pişirilip sofraya konulmasının üzerinden altı aydan fazla zaman geçmişti. Olsun, hipnotize edilmişçesine kendinden geçmiş ve etkilenmeye hazır, ağzı açık müşterilere sihirli kutunun yalancı aynasından geçirilen ne bayat ve kokmuş dolmalar, taze diye yutturulmuyordu ki... Zaten, hangi bâtıl düşünce tazedir? Şirk cephesinde eski câhiliyenin yeni makyajla sunulmasından başka orijinal hiç bir şey yoktur ve olmayacaktır. 


Peki, hırsızın kabahati var da, kapıyı ardına kadar açık bırakarak soygunculara davetiye çıkaran ev sahibinin hiç mi suçu yok? Müslümanlar, toplumsal suçların tümünü bir zamanlar komünistlere ve yahüdilere yüklerlerdi; şimdi de, düzene ve medyaya atarak, sütten çıkmış ak kaşıkla önüne konan yemeği hazımsızlık yapacağını bile bile yiyorlar. Ramazan sofraları, çoktandır, çadır eğlenceleriyle yer değiştirdiğinden, biraz da canbaz ve palyaçoların etkisiyle, maalesef bu dolmaların müslüman kabul edilen aşçılar tarafından ve müslümanların mutfaklarında piştiğini görmezlikten gelebilen ucuzluğa meylediliyor. İslâm düşmanlarına, müslümanlara karşı girişecekleri savaş için silâh ve harp malzemelerinin çoğunun (belki tümünün), tarihten bugüne müslümanlar veya müslüman kabul edilenlerden geldiği unutuluyor, görmezlikten geliniyor. Bazı meşhurlar ve liderlere sanki din özel ayrıcalık vermiş gibi, ne denli densizlik yapsalar bir kılıf bulunuluyor. Te'vil denilen sihirbaz değneği "Enel-Hak" diyenleri, dini tahrip ve tahrif edenleri veya Kur'an'la bağdaşmayacak inanç sahibi şeyhleri bile temize çıkarmakla kalmıyor, hatta kahraman yapıyor. Salman Rüşdi'lere kızarken, onlara temel malzemeyi veren "Garanik olayı" diye bilinen İsrâiliyat hurafelerini eserlerine geçiren âlimler görülmek istenmiyor. Kadın hakları konusunda İslâm'a çatanlar değerlendirilirken, kadına zulmü dine rağmen, ama din adına emir ve teşvik eden âlim kabul edilen câhiller değerlendirme dışında tutuluyor. Örnekleri çoğaltmak mümkün. Mezarcı olayı da böyle. Hâlâ, müslümanlar, bu konuda suçu düzene, düzenin işkencelerine ve medyaya atarken, klâsik kabulleri tahlile tâbi tutmaya yanaşmıyor, malzemenin çıkış noktasını dikkatlerden kaçırıyorlar. Elbette, İslâm düşmanı düzenin ve irtica yaygaraları ile buna çanak tutan medyanın her konuda olduğu gibi bu olayda da suçunu hiç kimse küçük göremez. Ama bu meselenin arka planını görmemize engel olmamalı. 


Bu olayı, müslümanlar cephesinden değerlendiren bazı yetkili ve etkili kimseler, olayı yumuşak üslüpla ve suçu İslâm düşmanlarına çatmakla geçiştiriyorlar. Sahte peygamberlik iddiasında bulunmayı ve bunun fikri alt yapısını oluşturan yanılgıları, muvahhid müslümanlar olarak biz açık yüreklilikle, hak ve hakikat adına gündeme getirmeyince bazı medyatik din tüccarları da tam tersine rol üstleniyor, boşluğu dolduruyor. İlahiyat dekanları boy gösteriyor. 
"Sahibinin sesi" stüdyolarında, ifratla tefrit yer değiştiriyor. Bu sefer de, İslâm düşmanlarının suçu örtbas edilerek farklı yanlış alternatifler sunuluyor, kaş yapılırken göz çıkarılıyor. Bir hurafeye, başka daha büyük bâtıl nâmına, tâğüti düzen adına karşı çıkılıyor. 


Tarihte birçok sahte kurtarıcılar, mehdiler, Mesihler ve yalancı peygamberler çıkmıştır. Bu gidişle daha çok da çıkacaktır. Hz. Muhammed (s.a.s.), peygamberlerin sonuncusudur, onunla peygamberlik mühürlenmiştir (bkz. 33/Ahzâb, 40). Buna rağmen, daha peygamberimizin sağlığında yalancı peygamberler çıkmaya başlamıştır. Müseylime'den sonra da nice müslümancıklar, câhil müslümanların kafasını karıştırmaya çalışmışlardır. "Mütenebbi" denilen bu sahte peygamberler, ya şöhret düşkünü insanlardır veya dünyevi menfaat için dini satan bezirganlar; ya da deliler. "Deli" deyince biraz durmak lâzım. Televizyon ekranlarında saatlerce konuşturulan Mezarcı, kendisine "deli!" diyenlerin bu suçlama mı, suçsuzlaştırma mı olduğu tartışılması gereken iddianın ne kadar yanlış olduğunu ortaya seriyor. "Deli" 


suçlamasıyla Kemalistler, Atatürk'e hakaret edenlerin "meczup" ve "deli" olduğunun sağlaması ve müslümanlar tarafından da itirafı olarak görüyor, İslamcılara bir gol atmaya çalışıyor. Deli denen cin akıllı ise, bu "suçsuzlama"yı iddiasına delil diye kullanıyor; "İnanmayan insanlar, her peygambere 'deli' demişti; Deli denilmem, benim peygamberliğimin delilidir." 

Ahmed Kadıyani, Reşad Halife, Evrenesoğlu, M. Ali Ağca ve şimdilik en son da Hasan Mezarcı vb.lerine deli deyip meseleyi hallettiğini zannedenler, aslında çöpleri halının altına koyup geçici ve iğreti bir temizlikle iş yaptıklarını sanıyorlar. Delilikte ölçü nedir? Hangi verilerden yola çıkılarak birine deli deniyor? 


Küfür, şirk, Allah'a iftira, kimden gelirse gelsin kesin ve net bir şekilde karşı çıkmak, Allah dostlarının temel ölçüsü olmalıdır. Dost kabul edilenlere, dün bizden olduğunu gördüğümüz veya öyle sandığımız insanlara karşı da ölçülü, adaletli ve hakkın şahidi olmalıyız. Yalan, iftira hele Allah'a karşı yapılıyorsa, hiçbir müslümanın hiçbir gerekçe ile bunu temize çıkartmaya çalışması yakışık almaz. Unutmayalım ki, şeytanın varlığı günaha mazeret olmadığı gibi, İslâm düşmanlarının varlığı ve zulümleri de Allah'a iftira atıp insanları ifsâd etmenin mazereti olamaz. 


İslâm mı öncelikli; müslüman mı? Müslümanı (ya da daha önce müslüman olduğunu zannettiğimiz kimseyi) temize çıkarırken İslâm dâvasını lekelemiş oluyorsak, bu, iyi niyetle de olsa işlenmiş bir cinayet değil midir? Bir kimseye "deli" deyip yeterli ve net tepki göstermediğimiz için, onun etkisinde kalan tek bir kişinin bile İslâm'dan sapmasına vesile olur, ya da seyirci kalırsak, bunun bedelini nasıl öderiz? Bir kavme düşmanlığımız haddi aşmaya sebep olmamalı, bir kimseye sempatimiz de, İslâm'ın korunması gerekli sınırlarının çiğnenmesine yol açmamalı. Hakkın ve hakikatin hatırı her şeyin üstünde tutulmalı. "Eskiden samimi müslümandı" diye, bir zamanlar ki tebliğinin ve dâva adamı olmasının bedelini dinin ödemesine rızâ mı gösterelim? Sahabenin içinden bile irtidat edenler çıktı, Habeşistan'a hicret eden ilk müslümanlardan hüsn-i hatime ile hayatını noktala-yamayan hayli insan vardı. Hele şirkin hâkim ve İslâm'ın mahküm olduğu yerlerde müslüman olmaktan daha zordur müslüman kalmak ve müslüman ölebilmek. Hz. Yüsuf gibi biz de duâ ediyoruz: "Ey gökleri ve yeri yaratan! Sen dünyada da âhirette de benim velimsin/sahibimsin. Beni müslüman olarak öldür ve beni sâlihler arasına Kat. "(12/Yüsuf, 101) 


"Deli" deyimini bir başka açıdan ele alırsak, her şirk koşanın, inkarcı kâfirin de deli olduğunu söyleyebiliriz; hem de Kur'an'dan delil getirerek: "Onların (müşriklerin, inkarcıların) kalpleri vardır, ama onunla akletmezler/gerçeği kavramazlar..." (7/A'râf, 179) Elbette her müşrik, bu anlamda delidir; ama bu, onun sorumluluğunu kaldırmaz. Yalancı peygamberliklerini iddia edenler için de hükmümüz daha farklı olamaz. Mutlak doğru, yani hak, herkes için ve her konumda doğrudur; beşerin doğruları gibi göreceli değildir. "Onlar akletmiyorlar" ama, biz, zahire göre hükmetmek zorundayız. Kimsenin kalbini yarıp bakamayacağımız gibi, beynini de açıp göremeyiz. Dünyevi çıkarları konusunda aklını kullananlara, delilere tanınan dünya ve âhiretteki cezadan kurtulma avantajlarından yararlandırma hakkını veremeyiz. Elbette Allah'ın âhiretteki hükmünü bilemeyiz. Allah, bizim bilmediğimiz tüm sırları da bilendir, hüküm O'nundur, O, ceza gününün yegâne sahibidir. Düzene muhalefet açısından iyi bir bahane olsa da, gerçekliği tartışılacak şekilde hakka bâtılı, bâtıla da hakkı karıştırmamak; gerçek zâlimlere, çürük delillerle onları masum kılacak, ispatlanamayacak isnadlarda da bulunmamalıyız. Gerçek zulümleri yeterli, İslâm düşmanlarını ve zulüm düzenlerini dışlamak için. Sonra, her içeri girip çıkana deli diyecek olursak, nice tevhid eri olan fikir adamı, âlim bundan payını alacak; kimseyi ciddiye alamayacağız. Onların ciddi çalışmalarına da şüphe ile bakacağız. 


Olayın adını doğru koyalım, atlas veya ipek kostümler içinde, üç dini temsil ettiğinin simgesi olduğunu söylediği üç parmak havada işaretiyle, masasındaki Amerikan sigarası ve Türk bayrağının yanında, ordu ve devlet düşmanı olmadığını ısrarla vurgulayan, devletin hak ettiği emekli maaşını vermediğini, bunu almak İçin uğraş verdiğini sızlanarak anlatan peygamber(!) 
fotoğrafını doğru okuyalım: Bu, her şeyden önce Allah'a apaçık iftiradır. "Beni peygamber kıldı, bana vahyediyor, benim mucizelerim var, ben Meryem oğlu İsa Peygamber'im" demek, nice câhil müslümanın kafasını karıştırmak; hafife alınacak, yumuşakça geçiştirilecek bir suç olmamalı... Buna cevap verirken de Hz. İsa'nın nüzülüyle ilgili Kur'an'la sağlaması yapılamayan rivayet ve ihtilâfları gündeme getirmek ve bu çelişkilere sahip çıkmak da, hem bu olayların temel sebebi olması ve hem de bunlara rağmen istismarlara dur denecek ve onları suçlayacak çözüm bulunulamaması yönüyle büyük yanlışlıklardır. 


"Allah'a karşı yalan uydurandan, yahut kendisine hiçbir şey vahyedilmemişken, 'bana da vahyolundu' diyenden ve 'ben de Allah'ın indirdiği âyetlerin benzerini indireceğim' diye söyleyenden daha zâlim kim vardır?! O zâlimler, ölüm dalgaları içinde, melekler de pençelerini uzatmış, onlara: 'Haydi (bakalım bizim elimizden) canlarınızı kurtarın, Allah'a karşı gerçek olmayanı söylemenizden ve O'nun âyetlerine karşı kibirlilik taslamanızdan ötürü, bugün alçaklık azabı ile cezalandırılacaksınız!' derken onların halini bir görsen!" (6/En'âm, 93; Bkz. 11/Hud, 18-19) 


Şimdi, Hz. İsa'nın ölüp ölmediği, göğe kaldırılması ve kıyamete yakın yeryüzüne inip inmeyeceği konusunu delillerle inceleyelim: 


Hz. İsa'nın Ref'İ ve Nüzulü Meselesi 


Hristiyan kaynaklarına göre Hz. İsa, yahüdilerin şikâyeti üzerine, Romalılar tarafından çarmıha gerilmiş ve haçta insanların günahı için ölmüştür. Gömülmesinden üç gün sonra kıyam etmiş, havarilerine görünmüş, onlarla yemek yemiş ve sonunda göğe yükselerek Allah'ın yanına çıkmış, O'nun sağına yerleşmiştir. Kıyametten önce dünyaya gelecek, dünyayı sulh ve adaletle dolduracak, kendisine inanmayanlardan öç alacak ve saltanatı ebedi olarak sürecektir (Kitab-ı Mukaddes, Korintoslulara 1. Mektup, 15/22vd.). 


Kur'an, Hz. İsa'nın öldürüldüğü ve çarmıha gerildiği tezini reddetmektedir. O öldürülmemiş, çarmıha gerilmemiştir. Allah onu vefat ettirmiş ve kendi katına "ref" etmiş, yüceltmiş ve yükseltmiştir (4/Nisâ, 157-158). Hz. İsa'ya ait bu yüceltme ve yükseltme işinin keyfiyeti müphemdir. Bu konu, asırlar boyu Kur'an yorumcularını meşgul etmiştir. Bunu aydınlığa kavuşturmaya çalışan tarih ve kıssa yazarlarıyla müfessirler belli ölçüde yahüdi ve hristiyan kaynaklarından ve onların sözlü geleneğinden etkilenmişlerdir. Keza Hz. İsa'nın nüzulü ve kıyametten önce dönüşü konusu da tartışılmaktadır. Eldeki rivayetlerin gözden geçirilerek değerlendirilmesinde fayda vardır. Hadis rivayetlerinde yer alan Hz. İsa'nın dönüşü konusu müfessirleri, âyetlerde geçen (3/Al-i İmrân, 55; 4/Nisâ, 156-159; 5/Mâide, 117) kelimeleri yoruma zorlamış ve "âhad" olsalar da hadisleri değerlendirmeye almışlardır. Gerçekten de bu haberlerde, oldukça detaylı bilgiler yer almaktadır. İki asırdan beri hristiyan İlâhiyatçıların ve oryantalistlerin Hz. İsa'nın dönüşü konusunu değişik metodlarla müslüman camia içinde yayma gayretlerinin doğurduğu antipatinin de tesiriyle İslâm dünyasında konu bazı bilginlerce yeniden ele alınmış ve selef çığırının dışına taşan tartışma ve yorumlara neden olmuştur. ! 


Bazı müfessir ve âlimler, bu konuda fazla yorum yapmak istemezler. "Allah buyurmuştu ki: 'Ey İsa! Seni vefat ettireceğim, seni nezdime yükselteceğim, seni inkâr edenlerden arındıracağım ve sana uyanları kıyamete kadar kâfirlerden üstün kılacağım. Sonra dönüşünüz Bana olacak. İşte o zaman ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda Ben hükmedeceğim." 
(3/ALi İmrân, 55) Seyyid Kutub, bu âyetin tefsirinde şunları söyler: "Onun vefatı ve ref edilmesi mugayyebâta ait bir husus olup, te'vilini Allah'tan başkasının bilemeyeceği 


müteşâbih meselelerdendir. Zaten bunun ötesinde akideye ve şeriata müteallik, fazla bir mesele de yoktur.? 


Mevdüdi, Nİsa, süresi, 158. âyetindeki "Allah onu kendisine yükseltti" ifadeyi tefsir ederken şöyle der: Burada Allah, meselenin gerçeğini anlatıyor. Kur'an yahüdilerin Hz. İsa'yı öldürmeyi başaramadıklarını, Allah'ın onu kendisine yükselttiğini açıkça söyler; fakat meselenin nasıl olduğunu ve ayrıntıları konusunda sessiz kalır. Ne Allah'ın onu bedeni ile birlikte yeryüzünden gökteki bir yere yükselttiğini, ne de onun diğer insanlar gibi ölüp ruhunun göğe yükseltildiğini belirtmez. Mesele o kadar kapalı bir dille anlatılmıştır ki, olay hakkında, olayın olağanüstü mucizevi olduğunu söylemekten başka bir yorum yapmak imkânsızdır.” 


Aynı âyetle ilgili Muhammed Esed, Hz. İsa'nın beden olarak semâya yükseldiğini kabul etmez ve şu açıklamayı yapar: "Allah onu kendi katma yükseltti" (4/Nisâ, 158) ayetinde Allah, Hz. 
İsa'ya 'Seni ölüme yollayacağım ve katıma yücelteceğim' buyurur. 'Refaahü' (lafzen, onu yüceltti, yahut onu yukarı çıkarttı), bir insanın ref edilmesi fiili, ne zaman Allah'a atfedilmişse, her zaman "onurlandırma", yahut "yüceltme" anlamlarına gelir. Kur'an'ın hiçbir yerinde, Allah'ın Hz. İsa'yı yaşadığı sırada bedensel olarak cennete "yükselttiği" şeklindeki yaygın inancı destekleyen bir beyan yoktur. Yukarıdaki âyetteki "Allah onu kendi katına yüceltti" ibaresi, Hz. İsa'nın Allah'ın özel rahmeti mertebesine yükseldiğini gösterir; "rafe'nâhu (onu yücelttik)" fiilinin İdris Peygamber ile bağlantılı olarak kullanıldığı 19/Meryem, 57. âyetinden açıkça anlaşılacağı gibi bu, bütün peygamberlerin yararlandıkları bir lütuftur.“ 


Müfessirlerden çoğunun kanaatine göre Hz. İsa, ruhu ve cesediyle birlikte göğe yükselmiştir ve âhir zamanda tekrar yeryüzüne inecektir. Bir kısım müfessirlere göre de göğe yükseltilen, İsa (a.s.)'nın cismi değil; ruhudur. Kur'an'da ifade edilen "Seni Bana yükselteceğim" (3/Âl-i İmrân, 55) hitabıyla kast edilen, Hz. İsa'nın ruhudur. Çünkü rüh, insanın hakikatidir. Ceset, emanet elbise gibidir, artar eksilir. Değişmeyen insanın ruhudur (Tefsiru'I-Menâr, 3/316-317). 
Yine Hz. İsa'nın göğe kaldırıldığı kabulünün müslümanlara hristiyan inançlarından geçtiği belirtilerek bu olay şöyle değerlendirilir: Gök ile kast edilen, maddi gök ise bu, yıldızlardan, galaksilerden ibarettir. Yani İsa, şu yıldızlardan birine mi çıkarılmıştır? Eğer kast edilen manevi gök ise oraya ceset gitmez, rüh gider; çünkü orası maddi değildir (S. Ateş, Kur'an Ans. 10/206). 


Kur'an, İsa (a)'nın göğe yükseltildiğini değil; Allah'a yükseltildiğini söyler: "Bel rafaahu'llahu i-leyh" (4/Nisâ, 158) cümlesi: "Allah, onu göğe yükseltti" değil; "Allah, onu kendisine yükseltti" anlamındadır. Bu konuyla ilgili diğer âyette de aynı ifade vardır (bkz. 3/ÂI-İ İmrân, 55). Göğe yükseltmek başka, Allah'a yükseltmek başkadır. Allah'ın onu kendine yükselttiği mecburen kabul edileceğine göre, onun göğe yükseltildiğini söylemek, Allah'a belli bir mekân tahsis etmek olur. Oysa Yüce Allah her yerdedir. İsa'nın Allah'a yükselmesi için göğe çıkması gerekmez. Allah, göklerin de yerin de ilâhıdır. Allah'ı gökte imiş gibi düşünüp Allah'a yükseltilen İsa'nın göğe yükseltildiğini söylemek, âyetin ifadesine uymamaktadır. Âyetin anlamı, Ibn Cüreyc'in dediği gibi, Allah'ın İsa'nın ruhunu yüceltmesi, sânını yükseltmesi, katında O'na değer vermesi demektir. 


Yüce Allah, Hz. İsa'yı saldırganların elinden kurtarmak suretiyle manevi derecelere nail eylemiş, sânını yüceltmiştir. Nitekim "Kıyamet gününe kadar sana uyanları, İnkâr edenlere üstün kılacağım" (3/Âl-i İmrân, 55) âyetinden bu anlam anlaşılmaktadır. Gerçekten Hz. İsa'ya uyan ve ona yakın olanlar yahüdilere hâkim olagelmiştir. Bu da onun Allah katındaki sânının yüceliğini gösterir. 

Müfessirlerin "Seni vefat ettireceğim, Bana yükselteceğim" (Al-i İmrân, 55) âyetini, genellikle İsa'nın göğe çıktığı şeklinde tefsir etmelerinin başlıca iki etkeni vardır: Bunlardan 


birincisi ve en önemlisi, hristiyanlar ve yahüdiler hakkındaki âyetlerin izahı için İslâm'a yeni girmiş olan yahüdi ve hristiyan âlimlerine başvurmaları ve onların söylediklerini tam gerçek kabul edip aktarmalarıdır, ikinci etken de, İsa (a.s.)'nın göğe çıktığı ve âhir zamanda yere inip Deccal'ı öldüreceği, haçı kıracağı ve İslâm şeriatıyla amel edeceği hakkında anlatılan rivayetlerdir. 


Al-i İmrân 55. âyetiyle Mâide, 117. âyetine göre Hz. İsa'nın bedeninin öldüğü açıkça belirtilmiştir. Ama Hz. İsa'yı başkaları öldürmemiş, Allah onu eceliyle vefat ettirmiştir. 
Yükseltilen onun manevi derecesidir. Zaten bütün peygamberler ikram görür. Hz. İsa'nın vefatını haber veren âyetleri, âhad haberlere dayanarak te'vil etmek yerine bu hadisleri te'vil etmek daha doğrudur. Bu hadisler şöyle te'vil edilir: İsa'nın ruhu, yani ümmeti mahvolmadı, daha yaşayacaktır. Fakat kıyametten Önce bu rüh, yani İsa ümmeti, İslâm'a dönecektir. Bu hadislerden, hristiyanların bir gün müslüman olacakları değerlendirilebilir. Said Nursi bu kanaattedir. Meşhur müfessir Elmalılı Hamdi Yazır da yaklaşık bunu söylemektedir.” 


Muhammed Abduh da bu konuda şöyle diyor: "Bu te'vile' göre İsa'nın zamanı, insanların İslâm şeriatının ruhuna bağlanacakları ve şekilleri bırakıp içleri ıslah için İslâm şeriatının özüyle amel edecekleri zamandır." 


Müfessirlerden bir kesimi, Hz. Peygamberimiz'in Miraç'ta Hz. İsa ve Hz. Yahya'yı ikinci gökte görmüş olmasını Hz. İsa'nın ruhu ve cesediyle göğe çekilmesiyle ilgili delillerden biri sayar. Eğer Hz. Peygamber'in Miraç'ta görmesi Hz. İsa'nın cesediyle göğe çıktığına delil ise, Hz. Yahya'nın ve diğer peygamberlerin de cisimleriyle göğe çıktığına delildir. Çünkü Hz. 
Peygamberin öteki peygamberleri de çeşitli göklerde gördüğü zikredilmektedir. 


Hz. İsa'nın nüzulü, Kur'an'da geçmez. Bu konudaki kabul, mütevâtir olmayan rivayetlere, yani haber-i vahide (âhad hadislere) dayanır. Bu hadislerin sahih olduğu kabulünden dolayı, bazı âyetler bu hadisler çerçevesinde yorumlanmış, te'vil edilmiştir. Aslında hadislerin Kur'an'a arzedilmesi, Kur'an âyetlerine göre tashih, te'vil ve yorumlarının yapılması daha doğru bir yol kabul edilseydi, bu zorlama te'viller yapılmazdı. Bu konuyla ilgili bazı hadis rivayetlerini görelim: 


Hz. İsa'nın Gökten İneceğini İfade Eden Rivayetler 


"Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, muhakkak yakında Meryem oğlu İsa, âdil bir hâkim olarak İnecektir. O, haçı kıracak, domuzu öldürecek, cizyeyi kaldıracaktır. O zaman, mal o kadar artacak ki, onu kimse kabul etmeyecek. Artık Allah'a bir kere secde etmek dünya ve dünyanın içinde olan her şeyden daha hayırlı olacaktır."7 


"Ümmetimden bir grup, hak için muzaffer şekilde mücadeleye Kıyamet gününe kadar devam edecektir. O zaman İsa İbn Meryem de iner. Bu müslümanların reisi: 'Gel bize namaz kıldır!' 
der. Fakat İsa (a): 'Hayır!' der, Allah'ın bu ümmete bir ikramı olarak siz birbirinize emirsiniz."* "İbn Meryem gökten sizin yanınıza indiği zaman devlet reisiniz kendinizden, namazda imamınız olduğu (İsa da imamınıza uyduğu) halde bakalım nasıl olursunuz?" 


"Meryem oğlu İsa (a), Feccu'r-Ravhâ adlı mevkide, hac yapmak veya umre yapmak, yahut da her ikisini de yapmak için telbiye getirecektir." 1° 


Bir hadis rivayetinde "Meryem oğlu İsa kıyametin 10 alâmetinden biri" sayılmakla beraber onun gökten ineceğinden söz edilmez'!. Bazı hadis rivayetlerinde, "Şam'daki beyaz minareye iner"!?; "Hz. İsa inmeden kıyamet kopmaz"!3. "O indikten sonra kırk yıl kalır"!*. Bir rivayette İslâm ümmetine imamlık yapmaz, İslâm kumandanı Mehdi'nin cemaati olurken, başka bir rivayette "Rumları yenen, İstanbul'u fetheden askerler, orada zeytin ağaçlarına kılıçlarını asmış vaziyette ganimetleri bölüşürken şeytanın 'Mesih evlerinize sahip oldu' diyeceği, Bunların Şam'a gelerek savaşmak için kılıçlarını düzeltirken namaz kılacağı, namazlarında 


İsa'nın inip onlara imam olacağı, Allah'ın düşmanı Deccal'ın onu görünce tuzun suda erimesi gibi erimeye başlayacağı"15 söylenir. "O, Deccal'ı Ludd kapısında öldürecektir"!9. Deccâl'dan bahseden bir hadis rivayetine göre, Meryem oğlu İsa'nın geleceği, Allah'ın onu Deccâl'dan koruyacağı, Allah'ın vahyiyle mü'minleri Tur'a çıkaracağı, sonra Ye'cüc ve Me'cüc'un zuhur edip Taberiye Gölüne doğru yürüyecekleri, İsa ve adamlarının kuşatılacağı, sonra İsa ve adamlarının dağdan yere inecekleri, yerde her şeyin bollaşacağı, nihayet kıyametin 


kopacağı"! anlatılmaktadır. 


Hadis rivayetlerinde bunlar gibi daha birçok detay bilgiler verilmektedir. Rasülullah (s)'ın kendi zamanında İsa'nın inme ihtimalinden bahsedilir: "Ben, ömrüm uzarsa Meryem oğlu İsa'ya ulaşacağımı umuyorum. Eğer ecelim acele gelirse, sizden ona ulaşan selâmımı 
söylesin." 18 


Lâfizları, birbirinden hayli değişiklikler gösteren bu hadis rivayetlerinin, manalarında da bir birlik yoktur. Birinde İsa zuhur edince çok bolluk olacağı, Deccâl'ı öldüreceği belirtilirken, ötekinde İsa ve adamlarının, Ye'cüc ve Me'cüc tarafından kuşatılacağı, bir süre çok darlık çekecekleri söylenmektedir. İsa'nın ineceği ifade edilen bu rivayetlerde, iniş safhalarının birbirinden farklı anlatıldığı görülür. Hadis rivayetlerinde geçen İsa'nın bütün kiliseleri yıkacağı ifadesi de 22/Hacc, 40 âyetine aykırıdır. Bu âyette Allah'ın koruduğu ve kulları vasıtasıyla savunduğu Allah'ın adı anılan mâbedleri İsa nasıl yıkar? Âyete göre Hz. İsa'nın bu mâbedleri koruyanların başında olması gerekir. 


Ayrıca bu rivayetlerde müslümanların kılıçlarını düzelteceklerinden söz edilmektedir. Bu, asırlar öncesi savaş silâhını ifade eder ama Deccâl'ın çıkacağı kıyamete yakın zamanların silâhını ifade edemez. Herhalde modern çağlarda müslüman askerleri, silâh olarak kılıç değil; modern silâhlar taşırlar" Ayrıca bu istikbal haberleri, Allah'tan başka kimsenin gaybı bilemeyeceği hakkındaki âyetlere (7/A'râf, 188; 27 Nemi, 65; 10/Yünus, 20; 11 /Hüd, 123; 6/En'âm, 50, 59) aykırıdır. 


İsa'nın ineceğine inanmak, itikadi bir meseledir. İtikad, şek üzerine kurulmaz; yakin ve mütevâtir nass üzerine kurulur. Hz. İsa'nın göğe çıktığına ve âhir zamanda ineceğine dair yakin (kesin bilgi) ifade edecek herhangi mütevâtir bir haber yoktur. Bu konudaki rivayetlerin hepsi âhad haberlerden ibarettir. Hz. İsa'nın ineceği hakkında anlatılanlar, Ehl-i Beyt'ten Mehdi adındaki âdil bir imamın geleceğine dair anlatılan rivayetlere de çok benzerlik gösterir. 
Mehdi hakkındaki rivayetlerde de bir kesinlik yoktur. Bu rivayetler, mütevâtir olmadığı gibi meşhur bile değildir. Hadisçiler katında sahihin altında bir derece olan "hasen hadis" kabul edilmiştir. Kesinlik ifade etmeyen bu hadis rivâyetleriyle itikad kurulamaz Kur'ân-ı Kerim'de Hz. Muhammed (s)'den önce hiçbir insana ebedi yaşama verilmediği, ondan öncekilerin hepsinin öldüğü belirtilir: "Biz, senden önce de hiçbir beşere ebedilik vermedik. Şimdi sen ölürsen, sanki onlar ebedi mi kalacaklar? Her canlı, ölümü tadacaktır. Bir deneme olarak sizi hayırla da şerle de imtihan ederiz. Ve siz, ancak Bize döndürüleceksiniz." (21/Enbiyâ, 34-35) Peygamberimizin de bir gün öleceği vurgulanan bu âyetlere göre Hz. İsa'nın öldüğüne inanmak gerekir.'? 


Ahmet Keleş, "Hadislerin Kur'an'a Arzı" adlı kitabında Hz. İsa'nın ref'i ve nüzülüyle ilgili hadislerin Kur'an'a arz edilmesini tavsiye eder ve şöyle der: 


Bazı âlimler, Hz. İsa'nın nüzulünün Kur'an'da da zikredildiği, bir kısım âyetlerin bu konuda bilgi verdiği gerekçesiyle, söz konusu hadislerin Kur'an'a da uygun olduğunu iddia etmiştir. 
Bu konuda delil kabul edilen âyetler şunlardır: 


"Ehl-i kitaptan her biri, Ölümünden önce ona muhakkak İman edecektir. Kıyamet gününde de o, onlara şahit olacaktır." (4/Nisâ, 159) 


"Şüphesiz ki o, kıyamet için bir bilgidir. Sakın onda şüpheye düşmeyin ve Bana uyun; çünkü bu, dosdoğru yoldur." (43/Zuhruf, 61) Bu âyette geçen "o", Hz. İsa olarak kabul edilmiş ve âyette geçen "İlm" kelimesi, kıraat farklılığı olarak "alem" şeklinde de okunmuştur. O zaman âyetin anlamı şöyle olur: "O (İsa), kıyamet için bir alâmet/işarettir." 


Bu iki âyetten hareketle kıyametten önce Hz. İsa'nın geleceği söylenmiştir. Ancak bu âyetlerdeki işaretler sarih/açık olmadığından dolayı, onlar için bu iddianın, açık bir delil olması söz konusu değildir. Bazı müfessirlerin bu kanaate varmalarında hadis rivayetlerinin önemli ölçüde rolü olmuştur. Çünkü Elmalılı, bu konuda yaptığı tefsirinde; "Yâ İsa Seni Öldüreceğim ve kendime yükselteceğim." (3/Âl-i İmrân, 55) âyetini açıklarken, bu âyetteki "öldüreceğim" anlamındaki "müteveffike" kelimesini başka anlama te'vil etmenin caiz olmadığını, sarih anlamıyla anlamak gerektiğini ifade etmektedir. 


Ancak, hadislerdeki Hz. İsa'nın tekrar ineceğini bildiren haberlerden dolayı bu âyeti uygun bir şekilde te'vil etmek gerektiğini söylemektedir (Elmalılı, Eser Y. H/372). Bu ifadeler bize, "şayet bu rivayetler olmamış olsaydı, müfessirler bu âyetlere böyle mana vermeyeceklerdi" kanaatini vermektedir. Âyete verilen anlamda rivayetlerin rolü gayet açıkça görülmektedir. 
Ancak, sahabenin Kur'an ilimleri ve tefsiri konusunda en meşhuru, bu âyetteki kelimeye farklı anlam vermez: İbn Abbâs (r.a.): "Ey İsa, şüphesiz ki seni vefat ettirecek olan (onlar değil) Benim" (3/Âl-i İmrân, 55) âyetindeki "müteveffike" ibaresini "seni öldürecek olan" diye açıklamıştır. Bu rivayeti Buhâri, bab başlığında kaydetmiştir (Buhâri, Tefsir, Süretu'l-Mâide 13; Küt Sitte Tere.c. 3, s. 365) 


Bu âyetlerden söz konusu "nüzül/inme"nin anlaşılmayacağı üzerinde de durulmuştur. Hz. 
İsa'nın öldüğünü, tekrar gelmesinin söz konusu olamayacağını, bu konudaki âyetlerin yanlış anlaşıldığını ifade eden âlimler de olmuştur.” 


Zeccâc, "ölümünden önce ona mutlaka bütün ehl-i kitap inanacaktır" (4/Nisâ, 159) âyetindeki "ona" ifadesindeki zamirin, hem Hz. İsa'ya, hem de Hz. Muhammed (s)'e râci olabileceğini, her iki anlamının da doğru olduğunu söylemektedir. Çünkü ona göre, bu âyetin ifade ettiği anlam şöyledir: "Her peygamberi inkâr edenler, ölümlerinden önce gerçeği görmek suretiyle yanlış yolda olduklarını anlar ve peygamberin getirdiklerinin doğruluğuna inanırlar." (Zeccâc, Meâni'l-Kur'an, 11/129-130). Yine müellif; "Bu âyetten Hz. İsa'nın gökten inip de bütün ehl-i kitabın ona İnanacağını anlamaya dil müsait değildir. Çünkü âhir zamanda olanlar ona inanacaklardır, diyelim; o zamana kadar olanları ne yapacağız? Doğrusu bu âyetten böyle bir mana çıkarmak doğru değildir" demektedir (a.g.e. s. 130). 


"O, kıyamet için bir bilgidir/alâmettir" (43/Zuhruf, 61) âyetinin de, Hz. İsa'ya delâletinin kat'i olmadığını bildirmişlerdir. Zeccâc, buradaki alâmetin Kur'an olması da mümkündür demektedir (a.g.e. 4/41 7). Taberi, her iki anlamı da birçok müfessirden naklettikten sonra, Kur'ân'ın ekseriyetinin bu kelimeyi "ilmun" şeklinde okuması nedeniyle, kıyamete âit bilginin "Kur'an" olması görüşünü tercih etmiştir. Çünkü Kur'an, kıyametin bilgisini vermektedir. 


8u iki âyetin ifade ettikleri anlamlara arz ederek Hz. İsa'nın ineceğine dair hadisleri tashih etmek, arz usülü olarak belirtilen prensipler muvacehesinde mümkün değildir. 

Şimdi, Kur'an'da zikredilen âyetlerin Hz. İsa'nın her ölümlü gibi öldüğüne, tekrar dünyaya gelmesinin imkânsız olduğuna dair Kur'an metinlerini görelim: 

"Her nefis/can, ölümü tadacaktır. Sonra da Bize döneceksiniz." (29/Ankebüt, 57; ayrıca bkz. 
3/Al-i İmrân, 185; 21 /Enbiyâ,8, 35, ) 


"Allah buyurmuştu ki: 'Ey İsa! Seni vefat ettireceğim, seni nezdime yükselteceğim, seni inkâr edenlerden arındıracağım ve sana uyanları kıyamete kadar kâfirlerden üstün kılacağım. Sonra 


dönüşünüz Bana olacak. İşte o zaman ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda hükmü Ben vereceğim." (3/Al-i İmrân, 55) 


"Allah'ın rasülü Meryem oğlu İsa'yı öldürdük, dediler. Halbuki onu ne öldürdüler, ne de astılar; fakat (öldürdükleri) onlara İsa gibi gösterildi. O'nun hakkında ihtilâfa düşenler bundan dolayı tam bir kararsızlık/şüphe içindedirler; bu hususta zanna uymak dışında hiçbir (sağlam) bilgileri yoktur ve kesin olarak onu öldürmediler. Bilâkis Allah onu (İsa'yı) kendine yüceltmiştir. Allah izzet ve hikmet sahibidir." (4/Nisâ, 157-158.) 


"“(İsa:)Doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak kabirden kaldırılacağım gün selâm/esenlik banadır."(19/Meryem, 33) 


"Ben onlara, ancak bana emrettiğini söyledim: 'Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin' dedim, içlerinde bulunduğum müddetçe onlar üzerine kontrolcü idim. 
Beni vefat ettirince artık onlar üzerine gözetleyici yalnız sen oldun. Sen her şeyi hakkıyla görensin," (5/Mâide, 11 7) 


"Muhammed, sizin erkeklerinizden hiç birinin babası değildir. Fakat O, Allah'ın rasülü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilir."(33/Ahzâb, 40). 


Bu Kur'an âyetleri açık bir şekilde ve muhkem olarak Hz. İsa'nın öldüğünü bildirmektedir. Bu âyetler, mezkür hadislerin tesirinde kalmadan irdelenirse bu anlam, sarih olarak anlaşılacaktır. 
Bu nedenle, önceki âyetler, bu konuda vârid olan hadisler için arz metnini oluşturmazken, bu âyetler anlamlarındaki açıklık ve kat'ilik nedeniyle arz metnini oluşturmaktadırlar. 


Âyette ifade edilen, yahüdilerin Hz. İsa'yı öldürememeleri, aşamamaları, Allah'ın da onu öldürmediğine bir delil sayılamaz. Çünkü Allah diğer âyetlerinde onu öldürdüğünü açıklamıştır. Ayrıca, Hz. Muhammed'in son nebi olması da onun tekrar gelmesine engeldir. 
Hz. İsa'nın peygamber olarak gelmeyeceği görüşü de kabul edilemez. Çünkü Hz. İsa'nın geleceğini kabul edenlerin en önemli gerekçeleri, ehl-i kitabın ona inanmasıdır. Ehl-i kitap ona ne olarak inanacaklardır? Müslümanlar, "mehdiye tâbi olur" şeklinde bir yorumla problemi çözmüş görünmektedirler ama, işaret edilen nokta, göz ardı edilmiştir. Hz. Mesih'in, ehl-i kitabı Hz. Muhammed'e inandırmak için geleceğini kabul etmek ise kabul edilir bir görüş olamaz. Hangi şekilde gökten inecek bir Mesih, hristiyan dünyayı müslüman edecektir? 
Onları imana zorlayacak açık bir mucizeyle gelmesi, herkesin zorunlu olarak ona inanması, dinin imtihan sırrına muhaliftir, kabul edilemez. Böyle zorunlu bir inandırma, ne Hz. Mesih'in kendi sağlığında ne de başka peygamberin hayatında gerçekleşmemiştir. Gerçekleşmesi de Kur'an'ın bildirdiği imtihan mantığına aykırıdır. 


Şayet böyle bir açık mucizeyle gelmez ise, kimse ona inanmayacaktır. Sıradan bir insan çıkıp da "ben Meşinim" dese buna kim inanır? Nitekim; 1340'da Nahcivan'da doğan Fazlullah Esterâbâdi, 1819'da Hindistan'da doğan Mirza Ali Muhammed ve 1830'da Hindistan'da doğan Ahmed Kadıyâni gibi kimseler, Mehdi ve İsa olduklarını söylemişler ve kendilerine inananlar da olmuştur, ama bu İnanma hiçbir zaman hadislerde anlatılan gibi olmamıştır. 


Hz. İsa'nın tekrar dünyaya gelmesini, hem de tekrar dünyevi ceset giymesini, gerçekten ölmüş bile olsa gerekli görenler, Hz. İsa'yı yere indiğinde "iman nuru" ile kendisine çok yakın olanların tanıyabileceğini söylemişlerdir (bkz. Said Nursi, Mektübât). Bu ifadeler de Hz. 
İsa'nın inmesi konusunda zikredilen rivayetler ile, delil sayılan âyetlerin, reel olarak anlaşılabilmesinin ve tahakkukunun İmkânsız olduğu kanaatini vermektedir. Çünkü, birkaç kişinin tanıyacağı bir Mesih, hadislerde anlatılan misyonu üstlenemez. Ayrıca bu şekilde "kurtarıcı" beklentilerinin, müslüman irâdeyi ve İslâmi aktiviteyi nasıl etkileyip körleştirdiği, her biri bir Mesih ve Mehdi görevi üstlenmesi gereken mü'minlerin, bu kutsal tebliğ görevinden kendilerini, haber verilen bu "muntazar/beklenen" şahıslar yüzünden devre dışı tutmakta ve bu dini, bütün insanlığa ve ehl-i kitaba tebliğ etmek görevini üstlenip de yerine 


getireceklerine, gökten inecek Hz. İsa ile Hz. Mehdi'ye bırakmakla yetinmektedirler. Söz konusu hadislerin i müslüman dünya için oluşturduğu bu fasit telakki bile bu rivayetleri reddetmek için yeterli bir neden sayılmalıdır. 


Bu konuda zikredilen hadislerin İsrâiliyat kaynaklı olmasını ve İslâmi literatüre de hristiyan öğretisinden geçmiş olacağını da vurgulamak gerekir. Bu konuda Pavlos'un II. Mektubunun II. babında ve Müşâhedât'ın 19. babında Hz. İsa'nın Deccâlı öldüreceği yazılıdır.?' 


Bazı araştırmacılara göre Şii müslümanların Muntazar imam Mehdi, sünni müslümanların çoğunluğunun da Mehdi inancı, hristiyanların, halen yaşadığına inandığı ve bir gün yeryüzüne inip kurtarıcı krallık yapacağını beklediği Hz. İsa inancından kaynaklanmaktadır. Çünkü ölmediği, maddi bedeniyle göğe çıktığı, binlerce, belki milyonlarca yıl bedeniyle göklerde kaldıktan sonra yeryüzüne İneceği sanılan İsa ile, Muntazar imam aynıdır. Yalnız isim değişmiş; İsa yerine imam veya Mehdi denmiş, bazen de ikisi aynı şahıs kabul edilmiştir.?? 


Hz. Mesih'in tekrar dünyaya geleceğini bildiren rivayetler, Kur'an'ın bu konudaki açık nasslarıyla çeliştiğinden, tekrar dünyaya gelmesinin İslâm'ın getirdiği mesaj ve tebliğ ile uyumunun bulunmamasından dolayı kabul edilmesi zordur. Ancak, Hz. Mesih'le ve mehdiyle ilgili hadisler birer sembol kabul edilerek zahiri anlamlarıyla değerlendirilmeyip ne itikadi ve ne de ameli bir bağlayıcılığı olmamak ve herhangi bir mükellefiyet de getirmemek kaydıyla kabulünde ve zikrinde mahzur olmayabilir. (Âhir zamanda zuhur edecek bu tür haberlerin sembol olduğu görüşü için bkz. Saİd Nursi, Lem'alar, s. 112; Şualar, 5. Şua, s. 459-471; Reşid Rızâ, Tefsiru'l-Menâr, 111/317-318) Bu müteşâbih olanlardan ilimde rüsüh sahibi olanlar, kendileri için bir mesaj alıyorlarsa, bu öznel anlamaya bir şey denilemez. Fakat, genel olarak âhir zaman telakkisi ve dine hizmet, bu rivayetler üzerine bina edilemez.” 


Hz. İsa'nın eceliyle ölmüş olduğunu Kur'an'ın açık naslarına rağmen kabul etmek istemeyenler, iki bin yaşını çoktan geçmiş olarak, (hristiyanların inancının bir benzeri şekilde, göğe kaldırılıp orada) yaşadığını ve dünyaya geleceğini değerlendirirken, hadis rivayetlerinin dışında, delil olarak sadece şu âyeti gösterirler: "Bilakis Allah onu (İsa'yı) kendi nezdine yükseltmiştir (rafeahü)." (4/Nisâ, 158) Bu âyette kullanılan "rafea (kaldırdı, yükseltti)" kelimesi, aynı şekilde meselâ, İdris (a) için de kullanılmıştır: "Kitapta İdris'i de an. Hakikaten o, pek doğru bir insan, bir peygamberdi. Onu üstün bir makama yükselttik (rafa'nâhu)." 
(19/Meryem, 56-57) "Allah onu kendisine yükseltmiştir" ifadesini tek başına ele alıp "Hz. İsa ölmedi, o halen yaşıyor" diyebiliyorsak, aynı ifadeden hareketle Hz. İdris de ölmemiştir, halen yaşamaktadır, Allah onu da göğe yükseltmiştir" dememiz gerekmektedir. Hz. İdris için, yükseltme, "Allah indindeki makamı yükseltildi; manevi derece olarak Allah katında mertebesi yükseltildi" denilirken aynı kelime kullanıldığı halde, Hz. İsa için niye mecazi anlam olarak, "Allah katında manevi makamı yükseltildi" anlamı verilmez ve bu çelişki nasıl izah edilir? Bu çelişkiden daha büyük yanlış, -hâşâ- Allah'a mekân isnad etmektir. Âyette "Allah onu kendi nezdine yükseltmiştir" ifadesinden "göğe yükseltilme" anlamı nasıl çıkacaktır? Allah, hâşâ gökte midir ki, kendine yükseltmesi, göğe kaldırma olarak değerlendirilebilsin?! 


Eski Ezher şeyhi Mahmut Şeltut, bu âyetle ilgili olarak şunları söyler: "Bilakis Allah onu (İsa'yı) kendi nezdine yükseltmiştir (rafeahü)." (4/Nisâ, 158) Bu âyet, Hz. İsa'yı kesin olarak öldürmediklerini anlatan ifadeden sonra gelmiştir. Ref (yükseltme)den maksat, İsa(a)'yı düşürmeyi amaçladıkları şeye engel olmak suretiyle İsa'nın derecesinin ve konumunun yükseltilmesidir. Böylece mana şu şekilde olmaktadır: "Allah İsa'yı onlardan korumuştur. 
Onlar onu öldürmeyi gerçekleştirememişlerdir. Hatta Allah onların tuzaklarını boşa çıkarmış ve onu kurtarmıştır. Ve onu eceliyle vefat ettirmiş; böylece de onun derecesini yükseltmiştir. 
Böylece âyet, Allah Teâlâ'nın şu sözüyle tamamen uyuşmaktadır: "Seni vefat ettirecek, seni Bana yükseltecek (ref) ve seni küfreden kimselerden tertemiz kılacağım." (3/Âl-i İmrân, 55). 


Bu âyet, onların İsa'nın cismiyle, diri olarak ref'i konusundaki tezlerini çürütmektedir. İmam Fahreddin Râzi, tefsirinde şöyle demektedir: "Seni tertemiz kılacağım. Yani seni onların arasından çıkaracak, seninle onların arasını ayıracağım. Kendisine ref (yükseltme) lafzıyla sânının büyüklüğü anlatıldığı gibi, tertemiz kılma (tathir) lafzıyla da arındırma manası bildirilmiştir. 

Tüm bunlar, onun sânının ve derecesinin yükseltilmesindeki mübalağaya işaret etmektedir. 
Allah Teâlâ'nın şu sözünün anlamı hakkında da şöyle demektedir: "Sana tâbi olanları küfreden kimselerin üstünde kılacağım." (3/Âl-i İmrân, 55) Buradaki "üstünde"den kast edilen hüccet ve burhan ile olmasıdır. Bil ki, âyet-i kerimedeki ref'ine delâlet eden "seni Bana yükselteceğim", derecenin ve sânın yükseltilmesidir. Yoksa yön ve mekânla ilgili değildir. 
"Üstünde" kılmada olduğu gibi mekânla ilgili bir durum değil; tamamen derece ve sânın yükseltilmesi ve yüceltilmesidir."?1 


"Ben onlara, ancak bana emrettiğini söyledim: 'Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin' dedim, içlerinde bulunduğum müddetçe onlar üzerine kontrolcü idim. 
Beni vefat ettirince artık onlar üzerine gözetleyici yalnız Sen oldun. Sen her şeyi hakkıyla görensin." (5/Mâide, 117) Bu âyet, dolaylı yoldan başka bir tevhid gerçeğine dikkat çekmektedir: Peygamberlerin, ölümlerinden sonra artık dünya üzerinde tasarruf imkânlarının kalmadığı. Böyle bir tasarruf söz konusu olduğunda akla gelecek ilk isimlerden biri olan peygamber Hz. İsa'ya: "İçlerinde bulunduğum müddetçe onlar üzerine kontrolcü/tanık idim. 
Beni vefat ettirince artık onlar üzerine gözetleyici yalnız Sen oldun" diye söyletilmesi gösteriyor ki, hiçbir insan, ne kadar büyük olursa olsun, ölümünden sonra, dünya üzerinde tasarruf sürdüremez. Böyle bir şey, beşer olmakla çelişir. Ve tüm peygamberler de beşerdir. 
Buradan hareketle tasavvuf bünyesine sokulan "Ölüm sonrası evliya tasarrufları" anlayışının Kur'an dışı olduğunu rahatlıkla fark ederiz. Bu tevhid dışı anlayış, asırlarca kabirleri, ölüleri, ölülerin eşyasını tanrılaştırma illetinin kucağına itmiş, vahyin rahmetiyle aramıza engeller koymuştur. 


Kur'ân-ı Kerim, Hz. İsa'yı bir peygamber olarak tanıtır. Onun peygamberliği, daha doğumunun ilk gününde ilân edilmişti: "Çocuk şöyle dedi: 'Ben Allah'ın kutuyum. O, bana Kitab'ı verdi ve beni peygamber yaptı." (19/Meryem, 30). Hz. Muhammed (s) ise, peygamberlerin sonuncusudur: "Muhammed, sizin erkeklerinizden hiç birinin babası değildir. 
Fakat O, Allah'ın rasülü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilir." 
(33/Ahzâb, 40). Hz. İsa'nın Hz. Muhammed'den sonra dünyaya gelmesi, bu âyetler ışığında değerlendirilince mümkün değildir. Gelmiş olsa, son peygamber Hz. Muhammed değil; Hz. 
İsa olur. 


Hz. İsa geldiğinde Kur'an âyetlerini inkâr etmeyeceğine göre kendisinin peygamber olduğunu bildiren âyetlere de inanacaktır. Bu durumda Hz. Muhammed'in son peygamber oluşunu inkâr etmiş duruma düşmeyecek midir? Hz. İsa, Kur'an'ın tanıttığı şekliyle bir peygamberdir. 
Peygamberliği olmayan bir İsa'nın diğer insanlardan farkı, etkisi, inandırıcılığı ve gücü ne olabilir? Yine Hz. İsa'nın nüzulü ile, bazı haramları helâl edeceğine dair hadis rivayetleri, İslâm dininin tamamlandığını bildiren "... Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm'ı beğendim." (5/Mâide, 3) âyetiyle çelişir. 


Kendisinin İsa olduğunu iddia eden nice insanlar çıkmış, çıkmakta ve çıkacaktır. Gerçek İsa (a)'yı insanlar nasıl tanıyacaktır; daha önce gösterdiği gibi mucizeleri de, peygamber olarak gelmeyeceği için gösteremeyecektir. Yok, peygamber olarak gelirse, (ki Mezarcı o iddiadadır.) o zaman da Kur'an'ın Hz. Muhammed için, "peygamberlerin sonuncusu" (33/Ahzâb, 40) olduğunu bildiren âyeti ve buna dayanan İslâm itikadı inkâr edilmiş olacaktır. 
Ayrıca dinin tamamlandığını bildiren âyet (5/Mâide, 3) reddedilmiş olacaktır. Bu da kendisinin Mehdi olduğunu iddia edenler gibi istismar konusu olacak, sahte Mesihlerin 


insanları kandırma yolu ardına kadar açılmış olacaktır. Bilindiği üzere, Papa suikastçısı M. 
Ali Ağca bile, tarihin çöplüğünde yer almış yüzlerce sahtekâr kişi gibi, kendisinin Mehdi ve İsa olduğunu iddia edebilmektedir. Şimdi de eski bir müftü ve milletvekili olan Hasan Mezarcı, kendisinin Hz. İsa olduğunu ve gökten indiğini iddia etmeye başladı. Hz. 
Peygamberimiz zamanında minare olmadığı halde, Hz. İsa'nın Şam'daki beyaz minareye ineceği iddia edilebilmektedir. Hatta Adıyaman'daki meşhur şeyhin bulunduğu caminin minaresi bembeyaz renge boyanmış, Hz. İsa'nın oraya ineceği iddia edilerek, köye "inilecek yer" anlamına gelen "Menzil" adı verilmiştir. Örnekleri çoğaltmak mümkün. Bunlar, ne ilk ve ne de sondur. Bunun gibi nice beklentiler, oyalanmalar, kurtarıcı bekleyip sorumluluktan kaçmalar ve istismarlar söz konusu olduğu gibi bu gidişle çok daha olacaktır. 


Mehdi Konusu 


Mehdi'nin günün birinde geleceğiyle ilgili hadis kitaplarında âhad hadisler bulunmaktadır; ama bunların içerisinde birbiriyle çelişen haberler vardır. Buharı ve Müslim'in kitaplarında ise mehdi kelimesi geçen bir hadis yoktur. Kur'an'da Mehdi'yi gösteren en ufak bir işarete de rastlamak mümkün değildir. 


İlk dönem itikat kitaplarında mehdi konusu yer almamıştır. Ancak daha sonra yazılan Akaid kitaplarında Mehdi'den bahsedilmektedir. Mehdi'den bahseden hadisler mütevâtir olmadığı için, bu konu iman konuları içerisinde yer almaması gerekir. Ancak, İslâm tarihinde Mehdi iddiasıyla birçok insan çıktı, insanlar bazılarına Mehdi diye uydular ve birçoğu da bir Mehdi beklentisi içerisinde oldular. 


Anlaşıldığı kadarıyla Mehdi inancı siyasi olayların müslümanları fırkalara ayırmasından sonra daha çok gündeme gelmeye başlamıştır. Ahad ve zayıf haberlerin dışında sağlam dayanağı bulunmamaktadır. İslâm tarihinde birçok Mehdi çıkmıştır. Çevresine adam toplayıp saltanat sürmek isteyen niceleri veya zâlim yöneticilerle mücadele etmek isteyen iyi niyetli önderlerin bir kısmı bu Mehdi beklentisinden yararlanmıştır. 


Tarih boyunca nice sahtekârlar, çıkar sağlamak ve halkın üzerinde etkili olabilmek için Mehdilik inancını istismar etmişlerdir. Günümüzde bile bazı açık gözler zaman zaman bu beklentiden yararlanmayı deniyorlar. İşin garibi bu gibi konuların istismarcısı bulanabileceği bilinmesine rağmen 'Mehdi'yim' diye ortaya çıkanlar çevrelerine adam toplamayı hâlâ başarabiliyorlar. 


Mehdi ve Hz. İsa'nın gökten inme beklentisi, birçok müslümanı ümitsizliğe ve görevini yapmamaya sevk etmiştir. Öyle ya, nasıl olsa Mehdi gelecek ve dünyayı düzeltecek, zulümleri önleyecek, insanlara hidâyet dağıtacak... Bu hayal nicelerini boş beklentilere sevk etmiştir. 
Niceleri bu umut sebebiyle yapması gereken en basit görevleri bile savsaklamış, kendisine zulmedenlerle mücadele etmeyi terk etmiş, zâlimlere karşı çıkma görevini gelecek Mehdi'ye bırakmıştır. 


Allah (c.c.) dilediği araç ve insanla dinini destekler. O dininin yaşanabilmesinin araçlarını dilediği gibi yaratır. Hidâyet O'nun elindedir, dilediğine verir. O'nun gönderdiği Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar değişmeden kalacaktır. O Kur'an ki en büyük hidâyet aracıdır. 
İnsanlara düşen, Kur'an'ı anlamak ve O'na uymaktır. Hayalleri (ümniyye'yi) bir tarafa bırakıp yapması gerekeni gücü yettiği kadar yerine getirmektir. Mehdi beklentisi, müslümanların ne imanlarını artırır ne de sâlih amellerini. Müslümanlar işlerini ve çalışmalarını, gelmesi muhtemel Mehdilere göre ayarlamazlar. Onlar, inandıklarını hayatlarında uygulamaya çalışırlar. Sonuç Allah'a aittir. 


Şimdiye kadar çıktığı iddia edilen ve hâlâ çıkmaya devam eden bu Mehdilerden acaba hangisi gerçek Mehdi'dir? Kaynaklarda bir sayı ve zaman verilmediğine göre hepsini de Mehdi olarak kabul edecek miyiz? Bundan sonra ortaya çıkan Mehdi adaylarına karşı nasıl bir tavır 


takınacağız? İşin garibi tarihten beri ortalıkta bu kadar Mehdi adayı ve Mehdi taslağı olmasına rağmen müslümanların durumlarında pek bir değişiklik görünmemektedir. Ne Mehdi'nin mesajını anlayıp kendini düzeltenler var; ne de zâlimlerin zulmünün son bulması. Bu Mehdi adaylarının bir marifetleri varsa, müslümanların saf inançlarını maddeye çevirme işlerinden vazgeçsinler de biraz da asıl işlerine(!) dönsünler. İslâm ümmetinin dertlerine bir çözüm bulsunlar, İslâm ülkelerindeki tâğutların hâkimiyetlerine ve zulümlerine dur desinler. 


Kur'an, müslümanlara Mehdi beklemeye değil; hakiki anlamda İman etmeyi ve imanın gereğini yapmayı tavsiye ediyor. Bunu yapmayanlar ise zarar edeceklerdir (bkz. Asr Süresi). 
Eğer Mehdi'yi hidayete götüren, hidayet veren şeklinde anlarsak; Kur'an en büyük mehdidir (hâdi-hidâyete erdiricidir). İnsanlar bu Mehdi'ye uyarlarsa doğru yolu bulurlar ve kurtuluşa ererler. Kur'an'ın kendisi de insanları sürekli bu kurtuluşa davet etmektedir.” 


Hz. İsa, ruha önem verilmeyen bir topluma ruhi özelliklen yeniden ihya etme yönüyle çeşitli mucizelerle geldi: Ölüleri diriltme, hastaları iyileştirme, körlerin gözlerini açma, dilsizi konuşturma gibi. İşte günümüz toplumunda da bu ruhi özellikleri ihya eden İsa nefesli insanlara ihtiyaç var. Böylece kapitalizmin katı modernist etkileriyle ruhları, ruhi özellikleri bombardıman edilen insanların ölümcül kalpleri ve ruhları dirilsin. Hasta kalpler ve ruh hastalıkları iyileşsin. Hakkı göremeyen gözler açılsın, basiret ve feraset sahibi olan insanlar eşyaya Allah'ın nuruyla bakabilsin. Sadece görünenleri değil; perdenin arkasındakileri de görebilsin. Hakka kilitli dilleri açılsın, bülbül gibi şakısın. Bunların yerine gelmesi için Hz. 
İsa'nın gökten inmesini beklemeye lüzum yok. Hz. İsa'nın nefesine, Hz. Musa'nın asasına, Hz. 
Muhammed'in Haktan getirdiği mesaja mirasçı sensin. Kurtuluş istiyorsan kurtarıcı beklemekten vazgeç; vazifeni yap. Hem sen kurtul, hem toplum kurtulsun ey İsa nefesli müslüman!” 


İsa veya Mehdi bekleyerek kendi üzerine farz olan görevleri, kurtarıcılara havale edip ertelemek, Allah erine yakışmaz. Biz, Islâm'ı yaşayıp çevremize hâkim kılmaya çalışalım. 
Gerisi bizi fazla ilgilendirmemelidir. Allah da zaten bizi bazılarını beklemeye çağırmıyor. Her şuurlu müslümanın hidâyete götüren, hidâyet veren anlamında en büyük mehdi olan Kur'an'a uyması kurtuluş için yeterlidir. Her tebliğcinin de, manen ölmüş canlı cenaze durumundakilere İsa nefesiyle hayat vermeye gayret etmesi gerekmektedir. Kurtarıcı beklemeyi bırakıp kendimiz kurtarıcı olmaya çalışmalı, böylelikle hiç değilse kendimizi kurtarmanın yolunu bulmalıyız. O zaman Deccallar da bize zarar veremeyecektir: "Ey iman edenler! Siz kendinize bakın. Siz hidâyette/doğru yolda olduğunuz müddetçe dalâlette olanlar (sapıklar) size zarar veremez." (5/Mâide, 105) 
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İSRAİLOĞULLARI 

Adnan Adıgüzel -Haksöz Dergisi Sayı: 33 - Aralık 1993 

Giriş 

Kur'an-ı Kerim, daha ilk inmeye başlayan ayetlerinden itibaren Hz. Muhammed (s)'in getirdiği risaletle öncekiler arasında bağlantılar kurar; İslam'ı tarihi risalet zincirinin bir halkası olarak takdim eder. İlk surelerden biri olan Müddessir suresinde daha önce kitap verilenlerle mü'minleri aynı kategoride ele alırken,! Müzemmil suresinde Fir'avn ile 


müşrikler, Musa ile Hz. Muhammed arasındaki paralellik belirtilir.? Yine ilk surelerden A'la suresinde Kur'an-ı Kerim ile önceki ilahi kitaplar arasındaki aynılık vurgulanır.” 


Kur'an-ı Kerim'in Hz. Muhammed (s)'den önceki peygamberleri ve onların (kavimleriyle olan) mücadeleleriyle ilgili atıfları Mekke dönemi boyunca artarak devam eder. Hz. 
Peygamber ve müslümanların, karşılaştıkları zorluklar ve sıkıntılar karşısında sabırla, yılmadan yollarına devam etmeleri, daha önce yaşamış olan müslümanların mücadele metod ve prensiplerinden yararlanmaları için?, sürekli kıssalar anlatılır. Yaklaşık on üç yıl süren Peygamber'imizin Mekke döneminde nazil olan ayetlerin büyük bir kısmını önceki peygamberlerin kıssaları oluşturur, isimlerini peygamberlerden alan (Yunus, Hud, Yusuf, İbrahim, Lokman, Nuh gibi) sureler ve içlerinde sürekli geçmiş peygamberlerin kıssaları anlatılan (A'raf, Meryem, Tana, Enbiya, Şuara, Nemi, Kasas,...vb) sureler Mekki surelerdir. 
Bakara ve Al-i İmran sureleri hariç içinde geçmiş peygamberlerin kıssalarının anlatılması o surenin Mekki olduğunu gösteren bir özellik olarak kabul edilmiştir. Bu anlatımlarla Kur'an-ı Kerim Hz. Muhammed (s)'e tabi olan müslümanları Önceki müslümanlarla aynı kaynaktan beslenen ve aynı mücadele İçinde yer alan tek bir ümmet olarak ortaya koyar.” 


Biz bu yazımızda K. Kerim'in en çok anlattığı ve genellikle olumsuzluklarıyla meşhur olan İsrailoğulları üzerinde duracağız. İsrail, K. Kerim'de şahıs ismi olarak iki kez kullanılmıştır.“ 
Tevrat'ın Tekvin bölümündeki bir anlatıma göre, Yakup peygambere Allah'la güreşmesinden dolayı, (Allah ile uğraşan anlamında) Allah tarafından ona İsrail adı verilmiştir.” Yakup, 


İbrahim peygamberin torunudur. Kur'an-ı Kerim İsrailoğulları'nın Fir'avn baskısı altındaki yaşayışları, ondan kurtulmaları ve daha sonra Hz. Musa ile geçen ve daha çok olumsuzluklarla dolu olan yaşayışları üzerinde durur. Hicret'ten sonra nazil olan Bakara, Al-i İmran, Nisa, Maide ve Tevbe surelerinde ise onların tarihteki olumsuz tavırları, o günkü, Rasulullah ve müslümanlara karşı takındıkları tavırlarıyla paralellikler kurularak anlatılır. 


Yakup (İsrail) peygamberin oğullarından Yusuf'un Mısır'da söz sahibi olup, babası ve kardeşlerini Mısır'a yerleştirmesinden sonra İsrailoğulları Mısır'da hakim duruma gelmişlerdir. Ancak zamanla adaleti ihlal etmeleri, Fir'avnların yeniden işbaşına geçmeleriyle sonuçlanmış ve İsrailoğulları Mısır'da efendi durumundan köle durumuna düşmüşlerdir. 


Allah, İsrailoğulları'na tarih boyunca birçok rasuller göndererek onları yalnız Allah'a kulluk etmeye, ataları İbrahim'in Hanif yoluna döndürmeye çalışmıştır. Fakat İsrailoğullarının peygamberleriyle aralan genellikle kötü gitmiş, peygamberlerini yalanlamaktan, yalnız bırakmaktan ve hatta öldürmekten geri durmamışlardır. Kur'an'ın anlatımıyla "onlara ne zaman bir peygamber hoşlarına gitmeyen bir şey gelirse büyüklük taslamışlar, kimini yalanlamışlar, kimini de öldürmüşlerdir"$ 


İsrailoğulları, son peygamber Hz. Muhammed'in rasul olarak gönderildiği günlerde de aynı minval üzere yaşamaya devam ediyorlardı. Onlardan pek azı hariç adları devamlı fesad, isyan ve azgınlıkla beraber anılmıştır. Biz burada Kur'an-ı Kerim'deki ayetler ışığında İsrailoğulları ve Hz. Musa'nın konumunu özet olarak anlatmaya çalışacağız. 


Fir'avn ve İsrailoğulları 


Fir'avn'a kulluk etmekte olan İsrailoğulları Fir'avn tarafından fırkalara ayrılıyor, oğulları öldürülüyor kadınları utanç içinde bırakılıyordu. '9 Allah mustazaf durumda olan bu kavme lütfetmek, onları önderler yapmak, Fir'avn mülküne mirasçı kılmak üzere içlerinden biri olan Hz. Musa'yı yoldan çıkmış, azgın, zalim Fir'avn ve adamlarına elçi olarak gönderdi. !! 


Allah Hz. Musa'ya kardeşi Harun'u da yardımcı olarak verdi ve Mısır'a, Fir'avn'a ve köleleştirilmiş halkına tebliğini sunmak üzere gönderdi. ? Fir'avn'ın bütün azgınlığına rağmen yumuşak sözlerle hitabına başlayan Hz. Musa, Fir'avn'dan İsrailoğulları'nı serbest bırakmasını istedi." Musa onlara apaçık ayetlerle geldiği halde Fir'avn yalanladı ve ilk atalarından böyle bir şey işitmediğini, Musa'nın kendilerinin 'örnek (el-müsl) dinlerini' değiştirmek için gelmiş bir sihirbaz olduğunu ve yeryüzünde fesad çıkarmaya çalıştığını söyledi.!* Yine Musa ve Harun'un davetine karşılık Fir'avn onları nankörlükle suçladı, tehdit ve alaylarından sonra onları ülkesinin en iyi sihirbazlarıyla yarıştırdı. ” 


Musa (a) bir taraftan Fir'avn ve ileri gelen adamlarıyla mücadele ederken, diğer taraftan da İsrailoğulları'nı eğitmeye, onları Fir'avn ile olan mücadeleleri için hazırlamaya çalışıyor, yalnız Allah'a dayanmalarını istiyordu.!9 Hz. Musa'nın sabır tavsiyelerine karşı İsrailoğulları yeterli mücadeleyi vermeden hemen kurtarılmaları gerektiğini düşünüyorlar, 'inandık' diyerek Musa peygamberin yanında olduklarını söylemelerinin kurtuluşları için yeterli olduğunu sanıyorlar, 'Sen bize gelmeden önce de zulme uğruyorduk, sen geldikten sonra da' diyorlardı." 


Fir'avn'ın zulmünden korkan İsrailoğulları'ndan ancak küçük bir grup Musa peygambere inandı.'* Zaten Fir'avn da onları pek adam yerine koymuyordu.'? Ama yine de onlar kendilerini doğru yola iletmeyen, kendilerini küçümseyen Fir'avn'ın emrine uymuşlardı. 
Fir'avn'ın gözünde onlar bir hiçti, kendisi ise Mısır'ın tek hakimi,” yeryüzünde büyük bir yere sahip,” insanları korkutacak, sindirecek gücü olan,” bundan dolayı da tuğyan etmekten geri durmayan” biriydi. Tüm bu özellikleriyle Fir'avn onları doğru yola götüremezdi ve de götürmedi, sapıklığa itti.” Fakat Fir'avn bunu yaparken dünyadaki tüm sapık azgınların yaptığı gibi doğruluk adına yapıyordu. Bir konuşmasında şöyle diyordu: 'Ben size ancak 


doğru gördüğüm yolu gösteriyorum ve sizi ancak doğru yola (sebilü'r-reşad) götürüyorum.” 
Onun yaptığı zorbalık, zulüm, azgınlık ve tuğyan, halkının yüce menfaatleri için gerekliydi, kendisi son derece iyi niyetli olduğu halde Musa (a) ve yanındakiler bunu anlamıyorlardı. O, Musa (a)'ın davetine anlam veremiyor ve 'Ey Musa sanıyorum ki sen büyülenmişsin' diyordu. 
Fir'avn'ın bu sözüne Musa (a)'ın karşılığı gayet açık ve çıldırtıcıydı: 'Ey Fir'avn ben de seni mahvolmuş olarak görüyorum"? Fir'avn, Hz. Musa'nın kendisine karşı bu kadar rahat konuşması karşısında bir gün sinir krizi içinde 'Bırakın beni şu Musa'yı öldüreyim de o gitsin Rabbini çağırsın da kurtulsun”? diye bağırmıştı. Ama onu öldürmek hesaplarına gelmediği için öldürmediler. Allah'ın hesabı ise herkesin hesabını kuşatacak kadar güçlü ve kapsamlıydı. 
Onların hesapları ise çok zayıf ve basitti.” 


Hz. Musa yıllarca süren çalışmalarıyla İsrailoğulları içinde sabreden (direnen) bir topluluk oluşturmaya muvaffak oldu”. Ve beklenen an geldi. Allah'ın "kullarımı geceleyin yürüt, Fir'avn'ın yetişmesinden korkma!"39 emriyle Hz. Musa kavmini Mısır'dan çıkarttı. Artık Fir'avn için de beklenen son gelmişti. Telaşla onlara yetişip hepsini bir güzel "temizleme" hesabını yapmışken buna bir kerte kala kendisini sular içinde boğulurken buluverdi. Daha dün havasından yanına varılamayan, yeryüzünün en büyük tağutu, kendisini halkının tek ilahı gören, yeryüzünde büyüklük taslayan, hiç ölmeyeceklerini sanan ve kendilerinin 'ihtiyatlı' bir güç olduklarını söyleyerek emin bir şekilde zulümlerine devam eden Fir'avn, şimdi boğuluyor ve daha önce hiç değer vermediği Musa ve Harun'un Rabbine iman ettiğini, O'ndan başka ilah olmadığını ve artık O'na teslim olduğunu söylüyordu. ”' 


Allah onu ve askerlerini ateşe çağıran önderler olarak yakaladı, denizde boğdu ve kıyamete kadar da adlarının lanetle anılmasını sağladı. Kıyamet günüyse onlar çirkinleştirilmiş/kovulmuş (makbuhin) kimselerden olacaklardır. (28/39-42) 


Ve mustazaf kavmi de içini bereketlerle donattığımız yerin doğularına ve batılarına mirasçı kıldık. Rabbinin İsrailoğulları'na verdiği söz sabretmelerine karşılık olarak tam yerine geldi. 
Fir'avn ve kavminin yapageldiği şeyleri ve yükseltmekte oldukları sarayları da yıktık. (7/137) 


Fir'avn'dan Kurtulduktan Sonra İsrailoğulları 


İsrailoğulları Fir'avn'dan kurtulup Sina'ya geçtikten sonra Hz. Musa kavmini Hz. Harun'a bırakarak Tur dağına gitti. Çünkü daha önce Allah Teala ile kırk gece için sözleşmişti. > Bu buluşmada Allah ona "Kitabı ve Furkan"ı verdi.’ Ancak İsrailoğulları onun gelmesine kadar sabredemediler ve Hz. Harun'un tüm uyarılarına rağmen Samiri'nin önderliğinde bir buzağı heykeli yaparak ona tapmaya başladılar. Samiri bütün putperestler gibi çok samimi bir havada konuşuyor bu yaptığını gayet iyi niyetle yaptığını söylüyordu. O yaptığı bu işe Hz. Musa'yı da alet etmekteydi. "Bu sizin de Musa'nın da ilahıdır. Ama Musa unuttu Tur dağında dolaşıyor" diyerek Musa'nın kavminin buzağıya tapınmasını sağlamıştı. Hz. Musa Tur Dağı'ndan döndüğünde Harun'la ve Samiri'yle konuştu, Samiri'yi lanetleyerek yaptıkları buzağı heykelini yakıp, ufalayıp denize fırlattı. Sonra da kavmine öğüt vererek şöyle seslendi: 


İlahınız kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. O'nun bilgisi her şeyi kuşatmıştır. (20/80- 
98) 


Ey kavmim sizler buzağıya tapmakla kendinize zulmettiniz, Allah'a tevbe edin, nefsinizdeki kötülükleri temizleyin. Bu Allah katında sizin için daha iyidir. Eğer böyle yaparsanız o da sizin tevbenizi kabul eder. Çünkü o çok bağışlayıcı ve çok merhametlidir. (2/54) 


Öfkesi yatışınca Hz. Musa, içinde Rablerinden korkanlar için yol gösterme ve rahmet olan levhaları aldı ve kavmine tebliğ etti. Onları temizlemeye, Allah'a iyi kullar olarak her türlü geçici, gerçek gücü olmayan, Allah tarafından yaratılmış şeylere kulluktan kurtarmaya çalıştı. 
Allah onları çeşitli rızıklarla besledi ve onlara tertemiz sular vererek ikramda bulundu. Onları buluttan gölgelerle gölgelendirdi.** Fakat onlar bunu az bularak Hz. Musa'dan kendilerine 


daha başka sebze ve meyvelerden vermesi için Allah'a dua etmesini istediler. Allah da onlara istediklerinin yerine gelmesi için yakınlarındaki bir şehre karşı hareket etmeye çağırınca onlar hemen yan çizdiler. Ve sonuçta zillet ve meskenet (yoksulluk) damgasını hakkettiler, Allah'ın gazabına uğradılar.” 


Hz. Musa İsrailoğulları'ın Fir'avn'dan kurtarmıştı ama onları başıboşluklarından, vurdumduymazlıklarından ve Allah'ın emirlerine karşı hareketsizliklerinden kurtaramıyordu. 
Hz. Musa onları ne zaman bir emrin yerine getirilmesi için çağırsa yüz çeviriyorlar, o işi yerine getirmemek için ellerinden gelen her çareye başvuruyorlardı. Hz. Musa bir keresinde bir buzağı kesmeleri konusundaki Allah'ın emrini onlara bildirmişti. Onlar hemen kesmemek için onun nasıl bir buzağı olduğunu, rengini, yaşım vb. sormaya başlamışlar en sonunda soracak bir şey bulamayınca kesmişlerdi, ama az kalsın kesmeyeceklerdi.?9 Onlar peygamberlerinin kendilerine olan emirlerine karşı küstahça "işittik/anladık, isyan ediyoruz" diyerek meydan okuyorlardı.*” Bir defasında da Musa (a) onlara Allah'ın kendilerine olan nimetlerini hatırlatıp, Allah için kendilerine va'dedilen toprakları ele geçirmeğe davet edince onlar her zaman olduğu gibi yine yan çizmişler ve "sen ve Rabbin gidin savaşın, biz burada oturuyoruz" demişlerdi.” 


İşte İsrailoğulları kendilerine her türlü zulmü yapan, onları köleleştiren Fir'avn'dan kurtaran Hz. Musa'ya karşı istikrarlı bir şekilde lakayt ve küstahça davranışlarını sürdürüyorlar, pek azı hariç itaate yanaşmıyorlardı. Hz. Musa'nın sağlığında böyle olan bu millet ondan sonra da aynı huylarını sürdürmüştür. Onların bu halini Kur'an-ı Kerim, çeşitli ifadelerle anlatmaktadır. 
Mesela şu ayetlerin onların genel karakterinin anlaşılması için yeterli bilgiyi vereceği kanaatindeyim: 


- Onların pek azı hariç haindirler. (5/13) 


- Onlar sözlerinden dönerler, kelimeleri yerlerinden değiştirirler ve uyarıldıkları şeyden pay (öğüt) almayı unuturlar. (5/13) 


- Onlar fasık bir topluluktur. (5/26) 
- Onlar kibirlerinden dolayı kendilerine yasaklanan şeylerden vazgeçmezler. (7/166) 


- Onlar Allah'ın ayetlerini inkar ederler, peygamberleri kendilerine hoşlanmadıkları bir şey getirince büyüklük taslayarak reddederler, peygamberlerini yalanlarlar/öldürürler. (2/61,87; 5/70) 


- Yaptıkları kötülüklerden dönmezler, ısrarla devam ederler. (5/79) 


İsrailoğulları genel olarak bu olumsuz özelliklerine rağmen içlerinden sabredip takvaya sarılanlar çıkabiliyor ve Allah da onlardan yol gösterici önderler çıkararak onları kurtarıyordu.?? Yine Musa'dan sonra İsrailoğulları'na lider olarak seçilen Talut'a takva ile sabrederek uyanlar çıkmış ve Allah o çok küçük topluluğu düşmanlarına karşı galip getirmişti.“ Çünkü Allah sabredenlerle (direnenlerle ) beraberdir. Sabreden topluluk az da olsa Allah'ın izniyle çok topluluğa galip gelecektir. 


Hz. İsa (a), tüm kötü vasıfları içine iyice sindirmiş, İncil'in tabiriyle "İsrail evinin kaybolmuş koyunlarına * tebliğe başlayınca onlar ona karşı tuzaklar kurmaya, iftira ve yalanlama kampanyasına başlamışlardı. Onun sihirbaz olduğunu iddia ediyorlardı.” Oysa Hz. İsa onlara örnek alacakları bir lider olarak gönderilmiş, çeşitli mucizelerle desteklenmiş, kendilerine daha önce haram kılman bazı şeyleri Allah'ın izniyle helal kılarak onların yükünü hafifletmek için gelmiş olmasına rağmen İsrailoğulları ona tuzak kurmaktan geri durmamışlardı.** Çünkü onların örneğe, lidere ihtiyaçları yoktu ve kendi kendilerine yeteceklerine inanmaktaydılar ve diledikleri gibi yaşayacaklardı. Sonuçta bu çabalarıyla Hz. İsa'yı öldürdüklerine inanarak 


ondan kurtulmuş olmanın övüncüyle yollarına devam etmişlerdi.” Ve onların bu konudaki tavırları ayetlerde şöyle anlatılır: 


İsrailoğulları'ndan inkar edenlere Davut ve Meryemoğlu İsa diliyle lanet edilmiştir. Bu onların isyan ve saldırganlıklarından dolayıdır. Onlar yaptıkları kötülüklerden vazgeçmiyorlardı. 
Yaptıkları ne kötüydü. Ve onlardan çoğunun kafirlerle dostluk ettiklerini görürsün. 
Nefislerinin kendileri için yapıp gönderdiği ne kadar kötüdür. Allah onlara gazab etmiştir ve azabta ebedi kalacaklardır. (5/78-80) 


Hz. Muhammed(s) ve İsrailoğulları 


Hicretten önce Hz. Muhammed (s) İsrailoğulları'yla çok fazla bir ilişkiye girmemiştir. 
Mekke'de daha çok yabancı unsur olarak Hıristiyanlar bulunmakta iken Yahudiler'in asıl yoğun olarak bulundukları yerler Medine ve Hayber'di. Kur'an-i Kerim'deki bazı ifadelerden Mekkelilerin İsrailoğullarıyla ilişkileri olduğunu anlamaktayız. Mesela, Mekkeli müşriklerin inkarına karşılık Şuara Suresi'neki bir ayet İsrailoğulları alimlerinin Kur'an'ın doğruluğuna şahitliklerini delil olarak gösterir.“ Yine benzer bir ifade de Ahkaf suresinde yer almıştır: 


De ki, eğer bu Kur'an Allah katından ise ve siz de ona inanmamışsanız, İsrailoğullarından bir şahit de bunun benzerini görüp inandığı halde, siz inanmaya tenezzül etmemişseniz (durumunuz ne olur) ?!... (46/10) 


Bu ayetler dışında gene] olarak Ehl-i Kitap ifadesiyle Yahudi ve Hıristiyanları birlikte ifade eden birçok Mekki ayet vardır. Bu ayetleri incelediğimizde Mekke'deki Ehl-i Kitab'ın Kur'an'a ve Hz. Peygambere karşı olumlu bir tavır içinde olduklarını söyleyebiliriz.“ 


Şu ayetleri bu konuda örnek olarak verebiliriz: 


- Bundan önce kendilerine kitap verdiklerimiz O'na (Kur'an'a) inanırlar. Onlara (Kur'an) okunduğu zaman: O'na inandık, O, Rabbimiz'den bir gerçektir... Zaten biz önce de müslümanlardık derler. (28/52, 53) 


- Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, sana indirilene sevinirler. (13/36) 


- De ki: Siz ister O'na inanın, ister inanmayın, daha önce kendilerine bilgi verilenlere okunduğu zonan onlar derhal çeneleri üzerine secdeye kapanırlar: "Rabbimizin şanı yücedir, gerçekten Rabbimizin sözü mutlaka yerine getirilmiştir" derler. (17/107) 


- Onlar ki Tevrat ve İncil'de yazdı buldukları O Rasul'e, o ümmi peygambere uyarlar. (7/157) 


Hicretten itibaren İsrailoğulları'nın bu olumlu tavrı yerini yavaş yavaş yalanlamaya, ilgisizliğe bazen da asılsız iddialarla iftiralara varan bir seyir takip etmiştir. Hatta onlarla mücadelenin, Hicret'ten önce Medine'de müslümanlar belli bir taban oluşturmaya başladığı günlerde başladığını söyleyebiliriz. Mekki dönemin son suresi sayılabilecek olan Ankebut süresindeki şu ayet bunu çağrıştırmaktadır: 


İçlerinden zulmedenler hariç Kitap Ehliyle en güzel tarzda mücadele edin ve deyin ki: Bize indirilene de, size indirilene de inandık. İlahımız ve İlahınız birdir ve biz O'na teslim olanlardanız. (29/46) 


Bu mücadele özellikle Hicretin ilk yılında sıcak bir çatışmaya dönüşmedi. Ancak Müslümanların gittikçe güçlenmesi Medine'de İslam'dan önce önemli bir güç olan Yahudileri rahatsız etmeye başladı ve onlar da bu rahatsızlıklarını çeşitli şekillerde ifadeye başladılar, İlk sıcak çatışma Medine'deki üç Yahudi kabilesinden biri olan Benu Kaynuka ile yaşandı. Hicri birinci yılın sonlarına doğru önce kendilerini İslam'a davet eden Hz. Peygamberi tehdit eden Benu Kaynuka yahudileri, arkasından da kendilerine ait bir kuyumcu dükkanında bir müslüman kadına saldırıda bulundular ve kadına yardım etmeye gelen bir müslümanı da şehid ettiler. Ve bu olaylardan sonra müslümanlar, Benu Kaynuka yahudileri ile savaştılar ve 


sonuçta Medine'den topluca sürüldüler. Diğer bir yahudi kabilesi olan Benu Nadir ise Bedir savaşında Müslümanlar'ın galibiyetinden son derece rahatsız olmuşlar ve rahatsızlıklarını onlardan biri olan şair Ka'b b. Eşrefin Mekke'li müşrikleri müslümanlar aleyhine kışkırtması ve müslümanlar tarafından cezalandırılması, Medine Sözleşmesi'ndeki yükümlülüklerini yerine getirmeye yanaşmamaları ve kendileriyle görüşmek üzere mahallelerine gelen Hz. 
Muhammed'e suikast girişimleri müslümanlarla Benu Nadir yahudilerini savaş noktasına gelirdi. Sonuçta Müslüman olanlar Medine'de kaldı diğerleri sürüldü. 


Üçüncü yahudi kabilesi Benu Kurayza ise müslümanların en hassas günlerini yaşadıkları Hendek savaşında sözleşmelerini bozarak Mekke'li müşriklerle işbirliğine girdiler. Ve Hendek savaşından hemen sonra da kuşatılarak teslim olmaya zorlandılar. Ve Tevrat'ın hükümlerine göre yargılanarak öldürüldüler. Böylece Hicretin beşinci yılından itibaren Medine yahudilerden tamamen temizlenmiş oldu. Hicri 7. yılda Hayber'in fethiyle Arabistan Yarımadası yahudilerden temizlendi. * 


Müslümanların Medine'ye hicreti ve orayı merkez edinmelerinden sonra müslümanlar ile İsrailoğulları (yahudiler) aynı bölgede yaşamaya başladılar. Yahudilerin İslam'a karşı tavırlarına paralel olarak Kur'an'ın onlar hakkındaki anlatımları da sertleşmiştir. Mekki surelerde daha çok onların Fir'avn ile olan ilişkileri ve ondan kurtulduktan sonra Hz. Musa ile birlikte geçirdikleri günler anlatılır, bu anlatımlar içinde de onların acelecilikleri, Hz. Musa'ya karşı olan olumsuz tavırları ve buzağıya tapmaları gibi olumsuzlukları A'raf, Taha, Şuara ve Kasas gibi Mekki surelerde dile getirilmekle birlikte o gün yaşamakta olan İsrailoğulları'yla bağlantılar kurularak yapılan anlatımlar, Medine'de inzal olan Bakara, Al-i İmran, Nisa ve Maide gibi surelerde de yer almıştır. 


Hz. Muhammed Hicretten sonra onların müslüman olmaları için sürekli çalışmış, mahallelerine giderek onlara tebliğde bulunmuştur. İçlerinden bir kısmı müslüman olmakla birlikte çoğu İslam'a girmeye yanaşmamıştır. Özellikle Medine döneminin ilk suresi kabul edilen Bakara suresinde İsrailoğulları'nın geçmişteki olumsuz tavırlarına devam ettikleri vurgulanmıştır. Bu anlatımlarda onlar atalarının karakterinden ayrılarak İslam'a samimiyetle bağlanmaya çağrılmışlardır. Daha önceden bir peygamberin gelmesini bekleyip durdukları hatırlatılarak gönderilen peygambere uymaları istenmiştir. Ancak onlardan çoğu "atalarının yoluna" uymakta ısrar etmişlerdir”? Bir kısmı da münafıklık ederek İnananlara rastlayınca inandık demişler,” kendi yorumlarını (elleriyle yazdıklarını) Allah'tan gelen vahiy gibi sunarak gerçek vahye engeller çıkarmaya çalışmışlardır.” "Kalplerimiz perdelidir" diyerek inkarlarına alayla karışık bahaneler uydurmuşlar.” Allah'tan gelen vahyi sırf kıskançlıklarından/çekememezliklerinden dolayı inkar etmişlerdir.”* Çünkü onlara göre vahye layık olan sadece kendileridir. Yine onlar ahitleştiklerinde ahitlerinden dönmüşler,” kendilerinden olmayanlara karşı sorumlulukları olmadığı iddiasıyla insanları aldatmaktan geri durmamışlardır.”* 


Onların içinde tek bildikleri kuruntuları olan ummiler vardır.” Onlar kuruntu ve zanlarıyla hareket ederler. Hayata bağlılıkları müşriklerden bile daha şiddetlidir, her biri ister ki bin yıl yaşasın”* Bununla birlikte ahireti de kimseye bırakmazlar. Sayılı birkaç gün azablarını/cezalarını çektikten sonra doğru cennete gönderileceklerine inanırlar.”* Çünkü kendileri Allah'ın dostları ve sevgilileridir.99 Yine onlar kendilerinden daha önce söz alındığı halde birbirlerine karşı düşmanlıktan geri durmazlar ve işi birbirlerini öldürmeye 


kadar vardırırlar.9! Onların yarışı tamamen küfürde yarıştır. Yalana ve "Rasul'e uymayan bir topluluğa" kulak verirler, peygamber hoşunuza giden bir şey söylerse kabul edin, yoksa reddedin derler.” El hasılı kelam onlar insanları Allah'ın yolundan çevirmeye çalışan bir tarihin mirasçıları ve miraslarına sıkı sıkı sarılan bir topluluktur“ ve onlar göz göre göre Allah'ın ayetlerini inkar edenlerdir."* 


SONUÇ 


Bugün İslam toplumu dediğimiz toplumumuz, İsrailoğulları'nın olumsuzluklarla dolu tarihinin/geleneklerinin mirasçısı görünümünü arz etmektedir. Mesela, Kur'an-ı Kerim'in onlara yönelttiği "Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz?" 
sorusunun muhatabı olan sayılamayacak kadar insanımız vardır. Yine Tevrat kendilerine yükletildiği halde onun emirlerini yerine getirmeyenlerin durumunu kitap yüklü eşeklere benzeten Kur'an'ı“ okurken ister istemez Kur'an'a inandığını söyleyen ve onu kabul ettiğini, hatta öğrendiğini sandığı halde ummiler gibi hareket eden nice insanımızın varlığını görerek Allah Teala'nın çevremizdeki insanlardan binlercesine Kur'an'ı yüklenen eşekler olarak baktığını düşünmeden edemiyoruz. Meryem suresinde de Allah Teala bazı peygamberlerin kıssalarını kısa kısa anlattıktan sonra, onlardan sonra yerlerine namazı (as-salate) zay'i eden, şehvetlerine uyan azgınların cezasına uğrayacak olan bir neslin“? geçtiğini söylediğini görünce çevremizdeki Müslümanlığı kimseye bırakmayan fakat müslümanların taşıması gereken hemen hiçbir özelliği kendilerinde göremediğimiz yığınla insanı gözümüzün önünden geçirmeden edemiyoruz... Ve Kur'an okurken devamlı karşılaştığımız birçok ayetin gereklerinin kendisini müslüman olarak gören bu toplumda görememenin sıkıntısını tüm insanlar yaşamaktadır. Çünkü bizim toplumumuz Kur'an'ın deyimiyle "bize hayat veren"? 
şeylerden çok çok uzaklarda yaşamakta, bizi canlı tutacak/hayat verecek prensiplerden tamamen kayıtsız bir hayata sürmektedir. Bütün bunlardan dolayı da yeryüzü yaşanmaz hale gelmiş her yerde zulüm egemen olmuş, İnsanları karamsarlık ve günü kurtarma telaşı sarmıştır. 


Şimdi müslüman olarak sorumluluğumuz toplumumuza hayat verecek olan/ruh verecek olan vahyi yeniden onların malı/sahip oldukları ve ilkeleriyle yaşadıkları esaslar olarak onlara sunabilmektir. Biz ancak böyle yaparak kurtulabiliriz. Bu kendimizi kurtarmamız "Rabbimize karşı mazeretimizin olması" ve "belki içlerinden korunanlar çıkabilir" diye mutlaka yapmamız gereken bir görevdir.“ İnsanımızı kendilerine tağuta kulluğu öğreten, ümmetin maslahatı adı altında bu kulluğun gerekliliğini evire çevire anlatan, Allah'tan gelen vahyi kendi yorumlarıyla tanınmaz hale getiren ve bunları Allah'ın emirleri/kitaptan olan şeyler olarak takdim eden "İleri gelenlerden" kurtarmalıyız. Dinin gerçeğini anlamalı ve canlı şahidleri olmalıyız. Zaten bizim müslüman olmamızın gereği de insanlara vahyin şahitliğini yapmaktır. “ Gerçek inananlar olmamızın gereği bize verilen kitabı gereğince okumak”! ve vahye sımsıkı sarılmaktır. Kur'an, bizim şerefimiz, kendisiyle hesaba çekileceğimiz şey ve doğru yolda olmamızın belgesidir.” İsrailoğulları'yla bizim aramızdaki en büyük fark da bize vahiy olarak gelen Allah'ın kitabına olan samimi bağlılığımız ve ona uymamak için bahaneler aramayışımız olacaktır. Bunu yapmayınca Kur'an'ın onlar için anlattığı tüm olumsuzlukları kendimiz için düşünmemiz gerekecektir. Çünkü İsrailoğulları'nı Kur'an'ın kötülemiş olmasının sebebi onların kitaba ve rasullerine karşı olan lakayt tavırlarıdır, keyfi hareketleri ve her şeyi dünyalık ucuz menfaatlerine göre hesaplayan bir mantığın temsilcileri olmalarıdır. 
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3/70. Burada son olarak konuyla ilgili olarak İzzet Derveze'nin Kur'an'a Göre Hz. Muhammed'in Hayatı adıyla 


Türkçeye çevirileri eserinin 3. Cildindeki "Medine Döneminde Yahudiler" bölümü ne bakılmasının yararlı olacağını düşünüyorum. Derveze, bu konuya yaklaşık 50 sayfalık bir bölüm ayırarak İsrailoğullarının İslam'a karşı tavırlarını, bir takım iddialarını, düzenbazlıklarını, müdrik ve münafiklarla işbirliklerini ve onlarla olan savaşları ele almış ve onlardan inanan ve ölçülü davrananlara da değinmiştir (Cild: II, s. 85-140) 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PRENS CHARLES'İN MÜSLÜMANLIĞI 
Cengiz Duman -Haksöz Dergisi Sayı: 33 - Aralık 1993 


İslam'ın bütün dünya müstekbirlerine karşı yürüttüğü şanlı mücadele yükseldikçe, onun bu direnişinin önünü almak için oynanan mizansenlerde de çeşitli değişiklikler yapan emperyalist kafir cephe, şimdi de müslüman olma ya da müslümanların sırtım okşama taktiğine geçtiler. 


İran'a karşı Irak'ı kışkırtıp, İran İslam Devrimi'ni engellemeye çalışan Amerikan, İngiliz, Fransız vd. emperyalist kafir cephe bunda başarılı olamayınca, azdırdıkları Saddam canavarının, Kuveyt gibi kendileri için hayati bir konumda olan topraklarına girmesini bahane ederek binlerce müslümanı ölüm, yokluk ve sıkıntılar içinde bıraktılar. 


Dertleri Saddam değildi. Halkı müslüman olun bu ülkelerde sonradan olacak İslami uyanış ve gelişmelerin, ekonomik can damarları olan petrol kaynaklarını kendilerine bedava kaptırmayacaklarını endişesi ile binlerce müslümanın kanına girdiler. Ve yine bugün kendileri için potansiyle tehlike olmaması için Irak topraklarını; tarihte ataları Firavun'un yaptığı taktikle bölmeye çalışmaktadırlar. 


Bu emperyalist kafirler Bosna'da; insan hakları, eşitlik vesaire gibi ürettikleri değerlere rağmen, Avrupa topraklarında ileride kendileri için potansiyel bir tehlike teşkil etmemesi için Sırp ve Hırvatlar'ın Boşnaklar'a yaptıkları soykırıma susup seyrederek destekçilik yapmaktadırlar. 


İnsani yardım veya açlık çeken insanlara gıda yardımı adı altında Somali'yi işgalleri de doğru değil. Şu ana kadarki gelişmeler onların maskelerini bir kere daha düşürmüştür. Orta Doğu'da Irak işgali ile mevzilerini güçlendirirlerken, Kuzey Afrika'daki (Mısır, Cezayir, Tunus) ve Sudan'daki yükselen İslami harekete karşı yığmak yapmak amacıyla Somali'yi işgal etmişlerdir. Ama onların bu tuzaklarına karşı Allah'ın tuzağı daha çetin çıktı. Her gün bir bozgunu yaşamaktadırlar ve yaşayacaklardır da inşaallah. 


Keşmir'de Müslümanlara yapılan Hint zulmünün destekçisi emperyalist cephe ihdas ettiği değerlere rağmen müslüman bir halka sahip Keşmir'in bağımsızlığını kösteklemektedirler. 


Yıllardır süren Yahudi zulmü ve işgalciliğine karşı yahudilere alkış tutan, sömürüleri için bu Yahudi devletini orada Müslümanlara karşı tehdit olarak tutan yine bu emperyalist kafir cephedir. 


Cezayir'de müslüman halkın demokratik hileleri boşa çıkarıp yaptığı "Şeriat yönetimi" tercihini rafa kaldırtıp zulüm ve baskıya uğramasının destekçileri yine bunlardır. 


Sömürü ve baskılarını, iletişim ağının tüm dünyayı sarması sonucu gizleyemeyen emperyalist ve kafir cephe şimdi yeni bir taktikle müslümanların sırtını okşamaktadır. 


Bütün bu zulümler devam ederken sanki bunları yapanlar kendileri değilmiş gibi büyük bir pişkinlikle sömürü cephesinin baş aktörünün başkanı, durup dururken müslümanların bayramını kutlar! Hem de bunu dünya insanları önünde ve kendi Hıristiyan toplumlarına rağmen onların tepkisine bile aldırmadan yapar. Allah! Allah! Durup dururken bunca zulmü yaparken nereden akıllarına geldi bu kutlama?! Ya Hıristiyanlar yumuşadı ya da Clinton müslümanlığa meyletti herhalde!! 


Bir de bakıyoruz müslümanların en eski sömürgeci ve en sinsi düşmanı, müslümanların bugünkü bölük pörçük hallerinin baş mimarı, üzerine güneşin batmadığı İngiltere demokrasi krallığının (!) varisi Prens Charles baş müttefikleri Amerika'dan da ileri atılarak neredeyse müslüman olduğunu açıklayacak derecede İslamiyet hakkında övgüler yağdırmaya başlar. 


Kendi söylemese de eski sömürgelerinden bir adadaki hizmetçileri onun maneviyatının ellerinde olduğunu ve Prens Charles'ın müslüman olan ilk batılı devlet başkanı olduğunu ilan ederler. 


İşte bu kadar! Artık bu emperyalistlerin zulümleri değil, müslümanlıkları(!) konuşulmaya, yazılmaya başlar. Artık gündemi Prens'in yeni keşfettiği İslam hakkındaki sözleri işgal etmektedir. 


Bizim müslümanların gafilleri de buna kanarlar, başlarlar fazilet edebiyatına.. Tıpkı bir zamanlar Türk işçilerini amelelik için Almanya'ya davet eden Almanlar'ın, ileride müslüman olacakları, bunun "kitap"ta da yer aldığını iddia ettikleri gibi. 


Bu iddiaların yanlış olduğunu, son yıllarda batılı ülkelerdeki yabancılara karşı yürütülen politikalar göstermiştir. Demokrasi ve laisizm havarisi olan bu ülkelerde müslümanlar, şerefleri olan örtüleri ile okullara alınmamakta, kendilerinden olmadıklarından ötürü diri diri yakılmakta; zulüm ve kan üzerine bina ettikleri sermayelerinin taşeronluğunu, eroin ticaretlerini bu insanlara yaptırmaktadırlar. Filmlerin iyi kalpli(!), yürekli(!) insan sever (!) 
aktörlerinin rakipleri olan kötü, çirkin, gangster oyuncuların isimleri ve kimlikleri hep bu yabancılardan seçilmektedir. Ve batılının gözünde batılı olmayanlar, özellikle de müslümanlar -çünkü kendilerini tehdit eden en güçlü hareket müslümanlardan gelmektedir- ikinci sınıf insanlardır... ve maalesef müslüman halklar gereğince duyarlı davranamamaktadırlar. 

Çok üretime ve aynı zamanda çok tüketime dayanan emperyalistlerin ekonomisi, artık kendileri gibi çok üretmese de -o işi emperyalist kafirler yapar- çok tüketmesini istedikleri sömürgeler talep ediyor. İslamiyet gibi israfa ve sömürülmeye razı olmayan bir dine tabi olan halkı müslüman ülkelerdeki müslümanların bir şeklide susturularak müsrif sistemlerinin aynıyla kurulması için her türlü hileleri yapmaktan kaçınmayacaklardır. 


Bu hilelerden biri de, alev alev yanan İslam dünyasında, bu aleve benzin döken emperyalist batı kafirlerinin başkan ve prenslerinin oynadıkları müslümancılık oyunudur. Bu oyunlar tamamıyla İslami başkaldırının önüne geçilmesi ve onun izalesi içindir. 


Dikkat edilmesi gereken şudur: Charles eskiden olduğu gibi, bir aşiret/kabile reisi değildir ki o müslüman olduğunda tüm kabilesi de müslüman olacaktır maslahatı gözetilsin. Eğer Charles İslam'ı seçecekse kendi felahına olacaktır. Ve ondan sonra da her mümin ferde düşen yükümlülükleri yüklenmesi gerekecektir. Onun prens olması İslam'a bir izzet ve şeref kazandırmayacaktır. Aksine kendisinin buna ihtiyacı vardır ve hiç bir ayrıcalığı da yoktur. 


Müslümanların bu oyunlara çok dikkat etmesi gerekir. 

TEVRAT'IN MÜBELLİĞİ HZ.YAHYA VE ŞEHADETİ 

Cengiz Duman -Haksöz Dergisi Sayı: 210 - Eylül 2008 

“Doğduğu gün, öleceği gün ve diri olarak kaldırılacağı gün ona selam olsun!” (Meryem, 15) 


Giriş:Kur'an-ı Kerim'de kıssası bildirilen peygamberlerden Yahya (a); Hristiyanların ve Sabiilerin de üzerinde önemle durdukları bir peygamberdir. İbranice, Yuhanna isminin karşılığı olarak kullanılan Yahya'nın; İngilizcedeki karşılığı "Saint John the Baptist"; 


Fransızcadaki karşılığı ise "Saint Jean Baptiste" yani "Vaftizci Aziz Yahya"dır. Hz. 
Yahya'ya;Sabiiler de "Yihja Jahane" derler. 


Hristiyanlar, Hz. İsa gibi mucize bir bebek olması, Hz. İsa'dan önce dünyaya gelmesi ve Hz. 
İsa'nın resullüğünü müjdelemesi ve onu Ürdün Nehri'nde vaftiz etmesinden dolayı Hz. 
Yahya'yı önemsemişlerdir. Aynı zamanda Hristiyanlar açısından Yahya Peygamber; İsa (a) ile İsrailoğulları peygamberleri arasında bir bağ ve Tevrat'ın son mübelliği olmasından dolayı da büyük bir önemi haizdir. Bu yüzden İncil'in, ilk ayetlerinden itibaren çeşitli bölümlerde Yahya (a)'nın yaşamından kesitler aktarılır. 


Hristiyanlığın "ikon" adı verdiği çeşitli tasvirlerinde; tüylü bir giysi ve kemerle, saçı sakalı birbirine karışık vaziyette, çelimsiz ve dağınık biri olarak tasvir edilen Hz. 
Yahya'nın;kemiklerinin bir kısmının Topkapı Sarayı'nın bulunduğu yerde, kafatasının ise Fransa'nın Amiens şehrinde bir katedralde bulunduğu rivayet edilmektedir. Tarihi kaynaklar, Ayasofya'da bulunan Hz. Yahya'nın kafatasının, IV. Haçlı Seferi sırasında, Ayasofya'yı yağmalayan Katolik Hristiyan ordusu tarafından Fransa'nın Amiens şehrine götürülerek altınla kaplatıldığını, saklandığı yere ise bir katedralin inşa edildiğini kaydetmektedirler. 
İslami kaynaklardan gelen rivayetlere göre, Hz. Yahya'nın kesilen kafası Şam'daki Ümeyye Camii'nde bulunmaktadır. 


Hristiyanların İncil sayfalarından yakinen tanıdığı Yahya (a)'nın ölüm yıldönümü; bazı Hristiyan mezhepleri tarafından çeşitli şekillerde kutlanmaktadır. Ortodoks Rumlar, Hz. 
Yahya'nın başının kesildiğini kabul ettikleri 29 Ağustos'ta hafif bir oruç olarak nitelenen bir perhizle onu anarlar. Domates, karpuz gibi rengi kırmızı olan hiçbir şey kesmez ve yemezler. 
Bazı Hristiyan mezheplerinde ise 24 Haziran "Aziz Yahya Günü" olarak kutlanır. 


Hz. Yahya'nın Zürriyeti 


Hz. Yahya'nın babası Zekeriya (a); İbrahim (a) soyundan gelen bir peygamberdir: "De ki: Biz, Allah'a, bize indirilene, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub ve Yakuboğullarına indirilenlere, Musa, İsa ve (diğer) peygamberlere Rableri tarafından verilenlere iman ettik." (Al-i İmran, 
84) 


Hz. Zekeriya, Kur'an'daki bir duasında arzu ettiği çocuğun Yakuboğullarının mirasçısı olmasını istemektedir: "Ki o bana vâris olsun; Yakub ailesine devâris olsun." (Meryem, 6) 


Hz. Zekeriya (a),”Biz, içinde doğruya rehberlik ve nur olduğu halde Tevrat'ı indirdik. 
Kendilerini (Allah'a) vermiş peygamberler onunla Yahudilere hükmederlerdi.” (Maide, 44) ayeti gereğince tarih kaynaklarına göre; Kudüs ve çevresinde Tevrat'ı tebliğ görevini yürütüyordu. 


Yahudi mabedinde, ibadet için gelen insanlara vaazla Tevrat hükümlerini hatırlatıyor, onları uyarıyordu. 


Hz. Zekeriya'nın yaşını eldeki kaynaklara göre kesin olarak vermek mümkün değildir. Ancak Kur'an'dan onun çocuk yapma sınırının sonuna ulaştığını, dolayısı ile çok yaşlı bir evrede bulunduğunu anlıyoruz: 


"..Ben de ihtiyarlığın son sınırına vardığım halde, benim nasıl oğlum olabilir?" (Meryem, 8. 
Ayrıca bkz: 19/4; 3/40) 


Hz. Zekeriya'nın ihtiyarlığının yanı sıra daha da önemli sorun, karısının kısırlığıdır: “Karım da kısırdır. Tarafından bana bir veli (oğul) ver.” (Meryem, 6) 


Zekeriya (a) ve karısının fiziksel durumları çocuk yapmaya elverişli değildir ancak çocuk sahibi olmayı arzulamaktadırlar. Hz. Zekeriya'nın çocuk isteğinin gerekçeleri arasında; doğacak çocuğun hem kendisine hem de Yakub (a) soyuna varis olması düşüncesinin yattığını görmekteyiz: 


"... Tarafından bana bir veli (oğul) ver kio bana vâris olsun; Yakub soyuna da vâris olsun. 
Rabbim, onu rızana lâyık kıl!" (Meryem, 5-6) 


Müfessirlerin bir kısmı bu ayeti kerimelerde geçen “varis olma? olayını, Sahih-i Buhari ve diğer hadis kitaplarında yer alan "Biz resuller miras bırakmayız." rivayetine dayandırarak Hz. 
Zekeriya'nın oğlu Hz. Yahya'yı maddi mirasçısı değil, peygamberliğinin devamını öngören manevi mirasçısı olarak istediği şeklinde yorumlamışlardır. 


Oysa peygamberlerin büyük çoğunluğunun miras bırakacak konumda olmamasına rağmen Kur'an'dan Hz. Süleyman'ın hem maddi hem de manevi olarak Hz. Davud'un mirasçısı olduğu anlaşılmaktadır: 


"Süleyman, Davud'a vâris olduve dedi ki: Ey insanlar! Bize kuşdili öğretildi ve bize her şeyden (nasip) verildi. Doğrusu bu apaçık bir lütuftur." (Neml, 16) 


Hz. Yahya'nın Doğumu 
Allah, Zekeriya'nın dualarına olumlu karşılık vererek ona bir çocuk ihsan eder: 


"Biz onun da duasını kabul ettik ve ona Yahya'yı verdik; eşini de kendisi için (çocuk doğurmaya) elverişli kıldık.” (Enbiya, 90) 


Allah, Hz. Zekeriya'ya ihsan ettiği bu çocuğun adını da kendisi belirler: "(Allah şöyle buyurdu:) Ey Zekeriya! Biz sana bir oğul müjdeleriz ki, onun adı Yahya'dır. Daha önce ona kimseyi adaş yapmadık." (Meryem, 7) 


"Zekeriya mabette durmuş namaz kılarken melekler ona şöyle nida ettiler: Allah sana, kendisi tarafından gelen bir “kelime'yi tasdik edici, efendi, iffetli ve salihlerden bir peygamber olarak Yahya'yı müjdeler." (Al-i Imran, 39) 


İncil, Yahya(a)'nın annesinin adının Elizabet olduğunu ve Yahya'ya gebe iken akrabası olan Hz. İsa'nın annesi Meryem'le görüştüklerini bildirmektedir: "Yahudiye kralı Hirodes zamanında, Abiya bölüğünden Zekeriya adında bir kâhin vardı. Harun'un soyundan olan karısının adı ise Elizabet'ti." (Luka, 1. Bab; 5) 


"(Meryem) Bak, senin akrabalarından Elizabet de yaşlılığında bir oğula gebe kalmıştır. Kısır bilinen bu kadın şimdi altıncı ayındadır." "Meryem, üç ay kadar Elizabet'in yanında kaldı, sonra kendi evine döndü."(Luka, 1. Bab; 56) 


Kur'an'ı Kerim'de ise Hz. Meryem'den bahseden bir ayette şöyle bildirilmektedir: "Ey Harun'un kız kardeşi! Senin baban kötü bir insan değildi; annen de iffetsiz değildi." (Meryem, 
28) 


Müsteşrik ve misyonerlerin üzerinde hassasiyetle durarak Müslümanları yanıltmak için uğraştığı konulardan biri, Hz. Meryem'in erkek kardeşi Harun meselesi olmuştur. 


İslam kaynaklarına göre Hz. Meryem, İsrailoğullarının 12 sıbtından ve Tevrat'ta Allah nezdinde "ilk doğanlar" mesabesinde kutsal kılındığı belirtilen (bkz. Sayılar, 3. Bab; 11-13) Hz. Musa ve Harun'un sıbtı olan Levililere mensuptur. 


Tevrat ifadelerine göre Allah tarafından özel olarak görevlendirilen Harun neslinden gelen kuşaklar, kutsal mabede hizmet ettiklerinden ve kutsal uygulamalarda "kâhinlik" adı verilen özellikli işleri yapmalarından dolayı ayrıca değerli kılınmışlardır. Sayılar 3. Bab'da Hz. 
Harun'un oğulları sayılarak “Harun'un oğullarının, kâhinlik etmek için tahsis ettiği, mesh olunmuş kâhinlerin adları bunlardır." denilmektedir. 


"...Kâhinlik ebedi bir kanunla onların olacak ve Harun'u ve onun oğullarını tahsis edeceksin." (Çıkış, 29. Bab; 9) 


Müslüman müfessirlere göre Meryem Suresi 28. ayette geçen "Harun'un kız kardeşi" tanımlaması, Meryem'in Harun Peygamber'in kız kardeşi olduğunu değil; değerli kılınan Harun'un neslinden geldiğini bildirmektedir. Bazı müfessirler ise Sahih-i Buharı'de yer alan bir rivayette de belirtildiği üzere Yahudi geleneğinde peygamber adları yeni doğan nesillere verildiğinden dolayı Hz. Meryem'in kardeşine de Harun adının verildiğini söylemişlerdir. 


Luka İncil'indeki ifadeler, Hz. Meryem ile Hz. Yahya'nın annesi Elizabet'in akraba olduğunu belirtmektedir. Müfessirler, Meryem ile Yahya'nın annesinin kardeş olduklarını, dolayısıyla Hz. Meryem'in Yahya'nın teyzesi olduğunu kaydetmişlerdir. 


Hz. Yahya, hem baba hem ana tarafından; İsrailoğullarının en şerefli kabilesi Levililerden; aynı zamanda hem ana hem baba tarafından Levililerin en değerli sülalesi Harunoğullarından, yani Harun Peygamber soyundandır. 


Hz. Yahya'nın Özellikleri 


Hz. Yahya'nın sahip olduğu nitelikler iki ayet-i kerimede şöyle zikredilmektedir: "Allah sana, kendisi tarafından gelen bir “kelime'yi tasdik edici, efendi, iffetli ve salihlerden bir peygamber olarak Yahya'yı müjdeler." (Âl-i İmran, 39) 


"Ey Yahya! Kitab'a (Tevrat'a) var gücünle sarıl! (dedik) ve henüz sabi iken ona hikmet verdik. 
Tarafımızdan ona kalp yumuşaklığı ve temizlik de (verdik). O, çok sakınan bir kimse idi. Anababasına çok iyi davranırdı; o, isyankâr bir zorba değildi." (Meryem, 12—14) 


Bu iki ayete göre Hz. Yahya, şu özelliklere sahiptir: 


1) Daha önce kimsenin taşımadığı bir adla isimlendirildi. 2) Henüz sabi iken kendisine hikmet verilmiştir. 3) Efendi/seyyiddir. 4) Salihlerdendir. 5) İffetlidir. 6) Allah tarafından ona kalp yumuşaklığı verilmiştir. 7) Kendisine temizlik/arınmışlık verilmiştir. 8) O, çok sakınan bir kimse idi. 9) Ana-babasına çok iyi davranırdı, isyankâr bir zorba değildi. 10) “Kelime'yi tasdik edici, doğrulayıcıdır. 11) Peygamberdir. 


Şimdi Yahya (a)'nın bu vasıflarını inceleyelim: 


1. Daha önce kimsenin taşımadığı bir adla isimlendirildi. 
Müfessirler, ”... Daha önce ona kimseyi adaş (semiyyen) yapmadık. "ayetindegeçen "semiyyen" ifadesinin benzer anlamını da ihtiva edebileceğini belirterek ayetin ”... Daha önce onun bir benzeri gelmedi." şeklinde de anlaşılabileceğini söylemişlerdir. 


Luka İncil'inde Yahya'nın adının akrabalarının içinde kimsede olmadığı belirtilerek Zekeriya (a)'nın dili tutulduğundan yazı ile yanındakilere Yahya ismini bildirdiği, bu yüzden çok şaşırıldığı ifade edilmektedir: 


"Ona babası Zekeriya'nın adını koymak istediler. Ama annesi, “Hayır, Yahya olacak.” dedi. 
Onlar, “Akrabalarının içinde bu adı taşıyan kimse yok!” dediler. Bunun üzerine çocuğa hangi ismi koymak istediğini işaretle babasına sordular. Zekeriya bir taş levha istedi ve “Adı Yahya'dır.” diye yazdı." (Luka, 1. Bab; 59-63) 


Kısır anneden, yaşlı babadan olmasının yanı sıra bir de bu özel adı almasını, onun farklı olacağına yorumlayanların tüm bölgede bu olayı anlatarak yaydıkları ayrıca belirtilmektedir: 


"Komşuların hepsini korku sardı. Bütün bunlar Yahudiyye'nin tüm dağlık bölgesinde konuşulmaya başlandı. Olayı duyanların hepsi, “Nasıl bir çocuk olacak bu?’ diye meraklanıyorlardı."(Luka, 1. Bab; 65-66) 


Anlaşılıyor ki doğmadan evvel başlayan olağanüstü durum, Yahya'nın doğumu ile birlikte pekişmiş ve onun özellikli biri olacağı; belki de Yahudilerin beklediği "Mesih" olabileceği beklentisi hâsıl olmuştu. 


2. Henüz sabi iken kendisine hikmet verilmiştir. 


Hz. Zekeriya'nın rahle-i tedrisinde yetişen Yahya, Allah'ın ona bahşetmesi üzerine hikmet sahibi de olmuştur. Allah vergisi hikmetin yanında bizatihi Zekeriya (a)'nın hem oğlu hem talebesi olması ona birçok üstün özellik kazandırmış olmalıdır. 


3. Efendi/seyyiddir. 


Arapça seyyid kelimesi; efendi, değerli, günahlardan korunan, hikmet sahibi, şerefli gibi anlamlara gelmektedir. Bu yüzden Allah-u Teâlâ, Yahya'yı seyyid olarak tavsif ederek diğer insanlardan farklılığını ortaya koymaktadır. 


4. Salihlerdendir. 


Hz. Yahya; imanın pratik yansıması olan salih işleri yapan, marufu emreden kişilerden olarak tarif edilmektedir. 


5. İffetlidir. 


Arapça “hasur”; iffetli, kadınlara aşırı meyletmeye sebep olacak şehevi duygulardan arınmış manasına gelmektedir. Yahya (a) hayatının son bölümünde, Kral Herodes Antipas'ın karısı ve onun üvey kızının komploları ile iftiralara uğramasına rağmen yaşadığı dönemde iffeti hususunda hiçbir kötü söylentiye uğramamıştır. Hristiyan kültürü; Kral Herodes Antipas'ın karısının, Yahya'ya âşık olduğu, Hz. Yahya'nın iffetinden ödün vermemesinden dolayı, 


kraliçenin ve kızının komploları yüzünden başı kesilerek şehit edildiğini işleyen edebi ürünlerle doludur. Kur'an belki de bu anlayış yüzünden Hz. Yahya'nın iffeti üzerinde özellikle durmaktadır. 


6. “Kelime'yi tasdik edici, doğrulayıcıdır. 


Allah; Zekeriya'ya ihsan ettiği doğacak bebeğin, İslam üzere olacağı Allah'ın varlığı ve birliğini tasdik edeceğini belirtmektedir. Yani Zekeriya'ya Allah'a muti bir kul olacak çocuk müjdelenmiştir. Nuh'un oğlu gibi Allah'a asi ve isyankâr olmayacaktır. Müfessirler "Bir “kelime'yi tasdik edici" ifadesinin kendisinden sonra peygamber olacak İsa'yı müjdelemesi şeklinde yorumlamışlardır. Buna dayanak olarak Nisa Suresi”'ndeki şu ayeti delil olarak getirmişlerdir: 


"Meryem oğlu İsa Mesih, ancak Allah'ın resulüdür, (0) Allah'ın, Meryem'e ulaştırdığı kelimesi (kelimetuhu) ve O'ndan bir ruhtur." (Nisa, 171) 


7. Peygamberdir. 


Allah tarafından, Hz. Zekeriya'ya ihsan edilen Yahya, iyi huylarla donanmış bir kişi olarak aynı zamanda peygamberlik ile görevlendirilmiştir: “Bir peygamber olarak Yahya'yı müjdeler." 


Hz.Yahya'nın Resullüğü 


Hz. Yahya vakit dolduğunda Ürdün ve civarını kapsayan, Parea adı verilen özellikle çölün bulunduğu bölgede risaletini yaymaya; Allah'ın Musa (a)'ya indirdiği Tevrat hükümlerini insanlara hatırlatmaya başlar. Çölün çevresindeki İsrailoğullarını, Tevrat hükümlerine uymaya, onları Allah'ın istediği biçimde yaşamaya çağırır. 


"Yahya Ürdün ırmağı çevresindeki tüm bölgeyi dolaşarak günahların bağışlanması için günahtan dönüp vaftiz edilme gereğini yayıyordu." (Luka, 3. Bab; 3) "Yahudiyye ülkesiyle Yaruşalem'de (Kudüs) oturanların hepsi Yahya'ya koşuyor, günahlarını açıklayarak Ürdün ırmağında onun eliyle vaftiz ediliyordu."(Markos, 1. Bab; 5)Bazıları ise ondan kaçınıyordu: "Yahya geldiği zaman oruç tutup içkiden kaçındı, ona ‘cinli’ diyorlar." (Matta, 11. Bab; 18) 


Hz. Yahya (a) mütevazı bir insandı. Gösteriş içinde değildi. Çöl bölgesinde yaşar, şehre lüzumlu zamanlarda inerdi. Bu yüzden onun mütevazı yaşamı "Yahudiyye" olarak adlandırılan bölgede yaşayanların ilgisini çekmişti. İncillerde Hz. Yahya'nın mütevazı yaşamı şöyle anlatılmaktadır: 


"Yahya'nın giysisi deve kılındandı Belinde deri bir kemer vardı. Yiyeceği çekirgeyle yaban balıydı." (Matta, 3. Bab; 4; Markos, 1. Bab; 6) 


Yahya (a)'nın risaleti, Tevrat'ın emirleri doğrultusunda idi. Nitekim "Ey Yahya, Kitab'a var gücünle sarıl!" (Meryem, 12) ayetinde kastedilen kitap, Tevrat'tır. 


Bir olan Allah'a ve onun emir ve yasaklarına davet eden Yahya (a)'nın çağrıları hakkında İncil nüshalarında bazı malumatlara rastlamaktayız: 


"Halk ona, “Öyleyse biz ne yapalım?’ diye sordu. Yahya onlara, “İki mintanı olan, birini hiç mintanı olmayana versin; yiyeceği olan da bunu hiç yiyeceği olmayanla paylaşsın.” cevabını verdi. Bazı vergi görevlileri de vaftiz olmaya gelerek ona, “Öğretmenimiz, biz ne yapalım?” 
dediler. Yahya onlara, “Size buyrulandan daha çok vergi almayın.? dedi. Bazı askerler de ona, “Ya biz ne yapalım?’ diye sordular. O da onlara şöyle dedi: “Kaba kuvvetle ya da yalan suçlamalarla kimseden para koparmayın, ücretinizle yetinin.?" (Luka, 3. Bab; 10-14) 


Yahya Peygamber'in insanları daveti ve tebliği o kadar beliğdi ki; Kral Herodes'in duyduğu hayranlık ve şaşkınlığını, Yuhanna İncili şöyle anlatmaktadır: 


"Çünkü Yahya'nın doğru ve kutsal bir adam olduğunu bilen Herodes ondan korkuyor ve onu koruyordu. Yahya'yı dinlediği zaman büyük bir şaşkınlık içinde kalıyor, yine de onu dinlemekten zevk alıyordu." (Markos, 6. Bab; 20) 


Hz. Yahya'nın daveti öyle etkili olmuş tu ki; Hz. İsa'nın havarilerinden Pavlus, seyahatleri esnasında, Romalıların küçük Asya olarak nitelendirdiği, Ege bölgesindeki Efes kentine geldiğinde, Hz. Yahya'ya iman edenlerle karşılaştığını anlatır: 


",. Pavlus, iç bölgelerden geçerek Efes'e geldi. Orada bazı öğrencileri bularak onlara, “İman ettiğiniz zaman Kutsal Ruh'u aldınız mı?’ diye sordu. “Kutsal Ruh diye birinin varlığını duymadık ki!” dediler. “Öyleyse neye dayanarak vaftiz oldunuz?’ diye sordu. “Yahya'nın öğretisine dayanarak vaftiz olduk.'dediler..." (Habercilerin İşleri, 1—4) 


Vaftiz 


Kur'an-ı Kerim'de hiç değinilmeyen vaftiz olayı, İncillerde, Hz. Yahya'nın en önemli özelliği olarak ön plana çıkarılmaktadır. Muharref İncillere göre; Hz. Yahya kendisine gelen İsrailoğullarını günahlarından tövbe etmeye davet ediyor, daha sonra tövbe eden kişiyi, Ürdün (Şeria) Irmağı'na daldırarak vaftiz işleminden geçiriyordu: 


"Kudüs'ün, bütün Yahudiyye'nin ve tüm Şeria Nehri yöresinin halkı ona geliyor, günahlarını itiraf ediyor, onun tarafından Şeria Nehri'nde vaftiz ediliyordu." (Matta, 3. Bab; 5—6) 


Hatta günahlarından tövbe etmeyen Ferisi ve Saduki mezhebindeki Yahudileri bu yüzden vaftiz etmez ve onları kınar. 


Yine İncil'e göre; Hz. Yahya'nın geleceğini halka duyurduğu peygamber İsa (a), kendisini ziyarette bulunduğunda, Yahya, Ürdün sularında kendisine gelenleri vaftiz etmesine rağmen İsa'yı vaftiz etmek istemez. Hz. İsa'nın kendisinden üstün olduğunu beyan ederek, onun kendisini vaftiz etmesi gerektiğini söyler. Buna rağmen Hz. İsa, Hz. Yahya'nın elleri ile Ürdün Nehri'nde vaftiz edilir. 


Tevrat'ın Levililer bölümünde; mezbahlarda, mabeddeki özel yerlerle temasta bulunmadan önce kâhinlerin, özel günlerindeki kadınların ve bu kadınlarla ilişkisi olan diğer kadın ve erkeklerin; vücudunda cüzam, kan, irin vs. gibi akıntılı hastalık ve yaralara sahip olanların, cinsel ilişkiden sonra kadın ve erkeklerin tüm vücutlarını ayrıca elbiselerini yıkamaları gerektiği hükmü anlatılmaktadır. 


Hz. Yahya'nın İsrailoğullarını vaftiz etmesi işte bu Yahudi fıkhının uygulanması olmalıdır. 
Hz. Yahya, günahlardan tövbeye davet ettiği İsrailoğullarına tüm vücudu ve elbiseleri yıkama 


hükmünü uygulatıyordu. İncil metinlerine göre maddi temizliğin yanında törensel boyutu olan manevi bir temizlik de yapılıyordu. 


Yuhanna İncili'nde geçen ifadelere göre Hz. İsa hiç vaftiz yapmamıştı: "Ferisiler İsa'nın Yahya'dan daha çok öğrenci edinip vaftiz ettiğini duydular. (Aslında İsa'nın kendisi değil, öğrencileri vaftiz ediyorlardı.)"(Yuhanna, 4. Bab; 2) 


Hz. İsa'dan sonra havariler ve tabilerinin; dini kuralları yapılandırmaları sırasında, Hz. 
Yahya'nın Hz. İsa'yı Ürdün Nehri'nde vaftiz etmesinden dolayı bu olay bir anma olarak devam ettirildi. 


Hristiyanlığın kurumsallaşması evresinde vaftiz, Yahudi fıkhının bir uygulaması olmaktan çıkıp "ilk günah" nazariyesi eşliğinde günümüzdeki şekline "Sakrament" adı verilen, olmazsa olmaz Hristiyanlık ibadetine dönüştürülmüştür. 


İncillerde Hz. Yahya 


İncillere göre Hz. Yahya, kendisiyle aynı zaman ve coğrafyayı paylaşacak, kendisinden daha üstün olan Hz. İsa'nın peygamberliğini de haber veriyordu. 


Bilhassa Yuhanna İncili”nde; Hz. Yahya'nın, “Tanrı'nın oğlu”, “Tanrı'nın kuzusu”, “Çarığının bağlarını bile çözmeye layık değilim.” gibi tanımlamalarla Hz. İsa'yı yücelttiği gözlemlenmektedir. Dahası Hz. Yahya'nın peygamberliğini tahfif eden ifadelere rastlanır. 
Yuhanna İncili'nin anlatımlarına göre Hz. Yahya, İsrailoğullarına bir peygamber olarak değil, Hz. İsa'ya yer ve zemin hazırlamaya gelmiş bir aziz gibidir: 


"Yahya'ya gönderilen bazı Ferisiler ona, “Sen Mesih, İlyas ya da beklediğimiz peygamber değilsen, niye vaftiz ediyorsun?” diye sordular." (Yuhanna, 1. Bab; 25) 


Matta, Markos ve Luka İncillerinde, Hz. İsa; daha sonra Petrus olarak adlandırdığı ve “Üzerine kilisemi kuracağım.” dediği balıkçı Simon ve kardeşi Andreas ile karşılaşmalarını tamamen rastlantı olarak vermektedirler. Yuhanna ise "Yahya'yı işitip, İsa'nın ardından giden"Andreas ve Simon'un Hz. İsa'yı, Hz. Yahya'dan üstün görerek "Biz Mesih'i bulduk." 
deyip İsa'ya bağlandıklarını anlatmaktadır. 


Hz. İsa'yı üstün gösterme çabası Hz. İsa'nın vaftizi sırasındaki diyaloglarda da görülmektedir: "Ne var ki Yahya, “Benim senin tarafından vaftiz edilmem gerekirken sen mi bana geliyorsun?’ diyerek ona engel olmak istedi. İsa ona şu karşılığı verdi: “Şimdilik buna razı ol! 
Çünkü doğru olan her şeyi bu şekilde yerine getirmemiz gerekir.” O zaman Yahya onun dediğine razı oldu."(Matta, 3. Bab;13—15) 


Oysa Kur'an-ı Kerim'de Hz. Yahya ile Hz. İsa arasında makamsal hiçbir ayrım yapılmamaktadır. İsa ile Yahya arasındaki üstünlük ayrımı, İncillerde yapılan tahrifatın tezahürleridir. Bu hususta Kur'an ayetlerinde şu ifadeler yer almaktadır: 


"Biz, Allah'a ve bize indirilene; İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve esbâta indirilene, Musa ve Isa'ya verilenlerle Rableri tarafından diğer peygamberlere verilenlere, onlardan hiçbiri arasında fark gözetmeksizin inandıkve biz sadece Allah'a teslim olduk, deyin.” (Bakara, 136; bkz. 2/285) 


"Allah'a ve peygamberlerine iman eden ve onlardan hiçbirini diğerlerinden ayırmayanlara (gelince) işte Allah onlara bir gün mükâfatlarını verecektir.Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir." (Nisa, 152) 


Mesih Beklentisi 


Hz. Yahya, Yahudiyye bölgesinde yaşayan İsrailoğulları arasındaki beklentiden dolayı, kendisinin beklenen Mesih olmadığını açıklayarak, Hz. İsa'nın peygamber olarak yollanacağını haber veriyordu. Bu hususta muharref İncillerde şu ifadeler yer alır: 


"Halk umut içinde bekliyordu. Yahya'yla ilgili olarak herkesin aklında, “Acaba Mesih bu mu?” sorusu vardı."(Luka, 3. Bab;15) "Yahudiler Yahya'ya, “Sen kimsin?” diye sormak üzere Kudüs'ten kâhinlerle Levilileri gönderdikleri zaman Yahya, inkâr etmedi ve “Ben Mesih değilim.? diye açıkça konuştu." 


Her iki peygamber de İsrailoğullarının yoğun olarak yaşadığı Yahudiyye adı verilen bugünkü Kudüs, Filistin, Ürdün ve çevresi beldelerde insanları uyarmaya devam ettiler. 


İncil'de Hz. İsa'nın Hz. Yahya'yı Övgüsü 


İncillerde Hz. İsa'nın Yahya Peygamber'i öven, onun üstün vasıflarını beyan ve peygamberliğini tasdik eden ifadelerine de rastlanmaktadır: 


"Size doğrusunu söyleyeyim, kadından doğanlar arasında, Vaftizci Yahya'dan daha üstün olanı ortaya çıkmamıştır."(Matta, 11. Bab; 11) "Yahya'ya dek tüm peygamberlerle Kutsal Yasa, olacakları önceden bildirdiler."(Matta, 11. Bab;13) 


"Yahya'nın öğrencileri ayrılırken İsa, halka Yahya'dan söz etmeye başladı. “Çöle ne görmeye gittiniz?” dedi. Rüzgârda sallanan bir kamış mı? Söyleyin, ne görmeye gittiniz? Zarif giysilere bürünmüş bir adam mı? Oysa zarif giysiler giyenler, kralların saraylarında bulunur. Öyleyse ne görmeye gittiniz? Bir peygamber mi? Evet! Ve size şunu söyleyeyim gördüğünüz kişi peygamberden de üstündür." (Matta, 11. Bab; 7—9) 


Hz. Yahya'nın Kral Herodes ile Tevhidi Değerler İçin Mücadelesi 


O çağda dünyanın en güçlü devleti olan Romalıların egemenliği altındaki, bugünkü Filistin ve Ürdün'ün bulunduğu Filistin eyaleti adı verilen yerlerden, Galile ve Perea bölgelerini kapsayan, özerk olarak kurulmuş bir Yahudi krallığı hüküm sürüyordu. Bu krallığın idarecilerine Herodes adı verilmekteydi. Hz. Yahya döneminde başa geçen Kral Herodes Antipas, kardeşi Filippos'un karısı Herodias'ı zorla kocasından boşandırmış veya zorla kardeşi Filippos'un elinden alarak onunla evlenmiş veya gayri meşru bir hayat yaşamaya başlamıştı. 
Bu yüzden Yahya (a), kralı uyarmış, Tevrat'a aykırı bu durumu kınayarak halk nezdinde kralın yaptığı bu çirkin işlere karşı tepki oluşmasını sağlamıştı. Hz. Yahya'nın mübelliği olduğu Tevrat'ta; Kral Herodes Antipas ve yengesi Herodias'ın yaptığının haram olduğu şöyle ifade edilmektedir: 


"Kardeşinin karısının çıplaklığını açmayacaksın. Kardeşinin çıplaklığıdır." (Levililer, 19. 
Bab; 16) "Yahya Hirodes'e, “O kadınla evlenmen Kutsal Yasa'ya (Tevrat'a) aykırıdır.” 
demişti." (Matta, 14. Bab; 4) 


Hz. Yahya'nın Tevrat'a dayanan bu uyarıları, Kral Herodes Antipas ve beraber yaşadığı kardeşinin karısı Herodias'nın işine gelmemişti. Ancak Kral, Hz. Yahya'nın halk nezdinde itibar gördüğünü bildiğinden ona dokunamıyordu. Nitekim İncil'de bu hususta şöyle tespit yapılmaktadır: 


"Hirodes Yahya'yı öldürtmek istemiş, ama halktan korkmuştu. Çünkü halk Yahya'yı peygamber sayıyordu." (Matta, 14. Bab; 5) "Hirodiya bu yüzden Yahya'ya kin bağlamıştı; onu öldürtmek istiyor, ama başaramıyordu." (Markos, 6. Bab; 19) 


Yahya'nın yaşadığı toplumda, sapkın Yahudi mezheplerinden Ferisi ve Saduki din adamları ile de çekişme içindeydi. Onlara çeşitli uyarılarda bulunmuş, yaptıkları yanlışlardan dönmelerini istemişti. Bu hususta İncil metinlerinde şu ifadeler yer alır: 


"Ne var ki, Ferisilerle Sadukilerden birçok kişinin vaftiz olmak için kendisine geldiğini görenYahya, onlara şöyle seslendi: Ey engerekler soyu! Gelecek olan gazaptan kaçmanız için sizi kim uyardı? Bundan böyle tövbeye yaraşır meyveler verin. Kendi kendinize, “Biz İbrahim'in soyundanız.” diye düşünmeyin. Ben size şunu söyleyeyim: Tanrı, İbrahim'e şu taşlardan çocuk yaratacak güçtedir. Balta şimdiden ağaçların köküne dayanmıştır. İyi meyve vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılacak."(Matta, 3. Bab; 7—10) 


Hz. Yahya'nın bütün Yahudi toplumunu saran uyarılarından endişe duyan Kral Herodes Antipas; Ferisi ve Saduki mezhebinin din adamlarının Hz. Yahya hakkındaki fitnelerinin de buna eklenmesi ile sonunda onu zindana attırır. Kral'ın zindana attırdığı Yahya (a)'nın hapsi devam ederken gelişen olaylar, onun başı kesilerek şehit edilmesine sebep olacaktır. 


Hz. Yahya'nın Şehadeti 


"Ne var ki, Hirodes'in doğum gününde saray büyükleri, komutanlar ve Celile'nin ileri gelenleri için verdiği şölende beklenen fırsat doğdu."(Markos, 6. Bab; 21) 


"Hirodes'in doğum günü şenliği sırasında Hirodiya'nın kızı ortaya çıkıp dans etti. Bu, Hirodes'in öyle hoşuna gitti ki, ant içerek kıza her ne dilerse vereceğini söyledi. Kız, annesinin kışkırtmasıyla, “Bana şimdi, bir tepsi üzerinde Vaftizci Yahya'nın başını ver.’ dedi. 
Kral buna çok üzüldüyse de konuklarının önünde içtiği anttan ötürü bu dileğin yerine getirilmesini buyurdu. Adam gönderip zindanda Yahya'nın başını kestirdi. Bir tepsi üzerinde getirilen baş genç kıza verildi, kız da bunu annesine götürdü." (Matta, 14. Bab; 6-11) 


Böylece Allah'ın emir ve yasaklarını bildiren bir tevhid önderi daha İsrailoğullarının içinden birileri tarafından kurulan komplolarla şehit edilmişti. Hak ve adaletin önderi bir resul, örnek insan Hz. Yahya, sadece zevk ve sefahat istekleri uğruna insan öldürmek ve öldürtmekten çekinmeyen sefihler eliyle bu dünyadan şehit edilerek yollanıyordu. 


Hz. Yahya'nın şehadet haberini alan talebeleri onun cesedini alarak, toprağa tevdi ettiler ve bu durumdan Hz. İsa'yı haberdar ettiler: "Yahya'nın öğrencileri gelip cesedi aldılar ve gömdüler. 
Sonra gidip İsa'ya haber verdiler."(Matta, 14. Bab;12) 


Sonuç 


Kur'an'da kıssası bildirilen Yahya (a), İsrailoğullarına gönderilen bir peygamberdir.Hz. 
Yahya, İsrailoğullarının kutsal kitabı Tevrat'ın mübelliğidir. 


Kur'an-ı Kerim, muharref İncillerde yer alan Yahya kıssalarında; Hz. Yahya'nın anlatılmayan bazı özellikleri üzerinde durmuştur. Daha önce kimsenin taşımadığı bir adla isimlendirilmesi, henüz sabi iken kendisine hikmet verilmesi; efendi/seyyid, salihlerden ve iffetli olması, Allah tarafından kendisine kalp yumuşaklığı ve temizlik verilmesi; çok sakınan, ana-babasına çok iyi davranan kimse olması, isyankâr bir zorba olmaması, “kelime'yi tasdik edici, doğrulayıcı bir peygamber olması gibi. 


Hz. Yahya'nın Kur'an'da anlatılan özellikleri, tüm Müslümanlarda bulunması gereken özelliklerdir. Diğer peygamberlerde olduğu gibi Hz. Yahya da biz Müslümanlar için en güzel örnektir. 


Kur'an'ı Kerim, Yahya'nın tevhid mücadelesi ve şehadeti üzerinde bilgi vermez. Bu bilgiler kısmen İncil kitaplarında yer alır. 


İncillere göre Hz. Yahya, İsa'nın gelişinin hazırlayıcısı olarak, ast bir peygamber statüsünde verilirken; Kur'an Hz. Yahya ile Hz. İsa arasında fark gözetmez. 


Kur'an'ın perspektifine göre; Zekeriya (a), Yahya (a) ve İsa (a) kıssaları birbirlerinin tamamlayıcısı ve açıklayıcısıdır. Her peygamberin olgunlaşması, eğitilmesi, nesepleri, hitap ettikleri toplum nezdindeki konumları ve risalet aşamalarının anlaşılması için her üç kıssanın birlikte değerlendirilmesi zaruridir. 


İncillerde bildirilen ve Hz. Yahya”ya has bir uygulama olan, suya batırma "vaftiz" geleneğine; Kur'an-ı Kerim'de hiç değinilmez. Kur'an Tevrat'tan beri gelen kirlerden maddi ve manevi temizlenme hükmünü hafifletmiş, "gusül"ü farz kılmıştır. Temizliğin Hristiyanlıktaki sapkın şekli olan vaftizi reddetmiştir. 


TALÜT KISSASI VE ÖĞRETTİKLERİ 


Cengiz Duman -Haksöz Dergisi Sayı: 217 - Nisan 2009 


İsrailoğullarının Yuşa Peygamber önderliğinde Arz-ı Mewud'u ele geçirip sıbtlara (oymaklara) taksim etmelerinin sonrasında Hz. Yuşa vefat etmiştir. Kenan adı verilen bölgede dağınık sıbtlar halinde yaşayan İsrailoğulları, çok uzun bir dönemde tüm sıbtları kapsayacak önderlikte bir lider çıkaramamışlardır. Tevrat'ta “Hâkimler” dönemi adı verilen bu uzun kaos döneminin sonunda aralarında uyarıcı olan Samuel (İsmail) Peygamber'in aracılığıyla Yehova (Allah) tarafından kendilerine yönetici olarak Saul (Talut) adında İsrailoğullarının Benyamin sıbtından biri görevlendirilir. 


İsrailoğulları açısından Arz-ı Mew'ud'da kendilerini yöneten ve putperestlere karşı savaşlarda galip gelmelerini sağlayan üç kraldan birincisi olan Saul (Talüt), Yehova tarfından bizzat görevlendirilen biri olarak temayüz eder. Diğer iki kral Davud ve Süleyman, Yahuda sıbtından iken Talüt (Saul) ise Benyamin sıbtındandır ve bu yüzden İsrailoğullarının diğer sıbtlarının muhalefetine uğramıştır. 


Talüt, Kur'an-ı Kerim'in Bakara Suresi'nde muvahhid bir yönetici olarak tanımlanır ve yönetimi esnasında gerçekleşen İsrailoğullarının imtihanları kıssa edilir. 


İslami kaynaklar, Talüt kıssasını Davud Peygamber kıssası içerisinde vererek Talüt'u, Davud ile özdeşleştirmişlerdir. Oysa gerek Kur'an zımnen gerekse Tevrat, Talüt dönemi 


peygamberinin Samuel (İsmail) olduğunu belirtmektedirler. Talüt'a peygamberliği tebliğ eden ve onun kral seçilmesine vesile olan İsrailoğulları muhalefetine muhatap olan Hz. İsmaiľ dir. 
Tevrat kıssası baz alındığında ve zımnen Kur'an'da da yer verildiği gibi Talüt aslında İsmail Peygamber ile birlikte İsrailoğullarını yönetmiş ve tevhidi yönlendirmeler yapmıştır. Davud Peygamber ise Talüt kıssasında etken olarak değil, edilgen olarak yer almaktadır. 


İslami kaynakların aksine bir yöntem olmasına rağmen burada Talüt kıssasını bağımsız bir kıssa olarak inceleyecek ve ondan dersler çıkarmaya çalışacağız. 


Talüt Öncesi İsrailoğulları ve Arz-ı Mew'ud 


Talüt'un doğumundan önce İsrailoğullarının peygamberi Samuel'dir. Kur'an-ı Kerim'de zımnen değinilen Samuel Peygamber; İsrailoğullarının şirk eğilimlerini engellemeye onları tevhidi yaşamdan ayrılmamaya davet eden bir resuldür. Samuel Peygamber'in öncesinden başlayan uzun süreçte İsrailoğulları, Hz. Musa ve Yeşu peygamberlerin tebliğatında sebat etmemişlerdir ve sürekli isyanlarda bulunmuşlardır. Tevrat'ın “Hâkimler” kitabında Kenan'daki İsrailoğullarının, tevhidi yaşamdan kopuşları ve müşrik tavırlarına şöyle değinilmektedir: “RAB'be vefasızlık ederek başka ilahlara tapındılar. RAB'bin buyruklarını yerine getiren ataları gibi davranmadılar, onların izlediği yoldan çabucak saptılar.” “Ne var ki, hâkimleri ölür ölmez yine başka ilahlara bağlanıyor, onlara kulluk edip tapınıyorlardı. Bu yolda atalarından beter oldular. Yaptıkları kötülüklerden ve inatçılıktan vazgeçmediler.”! 
“İsrailliler yine RAB'bin gözünde kötü olanı yaptılar; Baallar'a, Aştoretler'e, Aram, Sayda, Moav, Ammonoğulları ve Filistlilerin ilahlarına kulluk ettiler. RAB'bi terk ettiler, O'na kulluk etmediler.”? 


Tevrat, İsrailoğullarına, “Hâkimler” denilen Yehova destekli ruhbanlar görevlendirildiğini beyan ederken, İsrailoğullarının on iki sıbtını bir arada tutacak ve müşrik Kenan kavimleri ile savaşacak yöneticilerinin bulunmadığını bildirmektedir. “Hz. Musa'dan sonra onun yerini alan Hz. Yuşa, İsrailoğullarını Filistin'e sokmuş, ülkeyi şehirlere ayırmış ve her birine bir hâkim/vali tayin etmişti, peygamberlerden ayrı bir kral yine mevcut değildi. Bu sistem 356 yıl devam etti.” Tevrat İsrailoğullarının durumunu şöyle belirtmektedir: “O sırada İsrail'de kral yoktu...” “İsrail'in kralsız olduğu o dönemde...” “O dönemde İsrail'de kral yoktu. Herkes dilediğini yapıyordu...” 


Resullerin gelmediği bu dönemde tevhidden uzaklaşmaları ve müşrik yaşam tarzının getirdiği şehevi ve dünyevi arzular dolayısıyla İsrailoğulları sıbtlarının dünyevi gayelerle birbirleri ile çekişmeleri ve kendileri ile savaşan Kenan kavimlerine karşı, tevhidi değerlerin korunması için savaşmayarak boyun eğmeleri onların çöküşünü daha da hızlandırmıştı. 


Samuel Peygamber, görevlendirildiği dönemde İsrailoğullarını tevhide davet edip şirkten uzaklaşmalarını bildirmesine rağmen İsrailoğulları ona itaat etmemekte ve onun emirlerine karşı ayak diremekteydiler. Tıpkı Musa (as) ve Harun (as) peygamberlerde olduğu gibi: “Ey Musa! Onlar orada bulundukları müddetçe biz oraya asla girmeyiz; şu halde, sen ve Rabbin gidin savaşın; biz burada oturacağız, dediler.” 


İsrailoğullarının bu çapraşık iç dünya ve tavırları; Kur'an'ın icaz ve belagat dolu mücmel şu ayetinde beyan edilmektedir: “Musa'dan sonra, Beni İsrail'den ileri gelen kimseleri görmedin mi? Kendilerine gönderilmiş bir peygambere: ‘Bize bir hükümdar gönder ki (onun komutasında) Allah yolunda savaşalım.” demişlerdi. “Ya size savaş yazılır da savaşmazsanız?” 
dedi. “Yurtlarımızdan çıkarılmış, çocuklarımızdan uzaklaştırılmış olduğumuz halde Allah 


yolunda neden savaşmayalım?” dediler. Kendilerine savaş yazılınca, içlerinden pek azı hariç, geri dönüp kaçtılar. Allah zalimleri iyi bilir.” 


Tevrat ise olayı şu şekilde beyan eder: “Samuel yaşlanınca oğullarını İsrail'e önder atadı. Beer Şeva'da görev yapan ilk oğlunun adı Yoel, ikinci oğlunun adıysa Aviya'ydı. Ama oğulları onun yolunda yürümediler. Tersine, haksız kazanca yönelip rüşvet alır, yargıda yan tutarlardı. 
Bu yüzden İsrail'in bütün ileri gelenleri toplanıp Rama'ya, Samuel'in yanına vardılar. Ona, "Bak, sen yaşlandın" dediler, "Oğulların da senin yolunda yürümüyor. Şimdi, öbür topluluklarda olduğu gibi, bizi yönetecek bir kral ata." Ne var ki, "Bizi yönetecek bir kral ata" demeleri Samuel'in hoşuna gitmedi. Samuel, RAB'be yakardı. RAB, Samuel'e şu karşılığı verdi: "Halkın sana bütün söylediklerini dinle. Çünkü reddettikleri sen değilsin; kralları olarak beni reddettiler. Onları Mısır'dan çıkardığım günden bu yana bütün yaptıklarının aynısını sana da yapıyorlar: Beni bırakıp başka ilahlara kulluk ettiler.” 


Kur'an'la aynı istikamette bir beyan olan bu ifadeler, onlarca sayfada ve yine bir o kadar olaylarla birlikte anlatılmaktadır. Oysa Kur'an, Talüt görevlendirilmeden önceki İsrailoğulları ve Kenan bölgesinin durumunu mücmel olarak icaz, belagatle ve fesahatle beyan etmektedir. 


Kur'an'ı Kerim'deki Talüt kıssasının bu bölümündeki, cihad?'dan kaçınan İsrailoğulları olayı anlatımı geçmiş kavmin olumsuz tavrını açıklarken, aynı anda nüzul dönemi Kur'an muhataplarını da uyarmaktaydı. Onların da geçmiş kavimlerde olduğu gibi bu olumsuz yaklaşımlar sergilememelerini, içlerinde olanı Allah'ın bildiğini beyan etmektedir. 


Talüt'un Nesebi 


Kur'an-ı Kerim'de iki ayette Talüt ismi geçmektedir. Bundan mütevellit Kur'an-ı Kerim kıssalarındaki genel metoda uygun olarak çoğu kıssada olduğu gibi Talüt kıssasının kahramanı Talüt hakkında detay verilmemektedir. Bunun sebebi üzerinde ileride duracağız. 
Şimdi, Talüt (Saul) hakkında detay veren Tevrat'ın verilerini aktaralım: “Benyamin oymağından Afiyah oğlu Bekorat oğlu Seror oğlu Aviel oğlu Kiş adında bir adam vardı. 
Benyaminli Kiş sözü geçen biriydi. Saul adında genç, yakışıklı bir oğlu vardı. İsrail halkı arasında ondan daha yakışıklısı yoktu. Boyu herkesten bir baş daha uzundu.”!*9 


“Talüt kelimesi uzunluğu dolayısıyla kendisine lakap olarak verilen Şavu'dan Arapçalaştırılmıştır.”!! “Keşşaf sahibi, Talüt'un Calüt ve Davud kelimeleri gibi, Arapça olmayan bir isim (ism-i a'cemi) olduğunu; ma'rife ve ucmeliğinden dolayı gayr-ı munsarif olduğunu söylemiştir. Nahivciler ise, Allahu Teâlâ'nın onu, vücut bakımından güçlü ve kuvvetli olarak nitelemesinden dolayı, Talüt kelimesinin, (uzunluk, büyüklük, genişlik) kelimesinden olduğunu; vezninin de, vezni olup, kelimenin aslının, şeklinde olduğunu öne sürmüşlerdir. Ne var ki bunun gayr-ı munsarif oluşu, onun bu kökten iştikak etmesine mânidir.”!? 


Tevrat, Talüt'un Benyamin sıbtından olduğunu bildirmektedir. 9 İsrailoğullarının Benyamin sıbtı; Hz. Yakub'un son çocuğu olan ve Hz. Yusuf'la ana baba bir kardeş oldukları Bünyamin’ den üreyen sıbttır. Bünyamin sıbtının küçük olması ve sahip olduğu “Kenan” arazileri üzerindeki gelirlerinin azlığı, müfessirlerin diğer İsrail sıbtları içerisinde onları daha alt boyutta değerlendirmelerine neden olmuştur. Talüt'un kendisinin de kabul ettiği bu vakıa İsrailoğulları sıbtlarının genel anlayışını temsil etmektedir ki, Talüt'un İsrailoğullarına kral olmasına muhalefet edilmiştir. 


Kur'an, Talüt'un kral seçilmesi ve İsrailoğullarının muhalefetini şu şekilde bildirmektedir: “Peygamberleri onlara: “Bilin ki Allah, Tâlüt'u size hükümdar olarak gönderdi.” dedi. Bunun üzerine: “Biz, hükümdarlığa daha lâyık olduğumuz halde, kendisine servet ve zenginlik yönünden geniş imkânlar verilmemişken o bize nasıl hükümdar olur?” dediler. “Allah sizin üzerinize onu seçti, ilimde ve bedende ona üstünlük verdi. Allah mülkünü dilediğine verir. 
Allah her şeyi ihata eden ve her şeyi bilendir.” dedi.”'* 


Kur'an, İsrailoğullarının Talüt'un krallığına muhalefet edenlerin sebebini vermemektedir ancak, bu noktada önemli gördüğümüz bir hususa dikkat çekelim: Tevrat, Saul'ün eşkâli, etnik konumu hakkında malümat verirken, Kur'an çok daha farklı bir boyuta dikkat çekmektedir. “,.. İlimde ve bedende ona üstünlük verdi. Allah mülkünü dilediğine verir.” 
Kur'an beden olarak Tevrat'ın verilerini tasdik ederken; Tevrat'ın üstünde durmadığı önemli bir hususa dikkat çekmektedir: “İlimde...” Yani Kur'an Talüt'un yönetici seçilirken dikkat ettiği veya muhataplarının dikkat etmesini istediği çok önemli bir ayrıntı vermektedir. Kur'an göreve nasp edilen kişinin ehil yani “ilim” sahibi tarafını öne çıkarmaktadır. Oysa Tevrat fiziksel ve etnik detaylar vermektedir. Bu durum Kur'an ve Tevrat arasındaki genel ayrımın karakterini de taşımaktadır. Tevrat, İsrailoğulları etnik ırkçılığını yaparken aynı zamanda İsrailoğulları içinde ikinci bir etnik ayrımcılığı körüklemektedir:"Ben İsrail oymaklarının en küçüğü olan Benyamin oymağından değil miyim? Ait olduğum boy da Benyamin oymağının bütün boylarının en küçüğü değil mi? Bana neden böyle şeyler söylüyorsun?" Talüt'un, Samuel Peygamber'e bu serzenişinden anlaşılmaktadır ki, Tevrat; Talât'un ağzından kendi bakış açısını da vermektedir. Görevde ehliyet değil etnik aidiyet aramaktadır ya da böyle yansıtmaktadır. Tıpkı Hz. Muhammed sonrası Müslümanlar arasında hilafetin Kureyşiliği meselesinde ortaya çıkan ayrımcılık gibi! Hz. Peygamber dönemi akabinde bile Talât kıssasının iyi tefsir edilemediğinin en iyi göstergesi herhalde Peygamber sonrası hilafet makamında ehliyet ve liyakat aranmayıp; soya sopa önem verilmesidir! 


İşin ilginç bir yanını daha aktaralım: Tevrat Saul'ün bedensel gücünü ön plana çıkardığı halde, bu bedensel gücün işe yarayacağı bir yer ve zamanda vazifeyi Hz. Davud'a vermektedir! Çünkü Talüt ordusu karşısına çıkan müşrik Calüt'un (Golyat) azametine rağmen Saul onunla savaşa çıkmaz, yerine güçsüz bir savaşçı olarak gördükleri Hz. Davud çıkarılır: “Benyaminli Kiş sözü geçen biriydi. Saul (Talüt) adında genç, yakışıklı bir oğlu vardı. İsrail halkı arasında ondan daha yakışıklısı yoktu. Boyu herkesten bir baş daha uzundu.”“Filist ordugâhından Gatlı Golyat (Calüt) adında usta bir dövüşçü ortaya çıktı. Boyu altı arşın bir karıştı.”'İ““Saul, "Öyleyse git, RAB seninle birlikte olsun" dedi. Sonra kendi giysilerini Davud'a verdi; başına tunç miğfer taktı, ona bir zırh giydirdi. Davud giysilerinin üzerine kılıcını kuşanıp yürümeye çalıştı. Çünkü bu giysilere alışık değildi. Saul'a, "Bunlarla yürüyemiyorum." dedi, "Çünkü alışık değilim." Sonra giysileri üzerinden çıkardı.”!9 


Bu demektir ki, Tevrat'ın Talüt'un seçiminde ön plana çıkardığı argümanlar Kur'an'da serdedilen liyakat ve ehliyete nazaran önemsiz ayrıntılar olarak kalmıştır. 


Kur'an'daki mücmel Talüt kıssasının tefsirinde, Kur'ani bakış açısından bir metot geliştiremeyen müfessirlerin de “İsrailiyat” üzerinden yaptıkları yorumlarda, Tevrat”taki aynı tenakuza düştükleri görülmektedir. Bunlara örnekler verelim: “Âlimlerden bazıları vücutça üstünlükten maksadın, boy uzunluğu olduğunu, Talüt'un, insanların ancak omzuna yetişebilecekleri kadar uzun olduğunu ve boyunun uzunluğundan dolayı "Talüt" diye isimlendirildiğini söylemişlerdir. Vücutça üstünlükten maksadın güzellik olduğu ve Talüt'un İsrailoğulları arasında en yakışıklı erkek olduğu söylenmiştir. Yine bundan muradın güç ve kuvvet olduğu söylenmiştir. Buna göre bu son görüş daha doğrudur. Çünkü düşmanları 


mağlup etmede güç ve kuvvetten istifade edilir, boy uzunluğu ve yakışıklılıktan 

değil...” “İbni Abbas der ki: Talüt o gün için İsrailoğulları arasında en bilgili, en yakışıklı ve en eksiksiz bir yaratılışa sahipti. Düşmanın kalbine heybet verecek şekilde iri-yarı bir cüsseye 
sahipti. Uzunluğu dolayısıyla ona Talüt denildiği de söylenmiştir.” 18 


Talüt'un kişiliği ile ilgili olarak İslami kaynaklarda yer alan çok ilginç bir diğer yorumu aktarmadan geçemeyeceğiz: “Bazı kimseler, Talüt'un da bir peygamber olduğunu söylemişlerdir. Çünkü Allah Teâlâ onun elinde de mucizeler yaratmıştır. Böyle olan herkes peygamber olur. Bunun, evliyaullah'ın kerametleri babından olduğu söylenemez. Çünkü keramet ile mucize arasında fark vardır. Keramet, meydan okumak için gösterilmez. Mucize ise meydan okumak için gösterilir. Bundan dolayı, Talüt'un elinde zuhur eden harikulâde hallerin kerametler cinsinden olmaması gerekir. Bu görüşe şöyle cevap verilir: Bunun, o zamanın peygamberinin bir mucizesi olması uzak bir ihtimal değildir. Bunun, o peygamberin mucizesi olmasının yanında, Talüt'un krallığı hususunda kesin bir alamet olması da söz konusudur.” 


Şu Kur’an ayeti dururken İslam âlimlerinin yaptıkları yorumu nereye oturtabiliriz: “Musa'dan sonra, Benî İsrail'den ileri gelen kimseleri görmedin mi? Kendilerine gönderilmiş bir peygambere: ‘Bize bir hükümdar gönder ki (onun komutasında) Allah yolunda savaşalım. 
dediler. Peygamberleri onlara: “Bilin ki Allah, Talüt'u size hükümdar olarak gönderdi.’ dedi. 
Onun hükümdarlığının alâmeti, tabutun size gelmesidir.”29 Görüldüğü gibi Kur'an'ın açık ayetleri ve Tevrat'ın bu konudaki beyanları ortada iken olmadık yorumlar yaparak işi çığırından çıkaran müfessirlerin düzeltilmesi, onların Kur'an kıssaları tefsirindeki, usulsüz yaklaşımlarının gündem edilmesi gerekir. Bunun için her zaman önerdiğimiz gibi kıssa ilim dalının kurulması ve spesifik olarak bu alanda dinler tarihi, arkeoloji, tarih, coğrafya, vs gibi disiplinlerle koordineli hareket edilmesi gerekmektedir. 


Talüt?'un Kral Seçilmesi 


Tevrat'ın geniş bir anlatımını yaptığı Talüt'un iktidara geçmesi hikâyesini aktarmaya gerek 
görmeden Mevdudi'nin kısa anlatımıyla Talüt'un nasıl kral seçildiğini görelim:“M.Ö. 1000 
yıllarında Amalikalılar İsrailoğullarına saldırdılar ve Filistin'in birçok bölümünü ele geçirdiler. O dönemde İsrailoğullarının işlerine bakan Peygamber Samuel (as) çok yaşlanmıştı. Bu nedenle İsrailoğullarının büyükleri Samuel'e gittiler ve “Allah yolunda savaşacak bir hükümdar (kral) tayin et.” dediler. Onlar da diğer ümmetler gibi kendilerini yönetecek bir kral istiyorlardı.”?! Kur'an bu durumu şöyle yansıtmaktadır: “Musa'dan sonra, Beni İsrail'den ileri gelen kimseleri görmedin mi? Kendilerine gönderilmiş bir peygambere: “Bize bir hükümdar gönder ki (onun komutasında) Allah yolunda savaşalım.” demişlerdi.” 


Yukarıdaki satırlarda üzerinde ayrıntılarıyla değindiğimiz, İsrailoğullarının Samuel Peygamber'den kral isteklerine, Kur'an'da olumlu cevap verildiğini görmekteyiz: “Peygamberleri onlara: Bilin ki Allah, Talüt'u size hükümdar olarak gönderdi, dedi.”?? 

Tevrat metinlerine göre” Hz. Musa geleneği olarak, seçilen kişileri yağla meshetme ritüeli uygulanarak İsrailoğullarına kral seçilen Talüt”a, İsrailoğullarının geneli ittiba etmiş olsa bile daha evvel üzerinde durduğumuz gibi muhalefet edenler de bulunmaktaydı. Bunların muhalefetinin malzemesi ise önemlidir. Çünkü İsrailoğullarının Kral Talüt'a sergiledikleri muhalefetin çoğu resullere ve özellikle Hz. Muhammed'in resul tayininde de gündeme geldiği görülmektedir. Kur'an bu hususta şöyle beyan eder. “Peygamberleri onlara: “Bilin ki Allah, Talüt'u size hükümdar olarak gönderdi.” dedi. Bunun üzerine: ‘Biz, hükümdarlığa daha lâyık 


olduğumuz halde, kendisine servet ve zenginlik yönünden geniş imkânlar verilmemişken o bize nasıl hükümdar olur’? dediler.”? 


Burada Hz. Muhammed'e resullüğü hususunda itirazlar getiren Mekkeli müşriklere ve zımnen Medineli Yahudilere bir cevap olarak İsrailoğullarının Talât dönemi kıssasındaki vakii olay anlatılarak hem İsrailoğullarının Talüt dönemi hem Hz. Muhammed dönemi hem de tüm zamanlarda cari olan müşrik itirazları ve bu itirazların Allah nezdindeki geçersizliği gündeme getirilmektedir. Bu durum aynı zamanda Kur'an kıssalarının yaşama nasıl örneklik ettiğini göstermektedir. “Belki de sen (müşriklerin:) “Ona (gökten) bir hazine indirilseydi veya onunla beraber bir melek gelseydi!” demelerinden ötürü sana vahyolunan ayetlerin bir kısmını (duyurmayı) terk edeceksin ve bu yüzden ruhun daralacaktır. (İyi bil ki) sen ancak bir uyarıcısın. Allah ise her şeye vekildir.”9“Yahut da altından bir evin olmalı ya da göğe çıkmalısın. Bize, okuyacağımız bir kitap indirmediğin sürece (göğe) çıktığına da asla inanmayız.? De ki: Rabbimi tenzih ederim. Ben, sadece beşer bir elçiyim.”?” 


“Ama bazı kötü kişiler, "O bizi nasıl kurtarabilir?" diyerek Saul'ü küçümsediler ve ona armağan vermediler. Saul ise buna aldırmadı.” “,. Saul mü bize krallık yapacak?” 


Tevrat yorumcuları, Talüt'un İsrailoğullarına kral olduğunda yaşının, otuz veya kırk civarında olduğunu belirtmektedirler.** 


Talût’un Krallığının Simgesi “Ahit Sandığı”nın Geri Gelmesi 


Kur'an'da Talüt'un Cenab-ı Hakk tarafından kral seçildiğinin göstergesi olarak çok güçlü bir örnek verilmektedir. Talüt'un krallığının Allah tarafından tayin edildiğinin en güçlü alameti 


tabutun yani İsrailoğulları deyimince “ahit sandığı”nın geri gelmesidir. 


Kur'an “ahit sandığı”nın geri gelmesi veya daha önce müşriklerce ele geçirilmesi olayı üzerinde durmaz, bu detaylar Tevrat'ta bulunmaktadır. Kur'an mücmel olarak gerekli yerlerde olayların önemli gördüğü akışını anlatır ve bundan dersler çıkarılmasını ister. Şimdi Kur'an'ın bu mücmel anlatımına bakalım: “Peygamberleri onlara: Onun hükümdarlığının alâmeti, tabutun size gelmesidir. Meleklerin taşıdığı o tabutun içinde Rabbinizden size bir ferahlık ve sükünet, Musa ve Harun hanedanlarının bıraktıklarından bir kalıntı vardır. Eğer inanmış kimseler iseniz sizin için bunda şüphesiz bir alâmet vardır, dedi.” 


Kur'an bu ayetinde İsrailoğullarının en kutsalları olan Tevrat levhaları ve diğer kutsal birtakım eşyalarının bulunduğu “ahit sandığı”nı tasdik etmektedir. Aynı zamanda Tevrat kitaplarında anlatılan “ahit sandığı”nın savaşlara götürülerek İsrailoğullarını manen 


güçlendirmesine de atıfta bulunmaktadır. 


“Ahit sandığı” Talüt'un kral seçilmesinden önce müşrik Kenan kavimlerinden Filistilerin eline geçmiştir. Fakat Tevrat'ta detaylı olarak anlatılan hadiseler sonucu Filistilerin başlarına gelen belalar sonucu yine onlar eliyle İsrailoğullarına geri verilmiştir. Kur'an bu hususa dikkat çekerek Talüt'un kral seçilmesinde olduğu gibi “ahit sandığı”nın tekrar geri gelmesinde Allah'ın payına dikkat çekmekte, böylece Talüt'un krallığının ilahi desteğine vurgu yaparak İsrailoğullarını, Kral Talüt'a bey'at etmeye çağırmaktadır. 

Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da beyan ettiği Talüt kıssasında belirttiği “ahit sandığı” için şu tespiti yaptığını görmekteyiz. “Meleklerin taşıdığı o tabutun içinde Rabbinizden size bir ferahlık ve sükünet, Musa ve Harun hanedanlarının bıraktıklarından bir kalıntı vardır.” 


aE 


Kur'an'ın “tabut” dediği, İsrailoğullarının “ahit sandığı” adını verdikleri sandığın, Hz. Musa zamanında Yehova'nın isteği ile ve onun emirleri doğrultusunda imal edildiği Tevrat sayfalarında yer aldığı halde bazı müfessirlerin ilginç yorumlarıyla “ahit sandığı”nın daha da gizemli hale getirildiğini gözlemlemekteyiz. İlgi çekici olan bu yorumlarda “Haber rivayet edenler şunu nakletmişlerdir: Allah Teâlâ Hz. Âdem'e, içinde, zürriyetinden peygamber olacakların resimlerinin bulunduğu bir sanduka indirmişti. Hz. Âdem'in zürriyeti, bu sandukayı Hz. Yaküb'a gelinceye kadar nesilden nesile miras yoluyla intikal ettirdiler. Sonra bu sanduka (Hz. Yaküb'un soyu olan) İsrailoğullarının elinde kaldı. Onlar bir meselede ihtilâf ettikleri zaman, o sanduka konuşuyor ve aralarında hükmediyordu. Savaşa gittiklerinde, onu eller üzerinde en önde taşıyorlar ve onun sayesinde düşmanlarına karşı zafer kazanmak istiyorlardı. Düşmanla çarpışırken, melekler onu askerin üstünde taşıyorlardı. Onlar bu sandukadan bir ses işittikleri zaman, muzaffer olacaklarını kesin olarak anlıyorlardı.”9? 
Hâlbuki Tevrat ve İncil “ahit sandığı” hakkında şunları aktarmaktadır. Hz. Musa zamanında “O zaman Rab bana, 'Öncekiler gibi iki taş levha kes ve dağa, yanıma çık' dedi, 'Ağaçtan bir sandık yap.” Tevrat'ta Yehova'nın isteği ve onun direktifleri doğrultusunca imal edildiği anlatılan “Sandığın içinde altından yapılmış man testisi, Harun'un filizlenmiş asası ve antlaşmanın taş levhaları vardı.” 


Bu realite ortada iken müfessirlerin ahit sandığı ve içindekilerle ilgili yaptıkları acayip yorumlara İsrailiyat denmesi bile mümkün değildir. Çünkü İslami literatürde, İsrailiyat denen Tevrat ve Yahudi metinlerinde bile böyle ifadeler yer almamaktadır. Bu durum Kur'an kıssalarının tefsirinde metot geliştiremeyen İslam âlimlerinin usulsüz yaklaşımlarını göstermektedir. Çeşitli yazılarımızda değindiğimiz bu olumsuz durum halen Kur'an kıssalarının anlaşılması hususundaki tefsirler açısından devam ettirilmektedir. 

Tevrat'a göre“ahit sandığı”nın,İsrailoğullarının manevi gücü olduğunu tespit eden müşrikler, savaşta yendikleri İsrailoğulları sıbtının elinde olan bu sandığı ülkelerine götürüp putlarının olduğu mekâna koyarak akıllarınca kendilerinin de bu kutsal sandığın gücüne sahip olacaklarını düşünmüşlerdir. Ancak hesapları tutmamıştır. 


“Bütün Filist beylerini toplayarak, “İsrail Tanrısı'nın Sandığı'nı buradan uzaklaştırın.” dediler, “Sandık yerine geri gönderilsin; öyle ki, bizi de halkımızı da yok etmesin.” Çünkü kentin her yanını ölüm korkusu sarmıştı. Tanrı'nın onlara verdiği ceza çok ağırdı. Sağ kalanlarda urlar çıktı. Kent halkının haykırışı göklere yükseldi.” 


Neticede “ahit sandığı” İsrailoğullarının müşriklerle savaşmasına gerek kalmadan Allah'ın takdiriyle müşriklerin eliyle “RAB'bin Sandığı Filist ülkesinde yedi ay kaldıktan sonra...” 
tekrar geri getirilmiştir. 


Kur'an'ın “ahit sandığı”nın gelmesinde altını çizdiği konular şunlardır: Birincisi, Talât'un kral tayin edilmesi Allah iradesinin yansımasıdır. İkincisi ise savaşlara “ahit sandığı” ile giderek onda olağanüstü güçler atfeden İsrailoğulları bu vesileyle manevi açıdan desteklenmiştir. Böylece savaşlardan kaçma, yan çizme yoluna başvuramayacaklardır. Artık bir kralları vardır ve daha önceki savaşlarda kendilerine manevi güç veren “ahit sandığı” 


yanlarındadır. 


Talüt'un Askeri ve İdari Yönetimi 


Bilindiği gibi İsrailoğullarının kral istekleri Kenan ülkesi yönetimindeki idari boşluğun doldurulması ve müşrik Kenan kavimlerinin İsrailoğullarına saldırılarının önlenmesi amaçlı askeri yapılanma gerekçesiyledir. 


Tevrat, Talüt'un siyasi ve askeri organizasyonlarını detaylı olarak anlatmaktadır. Talât'un öncelikle savaşacak birlikler seçtiği görülmektedir. İsrailoğullarından savaşacak olanları düzenli birlik haline getiren Talüt, ayrıca savaşma mahareti yüksek şövalyeleri de yanına alıp eğitmekteydi. “Saul, İsrail'de iki yıl krallık yaptıktan sonra halktan üç bin kişi seçti. 
Bunlardan iki binini Mikmas ve Beyt-El'in dağlık bölgesinde yanına aldı. Binini de Benyamin oymağına ait Giva Kenti'nde Yonatan'ın yanına bıraktı. Halktan geri kalanları evlerine gönderdi. Yonatan Giva'daki Filist birliğini yendi. Filistliler bunu duydular.”7“Saul yaşamı boyunca Filistliler'le kıyasıya savaştı. Nerede yiğit, güçlü birini görse kendi ordusuna 

kattı.” İ““Saul Davud'u çok sevdi ve ona silahlarını taşıma görevini verdi.” Silahşör olarak seçip yetiştirdiği kişiler arasında kendisinden sonra kral olan Hz. Davud vardır. Bu da onun isabetli görüşlerinin olduğunu serdetmekdedir. 


Talüt ve Ordusunun Sınanması 


Talüt kıssasında, Talüt'un kral olması ile birlikte derlenip toparlanan ve kendileri ile savaşan müşrik Kenan kavimlerine üstünlük sağlayan İsrailoğullarının geldikleri bu üstün konumda Allah'a karşı tutumlarında denenmeleri gündeme gelmektedir. Bu yüzden Talüt kumandasındaki İsrailoğullarının müşriklerle savaşmaya giderken başlarından geçen bir olay aktarılmaktadır. 


Olay Kur'an'da şu şekilde beyan edilmektedir: “Talüt askerlerle beraber (cihad için) ayrılınca: “Biliniz ki Allah sizi bir ırmakla imtihan edecek. Kim ondan içerse benden değildir. Eliyle bir avuç içen müstesna kim ondan içmezse bendendir.” dedi. İçlerinden pek azı müstesna hepsi ırmaktan içtiler. Tâlüt ve iman edenler beraberce ırmağı geçince: “Bugün bizim Calüt'a ve askerlerine karşı koyacak hiç gücümüz yoktur.’ dediler. Allah'ın huzuruna varacaklarına inananlar: ‘Nice az sayıda bir birlik Allah'ın izniyle çok sayıdaki birliği yenmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir.” dediler.” 


İsrailoğulları ordusunun denendiği ırmak?! hakkında Tevrat ve İslam kaynaklarında çeşitli isimler bulunmuş olsa da bunun önemi olmadığı açıktır. Olayda müessir fiil, ırmaktan su içilmemesi ya da hiç dayanamayacak durumda olanlar için eliyle bir avuç müstesna içilmesi şartı vardır. Cenab-ı Hakk'ın bu emrine rağmen onun emrine isyan edenler olduğu anlaşılmaktadır. Hem de çok sayıda!... 


Irmağı geçen İsrailoğullarından su içenlerin, Allah'ın emrine uymamanın verdiği vicdan muhasebesinde isyan derecelerini daha da ileri götürdükleri anlaşılmaktadır. Allah'ın emrine aykırı hareket edenlerin bu vicdan muhasebesinden yenik çıktıkları için savaşacakları Calüt ordusunu da gözlerinde büyüterek geri dönme yönünde; Allah'a itaat edip su içmeyen gerçek mü'minleri vazgeçirme amacıyla yönlendirmede bulunduklarını gözlemlemekteyiz. 


Allah'a itaat edip su içmeyen mü'minler ise imanlarının gereği olarak Allah'a tam olarak ittiba ettiklerini şöyle belirtmektedirler: “Nice az sayıda bir birlik Allah'ın izniyle çok sayıdaki birliği yenmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir.” 


İsrailoğulları ordusunun ırmaktan su içmeme emrine itaat eden askerleri ile su içip isyan edenleri arasındaki bu muhaverenin, aynı zamanda Kur'an'ın iniş sürecinde 


müşrik/münafıklarla savaşta sabır sebat hususunda meydana gelen/gelebilecek benzer vakıalara karşı örneklik teşkil ettiği muhakkaktır. Talüt kıssasının bu bölümünde, Kur'an kıssalarının temel özelliklerinden birini daha görmekteyiz. Kur'an kıssaları, geçmişi kıssa ederken, hâlihazır ve gelecekte muadil durumlara örneklik etmektedir. Aynı zamanda anlatılan kıssa, mü'minlerin gönüllerini tekid etmekte, inkârcıların olumsuz davranışlarını zemmetmektedir. 


İsrailoğulları ordusundan Allah'a itaat edenlerin bu itaatkâr davranışlarını müteselsilen sürdürdüklerini gözlemlemekteyiz. “Calüt ve askerleriyle savaşa tutuştuklarında: “Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır. Bize cesaret ver ki tutunalım. Kâfir kavme karşı bize yardım et!” dediler.” Su içmemekle Allah'a itaat eden askerler, su içip isyan eden askerlere karşı Allah'ın izniyle galip gelineceği inancını beyan ederek bir başka itaat sergilemişlerdir. 
Savaşta Calüt ordusu ile karşılaştıklarında ise yine imanlarının gereğini yaparak Allah'a münacaatla ondan yardım istemektedirler. Dolayısıyla kıssadaki Allah'a itaat hususundaki tüm bu olumlu ve olumsuz davranışlar, Kur'an muhatabı olanlar için her biri ayrı değerde örneklik teşkil eden davranışlar olarak sergilenmektedir. 


Talüt ve Ordusunun Sınanmasının Tevrat Versiyonu 


Kur'an'da beyan edilen İsrailoğulları ordusunun denenmesi kıssası Tevrat'ta iki ayrı versiyonda anlatılmaktadır. Yapılan savaş sonrası bitkin düşen ordunun, Kral Talüt tarafından yasaklanan toprak üzerinde akan baldan yeme yasağı ve buna muhalefet eden Talüt oğlunun konu edildiği birinci kıssanın Kur'an'da anlatılan kıssa ile aynı muhtevada olmadığı gözükmektedir. “Böylece RAB İsrail'i o gün zafere ulaştırdı. Savaş Beyt-Aven'in ötesine dek yayıldı. O gün İsrailliler bitkindi. Çünkü Saul, “Ben düşmanlarımdan öç alıncaya kadar, akşama dek kim yemek yerse lanetli olsun!? diye halka ant içirmişti. Bu yüzden de kimse bir şey yememişti. Derken, her yanı bal dolu bir ormana vardılar. Askerler ormana girince, toprakta akan balları gördüler. Ne var ki, içtikleri anttan korktukları için hiçbiri bala dokunmadı. Yonatan, babasının halka ant içirdiğini duymamıştı. Elindeki değneği uzatıp ucunu bal gümecine batırdı. Biraz bal tadar tatmaz gözleri parladı. Bunun üzerine oradakilerden biri, Yonatan'a, "Baban askerlere, 'Bugün kim yemek yerse lanetli olsun' diye ant içirdi." dedi, "Askerlerin bitkin düşmesi de bundan." Yonatan, "Babam halka sıkıntı verdi." diye yanıtladı, "Bakın, bu baldan biraz tadınca gözlerim nasıl da parladı!“ 


Tevrat'ta anlatılan ırmaktan su içmeme sınanması ile ilgili ikinci Tevrat anlatımı “Hâkimler” kitabındadır. Bilindiği gibi “Hâkimler” kitabı, Talüt öncesi İsrailoğulları dönemini anlatan bir kitaptır. Talüt bu karışık dönemin ardından doğmuş ve yönetime seçilmiştir. Irmaktan su içmeme sınavı ise daha sonraları vuku bulmuştur. 


Bu durumu yorumlayan bazı kaynaklar, Tevrat'taki Talât kıssasında, su imtihanına temas etmemiş bunun yerine Talüt'un, “Düşmandan intikam alıncaya kadar bugün ekmek yiyen mel'undur.” dediğini zikretmiştir. (1.Samuel, 14/24) Ancak Hâkimler kitabında (7/4-7) bir başka harpte su imtihanı geçmektedir. Öyle anlaşılıyor ki bu su imtihanı birkaç kere tekrarlanmış, Tevrat bunlardan bazılarını zikretmiştir. (İbn Âşür, II, 497) demektedirler. 


Tevrat'ta bu konudaki pasajlarda karmaşık bir ortam kıssa” edilmektedir. Sınav yapanın kimliği karışıktır, sınav yapılan kişilerin akidevi durumları müphem bırakılmıştır, sınav sebepleri açık değildir ve sınav sonucu tam hedefi yansıtmamaktadır. 


Oysa Kur'an'daki Talüt kıssasındaki ırmaktan su içmeme sınavı mücmel olmasına rağmen bu kıssa, sebep ve sonuçların çok açık ve sade olarak anlatıldığı bir kıssadır. Vermek istediği mesajlar nettir. 


Calüt ve Ordusu ile Savaş 


Irmak sınanması akabinde Kral Talüt kumandasındaki İsrailoğulları ordusu, müşrik Calüt ordusu ile karşılaşır. Tevrat'ta detayları ile anlatılan bu karşılamada önce her iki ordunun en iyi silahşorlarının mücadele ettikleri ufak çaplı ve gövde gösterisi amaçlı olan bir muharebe yapılır. 


Yapılan bu öncü muharebede Hz. Davud, müşrik Calüt'u (Golyat) yener ve onu öldürür. 
“Elini dağarcığına sokup bir taş çıkardı, sapanla fırlattı. Taş Filistlinin alnına çarpıp saplandı. 
Filistli yüzükoyun yere düştü.” “Böylece Davud Filistli Golyat'ı sapan ve taşla yendi. Elinde kılıç olmaksızın onu yere serdi.” “Sonra koşup üzerine çıktı. Golyat'ın kılıcını tutup kınından çektiği gibi onu öldürdü ve başını kesti. Kahraman Golyat'ın öldüğünü gören Filistliler kaçtılar.” 


Hz. Davud'un elindeki sapan ve beş taşla alt ettiği Calüt'un ölümü üzerine müşrik Filisti ordusu dağılır. Bunun üzerine saldırıya geçen İsrailoğulları ordusu, müşriklerin ordusunu yener. Böylece Kur'an'ın belirttiği “Nice az sayıda bir birlik Allah'ın izniyle çok sayıdaki birliği yenmiştir.” ayeti gerçekleşmiştir. 


Kur'an bu vakıayı şöyle nakletmektedir: “Sonunda Allah'ın izniyle onları yendiler. Davud da Calüt'u öldürdü. Allah ona (Davud'a) hükümdarlık ve hikmet verdi, dilediği ilimlerden ona öğretti. Eğer Allah'ın insanlardan bir kısmının kötülüğünü diğerleriyle savması olmasaydı elbette yeryüzü altüst olurdu. Lâkin Allah bütün insanlığa karşı lütuf ve kerem sahibidir.” 


Talüt*un Ölümü 


Kur'an'da Talüt'un ölümü hakkında bilgi verilmez. Tevrat'ta I. Samuel kitabı sonunda Saul'ün ölümü anlatılmaktadır. Müşriklerle savaşta şehit edilen Talüt'un aynı zamanda oğulları da şehit olmuştur. “Saul'ün çevresinde savaş kızıştı. Derken Saul, Filistli okçular tarafından vuruldu ve ağır yaralandı. Saul, silahını taşıyan adama, “Kılıcını çek de bana sapla’ dedi, “Yoksa bu sünnetsizler gelip bana kılıç saplayacak ve benimle alay edecekler.” Ama silah taşıyıcısı büyük bir korkuya kapılarak bunu yapmak istemedi. Bunun üzerine Saul kılıcını çekip kendini üzerine attı. Saul'ün öldüğünü görünce, silah taşıyıcısı da kendini kılıcının üzerine attı ve Saul'le birlikte öldü. Böylece Saul, üç oğlu, silah taşıyıcısı ve bütün adamları aynı gün öldüler.” 


Sonuç 


Kur'an-ı Kerim'de serdedilen Talüt kıssası öncelikle geçmişte yaşanmış bir vakıayı kıssa etmektedir, yani “vakit'dir. 


Talüt kıssası Kur'an-ı Kerim'deki muhtevanın benzeri bir yapı olarak aynı zamanda Tevrat'ta da yer almaktadır. 


İslam kaynakları Talüt kıssasını Davud Peygamber kıssası içerisinde vererek Talüt'u, Davud ile özdeşleştirmişlerdir. Oysa Talüt kıssasının Davud Peygamber kıssasından bağımsız bir kıssa olarak değerlendirilerek incelenmesi gerekmektedir. 


Kur'an-ı Kerim'deki Talüt kıssasında yer alan cihaddan kaçınan İsrailoğulları olayı anlatımı, geçmiş bir kavmin olumsuz tavrını açıklarken, aynı anda nüzul dönemi Kur'an muhataplarını da uyarmaktadır. Medine'deki Müslümanlarının da geçmiş kavimlerde olduğu gibi bu olumsuz yaklaşımlar sergilememelerini, böyle olumsuz tavırlar sergileyip savaşmamak için çeşitli mazeretler sürenlerin içlerinde olanı Allah'ın bildiğini beyan etmektedir. 


Kur'an'daki Talüt kıssası, Talüt'un yönetici seçilirken dikkat ettiği veya muhataplarının dikkat etmesini istediği çok önemli bir ayrıntı vermektedir. Kur'an göreve nasp edilen kişinin ehil yani “ilim” sahibi tarafını öne çıkarmaktadır. Oysa Tevrat fiziksel ve etnik detaylar vermektedir. Bu durum Kur'an ve Tevrat arasındaki genel ayrımın karakterini de taşımaktadır. 


Talüt kıssasındaki, Talüt'un seçimine, İsrailoğullarından bazılarının muhalefeti anlatılarak hem İsrailoğullarının Talüt dönemi hem Hz. Muhammed dönemi hem de tüm zamanlarda cari olan liyakat ve ehliyete değil maddiyat ve nesebe ve birtakım dünyevi ölçülere dayanarak yapılan müşrik itirazları ve bu itirazların Allah nezdindeki geçersizliği gündeme getirilmektedir. Kıssadaki Talüt'un seçiminde verilen ölçü aynı zamanda Hz. Muhammed'e resullüğü hususunda itirazlar getiren Mekkeli müşriklere ve zımnen Medineli Yahudilere bir cevaptır. 


İsrailoğulları ordusunun ırmaktan su içmeme emrine itaat eden askerleri ile su içip isyan edenleri arasındaki muhaverenin aynı zamanda Kur'an'ın iniş ve kıyamete kadarki sürecinde müşrik/münafıklarla Müslümanlar arasında savaşta sabır sebat hususunda meydana gelen/gelebilecek benzer vakıalara karşı örneklik teşkil ettiği muhakkaktır. Talüt kıssasının bu bölümünde, Kur'an kıssalarının temel özelliklerinden birini daha görmekteyiz. Kur'an kıssaları, geçmişi kıssa ederken, hâlihazır ve gelecekte muadil durumlara örneklik etmektedir. 
Bununla birlikte anlatılan kıssa mü?'minlerin gönüllerini tekid ederek, inkârcıların olumsuz davranışlarını zemmetmektedir. 


Irmaktan su içmeme sınavının anlatıldığı Kur'an'daki Talüt kıssası, Tevrat'a nazaran çok mücmel olmasına rağmen sebep ve sonuçların, iman- küfür muvazenesinin çok açık ve sade olarak anlatıldığı bir kıssadır. Kur'an'ın vermek istediği mesajlar nettir. Oysa Tevrat metnindeki Talüt kıssasındaki benzer olay mitolojik muhtevaya bürünmüş, iman-küfür muvazenesine dair mesajlar kaybolmuştur. 


Kur'an'la benzer olarak Tevrat'ta yer alan Talüt kıssası, onlarca sayfada ve yine bir o kadar karmaşık olaylarla birlikte anlatılmaktadır. Oysa Kur'an, Talüt görevlendirilmeden önceki İsrailoğulları ve Kenan bölgesinin durumunu ve hidayetle ilgili mesaj ve derslerini Tevrat'tan çok daha mücmel olarak icaz, belagat ve fesahatle beyan etmektedir. 
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ERGENEKON’UN İDEOLOJİK FORMASYONU İFLAS EDERKEN! 


Kenan Alpay -Haksöz Dergisi Sayı: 217 - Nisan 2009 


Darbelerin değilse de şimdilik darbe teşebbüslerinin yargılanması ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Bir dizi badireler atlattıktan ve bazı gel-gitler yaşandıktan sonra Ergenekon soruşturması ile ilgili savcılık tarafından mahkemeye sunulan ikinci iddianamenin de kabulü ile Türkiye siyaseti ve toplumu yeni bir evreye doğru giriyor. 28 Şubat darbe sürecinin hemen başlarında yeterince laik ve Kemalist olgunlaşmaya eriştiremedikleri siyasal ve toplumsal yaşamı bir kez daha ele almanın gerekliliğini “teşhis” eden silahlı bürokrasinin kurmay kadroları “tedavi” için yeni ve daha güçlü bir darbe örgütlenmesi için daha yoğun, yaygın ve şiddetli bir sürece start vermişlerdi: Sarıkız, Ayışığı, Yakamoz ve Eldiven. 


Dönemin DKK Org. Özden Örnek'in günlüklerinin deşifre olması ile kamuoyunda açıkça tartışılır hale gelen yeni darbe süreci başta JGK Org. Şener Eruygur olmak üzere tüm kuvvet komutanlarının AK Parti Hükümeti'ne ve 28 Şubat sürecinin kararlarını işlevsiz kılmaya teşebbüs eden toplumsal hareketliliğe karşı kapsamlı bir plan hazırladıklarını gözler önüne 


serdi. Darbe süreçlerinin basındaki gediklisi Cumhuriyet gazetesinin işaret fişeği mesabesindeki “Genç Subaylar Tedirgin” manşeti ile perdeyi bir kez daha açan Kemalist kadrolar, darbe için uygun ortam oluşturma çabaları bağlamında Kıbrıs mitingleri, Danıştay cinayeti, cumhuriyet mitingleri, Rahip Santaro, Hrant Dink ve Malatya'daki misyonerler cinayeti, cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşanan 367 krizi, 27 Nisan Muhtırası ve kapatma davası ile hedeflediği AK Parti Hükümeti'ni düşürme hesaplarını bir türlü başarılı kılamadılar. 


Ergenekon darbe örgütlenmesine karşı Hükümet'in başlattığı bir dizi operasyon, kamuoyuna açıklanan darbe planları, gözaltı ve tutuklamalarla sürüp giden mahkeme süreçleri Türkiye'deki iktidar mücadelesinin geldiği yeri değerlendirmek, siyasete ve topluma çizilen yeni rotayı ve biçilen yeni rolleri analiz edebilmeyi gerekli kılıyor. Darbe örgütlenmesinin ve kadrolarının üzerinde durmak; ardından da bu örgütlenme ve kadroları tasfiye eden veya kızağa çeken sürecin aktörlerini anlamaya çalışmak gerekli. 


Darbelerin kaynağı, darbeciliğe hayat veren, cesaret veren ideoloji Kemalizm değil mi? Uzun yılar boyunca yapıldığı ve halen de devam ettirildiği üzere darbecilik olgusunun temelde dış faktörlerle özelde ABD ile açıklanma çabası ister istemez açmazlarla karşılaşmayı, problemin merkezini gözden uzaklaştırmayı beraberinde getiriyor. Darbeci kadrolar önce ülke içinde Kemalizm'e bağlılığı sıkı bir şekilde tesis etmek ardından siyasi ve iktisadi açıdan Batılı değerlere ve elbette ki askeri açıdan NATO'ya bağlılık bildiriminden şaşmıyorlar. Türkiye?de kim ve kimler darbe ister? En başta toplumsal tabanı ve meşruiyeti olmayanlar darbe ister ve planlar. Türkiye?de gerek Tek Parti yönetiminin kurulması gerekse mutat bir hal alan darbe politikalarının merkezinde her zaman için Kemalizm'i kimlik ve ideal olarak benimsemiş kadroların yer alıyor olması bir rastlantı değildir. 


Darbeci kadroların en önemli argümanı, Ergenekon cuntasına ait dokümanlarda da birçok defa ifade edildiği üzere “Türkiye'yi yeniden Kemalist Devrim rotasına sokacak bir Cumhuriyet Devrimi hükümetinin kurulması” hedefi oluşturuyor. Çünkü hem siyasetin hem de toplumun Kemalist devrimlerden kopması, kaçması ve itiraz etmesi doğal bir süreçtir. 
Dolayısıyla TSK ve silahlı bürokrasinin gölgesi altında iktidarın nimetlerini paylaşan sermaye, yargı ve medya sınıfları halka ve siyasete Kemalizm'den başka her türlü seçeneğin yanlış ve tehlikeli olduğunu, sonu darbeye kadar varan bir dizi tedbir ile anlatma yoluna gittiler. Bu açıdan Ergenekon cuntasının hayata geçirmeye çalıştığı darbe; 

ideolojisi, örgütlenme biçimi ve hedefleri açısından konjontürel farklılıklar taşısa da 27 
Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül veya 28 Şubat darbelerinden özde bir farkı yoktur. Çünkü amaç değişmez bir ilke olarak Kemalizm'i daha güçlü bir biçimde topluma hakim kılmaktır. 


Bir suç olarak darbe ve darbeciliği tartışmak aynı zamanda bu darbeciliği doğuran ideolojiyi yani Kemalizm'i ve Kemalist prensipleri koruma ve kollama görevini üstlenmiş olan Silahlı Kuvvetler'i de tartışmayı zaruri kılar. Dikkatlerden kaçırılmaya çalışılan hususlardan biri ise tam da bu noktada kendini göstermektedir. Bir darbe ideolojisi olarak Kemalizm iyi, darbeler kötü; bir darbeci fideliği olarak TSK gözbebeğimiz, darbeci subaylar ise çürük elma olarak lanse ediliyor. Bu politik manevranın ısrarla propaganda edilmesi sonucu sağlıklı bir sistem tahlili yapılamıyor ve statüko makyaj mesabesinde bazı değişikliklerle sür git devam ediyor. 


Ergenekon iddianamesinde ikinci dosyanın da mahkeme tarafından kabul edilmiş olması ucu kuvvet komutanlarına, genelkurmay başkanlarına kadar uzanan darbe örgütlenmelerinin ve suçlarının mahküm edilmelerini açacak yeni bir süreci işaretleyebilir. İkinci iddianamenin kabul edildiği günlerde Silopi'de BOTAŞ'a ait asit kuyularının açılıp faili meçhul cinayetlerle 


kaybedilen bazı kişilerin cesetlerinin aranması, Ergenekon ile JİTEM cinayet dosyalarının birleştirilmesi için bir başlangıç olacaktır. Ayrıca Kayseri İl Jandarma komutanı Albay Cemal Temizöz'ün OHAL döneminde Diyarbakır bölgesinde işlenen cinayetlerden dolayı tutuklanmış olması soruşturmanın seyri açısından darbe örgütlenmesindeki muvazzaf subayların ve OHAL döneminin de mercek altına alınmasını, bu durum da devlet çetelerinin işkence ve cinayetlerinden ötürü hesaba çekilmesinin önünü açacaktır. 


Yıllarca ABD ve NATO siyasetine paralel bir iktidar yürüten Kemalist kadroların nezarethanelere, mahkeme koridorlarına, cezaevlerine düşmeleri, kaçıp kurtulmak için hileli sağlık raporu peşine düşmeleri bu saatten sonra değil yeni darbe planları yapmayı kendilerini kurtarmayı daha bir öncelemeleri için yeter de artar bile. Kemalizm'in değil Kemalist kadroların operasyonel kanadından birkaç birimin tasfiyesi ile rejime bir meşruiyet temeli kazandırılması ve iktidar sınıflarında ciddi bir değişiklik yapılmadan, laiklik konusunda yumuşama yapılması gibi birkaç liberal açılımla devleti uluslararası siyaset ve sermayenin açılımına daha elverişli bir duruma getirmek gibi planları olanların varlığı muhakkak. 


Ergenekonsuz ve darbecilerin yargılandığı bir TC temiz ve meşru olmayacak şüphesiz. Ancak bu darbe örgütlenmesinin cezalandırılma sürecine girilmesi ile güvenlik sorununda önemli bir mesafe katedilmiş olacak. Dava süreci siyasete cesaret, topluma özgüven kazandıracaktır. 
Darbe ideolojisinin ve kadrolarının anatomisini çıkartmak için iddianamede kayda giren bilgi ve dokümanların, saptanan hedeflerin, kullanılan araç ve aktörlerin ciddi bir analizi mevcut tehlikenin tekerrürünü engellemekte önemli bir kazanım olacaktır. Son darbe sürecinde deşifre edilen planlar “darbe lobisi” veya ‘güç odakları? gibi muğlak ve perdeleyici söylemlerin etkisini kıracak ve darbe süreçlerinden bahsederken doğrudan ve açıktan TSK'nın, Genelkurmay'ın, kuvvet komutanlarının başat/lokomotif durumu gözler önüne serilecektir. 


Org. Örnek'in ve M. Balbay'ın günlüklerinden darbeci grupların ibretlik psikolojilerini okumak mümkün. 1919-20'li yıllardan daha kötü bir siyasal atmosferi soluduklarını itiraf etmeler; “Kemalist Asr-ı Saadet”e dönemeyecekleri korkusuyla uykusuz geçen geceler; darbe örgütlenmesi konusunda çekimser kalan veya işi ağırdan alan yılların laik Kemalist isimlerini gaflet, dalalet ve hıyanetle suçlamalar; birbirleri hakkında besledikleri düşmanca duygular şeklinde devam eden manzaralar her ne kadar dışarıya dönük birlik-bütünlük mesajları verseler de darbecilerin kalplerinin paramparça olduğunu, örümceğin evi mesabesinde bir birliktelikleri olduğunu göstermesi açısından çarpıcıdır. Panik ve korku havası boşuna değil! 


MUSTAFA BALBAY'IN DARBE GÜNLÜKLERİ VE ERGENEKON ZİHNİYETİYLE 
HESAPLAŞMAK 


Bahadır Kurbanoğlu -Haksöz Dergisi Sayı: 217 - Nisan 2009 


Doğan Medya Grubuna bağlı Tempo24 internet sitesinde yayınlanan ve Mustafa Balbay'a ait olduğu ileri sürülen günlükler, “Darbeciler-Medya” ilişkisinin farklı varyanslarına yönelik tartışmaları da beraberinde getirdi. 


Konu medyada yoğunlukla “gazetecilik etiği” çerçevesinde tartışılırken, özellikle “kartel” olarak adlandırılan kuruluşlarda çalışan gazeteci-yazarların mesleki dayanışma babında sergiledikleri “imza günleri”ne de şahit olundu. Bunun yanında “Suçluluğu ispatlanana kadar...” diye başlayan hukuk dersleri ve “Darbeciliğe karşıyız ama...” diye sürdürülen tartışmalar da olanca bayatlığına rağmen söz konusu gündemin içinde yer aldı. 


“Balbay'ın Günlükleri” olarak adlandırılan notların 2002-2005 yılları arasında tutulduğu, aralarında kuvvet komutanları, kurmay subayların bulunduğu askeri bürokrasiyle yapılan görüşmeler olduğu ve bu görüşmelerde birçok gazetecinin de yer aldığı gözlemleniyor. 
Üstelik günlükler sadece darbecilerin medyaya ilişkin değil, rektörlerden sendikalara ve STK'lara kadar görüş, plan ve değerlendirmelerini içeriyor. 


Günlüklere geçmeden önce, Ergenekon davası sürecinde davanın akamete uğratılması, dava sürecinin yıpratılması ve davanın hangi seyri izlediğine dair bazı hususların altını çizmekte fayda var. 


Dava Sürecini Baltalama Stratejileri 


Ergenekon davasının en başat unsurlarından olan Özden Örnek'in günlükleri ile ilgili şaibelerin bugün ortadan kalkmış olması; günlükleri yayınlayan Alper Görmüş'ün beraati, hakkında Özden Örnek'in açmış olduğu tazminat davasının takipsizlik nedeniyle düşmesi; başlarda günlükleri inkar eden Örnek'in “tanık ya da sanık” olarak dava sürecinde rol alabileceğini ifade etmesi; o günden bugüne pek çok belge, bulgu ve ifşaatın dosyalarda yerini alması; sadece meşru yollarla seçilmiş bir hükümetin devrilmesi çabalarının sergilenmesi değil, geçmişe yönelik birtakım cinayetlerin aydınlatılmasına ilişkin görece bir yol katedilmiş olması; pekçok gazeteci, yazar, öğretim görevlisi, emekli asker ve bürokratların soruşturma ve yargılanmalarının devam ediyor olması önemli gelişmeler olmakla birlikte, dava süreciyle ilgili olarak malum çevrelerin boş durduğu anlamına da gelmiyordu. Ergenekon sürecinin içerisine dahil ya da söz konusu mantaliteyle fikirdaşlığı olan mezkur çevrelerin birtakım sözcüler vasıtasıyla kamuoyunu etkilemeye, dava sürecini tahfif etmeye, böylesi bir yapılanmayı yok saymaya ya da ortalığa saçılanların etkisiyle birtakım hukuki-siyasi değerlendirmeler üzerinden süreci akamete uğratmaya yönelik çabalarına şahit olundu. 


Bunların neler olduğunun hatırlanması, hem gelinmiş olan noktanın sorgulanması hem de günlüklerin mahiyeti ve bazı çevrelerce Balbay'a verilen desteğin anlaşılması açısından anlamlı olacaktır: 


1) Seçimler ve Hükümet Meşru Değil 


“İktidarda düşmanlar var!” mantığını da içeren bu söylem, özellikle bugün Ergenekon davası'nda yargılanan İşçi Partisi lideri Doğu Perinçek'in 2002 seçimlerinin hemen ardından kamuoyuna deklare ettiği, “Seçimler meşru değil, çünkü bu hükümet milli değil!” sözleriyle açığa çıkan, ancak onyıllardır egemen bürokrasi tarafından uygulanagelen müdahalelerin de gerekçesini oluşturan bir zihniyetin uzantısı. “Sarıkız” ve “Ayışığı” darbecilerinin de kendilerini ve yöntemlerini meşrulaştırma araçlarının en başat olanı da bu söylem. Balbay'ın kendisi de bu bapta 23 Mayıs 2003'te “Genç Subaylar Tedirgin!” manşetini atmış ve bu konuda bir de yazı kaleme almıştı. 


Balbay'ın günlüklerinde de ABD, AB ile ilişkiler ve Kıbrıs konularında mevcut hükümetin iktidar olma adına her alanda “dış mihrakların emrinde” hareket etmesi ve özellikle ABD ile olan ilişkilerde tam bir acziyet sergilediğinin vurgulanması, darbecilerin konumlarını meşrulaştırma arayışlarının uzantıları olarak göze çarpmakta. Nitekim ne yapıp edip aynı ABD'yi AK Parti'ye yönelik olarak brifinglendirme niyetleri, AK Parti'ye düşman kılma çabalarının da aynı günlüklerde yer aldığını gözlemlemekteyiz. Kuvvet komutanlarının satır aralarında, “ABD bahane, darbe şahane!” dedirtecek türden tespitlerde bulunduklarını; “Bunlar ABD'yi ılımlı İslam'a ikna etmişler, bunların göründükleri gibi olmadıklarını 


ABD'lilere anlatmalıyız.” türünden yakınmalarının da sorunun “millilik” falan değil, çok açık olarak en başta İslami gelişmelerden duyulan kaygı ve AK Parti kimliğine olan tahammülsüzlük olduğunu ispatlamakta. 


Ergenekon davası başlamazdan evvel, İlhan Selçuk başta olmak üzere, ulusalcı yayın organlarında açıkça dillendirilen bu retoriğin bugün sesinin bir parça kısılmış olması zihniyet sahiplerinin dava sürecinde içinde bulundukları konumla alakalı. Bazı generallerin ses kayıtlarında “Birlik olamıyoruz, oysa hükümet bizden daha kararlı!” serzenişleri de bu durumu özetler mahiyette. 


2) Mevcut Hükümet Muhaliflerini Sindiriyor 


Sadece iç kamuoyunu değil, aynı zamanda ABD ve AB'deki dostlarını da etkilemeyi amaçlayan bu söylem, demokrasi ve laiklik jargonunu arkasına alan bir karşıt psikolojik harekât olarak değerlendirilebilir. Nitekim Avrupa Birliği'ne “Konu sizin zannettiğiniz gibi değil. Bunlar bir örgütü çökertme adı altında aslında demokrasinin altını oyuyorlar. Basın özgürlüğünü ortadan kaldırıyor, hukuk üzerinde baskı kuruyor, delilleri zayıf bir yargılama süreci işletip, toplumun meşru kanallarını tırpanlıyorlar.” mesajı verilmeye çalışılmakta. 


Son dönemlerde dillendirilen “Son Padişah” benzeri söylemlerde de açığa çıkan bu husus, AK Parti muhalifliği ve düşmanlığıyla birleştiğinde, Ergenekoncular ve onların zihniyetiyle aynı düzlemde olmayan -mesela Saadet Partisi- oluşumları bile etkisi altına alabiliyor. Tıpkı, AK Partililerin kendilerine yönelik eleştiri ortaya koyanları “Ergenekonculuk” yapmakla suçlamaları refleksinde olduğu gibi. Bu da söylemi üretenlerin başarı hanesine not olarak düşülebilir. 


3) Bu İnsanlar Terörist Olabilir mi? 


Darbe girişiminin suç oluşturmayacağına dair söylemlerden önce geliştirilen bu jargon, halen her dalganın ardından gündeme gelmekte. “İtibarlı kişilerin eli kanlı çetecilerle ne işi olabileceği”ni sorarak, kamuoyunda gayri meşru bir politik süreç izlendiği ya da yargı üzerinde baskı oluşturarak gayri hukuki yönelimlere zemin oluşturulduğu psikolojisinin yaygınlaştırılmaya çalışıldığı bu stratejide, en çok kullanılan argüman “Dağlarda yıllarca teröristlerle savaşmış olanların düşürüldüğü durum”un sorgulatılması ve bunu besleyen dezenformasyonlarla halk nezdinde “şerefli kurumların mensuplarına açılmış bir savaş” olduğu kanısını yaygınlaştırmayı amaçlamakta. Aslında bu söylem zımnen, daha önce inkar 


edilen örgüt ve bağlantılarının kabulü anlamına da gelmekte. 


Her daim toplumun gözü önünde hukuk dersleri verenlerin, haklarındaki soruşturma ve davaların sonuçlanmasını beklemeden birilerinin “itibar” ve “şeref”lerini koruma hususunda bu derece hevesli olmaları, sadece kurumların korunması ile ilgili değil, bir şekilde o kurumlar adına iş görmüş olanların da külliyen korunması gerektiği, mevcut düzenin ancak bu şekilde ayakta kalabileceği kabulüne dayanmakta. 


4) Darbe Girişimi Suç Değildir 


Kanadoğlu formüllerinden biri olan bu tespitin altını “kanuni” ve siyasi formülasyonlarla dolduranlar arasında Mümtaz Soysal, Hüsamettin Cindoruk, İlhan Selçuk, Bekir Coşkun ve yegâne kurtuluş formülünün “Atatürk devrimleri” olduğunun altını çizen Sina Akşin gibi şahsiyetler var. Ordunun “İç Hizmet Kanunu”nun 35. maddesi”ne göre hareket etmesinin 


meşruluğu üzerinden de sürdürülegelen bu tartışma, bir nevi darbeye davet söyleminin pekiştirilerek olağanlaştırılması anlamına da geliyor. 


a) Amaç TSK'yı Yıpratmak 


Sürecin başlarında, “Özden Örnek'in Günlükleri olarak adlandırılan safsataların TSK'yı yıpratma amaçlı” olarak gündeme getirildiği; Devlet adına iş görenlerin Ergenekon denen hayali bir yapılanmayla irtibatlandırılmasının da aynı şekilde TSK'yı yıpratmayı amaçladığı ileri sürülmekteydi. Hatta Örnek'in günlükleri olarak adlandırılan notların birileri tarafından yazdırıldığı iddia ediliyor; günlüklerin kendisinden ziyade onları sızdıranların peşine düşmenin yolları aranıyordu. 


Mesela 2007 yılından bu yana Ergenekon süreci ve iddianameyle ilgili olarak sürekli saptırma 
içeren haberler yapan Hürriyet gazetesinin başında bulunan Ertuğrul Özkök, 30 Mart 2007 
tarihli bir yazısında günlüklerin “Özel imalat” olduğunu vurgularken, 5 Nisan 2007'de Sabah gazetesinin kendisiyle yaptığı röportajda Hurşit Tolon, “Sahibi böyle bir günlük yok diye iki kez açıklama yapıyor ama birileri hâlâ savcıları göreve çağırıyor...” dedikten sonra cumhuriyetin savcılarının ne yapacaklarını iyi bildiklerine dair ima yollu mesaj göndermekten de geri kalmamıştı. 


Bugün bu tablo yerini -ortaya saçılan belge ve ifşaatlar vesilesiyle- “Olmamış darbenin hesabı sorulmaz!” söylemine bırakmış durumda. Nitekim aynı Tolon, külliyen inkardan kısmen kabule doğru bir yolculuk yapmış ve 8 Temmuz 2008 tarihinde hakim karşısında şu ifşaatta bulunmuştu: 


“Kamuoyunda darbe günlükleri olarak bilinen günlüklerde benimle ilgili kısımlarda herhangi bir yanlışlık görmediğimden tekzip ihtiyacı hissetmedim...” 


Köprünün altından bir hayli su akmış; “Amaç TSK'yı yıpratmak!” savunusu, yerini “Olmamış darbenin hesabı sorulmaz!” şeklindeki bir söyleme bırakmıştı. İnkardan pişkinliğe doğru seyreden bu gelişme mızrağın çuvala sığmaması neticesinde meydana gelmiş; ortaya çıkan ses kayıtları, belge ve ifşaatlar “hukukçular”ın yeniden sahnedeki yerini almasını beraberinde getirmiş ve tek bir ses olarak bu söylemin meşrulaştırılması arayışına girilmişti. 


b) Tanklar Çıkartılmış mı Sokağa? 


Bu sözler, sadece darbeye maruz kalmış bir hukukçu olan Hüsamettin Cindoruk'a ait değil elbette. Ancak çıktığı TV programında karşısındaki Mehmet Bekaroğlu'nu hukukun en temel kaidelerini bilmemekle suçlayan Cindoruk'un bu sözleri manidar. Darbecilerin tanklarla sokağa çıktıktan sonra tüm hukuku rafa kaldıracaklarını ve darbeden sonra da suçlu ilan edilemeyeceklerini en iyi bilenlerin, hatta Mümtaz Soysal gibi -her gelişmenin ardından- 
“Merak etmeyin ordu yakında müdahale edecek!” “teskine'lerini kuşanmış olanların hukukçu ve Anayasa profesörü sıfatıyla bu rolü üstlenmiş olmalarının sebepleri malum. 


“Olmamış darbenin hesabını sormak hukuken mümkün değil!” söylemini, “gazeteci hakları” ile birleştirip Balbay'ın günlükleri ile ilgili olarak pişkince gündemleştirenler de olmuştu. 
Şöyle diyorlardı: “Bir gazeteci, bir jandarma komutanına darbe için yalvarmışsa ne var bunda? Hani düşünce özgürlüğü vardı?” 


367'cilerin mantalitesinin bir uzantısı olan bu söylemin, bir psikolojik harekât unsuru olarak üretildiği çok açık. İlginç olan, darbelere karşı olduğunu söyleyenlerin de zaman zaman yarım ağızla da olsa bu söyleme safımız belli olsun derekesinde sarılmaları. 


5) Soruşturma Tek Bir İlden Yapılmamalı 


YARSA V'in hararetle savunduğu bu öneri, hukuki bir atraksiyon olarak karşımıza çıkmakta. 
Soruşturmanın il il, parça parça yürütülmesinin aslında önünün tıkanması ve akamete uğratılması anlamına geldiğini çok iyi bilen YARSAV Başkanı'nın bu “hukuki” çözümü de her zamanki gibi bir taktiksel manevra olarak görülmeli. Soruşturmanın eli güçlü bir iradenin yansıması olması gerektiğini çok iyi bilenlerin, bu iradeyi zaafa uğratma çabaları da süregelen karşıt harekatın unsurlarından biri. 


Balbay'ın Günlükleri 


Günlükleri yukarıdaki tablo eşliğinde değerlendirdiğimizde, Tempo24'te yayınlanmasının ardından kopan gürültüyü anlamak daha bir kolaylaşmakta. 

Bir yandan “gazeteci etiği” tartışmaları; diğer yanda “dayanışma gösterileri” aslında herkesin safını belli etmekte çok da zorlanmadığı bir duruma işaret ediyor. Çünkü günlüklerdeki tablo hiçbir muğlaklık içermiyor. Her şey o kadar açık ki! 


Meseleyi bir gazetecilik etiği tartışmasında sürdürenleri de anlamak zor. Ortada gazetecilik adına bir şeyler olsa amenna. Tersine günlükleri okuyan kurmayları bile ürkütecek netlikte bir danışmanlık, yönlendiricilik, akıl vericilik tablosuyla karşı karşıya kalıyorsunuz. “Öyle olmaz, böyle olur!” “Onunla değil, bununla olur!” şeklindeki uyarıları okudukça, kimin kimden destek aldığı, kimin planlayıcı, kimin planın bir parçası olduğu iç içe geçiyor. Bu ibretlik haller aslında Medya-Darbeciler ilişkisini bilen bizler açısından yeni değil ama öğretici. 
Öğretici diyoruz, çünkü değişen dünya konjonktürünü okumakta zorlananların zavallılıklarını görmek bir yana, aynı zamanda önemli iki konuyu daha zihinlerinizde pekiştirmiş oluyorsunuz: 


1) “Medya desteği olmadan darbe yapmak imkansız!” 
2) “Bu medyayla darbe olmaz!” 


İtiraflar eşliğinde öğrenegeldiğimiz bu tahlilleri günlüklerin içerisine girerek somutlaştırmak ve başka hangi dersleri çıkartabileceğimizi tespit etmek önemli. 


Komutanların Balbay?dan Öğrendikleri 


GATAkulliyle tahliye edilmiş bir general, Balbay'a “Gücümüzü birleştiremiyoruz!” diye yakınıyor. Balbay ise kendisine bu işin köşe yazarlarıyla değil, patronlarla olabileceğini söylüyor: “Bu iş, gazete yönetimlerinin işi!” 


Bazı Balbay destekçilerinin “off record” görüşmeler olarak tanımladığı ve “Ne var bunda, Balbay işini yapıyor!”, “Bu notları kitabı için almış!” denilen görüşmelerde, genelde soru soran taraf Balbay değil, asker. 


Kuvvet komutanı soruyor: “Ya 1 numara “olmaz” derse?”; Balbay cevap veriyor: “Tümünüzü karşınıza alamaz!” Dönemin 1 numarası Hilmi Özkökle ilgili bu tespiti yaptıktan sonra “Toplu hareket edilmeli!” önerisinde bulunuyor. İlhan Selçuk, Eruygur'a “Aman ha, 9/11'e maruz kalmayalım.” diyerek, ABD'lilerin 11 Eylül'e atfen kullandığı 9/11 terkibini 9 Mart cuntacılarının durumuna düşme endişesini dile getirerek vurguladığında, Eruygur'dan teskin edici “Merak etmeyin!” cevabını alıyor. 


Bugün kendilerine “sivil” destek sunanların anlamakta zorlanıp zorlanmayacağını oldukça merak ettiğimiz şu tespiti yapıyor Balbay: 


“Sivillerin askeri ikinci plana itmesine, askerler yeterli tepkiyi vermiyor!” 


“Hepimiz Balbay?ız!” diyen meslektaşları, eğer bunu “demokrasi” ve “hukuk” adına yapıyorlarsa, bu serzenişi nereye oturttuklarını da düşünmeleri gerekiyor. 


Bir gazeteci kendisine yakın gördüğü askerlerle, ülkenin durumunu mu halleşiyor, yoksa darbeciler ve darbecilikle ilgili tespit ettiği zaaflar üzerinden kuvvet komutanlarına brifing mi veriyor, anlamakta çok da zorlanmıyorsunuz. Bunlar da işin diğer vechesi. 


Ergenekon Zanlısı Gazeteciler “Haber-Yorum”larından Ötürü mü Zanlılar? 


Konunun diğer vechesinde ise bu sorunun cevabı yer almakta. Tüm kafa karıştırıcı “imza günleri”, “destek yazıları” aslında gazeteciliğin neden darbecilikle yan yana geldiği durumlarda “fikir özgürlüğü”, “meslek icapları” ya da “gazetecilik etiği” tartışmalarının kısır döngüsüne sıkıştırılmakta? Bu “etik” ne menem bir şeydir ki, her konunun altına sıkıştırılıp çıkış yolu olarak gösterilmekte ya da bir itiraz konusuna malzeme olmakta! Ya da neden mesela “Siyasi etik” var da “Askeri etik” diye bir kavramsallaştırma yok. Nedense söz konusu ordu olduğunda hep etikten ziyade bir mantıktan söz edilir ve “Askeri mantık”a başvurulur. 
“Darbeci mantık” da hepsini ezer geçer. Dolayısıyla Balbay ya da bir başkasını “gazetecilik etiği” meselesi üzerinden tartışmak da abes kaçıyor. Adam gazetecilik yapmıyor ki bunun etiği konu edilsin. Ya da mezkur medyanın seksen beş yıldır ortaya koyduğu misyonun etiğini tartışmak kime ne fayda getirir? 


Bu bağlamda eleştiri düzeyinde de olsa “Neden gazetecilik sınırlarını aştınız?” gibi bir soruyu dillendirenlerin de havanda su dövmekte olduklarını belirtmek gerekiyor. Bu insanlar zaten gazetecilik yapmak üzere orada değiller; velev ki öyle olsun, farklı bir misyonu üstlendikleri çok açık. Üstelik sadece kuvvet komutanlarıyla birlikteliklerinin ispatlandığı anlarda değil, normal zamanda da bunlara gazeteci muamelesi yapmak, Ertuğrul Özkök ya da Oktay Ekşi'yi toy bir muhabir saflığında görmek istemek kadar saçma değil mi? 


Sorun bunların hangi safta olduklarında değil. Sorun, bu zihniyet ve tutumun halen kendisini savunabileceği elit bir kamuoyu desteğine ve kendisini meşru göreceği görece bir halk desteğine sahip olmasında. 


“Sarıkız”ın Üzerine Gitmek ve 3. Bir İddianamenin Önemi! 


Sarıkız darbesi planlayıcısı muvazzafların İkinci İddianameden önce Ergenekon davası sürecinde isimlerinin bile anılamamış olması, yeni İddianameyle birlikte lütfen anılması, nasıl bir süreç izlendiği noktasında merak ve endişe uyandırıyor. Bunu yargılama sürecinin bir taktiği olarak okusak ve İkinci İddianamenin ardından soruşturması süren yetmişten fazla 


kişinin de içinde yer alması umulan bir Üçüncü İddianameye doğru yol alındığı hususunda umutlar diri tutulsa bile, bu durumun kanıksanma yüzdesi çok yüksek. 


Kamuoyundaki beklentiler bu andan itibaren haklı olarak “Sarıkız” planlayıcılarının üzerinde yoğunlaşmakta. Nitekim bunlar darbe suçunu görevdeyken işlediler ve emekli olduktan sonra da faaliyetlerine devam ettiler. ETÖ sanıkları ile görevdeyken irtibata geçtiler. Bu açıdan dosyaların ayrışmış olması anlamlı ama devamı getirilirse! Bu şu anlama gelmekte: Sarıkız Ergenekon'dan ayrı olarak ele alınıp, Hilmi Özkök, Özden Örnek, Aytaç Yalman, İbrahim Fırtına gibi isimleri günlüklerde de geçen üst düzey askeri zevatın mutlaka ifadelerine başvurulmalı. Tıpkı Fırat'ın ötesindeki malum yapılanmanın faaliyetlerinin, Albay Temizöz gibi bu faaliyetlere katılanların ve “ölüm kuyuları”nın hesabının sorulmasının ehemmiyeti gibi. 


Sadece Bir Kısım Ergenekoncuyla Değil, Ergenekon Zihniyetiyle Hesaplaşılmalı! 


Sonuç olarak, İkinci İddianamenin kabulüyle birlikte kamuoyunda “milat” olarak adlandırılan bir sürece de imza atılmış oldu. İ.İnönü ve askeri erkanın izniyle yargılanan albaylar cuntasını saymazsak, TC tarihinde darbecilerin “sivil otorite? tarafından yargılanacak olmaları bir “ilk'e işaret ediyor. Bu yönde kısmi bir mesafe alınmış olunması da küçümsenecek bir husus değil. 


Ancak, Ergenekon mantığının resmi ideoloji perspektifinde bir heyula olarak kamu alanından yargıya, askeriyeden eğitime ve sivil her türlü alana kadar devamlılığını sürdürüyor olması, darbe heveslilerinin iştahını kabarttığı ve biriken sorunların aşılmasının önünde en büyük engeli oluşturduğu da bir vakıa. 


Bir yandan bu mantığın uzantısı olan toplumsal dayatmalara eleştiri getirdiği için Özgür-Der, İLKAV gibi kurumlar dernek faaliyetlerinin hukuken ve ahlaken dışına çıkıldığı iddiasıyla cezalandırılmaya/kapatılmaya çalışılırken, diğer yandan yine bir dernek statüsündeki 

YARSA V'in başkanı, her türlü hukuksuzluğu, halk düşmanlığını, hak gaspı taleplerini, gayri meşru yargı yönlendirmelerini içinde barındıran basın açıklamalarına kahraman edasıyla imza atabiliyor; ekranlarda arz-ı endam edebiliyor; Atatürkçülük kisvesi altında sürdüregeldiği faaliyetlerinde darbecilere hukuki-siyasi her türlü desteği pervasızca sunabiliyor. 


Ne hazindir ki birtakım askeri-sivil zevat Ergenekon Terör Örgütü (ETÖ) davasından yargılanırken, diğer yandan Eylül 2009 itibariyle AK Parti'ye ikinci bir kapatma davası hazırlıklarının planlandığı haberiyle, -doğruluğu yanlışlığı bir yana- basın yoluyla aba altından sopa göstermek suretiyle, mücadelenin sonuna kadar devam ettirileceği ima edilebiliyor. 


Bu yüzden, Ergenekon yargılamaları, kendisini mukimleştiren resmi ideolojik zihniyetin sorgulanmasıyla birlikte yürümedikçe, bir ayağı topal kalmaya mahkum olacak; süreci mevcut zihniyeti sorgulamaz, sorgulatmaksızın işletmek, mevcut hükümetin sınırlı iktidarının ömrünü uzatmak, Hakk ve halk düşmanlarını görece geriletmiş/sindirmiş olmaktan başka bir şeye hizmet etmeyecektir. Her ne kadar, günlüklerdeki seviyesiz diyaloglardan yola çıkılarak, Soğuk savaş artıklarının dünyayı okuyamadıklarından falan bahsedilse de bataklığın ve bataklıkta süregelen imkanların dünya ve Türkiye konjonktürünü lehlerine çevirmek isteyecek nice Tolonlar, Eruygurlar, Temizözler, Balbaylar üretme noktasında mümbit olduğu da bir gerçek olarak önümüzde duruyor. 


28 ŞUBAT'TAN ERGENEKON'A DARBECİ PAŞALARDAN HESAP SORULSUN! 
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İnsan onurunu ayaklar altına alan, adalete ve özgürlüğe düşman silahlı cuntanın, darbeler zincirine bir halka olarak eklediği 28 Şubat darbesinin 12. yıldönümünde darbe ve Ergenekon çete düzeni çeşitli illerde düzenlenen etkinliklerle protesto edildi. Özgür-Der Genel Merkezi'nin 28 Şubat tarihinde İstanbul Beyoğlu”nda; Özgür-Der şubelerinin Diyarbakır, İzmir, Bursa, Tatvan, Sakarya'da; İLKAV'ın Ankara'da, TOKAD”ın Tokat'ta, Mazlumder Kocaeli Şubesi'nin İzmit'te gerçekleştirdikleri eylemlerde darbecilerin yargılanması ve Ergenekon bataklığının kurutulması talebi öne çıktı. 


Bin yıl da sürse darbelere direneceklerini ilan eden gruplar, çeteci oluşumlara sessiz kalmayacaklarını da ortaya koydular. İslami mücadeleyi tasfiye etmeye çalışan darbeci güçlere karşı mücadelemizden ve kimliğimizden vazgeçmeyeceğimizin ilan edildiği eylemlerde kimliğimize, duruşumuza ve mücadelemize karşı darbelerin, çetelerin sökmeyeceği belirtildi. 


Özgür-Deradına hazırlanan ve İstanbul'daki eylemde okunan bildiride darbeci paşalardan hesap sorulması çağrısında bulunuldu ve özetle şu vurgulara yer verildi: 


Askeri bürokrasinin brifing ve andıçlarla yeniden organize edip savaş durumuna soktuğu sermaye, yargı, siyaset, üniversite ve medya kesimleri eliyle "irtica ile mücadele" adı altında İslami değerlere ve halka karşı yürütülen bir seferberlik sürecidir 28 Şubat darbesi. 


Dönemin Genelkurmay Başkanı Org. Kıvrıkoğlu'nun "28 Şubat'ın Bin Yıl Süreceği" tehdidi ile Ergenekon Cuntası'nın "Kemalist Yüzyıl Projesi" birbirini tamamlayan iki zorbaca teşebbüstür. Özünde halka karşı zorbalık, İslam'a karşı düşmanlık ve yolsuzluk yatmaktadır ki bu özellikler Kemalist darbe geleneğinin vazgeçilmez nitelikleridir. Darbe teşebbüslerinin başarıya ulaşmasında yüksek yargı bürokrasisinin önemli bir rol oynadığı açıktır. 12 Eylül Askeri Cuntası karşısında esas duruşa geçen Anayasa Mahkemesi üyeleri ile 28 Şubat Askeri Cuntası'nın brifingleri doğrultusunda hukuk ve yasa ihdas eden Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay arasında hiçbir fark yoktur. Tıpkı Ergenekon sanıkları Org. Eruygur ve Org. Tolon'u GATA'dan verilen raporlara istinaden tahliye eden Nöbetçi Mahkemelerin, mevcudiyeti kapsamlı bir darbe örgütlenmesi ile karşı karşıya olduğumuzu göstermesi gibi. 


Susurluk ile meydana saçılan çetelere ait pislikler aynıyla Şemdinli'de, Atabeyler'de ve son olarak Ergenekon ile tekrar ediyor. Ergenekon davası vesilesiyle açığa çıkan belgeler ve ifşaatlar, 28 Şubat sürecinin sahiplerinden, planlayıcıları ve uygulayıcılarından, gerek kurumsal açıdan, gerekse de şahsi bazda işledikleri suçların, yürüttükleri kirli ilişkilerin hesabının sorulması gerektiğini açık biçimde ortaya koymaktadır. Bu kirli süreçte rol alanların pek çoğunun, dahil oldukları Ergenekon batağında ülkeyi karanlık bir tünele, bir darbe ve kaos ortamına sokmak üzere kirli faaliyetlerini devam ettirdikleri kesinleşmiştir. Parti kapatmakta, dernek ve vakıfları feshetmekte, ifade ve örgütlenme haklarına pranga vurmakta oldukça cevval davranan yargı bürokrasisi, darbelere ve darbecilere karşı mevcut yasaları işletmek bir tarafa her türlü kolaylığı sağlamayı boyunlarının borcu biliyor. 


Üniversite ve sağlık kuruluşlarında olduğu gibi sermaye ve medya kuruluşlarında da Ergenekon cuntasının sözünü geçerli kılacak yeterli sayıda militanın varlığı her ne kadar karanlığın aydınlatılmasını, çetelerin dağıtılmasını, suçlulardan hesap sorulmasını geciktiriyor ve zorlaştırıyor olsa da 28 Şubat cuntası ve Ergenekon çetesi hesap vermekten kaçamayacaktır! Sahte sağlık raporlarıyla firar etme teşebbüsleri; Ergenekon'un emrine amade 


nöbetçi mahkemelerde iş bitirmeye çalışmaları; kapıkulu aydınlarla kendilerini vatansever, saygın kişiler olarak pazarlama girişimleri; karısını, kızını medya önünde acındırma sahneleri vizyona sokmaları; intihar sahneleriyle sözde onurlu insan profili çizme teşebbüsleri; evet bunların hiçbiri kâr etmeyecektir. 


Davanın sulandırılmasına, üç-beş tetikçi ile dosyanın kapatılmasına, halka karşı işlenen suçların örtülmesine, askeri vesayet rejimi ile ülke üzerinde ipotek konmasına müsaade edilemez. Hükümet ve mahkemeler halkın güvenliğini tehdit eden hiçbir oluşumun varlığına seyirci kalamaz. Hükümet halktan aldığı siyasi desteğin arkasında durmakla, mahkemeler ise halk adına verdiği kararların adalete uygun olması ile mükelleftir. 28 Şubat olarak bilinen askeri ve yargı bürokrasinin sermaye ve medya sınıfları eliyle halka tahakküm ettiği bir zulüm düzenine boyun eğmeyeceğiz. Hakkın ve halkın düşmanlarını 28 Şubat darbesinin yıldönümü dolayısıyla bir kez daha lanetliyor; Ergenekon karanlığına karşı adalet ve özgürlük taleplerimizi her gün daha gür bir biçimde haykıracağımızı bütün kamuoyuna beyan 

ediyoruz. 


KÜRTÇE KUR'AN ÇALIŞMALARINA ÖNEMLİ BİR KATKI: “WERGERA 
OUR'AN'A PİROZ Bİ ZİMANE KURDİ” 


Haşim Ay -Haksöz Dergisi Sayı: 217 - Nisan 2009 


Kütçe yayıncılık alanının ziyadesiyle seküler-laik bir yapıda olduğu bilinen bir gerçekliktir. 
Bu tespit özellikle de Türkiye merkezli çalışmalarda ifadesini bulmaktadır. Medrese havzalarıyla sınırlı kimi çağdaş eserler ya da özgün üretimler mevcutsa da bunların büyük bir çoğunluğu matbu eser özelliğini taşımamaktadır. Kürt sorunu üzerindeki seküler-laik inisiyatifin ağırlığının yanı sıra Kürt kökenli Müslümanların yetersizliği ve hatta duyarsızlığının da Kürtçe yayıncılık alanında İslam'la irtibatı güçlü ve evrensel İslami mücadele perspektifini belirleyici kılan bir atılımın gelişememesinin ana faktörleri olduğu söylenebilir. Bu, tabii ki nihai düzlemde arz-talep dengesine bağımlı bir olgudur; ancak şu veya bu şekilde bugüne ulaşmış olan ve seküler-ulusalcı çevrelerce istismara konu olan Kürt dili ya da dilleri konusunda Müslüman Kürtlerin eğitimsizliği ve pasifliği çok acı sonuçları doğurmuş ve ifsadın yaygınlaşmasına sebebiyet vermiştir. Egemen seküler-ulusalcı inisiyatif karşısında gecikmeli olarak bu alanda varlık göstermeye başlayan İslam'la irtibatlı Kürtçe yayın çevrelerinin çoğundaysa maalesef bünyedeki yetersizliğin de sürüklediği özür dilemeci bir tutum ve salt edebiyatla sınırlı bir yayın faaliyeti söz konusudur. Yaşanılan vakıayı dikkate almayan, reel gerçeklikle irtibatsız ve tarih-toplum-sistem değerlendirmesinden kaçan ve mücadele istikametinden kopuk yayın çabaları, doğal olarak özellikle de duyarlı gençlik kesimlerini farklı arayışlara ve ulusalcı-pozitivist ya da ulusalcı-muhafazakâr kanatların inisiyatif sahibi olduğu zeminlerde bilgilenmeye itebilmiştir/itmektedir. 


İslam irtibatı yüksek ancak eserleri ziyadesiyle edebiyatla sınırlı olan yayın çalışmalarında son zamanlarda gerek çeviri ve gerekse de özgün nitelikte üretimlerin yayımlanmasında gözle görülür bir canlılık yaşanmaya başladı. Bu meyanda Nübihar Yayınları tarafından Siyer'le irtibatlı türden bir-iki eser geçtiğimiz 2008 yılı ortalarında yayınlandı. Yine bu süreçte İstanbul'da kurulan Hivda Yayınları aracılığıyla da özellikle de çeviri alanında İslam'la irtibatlı yayınlarda canlılık yaşandı. Söz konusu yayınevinin Kürtçe okura kazandırdığı eserler arasında Ali Şeriati'nin kitapları dikkat çekmektedir. Bu faaliyetin ne tür bir perspektif ve yayın politikasıyla icra edilmekte olduğu elbette ki tartışmaya açık bir konudur; ancak İslam'la irtibatlı Kürtçe yayıncılık alanında var olan kısırlık dikkate alındığında bu eserlerin yayınlanmış olması bile başlı başına hayırlı bir çabayı ifade etmektedir. Bu süreç hiç şüphesiz 


ki en önemli ürünlerini temel kaynakların Kürtçeleştirilmesi düzeyinde vermiş/vermektedir. 
Ve dolayısıyla bu kaynaklar arasında da merkezi bir önemde olan Kur'an çalışmaları önemli bir yer teşkil etmektedir. 90'lı yılların ortalarına doğru yayınlanan ve birçok açıdan tartışmalı ve sorunlu öğeler içeren M. Abdullah Varlı'nın Kürtçe meali ve tamamlanıp da yayınlanma imkanı bulamayan onlarca meal-tefsir çalışması istisna tutulacak olursa İslam irtibatlı Kürtçe yayıncılık 2000 yılından sonra müstakil iki Kürtçe meal vermekle kısmi bir canlılık sağlamıştır. Devletin en üst düzeyde Kürtçeye yeşil ışık yakarak TRT-6 kanalını faaliyete koyması ve ayrı Mart 2009'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kürtçe meal çalışması yapılacağı yönünde açıklamada bulunmasının da genel Kürtçe yayıncılık gibi İslam'la irtibatı olan yayın çalışmalarının da önünü açacağa veya bu süreci hızlandıracağa benziyor. Kürtçe Kur'an çalışmaları alanında yayınlanan son çalışma ise toplu çalışma niteliği taşıyan “Wergera Our'an'a Piroz Bi Zimanê Kurdi” isimli mealdir. 


Son Kürtçe Meali Öncekilerinden Ayıran Vasıfları a)İlk Toplu Çalışma: 


Kürt kökenli üç molla olan Mela Huseyn Esi, Mela Se'id Girdari ve Mela Muhammed Börkevani tarafından hazırlanıp Weşan&n Bang (Bang Yayınları) tarafından yayınlanan Wergera Our'an'a Piroz Bi Ziman& Kurdi'nin en önemli özelliği toplu çalışma olmasıdır. 
Kürtçe'de yayınlanmış dördüncü Kur'an çalışması olan bu meal, ilk toplu çalışma hüviyetine sahiptir. Ayrıca bu meal, 2008 sonlarında kurulan Bang Yayınları'nın da okuyucu ile buluşturduğu ilk yayındır. 


b) Kur'an Haritası Niteliğinde Bir Giriş: 


Çalışmada 40 sayfadan oluşan geniş bir “Giriş” yazısı bulunmakta. Kur'an tercümesinin meşruiyeti ve tercüme türleri, Kur'an ilimleri; tefsir yazını, kavramlar vb. başlıklarla dikkat çeken bu giriş yazısı, alt başlıkları ve özet açılımlarıyla Türkiye merkezli Kürtçe Kur'an çalışmaları alanında bir ilk olma özelliğini taşımaktadır. 


c) Matbu Kürtçe Meal-Tefsir Çalışmaları Listesi: 


“Kur'an Tercümesinin Meşruiyeti” ve “Çeviri Türlerinin işlendiği başlıklar altında listesi sunulan matbu Kürtçe meal ve tefsir çalışmaları da bu alandaki araştırmalarını ilerletmek isteyenler için bir kılavuz niteliği taşımaktadır. Geleneksel Kürt coğrafyasının suni sınırlarla parçalanan dört bölgesindeki tüm havzaları içeren bu liste 1930-1970, 1970-1990 ve 1990- 
2005 olarak üç dönem halinde tasniflenmiş. Bunların toplamı olan 17 adet meal-tefsirin 4 
tanesi birinci dönemde, 3 tanesi ikinci ve 10 adedi de son dönemde yayımlanmıştır. Bu tablo dikkate alınırsa Kürtçe Kur'an çalışmalarında bir artış söz konusudur. Özellikle de Türkiye Kürdistanı'nda gerilimin yüksek dozajda olduğu bu dönemde sekülerleşme-uluslaşma yönünde yaşanan bozulmalara rağmen Kur'an çalışmalarındaki bu artış önemli bir kazanım olsa gerektir. 


d) Kur'an İlimlerinin Özeti: 


“Kur'an İlimleri” başlığını taşıyan bölümde Kur'an ilimlerinin amaçları ve Kur'an-ı Kerim'in tanımı; sure-ayet ve kıraat kavramları, Kur'an'ın bazı isim ve sıfatları; vahyin başlangıcı, iniş şekilleri, esbab-ı nüzul; Kur'an tarihi bağlamında Kur'an'ın cemi ve mushaflaşması süreçleri başlıklar halinde kısaca özetlenmiş. 


Tefsir ilminin de çeşitli alt başlıklar halinde incelendiği çalışmada tefsir tarihi ve türlerine dönük sınıflandırma Kürtçede bir ilk olması açısından dikkat çekicidir. Ayrıca yine bu meyanda üzerinde durulan nesh konusu da klasik algılama biçimlerinin ötesine geçilerek Vahyin tedrici karakterinin hikmeti ile anlamlandırılmaya çalışılmıştır. Doğrusu müelliflerin nesh konusunu özellikle de fıkhi anlamda yeterince somutlaştırdıklarını söylemek zor ancak yaptıkları açılımlar ve tedrice dönük vurgularıyla Kürt medrese havzalarının büyük bir çoğunluğunda geleneksel fıkhi anlamını aşamayan algılamanın çok ilerisine geçme cesaret ve başarısını gösterdikleri rahatlıkla söylenebilir. 


e) Terim Sözlüğü: 


“Önemli Kavramlar” başlığı altında da iman, amel-i salih, takva/müttaki, hidayet/mühtedi, ihsan/muhsin, şükr/şakir, ihlas/muhlis, tekebbür/mütekebbir, adalet/adil, sıdk/sadık, ümmet vb. 39 kavramın işlendiği çalışmada Kur'an kavramlarının önemi üzerinde durulmuş ve terminolojik/ıstılahi anlamları kısaca irdelenmiş. Fiil ve fail halleriyle ele alınan bu kavramların usulünde eğer zıtlarıyla birlikte değerlendirme yöntemi tercih edilseydi sanırız okuyucuya daha sağlıklı/bütünsel bir kavrayış sunulabilirdi. 


f) Esmaw'I-Hüsna'nın Kürtçesi: 


Çalışmada ayrıca “Esmau '/-Hüsna” başlığı altında Rabbimizin Kur'an'a yansıyan bütün isim ve sıfatlarının Kürtçe terim anlamları verilmiş ki bu da Kürtçe Kur'an çalışmalarında sanırız bir ilki ifade etmektedir. 


h) Kur'an Sözlüğü ya da Mini Fihrist Özelliği: 


Çalışmada dikkat çeken bir diğer özellik de geniş indekstir. Ahlak, Aile, Allah, Allah'ın Vasıfları; Din, İbadet, Ekonomik Hayat; İlim/Akıl/Tefekkür, İnsan, Kevni Ayetler, Kur'an, Kur'an Öncesi Vahiyler, Mümin-Müslüman, Kâfir-Münafık-Müşrik Tipolojileri; Ölüm ve Sonrası; Peygamber, Peygamberler ve Kavimleri; Cihad, Toplum, Yer ve Bölge İsimleri vb. 
muhtelif konular halinde sınıflandırılan “İndeks” mini bir Kürtçe Kur'an Kılavuzu ya da sözlüğü veya fihristi özelliğini taşımaktadır. İndeksteki bu ana başlıklar altında yüzlerce mefhum işlenerek ilgili ayetlere gönderme yapılmıştır. 


Tefsiri Bir Meal 


Bu meali kendisinden öncekilerden farklı kılan bir diğer özelliğinin de tercih edilen yöntemde mündemiç olduğu söylenebilir. Meal boyunca bazı ayet gruplarına düşülen ara notlar bulunmakta. Kimi zaman ayetlerin esbab-ı nüzulüne dönük hatırlatmalar, kimi zaman gönderme yapılan ilkenin mevcut vakıayla irtibatını kuran normatif açılımlar ve bazen de alternatif çeviri ve kavramsal saptamaların yapıldığı bu ara notlar meale mini bir tefsir niteliği katmış ki bunu “tefsiri meal” ya da “beyani/açıklamalı/izahlı meal” olarak tanımlamak mümkündür. 


Bütün bunların yanı sıra çalışmada bulunan diğer bazı özellikler de ayrıntılı “Sure” takdimleridir. Özellikle de akideye tekabül eden kavramlar genel olarak orjinal halleriyle korunmuş; ancak kolaycılığa kaçmadan bazen parantez açılarak ve bazen de orjinalleriyle birlikte Kürtçe karşılıkları da verilerek anlaşılırlık prensibine riayet edilmiştir. Kavramların bağlamlarına göre meallendirilmesi sanırız bu çalışmadaki en önemli başarılar arasında 


zikredilebilir ki, özellikle de ıslah, ifsad, takva vb. kavramların meallendirilmesinde Muhammed Esed'in mealini andıran/onunla örtüşen önemli tespitler sağlanmıştır. 


Sonuç itibariyle her çeviri ameliyesi ve diğer bütün mealler gibi bu çalışmanın da elbette ki bünyesinde taşıdığı zaaf ve eksikler bulunmaktadır. Beslenilen kaynakların ve geleneksel mirasın da sürüklediği bu durumun bazı ayet meallendirmelerine yansıdığını gözlemlemek mümkündür. Mesela müellifler “Allah” lafzını olduğu gibi aktarmaya azami dikkat göstermişlerdir ancak bilinçli olarak seçilen bu tercihe rağmen “Allah” lafzının yine de çoğu yerde bilerek ya da bilmeyerek “Xweda” ile karşılandığını görebilmekteyiz. Diğer yandan çalışmada yoğun imla hataları ve kısmen de gramatik sorunlar göze çarpmakta ki bunlar da anlama ve okumadaki sürükleyiciliği zorlaştırmaktadırlar. Özellikle de dilden kaynaklı sorun ve eksiklerin muhtemel gelecek baskılarda yeniden gözden geçirilerek tashih edileceğini ümit etmekteyiz. 


Bu önemli çalışma dolayısıyla Bang Yayınları'nı, başta Mele Sa*id Girdari olmak üzere bütün müellifleri tebrik eder ve “Wergera Our'an'a Piroz”un İslam'la irtibatlı Kürtçe yayıncılığa ve Kürtçe okurlarına hayırlar getirmesini Rabbimizden niyaz ederiz. 


MUCİZELER PEYGAMBERLERE GAYBİ YARDIM İÇİNDİR 


Mustafa Siel-Haksöz Dergisi Sayı: 293 - Ağustos 2015 


Kamer Suresinin Mekke'de, risaletin 5. yılında inmiş olması kuvvetle muhtemeldir. Bilindiği gibi Mekke'de 4 ile 6. yıllar arası, kitlesel tebliğin yapıldığı, buna karşılık da kitlesel tepki ve bireysel işkencelerin görüldüğü yıllardır ve Kamer Suresinde bu ortamın yansımaları gözlemlenmektedir. 


Surenin ana teması, kıyametin mutlak gerçekleşeceği ve buna dair uyarıları dikkate almayanların kötü akıbetidir. 


1- Çok yaklaşmıştır saat ve o gerçekleştiğinde mutlaka ikiye ayırılacaktır ay. 
Saatin/Kıyametin Yaklaşmış Olması 


Ahiret hesabı ve buna göre verilecek adil karşılık saat terimi ile ifade edilmiş olup, bu terim,bir amaca ulaşmak için gösterilen uğraşı ve çaba manasına gelen sea kökünden gelmektedir. Hesap ve adil karşılığın saat terimi ile ifade edilmiş olması, insanın dünyada uğraşı ve çabalarının neticelerinin görüneceği yer ve zamanı ifade etme amaçlı olsa gerektir. 


Saatin/kıyametin yaklaşmış olması ifadesi ilginçtir. Kişi saate değil, saat kişiye yaklaşıyor. 
Çünkü iman etmeyenler ahireti arzu (reca) etmediklerinden ona yaklaşmak istemiyorlar ama kıyamet onlara yaklaşıyor. 


Kıyamet Gerçekten Yakın mı? 


Saatin yaklaşmış olması mecazi değil, gerçek bir tehdittir. Zira ilgili Kur'an ayetlerine göre, bir insanın ölümü ile yeniden diriltilmesi arasında sıfır diyebileceğimiz bir zamansızlık dilimi vardır. Yani bir insanın ölümü ile kıyamette yeniden diriltilmesi arasında geçen zaman, akşam uyuması ile sabah uyanmasından çok daha yakındır. 


Dolayısıyla her bir insanla kıyamet arasında, ancak o insanın kalan ömrü kadar zaman vardır ve bu süre 50-80 sene bile olsa, aslında çok kısa bir süredir. Üstelik hiç kimsenin ne kadar ömrünün kaldığı belli olmadığı gibi, her bir insan için hemen şu anda ölme ihtimali de söz konusudur. 


Bu nedenle inkârcılar her an ölebilecekleri, bir müddet daha yaşasalar bile kalan sürenin aslında çok kısa olduğu, muhtemel ömürlerini (tabi kalmışsa) uzun görmemeleri, aslında hesaba çok yakın oldukları gerçeğiyle yüz yüze getirilerek uyarılıyorlar bu ayette. 


Ay İkiye Ayrıldı mı? 


Bu ayet genel olarak Peygamberimizin müşriklerin bir talebine karşılık olarak elini uzatıp ayı ikiye ayırdığı, yani peygamberliğini ispatlayıcı bir mucize şeklinde anlaşılmıştır. 


Lakin eskiden beri bazı âlimler, bu ayeti, yaşanmış bir mucize değil, kıyametin gerçekleştiği esnada ayın ikiye ayrılacağı şeklinde anlamışlardır ve kanaatimce ayetin gerçek anlamı budur. 


Ayette kıyamet anında ayın ikiye ayrılacağının hatırlatılmasından maksat, kâinatın büyüklük ve sağlamlığını ileri sürerek kıyametin kopmasının mümkün olmadığını iddia edenlere; aslında kâinatın sandıkları gibi sağlam olmadığı, Yüce Allah'ın dilediği anda bir kâğıt gibi ayı yırtabileceği ve bilahare kâinatın hemen çökeceği; böylece kâinata değil Allah'a dayanmaları ve güvenmeleri gerektiği ifade edilmek istenmiştir. 


Ayın İkiye Bölünmediğinin Delilleri 


Ayette kıyametin yaklaşmış olması ve ayın ikiye ayrılmış olmasına dair fiiller geçmiş zaman kipinde gelmişse de Kur'an'da gerçekleşmesi kesin olan şeylerin anlatımında geçmiş zaman 
fiil kipinin kullanıldığı başka misaller de vardır. Mesela Rahman Suresi 37, Hakka Suresi 16 
ve İnşikak Suresi 1. ayetler gibi. 


Zaten ikiye ayırılmak şeklinde tercüme ettiğimiz enşegga fiili meçhul yapıda olup, yani ikiye ayırma fiilinin faili belirsizdir. Bu meçhul fiil kipinin kullanılması da ayın Peygamberimizin talebiyle ikiye ayrıldığı görüşünü zayıflatmaktadır. 


Ay İkiye Ayrılsa İdi Kâinatın Düzeni Bozulurdu 

Ayın ikiye ayrılmış olması aynı zamanda kevni (tabiat) ayetlere terstir. Bilindiği gibi Yüce Allah ay ve güneş dâhil tüm kâinat varlıklarının bir ölçü ile hareket ettiğini bildirmektedir pek çok ayette. 

Dolayısıyla, eğer iddia edildiği gibi ay ikiye ayrılmış olsa idi, bu takdirde öncelikle güneş sistemi olmak üzere Samanyolu galaksisi ve tüm kâinatın düzeni bozulur, belki de çökmesi 


tetiklenmiş olurdu. 


Çünkü ayın yarılması olayı tüm kâinatı etkileyecek kadar büyük bir olaydır ve böyle bir olayın kâinatın düzenini etkilememesi imkânsızdır. 


Ay İkiye Bölünmedi Ama Öyle Göründü Diyenler 


Bazı âlimler ayın yarılmasının gerçek yarılma olarak değil de olmadığı halde ay tutulması gibi tabii bir olay neticesi yarılmış gibi göründüğü şeklinde gerçekleştiğini iddia etmişlerdir. 


Bu iddia öbüründen daha tutarsızdır. Çünkü sonraki ayette eleştirilen, müşriklerin “Bir mucize görseler, bu, geçici bir sihirdir!” demelerini haklı çıkarmakta, Peygamberimizi insanları olmayan bir şeyi oluyormuş gibi göstermekle itham ederek bir sihirbaz konumuna düşürmektedir. 


Üstelik ay tutulması müşriklerin bilmedikleri bir konu değildi ve bunun ay tutulması olduğunu anlamamaları söz konusu olamazdı. 


İnsanların İman Etmesi İçin Hiçbir Mucize Gönderilmemiştir 


Başta Enam Suresi 109'dan 111'e ve İsra Suresi 88”den 95'e kadar olan ayetlerde Peygamberimizden talep edilen mucize gösterimine olumsuz cevap verildiği gibi, 101'den 104”e kadar olan ayetlerde ise kendisine mucizeler verildiği halde Firavun ve adamlarının Musa (as)'ya iman etmediği bildirilmiştir. 


Şuara Suresi 1’den 9’a kadar olan ayetlerden anlaşılacağı üzere, iman etmek isteyenler için Kur'an ayetleri ile kevni (afaki ve enfüsi) ayetler yeterli olup, Yüce Allah hiçbir peygambere ve peygamberimize inkârcıların iman etmesi için gökten bir ayet (mucize) indirmemiştir. 


Ayetlerden anlaşılacağı üzere, inkârcıları iman etmeye değil, hakkı açıkça anlatmaya çalışmak ve bu konuda gayretli olmak esastır. İnsanlara hakkı net olarak anlatabilmek için çırpınmak cihadın önemli bir alanı ise de hakkı anladığı halde dünyaya meyli nedeniyle iman etmeyenler için kaygı duymanın bir anlamı yoktur. 


Peygamberler Tüm Mucize Taleplerini Reddetmişlerdir 


Ankebut Suresi 47?den 52'ye kadar olan ayetlerde, Peygamberimize indirilmiş olan Kur'an'ın gerçekten hakkı arayanlar için yeterli olduğu ve başka ayetlere (mucizelere) gerek olmadığı bildirilerek mucize talepleri reddedilmiştir. 


İbrahim Suresi 10'dan 15'e kadar olan ayetlerde açıklandığı gibi, tüm peygamberlere iman etmek için mucize istenmişse de bu talepler karşılanmamıştır. 


Musa (as) ve diğer bazı peygamberlere verilen bazı mucizeler ise insanların iman etmesi için değil, Yüce Allah'ın, peygamberlerine gerekli gördüğü anda yaptığı gaybi yardımlardır. 
Peygamberimize de İsra, Hendek, Bedir, Huneyn gibi yerlerde mucize diyebileceğimiz gaybi yardımlar yapıldığı ayetlerle sabittir. Bunların hiçbiri insanların iman etmesi için olmadığı gibi, zaten ne inkârcılarve ne de Müslümanlar bu gaybi yardımlara gerçekleştiği anda vakıf olmuş da değillerdir. 


Üstelik Musa (as) ve diğer peygamberlere verilen mucizeler de tabiat olayları şeklinde tezahür etmekte ve ayın ikiye ayrılması çapında kâinatın düzenini bozacak bir durum arz 


etmemektedirler. 


Semud Kavmine Gönderilen Dişi Deve Mucize Değil, İhtar İşaretidir 


İsra Suresi 59. ayette önceki peygamberlere gönderilen ayetlerin yalanlandığından dolayı yeni ayet gönderilmediği ifadesi ile Semud kavmine gönderilen dişi deve ayetinin, kavimlere iman etmeleri için gönderilen mucizeler olarak anlaşılması yanlıştır. 


Bu ayette kavimlere gönderilen ayetler, belli bir sınırı geçtikleri takdirde kavimlerin mutlaka helak olacağına dair peygamberlerin getirdiği tehdit mesajları, ihtar işaretleri (trafikteki kırmızı ışık gibi) olup, bu husus bir önceki ayetten de anlaşılmaktadır. 


Bu ayette geçen ayet terimi mucize değil, Furkan Suresi 37. ayette Nuh kavminin helakinin sonrakiler için bir tehdit mesajı (ihtar işareti) kılınmış olması ve Meryem Suresi 10. ayette Zekeriya'nın oğlu olacağına dair Rabbinden talep ettiği ayet/işaret gibi bir işaret anlamına gelmektedir. 


Dişi Devenin Mahiyeti 


“Allah'ın devesi” tabiri, kayadan mucize ile çıkan bir deveyi ifade etmemektedir. Salih (as)'ın dişi devesinin mucize olduğuna dair iddiaların hiçbir mesnedi yoktur. Kur'an'da geçmediği gibi ciddi bir rivayet de söz konusu değildir. Bu deve batıl bir uygulama olarak kutsandığından dolayı başıboş bırakılmış (Allah'ın devesi ibaresi bunu ifade ediyor olabilir) sıradan bir devedir. 


Kavim hem böyle bir sahte kutsallık uydurmuş hem de bu devenin otlak ve sularından faydalanmasından rahatsız olmuştur. 


Zaten ayetlerde kavmin bu deve vesilesiyle imana daveti söz konusu olmayıp, ilgili ayetlerde dişi deve, kötü bir niyetle dokunulması halinde kavmin helakine vesile olacak bir fitne unsuru (işaret/ayet) olarak bildirilmiştir. 


Yani dişi deve onlara helak öncesi aşılmaması gereken sınırı, kırmızı çizgiyi gösteren bir ayet/işaret olarak gösterilmiş olup, bir nevi hac yasakları ve dokunulmaması ve avlanmaması gereken av ve kurbanlık hayvanlar gibi, Allah'ın bir nişanesini ifade etmektedir. 


2- Kıyameti inkâr edenler, onun mutlaka gerçekleşeceğine dair kendilerini ikna edici çok açık bir ayet/mucize bile görseler, mutlaka anlamazdan gelip yüz çevirecekler ve diyeceklerdir ki, “Bu kalıcı etkiler bırakmamasını umduğumuz (müstemir) yanıltıcı bir görüntüdür (sihir) sadece.” 


Açık Mucizeler Bile Görseler İman Etmeyeceklerdi 


Bu ayette geçen ayet terimini mucize değil de Kur'an ayeti yada tabiat ayetleri olarak yorumlayanlar da olmuşsa da ayeti görmekten bahsedilmesi, akabinde onları ikna edici mesajların gelmiş olmasından söz edilmesi, buradaki ayetin mucize olarak anlaşılması gerektiğini göstermektedir. 


Birinci ayetin tefsirinde insanların iman etmesi için mucize indirilmediğini gerekçeleriyle açıklamıştık. Bu ayette, velev ki, insanlara iman etmeleri için mucize bile indirilmiş olsaydı, yine de insanların işlerine gelmediği için bu mucizeyi görmezden gelecekleri, bu mucizenin bir an önce etkisinden kurtulmak istedikleri bir göz boyama (sihir) olduğunu söyleyecekleri ifade edilmektedir. 


Nitekim Hicr Suresi 12'den 15'e kadar olan ayetlerde de müşriklerin mucize olarak göğe çıkarılsalardı bile görme bilinçlerini yitirdikleri ya da sihirlendik diyerek bu mucizeyi inkâr edecekleri anlatılmaktadır. Bu nedenle iman etmek isteyenler için Kur'an ve tabiat ayetlerinin yeterli olduğu bildirilmektedir. 


Tüm bu nedenlerle, Mekke müşriklerinin iman etmesi için ayın ikiye ayrılması şeklinde mucize gösterilmiş olduğu iddiası anlamsız olmakta, bu gerekçeler bir yana, sadece 2. ayetteki ifadeler bile, 1. ayetin ayın mucize olarak ikiye ayrıldığı şeklinde anlaşılması gerektiğine dair iddiayı çürütmektedir. 


3- Çünkü onlar hevalarının peşine düştükleri için kendilerine kıyameti haber veren Kur'an mesajlarını yalanladılar. Lakin her işin dönüp dolaşıp neticesine varacağı, eksiksiz hesap ve adil karşılık hakikatinin mutlaka ortaya çıkacağı bir zaman vardır elbette. 


Kıyameti Niçin İnkâr Ediyorlar? 


İnkârcıların ahireti inkârlarının esas sebebi, Kıyamet Suresi 5-6. ayetlerde net olarak ifade edildiği gibi, hayatı, hakka göre değil hevalarına (hakka aykırı arzularına) göre fücur içinde yaşamak istemeleridir. Yani inkârcılar birtakım kurallara tabi ve hesap verecekleri bir imtihanı değil, hevalarının hakka aykırı sınırsız arzularından başka kural tanımadığı ve hesap vermeyecekleri bir hayat yaşamak istemektedirler. Yoksa onların ahireti inkârı Kur'an ayetlerini anlamamaları olmadığı gibi, bu tipler mucize bile görseler ahirete inanacak değillerdir. Çünkü işlerine gelmediğinden inanmak istememektedirler. 


Neml Suresi 13-14. ayetlerde, Firavun ve maiyetinin Musa (as)'ın gösterdiği asanın yılan olması ve beyaz el mucizesinin mucize olduğuna kanaat getirdikleri halde, (iktidarlarını kaybetmek kaygısıyla) yalanlamakla kalmayıp, bunların mucize olmadığını ispatlama çabasına girdikleri bildirilmektedir. 


Artık bu tipler için yapacak bir şey olmayıp, onlara son nefesleri kadar yaklaşmış olan kıyametin gerçekleşmesini beklemek gerekmektedir. O geldiği an nasıl olsa gerçeği anlayacaklardır. 


4- Oysa onlara Kur'an ayetlerinde, kıyametin mutlaka gerçekleşeceği hususunda onları ikna edecek şekilde kıyameti yalanlamalarından alıkoyacak mesajlar gelmişti. 


5- O mesajlar onları kıyametin mutlaka gerçekleşeceği konusunda ikna edici hikmetleri içermektedir. Lakin bütün bunlara rağmen bu açık seçik uyarılar onlara hiç fayda vermiyor. 


Kur'an Mesajlarını Anlayıp da İman Etmeyen Hiçbir Şeyle İman Etmez 


İşlerine gelmediği için ahireti inkar eden ve inanmak için bahane olarak mucize isteyenlere, hakkı arayan kimseleri yanlıştan alıkoyacak mesajların bulunduğu haberler gelmişti daha önce inen Kur'an ayetlerinde. 


Kur'an ayetlerindeki kıyamete dair haberler öyle haberlerdir ki, dinleyenlerden nefsinin ve hevasının değil, hakkın peşinde olanlarda mutlaka ikna edici etkiler yapan hikmetli haberlerdir. Lakin bunlar hakkın değil hevalarının peşinde olduklarından, bunlara ne kadar hikmetli uyarılar yapılırsa yapılsın en ufak bir fayda vermiyor. 


Müminler İnkârcılar İçin Boşa Mucize İstemesinler 


Bu ayetler aynı zamanda müşriklerin iman etmesi için niçin mucize indirilmediğini sorgulayan ve buna dair talepte bulunan müminlere dolaylı bir uyarıdır. Nitekim bu uyarı 5 yıl sonra inen Rad Suresi 31. ayette açık olarak yapılmıştır. 


Onlara deniyor ki, sizler iman etmek için mucize talep eden inkârcıların bu taleplerine karşılık verilmesini beklemekle fena halde yanılıyorsunuz. Çünkü eğer bunlar hakkın peşinde olsalardı, Kur'an ayetleri iman etmelerine yeterdi. 


İşlerine gelmediği için iman etmeye niyetleri olmadığından dolayı, aslında çok iyi anladıkları ve iç dünyalarında tasdik ettikleri Kur'an mesajlarını reddediyor ve gerekçe olarak da inanmak için mucizeler istiyorlar, denmektedir kâfirlerin iman etmesi için mucize bekleyen müminlere. 


6- O halde artık haktan bilerek yüz çevirenlerden uzaklaş, bırak onları hakka davet edip durmayı. Nasıl olsa hesap günü davetçi (olan Allah) onları bu dünyada hiç kimsenin dehşetini kavrayamayacağı hesap için davet edecek. 


Bile Bile İnkâr Edenleri Hesap Gününe Havale Etmeli 


Bunların haktan yüz çevirmeleri bilgisizlikten değil, kasıtlı olduğundan, bunlarla daha fazla uğraşmanın, onları habire inandırmaya çalışmanın bir anlamı yoktur. Yeterince uyarılan ve bu uyarıların artık fayda vermeyeceği ortaya çıkan bu tiplerden uzaklaşmak, onları kendi haline bırakmak gerekir. 


Sizin imana davetinize olumlu karşılık vermeyen bu tipler, nasıl olsa yakın olan kıyamet günü tek davetçi olan Yüce Allah, onları bu dünyada hiç kimsenin dehşet ve haşmetini kavrayamayacağı hesap günü için davet ettiğinde ona ister istemez tabi olacaklar. 


7- O davetin yapıldığı gün gözleri korku, dehşet, yılgınlık ve pişmanlık nedeniyle perişan ve göçmüş olarak yeniden diriliş için bulundukları yerlerden, sanki çekirge sürüsünün yeşilliklere üşüşmesi gibi bir anda ortaya çıkıp yayılacaklar. 


8- Bu dünyada hakkın davetinden bilerek yüz çevirenler o gün tek davetçi olan Allah'a doğru gözlerini dikmiş ve kafalarını kaldırmış olarak sanki büyülenmiş gibi koşuşturacaklar. Dünyada hesap gününü inkâr edenler o gün diyecekler ki, bu çok çok sıkıntılı bir gün. 


Hakka Karşı Kibirlenenler Hesap Günü Zillet İçindedirler 


Allah onları hesap için davet ettiğinde, bu dünyada sizin iman davetinize burun kıvıranlar, kibirlenenler, size tepeden bakanlar; o zaman gözleri korku, dehşet, pişmanlık ve yılgınlıktan dolayı yılmış ve büzüşmüş olarak; çekirge sürülerinin bir anda ortaya çıkıp ekin tarlalarında yayılması gibi ortaya çıkıp etrafa yayılacaklar. 


Bu dünyadaki iman davetinden yüzlerini çevirenler, Allah'ın davetinden yüz çeviremeyecek, gözleri davet sesinin olduğu yere kilitlenmiş, kafalarını kaldırıp boyunlarını uzatmış bir şekilde ve başlarını mıhlanmışçasına sağa sola hiç çevirmeden koşacaklardır. 


İnkârcılar daha yeniden diriltilir diriltilmez dünyadaki inkârlarını hatırlayacak ve dünyada inkâr ettikleri hesap gününün kendileri için çok zor ve sıkıntılı bir gün olacağını idrak edeceklerdir. 


Hesap Gününün Sıkıntıları Cennetliklerden Uzak Olacaktır 


Bu ayet aynı zamanda, cennetlik olarak ölenlerin yeniden diriltilir diriltilmez cennetlik olduklarının bilinciyle rahatça ve sevinçle hesap yerine koşacaklarını dolaylı olarak ifade etmektedir. 


Bu ayetlerde Peygamberimizin net olarak ulaştırdığı açık mesajları açıktan inkâr eden ve yalanlayanlar ifade edilmekte ise de günümüzde açıktan inkâr etmese ve yalanlamasa da hayat/ameli ile ahiret hesabını yalanlayanlarda bu ayetlerdeki yalanlayan ve inkâr edenlerin kapsamına girmektedirler. 


Cennetlik ve cehennemliklerle ilgili ayetleri doğru anlayabilmek için bu hususun mutlaka göz önünde bulundurulması gerekir. 


HZ. MUSAYNIN MEDYEN'E HİCRETİ VE ALLAH İLE MÜKÂLEMESİ 


Cengiz Duman -Haksöz Dergisi Sayı: 211 - Ekim 2008 
Giriş: 


Kur'an-ı Kerim'de kıssaları anlatılan “ulu'l-azm” peygamberlerden biri olan Hz. Musa, getirdiği inanç değerleri ile günümüze kadar etkilerini devam ettirmiş bir resuldür. Kur'an, kıssalar hususundaki genel anlatım tekniğine rağmen Hz. Musa'nın biyografisi ve tebligatına mufassal denilebilecek biçimde yer vermiştir. Ayrıca Tevrat'ın, Torah (yasa) adı verilen Tekvin kitabı hariç, Çıkış, Levililer, Sayılar ve Tensiye adlı dört ana kitabı Hz. Musa'nın yaşamı, getirdiği umdeler, mücadeleleri, mucizeleri ve hitap ettiği toplumlarla ilgili bilgiler vermektedir. Kur'an'da aktarılan Hz. Musa kıssası ile Tevrat metinlerinden alıntılanacak yardımcı malümatla, Hz. Musa'nın yaşamını ayrıntılarıyla incelemek mümkün gözükmektedir. Hz. Musa'nın hayatı; Medyen'e hicret, Firavun'a tebliğ, âlim kul ile seyahat ve çölde İsrailoğullarını eğitmek olarak dört bölüme ayrılarak incelenebilir. Kanaatimizce Hz. 
Musa'yı ve daha sonraki yaşamını etkileyen en önemli olay, bir Kıpti'yi öldürmesi sonucu Medyen'e hicret etmesidir. Musa (a) Medyen'de iken Firavun sarayının dini ve sosyo-kültürel etkisinden uzaklaştığı gibi Hz. Şuayb gibi bir peygamberden nebevi terbiye almış ve nihayetinde resullük gibi çok yüce bir makama ulaşmıştır. Bu yüzden Hz. Musa'nın Meyden'e gidiş ve dönüşü üzerinde ayrıntılarıyla durmak gerekmektedir. Biz de bu yazımızda Hz. Musa'nın yaşamının Medyen öncesi dâhil olmak üzere, Medyen'e gidiş ve dönüşü kapsayan bölümünü, Kur'an ve Tevrat verileri ile inceleyip anlamaya çalışacağız. 


Hz. Musa'nın Soyu 


Arapça “Musa” kelimesinin İbranice karşılığı Moşe'dir. Tevrat'ta Hz. Musa'yı Nil sularında bir sandık içerisinde bulan Firavun'un kızının, onu Nil sularından çıkarmasına istinaden kendisine bu ismin verildiği belirtilir: "Firavun'un kızı çocuğu evlat edindi. “Onu sudan çıkardım.” 
diyerek adını “Musa” koydu."! 


Tevrat metinleri incelendiğinde görülen önemli özelliklerden birisi de Tevrat içerisinde geçen isimlerin, meydana gelen olaylarla irtibatlı olduğudur. Nitekim İbrahim, İsmail, Yakub, İshak gibi kişi ve diğer yer isimleri, yaşanan olaylara istinaden verilmiştir.? 


Musa (a) aynı zamanda bir biyografi kitabı olan Tevrat metinlerinde verilen silsileye (şecere) göre Yakub Peygamber'in oğullarından “Levi” soyundandır. Hz. İbrahim ile başlayan hatta Hz. İbrahim'den Hz. Nuh'a kadar geriye uzanan şecereden gelen silsile içerisinde Hz. 
İbrahim, Hz. İshak, Hz. Yakub, Hz. Yusuf peygamberler zürriyetini takip ederek Hz. Musa'ya ulaşan Levi soyu İsrailoğullarının en önemli sıbtıdır. Yine Tevrat'a göre; Gerşon'a yerleşen İsrailoğulları sıbtı içerisindeki Levi boylarından olan Amram adlı kişinin Hz. Musa'nın babası, Yokebed adlı kadının ise annesi olduğu bildirilmektedir. 


Hz. Musa'nın Doğumu ve Çocukluğu 


Hz. Musa, Firavun'un ülkesi Mısır'da doğan bir İbrani'dir. İbraniler Mısır'a Hz. Yusuf'un Mısır yöneticisi olması ile başlayan süreçte Kenan bölgesinden gelerek yerleşmişlerdi.* 
Bunun üzerine Mısır Firavun'u, İbranilerin çoğalmasını ve güçlenmesini, dolayısıyla Mısır demografik, ekonomik ve siyasi yapısının, İsrailoğulları lehine değişmesini engellemek için, İbranilerden doğan erkek çocukların öldürülmesi emrini verir. "Ve Firavun bütün kavmine emredip dedi: Her doğan erkek çocuğu ırmağa atacaksınız ve her kızı sağ bırakacaksınız."” 


İşte tam bu kaos esnasında Hz. Musa'nın annesi, hamile olduğu çocuğunu doğurur."Levili bir adam kendi oymağından bir kızla evlendi." "Kadın gebe kaldı ve bir oğlan doğurdu." 
Firavun'un bu katliamından, yeni doğan bebeğini kurtarmak isteyen Hz. Musa'nın annesi “Yokebed” onu, doğumundan sonra bir müddet gizlemeye çalışmıştı. Kur'an bu durumu şu ayette bildirmektedir: "Musa'nın anasına: Onu emzir, kendisine zarar geleceğinden endişelendiğinde onu denize (Nil nehrine) bırakıver."” 


Nil nehrine bırakılan sandık, Firavun sarayına doğru gider ve Firavun'un ehli tarafından bulunarak gerçek ailesi bilinmeden ya da bilindiği halde bu durum umursanmadan, ancak Allah'ın inayetiyle, gerçek ailesinin yardımı ile büyütülür.’ 


Musa'nın Kıpti'yi Öldürmesi 


Firavun sarayında büyüyüp gençlik çağına gelen Musa, İbrani biri ile Mısırlı birinin kavgasına müdahale ederken vurduğu yumrukla Mısırlı Kıpti'nin ölümüne sebebiyet verir. Kur'an'ın ayrıntı vermeden anlattığı hadise şöyle gerçekleşir: "Musa, ahalisinin habersiz olduğu bir sırada şehre girdi. Orada, biri kendi tarafından, diğeri düşman tarafından olan iki adamı birbiriyle dövüşür buldu. Kendi tarafından olanı, düşmana karşı ondan yardım diledi. Musa da ötekine bir yumruk vurup ölümüne sebep oldu. ”? 


Hz. Musa'nın Mısırlının ölümü üzerine hatasını anladığını ve yaptığından pişmanlık duyduğunu görmekteyiz. ”...Bu şeytan işidir. O, gerçekten saptırıcı, apaçık bir düşman, dedi. 
Musa, Rabbim! Doğrusu kendime zulmettim...""9 Hz. Musa fevri hareket etmiş; tarafları dinlemeden, ön yargıyla İbrani?yi savunarak Mısırlının ölümüne sebebiyet vermiştir. Yani durup, meseleyi anlayıp kavramamış, tamamen asabiyetle davranarak iki kişinin arasını ıslah etmesi gerekirken, Şeytan'ın iğvasıyla yanlış bir harekette bulunmuştur. "Musa: Rabbim! 


Doğrusu kendime zulmettim (başıma iş açtım). Beni bağışla dedi, Allah da onu bağışladı. "” 


Kur'an'daki Hz. Musa ile ilgili nedamet ve Allah'tan af isteği anlatımlarından, Hz. Musa'nın, Yusuf Peygamber'in dini yolunda olan biri olduğunu da anlamaktayız. Musa (a) bir Müslümandır. Allah'a teslim olmuş bir kişidir. Bunu Hz. Musa'nın Kıpti'yi öldürme ve saklanma sırasında ve Medyen'e kaçışı esnasında yaptığı dualarından ve Allah'ın onun dualarına icabet etmesinden anlamaktayız. ? 


Medyen'e Kaçış 


Firavun'un kendisini öldürmek istediğini duyan Hz. Musa, Medyen'e doğru yola koyulur. Hz. 
Musa'nın Medyen tarafına kaçışı onun ani bir kararıyla olmakla birlikte Allah'ın, onu bir biçimde yönlendirdiği muhakkaktır. Yani hedefte İsrailoğullarının bulunduğu ve vaat edilmiş topraklar olarak Tevrat'ta kutsanan Kenan bölgesi değil, Medyen vardır. Kanaatimizce bu seçim önemli bir ayrıntıdır ve ırkçılık boyutunda olayları algılayan Yahudiler için önemli bir derstir. Hz. Musa aynı etnik kökenden geldiği insanların yaşadığı bu bölgeye gitmemiş, orayı tercih etmemiştir. Azim peygamberlerinden olan Hz. Musa, Kenan'da değil bir Arap bölgesinde emniyet, eğitim ve barınak bulmuştur: "Ve sen, birini öldürdün de seni endişeden kurtardık. Seni iyiden iyiye denemeden geçirdik. Bunun için yıllarca Medyen halkı arasında kaldın." 


Nitekim Mısır'dan kaçarken Allah'a, kendisini doğru yola iletmesi için dua etmişti. "Musa korka korka, (etrafı) gözetleyerek oradan çıktı. ‘Rabbim! Beni zalimler güruhundan kurtar. 
'dedi. Medyen'e doğru yöneldiğinde: “Umarım, Rabbim beni doğru yola iletir. ' dedi. "Hz. 
Musa bilmeden manevi yönden olgunlaşacağı, nebevi bir eğitimden geçeceği Medyen'e doğru yol almaktadır. Ancak Allah, her şeyi bilen ve takdir edendir. 


Kur'an-ı Kerim'de on defa adı geçen Medyen; Arabistan Yarımadası'nın kuzeyinde Afrika kıtası ile Asya kıtalarının Kızıldeniz ile ayrıldığı bir noktadadır. Kızıldeniz'in ikiye ayrılarak oluşturduğu Akabe Körfezi'nde bulunan Medyen; Mısır ve Kenan bölgesi arasında Yemen'den gelen deniz ipek yolu ve Suriye, Lübnan, Kudüs üzerinden gelen kara ipek yolunun kesiştiği; ticaret kervanları ve seyyahların uğrak yeridir. Ticaretle uğraşan Medyenliler Tevrat'ta belirtildiği gibi Hz Yusuf'u, kardeşlerinin attığı, Kenan bölgesindeki kuyuda bulup Mısır'a götürüp satan tacirlerdir.'” Büyük bölümü Sina Çölü ile kaplı olan yarımadada ticaret hemen hemen tek geçim kaynağıdır. Kaynakların, Mısır'a yürüyerek sekiz günlük bir mesafede bulunduğunu belirttikleri Medyen; Mısır'dan Arabistan'a geçişlerde, Arabistan'dan Mısır'a geçişlerde, kervanlar tarafından kullanılan bir ticari geçiş hattıydı. 


Hz. Musa, Medyen'e vardığında mola verdiği bir kuyu başında rastladığı kızlara yardım etmesi üzerine, onun bu yardımseverliğinin karşılığını vermek isteyen kızların babasının teklifi üzerine Medyen'e yerleşir. ! 


Hz. Musa'nın, Medyen'de Karşılaştığı Kişi Şuayb Peygamber midir? 


Tevrat, Hz. Musa'nın Midyan'da (Medyen) sığındığı kişinin adını "Reuel" ve "Yitro" olarak verir ve onu Yahudi toplumlarda dini hiyerarşide üst makamda olan kişilere verilen bir unvanla niteler, yani onun “kâhin? olduğunu belirtir: "...Kızlar babaları Reuel'in yanına döndüler..."!/ "Musa kayınbabası Midyanlı kâhin Yitro'nun sürüsünü güdüyordu."!8 


Bazı kaynaklar; Hz. Musa'nın kayınpederi Yitro'nun, Mısır Firavunu ile iyi ilişkiler içinde bir Medyen yöneticisi olduğundan veya Medyen toplumu dini önderlerinden biri olduğu için kendisine kâhin vasfının verildiğini belirtmişlerdir. 


Tevrat'ın, Şuayb'ı (Yitro) kâhin olarak nitelemesinde dikkat çeken bir nokta vardır. Yukarıda sıraladığımız kâhinlik statüsü tamamen Hz. Musa ve Hz. Harun döneminde başlayıp sonrasında bir ruhban sınıf olarak devam edegelen uygulamadır. Oysa Yitro (Şuayb), Musa ve Harun çağdaşıdır ve kâhinlik kurumunun oluşması öncesi yaşamış bir kişiliktir. Şuayb'ın etnik olarak Arap kökenli olduğuna inanılmaktadır. Oysa kâhinlerin Hz. Harun soyu ve İsrailoğullarının Levililer sıbtından olmaları gerekmektedir. Görüldüğü gibi Yitro (Şuayb) İsrailoğullarının oluşturduğu “kâhin” ruhban kurumu statüsü ile uyuşmayan, buna rağmen Tevrat metinlerinde kendisi kâhin olarak vasıflandırılan bir kişiliktir. 


Kuvvetle muhtemeldir ki; Musa (a) gibi azim bir peygamberin, Arap bir peygamber nezdinde eğitim ve öğretimden geçmesini ırkçı Yahudi teolojisine sığdıramayan Yahudi haham ve rabbileri (din bilginleri), Tevrat'ın Yitro (Şuayb) ile ilgili kısımlarında yaptıkları tahrifatla, Hz. Şuayb'ın peygamberlik vasfını, dini mertebede üst bir makam olan kâhinliğe değiştirmişlerdir. 


Hz. Şuayb, kavminin helak edilmesi üzerine Medyen'de insanlara tevhidi anlatmakta ve onların Müslümanca bir yaşam sürmeleri için çabalamaktadır. Kavimlerinin helaki ile onlara tebliğ ile vazifeli peygamberler de hayattan kaybolmamaktadırlar. Kanaatimizce Hz. Musa ile karşılaşan Şuayb (a) da böyle bir konumdadır. 


Hz. Musa'nın Mısır'a Dönüşü 


Hz. Şuayb'ın yanında on yılını dolduran Hz. Musa, ülkesi Mısır'da; kendisinden kaçtığı Firavun'un öldüğünü haber alması üzerine Mısır'a dönmeye karar verir ve ailesi ile birlikte yola çıkar.'? 


Mısır'a gitmek üzere yola çıkan Musa, Sina çölünde ilerlerken Tur Dağı'na geldiğinde, vadide mola vermek ister.”9Çünkü Tur Dağı eteklerine geldiklerinde hava kararmış ve çöl iklimi neticesi hava soğumuştu. Isınma ve yemek ihtiyaçları hâsıl olmuştu: ”...Ben bir ateş gördüm, belki oradan size bir haber yahut ısınmanız için bir ateş parçası getiririm, dedi."?' 
"Belki ondan size bir meşale getiririm veya ateşin yanında bir rehber bulurum, demişti."?? 


Hz. Musa'nın ateşi görüp ona yönelmesinde, ısınma ve yemek gibi ihtiyaçlarını karşılamanın yanında Mısır'daki kralın ölümünden sonraki durumla ilgili bir havadis almak isteği de ihtimal dâhilinde gözükmektedir. 


Vahye muhatap olacak olan Hz. Musa'nın, ailesini bırakıp tek başına Tur'a yöneldiğini görmekteyiz. Oysa fiziki ihtiyaçlar için ateşin yanındaki topluluğa ailesi ile beraber gidebilir, yardım isteyebilirdi. Eğer eşkıya korkusu ile bunu yapmamış olabileceği varsayılsa, Hz. 
Musa'yı ele geçiren eşkıyaların ailesini de bir şekilde yakalayabilecekleri göz önüne getirilmelidir. 


Bir peygamber olarak görevlendirileceği bu konuşmaya, ailesinin karıştırılmaması hadisesine benzer bir olay da daha sonra tekrar Hz. Musa'nın başından geçecektir. Musa (a) ile âlim kulun yolculuğunda Hz. Musa'nın uşağının yolculuğa iştirak ettirilmemesi dikkat çekicidir. 
Bir resulün bile kavrayamadığı ve ileriye yönelik, gaybi sonuçları olan vakıalar, sadece Hz. 
Musa ile âlim kul arasında geçmektedir. 


Hz. Musa'nın Tur'da vahye muhatap olması Kur'an-ı Kerim'de şöyle aktarılmaktadır: "Oraya vardığında kendisine (tarafımızdan), Ey Musa! diye seslenildi:"”"Oraya geldiğinde şöyle 


seslenildi, ateşin bulunduğu yerde ve çevresindekiler mübarek kılınmıştır!"?"Ona Tür'un sağ tarafından seslendik ve onu, fısıldaşan kimse kadar (kendimize) yaklaştırdık."? "Oraya gelince, o mübarek yerdeki vâdinin sağ kıyısından, (oradaki) ağaç tarafından kendisine şöyle seslenildi:"?9"...Hemen pabuçlarını çıkar! Çünkü sen kutsal vâdi Tuvâ'dasın!'?? 


Ateşin bulunduğu yer ve çevresi kutsal kılınmıştır. "Ateşin bulunduğu yerdeki ve çevresindekiler mübarek kılınmıştır!" Buranın adı Tuva'dır: "Kutsal vadi Tuvâ'da Rabbi ona şöyle seslenmişti... "?“Müfessirlerden bazıları, yorumlarında "Tuva" kelimesinin "iki kere kutsama" anlamına geldiğini, dolayısı ile kastedilen mekânın iki kere kutsanmış olduğunu belirtmişlerdir. Galip görüşe göre ise Tuva, Musa'nın Medyen'e giderken risalet ile görevlendirildiği ve Allah ile mükâlemede bulunduğu bu kutsal yerin, vadinin özel adıdır. 


Nitekim Hz. Musa'ya "On Emir" burada verilmiştir. Allah, İsrailoğullarından burada söz almıştır. Kur'an'da Musa'nın kıssasının anlatıldığı yerlerde bu hususlara yer verildiği görülmektedir: "Tur'a, andolsun ki..."?"Musa tayin ettiğimiz vakitte (Tür'a) gelip de Rabbi onunla konuşunca ‘Rabbim! Bana (kendini) göster; seni göreyim!” dedi.'"”9 "Nasihat ve her şeyin açıklamasına dair ne varsa hepsini Musa için levhalarda yazdık. (Ve dedik ki:) Bunları kuvvetle tut, kavmine de onun en güzelini almalarını emret."”! 


Hz. Musa'nın Allah ile Mükâlemesi 


Hz. Musa'ya kutsal vadi Tuva'da vahyedilmesi öncesi sahnelerdeki ayrıntılar hayli dikkat çekicidir: "Ona Tür'un sağ tarafından seslendik ve onu, fısıldaşan kimse kadar (kendimize) yaklaştırdık."5? "Oraya gelince, o mübarek yerdeki vâdinin sağ kıyısından, (oradaki) ağaç tarafından kendisine şöyle seslenildi:"” "... Hemen pabuçlarını çıkar! Çünkü sen kutsal vâdi Tuvâ'dasın!'"* 


Burada Musa'nın sağından denmemekte; vadinin sağından denmektedir. Sağ kelimesine yapılan vurgu dikkat çekicidir. Bir başka ayette Allah, İsrailoğullarına hitap ederken şöyle demektedir: "Tür'un sağ tarafına (gelmeniz için) size våde tanıdık." 


Müfessirlerden bazıları ayette geçen ağacın; sakız, sarmaşık, böğürtlen olduğu gibi seçenekler üzerinde durmuşlarsa da; çöl ortamında fazlaca bir bitki türü olmadığı gerçeğinden hareketle niteliği çok önemli olmayan gaybi bir bitki üzerinden polemik yapmanın yararı olmadığı kanısındayız."Rabbin meleği bir çalıdan yükselen alevlerin içinde ona göründü. Musa baktı çalı yanıyor, ama tükenmiyor." "Allah ona çalının ortasından çağırıp dedi: Musa, Musa..."*“ 
Musa (a) çalının oldukça yakınına gelmiştir. “Ve onu, fısıldaşan kimse kadar (kendimize) yaklaştırdık.” Yani bu konuşmaya Musa'dan başka hiç kimse muttali olmamıştır. Ola ki, bu olaydan sonra ileride birtakım hilekârlar, Musa ile Allah arasındaki bu mükâlemeyi işittiklerini iddia ederek ortaya çıkamasınlar. "Ve Allah Musa ile gerçekten konuştu. "7 Kur'an-ı Kerim'deki bu anlatım, başkalarının duymaması için fısıldayarak konuşan iki kişinin tasviri ile verilmektedir. Yani Allah, Musa ile vasıtasız olarak konuşmuştur. İnsan muhayyilesi soyut olanı tecessüm ettirmeye meyyal olduğu için bu konuşma birbirini gören iki insanın konuşması gibi algılanabilir. Oysa Allah görenken Hz. Musa, görünendir. Daha sonraki Tur buluşmasında; Musa da bir insan olarak Allah'ı görmek istemiş, Rabbimiz bunun mümkün olmadığını belirtmiştir: “Musa tayin ettiğimiz vakitte (Tür'a) gelip de Rabbi onunla konuşunca ‘Rabbim! Bana (kendini) göster; seni göreyim!” dedi. (Rabbi): ‘Sen beni asla göremezsin. Fakat şu dağa bak, eğer o yerinde durabilirse sen de beni göreceksin!” buyurdu. 


Rabbi o dağa tecelli edince onu paramparça etti, Musa da baygın düştü. Ayılınca dedi ki: Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim, sana tövbe ettim. Ben inananların ilkiyim."*8 


Allah, kendisinin insanlarca görülemeyeceğini, Allah ile Musa arasındaki mükâlemenin, insani algılarla anlaşılmaması gerektiğini; Allah'ı mücessim hale getirmenin şirk olacağını, bu ayetle Musa'nın ağzından bizlere ve tüm muhataplara hatırlatmaktadır. 


Allah, Musa'dan pabuçlarını çıkartmasını istemiştir: ”... Hemen pabuçlarını çıkar!" Tefsirlerde Musa'nın giydiği çarığın hayvan derisinden olduğundan dolayı, ayaklarındakini çıkarması istendiği şeklinde uç yorumlar olsa da Allah ile mükâlemede bulunulan bir ortamın, önemine dikkat çekme söz konusudur. 


Tevrat metinlerindeki Hz. İbrahim'in misafirlerine davranışlarından bir eve gelen misafirlerin kendilerini rahat hissetmesi ve dinlenmesi amacıyla ayaklarının yıkatılmasının bir İsrailoğulları âdeti olduğu anlaşılmaktadır.” Bu âdetin uygulanması ev sahibi-misafir hukukuna riayeti anlamına gelmekteydi. Hz. Musa'dan pabuçlarının çıkartmasının istenmesi, İsrailoğullarının kutsal vadiye göstermesi gereken ihtimama ve bir mana da Allah'ın evine; ev sahibi-misafir ilişkisi örneğiyle ihtimam gösterilmesi gerektiğine dikkat çekme amacını taşıyor olsa gerektir. Aynı zamanda vahiyle ilk defa muhatap olan Hz. Musa'nın kendine misafir gibi ikramda bulunularak psikolojik olarak rahatlatıldığı kanaatindeyiz. 


Kısaca Allah, Hz. Musa ile mükâlemesine olağanüstü bir önem vermiş ve bu görüşme yeri ve görüşmeden hâsıl olan sonuçlar, yeryüzünde kıyamete kadar sürecek hadiselere kaynaklık etmiştir. 


Hz. Harun'un Görevlendirilmesi 


"Kardeşim Harun'un dili benimkinden daha düzgündür. Onu da beni doğrulayan bir yardımcı olarak benimle birlikte gönder. Zira bana yalancılık ithamında bulunmalarından endişe ediyorum. Allah buyurdu: Seni kardeşinle destekleyeceğiz ve size öyle bir kudret vereceğiz ki, ayetlerimiz (mucize yardımlarımız) sayesinde onlar size erişemeyecekler. Siz ve size tâbi olanlar üstün geleceksiniz." 


Hz. Musa ve Hz. Harun'un bir toplumda aynı anda resul olarak görevlendirilmeleri peygamberler tarihinde bir ilktir. Her iki resul, birbirlerini tamamlayan bir bütün olarak yansıtılmaktadır.Hz Musa'nın kendi fiziksel özrü veya insani korkularını öne sürerek bir yardımcı istemesi, Allah tarafından kabul görür ve kendisine olumlu cevap verilir.“ 


Hz. Harun'un resul olarak görevlendirilmesi, Tur Dağı'na yolculuk, âlim kulla seyahat gibi Hz. Musa'nın kavminden ayrıldığı durumlarda bahaneleri ile meşhur İsrailoğullarının “peygambersiz kaldık” diye bir mazeret ileri sürmeleri engellenmiştir. Firavun gibi zorba birine karşı tevhid mücadelesi vermek büyük bir imtihandır. Hz. Harun bu büyük imtihanda Hz. Musa'nın yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. Allah gaybı bilendir. 


Hz. Musa'ya Verilen Mucizeler 


Tuva'da bildirilen bu dokuz mucizeden çoğu, Tevrat metinlerinde uzun uzadıya anlatılmaktadır. Kur'an ise bize fazla detay vermemektedir. Bu hususun İsrailoğullarına sorulabileceği, ayetlerde beyan edilmektedir: “Andolsun biz, Musa'ya açık açık dokuz âyet verdik. Haydi, İsrailoğullarına sor."? 


Kur'an'da Hz. Musa'ya verilen mucizeler: 
y 


e Asa mucizesi 

e Yed-i beyza (beyaz el) mucizesi e Tufan mucizesi 

e Çekirge mucizesi 

e Haşere mucizesi 

e Kurbağa mucizesi 

e Kan mucizesi 

e Denizin yarılma mucizesi 

e Taştan su fışkırma mucizesi 


Tevrat'ta ise Hz. Musa'ya verilen mucizeler on adet olarak sıralanmaktadır. Yahudiler, Tevrat'ta sıralanan bu mucizeleri; mucizeden ziyade Tanrı'nın karışmadığı olağanüstü olaylar; "bela"lar olarak kabul etmektedirler. 

l- Nehir üzerindeki mucize 

2- Kurbağa mucizesi 

3- Bit mucizesi 

4- At sinekleri mucizesi 

5- Hayvanların telefi mucizesi 

6- Çıbanlar mucizesi 

7- Dolu mucizesi 

8- Çekirge mucizesi 

9- Karanlık mucizesi 

10- İlk doğanların ölmesi mucizesi 

Hz. Musa'ya Verilen Risalet Görevi 

Resul tayin edilmesinden sonra Hz. Musa'ya verilen ilk vazife, Firavun'a giderek onu, ileri gelenlerini ve kavmini uyarmaktır. Burada dikkat edilecek husus diğer resullerde görüldüğü gibi toplumunu uyar şeklinde genel bir emir değil, Allah tarafından belirlenen bir başlangıç olarak Firavun'dan başlayarak uyar şeklindedir. "Firavun'a git. Çünkü o iyice azdı. Ona yumuşak söz söyleyin. Belki o, aklını başına alır veya korkar." "İşte bu ikisi Firavun ve onun adamlarına karşı Rabbin tarafından iki kesin delildir." Musa'nın Allah'ın emri ile ilk muhatabı, Firavun ve “ileri gelenler”dir. Pek tabi bunlara yapılacak tebliğ vasıtası ile kavimde oluşacak gündemler aynı zamanda hidayet arayan kişi ve toplumlara ulaşmış olacaktır. Tıpkı “süs günü” toplanan Mısır halkının, Firavun'un büyücüleri ile Hz. Musa'nın mucizelerini 


izleyerek ibret alması gibi. 


Hz. Musa'nın Allah ile Mükâlemesinden Tespitler 


l- Musa'ya seslenen Allah, önce kendisini tanıtmaktadır. 


"Muhakkak ki ben, evet ben senin Rabbinim!"” 


"Ey Musa! İyi bil ki, ben, mutlak galip ve hikmet sahibi olan Allah'ım!” 


"Ey Musa! Bil ki ben, bütün âlemlerin Rabbi olan Allah'ım.” 


2- Musa'ya resullük görevi tebliğ edilir. 


"Ben seni seçtim. Şimdi vahyedilene kulak ver." 


3- Allah'ın dininin temel vasıfları belirtilir. Tevhid ilkesi açıklanır. 
"Benden başka ilâh yoktur. Bana kulluk et." 


4- Kıyamet ve hesap günü açıklanır.Bu yaşanılan dünyanın bir de sonu olacaktır ve herkes yaptıklarından sorumlu olacaktır. Bu dünya, bir çalışma, amel alanıdır. Daha sonra bu bitecek amellerin değerlendirilip karşılıklarının verileceği diğer bir alana geçilecektir. "Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Herkes peşine koştuğu şeyin karşılığını bulsun diye neredeyse onu (kendimden) gizleyeceğim."'”9 


5- Dininin ilk ibadet ve emirleri, Hz. Musa'ya verilir. "Bana kulluk et; beni anmak için namaz kıl.'®! "Ancak, kim haksızlık eder, sonra, işlediği kötülük yerine iyilik yaparsa, bilsin ki ben (ona karşı da) çok bağışlayıcıyım, çok merhamet sahibiyim.'"? 


6- Mucizeler tanıtılarak; Firavun karşısındaki Hz. Musa'nın hareket stratejisi tespit edilir.İlk mucize, çeşitli dünyalık ihtiyaçları için kullandığı asasının yılan olmasıdır. 


"Şu sağ elindeki nedir, ey Musa? O, benim asamdır, dedi, ona dayanırım, onunla davarlarıma yaprak silkelerim; benim ona başkaca ihtiyaçlarım da vardır. Allah: Yere at onu, ey Musa, dedi! Onu hemen yere attı. Bir de ne görsün, hızla sürünen bir yılan değil mi! Allah buyurdu: Al onu! Korkma! Biz onu şimdi ilk haline sokacağız." 


İkinci mucize ise ‘yed-i beyza’; esmer olan Musa'nın ellerinin beyaz olması. “Elini koynuna sok; kusursuz, bembeyaz çıkacaktır. Korkudan (açılan) kollarını kendine çek. İşte bu ikisi Firavun ve onun adamlarına karşı Rabbin tarafından iki kesin delildir. ””* “Dokuz mucize ile Firavun ve kavmine (git). ”® “Andolsun biz, Musa'ya açık açık dokuz ayet verdik. "9 


Hz. Musa'ya “asa” ve ‘beyaz el” mucizesi ilk ve hemen gösterilecek mucize olarak verilmiş ise de Musa'nın risaleti devamınca; Firavun'a karşı onu ve tabi olanları tutumlarından vazgeçirmek için aşama aşama uygulanacak başka mucizeler daha verilmiştir. “Biz de ayrı ayrı mucizeler olarak onların üzerine tufan, çekirge, haşere, kurbağalar ve kan gönderdik; yine de büyüklük tasladılar ve günahkâr bir kavim oldular.'57 Bu dokuz mucizeden çoğu, Tevrat metinlerinde uzun uzadıya anlatıldığı için Kur'an bize detay vermemektedir. Bu hususun İsrailoğullarına sorulabileceği, ayetlerde beyan edilmektedir. “Andolsun biz, Musa'ya açık açık dokuz âyet verdik. Haydi, İsrailoğullarına sor." 


Allah'ın çizdiği yol haritasında yeni görevleri yerine getirmek üzere, neler olacağını bilmeden, ancak insanlık tarihinde büyük bir sayfa açacak olan hamleler için Sina çölünde, Tur dağının 


eteğinde, Tuva vadisinde risalet vazifesini yüklenen Musa (a) Mısır'a, Firavun ve kavmine doğru yola çıkar. 


Sonuç 


Hz. Musa'yı ve daha sonraki yaşamını etkileyen en önemli safha; Mısır'da bir Kıpti'yi öldürmesi sonucu Medyen'e hicret etmesidir. Hz. Musa burada Firavun ve yandaşlarının etkisinden uzaklaşmış, Hz. Şuayb gibi bir peygamberden nebevi terbiye alarak kendisini yetiştirmiş, tabiri caizse ilim tahsil etmiştir. Allah ile Tur’daki sözleşmesinde vahiyle Allah'ın ilminin bir kısmına bizzat vakıf olmuş, âlim kul ile birlikte yaptıkları seyahatte ilmini derinleştirmiştir. 

Hz. Musa'nın Medyen tarafina kaçışı onun ani bir kararıyla olmakla birlikte Allah'ın, onu bir biçimde yönlendirdiği muhakkaktır. İsrailoğullarının bulunduğu ve vaat edilmiş topraklar olarak Tevrat'ta kutsanan Kenan bölgesi değil de Medyen'e yönelmiştir. Kanaatimizce bu seçim önemlidir ve olayları ırkçılık boyutunda algılayan Yahudiler için önemli bir derstir. 

Hz. Musa'nın Medyen'e hicretine sebep olan Kıpti'nin ölümüne neden olması, şer gibi gözükse de Hz. Musa için hayırlara tebdil olan bir vakıa olmuştur. Bu olgu, âlim kul ile Musa arasındaki cereyan eden diyalogların hayata yansıması gibidir. Olayların mahiyeti ve takdiri Allah'ın âlim kul aracılığıyla verdiği dersin tezahürüdür. Şer gözükenler hayır, hayır gibi gözükenler şer çıkabilir. Bunu en iyi bilen ve takdir eden Allah'tır. 

Şuayb (a) ve Musa (a) arasındaki iş bölümü önemli bir hukuki belgedir. Kur'an'la kıyamete kadar devam edecek olan bu akit, tarafların her türlü sözleşmede uymaları gereken esasları belirlemektedir. 

Resul olarak görevlendirildiği kavmi helak edilen Şuayb Peygamber, Medyen'de uzlete çekilmeyip bir mü'min olarak insanlara tevhidi anlatmaya, insanları salih amel işlemeye teşvik etmeye devam etmiştir. Böylece tebliğin mü?minlerin temel görevi olduğu hususunda “güzel bir örnek” olarak tarihte yerini almıştır. 

Kur'an-ı Kerim'deki Allah ile Musa arasındaki mükâleme anlatımı, başkalarının konuştuklarını duymaması için fısıldayarak konuşan iki kişinin tasviri olarak verilmektedir ki; Allah, Musa ile vasıtasız olarak konuştuğunu bu vasıtayla zihinlere yerleştirmektedir. Hz. Musa'nın yalnız başına Tuva'da Allah ile mükâlemesi, peygamberlerin Allah ile ilişkilerinin başkalarına kapalı olduğunun bir örneğidir. 
Resul tayin edilmesinden sonra Hz. Musa'ya verilen ilk vazife Firavun'u, daha sonra ise ileri gelenleri ve kavmini uyarmaktır. Firavun'un zulmü altında kişilik ve kimliklerini kaybetmiş köle ruhlu insanların bu şartlarda davete muhatap olması mümkün değildir. Öyleyse yapılması gereken, öncelikle Firavun'un zulmünün engellenmesi ve insanların davete muhatap hale getirilmesidir. 

Musa'ya verilen mucizeler Cenab-ı Hakk'ın, zalimler karşısında resullerine olan desteği şeklinde algılanmalıdır. 
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DOĞAN-ERDOĞAN ÇATIŞMASI VE VİCDANLARDAKİ FENERİ SÖNDÜRMENİN 
EBEDİ KARŞILIĞI 


Bahadır Kurbanoğlu -Haksöz Dergisi Sayı: 211 - Ekim 2008 


Şunu en baştan tescil edelim ki oligarşik medya ve politbüro CHP'nin Ramazan'ın başından bu yana yaptıkları yayınların AK Parti ve Deniz Feneri üzerinden İslami duyarlılıklar, değerler ve dahi kurumların yıpratılması, köküne kibrit suyu dökülmesi operasyonundan başka bir şey değildir. Bu yazının sınırları dahilinde çuvaldızı her ne kadar muhafazakâr kesime de batıracak olsak bile, öncelikle “oligarşi” kelimesi ile “yetimin-yoksulun hakkının korunması” terkibinin asla yanyana gelemeyeceğinin bilinmesi gerekir. 


CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun deyimiyle “yüzyılın iyilik hareketi değil; yüzyılın soygun hareketi” nitelemesi, sözde yolsuzlukları ortaya çıkarmanın çok ötesinde anlamlara sahip bir psikolojik harekât deyimi olarak tarihin kara sayfalarındaki yerini almıştır. 


Doğan medyasının, bir sanığın beyanlarından yola çıkarak, hiçbir belge ve bulguya dayanmadan sürdüregeldiği iftira, yalan, şantaj mekanizmasının yegane amacının 27 Nisan emuhtırası, 367 tartışmaları ve cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde elde edemediği avantajları bir rövanş mantığı çerçevesinde sağlamaya çalışması, AK Parti ve Erdoğan'ın köşeye sıkıştırılması arayışından çok öte anlamlar ihtiva etmektedir. 


Bu kirli tartışmaların sadece İslami kesimin duyarlı olduğu alanlar ve kurumlar üzerinden yürütülmüş olması, gerçek niyetleri tescilleyen ve vicdanlardaki yerini alan bir husustur. En 
basit nitelemeyle, konu eğer “tüyü bitmemiş yetimin hakkını savunmak” olsaydı, bugün 16 
milyon Euro'luk usulsüzlük iddialarının yer aldığı Deniz Feneri e.V olayından çok daha fazla Hilton arazisi üzerindeki “dul ve yetimlerin hakkı olan” 3 milyar dolarlık rant meselesini konuşuyor olurduk. 


Manşetlerde kullanılan terkiplere baktığımızda “vicdan hırsızları”, “dini duyguların istismarı”, “milyar euro'luk İslami holdingler talanı”, “yüzyılın soygun hareketi” gibi vurguların bu operasyonun altını dolduran psikolojik harekât unsurları olduğu gayet net bir şekilde anlaşılır. Bu meyanda daha düne kadar Doğan medyasının kendilerine dönük yaptıkları yayınların ardında (özellikle 2005 CHP Kongresi esnasında) art niyet olduğu, bunun basın özgürlüğüyle bir alakasının olmadığı, basın diktatörlüğü anlamına geldiği ve Doğan'ın desteğiyle iktidara gelenler döneminde seksen milyar dolarlık banka hortumculuğu gerçekleştiğini savunagelen CHP kurmayları ve Deniz Baykal'ın bugün Doğan'la kolkola sürdüregeldikleri bu savaşta Doğan medyasına yönelik eleştirileri “basın özgürlüğüne darbe” olarak niteleyegelmeleri tam bir aymazlık ve ilkesizlik örneğidir. 


Çamuru Öyle Bir At ki İzi Bin Yıl Çıkmasın! 


Topyekün operasyonun başından bu yana, Gaziantep olayından, Deniz Feneri e.V davasındaki sanığın ifadelerindeki başbakan ile başbakanlık ayrımı meselesine kadar, bir yandan birinci sayfadan yayınlar sürdürülürken, diğer yandan İsmet Berkan'dan kartelin çeşitli kalemşorlarının tekzip niteliğindeki “yanılmışız” tarzındaki ifadelerine kadar nasıl bir komplonun işletildiğinin belgelenmesi bu açıdan manidardır. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz gerçeğinin çok ötesinde, kartelin ne ateşin ne de dumanın olmadığı yerden bin türlü komployu şapkadan çıkarabilmesi yönündeki maharetine 28 Şubat sürecinden yeterince aşinayız. 


POAŞ”ı, Hilton'u, kağıt yolsuzluklarını, banka satışlarındaki rantları, Ankara-İstanbul arası patronları adına mekik dokuyan iş bitirici kalemşorları, batık bankalardaki danışman paşaları konuşamayan medyanın, 60 milyon dolarlık kağıt yolsuzluğunun belgelenmesinin ardından 


“Bu muydu yani?” şeklindeki pişkinlikleri, üzerlerindeki çamurları etrafa saçma kabiliyetleriyle birlikte düşünüldüğünde onların başarı hanesine artı puan olarak yazılabilir. 


Tabii bu durumun en önemli müsebbiplerinin başında da hükümet ve Erdoğan'ın kendisi gelmektedir. Erdoğan'ın, sanki eli kolu bürokrasi tarafından bağlanmış bir müsteşar edasıyla yapageldiği konuşmaların, “Peki bunca talep, alavere dalavere neden saklanageldi? “Ham meyve? edebiyatıyla bunların şimdi söylenegelmesi emanet ehline yakışır mı?” diye düşündürtmesi gerekirken, maalesef muhafazakâr medyanın aklına bu soruları sormak gelmedi! 


Meyvenin Hamlaşmasını Beklemek Hak mıdır? 


Başbakan'ın bugün şikayet ettiği konularla ilgili olarak elinde dosyaların olduğu, ama zamanı geldiğinde ortaya konacağına dair beyanları çeşitli uçak yolculuklarında gazetecilere sarfettiği sözler arasında. Muhafazakâr kalemşorların yazıları sayesinde öğrendiğimiz ve “savaş hiledir” mantığını hatırlatırcasına alkış tuttukları bu beyanların hakkın ve adaletin tesisinin anı kuşattığı, yetimin yoksulun hakkının aranmasının ertelenemez hususlar arasında olduğu gerçeğini örtmesi, nasıl normalleştirilebilir, akıl hafsala almıyor. 


Ülkenin başbakanı, Cem Uzan olayında kurmaylarıyla birlikte gösterdiği “kararlılığı” her nedense Doğan medyası söz konusu olduğunda ortaya koyamıyor; bunu bir şikayet mevzuu yapıyor; elindeki belge ve bulguları, haksız talepleri, usulsüz kazanç arayışlarını halktan gizliyor ve günü geldiğinde ortaya sürüleceğinden dem vuruyor ve yandaş medya bu tutuma ilişkin tek satır kaleme almıyor. Bu, bir acziyet göstergesi değil midir? Hatta Doğan'ın ağzına dedikodu malzemesi verecek ve “Suçlu idiysem gereğini yapsaydın!” pişkinliğine başvurmasını sağlayacak bir hukuksuzluk tescili değil midir? 


Erdoğan, meyve hamlaştığı, daha doğrusu kendilerine yönelik sınırları iyiden iyiye zorladığı için Doğan medyasına boykot çağrısında bulunuyor. Bu hakikaten, halk ve hak düşmanlarına yönelik bir cezalandırma çağrısı mıdır, yoksa nasırına basılmışlığın getirdiği bir kıvraklık örneği mi? Ne yapacağız şimdi? Alkış tutmamız mı bekleniyor bu çağrıya? POAŞ rezaleti esnasında masaya oturulmayıp, ahlaksız teklifler ve çirkeflikler ilan edilip de böylesi bir çağrıya muhatap olunsaydı belki. Kartel hakkı, adaleti, İslami değerleri her Allah'ın günü ayaklar altına alırken, Müslümanlara ilişkin aşağılama, yalan, dolan ve iftira mekanizmalarına başvururken, emekçinin hakkını talan ederken bu çağrıların sahipleri neredeydi diye sorulmaz mı? Hak ve adaleti ikame etme mücadelesi bilinçlilik ve bedel ister; “bedel ödetmeye” çalışırlarken konjonktürel olarak lütfen hatırlanacak bir siyasi tüketim malzemesi değildir ki! 


Medya Diktatörlüğünün Adı “Basın Özgürlüğü” Oldu! 


“Ne yani haber yapmayalım mı?”, “Manşetleri Erdoğan mı atacak?”, “Biz bey'at medyası değiliz!” mealindeki savunuların “andıç gerçeği”, “brifinglenmiş manşetler”, “Ergenekoncu dostlar”la birlikte düşünüldüğünde ne ifade ettiği hepimizin malumudur. 


Haber yapacaksın elbette, ama o zaman bugün bizzat patronunuzun ağzından tescillenmiş Hilton arazisi meselesini doğal-ticari bir mevzu olarak savunagelirken, geçmişte neden bu konuyu gündeme getiren gazetecilere elli milyarlara varan tazminat davaları açtığınızın da hesabını vereceksiniz! Birileri size “Bunlar haberdi de onlar değil miydi? Üstelik tescillendi de!” dediğinde kulağınızın üzerine yatmayacaksınız! 


“Manşetleri Erdoğan mı atacak?” diye sorup “bağımsız medya” ayağına yattığınızda, MGK'nın, Genelkurmay'ın dizinin dibinde manşetlerinize neden balans ayarı yaptırdığınızın da hesabını vereceksiniz! 


Sadece İslam'a ait olan bir kavramsallaştırmayı kullanageldiğini zannedip “Biz bey'at medyası değiliz!” türünden teraneleri gevelemeden ve açık İslam düşmanlığınızı yinelemeden evvel, küresel spekülatörlerden Siyonist ortaklara kadar kimlerle kolkola girdiğinizi, İsrail menşeili haberlerden TSK merkezli işletilen bey'at mekanizmalarına kadar bin düşünüp bir konuşmamanın insanı düşüreceği çukurları iyi hesap edeceksiniz! 


Şemdinli ve Ergenekon iddianamelerine “zırva” nitelemesinde bulunup Alman savcıya övgüler düzerken neyin peşinde olduğunuzu ortaya serenlere de kızmayacaksınız! “Dini duyguları istismar edip yetim hakkı yemek günahtır!” şiarını dillendirdiğinizde, bugüne dek yapageldiğiniz yayınlardaki günah defterlerini ortaya dökenlere, kadın bedeni, içki ve modem sapkınlıklar üzerinden yapageldiğiniz yayınlara itiraz edenlere burun kıvırmayacak ve Emekli Sandığı'ndaki fakir fukaranın hakkını gaspetmeye çalışan patronunuzun taleplerini “doğallaştırmaya” çalışmayacaksınız! 


Ne güzel memleket değil mi? Dişli'nin imar planını değiştirip yandaşlarına rant sağlamasını ağzınıza sakız edeceksiniz ama Şişli Belediyesi'nin aynı minvaldeki düzenlemesinin -geçtik niceliksel orantısızlığı- en azından mahiyet itibariyle aynı olup olmadığını sorgulamayacak, sorgulanmasını geçiştirmeye çalışacaksınız! 


Bugün kendi çıkarlarınız zedelendiği, ümüğünüze basıldığı için Erdoğan'ın “yalan haberler yazan gazetelere boykot” çağrısını “Faşizme doğru!” diye verdiğinizde, medya terörünün bini bir para olduğu 28 Şubat sürecinde Genelkurmay'ın ağzından “İrticai kuruluşların ürünlerini almayın!” diye manşetler attığınızı unutmayacaksınız! 


Çuvaldızı Batırma Zamanı Gelmedi mi? 


Bizler bu retoriği, bu şantaj, iftira, yolsuzluk, hukuksuzluk, ahlaksızlık ve zulüm mekanizmalarını iyi tanıyoruz. Psikolojik savaş yöntemlerine başta kesintisiz darbe süreçleri olmak üzere, bizatihi 28 Şubat sürecinden bu yana yeterince aşinayız. Pijamalarla başbakan karşılayanların, BÇG paşalarıyla birlikte hükümet devirip kurma, halkın dini duygularını istismar edip aşağılama, komplo senaryolarıyla İslami duyarlılık sahibi kesimlerin başını öne eğdirtme çabalarının tanığıyız. “Topyekün savaş” naralarının, Ergenekonları görmezden gelme, “zırvalık” olarak niteleme pişkinliklerinin de şahidiyiz. Ve bugün de Alman savcının bile bu seçkin azınlıktan çok daha insaflı, en azından hukuk normlarına saygılı tavrının yanında, ülke insanının paylaşma, infak, merhamet duygularına -şu ya da bu şekilde hata yaptıkları tescillenmiş- birkaç kişinin zaafları üzerinden nasıl bir psikolojik harekât halesi üretip saldırganlaştıklarının da. 


Daha düne kadar trilyonlara varan yolsuzluklarla arpalık olarak anılan Kızılay'a ilişkin programlar yapıp “140 yıllık en güvenilir kurum” propagandasına yatanların; “Bırakın artık bu şeriatçıların yardım kuruluşlarını, bizim aslanlar gibi Kızılayımız var!” mealindeki yayınlarında gizledikleri bir gerçek de Kızılay adına övünegeldikleri hususların da AK Parti sürecinde gerçekleşmiş olması vakası değil mi? 


Bunların hepsi gerçek. Hepsi vakıa. Ama bunlardan çok daha önemlisi, “Kol kırılsa da bırakın yen içinde kalsın!” mantığıyla üzeri örtülmeye çalışılan zaaflar ve hatta AK Parti süreciyle birlikte sürdürülegelen normalleştirmeler. 


Dün “Yeşil Holdingler” meselesinde gösterilen zaafların bugün AK Parti'ye yakın kurumlar, kişiler karşısında tekrarlanıyor olması da gerçeğin bir yönüne tekabül etmiyor mu? İşin ehline verilip verilmediği hususlarının bile sorgulanamıyor olması bir yana, Recep Tayyip hükümetinin ve kurmaylarının hakkın ortaya çıkmasını erteleyen, sistemin tabularına müdahaneyi içeren ikircikli tavrının Allah'ın razı olduğu bir tutum olup olmadığı; liberal söylemlerle savunmacı bir mantık geliştirmenin, AB kriterlerine yaslanıldığı iddiasıyla Kemalizm'in buyurganlıklarını savuşturmaya çalışmanın sadra şifa bir yol olup olmadığı sorgulanabiliyor mu? 


Zalimler saldırıyor, bu doğru. Fütursuzca, ahlaksızca, onursuzca. Peki ama mazlumlara şahitlik oluşturacak bir dil, söylem ve tutumun AK Parti kadrolarından sadır olduğunu, İslami kesimleri temsil iddiasıyla yol alan kurumların tevhidi bilinci hakkıyla kavradıkları ve emanete layıkıyla sahip çıkabildiklerini söyleyebilmek mümkün mü? 


Bu sorulara sular durulduğunda cevap aranabileceğini söylemek ve hakkın-adaletin ifasını geciktirmek çözüm değildir. Temiz akıl sahiplerinden olabilmek esas bu hususların yüreklice sorgulanabilmesi ve cevaplanmasını gerektirir. 


Kitab-ı Mubin'in, cehennemin, zalimlerin zulmüyle kabardığını bildirdiği kadar, “Vay o namaz kılanların haline!” hitabıyla da bizleri muhatap kıldığı unutulmamalıdır. 


DENİZ FENERİ KEMALİST FANATİZME IŞIK TUTUYOR! 


Haksöz Dergisi Sayı: 211 - Ekim 2008 


Çelişkiler, tutarsızlıklar içinde yoğruluyor sanki Türkiye. Bir yanda Ramazan ikliminin sarmaladığı bir ülke manzarası var. Toplumun geniş kesimlerinde Ramazan coşkusu yoğun biçimde kendini hissettirmekte. Bir yandan da İslam'a ve Müslümanlara sistemli ve kurumsal bir düşmanlığın izleri gündelik hayatı her yönüyle kuşatmakta neredeyse. 


Hakiminden askerine devletlular ne zaman ağızlarını açsalar içlerinde biriktirdikleri kini kusuyorlar adeta. Ramazan'ı, orucu, namazı, camiyi, cemaati sevmiyorlar ama bayram tatilinden de vazgeçmiyorlar. Bir yandan iftar, sahur programları yayınlayan, Ramazan sayfaları hazırlayan medya, dinden ve dindarlardan hazzetmediğini her vesileyle sergilemekten de kaçınmıyor. Almanya'da yürütülen Deniz Feneri e.V davası üzerinden Müslümanların güvenilirliğini, yardımlaşma hislerini, infakı, hayrı, iyiliği hedef alan bir bombardımana girişiyor. 


Almanya'da Faşistler, Türkiye'de Kemalistler 


Şuna net bir cevap vermek kolay gözükmüyor: Acaba İslam düşmanlığı noktasında kim daha fanatik? Almanya'nın Köln şehrinde yapılması düşünülen minareli bir cami üzerinden öfke ve nefreti sokaklara taşıran ırkçı faşistler mi; Müslümanların İslami ilkelere uygun bir hayat yaşama taleplerini kendileri için büyük bir tehdit olarak algılayıp propagandayla, hakaretle, baskı ve yasakla halkın çoğunluğuna cephe açan laik Kemalistler mi? 


Aralarında ne fark var? “Onlar” da, “bunlar” gibi “Hayat tarzımızı koruyalım!” gerekçesini ileri sürmekteler. Kendilerini ve temsil ettiklerini iddia ettikleri medeniyeti “ileri”, Müslümanları ve İslami değerleri ise “geri” sayma noktasında buluşmakta ve her iki zihniyet de İslam'a ilişkin düşmanlıklarını “Ülkemiz karanlığa gömülmesin!” türünden propagandalarla temellendirmekteler. Yine her iki kesim de Müslümanlara yönelik olarak “Defolun!” söylemine sahip. Alman faşistler “Geldiğiniz yere gidin, ülkemizden defolun!” 
derken, laik-Kemalistler de bizleri kimi zaman İran'a, bazen Arabistan'a postalamanın hayaliyle yaşıyorlar. 


Adil olmak gerekirse Nazilerin Kemalistlere nazaran daha tutarlı oldukları söylenebilir. 
Irkçılığın, yabancı düşmanlığının içerdiği tüm o iğrenç ruh haline, insanlık dışı bakış açısına rağmen en azından iki yüzlülük yapmıyorlar. Saçma ideolojilerini makyajlama gayretine girmeyip açıkça dillendiriyorlar. Türkiye?de laiklik adına uygulanan zulmün savunucuları ise bir yandan Müslümanlık iddiasında da bulunarak, hatta yeri geldiğinde “gerçek İslam” vb. 
söylemler de geliştirmek suretiyle hepten tutarsız ve gayri ahlaki bir konuma sürükleniyorlar. 


Allah'ın emrine uyup başörtüsü taktıkları için Müslüman kızlara, bayanlara hayatı zindan etmeye çalışanlar; çocuklara Kur'an eğitimi verilmesini engellemek için felaketleri bile fırsat bilen, enkaz altındaki bedenlerimizi istismara kalkanlar; camiden, ezandan gıcık kapan, cami inşaatını durdurmak için hayasızca ellerindeki basın yayın araçlarını siper edenler; her türlü haramı yaldızlayıp, kutsayanlar; pek çoğu kurgusal içerikli “içki dayağı”, “oruç dayağı” vb. 
haberlerle toplumu İslam'dan soğutmaya ve Müslümanları tehlikeli yaratıklar şeklinde sunmaya gayret edenler, tüm bu tavırların üstüne bir de kalkıp Müslümanlık iddiasında 


bulunmuyorlar mı, işte bu gerçekten katlanılmaz bir zulüm oluyor! 


Benzeri bir hinliği, saldırganlığı “Deniz Feneri davası” vesilesiyle tekrarlamaktalar. “Masum vatandaşlarımız dolandırıldı!”, “Tüyü bitmemiş yetimlerin hakkı yendi!” vb. söylemler geliştirilerek konu dramatize edilmeye ve sanki “hakkı yenen” insanlardan yana olunduğu izlenimi verilmeye çalışılıyor. Bugüne dek tek kuruşları mahrum ve muhtaç insanların cebine girmemiş, kimseye en küçük bir hayırları dokunmamış tipler “Dolandırıldık!” diye bas bas bağırıp ortalığı velveleye veriyorlar. 


Laiklik Zaptiyeleri Hiç Aynaya Bakmaz mı? 


Bu konuyla ilgili Vakit gazetesi yazarı Serdar Arseven'in bir yazısına ilişkin tepkiler de çok dikkat çekici. Konuyu gündemleştiren çevrelere karşı duyduğu kuşkudan dolayı Arseven'in temkinli yaklaşma tutumunu, “dışarıdakiler”den kaynaklanan bilgilerle “camia içini” mahküm etmeye karşı olduğunu vurgulamasını “ilkel kabilecilik mantığı” diye aşağılamaya kalkanlar hemen her konuda nasıl bir fanatik taraftarlık mantığı ile hareket ettiklerinin acaba farkındalar mı? 


Bugün dürüstlük adına ve vatandaşın hakkını, hukukunu koruma maskesiyle ağızlarının suyu akarak Deniz Feneri davasını gündemleştirenler şimdiye dek THK’ da dönen yolsuzluklarla ilgili tek bir haber yaptılar mı? Hâlâ okullarda çocuklardan öğretmen ve müdür korkusuyla THK'ya zekât ve fitre parası toplanmasındaki ahlaksızlığı, hukuksuzluğu görmezden gelmiyorlar mı? Ne de olsa THK laik bir kurum değil mi? Yıpratmamak lazım! 


Aynı şekilde Mehmetçik Vakfı'nda neler olup bittiğini kimse biliyor mu? Ya Ahmet Necdet Sezer'in, babasının parasını dağıtır gibi cumhurbaşkanlığı fonundan ADD'ye aktardığı paralar 


konusunda laik medyanın üç maymun rolü oynamasına ne demeli? Kamu kaynaklarıyla darbe finansatörlüğü demek olan bu eylem bırakın sorgulanmayı, haberleştirilmedi bile! 


“İlkel kabilecilik” örneği görmek isteyenler Ergenekon olayına dair takındıkları tutuma baksınlar! Ortada dönen bunca dolaba, cinayetlere, kirli para trafiğine karşın bir türlü Ergenekon davasını göremeyenler bunlar değil mi? Bunca ifşaata rağmen hâlâ darbeci çete 


sanıklarına “vatansever paşalar”, “saygın gazeteciler”, “kıymetli iş adamları” türünden payeler biçenlerden daha ilkel kabileci kim olabilir? 


Deniz Feneri Davası Üzerinden Kirli Kampanya 


Şunun altını çizelim: Pek çok olayda olduğu üzere Deniz Feneri davasına ilişkin olarak da düzen çevrelerinin takındığı tutumun halktan ve haktan yana bir tutum olmadığına eminiz. 
Müslümanlara düşmanlık saikiyle tutunabildiği her dala sarılan anlayış bu konuyu da İslam düşmanlığının geliştirilebileceği bir zemine dönüştürmüştür. Bu noktada suret-i haktan görünen bu zevatın ve temsil ettiği zihniyetin ikiyüzlülüğünü, tutarsızlığını görmek durumundayız. Bununla birlikte elbette gündemleştirenlerin kötü niyetleri konunun yok sayılmasını getirmez, getirmemelidir. 


Üç yöneticisi hakkında hapis cezasına hükmedilen Deniz Feneri davasına ilişkin Alman mahkemesinden çıkan mahkümiyet kararları ortada en azından ciddi şüphe uyandırması gereken bir durum olduğunu göstermekte ve konunun araştırılmasının zorunluluğunu tespit etmektedir. Alman mahkemesinin kararında Deniz Feneri Derneği adına Avrupa'da toplanan paraların önemli bir kısmının nerelere aktarıldığının belli olmadığı, para trafiğinde usulsüzlükler yaşandığı vurgulanmaktadır. 


Bu noktada elbette toplanan paralarla ilgili usulsüzlükler, yolsuzluklar yaşanmış olma ihtimalini yok saymamakla birlikte, para trafiğinde izah edilmeyen boyutun Alman devletinin tutumundan kaynaklanmış olabileceği ihtimalinin de bulunduğunu hatırlatmak isteriz. 
Geçtiğimiz yıllarda Filistin'e yardımları organize eden kuruluşların çeşitli baskılarla karşılaştıkları bilinmektedir. Hamas, Hizbullah gibi direniş örgütlerinin “terörist örgütler” şeklinde yaftalanması neticesinde toplanan paralara el konulması, yardım faaliyetini organize eden kuruluş ve şahısların yargılanması gibi olaylar yaşanmıştır. Deniz Feneri Derneği'nin para transferleri ile ilgili olarak resmileştirilemeyen meblağın böyle bir boyutunun olup olmadığını bilmiyoruz. 


Aşırı Şiddet Refleks Doğuruyor! 


Deniz Feneri'nin yıllardır gerek Türkiye'de, gerekse de dünyanın muhtelif bölgelerinde yoksul ve muhtaç insanlara külliyetli miktarlarda yardım organize ettiği biliniyor. Bu yüzden bilhassa Aydın Doğan medyasının ve CHP'nin konuyu adeta bir dolandırıcılık şirketi vakası gibi sunmaları ve toplanan paraların iç edildiği iddiaları konuyu yakından takip edenler açısından inandırıcı bulunmuyor. Üstelik tüm bu arkaplan yok sayılarak düşmanca mahküm etme tavrı doğal olarak karşı bir refleksi de beraberinde getiriyor. 


Bu kampanya ile aslında Müslümanların yardım, merhamet hislerinin zaafa uğratılmaya çalışıldığı, güven unsurunun törpülenmesinin hedeflendiği düşünülüyor. Geçmişte yürütülen Bosna yardımları ve “Mercümek vakası” türünden kampanyalar akla geliyor. Tek kuruş katkıda bulunmadıkları organizasyonları karalamak için aynı çevrelerin sürdürdükleri karalama girişimlerini hatırlatıyor. Bu yüzden de laik kampanya etkili olamıyor. Bunca 


iddiaya rağmen binlerce, on binlerce bağışçı arasından işlerine yarayacak pek kimse bulamıyorlar. 


Özünde düşmanlık içeren bu tutumun sonuçsuz kalması şüphesiz Türkiye'de egemen laik anlayışa karşı duyulan tepkinin bir yansıması. Bunun son derece sağlıklı bir duyarlılık olduğu tartışmasız. Bununla birlikte özelde Deniz Feneri, genelde de tüm yardım organizasyonları ile ilgili olarak Alman mahkemesinin kararından ya da Doğan medyası veya CHP'nin fırsatçılığından bağımsız olarak İslami camianın bazı hususları netleştirmesi elzemdir. 


Hassas Olunması Gereken Bazı Hususlar 


Öncelikle yardım/hayır faaliyetlerinin açık ve denetlenebilir olması çok önemli. Şüphesiz gerek Türkiye gibi sistemin her an baskıcı bir yönelim içerisine girebildiği, gerekse de Almanya gibi İslam coğrafyasına ekonomik destek içeren çabalara aşırı şüpheci yaklaşan bir ülkede bu tarz organizasyonların tümüyle şeffaf olmalarını beklemek doğru olmaz. Her şeyiyle kayıt altında olmak aynı zamanda egemen otoritenin tasvip etmediği hiçbir adım atamamak anlamına da gelir. Oysa İslami çabaların desteklenmesi, Müslüman halklar lehine yararlı işler yapılabilmesi gerektiğinde statükodan bağımsız davranabilmeyi zorunlu kılar. 
Mamafih en azından İslami camia dahilinde oluşturulacak bir iç denetim mekanizması yoluyla bu kuruluşlar çalışmalarının hesabını verebilmeli, denetlenmeye açık olmalıdırlar. 


Oysa bu tarz faaliyet yürüten kuruluşların çeşitli nedenlerle giderek içe kapandıkları ve kendi bürokrasilerini oluşturdukları gözlenmektedir. Bu da süreç içinde suistimale, usulsüzlüğe ya da en azından usulsüzlük kuşkularının belirmesine neden olmaktadır. 


Bir başka tehlike de yoksulların desteklenmesi ve İslami faaliyetlerin finansı için yapılan bağışlardan başka bir geliri bulunmayan yardım kuruluşlarının işleyişlerinde yeterince özenli davranılmamasından neşet etmektedir. Bu tür kuruluşların çalışmalarında abartılı harcamalar ve gereksiz masraflar yapılması dikkat çekmekte ve infak duygularının örselenmesine neden olunmaktadır. 


Aynı şekilde söz konusu kuruluşlarda yönetici, temsilci konumunda bulunan şahısların yaşantılarında lüks sayılabilecek öğelerin belirginlik kazanması da alarm zillerinin çalmasına neden olan bir diğer olumsuzluk kaynağıdır. Yardım/hayır faaliyetinde görev alan insanların gelirleri, giydiklerinden bindiklerine kadar her türlü harcamaları mütevazı ölçüler dâhilinde olmalıdır. Bu konumdaki kişilerin eski ve şimdiki hayat standartları arasında dikkat çekici tarzda bir farklılık bulunmamalı; bal tutanın parmağını yalaması deyiminde olduğu üzere istismara yatkın tutumlarla hasbi çabalar zedelenmemelidir. 


Konjonktürü Değil, İlkelerimizi Esas Almalıyız! 


Deniz Feneri Derneği hakkında gerek Almanya'daki mahkeme safahatı itibariyle, gerekse de Türkiye'deki bağlantılarına dair ileri sürülen suçlamalar arasında netleştirilmesi, açıklığa kavuşturulması gereken önemli iddialar bulunmaktadır. Konuyu malum çevrelerin İslam düşmanlığına dönüştürmeye çalışmaları pis kokuları duymazdan gelmemizi gerektirmez. 


Bir yandan söz konusu kampanya yürütücülerinin İslam'a ve Müslümanlara karşı duydukları derin nefret teşhir edilmeli, gerçek hedeflerinin ne olduğuna dikkat çekerek, ikiyüzlülükleri, tutarsızlık ve samimiyetsizlikleri net biçimde ortaya konulmalıdır. Ama aynı zamanda da 


yoksulların, yetimlerin, mazlumların hakkı olan yardımlar üzerinden parsa kapma yarışına girişen, menfaatlerini önceleyen çürük elmalar da süratle ayıklanmalıdır. 


HZ. MUSA KISSASINDA İLM-İ LEDÜN BİLGİSİ, HAYIR VE ŞERRİN TAKDİRİ 


Cengiz Duman-Haksöz Dergisi Sayı: 221 - Ağustos 2009 
“Kitab'ın İlmine Sahip Kul” ile “Âlim Kul” İlişkisi 


Kehf Suresi”nde, Musa Peygamber ile yolculuğu kıssa edilen Âlim Kula benzeyen ve Allah tarafından “/mün mine'l kitabi/kitabın ilmine sahip” olarak nitelenen benzer bir örneklik de Hz. Süleyman'ın kıssasında geçmektedir. “Kitabın ilmine sahip olan birisi: ‘Sen gözünü açıp kapayıncaya kadar onu sana getirebilirim” dedi. Süleyman tahtı karşısında görünce: ‘Bu şükür mü yoksa küfür mü edeceğim diye beni sınamak isteyen Rabbimin bana lütfudur. ” (Neml, 27/40) 


Neml Suresi'nde geçen; Hz. Süleyman ve Sebe melikesi arasındaki bölümün anlatıldığı kıssanın bu versiyonunda, Süleyman Peygamber Melike'ye ait tahtı ister. Bu işi “cinlerden bir ifrit “m yapabileceğini söylemesine rağmen Allah'ın kendisini “kitabın ilmine sahip birisi” olarak nitelediği kişi tahtı hemen getirir. 


Fahreddin Razi, Hz. Süleyman kıssasında yer alan bu hususta şunları kaydeder: 
1) İbn Mes'üd'a göre bu, Hızır (a)'dır. 


2) İbn Abbas'ın en meşhur görüşüne göre bu, Hz. Süleyman'ın veziri Asaf İbn Berhiyâ'dır ki bu, Allah'ın ism-i azamını bilen sıddik bir kuldu. O bununla dua ettiğinde, duası kabul olunurdu. 


3) Katâde'ye göre bu, ism-i azamı bilen bir insandı. 


4) İbn Zeyd'e göre bu, o denizdeki bir adada yaşayan salih bir kimseydi. O gün, Hz. 
Süleyman (a)'a bakmak için çıkmıştı. 


5) Doğrusu bu, Süleyman (a)'ın bizzat kendisidir. Hitap olunan şahıs ise Hz. Süleyman'ın kendisiyle konuştuğu iftittir. Hz. Süleyman, bir mucize ortaya koymak ve böylece de, her şeyden önce onlara meydan okumak istemiştir. Daha sonra da İfrît’e, İfrit için mümkün olmayan bir sürat içinde, o tahtı kendisinin getireceğini açıklamıştır. ! 


Zuhayli'ye göre, Melike'nin tahtını getiren bir insandır. “Kendisinde kitaptan ilim bulunan bir kimse” ise: Bu Hz. Süleyman'ın (a) veziri Asıf b. Berhiyâ idi. Sıddik bir kimse olup kendisiyle dua edildiği zaman Cenab-ı Hakk'ın icabet ettiği ism-i azamı biliyordu. Meşhur olan görüş budur.” 


Mevdudi bu hususta şu görüşlerde bulunur: “Bu şahıs kimdi, ne gibi özel bir bilgiye sahipti, burada atıfta bulunulan kitap hangi kitaptı ve kimler hakkında bilgi sahibi idi, kesin hiçbir şey bilinmiyor. Ne Kur'an-ı Kerim'de ne de sahih hadislerde, bu konular hakkında hiçbir açıklamaya rastlamıyoruz. Bazı müfessirler onun bir melek; diğer bir kısmı da onun bir insan olduğunu söyler. “İnsandır? diyenler, bu sefer kimliğinde birleşmiyorlar. Bazısı onun, şifahi Yahudi rivayetlerinde vezir olarak ismi geçen Asaf b. Bahriya, kimi de onun, Hızır (a) 


olduğunu zikreder. Başka bir grup da ona başka bir isim verir. İmam Razi ise bu şahsın bizzat Süleyman'ın (a) kendisi olduğunda ısrar eder. Fakat bunlardan hiçbiri güvenilir bir kaynağa dayanmamaktadır. Razi'nin görüşü, Kur'an-ı Kerim'in metnine dahi uymaz... Biz, sadece Kur'an'da ifade edilene ya da ayetlerde açıkça ortaya çıkana inanır ve itibar ederiz. Her halükârda söz konusu zat, cinlerden biri değil muhtemelen bir insandı. Bu şahıs, kaynağı İlahi Kitap (el-Kitab) olan başkalarınınkinden farklı, olağanüstü bir bilgiye sahipti. Cin, sahip olduğu güç sayesinde tahtı alıp birkaç saat içinde getirebileceğini; bu insan da, bilgisinin gücüyle onu bir an içinde getirebileceğini iddia etmişti.” 


Bu aşamada Süleyman kıssasında anlatılan “/mün minel kitabi/kitabın ilmine sahip” kişi hakkında şu tespitleri yapmaktayız: 


1- “Kitab'ın ilmine sahip birisi” Süleyman Peygamber'in tebaasından biri ve aynı zamanda “ileri gelenler”dendir. Yani bir yöneticidir. 


2- Bu kişi bir insandır. Melek olsa idi, Süleyman'ın yöneticilerinden olamazdı. 


3- Cin gibi “Diğer varlıklardan” da olamaz. Çünkü tahtı getirme işine sahip çıkanlardan bir diğer “ileri gelen” yönetici ise “cinlerden bir ifrit” olarak ayette belirtilmektedir. Kaldı ki bu kıssada geçen cinlerle ilgili olarak değişik yorumlamalar da dikkate alınmalıdır.” 


4- Tahtın gelmesiyle alakalı olarak Süleyman Peygamber'in gösterdiği şaşkınlık, bu durumun olağanüstü bir vakıa olduğunu göstermektedir. 


5- Bu olağanüstülüğe Süleyman Peygamber'in tepkisi, Musa gibi itiraz eden, merak eden birinden ziyade hemen teslim olan konumundadır. Bu durum her iki resulün fitri yapılarından kaynaklanmaktadır. 


6- “Kitabın ilmi” ibaresi Musa ve Âlim Kul arasındaki Âlim Kul'un, Allah'tan aldığı “rahmet ve ilim” tanımlamasının benzeri gözükmektedir. Burada geçen “kitab”dan “Levh-i Mahfuz”un kastedildiği, “Levh-i Mahfuz”un Allah katında olduğu aşikârdır. 


7- “Kitabın ilmine sahip” olan kişinin tahtı getirme sahnesinde dikkatimizi yoğunlaştırmamız gereken noktalar mevcuttur. Kilometrelerce öteden bir anda Melike'ye ait tahtın gelmesi olağanüstü bir olaydır. Ancak Musa ile yolculuk yapan Âlim Kul'un gerçekleştirdiği olaylarla arasında bariz bir fark görülmektedir. Tahtın gelmesi ileri gelenlerin bulunduğu bir ortamda cereyan eder. Oysa Musa ve Âlim Kul'un yolculuğundaki olaylar; bir resulün bile kavrayamadığı ve ileriye yönelik, gaybi sonuçları olan vakıalar olarak Musa'nın uşağının bile şahit olamadığı yalnız bir ortamda gerçekleşmektedir. 


Eğer Süleyman kıssasındaki “kitabın ilmine sahip birinin” gerçekleştirdiği tahtın gelme hadisesi, Musa'nın yol arkadaşı Âlim Kul'un gösterdiği olaylar mahiyetinde olsaydı; gerek Süleyman Peygamber'in gerekse “ileri gelenler”in olayı kavrayamadıkları yönünde istek veya diğer itirazlarının gündeme gelmesi gerekirdi. Bu olmadığına göre “Âlim Kul” ile “kitabın ilmine sahip birisinin” gerçekleştirdikleri olaylar farklı boyutlardadır. Sonuçta her iki kıssada geçen şahısların ilminin farklı, gerçekleştirdikleri olayların ise bu ilimlerine istinaden ve benzeşmeyen hadiseler olduğunu gözlemlemekteyiz. 


Eğer “Âlim Kul” ve “kitabın ilmine sahip” birisinin kişilikleri önemli olsaydı, yani peygamberler gibi şahısları ön planda olsa idi, bu kulların isimleri de Kur'an'da verilirdi. 


Kur'an'ın anlatım tekniği gereği belki bu kişilerin gerçekleştirdiği olayların tekrarları söz konusu olabilirdi. 


Ancak bir realite var ki, Kur'an'ın, nitelikleri hakkında detaylı bilgiler vermediği bu kişiler, süreç içerisinde ulemanın veya halkın iradesi ile Kur'ani bakış açısına aykırı “hurafe” bir kişiliğe büründürülerek kültürel/folklorik “Hızır/Hazır” bir varlık haline getirilerek kutsanmıştır. İşin ilginç yanlarından birisi de bu soyut inanıştan oluşan “hurafe” varlıktan medet umulmuş/umulmaya devam edilmektedir. 


Âlim Kul ve “kitabın ilmine sahip kul”da görülen ortak bir özellik; her ikisinin de insan olmasıdır. Yine her ikisinin de birer peygamber devrinde yaşamalarıdır. Kıssalarda anlatılanlar da resullerle aralarında geçen olaylardır. Allah, resullerine yaşattığı olayları, diğer bazı (insan) kulları “kitabın ilmine sahip biri” ve “Âlim Kul'un” vasıtasıyla onlara göstermektedir ki bu durum başlı başına ele alınması gereken bir konudur. 


Âlim Kul'un “İnsan/Beşer” Olduğu Kabulünün Doğurduğu Problemler: 


Âlim Kul'un beşer kabul edilmesinin iki problem doğurduğu gözlemlenmektedir. Bunlardan birincisi, Musa gibi bir peygambere Âlim Kul gibi bir beşerin ilim öğretmesidir. İkincisi ise bir beşerin nasıl olup da Allah'tan vahiy aldığının izah edilmesi problemidir. Bu problemler aşılamadığında ya da indi yorumlara gidildiğinde ya da bu konular istismar edildiğinde ortaya sufi ekolün İslam dışı oluşumları gündeme gelmiş/gelmektedir. 


Bu aşamada şunları söyleyebiliriz: Her şeyden önce gerek Âlim Kul ve Musa kıssasındaki Âlim Kul; gerekse Süleyman kıssasındaki “kitabın ilmine sahip” bir kul o dönemlere mahsus şahsiyetlerdir. Sahip oldukları ilimler ve gerçekleştirdikleri fiiller, Allah'ın tasvibi ile olmuştur. Ayetler bize bu hususta bilgi vermektedir. 


Bir başka beşer için benzer statü verildiği veya verileceğine dair Kur'an'da bir delil yoktur. 
Dolayısıyla ne Allah'tan gaybi bir ilim aldığını söyleyenler ne de birinde böyle bir konum olduğunu kabul edenler için Cenab-ı Hakk tarafından kesinlikle bir onaylama yoktur. 


Bütün bu delillere rağmen bildikleri yolda istismara devam edenler için bizim söyleyebileceğimiz; ancak Kur'ani doğruları hatırlatma ve uyarı ile sınırlıdır. 


“Âlim Kul” Örnekliğinin İstismar Edilmesi ve Tasavvufi Yorumlar: 


İslam'ın yayılma sürecinde, kıssanın kahramanlarından olan Âlim Kul'un, vahiy alan bir insan ve aynı zamanda peygamber olan Musa'ya oranla ilim açısından üstün olması ve bu ilmi öğretmede bir beşer olarak bir resule öğretici olma konumu, kıssanın anlaşılması bazında, problemler gündeme getirmiştir. 


Asr-ı Saadet dönemi sonunda ve İslam'ın yayılma sürecinde İslam topraklarında baş gösteren dini ve siyasi karışıklıkların neticesi olarak İslam anlayışı ile meczedilmiş, ithal, “eklektik” yeni bir anlayış olan “tasavvuf” adı verilen “zühd” hareketi ortaya çıkmıştır. 


İslam'dan ve yayılma sürecinde karşılaşılan dinlerden alınan birtakım öğelerle mezcedilerek oluşturulan sufilik hareketi, süreç içersinde hiyerarşik bir yapılanma anlayışı ortaya koymuş ve bunun temellerini Kur'an ve Sünnet'e dayandırmaya çalışarak, Alim Kul ve “kitabın 


ilmine sahip kul” ile ilgili Kur'an ayetlerini, Kur'an perspektifine aykırı olarak tasavvufi anlayışı yönünde te'vil etmiştir. 


“Üçler, Yediler, Kırklar” olarak dünya hiyerarşisinde üst ve ast makamlar şeklinde konuşlanmalarla “veli”, “evliya” statükosu temelli sufizm hareketi; en çok Kur'an'daki, Allah/Alim Kul/Musa örnekliğini baz alarak istismar etmiş ve bu sayede kendi oluşturduğu 


inanç sistemini, Kur'an'la temellendirmeye çalışmıştır. 


Bu inanışa göre; Allah, insanlar arasından seçeceği/seçtiği kullarına, “Âlim Kul” örnekliğinde olduğu gibi “ledün ilmini vererek gaybi olaylar hakkında onları bilgilendirir ve bu “veli”, “evliya” sıfatlı kullar aracılığıyla insanlar üzerinde birtakım tasarruflarda bulunur. Râzi, bu hususu şöyle ifade eder: “Kendisine nezdimizden bir ilim öğrettik, ifadesi, o kulda olan ilimlerin, vasıtasız olarak Allah'tan elde edilen bilgiler olduğunu gösterir. Sufiler, mükâşefe yoluyla elde edilen ilimleri “ledünni ilim/ilm-i ledünni” diye adlandırmışlardır.”* 


Dolayısıyla veli/evliya/kutub olarak vasıflandırdıkları kutsal(!) insanlardaki mükâşefe/keşf olarak adlandırılan yolla kazanıldığına inanılan bir “ilim”, peygamberlerdeki ilimden bile üstündür.(!) Tıpkı, Alim Kul'un ilminin, Hz. Musa'nın ilmine üstünlüğü gibi. 


Oysa Âlim Kul'un Allah nezdindeki konumu ve ilmi, yine Allah tarafından Hz. Musa'ya bildirilmiştir. “Derken kullarımızdan bir kul buldular ki, biz ona katımızdan bir rahmet vermiş, kendisine tarafımızdan bir ilim öğretmiştik. Musa ona, ‘Sana öğretilen bilgilerden bana, doğruya iletici bir bilgi öğretmen için sana tabi olayım mı?’ dedi.” (Kehf, 18/65—66) 


Öyle olmasa Hz. Musa ne bu yolculuğa çıkabilir, ne Âlim Kul'la karşılaşabilir ve dolayısıyla ne ondan ilim talep edebilir ne de ilim sahibi olabilirdi. Âlim Kul açısından bakarsak; Eğer Allah, Âlim Kul'a, Kitab'dan -Levh-i Mahfuz- dilediği ilmi bildirmese ve Hz. Musa'ya bu ilmi öğretmeyi emretmese ve onu Hz. Musa ile buluşturmasa, Âlim Kul bu işleve nasıl vasıta olacaktı. “Âlim Kul”, Allah'ın emriyle öğretmekte; Hz. Musa da Allah'ın emriyle öğrenmektedir. 


Âlim Kul'un kıssadaki konumunu çeşitli te'villerle saptıran sufizm, kendi ithal ettiği İslam dışı kabullerini Kur'an'a tasdik ettirmeye kalkışarak “eklektik” bir sistem oluşturmuş ve bu sistemin Kur'ani temelini de Âlim Kul kıssasını kendi inanışı yönünde te'vil ederek ona dayandırmaya çalışmıştır. 


Kur'an'a kendi görüşünüzü te'vil ve çeşitli yorumlarla istismar ederek söyletebilirsiniz!.. 
Ancak bu görüş, Kur'an'ın görüşü değil, sizin görüşünüz olacaktır. Kur'an'daki Âlim Kul kıssasının, tasavvufi yorumları ve ithal diğer din anlayışları ile ortaya çıkarılan tasavvuf hiyerarşisi ve oluşturduğu Kur'an dışı kabuller de bu niteliktedir ve Kur'an'ı bağlamamaktadır. Tasavvufi veli/evliya/” ve kültürel-folklorik Hızır/Hazır anlayışları asla Kur'an örnekliği olan Âlim Kul kıssası ile bağdaşmamaktadır. 


Gemide Yolculuk: 


“Bir gemiye bindiklerinde o adam gemiyi deliverdi. Musa ona: “Gemiyi içindekileri boğmak için mi deldin! Ant olsun çok kötü bir iş yaptın!” dedi.” (Kehf, 18/71) 


Âlim Kul'la yolculuğa başlayan Musa, onun gemiyi delmesine itiraz eder. Âlim Kul'un yaptığı bu eylem zahirde itiraz edilecek, sabredilemeyecek bir olaydır. Zira daha evvel bu 


konuya Musa'nın dikkati çekilmişti. “O (Âlim Kul) dedi ki: “Ama sen benim yaptıklarıma dayanamazsın. ” (Kehf, 18/68) Dayanamamanın sebebi olarak, olayların içyüzünün anlaşılamaması olduğu ve Âlim Kul”daki ilim olmadan bunu kavramanın da mümkün olamayacağı ayetlerde belirtilmişti. 


Musa (a), geminin delinmesi hadisesinin içyüzünü kavrayamadığından, zahirdeki duruma göre Âlim Kul'a itiraz eder. Belki bu itirazı şu şekilde yorumlamak da mümkündür: Allah'ın emri ile Âlim Kul'un ilminden istifade etmek amacıyla buluşan Musa'nın, aslında bu olayların Allah'ın tasdiki ile olduğunu bilmesi gerekir. Esasen bu durumu Âlim Kul, Musa Peygamber'e, karşılaşmalarının başında açıklar. Hal böyle olunca Musa'nın itiraz konumu, olayın içyüzünü kavramak ve bu bilgiden yararlanmak amacını güder. Eğer Âlim Kul'la Allah'ın isteği ile onun ve ilminin vasıflarını bilmeden karşılaşmış olsa idi o zaman itirazlarının, olayın arka planını, içyüzünü öğrenmek gibi bir amaca mebni olmadığı düşünülebilirdi. Âlim Kul'un diğer yapacağı kötü işleri(!) engellemek için çareler arar ve belki de etrafındakilerden yardım isterdi. Oysa durum hiç de öyle olmuyor. Dolayısıyla Musa'nın itirazlarının olayların içyüzünü kavramaya yönelik tepkiler olduğu anlaşılıyor. 
Olayların sonunda Âlim Kul'un yaptıklarının içyüzünü öğrenen Musa'nın itirazı ile ilgili bir husus kaydedilmiyor: “O gemi, denizde çalışan yoksullara aitti. Onu kusurlu yapmak istedim. 
Çünkü arkalarında sağlam gemilere el koyan bir kral vardı. ” (Kehf, 18/79) Olayın iç yüzünün kavranması sonucu, zahirde olumsuz bir fiil olarak gözüken hadiselerin aslında gemide bulunanların hayrına bir hadise olduğu anlaşılmaktadır. Bundan dolayı Musa'nın itirazı olmadığı gibi diğer insanların itirazının da söz konusu olamayacağı aşikârdır. 


Bir kısım müfessir; hiç kimsenin bir başkasının malına haksız yere zarar veremeyeceğini, bu nedenle Âlim Kul'un yaptığı hareketi bir insan olarak yapamayacağını ve dolayısıyla Âlim Kul'un “melek” veya “insanüstü bir varlık” olabileceği görüşünü ileri sürmüşlerdir. Ancak müfessirler burada birtakım ayrıntılara dikkat etmemektedirler: 


1- Her şeyden önce Âlim Kul, Allah'tan aldığı ilim neticesi gaybi bir unsuru bilmektedir. 
Eğer gemi kusurlu kılınmamış olsa gemiye başkaları tarafından el konulacak, dolayısıyla geminin sahibi ve yolcuları bundan büyük zarar göreceklerdi. Oysa Âlim Kul bu büyük zararı, sonradan tamir edilmekle giderilecek küçük bir zararla gidermektedir. Hatta onlara çok daha fazla menfaat sağlamaktadır. 


2- Âlim Kul'un gemiyi kusurlu kılmasına Musa'nın itirazı şöyledir: “Gemiyi içindekileri boğmak için mi deldin?” Musa'nın, Âlim Kul'un yaptığı fiile itirazı içerisinde şu husus gözden kaçırılmaktadır: Geminin delinmesi ile boğulacaklar arasında Âlim Kul ve Musa da vardır. Yani Âlim Kul gemiyi kusurlu kılarken zahirdeki görünüşte geminin sahipleri ve yolcularına zarar veriyor olduğu kadar kendine ve Musa'ya da zarar veriyor görünmektedir. 
Eğer gemi batsaydı bundan herkes zarar görecekti. O halde Âlim Kul'un amacı gemideki insanlara bedenen ve maddeten zarar vermek amaçlı değildir ve vermemiştir de. 


3- Âlim Kul'a ihsan edilen ilim olmadan buna benzer fiilleri yapmaya kalkışanların yaptıkları tamamen Sünnetullah'a aykırı işlerdir ve hadlerin uygulanmasını gerektirir. Allah'tan aldığı ilim ile onun bilgi ve emri dâhilince işler yapan “Âlim Kul'a müeyyide düşünmek, hâşâ Allah'a karşı bir tavır ve kıssanın kavranılmamasının tezahürü olacaktır. 


Çocuğun Öldürülmesi: 


“Tekrar yola koyuldular. Bir çocukla karşılaştıkların da adam çocuğu öldürüverdi. Musa: 'Bir cana karşılık olmadan masum bir cana mı kıydın! Ant olsun çok kötü bir şey yaptın!” 
dedi. ” (Kehf, 18/74) 


Geminin delinmesi olayındaki gibi çocuğun öldürülmesi hadisesinde de Musa'nın itirazı gündeme gelir. Buradaki itirazın tüm resullerin şeriatlarında olduğu gibi, Hz. Musa'nın şeriatında da mevcut olduğu anlaşılmaktadır: “Bir kimse bir adam öldürürse mutlaka öldürülecektir.”” Bundan dolayı Hz. Musa, sebepsiz yere bir insanın öldürülmesine karşı çıkmaktadır. Ancak dikkat çeken durum ise olayın içyüzünün, Âlim Kul tarafından izhar edilmesinden sonra Musa'nın buna tepkisi söz konusu olmamaktadır. “Çocuğa gelince; onun ana-babası mümin kimselerdi. Çocuğun azarak ve küfrederek onlara zulmetmesinden korktuk. ” (Kehf, 18/80) Olayın zahirinde bir insanın diğer bir insanı suçsuz yere öldürmesi söz konusudur. Ancak olayı gerçekleştiren Âlim Kul bağımsız olarak bu fiili yapmamaktadır. 
O, Allah'ın emri ile bu fiili işlemektedir “...Ben bunları kendiliğimden yapmadım. ” (Kehf, 18/82) 


Âlim Kul'un, Hz. Musa'ya olayların içyüzünü açıkladığı bu sözler; Âlim Kul'un gerçekleştirdiği tüm olayların ve çocuğun öldürülmesi hadisesinin Allah'ın takdiri olduğunu belirtmektedir. Bundan dolayı Âlim Kul'a kısas uygulanması söz konusu olamaz/olmamıştır. 
Allah'ın emrini uygulayan birine nasıl kısas uygulanabilir? 


Bu aşamada bir kısım müfessirin itirazlarını kaydetmemiz gereklidir. Onlar, yeryüzünde bir Sünnetullah olan, bir cana karşılık olmaksızın bir cana kıyılması mümkün olmadığı halde; Âlim Kul, nasıl bu fiili yapmış ve Hz. Musa ona nasıl kısas uygulamamıştır, demişlerdir. 
Müfessirlerin bu görüşleri sonucu, Sünnetullah'ın bir insan tarafından değiştirilemeyeceği gerekçesiyle, Âlim Kul'un, insan değil, melek veya başka bir varlık olduğu iddiasında bulunulmuştur. 


Bu iddialar üzerine daha evvel durmuştuk. Bizim kanaatimize göre “Âlim Kul” bir insandır ve yaptıklarının gerçek olduğu ve bunları Allah'ın takdiriyle gerçekleştirdiği barizdir. “Ben bunları kendiliğimden yapmadım.” Çocuğun öldürülmesi öyle bir takdir olmuştur ki ölenin de yaşayanların da hayrınadır. 


1- Çocuk öldürülmüştür; ancak öldürülmeyip yaşasaydı, dünya hayatındaki imtihanı kaybedecekti. Çünkü o bir kâfir olacak ve cehennemi boylayacaktı. Hâlbuki öldürülmekle bundan kurtulmuş oldu. 


2- Anne ve babasının yaşam çizgilerindeki İslami boyut değişmedi. Eğer çocukları yaşasaydı, onun küfre sapmasından dolayı anne ve baba da zulüm çekecek veya küfre sapabileceklerdi. 


3- Çocuğun öldürülmesi, çocuğu öldürülen anne babaya; Allah tarafından salih olan bir evlat ihsan edilmesine sebep olmuştur. 


4- Yeni evlat salih bir kul olacak, anne ve babaya güzelce bakacaktır. Böylece bu üç kişi mü'min bir kimse olarak Allah'a kulluk edeceklerdir. Oysa çocuk öldürülmemiş olsaydı belki de hiçbiri mü'min olarak kalamayacaklardı. 


5- Böylece Allah, mü'min bir anne ve babanın dualarını kabul etmiş; onları ve çocuklarını İslam üzere kılmıştır. 


6- Öldürülen çocuk eğer yaşasaydı; etrafına zarar verecek, çeşitli zulümlerle toplumdaki insanları huzursuz edecekti. Böylece cemiyetin zararına olacak bu durum önlenmiş oldu. 


Bütün bunlara rağmen şu soru sorulabilir: Allah o çocuğu, ölmeden salih bir kul olmasını takdir edemez miydi? Buna cevabımız “Allah daha iyi bilir? olacaktır. Yine de bu sorunun cevabını öğrenmek isteyenlere Âlim Kul ve Musa kıssasını yeniden okumalarını, aynı konumda oldukları Musa Peygamber'i ve onun Âlim Kul'a itirazlarını göz önüne getirmelerini öneririz. Allah'ın verdiği ilim olmadan bu olayların kavranılması mümkün olamayacaktır. 


Bu noktada şunu tespit etmek lazım: Çocuğu öldüren “Âlim Kul”dur. Ancak bunu takdir eden Allah'tır. Çocuğun öldürülmesi Allah'ın tasarrufundadır. Bu tasarrufun arkasındaki takdirler de yine Allahın isteğince olmaktadır. Âlim Kul ve Musa kıssasının verdiği mücmel örnek olayların benzerleri, “hayır ve şer” vakıaları, çeşitli vasıta ve şekillerle sürmüş/sürecektir. Bu konulara, Kur'an'da farklı anlamda kullanılmasına rağmen, kelam tartışmalarında “kader” adı verilmiştir. Şüphesiz Kur'an'da belirtildiği gibi “Allah her şeyi bilir.” Ancak Allah'ın bilgi formu, biz yaratılmışların bilgi formu gibi değildir. Çünkü “Allah yaratılmışlara benzemez.” 
O zaman Rabbimizin her şeyi bilme gücünün keyfiyeti vahiyle bildirilmediği için, o keyfiyeti biz yaratılmışlar bilemeyiz. 


Burada üzerinde durulması gereken nokta, bu gibi durumlarda insanların, olayların takdirinin Allah'ın elinde olduğu, bu olayların bir arka planı olduğunu ve bunları da insanların kavramalarının mümkün olmadığını tefrik etmeleri mesajıdır. 


Duvarın Düzeltilmesi: 


“Yine yola koyuldular; sonunda vardıkları bir kasaba halkından yiyecek istediler. Kasaba halkı, bu ikisini misafir etmek istemedi. İkisi, şehrin içinde yıkılmaya yüz tutan bir duvar gördüler, Musa'nın arkadaşı onu doğrultuverdi. Musa: 'Dileseydin buna karşı bir ücret alabilirdin' dedi.” (Kehf, 18/77) 


Âlim Kul'un duvarı düzeltmesi hadisesinde, daha önce gerçekleştirdiği, geminin delinmesi ve çocuğun öldürülmesi olaylarındaki gibi karşı tarafın zararına bir vakıa söz konusu değildir. 
Duvarın düzeltilmesi hadisesinde, buna rağmen Hz. Musa'nın itirazı söz konusudur. 
Gerçekleşen olay ve itirazda şunları tespit etmekteyiz: 


l- Kasaba halkı Musa ve Âlim Kul'un yiyecek isteklerini reddederler. 
2- Buna rağmen, Âlim Kul duvarı düzeltir. 


3- İnsani bir unsur olarak kasaba halkının misafir etmeme nezaketsizliğine karşın Âlim Kul, duvarı düzeltmeyebilirdi veya yaptığı işe karşılık ücret talep edebilirdi. 


4- Ancak yaptığı bütün olaylar, Allah'ın isteğince gerçekleştirdiğini beyan eden Âlim Kul'un kendi inisiyatifinde değildir. Allah'ın kendisine verdiği “rahmet ve ilim”den dolayı duvarı 


düzeltmektedir. O sadece bir aracı ve vesiledir. 


5- Zahirde şer gibi gözüken olaylarda olduğu gibi, hayır gözükenlerde de olayların içyüzünün kavranmasının mümkün olmadığı Musa'nın itirazı ile gündeme gelir. 


Âlim Kul, duvarın düzeltilmesi olayının içyüzünü şöyle açıklıyor. “Duvar ise şehirde iki yetim erkek çocuğuna aitti. Duvarın altında onların bir hazinesi vardı; babaları da iyi bir kimse idi. Rabbin onların ergenlik çağına ulaşmasını ve Rabbinden bir rahmet olarak hazinelerini çıkarmalarını istedi. Ben bunları kendiliğimden yapmadım, işte dayanamadığın işlerin içyüzleri budur.” (Kehf, 18/82) 


Âlim Kul'un, Musa'nın sabredemediği olayların içyüzünü açıklamasından sonra duvarın düzeltilmesi olayında şunlar gözümüze çarpmaktadır: 


l- Musa'nın ücret alınması isteğinde bulunduğu duvar, kasaba halkının değil kasaba halkından iki yetim çocuğundur. Esasen duvarı düzeltmesine karşılık Âlim Kul, kasaba halkından ücret isteseydi bile yer onların olmadığı için bu talebi de karşılıksız bırakacaklardı. 
Musa, gaybi olan bu unsuru bilmediği için kasaba halkından ücret alınması önerisinde bulunmaktadır. 


2- Duvarın altındaki hazinenin ehli olmayanların eline geçmemesi için duvar düzeltilmiştir. 
Yani kasaba halkının yaptığı nezaketsizliğe nazire olsun diye yapılmamıştır. Oysa Musa (a) bunu takdir edememektedir. Çünkü gaybi olan bilgilere sahip değildir. 


3- Aslında Âlim Kul'un yaptığı bu hayır işinin gerçekleşmesinin nedeni salih bir babadan dolayıdır. Daha evvel çocuğun öldürülmesi vakıasında; öldürülen çocuğun babasının mü'min kimselerden olması sonucu, Cenab-ı Hak onların işledikleri salih amel ve yaptıkları duaların sonucu olarak Âlim Kul'un gerçekleştirdiği olayları takdir etmişti. Âlim Kul'un duvarı düzelterek altındaki hazinenin daha sonra bulunmasını sağlayacağı işlerin; yetim iki çocuğun babasının yaptığı salih amellerin makul olması ve yaptığı duaların Allah tarafından kabul edilmesi sonucu Allah tarafından takdir edilmiştir. 


4- Duvarın düzeltilmesi aynı zamanda yetimlere rızkın temin edilmesidir ve Allah'ın takdiridir. Bu takdir aynı zamanda yetimlerin salih birer kul olmalarına/olacaklarına karşılık olmalıdır. 


Sonuç 


Âlim Kul ve Musa (a) kıssası, diğer Kur'an kıssalarında olduğu gibi; şahıslar, yer ve zaman gibi öğeleri ön plana almadan kıyamete dek her devir ve yerde, Allah'a tâbi her kul için şu mesajı vermektedir: Yeryüzünde cereyan eden ve edecek olan tüm olayların öncesi ve sonrasındaki gerçekleşmiş ve gerçekleşecek tüm aksülamel neticeler Allah tarafından takdir edilmektedir. Tıpkı Yusuf (a) kıssasında gerçekleşen olaylarda nelerin hayır nelerin şer olduğu sadece Allah'ın bilgisinde ve takdirinde gerçekleştiği gibi... Tüm bu olayları anlamak, ilmine vakıf olmak, resul de olsa Allah'ın bu husustaki ilminden bahşetmediği tüm kullar için, gaybi ve gereği gibi takdir edilemeyecek olaylardır. 


Cenab-ı Hakk'ın Hz. Musa'ya Âlim Kul vasıtası ile öğrettiği ilim, Kur'an vasıtası ile tüm muhataplara bildirilmiştir. Yani geminin delinmesi, çocuğun katli, duvarın düzeltilmesi ve müteselsil sonuçlarına dair gaybi ilim... Dolayısıyla Hz. Musa'nın öğrendiği ilim Kur'an vasıtasıyla herkes için geçerli bir ilim olmuştur. Hz. Musa'nın bu ilim karşısındaki boyun eğişi her insan için farz olmuştur. 


Âlim Kul ve Musa kıssasının verdiği örnek olayların benzerleri, yeryüzü üzerinde kıyamete kadar çeşitli vasıta ve şekillerle sürecektir. Kur'an muhatapları, yaşam süreleri içerisinde her 


an, her coğrafyada, türlü şekillerde gerçekleşen/gerçekleşecek -doğum, ölüm, kaza, musibet, hastalık, felaket, kazanma, kaybetme vb- tüm olayları, “Âlim Kul”, “Hızır” aramadan, sebep ve sonuçlarını Allah'a teksif ederek sabır ve itaatle, kulluklarında eksiltme yapmadan Âlim Kul ve Musa kıssasının pratiği olarak yaşamalıdırlar. Yani, somut bir “Musa” aramamalı, her bir Müslüman “Musa” olmalıdır. 


Kıyamete kadar süren bu olguların her birinde müsebbip olarak “Âlim Kul” veya “Âlim Kullar” aramak, Kur'ani bir anlayış değildir. Âlim Kul ve Musa kıssası sadece kıyamete kadar sürecek yaşamdaki olayların Allah'ın egemenliğinde devam ettiğini, kullarının onun bu egemenliğine kayıtsız şartsız uymaları ve razı olmaları gerektiği mesajını vermek için beyan edilen sadece o döneme ilişkin şahsiyetlere dair bir kıssadır. Bu kıssanın kahramanlarının görevi son bulmuş, ancak Kur'an, onların görevini devralarak “ilim” öğrenme/öğretmeyi sürdürmeye devam etmektedir. Kur'an, Âlim Kul ve Musa kıssasını beyan ederken bu kıssadan haberdar olanları; hayatın içerisinde kıyamete kadar olan/olacak tüm olaylarda hayır ve şerrin takdiri ve ilminin Allah'ın tekelinde olduğunu anlamalarını istemiştir. 


Tarihte yaşanmış bu kıssanın günümüz ve kıyamete kadarki Müslümanlarda pratiği nasıl olmalı/olacaktır sorusunun cevabı, kıssanın genel mesajı olarak verilmelidir. Âlim Kul ve Musa üzerinden anlatılan kıssa, ilm-i /edün'den/ Allah katından bir cüz'dür. Bu ilmin kıyamete kadar tüm olayları içeren bir kitaptan, Levh-i Mahfuz'dan bir ilim olduğuna binaen, kıyamete kadar devam edecek olan hayattaki olayların “ilm-i ledün” ilminin niteliği, Âlim Kul ve Musa kıssası vasıtasıyla bize de verilmiştir. 


O halde yaşam süresince meydana gelen olaylarda, olayların arka planını bilmemizin mümkün olamayacağı, öğrenmeye çalışmanın da nafile olduğu ve dolayısıyla Hz. Musa örnekliğinde olduğu gibi her kulun zahire bakarak olayların neticelerini sabır ve tevekkülle, Allah'a havale etmeleri gerektiği mesajını almamız ve üzerinde durmamız gerekmektedir. 


Nitekim Âlim Kul tarafından bilhassa çocuğun öldürülme olayı, günümüzde bile Müslümanlar tarafından, Hz. Musa türü tepkilerle karşılanarak sorgulanmaya çalışılmaktadır. 
Yani, Hz. Musa'nın, Allah'a tam teslim olmuş bir resulün bile söz vermesine rağmen olaylara yeterince sabır ve sonuçlarını gereğince takdir edemediği gibi; çağımızda da bazı Müslüman âlim ve diğer insanlarca da yeterince takdir edilememektedir. Şu ifadelerde de bunu görmek mümkün: “Fakülte birinci sınıfta iken, bir Cuma namazında hutbede imam bu olayı anlattı. 
Daha ben birinci sınıftaydım. İşte gemiyi deliyor, çocuğu boğazlıyor, evi yıkıyor. “Yahu” dedim; “Bu mübarek gün ne kadar saçma şeyler anlatıyor şu imam, yahu daha ciddi konular yok mu?’ Yanımdaki arkadaş, “Anlattığı ayettir!” dedi. O zaman korktum. “Allah Allah” dedim; “Bak biz Kur'an'a karşı geliyor muşuz”... Burada bu olayları çözemiyor, neticede onu aşan bir olay, yoksa hakikaten masum bir çocuğun boğazlanması söz konusu olsaydı... Çünkü peygamber müdahale etmiyor. Bunu hakiki bir olay gibi sunmaya kalkmak bir kere İslami açıdan esef verici bir durumdur. ...”* 


Oysa kıssayı Kur'an bütünlüğünde takdir edemeyenlere rağmen, Âlim Kul ve Musa kıssası hâlâ canlı ve vakiidir. Mesaj ve derslerini muhataplarına vermeye devam etmektedir. 


Dipnotlar: 


I Fahruddin er-Râzi, Tefsir-i Kebir Mefâtihu '1-Gayb, C. 17, s. 428. 


2 Vehbe Zuhayli, er-Tefsirü'I-Minür, C. 10; Muhammed Ali es-Sabuni, Safvetü ’t-Tefasir, c. 4, 
s. 379. 


3 Süleyman Kıssasr’ndaki “cin”lerle alakalı olarak; Haksöz dergisinin, 28. sayısındaki 
“Süleyman Peygamber'i Anlamak” adlı makalemize bakınız. 


4 Fahruddin er-Râzi, A.g.e., C. 15, s. 222-223. 

5 Tevrat/Levililer, 24/17. 

6 I. Kur'an Sempozyumu, Cevaplar, Prof. Dr. Salih Akdemir, s. 163. 
YARIM 


Bengin Boti-Haksöz Dergisi Sayı: 221 - Ağustos 2009 


Biliyorum ki; her ne söylersem, söyleyeceklerim yarım kalacak. Her ne yaparsam eylemlerim yarıda kesilecek. Bütün çabalarım, bütün arzularım yarım kalacak. 


Bazen insanın bağrı sözcüklerle dolar taşar. Oldukça anlamlı sözler sarf ederek kendini rahatlatmak ve sözü gediğine koymak için can atar. Ancak gariptir ki; söylenen hiçbir söz amacı tam olarak karşılamaz, insanın yüreğini soğutmaz. 


Hayat yarım kalmış umutlarla geçiyor. Yaşamımızın tarihi yarım kalmışlıkların tarihidir. 
Keşkeler ve hüzünlerle örülmüş bir yaşamın tarihidir. Biz yaşama yarım olarak başladık, yarımlarla ilerliyoruz. Yarım insanlar, yarım canlılarız. Öykülerimiz, yiğitliklerimiz, yarıda kesilmişlerdir çünkü. Ne kahramanlıklarımız sonucu görebilmişler ne de acılarımız. 


Şunu öğrendim ki; insan hangi programları ortaya çıkarırsa çıkarsın, hangi amaçları hayatının merkezine koyarsa koysun, yarım kalmaya, yarım bırakmaya mahkümdur. Çünkü bu yaşamın kendisi bir yarım hayattır. Mayası yarım atılmış bu hayatın. Yarıma göre ayarlanmış her şey. 
Yarıma mahküm bir hayattır yaşadığımız. Bu nedenle de sonu gelmez arzuları olanların yarım kalmaları kaçınılmazdır. 


Hayata veda etmeden bütün hedeflerine ulaşmış birini ben şahsen hiç duymadım. Bu çok ilginç bir durumdur. Birçok amacını gerçekleştirip, nihai hedefine doğru yol alan, ancak neredeyse sonuca ramak kala hayata veda eden birçok insan duydum ve gördüm. Bazen bazı insanların yaptıkları işi sonlandırmaya karar verdikleri, son bir hamleyle alışkanlıklarından vazgeçmeyi hedefledikleri, hatta bunu yeminlerle ikna edici yöntemlerle teyit ettikleri olur. 
Fakat ne yazık ki bu son hamlenin hiçbir zaman sonu gelmez. Bir anda bu kişilerin hayattan göç ettikleri haberi yayılır her tarafa. Bütün teyitler, bütün yeminler ortada kalmış olur. 


Bütün bu boğuşmalarımız, kavgalarımız, kargaşalarımız, bütün derin hesaplarımız bir bir yarım kalacak. Bütün bu sıcak duygular, içinde kaybolduğumuz coşkularımız, bütün bir gençlik heyecanı, bir gün bütün arzularını unutup bizi yarı yolda bırakacaktır. Ne gözlerimizin doyması mümkün olacak ne de yüreğimiz yaptıklarına karşın mutlu ve sakin bir kıvama gelecek. Hangi açıdan bakılırsa bakılsın, yaptıklarımızın çoğundan pişman olarak yarı yolda kalacağız. Her halükarda hüzünlerimizle başbaşa kalacağız. Yaptıklarımızdan vazgeçmek zorunda kalsak bile, istemeyerek ve memnun olmadan yapacağız bunu. Hayat sürdükçe bu döngü bizi bir durumdan ötekine sürükleyecek. 


Çünkü biz yarım kalan bir rüyayız. Yarıda kesilmiş bir hikâyeyiz. Süslü hayallerimiz, coşkularımız, umutlarımız, hüzünlerimiz, gece karanlığında kayboluveriyor ansızın. 
Söylediğimiz ezgiler, art arda sıraladığımız şiirler, en coşkulu yerlerinde kesiliveriyorlar. 


Hayat yarısında başlayan bir ezgidir çünkü. Henüz yarıdayken de bitecek. Ne başından bir şey anladık ne de biterken bir şey anlayacağız. Çünkü zaten ne başı gerçek hayatın başı idi ne de sonu hayatın sonu olacak. En büyük çelişki de bütün bu gerçeklere rağmen, insanlığın bu hayatı gereğinden fazla anlamlı görmesidir. Bütün imkânlarıyla bu hayata yüklenmesidir. 
Oysaki bu hayat bu yük için doğru hedef değildir. Bu anlamlar için doğru hedef değildir. 
Çünkü bu hayat, kendi başına kâmil değildir. Nihai hayat değildir. Nasıl yarıdan başladıysa, aynı şekilde yarıda ve yarım bırakarak bitecektir. 


Hayat ağacını ne kadar rengârenk süslemeye kalkışsak da adım adım, tatlı tatlı örsek de hayatı, ansızın bir kalın duvar bizimle hayatımız, bizimle çabalarımız arasına girecek. 
Kalakalacağız bir başımıza. Her ne söylersem söyleyeceklerim, her ne yazarsam da yazacaklarım yarım kalacak. Kaç cümle kursam da bazı cümleler eksik kalacak ifadelerimden. 
Nice sözler yüreğimde maya tutacak, birçok dert ve hüzün yüreğimi yuva edinecek. 
Biliyorum ki; bu yazının kendisi de yarım kalacak. Yüreğimi mekân edinen birçok söz, konu için toplanan birçok düşünce yerinde kalacak. Söyleyeceklerim, satırın ortasında kesiliverecek ve yazıyı bitirdikten sonra, keşke ağdalı birkaç cümle daha ekleseydim, cümlelerimi daha da süsleseydim diyeceğim. 


Şu halde yapılabilecek en iyi şey de sınırı bilip bir yerde nokta koyabilmek. 


MUHAMMEDİ MESAJI GÖLGELEYEN MODERN BİR BİDAT: KUTLU DOĞUM 
HAFTASI 


Murat Koç-Haksöz Dergisi Sayı: 254 - Mayıs 2012 


1989'dan bu yana Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından içeriği ve niteliği biçimlendirilmiş yoğun etkinliklerle kutlanan “Kutlu Doğum Haftası”, zaman içinde birçok kesim tarafından benimsenmiş, geniş katılımlarla kutlanan kurumsal bir pratiğe dönüştürülmüştür. 
Resulullah'ın (s) Miladi takvime göre doğduğu gün esas alınarak düzenlenmeye başlanan “Kutlu Doğum Haftası” etkinliklerinin içerdiği forma ve bu haftaya yüklenen anlamın arka planına değinmeden evvel, kutlu doğumla benzerlik arz eden Mevlid Kandilini ve bu bağlamda üretilen yanlış peygamber anlayışını sorgulamakta yarar var. 


Geleneksel Kültürün Kurguladığı “Kutsal” Mevlid Kandili 


Ashap ve onlardan sonra gelenler tarafından Hz. Peygamber'in doğduğu güne özel bir anlam atfedilmemiş olmasına rağmen, Resulullah'ın (s) Hicri takvime göre doğumu baz alınarak, 13. 
asırda, “Mevlid Kandili” adıyla anma ve kutlamalar başlatılmıştır. Bu kutlamalar ilk zamanlar iki aylık bir sürece yayılmıştı. Güya bu iki ay boyunca âlimlerin Resulullah (s) hakkında ilmi sohbetlerle halkı aydınlatması, Resulullah'ın (s) toplum tarafından iyice tanınıp örnek alınması amaçlanmıştı. Ama zamanla “iyi niyetle” üretilmiş bu bidat, kati bir geleneğe dönüşüp, dinin aslından bir cüz, inancın temel bir unsuru olarak İslam'ın içinde yer etmiştir. 
15. yüzyılın başlarında Süleyman Çelebi'nin kaleme aldığı Mevlid-i Şerif olarak bilinen Vesiletü 'n Necat isimli şiir de yüzyıllar sonra Mevlid Kandilinin ayrılmaz bir parçası kılınmıştır. 


Hıristiyanların Hz. İsa'yı (a) yücelten şiirlerine öykündüğü için böyle bir naat yazma ihtiyacı hisseden Çelebi'nin şiiri bir yığın şirki unsur barındırmasına rağmen asırlardır büyük bir tutkuyla okunmaya devam etmektedir. Hatta sadece bir edebi eser olan bu naat, yine aynı tarihsel süreç içinde geleneksel çarpıtılmaya maruz kalarak; sevinçte, tasada, doğumda, ölümde okunan, kendisine abdestsiz dokunulmayan kutsal bir metin işlevi görmüştür. Molla Hüseyin el-Batevi'nin 15. yüzyılda kaleme aldığı Kürtçe Mevlid-i Şerif de benzer bir sapmaya kurban gitmiş ve Kürtler tarafından kutsal bir metin olarak anlamlandırılmıştır. 


Hiçbir kitabi temeli olmayan, ashabın pratiğinde yer etmeyen bu anma merasiminin Muhammedi mesajı anlamaya dönük bir katkısının olmadığı ortadır. Zira bu kutlamaların genel gündeminde Resulullah'ın (s) mücadelesini anlamak ve toplumsallaştırmak hiçbir zaman yer etmemiş aksine yanlış peygamber telakkisinin genel eksenini oluşturan; nebiyi övgülerle yüceltmek, onun sıra dışı olduğunu ispat etmek ve onun “şefaatini” dilemek gibi saikler ön plana çıkartılmıştır. 


Hz. Peygamber'in Doğumuna Yüklenen Ölçüsüz Anlamlar 


Hz. Peygamber'in vefatından çok sonra üretilen Mevlid Kandili geleneği, kendi içinde çok farklı boyutlara taşınabilecek ibadi birçok formu da beraberinde getirmiş ve bu ritüeller dinin aslından parçalar olarak çağımıza kadar katlana katlana yol almıştır. Hz. Peygamber'i anma niyetiyle başlanan bu kutlamalar, ölçüsüzlüğün etkisiyle hem akideyi hem de ibadi alanı derinden etkileyen bir hüviyet kazanmıştır. Öyle ki; Mevlid Kandili başlı başına affa ve mağfirete sebep olan bir gün olarak sunulmuş, bu gün içinde yapılan ibadetlerin anlam ve değerinin yüceliği her defasında vurgulanmıştır. Ayrıca Resulullah'ın (s) doğduğu güne yüklenen yanlış anlamlar nedeniyle şairlerin naatları tarihsel efsaneler sayesinde takdis edilen kutsal metinlere dönüştürülmüştür. Bunun yanında Peygamber'in (s) anne rahmine düştüğü gün de Regaip Kandili olarak isimlendirilmiş, ilk kez Araplarca 13. Yüzyılda Şam'da kutlanmaya başlanmıştır. Mevlid Kandili gibi Regaip Kandili de insanların “bağışlanması” için eşsiz firsatlar sunan ritüellerle dolu bir içerikle toplumlar tarafından benimsenmiş, günümüzde de oldukça değer gören itikadi bir önem kazanmıştır. 


İslami İçeriği Değersizleştiren “İyi Niyet” Çabaları 


İslam tarihi, iyi niyetle başlayan bu tarz form arayışlarının nihai düzlemde içeriği boşaltılmış birçok örneği ile doludur. Birçok sapkın inancın, hurafenin ve geleneksel din anlayışının temellerinin iyi niyetle atıldığı tarihi bir vakıadır. Dinin şekilden ve formdan ibaret kılınması, mesajın ve anlamın gölgede bırakılması ve dolaylı biçimde önemsizleştirilmesi şeklinde işleyen bidat kültürü, modem çağın insanının “ihtiyaçlarını” karşılayacak çeşitli hamleleri yapmakta da hiç geç kalmamıştır. Kutlu Doğum Haftası da tıpkı Regaip ve Mevlid kandilleri gibi belli “İslami kaygılarla” üretilmiş, bu yolla Resulullah”ı (s) merkeze alan bir toplumsal duyarlılığın olgunlaşması hedeflenmiştir. Lakin beklenen olmamış, bu kutlamaların bizatihi kendisi ibadetin yerini almış, yanlış peygamber anlayışıyla temerküz eden ritüeller dizisi şeklinde toplumun hayatında yer etmiştir. 


Şekli kutsayan toplumlar için kişilerin ve inançların kültleştirilerek belli kalıplar içinde sunulması yeterlidir. Tevhid akidesinin bozulmasına neden olan anlayışların topluluklar tarafından kabul görmesi için onlara dini bir boyut yüklemek kâfidir. Donuklaştırılmış inanç biçimleri, etkisiz kılınmış dini tasavvur her zaman için insanların genel tercihlerine denk düşmüştür. Dinin topluluklar üzerindeki etkisinin zayıfladığı, insanların çeşitli zaaflar nedeniyle dinle ilişkilerinin gevşediği dönemlerde, kimileri tarafından toplumun inancını 


“kurtarmak”, insanların gündemine yeniden inancı serpiştirmek amacıyla dine dair birçok temel unsur bağlamından koparılarak sündürülmüştür. Özle çelişen bu yeni görüntünün kolayca benimsenmesi ise özün yani vahyin şekil olarak kutsanıp mahiyetinin toplumun anlam dünyası içinde yer edemeyeceği anlayışının hâkim kılınmasıyla ilgilidir. İşte bu nedenlerle, kitabiliğini yitiren, dine bağlılıkları sadece formel düzeyde kalan ve bununla yetinen toplumlarda birçok ölçüsüzlük ve sapkın inanış rahatlıkla hayat bulabilmiştir. İslam'ın insana yüklediği mesuliyeti ve ödevleri tali bir alana çeken bu geleneksel üretim, aktarımları sayesinde; itikadi, kelami, siyasi ve ibadi alanların da tevhidi niteliklerinin yara almasına neden olmuştur. 


Âlemlere rahmet olarak gönderilen Resulullah (s) ve mesajı da maalesef onun vefatının hemen ardından bu sapmadan fazlasıyla nasibini almıştır. Rabbimizin bize en güzel örnek (usvetu'n hasene) olarak takdim ettiği Resulullah'ın (s) kuşandığı kimlik, yüklendiği misyon ve mücadele ettiği değerler, onu yüceltmek adına üretilen dini geleneğin, hurafelerin etkisi altında olabildiğince öteye itilmektedir. Kuran'ın tanıttığı resulden çok, her türlü tevhidi niteliğinden arındırılmış, soyutlanmış bir resul portresi çizilmektedir. Ne yazık ki kutlu doğum etkinlikleri bu istikamet kaybının güçlenmesine, yanlış peygamber anlayışının toplumda kökleşmesine önemli oranda katkı sunmuştur ve hâlihazırda bu işlevi sürdürmektedir. 


Peygamberler Yüceltilerek Hayatın Dışına İtilirler 


Tüm peygamberler önce kul/beşer, sonra resuldür. Onların insani nitelikleri, beşer oluşları, Kur'an'ın birçok yerinde derinlemesine işlenmektedir. İnsan olmaktan kaynaklı zaafları, yaşadıkları korkular, bir insanın başına gelebilecek ağır imtihanların öncüsü olmaları vb. 
birçok husus Kur'an'da defalarca vurgulanmaktadır. 


Zeus gibi yarı tanrı yarı insan figürlerin fazlasıyla yer aldığı pagan Yunan kültürünün tesiri altında olan Roma toplumunun Hz. İsa'nın (a) dinini benimsemesi için Hz. İsa (a), Yunan tanrıları gibi insan-tanrı biçiminde o topluma anlatılmıştı. Yani İsa (s) ve getirdiği din, toplumun alışageldiği şekle evriltilmişti. Hz. İsa'nın (a) uğradığı bu yüceltme ve tazimi sürekli vurgulayan Resulullah (s), ashabını ve bizi kendisini aşırı tazim ve yüceltmeden men etmiştir. Ama buna rağmen bir insanın peygamber seçilmesiyle, Allah tarafından yüceltilmesi ile yetinmeyenler peygamberlerine üstünlük yüklemekten vazgeçmemişlerdir. İçinde yaşadığımız toplum, peygamberin beşer oluşunu yeterince kavrayamamakta ve özümseyememektedir. İnsanlar, peygamberleri insan olarak kabullenmekte hep zorluk çekmiştir. Ya onların peygamberliklerini reddetmiş ya da aşırı yüceltme ve ilahlaştırma yoluna başvurmuşlardır. “Çünkü onlara elçileri, açık deliller getirirlerdi, fakat onlar, 'Bir insan mı bize yol gösterecek’ deyip inkâr ettiler ve yüz çevirdiler. Allah da muhtaç olmadığını gösterdi. Allah zengindir, övülmüştür. ” (Teğabun, 6) “Zaten kendilerine hidayet geldiği zaman insanları doğru yola gelmekten alıkoyan şey, hep: Allah, bir insanı mı elçi gönderdi? 
demeleridir. ” (İsra, 94) 


Bizler elbette peygamberlerin arasına ayrım koymadan hepsini sevmekle ve saygı göstermekle mükellefiz. Ama bunu yaparken Kur'an'ın belirlediği ölçülerin dışına çıkmamalı ve hududullaha riayet etmeliyiz. Ölçüsüzce ortaya konan peygamber sevgisi genelde resulün “mucizevi” olan insanüstü niteliklerini merkezine almaktadır. “Şefaat edecek” olan, ulühiyetin birtakım özelliklerinden nasibini almış, bizi gören ve gözeten bir resule yönelen sevgidir çoğu zaman bu sevgi. Ve ne yazık ki bu tavrın, resulü anlamaya dönük pek bir katkısı da olmamaktadır. Resulullah'ı (s) doğru anlamak için Kur'an'a, Kur'an'ı doğru anlamak için 


de Resulullah'a (s) ihtiyacımız vardır. Geleneksel din tacirlerinin Resulullah”ı (s) Kur'ani bağlamından kopartarak örnek alınamaz bir insanüstülük pozisyonuna çıkartmaları sonucu; yetim bulunup büyütülen, delaletteyken hidayete erdirilen, Rahman'ın rahmetine muhtaç olan, hata yapmaktan korkan ve bundan ötürü sürekli tövbe eden insan-peygamber anlayışı toplumsal hafızada pek karşılık bulamamaktadır. 


Kutlu Doğum, Yanlış Peygamber Tasavvurunu Toplumsallaştırıyor 


Kutlu Doğum etkinliklerinde de içerik genelde bahsettiğimiz yanlış peygamber tasavvuru doğrultusunda şekillenmektedir. Her şeyin kendisinin hatırı için yaratıldığı, gaybdan ve olan biten her şeyden haberdar olan, bolca şefaat eden, kim olursa olsun herkese karşı gül gibi yumuşak davranan, “hoşgörü dini”nin mübelliği olan, teri misk kokan, vücut sıvıları şifa veren, taşlarla ağaçlarla hayvanlarla konuşan, kendisinin ve ailesinin başına gelecekleri bilen, annesi ve babası ona iman etsinler diye diriltilip kelime-i tevhid getirtilen, Cebrail tarafından göğsü yarılarak kalbinde kötülüğün kaynağı olan kiri alınan vb. sıra dışı karaktere sahip bir peygamber anlatılmaktadır Kutlu Doğum meydanlarında. Olağanüstü niteliklerle donatılmış böyle bir peygamber sayısız zaafa sahip olan biz insanlara nasıl örnek olabilir ki? “Biz peygamberleri yemek yemeyen cesetler yapmadık. Onlar ölümsüz de değillerdi. ” (Enbiya, 8) “De ki: Eğer yeryüzünde uslu uslu yürüyen melekler olsaydı elbette onlara gökten bir meleği elçi gönderirdik. ” (İsra, 95) 


Ömürleri tevhid akidesini tebliğ etmek ve buna göre yaşamakla geçen ve vahye savaş açan inkârcılara karşı çağının imkânlarını kullanarak mücadele eden peygamberler arasında bir üstünlük yarışı tutturmak da yine bu meydanlarda son dönemlerin modası haline getirilmiştir. 
Resulullah'ın (s) diğer peygamberlerden üstün olduğu ile ilgili bir yığın değişik uydurma söz ve menkıbe, desteksiz ve mesnetsiz anlatı, Kutlu Doğum etkinlikleri çerçevesinde sürekli gündeme getirilmektedir. Oysa bütün peygamberler Allah tarafından seçilmiş, temiz fıtrat üzerine yaratılmış, üstün ahlaka sahip insanlardır. Bütün peygamberler birbirini desteklemek için gelmişlerdir. Hepsi Allah'tan aldığı mesajı toplumlarına aktarmakla sorumludurlar. 
Hepsinin anlattığı din İslam'dır ve kaynağı Allah'tır. “Elçi, Rabbinden kendisine indirilene inandı, müminler de hepsi, Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine inandılar. 
O'nun elçilerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz (dediler) ve dediler ki: İşittik ve itaat ettik. Rabbimiz, bağışlamanı dileriz. Dönüş sanadır.” (Bakara, 285) 


Resulullah'ın (s) bir bebek olarak dünyaya geldiği güne ölçüsüz anlamlar yükleyip o günü ibadetleştirme aşırılığına zemin oluşturan Kutlu Doğum Haftasının ülke çapında büyük bir rağbet görmesi, bir yandan toplumun Resul'e dolayısıyla İslam'a duyduğu muhabbeti göstermesi açısından önemliyken öte yandan Resul'ün yıllardır yanlış biçimde tanıtılmasının kitlelerin pek umurunda olmadığını göstermesi yönünden oldukça manidardır. Toplumsal duyarlılığın yükseldiği günlerde Müslümanların Resulullah”ı (s) sahiplenerek onu anmaya çalışmasını, onun anlaşılmasına katkı sağlayacak çeşitli etkinlikler ve faaliyetler yürütmesini önemseyebiliriz. Fakat her ne kadar bu niyetle yola çıkılsa da özel günlere hapsedilen peygamber anması, son tahlilde geleneksel kültürün güçlü etkisinden nasibini alarak yanlış peygamber telakkisinin genişlemesine yol açan kaygan bir zemin sunmaktadır. Nitekim doğru peygamber tasavvurunu önemsediğini söyleyen kimi gruplar, son yıllarda Kutlu Doğum Haftası vesilesiyle düzenledikleri etkinlikleri doğru bir din ve resul anlayışını aktarmak için değerlendirdiklerini iddia etseler de düzenledikleri programların içerik itibariyle diğerlerinden pek bir farkı bulunmamaktadır. Karşılarında gördükleri kitlenin cazibesine kapılıp her sene daha fazla insanı bu etkinliklere katmayı asıl gaye olarak belirleyen bu yaklaşım sahiplerinin tertip ettikleri programlarda, vahiyle terbiye edilen ve Kur'an'ın bize tanıttığı Resul'den 


bahsettiklerine maalesef tanık olamadık. Varsa yoksa yüceler yücesi makamlara çıkartılan, 

her şeye gücü yeten, ulühiyet kesbedilen bir peygamber; kendisinden örnek alınacak insani niteliğinden arındırılmış mukaddes bir varlık anlatılmakta. Kürtçe ve Türkçe mevlitlerin transa geçmiş kitlelerce coşkuyla okunduğu meydanlarda, milyarlarca duanın kendisine teslim edildiği, her şeyi gören, orada bulunan insanları gökyüzünden seyreden; siyasi, sosyal, akidevi ve ibadi özelliklerinden hiç bahsedilmeyen bir peygamber anlayışının “peygamber sevdası” ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Bu durum ancak “Peygamber Sevdalıları”nın, kitlelere hiçbir sorumluluk yüklemediği için kitlelerce kolayca benimsenen yanlış peygamber anlayışını araçsallaştırıp toplumsal tabanlarını genişletmeye çalışması olarak okunabilir. 


Kutsanan Değil, Örnek Alınması Gereken Bir Peygamber 


Kur'an'da Resulullah (s); ahlakını düşmanlarının bile takdir ettiği, hayatın içinde aktif olan, kendisini toplumundan soyutlamayan, her hayırda öncü olmaya çalışan, Allah'ı çokça zikreden, Müslüman kimliğini her şeyin önünde tutan, Müslümanlara karşı merhametli, kâfirlere karşı ise tavizsiz bir peygamber olarak tanıtılmakta ve bizim için bu ve daha burada zikredemediğimiz birçok özelliği ile mükemmel bir örneklik olarak sunulmaktadır. Onun değeri, bizler gibi bir insan olmasına karşın, Allah'ın kendisine yüklediği sorumlulukları eksiksiz yerine getirmesi ve vahyi hayatında uygulama konusunda eşsiz bir örnek olmasıyla ilgilidir. Üzerinde düşünmemize değer olan, Resulullah'ın (s) bu azmi ve sarsılmaz inancıdır. 
Onu zaten Allah, insanlar arasından peygamberi olarak seçerek şereflendirmiş ve yeterince yüceltmiştir. Onun bizim yüceltmemize ihtiyacı yoktur. Aksine bizim onun sünnetini anlamaya ve yaşamaya, her şeyiyle onu kendimize örnek almaya ihtiyacımız vardır. 


Resulullah'ın doğduğu günü, ana rahmine düştüğü günü vb. ona dair özel anları kutsamak, anmaya dönüştürmek tevhid akidesini hakkıyla koruması gereken biz Müslümanların uzak durması gereken bidatlardır. Yapmamız gereken, en güzel ahlaka sahip olan Resulullah'ın vahiyle lütuflandırıldıktan sonra İslam'ı yaşamak ve yaşatmak için ortaya koyduğu o müthiş örnekliği insanların gündemine taşımak olmalıdır. Rabbimiz, Resulullah”ı (s) bizim üzerimize şahit kılmış, bizi de insanlık üzerine şahit olanlardan eylemiştir. Şahitliğimizin hakkını yerine getirmemiz için Allah Resulü'nün izinden gitmeli ve onun örnek alınacak tek önder olduğunu unutmamalıyız. 


Resulullah'ın (s) bizim için değeri ve önemi, ashabın onu kendi canlarından daha üstün tutmalarından da açıkça anlaşılmaktadır. O bizim için tarihin her döneminde eşsiz bir rehberdir. Allah Resulünü ve tüm peygamberleri sevmenin imani bir sorumluluk olduğunun farkında olarak, Resulullah”ı (s) sevenleri sevmeli, ona düşmanlık besleyenleri düşmanımız olarak görmeliyiz. Buna karşın Resulullah?ı (s) sevmek adına aşırı yüceltme ve tazim gibi hastalıklı anlayışlardan uzak durmalıyız. 


Rabbimiz bize, resuller arasında ayrım yapmadan hepsinin mücadelesini kendi mücadelemiz olarak görmemizi sağlayan bir basiret lütfetsin. Bizi, Hz. Muhammed'in (s) mücadelesini 


kavrayan, yaşamını örnek alan ve onun sünnetini hakkıyla anlayıp yaşayanlardan eylesin. 


AKIL, MANTIK VE BİLİM ÇERÇEVESİNDE BİR PUSULA: “HAKİKATİN 
İZİNDE” 


Bilal Tonyalı-Haksöz Dergisi Sayı: 346 - Ocak 2020 


“Gözümle gördüğüme ben de inanırım.” denir inanç meseleleri tartışılırken. Bazen de “Gözümle görmüyorsam ya da gözlemleyemiyorsam, deneyimleyemiyorsam benim için yok mesabesindedir.” ifadesi kullanılabiliyor. Birincisi asıl imanın “gözlemlenemeyen'e inanmak olduğunu, ikincisi ise gözlemlenebilir olandan öteye geçmenin “anlamsız” veya “işe yaramaz? 
bir şey olduğunu öne sürer. Kimlerin haklı olduğundan bağımsız, bu sorular ve cevaplar daima insan zihnini meşgul eder durur. 


İnsanın akıl yürütme kabiliyeti kendisinin her daim lehine mi işler? Kimi onu, varoluşunu tanımlamada ve/veya anlamlı kılmada bir araç olarak kullanırken; kimileri varlığın kendisini anlamsız kılma yolunda kullanmayı tercih etmiştir. Her ne konumda olursa olsun, bu kabiliyete sahip olan insan bir şekilde varoluşunu sorgulayan sorularla muhatap olmuş ve cevap aramıştır tarih boyunca. Belki de insanın, insan olmaktan gelen en kaçınılmaz alışkanlıklarından biridir bu, adına ne denilirse denilsin. 


Akıl yürüten, muhakeme kabiliyetine sahip insan, modern dönem ve akabinde karşılaştığı varoluşsal sorunlarla alakalı verdiği cevaplarda bazı değişiklikler yaptı. Bir “milat? ortaya koymak çok kolay olmasa da Descartes'ın cogito'su modern dönem bilgiyi, bilmeyi, kainatı ve dahi metafizik kavramları tanımlamada insanlığı yeni değil fakat farklı bir istikamete meylettirdi. Yukarıda bahsettiğimiz gözlemlenemeyen veya deneyimlenemeyenlerin yok mesabesinde varsayılmasıyla alakalı modern temelleri attı diyebiliriz. İnsanın varlık tasavvurunu, bir adanın ortasında kalakalmış ve gördüklerinden, işittiklerinden, hissettiklerinden başka bir gerçekliğin olduğuna inanmayan bir insanın yalnızlığına sürükleyen bu anlayış aslında asırlar boyunca tecrübe edilmiş maddi-manevi bütün zengin insanlık tecrübesinden de bir nevi kopuştu. 


Modem dalga, Sanayi Devrimi ve Protestan-kapitalist ahlakın inşasıyla cogito ile başlayan yolculuğu maddeci felsefe ve maddiyatçı bir hayat tarzı ile devam ettirdi. Bilimsel gelişmelerle tetiklenen bu —Sezai Karakoç'un deyimiyle— “metafizik gerilim”! insanlığı maddeci felsefede ısrarcı kıldı. Sezai Karakoç bu heves, iştiyak, dürtü veya hareket-ettiricigüç için metafizik gerilim ifadesini kullanıyor çünkü bu bilimsel hamlenin özünde, maddeci felsefenin ve hümanizmin insanı ve yalnızca insanı temel ölçü haline getiren anlayışının yalnızca madde ile tarif edilemeyecek bir boyutu var. Bu “gerilim” aslında Kant ve özellikle Nietzsche sonrasında tabiri caiz ise elektriğini, kaynağını yitirmişti. Saf aklın, yani bir anlamda cogito'nun aslında varlığı nasıl ve niçin sorularına beraber verecek şekilde açıklamada yeterli olmadığını Kant ile görmüştü Batı. Nietzsche ile de bu sarsıntının artık ne kadar büyük bir hasara yol açtığını ve açmaya devam edeceğini, insanlığın kaçınılmaz bir boşluğa sürüklendiğini kısmen de olsa hissedebilmişti. Bu boşluk halinde savrulurken insan, insan olmanın vazgeçilmezi olarak metafizik tanımlamalar, açıklamalar bulmak zorundaydı tabii. Bir kısım tekrar bilime ve maddeci-natüralist felsefeye bağlılığa devam ederken diğerleri ise Batı dışında kalan dünya dinlerinde veya birtakım nevzuhur maneviyatçı yaklaşımlara meylettiler. 


Yukarıda bahsetmiş olduğumuz bu yeni hayat tarzı kültürel sahada da Batı'nın emperyal tavrı ile birleşerek dünya genelinde ciddi ölçüde popülerleşti ve bir kültür hegemonyası oluştu. 
Türkiye ve Türkiye'deki gençler de bu hegemonyanın ürettiği popüler kültürü tüketmekle ve bir yandan da Batı'nın iç hesaplaşmalarını (kapitalizm-komünizm gibi) ülke içine taşımakla, bu çatışmaların arkaplanındaki felsefi varsayımları ve anlayışları da taşımış oldular. 
Dolayısıyla hayat tarzı, inanış biçimleri, değerler, eğlence biçimleri vesaire birçok yandan Anadolu'da muhkem görünen hayat tarzı ve inanışların temeli de ciddi oranda sarsıldı. Son raddede ülkemizde bilinçli-bilinçsiz inançsızlık veya bir inanç üzere yaşamayı teklif eden 


hayat tarzından uzaklaşma ciddi ölçüde arttı. Batı'da öne sürülen popüler ateistik argümanlar ülkemizde de özellikle gençler tarafından tartışma konusu edildi ve ediliyor. Batı'da, aslında, bu argümanların kendi “gelenekleri? içerisinde ciddi bir karşılığı vardı ve belki de olması gereken tartışmalardı fakat bizde ithal tartışmalar halinde zuhur ettiler. Bütün bunlara rağmen hayat tarzının ve popüler kültürün cazibesi köklü geleneğimizde kimi gençler için galip geldi ve hem mütedeyyin ailelerin çocukları hem de seküler anlayışla yetişen çocukların zihinlerinde benzer soru işaretleri oluşturdular. Özellikle 1950 sonrası dini söylem ve tartışmalar sürekli farklı istikametlere evrildi ve Batı'da çok daha önceden tecrübe edilmiş tartışmaların burada da zuhur etmesi sözkonusu oldu. Aşağıda 1700”lerin İngiltere'sinde meşhur bir oyun ve deneme yazarı olan Joseph Addison'un ateizm ve ateistlere karşı ifadelerinden bir alıntı paylaşıyorum. Yaşı biraz büyükçe olanlar bu tür tartışmaların Türkiye'de de zamanla zuhur ettiğini ve Müslümanlarca benzer bir dilin kullanıldığını kabul edeceklerdir: 


“(Ateistler) tenakuz ve imkansızlıklarla dolu fikirlerle izdivaç etmiş bir vaziyetteler ve aynı zamanda inancın en ufak parçasındaki bir zorluğu dahi, inkar için kafi görüyorlar. Bu geri kafalı kâfirlerden birine, ateizmin en mühim mevzuları olan kainatın esbab üzere teşekkülü, maddiyatın faniliği, Ruh'un faniliği, Beden 'in tesadüfi tertibi, maddenin hareketleri ve çekimi (gravitasyon), ve buna benzer tafsilatlarıyla beraber bir araya getirilip bir Amentü meydana çıksa, en meşhur ateistlerin ekseriyatının fikirlerine istinaden; derim ki bu şekilde teşekkül ve vaz edilmiş bir Amentüyü kabul etmek, şiddetle inkar ettikleri o bahislerden çok daha büyük bir inancı gerektirmez mi? Öyleyse bu yeni nesil kovboylara hem kendi iyilikleri hem de umumi saadet için tavsiyem, en azından kendileriyle tutarlı bir şekilde davranmaları ve dinsizlik, taassup ve safsatalara heves etmemeleridir.”? 


Din, bilim, felsefe ve artık göz ardı edilmeyecek bir vakıa olan ateizm ile alakalı yüzlerce kitap yazıldı, binlerce münazara yapıldı. Son dönemde yazılan eserlerden biri İngiltere'de IERA isimli davet ve eğitim çalışmaları yürüten kuruluşun başında olan Yunan asıllı bir mühtedi kardeşimiz Hamza Andreas Tzortzis'e ait. Orijinal ismi The Divine Reality — God, Islamand the Mirage of Atheism olan kitap tarafımdan Hakikatin İzinde — Din, Bilim ve Ateizm başlığıyla Türkçeye tercüme edildi. Yazının geri kalan kısmında kitabın muhtevasından yukarıda bahsettiğimiz meselelerle irtibatlı olarak bahsetmeye çalışacağız. 


Kitapta, yukarıda bahsettiğimiz varoluşsal sorunların kökündeki felsefi varsayımlar birer birer çözümlenerek hangi anlayış türlerinin hangi inanç veya inançsızlık boyutlarına yol açabileceği ortaya koyuluyor. iERA'da takip ettikleri bir davet usulü olan GORAP (God, Oneness, Revelationand Prophethood) yani Tanrı, Tevhid, Vahiy ve Nübüvvet sıralaması üzerine inşa edilen bir anlatımla kitap önce ateizmi ve ateistlerin varsayımlarını tanımlıyor ve bu varsayımlar üzerinden Tanrı'nın var olmadığını öne süren yaklaşımları teker teker irdeleyerek çürütüyor. Daha sonra ateizmin öngördüğü tanrısız bir hayat tasavvurunun nasıl sonuçlar doğurabileceğini anlatıyor: 


“Birçok ateist, tabiatüstü gerçekliğin olmadığına ve kainattaki bütün olayların fiziki faaliyetler üzerinden açıklanabileceğine inanan felsefi natüralistlerdir. Felsefi natüralizm ile cem edilmiş bir ateizm, varoluşsal bir felaketin reçetesidir. Formül basittir: İnsana hesap vermesi gerektiğini söyleyen İlahi mesuliyeti ortadan kaldıran “Tanrı yoktur? fikri, nihai bir ümit, değer ve gayeden yoksunlukla sonuçlanır. Aynı zamanda anlamlı ve ebedi bir saadete de götürmez. Vardığımız bu netice köhne bir dini klişe değil; ateizmin mantıki ve varoluşsal çıkarımları üzerine mantık üzere düşünmenin bir neticesidir.”? 


Kitapta bir yaratıcının varlığına delil olarak öne sürülen argümanlar ve İbn-i Sina, Gazali gibi önde gelen Müslüman felsefecilerden-âlimlerden de alıntılar yapılarak günümüz diliyle izah ediliyor. Birçok sorun aslında İslam ilim geleneği, ilm-i kelam ve birtakım modern-dönem Müslüman düşünürler tarafından ele alınmış olmasına rağmen günümüzün diline yakın bir şekilde ifade edilmesi bu açıdan önemli ve kitapta bu boşluğu dolduracak nitelikli bölümler mevcut. 


Yukarıda değindiğimiz GORAP metodunu takip eden kitapta belki de en dikkat çekici ya da en çok dikkate değer bölüm “Bilinç Argümanı? başlıklı yedinci bölüm. Günümüzde, bahsettiğimiz maddeci felsefe üzerinden hayatta kalan metafizik gerilime can veren en mühim gelişmeler yapay zeka, transhümanizm gibi başlıklar altında gerçekleşiyor. Bilimsel gelişmelerin bu “mucizevi? görünümü natüralist felsefe ve düşünce tarzının celp ediciliğini korumasına vesile oluyor. Bu da bir bakıma natüralist felsefenin ve dolayısıyla bu anlayışın ürünü olan ateizmin inanç karşıtı argümanlarını sözde kuvvetli kılıyor. Klasik dönem felsefecilerden bu yana sürekli tartışma konusu olan, madde-ruh-bilinç ilişkisi muammasının bugünün bilim insanları tarafından çözülmeye yakın olduğu iddia ediliyor. Bu çözüm tabii maddi zeminde bir çözüm, yoksa buna yeni bir metafizik açıklama getirilmesi söz konusu değil. Bu iddia, gelişmelerle birlikte kuvvetlenirken özellikle bilimsel metoda, felsefeye ve mantığa aşina olmayan insanlar bu ‘büyünün’ çabucak etkisi altında kalıyor. İşte kitapta, yazarın da akademik olarak çalışma sahasında bulunan zihin felsefesi üzerine üretilen fikirler irdelenerek hâlihazırda gerçekleştirilmiş bilimsel çalışmaların “bilincin zor problemini çözemediği ve çözemeyeceği öne sürülüyor. Basit bir dille ifade etmek gerekirse “Robotlar bilinç sahibi olabilir mi? İnsan bilinci kopyalanabilir mi? Makineler öznel tecrübelere sahip olabilirler mi?”gibi soruların tetiklediği bu bilinç probleminin, maddeci felsefe lehine bir sonucu olmadığı izah ediliyor. Burası uzunca açıklama yeri olmadığı için bu kısmı bu kadarıyla anlatmış olalım. 


Kitabın diğer önemli kısımları ise nesnel ahlak ve kötülük problemi ile alakalı olan kısımlar. 
Bu kısımlarda ateizmin ve natüralist felsefenin ahlak ve kötülük problemini nesnel zeminde çözemediği örnekler ve deliller ile ortaya koyuluyor. Bütün bu delillendirmeler kitabın diğer bölümlerindeki argümanlar ile tutarlı bir biçimde ve sürekli atıflarda bulunarak yapıldığı için kişinin zihninde bütüncül bir yapı oluşturduğu söylenebilir. 


2002'de Müslüman olan ve ihtidasının ardından aldığı eğitimler ve yaptığı çalışmalar sayesinde çokça münazaraya iştirak eden Tzortzis, kitabın son kısmında davet usulü üzerine birkaç not ekleyerek kitabı sonlandırıyor. Kitabın baş kısmındaki ihtida hikâyesi ve son kısmındaki bu bölümler yazarın fikri ve manevi yolculuğunun da bir özeti niteliğinde. 
Umuyoruz ki bu kitap, Türkiye'deki gençlerin zihinlerindeki şüphelerin giderilmesi ve popüler kültürün etkisi altında kalan neslin inanç temellerinin sarsılmasının önüne geçilmesi yönünde bir katkı sağlamış olur. 
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AD KAVMİ VE HZ. HUD 
Cengiz Duman -Haksöz Dergisi Sayı: 38 - Mayıs 1994 


Kur'an-ı Kerim'de Mekki surelerde anlatılan Ad kavmi; Hz. Nuh'un milletinden sonra gelmiş bir kavimdir. Yüce Allah bu durumu Kur'an'da şöyle beyan eder. 


"Düşünün ki Allah, sizi, Nuh kavminden sonra halifeler yaptı ve yaratılışça size, onlardan ziyade boy ve güç verdi." (7/69) 


Muhtemelen Arabistan yarımadasının güneyinde yaşamış olan Ad kavminin kıssası, cahiliye Araplarına ibret olarak anlatılır. Kendileri gibi Arap bir toplum olan Ad kavminin basma gelenler Allah tarafından hatırlatılarak aynı sona uğramamaları için Hz. Muhammed'e ve ona indirilen Kur'an'a iman etmeleri istenir. 


Ad kavminin yaşadığı bölge Kur'an'da, Ahkaf olarak isimlendirilir. Ahkaf, aynı zamanda Kur'an'da müstakil bir sureye isim olarak verilmiştir. 


Ahkaf, Hıfk'ın çoğuludur. Kum çölü, kum tepecikleri anlamına gelir. Ahkaf adlı yörenin, Arabistan'ın güneyinde; Yemen, Umman arasındaki bir bölgede olduğu müfessirlerce kabul edilmektedir. 


Arabistan'ın eski ve şöhretli bir kavmi olan Ad'ın başından geçenler, cahiliye Araplarınca efsanevi olarak biliniyordu. Kur'an'ın inişi ile beraber Hud peygamber ve Ad kavmi hakkındaki doğrular vahyedilerek, insanların bu kıssadan öğüt almaları gerektiği belirtilir. 


"Ad kavminin başından geçende de ibret vardır," (51/41) 


Kur'an'da anlatılan Ad kavminin sosyal ve ekonomik yapısı incelendiğinde Allah'ın Ad kavmine büyük nimetler ihsan ettiği görülmektedir. Nuh kavminden sonraki en güçlü kavimdir Ad... 


"(Allah sizi) Nuh kavminden sonra halifeler yaptı ve yaratılışça size, onlardan ziyade boy ve güç verdi." (7/69) 

"Bildiğiniz şeyleri veren, size davarlar, oğullar, bağlar, pınarlar ihsan eden Allah'tan sakının." 
(26/132-134) 


Allah'ın büyük bir nimet bahşettiği Ad kavmi, bolluk içinde yaşayan, toprak ve hayvancılığa dayanan bir tarım toplumuydu. Aynı zamanda ticaret yoluyla da zenginlemişler ve bu zenginliği tepeler üzerine binalar kurarak değerlendirmeye başlamışlardı. 


"Siz her tepeye bina diker, eğlenir misiniz?" 


"Ve ebedi kalacakmışsınız gibi, muhkem binalar mı ediniyorsunuz?" (26/128-129) 


Bu muhteşem zenginliğe sahip Ad kavminin, İrem adındaki kentlerinin, numune bir kent olduğunu Allah, şöyle belirtiyor: 


"O direkli İrem'e Ki, o beldeler içinde, misli yaratılmamıştı." (69/7-8) 


Allah'ın nimeti sayesinde büyük bir medeniyetin sahibi olan Ad kavmi; kendilerine bahşedilen bu nimetin kadrini bilip, ona itaat etmediler. Aksine büyüklük taslayıp, kibirlenip böbürlenerek yaşayan bir kavim oldular. 


Kendilerinden önce yaşayanlara rasul olarak gelen Nuh'un getirdiği ilahi mesaj onun ölümünden sonra terkedilmiş unutulmuştu. Dolayısıyla Ad kavmi, Allah'ı, O'nun istediği biçimde tanımıyorlardı. Putlarının emri sandıkları; aslında zenginler ve yönetenler tarafından, onların çıkarları doğrultusunda, putlar adına uydurulan bir dine -hayat tarzına- göre yaşıyorlardı. 


Onlarca, Allah'ın verdiği bu nimetler, Allah tarafından değil kendi zeka ve çalışmalarının, elde ettikleri teknolojilerinin ürünüydü. Zaman içinde zulüm iyice azmıştı. Edindikleri mal ve mülk onları şımartmış, yoksulu ezen, haklının yerine kuvvetli olanın egemen olduğu bir düzenin insanları olmuşlardı. 


"Ad kavmi yeryüzünde haksız yere büyüktük taslamış 'Bizden daha kuvvetli kim vardır. 
demişti." (41/15) 


İşte bu esnada, Nuh'tan hiç bir uyarıcıya muhatap olmayan Ad kavmine Hud (s) elçi olarak gönderilir. 


"Ad kavmine kardeşleri Hud'u gönderdik: 'Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. O'ndan başka ilahınız yoktur, karşı gelmekten sakınmaz mısınız? dedi." (7/65) 


Aralarında yaşayan, kavmin bireylerinden biri olan Hud'u, Allah "kardeşleri" olarak niteler. 
Bir diğer ayeti kerimede şöyle belirtilir: 


"Sizi uyarmak için, aranızdan bir adam vasıtasıyla, size Rabbinizden ihtar geldiğine hayret mi ediyorsunuz?" (7/65) 


Böylece aralarından bir adam resul seçilmiş, Allah'ın imtihanı başlamıştı. Bu imtihan aynı zamanda kendilerinden sonra yaşayanlara hatta; kıyamete kadar yaşayacak tüm insanlara öğüt ve ibret olacaktı. 


Hud'un kavmi putlara tapan, yani onların emrettiğini zannettikleri bir yaşam tarzına inanan insanlardı. Aslında akılsız olan ve kendilerine bile fayda ve zarar veremiyecek bir nesne olan bu putlar aracılığıyla; kavmin "ileri gelenleri" kendi işlerine gelenleri halka putların emriymiş gibi yansıtıyorlardı. Böylece halkı çıkarları doğrultusunda yönetiyorlardı. 


"İşte bu, Rablerinin ayetlerini bile bile inkar eden, peygamberlerine kafa tutan ve her inatçı zorbanın emrine uyan Ad kavmidir." (11/59) 


Ad kavminin inkarcıları Hud'a şöyle sesleniyorlardı: 


"Sen, bize yalnız Allah'a ibadet edelim de atalarımızın taptıkları putları bırakalım diye mi geldin?" (7/70) 


Hud (a) ise onlara şöyle cevap veriyordu: 
"Allah'ın hiç bir delil indirmediği putlar hakkında mı benimle tartışıyorsunuz?" (7/71) "Artık Allah'tan korkun da, bana itaat edin." (26/126) 


Hud'un bu uyarılarına rağmen inkarcılar ona çeşitli iftiralarda bulunurlar. 


"Kavminin inkarcı ileri gelenleri, 'biz senin beyinsiz olduğunu görüyor ve seni yalancılardan sanıyoruz' dediler." (6/66) 


"Herhalde ilahlarımızdan bazısı, seni fena çarpmış olacak." (11/54) 
"Bu bize getirdiğin eskilerin adetinden başka bir şey değildir." (26/137) 


"Eğer Rabbimiz böyle bir şey dileseydi, Melekler indirirdi. Doğrusu seninle beraber gönderileni inkar ederiz, demişlerdi." (41/14) 


Hud'a en çok karşı koyan ve iftiralarda bulunanlar kavmin ileri gelenleriydi. Kavmin insanlarının Hud'a meyletmemeleri için ellerinden geleni esirgemiyorlardı. Kavmin insanlarının Hud'a inanmaları halinde çıkarları en çok tehlikeye düşecek olanlar "ileri gelenler"di. 


Bütün karşı gelmelere rağmen Hud, Allah'ın mesajını onlara iletmeye devam ediyordu. 


"Onlara, önlerinden artlarından, her yandan 'Allah'tan başkasına kulluk etmeyin' (41/14) diyordu. 


"Ben sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim yaratana aittir. Akletmez misiniz." (11/52) 


"Ey kavmim! Rabbinizden mağfiret dileyin, sonra ona tevbe edin ki size gökten bol bol yağmur göndersin, kuvvetinize kuvvet katsın; suçlular olarak yüz çevirmeyin." (11/52) 


Hud (a) yıllarca çırpındı, durdu. Kavmine Allah'ın mesajını iletmeye çalıştı. Ama nafile... 
Kavmi imana yanaşmıyordu. Onları Allah'ın azabıyla da tehdit etti. 


"Doğrusu size büyük bir günün azabından korkuyorum." (46/21) 


Kavminin artık basireti bağlanmıştı. Azab ile korkutmaları bile onları uyandırmıyordu. 
Hud'un bu çağrısına şöyle diyorlardı: 


"Sen öğüt versen de, öğüt verenlerden olmasan da bizce farketmez." (26/136) "Biz azab olunacaklar da değiliz." (26/138) 
"Eğer doğru sözlülerden isen, haydi bizi tehdit ettiğin azabı getir." (7/70) 


Hud'un bütün uyarılarına rağmen kavmi inkarda direniyordu. Ad kavmi öyle bir teknolojiye sahipti ki, bu teknoloji ile yaptıkları tepeler üzerindeki kaşaneler, villalar, devasa binaların hiç bir güç tarafından yok edilemeyeceği kanaatine sahip olmuşlardı. Bağlar, bahçeler, en güzel yiyecek ve içecekleri sağlıyordu onlara... Hiç kimseye muhtaç değillerdi. Diledikleri gibi yer, içer, yaşarlardı. Kimse onlara karışamazdı... 


İşte, onların edindikleri mal-mülk ve servetlerin körelttiği basiretleri; kainatın tek hakimi olan Allah'ın isteklerini inkara götürmüştü. Sonlarım göremiyorlardı. 


Oysa peygamberleri onlar için çırpmıyor, var gücü ile Allah'ın vahyini kavmine iletmeye çalışıyordu. 


"İşte ben Allah'ı şahid tutuyorum. Siz de şahid olun ki, ben, sizin Allah'ı bırakıp O'na şerik koştuğunuz şeylerden uzağım. Artık bana toptan tuzak kurun. Sonra bir an bile mühlet vermeyin." (11/54-55) 


"Siz yüz çevirirseniz, Ben size gönderilmiş olduğum vazifemi tebliğ ettim. Hem Rabbim, sizin yerinize başka bir kavmi getirir de, siz O'na hiçbir zarar veremezsiniz..." (11/57) 


Kavmi ile Hud (a) arasında mesafe iyice açılmıştı. Kavminden ona inananlar çok azınlıktaydı. 
İnkarcılar bunu gördükçe daha da azıyorlardı. Artık rasulü memleketten sürmekle tehdit etmeye başlamışlardı. 


Hud ise Rabbine sığınır. Kavminin ısrarlı karşı kovuşları karşısında yapacağı tek hareket bu kalmıştı. 


"Ben. hem benim, hem sizin Rabbiniz olan Allah'a dayanmışım. Yerde debelenen hiç bir canlı yoktur ki, alnından O tutmuş olmasın. Şüphesiz ki benim Rabbim doğru yol üzerindedir." 
(11/56) 


"Bize ettiğiniz eziyete elbette katlanacağız. Güvenenler ancak Allah'a güvensinler," (14/12) 


Artık iş Allah'a kalmıştı. Hud yapacağını yapmış kavmini uyarmıştı, Allah nezdinde bir kavmin helaki için tüm alametler belirmiş, son yaklaşmıştı. 


"O azabın, yayılarak vadilerine doğru yöneldiğini gördüklerinde; 'Bu yaygın bulut bize yağmur yağdıracaktır.' dediler. Hud: 'Hayır o acele beklediğiniz şeydir, can yakıcı azab veren bir rüzgardır. Rabbinin buyruğu ile her şeyi yok eder." (46/24-25) 


Artık azabın emareleri de görünmüştü. Hz. Hud ve ona tabi olanlar, Ad kavminin yerleşim yeri Ahkaf'tan ayrıldılar. Böylece Allah inananları kurtarmıştı. 


"Buyruğumuz gelince, Hud'u ve beraberindeki inananları, rahmetimizle kurtardık. Onları çetin bir azabdan kurtardık." (11/58) 


Hud kıssası anlatılırken, Ad kavminin helak bölümü dikkat çekecek biçimde ayrıntılarıyla üzerinde durularak çok çeşitli perspektiflerle anlatılmaktadır. 


"Böylece onu yalanladılar. Biz de onları helak ettik." (26/139) 


"Rezillik azabını onlara dünya hayatında tattırmak için o uğursuz günlerde üzerlerine dondurucu bir kasırga gönderdik. Ahiret azabı ise daha çok alçaltıcıdır ve onlar yardım da görmezler." (41/16) 


"Gerçekten biz, üzerlerine uğursuzluğu daim bir günde, uğultulu bir rüzgar gönderdik." 
(54/19) 


"İnsanları kökünden sökülmüş hurma kütükleri gibi atıyordu." (54/20) 


"Allah onların kökünü kesmek üzere, üzerlerine o rüzgarı, yedi gece sekiz gün estirdi. Halkın kökünden çıkarılmış kurma kütükleri gibi yıkıldıklarını görürsün." (69/7) 


"Onlardan arda kalmış bir şey görüyor musun?" (69/8) 


Böylece alemlerin rabbi olan Allah'a karşı gelmekte direnen bir kavmin nasıl bir feci sona ulaştığı; kıssayı okuyup dinleyenlere ibret olması açısından çok dehşetli olarak tasvir edilir. 


"Bak! Nasıl oldu azabım ve tehditlerim?' (54/21) 


Ad kavmine verilen bu ceza bu dünya hayatındakidir. Ahiretteki ise orada verilecektir. Bu hususta Allah şöyle diyor: 


"Ahiret azabı ise daha alçaltıcıdır..." (41/16) 


Sonuçta Hud (a) kıssasının vahye muhatap olan tüm insanlara verdiği mesajları şöyle sıralayabiliriz: 


1) Bu dünya hayatında insanların elde ettikleri bütün nimetler Allah'ın onlara bahşettiği şeylerdir. 

2) Allah'ın onlara verdiği bu nimetleri yine Allah'ın istediği biçimde harcamak gereklidir. 

3) Allah'ın ihsan ettiği mal-mülk ve serveti, Allah'ın değil, sırf kendi akli ve becerileri neticesi 


elde ettiğini zannedenler, daha sonra onları diledikleri gibi harcama keyfiyetinde kendilerini görürler ki bu tavır onları inkar zincirine ulaştırmış olur. 


4) Hele de bu inkarcı servet sahipleri, ahireti yalanladıklarından; diledikleri gibi harcadıkları servetlerini kazanırken yaptıkları zulümlerin ve Allah'ın verdiği servetlerden yoksullara vermediklerinin hesabını, kimseye vermeyecekleri düşüncesinde olurlar ki onları azdıran, inkar ettiren amillerden biri de bu olur. Hud kavminin inkarcılarının düşünceleri de bu idi. 
ahireti red... 


5) İşte bu mesajların verilmek istendiği Ad kavminin kıssası; Kur'an'ın indiği Cahiliye toplumunun aynı bazdaki düşüncelerinin yanlışlığını beyan etmiş olur. Ad'ın kıssasından ders almayanların sonu, dehşetli sahnelerle anlatılan Ad kavminin sonu gibi olacağı mesajı verilmiş olmaktadır. 


6) Çağımız toplumlarında da Ad kavminin kıssasında anlatılan inkar psikolojisi yaşanmaktadır. Bu insanların sahip oldukları villa, yazlık vb. binalarda diledikleri gibi kayıtsızca hür yaşama isteği, bu uğurda kazandıkları ve kazanacakları paraların nasıl ve nereden geldiğinin önemsizliğine itmiştir. Zulümle de olsa bu uğurda kazandıklarını kendileri için helal (!) addetmektedirler. Lüks binalarda diledikleri gibi harcayacakları servetlerden, fakir ve yoksulun ihtiyacı için de harcanması veya onların da bu servette haklarının olduğu onların hiç umurunda değildir. 


7) Helak sahnesinin çok dehşetli olarak tasvir edilmesi inkarcıları düşündürmek için en ibretli mesaj değil midir? 


İRAN-NÜKLEER TEKNOLOJİ VE İRAN'A YÖNELİK DİPLOMATİK 
BASKILARIN ARKA PLANI 


Alptekin Dursunoğlu -Kudüs Dergisi Sayı: 6 - Kış 2005 


Şu an dünyadaki ülkeleri nükleer teknoloji ile ilişkisi bakımından dört gruba ayırabiliriz: 1- Nükleer silahlara sahip olan ülkeler. 


2- Nükleer mühendisliğe ve teknolojiye sahip olan, yakıt çevrimi ve uranyum zenginleştirmesi tesislerini kendi imkânlarıyla yapan, yakıt üretebilen ve bunu satabilen ülkeler. 


3- Nükleer mühendisliğe ve teknolojiye sahip olmayan bu alanla ilgili tüm faaliyetleri dışarıdan satın alma yoluyla temin eden, kısaca tesis kurmadan, buna ilişkin teknisyenliğe, yakıttan, nükleer atıkları yok etmeye kadar her alanda dışarıya bağımlı olan ülkeler. Libya örneğinde olduğu gibi. 


4- Hiçbir nükleer tesise ve imkâna sahip olmayan ülkeler. 


İran'ın Buşehr'deki nükleer santral projesi, İslam Devrimi'nden önce başlatılmış bir projeydi. 
Buna göre Alman Simens firması nükleer teknoloji, Fransız Oridef firması yakıt, Amerika da teknik bilgi ve mühendislik desteği verecekti. Yani İslam Devrimi öncesinde İran'a biçilen nükleer konum yukarıdaki kategorilerden üçüncüsüne tekabül ediyordu. 


Fakat devrimden sonra hem Almanya hem de Fransa, Amerika'nın baskısıyla bu projeyi durdurdular. İran, sekiz yıllık Irak savaşının ardından Rafsancani'nin yapım onarım döneminde nükleer reaktör projesine büyük bir ağırlık verdi ve Rusya ile yapılan anlaşmayla nükleer reaktörün yapımı sürdürüldü. Amerika ve İsrail'in Rusya'ya yaptığı baskılar, bu programı durdurmaya yetmedi. 


İran Buşehr'deki nükleer reaktörü Rusya ile birlikte yapmasına rağmen, Erak, İsfahan ve Natanz'daki nükleer yakıt çevrimi tesislerini ve örneğin santrifüj yapma ve uranyum 


zenginleştirme teknolojisini tamamen kendi imkanları ve mühendisleri ile gerçekleştirmişti. 
Bu konularla ilgili olarak daha önce Çin'le anlaşma yapan İran, Çin'in bundan vazgeçmesi üzerine tüm ulusal endüstrisini bu konuya seferber ederek üç yıl gibi kısa bir süre içerisinde yakıt çevrimi teknolojisini kendi imkanlarıyla yapar, santrifüj üretebilir ve uranyum zenginleştirebilir bir hale geldi. Şu an kök hücresi üretebilen dünyanın yedi ülkesinden biri olan İran'ın nükleer programını tamamlayacağı gelecek beş yıl içerisinde bilimsel ve teknolojik alanda büyük bir sıçrama yapacağı bildirilmektedir. 


Esasen İran'ın yakıt çevrimi ve zenginleştirme imkanına kendi başına sahip olması, son birkaç yıl boyunca Amerika ve İsrail'in diplomatik alanda kopardığı yaygaranın da temelini oluşturuyor. 


Nükleer silahların önlenmesi amacıyla öngörülen NPT (Non-Proliferation of Nuclear Weapons Treaty) konvansiyonuna imza atarak nükleer programını tamamen barışçı alanlarla sınırlamış olan İran'ın şu an Amerika ve Avrupa'dan gördüğü baskı, geleceğe dönük nükleer program tasarısı bulunan Türkiye ve Mısır gibi ülkeler açısından da ilginç bir örnek oluşturmaktadır. 


İran, halihazırdaki nükleer birikimiyle, yukarıda gruplandırılan ülkeler içerisinde ikinci grup ülkeler arasında yer almaktadır. İslam Devrimi sonrasında İran'ın üçüncü gruptaki ülkeler arasına bile girmesine engel olmaya çalışan Amerika ve Avrupa, şu an uranyum zenginleştirmesini ve yakıt çevrimini durdurması durumunda İran'ın nükleer programına izin vermeye razı olacaklarını belirtiyorlar. Yani İran'ı bu konuda üçüncü kategoriye itmeye çalışıyorlar. 


NPT konvansiyonunun birinci ve ikinci maddesi, nükleer silaha sahip olmayan ülkelerin, bu sözleşmeyi imzalaması durumunda kendini nükleer silah üretmekten mahrum edeceğini taahhüt etmesini öngörmektedir. Bununla birlikte NPT'nin dördüncü maddesi, kendini nükleer silahtan mahrum etmeyi gönüllü olarak taahhüt eden bir ülkeye, geliştireceği barışçı nükleer projelerde, nükleer teknolojiye sahip ülkelerin yardım etmesi yükümlülüğünü getirmektedir. 
Yani Birleşmiş Milletler Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve NPT konvansiyonunu çerçevesinde yakıt çevrimine ve uranyum zenginleştirmeye sahip olmak bir suç veya ihlal olarak değerlendirilmemekte hatta dördüncü madde çerçevesinde ABD'yi ve Avrupa'yı İran'a bu konuda yardım edip destek vermesi konusunda yükümlülük altına sokmaktadır. 


Amerika, İran'ın nükleer programının barışçı amaç taşımadığını iddia ederek, bu durumu BM Güvenlik Konseyi'ne taşımaya çalışmakta ve İran'ı uluslararası ambargoyla yüz yüze bırakmaya uğraşmaktadır. İran'ın Ulusal Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Dr. Hasan Ruhani'den önceki müzakerecileri, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nda Amerika'ya karşı Avrupa'dan destek bulabileceklerini ummuşlardı. Fakat İngiltere, Fransa ve Almanya dışişleri bakanları, 2003 yılında Tahran'da yaptıkları Sadabad görüşmelerinde tam tersi davranarak ABD tutumunu destekler bir tavır içerisine girdiler. 


NPT konusunda Hasan Ruhani'nin müzakereci olarak atanması ve bu süreçte İran'ın izlediği başarılı diplomasi, İran'a ABD ve Avrupa tezleri karşısında güçlü ve haklı bir konum kazandırdı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'yla işbirliğini sürdüren, Ajans'ın ek protokolünü imzalamayı prensip olarak kabul eden hatta bir iyi niyet jesti olarak geçici bir süre için uranyum zenginleştirmesini askıya alan İran, Ajans'ın yönetim kurulunda yer alan Rusya, Çin ve bağlantısız ülkelerden oluşan ABD ve Avrupa dışındaki diğer bloğa nükleer programı konusunda güven verdi. 


İran'ın teknik ve hukuki haklılığı ve Ajans'ın yönetim kurulunda yer alan Batı bloğu dışındaki ülkelerin müstakil tutumu, Amerika'nın İran'ın nükleer programını BM Güvenlik Konseyi'ne taşımasına olanak vermekten oldukça uzak gözükmektedir. 


Buna rağmen Richard Armitage'ın ifadesiyle, Amerika kötü polis, Avrupa ise iyi polis rolü oynayarak, İran'ı nükleer teknoloji konusunda üçüncü kategoride yer alan ülke konumuna itmeye çalışmaktadır. 


ABD ve Avrupa'nın bu konudaki açık çifte standardını yansıtması açısından son dönemde Güney Kore ile Ajans arasında yaşanan gelişmeler oldukça çarpıcıdır. İran'ın yakıt çevrimi ve uranyum zenginleştirme ile ilgili faaliyetleri, bütünüyle Ajans'ın bilgisi ve gözetimi altında gerçekleşen hususlarken, Güney Kore'nin bu çerçevedeki faaliyetlerini Ajans'tan gizli gerçekleştirdiği ortaya çıktı. 


Güney Kore, uranyum zenginleştirmesi faaliyetinin Ajans'tan gizli yürütülmüş olmasına ilişkin gülünç bir açıklama getirdi. Bu açıklamaya göre bir uzman uranyum zenginleştirmesini kişisel araştırmaları çerçevesinde gerçekleştirmişti ve bundan dolayı da Güney Kore'nin bu faaliyeti Ajans'tan gizli kalmıştı. Buna rağmen bilime ve akla aykırı olan bu açıklama Amerika ve Avrupa'dan destek gördü ve Güney Kore ile ilgili olarak herhangi bir girişimde bulunulmadı. 


Çünkü Amerika, nükleer silaha sahip olduğunu açıkça söyleyen Kuzey Kore konusunda kendisini kenara çekip Kuzey Kore'yi Güney Kore ile dengeleyen bir politika izlemektedir. 
Dolayısıyla da Batı kampında yer alan Güney Kore'nin Ajans'tan gizli olarak gerçekleştirdiği uranyum zenginleştirme faaliyeti, bir uzmanın kişisel gayreti olarak açıklanabilmektedir. 
Buna karşılık tüm nükleer faaliyetlerini Ajans'ın bilgisi ve gözetimi dâhilinde gerçekleştiren İran, BM Güvenlik Konseyi ile tehdit edilmektedir. 


Gerek İsrail ve ABD'nin gerekse İngiltere, Almanya ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinin NPT konvansiyonu üyesi İran'ın nükleer programından duyduğu kaygının temelinde aslında nükleer silah vs. değil, İran'ın kendi kendine yeten nükleer bir güç olmasından duyulan endişe bulunmaktadır. Nitekim İran'ın kendi imkânları ve kendi mühendisleriyle nükleer yakıt çevrimini gerçekleştirmiş olması, BM Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndaki söz konusu ülkelere mensup temsilcilerin: "İran nükleer program konusunda bizim kontrolümüzden çıktı" demelerine sebep olmuştur. 


Ayrıca Amerikan eski başkanı Jimmy Carter'ın Ulusal Güvenlik danışmanı, stratejist Brezezinsky, 29 Ağustos 2004 tarihinde basına akseden raporunda İran'ın nükleer programı konusunda ilginç değerlendirmelerde bulunmaktadır. 


Brezezinsky'nin başkanlığını yaptığı özel grup, hazırladığı raporunda İran'ın 2003 yılında Birleşmiş Milletler Atom Enerjisi Ajansı'yla yaptığı görüşmeler doğrultusunda bir iyi niyet adımı olarak askıya aldığı uranyum zenginleştirme programını sürekli olarak durdurmasını sağlamak için, İran'a makul bir fiyatla yakıt satılması gerektiğini önermektedir. Rapora göre yakıtın satılmaması konusunda yapılan baskılar, İran'ı bu teknolojiyi kendi başına üretir hale getirmiş ve durumun ABD ve Avrupa'nın kontrolünden çıkmasına sebep olmuştur. Bu çerçevede eğer İran'a nükleer reaktör yakıtı satılmasına izin verilecek olursa, hem İran'ın bu teknolojide bağımlı hale gelmesi sağlanacak, hem de İran'ın nükleer gücü ve kapasitesi sürekli olarak kontrol altında tutulabilecektir. 


BM Atom Enerjisi Ajansı yönetim kurulu içerisindeki Batılı ülkeler, geçtiğimiz hafta içerisinde, İran'ın nükleer programına ilişkin diğer ülke temsilcilerinin oyuna dahi sunmadan bir kararname yayınlayarak İran'a 24 Ekim'e kadar uranyum zenginleştirme faaliyetini tamamen durdurduğunu açıklaması yönünde süre verdiler. Hatta ABD, İran'ın nükleer programının barışçı olduğunu ve uranyum zenginleştirmenin NPT konvansiyonunu ihlal etmediğini belirten Ajans'ı da ödeneği kesmekle tehdit etti. 


Batılı ülkelerin diplomatik ve uluslararası hukuk bağlamındaki bu akıl almaz pervasızlığına karşı İran, gerek Dr. Hasan Ruhani'nin ve gerekse Cumhurbaşkanı Hatemi'nin ağzından son 


yayınlanan kararnameyi tanımadığını açıkladı. Ayrıca İran nükleer programının BM Güvenlik Konseyi'ne taşınması durumunda NPT konvansiyonu ve Atom Enerjisi Ajansı'yla olan ilişkilerini gözden geçireceğini bildirdi. Öte yandan İran Atom Enerjisi Kurumu Gulam Rıza Ağazade de geçici olarak durdurdukları uranyum zenginleştirmeye yeniden başladıklarını bildirdi. 

İran'la Batılı ülkelerin karşılıklı restleşmesi, Ekim ayından sonra yeni bir boyut kazanacak. 


İran'la bütün bunlar yaşanırken bu çerçevede 200'den fazla nükleer başlıklı silaha sahip olan İsrail'in Ajansa üye olduğu halde NPT'ye imza atmadığını, aynı şekilde nükleer silahlara sahip olan Hindistan ve Pakistan'ın da NPT'yi imzalamadığını hatırlatalım. 


İSRAİL-FİLİSTİN SORUNUNA FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI 


Kaynak: www.acikradyo.com.tr, 12.01.2005-İngilizceden çevren: Avi Haligua- Uri Avnery- 
Kudüs Dergisi Sayı: 6 - Kış 2005 


2000 Eylül'ünde patlak veren şiddetli çatışmalara "El Aksa İntifadası" adı verildi. Ama 
aslında bu 19. yy sonunda Siyonist hareketin doğmasıyla başlamış tarihi anlaşmazlığın bir başka evresiydi. 


İsrail ve Filistin'de bu anlaşmazlık beş kuşaktır devam ediyor. Bugünkü kuşağın bütün maddi ve zihinsel dünyasını bu çatışma şekillendiriyor ve hayatlarına her yönüyle egemen oluyor. 


Bu uzun süren anlaşmazlık boyunca, her savaşta olduğu gibi, iki tarafta da yığınla masal üretildi, tarih çarpıtıldı, propaganda amaçlı sloganlar ve önyargılar biriktirildi. 


Her iki tarafın da anlaşmazlığa yaklaşımı 120 yıldır onlara anlatılan tarih tarafından şekillendirildi. Siyonist tarihle Filistinlilerin anlattığı tarih, hem genel bakış açısıyla hem de ayrıntılarında, tam olarak birbirinin zıddı. 


Anlaşmazlığın başladığı günden bu yana Siyonist/İsrail liderleri, tarihin Filistin versiyonuna karşı tamamen umursamaz bir tavır takındılar. Çözüme ulaşmak istedikleri zamanlarda bile, Filistin halkının ulusal özlemleri, travmaları, korkuları, umutları konusunda umursamaz olduklarından, bu çabalar en başından kaybetmeye mahkümdu. İki taraf arasında bir eşitlikten bahsetmek imkânsız olduğu halde, benzer bir durum diğer taraf için de geçerliydi. 


Böylesine uzun bir tarihi süreç içinde gelişmiş olan anlaşmazlığın çözümü, sadece her iki tarafın da ötekinin zihinsel politik dünyasını anlamaya ve diğerini eşiti olarak görüp karşı karşıya konuşmaya hazır olmasıyla mümkündür. Hor gören, güç odaklı, mütehakkim, duyarsız ve cahilce yaklaşımlar kabul edilebilir bir çözüme ulaşılmasını önler. 


Kendilerine bel bağlanan "solcu" İsrail hükümetlerinin de, başlangıçta vaat ettikleri ile korkunç uygulamaları arasında derin uçurumlar olmuştur. (Mesela, Ehud Barak hükümeti dönemi) 


Hemen Barış (Peace Now) gibi eski barış hareketlerinin ("Siyonist sol" ya da "akıl yanlıları" olarak da bilinirler) büyük bir kısmı da bu tür davranışlardan muzdarip olduğundan, kriz anlarında işlevlerini yitirmektedirler. 


Bu sebeple, yeni İsrail barış cephesinin ilk görevi, kendini yanlış ve tek taraflı görüşlerden arındırmaktır. 


Bu, İsrail söyleminin otomatik olarak reddedilmesi ve Filistin'in söyleminin sorgusuz sualsiz kabul edilmesi, ya da bunun tam tersi anlamına gelmez. Ancak iki ulusal deneyim arasında 


köprü kurmak ve onları ortak bir söylemde birleştirmek için, her iki tarafın da, diğerini dinlemeye ve durumunu anlamaya hazır olması gereklidir. 


Diğer her yol, iki halk ve İsrail -Arap dünyası arasında, şiddet içeren düşmanlıklarla bölünen, dönemlik zahiri rahatlamalar ve yatışmalara yol açacak, çatışmanın sürekli hale gelmesini sağlayacaktır. Kitle imha silahlarının geliştirilme hızına bakacak olursak, bu düşmanlığın ileriki aşamaları çatışmanın her iki tarafının da yok oluşuna yol açabilir. 


Çatışmanın Kökeni 


Çatışma temelinde Yahudi-İsrail ulusuyla Arap-Filistin ulusunun çatışmasıdır. Dini ve sosyal, diğer unsurları içerse de özünde milliyetçi bir çatışmadır. 


Siyonist Hareket, aslında Avrupa'da ortaya çıkan, az ya da çok antisemitist olan milliyetçi hareketlere karşı Yahudilerin tepkisidir. Avrupa ulusları tarafından dışlanan Yahudilerden bazıları, kendilerini ayrı bir ulus olarak yapılandırmaya ve yeni Avrupa modelini takip ederek, kendi kaderlerini tayin edebilecekleri bir ülke kurmaya karar verdiler. 


Geleneksel ve dini etkenler Siyonist Hareket'i Filistin'e (İbranice'de Eretz İsrael) getirdi ve Yahudi devletinin burada kurulmasına karar verildi. Düsturları, "topraksız insanlar için insansız topraklar"dı. Bu düstur, sadece cahilce tasarlanmakla kalmamıştır, ayrıca Avrupa'da o dönemlerde Avrupalı olmayanlara karşı takınılmış olan küstah tavrı da yansıtır. 


Ne 19. yy.'ın sonunda, ne de başka bir dönemde, Filistin bir "boş toprak" olmadı, o zamanlar “090'ı Araplardan oluşan 500 bin kişinin yaşadığı bir bölgeydi. Bu nüfusa, tabii ki, topraklarına akın eden yabancı yerleşimciler dâhil değildir. 


Milliyetçi Arap Hareketi, Siyonist Hareket'le neredeyse eş zamanlı olarak, önce Osmanlı İmparatorluğu'yla, ardından I. Dünya Savaşı sonrasında, bu imparatorluğun yıkıntıları üzerine kurulmuş sömürgeci rejimlerle savaşmak üzere ortaya çıktı. Ayrı bir Arap-Filistin milli hareketi, İngilizlerin "Filistin" adıyla ayrı bir devlet kurmasından sonra, Siyonist sızıntıya karşı mücadele sırasında ortaya çıktı. 


I. Dünya Savaşı'nın sonundan bu yana, iki milliyetçi hareket, - Yahudi-Siyonist ve Filistinli-Arap- arasında devam eden bir çatışma vardır. Her iki hareket de aynı bölgede —taban tabana zıt-amaçlarına ulaşmak peşindedirler. Bu durum bugüne kadar değişmemiştir. 


Avrupa'da Yahudilere yapılan zulmün dozunun artması ve dünya ülkelerinin cehennemden kaçmaya çalışan Yahudilere kapılarını kapatması sonucunda Siyonist hareket güç kazandı. 
Nazi antisemitizmi, eğitimli işgücünün, entelektüellerin, teknolojinin ve sermayenin, kitleler halinde Filistin'e göçmesine neden olarak, Siyonist ütopyayı gerçekleşebilir, bir modern girişim haline dönüştürdü. Altı milyon Yahudi'nin canını alan Holokost (Yahudi soykırımı), Siyonist harekete müthiş boyutlarda etik ve politik güç sağlayarak, İsrail devletinin kurulmasına giden yolu açtı. 


Yahudi nüfusun topraklarında çoğalmasına tanık olan Filistin halkı, Yahudilere karşı Avrupalılarca işlenmiş suçların bedelinin, neden kendilerince ödenmesinin beklendiğini anlayamadı. Yahudi göçünün devamına ve topraklarının Yahudilerce ele geçirilmesine şiddetle karşı çıktılar. 


Ülkedeki iki halk arasındaki savaş duygusal bir ortamda "travmaların savaşı" olarak ortaya çıktı. İsrailli-İbrani ulusu, Avrupa'daki Yahudilerin yaşadığı zulmün (katliamlar, toplu sınır dışı edilmeler, engizisyon, pogromlar ve holokost) travmatik hatırasını taşıdı. Öteden beri kurban oldukları bilinciyle yaşadılar. Arap-Filistin halkıyla yaşanan çatışma, onlara sadece antisemitizmin devamı olarak göründü. 


Arap-Filistin ulusu halifeler çağının muhteşem hatıralarının ardından, bütün hakaret ve aşağılamalarıyla, yüzyıllarca devam eden sömürgeci zulmün hatıralarını taşıyordu. Onlar da kurban oldukları algısıyla yaşadılar. 1948'deki Nakba (felaket), onlara Batılı sömürgecilerin baskı ve aşağılamalarının devamı olarak göründü. 


Her iki ulusun da, diğerinin varlığını kabul etmeyen kör inadı, kaçınılmaz olarak, kollektif bilinçlerinin derinliklerinde yanlış ve çarpık algılamalara yol açtı. Bu görüşler, bugüne kadar, her iki ulusun da, birbirlerine karşı davranışlarını etkilemeye devam ediyor. 


Araplar, Yahudilerin Filistin'e doğal kaynaklarını kontrol etmek ve Arap dünyasını fethetmek için Batılı emperyalistler tarafından yerleştirildiğine inandılar. Bu iddia, Siyonist hareketin Arap direnişini kırmak için, en başından beri en az bir Batılı güçle müttefik olması gerçeğiyle desteklendi (Herzl günlerinde Almanya, Uganda Planı ve Balfour Deklarasyonu'ndan manda döneminin sonuna kadar Britanya, 1948'de Sovyetler Birliği, 1950'lerden 1967 savaşına kadar Fransa ve o günden beri de Amerika Birleşik Devletleri.) Bu durum, Siyonist girişimle emperyalist ve sömürgeci güçler arasında, milliyetçi Arap hareketine karşı pratikte bir işbirliği ve çıkar grubu oluşmasıyla sonuçlandı. 


Öte yandan, Yahudileri Avrupa'nın ateşinden kurtarmaya kararlı Siyonistler, Siyonist girişime karşı Arap direnişini, Islam'ın ve Arapların cani doğasının bir sonucu olarak gördüler. Onların gözünde Arap savaşçılar birer "çete", dönemin isyanları da "çete savaşları" idi. 


Aslında, en aşırı Siyonist lider Vladimir (Ze'ev) Jabotinsky, 1920'lerde, Siyonist yerleşimlere karşı Arap direnişinin kaçınılmaz ve doğal olarak, —Jabotinsky'nin bakış açısıyla- "yerli" halkın, kendi ülkesini yabancı işgalcilere karşı haklı savunma tepkisi olduğunu kavrayan tek kişiydi. Jabotinsky, ayrıca ülkede Arapların belirgin biçimde ayrı bir milli kimliği olduğunu da anlamış, Filistin-Arap direnişini sona erdirmek için Arap ülkelerinin liderlerine rüşvet verme çabalarını da alaya almıştı. Ne var ki, Jabotinsky'nin çözümü de Araplara karşı bir "demir perde" dikmek ve direnişlerini güç kullanarak ezmekti. 


Bu birbirinin tam zıddı olan algılamalar, anlaşmazlığın her bir noktasına sinmiştir. Mesela Yahudiler, "Yahudi İşgücü" mücadelelerini, entelektüelleri, esnafı, orta sınıfı ve spekülatörleri işçi ve çiftçiye dönüştüren, gelişmeye yönelik sosyal bir çaba olarak tanımlıyorlardı. 
Araplarsa bunu, Siyonistlerin onları yok etmek, işgücü pazarından dışlamak ve kendi toprakları üstünde, Arapların olmadığı, ayrılıkçı bir Yahudi ekonomisi yaratmak için yürüttüğü ırkçı bir hareket olarak gördüler. 


Siyonistler, "toprağın kefareti"ni verdikleri için gururluydular. Toprağı, dünyanın her yanındaki Yahudilerden toplanan parayla, karşılığını vererek satın almışlardı. Çoğu önceki hayatlarında entellektüel veya tüccar olan "Olim"ler, (yeni göçmenler, aslında hacıydılar) şimdi hayatlarını ağır işçilikle kazanıyorlardı. Tüm bunları barışçıl amaçlarla ve tek bir Arap'ı toprağından etmeden elde ettiklerine inandılar. Araplar içinse bu, topraklarından sürülmelerinin acı hikâyesiydi: Yahudiler, toprağı Filistin şehirlerinde ve yurtdışında yaşayan, toprak sahibi Araplardan satın almış ve nesillerdir bu topraklarda yaşayan, çiftçilik yapan köylüleri zorla sürmüştür. Siyonistler önce Türk, daha sonra İngiliz polisinden bu konuda yardım almıştır. Arap kitleler, toprakları ellerinden alınırken umutsuzlukla olanları izlemişlerdir. 


Siyonistlerin başarıyla "çölü yeşerttikleri" iddialarına karşı Araplar, birkaç yüzyıl boyunca, Filistin'i nispeten kalabalık, gelişmiş bir bölge ve çevresindeki komşularının eşiti olarak tanımlayan Avrupalı gezginlerin tanıklıklarını aktardılar. 


Bağımsızlık ve Felaket 


1948 Savaşı'nın ardından iki halkın yaklaşımları arasındaki fark açıldı. Yahudiler, 
"Bağımsızlık Savaşı" hatta "Özgürlük Savaşı" dediler, Araplarsa "El Nakba", yani felaket... 


Bölgede çatışma ciddileşirken, soykırımın (holokost) uyandırdığı etkiyle Birleşmiş Milletler, ülkenin Arap ve Yahudi olarak iki devlete bölünmesine karar verdi. Kudüs ve çevresi anlaşmadan ayrı tutularak uluslararası jüriye bırakıldı. Yahudiler, yerleşim olmayan Negev Çölü de dâhil olmak üzere toprağın *055'ine sahip oldu. 


Siyonist Hareket'in çoğunluğu, temel meselenin Yahudi egemenliğini sağlamak olduğu inancıyla taksime dayalı çözümü kabullendi. David Ben-Gurion, kapalı toplantılarda, ilk fırsatta Yahudilere verilen toprağı genişletmek niyetinde olduğunu hiç bir zaman saklamadı. 
Bu sebeple, İsrail'in Bağımsızlık Deklarasyonu, devletin sınırlarını tanımlamadı. İsrail sınırlarını bugüne kadar tanımlamamıştır. 


Arap dünyası taksim planını kabul etmedi; bunu, o zamanlar aslen batı uluslarının ve komünist ülkelerin kulübü olan Birleşmiş Milletler'in, kendisine ait olmayan bir toprağı alçakça bölme girişimi olarak değerlendirdi. Ülkenin yarısından fazlasının, nüfusun 1/3'ünü oluşturan Yahudi azınlığa verilmesi, durumu gözlerinde daha da affedilemez kıldı. 


Taksim planının ardından Arapların başlattığı, her iki tarafın da olabildiğince çok toprak ele geçirmeye ve diğer tarafın nüfusunu sürmeye çalıştığı savaş, kaçınılmaz olarak "etnik" bir savaş oldu. Böyle bir harekâta (daha sonraları "etnik temizlik" olarak tanımlandı) mezalim ve tehcir zamanla karışır. 


1948 Savaşı, Arap-Siyonist anlaşmazlığının doğrudan devamıydı ve her iki taraf da kendi 
tarihi amacını gerçekleştirmeye çalıştı. Yahudiler, toprakları olabildiğince geniş, homojen bir ulusal devlet kurmak, Araplarsa Filistin'e yerleşmiş Siyonist Yahudi varlığını çıkarıp atmak istiyordu 


İki taraf da savaşın ayrılmaz parçası olarak etnik temizlik uyguladı. Yahudiler tarafından ele geçirilen topraklarda neredeyse hiç Arap, Araplarca ele geçirilen topraklardaysa neredeyse hiç Yahudi kalmadı. Yahudilerce ele geçirilen topraklar gayet büyükken, Araplar sadece küçük bölgeleri (Etzion Bloku, Kudüs-eski şehirdeki Yahudi mahallesi) ele geçirebildi, sonuç tek tarafın çıkarınaydı. "Nüfus mübadelesi" ve "transfer" fikirleri Siyonist örgütlerin içinde 1930'ların başından itibaren gelişmeye başlamıştı. Bu, Arap nüfusun ülkeden sürülmesini sağlamak amacını taşıyordu. Öte yandan Arapların çoğunluğu da Siyonistlerin geldikleri yere dönmeleri gerektiğini düşünüyordu. 


"Çoğa karşı az" miti, 650,000 kişilik Yahudi toplumunun yüz milyondan fazla olan Arap dünyasına karşı durumunu tanımlamak için, Yahudi tarafında yaratıldı. Yahudi toplumu savaşta nüfusunun %l'ini kaybetmişti. Arap tarafı ise bambaşka bir tablo görüyordu: Seslerini duyuracak bir ulusal lideri olmayan, birlik içinde yönetilemeyen zayıf kuvvetleri ve çoğunlukla demode silahlarıyla, bölünmüş Arap nüfusu, kendisine akan silahların (özellikle Sovyet bloğundan) kullanımında gayet iyi eğitimli, son derece organize bir Yahudi toplumuyla karşı karşıyaydı. Komşu Arap ülkeler Filistinlilere ihanet ettiler, sonunda ordularını Filistin'e yolladıklarındaysa, bir plana bağlı olmaksızın, dağınık bir şekilde, temel olarak birbirleriyle rekabet içinde hareket ettiler. Sosyal ve askeri açıdan bakıldığında, İsrail tarafının mücadele gücü, sömürge döneminden yeni kurtulmakta olan bu Arap devletlerinden kat kat üstündü. 


Birleşmiş Milletler'in planına göre, Yahudi Devleti, nüfusunun neredeyse yarısını Arapların oluşturduğu Filistin'in %55'ini alacaktı. Savaş sırasında Yahudi devleti, Filistin'in 9078'ini neredeyse tamamen Araplardan temizleyerek ele geçirdi. Nasıra'nın (Nazareth) ve Galile'nin bazı köylerindeki Arap nüfus tam anlamıyla şans eseri bölgelerinde kalabildi. Üçgen, Kral 


Abdullah tarafından yapılan anlaşma gereği İsrail'e verilmişti ve bu yüzden burada yaşayan Araplar sürülemedi. 


Savaş sırasında 750,000 Filistinli yerlerinden edildi. Bazıları kendilerini savaş alanının ortasında bularak, her savaşta sivillerin yaptığı gibi kaçtılar. Bazılarıysa, Deir-Yasin katliamında olduğu gibi terör yoluyla sürüldü. Diğerleri, etnik temizlik amacıyla sistematik olarak kovuldu. 


Mültecilerin, normal olarak diğer savaşlarda olduğu gibi, savaş bittikten sonra evlerine dönmesine izin verilmemesi, tehcirin kendisi kadar önemliydi. Tam tersine, yeni İsrail Devleti Arapların ayrılmasını bir şans olarak gördü ve 450 Arap köyünü tamamen sildi. Yıkıntıların üstüne, çoğunlukla önceki isminin İbranice versiyonunu alan yeni Yahudi köyleri kuruldu. 
Yıkılmış kasabalar yeni bir göçmen dalgasıyla doldu. İsrail ders kitaplarından, bölgenin eski ahalisinden bahseden bölümler çıkarıldı. 


Yahudi Devleti 


1949 başında, ateşkes anlaşmalarının imzalanması tarihi çatışmaya son vermedi. Tersine, 
çatışmayı yeni ve daha şiddetli bir seviyeye taşıdı. 


Yeni kurulan İsrail devleti, ilk yıllarını homojen "Yahudi devleti" karakterini sağlamlaştırmaya adadı. "Namevcutlar" (evlerine dönme izni verilmeyen mülteciler) tarafından boşaltılan, resmi olarak "mevcut namevcutlar" olarak adlandırılan nüfusun (İsrail'de kalmış ama İsrail vatandaşlığı verilmemiş Araplar) ve hatta Arap İsrail vatandaşlarının çoğunun elinden alınan geniş çapta araziler kamulaştırıldı. Bu topraklar için yoğun bir Yahudi ağı oluşturuldu, Yahudi göçmenler kitleler halinde gelmeleri için davet, hatta teşvik edildi. Bu yoğun çaba birkaç yıl içinde ülkenin nüfusunu birkaç kat arttırdı. 


Aynı zamanda Devlet, Filistin ulusal kimliğini yok etmek için etkin çaba gösterdi. İsrail'in yardımıyla, Trans-Ürdün Kralı Abdullah, Batı Şeria'nın kontrolünü üstlendi. O günden beri bölge, İsrail ordusunun garantisi altında, Haşimi Ürdün Krallığı olmuştur. 


İsrail ile Haşimi Ürdün Krallığı arasında üç kuşaktır devam eden ittifakın temel gerekçesi, geçmişte ve —bugün- İsrail liderleri tarafından, Siyonist amaca ulaşma yolunda potansiyel tehdit olarak görülen, bağımsız ve tanınabilir bir Filistin Devleti'nin kurulmasını önlemektir. 


1950'lerin sonlarında, Yaser Arafat ve yandaşlarının, sadece İsrail'e karşı mücadele yolu olarak değil, ayrıca Filistin davasını Arap hükümetlerinin hegemonyasından kurtarmak için de Filistin Kurtuluş Hareketi'ni (El Fetih) kurmasıyla, Filistin tarafında tarihi bir değişim yaşandı. Bu hareketin, daha çok Cemal Abdül Nasır'a mal edilen büyük Pan-Arap dalgasının başarısızlığının ardından ortaya çıkmış olması tesadüf değildi. Bu noktaya kadar, pek çok Filistinli bir birleşik Pan-Arap devletine dâhil olmayı ümit ediyordu. Bu ümidin sönmesiyle birlikte ayrı bir Filistin ulusal kimliği kendini yeniden teyit etti. 


1960'ların başında Cemal Abdül Nasır, daha çok, İsrail'le arasında istenmeyen bir savaşa sebep olabilecek bir bağımsız Filistin hareketinin önünü kesmek için, Filistin Kurtuluş Örgütü'nü (FKÖ) kurdu. Örgütün amacı Filistin'de Mısır kontrolü fikrini yerleştirmekti. 
Haziran 1967 Savaşı'ndaki Arap bozgunundan sonra, Yaser Arafat'ın El-Fetih'i, o güne kadar Filistin halkının yegâne temsilcisi olan FKÖ'nün kontrolünü ele aldı. 


Altı Gün Savaşı 


Son 120 yıldır olan her şeyde olduğu gibi, Haziran 1967 Savaşı'nı da, her iki taraf çok farklı açılardan gördü. İsrail'in hikâyesine göre bu savaş, mucizevi bir şekilde İsrail'in eline pek çok toprak bırakan, çaresiz bir savunma savaşıydı. Filistin'in hikâyesine göreyse, İsrail ta başından 


beri, Filistin'den arta kalanı ele geçirmek amacıyla, kendi istediği bir savaşa Mısır, Suriye ve Ürdün liderlerini çekmiştir. 


Birçok İsrailli "Altı Gün Savaşı'nın" yılanın başı olduğuna inanır, bu olaydan sonra barışsever ve gelişen İsrail, bir fatih ve işgalciye dönüşmüştür. Bu inanç, Siyonizm'in ve İsrail Devleti'nin o noktaya kadar ki tarihinin mutlak saflığını korumalarına ve eski hikâyelerini sürdürmelerine olanak sağlıyordu. Bu efsanenin hiç bir doğruluğu yoktur. 


1967 Savaşı iki ulusal hareket arasındaki eski kavganın bir başka evresiydi. Çatışmanın 
ruhunu değil, şartlarını değiştirdi. Siyonist hareketin ana amaçları —Yahudi Devleti, genişleme, yerleşim- daha çok toprağın ele geçirilmesiyle ilerleme kaydetmiş oldu. Bu savaşa özgü bazı koşullar tam bir etnik temizliği olanaksız hale getirse de yüz binlerce Filistinli topraklarından sürüldü. 


1947 taksim planı, İsrail'e Filistin topraklarının %55'ini vermiş, bu topraklara 1948 Savaşı'nda 
%23 daha eklenmişti. Ve şimdi, "Yeşil Hat'ın" (1967 öncesi ateşkes anlaşma sınırı) diğer tarafında kalan 9422'lik kısım da ele geçirilmişti. 1967'de İsrail, istemeyerek, ülkesinde kalan Filistinli halkın (bazı mülteciler de dâhil) tamamını kendi yönetimi altında birleştirdi. 


Savaşın sona ermesiyle birlikte, işgal altındaki topraklarda hemen yerleşim başladı. İsrail politikasının neredeyse tüm fraksiyonları —milliyetçi/Mesihçi Gush Emunim'den, solcu Birleşik Kibbutz Hareketi'ne- bu yayılma hareketini destekledi. Yigal Alon'dan (Hebron Yahudi yerleşimi) Şimon Peres'e (Kedumim yerleşimi) kadar, ilk yerleşimciler soldan ve sağdan birçok politikacı tarafından desteklendi. 


İsrail hükümetlerinin hepsinin, her ne kadar farklı çaplarda da olsa, yeni yerleşimler açmış ve/veya yerleşimleri genişletmiş olmaları, yeni yerleşimler açma isteğinin tek bir ideolojik kampa değil tüm Siyonist Hareket'e özgü olduğunu kanıtlar. Yerleşme hareketini sadece küçük bir azınlık grubun yürüttüğü izlenimi bir yanılsamadır. 1967'den günümüze kadar süren böylesine uzun süreli ve maliyetli bir çabanın, hukuki, maddi ve stratejik altyapısı, ancak hükümetlerin bütün birimleriyle —bakanlıkları da dâhil- yoğun bir gayret göstermesi sonucunda kurulabildi. 


Hukuki altyapı, "hükümete ait toprakların", Filistinli nüfusun esas olarak yaşadığı topraklar olmasına rağmen, İşgal Otoritesi'ne ait olduğu faraziyesi üzerine kurulmuştur. Böylece, yerleşimin uluslararası hukuka aykırı olduğu da söylenemez. 


"Büyük İsrail" ve "Topraktan Fedakârlık" taraftarlarının ayrılığı, iki tarafın da paylaştığı Siyonist hedefe ulaşma yolunda ortaya çıkar. Olabildiğince geniş topraklara yayılmış homojen bir Yahudi devleti, ama "patlamaya hazır bir nüfus bombası" tehlikesi olmadan. "Fedakârlık" taraftarları, nüfus meselesini vurgulayarak, Filistinli nüfusun İsrail Devleti sınırları dâhilinde kalmasını önlemek isterler. "Büyük İsrail" taraftarları içinse coğrafi mesele konunun temelidir. Onlar —gizli ya da açıkça- Yahudi olmayan nüfusun ülkeden sürülmesinin (kod adı: "transfer") mümkün olduğuna inanırlar. 


İsrail ordusunun üst düzeyi, yerleşimlerin planlanması ve kurulmasında büyük rol oynadı. 
Ariel Şaron'la özdeşleşen yerleşimler haritası yapıldı: Yerleşim blokları ve bunları birbirine bağlayan, Batı Şeria'yı ve Gazze Şeridi'ni parçalara bölen, Filistinlileri etrafı yerleşimler ve işgal kuvvetleriyle çevrili, birbirinden kopuk bölgelerde hapseden, yatay ve dikey geçiş yolları. 


Filistinliler çeşitli direniş yöntemleri geliştirdiler, daha çok Ürdün ve Lübnan sınırlarında olmak üzere İsrail'de ve dünyanın diğer bölgelerinde saldırılar düzenlediler. Filistinliler bu eylemleri işgal altındaki insanların haklı direnişi olarak görürken, İsrailliler "terör" olarak değerlendirdi. İsrailliler tarafından terörün başı olarak görülen, Yaser Arafat'ın önderliğindeki 


FKÖ, zaman içinde uluslararası düzeyde tanınan, Filistin halkının "tek yasal temsilcisi" konumuna geldi. 


1987'nin sonunda Filistinliler, bu eylemlerin, yavaş yavaş topraklarını ayaklarının altından çeken yerleşim hareketini sona erdirmeyeceğini anladılar; kendiliğinden başlayıp toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir halk ayaklanması olan İntifada'yı başlattılar. Bu ("ilk") İntifada sırasında, İsrail'in kayıplarının bir kaç katı, yüzlercesi çocuk olmak üzere, 1500 Filistinli öldürüldü. 


Fakat bu, "Filistin meselesi"ni tekrardan İsrail'in ve uluslararası camianın gündemine oturttu. 
Barış Süreci 


Ekim 1973 Savaşı, Mısır ve Suriye güçlerinin ilk başta sürpriz başarılarıyla başlayıp, sonunda yenilgileriyle sonuçlanınca, Yaser Arafat ve yakın çevresi, Filistinlilerin ulusal emellerinin askeri yollarla gerçekleşmesinin imkânsız olduğuna ikna oldu. İsrail'le anlaşarak; müzakereler yoluyla, Filistinlilere en azından ülkenin bir kısmında, bağımsız bir devlet kuracak siyasi bir seçenek yaratmaya karar verdiler. 


Bu plan için zemin hazırlamak üzere Arafat, kamuoyunu etkileyebilecek önemli İsrailli kişilerle ilişkiye geçti. Elçileri (Sait Hamami, Issam Sartavi), İsrailli barış öncüleriyle, 1975'in sonunda "İsrail-Filistin Barışı İçin İsrail Konseyi"nin kurulmasıyla sonuçlanan görüşmeler yaptılar. 


İsraillilerin gittikçe büyüyen İntifada bıkkınlığı, Ürdün'ün resmen Batı Şeria'dan çekilmesi, uluslararası durumun değişimi (komünist bloğun yıkılması, Körfez Savaşı) ile birlikte, zamanla yoğunlaşarak devam eden bu görüşmeler, Madrid Konferansı'na ve sonra da Oslo Anlaşması'na giden yolu açtı. 


Oslo Anlaşması 
Oslo Anlaşması'nın olumlu ve olumsuz yönleri vardı. 


Bir olumlu tarafı; İsrail'in, Filistin halkını ve ulusal liderini ilk kez resmi olarak tanımasını ve Filistin ulusal hareketinin de İsrail'in varlığını kabul etmesini sağlamasıydı. Bu açıdan anlaşma —ve öncesinde gerçekleşen mektuplaşmalar- son derece tarihi öneme sahipti. 


Anlaşma Filistin ulusal hareketine, Filistin toprağında sınırları belli bir alanı, "kurulmakta olan bir devlet"in temelini ve silahlı kuvvetlerini —sürmekte olan Filistin davası için büyük öneme sahip olgular- sağladı. Anlaşma, İsrailliler içinse Arap dünyasının kapılarını açtı ve - yürürlükte olduğu sürece- Filistin saldırılarına bir son verdi. 


Anlaşmanın en büyük eksiği, sonucunda iki tarafın da bambaşka amaçlarla devam etmesine olanak tanıyan, bir nihai amacın ifade edilmemesiydi. Filistinliler, geçici anlaşmayı işgali sona erdirmeye ve işgal altındaki bütün bölgelerde (Akdeniz'le Ürdün arasında eski Filistin'in %22'sini kaplayan alanda) Filistin devletinin kurulmasına giden bir yol sandılar. Diğer taraftan birbirini izleyen İsrail hükümetleri, anlaşmayı, işgali Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nin büyük bölümünde devam ettirmek ve "özerk" Filistin'in İsrail ve yerleşimlerini korumak için ek güvenlik gücü rolünü doldurması için uygun buldular. 


Nihai amaç tanımlanmadığından, Oslo Anlaşması çatışmaya son noktayı koymadığı gibi, bir de anlaşmazlık yeni bir safhaya girmişti. 


İki tarafın beklentileri birbirinden çok uzak olduğundan ve her iki taraf da kendi ulusal "hikâyesine" sıkı sıkıya tutunduğundan, anlaşmanın her bölümü farklı yorumlandı. Sonuç olarak, anlaşmanın büyük bölümü daha çok İsrail tarafından uygulanmadı. (Örneğin: geri çekilme, Batı Şeria ve Gazze Şeridi arasındaki güvenli geçiş bölgeleri.) 


"Oslo Süreci" boyunca İsrail, öncelikle pek çok değişik kisve altında yeni yerleşimler yaratarak, eskilerini genişleterek ve ustalıkla inşa edilen geçiş yolları, kamulaştırmalar, ev yıkımları, ekili alanların yerle bir edilmesi yoluyla, etkin yayılmasına devam etti. Filistinliler kendi taraflarında zamanı, anlaşmanın çerçevesine uygun ya da olmayan yollardan, güçlerini toplamak için kullandılar. Gerçekte, tarihi çatışma, "Barış Süreci" adı altında, göstermelik müzakerelerle, azalmadan devam etti ve gerçek barışın yerine kondu. 


İzak Rabin, suikastının ardından özenle şekillendirilen imajına aykırı olarak, "alanda" genişleme politikasına devam ederken aynı zamanda, İsrail bakış açısıyla, barışın sağlanması için siyasi süreci de başlatmıştı. Siyonist söylemin ve onun mitlerinin taraftarı olarak barış için beslediği samimi özlem kavramsal dünyasında çatışınca düşünsel tutarsızlıktan muzdarip oldu. Bu, dua eden Müslümanlara karşı katliama girişen Goldstein'ın ardından, Hebron'daki Yahudi yerleşiminden çıkmak konusundaki isteksizliğiyle açıkça ortaya çıktı. Filistin'in hikâyesinin bazı kısımlarını sadece hayatının sonuna doğru kavradığı açıktır. 


Şimon Peres vakası ise daha vahim. Gelenekçi Siyonist bir şahin olarak kaldığı halde, kendine uluslararası barış sağlayıcı imajı çizdi, söylemini bile bu imajı yansıtacak şekilde ("Yeni Ortadoğu") ayarladı. Bu, 1995'te Rabin suikastının ardından gelen kısa ve kanlı başbakanlığı döneminde ve yine 2001'de Şaron Hükümeti'ne katılıp sözcülük görevini kabul ederek, özür dileyicisi olmasıyla açıkça ortaya çıktı. 


İsrail ikileminin en bariz dışavurumu Ehud Barak tarafından gerçekleştirildi. Tarihi çatışmanın Gordion düğümünü, büyük İskender'e yakışır bir şekilde, tek vuruşta çözebilme yeteneğine güvenerek iktidara geldi. Barak, konuya, Filistin tarafının hikâyesini tamamen görmezden gelip, onu tam manasıyla hor görerek yaklaştı. Önerilerini, Filistin tarafını hiç düşünmeden, ültimatomlar halinde sundu. Filistinliler bu önerileri reddettiğinde hem şaşırmış hem de öfkelenmişti. 


Barak, hem kendi gözünde hem de tüm İsrail kamuoyunun gözünde, "her yolu deneyerek" Filistinlilere, "daha önceki başbakanların hepsinden daha cömert tekliflerde" bulundu. 
Karşılığında, Filistinlilerden bu tekliflerin "anlaşmazlığın sonu" olduğuna dair bir deklarasyon ımzalamalarını istedi. Filistinliler, Barak'ın, geri dönme hakkı, Mescid-i Aksa da dâhil Doğu Kudüs'te hâkimiyet gibi en temel ulusal emellerinden vazgeçmeleri talebini saçma buldular. 
Dahası, Barak tarafından önemsiz olarak sunulan, ilhak edilen toprak oranı (yerleşim blokları gibi), Filistinlilerin hesaplarına göre Batı Şeria'nın 9o20'sinin İsrail'e ilhakını öngörüyordu. 


Filistin bakış açısına göre, onlar zaten son tavizlerini, devletlerini Yeşil Hat'ın ötesine, tarihi topraklarının %22'sine kurmayı kabul ederek vermişlerdi. Bu sebeple, ancak bölgesel olarak önemsiz sınır değişikliklerini kabul edebilirlerdi. Geleneksel İsrail görüşü, 1948 Savaşı sırasında elde edilen toprakların tartışma dışı olduğu, ödünün bu toprakların dışında kalan “022'den verilmesi gerektiğiydi. 


"Ödün" kelimesi de, her iki taraf için, pek çok kavram ve terim de olduğu gibi, farklı anlamlar taşıyordu. Filistinliler, zaten Oslo'da kalan %22'yi kabul edip, topraklarının %78'ini "bırakarak" "ödün verdiklerine" inanıyorlardı. İsraillilerse, Filistinlilere toprağın 9022'sini "vermeyi" kabul ederek "ödün verdiklerini" düşünüyorlardı. 


Bunlar, 2000 yazında Camp David Zirvesi'nde, Arafat'ın isteği dışında ve hazırlık için zaman vermeden gündeme getirilmişti. Barak'ın, çatışmanın sona erdirilmesi için Filistinlilerden kabul etmesini istediği, mülteciler de dâhil olmak üzere geri dönüş haklarından feragat etmek, Doğu Kudüs konusunda karmakarışık düzenlemeler, Mescid-i Aksa üzerindeki haklarından vazgeçmek, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki büyük yerleşim blokları ve ilhakları, diğer bölgelerde ağır bir İsrail askeri varlığı (Ürdün Vadisi gibi) ve Filistin devletiyle dünyanın geri kalanı arasındaki sınırlarda İsrail varlığı gibi, talepleri Clinton'ın önerileri gibi sunuldu. 


Herhangi bir Filistinli liderin bu anlaşmayı imzalayıp, halkına kabul ettirme şansı yoktu, tabii ki zirve sonuçsuz sona erdi. Zirve'nin ardından Arafat, Filistinliler tarafından, Clinton ve Barak'ın baskılarına karşı direnip, teslim olmamış bir kahraman olarak kabul edilirken, Barak'ın ve Clinton'ın siyasi kariyerleri sona erdi. 


El-Aksa İntifadası 


Zirvenin sonuçsuz kalması iki taraf arasında anlaşma umudunu yok etti ve Amerika Birleşik Devletleri'nin koşulsuz İsrail yanlısı tutumu "El-Aksa İntifadası" olarak adlandırılan yeni şiddetli çatışmalara yol açtı. Bu, Filistinliler için, topraklarını ayaklarının altından çekip alan, fazlasıyla uzamış ve ufukta sonu görünmeyen işgale karşı, haklı bir ulusal ayaklanma demekti. İsrailliler içinse, canice bir terörizm patlaması idi. Saldırıların planlayıcıları Filistinler tarafından ulusal kahramanlar, İsrailliler tarafından ise yok edilmesi gereken cani suçlular olarak görüldüler. 


İsrail'de resmi medya, "yerleşimci" kelimesini bırakarak, yukarıdan gelen emirle, sıkça "ahali" kelimesini kullanmayı tercih etmeye başladı. Böylece tüm saldırılar sivillere yönelik saldırılar olarak göründü. Filistinlilerse yerleşimcileri, onları topraklarından süren, direnilmesi ve saldırılması gereken tehlikeli düşmanın mızrak ucu olarak algıladı. 


EL-Aksa İntifadası sırasında, İsrail Barış Kampı'nın büyük bir bölümü, inançlarının sığlığını ve köksüzlüğünü ortaya koyarak dağıldı. Siyonist söylemde hiçbir zaman gerçek bir değişikliğe gidilmediği ve bir de Filistin hikâyesi olduğu kabullenilmediği için, Filistinlilerin hareketleri anlaşılmaz göründü, özellikle Barak'ın "her yolu deneyerek, önceki başbakanların tümünden daha cömert tekliflerde bulunması"ndan sonra. Geriye kalan tek açıklama, Filistin Barış Kampı'nın İsrail Barış Kampı'nı kandırdığıydı. Siyonist sağın her zaman söylediği gibi, hiçbir zaman gerçekten barış istememiş, Yahudileri ülkeden kovarak denize dökmek istemişlerdi. Sonuç "Bizim hiç ortağımız yok" idi. 


pal 


Sonuçta, Siyonist "sağ" ile Siyonist "sol" arasındaki ayırıcı çizgi neredeyse yok oldu. İşçi Partisi'nin liderleri Şaron Hükümeti'ne katılarak (örneğin Şimon Peres), O'nun en etkili özür dileyicileri oldular; öyle ki, resmi sol görüş işlevsiz hale geldi. Bu durum, kriz zamanında aradaki farklılıkların önemini yitirmesiyle, orijinal Siyonist hikâyenin, İsrail'deki politik sistemin kati birleştiricisi olduğunu kanıtladı. 


EL-Aksa İntifadası (İkinci İntifada olarak da biliniyor), anlaşmazlığın dozunu yeni bir safhaya 

taşıdı. İlk üç yılında 2600 Filistinli ve 800 İsrailli öldürüldü. İsrail'in askeri operasyonları Filistinlilerin yaşamlarını cehenneme çevirdi, köy ve şehirleri birbirinden ayırıp ekonomilerini çökerterek pek çoğunu açlık sınırına getirdi; Filistinli militanların yargısız infazları (hedefli tasfiyeler) ve sıklıkla yoldan geçen sivillerin ölümü normal sayılır oldu. Şüphelileri öldürmek ya da tutuklamak için Filistin şehir ve köylerini basmak da günlük olaylardan sayılır oldu. 
Ramallah'taki karargâhında (Mukaata), sürekli hayati tehlike altında hapsedilen, Filistin özgürlük savaşının lideri Yaser Arafat işgale karşı direnişin en önemli sembolü haline geldi. 


İsrail askeri ve siyasi yönetiminin beklentilerinin aksine, had safhadaki askeri ve ekonomik baskılar Filistin nüfusunu parçalamadı. En zor durumlarda dahi normal hayatlarını devam ettirdiklerini göstermeyi ve mücadele etmenin yollarını bulmayı başardılar. En etkili ve sarsıcı silahları, savaşı İsrail şehirlerinin merkezine taşıyan, intihar bombacılarıydı. İntifada, ayrıca turizmi felç ederek, yabancı yatırım akışını durdurarak, krizi derinleştirerek, ulusal ekonominin daralmasına, kamu hizmetlerinin çökmesine sebep olarak sosyal uçurumları genişletti ve iç baskıları arttırarak İsrail'de başka zararlara da yol açtı. 


"Siyonist Sol'un liderleri, bu saldırılara, özellikle de toplumun moralinde ciddi etkileri olan intihar saldırılarına cevap olarak, İsrail ve Filistin bölgeleri arasında fiziksel bir engel talep ettiler. İlk başlarda "Siyonist Sağ", Yeşil Hat gibi bir siyasi sınır yaratacağı korkusuyla "tecrit 


çiti" (duvar/çit) fikrine karşı çıktı. Ancak Ariel Şaron bir süre sonra, "duvar" fikrini kendi amaçları doğrultusunda kullanabileceğini anladı. Filistin bölgelerini birbirinden iyice ayırmak, geniş yerleşim bloklarını İsrail tarafında bırakmak ve Filistinlileri güçlü bir İsrail kontrolü altında, izole edilmiş ve etrafı sarılmış toprak parçalarına hapsetmek amacıyla, duvarın yapımına başladı. 


EL-Aksa İntifadası üçüncü yılını doldururken, İsrail halkında, savaş yorgunluğunun net belirtilerinin yanı sıra, işgalin büyüyen vahşiliğine duyulan tepkiler de görülür hale geldi. 
Ordu tarafından göreve çağırılan gençler arasında başlayan "vicdani ret" hareketi, 27 Hava Kuvvetleri pilotunun isyanı, komando birliklerinin "yasa ve ahlak dışı" operasyonlara katılmayı reddedişi, devam eden işgale karşı güvenlik servisinin 4 eski şefinin yaptığı ortak açıklama, Sari Nüsebbih ve Ami Ayalon'un barış ilkelerini yayımlaması, Yosi Beilin ve Yaser Abed Rabo'nun Cenevre Girişimi, tecrit duvarı'na karşı devam eden mücadeleler, politikacı ve yorumcuların değişen tavır ve duruşları, bu tür belirtilerdendi. 


2003'ün başında, Irak'taki Amerikan işgalinin ardından, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail-Filistin çatışmasının olumsuz sonuçlarına karşı daha duyarlı hale geldi. Amerika'nın içinde artan, George W. Bush'un ve Beyaz Saray'ın üzerinde büyük bir etkiye sahip olan, güçlü Yahudi, kökten dinci ve Hıristiyan lobilerinin baskıları sebebiyle, Amerikan hükümetinin çözüm üzerinde çalışma kabiliyeti çok sınırlıydı. Buna rağmen, ABD, Avrupa Birliği, Rusya ve BM dörtlüsü "Barış İçin Yol Haritası" denen şeyi takdim etmeyi başardılar. 


2003 Yol Haritası da, 1993 Oslo Deklarasyonu'nun İlkeleri ile aynı temel hatalara sahipti. 
Oslo'dan farklı olarak, bir amaç tanımlıyorsa da ("İki Halk İçin İki Devlet"), gelecekteki Filistin Devleti'nin sınırlarının neresi olacağından bahsetmeyerek, "harita"nın temel içeriğini boşaltıyordu. Ariel Şaron yol haritasını (anlaşmanın içini boşaltan 14 şartla) kabul edebildi, ülkenin %10'una kurulmasını istediği, etrafı çevrilmiş Filistin topraklarına "Filistin devleti" demeye hazırdı. 


Sonuç olarak, Oslo ve tabii ki Yol Haritası deneyimleri, ara çözümler öngören bir belgenin, barış anlaşmasının son ayrıntılarını açıkça ifade etmediği sürece bir değeri olmadığını ortaya koydu. Bu tanım olmadan, ara çözümlerin gerçekleşmesi olasılığı yoktur. İki taraf da farklı nihai amaçlarla hareket ederken, her ara safhada çatışma tekrar alevlenecektir. 


Yol Haritası'nın gerçekleşmesinin imkânsız olduğunu gayet iyi bilen Şaron, 2003 yılının sonunda "Tek Yanlı Adımlar" planını açıkladı. Bu, Batı Şeria'nın neredeyse yarısının ilhakının, Filistinlileri —herhangi bir anda kapatılabilecek- yol, tünel ve köprülerle bağlanmış, birbirinden ayrı, etrafı çevrilmiş bölgelerde tutma planının diğer adıydı. Plan öyle bir şekilde yapılmıştı ki, Filistin nüfusu tamamen İsrail sınırları dışında tutulabiliyor ve kuşatılmış Filistin topraklarına hiç tampon bölge kalmıyordu. Plan, Filistinlilerle müzakere etmeye gerek duyulmadığı için, İsrail'in önyargılarını ve Filistinlilere karşı duyulan nefreti uyandırmadan, İsrail vatandaşlarına "barış ve güvenlik" getireceği vaadiyle, İsrail kamuoyunda uzun süredir dile getirilen barış isteğini kullandı. 


Bir yandan Şaron hükümetinin ve askeri yönetimin işgal altındaki bölgelerde yaşayan nüfusa saldırıları (yerleşimlerin genişlemesi, "ileri karakol" adı verilen yenilerinin kurulması, "tecrit duvar1"nın yapılması, sadece yerleşimcilere açık "geçiş yollarının" yapılması, ordunun Filistin kasabalarındaki operasyonları, "hedef gözeten tasfiyeler", evlerin yıkılması, ekili alanların talan edilmesi), öte yandan İsrail içinde Filistinlilerin gerçekleştirdiği ölümcül saldırılar, İsrail'in Filistinli vatandaşları için katlanılmaz bir hal aldı. 


İsrail'in Arap vatandaşlarının, Yeşil Hat'ın diğer yanındaki kardeşlerine yardım etme yönündeki doğal dürtüsüyle, öte yandan İsrail'de eşit vatandaşlar olarak kabul görme istekleri birbiriyle çelişiyordu. Aynı zamanda İsrail'in Yahudi nüfusunun tüm "Araplara" karşı 


duyduğu korku ve nefret, büyümeye devam ederek eşitliği ve vatandaşlık haklarını temelden sarsmaya başladı. Ekim 2000'de, El-Aksa İntifadasının başlamasından hemen sonra, İsrail polisi Arap vatandaşlarının üzerine öldürmek üzere ateş açtığında bu süreç kritik bir noktaya geldi. 


Bu süreç, İsrail'in gündeminde tekrar önem kazanan "nüfus problemi" ile birleşerek "demokratik Yahudi devleti" doktrinine dair yeni şüpheler ortaya çıkardı. İsrail Devleti'nin kuruluşundan itibaren, ne teoride ne de pratikte çözüm bulunamamış olan iki yaklaşım arasındaki iç çatışma hiç olmadığı kadar belirginleşti. Ne "Yahudi Devleti" kavramının tam karşılığı tanımlanmıştı, ne de resmi olarak "Yahudi" olduğu söylenen bir devletteki Filistinli azınlığın statüsü. 


İsrail'i “bütün vatandaşların ülkesi" olarak tanımlamak ve Arap-Filistinli azınlığa tanımlanmış ulusal haklarını verme isteği gittikçe daha fazla duyuluyor, üstelik sadece Arap vatandaşlar tarafından değil. 


Bu sürecin sonucunda çatışma İsrail-Filistin çatışması olmaktan çok, gittikçe Yahudi- Arap çatışmasına dönüştü. Yahudi diasporasının büyük çoğunluğunun İsrail'e olan desteği ve düşüncesiz hareketleri; Arap ve Müslüman kitlelerin Filistin davasına olan bağlılıkları ve liderlerinin hesapsız tavırları bu durumu pekiştirdi. Mart 2003'te Hamas lideri Şeyh Ahmet Yasin ve üç hafta sonra Abdülaziz El Rantisi suikastları ise yangını iyice alevlendirdi. 


Yeni Bir Barış Kampı 


Yeni Barış Hareketi, "genetik kodu" onu bütün ülkeyi ele geçirip, Yahudi olmayan nüfusu ülke dışına sürmeye iten Siyonist-İsrail hareketiyle, "genetik kodu" bu gidişe dur diyerek, ülkenin tamamında Filistin devleti kurmasını isteyen, Filistin ulusal hareketi arasındaki çatışmanın, anlaşmazlığın özü olduğu temeli üzerine kurulmalı. Bu çatışma "karşı konulamaz güçler arasında ve "sabit fikirler" arasında bir çatışma olarak görülebilir. 


İsrail barış hareketinin amacı, tarihi çatışmaya son vermek için, Siyonist-İsrail "genetik kodunun" üstesinden gelip Filistinli barış güçleriyle işbirliği yaparak, iki halkın mutabakatına giden yolu açacak olan tarihi uzlaşma için, gerekli barış ortamını sağlamaktır. Filistin barış güçlerinin de amaçları benzerdir. 


Bunun için, gelecekteki barış anlaşmasının diplomatik formülleri yetersiz kalır. İsrail barış hareketi öteki halkın kalbine dokunacak yeni bir ruhtan ilham almalıdır, bir barış ihtimali doğurmalı, eski hikâye ve ön yargılarla esir alınmış İsrailli kitlelerin de kalbini kazanmalıdır. 
Barış hareketi bütün İsrail halkının kalbine ve aklına hitap etmelidir. 


Camp David yenilgisinin ardından, İsrail Barış Kampı'nın büyük bir bölümü çöktüğünde direnen ve hatta el-Aksa İntifadası başladıktan sonra bile mücadeleye devam eden tüm küçük ve tutarlı barış hareketleri, bu süreçte yönlendirici rol almalıdır. 


Bu gruplar, bağımsız hareket ederek büyük çarkı döndüren, onun da daha büyük bir çarkı döndürmesine, sonunda da bütün bir makineyi çalıştırmasına neden olan küçük çarklara benzetilebilir. İsrail barış güçlerinin Filistin halkının tanınması, Filistin Devleti, FKÖ ile görüşmelere hazırlanma, Kudüs'ten fedakârlık gibi fikirlerin kamuoyunda büyük oranda kabul görmesi, gibi başarılar bu yolla elde edilmiştir. 


Yeni barış kampı, kamuoyunu, ulusal "hikâyenin" yanlışlarıyla yüzleşme cesaretini göstermeye yönlendirmelidir. Sonucunda iki tarafın hikâyeleri birleştirmeli ve tarihi aldatmacalardan temizlenmiş, iki tarafça da kabul edilebilir tek bir "hikâye" ortaya koyulmalıdır. 


Bunu yaparken, İsrail kamuoyunun, Siyonist hareketin tüm olumlu yönlerine rağmen, Filistinli insanlara korkunç bir haksızlık yapıldığı gerçeğini anlamasına yardımcı olmalıdır. 
En aşırısı "Nakba" sırasında gerçekleşen bu adaletsizlik, bizi sorumluluk üstlenmek ve sonuçlarını olabildiğince düzeltmek zorunda bırakıyor. 


Barış anlaşması, iki taraf da kalben ve günlük hayatta kabul etmediği sürece değersizdir. 
Anlaşma temel ulusal emelleri tatmin etmeli ve ulusal bütünlüğü ve onuru zedelememelidir. 


Şu andaki durumda, İsrail ve Filistin'in iki bağımsız ülke olarak barış içinde birlikte yaşaması anlamına gelen, "İki Halk İçin İki Devlet" ilkesine dayanan çözüm dışında bir çözüm görünmemektedir. 


Bazı zamanlarda dile getirilen, Akdeniz'le Ürdün arasında kurulu iki devleti, ya iki uluslu bir devlet, ya da milliyetsiz bir devletle değiştirme çözümünün olası ve arzu edilebilir olduğu görüşü gerçekçi değildir. Filistinliler kendilerine ait bir ulus devlet fikrinden vazgeçmeyeceği gibi, İsrail kamuoyunun da ezici çoğunluğu İsrail devletinin bozulması fikrine katılmayacaktır. Önümüzdeki on yıllar boyunca gerçekleşme şansı olmayan bu yanılsama, kısa vadede gerçekleşme şansı olan iki devletli çözüm fikrini zayıflattığı için tehlikelidir. Bu yanılsama, yerleşimleri kalıcı kılmak ve genişletmek için temel olarak da kullanılabilir. Eğer bir birleşik devlet kurulsaydı, ülke, çoğunluğunu korumaya çalışan bir tarafla, kovduğu diğer taraf arasında savaş alanına dönerdi. 


Yeni barış kampı aşağıda sıralanan ilkelere göre oluşturulmuş bir barış planı hazırlamalıdır: 


a. İşgal sona erecektir. Bağımsız ve geçerli bir Filistin devleti İsrail devletinin yanına kurulacaktır. 


b. Yeşil Hat, İsrail ve Filistin devletleri arasında sınır olacaktır. Kısıtlı sınır değişimleri, özgür görüşmeler sonucunda her iki devletin de mutabakatıyla yapılabilir. 


c. Bütün İsrailli yerleşimciler Filistin devleti topraklarından tahliye edilecek ve yerleşimler geri dönen mültecilere açılacaktır. 


d. İki devlet arasındaki sınır karşılıklı anlaşmalarla insan ve mal geçişi için açık olacaktır. 


e. Kudüs iki devletin de başkenti olacaktır. Batı Kudüs İsrail'in, Doğu Kudüs ise Filistin'in başkentidir. Mescid-i Aksa dâhil olmak üzere Doğu Kudüs'te yönetim tamamen Filistin'in olacaktır. Ağlama Duvarı ve Yahudi Mahallesi de dâhil olmak üzere Batı Kudüs'ün yönetimi ise tamamen İsrail'e ait olacaktır. İki devlet, şehrin belediye hizmetleri düzeyinde birleşik olduğuna dair anlaşmaya varacaklardır. 


£. İsrail, Filistinli mültecilerin devredilemez bir insanlık hakkı olan, geri dönüş hakkını prensipte kabul edecek ve problemin yaratılmasındaki ahlaki sorumluluğunu üstlenecektir. 
Gerçek ve Uzlaşma Komitesi kurulacak, tarihi gerçekler tarafsız olarak değerlendirilecektir. 
Problemin çözümü, mültecilerin Filistin Devleti toprağına dönüşü, üzerinde anlaşılmış kısıtlı sayıda mültecinin de İsrail devleti toprağına dönüşü, ayrıca tazminat ödenmesi ve diğer ülkelerde yerleşimleri de kapsayan, acil, adil ve uygulanabilir, bir anlaşma ile sağlanacak, 


g. Su kaynakları ortak olarak kontrol edilecek, dağıtımı eşit ve adil olacaktır. 


h. İki devlet arasında imzalanacak bir güvenlik paktı İsrail ve Filistin tarafının güvenlik ihtiyaçlarını dikkate almalıdır. Anlaşma, uluslararası kamuoyu tarafından kabul edilmeli ve uluslararası garantilerle güçlendirilmelidir. 

i. İsrail ve Filistin, diğer bölge ülkeleriyle işbirliğine giderek Avrupa Birliği benzeri bir bölgesel birlik kurabilir. 


j. Bölge, kitle imha silahlarından bütünüyle arındırılacaktır. 


Barış anlaşmasının imzalanması ve dürüstçe uygulanması, tarihi anlaşmazlığa son verecek ve iki halkın eşitlik ilkesine dayanan, karşılıklı saygı ve en üst seviyede işbirliğiyle uzlaşmasına giden yolu açacaktır. 


Gush Shalom İsrail barış hareketinin en sağlam çizgisidir. El-Aksa İntifadası gibi kriz zamanlarındaki tereddütsüz duruşuyla bilinir. Gush Shalom, yıllardan beri İsrail barış hareketinin ahlaki ve siyasi gündemini belirleyen bir rol oynamaktadır. 


Gush Shalom'un temel hedefi İsrail kamuoyunu şu ilkeler doğrultusunda kazanmaktır: - İşgale son verilmesi. 

- Filistin halkının doğal hakkı olan bağımsız ve bütün bir devlettir. 

- 1967 öncesi yeşil çizginin İsrail ve Filistin devletleri arasında barış sınırı olması. 


-Kudüs iki devletin de başkentidir. Batı Kudüs İsrail'in, Doğu Kudüs Filistin'in başkentidir. 
Duvarla ya da barikatlarla ayrılmamış iki toplumun tamamen açık şehridir. 


-Mülteci sorununa acil ve üzerinde uzlaşılmış bir çözüm bulunmalı, çözüm, üzerinde anlaşılmış, kısıtlı sayıda mültecinin İsrail devleti toprağına ve sınırsız mültecinin Filistin devleti toprağına dönüşünü içermeli. Ayrıca tazminat ödenmesi ve diğer ülkelerde yerleşimler de çözüme dâhil olmalı. 


“Filistin topraklarındaki tüm yerleşimler boşaltılmalı. 


Gush Shalom bağımsız ve parlamentolar dışı bir kuruluştur. Lobi ve partilere karşı sorumlulukları olmadığından hareket tavrını açıkça ve tamamen ortaya koyabilmektedir. 
Popülarite peşinde olmadığından Gush öncü gibi hareket edebilmektedir. fikirleri kabul ettirmek için müdafaa etmek bazen yıllar hatta on yıllar alabilir. 


Gush Shalom tamamen gönüllülere bağlıdır ve maaşlı çalışanı yoktur. Bütçesi İsrail ve yurt dışındaki barış grupları ve bireyler tarafından finanse edilir. 


Gush Shalom -politik kampanyalardan, doğrudan eylemliliğe ve gösterilerden imza kampanyalarına, egemenliğin kabulü manifestolarına ve çok sayıda basılı yayınla geniş bir aktivite çeşitliliğine sahiptir. Bir kaç örnek vermek gerekirse: 


"Filistinli Mahkümlara Özgürlük" (Kampanya 1993) 


"Kudüs-İki Devletin Başkenti" (İmza kampanyası, 850 önde gelen entelektüel, sanatçı, İsrail ödülü sahipleri, barış eylemcileri ve Filistinli liderlerce imzalandı, 1995) 


"Yerleşimlerde Üretilen Ürünleri Boykot Edin" (1997'den beri devam ediyor) "Yeşil Hat'ı Toprağa Çekmek" (Kampanya, 1997) 

İsrail-Filistin Barış Anlaşması'nın ilk taslağının basılması (2001) 

Savaş Suçları Kampanyası (2002) 


Yaser Arafat'ın Şaron tarafından gerçekleştirilecek suikasttan korunması için insan kalkanı oluşturma (2003) 


"Duvar Yıkılmalı" (2003'ten beri devam ediyor) 
MUSA (4) VE KARŞIT GÜÇLER 


Yusuf Aydın-Haksöz Dergisi Sayı: 58 - Ocak 1996 


Tevhidi mücadele tarihi dikkatle izlendiğinde tevhid-şirk çatışmasının temel kalkış noktası olduğu görülür. Tevhid-şirk çatışması, aynı zamanda zulüm-ıslah, sömüren-sömürülen, zorbazayıf çalışmasıyla müşahhaslasın İnsanlık tarihi de bu çatışmalar üzerine şekillenmiştir ve bu süreç bugün de böyle sürüp gitmektedir. Kıyamete kadar da böyle devam edecektir. Bu yaklaşım biçimi ne sosyolojik tahlillere ne de beşeri düşüncenin teorik versiyonlarına dayanır. 
Özellikle inanan ve kendini müslüman kimliği ile ifadelendiren muvahhidlerin bu konudaki referansları Kur'an kaynaklı olup bizzat Kur'an'ın meseller olarak zikrettiği pratik vakıalara dayanmaktadır. Her ne kadar Kur'an bir tarih kitabı değilse de inananları sömürüye uğrayan karanlıkta kalmışları, aydınlığa çıkarmak onlara örnek ve ibret sunmak amacıyla tarihi vakıalara yalın ve net bir şekilde dikkat çekmektedir. Tarihin belli dönemlerinden kesitler sunan bu vakıalar gerek indiği toplumda muhatabı olan peygamber ve ashabına gerekse bugünün nebevi sünnetinin/metodun takipçileri muvahhidlere canlı ve dinamik tablolarla anlattığı olaylar sıradan tarihi menkıbe ve hikayelerin üzerinde bir anlam taşımaktadır. 
Kur'an'ın büyük bir bölümünde kıssalara yapılan atıflar bunun göstergesidir. 


Bu bağlamda Kur'an'da çokça anlatılan kıssalardan biri de Musa-Firavun mücadelesini konu alan Musa peygamber kıssasıdır. Hz. Musa ve İsrailoğulları'nın Firavun ve işbirlikçilerine karşı aynı safta verdikleri mücadelelerin anlatıldığı kıssa Mekke'de peygamberimizin egemen müşrik düzene karşı verdiği mücadelede ibret ve örnek alınsın (28/3) diye indirilmiştir. Kıssa bugün de müslümanların yaşadığı sorunlara ışık tutması açısından önem arzetmektedir. 


İslami mücadele konusunda yöntem tartışmalarının çokça konuşulduğu bir dönemde kendilerini müslüman aydın diye adlandıran bazı zevatın referanslarını zanni, spekülatif moda ve ithal düşünceler ile ifadelendirme yolunu seçtiklerini görüyoruz. Kur'ani kavram ve literatürden de oldukça uzak bu söylemin İslami uyanışın yükseldiği şu günlerde beyinleri bulandırmaktan başka bir işe yaramadığı açıktır. Oysa Kur'an'da anlatılan birçok kıssa yöntem tartışmaları açısından daha sağlıklı ve net bir zemin sunmaktadır. Ayrıca birincil muhatab olan peygamberin mücadele seyrini takip etmek bakımından da anlamlıdır. 


Bu yazıda ele almaya çalışacağımız Hz. Musa'nın Kur'an'da anlatılan kıssası bizlere milat öncesi tarihten günümüze değişmeyen Allah'ın yasalarını/sünnetullahı somut bir dille anlatmaktadır. Zira Allah'ın sünnetullahında bir değişme bulamayız. Değişen insanlar ve toplumlardır (13/11). Onların tabi olduğu kurallar ise kıyamete kadar sürekli tekrarlanarak devam edecektir. 


İsrailoğulları 


İsrailoğulları'nın diğer adlarıyla Yakupoğulları'nın Peygamber Yusuf'un Mısır'da etkin göreve gelerek yerleşmesinden sonra Mısır'a geldiklerini Kur'an bildirir (12/99). Kıtlık döneminde Mısır'a yerleşen İsrailoğulları burada açlıktan etkilenmeden yaşamışlar ve özgürce mülk edinmişlerdir (5/20) Kendileri için Mısır "emin" bir bölge olarak adlandırılmıştır (12/99). 
Ayrıca onun dönemindeki yöneticiler de Kur'an tarafından Melik/Kral, Hükümdar olarak vasıflandırılmıştır (12/54). Yusuf döneminde yöneticilerin bu şekilde vasıflandırılması onların adaletli davranmaları ve iyilik etmelerinin sonucu olduğu anlaşılmaktadır. Yusuf kıssasının tamamı bir bütün olarak ele alındığında da Kral'ın Yusuf'a ve ona haksızlık yapan vezirine karşı olan tutumu da bunu ispat etmektedir. 


Hz. Yusuf sonrası İsrailoğulları'nın yaşadıkları Mısır'da Firavunlar dönemi başlamıştır. 
Firavunlar döneminin temel karakteri adaletin yerine zulmün ikame edildiği despotik merkezi bir yönetimin var olmasıdır. Küçük şehirler ayrılarak yerel yönetimlerin merkezlerden yönetildiği bir sistem mevcuttur (26/36,59). Hz. Yusuf döneminde sayı ve nüfuzca az olan İsrailoğulları'nın Firavunlar döneminde sayılan artmış ve nüfuz olarak önemli bir yere gelmişlerdir. Ancak İsrailoğullarının Hz. Yusuf döneminde elde ettikleri sosyal, siyasal ve ekonomik konumları aleyhlerine bozulmuştur. Kur'an'da ezilen/mustazafların önderler 


kılınmak istenmesi (28/4) ayeti Musa kıssasında zikrolunmaktadır. Firavunun azgınlaşıp ululuk taslamasını anlatan ayetin hemen ardından gelen bu ayet İsrailoğullarını içinde yaşadıkları toplumda zayıf/mustazaf ve ezilmiş bırakıldıklarını gösterir. Bu durum İsrailoğullarının Firavun tarafından köle muamelesine tabi tutulması (26/22) ve hatta boğazlanarak/zebh öldürülmesine /katline (7/127, 28/4) kadar vardırılmıştır. Firavun rejiminin İsrailoğullarına uyguladığı bu zulüm, toplumsal ve ekonomik alanda birçok bölünmelerin ve dengesizliklerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu politikaların doğal sonucu olarak toplumsal sınıflaşmalar ve kutuplaşmalar meydana gelmiştir. 


Bu gerçek Kur'an tarafından "Firavun orada ululandı halkını çeşitli gruplara/sınıflara böldü (29/4) ayetinde hiçbir tevile yer bırakmayacak biçimde açıklanmaktadır. Bu ayetten Mısır'da Firavun dönemindeki toplumsal yapının sınıf temeli üzerine dayalı piramit bir yapı olduğu anlaşılmaktadır. Bu yapının en tepesinde Firavun yer alır. Onun altında Kur'an'da sürekli Firavun'la beraber anılan "mele", önde gelenler (10/88) sınıfı bulunur. Mele tabiri aynı şekilde diğer ayetlerde de Firavunla beraber anılan Haman ve Karun'dur (28/6) . Mele Firavunun istişare elliği kişiler, istişare meclisinde yer alanlar olarak da anlaşılabilir. 


Mele sınıfından sonra gelen tabaka sihirbazlar ya da büyücülerdir. Firavun'un Musa'ya karşı yardıma çağırdığı diğer bir güçtür. Tarihi kaynaklar eski Mısır'da dinin önemli bir yere sahip olduğunu bugün olduğu gibi egemenlik ilişkilerinde belirleyici bir rol oynadığını bildirirler. 
Firavun da iktidarını devam ettirebilmek için dinden ve din adamlarından faydalanmıştır, Firavunun bu konuda başarılı olduğunu onun din adamları sınıfını oluşturduğu kabul edilen sihirbazlardan faydalanmasından anlamak mümkündür. 


Egemenlik ilişkilerinde piramidin ilk sıralarını paylaşan sınıfların ardından halk gelmektedir. 
Piramidin tabanındaki bu kitle arasında da soyları itibarıyla fark vardır. Mısır'ın yerlileri olan Kıptiler öncelikli haklara sahipken İsrailoğulları onlara göre daha alt sınıfı oluşturuyordu. 
Kur'an'da İsrailoğulları'nın tarıma dayalı ekonomik bir yapıya sahip olan Mısır'da tarım işleriyle uğraştıkları ve köleler olarak kullanıldıklarını görmekteyiz. Kendilerinin ölümsüz olduklarına inanan Firavunlar'ın mezar olarak inşa ettirdikleri piramitlerde köle olarak çalıştırdıkları yüzbinler arasında İsrailoğullarının bulunması tarihi gerçeklikler açısından uzak görünmemektedir. 


Sosyal piramidin en altında yer alan İsrailoğulları aynı zamanda ekonomik piramidin de en alt sınıfını oluşturmaktaydılar. 


Kısaca tasvir etmeğe çalıştığımız Firavun döneminde Mısır'ın durumu böyledir. İşte Firavun böyle bir toplumda zorbaca bir düzen kurmuştu. Zorbalığın, baskının, işkencenin en ağırını da İsrailoğulları'na uyguluyordu. Çünkü onlar Firavun ve kavminin dininden ayrı temelde tek bir ilaha inanıyorlardı. Firavun iktidarı altındaki insanlara tam manasıyla cahiliyyenin belirleyici karakteri olan ifsad politikaları uyguluyordu. Kur'an da onun bu vasfını ön plana çıkarıyor ve onu müfsidlerden olmakla suçluyordu (28/4). 


İfsada karşı ıslah: HZ. MUSA 


Yukarıda anlatmaya çalıştığımız Firavun rejiminin despot, bozguncu, zalim karakteri göz önünde tutulduğunda, hiç şüphesiz Hz. Musa'nın da bu yapıyı ıslah etmek / dönüştürmek amacıyla gönderilmiş olması kaçınılmaz bir sonuç olmaktadır. Nitekim onun kendisine peygamberlik verilmezden önce yetişmesi ve gelişmesi süreci incelendiğinde bu konuda eğitildiğini görmekteyiz. Allah'ın rahmet ve yardımıyla daha beşikteyken Firavun'un sarayına yerleşmiştir. Onun bu saray hayatı en tepede cereyan eden egemenlik ilişkilerini tanımasına yardımcı olmuştur. O, Firavun'un oğlu diye anılacak kadar Firavun rejimine yakındı. Böylece Firavun'u veziri Haman ve zenginlik sembolü Karun ile büyücü/sihirbaz din adamlarını yakından tanıma imkanına kavuşmuştu. Onun iki kişi arasında yaşanan bir kavgaya müdahale 


etmesi birden bire hayatını değiştirecekti. Kavga eden iki kişiden biri İsrailoğulları'ndandı. 
Soydaşının Musa'dan yardım istemesi üzerine soydaşına yardım etmek isteyen Musa, düşmanları olan adamı öldürür. Bu olaydan sonra büyük pişmanlık duymuş olan Musa korkusundan yaşadığı yer olan Firavun sarayına dönemez ve korkarak şehirde sabahlar. 
Olayın duyulmasından korkan Musa'nın davranışı bize onunla Firavun arasındaki ilişkinin niteliği hakkında ipucu vermektedir. Onun öldürdüğü adam rivayetlerde geçtiği gibi saray halkından birisi bile olmuş olsa Firavun'un oğlu olarak isimlendirilecek kadar itibarlı bir yere sahip olan Musa'nın bu davranışı, onunla Firavun arasında önceden de bir problemin olduğunu gösterir. Şayet böyle bir şey olmasaydı olayın duyulmasından korkmasının ve saklanmasının başkaca ne gibi bir sebebi olabilirdi? 


Ertesi gün yine aynı adam Musa'dan benzer bir durum karşısında yardım ister. Başlangıçta o adamın yardım isteğini "Sen bir azgınsın" diyerek reddederken daha sonra dayanamayıp yardıma koştuğunda her ikisinin de düşmanı olan adam ona: "Sen yeryüzünde bir zorba olmak istiyorsun ıslah edicilerden olmak/muslihun istemiyorsun" der (28/19) 


Ayette geçen diyalog Musa'nın önceden de muslih olarak bilindiğini düşündürmektedir. Onun ıslah çabası Firavun'a, İsrailoğullarına karşı idi. Bir tarafta ıslah diğer tarafta ifsad ve onun temsilcileri Musa ve Firavun. Kaçınılmaz çatışmanın iki kutbu ve iki farklı sınıf olarak çıkıyor karşımıza. 


Musa'nın Mısır'da yaşadığı bu olay aynı zamanda onun acemiliği ve mücadeledeki yeniliğine de işaret etmekledir. Zira O, yaşadığı bu olay sonrası adeta şoka girmiş ne yapacağını bilmez bir halde evine gitmeden şehirde sabahlamıştır. İşte hemen bu olayın ardından onun meşakkat dolu bir yolculuk sonrasında Medyen'e gitmesi olayı gelir. Medyen'de salih bir kişinin yanında sekiz/on yıl kadar bir süre kalması onun peygamberlik öncesi hazırlık dönemi olarak geçer. Diğer taraftan Firavun'la girişeceği zorlu mücadelenin sıkıntılarını göğüsleyebilme hazırlığıdır. Böylece o, Mısır'da sosyal statü olarak egemenlerin arasından yani en üst sınıfsal yapıdan birkaç merdiven birden inip çobanlık gibi en alt mertebedeki bir mesleği icraya başlayarak hayatın içinde sınanmaktadır. Genel olarak bütün peygamberlerin hayatlarında müşahede edilen bu tür hazırlık devreleri öncü kimselerin hayatın içinde eğitimlerinin önemine de bir işarettir. 


Musa Medyen'de geçirmesi gereken süreyi tamamlayınca tekrar memleketine geri dönmek üzere ailesiyle beraber yola koyulur. Tur dağı yakınlarında konakladığında ilk vahyi alır ve peygamber olarak görevlendirilir, Burada ona Firavun ve adamlarının yaşadığı yoldan çıkmış zalim kavme gitmeleri emredilir. Firavun kavmine delil olmak üzere mucizeler de verilir. 
Ayrıca Musa Rabbine yalvararak dilindeki özüre binaen sözünün daha tesirli olması amacıyla kardeşi Harun'un kendisine yardımcı olarak verilmesini ister. Böylece Firavun'un ve zalim kavmin karşısına tebliğ için gerekli araçları tamamlayarak Musa doğru yola koyulur. 


İfsadın başı: FİRAVUN 


Firavun zorbalık, kibirlenme ve Allah'a isyan etmenin sembolüdür. Firavun büyüklük taslamanın (10/83), azgınlığın (89/10), Rablik(Nazia/24) ve ilahlık (28/38) iddiasının adıdır. 
Firavun zulmün ve katliamın uygulayıcısıdır. Kısacası Firavun ifsadın başıdır. 


Her pratik/ameli davranışın bir itikadı boyutu olduğu gibi Firavun'un despot dikta rejiminin itikadi temelleri de mevcuttu. Bunların en başında Firavun'un kendini Rab olarak görmesi gelmektedir (79/247). Firavun'un rablik iddiası Kur'an'da "Ben sizin en yüce Rabbinizim" şeklinde de ifadelendirilmektedir. Buna göre eski Mısır'ın çoktanrılı din anlayışına sahip olduğunu söylemek mümkündür. Musa ve Harun'un Firavun'un huzurunda 'Biz senin Rabbinin elçileriyiz" (20/47) demeleri onun Rablik iddiasının tartışılması anlamına gelir. 
Tartışma ilerlediğinde rububiyetin "Alemlerin Rabbi" (26/33) semavatın, arzın ve ikisi 


arasındakilerin rabbi (26/47) olarak açıklanması Firavun'u zor durumda bırakmış kendisini üzerinde bulunduğu maddi rububiyetin üstünde metafizik bir rububiyet anlayışıyla şaşırıp kalmıştır. Tartışmada delillerini Firavun'dan daha güçlü bir şekilde ortaya koyan Musa ve Harun Firavun tarafından acziyetin göstergesi olarak delilikle (26/27) suçlanmış ve hapse atılmakla tehdit etmiştir (26/29). 


Firavun ve mele/önde gelenlerin diğer bir endişeleri de üzerlerinde bulundukları atalar dininin ellerinden alınmasıdır (10/78). Yani mevcut sosyal yapının tersyüz olması onları endişelendirmekteydi. Çünkü alalar dini, aynı zamanda bu yapının belirleyici öğesi durumunda bulunmaktaydı. Bu, korkularının daha somut bir şekilde ifadesi: "Ey Musa sen bizi yurdumuzdan sürüp çıkarmaya mı geldin?" (20/57) ayetinde görülmektedir. Zira yurtlarından sürülmeleri ellerinde tuttukları iktidarın kaybolup gitmesidir. Firavun "Mısır'ın mülkü ve altından akıp giden şu nehirler benim değil mi?" (43/5İ) serzenişiyle Musa'nın getirdiği mesajın kendisine ait zannettiği mülk ve iktidarı tehdit ettiğini görmekteydi. Onun "Ben sizin benden başka bir ilahınız olduğunu bilmiyorum." (28/38) sözü de mütcal/aşkın evrenin üzerinde bir ilahlık iddiası olmayıp sahip olduğu güç ve iktidar manasındaki ilahlığı vurgulamaktadır. Firavun kavminin önde gelenlerinin şu sözleri buna delalet eder: "Musa ve kavmini bu toprakta bozgunculuk çıkarmaları seni ve ilahlarını terk etmeleri için mi bırakacaksın?" (7/127) ayette geçen seni ve ilahlarını ifadesiyle Firavun ve ileri gelenlerin taptıkları ilahlara işaret edilmektedir. Böylece Firavun'un ilahlık ve rabblik iddiaları soyut, öte dünyaya müstenid iddialar olmayıp maddi alemde yönetim, mal, mülk, servet ve refahla ilgili iddialardır. Diğer taraftan Hz. Musa'nın Firavun'dan İsrailoğulları'nı kendisiyle beraber göndermesini talep etmesini de reddetmiştir (7/105). Hem iş gücü, hem de nüfuz açısından büyük bir kayıp olacağından Firavun bu teklifi kabule yanaşmamıştır. Onun bu tavrı da köleleştirdiği (26/20) ve istediği işlerde çalıştırdığı İsrailoğullarının iktidarına sağladığı katkının yok olup gitmesiyle ilgilidir. Yoksa onların tek bir Allah'a inanmaları Firavun'un ilahlarının üstün olması gibi bir iddia söz konusu edilmemektedir. 


Şu halde "O hem sizin hem de sizden önceki atalarınızın rabbidir." (26/26) iddiası eski rejimi alaşağı ederken yerine yeni bir rejim ikame etmektedir. Firavun bu durumu görüyor ve rabblik iddiasında bulunuyordu. Buna karşı da Musa "alemlerin rabbi Firavun'un da rabbidir" ilkesini ortaya koyarak Firavun'u O'nun kullarından biri yapmaktadır. Böylece Firavun milletine iddia ettiği gibi bir ilah değildir. Onun milletinin rabbi de Allah'tır. Firavun'un ilahlığına gerekçe yapmaya çalıştığı atalarından devraldığı mirastır. Bu ise kuru bir iddiadan öte bir şey değildir. 
Musa ve Firavun arasında geçen bütün bu tartışmalarda Musa'nın getirdiği delillerin üstünlüğü Firavun'un onu büyücü olmakla suçlamasıyla son buldu (28/36). Getirdiği mucize ve imtihan mahiyetindeki musibetleri (7/130-132) inkar etti (23/47), yalanladı (23/48), alay etti (51/46-47) ve burun kıvırdı (10/75). İşte bütün bunlar Firavuni tavrın Kur'an'da anlatılan özellikleri "onların durumu ayetleri gördüklerinde inanmayan doğru yolu gördüklerinde gitmeyen kimsenin durumu gibidir." (7/146) Azgınlık, büyüklenme onu öylesine kuşatmıştır ki, Musa peygamberin "alemlerin rabbi" ifadesine öylesine kızmıştır ki Haman'a kendisi için bir kule yaparak Musa'nın ve Harun'un rabbine ulaşmak istemiştir. Bu tavırlar, tevhidi mücadele tarihinde peygamberlerin karşılaştıkları klasik ithamlardır. Nitekim Peygamberimiz için de Mekkeli müşrikler tarafından aynı iddialar ve ithamlar ileri sürülmüş ve dini alaya almışlardır. Bugün onların izini takip eden muvahhid müslümanlara da benzer isimlerle hitap edilmekledir. Bir farkla ki, geçmişin büyücü, şair, mecnun gibi ithamlarına terörist, fundamantalist kavramları da eklenmiştir. Şunu unutmamak gerekir: Bu itham ve karalamalar sadece mücadelenin önünü kesmek ve insanların mesaja olan teveccühünü kırmak amacıyla yapılır (10/83). 


Haman ve Karun 


Kur'an'da Haman, Karun ve Firavun yanyana zikredilirler (40/23-24). Firavun egemenlik ilişkilerinde belirleyici yönetici olarak Haman ve Karun'a hükmeder. Özellikle Haman Firavun'un resmi yardımcısı makamında iken Karun toplum içindeki güçlü sermayedar rolünü oynamaktadır. Diğer taraftan ayetlerde bu üçlü ile birlikte anılan önde gelenler/mele sınıfını da unutmamamız gerekir. 


Haman; Firavun'un yardımcısı sıfatıyla onun Musa ile giriştiği mücadeledeki başrol oyuncusudur. Haman, Musa'nın ilahına ulaşmak için Firavun'un isteği olan kuleyi yapmakla görevlendirilmiş o da buna itiraz etmeyerek emrine boyun eğmiş bir şahsiyettir (28/38). 
Haman'ın diğer bir özelliği de emrindeki askerleridir. Yani Haman, emrindeki askerleri dolayısıyla güç ve iktidar sahibidir. Firavun'un Musa ile mücadelesinde ona destek vermesinin bir sebebi de sahip olduğu bu güç ve iktidarın elinden gitmesi korkusudur, Aynı şey Hz. 
Muhammed'in mücadelesinde Mekke'nin önde gelenleri tarafından güç ve iktidarlarını kaybetme korkusuyla yapılmıştır. Gelen mesaj onların güç ve iktidarlarını hedef alan sadece onların güç ve iktidarlarına yönelik değildir. Diğer bir ifadeyle mutlak olarak güce karşı yapılmış bir eleştiri de söz konusu değildir. Zira bu odaklar güçlerini toplumun diğer kesimlerini sindirme, baskı ve sömürü aracı olarak kullanmakladırlar. Kasas Suresi, 6. ayette, "Biz ise, yeryüzünde güçten düşürülenlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmak ve mirasçılar kılmak istiyoruz" denilerek bir sonraki ayette adları zikredilen Firavun, Haman ve Karun'la ilişkilendirilmesi müstazaf/zayıf bırakılmışlarla müstekbirlerin çekişmesine dikkat çekilmiştir. Firavun, Haman ve Karun'un en belirleyici özellikleri onları ellerindeki güç araçlarını büyüklenme(29/39)leri için meşru kılıcı bir araç yapma istekleridir. Musa'nın getirdiği apaçık deliller ve mesaj (40/23-24) zulüm ve baskı aygıtına dönüşmüş bu gücü kırma temeli üzerine bina ediliyordu. Oysa ne Firavun ne Haman ne de Karun ellerindeki bu gücü kaybetmek istemiyorlardı. Ellerinde bulunana karşı gelen tevhidi mesaja karşı tutumları da ortak ve aynıydı: Musa'nın büyücü olduğu (40/24) 


Karun'a gelince, o İsrailoğulları arasından olan bir kişi olmasına rağmen Firavun ve Haman tarafindan köleleştirilmiş zayıf bırakılmış soydaşlarına elinde tuttuğu güç ve serveti dağıtmıyor ve paylaşmıyordu." Ona öylesine hazineler verilmişti ki sahip olduğu hazinelerin anahtarlarını büyük bir topluluğun taşıması gerekiyordu. Karun kendisine Allah tarafından lütfedilen bu serveti kendi bilgi ve becerisini dayanarak kazandığı iddiasında bulunuyordu (28/78). Adeta o bu servetin kendisini sonsuzlaştıracağını (104/3) zannediyordu. Şımarmış, azgınlaşmış ve kendisine bahsedilen güç onu saptırmıştı (28/76-78). 


Kur'an Karun'un kişiliği ile ilgili vurgularda bulunurken dışarıdan kendisine bakan müstazaflarla/zayıf bırakılmışlarla ilgili olarak hatırlatmalarda da bulunur. Karun'u gördüklerinde bir kısmı şöyle diyordu: "Ah keşke Karun'a verilenin bir benzeri bize de verilseydi. Gerçekten o büyük bir pay sahibidir." Karun'un servetinin onu dünya hayatında rahata kavuşturduğunu görüp saptırdığını göremeyen zayıf insanların tasviridir bu. Onlar Karun'un servetinin arkasından gelen maddi boyuta önem verirlerken, onun insanı helak edici boyutunu unutmuşlardır. Nitekim Allah onlara apaçık bir ayet olarak Karun'un helakle biten akıbetini göstermiştir (28/81). Dün onun yerinde olmak isteyenler bir anda tavır değiştirerek sabahladıklarında "Vay demek ki, Allah kullarından dilediğinin rızkını genişletip yaymakta. 
Eğer Allah bize lütfetmiş olmasaydı bizi de şüphesiz batırırdı. Vay demek onlar gerçekten felah bulamaz demeye başladılar" (28/82). 


Dünyayı ahirete tercih etmenin sonucu helak edilen Karun, Firavun'un toplumdaki sivil uzantısıdır. Firavun yönetimde baskı ve güçle toplumu zayıf düşürürken, Karun bunu gönüllü olarak elinde tuttuğu serveti korumak için yapıyordu. Sonuçta hem Firavun, hem de Karun güçlenirken toplumun büyük bir kısmı sefalet ve çaresizlik içinde köleleştiriliyordu. Doğal olarak bu yapı tabakalara ayrılmış, sosyal sınıflar ve bu sınıflar arasında da derin uçurumlar meydana getiriyordu. Allah'a ait olan mülk, iktidar sahibi güç odaklarınca gasp edilirken, 


diğer insanlar Allah'ın mülkünden adaletli bir şekilde faydalanamıyorlardı. Ancak bu durum, sadece iktidar sahiplerine yüklenecek bir olgu da değildir. Diğer taraftarı Karun'un hazinelerine bakıp onun gibi olma hayaliyle yanıp tutuşan kitleler de içlerine düştükleri durumu haklılaştırıcı veya kolaylaştırıcı özellikler sergiliyorlar. 


Bu durumda iktidarların ayakta kalması toplumların içlerinde bulundukları uyuşuk, vurdumduymaz ruh haliyle de ilgilidir. Ellerine fırsat geçtiğinde Karunlaşacak ve Firavunlaşacak hem güven telkin etme hem de adaleti sağlama konusunda yetersiz kalacaklardır. Sağlam bir toplum vahyi ölçüyü kavrayan ve Allah'tan korkan insanlarla oluşturulabilir. Tevhidi mücadelenin, tevhidi ilkelere bağlı, sağlıklı düşünen ve kendisini yalnızca Allah'a adamış insanlara olan ihtiyacı; Firavun ve Karun'un düzenlerinden hiç de farklı olmayan günümüz modern düzenlerinde ihtiyaç duyulan en temel faktör olduğu ortadadır. Zira maddi gücü elinde tutanlara karşı mücadeleyi sürdürecek olanlar müslüman kimliğini şahıslarında örnekleme başarısını gösterebilen kişilerdir. 


Kısacası iktidar, ordu, medya sermaye sahipleri ile özdeşleşen Firavun, Haman ve Karun birbirlerinin dostu ve yardımcılarıdırlar. 


Samiri 


Samiri, kişiye nisbet edilen bir özel isimdir. Kur'an'da Musa'nın İsrailoğullarını Mısır'dan çıkarıp denizden geçirmesi olayından sonra anılır. Samiri'nin sahneye çıkışı Hz. Musa'nın Allah'la buluşmak üzere gitmesinden sonradır. Samiri meselesi Taha Suresi 85. ayetle beraber başlar. Ayette, Musa'ya hitapla: "Biz senden sonra kavmini deneme (fitne)den geçirdik, Samiri onları şaşırtıp saptırdı." Ayette Samiri şaşırtan-saptıran ifadesiyle niteleniyor ki, buradaki şaşırtmadan kasıt Hz. Musa'nın İsrailoğullarını çağırdığı hidayet yolundan şaşırtmaktır. Musa'nın çağrısı rablik ve ilahlık taslamaktan vazgeçip tek olan Allah'a kulluk temeli üzerine kurulu bir çağrı idi (7/104). Bu çağrı aynı zamanda Firavun'a yapılan bir çağrı özelliği de taşıyordu (20/44). Ancak Firavun bu mesajı reddetmiş azgınlık yolunu seçerek helak olmuştu (20/78). Firavun'un Kur'an taralından nitelenen bir diğer özelliği de Samiri için de kullanılan şaşırtan-saptıran bir kişilik olmasıdır (20/79). Üstelik aynı form ve aynı kavramla ifade edilen bu özelikleri yaptıkları iş bakımından Allah katında eş tutuldukları anlamına gelir. Oysa kıssanın geneline baktığımızda Firavun'un ne buzağı yaptığını, ne de sihirbazlık ve büyüyle ilgilendiğini görüyoruz. Aynı şekilde Samiri de Firavun'un iddia ettiği gibi Rablik taslamamıştır. O halde Samiri'nin Firavun'la eş tutulan bu fiili ne idi? Taha Suresi 
87 ve 88. ayetleri bu fiili şöyle anlatır: "Dediler ki: Biz sana verdiğimiz sözden 
kendiliğimizden dönmedik, ancak o kavmin süs eşyalarından birtakım yükler yüklenmiştik, biz onları attık, böylece Samiri de attı. Böylece onlara böğürmesi olan bir buzağı heykeli döküp çıkardı, "İşte sizin de ilahınız, Musa'nın da ilahı budur; fakat (Musa) unuttu" dediler." 


Samiri ayetlerde geçtiği üzere İsrailoğulları'nın Mısır'dan çıkarken yanlarına aldıkları ziynet eşyalarını -altın ve değerli maden takılar- toplamıştır. Ayette geçen "atmak" fiilinden kastedilen de İsrailoğullarının yanlarında bulunan bu eşyaları eritmek üzere ateşe atmaları ve Samiri'nin de bunları İşlemesidir. 87. ayetin başında müfred-tekil sigasıyla kullanılan "ahrece" (çıkardı) fiili de Samiri'nin ziynet eşyalarını erittikten sonra döküm yapıp böğüren bir buzağı meydana getirdiğini anlatır. Böylelikle Samiri'nin döküm ustası olduğu tespitinde bulunmak hatalı bir yaklaşım olmasa gerektir. Zaten eski Mısırlılar'ın döküm işinde oldukça ileri oldukları yapılan kazılarda ortaya çıkarılan altından yapılmış Firavun başları ve hayvan figürlerinden de anlaşılmaktadır. Samiri'nin bu davranışının temelleri zikredilmemekle beraber, onun bu davranışını eski Mısır'da mevcut batini / batıl itikadlardan birine binaen yaptığı kuşkusunu akla getirmektedir. Aynı zamanda sahip olduğu bu inancın Musa'nın ve İsrailoğullarının inandıklarına ters olduğu muhakkaktır. Diğer taraftan İsrailoğullarının Musa'ya yıktıkları yanlışın kendileri tarafından yapılmadığı, bu yanlışa kendilerini sevkedenin 


Samir olduğunu vurgulamaları, Samiri'nin öncülük yaptığı istidlalini yapmamıza neden olmakladır. Yani Samiri bunu yaparken sıradan bir insan olarak değil, belli bir makam ve mevkiden hareketle yapıp güç bulduğunu gösterir. Dikkatimizi çeken diğer bir husus da İsrailoğullarının bilinçsizliği ve bu yanlışı işlemeye müsait olma halleridir. Böyle olmasına rağmen şayet Samiri bu saptırma hareketine önayak olmamış olsaydı bu yanlışı yapmayacaklardı diyebiliriz. Samiri İsrailoğullannı öylesine etkilemişti ki, ona tabi olanlar hep bir ağızdan buzağının Musa'nın ve onlara inanmayanların ilahı olduğunu hay kırabiliyorlardı. Samiri ortaya attığı yeni ilahın meşruiyetini, yine Musa'nın öğretilerine yaslanarak izaha çalışıyor. Samiri dinini ortaya koyarken Musa ve İsrailoğullarının din anlayışını kökten reddetmiyordu. Kısacası o. dini tahrif ediyor, bulandırıyor ve İsrailoğullarını tefrikaya düşürüyordu. Samirinin Musa döndükten sonra ona karşı yaptığı savunmasında kullandığı "Ben onların görmediklerini gördüm" ifadesi gaybi taşlayarak dinde olmayanı yalnız kendilerini bildiğini iddia eden günümüz söz, büyücülerinin ve gaybdan ilham aldığını iddia eden bazı zevatın iddialarına ne kadar da benziyor. Din adına yeni dini anlayışlar ihdas ederek ıslaha karşı ifsadın adı olarak karşımızda duran İsrailoğulları arasındaki Samiri bu özelliğiyle bize hiç de yabancı olmayan tanıdık bir simadır. Milad öncesi devirlerde Samiriler ne ise milad sonrası ve günümüz modem Samirilerinin de aynı özelliklere sahip olduğunu görmemiz zor değil. Gerçek İslam öğretisine, vahyin aydınlığına yaslandığını iddia eden nice Samiriler var çevremizde. Peygamberi rüyasında görerek gaybi konularda hadis rivayet edenlerden, Allah'la ittisal ettiğini söyleyen nice Samiriler geldi geçti. Niceleri de aramızda yaşıyor. O halde Samirilere karşı nasıl davranacağız? Tabii ki Harun ve Musa gibi. Harun Musa'nın vekili olarak yaşıyordu İsrailoğullarının arasında. Harun Samiri'yi bu olaya kalkışmadan önce uyarmış ve tavır almıştı, Samiri'ye ve ona uyanlara. Harun şöyle diyordu: "Andolsun, Harun bundan Önce onlara: "Ey kavmim, gerçekten siz bununla fitneye düşürüldünüz. Sizin asıl Rabbiniz Rahman olan Allah'dır. Şu halde bana uyun ve emrime itaat edin" demişti." (20/90) Ancak Harun'un yaptığı bu çağrı Samiri ve ona tabi olanlar arasında etkili olmamış ve Musa gelinceye dek buzağıya bel büküp secde edeceklerini söylemişlerdir (20/91). Musa döndükten sonra ilk olarak vekili olan kardeşini hesaba çekmiş onu sakalından tutarak silkelemiştir (20/94). Harun kardeşi Musa'ya "Ben senin İsrailoğulları arasında ayrılık çıkardın, sözümü önemsemedin demenden endişe edip korktum" demişti. (20/94) 


Musa kardeşi ile hesaplaştıktan sonra Samiri'yi sorguya çekmiş ve amacının ne olduğunu sormuştur (20/95). Samiri de cevaben: "Ben onların görmediklerini gördüm. Böylece elçinin izinden aldım ve atlım (terkettim)? Böylelikle bana bunu nefsim hoşa giden birşey gösterdi (20/96) dedi. 


Hakkında farklı yorum ve tartışmalara konu olan yukarıdaki ayet ile ilgili farklı anlayışların serdedilmesi yazımızın sınırlarını aşacağından biz Samiri'nin buradaki tavrı üzerinde duracağız. Öncelikle Samiri buzağıyı yaparken öne sürdüğü buzağının Musa'nın unuttuğu ilahı iddiasına hiç değinmemektedir. Bu da bize Samiri'nin yaptığı davranışın bilinçli bir davranış olduğunu ve Musa'nın yokluğundan istifade ederek onun dinine yaslanarak bile bile bu tavrı sergilediğini gösterir. Yani açıkça yalan söylüyor. Zira o, gerçekten Musa'nın unuttuğu ilaha taptığını bilseydi daha Musa'yı görür görmez bu senin unuttuğun ilahın değil miydi? demesi gerekirdi. Ancak O, Musa'nın kızgın (20/86) ve kararlı tutumu karşısında yaptığı hatayı itiraf etmekten başka bir yol bulamamıştır. Samiri'nin "Bunu bana nefsim hoş gösterdi" demesi de suçluluk psikolojisinin ve yaptığı işin yanlış olduğunun ttirafıdır. 
Dolayısıyla Samiri'nin bu cümleden önce ileri sürdüğü "Ben onların görmediklerini gördüm" ifadesi bir vehimden başka bir şey değildir. Aslında o hiçbir şey görmemiştir. Gördüğünü vehmetmiş veya yalan söylemiştir. Elçinin izinden aldım ve attım ifadesi de bu çerçevede değerlendirilirse o vehminin neticesi gördüğü halisülasyonda tabi olduğu elçinin izinden gittiğini iddia ederek, onun mesajının bir kısmını alıp bir kısmını terkettiğini söylemeye 


çalışmıştır. Ancak her halükarda rivayetlerde geçtiği üzere Samiri ne Cebaril'i görmüş ne onun ayak izinden bir avuç toprak almış, ne de bu toprağa döktüğü buzağının üzerine attığında buzağı canlanarak böğürmeye başlamıştır. Geleneksel anlayıştaki Samiri olayının böyle anlaşılması Samiri'yi meşrulaştırdığı gibi ayette buna tekabül edecek ciddi hiçbir dayanak olmadığı halde Kur'an'da olmayanı ona eklemek dolayısıyla aynı zamanda Kur'an'ı tahriftir de. Eğer olay gerçekten İsraili kaynaklarda geçtiği gibi ise o halde Samiri'nin işlediği saptırma nerededir? Cebrail'e uymasında mı? Ayrıca Cebrail'in Samiri ile ne işi var? Cebrail vahiy meleğidir. O halde Samiri'nin peygamber olması gerekmez mi? Veya Samiri Cebrail'e uyduğu için mi cezalandırılmıştır? gibi sorular çoğaltılabilir. 


Samiri ayette geçtiği gibi işlediği hatayı itiraf etmiştir. Musa'nın ona karşı olan tavrı da net ve kesin olmuştur. Musa ona yönelerek şöyle demiştir: "Haydi çekip git, artık senin hayatta (hakettiğin ceza: "Bana dokunulmasın") deyip yerinmendir." Ve şüphesiz senin için kendisinden asla kaçamayacağın bir buluşma zamanı vardır. Üstüne kapanıp bel bükerek önünde eğildiğin ilahına bir bak; biz onu mutlaka yakacağız, sonra darmadağın edip denizde savuracağız." 20/97) 


Samiri'nin eleriyle yaptıkları buzağının akibeti yakılıp küllerinin savrulmasıdır. Samirilerin arkalarında bıraktıkları tortuların tamamen temizlenip sökülüp atılmasından başka bir yol yoktur. Onlara dünya hayalinde işledikleri korkunç küfrün, şirkin ve hataların neticesi olarak sürgün ve kovulma ahirette de alçaltıcı bir azap vardır. Kendilerini Kur'an'a nisbet ederek zihinleri bulundiran aydınlığı karanlıkla değiştirmek isteyen geleneksel ve modern Samirilere karşı Musa'nın tavrını kuşanıp tevhidi mücadelenin önündeki engelleri kaldırmamız gerekiyor. Zira Samiriler Firavun'un yardımcıları ve destekçileridir. Hatta onlar daha da tehlikelidirler. Firavun kimliğini açıkça ortaya koyarken Samiriler niyetlerini gizlemişlerdir. 


SALİH (A) VE SEMUD KAVMİ 
Cengiz Duman-Haksöz Dergisi Sayı: 39 - Haziran 1994 


Kur'an-ı Kerim'de kıssaların anlatımı içerisinde şu ifadeler dikkati çeker. 


"Ey insanlar! Sabah akşam, onların yerleri üzerinden geçersiniz. Akletmez misiniz?" (37/137- 
138) 


"Ad ve Semud kavimlerini de yok ettik. Bunu oturdukları yerler göstermektedir." (29/38) 


Yüce Allah, Kur'an'ın indiği cahiliyye toplumuna, kıssaları vaz'eder. Kıssalarda anlatılanlar, cahiliyye Araplarınca tanınan ve meşhur olmuş kavimlerdir. Yapmış oldukları kervan yolculukları sırasında geçtikleri yollar üzerinde o kavimlerin harabelerini görürler, rivayetlerini işitirlerdi. 


Kutsal kitap sahiplerinden ve atalarından, tevatür yoluyla işittikleri rivayetler; bu kavimlerin hakkındaki efsanevi hikayelerdi. 


Burada şöyle bir soru sorulabilir. Madem cahiliyye Arapları bu kıssalar hakkında bilgi sahibi idiler, o halde Kur'an bunları niçin anlatıyor? 


İşte bu soruya cevap ararken, Kur'an-ı Kerim ile Tevrat, İncil ve cahiliyye Araplarının tevatür yoluyla edindikleri efsanevi bilgiler arasında muazzam bir yaklaşım farklılığı görüyoruz. 


Tevrat, İncil ve cahiliyye Araplarının efsanevi bilgilerinde kıssalara; tarihsel, mekansal ve biyografik bir yaklaşım tarzı sergilenir. Kur'an'da ise bunlar en son plandadır. Kur'an vazettiği kıssalarda; küfür-hidayet olgusunu ön plana çıkarır. Tarih, kişiler ve zaman önemli değildir. 
Çünkü, geçmişte yaşamış ve kıyamete kadar yaşayacak tüm toplumlarda, aynı iman-küfür 


olgusu yaşanacaktır. Bu bir sünnetullahtır. Allah'ın kanunudur. O halde Kur'an noktayı nazarında; kişiler, zaman ve mekan önemli değildir. Kıssalarda anlatılan kişiler, tarihler ve yerler değişebilir, ancak iman ve inkar mücadelesi aynı şekilde gerçekleşecektir. 


İşte bu yüzden cenab-ı Allah, cahiliyye Araplarına Salih (a) kıssasının doğrusunu vahyeder. 
Ve bu kıssadan cahiliyye Arapları ve tüm kıyamete kadar yaşayacak insanların ibret almalarını ister. 


"Semud kavminin başına gelenlerde ibret vardır." (51/43) 
Evet. Bütün bu anlattıklarımızdan sonra Salih (a) kıssasını işlemeye devam edelim. 


Cahiliyye Araplarının geçtiği işlek bir ticaret yolu üzerinde olan Semud kavminin Arabistan yarımadasının batısında Medine ile Sina yarımadası arasında olduğu rivayet edilir. 


Kur'an-ı Kerim'de Semud kavminin oturduğu bu bölgenin ismi "Hıcr" olarak geçer. "Hıcr" aynı zamanda Kur'an'da bir sureye ad olarak verilmiştir. 


Semud halkı, çöllerle kaplı olan Arabistan yarımadası gibi bir coğrafyada, Allah'ın verdiği yeşillikler içinde cennet gibi bir beldede yaşıyorlardı. 


Kur'an bu hususu; Allah'ın Semud kavmine verdiği nimetler açısından şöyle beyan eder: 


"Siz burada, bahçelerin, pınarların, içinde; ekinlerin, salkımları sarkmış hurmalıkların arasında güven içinde bırakılacak mısınız?" (26/146-148) 


Yine Kur'an'da Semud kavminin özellikleri arasında, dağları oymak suretiyle yaptıkları evlerden bahsedilir. 


"Onlar, dağlardan emniyet içinde kalacakları evler edinirlerdi/yaparlardı." (15/82) 


Allah'ın bunca zenginlik verdiği, Semud halkı zenginleştikçe giderek azgınlaşmış, zalimleşmişti. Ayni, kendilerinden önce yaşamış olan Ad kavmi gibi. Allah'ın bahşettiği nimetler şükürlerini artıracağı yerde sapıklıklarını artırmıştı. 


Allah bu kavme, onların içinden bir kişi olan Salih (a)'ı rasul olarak gönderir. 


"Semud kavmine kardeşleri Salih'i gönderdik. "Ey kavmim! Allah'a kulluk edin; O'ndan başka ilah yoktur." (11/61) 


Salih peygamberin risalette vazifelendirilip yollanmasıyla Semud kavminde hak ve batıl mücadelesi başlamış oldu. 


Salih (a), kavminden, bir Allah'a inanmalarını, O'nun emirleri doğrultusunda yaşamalarını ister. Taptıkları putların onlara bir faydasının olmayacağını belirtir. 


Salih'in bu çağrıları karşısında kavminin aldığı tavır ise ona karşı çıkmak olur. 
Toplum Salih (a)'e tabi olanlar ve karşı çıkanlar olarak ikiye bölünür. 


"Semud kavmine kardeşleri Salih'i gönderdik. Hemen birbiriyle çekişen iki zümre oluverdiler." (27/45) 


Vahy'i temsil eden Salih (a), kavminden şunları ister: 


"Artık Allah'tan sakının, bana itaat edin. Yeryüzünü ıslah etmeyip, bozgunculuk yapan beyinsizlerin emrine itaat etmeyin." (26/144) 


Putların terkedilip, Allah'ın istediği biçimde yaşamaları, yeryüzünde bozgunculuk yapmamaları istenir Semud kavminden... 


Vahyin gelişiyle beraber çıkarları; pulculuğu teşvik eden bir yaşam tarzına dayalı olan, Kur'an'ın "ileri gelenler" diye nitelediği sermaye ve bunun emrindeki yönetici kesim ise işin ucunun kendilerine dokunacağını anlayınca, halkı Salih (a)'a karşı örgütlerler. 


Allah Kur'an-ı Kerim'de; Semud kavminin "ileri gelenlerinin dokuz kişi olduğunu açıklar. 


"O şehirde dokuz kişi vardı ki, bunlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar, iyilik tarafına yanaşmıyorlardı." (27/48) 


Evet! Bu dokuz kişi toplumun ahlaki, sosyal ve ekonomik yapısını ellerinde bulunduruyorlardı. Zenginlik ve halk adına söz söyleme ve onları diledikleri gibi yönetmek yalnızca onların hakkıydı!.. Tarihin her kesitinde ve günümüzde de öyle değil midir? 


Böylece "ileri gelenler" yönetimindeki inkarcı grup Salih peygamberi kavmin gözünden düşürmek için başlarlar saldırı ve iftiralara. 


"Sen şüphesiz büyülenmiş birisin; bizim gibi bir insandan başka bir şey değilsin. Eğer doğru sözlülerden isen bir belge getir, dediler." (26/153-154) 


"Aramızda bir beşere mi uyacağız?" (54/24) 
"Vahiy aramızda ona mı verildi? Hayır o, yalancı ve şımarığın biridir, dediler." (54/25) Artık Salih (a)'ı yıpratmak için ellerinden ne gelirse yapmaya onu taciz etmeye çalışırlar. 


Oysa peygamberlik gelmeden evvel onu çok iyi tanıyorlardı. Emin bir insandı. Dürüsttü. 
Aynı, kendinden önceki geçmiş ve kendinden sonra gelmiş diğer rasuller gibi... 


Hatta; peygamber olduktan sonra bile bu hususu şöyle belirtiyorlardı: 
"Ey Salih! Sen bundan önce aramızda kendisinden iyilik beklenen biriydin." (11/62) Hem onun bu faziletli durumunu teslim ediyorlar, hem de söylediklerine karşı geliyorlardı. 


Ne olmuştu da aralarından biri ve hem de güvenilir biri olan Salih'e cephe alıp; onun beyinsiz, yalancı ve şımarık olduğunu söylemeye başlamışlardı. 


Sebep basitti. Zulüm ve soygun düzeni olan putçuluğa karşı çıkmıştı. Dolayısı ile zenginler ve yöneticilerin rahatını kaçırmış, düzenlerini alt üst etmişti. 


Hal böyle olunca tabii ki Salih (a) kötülenecek, tecrit edilecek ve taciz edilecekti. 


Salih (a)'ın tebliğ mücadelesi hiç kesintisiz olarak devam etti. Bulduğu her fırsatta, her zaman ve her yerde Allah'ı anlattı ve onun emirlerini bildirdi. Yıllarca tebliğ etti durdu. 


Onun bu çabasına karşılık kavminin insanları ona pek meyletmiyorlardı. Zulüm ve soygun düzeni olan putçuluk içlerine öyle işlemişti ki söküp atmak çok zordu. 


Semud kavminde tebliğ mücadelesi sürerken; Allah onlara verdiği nimetleri kısar. İşlerinin bozulması, kesat gitmesi karşısında buna bir sebep arayan inkarcılar faturayı Salih'e keserler. 
Böylece "ileri gelenler" aynı zamanda Salih'i de halkın gözünden iyice soğutmuş, bir taşla iki kuş vurmuş oluyorlardı. Salih (a)"ın uğursuz biri olduğunu iddia etmeye başladılar. 


Gerçekten bir uğursuzluk yani kısmetsizlik gelmişti üzerlerine. Artık eskisi gibi her şey yolunda gitmiyordu. Kazançları düşmüştü. Bunun Salih (a)'ın, putlarına karşı yaptığı hareketlerden olduğu kanısındaydılar. Oysa gerçek öyle değildi. Bu hususa Nemi Suresi'nde şöyle değinilir: 

"Şöyle dediler: 'Senin ve beraberindekiler yüzünden uğursuzluğa uğradık.' Salih: 'Size çöken uğursuzluk Allah katındandır. Hayır siz imtihana çekilen bir kavimsiniz." (27/47) 


Salih (a)'ın bu sözleri Semudluları daha da kızdırıyor, düşman ediyordu. Salih (a) bu vesile ile onların imtihana alındıklarını belki iman ederler diye darlıkla denendiklerini anlatır. Fakat bu söylediklerinin yine de faydası olmaz. 


Kavmi artık ondan olağanüstü şeyler, mucizeler istemeye başlamıştı. Mucizeler Allah'ın elinde olan şeylerdi. Peygamberlerin böyle bir yetkileri yoktu. 


"Doğru sözlülerden isen bir delil getir, dediler." (26/154) 


O da; "bekleyin ben de sizin gibi bekleyenlerdenim" diyerek, onların bu isteğinin Allah'ın elinde olan bir şey olduğunu belirtti. 


Semud kavminin inkarcılarının amaçları mucize görmek değil, rasulü aciz bırakmak, onun Allah ile ilgisinin olmadığını göstermek, tuzağa düşürmekti. 


Nihayetinde Allah onların bu tuzaklarına karşı peygamberini destekleyerek, müşriklerin istediği mucizeyi verdi. 
"Salih: İşte delil bu devedir. Kuyudan su içmek hakkı belirli bir gün onun, belirli bir gün de 


sizindir; sakın ona bir kötülük yapmayın, yoksa sizi büyük bir günün azabı yakalar, dedi." 
(26/155-156) 


"Buna rağmen onu kesip devirdiler." (11/65) 


Mucize isteklerinin yerine getirilmesine karşılık Semud kavminin inkarcılarına bu kafi gelmemişti. Allah'ın zarar verilmemesi isteğine karşılık yine de deveyi kestiler. Zaten amaçları iman etmek değildi. Rasulü aciz göstermekti. Fakat "ileri gelenler"in kurdukları bu tuzak geri tepince, deveyi keserek Salih peygamberin, kavim nazarındaki itibarını gidermek gündemi değiştirmek istediler. 


Deveyi kesmeye kesmişlerdi, ama kesmekten pişman olmuşlardı. Artık işleri tamamen alt-üst olmuş, azab emareleri kavmi kuşatmıştı. Allah bunu şöyle beyan eder: 


"Onlar ise deveyi kestiler; ama pişman da oldular." (26/157) 


İş işten geçmişti bir kere, peygamber üç gün daha yaşayabileceklerini ondan sonra azabın kendilerini yakalayacağını bildirmişti. Zaten bunun alametlerini yaşamaya başlamışlardı bile. 


Son pişmanlık içerisindeki Semud kavminin sersem halinden kurtulması için, Salih'in katledilmesi gerektiğine karar veren; kentin azgın dokuz kişisi olan "ileri gelenler" ona tuzak kurarlar. 


Bu hususu Allah şöyle beyan eder: 


"O şehirde dokuz kişi vardı ki, bunlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar, iyilik tarafına hiç yanaşmıyorlardı. Allah'a and içerek birbirlerine şöyle dediler: Gece ona ve ailesine baskın yapalım, sonra da velisine 'biz ailesinin yok edilişi sırasında orada değildik, inanın ki doğru söylüyoruz' diyelim. Onlar öyle bir tuzak kurdular. Biz de kendileri farkında olmadan, onların planlarını altüst ettik." (27/48-50) 


İnkarcıların vardığı son nokta rasulü ortadan kaldırma fikri olmuştu. Aynı düşünce tüm inkarcı toplumlarda görülür. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s) için de Mekkeli müşriklerin aynı tuzağı kurdukları nazarı dikkate alınmalıdır. Kabilecilik anlayışının o dönemdeki bir yansıması olan öldürme planındaki ortak eylem ve sonucunda kimsenin eylemi üstüne almaması neticesi maktulün velisinin karşısında birden fazla hasım çıkarılarak onun kısastan vazgeçirilmesi anlayışı görülmektedir. Müşriklerin kabilecilik anlayışının bir gereği olan bu zihniyeti, Peygamberimiz zamanında da aynı eylemi gerçekleştirmeye kalkışmış ve Salih (a)'da olduğu gibi tuzakları geri tepmişti. 


Artık Salih (a)'ın da yapacak bir şeyi kalmamıştı, inananlarla beraber Allah onları, azab gelmezden evvel kafirlerin tuzağından kurtardı. 


"Buyruğumuz gelince, Salih'i ve beraberindeki inananları o günün rezilliğinden kurtardık." 
(11/66) 


"Haksızlık yapanları bir çığlık tuttu, oldukları yerde dizüstü çöküverdiler." (11/67) 


Böylece doğru yola gelmekte direnen Semud kavminin inkarcıları da, diğer Nuh ve Ad kavimlerinin inkarcıları gibi azabı tattılar. 


"İşte haksızlıkları yüzünden çökmüş evleri! Anlayan bir kavim için elbette bunda bir ibret vardır." (27/52) 


Sonuçta kıssanın bize vermek istediklerini şöyle sıralamak mümkündür. 


a) Salih (a))ın kavmi Allah'ın sonsuz nimetler verdiği bir kavimdir. Buna mukabil Semudlular geçmiş kavimlerde olduğu gibi bu nimetlerin kendi çalışmalarının ürünü olduğunu, bu ürünleri de diledikleri gibi harcayacaklarını öne sürerek Allah'ı ve Rasulünü inkar ederler. 
Halbuki Allah o nimetleri zenginlerin elinde gezen bir meta olarak vermemişti. O servet ve nimetlerde yoksulların da hakkı vardı. Zulüm ile o servetleri yığanlar pek tabii ki onlardan istiğna etmeyip diledikleri biçimde, yani zevk ve eğlencelerde harcayacaklardı. 


Günümüzde bunun en çarpıcı örnekleri görülmüyor mu? Tüyü bitmedik yetim hakkı olduğu herkesçe bilinen servetler, o yetimlere değil, bir gecelik harcamalara, kumarhanelere, batakhanelere, yatakhanelere gitmiyor mu? 


b) Zulüm düzenleri sayesinde edindikleri servetleri, dayanıklı olduğunu zannettikleri dağlara oydukları evlere yığıyorlardı. Oralarda ebedi yaşayacaklarcasına... İnkarcı biri olan Nuh'un oğlu da dağın onu Allah'ın azabından kurtaracağını zannetmişti. Yine aynı inkar psikolojisi ile sığınılabilecek en sağlam yer gördükleri için olsa gerek dağları oyup evler yapıyorlardı. 


Günümüzde ise bu inkarcı psikolojinin aynı tavrı değişik bir şekilde ortaya koyduğunu görüyoruz. Milimetrik mühendislik ve yüksek teknoloji ürünü olarak yaptıkları gökdelenler ve binaların; depremlere, doğal afetlere karşı testlerini de yaparak doğaya hakim oldukları imajını veriyorlar. Böylece zulümle kazandıklarını bu mekanlarda tüketerek ebedi kalacaklarcasına yaşıyorlar. 


c) Kıssa içerisinde belirtilen çok önemli bir husus vardır. "O şehirde dokuz kişi vardı ki, bunlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar, iyilik tarafına hiç yanaşmıyorlardı." Kıssa anlatımı içerisinde Allah'ın "Mele" ve "ileri gelenler" olarak nitelediği zenginler ve yöneticilerden oluşan ve kavmi, inkara azmettiren, rasule şiddetle karşı gelen, mucize devenin kesilmesini gerçekleştiren ve Salih'e öldürmek üzere tuzak kuranlar sadece ve sadece "dokuz" kişidir. 

Gerçi Kur'an'da, Semud kavmi hakkında sayısal bir bilgi verilmiyor ama; binlerce kişilik kavmi yöneten, çekip çeviren ve gelirine el koyanların adedinin "dokuz" kişi olduğu ibretle belirtiliyor. 


Bunu günümüz toplumlarında çok daha iyi görmüyor muyuz? 


Milyonların oluşturduğu bir ülkeyi, bir elin parmakları kadar zengin ve onların direktifi altındaki çok az sayıdaki yöneticiler idare ediyor. 


Bu azınlık zümrenin çıkarları ile çatışanlar hakkı da temsil etse mahkum edilerek ezilmiyorlar mı? Toplumlar bu azınlığın istediği şekilde yönlendirilmiyor mu? 


d) Semud'un inkarcılarının en son düşündükleri şey ise bükemedikleri -susturamadıkları-Salih (a)'ı öldürmek. Bütün dava adamlarının inkarcılar karşısında bu pozisyonu 


unutmamaları; bükemediklerinde ellerinin öpülmeyeceği, aksine yok edilmek istenecekleri hatırlatılmaktadır. 


İSA(A)'IN MESAJI NEYDİ? 
Tacettin Şimşek-Haksöz Dergisi Sayı: 132 - Mart 2002 


"Biz, Meryem oğlu İsa'yı on(geçmiş peygamber)ların izleri üzerinde Tevrat'tan geriye kalanların doğruluğunu tasdik edici olarak gönderdik. Biz, o'na, Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyanları bir rehber ve bir öğüt olarak Tevrat'tan geriye kalanları tasdik eden, içinde rehberlik ve aydınlık bulunan İncil'i verdik". (5/Maide, 46) 


Nasıralı İsa'nın mesajını, tebliğini gerçekleştirdiği tarihsel şartları Kur'an detaylı bir şekilde sunmaz. Kur'an'ın üzerinde durduğu konu Hz. İsa'nın mucizevi doğumu, mucizeleri, havariler ve İsa'yı ilahlaştıran düşüncenin eleştirisidir. Nasıralı İsa'nın Al-i İmran Suresi'nin 50. 
ayetinde belirtildiği gibi Beni İsrail'e gönderiliş sebebinin Tevrat'ı doğrulamak ve ıslah görevini ifa etmek olduğunu görüyoruz. İsa, mesajını tebliğ ettiği kısa süre içerisinde Yahudiler arasındaki çekişmeleri ortadan kaldırmaya, yozlaşan din anlayışını ıslah etmeye çalıştı. Zuhruf Suresi'nin 63. ayetinde Hz. İsa'nın ihtilafa düşülen konuların bir kısmını onlara hikmet ile açıklamak üzere açık belgelerle gönderildiği belirtilir. 


İsa'nın mesajından, onun hayatından bahseden tarihçiler azdır. Onlar da fazla detaylı anlatmazlar. Bu durum özellikle aydınlanma çağı sonrası Avrupası'nda Nasıralı İsa'nın tarihsel bir kişi olup olmadığı tartışmalarını ortaya çıkarmıştır. Bunda Hıristiyan kaynakların İsa'yı mitleştirmesinin payı büyüktür. Hz. İsa'nın varlığından bahseden kişiler şunlardır. 
Romalı yazar Tacitus (55-116/120), Yahudi tarihçi Flavius Josephus (37-100), Roma yazarı Caius Sueton (70-121/130) ve genç Plinius; C. Plinius Caecilius Secundus (61-113). Ayrıca Talmud'un bazı bölümlerinde İsa'dan bahsedilir. İsa'nın çağdaşı olan Livy ve Seneca gibi Romalı yazarlar İsa'dan hiç bahsetmezler. Yahudi olan ve filozof, tarihçi kimliği ile ön plana çıkan Philo (MÖ 20 - MS 50) da ondan söz etmez. Yine bir Yahudi tarihçi olan Justus da İsa'dan bahsetmez. Nasıralı İsa'nın hayatini ve getirdiği mesajın içeriğini öğrenebileceğimiz diğer kaynaklar ise birer İsa biyografisi olan İncillerdir. İnciller Hz. İsa'nın yaşadığı çağ ve çevresi hakkında da bizlere bilgi sunarlar. 


Hz. İsa'nın aralarında yaşadığı topluma kendisinden önce birçok Beni İsrail peygamberi uyarıcı ve ıslah edici olarak gelmişti. Nasıralı İsa'nın döneminde, Beni İsrail peygamberlerini ve Hz. Musa'nın öğretisini kabul ettiklerini söyleyen topluluk kendi içlerinde farklı gruplara ayrılmış durumdaydılar. Bu grupların inançlarını bilmemiz Nasıralı İsa'nın mesajında neleri öncelediğini anlamada bizlere faydalı olacaktır. Nasıralı İsa'nın yaşadığı ve mesajını tebliğe başladığı çağda tüm canlılığı ile yaşayan dört grup vardı. Sadukiler, Ferisiler, Esseniler ve Zelotlar. Sadukiler üst düzey aristokrat din adamı grubunu oluşturuyorlardı. Ferisiler şeriatın kurallarını çok katı ve şekilciliğe varan uygulama anlayışları ile önplana çıkıyorlardı. 
Esseniler zahid bir yaşantıyı önceledikleri için şehri bile terketmişlerdi. Zelotların hedefi ise ortadan kalkan Yahudi siyasi bağımsızlığını yeniden tesis için uğraşmaktı. Bu grupların düşüncelerini yakından tanımak İsa(a)'ın duruşunu ve mesajını anlamada önemlidir. 


Sadukiler: 


Yunanca Saddoukaivi kelimesinden gelen Sadduki kelimesinin kökeni rahip Saddok'a kadar götürülmektedir. Bunun Sadukiler kendilerini rahipler sınıfından saymışlardır. Onlar bununla soylarının Musa'nın kardeşi Harun'a kadar vardığını söylemektedirler. Saduki rahipler mabedin hizmetindeydiler. Onlar aracılığıyla Tanrı Yahve'ye ulaşıldığına inanılırdı. 
Mabeddeki takdimleri onlar yönetirdi. Kanunların icrasını gözetenler de onlardır. Kudüs 


mabedinin hizmetini ellerinde bulunduruyorlardı. Bu durum onlara manevi ve maddi bir imtiyaz sağlıyordu. Sadukiler kendilerine imtiyaz tanıyan iktidarları destekliyorlardı. 
Sadukilerin önplana çıkan inançlarını şöyle özetleyebiliriz: 


I-Musa şeriatından yazılı olmayan bütün kuralların reddi. 
2-Kutsal yazı olarak sadece Musa'nın beş kitabını (Tora) kabul etmek. 
3-İnsanın ölümsüzlüğünü kabul ederek ölümden sonra dirilmeyi reddetmek. 


Sadukiler insanın fiilleri konusunda kaderci olmayıp, iyi ve kötünün insan tarafından seçildiğini düşünmekteydiler. Sadukiler aristokrat sınıfa aittiler ve materyalist bir karakter sahibiydiler. 


Ferisiler: 


Ferisi kelimesi 'ayrılmış' (paruşim) anlamına gelmektedir. Ferisiler birbirlerini şaberim, şassidim/hassidim (dindar, sofu) ya da kardeş diye çağırmaktaydılar. Ferisiler Sadukilerin görüşlerine tamamen karşıt düşüncelere sahiptiler. 


Ferisiler en belirgin özellikleri onların yahudi kanunlarını şekli olarak tatbik etmede gösterdikleri hassasiyetleridir. Ferisiler yaşadıkları çağa ve bölgeye hakim olan Helenist düşünceye düşmanlık gösteriyorlardı. Hellenleşmeye karşıydılar. Sadukileri şeriatı hafife almakla suçluyorlardı. Ferisiler kendilerini daha iyi, daha dindar ve daha mükemmel olarak görüyorlardı. Yahudi milletinin bağımsızlığını önemsediler. Yahudiliği korumaya çalıştılar. 
Eğitime büyük önem verdiler, bölgede birçok yerde okullar açtılar ve yazılı yasa (Tevrat, Tora) yanında o dönemde derlenebilmiş sözlü yasaları da okuttular. Ferisiler aynı zamanda Yahudi kavmiyetçisi idiler ve yakın zamanda büyük bir Yahudi imparatorluğu kurulacağına inanıyorlardı. 


Siyasal iktidarlara karşı ise sessiz kalmayı yeğlemişlerdir.” Ferisilerin düşünceleri özetle şunlardı: 


1-Yahudi şeriatına sıkı sıkıya bağlılık. 

2-Atalardan gelen geleneğe ciddi bir şekilde riayet etmek. 
3-Cumartesi istirahatına tam olarak uymak. 

4-Temizliğe önem vermek. Yemekten önce elleri yıkamak. 


Ferisiler Sadukilerin tersine herşeyin tanrısal kaderle olduğuna inanmaktaydılar. Bu inançlarına rağmen ferdi iradeyle Allah'ın tanrısal kararı ılımlaştırdığına inanırlar. Nasıralı İsa'nın en fazla mücadele ettiği grup Ferisiler olmuştur.? 


Esseniler:? 


Cemaat halinde yaşarlardı. Evlenmezlerdi. Genelde yerleşim yerlerinden uzakta yaşamayı tercih ederlerdi. Kardeşlik konusu Esseniler arasındaki katı kurallara bağlıydı. Buradan kalkışla bazı araştırmacılar Esseniler'in bir tür komün yaşantısı sürdürdüklerini iddia ederler. 
Bu gruba katılıp Esseni olan bir kimsenin bütün malını topluluğa vermesi bunun kanıtı sayılmıştır. Esseniler'e göre dünya hayatı bir tür hapishane hayatıydı ve zevkler insan için kötüydü. Esseniler güne dua ile başlar, gün içinde çalışırlar ve günü yine dua ile bitirirlerdi. 
Esseniler bütün aşırılıklarına rağmen Yahudi dinine bağlılıklarını sürdürmüşlerdir. Esseniler mistik eğilimliydiler, kaderciydiler. İnançları şöyle özetlenebilir: 


I-İnsan Allah'tan gelmiştir ve O'nun suretinde yaratılmıştır. 


2-Ruh, insan bedeninde bir insanın hapishanede bulunuşu gibidir. 


3-Ruh ölümsüzdür. 


Esseniler oldukça basit ve sade bir hayat sürmüşlerdir. 1940'lı yıllarda bulunan Ölü Deniz Yazmaları Esseniler ile ilgili birçok noktayı aydınlatmıştır. Hz. İsa'nın gençlik yıllarında Kudüs'ün dışında, Ölü Deniz yakınlarında yaşayan bu cemaat ile ilişkisi olup olmadığı ise tartışmalıdır. El yazmalarının bütüncül bir değerlendirmesi belki bu konuyu aydınlatacaktır. 


Zelotlar: 


Zelotların en belirgin vasıfları işgalci Roma kuvvetlerine karşı sert bir siyaset sürdürmelerinde görülür. En belirgin prensipleri şuydu: "Tanrı tek şef ve tek sahiptir". Zelotlar Ferisilere yakın düşüncedeydiler. Geleneksel kurallara uymaları, Mesih beklentileri ve kavmiyetçi tutumları Ferisi düşünce ile benzerlik gösteriyordu. Zelotlar Allah'a itaatin yanında kendi kaderleri konusunda ellerinden geleni yapmaktan yanaydılar. Zelotlar Roma yanlılarını katletmekten çekinmemişler ve Roma idaresine baş kaldırıldığı zaman büyük rol oynamışlardır. 


Diğer inanç esasları ise şunlardı: 
1-Günahkar ruhlara ebedi bir ceza vardır. 
2-Paganizme karşı Filistin'i kurtaracak bir mesih gelecektir.* 


Böyle bir ortamda tebliğe başlayan İsa, Allah Elçisi olarak mesajını ne Sadukiler'in, ne Ferisilerin, ne Esseniler'in ne de Zelotlar'ın söylemini benimseyerek yapmıştır. İsa bu grupların aksine mesajını tebliğini onlardan ayrı ve karşıt bir tarzda gerçekleştirmiştir. Bu grupların ortak özellikleri dini şekilde, kabukta kalan bir şekilde algılamalarıydı. Hz. İsa onların bu şekilsel anlayışlarının yanlışlığını söyledi ve onları öze çağırdı. O bu grupların hakim olan din anlayışlarındaki çarpıklığı göstermeye çalıştı. 


Sinoptik İnciller'de (Matta, Markus ve Luka) İsa'nın dönemin dini yozlaştıran, içini boşaltan, dinin amacını buharlaştırıp yüzeysele takılan bilginlere karşı tavrının çok sert olduğunu görüyoruz. O taptaze bir ruhla, ıslahatçı bir edayla insanları öze dönüşe, fıtrata çağırdı. İsa onların yüzlerine adaleti, sadakati ve merhameti ihmal ettiklerini haykırdı. Allah Elçisi İsa'nın Ferisiler ve diğer bilginlere karşı eleştirileri aşağıya alıntıladığımız Matta ve Luka İncillerine ait pasajlarda derli toplu bir şekilde anlatılmaktadır. Görüleceği gibi İsa onları riyakar (iç dünyaları ve dış dünyalar farklı) olmakla niteler. Onları niçin birtakım doğruları söylemelerine rağmen kendilerinin bunlara riayet etmedikleriyle sorgular. İsa onların önemli meseleleri işlerine gelmediği için görmezlikten gelme tavırlarını, işlerine geldiği zaman ise kılı kırk yaran tutumlarını eleştirir. Nasıralı İsa sosyal çöküntünün müsebbibi sayılabilecek bu gibi davranış biçimleri karşısında eleştiriden çekinmemiş ve insanları bu davranışlarından vazgeçmeleri için uyarmıştır. 


"Bundan sonra İsa halka ve öğrencilerine şöyle seslendi: 'Din bilginleri ve Ferisiler Musa'nın kürsüsünde otururlar. Bu nedenle size söylediklerinin tümünü yapın ve yerine getirin, ama onların yaptıklarını yapmayın. Çünkü söyledikleri şeyleri kendileri yapmazlar. Ağır ve taşınması güç yükleri bağlayıp başkalarının omuzlarına koyarlar da, kendileri bu yükleri taşımak için parmaklarını bile kıpırdatmak istemezler. Yaptıklarının tümünü gösteriş için yaparlar. Örneğin, muskalarını büyük, giysilerinin püsküllerini uzun yaparlar. Şölenlerde başköşeye, havralarda en seçkin yerlere kurulmaya bayılırlar. Meydanlarda selamlanmaktan ve insanların kendilerini "Rabbi' diye çağırmalarından zevk duyarlar'." (Mat 23:1-7) 


"Vay halinize ey din bilginleri ve Ferisiler, ikiyüzlüler! Göklerin Egemenliğinin kapısını insanların yüzüne kapıyorsunuz; ne kendiniz içeri giriyorsunuz, ne de girmek isteyenleri bırakıyorsunuz! Vay halinize ey din bilginleri ve Ferisiler, ikiyüzlüler! Tek bir kişiyi dininize döndürmek için denizleri ve kıtaları dolaşırsınız. Dininize döneni de kendinizden iki kat daha cehennemlik yaparsınız. Vay halinize kör kılavuzlar! Diyorsunuz ki, "Tapınak üzerine ant 


içenin andı sayılmaz, ama tapınaktaki altın üzerine ant içen, andını yerine getirmek zorundadır.' Budalalar, körler! Hangisi daha önemli, altın mı, altını kutsal kılan tapınak mı? 
Yine diyorsunuz ki, 'Sunak üzerine ant içenin andı sayılmaz, ama sunaktaki adağın üzerine ant içen, andını yerine getirmek zorundadır.' Ey körler! Hangisi daha önemli, adak mı, adağı kutsal kılan sunak mı?" (Mat 23:13 19) 


"Vay halinize ey din bilginleri ve Ferisiler, ikiyüzlüler! Siz nanenin, anasonun ve kimyonun ondalığını verirsiniz de, Kutsal Yasa'nın daha önemli yönleri olan adalet, merhamet ve sadakati ihmal edersiniz. Ondalık vermeyi ihmal etmeden esas bunları yerine getirmeniz gerekirdi. Ey kör kılavuzlar! Küçük sineği süzer ayırır, ama deveyi yutarsınız! Vay halinize ey din bilginleri ve Ferisiler, ikiyüzlüler! Bardağın ve çanağın dışını temizlersiniz, ama bunların içi açgözlülük ve taşkınlıkla doludur. Ey kör Ferisi! Sen önce bardağın ve çanağın içini temizle ki, dıştan da temiz olsunlar. Vay halinize ey din bilginleri ve Ferisiler, ikiyüzlüler! Siz dıştan güzel görünen, ama içi ölü kemikleri ve her türlü pislikle dolu badanalı mezarlara benzersiniz. Dıştan insanlara doğru kişilermiş gibi görünürsünüz, ama içte ikiyüzlülük ve kötülükle dolusunuz. Vay halinize ey din bilginleri ve Ferisiler, ikiyüzlüler! Peygamberlerin mezarlarını yaparsınız, doğru kişilerin türbelerini donatırsınız. 'Atalarımızın yaşadığı günlerde yaşasaydık, onlarla birlikte peygamberlerin kanına girmezdik' diyorsunuz. Böylece, peygamberleri öldürenlerin torunları olduğunuza siz kendiniz tanıklık ediyorsunuz. Haydi, atalarınızın başlattığı işi bitirin! Sizi yılanlar, sizi engerekler soyu! Cehennem cezasından nasıl kaçacaksınız? İşte bunun için size peygamberler, bilge kişiler ve din bilginleri gönderiyorum, Bunlardan kimini öldürecek, çarmıha gereceksiniz. Kimini havralarınızda kamçılayacak, kentten kente kovalayacaksınız. Böylelikle, doğru kişi olan Habil'in kanından, tapınakla sunak arasında öldürdüğünüz Berekya'nın oğlu Zekeriya'nın kanına kadar, yeryüzünde akıtılan her doğru kişinin kanından sorumlu tutulacaksınız. Size doğrusunu söyleyeyim, bunların hepsinden bu kuşak sorumlu tutulacaktır. Ey Kudüs! Peygamberleri öldüren, kendisine gönderilenleri taşlayan Kudüs! Bir tavuk, civcivlerini kanatları altına nasıl toplarsa, ben de kaç kez senin çocuklarını öylece toplamak istedim, ama siz istemediniz." 
(Mat 23:23-37) 


Hz. İsa insanların malını mülkünü sömüren, gösterişe önem veren bilginleri eleştirmekten sakınmadı ve devrimci tavrını burada da sürdürdü. İç temizliğe vurgu yaptı. Bilginlerin Talmud'da geçen bir rivayeti, "Ellerini yıkamayan kişinin mahvolacağı" anlayışını eleştirdi. 
Yıkanmamış ellerle yemek yemek insanı kirletmez, insanı kirleten kötü yüreğidir. Bu yürekten çıkan kötü düşünceler, yalan şehadetler, fuhuşlar, katletmeler, hırsızlık etmeler ve küfürlerdir. (Matta 15:19-20). Sebt günündeki aşırı tutumlarının yanlış olduğunu söyledi. 
İnsanların Sebt günü için değil Sebt gününün insanlar için yaratıldığını hatırlattı. 


"İsa ders verirken şöyle dedi: 'Uzun kaftanlar içinde dolaşmaktan, meydanlarda selamlanmaktan, havralarda en seçkin yerlere ve şölenlerde başköşelere kurulmaktan hoşlanan din bilginlerinden sakının. Dul kadınların malını mülkünü sömüren, gösteriş için uzun uzun dua eden bu kişilerin cezası daha da ağır olacaktır."" (Mar 12:38-40) 


"İsa konuşmasını bitirince bir Ferisi O'nu evine yemeğe çağırdı. O da içeri girerek sofraya oturdu. İsa'nın yemekten önce yıkanmadığını gören Ferisi şaştı. Rab ona şöyle dedi: 'Siz Ferisiler, bardağın ve tabağın dışını temizlersiniz, ama içiniz açgözlülük ve kötülükle doludur. Behey akılsızlar! Dışı yapanla içi yapan aynı değil mi? Siz kaplarınızın içindekini sadaka olarak verin, o zaman sizin için her şey temiz olur. Ama vay halinize, ey Ferisiler! Siz nanenin, sedef otunun ve her tür sebzenin ondalığını verirsiniz de, adaleti ve Tanrı sevgisini ihmal edersiniz. Ondalık vermeyi ihmal etmeden esas bunları yerine getirmeniz gerekirdi. Vay halinize, ey Ferisiler! Havralarda en seçkin yerlere kurulmaya, meydanlarda selamlanmaya bayılırsınız. Vay halinize! İnsanların, farkında olmadan üzerlerinde gezindiği belirsiz mezarlara benziyorsunuz.' Kutsal Yasa uzmanlarından biri söz alıp İsa'ya 'Öğretmenim, 


bunları söylemekle bize de hakaret etmiş oluyorsun" dedi. İsa, 'Sizin de vay halinize, ey Yasa uzmanları!' dedi. 'İnsanlara taşınması güç yükler yüklersiniz, kendiniz ise bu yükleri kaldırmak için bir tek parmağınızı kıpırdatmazsınız. Vay halinize! Peygamberlerin türbelerini yaparsınız, oysa onları sizin atalarınız öldürmüştür. Böylelikle atalarınızın yaptıklarına tanıklık ederek bunları onaylamış oluyorsunuz. Çünkü onlar peygamberleri öldürdüler, siz de türbelerini yapıyorsunuz." (Luk 11:37-48) 


Nasıralı İsa, düzeni bozulan Yahudi toplumunu ırkçı temayüllerinden ayıklayarak eşitlik ilkesiyle yeniden düzenlemeye çalıştı. Irk ve ulus farkı gözetmeksizin bütün insanların kardeşliğine dayanan atası İbrahim'in inançlarını yeniledi. 


İsa İlahi mesajların tarihe ve coğrafyaya yayılan tohumlarını yeniden filizlemeye çalıştı. 
Siyerler (İnciller) O'nun bu çabasına da tanıklık ederler. Ruhların özgürlüğü düşüncesine, Antik Grek'te de rastlanır. Peygamber Danyal, gök saltanatından söz açmıştı. Sirakhoğlu İsa, Gamaliel, Soho'lu Antigone, Hillel gibi Yahudi düşünürleri benzer sözler ettiler. Sirakhoğlu, dinin iyilik etmekten ibaret olduğunu söylemişti. Ama bu sözler İsa'nın uyandırdığı etkiyi uyandırmamıştı. Çünkü İsa, hiçbir ayrılık gözetmeksizin, dünyanın bütün yoksullarına sesleniyordu. Onlar da öylesine çoktular ki.” 


Göğün melekütu/Allah'ın melekütu (İlahi hakimiyet)" 


İsa'nın mesajında insanları Allah'ın melekütuna çağrı önemli bir yer tutar. O insanları böylece tevbeye, Allah'a yönelmeye çağırdı. İnsanları Allah'a karşı gerçek sadakatlerini göstermeye çağırdı. Onları ayrıca bunu şayet reddederlerse Allah'ın hesabından kurtulamayacakları konusunda uyardı. (Luka 13:1-5). Davranışların değerlendirileceği zamanın çok yakın olduğunu söyledi. Sinoptik İncillere göre Yahya da insanları göklerin egemenliğinin yakın olduğunu söyleyerek tevbeye çağırıyordu. Yahya'nın ana mesajı halkı yaklaşan son konusunda uyarmak ve onları Allah'a inanmaya, bağlanmaya ve tevbe etmeye çağırmaktı. 
Yahya'nın çağrısında korkutucu bir saatin yaklaştığı fikri vardır. Yahya'nın bu mesajını kabul eden ve onun tarafından vaftiz edilen İsa (Mat 3:2), Allah'ın melekütunun yakın olduğunu söyleyerek insanları tevbeye davet etti.” Allah Elçisi İsa insanları bu gün için hazırlıklı olmaya, günahlardan uzak durmaya çağırdı. Buyruklara riayet etmenin bu günde değerli olma açısından önemini vurguladı. Kendisine bu günün ne zaman geleceğini soranlara karşı bu günün ne zaman gerçekleşeceğini kendisi dahil hiç kimsenin bilemeyeceğini, ancak Allah'ın bilebileceğini söyledi.’ 


"Bu nedenle, bu buyrukların en küçüklerinden birini kim çiğner ve başkalarına öyle yapmayı öğretirse. Göklerin Egemenliğinde en küçük sayılacak. Ama bu buyrukları kim yerine getirir ve başkalarına öğretirse, Göklerin Egemenliğinde büyük sayılacak. Size şunu söyleyeyim: 'Doğruluğunuz din bilginleriyle Ferisilerinkini kat kat aşmadıkça, Göklerin Egemenliğine asla giremezsiniz! Beni, "Rab! Rab!' diye çağıran herkes Göklerin Egemenliğine girecek değildir. 
Ancak göklerde olan Babamın isteğini yerine getiren girecektir." (Mat 5:19-21) 


Fatiha suresi ile benzerlik arzeden aşağıdaki bölüm Hz. İsa'nın idealinin Allah'ın buyruğunun yeryüzünde hakim olması olduğunu göstermektedir. 


"Bunun için siz şöyle dua edin: "Göklerdeki Babamız, adın kutsal kılınsın. Egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de senin istediğin olsun. Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver. Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi, sen de bizim suçlarımızı bağışla. Ayartılmamıza izin verme. Kötü olandan bizi kurtar. Çünkü egemenlik, güç ve yücelik sonsuzlara dek senindir. Amin." (Mat 6:9-13) 


En önemli buyruk: Tevhid 


Markos İncilinin 12. babında geçen aşağıdaki bölüm en önemli buyruğun tevhid olduğunu göstermektedir. Matta İncilinin 22:34-40 arası bölümde cüzi farklılıklarla geçen bu konuşma meselenin önemini göstermektedir. Markos İncilinde bulunmayan ve Kutsal Yasa'nın tümü ve peygamberlerin sözlerinin bu buyruğa dayandığını belirten cümle (Matta 22:40) bunun delilidir. 

"Onların tartışmalarını dinleyen ve İsa'nın onlara güzel bir cevap verdiğini gören bir din bilgini yaklaşıp O'na, 'Tüm buyrukların en önemlisi hangisidir?' diye sordu. İsa şöyle karşılık verdi: 'En önemlisi şudur: "Dinle, ey İsrail! Tanrımız olan Rab tek Rab'dir. Tanrın olan Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün gücünle sev.' İkincisi de şudur: "Komşunu kendin gibi sev.' Bunlardan daha büyük buyruk yoktur.' Din bilgini İsa'ya, 'İyi söyledin, öğretmenim' dedi. 'Tanrı tektir ve O'ndan başkası yoktur' demekle doğruyu söyledin. 
İnsanın Tanrı'yı bütün yüreğiyle, bütün anlayışıyla ve bütün gücüyle sevmesi, komşusunu da kendi gibi sevmesi, tüm yakılmalık adaklardan ve sunulan kurbanlardan daha önemlidir." 
(Mar 12:28-33) 


Tarihsel serüven: Hak-batıl mücadelesi ve hak yolda sebat 


Tarih boyunca bütün Allah Elçileri hak'kı tebliğe başladıkları andan itibaren insanlar ikiye bölünürler: Ona tabi olanlar veya karşı çıkanlar. İsa'nın durumu tebliğ süresinin kısa olmasına rağmen diğer Elçilerden farklı olmadı. Ev halkı bile ikiye bölündü İsa'nın mesajına kulak verenler ve mesaja kulaklarını tıkayanlar. İsa bu yolda sebatın önemine vurgu yaptı. Haçını sırtına alan peşimden gelsin. Çarmıhı yüklenmek, yani kelleyi koltuğa almak. 


"Yeryüzüne barış getirmeye geldiğimi sanmayın! Ben barış değil, kılıç getirmeye geldim. 
Çünkü ben oğulla babasının, kızla annesinin, gelinle kaynanasının arasına ayrılık sokmaya geldim, insanın düşmanları, kendi ev halkı olacaktır.' Annesini ya da babasını beni sevdiğinden çok seven, bana layık değildir. Oğlunu ya da kızını beni sevdiğinden çok seven, bana layık değildir. Çarmıhını yüklenip ardımdan gelmeyen, bana layık değildir. Canını kurtaran, onu yitirecek. Benim uğruma canını yitiren ise onu kurtaracaktır. 'Sizi kabul eden, beni kabul etmiş olur. Beni kabul eden de beni göndereni kabul etmiş olur. Bir peygamberi, peygamber olduğu için kabul eden, peygambere yaraşan bir ödül alacak. Doğru bir adamı, doğru biri olduğu için kabul eden, doğru adama yaraşan bir ödül alacak."' (Mat 10:34-41) 


"İşte, kurtların arasına koyunlar gibi gönderiyorum sizi. Yılan gibi akıllı, güvercin gibi saf olun. İnsanlardan sakının. Sizi mahkemelere verecekler, havralarında kamçılayacaklar. Hatta benden ötürü valilerin ve kralların önüne çıkarılacaksınız. Böylece onlara ve uluslara tanıklık edeceksiniz. Sizleri mahkemeye verdikleri zaman, neyi nasıl söyleyeceğinizi düşünerek kaygılanmayın. Ne söyleyeceğiniz o anda size bildirilecek. " (Mat 10:16-19) 


"Kalabalık halk toplulukları İsa'yla birlikte yol alıyordu. İsa dönüp onlara şöyle dedi: Biri bana gelip de babasını, annesini, karısını, çocuklarını, kardeşlerini, hatta kendi canını bile gözden çıkarmazsa, benim öğrencim olamaz. Çarmıhını yüklenip ardımdan gelmeyen, benim öğrencim olamaz. Aranızdan biri bir kule yapmak isterse, bunu tamamlayacak kadar parası var mı yok mu diye önce oturup yapacağı masrafı hesap etmez mi? Çünkü temel atıp da işi bitiremezse, durumu gören herkes, "Bu adam inşaata başladı, ama bitiremedi' diyerek onunla eğlenmeye başlar. Ya da başka bir kralla savaşmaya gidecek olan hangi kral, üzerine yirmi bin askerle yürüyen düşmana on bin askerle karşı koyabilir miyim diye önce oturup bir değerlendirme yapmaz? Eğer karşı koyamayacaksa, öbürü henüz uzaktayken elçiler gönderip barış koşullarını ister. Aynı şekilde sizden kim varını yoğunu gözden çıkarmazsa, benim öğrencim olamaz. " (Luk 14:25-33) 


Kendinden öncekileri tasdik: 


Nasıralı İsa emir ve yasaklar konusunda kendinden öncekileri onaylamaktan başka bir tutum içerisine girmemiştir. Musa'nın şeriatını doğru bir şekilde yaşanması için çalışmıştır. İsa kendi hayatında hukuka riayet etmiş ve çevresindeki insanlara bunu öğütlemiştir. Eldeki mevcut kaynaklar onun hukuka karşı çıktığı konusunda bir delil sunmaz. İsa Musa'nın şeriatine alternatif bir hukuk getirmemiştir. O hukuka bağlılığa vurgu yanında gördüğü bazı yanlış uygulamaları tenkit etmiştir. 


"Kutsal Yasa'yı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim. Size doğrusunu söyleyeyim, gök ve yer ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, Kutsal Yasa'dan ufacık bir harf ya da bir nokta bile eksilmeyecek. Bu nedenle, bu buyrukların en küçüklerinden birini kim çiğner ve başkalarına öyle yapmayı öğretirse, Göklerin Egemenliğinde en küçük sayılacak. Ama bu buyrukları kim yerine getirir ve başkalarına öğretirse. Göklerin Egemenliğinde büyük sayılacak. Size şunu söyleyeyim: doğruluğunuz din bilginleriyle Ferisilerinkini kat kat aşmadıkça, Göklerin Egemenliğine asla giremezsiniz!" (Mat 5:17-20) 


Hz. İsa insanlara Musa Şeriatı'nın emirlerini hatırlattı ve onların birer dini-hukuki emir olarak alınmasının ötesinde, birer ahlaki emir olarak alınması, içselleştirilerek yaşanması gerektiğini hatırlattı. Bu söylem maalesef daha sonraları Hıristiyanlarca İsa'nın şeriatta bulunan emirleri kaldırdığı şeklinde yorumlanmıştır. Pavlus'un bu anlayışın yaygınlaşmasındaki rolü büyük olmuştur. Halbuki İsa'nın bu sözleri yanlış değerlendirilmiştir. Hz. İsa emirlerin yerine getirilmesinin ötesinde ortadaki emirlerin dinin daha temel bir noktasında yer alan ahlaki ruhunun ciddiye alınması gerektiğini, o emirlere sözkonusu ahlaki ruhun hayat verdiğini göstermeye çalışmıştır.” 


"Atalarımıza, 'Adam öldürme. Öldüren, yargılanmayı hak edecek' denildiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, kardeşine karşı öfkelenen her kişi yargılanmayı hak edecek. Kim kardeşine aşağılayıcı bir söz söylerse, Yüksek Kurul'un yargısını hak edecek. Kim kardeşine ahmak derse, cehennem ateşini hak edecek." (Mat 5:21-22) 


"Zina etme' denildiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, bir kadına şehvetle bakan her adam, zaten yüreğinde o kadınla zina etmiştir." (Mat 5:27 28) 


Hz. İsa insanların emirleri yerine getirmede gösterişe varan tutumlarını tenkit etmiştir. 
Yüzeysel dış görüntünün yerine getirilmesini dinin tamamını yaşamak olarak algılayanları uyarmıştır. 


"Siz sadaka verdiğiniz zaman, sol eliniz sağ elinizin ne yaptığını bilmesin. Öyle ki, verdiğiniz sadaka gizli kalsın. Gizlilik içinde yapılanı gören Babanız sizi ödüllendirecektir. Dua ettiğiniz zaman ikiyüzlüler gibi olmayın. Onlar, herkes kendilerini görsün diye havralarda ve caddelerin köşe başlarında dikilip dua etmekten zevk alırlar. Size doğrusunu söyleyeyim, onlar ödüllerini almışlardır. Siz ise, dua edeceğiniz zaman odanıza girip kapıyı örtün ve gizlide olan Babanıza dua edin. Gizlilik içinde yapılanı gören Babanız sizi ödüllendirecektir." 
(Mat 6:3-6) 


"Oruç tuttuğunuz zaman, ikiyüzlüler gibi surat asmayın. Onlar oruç tuttuklarını insanlara belli etmek için kendilerine perişan bir görünüm verirler. Size doğrusunu söyleyeyim, onlar ödüllerini almışlardır. Siz oruç tuttuğunuz zaman, başınıza yağ sürüp yüzünüzü yıkayın. Öyle ki, insanlara değil, gizlide olan Babanıza oruçlu görünesiniz. Gizlilik içinde yapılanı gören Babanız sizi ödüllendirecektir." (Mat 6:16-18) 


Görüldüğü gibi Nasıralı İsa insanları gösteriş, gurur ve riyakarlık konusunda eleştirmiş, gerçekleştirilen fiillerin samimi bir şekilde yapılması gerektiğini belirtmiştir. İnsan riyakar ve içi dışı farklı bir şekilde bir davranış sergilememelidir. 


Mülkiyet anlayışı: 


Allah Elçisi İsa, 'bir devenin iğnenin gözünden geçmesi, bir varlıklının Tanrı ülkesine girmesinden kolaydır.' (Mat 19:24, Mar 10:25, Luk 18:25) diyordu. İnsanların, yüzlerini bile göremeyeceği mirasçıları için para biriktirmelerini saçma buluyordu. Bundan ötürü de şöyle diyordu: 


'Gökteki kuşlara bakın: Ne ekerler ne biçerler, ne kilerleri ne ambarları vardır, oysa Baba, onları yeterince beslemektedir. Kırdaki çiçeklere bakın, ne çalışırlar ne iplik eğirirler, oysa Baba onları yeterince giydirmektedir.' (Matta 6:26-28) 


Biri sevilip ötekine yüz çevrilmeden iki Efendi'ye kulluk edilemezdi, ya Tanrı'ya kulluk, ya da Mamon'a (para ilahı) kölelikten birini seçmek gerekirdi. (Matta 6:24) 


"Sizden bir şey dileyene verin, sizden ödünç isteyeni geri çevirmeyin." (Mat 5:42) 


"Yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin. Burada güve ve pas onları yiyip bitirir, hırsızlar da girip çalarlar. Bunun yerine kendinize gökte hazineler biriktirin. Orada ne güve ne pas onları yiyip bitirir, ne de hırsızlar girip çalar. Hazineniz neredeyse, yüreğiniz de orada olacak. "(Mat 6:1921) 


Siyasi tavrı: 


İsa'nın yaşadığı çağda Filistin'de Roma'ya bağlı bir siyasal iktidar mevcuttu. Bu iktidar kendisine karşı oluşabilecek her türlü muhalefeti şiddetle bastırmaktan hiç çekinmiyordu. 
Zaman zaman daha da ileri giderek muhalefeti ortadan kaldırıyordu. Katı bir takibat politikası hakimdi. Yahya ve İsa mevcut siyasi yapıya başkaldırmakla suçlanmışlardır. Yahudi din bilginleri ile Roma'ya bağlı iktidar arasında bir ilişki mevcuttu. Oluşabilecek muhalefet bunların sindirme ve yok etme çabaları ile karşı karşıya geliyordu. Pavlus dünyevi otoriteye teslimiyeti Tanrı'nın iradesine teslimiyet olarak görüyordu. Bu anlayış her halükarda otoriteye karşı direnmeyi hoş görmüyordu. Pavlus, bu anlayışını İsa'nın sevgi ile ilgili deyişleri arasına sıkıştırmaya çalıştı ve başardı. Şinasi Gündüz'e göre bu ifadeler Markus ve Tomas İncili gibi erken dönem metinlerinde geçmemektedir ve bunlar sonradan İsa'nın sözleri arasına sokuşturulma ihtimalini taşımaktadırlar. Gündüz imparatora vergi verme olayını ise şöyle açıklar: 'İncil metinlerine göre Ferisilerden ve Heredionlardan bir grup İsa'yı tuzağa düşürmek amacıyla ona gelip, 'İmparator'a vergi vermenin tanrısal hukuka uygun olup olmadığını sorarlar. Onların kendisini sınadıklarını anlayan İsa ise verginin siyasal yönetimin hakkı olduğunu, dolayısıyla verileceğini söyler. (Mar 12:13-17; Tom 100, Mat 22:15-22; Luk 20:20-26). Burada İsa'nın yaklaşımı açıktır. Öncelikle o, bu sorunun kendisini tuzağa düşürmek ve mevcut siyasal yapıyla karşı karşıya getirmek amacıyla sorulduğunun farkındadır. İkinci olarak da o, siyasal iradeye vergi vermenin Musa hukukuna aykırı olmadığını düşünmektedir. Ancak İsa'nın bu yaklaşımın, otoriteye ve güçlülerden yana olan mevcut statükoya kayıtsız boyun eğme ya da her halükarda itaat etme anlamına gelmediği de ortadadır."!9 insanları hem manevi hem de maddi anlamda sömüren ve topluma musallat olmuş kişi ve kurumlara karşı Hz. İsa'nın tavrı ortadadır. Tapınaktaki rant çevrelerine karşı çıkıp onların tezgahlarını yıkan ve onları oradan kovan bir şahsın zalimin zulmüne sesiz kalması ve halka bunu tavsiye etmiş olması nasıl düşünülebilir? 


Sevgi anlayışı: 


Hz. İsa Musa'nın şeriatında Tesniye 6:5 (Ve Tanrın Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün kuvvetinle seveceksin") ve Levililer 19:18 ('.. ve komşunu kendin gibi seveceksin') de belirtildiği gibi Allah'ı ve insanları sevmenin insanın tüm yaşantısına hakim olması gerektiğinin altını çizmiştir. 


Tanrın olan Rab'bi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün gücünle sev.' 
ikincisi de şudur: "Komşunu kendin gibi sev.' Bunlardan daha büyük buyruk yoktur." (Mar 12:30-31) 


"İsa ona şu karşılığı verdi: 'Tanrın olan Rab'bi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla sev.' İşte ilk ve en önemli buyruk budur. Ilkine benzeyen ikinci buyruk da şudur: "Komşunu kendin gibi sev.'" (Mat 22:37-39) 


"Adam şöyle karşılık verdi: "Tanrın olan Rab'bi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün gücünle ve bütün aklınla sev. Komşunu da kendin gibi sev." (Luk 10:27) 


Sevgi prensibine vurgu yapan İsa bununla Yahudi toplumunun katı ve acımasız hukuk anlayışlarını eleştirmiştir. Musa hukuku çerçevesinde nanenin, anasonun ondalığını hesaplayıp sevgiyi, merhameti ve adaleti bir kenara bırakan insanların tenkid edilmesidir gerçekleştirilen. İsa bu davranışı ile hukuk kurallarına riayet ederken sevgi ilkesinin ön planda tutulması gerektiğini gösterdi. O, başkalarını değerlendirirken insanın önce kendine bakması gerektiğini öğütledi. İsa böylece tanrısal hukukun insanlar tarafından kendi çıkarları doğrultusunda katı, acımasız ve ruhsuz bir şekilde uygulanışının önüne geçmek istedi. 


Matta ve Luka'nın aktardığı Dağ Vaazı'nda bütün ahlaki emirlerin bir hülasasını bulmak mümkündür. Bu vaazda insanlar kardeşliğe, barışa ve dostluğa çağrılmakta ve verilen sözde durmanın önemi vurgulanmaktadır, insanlar samimi olmaya ve günahtan uzak durmaya çağrılmaktadır. Kısacası Hz. İsa hayatı boyunca sosyo-kültürel çöküşe, kokuşmaya karşı tavır almış ve bunun tabii sonucu olarak hukukun ve ahlakın önemini vurgulamıştır. O ruhsuz toplumun ruhu olmuştur. 


"Ne mutlu yaslı olanlara! Onlar teselli edilecekler. Ne mutlu yumuşak huylu olanlara! Onlar yeryüzünü miras alacaklar. Ne mutlu doğruluğa acıkıp susayanlara! Onlar doyurulacaklar. 
Ne mutlu merhametli olanlara! Onlar merhamet bulacaklar. Ne mutlu yüreği temiz olanlara! 
Onlar Tanrı'yı görecekler. Ne mutlu barışı sağlayanlara! Onlara Tanrı oğulları denecek. Ne mutlu doğruluk uğruna zulüm görenlere! Göklerin egemenliği onlarındır." (Mat 5:4-10) 


"İsa, gözlerini öğrencilerine çevirerek şöyle dedi: 'Ey yoksul olanlar, ne mutlu size, Tanrı'nın Egemenliği sizindir! Şimdi açlık çekenler, ne mutlu size, siz doyurulacaksınız! Şimdi ağlayanlar, ne mutlu size, siz güleceksiniz! İnsanoğlu'na olan bağlılığınızdan ötürü insanlar sizden nefret ettikleri, sizi toplum dışı edip aşağıladıkları ve adınızı kötüleyip sizi reddettikleri zaman size ne mutlu! O gün sevinin, coşkuyla zıplayın! Çünkü gökteki ödülünüz büyüktür. 
Nitekim onların ataları da peygamberlere böyle davrandılar. Ama vay halinize, ey zenginler, tesellinizi almış bulunuyorsunuz! Şimdi karnı tok olan sizler, vay halinize, açlık çekeceksiniz! 
Ey şimdi gülenler, vay halinize, yas tutup ağlayacaksınız!"" (Luk 6:20-25) 


Dipnotlar: 
1-Bu sessizliklerini bozarak 66 yılındaki ayaklanmaya aktif bir şekilde katılmışlardır. 


2-İncil'lerde sözü geçen iki yüzlü hain Ferisi tiplemesi ile gerçek Ferisiler arasında farklılıklar olduğu bazı tarihçiler tarafından gündeme getirilmiştir. Ancak bu İncil'lerde anlatılan bir Ferisi grubunun varolabileceği olasılığını bertaraf etmez. 


3-Esseni adının kaynağı belli değildir. Philon, Esseniler'i gerapeuta diye adlandırmaktadır. Bu "Tanrı'nın Kutları" (Cultores Dei) anlamına geldiği kadar "Tanrı'nın Doktorları" (Medici Dei) anlamına da gelmektedir. Bir başka görüş ise Esseni kelimesinin Aramice Hase (aziz, saf) sözcüğünden türediğidir. Philon da 'Essaoi sözcüğünün Grekçe Ösioi (aziz, dindar) sözcüğü ile ilişkili olduğunu söylemiştir. 


4-Prof. Dr. Mehmet Aydın, Hıristiyan Kaynaklarına Göre HIRİSTİYANLIK, TDV Yayınları, 
1995 Ankara, s. 8-13 


5-İsa'dan sonraki ilk yüzyıllar, yoksulluğu en büyük erdem sayan yüzyıllardır. Ortaçağ'ın sonlarına kadar, dünyanın her yerinde, yoksul anlamında ebion sözcüğünden türetilen ebionistler (dinsel dilenciler) oluştu. Ortaçağ, dilenci mezhepleri ile doludur. İncil Yoksulları, Fraticelle'ler, Begard'ler, Bonhomme'ler gibi. İsa'nın en gerçek izleyicileri olduğunu ileri sürdüler. İcad ettikleri ruhbanlık üzerinden bir dünya var ettiler. Yoksulluktan ileri giden bir çeşit dilencilik, yüzyıllar boyunca, en büyük ermişlik, varılması gereken erdem sayıldı. 
Sonunda aynı öğreti içinden ters bir çizgide üretim araçlarını ellerine geçiren küçük bir azınlığı sınırsızca zenginleştirecek olan üretim düzeni Pavlus öğretisinin bağlıları tarafından gerçekleştirildi. (Tübingen Rasyonalist Okulu'nun kurucusu Baur'a göre Pavlus, Hıristiyanlıkta Musa yasalarının yürürlükten kalkmasını sağlamıştır). 


6-İsa'nın Allah'ın mefekütu ya da göklerin melekütu kavramı ile kastettiği şeyin, insanın ilahi iradeye boyun eğerek, hesaba çekileceğini gözönünde bulundurarak doğru inanç ve tavırlar sergilemesi olduğu anlaşılmaktadır. 


7-Allah'ın hükümranlığını Hıristiyanlar nasıl anlamaktadırlar konusunda detaylı bilgi için bak: Dr. Mehmet Paçacı, Kur'an'da ve Kitab-ı Mukaddes'te Ahiret İnancı, Nun Yayıncılık, İstanbul 1994, s. 285-305, Çağdaş Teologlar Arasında Allah'ın Hükümranlığı Tartışmaları. Doç. Dr. 
Şinasi Gündüz, Pavlus Hıristiyanlığın Mimarı, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2001, s. 187- 
193 


8-"O günü ve o saati, ne gökteki melekler, ne de Oğul bilir; Baba'dan başka kimse bilmez. 
Dikkat edin, uyanık durun, dua edin. Çünkü o anın ne zaman geleceğini bilemezsiniz. Bu, yolculuğa çıkan bir adamın durumuna benzer. Evinden ayrılırken kölelerine yetki ve birer görev verir, kapıdaki nöbetçiye de uyanık kalmasını buyurur. Siz de uyanık kalın. Çünkü evin efendisi ne zaman gelecek, akşam mı, gece yansı mı, horoz öttüğünde mi, sabaha doğru mu, bilemezsiniz. Ansızın gelip sizi uykuda bulmasın! Size söylediklerimi herkese söylüyorum; uyanık kalın!" (Mar 13:32-36) 


9-Kur'an Kıssalarının Anlamı ve Değeri, Fecr Yayınları, Ankara 1998, Doç. Dr. Mehmet Paçacı, Hz. İsa ve Mesajı, s. 234. 


10-Doç. Dr. Şinasi Gündüz, Pavlus Hıristiyanlığın Mimarı, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2001, s. 201. 


YENİ İSTİHBARAT BİRİMİ KGM VE CIA - FBI İLİŞKİLERİ 
Ali Gözcü -Haksöz Dergisi Sayı: 39 - Haziran 1994 


Hükümet istihbarat yetersizliği nedeniyle Kamu Güvenliği Müsteşarlığı (KGM) adı altında Başbakanlığa bağlı yeni bir istihbarat örgütü kurmaya çalışıyor. İstanbul Valisi Hayri Kozakçıoğlu'nun bu yeni istihbarat örgütünün başına getirilmesi üzerinde duruluyor. 


KGM'nin kuruluş tasarısında "iç ve dış tehditlerle mücadelede uygulanacak siyaset ve strateji" tayin edeceği belirtilse de temel amacı iç istihbarata ve "terörle mücadeleye" yönelik. Bu tasarının gerekçesinde Hükümet şu görüşe yer veriyor: "Terörle mücadele araçlarından birisi de istihbarat birimlerinin ihtiyacı olan esas bilgi unsurlarının saptanmasıdır. Türkiye'de ise böyle bir kurum bulunmamaktadır. Türkiye'nin böyle bir kuruma acil olarak ihtiyacı vardır." 
(Cumhuriyet, 15.5.1994) 


KGM'nin kuruluşu kanun hükmünde kararname ile gerçekleştirilecek. TBMM'den geçecek hükümet icraatları için Yetki yasasına bu konu da dahil edilmiş. 


Eski MİT'çi Mahir Kaynak ise "istihbarat yetersizliği gerekçesini doğru buluyor. Ancak devlet içinde farklı istihbarat birimlerinin kurulmasından endişe ediyor ve şöyle diyor: " Hükümet ülke içinde kontrol edemediği çeşitli istihbarat kuruluşlarını merak etmektedir. Böyle bir örgüt kurulduğunda, MİT'e, Emniyet'e ve Silahlı Kuvvetlerin istihbarat örgütlerine veya bunların bir kısmına köstebek yerleştirirse hiç şaşmayın. Bir ülkede devlet ya tekdir ya yoktur." (Aktüel, sayı.84, 1994) 


Kaynak'a göre bir ülkede birbirleriyle çatışan bu tarz kurumlar varsa, orada ancak yabancı güç odaklarından söz edilebilir, devletten değil. 


İlginçtir, Türk Devleti üzerinde TC'nin önde gelenleri ve bağlıları bir türlü anlaşamamaktadır. 
Bu devlet nedir? Halkın iradesinin kurumlaştırılması veya kurumsal miras yutturmacalarını atlayacak olursak, Devlet; yerli güç odaklarının iktidarını mı temsil ediyor, yoksa uluslararası emperyalizmin ülke halkını kontrol ettiği modern bir araç mıdır? 


Özellikle ülke halkına dönük ve iç muhalefet odaklarına karşı örgütlenecek KGM'nin kuruluş arafesinde Hükümet emrindeki Emniyet Genel Müdürü, Olağanüstü Hal Bölge Valisi ve Güvenlik Dairesi Başkanı ABD'ye gidip CIA, FIA gibi katliam servislerinin temsilcileriyle özel görüşmeler yaptılar. Ve Türkiye'deki özel timleri en gelişmiş sistemlerle donatma sözü aldılar. Devletin emniyeti ABD'ye mi mecbur, yoksa Devlet ABD'yi mi maskeliyor? 


HARRY POTTER VE KUŞATILAN ÇOCUK HAYALLERİ 
Zehra Ç. Türkmen-Haksöz Dergisi Sayı: 132 - Mart 2002 


J. K. Rowling'in kırktan fazla dile çevrilen, doksan milyondan fazla satan ve son günlerde 21. 
yüzyılın klasikleri arasına girip girmemesi noktasında spekülasyonlara yol açan Harry Potter ve Felsefe Taşı adlı kitabın sinemaya uyarlanmasıyla birlikte çocuklarda yepyeni bir dünyayı, H. Potter'in dünyasını keşfetme heyecanı başladı. Ve filmi izleyip sinemadan çıkan her çocuğun 'harika' diye nitelediği film ne yazık ki küçük beyinlerin hayal gücünün çok ötesinde yer alan, olması mümkün olmayan, tamamen olağan dışı maceralarla çocukların zihnini alt üst eden sahnelerle dolu. 


Herkesin hoşuna gidecek şekilde masum yüzlü, sevimli bir çocuk olan H. Potter'in 11. yaş günü yaklaşmak üzeredir. Küçük çocuk iyi kalpli birer büyücü olan anne ve babasının ölümünden sonra kendisine kötü davranan akrabaları ile yaşamak zorunda kalır. Üstelik çocukların hassas duygularını törpüleyen "Kül Kedisi" misali Harry, merdiven boşluğunda bulanan dolapta uyumak zorunda kalır. 


Aslında sıradan bir çocuk olmamasına rağmen Harry'nin kendisi bunun farkında değildir. 
Olayın ciddiyetini kavramış olan kötü kalpli aile çocuğun yaş gününde bir baykuşun ona getireceği ve evin her köşesinden fırlayan mektupları okumasına engel olmaktadır. Fakat olağan üstü şekle bürünmüş, acayip yüzlü, dev cüsseli kahraman bir adamın yardımıyla 

mektup Harry'ye ulaşır ve başvurmadığı halde Hogworts Cadılık ve Büyücülük Okuluna kabul edilmiş olur. Ve filmde asıl macera, asıl olağan dişilik işte o zaman başlamaktadır. 


Kendindeki gücün farkında olmayan fakat bütün gücü elinde bulunduran masum bir büyücü çocuk ve kendisine yardımcı olan iki arkadaşıyla beraber kötü büyücülere karşı koyan, korkusuz, her şeyden önemlisi oldukça cesur bir çocuk imajı. Ve açık bir şekilde dile getirilmese de üstü kapalı olarak işlenmeye çalışılan ve birçok kahramana da atfedilen Harry ve ondaki Tanrısal güç. 


Ve zaman zaman filmin bazı sahnelerini izlerken çok fazla alakası yokmuş gibi görünse de gözünüzün önüne hemen Heman, Batman ya da onlar misali kahramanlar gelmektedir. 


Yalnızca bir fark göze çarpmaktadır. Genelde Heman tarzı filmlerde "Güç bende" diye bağırılırken bu filmde "Harry güçlü sensin, güç senin elinde" nidaları yükseltilmektedir. Ve nihayetinde filmin sonu her Tanrısal kahramanda olduğu gibi Harry'nin zaferiyle son bulmaktadır. 


Maalesef bizler kendi dini değerlerimizden, kültürümüzden uzaklaştıkça, boş bıraktığımız her alanı, her boşluğu birileri muhakkak fazlasıyla ve yanlışıyla doldurmaktadır. Ve çocuklarımızın hayatını isimlen değişen fakat senaryosu hep aynı kalan binlerce H. Potter kuşatmaktadır. 


Bu yüzden "H. Potter'in baş döndürücü 'büyülü' dünyasına adım atmadan önce kemerlerinizi bağlayın" sloganını değiştirelim ve diyelim ki: 


"H. Potter'in gerçek dışı olan soyut dünyasına çocuklarımız adım atmasın ve gelin unuttuğumuz ve unutturduğumuz sahih kültürümüzü, daha somut, daha gerçekçi ve daha insani yanımızla çocuklarımıza tanıtmak için kemerlerimizi sıkalım. Hem de sımsıkı bir şekilde." 


DERSHANELERİ KAPATMAKLA HANGİ SORUN ÇÖZÜLMÜŞ OLACAK? 


Rıdvan Kaya -Haksöz Dergisi Sayı: 273 - Aralık 2013 


AK Parti Hükümeti ile Fethullah Gülen Cemaati ya da kendi tanımlamasıyla Hizmet Hareketi arasında uzun bir süredir yaşanan gerilim ve çekişme hükümetin dershaneleri kapatma kararıyla tam bir savaşa dönüşmüş durumda. Her ne kadar hükümet kapatma kararını “kapatmıyoruz, dönüştürüyoruz” diye sunsa da sonuç değişmiyor. Ve insan kaynağı, topluma açılım, mali imkan temini ve daha birçok açıdan en önemli faaliyet alanını teşkil eden dershanelerin kapısına kilit vurma çabası karşısında Hizmet Hareketi kıran kırana bir mücadele yürütüyor. 


Sağlıksız Tepkiler 


İlginç olan şu ki, Cemaatin medya organlarında konuya ilişkin sergilenen duyarlılık ve tepki hükümeti de, hükümete yakın duran kesimleri de hem şaşırtmakta hem de öfkelendirmekte. 
Öyle ki, gerek 28 Şubat sürecinde gerekse de ondan önceki dönemlerde dahi siyasi iktidarlar karşısında gayet munis tavırlar sergileyen bu kesimin Tayyip Erdoğan ve hükümetine karşı bu derece sert bir muhalif dil geliştirmesi garipsenmekle kalmayıp, aleyhine yorumlanmakta. 
İslam'a ve Müslümanlara düşmanlıkta sınır tanımayan kadrolara karşı edilgen ve pısırık bir tutum sergileyenlerin, şimdi mevcut hükümete karşı bu kadar açık ve savaşkan bir tutum içerisine girmesi İslami camianın büyük bir kısmında söz konusu cemaate ilişkin bir samimiyetsizlik göstergesi olarak değerlendirilmekte. 


Şüphesiz süregelen bu kavganın üslup boyutunda ciddi bir tutarsızlık, ölçüsüzlük var. Ama bu, iddia edildiği gibi tek taraflı değil. Kavgada AK Parti'ye yakın duranlar başta Fethullah Gülen olmak üzere, Hizmet kadrolarının tamamının önceki dönemlerde takındıkları aciz ve alttan alan tutumları ile şu anda sergiledikleri kararlı ve hatta hırçın tutumu kıyaslayıp bu farklılaşmanın, değişimin mahiyetini soruyorlar. Gerçekten de bu durum Fethullah Gülen'in sözlerinde, beyanlarında ve kendisine bağlı medya organlarının yayınlarında geçmişte kalması mümkün olmayan bariz bir tutarsızlık, izahı imkânsız bir çelişki olarak sırıtmakta. 


Peki ya hükümetin tutumu izaha muhtaç değil mi? “Karar verdik, dershaneleri kapatıyoruz!” 
diyen Başbakan'ın başında bulunduğu hükümet, aynı kararlılığı örneğin Gezi Parkında 


gösterebilmiş miydi? Fethullah Gülen Cemaatine darbeciler ve işbirlikçileri karşısında gösteremediği şecaati kendilerine karşı sergilediği için kızanlar, acaba ortalığı yakıp yıkarak taleplerini dayatan solcu ve Kemalist güruh karşısında gösterilemeyen kararlılığın dershaneler konusunda sergilenmesinde bir çelişki görmüyorlar mı? 


Kavga kızıştıkça belden aşağı darbeler de artmakta. İşte Taraf gazetesinde Mehmet Baransu imzasıyla yayınlanan 2004 tarihli MGK karar tutanağı meselesi tam da bu duruma bir örnek teşkil etmekte. Hükümete yakın medya organları tevil cihetine bile gitmeksizin MGK belgesinin yok hükmünde olduğunu iddia edip, bu konunun gündeme gelmesini bile Cemaatin kirli ve karanlık niyetiyle irtibatlandırıyorlar. Buna karşın başta Fethullah Gülen'in kendisi olmak üzere Cemaat içinde bu konuyla ilgili söz söyleyen herkes adeta zamanı durdurarak MGK kararını bugüne ve dershane tartışmasını ise ihanet zeminine taşıyorlar. İlginçtir, MGK kararı karşısında kolum kanadım kırıldı diye açıkça kitlesini ajite etmekten çekinmeyen Fethullah Gülen de taraftarları da 28 Şubat sürecinde MGK kararlarıyla ilgili sarf ettiği “içtihatta isabet varsa iki, yoksa bir sevap” türünden sözlerini pek hatırlamış 

görünmüyorlar. 


Çok Boyutlu Bir Tartışma 


Türkiye'de pek çok konuda yaşandığı üzere dershane tartışması da dershane ile sınırlı kalmıyor. Konunun siyasi, sosyal boyutu en az eğitim boyutu kadar etkili, hatta ondan daha öncelikli. Garip olan şey, dershane tartışmasının Hükümet ile Gülen Cemaati arasındaki savaşın arenasına dönüşmesi. Konunun aslında hükümet programında da yer aldığı şekliyle eğitim-öğretim planlamasının bir parçası olduğu, siyasi bir yönünün bulunmadığı, konuyu bu zemine Cemaatin bilerek taşıdığı ve dershanelerin kapatılmasını siyasi mağduriyet söylemi geliştirerek engellemeye çalıştığı iddia edilebilir. Ne var ki, başından itibaren tartışmanın biçimi ve yürütülüş şekli olayın eğitim meselesi olmanın çok ötesinde cereyan ettiğine işaret etmekte. 


Okul ve Eğitim Zaafı 


Eğitim boyutundan bakıldığında hükümetin dershaneleri kapatma girişiminin okulu güçlendirmeye ve işlevselleştirmeye yönelik bir çaba olduğu düşünülebilir. Ne var ki, dershanelerin sebep değil, sonuç olduğu ortadadır ve eğitim hayatında ortaya çıkmış olumsuz gidişatı, sıkıntıları, açmazları dershaneleri kapatmakla gidermeye kalkmanın sağlıklı bir yöntem olmayacağı da barizdir. 


Hükümet dershaneleri kapattığında ortaya neyin çıkacağını bilmemektedir. Dershanelere özel okullara dönüşmeleri durumunda destek verilebileceği vaat edilmektedir. Ne var ki, dönüşüm imkânının çok az dershane için geçerli olabileceği bilinmektedir. Kaldı ki, mevcut özel okulların neden desteklenmediği de ayrıca izaha muhtaçtır. 


Dershanelerin eğitimde firsat eşitsizliğine yol açacağı iddia edilmektedir ama kapatılmaları durumunda imkânı olanların özel ders almaları ile eşitsizlik olgusunun sürdürüleceği ve hatta evlerde gayrı resmi olarak özel derslikler oluşturulması sürecine kapı aralanacağı görmezden gelinmektedir. 


İstihdam Sorunu 


Dershanelerin kapatılmasıyla on binlerce öğretmen ve dershane çalışanının işsiz kalması sosyal bir yara oluşturacaktır. Hükümet açıktan atama yoluyla belli sınırlar dâhilinde bir kısım öğretmenin Milli Eğitim bünyesine alınabileceğini vaat etmektedir. Bir kere atanamayan öğretmen adaylarının ciddi bir sosyal sorun teşkil ettiği bir ortamda bu yöntemin farklı tartışmalara yol açacağı kesindir. 


Ayrıca Bakanlık bünyesine alınma prosedürünün mülakat yoluyla yapılması ister istemez kimin hangi kriterlere göre alındığı ya da reddedildiği tartışmasını besleyecek, muhtemelen bugün Hükümet-Cemaat mücadelesi şeklinde tanımlanan kavga bir de bu fasıl üzerinden boyutlanarak devam edecektir. İlaveten sorunun sadece öğretmenlerden ibaret olmadığı da görülmelidir. Öğretmenler haricinde on binlerce dershane çalışanının işsiz kalması basit bir ayrıntı değildir. 


Hukuki Açmaz 


Olayın sıkıntılı taraflarından biri de hükümetin nasıl bir hukuki dayanakla dershaneleri kapattığını bir türlü izah edememesidir. Özel teşebbüsün serbest olduğu, hatta alabildiğine serbest olduğu bir vasatta yasal prosedürlere riayet ederek bu alanda yatırım yapan dershane sahiplerine “Sizin işletmeniz hakkında kapatma kararı verdik!” denilerek olay halledilmiş mi olmaktadır? 


Dershane meselesinin gerek eğitim boyutuyla, gerek hukuki yönüyle, gerekse de mali açıdan bir dizi sıkıntıya yol açması muhtemel görünmektedir. Ne var ki, bizim açımızdan asıl dikkat çekici sorun gençlerin manevi yönden gelişimine ama az ama çok katkıda bulunduğu kesin olan bu kurumların yerlerinin daha nitelikli bir tarzda doldurulmadan boşaltılmasıdır. 


Gençlerin Gelişimi 


Şüphesiz dini grup ya da cemaatlere ait özel dershanelerde gençlerin yönlendirilmesi, geliştirilmesi noktasında sürdürülen çabalar çeşitli açılardan tartışılabilir, yetersiz hatta yararsız bulunabilir. Ama her halükârda sayıca tespiti mümkün olmasa da gençlerin en azından bir kısmının bu kurumlardan olumlu yönde fayda sağladığı, dershane süreçlerinin kendilerinin dini ve ahlaki hassasiyetlerinin gelişimine katkıda bulunduğu açıktır. Konunun bu boyutunu dikkate almadan adım atmanın hiç de sağlıklı bir yaklaşım olmadığı görülmek zorundadır. 


Adaleti Gözetmek 


Nasıl başladığı, kimin başlattığı bir yana bu tartışma artık bariz bir siyasi tartışmadır ve tartışmaya katılan ya da taraf olanlar doğrudan Hükümet-Cemaat kavgasında durdukları yere göre pozisyon almaya kendilerini mecbur hissetmektedirler. Bu durum sağlıksız, seviyesiz tepki ve tavırları beslemektedir. 


Doğru olduğuna inanıyorsanız Hükümetin aldığı kapatma kararını savunursunuz. Dershane olgusunun eğitimde yol açtığı ya da beslediği sorunlara dikkat çekersiniz, alternatif önerilerinizi ortaya koyarsınız. Ama tüm bunları yapmak yerine dershanelerin kapatılmasını Fethullah Gülen'in şu tarihte, şu konuyla ilgili söylediği şu söz ya da izlediği şu tutum üzerinden savunmak, desteklemeye ve delillendirmeye çalışmak anlamsızdır. Gülen ve hareketinin geçmişte darbecilere karşı izzetli bir tutum takınmamış olması, ABD ve İsrail konusunda sürekli biçimde ikircikli mesajlar vermesi, ümmet perspektifini değil, ulusalcı bir 


bakış açısını öne çıkartması, oportünizme yatkınlığı ve daha bir dizi zaafı devlet gücüyle ve zecri yöntemler uygulanmak suretiyle bu harekete ait kurumların ve mensuplarının hedef alınmasını haklı çıkartmaz. 


Hükümetin aldığı kararın doğruluğunu savunanların Cemaatin üst yönetimiyle yaşanan çekişmenin, kavganın faturasının dershanelere ve dolaylı olarak bu kurumlarda çalışan ya da bu kurumlardan hizmet alan insanlara kesilmesini izah etmeleri çok zor; bu cemaatle hiçbir bağı olmayan insanların bu karardan ötürü doğrudan mağdur olmalarını izah edebilmeleri ise tümüyle imkansızdır. Kimsenin bir başkasının günahını yüklenmeyeceği temel ilkesiyle çelişen bu durum hukuken, ahlaken ve de vicdanen sorunlu bir alana tekabül etmektedir. 


Kavga Nereye Varacak? 


Görünen o ki, Hükümet ile Cemaat arasında kılıçlar çekilmiş. İki taraf da uzlaşmacı değil, çatışmacı bir tutum içinde ya da en azından söylemi ve pratiğiyle bu durumu beslemekten ötürü rahatsızlık duymuyor. Gülen Cemaatinin bugüne kadar AK Parti'nin her kazanımını adeta kendileri sayesinde elde ettiği ve kendilerine borçlu olduğu şeklindeki yaklaşımı biliniyor. Buna karşı AK Parti ise Cemaatin siyasi açıdan seçeneksiz olduğu kabulüyle davranıyor. 


Yaklaşan yerel seçimler muhtemelen bu yaklaşımların test edildiği bir zemin olacak. Ne var ki, Gülen Cemaatinin AK Parti karşısında rakip siyasi güçlerden yana açık bir tavır alması pek kolay olmayacaktır. CHP ya da MHP'den yana tercihte bulunmanın tabana izahı çok Zor bir tercih anlamına geleceği açık. Böylesi bir politik tavır bugüne kadar hep yokuş aşağı itilen kamyonu adeta yokuş yukarı itmeye benzer. Birincisinde az bir kuvvet sarf ederek büyük bir mesafe alabilirken, ikincisinde çok fazlasını da ortaya koysanız çok sınırlı bir mesafe elde edebilirsiniz ancak. 


AK Parti'nin bu gerçekten hareketle rahat davrandığı düşünülebilir. Ne var ki, dini bir grupla, cemaatle bu derece kavgalı görünmenin belki ciddi manada bir oy kaybına yol açmasa da hükümete ilişkin çizilen herkesle kavgalı olduğu imajını güçlendirmeyi getireceği kuşkusuzdur. Tayyip Erdoğan'ın şahsına yönelik uzunca bir zamandır dillendirilen otoriterlik iddiasının-eleştirisinin bu tartışmayla birlikte biraz daha pekişmesi ve üstelik de “içeriden” bir delille destekleniyor görünmesi kaçınılmaz gibidir. 


Özetle, bu kavganın son kertede taraflara yarar getirmeyeceği kesin gibi. Birisi biraz daha çok, diğeri daha az ama her halükârda herkesin yıpranacağı bir süreç yaşanacak görünüyor. 
İslam'a ve Müslümanlara karşı diş bileyen, düşmanlık geliştiren çevrelerin ellerini ovuşturarak bu kavgayı seyretmesi sorumluluk sahibi herkes için dikkate alınmayı gerektiren bir manzara olarak görülmeli! 


DERSHANE TARTIŞMASINDA YAŞANAN ÜSLUP SORUNUNA DAİR 


Musa Üzer-Haksöz Dergisi Sayı: 273 - Aralık 2013 


Dershanelerin kapatılması tartışması her açıdan ilk olma özelliğini taşıyor. Müslümanların maslahatı açısından birçok riskler, tehlikeler içeren bu kavganın kısa vadede çözülmesi pek de mümkün gözükmüyor. Çözümü engelleyen en önemli sebep atılan adımların birbirlerini tasfiyeye yönelik olması. Bu durum da çatışmanın içeriğini yoğunlaştırıp kapsam alanını genişletiyor. Kamuoyunun önünde cereyan eden tartışmaları da aşan bir şekilde bu tarz 


kavgaların tarihsel süreci aslında daha öncesine ve farklı niyet ve araçlara dayanır. Onun içindir ki, burada şimdilik kavganın tarihsel sürecine, kimin haklı ya da haksız olduğuna mümkün mertebe girmemeye çalışacağız. Milli Görüş-Fethullah Hoca kavgası, Türkiye-İsrail ilişkileri, MİT-KCK, Emniyet ve yargı bürokrasisinde kadro tasfiyesi, Gezi Parkı, küresel politikaların yansıması vs. birçok olay kavganın esas sebebi ya da başlangıç nedeni olarak gösterilebilir. Belki de bunların hiçbirisi esas sebep değildir daha kadim ama bildik bir neden esas gerekçe olabilir. 


Dört Yanlış Bütün Doğruları Götürür 


Sebep her ne olursa olsun bu kavganın dışa taşan, basın yayın organlarına yansıyan yüzü Müslümanların sahip olması gereken ahlaki kriterler planında ciddi sorunlar, zafiyetler içeriyor. Bütün gerekçelere rağmen, alnı secdeye varan insanlar arasında birbirlerini tasfiye etmeye vardıracak kadar bir kavganın yaşanması üzücü bir durumdur. Müslümanlar arasında da kendisine yer bulan ve çok rahatlıkla karşı tarafı toptan mahküm eden yaklaşım dershaneler tartışmasında kendisini açıkça göstermekte. Mesele bir kişiyi ya da grubu sevmek ya da sevmemekle ilgili olmaktan önce muhatabını yıpratma amaçlı kullanılan dil ve araçların problemli olmasıdır, ahlaki açıdan seviyenin düşük olması, gayri İslami yöntemlerin uygulanıyor olmasıdır. Bu, alnı secdeye varan bir kişi ya da gruba yapıldığı için yanlış değildir. Bizatihi yöntemin kendisinden dolayı yanlıştır. 


Muhatap her kim olursa olsun bu tarz, gayri İslami yöntem asla doğru değildir. Müslümanlar tartışma içinde olduğu kişi ya da çevreler hakkında kullandığı üsluba, seçtiği kelimelere, tercih ettiği yönteme herkesten daha fazla dikkat etmek zorundadır. Haklı olmamız yaptığımız ve yapacağımız her şeyin doğru olduğu ve olacağı anlamına gelmemektedir. Bir sorun ve ihtilaf söz konusu olduğunda Müslümanlara düşen adil şahitler olarak hüküm vermek, değerlendirme yapmaktır. Oysa dershane tartışmasına baktığımızda daha ilk andan itibaren insanların taraftarlık psikolojisiyle hareket ettiklerini görüyoruz. Kiminle konuşulsa karşı olduğu tarafın ne kadar kötü bir üslup ve yöntem kullandığından şikâyet ediyor. Dışarıdan bakıldığında ise iki taraf da bu konuda doğru söylüyor. Yani yok aslında birbirimizden farkımız gerçekliğiyle karşı karşıyayız. 


Birçok kişi daha dershane mevzusunu yerli yerince bilmeden konuyla ilgili hemen ahkâm kesmeye kalkabiliyor. Zamanlama ve dershanelerin kapatılması süreciyle yanlışlıklara dikkat çekildiğinde ise meselenin sadece dershane olmadığı, asıl olarak daha başkaca ve kapsamlı sorunlarla-sıkıntılarla ve rekabetlerle alakalı olduğu vurgulanarak siyasal basiret hatırlatılması yapılıyor. Ve görüş delillendirilirken Gezi Parkı örneği getirilerek aynılığa dikkat çekilmek isteniyor. Benzer görünmesine rağmen dershane mevzusu ile Gezi Parkı aynı çerçevede değerlendirilemez. Siyasal-sosyal bir olayı dar çerçevede, sadece kendi sınırları içerisinde değerlendirmek doğru değildir. Bu her zaman için ve her durum için göz önünde bulundurulması gereken bir haslettir. Müminin sahip olması gereken basiret ve feraset bunu gerektirir. Ama bu demek değildir ki, bütün olaylar bağlamından koparılarak ele alınsın. 


Dershanelerin varlığı anakronik bir durumdur. Çünkü okul var. İkisinden birinin varlığı fazladır, arızidir dolayısıyla çarpık bir görüntü ortaya çıkarmaktadır. Dolayısıyla normal ve düzgün işleyen eğitim sisteminde dershanenin olmaması gerekir. Ama bunu yaparken eski/despot devlet mantığıyla muhataplarını dikkate almadan adım atmak yanlıştır. 
Yöneticinin iyi bir insan olması ve yapmayı düşündüğü şeyin doğru olması izlediği yöntemin doğru olduğu anlamına gelmez. Yanlış yöntemlerin de dile getirilmesi gerekiyor. İyi bir yöneticinin ardından gelecek kötü bir yönetici klasik tarzı devam ettirdiğinde insanlar yine 


mağdur olacaktır. Dolayısıyla iyi ya da kötü yöneticiyi aşacak bir doğru sistemin inşa edilmesi gerekiyor. Şeffaf, hesap verebilir, hesap sorulabilir, ilgili muhataplarıyla birlikte süreci işleten bir yönetim tarzının sistemleşmesi gerekiyor. Örneğin dershaneler konusunda dershane sahipleriyle geçmişte birkaç toplantı yapıldığı iddiası açık-şeffaf yönetim sistemi açısından olması gerektiği şekliyle bir anlam ifade etmiyor. Çünkü kamuoyunun takip edebildiği toplantılar değildi bunlar. 


Yok Aslında Birbirimizden Farkımız! 


Hükümet ile Gülen Cemaati arasında var olan kavgada görünen itibariyle İslami camianın ağırlıklı bir kesimi hükümetin söylemiyle paralelleştiler. Gerekçe olarak ortaya konulan sebeplerin merkezinde ister ifade edilsin isterse gizlensin ama en temelde Gülen Cemaatinden duyulan rahatsızlık yatmakta. Söz konusu cemaatin geçmişten bugüne ümmeti ilgilendiren konularda izlediği politikalarda genel anlamda Müslümanları rahatsız eden söylem ve icraatları, adeta kendini fırka-i naciye gören ve diğer cemaat ve Müslümanları yok sayan, küçümseyen tavrı, örgütün çıkarları söz konusu olduğunda cevvalleşen, muarızlarını tasfiye etmek için her yöntemi adeta mubah gören tarzı gibi konulardan dolayı birçok insan Gülen Cemaatini dershaneler konusunda haksız bulmakta. Genel anlamda Gülen Cemaati Müslümanların rahatsız olduğu birçok yanlış söylem ve eyleme imza atmıştır. Bazı Müslümanlar bu cemaati ümmetin geleceği açısından tehlike olarak da görebilir ki, bu da bir görüştür. Lakin Gülen Cemaatini hasım olarak karşıya almak ve onu tasfiye için tıpkı onun kullandığı yöntemlere tevessül etmek hatta sarılmak da neyin nesidir? O zaman iki kesim arasındaki fark nerededir? 


Öfke ve intikam duygularıyla hareket etmek, farklılaşan her söylem ve davranışı şüpheyle hatta kötü niyetle yaftalamak gibi zaaflarda her iki tarafın da yarışa kalkışmasının hiç de hayra alamet olmadığı ortadadır. Fakat bu zaafları da aşan ve yalan haber yapmak, iftira atmak, hakaret ve sövgü içerikli yazı ve konuşmalara yer vermek gibi hastalıklı tutumlardan medet ummak kabul edilebilir mi? Gülen Cemaatine ait yayın organlarının bütün bunları yaptığı eleştirisi getiriliyor hemencecik! Bunları o cemaat mensuplarının yapması aynı yöntemlerin onlara karşı kullanılmasını meşrulaştırmaz. Herkes karşı tarafta yer alan muhatabının rahatsız olduğu söylem ve eylemlere kulak verdiğinde herhalde daha adil değerlendirmeler yapabilecektir. Bugün Gülen Cemaatinin yayınlarından ve içeriğinden rahatsız olanlar acaba Balyoz davası sürecinde aynı grubun nasıl yayın yaptığını zannediyorlar? 


Gülen cemaati hareket metodunun merkezine neredeyse dershaneleri ve okulları yerleştirmiş bir hareket. Hareket, belirlediği hedeflere ulaşmada gerekli en temel insan unsurunu dershaneler üzerinde uyguladığı eğitim politikaları neticesinde kazanmakta. Bir hareketin dershaneye bu kadar bağımlı olması pek hoş bir durum değil elbette! Tebliğ ve davet çalışması yerine dershane öncelikli bir insan kazanım yönteminde insanı rahatsız edecek pek çok özellik olduğu ortada. Ama neticede birçok insan bu metot sayesinde dini duyarlılık ve bazı hassasiyetlere sahip olma noktasına geliyor ki, bunun görmezlikten gelinmesi haksızlık olur. Ve burada devlet imkân ve gücü kullanılarak bir cemaatin tasfiye ediliyor olması ise doğru değildir. Siyaset tarzı ve metodundan hoşlanılmasa dahi bir cemaatin devletin gücü - üstelik bildiğimiz devletin- kullanılarak halledilmesi ilkesel olarak doğru değildir. Yanlış yapan, yanlış yolda olan, yanlış eğitim ve siyaset izleyen cemaati insanların, toplumun kendisi tasfiye etmelidir. Devletin elindeki devasa imkânları kullanarak muarızını tasfiye etme yönteminin artık devre dışı bırakılması gerekiyor. 


Şu an itibariyle açık olan tablo şudur ki, devletin okulları çocukların ve gençlerin bu çapta dindarlaşmasını sağlayıcı bir form sunmuyor. Onun içindir ki, mevcut dindarlaşma potansiyelini, gelişme hızını kaybetme riski içeren adımlara karşı olmanın da pekâlâ anlaşılması gerekiyor. Atılacak adımların gençliğin dindarlaşması noktasında bazı belirsizlikler, hatta açıklar ortaya çıkarma ihtimali karşısında maslahat gözetilerek karşı çıkılmasına itiraz etmek doğru değildir. Lüzumsuz ya da afaki bir endişe değildir ortaya konulan! Onun içindir ki makul, mantıklı ve sakin bir şekilde konu tartışılabilmeli. Üzerinde yeterince düşünülmeden, basit birkaç değerlendirme üzerinden fanatiklik düzeyine varacak üslupta konuşmak faydadan çok zarar verir. 


Siyasal-sosyal birçok olayın değerlendirilme ve ele alınma tarzında işletilen zihin biçimi dershane tartışmasında da kendini gösteriyor. Yani sorun sadece tartışan tarafların üslupsuzlukları, seviyesi düşük ifade biçimleri değil meseleyi ortaya koyarken gerekçe diye sundukları veriler de tartışmalıdır. Hükümet tarafi dershane vakasını ABD-İsrail merkezli küresel sisteme karşı mücadele olarak ortaya koyarken Gülen Cemaati tarafı ise kendilerine yönelik tasfiye kararının 2004 yılında Kemalist kadrolar tarafından alındığını ve AK Parti hükümetinin de bunu uyguladığını iddia ediyor. Bu “süper” analiz ve deliller karşısında artık kim ne diyebilir ki? Akıl ve mantık sınırlarını zorlayan iddialara gerçekten cevap verebilmek çok Zor. Sesi güçlü çıkanın, mugalata ve demagoji kabiliyeti yüksek olanın söylediklerinin hâkim olduğu vasat da işin tuzu biberi oluyor. Bütün bu olumsuz hava şartları içerisinde aklıselim bir yolculuk imkânı ne kadar mümkün olabilir ki? 


Sabıkalıysan İş Yok! 


Gülen Cemaatinin 1987-88 başörtüsü yasağı karşısındaki tavrından, 90”ların başında devletin ‘radikal’ ve “illegal?” olduğunu düşündüğü bazı Müslümanlara yönelik baskılar karşısındaki konumlanışından, 28 Şubat darbe sürecindeki politikalarından, Filistin ve Mavi Marmara hakkındaki Fethullah Hocanın açıklamalarından dolayı Müslümanlar genel anlamda bu cemaate karşı mesafelidir. Onun içindir ki, dershane tartışması başladığından itibaren birçok Müslüman “Oh olsun! Bunlar fazlasını hak etmişti!” halet-i ruhiyesi içerisinde Cemaatin günah galerisinden “furuaattan” sayılmayacak hatıraları ortaya koyuyor. Bu çerçevede ortaya konulanların çoğu doğrudur. Peki, olay bu mudur? Sabıkalı bir adamın her olayda suçlu muamelesi görmesinden ne kadar farklıdır bu durum? Adil tutum ezbere ya da ön kabul ve bilgiler üzerinden değil vaka üzerinden ve bütün tarafları aynı mesafede ele alan, dinleyen yaklaşımla ancak mümkün olabilir. Gülen Cemaatinin geçmişteki uzlaşmacı ve pasif politikaları hatırlatılarak dershaneler konusunda bu cevvallik niye diye itiraz ediliyor. Peki, aynı soru hükümet kanadına da sorulmalı değil mi? Dershaneler konusunda cevval olan hükümet, açık bir isyan ve hükümeti devirme teşebbüsü olan Gezi Parkı sürecinde niye “üç beş çapulcuya” teslim oldu? Büyükşehir Belediye Başkanının “Bundan sonra durak isimleri bile halka sorulacak!” sözü hatırlandığında ne hissediliyor acaba? 


Dershane tartışmasında hararetli bir şekilde hükümet tarafında yer alıp Gülen grubunu eleştirenlerin konumunda şöyle bir çarpıklık da var: 28 Şubat darbe süreciyle birlikte yenilgi dönemlerinin tipik bir yansıması olarak birçok Milli Görüşçü ve radikal Müslüman içinde bulundukları yapıları kıyasıya eleştirerek olması gereken, başarılı bir model olarak Gülen Cemaatini referans veriyorlardı. Başta parti olmak üzere bütün İslamcı grupların hiçbir şeyi başaramadığı, kurumsallaşamadığı iddia edilerek Gülen Cemaatinin okul ve dershaneleri örnek gösterilerek adeta İslamcılar şamar oğlanına çevriliyordu. O dönem haksız ve abartılı bir şekilde İslamcıları eleştiren ve Gülen Cemaatini göklere çıkaranlar bugün hızlı AK 


Partileşme sürecinden olsa gerek dün söylediklerini unutarak Fethullah Gülen ve cemaatine düşmanlık yapıyorlar. Birbirine tamamen zıt bu görüntü insanı ürkütmez mi? 


Sınava Girerken Uyulması Gereken Kurallar 


Her olayda olduğu gibi ihtilaflar karşısında da müminlerin tavrının nasıl olması gerektiğini bildiren, Kitab-ı Kerim ve Hz. Peygamber'in uygulamalarıdır. Rabbimiz müminlerin her şart ve konumda adil olmalarını buyururken insanı her okuyuş ve duyuşta çarpan bir ifade kullanmaktadır. Maide Suresi 8. ayeti kerimede “Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adalet ile şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz, sakın ha sizi adaletsizliğe itmesin. Adil olun. Bu, Allah'a karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır. 
Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.” 
buyrulmaktadır. Bir kişiye, gruba, kavme, topluluğa, kesime olan kin, nefret, düşmanlık ya da sevgi, sempati, muhabbetin iman etmiş kişiyi verdiği kararda, yapacağı adil şahitlikte etkilememesi emrediliyor. Dikkat edilirse ayette kin gütmeyin denilmiyor; kin de güdebilirsiniz ama adaletsizlik yapamazsınız buyrulmakta. Düşman-hasım ya da dost-hısım taraflara ilişkin ahlaki konumlaşın nasıl olması gerektiği bu ayette çok açık değil mi? 


Aynı hayati uyarı Nisa Suresinin 135. ayetinde de hatırlatılarak “Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa, Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. (Şahitlik ettikleriniz) zengin veya fakir de olsalar (adaletten ayrılmayın). Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. Öyle ise adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın. Eğer (şahitlik ederken gerçeği) çarpıtırsanız veya (şahitlikten) çekinirseniz şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.” buyrulmakta. Müminin sahip olması gereken feraset, basiret ve hikmetin en güzel temsilcisi Hz. Peygamber (s) ise Müslümanların arasında fitne-fesat çıkaran ve ümmeti sıkıntıya sokan münafıkların öldürülmesini teklif eden sahabeye cevaben “Müşrikler “Muhammed ashabını öldürüyor!’ dedirtmem.” buyuruyor. Dershane tartışmasını ellerini ovuşturarak keyifle seyreden İslam düşmanı laik, Kemalist, solcu, Baasçı, İrancı, ulusalcı gerçeğiyle bu tabloyu kıyaslayalım şimdi? 


Dershane tartışması başta olmak üzere ihtilaflı bütün meselelerde Kur'an merkezli ve uzun erimli bir toplumsal ve siyasal değişim hedefi olan Müslümanların tavrı itidal ve makuliyet sınırları içerisinde olmalıdır. Taraflara sükünet, merhamet, üslup uyarısında bulunmalıdır. 
Aksi görüntü hayırdan çok zarar verici olduğu gibi bünyesel gelişmenin ahlaki ve adalet boyutunda da yıpranmaya yol açar. Suçlu aramak bizim işimiz değildir. Bulunduğumuz zeminleri belden aşağı vurma tarzının olmadığı, itham etmeden doğru bir dil ve üslubun kullanıldığı, serinkanlı bir bakışın hâkim olduğu ve sahici, adil bir konuşmanın yapılabildiği vasata çevirmektir bize düşen. En önemlisi de bir iddia ya da itham söz konusu olduğunda acaba muhatabı ne diyor diye dinlemeliyiz ve en azından görüşünü dikkate almalıyız. Bu yapılmadığında ortaya sağlıklı bir tartışma değil, olsa olsa fanatik amigoların tezahüratı çıkar. 


BİR DERSHANE HATIRASI 


Gülşen Demirkol Özer -Haksöz Dergisi Sayı: 273 - Aralık 2013 


Çok zaman oldu. Hatırlarken gençliğimle cahilliğim arasında üzerine basılan masumiyetimi kaybetmenin sızısı kaplıyor içimi. Henüz 28 Şubat olmamıştı. Hoyratça koparılmamıştık dallarımızdan ama içimin gül bahçesi devletten önce tarumar edilmişti. Bu yüzden silemedim gözlerimden kırgınlığı. 


Okuduğum lise, dinin/İslam'ın/imanın adının geçmediği bir yerdi. Gençlik başımızda dumandı ve dumanla savruluyorduk kafelerin dumanlı köşelerine. Ateist bir grubumuz vardı. Bazıları hiç öğrenci olmayan grup üyeleri bir ara yoğun olarak "Allah yok, varsa..." diye cümleler kurmaya başlamışlardı da o pespaye günlerde zihnimin tam orta yerine Allah düşüncesi yerleşivermişti. Neredeydi ve benimle nasıl bir bağı vardı? Annem, babam, akrabalarım ve dahi ben Müslümandım. Müslümandım ama okulumun neredeyse tüm öğrencileri gibi ben de ciddiyeti olmayan din derslerinden geriye kalan kuru ezberler söyleyebilirdim ancak. Artık her okul kırışımızın akabinde huzursuz dalgın bir zihinle tutuyordum evin yolunu. Geceler boyu içimin sesleri kavga ediyor, cevapsız bir dizi soru ile sabah oluyordu. Annemin başındaki yarım yamalak örtü, babamın bayram namazlarıyla özetlenmiş dini hayatı ne kadar yalvarsam da bana din adına, Allah adına bir cevap vermiyordu. 


Okul hayatından bambaşka bir frekans bulduğumuz gruba üç kız arkadaş birlikte takılıyorduk. 
“Biz üç kişiydik; Bedirhan, Nazlıcan ve ben Suphi” diye şarkı söyleyerek neşelendiğimiz günler benim için mutsuzluk kaynağına dönüşüvermişti. Kızlar yapılan hararetli tartışmaları ciddiye almıyor, çoğunlukla "saçma" diye gülüp geçiyor, ateist olmayı, komünist olmayı ısrarla savunanlara müstehzi gülümseyerek zihin dünyalarına sokmuyorlardı. Onlar için hangi gün ne giyileceği, kiminle gezileceği gündemlerinin birinci maddesi olmaktan bir türlü çıkmıyordu. Coşkularını ve telaşlarını dalgın gözlerle izlediğim bir gün laf arasında "İlknur okulda kapalı kızlarla tanışmış, sohbete gidiyormuş!" dediler ve ardından verdikleri bir dizi malumata saçma diyerek umursamaz gülüşlerini eklediler. Şok olmuştum. Başını ancak cahiller, köylüler, okumamış kızlar ve yaşlılar örtebilirdi. Okulumuzdan birileri; yaşıtlarım başlarını nasıl örterlerdi? Şaşkınlığım merak ve arayışımla buluştuğunda çok zaman geçmeden o kızları buldum, kısa bir zaman sonra da örtündüm. Denklemlerim öyle fazla bilinmeyenli olmadı. Allah vardı ve örtünmemi istiyordu. O'nu hissederek yaşamak ve yaşamamak, O'nun yolunda ya da şeytanın yolunda olmak, siyah ya da beyaz gibi net seçenekler sundum kendime. Hiçbir şeyi fazla uzatmadım ve ömrümün hiçbir döneminde o denli kararlı olmadım. Örtüyü başıma örttüğümde ailem, arkadaşlarım, öğretmenlerim hepsi tam karşıma dikilmişlerdi. Ama ben hepsine güvenle bakarak "Seni sevdiğimi ilan ediyorum Allah'ım, seni seçiyorum ve bu örtüyü de bir işaret aşkımın sembolü olarak başıma takıyorum!" dedim. 


Hiçbir grubun cemaatin hatta mezhebin varlığından haberdar değildim. Her duyduğuma kalbimi açmıştım; sadece diğerleri gibi okul kapısında başımı açma fikrini kabul edemiyordum. Sadece iç yolculuğumda rehberlik eden hislerime dayandım ve bir bayrak daha açtım: Okulu bıraktım. Kıyametler koptu ama imam hatiplerden de mezun olunabileceği, onların Kur'an kursu değil diploma veren okullar olduğu gibi basit ama ilk defa öğrendiğimiz bilgiye sarılarak ailemle kısmi bir sulh sağlamayı başardım. Babam örtüme karşı çıkarken de imam hatibi kabul ederken de aslında tek bir şey istiyordu: Okumam ve meslek edinmem. 


Yeni tanıştığım bu dünyada uzun süre düz bir zeminde ilerledim. Alnı secdeye gidiyorsa iyi, değilse benden uzak olsun diye kategorik bir dünya kurmuştum. Duyduğum her şeyi hızla uygulamaya çalışıyordum. Fotoğraflarımıza ahirette can verileceğini söylediklerinde çocukluk fotoğraflarıma dek her şeyi sobada yakarken hiç gözümü kırpmadım; hatta akraba albümlerinden uzun süre fotoğraflarımı toplamakla uğraştım. Sevdiğim kasetler, şiirler, şarkılar, çiçeklerle süsleyerek tuttuğum günlükler, pantolonlar, kısa kollu tüm tişörtler de nasibini aldı bu temizlik faaliyetinden. Bambaşka bir dünya kuruyordum. Siyah giymenin sevap olduğunu işittiğimde okul kapısındaki siyah avcısı idarecilere rağmen taktım kocaman siyah örtüyü başıma. Benim için her şey ama ümmet için mutat olan bir hidayet öyküsüydü benimkisi. 


Lise son sınıfa geldiğimde okul içindeki reklamların ve babamın hayallerinin peşine düşerek ödeme planlarını babamın önüne koydum. Taksitlere düşünceli bakan babam batık gördüğü hayatım içinde tek mantıklı hareket olarak görmüş olmalı ki, tüm imkânsızlıklarla mücadele ederek beni dershaneye kayıt ettirdi. Bugün kılıçların çekilip üzerinde tartışılan dershanelerle ilişkim işte o gün başladı. Babamı ikna ederken “en iyisi buymuş baba” diye tanıttığım dershaneye dair aslında tek bilgim sahiplerinin dindar insanlar olduğuna dair duyumumdu. O günlerde ne tescillenmiş başarıları ne de bu denli ünleri yoktu. 


Simsiyah örtümle dershaneye girdiğimde aslında önümdeki bir yılı siyaha çevirdiğimden haberim yoktu. Mutluydum, Müslümanlar arasında olacaktım. Hem ailem hem ruhum huzur bulacaktı. Seviye tespit sınavında en iyi sınıfa girdim. Bu aşk ile her şeyi başarabilir, en yüksek puanları tutturabilirim diye düşünüyordum. Çok geçmedi, anlam veremediğim şeyler olmaya başladı. Derste kaldırdığım hiçbir parmak için sevgili başörtülü öğretmenlerim “buyur” demedi. Çoğunlukla konuşmaktan kaçınmayı ve mesafe koymayı seçiyorlardı. 
Sebebini bilmeden görünmez olmuştum. Bilseydim eğer onlara radikal olmadığımı, hiçbir gruba mensup olmadığımı, İslam'la yeni tanıştığımı, her daim ilgilendikleri kızlar gibi kafalanma potansiyelinin bende de olduğunu, onlara tehdit olmadığımı söyleyiverirdim. Ama bilemedim. Hiçbir pikniğe, hiçbir etüde, hiçbir çalışma kampına çağrılmadım; hatta çoğundan hiç haberim olmadı. Devamsızlığa aşırı dikkat eden dershanecilerimiz sene sonuna dek kantinde geçirdiğim, gelmediğim günleri sormadılar, babamı arayıp haber vermediler. Ailemi hiç ziyaret etmediler. Babama ne onlar ne ben bir şey demedik. Diyebilseydim eğer “Babacığım, yanılmışım, bunlar başka çeşit Müslüman, beni buradan al!” derdim ama diyemedim. Zira babacığıma imzalattıkları senetlerin en başta geri verilmeyeceği söylenmişti. 
Babama kendi karmaşa ve hayal kırıklığımın üzerine yeni bir şey yaşatamazdım. Hayatımın o yılı en az daha sonradan yaşadığım darbe kadar acı ve ağırdı. Kimsesiz ve yalnızdım. Cemaat, grup nedir öğrenmeye başlıyordum. Herkesin dışındaydım ve bakış açılarını tasnif etmekte zorlanıyordum. Zaman zaman hepsini birbirine karıştırıyordum. Benim zıtlıklara dayalı iki kategorimi özlemiştim. Cemaatin ne olduğunu biliyordum artık. Kapalı kapılar, gizli konuşmalar, kaçamak bakışlar ve kocaman duvardı cemaat. 


Üniversiteyi kazandım. Sınıfımda nefes almadan çalıştırılan arkadaşlar kadar iyi bir yer olmasa da sevebileceğim bölümü kazandım. Hiç çalışmadan, bir tane test kitabının kapağını açmak nasip olmadan. Üzgün ve yalnız geçen bir yılın sonunda Allah'ın bana gönderdiği bir teselli olarak. Sonunda çilem dolmuş, felaha ermiştim. 


Ama onları hiç unutmadım ve her karşılaştığım yerde tanıdım. Devlet 28 Şubat'ta başörtüsünü azgınca parçalamaya çalışırken bir gecede başlarını açıp ardından “Biz cennet ve cehennem arasında köprüyüz, biz zoru tercih ediyoruz; bir günahla yanacağız ama gelecek nesiller bizim üzerimize basarak cennete gidecek!” derlerken tanıdım onları. 


Başörtüsünü savunmak için eylem yapan siyah örtülü kadın resmine “Çarşafların içinde terörist olabilir!” derlerken de tanıdım onları. 


Yağmurlu bir günde bir otobüs durağında titreyerek başını açmadığı için kaldığı cemaat evinden ve ablalığından kovulan kardeşi dinlerken de tanıdım onları. 


Darbe hükümetine “İsterseniz dershaneleri teslim edelim!” dediklerinde artık ezbere tanıyordum onları. 


Bugün dillerinde kılıçlarla ortalığı kasıp kavurduklarında da tanıdım onları. Bende hatıraları çok. Dershaneler gerekli midir gereksiz midir umurumda değil. Benim için dershane kendilerinden öğrendiğim bir kelimeyle furuattır. Benim bu dershane şövalyelerine karşı hatıram oldukça derindir. Başörtüsüne haddini bildirmeye soyunan adama rahmet okurken gördüm ben onları bu savaşa girmezden az evvel. Tuttukları fişlerden, kendilerinden olan ve olmayanların üzerine çizdikleri işaretlerden kendilerini gizleyerek oluşturdukları ajan çetesi ile her yerde olduklarını bilirim; orduda, yargıda... Kadınlarının başörtüyü, erkeklerinin namazı feda etmeleri gerekse de! Bugün dershanelerini feda edemediklerine de bakmayın, çok fedakârdırlar aslında. Dünyaya İslam'ı değilse de Türkçeyi öğretmek adına feda ederler hayatlarını. 


Bir yanlışlık, siyah bir örtü nedeniyle şu an dershane askerleri arasında değilim. Oysa çocukça inancımla o yanlış anlamaya kurban gitmeseydim maazallah ömrüm boyu örtüm değil, dershanem dershanem derdim belki de. 


SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BAĞLAMINDA DERSHANE KRİZİ 


Ersoy Göveç-Haksöz Dergisi Sayı: 273 - Aralık 2013 


Dershanelerin özel okula dönüşümü tartışmalarında konunun daha berrak anlaşılabilmesi için iki temel olgu üzerinden konunun analizi faydalı olacaktır. Katkıları ve sorunlarıyla dershaneler, devlet okulları gerçeği ve bunun bir parçası olarak sınavlar ve test tekniği... 


A) Katkıları ve Sorunlarıyla Dershaneler 


Sınavlarla örülü eğitim olgusu dershanelere yönelimi aşırı bir biçimde artırmaktadır. Liselere geçiş SBS ile yapılırken; şimdi okul derslerinin sınavlarıyla entegre edildi. Eğer üniversiteye geçişte de benzer bir uygulamaya gidilebilirse dershaneleri ihtiyaç olmaktan çıkaracak ortam ve zemini sağlamaya yönelik bir adım atılmış olacaktır. 


Okul ve dershane olguları birbirini yalanlayan, nakzeden vakıalardır. Okul varsa dershane niye olmakta? Devlet, eğitimi okullarında veriyor, sonra sınav yapıyor ve sınavda başarılı olabilmek için dershane şart olarak önünüze konuyor. Liselere Giriş Sınavı, Üniversiteye Giriş Sınavı, Kamu Personeli Seçme Sınavı derken sayısız sınav örneği var. Bu sınavlar öğrenci eleme mantığı ve test tekniğiyle yapılmaktadır. Devlet okullarında verilenlerle bu elemelerden geçmeniz mümkün olmamaktadır. Bu bağlamda dershaneler son kırk yıldan bu yana giderek daha çok kendini dayatan bir sosyal gerçekliktir. Bu dayatmanın sınav sistemi ve dershanelerin dönüşümüyle kırılması bir gerekliliktir. Dershaneler ve sınav sistemi diyalektiğini kırmaya zaten bir yerden başlanacaktı, başlanmalıydı da. Mevcut gerçekliği sorunlu görmeyen bakış açısı toplumun yararını değil kendi dar çıkar ve kazançlarını düşünmektedir. Olaya daha üstten bakılabilmeli, fitri ve adil olanı yakalamaya çalışmalıyız. 


Devlet okullarındaki ahlaki düzeysizlik, kamu kurumlarındaki başörtüsü yasağı muhafazakâr kitleler için şimdiye değin dershanelerin bir fırsat ve imkân olarak görülmesine neden olmaktaydı. Devlet okullarındaki yönetim zafiyetlerinin ve insana yaklaşımdaki bürokratikbuyurgan yaklaşımın da şimdiye kadar dershanelerin cazibesini artırdığı söylenebilir. 


Dershanelerin Ekonomik Boyutu 


Bir asgari ücretli veya tek maaşla çalışan bir memur, çocuğunu yılda en az bir-iki aylık maaşı karşılığında dershaneye gönderebilmektedir. Tüm ortaokul ve lise yıllarında toplam 8 yıl dersaneye gittiğini düşündüğümüzde bir veli, ortalama iki yıllık maaşını dershanelere aktarmaktadır. 


Dershanelerin öğrenci başına 2 bin ile 14 bin lira arasında yıllık ücret aldığı basına yansımıştır. 12 yıllık zorunlu eğitimin olduğu ve devlet denetimi/MEB vesayeti dışında eğitimin Tevhid-i Tedrisat Yasası gereği yasak olduğu bir vasattayız. Dolayısıyla okullara devletten bütçe ayrılmadığı bir durumda, yıllık 15 milyar liralık paranın dershanelere gidiyor olması ciddi bir kaynak aktarımıdır. 


Dershanelerde Çalışanlar Ucuz İşgücü mü? 


4 yıllık üniversiteyi bitiren ve dershanede öğretmen olarak çalışmaya başlayan bir kişiye aylık 
asgari ücret verilebiliyor. İşsizlik insanları bir şekilde meslek kapısı diye buralara sürüklemektedir. Bazı dershanelerde öğretmenlere öğrenci bulma şartı getirildiği de basına yansımaktadır. Dershane öğretmenlerinin çalışma şartları devlet okullarında görevli öğretmenlere göre çok ağırdır. Mesai saatleri fazla olduğu gibi, ders dışı çalışmalarla dershanede fazladan vakit geçirmektedirler. Çarpıcı bir anket sonucuna göre dershane öğretmenlerinin dönüşümü desteklediği basına yansımıştır. Kadroya geçme vaadinin bunda etkili olabileceği gibi, dershane çalışma şartlarının ağırlığı gibi memnuniyetsizlikler de etkili olmuş olabilir. Ücretlerinin düşüklüğünü de ayrıca zikretmiştik. Dershane piyasasında yıllık 
15 milyar TL'nin döndüğü ifade edilmektedir. Bu ciddi bir meblağdır. Bu paranın dershaneye 
değil ama yine işlevsel bir şekilde eğitime aktarıldığı düşünüldüğünde müthiş bir sıçramanın olacağı söylenebilir. Zira tüm kamu personelinin bir yıllık maaşı 50 milyar TL civarındadır. 
Öncelikle burada çalışanları işsiz bırakmayacak bir teklif olmalıdır. 


Dershane Fırsat Eşitliği mi Sağlamakta? 


Dershanelerin reklamlarda kullanmak için genellikle akademik başarısı yüksek öğrencileri kapma yarışına girdikleri ve bu öğrencileri çoğu kez ücretsiz hatta bursla okuttukları bilinen bir gerçektir. Maddi durumu düşük, akademik başarısı vasat öğrencileri tabandan alıp tavana çıkartmada dershanelerin katkısının kapatılamayacak, giderilemeyecek bir fark olmadığı görülmektedir. Tamamen hiç yoktur demiyoruz ama orana vurduğumuzda tüm lise öğrencilerinin 9015'inin dershaneye gittiğini düşündüğümüzde bu kanaat pekişmektedir. Çoğu eğitim uzmanı ve yazar da dershanelerin eğitim kalitesini artırmadığı aksine var olan aralığımakası dershaneye hiç gidemeyen (ara sınıflarda 9080, son sınıflarda %45) aleyhine daha da artırdığını belirtmektedir. 


Özel okullarda veya fen lisesi türü seçkin okullarda okuyan ve böylece diğer öğrencilerle arasına fark koyan öğrenci, dershaneye giderek bu farkı daha da artırmakta veya bu farkı korumaya devam etmektedir. Hiç dershane olmasa öğrenciler arasında ciddi farklar olacaktır. 
Dershaneye gidildiği halde öğrencilerin çoğunluğu için bu fark yine devam etmektedir. Hem de sınavla girilen liselerde okuyanlar maddi olanaklarına göre artan oranda dershanenin de elit ve donanımlısından ders görmektedirler. Genel liselere giden bir öğrencinin dershaneye girmeden seçkin liselere giden öğrencilerle arasındaki farkı azaltması mümkün değil. 
Dershaneye giderek farkı azaltmakta ama sonuçta üniversitedeki kontenjan yetersizliği nedeniyle yine istediği sonucu alamamaktadır. 


Dershanelerin farkı bu noktada ortaya çıkmaktadır. Dershaneye giden genel lise öğrencisi ile gitmeyen öğrenci arasında okul sisteminin yetersizliğinden kaynaklı negatif bir durum oluşmaktadır. Genel lise öğrencilerinin ek ders talebi olmaya devam edecektir. Bunun kendi okullarında açılacak kurslarla kapatılıp kapatılamayacağını süreç gösterecektir. Görüldüğü üzere eğitim almak maddi güce göre artan bir meta haline gelmiş durumdadır. Dershaneler eğitimin metalaşmasına hem katkı sunmakta hem de eğitimin metalaşmasından beslenmektedir. Şu çarpıcıdır ki; son sınıf lise öğrencilerinin yaklaşık yarısı dershanelere gitmemekte/gidememektedir. Bu öğrenciler için eşitsizliğin daha da arttığı görülmektedir. 


“Dershaneler olmadığında, sadece ekonomik gücü yerinde aileler çocuklarına özel ders aldırabilir hale gelirler; bu da fırsat eşitsizliğini daha da derinleştirir.” denilmektedir. 
Dershane varken bile ekonomik gücü olan ailelerce çocuklarına özel ders verdirilmektedir. 
Dershane olgusu hiç yokken de özel ders olgusu söz konusuydu. Bu hiçbir şekilde engellenemeyecek bir durumdur. Kökü eskilere kadar gitmektedir. Özel ders ise eğitim sisteminin yapısını bozan bir unsur olacak kadar genel bir olgu değildir. Özel ders olduğu için dershaneler ortaya çıkmış değildir. Dershaneler sınav sistemi ve devlet okullarının kalitesizliği sonucu bu kadar yaygınlaşmıştır. Bu halde bile ara sınıf öğrencilerinin ortalama “080'i dershaneye gitmemektedir. Son sınıflarda ise yaklaşık yarısı gitmemektedir. 
Dershaneler bu haliyle kaldığında bu oran daha da yükselecek ve soruna müdahale daha da zorlaşacaktır. 


Öğrenciler okulda 30-35 saat derse girdikten sonra bir de 15-20 saat dershanede ders görmektedir. Bu, çocuklar için katlanılması güç bir yüke dönüşmektedir. Fıtri olarak olaya bakacak olursak; bu yoğunluk, çocukların-gençlerin sosyalleşme imkânını daraltmaktadır. En değerli yıllarını sınav sonrası işlevsiz ve anlamsız olacak bilgileri ezber için geçirmeleri büyük bir zulümdür. 


Dershanelerin katkısı ise daha çok ahlaki ifsattan gençleri alıkoymak, onlara belli bir seçenek ve alternatif sunabiliyor olmasıdır. Daha çok soru çözmeye odaklanılan bir kurumda bunu kısıtlayan başkaca yönelimlere girmek dershane yönetimlerince engellenmektedir. 


Dershaneler Okulları Anlam Krizine Sokmakta 


Dershaneler devlet okullarının zaten var olan sıkıntılarını tümden artırmakta, onları bir anlam krizine sokmaktadır. Öyle ki, lise son sınıf öğrencilerinin açık liseye kayıt yaparak okullarına devam etmekten kurtuldukları basına yansımıştır. Böylece hem dershaneye rahat devam imkânı kazanmakta hem de notlarını yükseltme fırsatını yakalamaktadırlar. Bazı okullarda müfredat ve ders kitapları yerine test kitapları ellerde dolaşmakta, bu da o okul ve öğretmenleri popüler yapmaktadır. MEB okullarında çalışan öğretmenler işlevsizleşmekte, sınav sistemi ve dershane koalisyonuyla müfredat ve ders kitabı mevzuatı arasına sıkıştırılmaktadır. Dershaneler reel bir ihtiyaç ve boşluğu doldurma iddiasındadırlar. Ama bu işlevin de ötesinde eğitim sistemindeki zehirlenmeyi artırmakta hatta daha da kalıcılaştırmaktadır. 


Şartlandırma Olgusu 


Dershaneler test tekniğine, bilgilenme ve ezberlemeye kilitlenmiş, yoğunlaşmış kurumlardır. 
Sınavda elenmemek ve en yüksek puanı almak için daha çok testi doğru olarak çözmeniz gerekmektedir. Dershane, eğitim olayının daha çok bu boyutuyla ilgilenir. Pedagojik olarak düşündüğümüzde bu tabi zararlıdır. 


Bu sistemde çocuklarımız test canavarları olarak çıkmaktadır. Ali Şeriati 40 yıl fabrikada üç cıvatayı atlayıp dördüncüsünü sıkarak çalışan bir işçinin emekli olduğu kurumdan çıkarken gördüğü bir polisin kalın ceket düğmelerinin üçünü atlayıp dördüncüsünü sıktığını örnekleyerek aktarır. Şartlanma dediğimiz olay budur. Öğrenciler dershanede şartlanmakta ve belli bir kalıpla düşünmeyi alışkanlık ve yeti haline getirmektedirler. Test tekniği özgür düşünmeyi sınırlayan bir boyuta sahiptir. 


B) Devlet Okulu Gerçeği 


Test tekniği öğrenci elemede tek yöntem olarak kullanılıyor. Teknolojinin bu kadar gelişip yaygınlaştığı günümüzde başka yöntemler, teknikler de üretilmelidir. Sorgulatıcı, eleştirel olmayı öğütleyen müfredatın sonunda seçenekler arasından verili olan birini tercih etmekle öğrenci elemek sistemin kendi iç bütünlüğü ve tutarlılığı açısından doğru değildir. Bunun gibi onlarca çelişki ve tutarsızlık mevcut. Bunlar giderilmeden eğitim standartlarının yükseltilmesi söz konusu olamayacaktır. 


Okul idarecilerinin mana ve misyon yoksunluğu, şekilcilikleri, günü kurtarmaya dönük tavırları, kendi kurumlarının öğrencileri benimsemeyip nemelazımcılıkları gibi etkenler yer yer eğitimin kalitesini düşürmektedir. Öğretmenliği beceremeyenler idareciliğe yönlenmemelidir. Takım ruhu devlet okullarında maalesef oluşamamaktadır. Bu konularda özel okullar daha avantajlıdır. 


Şimdi ders kitaplarını incelediğimizde test bulunmadığını görüyoruz. Yardımcı kaynak almak da yasaklanmıştır. Dolayısıyla sınava girecek bir öğrenci elenmemek için ne yapacak? 
Sınavlar tümüyle test tekniğine dayalı olarak yapılmaktadır. Bu tekniğin öğrencilerin zihin dünyalarını daraltan bir yönü olduğu için sakıncalı olduğu ifade edilmektedir. Çelişki sadece dershane ve okul olguları arasında değil. Ayrıca okul sisteminin ve müfredatın kendi içerisinde de çelişkiler söz konusudur. Belirttiğimiz gibi testi zararlı görüp ders kitabına almıyorsunuz ama sınavlarınızı tümüyle buna göre yapıyorsunuz. 


Devlet okullarındaki sözde ücretsiz olan eğitime veliler yıllık 100 lira aidat verememektedir. 
Bakanlık okul idarelerine defalarca zorunlu aidatı almamalarını içeren uyarılar yapmıştır. 
Kamuoyuna yansıyıp sıkıntı oluşturan durumlarda soruşturmalarla idarecileri yıldırmaya çalışmıştır. Okulların bütçeleri söz konusu değilken kendilerinin yapmaları gereken iş ve işlemler ne ile yapılacaktır? 


F. Gülen Cemaatinin Endişesi 


Özellikle Zaman gazetesi, Samanyolu TV vb. medya organları dershanelerin ürettiği tüm olumlulukları ve onları doğuran tüm şartları çok iyi işleyerek kamuoyu oluşturmaya çalışmaktadırlar. Dershaneler adına yapılan bir özeleştiri ve yenilenme vaadine bu haberlerde rastlanmamaktadır. Tam cephe müdafaa halindedirler. Eğer dershaneler başarılı bir şekilde dönüşürse bundan en çok bu çevrenin imaj kaybıyla çıkacağı şimdiden söylenebilir. 


Mevcut tartışma tarafların lehine bir gelişme değil. Tepkiler aşırı ve taraf olmayanları da rahatsız eden, yıpratan bir içeriğe ve üsluba dönüştü. Yıllarca tüm partilere eşit mesafede olma siyaseti güden bir çevrenin bu kadar siyasileşmesi manidar. Bir baskı grubu gibi muhalefet hakkı tabii ki var. Fakat uzlaşmacılık ve diyalog söylemleriyle yıllardır kamuoyu ve Müslüman camianın karşısına çıkıp bu noktada hükümetle bir orta yol bulmaya yanaşmamaları da kendileri açısından bir çelişki gibi görünmektedir. Başbakan'ın kararlılık 


beyanlarından sonra daha ölçülü bir muhalefet güdecekleri ve hayalcilikten uzaklaşıp reel taleplerle birtakım beklentilerinin karşılanabileceği umulabilir. 


Dershanelerde Gülen cemaatinin ağırlığı olduğu bir gerçektir. Fakat onları da aşan bir sosyal gerçeklik ve maraz durumu var. Söz konusu çevre olaya pedagojik ve fitri, adil olan zaviyesinden değil kendi grup çıkarları açısından bakmaktadır. Başlarda dershanelerin olmadığı bir duruma uyum sağlamalıyız türü vurgular, yerini sert ve ayrıştırıcı beyanlara bırakmıştır. Bu, hem kendileri hem de hükümet açısından bir yıpranma kaynağı olmuştur. 
Eğer amaç “hizmet” ise ne diye toplumun istek ve beklentileri, toplumun çıkarı ve kamu yararı ötelenmektedir? Toplumun dershanelerin kapatılmasını istemediği propagandif bir söylemdir. Diğer hal muhal mantığının eseridir. Dershaneler kapatılırsa kaos olur ve mağduriyetler yaşanır diyerek mevcut durumun devamını savunmak bencilliktir. 


Konunun bu kadar tartışılıyor olması hükümetle yaşanan siyaset farklılıklarından olsa gerektir. Daha düne kadar “Dershaneler niye var?” diyenler de “Dershanelerin kapatılması darbe dönemlerinde bile yapılmadı!” demeye başlamışlardır. Bu demagojik ifadeleri bir tarafa bırakıp ne olması gerektiğine yönelik olarak tartışmaları evrimleştirmek sağduyulu her insanın ve çevrenin edinmesi gereken tavırdır. 


Hakan Fidan'ın Oslo'da KCK/'lılarla dershane pazarlığı yaptığı iddiası örgütün Avrupa kanadınca yalanlanmıştır. Bu iddianın ifade edilmesi bile başlı başına anlamlıdır. Zira bu iddia ile milliyetçi duygulara seslenilmekte, dershane dönüşümünde objektif unsurlar örtülüp kirletilmeye çalışılmaktadır. Çözüm sürecine ilişkin doğabilecek olumsuz hava dikkate alınmamaktadır. Hatta çözüm sürecini olumsuz etkilemeye dönük bir propaganda dilinin de kullanıldığı müşahede edilmektedir. 


Maalesef Gülen cemaati sözcüleri son tavırlarıyla bu tartışmanın önünü açan değil, tıkayan bir tavır göstermiştir. Dershane Birlikleri başkanları da basın ve kamuoyu önünde bu husustan duydukları rahatsızlıklarını belirtmişlerdir. Tabi bunun siyasi nedenleri de söz konusudur. Özellikle Gezi olaylarına zımni destek vermeleri, Suriye politikasında hükümeti uluslararası sitemin argümanlarıyla eleştirmeleri tarafların siyasetlerinde karşıtlıklar olarak gün yüzüne çıkmıştır. Mavi Marmara olayında İsrail iznini şart koşan, öğrenci evleri tartışmasında nikâhsız birliktelikler eleştirisi yapamayan sadece Işık Evleri penceresinden bakan bir söylemleri olmuştur. Genel resme bakıldığında, uluslararası sitemin Erdoğan?sız seçenekler üzerinde durduğunun cemaat tarafından anlaşılmasıyla birlikte, hükümet ile siyasetler farklılaşmaya başlamıştır. Bilindiği üzere Hizmet cemaatinin kazanana oynama tavrı, idare-i maslahatçı tutumundan kaynaklanmaktadır. Anlaşıldığı kadarıyla uluslararası sistemin er geç Erdoğan'ı egale edeceği varsayımına inanmış durumdalar. 


Dönüşümün İstikameti 


Köksal Toptan'ın bakan olduğu dönem icra edilen bir kredili sistem uygulaması söz konusudur. Bu sistemle okuyan öğrenciler okullarını bir sene önce bitirme imkânına sahip olabilmişlerdir. Bu sistem üzerinde durulduğunda, her dersin kredisi belirlendikten sonra bu derslerin dershaneden alınması durumunda devlet okulundan muaf tutulabilir. Okul notu olarak ya dershanelerin verdiği not geçerli olabilir veya uygunluk, denklik veya muafiyet sınavlarıyla öğrenci çift kurumla muhatap olup fazladan ders görme yükünden 

kurtulur. Örneğin matematik dersini x dershanesinden, İngilizceyi y dershanesinden alır ve okulundaki bu dersler için notu ilgili dershane tarafından verilir ve dönem sonunda bir sınavla notuna ekleme yapılıp ortalaması karneye geçirilebilir. Abdurrahman Dilipak ve başkaca 


yazarlar, okul dışındaki kurumların notlarının muteber tutulması ve karneye geçirilmesini önermekteler. En son olarak geliştirilen akademik lise fikri bu düşüncenin bir açılımıdır. 
Fakat bakanlık bunu kısa süreli olarak düşünülebileceği kaydını koyarak kabul etmiştir. Bu önerilerimizin temelinde şu arayış vardır: Var olan bir kurumu kökünden kesip yok etmek yerine budayıp şekil vermek eğitimdeki çeşitliliği artırmak adına değerli olacaktır. 


Daha önceleri okullarda ilgili dersin öğretmenlerince ek kurslar düzenlenirdi. Bunlar yasaklandı. Takviye almak isteyen öğrenciye okul dışına mecburi yönlendirme yapıldı. Şimdi bu kurslar yeniden açılıyor. 


Başbakan'ın Yaklaşımı 


Başbakan, şu verileri aktarmıştır: “Gülen çevresine ait dershanelerin oranı genel dershanelerin “025'i kadardır. Ortaokul ve lise sonlarda toplam öğrenci sayısının ortalama yarısı dershanelere gitmektedir (500 bin öğrenci). Diğer sınıflarda ise katılım oranı kendi sınıfları içerisinde ortalama %15 düzeyindedir.” Ayrıca “Fen ve Sosyal Bilimler liselerindeki öğrencilerin %95’i dershaneye gidiyor. Anadolu Lisesi öğrencilerinin %91’i dershaneye gidiyor. Mesleki ve Teknik liselerinde ise öğrencilerin %18’i dershaneye gidiyor.” diyerek üniversiteyi kazanmaları garanti olanların daha çok oranla dershaneye gitmelerinin çarpık bir durum olduğunu belirtmektedir. 


Dershanelerin okula dönüşümünde en büyük sıkıntıyı bu kurumlarda çalışan öğretmenler çekecektir. Bu öğretmenlerin mülakatla bakanlığa alınması güzel bir düşünce olmakla birlikte bulundukları il-ilçe merkezlerinde bu imkâna kavuşmaları pek mümkün gözükmemektedir. 
Zira merkezlerde öğretmen sıkıntısı yok gibidir. Açığın bulunduğu taşraya bu öğretmenler gidebilecekse bu karşılıklı kazan kazan olur ki sıkıntı azalabilir. Bir de atanmak için KPSS engeline takılanlar dururken bu öğretmenlerin atanacak olması bir eleştiri konusu olabilir. Bu da belli bir yıl dershanede çalışma şartı getirilerek aşılabilecektir. 


Akademik Liseler Neden Açılıyor? 


Dönüşümle birlikte yeni iş alanları yaratır veya yeni işler yüklerseniz çalışanlar açısından muhtemel sıkıntıları aza indirebilirsiniz. Hükümetin önerisinde özel okula dönüşemeyen dershaneler açık öğretim işlemleriyle görevlendirilmektedir. Bu liseler akademik lise olarak isimlendirilmektedir. Ayrıca açık öğretim öğrencilerine belirli bir saat devam yükümlülüğüyle dönüşen bu dershaneler takviye edilmektedir. Görüldüğü üzere tamamen bir kapatma olayı söz konusu değildir. Ama üzerinde daha da çalışmayı gerektirecek bir durum söz konusudur. 
Hükümetin şu anki yaklaşımı da dershanelerden önce özel okul olmalarını istemek yönündedir. Özel okul olamayanlar akademik lise olabileceklerdir. O da olunamazsa halk eğitim merkezleri gibi mezun öğrencilere yönelik olma kısıtlamasıyla kurs vermeye devam edebileceklerdir. 


Akademik liseler iki şekilde ön plana çıkmaktadır ki; bu seçeneklerden biri özellikle bizi eğitim adına ümitlendirmektedir. Açık öğretim lisesi okuyan öğrencilerden yaşı büyük olanlar derslerinin bir kısmını dershanede görecekler, diğer dersleri ise internetten bitirebileceklerdir. 
Mevcut lise öğrencilerinden isteyenler akademik liseye başvurabilecek, kültür derslerini burada okuyup sınıfı resmi olarak geçebilecektir. Burada bakanlığa İHL ve meslek lisesi öğrencileri için de sadece kültür derslerini bu kurslardan alabilmelerinin sağlanması teklif edilmiş, bakanlık da sıcak bakmıştır. Eğer böyle olursa akademik liselerin verdiği notlar eokul sisteminde geçerli olacak, diğer dersleri okuldan alarak dershane okullara entegre 


edilmiş olacaktır. Öğrenciler de hem okulda hem de dershanede çift derse girmekten kurtulabileceklerdir. Bu uygulamanın geçici olarak değil, kalıcı olarak ve yaygınlaşarak yapılması değerlendirilmelidir. 


Dönüşüme Yönelik Tespitler 


AK Parti'nin net ve kararlı tavrı, kullandığı argümanlar dershanelerin dönüşümüne mesafeli olanlarda etkileyici olmuştur. Devlet okullarında kesintisiz eğitime son verilmesi, resmi törenlerden bir kısmının ve Milli Güvenlik dersinin kaldırılması, başörtüsü serbestliği, “Andımız”ın kaldırılması, seçmeli Kur'an ve Siyer derslerinin müfredata koyulması, kitaplarda bazı içerik değişikliklerine gidilmesi de hükümete yönelik güven ve desteği artırmıştır. 


Sadece dershanelerin özel okula dönüşümüyle eğitim sorununun giderileceğini iddia etmek mümkün değildir. Dershaneler sorunu, ancak okuldaki eğitim ve sınav sitemi uyumu ile birlikte giderilebilecektir. Dershane dönüşümüyle kısıtlı bir yeni yapılanma, planlanan değişimi bile akamete uğratabilecektir. 


MEB dışındaki bakanlıkların liselerini (Ulaştırma ve Kültür bakanlıklarının okulları) kapatıp MEB'e devreden sorunlu bir anlayış vardır. Bu anlayışla dershane olayına yaklaşmak merkeziyetçi yapının güçlenmesi sonucunu doğurabilecektir. Tevhid-i Tedrisat eleştirilmeli, dershane olgusuna da eleştirel yaklaşılmalıdır. 


Gerçekten özel olan eğitimin, merkeziyetçilik aleyhine güçlenmesi için MEB dışında eğitimin yasak olmaktan çıkarılması gereklidir. Yani Tevhid-i Tedrisat kalkarsa, merkeziyetçilik azalmış olur ve gerçekten özel diyebileceğimiz okulların kurulma imkânı doğar. 


Hayat boşluk kabul etmiyor; okulların eksik bıraktığı alanlar, dershaneler için bir imkân ve fırsata dönüşüyor. Değindiğimiz gibi dershane tecrübe ve birikimini okulla irtibatlandırmayı şu an için anayasal engellerden dolayı beceremiyoruz. Mevcut hal de sıkıntılı olup sürdürülebilir değildir. Bir ara formül olarak akademik lise olgusu dikkatle değerlendirilmelidir. 


“Bir neslin kaybolmasına yol açacak dayatma” olarak dönüşümün değerlendirilmesi ölçüsüz ve saptırma anlamı barındıran bir yaklaşımdır. Kastedilen aslında dershaneler değil, dershane aracılığıyla tanışılan insanların bundan böyle azalacağı kanaatidir. Aslında özel okul vakıasına hazırlıklı olanlar öncelikle bu çevrenin insanlarıdır. Ciddi bir özel okul tecrübeleri de söz konusudur. Dershane dönüşümünü eğitimin içeriğine yönelik ideolojik bir baskı olarak görmek yerine bunu eğitim sisteminin formuna ilişkin teknik ve araçsal bir konu olarak değerlendirmek ve bu boyutuyla tartışmak daha doğru olacaktır. Yıllardır başörtüsü yasağı, “Andımız” dayatması ve ideolojik müfredat gibi konularla nesillerimiz kirletilmiştir. 
Halen ideolojik müfredat sorunu devam etmektedir. Bunlarla ilgili eleştiri yapmayanların dershane tartışmasını nesillerin kaybı olarak değerlendirmesi çelişki olup vakıaya terstir. 


İSRAİL BAŞBAKANLARI 
Abdurrahim Elveren-Kudüs Dergisi Sayı: 3 - Güz 2003 


5-) İzak Rabin (1922-1995) 
Başbakanlığı : Temmuz 1974-1977 


Haziran 1992 - Kasım 1995 


1922 yılında Kudüs'te, Siyonist akımın ateşli taraftarı olan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya 
gelen İzak Rabin'in annesi Rus asıllı, babası ise Ukrayna/Amerika kökenli idi. İsrail Başbakanları arasında Filistin'de dünyaya gelen ilk başbakandır. 


Eğitimini Kadoorie Ziraat Lisesi'nde başarılı bir öğrenci olarak tamamlayan Rabin, ardından yer altı askeri örgüt Haganah'ın seçkin vurucu gücü olan Palmach'a katıldı (1941). 


1948 yılında Yahudileri zor durumda bırakan Filistinli dağ gerillalarını köşeye sıkıştırmak 
için, onlara yardım eden köylüleri yerlerinden edip köylerini yok etme fikri, Palmach'ın Harel Tugayı komutanı genç subay İzak Rabin'den çıkacaktır. 


1948 Arap-İsrail Savaşı'nda İsrail adına önemli yararlılıklar gösterdi. Emrindeki kuvvetlerle 
Tel Aviv-Kudüs arasındaki önemli yolun açık kalmasını sağlayarak (yukarıda belirtildiği gibi, Filistinli köylüleri sürgün edip onların köylerini yakıp yıkarak) muhtemel bir Arap ablukasına engel oldu. 


Yedi yıl hizmet verdiği Haganah-Palmach'ta, kısa sürede bir askeri lider olarak sivrilen Rabin, İsrail Devleti'nin kuruluşuyla birlikte Haganah dağıtılınca, İsrail Savunma Kuvvetleri (İSK)'ya dahil oldu ve bu resmi görevini de yirmi yıl sürdürdü. 


32 yaşında tümgeneralliğe yükselen Rabin, İSK'nın eğitim doktrinini ve liderlik stilini 
geliştirdi. 
1964'te korgeneralliğe yükseldi ve Genelkurmay Başkanlığı'na terfi etti. İSK'nın savaş 


doktrinini de geliştirdi. Bu doktrin, "ani hareket ve sürpriz saldırı"ya dayanıyordu. Ki bu taktik, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nda kullanıldı ve başarıya ulaştı. 


1967 Arap-İsrail Savaşı, Genelkurmay Başkanı Rabin'in askeri kariyerindeki en parlak sayfa 
oldu; İsrail, Arap devletlerini altı günde mağlup etti ve çok geniş Arap topraklarını ele geçirdi. 
Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Golan Tepeleri'nin yanısıra Müslümanların mukaddes mekanlarından olan Kudüs şehri ve dolayısıyla Mescid-i Aksa da Yahudilerin işgaline uğradı ve o gün bu gündür bu Siyonist işgal devam etmektedir. 


Haziran 1968'de, üniforma içindeki 26 yıldan sonra, İzak Rabin İsrail ordusundan emekli oldu. 


Bu "kahraman" asker, bir mükafat olarak 1968'de ABD Büyükelçisi olarak atandı. 
Washington'daki beş yılı boyunca, Nixon yönetimi zamanında dostlar edinerek, iki ülke arasındaki ilişkileri sağlamlaştırmaya gayret etti ve ABD ile olan "stratejik işbirliği"ni geliştirme hususunda önemli bir rol oynadı. Onun sayesinde Amerika'nın İsrail'e olan askeri yardımları arttı. 


Rabin, Yom Kippur Savaşı'ndan evvel, 1973'te ABD'den İsrail'e döndü. İşçi Partisi'nin aktif bir üyesi oldu; Aralık 1973'teki genel seçimlerde Knesset üyeliğine seçildi. 


Mart 1974'te Golda Meir tarafından oluşturulan hükümette çalışma bakanı olarak görev aldı. 
Ama bu hükümet kısa bir süre sonra istifa etti. Golda Meir'den boşalan İşçi Partisi liderliği için rakibi Şimon Peres ile yarıştı ve galip geldi. Knesset, 2 Temmuz 1974'te İzak Rabin tarafından şekillendirilen yeni hükümete güvenoyu verdi. Rabin, İsrail'in en genç başbakanı oldu. 


1975'te Rabin, Mısır ile imzalanan Geçici Antlaşma'yı nihai bir sonuca erdirdi; bu anlaşmada, İsrail gemilerinin Süveyş Kanalı'ndan serbestçe geçebilmesine mukabil, İsrail'in Süveyş Kanalı'ndan geri çekilmesi karara bağlanıyordu. Bu anlaşmanın bir sonucu olarak İsrail Hükümeti ile ABD arasında ilk Karşılıklı Anlayış Memorandumu imzalandı. Bu 


memorandum uluslararası arenada İsrail'in çıkarları için Amerikan desteğini garantiliyor ve Amerikan yardımını tazeliyordu. 


Temmuz 1976'da, İzak Rabin yönetimindeki hükümet, Filistinli gerillalar tarafından Uganda'ya kaçırılan Air France uçağındaki İsrailli yolcuları kurtarmak amacıyla "Entebbe Operasyonu" için emir verdi. Bu zor operasyonda, İsrailli rehineler kurtarıldı ve İsrail'e sağ salim getirildi. Ama operasyonun komutanı Yarbay Jonathan Netanyahu (Benjamin Netanyahu'nun kardeşi) Entebbe Havalimanı'ndaki çatışmada öldürüldü. 


Rabin Hükümeti bir güven oylamasında düşürüldü, bunun sonucunda seçimlere gidildi. Rabin yeniden İşçi Partisi liderliği için aday gösterilmişti ki, karısının ABD'deki şaibeli banka hesaplarının ifşa edilmesi, Rabin'i 1977 seçimleri öncesinde parti liderliğinden istifa etmeye zorladı. İşçi Partisi liderliğine Şimon Peres geldi. 


Yapılan seçimleri aşırı sağcı Menahem Begin kazandı ve başbakan oldu. Böylece İsrail'in kurulduğu zamandan beri iktidarda bulunan İşçi Partisi ilk defa muhalefete düştü. 


Daha sonraki yıllar boyunca Rabin, bir milletvekili olarak hizmet verdi. 1984-1990 yılları arasında işbaşına gelen iki "Ulusal Birlik Hükümeti"nde, altı yıl süreyle savunma bakanı olarak görev yaptı. Bu görevdeyken, İsrail-Lübnan sınırında İsrail birliklerinin dar bir güvenlik bölgesine çekilmesine izin veren güvenlik anlaşmalarını hazırladı. 


1987'de patlak veren İntifada sırasında da Rabin yine Savunma Bakanı olarak görev yapıyordu. İntifada başlayınca, Rabin, ayaklanmayı bastırması için orduya emir verdi. Fakat ne sert askeri tedbirler, ne de tutuklama ve sınır dışı etmeler bir işe yaradı. Rabin en sonunda, işgal altındaki 2 milyona yakın Filistinlinin askeri güçle hizaya getirilemeyeceğini anladı ve barış görüşmelerine başlamanın İsrail için tek çözüm olduğunu kabul etti. 


Mart 1990'dan Haziran 1992'ye kadar, Rabin yine İsrail meclisi Knesset'in muhalif bir üyesi olarak çalıştı. Şubat 1992'de İşçi Partisi'nin liderliğine 15 yıllık bir aradan sonra bir kez daha getirildi. 

Haziran 1992'de Rabin liderliğindeki İşçi Partisi, 120 sandalyeden 62'sini alarak yeni bir zafer kazandı ve Rabin ikinci kez başbakanlığa geldi. Başbakanlığın yanısıra Savunma Bakanlığı görevini de üstlendi. 


İkinci başbakanlığı döneminde iki önemli tarihi olaya tanıklık etti: Filistinlilerle yürütülen Oslo Anlaşmaları ve Ürdün ile gerçekleştirilen barış antlaşması. 


İş başına gelir gelmez İsrail kamuoyunu Filistinlilerle uzlaşmak için hazırlayan Rabin, Dışişleri Bakanı Şimon Peres ile sıkı bir işbirliği gerçekleştirerek, 13 Eylül 1993'te Beyaz Saray'da FKO ile imzalanacak Prensipler Deklarasyonu için görüşme zemini hazırladı. 


Nihayet, Başkan Clinton'un huzurunda İzak Rabin ile Yaser Arafat el sıkıştı. Yaser Arafat'ın yüzü gülerken, Rabin asık suratlı ve tereddütlüydü. Bu, onun FKÖ lideri Arafat ile el sıkışmakta isteksiz olduğunu gösteriyordu. İsteksiz görünüyordu, çünkü biliyordu ki, bu anlaşmanın ardından pek çok sağcı İsrailli ona bir vatan haini gözüyle bakacaktı. Barış görüşmelerinin ve yıllarca terörist gözüyle bakılan Arafat'la barış masasına oturmanın İsrail içinde kendisine birçok düşman üreteceğinin bilincindeydi. 


Rabin, Peres ve Arafat'a 1994'te Nobel Barış Ödül'ünü kazandıran bu barış girişimi, Filistin'in bazı bölgelerine özerklik verilmesi ve Filistin Özerk Yönetimi'nin kurulması için Filistinlilerle görüşme kapılarını da açtı. 


Ardından Ekim 1994'te Ürdün Krallığı ile bir barış antlaşması imzalandı. 


Bütün bunlar, Kuzey Afrika'daki ve Körfez'deki çeşitli Arap ülkeleri ile ilişkilerin tesis edilmesinde cesaretlendirici oldu. 


4 Kasım 1995'te "Barışa Evet, Şiddete Hayır" sloganı altında, barış için toplanan kalabalık bir 
mitingden ayrılırken, İzak Rabin aşırı sağcı bir Yahudi olan Yigal Amir tarafından suikasta maruz kaldı ve hayatını kaybetti. 


Bir asker olarak doğduğuna inanılan İzak Rabin için bu suikast, "onun kaybettiği tek savaş" olarak değerlendirildi. 


73 yaşında ölen Rabin, devlet töreniyle Kudüs'teki Herzl Dağı'na defnedildi ve cenazesine 
dünyanın çeşitli yerlerinden devlet adamları iştirak etti. 


6-) MENAHEM BEGİN (1913-1992) 
Başbakanlığı: 1977-1982 


1913 yılında, bugün Beyaz Rusya'da bulunan Brest-Litovsk şehrinde dünyaya gelen 
Menahem Wolfovitch Begin, ailesiyle birlikte I. Dünya Savaşı'nda Alman ve Rus orduları arasındaki çatışmalardan uzak durmak için sürekli kaçmak zorunda kaldı. 


1931'de liseyi bitiren Begin, hukuk öğrenimi için Varşova'ya gitti. 


Küçük yaştan beri Siyonist fikirleri hararetle savunan Begin, genç yaşta Ze'ev Jabotinsky'nin kurmuş olduğu Betar Siyonist gençlik hareketine katılmıştı ve Varşova'da ilişkisini sürdürdüğü bu hareketin içinde önemli bir mevkie ve daha sonra da liderliğe hızla yükseldi. 


1936 yılında Betar'ın Çekoslovakya şubesinde görevliydi, 1938'de ise Betar'ın Polonya 
şubesinin başkanı oldu. Bu örgütün 100 bin üyeden oluşan kadrosu, Polonya Yahudilerini korumak amacıyla silahlı eğitim alıyordu. Örgüt ayrıca Filistin'e "yasa dışı" göçler düzenliyor, Yahudileri her bakımdan eğitiyordu. 


Almanya Polonya'yı işgal edince Begin Litvanya'ya geçti. Burayı da Sovyetler Birliği işgal etti. 


1940 yılında Begin, Stalin'in gizli istihbarat servisi tarafından Sovyetler Birliği'nde yasak olan 
"Siyonist faaliyetlerde bulunmak" suçlamasıyla Sibirya'daki çalışma kamplarına sürüldü. Bu kamplarda sekiz ay kalan Begin, 1941 yılında Naziler Sovyetler Birliği'ni işgal edince, Polonya vatandaşı olması sayesinde serbest bırakıldı ve Hür Polonya Ordusu'na katıldı. Bu ordu 1943 yılında eğitim amacıyla İngiliz kontrolündeki Filistin'e gelecektir. 


Begin, Mayıs 1942'de Filistin'e gelir gelmez Yahudilerin yer altı askeri örgütlerinden biri olan Irgun (Irgun Zvai Leumi: "Milli Askeri Orgüt") ile temasa geçti. O zamanlar pek aktif olmayan bu örgütle İngiliz Manda Yönetimi'ne karşı bir Yahudi ayaklanması planladı. 


Aralık 1943'te Irgun örgütünün liderliğine yükseldi. 


Begin'in lider olmasından sonra Irgun, Şubat 1944'te İngiliz Manda Yönetimi'ne savaş ilan etti. Hükümet bürolarına, askeri tesislere ve polis karakollarına saldırılar düzenledi, buraları bombaladı. 


Mesela, Filistin'deki İngiliz Manda Yönetimi'nin sivil ve askeri karargahı olarak kullanılan Kral Davud Oteli, 22 Temmuz 1946'da Begin'in emriyle bombalandı. Bu saldırıda 17'si Yahudi olmak üzere 91 kişi hayatını kaybetti. 


Nisan 1947'de Akka Hapishanesi'nde örgütün dört mensubu idam edilince, Irgun yine Begin'in emriyle Mayıs 1947'de Akka'ya bir baskın düzenleyerek 41 tutukluyu buradan kurtardı. 


9 Nisan 1948'de Irgun ve Stern örgütleri tarafından Deir Yasin köyünde gerçekleştirilen ve 
254 masum Filistinlinin vahşice öldürüldüğü katliam da, yine Menahem Begin'in emriyle 
gerçekleşmiştir. 


1948'de İsrail Devleti'nin kurulmasını takiben Begin'in liderliğindeki Irgun örgütü ile yeni kurulan İsrail'in resmi ordusu arasında neredeyse bir iç savaşa neden olabilecek Altalena gemisi krizi yaşandı. Bu gemi Irgun'a yurt dışından silah ve asker taşıyordu. Ben-Gurion hükümeti, resmi orduya katılmaya çağrılan Irgun'un bu cephaneyi boşaltmasına izin vermedi. 
Sonuçta Irgun askerleriyle İsrail'in yeni ordusu arasında çatışmalar yaşandı. Haziran 1948'deki bu olaylarda seksen üç kişi öldü ve yaralandı. Neticede Irgun'a ağır bir darbe vuruldu. Irgun tasfiye edilerek İsrail Silahlı Kuvvetleri'ne dahil edildi. Bu tasfiye ve katılım süreci Eylül 1948'de tamamlandı. 


Menahem Begin, aşırı sağcı partinin başında 1948'den 1977'ye kadar İsrail'de muhalefet lideridir. 1950'lerde "Yahudi soykırımı"na bedel olarak Batı Almanya'dan tazminat alınması anlaşmalarına karşı tavır aldı. 


1965'te kendi Herut Partisi'ni Liberaller ile birleştirerek Gahal Partisi'ni kurdu. Bu da sonradan Likud Partisi'ne dönüştü. 


1967'nin savaş ortamında ve kriz atmosferinde Begin ve partisi, Levi Eshkol tarafından kurulan Ulusal Birlik Hükümeti'ne dahil oldu. Bu hükümet 1970'e kadar devam etti. 


1977 yılındaki seçimlerden galip olarak çıkan Menahem Begin, devletin kurulmasından sonra 
İşçi Partisi dışından gelen ilk başbakan oldu. Yaklaşık 30 yıldır ülkeyi yöneten başbakanlar hep İşçi Partisi'ndendi. 


Göreve gelir gelmez Enver Sedat yönetimindeki Mısır ile barış sürecinin başlaması için girişimde bulundu. Bu süreç Camp David Anlaşmaları ve 1979'daki İsrail-Mısır Barış Antlaşması ile neticelendi. 


Begin İsrail ekonomisinin liberalleşmesi için gayret gösterdi. 


Begin 1981 yılında, Irak'taki Osirak nükleer reaktörünün bombalanması için İsrail Hava Kuvvetleri'ne emir verdi. Irak rejimi bu reaktörde nükleer silahlar geliştiriyordu. İsrail bu hareketi yüzünden uluslararası kamuoyu tarafından anında şiddetle kınansa da, bilhassa 1991'de Körfez Savaşı sırasında anlaşıldı ki, Bağdat'ın nükleer silahlar elde etme amacı engellenmişti. 


Lübnan sınırından İsrail'e doğru Filistinli gerillaların saldırıları tekrar başlayınca, İsrail 1982'de Lübnan'daki Filistin güçlerini ezmek amacıyla "Galile İçin Barış Operasyonu"'nu başlattı. Bu operasyon sırasında yüzlerce Filistinli öldürüldü. Ayrıca Beyrut'ta Sabra ve Şatilla katliamları yaşandı. 


Begin'in Etyopya'daki Yahudileri İsrail'e göç etmeleri için cesaretlendirme düşüncesi "Moses Operasyonu" ile somut hale geldi ve 1980'lerin başlarında bu Falaşalar'dan binlercesi İsrail'e göç etti. 


Begin, eşi Aliza'nın 1982 kışında ölmesiyle başbakanlık görevinden istifa edip inzivaya çekildi ve ömrünün geri kalan kısmında, karısının anma törenleri ve torunlarının düğünleri haricinde topluma karışmadı. 9 Mart 1992'de öldü ve Kudüs'te Zeytin Dağı'nda gömüldü. 


7-) İZAK ŞAMİR (1915- ) 
Başbakanlığı: Ekim 1983 - Eylül 1984 
1986 - Haziran 1992 


İzak Şamir (orjinali Jazernicki), 1915 yılında Polonya-Ruzinoy'da doğdu. Bialystok Yahudi Ortaokuluna devam etti. 


Jabotinsky'nin Betar Siyonist gençlik hareketine katılan Şamir, Varşova'da hukuk eğitimine başladıysa da, 1935'te henüz 20 yaşındayken Filistin topraklarına göç ettiği için, buradaki 


eğitimini yarıda bıraktı. Ama daha sonra Kudüs'teki İbrani Üniversitesi'nde bu eğitimini tamamladı. 


Şamir, Filistin'e gelir gelmez burada aktif olan iki yer altı askeri örgüte mensup oldu. Bu silahlı örgütlerden birisi, Irgun (Irgun Zvai Leumi: "Milli Askeri Örgüt"), diğeri ise 1940'ta katıldığı Stern (Lohamei Herut Yisrael: "İsrail Özgürlük Savaşçıları") idi. 


Bu iki silahlı grup da Filistinli Müslümanlara karşı fiili saldırılarda ve İngiliz Manda Yönetimi'ne karşı sabotajlarda etkin rol oynadı. 


Şamir, İngilizler tarafından iki ayrı vukuatta tutuklandıysa da, iki seferde de kaçmayı başardı: Toplama kampından birinci firarı 1943'te oldu. Stern örgütünün belli başlı liderlerinden biri olan Şamir, 1946'ya kadar bu örgütün operasyonlarının baş mimarı oldu. 1946'da Eritre'deki ceza kampına gönderildi. 1947'de buradan da kaçarak Fransız kolonisi olan Cibuti'ye geçti ve Fransa'dan siyasi sığınma elde etti. Şamir, 1948'de Fransa'daki bu sürgünden İsrail'e geri döndü. İsrail'e dönmesi üzerine, Stern'in liderliğini, bu örgütün feshedildiği 1949'a kadar sürdürdü. 


Çeşitli ticari girişimlerde bulunduktan sonra, 1950'lerin ortalarında devletin istihbarat servislerinde görev yapmaya başladı. 


1960'ların ortalarında şahsi ticari faaliyetlerine geri döndü, bu arada Sovyet Yahudileri'nin özgürleştirilmeleri ve serbestçe göç edebilmeleri kampanyasında aktif rol üstlendi. 


1970 yılında Menahem Begin yönetimindeki Herut Partisi'ne (daha sonra Likud Partisi) üye 
oldu ve 1973 yılındaki seçimlerde, Knesset'e bu partiden milletvekili olarak seçildi. 


Mecliste, Dışişleri ve Savunma Komitesi'nde çalıştı. 


1977 seçimlerinde yeniden milletvekili seçilen Şamir, 1977-1980 yılları arasında Knesset'in 
sözcülüğü görevine seçildi ve daha sonra Moshe Dayan'ın istifası üzerine Mart 1980'de dışişleri bakanı oldu. Bu kritik dönemde Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat, İsrail'e tarihi bir ziyaret gerçekleştirerek Knesset'te bir konuşma yaptı ve iki ülke arasında barış görüşmeleri başladı. 


1981 seçimlerinden sonra da dışişleri bakanı olmaya devam eden Şamir, Mısır ile anlaşma 
sonrası "normalleşme" sürecine dair görüşmelere katıldı ve 1973'teki Yom Kippur Savaşı boyunca İsrail yönetimi ile ilişkileri kesilen birçok Afrika ülkesi ile diplomatik temasları yeniden başlattı. 


Ekim 1983'te Menahem Begin hem başbakanlıktan hem de Likud Partisi'nin Genel Başkanlığı'ndan istifa edince, Şamir, sürdürdüğü dışişleri bakanlığı görevinin yanı sıra, hem Likud Partisi'nin genel başkanı oldu, hem de başbakanlık koltuğuna oturdu. 


1984 seçimlerinin sonuçları, bir partinin tek başına iktidara geçmesine imkan tanımayınca 
Likud Partisi, İşçi Partisi ile Ulusal Birlik Hükümeti kurmak zorunda kaldı. Önce İşçi Partisi'nden Şimon Peres başbakan, İzak Şamir de başbakan yardımcısı ve dışişleri bakanı oldu; fakat anlaşma gereği 1986'da aralarında görev değişimi oldu. 


1987'deki intifada başlayınca Başbakan Şamir, Filistinli Müslümanlara karşı çok sert bir politika izledi. İzlenen sert tutum sonucunda binlerce Filistinli hayatını kaybetti. 


Kasım 1988'deki seçimlerden sonra Şamir, İşçi Partisi ile yeniden Ulusal Birlik Hükümeti kurdu ve yeniden başbakan oldu. 


Şamir'in hükümeti 1990'da meclisten güvenoyu alamayınca, kendi partisi Likud ile birlikte çeşitli sağ kanat ve dinci partilerle bir azınlık koalisyonu oluşturdu. 


Mayıs 1991'de "Solomon Operasyonu" ile binlerce Etiyopyalı Yahudi'nin (Falaşalar) uçaklarla İsrail'e taşınması emrini verdi. 


Eylül 1991'de Madrid'de yapılan geniş kapsamlı Ortadoğu barış görüşmelerine İsrail adına katılmayı kabul etti, fakat Batı Şeria'da yeni Yahudi yerleşim birimleri kurulmasını desteklemesi Filistinlilerle görüşmeleri baltaladı ve ABD ile ilişkilerin gerginleşmesine yol açtı. 


Likud Partisi 1992'de seçimleri kaybetti ve İzak Şamir başbakanlığı İzak Rabin'e bıraktı. 
Ertesi yıl Benjamin Netanyahu, Şamir'in yerine Likud Partisi'nin başına geçti. İzak Şamir 1996'da Knesset'ten emekli oldu. 

8-) ŞİMON PERES (1923- ) 

Başbakanlığı : Eylül 1984 - 1986 

Kasım 1995 - Mayıs 1996 

Ağustos 1923'te Polonya'da doğan Şimon Peres (aslında Persky), 1934 yılında ailesi ile birlikte Filistin topraklarına gelip Tel Aviv'e yerleşti. 


Ben Shemen Tarım Okulu'nda okudu ve Ürdün Vadisi'ndeki Alumot kibbutzunun kurucuları arasında bulundu. 


1943 yılında İşçi Gençlik Hareketi'nin (Ha'Noar Ha'Oved) sekreterliğine seçildi. 


1947'de Haganah örgütüne asker olarak alındı ve İsrail'in kuruluş aşamasındaki savaşta, insan gücü sağlama ve silah satın alma sorumluluğunu üstlendi. 


Peres bir yıl sonra, 1948'de, İsrail donanmasının başına getirildi. Savaşın sonunda Savunma Bakanlığı'nın ABD'deki tedarik heyetinin başkanlığını üstlendi. 


1953'te henüz 29 yaşındayken, ilgisini çektiği ve himayesini gördüğü Başbakan David Ben-Gurion tarafından Savunma Bakanlığı'nın Genel Müdürlüğü'ne atandı ve bu görevini 1959'a dek sürdürdü. 


Savunma Bakanlığı'nı yeniden organize eden Peres, İsrail'in elektronik uçak endüstrisini tesis eden ve İsrail'in nükleer programından sorumlu olan kişiydi. 


İsrail'in nükleer programını geliştirmek için Fransa ile ilişkilerin geliştirilmesini sağladı. 


Şimon Peres, Savunma Bakanlığı'ndaki konumuyla, Mısır'a 1956'daki İsrail saldırısının planlayıcılarından birisi oldu. 


1959'da İsrail parlamentosu Knesset'e seçildi ve o tarihten bu yana milletvekilliği devam edegeldi. 1959'dan 1965'e kadar savunma bakanı vekili olarak görev yaptı. 


1965 yılında David Ben-Gurion ile birlikte MAPAİ'den ayrıldı ve RAFİ (İsrail İşçileri 
Kadrosu)'nin Genel Sekreteri oldu. 1968'de ise MAPAİ ile RAFİ'nin birleşip İsrail İşçi Partisi olmalarında öncü rolünü üstlendi. 


Ertesi yıl, yani 1969'da göçmen çekme bakanı olan Peres, 1970-1974 yılları arasında ise taşımacılık ve iletişim bakanı olarak ülkesine hizmet verdi. 1974'te bir süre enformasyon bakanlığı yaptıktan sonra, Rabin'in kurduğu ilk hükümette savunma bakanı olarak tayin edildi ve bu makamda 1977 yılına dek oturdu. 


Savunma Bakanı iken 1975'te Mısır ile Geçici Anlaşma'yı imzaladı. 


1977 Genel Seçimleri öncesinde Rabin istifa edince İşçi Partisi'nin liderliğini kazandı (bu 
liderliği 1992 senesine kadar devam edecektir). Bu süre zarfında Sosyalist Enternasyonal'in ikinci başkanı da oldu. 


1977 genel seçimlerinin ardından İşçi Partisi, muhalefet partisi oldu. 


Eylül 1984'te Ulusal Birlik Hükümeti'nin kurulması üzerine Şimon Peres ilk defa başbakan oldu ve 1986'ya kadar başbakan olarak kaldı. 


İsrail 1982'de girdiği Lübnan'dan, Peres'in başbakanlığı zamanında çekildi. 


Başbakanlığı zamanında, 1 Ekim 1985'te İsrail jetleri Tunus'ta bulunan Arafat'ın da ikamet ettiği FKÖ karargahını bombardıman ederek bina ve çevresinde bulunan 50 kişinin ölümüne neden oldular. 


Daha önce yapılan anlaşma gereği 1986'da başbakanlığı Likud lideri İzak Şamir'e devretti. 
Şamir'in başbakan olduğu 1986-88 arasında Peres, başbakan vekili ve dışişleri bakanı oldu. 


Kasım 1988'den Ulusal Birlik Hükümeti'nin bozulduğu 1990'a dek ise başbakan vekili ve maliye bakanı olarak görev yaptı. Bu koalisyonun bozulma nedeni ise, partilerin Filistinlilerle barış görüşmeleri konusundaki görüş ayrılığı idi. 


1992 yılında İşçi Partisi liderliğini yeniden İzak Rabin'e kaptıran Peres, genel seçimlerden 
galip çıkan Rabin'in Temmuz 1992'de kurduğu yeni İşçi Partisi Hükümeti'nde dışişleri bakanlığına getirildi. 


1993 Eylül ayında Beyaz Saray'da Filistinlilerle imzalanan anlaşmanın hazırlanmasında 
emeği geçti. Barış görüşmeleri dolayısıyla Rabin ve Arafat'ın yanı sıra, 1994 Nobel Barış Ödülü'ne kendisi de hak kazandı. 


İzak Rabin 1995'te bir suikasta maruz kalıp ölünce, Peres 22 Kasım 1995'te Başbakan Vekili olarak tayin edildi. Kurduğu hükümet Knesset'ten güvenoyu alınca da başbakan ve savunma bakanı sıfatıyla yemin etti. Bu iki görevi, Mayıs 1996 seçimlerine kadar sürdürdü. 


Nisan 1996'da Lübnan'da Hizbullah mevzilerine karşı gerçekleştirilen askeri operasyonda sivil halk da hedef olmuş ve Cana'da gerçekleştirilen katliamda 100'e yakın masum insan hayatını kaybetmiştir. 


Şimon Peres, başbakanlık görevini aşırı sağcı Benjamin Netanyahu'ya devredinceye kadar Filistinlilerle "umutsuz" barış görüşmelerine devam etmeye çalıştı. 


Likud Partisi'ne karşı Mayıs 1996'daki seçim yenilgisine rağmen, Peres İşçi Partisi liderliğini Haziran 1997'ye kadar devam ettirdi. Haziran 1997'de, Genelkurmay eski Başkanı Ehud Barak İşçi Partisi liderliğine seçildi. 


Şimon Peres 1996-1999 yılları arasında, Knesset'in "Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi" üyesi olarak ve Temmuz 1999'dan Mart 2001'e kadar da bölgesel işbirliği bakanı olarak hizmet verdi. Mart 2001'de Barak Hükümeti'nde başbakan vekili ve dışişleri bakanı oldu. 


Bu arada bölgesel ekonomik projeleri ilerletmek ve tamamlamak gayesiyle Barış Araştırma Enstitüsü'nü kurdu. 


Evli ve üç çocuk babası olan Şimon Peres'in on kitabı mevcuttur. Bu kitaplarından bazıları: 


Sonraki Adım (1965); Davud'un Sapanı; Entebbe Günlüğü (1991); İsrail'in Geleceği İçin; Yeni Orta Doğu; Barış İçin Savaşmak: Biyografi. 


9-) BENJAMİN NETANYAHU (1949 - ) 
Başbakanlığı : Mayıs 1996- Temmuz 1999 


21 Ekim 1949'da Tel Aviv'de dünyaya gelen Benjamin Netanyahu Kudüs'te büyüdü. 
Eğitimini, babası Tarih Profesörü Benzion Netanyahu'nun tarih dersleri verdiği Amerika'da 


tamamladı. 1967'de İsrail'e döndükten sonra, İsrail Savunma Kuvvetleri'ne gönüllü olarak kaydoldu ve henüz 18 yaşındayken seçkin bir komando birliğinde görev aldı. 


Netanyahu politik hayata atılmadan evvel, 1967-1972 yılları arasında İsrail Savunma Kuvvetleri'nde bu seçkin anti-terör birliğinde bir asker ve subay olarak hizmet verdi. Görevi, Filistinli direnişçilere karşı mücadele etmekti. 


Beyrut Havalimanı operasyonu da dahil olmak üzere çeşitli askeri operasyonlarda yer aldı. 
Ben-Gurion Havalimanı'nda, Sabena Hava Yolları'na ait kaçırılan bir uçaktaki rehineleri kurtarma operasyonunda da yer aldı ve burada yaralandı. 


1972'de İsrail Savunma Kuvvetleri'nden ayrıldıysa da, 1973'teki Yom Kippur Savaşı'na katıldı ve yüzbaşı rütbesini kazandı. 


Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden mimarlık diploması aldı ve yönetim dalında mastır yaptı. Aynı enstitüde ve Harvard Üniversitesi'nde 'siyasal bilgiler' öğrenimi gördü. 


Eğitimini tamamlamasının ardından uluslararası bir iş danışmanlık firması olan Boston Danışmanlık Şirketi'nde işe başladı. Bilahare Kudüs'te Rim Endüstri Şirketi'nin üst düzey yöneticiliğini üstlendi. 

1979 yılında, terörizm araştırmalarına odaklanmış özel bir dernek olan Jonathan Enstitüsü'nün 
himayesi altında, terörizm karşıtı uluslararası bir konferansın tertiplenmesine ön ayak oldu. 
Bu enstitü, adını, kardeşi Jonathan'dan alıyordu. 1976'da Uganda'nın Entebbe şehrine kaçırılan bir Air France uçağının içindeki İsrailli rehineleri kurtarma operasyonunu yönetirken hayatını kaybeden Yarbay Jonathan Netanyahu, ölümünden sonra İsrail'de "kahraman" haline gelmiş bir isimdir. 

ABD eski Başkanı George Bush ve Dışişleri eski Bakanı George Shultz'un dahil olduğu birçok dünya lideri bu konferansa ve 1984'te yapılan öbür konferansa iştirak ettiler. 


1982'de, İsrail'in o zamanki Washington Büyükelçisi ve arkadaşı Moshe Arens'in ricası üzerine Netanyahu, büyükelçilikte misyon şefliği vekilliği görevini üstlendi. İsrail ve ABD arasındaki stratejik işbirliği görüşmelerini gerçekleştiren ilk delegasyonun bir üyesi oldu. 


Elçilikte çalışırken bazı Amerikan televizyonlarına çıkarak İsrail'in Siyonist davasını savunmaya başlayınca, tanıdık bir sima haline geldi. 


İki yıl sonra, İsrail'in Birleşmiş Milletler Büyükelçisi olarak atandı ve bu görevini dört yıl sürdürdü. Burada çalışırken, 1987'de Birleşmiş Milletler Nazi Savaş Suçları Arşivi'nin açılması çabalarında öncü rolü üstlendi. 


1988'de İsrail'e dönen Netanyahu, Likud Partisi'nin bir üyesi olarak Knesset'in 12. döneminde milletvekili olarak seçildi ve ardından dışişleri bakan vekili olarak tayin edildi. 


İlk Körfez Savaşı süresince İsrail'in uluslararası arenadaki başlıca temsilcisi olarak faaliyet gösterdi. Ekim 1991'de Madrid Barış Konferansı'na katılan İsrail heyetinin önemli bir üyesi oldu, ki bu konferans İsrail ile Suriye, Lübnan ve Ürdün-Filistin ortak heyetleri arasındaki ilk doğrudan görüşmeleri başlatmıştı. 


25 Mart 1993'te Likud Partisi'nin başına geçti ve seçimlerde de partinin başbakan adayı oldu. 


29 Mayıs 1996'da İsrail'in 9. başbakanı oldu ve Knesset'in onayının ardından 18 Haziran 
1996'de göreve başlamak için yemin etti. 


Netanyahu, İsrail Devleti kurulduktan (1948) sonra dünyaya gelen ilk ve tek İsrail başbakanıdır. Ondan önceki ve sonraki bütün başbakanlar 1948'den evvel doğmuşlardır. 


1996'daki seçimleri kazanmasında, genç, yakışıklı ve enerjik olması, İngilizce'yi akıcı konuşması ve Batılı medyayı ustalıkla kullanması etkili olmuştur. 


Netanyahu Hükümeti'nden önceki Rabin-Peres hükümeti, güvenlik için Araplara toprak vermenin gerekliliğine inanmış ve İsrail kamuoyunu buna inandırmaya çalışmıştı. 
Netanyahu'ya göre ise, güvenlik çok önemliydi ama güvenliği desteklemek için toprak da gerekliydi. Dolayısıyla bu konuda asla uzlaşmayacağını belirtti. Fakat Amerika'nın baskısı altında, sağcı seçmenlerini karşısına almak pahasına, Arafat ile barış görüşmelerine devam etmek zorunda kaldı. Lakin bu görüşmelerde pek bir ilerleme sağlanamadı. 


Evli ve üç çocuk babası olan Netanyahu birçok kitabın yazarı veya editörüdür: Yoni'nin Mektupları: Jonathan Netanyahu'nun Mektupları (1978) 

Uluslararası Terörizm: Meydan Okuma ve Karşılık Verme (1979) 

Terörizm: Batı Nasıl Kazanabilir? (1986) 

Milletler Arasında Bir Yer: İsrail ve Dünya (1992) 


Terörizmle Savaşmak: Demokrasiler, Yerel ve Uluslararası Terörizmi Nasıl Alt Edebilir? 
(1995) 


10-) EHUD BARAK (1942 - ) 
Başbakanlığı: Temmuz 1999- Şubat 2001 


1942 yılında Mishmar Hasharon tarım işletmesinde (kibbutz) dünyaya gelen Ehud Barak, 
Avrupa'dan Filistin'e göç etmiş bir ailenin çocuğudur. 


17 yaşındayken (1959) İsrail Savunma Kuvvetleri (İSK)'ya katılmış ve bir asker ve seçkin bir 
komando birliğinin komutanı olarak görev yapmıştır. 


1967 Altı Gün Savaşı boyunca Barak, keşif grubu komutanı olarak çalışmıştır. 


1972'de Tel Aviv Havaalanı'nda Filistinli gerillalarca kaçırılan Belçika'ya ait büyük bir yolcu uçağına düzenlenen operasyona liderlik etmiştir. 


Barak, 1973 yılında Münih Olimpiyat Oyunları'nda İsrailli atletleri öldürmekten sorumlu tutulan Filistinli bir gruba karşı düzenlenen bir saldırıda, kadın kıyafeti giyerek çantasının içinde patlayıcı madde taşımıştır. 


1973 Yom Kippur Savaşı'nda, Sina Yarımadası'nda Güney Cephesi'nde tank tabur komutanı 
olarak görev yapmıştır. 


Ocak 1982'de İSK Planlama Dairesi Başkanlığı'na atanıp tümgeneralliğe terfi ettirilen Barak, 1982'deki "Galile İçin Barış Operasyonu" süresince Lübnan'da İsrail kuvvetlerinin komutan vekili olmuştur. Yani binlerce Filistinli mültecinin katledildiği Sabra ve Şatilla katliamlarında Ehud Barak'ın da imzası bulunmaktadır. 


Nisan 1983'te Tümgeneral Barak İSK Genel Karargahı'nda İstihbarat Dairesi'nin başına getirilmiştir. 

Ocak 1986'da İSK Merkez Komutanlığı'na atanmış ve Mayıs 1987'de Genelkurmay Başkanlığı'nın vekilliğine tayin edilmiştir. 


Nisan 1991'de İsrail ordusundaki en yüksek rütbe olan korgeneralliğe yükseltilerek Genelkurmay başkanlığı görevini üstlenmiştir. 


Mayıs 1994'de Filistinlilerle imzalanan Gazze-Eriha anlaşmasını müteakip, Gazze Şeridi ve Eriha'da İSK kuvvetlerinin geri çekilişine nezaret eden Korgeneral Barak, 1994'te Ürdün ile 


imzalanan barış anlaşmasının imzalanmasında da merkezi bir rol üstlenmiştir. Ayrıca Suriye-İsrail müzakerelerinin bir parçası olarak Suriyeli mevkidaşı ile bir araya gelmiştir. 


General Barak diğer birçok madalyanın yanısıra "üstün hizmet madalyası" ile de ödüllendirilmiştir. 
Barak, bu arada 1976'da Kudüs İbrani Üniversitesi'nden fizik ve matematik dallarında 


diploma almış, 1978'de de Kaliforniya'daki Stanford Üniversitesi'nde Mühendislik-Ekonomik Sistemler Fakülteleri'nde ihtisas yapmıştır. 


35 yıl süren askerlik kariyerinden sonra politikaya atılan Barak, sadece dört yıl sonra 
Netanyahu'yu hezimete uğratacağı bir seçimin ardından, başbakanlık makamına kadar ulaşmayı başarmıştır. Bu dört yıllık süreç şu şekilde geçmiştir: 


1995'te zamanın Başbakanı İzak Rabin'in himayesinde, sol eğilimli İşçi Partisi'ne katılan Barak, Rabin kabinesinde 1995'in Temmuz-Kasım ayları arasında içişleri bakanı, Peres kabinesinde de Kasım 1995-Haziran 1996 tarihleri arasında dışişleri bakanı olarak görev yapmıştır. 


1996'da Knesset'e seçilen Barak, meclisin Dışişleri ve Savunma Komisyonları'nın bir üyesi olarak çalışmıştır. 


Seçim yenilgisi sonrasında 1996'da Peres'in yerine İşçi Partisi'nin başkanlığına seçilen Barak, 1999'da Gesher ve Meimad hizipleriyle birlik kurmuş ve Mayıs 1999'daki seçimden birinci parti olarak çıkmayı başarmıştır. Temmuz 1999'da Knesset'ten güvenoyu alan Barak, başbakanlığın yanısıra savunma bakanlığı görevini de üstlenmiştir. 


Akıl hocası Rabin gibi Barak da, kendisini "barış yapmasını bilen eski bir savaş adamı" olarak lanse etmiştir. Seçim kampanyası boyunca Filistin lideri Yaser Arafat'la nihai bir barış anlaşmasına varmak için daha aktif olacağını vaadetmiş, ayrıca seçilmesinin ardından bir yıl içinde İsrail'in Lübnan'daki 17 yıllık askeri varlığını da sona erdireceğine söz vermiştir. Bu arada Suriye'ye barış karşılığında bölgesel bir uzlaşmayı da teklif etmiştir. 


Fakat Clinton yönetimi altındaki ABD arabuluculuğuna rağmen Barak, Filistin lideri Yaser Arafat ile nihai bir barış anlaşmasına varmayı başaramamış, 2000 yılının sonlarına doğru İkinci İntifada'nın başlaması ve Batı Şeria ve Gazze'deki şiddet ortamında yüzlerce kişinin ölmesiyle popülaritesi gittikçe azalmıştır. 


Likud Partisi'nin başına geçen Ariel Şaron'un karşısında 2001 Şubat ayındaki seçimlerde açık arayla yenilgiye uğrayan Barak, başbakanlığın yanısıra İşçi Partisi liderliğinden de ayrılmıştır. 


Piyano çalmakta usta olan Barak, iyi derecede İngilizce ve Arapça bilmektedir. 
11-) ARİEL ŞARON (1928- ) 
Başbakanlığı: Şubat 2001- 


1928 yılında Kfar Malal'da dünyaya gelen Ariel Şaron, daha 14 yaşındayken Haganah terör 
örgütüne katıldı. 


İsrail'in kuruluşuyla patlak veren 1948 Arap-İsrail savaşında Alexandroni Tugayı'nda bir piyade bölüğünü komuta etti. 


1953 yılında "101. Özel Komando Birliği'ni kurup idare etti. Bu birlik misilleme 
operasyonları gerçekleştiriyordu. 


1956'da bir paraşütçü tugayının komutanı olarak atandı ve Mısır'a karşı 1956'da İsrail-Fransa-İngiltere ittifakıyla açılan savaşta çarpıştı. 


1957'de İngiltere'deki Camberley Kurmay Okulu'nda çalıştı. 


1958-62 yılları arasında Şaron bir piyade tugayı komutanı ve sonra da Piyade Okulu komutanı olarak görev yaptı. 


1964'te İSK'nın Kuzey Komutanlığı'nın başına atanan Şaron, 1966'da da Ordu Eğitim Bölümü'nün başkanı olarak tayin edildi. 


1967'deki Altı Gün Savaşı'na bir zırhlı tümeninin komutanı olarak iştirak etti. 
1969'da İSK'nın Güney Komutanlığı'nın başına getirildi. 


1973 yılında, 25 yıllık bir hizmetten sonra Şaron, tümgeneral rütbesiyle ordudan emekliye 
ayrıldı. Ama Ekim 1973'te Yom Kippur Savaşı patlak verince bir zırhlı tümenine komuta etmesi için, yeniden aktif askeri göreve çağrıldı. Bu savaşta Süveyş Kanalı'nın geçilmesine komuta etti ve bu başarısı savaşın İsrail lehine sonuçlanmasına ve neticede Mısır ile bir barış anlaşması imzalanmasına sebep oldu. 


Aralık 1973'teki seçimlerde Knesset'e milletvekili olarak seçilen Şaron, bir yıl sonra istifa ederek Başbakan İzak Rabin'in güvenlik danışmanı oldu (1975-76). 


1977'deki seçimlerde yeniden milletvekili olarak seçilen Şaron, Menahem Begin'in ilk hükümetinde (1977-81) tarım bakanı oldu ve bu görevi süresince Mısır ile tarımsal işbirliğinin yollarını aradı. 


1981'de savunma bakanı olarak atanan Şaron, Kasım 1981'de ABD ile ilk stratejik işbirliği anlaşmasının imzalanmasını ve İsrail ile birçok devlet arasındaki savunma bağlarının genişletilmesini sağladı. 


Ayrıca Etyopya'daki Falaşaların (Siyahi Yahudiler) Sudan yoluyla İsrail'e nakledilmelerine de yardım etti. 


Şaron Filistin direnişine karşı, 1982'de Lübnan'da gerçekleştirilen saldırıları yönetti. Lübnan'ı işgal eden Şaron, Lübnan Hristiyanları'nın Filistinlilere karşı Sabra ve Şatilla katliamlarını gerçekleştirmeleri için gereken ortamı hazırladı ve bu katliamların gerçek mimarı olarak, tarihe "Beyrut Kasabı" diye geçti. 


Neticede Filistin direnişinin Lübnan'daki altyapısı çökertildi ve başta Yaser Arafat olmak üzere Filistinli gerillalar bu ülkeden sürgüne gönderildi. 


İsrail'deki soruşturma komisyonlarında Lübnan'daki katliamlardan sorumlu tutulup Savunma Bakanlığı görevinden alınan Şaron, 1983-84'te devlet bakanlığı, 1984-1990 yılları arasında da sanayi ve ticaret bakanı olarak görev yaptı. Bu mevkideyken, ABD ile 1985 yılında Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmasını sağladı. 


1990-1992 yılları arasında bayındırlık ve iskan bakanı olan Şaron, Sovyetler Birliği'nin yıkılışı ve Rusya'dan büyük bir Yahudi göçü dalgasının gelmesiyle bu göçmenleri ülke çapında yerleştirmek için, 144.000 apartman inşa etmek dahil, geniş çaplı bir program başlattı. Filistin topraklarındaki birçok yasadışı yerleşim biriminin altında Ariel Şaron'un imzası bulunmaktadır. 


1992-1996 arasında Knesset'in Dışişleri ve Savunma Komitesi'nin bir üyesi olarak çalıştı. 
1996'da ulusal altyapı bakanı oldu. 


1998'de Dışişleri Bakanı olan Şaron, Filistin Yönetimi ile daimi statü görüşmelerine başkanlık etti. Bu görevdeyken Şaron nihai barış görüşmelerini ilerletmek için ABD'li, Avrupalı, Filistinli ve Arap liderlerle görüştü. Ayrıca Amiral gemisi Su Projesi gibi uluslararası kamuoyu tarafından bölgenin su krizine uzun vadeli bir çözüm bulabilmek için finanse edilen projeleri şekillendirip geliştirmek için çalıştı. 


Ehud Barak'ın Mayıs 1999'da başbakan olarak seçilmesinin ardından, Netanyahu Likud Partisi'nin liderliğinden ayrılınca, Ariel Şaron bu partinin geçici başkanı olması için davet edildi ve Eylül 1999'da Likud Partisi'nin genel başkanı oldu. Bu göreve geldikten sonra da Dışişleri ve Savunma Komitesi'nin bir üyesi olarak hizmet verdi. 


28 Eylül 2000 tarihinde Likud Partisi Genel Başkanı Ariel Şaron, Mescid-i Aksa'ya 
provokatif bir ziyarette bulundu. Amacı Filistinlileri tahrik etmek ve genel seçimler öncesinde İsrailli aşırı sağ kesime mesaj yollamaktı. Bu ziyaret Filistinlilerde büyük bir infial meydana getirdi. "Beyrut Kasabı"nın kutsal bir mekana, Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'ya ayak basması kabul edilemezdi. Bu tahrikle birlikte İkinci İntifada başlamış oldu. Bu ayaklanma sırasında da binlerce Filistinli hayatını kaybetti. 


Şaron bu gerginlik ortamını lehine çevirmeyi iyi bildi ve seçimlerde oy oranını yükseltip Ehud Barak'ı seçimlerde yenilgiye uğratarak Likud Partisi'ni birinci parti olarak çıkarmayı başardı. 


6 Şubat 2001'de başbakan olarak seçilen Şaron, hükümetini Knesset'e 7 Mart 2001'de sundu 
ve güvenoyu alarak göreve başladı. Şaron'un başbakan olması Filistin'deki tansiyonu iyice yükseltti ve şiddet ortamı yeniden ortaya çıktı. 


29 Mart 2002'de İsrail ordusu "terörün kökünü kazımak" gerekçesiyle, Batı Şeria'daki 
neredeyse bütün Filistin kentlerine girerek katliamlar gerçekleştirdi. Arafat, Ramallah'taki bürosunda kuşatıldı. Bilhassa Cenin mülteci kampında açıkça katliam gerçekleştirildi. Bu işgal neticesinde binlerce Filistinli hayatını kaybetti ve Şaron "kasap"lığını bir kez daha tescil etmiş oldu. 


28 Ocak 2003'te erken seçimlere giden Şaron, Cumhurbaşkanı tarafından hükümeti kurmakla 
yeniden görevlendirildi ve yeni hükümetini 27 Şubat 2003'te Knesset'e sunarak güvenoyu aldı. 


2003 yılının Nisan ayı sonunda AB, Rusya ve ABD, Filistin ve İsrail taraflarına 'Yol Haritası' 
adında bir 'barış' planı sundu. Bu haritada "şiddet olaylarının tamamen durması, İsrail'in yeni yerleşim birimleri açmayı durdurması ve 2005'e kadar Filistin devleti kurulması" öngörülüyordu. 

4 Haziran 2003'te Ürdün'deki Akabe Zirvesi'nde ABD başkanı Bush, Filistin Başbakanı 
Mahmud Abbas ve İsrail Başbakanı Ariel Şaron 'Yol Haritası'na imza koydular, ama İsrail 
sürdürdüğü terör politikasını yine terketmedi. Anlaşmadan bir hafta bile geçmeden, 10 
Haziran'da Hamas'ın siyasi kanat lideri Abdülaziz El-Rantisi'ye yönelik bir suikast düzenledi. 
El-Rantisi bu suikasttan yaralı olarak kurtuldu ama bu saldırıda üç kişi öldü. 


Şaron'un yayımlanmış bir kitabı ve yerli ve yabancı gazetelerde çıkmış birçok makalesi vardır. 


Şaron, dul ve iki erkek çocuk babasıdır. 
İSRAİL'İN KURULUŞU 
Sezai Acar -Kudüs Dergisi Sayı: 3 - Güz 2003 


1. h. Dünya Savaşı Yıllarında Filistin Sorununda Gelişmeler 


Savaş yıllarında Siyonistler illegal Yahudi göçmenleri Filistin'e getirmek için "Mossad L'aliyah Beth" örgütünü kurdular. Bu örgüt, savaş yıllarında 50-70 bin arası göçmeni Filistin'e taşıdı. Yahudi toplumunun çoğunluğunu oluşturan anti-Siyonist Yahudilerin Filistin'e gelmek istememeleri nedeniyle bir iç direnç vardı. Bu direniş, Yahudilerin en çok göç etmek istedikleri Güney Afrika, Kanada, Avustralya hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin Yahudi 


göçüne kota uygulamaya başlamalarından sonra Filistin'in tek alternatif olarak kalmasıyla kırılabildi. Savaş yıllarında toprak yollar bloke edildiğinde "Mossad L'aliyah Beth" örgütü tekneler, balıkçı botları, büyük yolcu komdemleri gibi herhangi bir deniz aracıyla illegal göçmenleri Filistin'e taşıdılar. Bu yıllarda yaşanan iki olay göçmenlerin trajik ölümüne yol açmıştır. Birincisi, 1940'da The Patria'yı (Mülteci Kargosu) İngilizlerin sınır dışı etme teşebbüsüne meydan okuyan Siyonistler tarafından batırılmıştır. İkincisi, 1942'de The Struma Türkiye'ye ulaşmaya çalışmış ancak Türkiye'nin komdemi Akdeniz kıyılarından kabul etmemesiyle, Yahudi göçmenlerden 800'ü denize tekrar açılan komdemin batışıyla ölmüştür. ! 


Savaş sırasında Siyonist hareket, Filistin'de Yahudi kontrolü için destek kampanyasını sürdürdü. Mayıs 1942'de, New York Biltmore Hoteli'nde Dünya Siyonist Kongresi toplandı. 
Kongre'ye Birleşik Devletler'den, Avrupa'dan ve Filistin'den 600 delege katıldı ve Biltmore Programı olarak bilinen bir dizi karar alındı. En önemli aksiyon kararları savaş sonunda kurulacak yeni dünya düzeninin bir parçası olarak Yahudi devletinin kurulmasının talep edilmesiydi. Deklarasyona göre, Yishuv'un kendine ait bayrağı ve ordusunun olmasına izin verilmeli, Yahudi Ajansı yönetimi altında Filistin'e sınırsız Yahudi göçü olmalıydı. Kongre ayrıca, Balfour Deklarasyonu'nda kullanılan "yurt" sözcüğünün ulus ve devlet kavramlarını ima ettiğini ve Ortaçağ'dan beri Yahudilere yapılan haksızlıkların ancak Yahudi devletinin kurulmasıyla telafi edilebileceğini iddia etti. Biltmore Programı Siyonist hareketin revizyonist kanadı için zaferdi. Programın nihai amacı bütün Filistin'de Yahudi siyasi egemenliğiydi. 
Kongre'de, Siyonist merkezin çabalarıyla Filistinli Siyonist liderler arasındaki görüş farklılıkları uzlaştırıldı. 1946'da Yahudi Ajansı Filistin'in tamamında devletsiz Yahudi siyasi varlığına, Filistin'in bir kısmında Yahudi devletinin kurulmasını tercih edecekleri yönündeki uzlaşı kararını açıklamıştır.” 


Savaşın başlamasıyla Yahudiler için Alman tehdidi öncelikli gündem olmaya başlamış ve bu tehdit 1942'de artmıştır. 1930'larla karşılaştırıldığında Filistin'de Siyonist şiddet azalmasına rağmen, Siyonistler ile İngiltere arasındaki çatışmalar sürmüş, Palmach'ın (Haganah'ın seçkin kısmı) Filistin'deki İngiliz hedeflerine saldırılarda bulunmuştur. Tren yollarına, köprülere ve iletişim hatlarına bombalı saldırılar, rehin almalar, terörist ve paramiliter aktiviteler yaygınlaşmıştır. Bu eylemlerden ikisi geniş yankı uyandırmıştır. Birinci eylemde İngiltere Yerleşim Bakanı Lord Moyne'ye, 6 Kasım 1944'de Kahire'de İzak Şamir'in Stern örgütünün bir kolu olan Lehi'ler tarafından suikast yapılmıştır. Bu suikastın, idam edilen iki suikastçısı seneler sonra 2 Temmuz 1975'te cesetleri Kudüs'teki "Kahramanlar Anıtı'na gömülmek üzere 
20 Arap esiri ile mübadele edilmiş ve İngiltere hükümeti, İsrail'in katilleri onurlandırması ve 
onları kahraman yapması nedeniyle üzüntülerini bildirmiştir. İkinci eylemde ise, Filistin'de İngiliz Manda Hükümeti'nin hükümet konutu olarak kullandığı ve askeri kurmayın ikamet ettiği King (Kral) David Oteli'nin bir kısmının 24 Temmuz 1946'da Menaham Begin'in Irgun örgütü tarafından havaya uçurulmasıyla İngiliz, Arap ve Yahudi yaklaşık yüz kişi ölmüştür”. 
Bu iki olaya İngiltere'nin yanıtı ise Filistin'e illegal yollarla girmeye çalışan Yahudi göçmenler için daha katı önlemler almak olacaktır. 


İkinci Dünya Savaşı yıllarında, 1930'ların başlarında kurulan "Haganah" (İbranice'de savunma anlamında)birliklerini Moshe Dayan ve İsrail'in eski Genelkurmay başkanlarından Bar-Levi komuta ediyordu. Bu yıllarda "ılımlı" Siyonistler Haganah'ı, uç kanat Siyonistleri ise Irgun ve Stern örgütlerini desteklemişlerdir. İngiltere'de 1945 seçimlerinde İşçi Partisi seçimi kazanmış, Dışişleri Bakanlığı'na Ernest Bevin gelmişti. Bevin, Arap dünyasının İngiltere için büyük önemi olduğunu, Yahudilerin bir dinin mensubu olduklarını bir ulus olmadıklarını savunuyordu. Siyonistler Bevin'i anti-semitizmle suçladılar ve onu 'geriye dönüş siyaseti'nin temsilcisi olarak takdim ettiler. Bevin'in siyasetine reaksiyon gösteren Haganah yukarıdaki eylemleri gerçekleştirmiştir. İngilizlere yönelen Yahudi terörü 20-26 Şubat 1946 tarihleri 


arasında ikinci bir şiddet dalgası estirdi. İngiltere Yahudi terörüne şiddetli tepki gösteriyordu. 
1945'in ortalarında Filistin'e ek İngiliz güçleri gönderilmiştir.” 


1945'ten itibaren Filistin sorununa belirleyici bir güç olarak Amerika Birleşik Devletleri katılmıştır. Yahudileri destekleyen Amerika'nın İngiltere üzerine baskıları, İngiltere Dışişleri Bakanı Bevin'in 1945'in sonlarında Anglo-Amerikan Araştırma Komisyonu'nu kurmasına neden olmuştur. Bu komisyon Filistin'le siyasi bağlantısı olmayan 6 Amerikalı ve 6 İngiliz 
görevliden oluşturulmuştu. Avrupa ve Ortadoğu'da araştırmalarda bulunan komisyon, 22 
Nisan 1946'da raporunu Amerika Başkanı Truman'a sundu. Rapor, "Filistin'in ne saf Arap toprağı ne de Yahudi toprağı olamaz; Filistin'in Yahudi veya Arap devleti olması ne adildir ne de uygulanabilir; Araplar Yahudilere, Yahudiler Araplara egemen olmamalı" tezini savunmuştur. Ayrıca komisyon bölünmeyi de tavsiye etmemiştir. Komisyonun tespitine göre, bağımsız Filistin devleti veya devletleri işleyemez ve Dünya barışını tehdit ettiği gibi, iç mücadeleyle de sonuçlanacaktır. Komisyon ayrıca 1940'tan beri uygulanan Yahudilerin toprak satın alması sınırlanmasından vazgeçilmesini önermiş ve Avrupa'dan, yerlerinden çıkarılan 100 bin Yahudi'nin Filistin'e göç etmesine izin verilmesini istemiştir.” Sonuç olarak Komisyon, Birleşmiş Milletler vesayet rejiminin işlemesine kadar, Filistin'in İngiltere'nin yönetiminde kalmasını önermiştir.9 Amerika'nın Filistin sorununa ilgisi 1880'li yılara kadar uzanmasına rağmen bu komisyonla birlikte Amerikalılar Filistin sorununun doğrudan taraflarından biri haline gelmişlerdir. İngiltere Dışişleri Bakanı Bevin, Amerika'nın 100 bin Yahudi'nin Filistin'e yerleştirilmesindeki ısrarını ve Amerika'nın Yahudi göçüne koyduğu kotayı, Amerika'nın New York'ta daha fazla Yahudi istememesi olarak yorumlamıştır.” 
Anglo-Amerikan Raporu'na İngilizler, Araplar ve Yahudiler farklı nedenlerle tepki gösterdiler ve reddettiler. İngiltere Başbakanı Atlee, 1 Mayıs 1946'da Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, Yahudilerin İngiliz hedeflerine yönelik saldırıları durmadıkça ve Filistin'de Yahudilerin ve Arapların silahsızlandırılması sağlanmadıkça 100 bin Yahudi'yi Filistin'e kabul etmeyeceğini açıklamıştır. İngiliz basını da Amerika'yı şiddetle eleştirirken, Amerikan Kamuoyu ve Amerikan Yahudileri, İngiltere Dışişleri Bakanı Bevin'e şiddetli tepki gösteriyordu. 


Arap yönetimleri ise 100 bin Yahudi'nin Filistin'e göç etmesini öngörmesine, Yahudilerin toprak satın almalarını serbest bırakmasına şiddetle karşı çıkıyorlar, Amerika'nın Filistin sorununda hiç bir yetkisinin olmadığını açıklıyorlardı. Arap devletleri 27-28 Mayıs 1946'da Mısır İnşas'da, Arap ligi de 8-12 Haziran'da Suriye Bludan da yaptıkları toplantılarda Anglo-Amerikan Raporu'nu reddettiler ve Bludan'da raporun uygulanması halinde Amerikan ve İngiliz mallarına ekonomik boykot uygulanmasına dair gizli bir karar aldılar. Diğer taraftan Yahudiler de 100 bin Yahudinin Filistin'e göç etmesine izin vermesine rağmen rapora şiddetli tepki gösterdiler. Ben-Gurion'a göre rapor, 1939 Beyaz Kitabı'nın başka bir şekliydi ve "utanç verici" bir belgeydi. Siyonizmin yok edilmesini meşrulaştırıyordu. Yahudi devletinin kurulması yerine, Filistin'de İngiliz askeri yönetimini devam ettirmeyi öngörüyordu. 


Amerika'daki Siyonist lobi, Filistin'de bir Yahudi devletinin kurulması fikrini Amerikan halkına, Kongreye ve yönetime benimsetmeyi hedefliyordu. 1946'nın Amerika'da kongre seçim yılı olması nedeniyle Siyonist lobinin Başkan Truman üzerindeki etkisi kendini gösterecek, 100 bin Yahudi'nin Filistin'e göçünü sağlamak için doğrudan kendisi harekete geçecektir. Başkan Truman 100 bin Yahudi'yi Filistin'e yerleştirmeyi Amerika'nın tek başına sağlamasını düşünmüş, ancak dışişlerinin Sovyet faktörü uyarısıyla bundan vazgeçmiştir.? Bu durum karşısında İngiltere ile uzlaşma yolunu aramaya karar vermiştir. Anglo-Amerikan Komitesi Raporu dolayısıyla ortaya çıkan görüş farklılıklarını müzakere etmek ve bir uzlaşma sağlamak üzere Amerikan Başkan Yardımcısı Henry F.Grady ile İngiliz Kabinesinden Herbert Morrison başkanlığında Grady-Morrison Komisyonu, daha çok Morrison Komisyonu olarak bilinen komisyon kurulmuştur. Komisyonun raporu 1946 Temmuz sonunda Morisson 


tarafından Avam kamarasında açıklanmıştır. Morrison Planına göre Filistin, "Arap Eyaleti", "Yahudi Eyaleti" ve İngiltere'ye ait olacak "Merkezi Yönetim" olarak üçe ayrılacaktı. 
Avrupa'daki 100 bin Yahudi, Yahudi eyaletine merkezi yönetimin onayıyla göç edebilecekti. 
Truman, planı, Yahudi göçmen sorununa çözüm getirmediğini ileri sürerek dikkate değer bulmadı. Araplar ve Yahudilerde plana karşı çıktılar. Bu olumsuz gelişmelere rağmen İngiltere Morrison raporunu tartışmak üzere tarafları Londra'da bir konferansa davet etti. 
Siyonistlerin katılmayı reddettiği ve Filistin Arap Yüksek Komitesi'nin de katılmadığı konferansa Arap ülkelerinden Mısır, Irak, Suriye, Lübnan, Suudi Arabistan, Ürdün ve Yemen ile Arap Birliği Genel Sekreteri Azzam Paşa katılmayı kabul etmiştir. Arap Ülkelerinin hiç 
biri 9 Eylül 1946'da başlayan Londra Konferansı'nda Morrison Planını kabul etmeyerek 6 
maddelik bir öneri getirdiler. Buna göre; 


- Filistin üzerindeki İngiliz mandasına hemen son verilecektir. 
- Bağımsız bir Filistin devleti kurulacaktır. 
Demokratik bir anayasa ile Filistin Yahudilerine her türlü azınlık hakkı tanınacaktır. 
Yahudi göçlerine, bağımsız Filistin devleti karar verecektir. 
Filistin'deki kutsal yerlere giriş-çıkış tamamen serbest olacaktır. 
Bağımsız Filistin devleti İngiltere ile bir ittifak antlaşması imzalayacaktır. 


Londra Konferansı'nda, Arapların taksim planına hiçbir şekilde yanaşmayacaklarını İngiltere anlamıştır. İngiltere, prensip olarak bağımsız Filistin devleti kurulmasını kabul etmiş, Yahudilerinde katıldığı yeni bir konferans tasarlamıştır. 


Bu önerileri Arapların ilk defa Filistin konusunda bu kadar kapsamlı ve açık fikir belirttikleri bir belge sayabiliriz ki, daha sonraki görüşmelerde Arapların bu 6 maddeyi temel aldıkları görülecektir. İngiltere'nin, sorunu Birleşmiş Milletlere atmasından önceki son diplomatik girişimi II. Londra Konferansı olmuştur. 27 Ocak-13 Şubat tarihleri arasında yapılan konferansta taraflar aynı masa etrafında görüşmeyi reddetmişlerdir. İngiltere'nin taraflarla ayrı ayrı yaptığı görüşmelerde Morrison Planı'ndaki özerk eyaletler sistemini biraz daha genişleterek getirdiği öneriyi iki taraf da kabul etmemiştir. İngiliz Kabinesi 6 Şubatta Bevin 
Planını adıyla yeni bir önerinin taraflara sunulmasını kararlaştırdı. Bevin Planı'nda Filistin'in 5 
yıl içinde bağımsızlığa hazırlanmasını, özerk alanlarda Arap-Yahudi işbirliğini ve 2 yılda 96 
bin Yahudi göçmenin Filistin'e kabulünü öngörmekteydi. Yahudiler taksim de ısrar ettiler. 
Önerdikleri Yahudi bölümünde 600 bin Arap kalıyordu. 12 Şubat'ta sunulan teklife ise Araplar, I. Londra Konferansı'ndaki tek bir Filistin devleti kurulması fikirlerinde ısrar ettiler ve İngiltere'den isteklerini kabul etmediği takdirde sorunu Birleşmiş Milletlere götürmesini istediler. İngiltere Kabinesi, Yahudilerin karşı çıkmasına rağmen, 18 Şubat 1947'de hiç bir teklif getirmeden Filistin Sorununu BM'ye götürme kararı almış, 25 Şubat'ta Muhafazakar Parti'nin de desteğiyle Avam Kamarası'nda karar son şeklini almış ve 2 Nisan'da İngiltere BM'ye resmen başvurmuştur. !° 


2. Bm Ve Filistin Sorunu'nun Uluslararası Bir Boyut Kazanması 


İngiltere'nin "alevli topu" BM 'ye atmasıyla, modern anlamda, Filistin sorunu uluslararası alanda doğmuştur. Bundan sonra Filistin sorunu BM platformunda ele alınacaktır. Bu çerçevede ilk gelişme, 28 Nisan 1947'de New Yorkda özel bir komite oluşturmak için toplanan ilk özel oturum olmuştur.!! BM Genel Kurulu 15 Mayıs'ta 7 oya karşı 45 oyla, Birleşmiş Milletler Filistin Özel Komitesi'nin (United Nations Special Committee on Palestine-UNSCOP) kurulmasına, bu komitenin 11 üyeden oluşmasına ve Komite'nin raporunu en geç 1 Eylül 1947'de sunmasına karar vermiştir. 106 no'lu kararla kurulan UNSCOP'un görevi şu şekilde belirlenmiştir: Özel Komite, Genel Kurul'a bir rapor 


hazırlayacak ve Filistin Sorunu'nun çözümü için uygun görülebilecek tavsiyeler sunacaktır. Komite üyeleri 16 Haziran 1947'de Kudüs'te ilk toplantısını yapmıştır. 
Komite'nin Filistin'in çeşitli yerlerindeki görüşmeleri esnasında, Yahudiler Komite ile her türlü görüşmeyi yaparken, Arap Yüksek Komitesi Özel Komite ile her türlü işbirliğini reddetmiştir. Özel Komite, Arap ülkelerinden Mısır, Irak, Lübnan, Suudi Arabistan ve Suriye temsilcileriyle de görüşmüştür. Görüşmelerde Siyonist lider Weizmann Filistin'in taksimini isterken, Arap devletleri bağımsız bir Arap devletinin kurulmasını, resmi dilinin Arapça olmasını istemiş ve Yahudi göçlerine kesinlikle karşı olduklarını belirtmişlerdir.!? Özel Komite, raporunu 31 Ağustos'ta tamamlamış ve 1 Eylül 1947'de Genel Sekreter'e sunmuştur. 
Özel Komite'nin 7 üyesi Çoğunluk Planı'nı, 3 üyesi Azınlık Planı'nı önermiş, Avustralya ise çekimser kalmıştır. Kanada, Çekoslovakya, Guatemala, Hollanda, Peru, İsveç ve Uruguay'ın önerdiği çoğunluk planına göre Filistin; Arap devleti, Yahudi devleti ve BM Vesayetinde Kudüs olmak üzere üçe ayrılıyordu. Arap ve Yahudi devletleri 1 Eylül 1947 tarihinden itibaren iki yıllık geçişten sonra bağımsız olacaklardı. Bu iki devlet arasında ekonomik birlik kurulacaktı. Plan, üçe bölünen Filistin'in sınırlarını belirlemiştir. Paylaşıma göre, Filistin'in %42.88'i ayrılan Arap devletinin 725 bini Arap 10 bini Yahudilerden oluşan bir nüfusa sahip olacakken, Yahudilere ayrılan 9056.47'de 498 bini Yahudi, 407 bini Arap nüfus olacaktı. 
Hindistan, İran ve Yugoslavya'nın önerdiği Azınlık Planı ise, Kudüs'ün başkent olduğu Arap ve Yahudi devletlerini içine alan bağımsız bir Filistin devleti kurulmasını öngörmekteydi. '* 


3. Bm'nin Filistin'i Bölme Kararı 


Manda Yönetimi'ne karşı Siyonistlerin yıpratma savaşı, İngiltere'nin Filistin'de başarısızlığını kabullenerek mandatörlükten çekilmesi, Siyonist stratejinin ilk başarısıydı. Filistin sorunu BM alanına girdiğinde, sorunun geleceğinde belirleyici unsur güç politikası olmuştur. Nazi Almanyası'nın Yahudi Jenosidi, Yahudi sorununu Avrupa'dan Ortadoğu'ya ihracı tasarımı, uluslararası alanda Yahudilere hakim güçlerin desteğini kazandırmakta elverişli bir konjonktür sağlamıştır.'9 Güç politikası nedeniyle Filistinliler en doğal haklarını savunmak bir tarafa, uluslararası toplumu temel haklarını dikkate alacak bir araştırmaya dahi ikna edememişler, Filistinlilerin kendi kaderlerini tayin (Self-determination) hakkı uluslararası siyasal çevrede de facto bir redde maruz kalmıştır.” Bu de facto durum, UNSCOP'un uygulanabilirliği olmayan çoğunluk planı önerilerini görüşmek üzere oluşturulan "Ad Hoc" Komitesi'nde bazı değişikliklerle 25 Kasım 1947'de 25 lehte, 13 aleyhte, 17 çekimser oyla kabulüyle sonuçlanmıştır.!8 Ad Hoc Komitesi'nde Yahudi Ajansı Temsilcisi'nin konuşması Siyonizmin Yahudi devletinin sınırları konusundaki gizli amaçlarını açığa çıkarmıştır. Arap Yüksek Komitesi Temsilcisi Filistin'in tümünde tek bir bağımsız Arap devleti kurulmasını isteyen bilinen Arap görüşünü tekrarlarken, Yahudi Ajansı Temsilcisi'nin konuşması çok farklıydı. Azınlık Planı'nı tamamen reddettikten sonra, Çoğunluk Planı'nın da kendileri açısından tatmin edici olmadığını açıklamıştır. Vurgulanması gereken sözlerinde temsilci, Balfour Deklarasyonu'nun Ürdün toprakları da dahil bütün Filistin'de bir Yahudi devleti kurulmasını öngörmesine rağmen, İngiltere'nin 1922'de Ürdün'ü Filistin topraklarından ayırmasından sonra, şimdi de öngörülen Yahudi devleti'nin ancak 8/1'i teklif edilmekteydi. 
Ona göre, böyle bir fedakarlık Yahudi halkından istenemezdi ve Filistin'in tümünde bir Yahudi devleti kurulmalıydı.!? Siyonistler verilen toprağı azımsadılarsa da, Çoğunluk Planı'nın Yahudi devletinin kurulması ilkesinin tanınmasını içerdiğini görmeleriyle taksim planını kabul ettiler ve BM'de bu konu üzerinde yoğunlaştılar. Yahudi Lobisi'nin Amerika'daki lobi çalışmaları, dışişlerinin ve Arap ülkelerinin tersi telkinlerine kulaklarını kapatan Başkan Truman'ın 11 Ekim 1947'de Amerika Delegasyonu'na emriyle BM'de ABD'nin taksim planına resmi desteğini vermesiyle sonuçlandı. Siyonist lider Weizman, Başkan Truman'ın nezdindeki girişimiyle Negev Bölgesi'nin Arap topraklarına katılma planını önledi.” Amerika'nın prestijinin taksim kararı lehinde diğer ulusları etkilemesi yanında, 


Siyonistler, ABD kanalıyla Taksim Planı'na karşı olan Haiti, Liberya, Filipinler, Çin, Etyopya ve Yunanistan üzerinde ağır baskılar uyguladılar. Amerika'nın ticari, ekonomik ilişkileri baskının temel araçlarıydı. Baskılarla Yunanistan dışındaki hedef ülkeler Taksim Planı'na oy vermeyi veya çekimser kalmayı kabul etmişlerdir.?! BM Genel Kurulunda 29 Kasım 1947'deki oylamada Çoğunluk Planı 13 red, 10 çekimser ve 33 kabul oyuyla 18I(INA kararı olarak onaylanmıştır.” Amerika'nın taksimi desteklemesini, II.Dünya Savaşı'yla birlikte Amerika'nın Yahudilerin merkezi olmasıyla açıklayabiliriz. Sonucu değiştiren sürpriz faktör, Sovyetlerin de taksimi desteklemesi olmuştur. Stalin yönetimindeki Sovyet Rusya'nın Yahudi düşmanlığı konusunda geleneksel Rus siyasetini sürdürmesine rağmen taksimi desteklemesi, stratejik argümanlara dayanıyordu. Sovyetler İngiltere'nin Filistin'den uzaklaştırılmasıyla doğacak boşluğu doldurabilirdi. Sovyetlerin tavrı kendisiyle sınırlı kalmamış, Sovyetlere eğilimli devletlerinde taksim oylarına yol açmıştır.” Taksim Planı Filistin'i 3 Yahudi, 3 Arap bölgesi olmak üzere 6 bölgeye bölmüştür. Taksim, Yahudi devleti içine Yahudilerin oturduğu ve sahip olduğu bütün toprakları içine alıyor, Arapların oturduğu ve sahip olduğu büyük topraklarda Yahudi devleti içinde bırakılıyordu. Diğer taraftan Arap devleti içinde mümkün olduğu kadar az Yahudi nüfusu ve mülkü kalmasına dikkat edilmiştir. Bethlehem dahil Kudüs çevresindeki bölge B.M. yetkisinde uluslararası bölge olarak belirlenmiştir.” BM, taksim kararıyla nüfusun 3/2 çoğunluğunu oluşturan 'Filistin Arapları'nın kendi geleceklerini belirleme hakkını ihlal ederek kendi ilkeleriyle ters düşmüştür. Bu karar, BM'nin temel kuruluş ilkeleriyle de çelişmektedir.” Taksim kararının uygulanmasına yönelik geçiş dönemi takvimi, Manda'nın yerini BM Komisyonu'nun alması ve Yahudi ve Arap devletlerinin kurulmasının sağlanmasıyla ilgiliydi. Mandatör İngiltere'nin 1 Ağustos 1948'den geç olmamak üzere çekilmesini, öngörülen devletlerin 1 Ekim 1948'den geç olmamak üzere kurulmasını kararlaştırıyordu. Taksim kararının B bölümündeki 'Bağımsızlık İçin Hazırlık Aşamaları'nın 1. maddesinde, daha sonra seçilecek beş üye ülkenin temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulacağını, Filistin'in yönetiminin, mandatör hükümet silahlı kuvvetlerini çektiği andan itibaren, Genel Kurul'un önerileriyle ve Güvenlik Konseyi'nin öngörüleriyle uyum içinde, kademeli olarak bu komisyona devredileceği belirtiliyordu.” 


BM'nin taksim kararı Filistin'de protesto dalgalarına ve gösterilere neden oldu. Filistin Arapları taksime karşı direnmeyi kararlaştırdılar.?” İngiltere 29 Kasım 1947 tarihli taksim kararının arkasından Aralık ayından itibaren Filistin'deki kuvvetlerini çekmeye başlamasıyla birlikte, Yahudiler taksimle kendilerine ayrılan yerleri İngiltere çekilmeden ele geçirmeye, Arapların da bunu engellemeye çalışmasıyla taksim kararından hemen sonra Arap-Yahudi çatışması başlamıştır. İngiltere'nin 1 Ocak 1948- 15 Mayıs 1948 tarihleri arasında Filistin'den çekilmesi'nin tamamlanacağını açıklaması, çatışmaları savaş boyutuna ulaştırmıştır. 30 Kasım 1947-1 Mart 1948 tarihleri arasında çok sayıda Arap, Araplara yaklaşık sayıda Yahudi ve az oranda da İngiliz vatandaşı olmak üzere toplam 1378 kişi ölmüştür. Çatışmaların şiddetlenmesi üzerine 19 Mart 1948'de BM Amerikan Temsilcisi Mr. Warren R.Austin Güvenlik Konseyi'nin Taksim Planı kararını askıya alınmasını, Araplar ve Yahudiler tarafından hükümet kurulmasının onaylanmasına kadar BM'nin Filistin için geçici bir mütevelli heyeti yönetimiyle bir çeşit vesayet yönetimini teklif etti. Araplar taksim kararının yürürlükten kaldırılması halinde teklifi kabul edeceğini bildirirken, İngiltere, Fransa ve Sovyetler taksimden geri dönüşü desteklemediler.” Yahudiler ise Amerika'nın taksimden geri 
dönüşünün şokuyla Truman yönetimine saldırı kampanyası başlattılar.” Amerikan teklifi 13 
Mayıs'a kadar süren tartışmalardan sonra yeterli desteği bulamadığından gündemden düşmüştür.”* Taksim kararının yürürlüğe girdiği 29 Kasım 1947'den itibaren fiilen başladığı kabul edilebilecek Arap-İsrail Savaşı'nın resmen başlamasından önceki son önemli olaylar, Nisan ayında Yahudilerin işlediği Deir Yasin Katliamı ve Arapların karşılık vermesi olmuştur. Irgun ve Stern örgütlerinin 9 Nisan 1948'de çocuk ve Kadınların çoğunu oluşturduğu 250 Arap'ı katletmeleri yerli halkın paniğe kapılarak kitlesel olarak yerlerini terk 


etmesine yol açmıştır”! Deir Yasir Katliamına Arapların karşılığı 13 Mayıs'ta Kudüs'ün güneyindeki Kfar Etzion Yahudi yerleşim merkezinde Ürdün Lejyonu'nun köylülerin eline verdiği 27'si kadın 127 Yahudi'nin öldürülmesi olmuştur. ”? 


4. 1948-1949 Arap-İsrail Savaşı Ve İsrail'in Kuruluşu 


İngiliz yönetimi daha önce 14 Mayıs bitiminde İngiliz Manda Yönetimi'nin sona ereceğini açıklamıştı. İngiliz Manda Yönetimi'nin bitmesinden bir kaç saat önce Tel-Aviv'de toplanan Yahudi Milli Konseyi yayınladığı bir deklarasyonla İsrail Devleti'nin kurulduğunu ilan etti ve Ben-Gurion başkanlığında geçici bir hükümet kuruldu. İsrail Kuruluş ilanını şu bildiri ile duyurulmuştur: 


"İsrail toprağı Yahudi halkının doğum yeridir. Burada onların ruhları, dinleri ve ulusal kimlikleri oluştu. Burada onlar bağımsızlığa ulaştı, ulusal kültürleri ve evrensel değerleri oluştu. Burada onlar Bible'yi (Kitab-ı Mukaddes- Tevrat) dünyaya armağan etti.” 


Eretz-İsrail Yahudi Halkının doğum yeridir... 
„İlk Siyonist Kongresi... Yahudi halkının kendi ülkesinde milli diriliş hakkını ilan ettiler... 
...Balfour Deklarasyonu ile tanındı... ve manda rejimi tarafından onaylandı. 


..Biz Halk Konseyi'nin üyeleri... Eretz-İsrail'de İsrail Devleti olarak bilinecek Yahudi devletinin kuruluşunu ilan ediyoruz...” 


İsrail Devleti'nin kurulmasında Amerika'nın desteği belirleyici olmuştur. Amerika'da, Hitler'in Holacaust'larının 1942'den itibaren öğrenilmesiyle, Amerika kamuoyunda geniş bir Yahudi sempatisi yayıldı. Amerika'da, Hitler'in katliamını önleyemeyen müttefiklerin özellikle ABD'nin, hayatta kalan Yahudilerin talepleri olan yurtlarında (Filistin) devlet kurmalarının sağlanmasının, Yahudilerin acılarını biraz olsun telafi edebileceği yönünde duygusal bir yaklaşım gelişmiştir. Il. Dünya Savaşı'nın sonunda Siyonizm ve Avrupa Yahudilerinin geleceği ABD'nin tutumuna bağlı kalmıştır. ABD için Yahudileri mülteci olarak kabul etme, büyük bir sorun olmuş, bu sorunun çözümünü Filistin'e Yahudi göçüne izin vermesi için İngiltere'ye siyasi baskı uygulamada bulmuştur. II.Dünya Savaşı'ndan güç kaybederek çıkan İngiltere'nin Yahudi terörüne ek olarak ABD baskısıyla da karşılaşması, taşımasının imkansızlaştığı Filistin yükünü BM'ye atmasını kaçınılmaz kılmıştır.” Bu şartlar altında İsrail devleti'nin ilanından 11 dakika sonra ABD Başkanı Truman İsrail'i fiilen tanımıştır. ABD'nin tutumu İsrail'in uluslararası alanda tanınmasının yolunu açmıştır.’ Sovyetler Birliği de İsrail'i diplomatik olarak tanımıştır. Birleşik Devletler ve Sovyetler Birliği İsrail'e öncelikli diplomatik yardım liderliğini yapmakta rekabet ettiler.” 


15 Mayıs'ta son İngiliz askeri birliklerinin ve İngiliz Yüksek Komiseri'nin törenle ayrılışına 
müteakiben Arap Birliği ülkelerinden Mısır, Ürdün, Suriye, Irak ve Lübnan orduları İsrail Devleti'nin ilanı üzerine taksim'de Arap devleti için ayrılan bölgeye girmesiyle ilk Arap-İsrail savaşı başlamıştır.” Bu çatışmaya Yahudiler ve Araplar eşit olmayan şartlarda hazırlanmışlardır. Siyasi olarak Yahudiler Araplardan daha fazla uyumluydular. Yahudiler daha büyük kaynaklara hükmediyorlardı. Askeri bir çatışma için donanım ve askeri eğitim olarak daha iyi hazırlandılar. II. Dünya Savaşı sırasında oluşturulan Yahudi tugayı, mandanın 
Yahudi kolonilerini korumak için oluşturduğu polis gücü, manda sırasında oluşturulan 3 
illegal yeraltı örgütü hazır savaşçı güçlerdi. En önemlisi olan Haganah 60 ile 80 bin, Irgun ve Stern çeteleri ise 5-10 bin arası savaşçıya sahipti. Manda'nın sonuna doğru düzenli askeri güç Haganah'ın yeraltından düzenli askeri güçlere geçişiyle sağlandı. Haganah, 8 Aralık 1947-9 Mart 1948 tarihleri arasında 17-25 yaş arası Filistin'deki bütün Yahudileri askeri hizmete çağırdı. Yahudi olmayanların ülkeden ayrılmalarına Siyonist otoriteler tarafından izin verildi. 
Yahudiler hatırı sayılır hafif silah stoklarına sahipti. Bazı Silahlar İngiliz Manda Yönetimi 


tarafından yerleşimleri savunmaları için verildiği gibi, daha geniş bir kısmı manda sırasında kaçakçılıkla sağlandı. Tanklar dahil bazı silahlar İngiliz güçleri Filistin'i boşaltırken Haganah tarafından alınmıştır.” 


Savaş başladığında Arap tarafı Yahudilere göre çok daha az donanımlı, eğitimli ve hazırlıklıydılar. Filistinli Arapların askeri potansiyelleri, askeri eğitimi olmayan gönüllü gruplara bağlıydı. Bu gruplar merkezi bir organizasyondan uzaktılar. En geniş gönüllüler grubu Arap Kurtuluş Ordusu'na çağrıldı ve tahminen 60 bin ile 75 bin arası bir güce sahipti. 
Yahudilerden farklı olarak Filistinli Arap nüfusun çoğunluğu hem mobilize değildi, hem de askeri eğitimi yoktu. Yahudi askeri güçleri ile Arap askeri güçleri eğitim ve organizasyon açısından karşılaştırılamazdı. Arapları savaş öncesi güçsüzleştiren bir diğer faktörde, Filistin'de İngilizler aracılığıyla Yahudi ulusal yurdunun kurulmasının Araplar arasında şiddetli protestolara, ayaklanmalara hatta İngilizlere karşı isyanlara yol açması ve olaylar sonrası manda yönetiminin operasyonlar yaparak Arap nüfusu sistematik olarak silahsızlandırmasıydı.** 


Yukarıdaki şartlarda başlayan savaş İsrail lehine gelişmiştir. Arap devletleri merkezi komuta olmadan dört askeri alana yerleşti. Arap ordularında uyum yoktu ve dağınıktı. İsrailliler ise modern donanımlı silahları ve mobilize insan güçleri ile ilerlemişlerdir. Arap askerleri ancak 
120 bin kişilik insan gücüyle Filistin'de tutunabildi. Arap devletlerinin müdahalesinden 3 gün 
sonra Amerikan Hükümeti, Güvenlik Konseyi'nin 39 sayılı kararının yeniden düzeltilerek 36 
saat içinde ateşkes yapılması gerektiğini bildirdi. Nihayet güvenlik konseyi 4 hafta süreliğine 
29 Mayıs'ta savaşan tarafları ateşkes görüşmelerine davet etti. Daha sonra BM'nin arabulucu 
atadığı İsveç Kralı'nın yeğeni ve İsveç Kızılhaç Teşkilatı'nın başkanı Kont Bernedotte, 11 
Haziran 1948'de bir aylık ateşkes düzenlemesini başlattı ve ateşkes 7 Temmuza kadar sürdü. 
İsrail ateşkes şartlarını önemsemedi ve Ateşkes sırasında savaş malzemelerini ithal ederek savaş uçağı eksikliğini giderdi, toplar ve ağır askeri araçlar aldı. Ateşkes süresinin dolmasıyla çarpışmalar yeniden başladı. İsrail sadece BM'nin Yahudi devleti için ayırdığı Filistin'in orta ve kuzey kısmını almakla kalmadı aynı zamanda Ürdün Arap Lejyonu'nun savunduğu orta Filistin'in geniş kısımlarını ve Batı Galilee'nin tamamını işgal etti. Bu alanların tamamı BM Taksim Kararı'nda Arap devletine ayrılan yerlerdi. Bu süreçteki çarpışmalar sadece 10 gün sürdü. Güvenlik Konseyi 15 Temmuz 1948'de taraflara askeri eylemlere son verme çağrısında bulundu. 2.Mütareke, bitiş tarihi belirtilmeksizin 18 Temmuz 1948'de yürürlüğe girdi”. 15-22 Mayıs arasında Arap ordularından Mısır birlikleri Gaza'yı (Gazze) ,Ürdün birlikleri ise Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü kontrol edebilmiş, diğer bütün Filistin topraklarını İsrail işgal etmiştir. 
Ayrıntısına girmemiz gereksiz olan ateşkes ilanları ve bozulmalarla birlikte İsrail-Mısır çarpışmaları devam ederken, 26 Aralık 'da İsrail birlikleri Sina Yarımadası'ndan Mısır içlerine doğru ilerlemeye başladı. Mısır'ın aldığı ağır yenilgi Üniversite öğrencilerinin şiddetli gösterilerine yol açmış, Mısır Başbakanı Nokraşi Paşa, Şeyh Hasan el-Benna liderliğindeki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nı gösterileri kışkırtmakla suçlayarak teşkilatın kapatıldığını açıklamasından iki hafta sonra 28 Aralık 1948'de öldürülmüş, 13 Şubat 1948'de de Hasan El-Benna'ya suikast yapılmıştır. Mısırdaki gelişmelere kayıtsız kalamayan İngiltere 1936 İttifak Antlaşması'na dayanarak İsrail'in Mısır topraklarından çekilmesi, aksi takdirde müdahale edeceği tehdidiyle İsrail'in Mısır topraklarından çekilmesini sağlamıştır. Mısır'ın 6 Ocak 1949'da ateşkesi kayıtsız-şartsız kabul ettiğini bildirmesi ve 24 Şubat'ta İsrail-Mısır Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasıyla 1948-1949 Arap-İsrail Savaşı sona ermiştir. İsrail 23 Mart'ta Lübnan, 3 Nisanda Ürdün, 20 Temmuz'da Suriye ile ateşkes antlaşmaları imzalamıştır.” 
Taksim Planı'na göre Filistin toprakları %42 Arap devleti, %56 Yahudi devleti ve %2 Kudüs ve çevresini içine alan uluslararası bölge olarak bölünmüşken, savaş sonunda İsrail, Filistin topraklarının %77'sini ele geçirmiştir.” İsrail kuruluşunu 1947 Taksim Planı'na dayandırmasına rağmen, planın Arap devleti ve Kudüs'ün "internationalize" edilmesi 


maddelerini ihlal etmiştir. Daha sonraki yıllarda İsrail, Taksim Planı'nı Arapların reddetmesi ve 1952'de BM gündeminden çekilmesiyle bağlayıcılığını hatta geçerliliğini kaybettiğini iddia edecektir.” 
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İSRAİL'İN KURULUŞUNDA SU VE GÖÇ FAKTÖRÜ 
Abdullah Kıran-Kudüs Dergisi Sayı: 3 - Güz 2003 


Osmanlı yönetimi döneminde Filistin! yoktu; bölge üç vilayet arasında bölüşülmüş durumda olup Osmanlı resmi görevlileri ve yörenin ileri gelenleri niteliğindeki temsilci konsey tarafından idare edilmekteydi?. Bu üç vilayetten, güney Filistin'i kapsayan Orşelim Sancağı, özel bir statüye sahip olup doğrudan doğruya İstanbul yönetimine bağlıydı. Müslüman topluluk için Filistin'in coğrafi bir deyim, Hıristiyanlar için dini değeri oldukça yüksek tarihi bir anı, Yahudiler için, aşağı yukarı İsrail yurdunun sınırları demekti. 

Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı Orşelim (Kudüs) Acre ve Balga (Nablus)* sancaklarındaki Yahudi varlığını canlandırma projesini üstlenen Siyonist hareketin amacı, Yahudi nüfusu arttırmakla sınırlı değildi. Proje güçlü ve kapsamlı bir sosyal mühendisliği içeriyordu: Sağlıklı sosyal yapıların örgütlenmesiyle Yahudi topluluk bir halk olarak canlandırılmalı, Avrupa ve Ortadoğu'da olduğu gibi, Kutsal Topraklarda çiftçilikle uğraşmalı, şehirlere yerleşmelidir. 
Tarımsal faaliyet, 'yeni Yahudilerin' toprağa bağlanması için adeta yapıştırıcı rolü oynayacak ve Siyonist iddianın güvenirliğini pekiştirecekti”. 


Yahudilerin Filistin'de devlet kurma düşüncesi, 1897'de Basel'de yapılan Birinci Dünya Siyonist Kongresi'nden sonra daha da netleşmişti. 'Modern Siyonizm'in babası sayılan Theodore Herz, 1896 yılında bölgeye yaptığı ziyarette Orşelim (Kudüs) de Alman Kayzer'i II. 
Wilhelim'le tanışmış ve Osmanlı Sultanı9 nezdinde ağırlığı olan Kayzer'in yardımını sağlamaya çalışmıştı. Theodore Herzl'in elini sıkıp, ancak yardımını esirgeyen Kayzer, "Filistin'in geleceği var, fakat suya, çok suya ihtiyaç var" demişti. 

Yahudilerin, Filistin'in Osmanlı egemenliğindeki kısmında yerleşimi için Osmanlıdan destek bulamayan Herzl, Mısır ile beraber Sina Yarımadası'nın kuzey kesimini kontrol eden İngilizlere yöneldi. 1902 yılında Herzl, İngiliz Koloni Sekreteri Joseph Chamberlain'e getirdiği öneride, "Sina Yarımadası'nın kuzeyi ve El-Arish civarında Yahudi kolonisinin oluşturulması ve geniş bir alandaki sulama, Mısır ve Türkiye arasında 'tampon bir bölge' oluşturacak ve İngilizlerin Süveyş kanalındaki çıkarlarını korumasına yardımcı olacak" dedi. 
Chamberlain'in öneriyi desteklemesine rağmen, Kahire'de Anglo-Mısır yönetiminin başında bulunan Lord Cromer, Yahudi kolonileşmesi planına kuşkuyla bakıyor ve aynı zamanda Osmanlının da gözünü korkutmak istemiyordu. Sonunda Cromer, 1903 yılında planı veto ederek sulama için ihtiyaç duyulacak Nil sularının tahsis edilmeyeceğini iddia etti#. 

Ancak bütün bunlar Siyonist hareketin önderlerini engelleyemedi. Çünkü Siyonistler, ulusal vatanları olarak formüle ettikleri sınırların belirlenmesinde üç önemli kriter esas almışlardı: Bunlar tarihi, stratejik ve ekonomik etmenlerdi. Tarihi kriter Kutsal Kitaba dayandırılırken, stratejik kriterde askeri güvenlik ön plandaydı. Askeri güvenlik, çöl alanlarını, güney ve doğuda Bekaa Vadisi'ni de içine alacak, kuzeyde Lübnan Dağları ve Hermon Dağı arasında bir giriş bırakacak sınırların ülkeye dahil edilmesini istiyordu. Ekonomik kriterde su kaynaklarının güvenliği esas alınmıştı. Ürdün'ü besleyen sular, Litani Nehri, Harmon Dağları'ndaki karlar, Yarmuk Nehri ve kolları ve Jakob İsrail yurdunun sınırları içinde kalmalıydı?. 

19. yüzyılın ikinci yarısında, Yahudi mültecilerin Kutsal Topraklara göçü başladığında, bölgede, yaklaşık 600 bin civarında yerleşik bir Arap topluluğu bulunmaktaydı. Arapların tarımsal faaliyetleri çok dar bir çerçevede sürer ve kıt kanaat geçinirlerdi. Hayat standartları ise oldukça düşük bir seviyede idi. Kaldı ki, Arapların önemli bir kesimi kırsal alanda yaşardı”. 

Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda Filistin'deki yerleşik nüfus 700 bin civarındaydı. Aynı dönemde, bölgede 50 binin üzerinde göçmen de vardı. Dinsel kökenlere göre bir dağılım yapıldığında, yaklaşık olarak nüfusun 4/5'ü Müslüman, %10'dan fazlası Hıristiyan, % 10'dan az bir kesim de Yahudi idi. Müslümanların önemli bir kesimi Sünni, bir kısmı da Şii ve Dürziydiler. Müslüman kesimin hemen hemen tamamı Arapça konuşmaktaydı. Hıristiyanların büyük bir kesimi Greek Ortadoks ve Katoliktiler. Çoğunluğu şehirlerde, özellikle Orşelim ve Hıristiyanlar için kutsal olan diğer yerlerde yaşar, Arapça konuşurlardı. 

Yaklaşık 65 bin civarında olan Yahudi topluluk çeşitli gruplardan oluşmaktaydı. Bunlardan bir kısmı hiçbir dönem Filistin'i terk etmemiş Yahudiler, bir kısmı (özellikle Celile'nin batısındaki Şafad'da oturanlar) 16. yüzyılda İspanya'dan kaçanların soyundan gelenler, yaklaşık yarısı da 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başında bölgeye gelen Siyonist yerleşimciler idi. Yahudiler, genellikle Tel Aviv ve Orşelim gibi şehirlerde yaşar, tarım ve ticaretle uğraşırlardı. Bölgedeki Yahudiler farklı diller kullanırdı, ancak Siyonist politika modem İbranice'nin kullanılması yönündeydi!!. 

Avrupa'dan göç eden büyük Yahudi topluluklarının toprağa yerleşmesi için çok daha yüksek bir üretim ve kabul edilebilir hayat standartlarının yaratılması zorunluydu. Şüphesiz, yarı kurak şartlara sahip 'Kutsal Topraklar'daki üretimi arttırmanın yolu geniş çaplı sulama olanaklarına bağlıydı. Hidro-elektrik, Yahudi yerleşimi ve endüstrisi için başlıca güç kaynağı olarak görülmekteydi. Dolayısıyla su, daha başlangıçtan beri Siyonist planın çok önemli bir bileşeni ve Arap-İsrail çatışmasın da çok önemli bir sebebiydi??. 


1917 yılında, General Allenby komutasındaki İngiliz askerleri Osmanlı ordusunu 'Kutsal 
Topraklar'dan çıkardı. Britanya, Milletler Ligi (League Nations) tarafından yayınlanan bir manda anlaşması çerçevesinde giriştiği işgal eylemini "yasallaştırarak" bölgeyi, Ürdün Irmağı'nın doğusu ve aşağı Mezopotamya'yı kontrolü altına aldı. Aynı şekilde Fransa'da, Kuzey Akdeniz'de, Suriye ve Lübnan olarak adlandırılan bölgeyi egemenlik sahasına kattı!” 
Mandatörlük anlaşmasının dördüncü maddesi gereği olarak Britanya, 'Kutsal Topraklar' olarak adlandırılan bölgede, "Yahudiler için bir ulusal yurt yapma" yükümlülüğünü kabul etmişti!*, Siyonistler, yöredeki en temel ve önemli kaynakların, önerilmiş bulunan bu ulusal yurda katılması için, İngilizlerin Fransızlar nezdinde girişimlerde bulunmasını istediler. 
Fransızlarla yapılacak anlaşma gereği, Filistin sınırları, Ürdün ve Yarmuk nehirlerini besleyen kaynakları ve Litani Nehri'nin aşağı kısmını kapsamalıydı. 1919 yılında yapılan Paris Barış Konferansı'nda, Dünya Siyonist Organizasyonu bir memorandum deklare ederek, 'ülkeyi besleyen bütün su kaynaklarının güvenliğini sağlamanın yanında, bu kaynakların menbasını da kontrol ve muhafaza altına alma zorunluluğunu' dile getirdi”. 

Siyonistler bu çabalarında tam bir başarı sağlayamadılar. Birinci Dünya Savaşı sırasında, Osmanlılara karşı savaşımda Arap ve Yahudilerin desteğini alarak onlara bir çok sözler veren İngiltere'9, çeşitli siyasi manevralarla Siyonistlerin istemlerini Fransız talepleriyle dengelemek durumundaydı. Böylece birçok girişimler sonucu, İngiliz ve Fransızlar sonunda şöyle bir anlaşmaya vardılar: 

-Litani Nehrinin tamamen Lübnan'a bırakılması; 

- Hasbani ve Banias nehirlerinin üst çıkışlarını Fransa'nın kontrolündeki Lübnan ve Suriye'ye bırakmak; 

- Son 10 km. hariç Yarmuk Nehrinin Filistin dışında bırakılması ve ana kaynağının Suriye ve Transürdün arasında bölüşülmesi; 

- Yukarı Ürdün Nehri'nin en geniş ve düzenli temel suyu olan Dan Kaynağı ve Taberiye Gölü'nün tamamının Filistin'e bırakılması; 

- Ölü Denize kadar uzanan Aşağı Ürdün Nehri'nin (nehrin Taberiye Gölü aşağısındaki kısmı) Filistin ve Transürdün arasında bölüşülmesi. 

1917 ve 1948 yıllarını kapsayan İngiliz yönetimi döneminde, hem yerli Arap ve Yahudiler 
hem de göçmenler kuyulardan sağlanan suyu kullandılar. Arapların kullanımı geleneksel seviyede kalırken, tarımsal alanda hızla gelişme kaydeden Yahudiler yüzey (yerüstü) sularına yöneldiler. Yahudi yerleşimciler 1930 yılından başlayarak, yüzey suları ile Tel Aviv civarındaki portakal bahçelerini suladılar. 1948 yılına gelindiğinde, Yahudi yerleşimciler güvenli akifer, kaynak, nehir ve derin kuyuların önemli bir bölümünü kullanmaktaydılar”. 
Siyonistler, henüz devletin kuruluşundan önce belli başlı hidrolik projeleri geliştirdiler. En geniş çalışmalar Filistin Elektrik Anonim Şirketi tarafından gerçekleştirildi. Şirketin asıl amacı elektrik üretmek ve bunun yanında tarımsal faaliyet için su sağlamaktı. 

Manda yönetimi döneminde, resmi kısıtlamalara rağmen Yahudi nüfusu, özellikle göçmenlerin akın etmesiyle hızla yükseldi. Göçmen akınları 1920 yılından beri hemen hemen kesintisiz bir şekilde sürmekteydi!3. Aynı dönemde Arap nüfusunda da artış oldu, ancak bu 
göçlerden ziyade doğal nüfus artışıydı. 1936 yılında, toplam 404 bin olan Yahudi nüfusun 280 
bini göçmenlerden meydana gelmekteydi. Zaman zaman kimi kısıtlamalara gidilmesine rağmen, Yahudi göçü manda yönetiminin temel politikaları niteliğindeydi!?. 1944 yılında Filistin'de 554 bin Yahudi ve 1. 179 bin Arap bulunmaktaydı. 

1948/49 yıllarındaki savaş Arapların dağılımını değiştirdi, ancak yine de çoğunluğu aynı su kaynaklarına, Batı Şeria, Gazze Şeridi ve Transürdün sularına bağımlı durumdaydılar. 

1948'de İsrail devletinin kuruluşundan sonra ülkeye büyük bir göçmen akını başladı. Göç hareketi Diaspora veya Filistin/İsrail'deki Yahudi liderler tarafından teşvik edildi. Sebepler politik ve idealistik idi. Bağımsızlığın ilanından hemen sonra, devletin sürgündekilere açık olacağı ilan edildi. 1950 Temmuzunda hazırlanan Dönüş Kanunu, bütün Yahudilerin Erezt 


Yisraele (İsrail Ülkesine) dönme hakkını tanıdı. 1951 yılının sonuna geldiğinde, bağımsızlığın ilan edilmesinden üç buçuk yıl sonra, dünyanın farklı yörelerinden gelip ülkeye giriş yapanların sayısı 687 000 idi. Böylece Yahudi nüfus çok kısa bir zaman zarfında iki kattan daha fazla bir artış göstermişti”, 


Tablo 10: Yahudilerin İsrail'e Göçü 


1948-1986 Yılları ArasındaYahudilerin İsrail'e göçü (Binler ile) 


Yıl Göçmenler Toplam Nü. Toplam Yahudi Nü. 
1948 101.8 914.7 758.7 
1949 239.4 1,173.9 1,013.9 
1950 169.7 1,370.1 1,203.0 
1951 174.0 1,577.8 1,404.4 
1952 23.4 1,629.5 1,450.2 
1953 10.4 1,669.4 1,483.6 
1954 17.5 1,717.8 1,526.0 
1955 36.3 1,789.1 1,590.5 
1956 55.0 1,872.4 1,667.5 
1957 71.1 1,976.0 1,762.7 
1958 26.1 2,0331.7 1,810.1 
1959 23.0 2,088.7 1,858.8 
1960 23.6 2,150.4 1,911.2 
1961 46.7 2,233.6 1,985.5 
1962 59.6 2,331.8 2,068.9 
1963 62.2 2,430.1 2,155.5 
1964 52.5 2,525.6 2,239.2 
1965 28.8 2,598.4 2,299.1 
1966 13.6 2,657.4 2,344.9 
1967 12.3 2,776.3 2,383.6 
1968 20.5 2,841.1 2,434.8 
1969 37.8 2,922.0 2,500.0 
1970 36.7 3,022.1 2,582.0 
1973 54.8 3,338.2 2,845.0 
1973 31.9 3,421.6 2,906.9 
1975 20.0 3,493.2 2,959.4 
1978 26.4 3,737.6 3,141.2 
1979 37.2 3,836.2 3,218.4 
1980 20.4 3,921.7 3,282.7 
1981 12.6 3,977.9 3,320.3 
1984 19.9 4,199.7 3,471.7 
1985 10.6 4,276.2 3,517.2 
1986 9.5 4,331.3 3,561.4 


Kaynak: Blacke, "İsrael" s. 185; Orni and Efrat, Geography of Israel, p.260; State of Israel, 
Statistical Abstratc, 1987. Aktaran, Lowi, R. Miriam, Water and Power, s. 34 

Yahudilerin İsrail'e dönüşü daha sonraki yıllarda da sürdü. İsrail'e olan en büyük göç dalgası Sovyetler Birliği'nin yıkılışının ardından meydana geldi. 1989 ve 1998 yılları arasında, Sovyetler Birliği'nin 15 cumhuriyetinden 700 binin üzerinde insan İsrail'e yerleşti. Eski Sovyet cumhuriyetlerinden gelerek İsrail'e yerleşen bu nüfus, toplam nüfusun % 15'inden fazlaydı”. 

1970'li yıllarda da Sovyetler Birliği'nden İsrail'e 150 bin civarında göçmen dönüş yapmıştı. 
Ancak bunlar gelir gelmez, çok çabuk bir şekilde diğer nüfus içinde absorbe edilmişti. Oysa Sovyetler Birliği'nin yıkılışından sonra İsrail'e dönüş yapan ve Rusya göçmenleri olarak adlandırılan bu büyük nüfus, ülkenin geleceği üzerinde de önemli roller oynadı”. Yeni Rusya göçmenleri 1992 seçimlerinde Likud aleyhine oy kullanarak, İzak Rabin'in seçilmesi ve Oslo 


Anlaşması'na giden yolun açılmasında büyük bir katkı sağladılar. Soruna, biraz da ekonomik açıdan yaklaşan yeni Rusya göçmenleri, İzak Şamir önderliğindeki Likud'un geleneksel "şahinler" politikasının, ABD ile varolan ilişkilerde karşıtlıklara yol açabileceği ve İsrail için ekonomik kayıplara yol açabileceğini düşürdüler. Çünkü bu nüfus hem iyi eğitimli, hem de seküler bir bakış açısına sahipti”. 
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İSRAİL'İN KURULUŞUNDA SOVYET FAKTÖRÜ 


Hasan Rumi-Haksöz Dergisi Sayı: 207 - Haziran 2008 


İsrail'in kuruluşunun 60. yıldönümünü ya da Filistinliler açısından Nakba'nın (Büyük Felaket) 60. yıldönümünü yaşamaktayız. Çatışma üzerine kurulu gelişmelerde Sovyetler Birliği'nin oynadığı rol genellikle ihmal edilmiştir. 


Batılı İsrail eleştirmenleri Filistin'in bölünmesine Batı'nın sebep olduğunu belirtirler. 
Filistin'i mandası altında tutan eski emperyal güç İngiltere ve İkinci Dünya Savaşı sonrasının egemen gücü ABD baş sorumlu olarak görülürler. Bu iki ülkenin İsrail'e 60 yıldan beri 


verdikleri ve vermeye devam ettikleri destek göz önüne alındığında bu varsayım anlaşılabilir bir nitelik kazanır. Fakat bütün bunlara rağmen Filistin'in bölünmesini bu destek tam olarak açıklamamaktadır ve dolayısıyla bu varsayım eksik kalmaktadır. 


ABD ve SSCB'nin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra aralarında Soğuk Savaş'ı başlatmaları bir dönüm noktasıdır. Bu şaşırtıcı ve karışık tarihi olayla ilgilenenlerin okuyabilecekleri aydınlatıcı bir makaleyi Fransız tarihçi Laurent Rucker, Sovyet arşivlerini kullanarak kaleme almıştır. (Moskova'nın sürprizi: 1947-1949 Sovyet-İsrail İttifakı, Woodrow Wilson Centre for İnternational Scholars, Çalışma Makalesi 46) Çıkarımlarımı bu makaleyi baz alarak yaptım. 


SSCB Filistin'in bölünmesini ve İsrail'in kuruluşunu desteklemeseydi böyle bir bölünmenin mümkün olamayacağına dair güçlü kanıtlar mevcut. Öte yandan ABD'nin bölünme planına verdiği destek düşünüldüğü kadar güçlü değildi ve 60 yıl önce ABD'de Yahudi devletine bakış bugünkünden çok farklıydı. Diğer taraftan ise SSCB'nin sonradan değişen duruşu ve kader yılları 1947-48?'de Siyonist projeye verdiği kararlı destek bölünmede belirleyici bir faktör olmuştur. 


Ortadoğu'da ağırlığının olmadığını fark eden Sovyetler Birliği, İkinci Dünya Savaşı esnasında nüfuz kazanmak için Mısır, Suriye, Lübnan ve Irak'ta elçilikler açtı. Bu çabaların sonucunda İngiltere'nin bölgedeki etkisi zayıflıyor ve ortadan kalkıyordu ve ayrıca ABD ve İngiltere arasında ayrışmalar oluyordu. Bu nüfuz elde etme çabası Sovyet politikasının ana eksenini oluşturuyordu. Avrupa'daki Yahudilerin kaderini belirlemek için oluşturulan Anglo-Amerikan Araştırma Komitesi 1946 Şubat'ında toplandığında topraklarında yaklaşık 5 milyon Yahudi barındıran ve dolayısıyla meseleye katılma hakkı meşru olan eski müttefik SSCB”yi toplantıya davet etmedi. Bunu yapmalarındaki sebep, Stalin'in Filistin meselesine burnunu sokmasını istememeleri idi. Savaştan sonra Yahudilerin Doğu Avrupa'daki nüfusları yaklaşık çeyrek milyona ulaşmıştı. Savaş esnasında buraya göç eden Yahudiler, savaştan sonra Sovyet etki alanına girmiş oldular. Bu kitlenin iskânı başlı başına bir meseleydi. Sovyetler ve Doğu Avrupa rejimlerinin yapmaları gereken, onları önceki evlerine yerleştirmek ve yerel halkın onlara göstereceği düşmanlığı engellemekti. Fakat onlar bunu yapmakta başarısız oldular. 
Dolayısıyla yerlerinden olmuş olan bu insanlar doğal olarak göç etmek istediler. 


Tercihleri savaştan zarar görmemiş ABD idi. Ancak ABD özgür olmak isteyen fakir, sıkışmış, yorgun Yahudi kitlesine karşı kapalı kapı politikası uyguladı. Bunun sonucunda ikinci bir seçenek ön plana çıktı. Bu seçenek Yahudilerin Filistin'e yerleştirilmesiydi. Bu fikir Yahudileri zaten istemeyen Doğu Avrupa rejimlerinin işine geldiği kadar Amerikalıların ve Sovyetlerin de işine geliyordu. Böylelikle Avrupa Yahudiliğini Filistin'e yerleştirmeyi hedefleyen Siyonist program hızlı bir şekilde ivme kazandı. Arap dünyasına yabancılaşmak istemeyen İngiltere ihtiyatlı davranıyordu. 


Siyonist organizasyonlar basiretli ve kararlı bir şekilde Sovyet diplomatlarla bağlantı kuruyorlar ve amaçları için sessizce destek istiyorlardı. Bu girişimlerde gelecekte Filistin'de kurulacak bir Yahudi devleti için anında destek alamasalar da tohumlar atılmıştı ve kısa bir süre sonra sürpriz bir şekilde meyvelerini alacaklardı. SSCB'nin resmi görüşü başlangıçta şu şekildeydi; Filistin”deki İngiliz mandası kalkacak, İngiliz birlikleri çekilecek ve Birleşmiş Milletler'in vesayeti (3 büyük güç ABD, SSCB ve İngiltere'nin kontrolünde) altında bağımsız ve üniter Filistin oluşturulacak. Mart 1947'de Sovyetlerin BM’deki Yakındoğu bölüm delegasyonu tek parçalı demokratik Filistin'in halkın eşit bir şekilde ulusal ve demokratik haklardan faydalanmasının teminatı olduğunu beyan etmişti. 


Bir ay sonra dramatik bir U dönüşü yaşandı. BM Genel Kurulu'nun olağanüstü oturumunda Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrei Gromyko yeni bakış açısını ortaya koydu. SSCB ilk kez bir Yahudi devletinin kurulmasını savunuyordu. Yeni yaklaşım 29 Kasım 1947?de Genel Kurul'da oylandı ve bu tarihi oylamanın sonunda Filistin bölünmüş oluyordu. Üçte iki çoğunluk gerekiyordu ve burada da SSCB kilit bir rol oynadı. Belarus, Ukrayna, Polonya ve Çekoslovakya?'ya evet oyu kullanmaları hususunda baskı yaptı. SSCB önceki konumunda kalsa yani Filistin'in bölünmesine karşı çıksaydı Mayıs 1948'de İsrail kurulamayacaktı. BM vesayeti altında üniter bir Filistin söz konusu olacaktı. 


Arap devletlerinin beklenen muhalefeti ve Filistin'de yaşanan şiddet olayları sonucunda ABD'de tereddütler oluşmaya başladı. 19 Mart 1948'de Amerika'nın BM'deki büyükelçisi, SSCB'nin orijinal planı olan Filistin'de üçlü bir yönetimin kurulması fikrini tekrar gündeme getirdi. Ancak Gromyko 30 Mart'ta BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada bu teklifi reddederek şunları söyledi: “Akan kanı durdurmanın tek yolu Filistin'de kurulacak iki ayrı devleti desteklemektir. Eğer ABD ve diğer devletler bölünmeyi engellemeye çalışır ve Filistin'i ekonomik ve askeri stratejilerinin bir unsuru olarak değerlendirip Filistin'in geleceğiyle ilgili hangi kararı alırlarsa alsınlar ki buna vesayet yönetimi de dahildir, bunun neticesi Filistinli Araplar ve Yahudiler arasındaki mücadelenin alanı haline gelmesi ve kurbanlarının sayısının artması olacaktır.” Gromyko, bu ifadelerle bölünmeyi sağlama almayı amaçlamıştır. 


Bunun da ötesinde BM'nin Filistin'e uyguladığı silah ambargosuna rağmen Sovyetler'in bilgisi dahilinde Siyonistlere Çek silahları satıldı. Bu silahlar sayesinde 750.000'den fazla Filistinli yurtlarından sürgün edildi. Bunun devamında neler olduğunu zaten tarih söylüyor. 
Lucker'in yazısında özet olarak belirttiği üzere Moskova, İngiltere'nin Ortadoğu'daki gücünü kırmak gibi anlamsız bir nedenden dolayı Siyonist hareketi destekledi. İsrail'e siyasi, askeri ve demografik yardım sağladı. Bu politikanın çözülmesi fazla zaman almadı. Arap devletlerindeki çeşitli komünist partilerin üye sayılarında hatırı sayılır bir düşme yaşanırken SSCB'nin Arap dünyasındaki şöhreti ve etkisi büyük bir yara aldı. Üstüne üstlük yeni İsrail devleti açık bir şekilde Batı bloğuna katıldı. Bölgede İngiltere'nin etkinliği belki biraz azaldı, ancak Marshall Yardımı ve yeniden inşa fonlarından yararlanan ve kendisine Amerika'nın küçük kardeşi olarak biçilen rolü benimseyen İngiltere zaten Amerika ile güçlü bir nikâh kıymıştı. Ağ etkisi yapan SSCB'nin politikaları tam tersi bir sonuç vermişti. Siyonistler oyunu iyi oynamışlar, Stalin ve arkadaşlarını zekice kullanmışlardı. 


İsrail'in kuruluşunda ve Nakba’nın oluşumunda SSCB'nin oynadığı rol 1917 Balfour Deklarasyonu'ndan daha fazladır. Fakat deklarasyon daha çok dikkat çekiyor. Benim söylemek istediğim budur. İsrail ve destekçileri 60. kuruluş yıldönümlerine kutlarlarken Sovyetler'e de özel şükran sunmaları gerekir. Filistinliler de Nakba'dan dolayı acı çekerken Sovyetler Birliği'ni de unutmamalıdırlar./ Ahram Weekly?'den-Çev: Ali Durna 


“DİKTATÖRÜ? KİM YARATTI? 


17 Temmuz 2014 Perşembe- Ardan Zentürk 


Erdoğan, Ankara'daki büyükelçilere verdiği iftar yemeğinde o sözü söylerken, meğer, Washington'da başka bir filmin senaryosu yazılıyormuş. Dünyanın, özellikle Birleşmiş Milletler'in Ortadoğu'da sergilediği çapsız ve iki yüzlü politikaları eleştirirken birden durdu, “Eh, tabii, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı sevilmez, çünkü doğruları 


söylüyorum” deyiverdi... O da biliyor haliyle, dünya mahfellerinde hakkında pişirilen yemeğin hayli yavan olduğunu... 


Nitekim, Amerikan Kongresi üyesi John McCain'in Amerika'nın yeni Türkiye 

Büyükelçisi John R.Bass'a Senato Komitesi'nde Erdoğan için “otoriter” dedirtme çabası bu konuşmanın devamında geldi. Anlaşılan, Erdoğan'ın eli-kolu uzun güçlü düşmanları var, 

2. Abdülhamit (1842-1918) gibi hedefe oturtulmuş... 


Siyonizmin sözcüsü 
Bakın, bundan üç yıl önce John McCain için ne yazmışım. 


“Vietnam Savaşı gazisi ve hatta “savaş esiri” olan McCain, Amerikan Kongresi'nin savaş yanlısı kanadının güçlü isimlerinden biridir. Amerikan savunma sanayinin Kongre 'deki bir numaralı sözcüsü olarak tanınır. Bu nedenle, Obama yönetiminin Libya'ya, Afganistan'da olduğu gibi insansız avcı uçaklarını sevk ettiğini açıkladığı gün Bingazi'de ortaya çıkması anlamlıdır. 


John McCain, bir Cumhuriyetçi olarak tam bir neo-con 'dur. Bu nedenle Irak'ı mahveden eski başkan George W.Bush 'tan farklı bir karakter değildir. 


Bu yapısı nedeniyle Amerikan Kongresi 'ndeki Yahudi lobisinin de en yakın çalışma arkadaşıdır. 


C...) 


John McCain’ in siyasi yaşamının perde arkasını anlamamıza neden olan gelişme 2008 
Başkanlık Seçimi kampanyası sırasında yaşanmıştı. Demokrat Obama’nın favori girdiği yarışta baştan itibaren geride kalan McCain, kampanyasının ilk sekiz ayında gerekli parayı toplayamamış, devreye, bir İngiliz vatandaşı olan Lord Rothschild girmek zorunda kalmıştı. 
İsrail devletinin “kurucu ailesi” olarak tanımlanan ve dedeleri Edmond Rothschild’in 1982- 
86 yılları arasında İsrail parasının üzerinde resmi bulunan bu zengin aile, McCain’in 
sorununu kısa sürede çözmüştü. Amerika, vatandaşı olmayan bir ailenin Londra’da verdiği gala yemeği ile Başkan adayına para toplamasını da haftalarca tartışmıştı. 


McCain'in Rothschild bağlantısının Arizonalı zengin kayınpederi Jim Hensley’in, bir başka güçlü Yahudi ailesi Bronfman'lar ile olan yakın ilişkisine dayandığı 

anlaşılmıştı. Rothschild ailesi gibi Siyonist hareketin önde gelen finansörlerinden 

olan Bronfmanlar'ın aile reisi Edgar Bronfman, yıllarca yürüttüğü Dünya Yahudi 

Kongresi başkanlığıyla tanınıyor.” (İsrail Libya’da devrede, STAR, 25 Nisan 2011) 


Konuya, 2.Abdülhamit'in adını karıştırmamın nedenini anlamışsınızdır sanırım. 
Bu iyi oldu 


John McCain, Ortadoğu'da nerede bir çatışma varsa orada beliren bir karakter. Ona verilen görev bu... Yukarıdaki yazıyı iç savaş sırasında Libya'nın Bingazi kentinde ortaya çıkması üzerine yazmıştım, sonra, 2013 Mayıs'ında Suriye'de de gördük. Mesela, 2010 yılında da Bağdat'ta çıkmıştı karşımıza... Pek yerinde oturan bir tip değil, Afganistan'da hatta darbe sonrası Mısır'da da ortalığa dökülmüştü. Söylediğim memleketlerin bugünkü hali ortada... 


Bu nedenle, siyasi kimliği olmayan, Amerikan Dışişleri'nin yetiştirdiği tipik 

bir “teknokrat” karakterli Büyükelçi John R.Bass'ı tam 3 dakika 25 saniye baskı altında tutup Erdoğan için “Bu doğrultuda (otoriterlik) bir kaymadır, evet” sözünü alması hayırlı olmuştur. 


Ülkede sürüp giden “diktatör” kampanyasının gerçek odağını bir kez daha net olarak öğrenmiş olduk. Hakan Fidan'ın MİT Müsteşarlığı'na atanmasının İsrailli politikacılar Ehud Barak ve Avigdor Lieberman'ı neden rahatsız ettiğini, Fidan'a dönük tutuklama ve siyasal meşruiyete dönük darbe girişimlerini, Erdoğan'ın “sevilmem, çünkü...” sözünün arkasında yatan işareti de... 


Düşmanına göre konuş 


Bir şeye inanırım: Bir insanın yaşam karşısındaki kalibresini, yaşam yoldaşı eşinin kalitesi ve düşmanlarının gücü belirler... Eğer, düşmanın, güçlü ve gücünün yarattığı zalimlikle üzerine geliyorsa, iyi yoldasın demektir. Bu seni, hem yaşam karşısında “teyakkuz”da tutar, hem de giderek güçlenmeni sağlar... 


Erdoğan'ı, John McCain gibi bir “düşman” edinmesi nedeniyle tebrik etmekten başka çarem yok!.. 


John R.Bass, umarım, John McCain engelini aşıp, Ankara'ya gelir. Ankara'daki Amerikan Büyükelçilik binasında, Türk iç politikasına dönük manevralar gerçekleştiren siyasi kimliklere değil, soğukkanlı bir teknokrata ihtiyacımız var bugünlerde...Star 


